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Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız metin, 90.1 Houston Free Thinker Radio'nun eş sunucusu ve The Conscious Resistance Network ve The Houston Free Thinkers'ın kurucusu, The Last American Vagabond'un kadrolu yazarı, gazeteci, konuşmacı ve aktivist Derrick Broze'ye aittir ve 2025-2028 yılları arasında gerçekleşmesi planlanan Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi 2017'de SPARS olarak bilinen bir koronavirüs salgınının simülasyonuna odaklanmaktadır. Dünya Bankası'na göre COVID-19 (SARS-CoV-2), Mart 2025'in sonuna kadar devam etmesi planlanan bir “proje”. 'Amerikan dış politika oluşturma süreci ve Amerikan dış politikası ve iç siyaset etkileşimi konusunda önde gelen bir otorite' olarak tanımlanan, Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) kıdemli başkan yardımcısı, James M. Lindsay'e göre, 2021'de de devam edecek. 2 Ocak 2021 tarihli Reuters haberine göre, Meksikalı Sağlık Bakanlığı, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki bir kadın doktorun nöbetler, nefes almada güçlük ve deri döküntüsü yaşadıktan sonra kuzeydeki Nuevo Leon eyaletindeki bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını, İlk tanının "ensefalomiyelit" olduğunu, doktorun alerjik reaksiyon geçmişine sahip olduğunu ve klinik deneylerde aşının uygulanmasından sonra kimsenin beyinde bir iltihap geliştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Ensefalomiyelit, beyin ve omuriliğin iltihaplanmasıdır. Bu haberi ilginç kılan şey ise, aşağıda incelenen simülasyon çalışmasında da şu ifadenin olmasıdır: "Aşı üreticisi GMI, aşının (salgının bitirilmesine) yardımcı olacağını iddia etmektedir ancak klinik deneyler, şişmiş bacaklar, şiddetli eklem ağrısı ve nöbetlere veya ölüme yol açan ensefalit (beyin iltihabı) gibi yan etkilerin varlığını ortaya koyar." Herkesi aşılamayı hedefleyen politikacıların temel gerekçesi salgını durdurmaktır; ancak 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Türkiye'de Covid- 19'dan ölüm oranı (21.093/2.220.855) 900.94, Dünya'da ise (1,808,041/81,947,503) %2.2'dir. Bu kadar düşük ölüm oranına rağmen Covid-19 salgını dolayısıyla Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar 7.5 milyar insan evlerinde hapsedilmiştir; nefes alma, temas, aile-arkadaşlık bağlarını sürdürme, dini ve milli bayramları kutlama, toplu ibadetler, sokağa çıkma, alışveriş yapma ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunma özgürlükleri polis zoruyla ellerinden alınmış durumdadır; bu bir simülasyon değildir, içinde yaşadığımız bir gerçektir ve biz birkaç milyarderin simülasyonlarının oyuncağı, nesnesi, kobayı, deney faresi olmayacak kadar onurlu varlıklar olan insanlarız. Savaşın Yeni Silahları -The New Weapons of War- başlıklı analizinde CEPA (Avrupa Politika Analiz Merkezi)'dan Edward Lucas, Batı (ABD-Avrupa)-Rusya ilişkilerinde yaşanan gerginliklerde kullanılan '4 Yeni Silah' türünü irdelemekte ve Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili parlak gösterilerinden etkilenmek yerine (Batı da bu tür silahları üretmeye devam etmektedir) bu yeni silahlar üzerine düşünülmesini önermektedir. Analist, bu dört silahı ya da taktiği şu şekilde değerlendirmektedir; Derin Sahtelik- Deepfake (gerçekte olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi), Yapay Zeka (A.I)-Makinelerin 

Öğrenmesi, Süper Doxxing (muhalifleri teşhir etme, yıldırma ve baskı altına alma) 

ve Yabancılaştırılmış Sosyal Gruplar.. Bu silahların Covid-19 salgını ile nasıl 


ilişkilendirildiğini, aşağıdaki analizde incelenen "Ekim 2017'de Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, SPARS Pandemisi, 2025-2028: Halk Sağlığı Risk İletişimcileri için Fütüristik Bir Senaryo adlı rapordan okuyabilirsiniz. "Rapor, 2025 ile 2028 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran bir salgına, 2030 yılından dönüp bakan birinin bakış açısından yazılmıştır. Belgede, içerik oluşturucuların bu dönemde ortaya çıkması muhtemel olduğuna inandıkları büyük sosyoekonomik, demografik, teknolojik ve çevresel eğilimleri belirledikleri belirtiliyor. Halk sağlığıyla ilgili acil durumları etkilemesi muhtemel olduğunu söyledikleri iki eğilim; "bilgi teknolojisine değişen derecelerde erişim" ve "toplumlar arasında sosyal, politik, dini, ideolojik ve kültürel hatlarda artan bölünme"dir." ifadeleriyle gözlemleyebilirsiniz. John Hopkins Üniversitesi şeytanın bilimsel işlem noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti, 2002'de beri yaşadığı saldırıları, artık bir üst kademede, bütün insanlığa yönelik saldırıların alt kümesi olarak yaşadığının bilincinde olan idarecilere sahip olmak zorundadır. İnsan ırkı tehdit altındadır, insanlık bu saldırıya karşı bilinçli olmak zorundadır. Erdoğan'ın Covid-19 salgını kumpasından çıkması ve 'Covid-19 Yasakları ve Aşı Çılgınlığı'na dur demesi gerekmektedir. 


The SPARS Pandemic Of 2025: Echo Chambers And Vaccine Opposition 


"Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi 2017'de SPARS olarak bilinen bir koronavirüs salgınının simülasyonunu yürüttü. Bu simülasyondan ne öğrenebiliriz?" 


SARS-CoV-2'nin bir pandemi olarak ilan edilmesinden bu yana geçen aylarda, araştırmacılar ve gazeteciler COVID-19 olarak bilinen şeyin kökenine ışık tutabilecek ilgili bilgileri aramak için sayısız saat harcadılar. Bu araştırma, bazılarını, potansiyel bir viral salgına yönelik "savaş oyunu" gerçekleştiren ve dünyadaki insan ve kurumların bu salgına nasıl tepki vereceğini sorgulayan bir dizi simülasyon ve alıştırma yapmaya yöneltti. 


SPARS PANDEMIC 


TLAV (thelastamericanvagabond.com) tarafından kapsamlı bir şekilde belgelendiği gibi, pandemi egzersizlerinin sayısı oldukça fazladır. En çok bilinen simülasyon, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından 18 Ekim 2019'da Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ve Dünya Ekonomik Forumu ile ortaklaşa düzenlenen, üst düzey bir salgın egzersizi olan Event 201'dir. 


Event 201, gezegenin dört bir yanını saran CAPS olarak bilinen kurgusal bir koronavirüs salgınına dünyanın nasıl tepki vereceğini simüle etti. 


Simülasyonda, 65 milyon insanın öldüğü; kitlesel kilitlenmelerin, karantinaların gerçekleştiği; "dezenformasyonla" mücadele kisvesi altında alternatif bakış açılarının sansür edildiği ve hatta pandemi anlatısını sorgulayan insanların tutuklandığı bir dünya kurgulandı. 


Crimson Contagion (Kızıl Salgın) olarak bilinen başka bir çalışmada, Çin kaynaklı bir solunum virüsü salgını simüle edildi. Alex Azar başkanlığındaki Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), 13 Ağustos - 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında, simülasyon için çok sayıda ulusal, eyalet ve yerel çapta kuruluş ile ortak çalışma yaptı.(Simülasyona 
ait) Ekim 2019 taslak raporun sonuçlarına göre, yeni kuş gribinin (H7N9) yayılması, 110 
milyon enfekte Amerikalı, 7.7 milyon hastaneye yatma ve 586.000 ölümle sonuçlanıyor. 


Clade X olarak bilinen bir diğer simülasyon Mayıs 2018*de gerçekleşti. Bu çalışmada, Clade X adı verilen kurgusal bir virüsün salınmasından kaynaklanan bir salgına verilen yanıt incelenmekteydi. 


Simülasyonda virüs, Daha Parlak Bir Şafak (A Brighter Dawn) adlı bir terör grubu tarafından serbest bırakılıyordu. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılırken, katılımcılara, Başkanın federal bir karantina ilan etmesi durumunda nelere ihtiyaç duyulacağı soruldu ve yetkililerin "karantinayı sürdürmek için yetkilendirilmiş güç seviyesini belirlemesi" gerekeceği belirtildi. Clade X tatbikatı ayrıca federal hükümetin sağlık sistemini kamulaştırmasıyla sonuçlandı. 


Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin dahil olduğu daha az bilinen bir egzersiz ise 2017'de gerçekleştirildi. Bu tatbikat da 2025 ile 2028 arasında dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs pandemisini içeriyordu. Tatbikat basının çok az dikkatini çekmesine rağmen, simülasyonun ayrıntıları ve bulguları COVID-19 ile son derece alakalı. 


SPARS Salgını, 2025-2028 


Ekim 2017'de Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, SPARS Pandemisi, 2025-2028: Halk Sağlığı Risk İletişimcileri için Fütüristik Bir Senaryo adlı raporunu yayınladı. 


Rapor, 2025 ile 2028 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran bir salgına, 2030 yılından dönüp bakan birinin bakış açısından yazılmıştı. 


Belgede, içerik oluşturucuların bu dönemde ortaya çıkması muhtemel olduğuna inandıkları büyük sosyoekonomik, demografik, teknolojik ve çevresel eğilimleri belirledikleri belirtiliyor. 


Halk sağlığıyla ilgili acil durumları etkilemesi muhtemel olduğunu söyledikleri iki eğilim; "bilgi teknolojisine değişen derecelerde erişim" ve "toplumlar arasında sosyal, politik, dini, ideolojik ve kültürel hatlarda artan bölünme"dir. 


Belgede şu ifadeler yer alıyor: 


"Nihayetinde, bilgi teknolojisine yaygın erişime sahip izole edilmiş ve oldukça parçalanmış topluluklardan oluşan bir dünya -" yankı odası "olarak adlandırılan - olası senaryonun gerçekleşeceği gelecek olarak seçildi. Bu noktadan sonra; branş uzmanlığı, geçmişteki tıbbi karşı önlem krizlerinin tarihsel kayıtları, çağdaş medya raporları ve sosyoloji, acil durumlara hazırlıklı olma, sağlık eğitimi ve risk ve kriz iletişimindeki bilimsel literatürden yararlanılarak senaryoya özgü hikayeler geliştirildi. Bu kaynaklar, gelecekteki halk sağlığı acil durumlarında ortaya çıkması muhtemel iletişim zorluklarını belirlemek için kullanıldı." 


Çalışma 2025 dünyasını, kablosuz internete neredeyse evrensel erişime sahip "daha bağlantılı, ancak daha bölünmüş" bir dünya olarak tanımlıyor. 


Rapor, "geçici olarak evrak çantalarına, sırt çantalarına veya giysilere takılabilen ve internetten içerik akışı sağlamak için kullanılabilen ince, esnek ekranlar" olarak tanımlanan, internet erişim teknolojisi (LAT) olarak bilinen yeni bir teknolojiyi tartışıyor. 


“Kullanıcıların diğer platformlardan seçilen medya içeriğini bir araya getirip arşivlemesini ve ortak ilgi alanlarına ve güncel olaylara dayalı olarak bulut tabanlı sosyal gruplarla iletişim kurmasını sağlayan" bir platform olan ZapO”'nun da dahil olduğu yeni sosyal medya platformları da dijital ortamı etkiliyor. 


Bu durum, haber paylaşımında artış ve kolaylık sağlasa da, birçok kişi “bilgi için başvurdukları kaynakları kendi kendilerine kısıtlamayı” tercih ederek yankı odaları oluşturuyor. 


https://fakeotube.com/video/2339/the-spars-pandemic-2025-t0-2028-simulated-at-the-johns- hopkins-university-in-2017 


(SPARS adı verilen simülasyon çalışmasında) Ekim 2025'in ortalarında Minnesota, St. 
Paul'daki bir kilisede üç ölüm vakası bildirilir. Iki kilise görevlisi Filipinler'e yaptıkları bir geziden yakın zaman önce dönmüştür. 


Ölümlerinin başlangıçta grip olduğu varsayılırken, laboratuvar sonuçları daha sonra bu teoriyi çürütür. 


Nihayetinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), üç hastanın St. Paul Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü (SPARS-CoV veya SPARS) olarak bilinen yeni bir koronavirüs ile enfekte olduğunu doğrular. 


İlginç bir şekilde, CDC'nin SPARS vaka ölüm oranını % 4.7, DSÖ'nün ise % 14-15 olarak tahmin etmesi ve 64 yaşın üzerindeki insanlar için bu oranın % 50'nin üzerinde olduğunu söylemesiyle "erken vaka ölüm tahminlerinin şişirildiği" raporda ifade edilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalar daha doğru bir tahminle bu oranı sadece % 0.6 olarak belirlemiştir. Bu 


simülasyon senaryosu, COVID-19 ile yaşadığımız durumu taklit etmektedir. 


CDC ve WHO (DSÖ), başlangıçta ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu iddia etmiş ve daha sonra oranın % I'in altında olduğunu kabul etmiştir. 


Rapor, halk sağlığı ve tıp uzmanlarının SPARS'ın yayılmasını durdurmada nasıl başarılı olamadıklarını ayrıntılarıyla anlatıyor. 


Şükran Günü ve Kara Cuma geldiğinde, SPARS'ın yayılımı, seyahat eden asemptomatik kişiler nedeniyle hızlanır. Aralık ortasına kadar, 26 eyalette, ayrıca Meksika, Kanada, Brezilya, Japonya ve birkaç Avrupa ülkesinde SPARS vakaları bildirilir. 


Sonunda, bir hayvan aşısı potansiyel bir çözüm olarak görülür. Çiftçiler aşıyı Filipinler'deki inek ve domuzlarda SPARS benzeri solunum koronavirüsü hastalığını tedavi etmek için kullanmıştır. 


Aşı üreticisi GMI, aşının (salgının bitirilmesine) yardımcı olacağını iddia etmektedir ancak klinik deneyler, şişmiş bacaklar, şiddetli eklem ağrısı ve nöbetlere veya ölüme yol açan ensefalit gibi yan etkilerin varlığını ortaya koyar. 


GMI aşısının uzun vadeli etkilerine dair hiçbir veri mevcut değildir. Bu tartışmaya rağmen, ABD merkezli bir ilaç şirketi olan CynBio tarafından, GMI teknolojisine dayalı bir SPARS aşısı geliştirilir. 


Simülasyon, tıpkı gerçek hayatta da gördüğümüz gibi, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanının, aşıdan birinin zarar görmesi durumunda aşı üreticisi CynBio'ya sorumluluk koruması sağlamayı kabul ettiğini belirtiyor. 


Bu durum, ABD hükümet yetkililerinin, aşı şirketlerine ürünlerinden kaynaklanan olası yükümlülüklere karşı güvence (tazminat) verilmesini kabul ettiği COVID-19'da gördüğümüz durumun aynısıdır. 


Simülasyon, sağlık yetkililerinin, potansiyel aşı yaralanmaları ve aşı kurallarına itirazlara yönelik planlama yaptıklarını açıkça ortaya koyuyor. 


Raporun bir bölümünde "Federal sağlık yetkilileri, SPARS aşı üreticileri için sağlanan sorumluluk korumasının, bireysel özgürlüğü ve sağlığı tehlikeye attığını öne süren eleştirilere karşı nasıl yanıt verebilir?" sorusu soruluyor. 


Rapor, Kalocivir adlı bir terapötik maddenin ortaya çıkışını ve artan sayıda bireyin ilaç ve aşı kullanımına nasıl meydan okumaya başladığını tartışmaya devam ediyor. 


"Sarımsak ve vitamin gibi doğal tedavileri" teşvik eden bu bireylerin Kalocivir'i kullanma veya SPARS benzeri semptomlar için tıbbi yardım alma olasılıkları daha düşüktür. 


Kalocivir ile ilgili endişeler, Şubat 2026'da üç yaşındaki bir erkek çocuğun terapötik bir doz aldıktan sonra şiddetle kustuğunu gösteren bir videonun yayılmasıyla artmıştır. Klip, ABD genelinde #NoKalocivir (Kalocivir'e Hayır) ve #NaturallsBetter (Doğal Daha İyidir) hashtag'leriyle paylaşılır. 


Sosyal medya aktivistleri, videoyu paylaşmak için ZapO gruplarını kullanmaya ve ayrıca ceketlerinin ve sırt çantalarının arkasına yerleştirdikleri TAT ekranlarından videoyu döngü 


halinde (toplum içinde) göstermeye başlamıştır. 


Yaz aylarında video, ortaokul ve lise öğrencileri arasında en çok paylaşılan "Zap klibi" olur. 


THE 


SPARS PANDEMIC 


2025 - 2028 


Sağlık Güvenliği Merkezi raporundaki bir başka tespitte, SPARS vakalarının azalmaya başlamasına rağmen, "salgınla ilgili ısrarlı sosyal medya dedikodularının halkın endişesinin 


ZN 


yüksek kalmasını sağladığı" belirtiliyor. 
Yine, bu durum COVID-19 sırasında gördüklerimizi yansıtıyor. 


Mayıs 2026'da CDC, SPARS'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakaların yalnızca % 0.6'sı için ölümcül olduğunu kabul etmiştir. Bu gerçek, halkın çoğunun SPARS'ın söylendiği kadar tehlikeli olmadığını anlamaya başladığı sosyal medyaya da yansır. 


Raporda, "Kalocivir hakkında süregelen şüpheler ve ticari olarak temin edilebilen bir SPARS aşısının olmayışı ile birleştiğinde, yeni ortaya çıkan, düşük vaka ölüm oranı tahmini, halkın devam eden SPARS bildirimlerine karşı giderek daha düşmanca davranmasına neden oldu" ifadeleri yer alıyor. 


Rapor; SPARS, Kalocivir ve yakında çıkacak olan Corovax aşısı hakkında halk sağlığı iletişim kampanyaları geliştirmek için CDC, FDA ve diğer devlet kurumlarının "sosyal medya uzmanlarıyla" nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor. 


Event 201 alıştırmasında olduğu gibi, SPARS simülasyonu da, hükümetin iletişim kampanyalarını destekleyen videolar yapan ve röportajlar veren “tanınmış bilim adamları, ünlüler ve hükümet yetkililerinin” yardımını almayı içeriyordu. 


Ancak (simülasyonda) halk kampanyalara pek iyi yanıt vermez ve bunun yerine sosyal medyada itirazlarını dile getirir. 


Hatta, ana akım medya, hükümetin anlatısını ve Corovax'ın güvenliğini bile sorgulamaya başlamıştır. Corovax'a muhalefet, sosyal medyada ortaya çıkan ve büyüyen aşılama karşıtı hareketle birleşmiştir. 


Bu (muhalif) gruplar, aşıya karşı çıkan Müslümanlardan; Siyah topluluk üzerinde deney gerçekleştireceği korkusuyla hükümete güvenmeyen Afrikalı Amerikalılardan; alternatif tıp topluluğu ve "aşılama karşıtı" topluluktan oluşmaktadır. 


Bu aşı muhalifleri, Corovax'ın uygun şekilde test edilmediği ve bilinmeyen yan etkilere sahip olduğu iddiasını yaymaktadır. 


Ağustos 2026 ortasında yapılan ulusal anketler, ABD vatandaşlarının % 68'inin Corovax karşıtı duyguları ifade eden bir gönderiyi gördüğünü veya birisinin yorumunu okuduğunu göstermiştir. 


Japon hükümeti bile Corovax'ı reddederek bu yöndeki Japon basın toplantı videolarının hızla yayılmasını sağlamıştır. 


Corovax muhalefetine yanıt olarak ABD hükümeti, "aşı karşıtı web sitelerine" yönelik arama yapan kişileri hedefleyen ilanlar için, sosyal medya ve arama şirketleriyle birlikte çalışmaya başlar. 


Ayrıca CDC, sosyal medya aracılığıyla tanıtabilecekleri "olumlu hikayeler" için kamuya açık sosyal medya kaynaklarından veri toplamaya başlamıştır. 


ABD hükümeti ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcılarından, belirli bölgelerde bulunan yüksek risk popülasyonlarındaki bireylerin sayısını belirleme girişimi için hastaların elektronik sağlık kayıtlarına (EHR'ler) erişim izni vermelerini ister. 


Sonuç: Uzun Vadeli Yan Etkiler, Davalar ve Güven Kaybı 


Rapor, daha fazla Amerikalı aşıyı aldıkça olumsuz yan etkilerin nasıl ortaya çıkmaya başladığını anlatıyor. Ebeveynler, çocuklarının GMI aşısı enjekte edilen hayvanlarda görülenlere benzer nörolojik semptomlar yaşadığını iddia etmektedir. 


Mayıs 2027'ye gelindiğinde, ebeveynler dava açmaya ve Corovax'ı geliştiren ilaç şirketlerini koruyan sorumluluğun kaldırılmasını talep etmeye başlamıştır. 


Rapor, "hükümetin Corovax aşılama kampanyasına ilişkin gerekçelerini sorgulamaya devam eden özellikle bazı Afro-Amerikan ebeveynler arasında endişenin yüksek olduğunu" belirtmektedir. 


2027'nin sonuna gelindiğinde, Corovax kullanan insanlarda yeni nörolojik semptomlar ortaya çıkmaya başlar. 


Sağlık Güvenliği Merkezi şu şekilde bir açıklama yapar: “Yaklaşık bir yıl boyunca hiçbir yan etki görülmedikten sonra, aşı olan bazı kişiler yavaş yavaş bulanık görme, baş ağrısı ve el ve ayaklarında uyuşma gibi semptomlar yaşamaya başladılar.” 


Rapor, aşıların, yan etkilerden sorumlu olup olmadığının 2030 yılına kadar hala belirsizliğini koruduğunu söylüyor. 


Sosyal medyanın tepkisi, Corovax dolayısıyla uzun vadeli etkiler yaşayanlara tazminat verilmesi yönünde baskı ile karşılaşan HHS'yi hazırlıksız yakalamıştır. 


Halk, aşı ve aşı dolayısıyla mağdur olan insanlara karşı kayıtsızlık olarak algıladıkları tutum konusunda giderek daha fazla olumsuz görüşe sahip olmuştur. 


Rapor tamamlanırken, SPARS salgınının başlamasından beş yıl sonra, 2030 yılından, dünyanın nasıl göründüğü inceleniyor. 


Pandemi 2028'de resmi anlamda sona ererken, Avrupa, Afrika ve Asya'da yer alan 14 ülkede vakalar görülmektedir. DSÖ uzmanları, ülkeler yaygın aşılamayı sürdürmedikçe gelecekteki salgınların ortaya çıkmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. 


Halk nihayet “normal hayata” dönerken, hayal kırıklıklarını, olayın ciddiyetini abartmakla suçladıkları politikacılara ve kurum temsilcilerine odaklamaya başlamıştır. 


Sonunda, CDC ve FDA'daki birkaç üst düzey yetkili emekli olmaya zorlanır. Ancak, "son birkaç yılın olaylarını yeniden gözden geçirmek" için "çok az istek" olduğundan, hesap verebilirlik eksikliği var gibi görünmektedir. 


Elbette simülasyon, "virüsün ilaç şirketleri tarafından kasıtlı olarak oluşturulduğunu ve insanlara bulaştırıldığını veya biyolojik silahları gizlice test eden bir hükümet laboratuvarından kaçtığını öne süren komplo teorilerinin sosyal medyada hızla çoğaldığını" da ifade ediyor. 


Bu tür suçlamalar, COVID-19 krizi sırasında araştırmacılara da yöneltildi ve sansürü haklı çıkarmak için kullanıldı. 


“Yankı Odası” alıştırması kurgusal bir senaryo olsa da, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'ndeki araştırmacıların gözlemlediklerini anlamak önemlidir. 


Bu olayların gelecek şeylerin bir tahmini olması amaçlanmasa da tarih, bu tür simülasyonların ve tatbikatların çoğu zaman hükümetlerin ve özel kurumların gelecek kriz zamanlarında nasıl tepki vereceklerine dair bir pencere sunabileceğini göstermiştir. 


Derrick Broze , 19 Kasım 2020, The Last American Vagabond 


(The Last American Vagabond'un kadrolu yazarı Derrick Broze bir gazeteci, yazar, konuşmacı ve aktivisttir. 90.1 Houston'daki Free Thinker Radio'nun eş sunucusu ve The Conscious Resistance Network ve The Houston Free Thinkers'ın kurucusudur.) 


Çevirenin Notu: 


(*) Yankı Odası: Alternatif veya rakip fikirlerin veya kavramların serbest dolaşımına izin vermeyen kapalı bir sistemin tekrarlanmasıyla belirli fikirlerin, inançların veya veri noktalarının güçlendirildiği bir durumu tanımlayan bir terimdir. 


SA8326/SONSUZ ARK-YD190: ERKEKLER GENOM SAĞLIĞINDA ÖNEMLİ BİR 
ROLE SAHİP 

29 Ocak 2020 Çarşamba- sonsuzark- Gürkan Akçay, 25.05.2015, Boğaziçi Üniversitesi, 
Editör / Yazar 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Aşağıda istifadenize sunduğumuz metin, kafası evrimle ve ateizmle karışık olduğu halde bilimsel çalışma yapan insanların yirmi birinci yüzyılda erkeksiz-sadece kadından insan üretme çalışmalarının, yine kendi çalışmalarında tosladıkları 'yaratılıştaki bilimsel gerçek duvarı' dolayısıyla, ne kadar akıl dışı olduğunun anlaşılması adına yayınlanmıştır. İlginçtir 


ki; materyalist evrimciler var olan herhangi bir biyolojik varlığı incelerken, kafalarındaki tanrısız yaklaşımı temel alan varsayımlarının çökmesi karşısında direnişlerini sürdürmekten vazgeçmek gibi bir bilimsel tutum edinemiyorlar; buna rağmen bilimsellik iddiasında bulunmaya devam ediyorlar. Evrendeki İlâhi tasarım her seferinde kendisini dayattığı halde, evrimci yaklaşımın yaratılışı tescil eden deney karşısında ortaya çıkan sonuç cümlelerinden biri maalesef 'evrim' travmasını içermeye devam ediyor: "Yani erkekler ve seksin evrimsel süreçte varlığını sürdürmelerinin iki temel sebebi bulunuyor: Seks “kötü” genomları popülasyondan temizliyor ve/veya seks “iyi” genomların tür boyunca yayılmasına yardımcı oluyor.” Evrimsel sürecin neden başladığı, neden bu şekilde geliştiği ve neden durduğu ya da bu süreci belirleyen temel faktörün ne olduğu sorularından kaçan evrimci vandalizmin ürettiği sonuçları keyifle izlemeye devam edeceğiz. Erkeksiz üreme, eğer biyolojik varlığın yaratılışında başka türlü bir tasarım yoksa, mümkün olmuyor ve bu yerkürede hayat var oldukça böyle olmaya da devam edecek 


Evrimsel seçilim tamamen verimliliğe dayalıdır. Peki bu süreçte erkeklerin varlığını sürdürmelerinin sebebi nedir? Ya da seks; üreme için neden baskın mekanizma olmuştur? 


Cinsel seçilim (eş seçiminde erkeklerin dişi bireyler tarafından seçilebilmek için yarışmaları), üst düzey soy içi üremeden (ensest) kaynaklanan genetik stresin varlığı olsa bile, popülasyonların yok olmasını engellediği gibi popülasyonun genel sağlığını da güçlendirir. 


Seksteki Sorunlar 


İki farklı cinsiyetin varlığı; türün hangi bireyinin genlerinin bir sonraki nesile aktarılacağını belirleyen cinsel seçilim sürecini destekleyicidir. Seks, yaygın ve güçlü bir etkidir ancak pratikte ortaya çıkan kalıtsal sorunlardan kaynaklı olarak neden böyle bir şeyin varolduğuna dair açıklama da bulunmak zordur. 


Esasen seks, aseksüel üremeye kıyasla önemli sınırlandırmalara sahiptir. Örneğin, oluşan döllerin yarısı (erkekler), yavru üretemez ya da yavrudaki genlerin yalnızca yarısı size aittir. 
Bunun yanı sıra, eş bulma ve onunla çiftleşmek için gerekli bedelleri de ödemek zorundasınız (zaman, efor ve “acı” çekmek gibi). Öte yandan eğer tamamen adapte olmuş gen komplekslerini taşıyorsanız, bu genler cinsel birleşme ile bir sonraki nesile “bozulmuş” ve derişimi biraz daha seyrelmiş halde taşınır. 


Seksin sonuçları, yalnızca dişi yavruların erkeğe ihtiyaç duymadan yeni dişiler ürettiği aseksüel üremeye kıyasla ciddi sınırlandırmalar içerir. Peki durum böyleyse neden seks ve erkeklerin varlığı üremedeki baskınlıklardan birisi olarak evrimleşmiştir? 


Cinsel Seçilim Modeli Olarak Tribolium Un Böceklerinin Kullanılması Nature'da yayımlanan çalışmada, kontrollü laboratuvar koşullarında Tribolium un 


böceklerinin 50 nesli 10 yılı aşkın bir süre boyunca gözlemlendi. Araştırma çerçevesinde türün üremek için neden sekse başvurduğu ve cinsel seçilimin evrimdeki rolü gibi sorulara 


cevaplar arandı. 
Peki neden Tribolium un böcekleri seçildi? 


Tribolium un böcekleri üremenin evrimini anlık gözlemleyebilmek için en iyi modeldir ve oldukça fazla sayıda deneysel deneme durumu sağlayarak araştırmaya istatistiksel bir güç katar. Bu türün nesil üretme süresi yaklaşık bir aydır, bu da deneysel evrimin gerçekleştirilmesine ve böceğin soy ve popülasyonlarının kontrol edilen durumlar altında gözlemlenebilmesine olanak sunar. 


Ayrıca Tribolium un böcekleri tipik olarak erkeklerin yavrularına doğrudan bakım sağlamadığı karışık bir çiftleşme modeli ile çoğalırlar. Bu durum doğada oldukça yaygındır, dolayısıyla bu canlıların “denek” olarak kullanılması bulguların daha genele yayılabilmesine imkân tanır. 


Erkekler Genom Sağlığında Önemli Bir Role Sahip 


Deneylerde, cinsel seçilim etkisi; yoğun yarıştan (bir dişiye dokuz erkek oranında) yarışın 
olmadığı (bir dişiye bir erkek) bir biçimde değiştirildi. Yani cinsel seçilim ortadan kaldırıldı. 7 
yılın ve yaklaşık 50 neslin ardından, araştırma ekibi; soy içi çiftleştirme (ensest) yaptı ve cinsel seçilimin olduğu popülasyonlarda (1 dişiye 9 erkek oranı), cinsel seçilim olmayan popülasyonlara (1 dişiye 1 erkek oranı) kıyasla yok olma tehdidini daha çabuk aşabildikleri görüldü. 


Cinsel seçilimin bulunduğu bazı popülasyonlar 20 nesil soy içi döllenme yapılmasına rağmen hayatta kalmayı başardılar. Buna karşın, cinsel seçilim etkisinin olmadığı popülasyonlar ise soy içi döllenmenin 10. neslinde tamamen yok oldular. Bu sonuçlara bakıldığında erkekler arasındaki yarışın popülasyonun genel genetik sağlığını geliştirdiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. 
Yani erkekler ve seksin evrimsel süreçte varlığını sürdürmelerinin iki temel sebebi bulunuyor: Seks “kötü” genomları popülasyondan temizliyor ve/veya seks “iyi” genomların tür boyunca yayılmasına yardımcı oluyor. 


Öte yandan seks, aseksüel üremeye kıyasla bazı sınırlılıklar içerse de evrimsel süreçte önemli bir parametre olan çeşitliliğin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çeşitliliği ortaya çıkaran iki cinsiyetli (erkek ve dişi) üreme biçimi evrimsel süreçte bir avantaj sunuyor. Dolayısıyla erkeğin evrimsel süreçteki varlığını sürdürmesi ve eşeyli üremenin süregelmesi popülasyonların genel genom sağlığını iyileştirerek türü yok olmaktan kurtarıp, çevreye uyumlu hale getiriyor. 


"Mümkün olduğunca çok yavru dünyaya getirme yarışında, her ne kadar garip gelse de, erkeklerle dişiler de birbirleriyle rekabet hâlindedir. Eğer bir hayvan türü için üreme kurbağalarda olduğu gibi sadece yumurtalarla spermleri aynı anda aynı yere bırakmak anlamına geliyorsa, o zaman fazla sorun yoktur. Böyle olduğu durumda bile, bir dişi kurbağanın jölemsi yumurta kütlesini gören herkes, dişinin bir sonraki kuşağa madde ve 


enerji olarak yaptığı katkının, erkeğin sağladığı mikroskopik spermlerden oluşan ince tabakaya kıyasla çok daha büyük olduğunu anlayacaktır. Tabi ki üreme için hem yumurta hem sperm gereklidir, ama bunun dişiye olan biyolojik maliyeti erkeğin çok üzerindedir. 
Dişinin sonraki kuşağa yatırımı, erkeğinkinden daha büyüktür ve bu hayvanlar âleminin tümünde rastlanan bir düzendir. 


Kurbağalar evlilik görevlerini yerine getirdiklerinde, döllenmiş yumurtaları olgunlaşıp gelişmeye terk ederler ve başka hiçbir ana-babalık ilgisi göstermezler. Ne zaman ki yavruyu büyütmek için ana-baba ilgisi gerekir, işte o zaman cinsiyetler arası savaş başlar. Doğal seçilime göre, hem erkekler hem de dişiler cinsiyet hücrelerini bırakıp bunların döllenmesini sağladıktan sonra, mümkün olduğunca çok yavru meydana getirebilmek için orayı terk edip başka yere giderek aynı şeyi yeniden yapmayı tercih eder. Ama eğer olgunlaşmakta olan embriyo ve yavru bakıma muhtaçsa, bunu kim yapacak? Eğer yavrunun bakımı için tek bir yetişkin yeterliyse, o zaman sorunun cevabı şu olacaktır: Döllenme yerinden ilk kim kaçabilirse, o başka bir eş bulma şansına sahip olacak, geride kalana ise yavruya bakma görevi düşecektir. 


Hayvanlar âlemindeki tek-ebeveynli ailelerde, yavruyla birlikte geride kalan hemen her zaman dişidir. Çünkü başka eşler bulmak için yola düşme yarışında dişi hemen her zaman ikinci gelir. Bunun başlıca istisnasına balıklarda rastlanır ve sebebini anlamak da güç değildir. Kurbağalar gibi balıklar da cinsiyet hücrelerini döllenmek üzere suya bırakır. 
Erkeğin spermleri o kadar hafiftir ki, eğer çok daha ağır olan yumurtalardan önce suya bırakılırsa, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu yüzden erkek, spermlerinin ziyan olmaması için önce dişinin yumurta bırakmasını beklemek zorundadır. Bu öncelik sıralaması nedeniyle dişi fırsattan yararlanarak erkeği terk edebilir ve onu soyun güvenliğini ve yeterli beslenmesini sağlama göreviyle baş başa bırakabilir. Erkek ise acımasız bir kıskaç içinde kalmış gibidir, çünkü o da bırakıp gidebilir ama bu takdirde hiç yavru olmayacaktır. Bu yüzden evrimin doğal seçilim yoluyla birçok balık türünde babanın yavruya bağlılığını geliştirmiş olması şaşırtıcı değildir. 


Hayvanlar sudan karaya çıktıklarında, dişilerin durumu kötüleşmeye başlamıştır. Kuru toprağın daha düşmanca şartlarında, hayvanlar korumasız cinsiyet hücrelerini açıkta bırakamazlardı. Aksi hâlde bunlar hemen kuruyup yok olacaklardı. Böylece, yeni çevreye tepki olarak yumurta gelişti. Yine dişinin embriyoya yaptığı yatırım, erkeğinkine kıyasla dev boyutlardaydı. Çünkü dişi, yumurtanın üst yapısını, embriyonun büyümesi için gerekli besinleri de üretmek zorundaydı. Bir dişi kuşun taşıdığı yumurtanın ağırlığı, bazen vücut ağırlığının dörtte birini bulmaktadır ki bu da gerçekten çok pahalı bir yatırımdır. Dahası, dişi döllenmeden sonra yumurtayı vücudunun içinde geliştirdiği için erkek kuş bırakıp giderek, yeniden çiftleşme şansına sahiptir. Ama yine de çoğu böyle yapmaz. Kuş türlerinin 2690'ı en az bir mevsim boyunca tek-eşlidir. Bunun sebebi de yavruyu büyütmek için gereken çabanın sadece bir yetişkinin başa çıkamayacağı kadar büyük olmasıdır. Uzun kuluçka dönemi ve bunu izleyen aç yavrular içn dur-durak bilmeden yiyecek toplama işi, iki yetişkinin işbirliğini gerektirir. Dolayısıyla, eğer erkek kuş döllenmiş dişisini terk ederse, büyük ihtimalle doğacak yavrular telef olacaktır." Leakey & Roger Lewin (Göl İnsanları, ISBN: 9789754030860) 


ALKOLÜN DOĞRUDAN DNA HASARINA YOL AÇABİLECEĞİNE DAİR YENİ 
BULGULAR 


21 Mart 2018 Çarşamba- sonsuzark -Yusuf Cem Durakcan, 04.01.2018, Bilim Fili, Çeviri 


Alkolün insan vücuduna nasıl zarar verdiği konusu oldukça tartışmalıdır. Bu yeni çalışma ile bir alkol metabolitinin, doku üretiminde rol olan kök hücreler de dahil olmak üzere DNA hasarına sebep olduğuna yönelik güçlü deliller sunuluyor." 


Alkol tüketimi ile DNA hasarı ve kanser riskinin artması arasında bir bağlantı olabileceğini gösteren birçok veri bulunuyor. Ancak bu bağlantının neden var olduğunun tam olarak çözümlenebildiği söylenemez. Şimdi ise, İngiltere'den bilim insanları bu ilişkinin sebebinin ne olabileceğine dair yeni bir açıklama getirdi. 


Fareler üzerinde yürütülen çalışmada, bilim insanları alkolün kan yapan kök hücrelerdeki DNA'ya zarar verdiğini tespit etti. Bu hasara sebep olan şey ise, alkol metabolize etme sürecinin bir yan ürünü olan ve asetaldehit olarak adlandırılan kimyasal bir bileşik. 


Asetaldehit parçalanamazsa, ya da başka bir deyişle vücudun başa çıkabileceğinden çok daha fazla alkol tüketilirse, asetaldehit hücrelerde birikebiliyor. Cambridge Üniversitesi MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarından araştırmacılara göre, bu durum özellikle DNA'da ciddi hasarlara sebep olabiliyor. 


Alkolün insan vücuduna nasıl zarar verdiği konusu oldukça tartışmalıdır. Bu yeni çalışma ile bir alkol metabolitinin, doku üretiminde rol olan kök hücreler de dahil olmak üzere DNA hasarına sebep olduğuna yönelik güçlü deliller sunuluyor. Daha önceki çalışmalarda da asetaldehidin DNA'ya zarar verdiği keşfedilmişti. Ancak bu deneyler canlı bir vücutta değil, kaplara konulan hücrelerde gerçekleştirilmişti. 


Canlı bir organizmanın kullanıldığı deneylerde, bilim insanları vücudun tepkilerini gözlemleme fırsatına sahiptir. Dolayısıyla, farelerin kullanıldığı bu çalışma, alkolün verdiği hasarın nasıl oluştuğunu anlamada kritik öneme sahip. Yapılan çalışmada, farelere seyreltilmiş alkol, veya etanol, verildi. Daha sonra araştırmacılar, genetik hasarı ölçmek için kromozom analizi ve DNA dizilemesi kullandı. Bulgulara göre, asetaldehit hücrelerdeki DNA'da hasara neden olabiliyor ve çift sarmal kırılmalara yol açıp, kalıcı değişikliklerin olmasını sağlıyor. 


Araştırmacılar yaptıkları çalışmada kan kök hücreleri kullandılar, çünkü DNA analizi için kolayca kopyalanabilen bu hücreler aynı zamanda genetik hasarları vücuda yayabiliyorlar. 


Vücudumuzda, asetaldehite karşı asetaldehid dehidrogenazlar (ALDH) adı verilen enzim grubu savunma görevini üstleniyor. Bu savunma düzgün çalıştığında asetaldehit, enerji için 


kullanabilecek asetata dönüştürerek etkisiz hale getiriyor. 


Asetaldehitin birikmesinin hücreleri nasıl etkilediğini görmek için araştırmacılar, kan kök 


hücrelerinde ALDH2 üretimini engelleyen bir mutasyona sahip genetiği değiştirilmiş fareleri kullandı. Sonuçlar, bu hücrelerde büyük miktarda DNA hasarı olduğunu gösteriyordu. DNA bitleri silindi, kırıldı ve hatta kromozom parçalarının taşınıp yeniden düzenlendiğini gözlemlendi. ALDH2 üretemeyen fareler, normal ALDH2 üretimi olan kontrol grubu farelerinin sahip olduğu hücre hasarının dört katına sahipti. 


Vücudumuzun diğer bir savunma sistemi de, DNA hasarını düzeltmek için çalışacak bir onarım sistemidir. Fakat bazı insanlar, ALDH savunmasından ve onarım sisteminden birinin veya her ikisinin de çalışmadığı mutasyonlara sahiptir. 


Örneğin, Asya'da yaşayan yaklaşık 540 milyon insan, ALDH2 geninde mutasyona sahip. Bu durum, bu insanların asetaldehit savunmalarının işleyemediği anlamına geliyor. 
Araştırmacılara göre, bu mutasyona sahip insanlar yemek borusu kanserinde yüksek risk grubunun içerisindeler. 


Dolayısıyla, alkolün vücut tarafından verimli bir şekilde işlenememesinin, DNA hasarı ve dolayısıyla kanser riskini artıracak bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Ancak alkol temizleme ve DNA onarım sistemlerinin mükemmel olmadığının ve savunma mekanizmaları bozulmamış insanlarda bile alkolün DNA hasarına ve kansere neden olabileceğinin altını çizmek gerekiyor. 


MENDELCİLER VE DARWİNCİLER: MODERN SENTEZ İLE SONUÇLANAN 
ÇEKİŞME 
14 Mart 2018 Çarşamba-Sevkan Uzel, 15.02.2018, Bilim Fili, Çeviri-sonsuzark 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


İnsan aklı her şeyi sorguladığı gibi kendi aklını da sorgular; aşağıdaki çeviri, insan aklının Darwin'in Evrim Teorisi'ndeki boşluklar dolayısıyla ortaya çıkan eleştirileri karşıt görüşler olarak nasıl ifade ettiğini göstermektedir... Darwin'in aklını yine başka insanların aklı yenmektedir, bilimsel devinim böyledir, böyle olacaktır... Ki insanların bundan çıkarması gereken ders, her teorinin gerçeği tam olarak kavramak/tanımlamak adına iddialı olamayacağı gerçeğinin tescil edildiği gerçeğidir. 


Bateson, H. de Vries, T.H. Hunt Morgan ve R.C. Punnet gibi erken dönem genetikçilerinin evrimsel düşünceye ne gibi katkıları olmuştur? Çoğu bilimsel kaynağa göre hiç. Evrimsel biyoloji tarihçelerinin çoğunda onlardan söz edilmez; Oxford Evrim Ansiklopedisi”ne bile çoğu dahil edilmemiştir. 


Evrimle ilgili olarak bahislerinin geçtiği yerlerde ise resmin bütününü göremediklerinden dem vurulur; doğal seçilimi reddedip, bir yere varmayan “mutasyoncu” alternatifi geliştirdikleri söylenir. Standart öykü, evrim hakkında açık ve mantıklı düşüncenin bir kuşak boyunca ortada olmadığı (bu döneme “Darwinizm tutulması” denir) ve neo-Darwinist Fisher, Haldane, Wright ve arkadaşları tarafından genetiğin, Darwin'in kuramındaki eksik parça olduğunun 


gösterilerek, Modern Evrimsel Sentez'in ortaya konmasına dek sürdüğü şeklindedir. 


Aslında ilk genetikçilerin evrim kuramına büyük katkıları oldu. Darwinizme yönelik eleştirilerini takiben, Mendelciler (Bateson, Punnett, Morgan vb.) genetiği doğal seçilim ile sentezleyerek, ilerleyen zamanlardaki evrimsel kuramsallaştırmanın temellerini attı. Tarihçi J. 
Gayon, Darwin'in kuramının 19.yüzyılda köşeye sıkıştığını, çünkü “doğal seçilim” mekanizması kavramının genetikle uyuşmadığını belirtir. Gayon, erken dönem genetikçilerinin, Mendelci bir dünyaya uyacak bir seçilim kavramı üzerinde çalışarak, sonuçta Darwin'in hayal ettiğinden farklı bir kuram ortaya koyduklarını hatırlatır. K.W. Cable'ın düşüncesine göre, bu açıdan bakıldığında, evrimin genetiksel hâline “neo-Darwinizm” deyip, Fisher ve arkadaşlarına mâl etmek yerine, “neo-Mendelizm” deyip, Bateson, Punnett, Morgan, Johannsen ve arkadaşlarına mâl etmek de aynı ölçüde tek yanlı olurdu. 


Darwinizm Tutulması Nasıl Belirdi? 


Darwinciliğin gerilemesi 1800”lerin sonlarında başladı. Darwin'in ortaya koyduğu şekliyle doğal seçilimin, Darwin'in olacağını iddia ettiği değişiklikleri meydana getirmek için yetersiz olduğu düşünülüyordu. Eleştirmenler özellikle doğal seçilimin yalnızca yetersiz olanları ortadan kaldırması üzerine kafa yoruyorlardı; bu, yeni ya da avantajlı özelliklerin nereden geldiğini açıklamıyordu. Nüktedan birinin söylediği gibi, doğal seçilim en güçlünün hayatta kalmasını açıklıyordu; ortaya çıkışını değil. Darwin'in doğal seçilimin azap verici bir yavaşlıkla, sadece bireyler arasındaki küçük farklılıklar aracılığıyla işlediğinde ısrar etmesi, meseleyi daha da karışık bir hâle getiriyordu. Ondan başka hiç kimse, küçük değişimlerin uzun vâdede gerçek bir fark yaratabileceğine inanmıyor, evrimin ani sıçramalarla oluştuğunu düşünüyorlardı. Darwin'in en önemli savunucularından Huxley bile Darwin'i türlerin bazen sıçramalarla ilerlediğine ikna etmeye çalıştığını, “ancak Bay Darwin'in bundan hiç hoşlanmadığını” hatırlıyordu. Darwin düşüncesinden şaşmadı; sadece son derece küçük adımları kabul ediyordu. 


Doğal seçilime karşı çıkan başka savlar, Darwin'in 1882'deki ölümünden sonra güç kazandı. 
İstatistikçilerin gösterdiği gibi, çoğu özellik türler için bir çan eğrisi oluşturuyordu. Örneğin çoğu insan ortalama boydaydı; kısa boyluların da uzun boyluların da sayısı (çan eğrisinin iki yanının da aşağıya inişinden anlaşıldığı gibi) azdı. Hayvanlarda hız ya da zeka gibi özellikler de, çoğunluğu ortalama bireylerin meydana getirdiği çan eğrileri oluşturuyordu. Elbette avcılardan kaçamayan hantal veya düşük zekalıların doğal seçilim tarafından ayıklanacağı belliydi. Ama bilimcilerin çoğu, türün evrimi için ortalamanın değişmesi gerektiğini söylüyordu; aksi takdirde türler büyük ölçüde aynı kalırdı. Sadece en yavaşların avlanması, kaçanları birdenbire daha hızlı yapmazdı; sonuçta kalanlar yine vasat yavrular doğurmaya devam ederdi. Dahası, çoğu bilimci, az sayıdaki hızlı bireyin daha yavaşlarla çiftleştikçe, hızlılık özelliğinin seyreleceğini ve ortaya daha fazla sıradan canlı çıkacağını varsayıyordu. 
Bu mantığa göre, türler ortalama özelliklerde takılıp kalıyordu ve doğal seçilimin dürtmesi onları geliştirmiyordu; dolayısıyla evrim, sıçramalı olarak ilerlemeliydi. 


Pangenesis*in Çürütülmesi 


1830'larda Darwin, kuzeni Francis Galton'u tıp fakültesini bırakıp, matematik okumaya ikna etmişti. Darwin'in sonraki destekçileri bu tavsiyeyi muhtemelen pişmanlıkla anmıştır. Çünkü Darwin'in itibarına en önemli zararı veren Galton'un çan eğrileriyle ilgili istatistiksel çalışması ve Galton'un bu çalışmaya dayanan amansız savları oldu. 


Galton, insan özelliklerinin de çan eğrileri oluşturduğunu doğrulayacak kadar veri topladı. Bu bulgu sayesinde, evrimin nasıl ilerlediğini, kendisinin kuzen Charles'tan daha iyi anladığı, küçük çeşitlenmeler ve küçük değişikliklerin kendi başlarına aslında önemli rol oynamadığı konusundaki güvenini pekiştirdi. Üstelik bu, Galton'un Darwin'e ilk köstek oluşu değildi. 
“Türlerin Kökeni Üzerine”yi yayımladığı günden beri, Darwin kuramında bir şeylerin eksik olduğunun farkındaydı. Doğal seçilim yoluyla evrim, canlıların olumlu özellikleri kalıtımla almasını gerektirir; ama bunun nasıl olabileceği konusunda (tanınmamış bir keşiş olan Mendel dışında) kimsenin bir fikri yoktu. Bu nedenle Darwin, son yıllarını bu süreci açıklayabilecek bir kuram oluşturmaya harcadı. 


Darwin'in “pangenesis” adıyla bilinen hipotezi, her organın ve üyenin “gemül” denen mikroskopik tohumlar pompaladığını varsayıyordu. Aslında pangenesis hipotezi ilk olarak Hipokrat ve Demokritus gibi antik Yunan filozofları tarafından geliştirilmiş ve tarih boyunca pek çok farklı elde farklı farklı biçimlenerek, canlı tutulmuş bir fikirdi. Hatta Darwin'in dedesi Erasmus Darwin de 1801 tarihli “Zoonomia” kitabının üçüncü basımında kendi pangenesis versiyonuna yer vermişti. Darwin, Hipokrat'ın pangenesisinin kendi hipoteziyle “neredeyse aynı” olduğunu yazmıştı. Buffon tarafından öne sürülen benzer bir hipotez ile ilgili olarak ise Darwin şöyle diyordu: “Eğer Buffon, organik moleküllerin vücuttaki herbir ayrı bölüm tarafından oluşturulduğunu varsaymış olsaydı, onun görüşleri ile benimkiler çok benzer olurdu.” 


Darwin'in düşüncesine göre, gemüller canlının içinde dolaşıyor, hem doğuştan sahip olduğu hem de yaşamı boyunca edindiği özellikler hakkında bilgi taşıyordu. Gemüller, cinsiyet organlarında biriktiriliyor ve böylece yeni nesillere aktarılıyordu. Galton, tavşanlardaki gemülleri aramak için zekice bir deney tasarladığında, Darwin bu girişimi destekledi ama umutları kısa sürede yıkıldı. 


Galton, gemüllerin vücutta kanın içinde dolaşması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle siyah, beyaz ve gri tavşanlar arasında kan nakli yapıp, yavruları olduğunda birkaç alacalı melez elde etmeyi umdu. Ama yıllar süren çiftleştirmelerden sonra bile hiç alacalı yavru çıkmadı. Bunun üzerine Galton, gemüllerin var olmadığını öne süren bir makale yayımladı. 
Normalde babacan olan Darwin, bu noktada küplere bindi. Burnundan soluyarak, gemüllerin kanda dolaştığını hiçbir zaman iddia etmediğini söyledi; yani tavşanlar arasında kan nakli yapmak hiçbir şeyi kanıtlamıyordu. Bilim tarihi hakkında yazan Sam Kean olayı şöyle değerlendiriyor: “Darwin kendini kandırıyordu: Galton bütün bu deneyleri yaparken, Darwin kanın gemüller için iyi bir araç olmadığıyla ilgili hiçbir şey söylememişti.” Galton, pangenesis ve gemüller hipotezini tek hamlede yıkmıştı. 


MendePin Yeniden Keşfi ve “Mutasyon Dönemi” Düşüncesi 


1900”lerde Mendel'in yeniden keşfi, bilimsel bir alternatif ve kısa bir süre sonra da açık bir rakip olunca Darwin karşıtlarını harekete geçirdi. Bir tarihçinin yorumuyla, her iki taraf da “şaşılacak ölçüde çirkef”ti. 


1902'ye gelindiğinde, İngiliz biyolog Bateson bir doktorun insanlardaki bilinen ilk geni tanımlamasına yardım etmişti bile: Çocukların idrarını siyaha dönüştüren, endişe verici ancak hayati tehlikesi olmayan “alkaptonüri” hastalığı geni. Kısa süre sonra Bateson, Mendelcilik yerine “genetik” terimini kullanmayı önerdi. 


Darwinciler ile Mendelciler Avrupa'da birbirlerine diş bilerken, kavganın bitmesine yardımcı olacak ekip Amerika'da sinek vızıltıları içinde çalışıyordu: T.H. Morgan, C. Bridges, A. 
Sturtevant ve ekibe sonradan katılacak olan H. Muller. Darwincilere de genetikçilere de güvenmemesine rağmen, 1900 yılında Hollanda'da H. de Vries'ı ziyaret ettikten sonra, Morgan kalıtıma merak sarmıştı ve meyve sinekleri üzerinde deneyler yapmaya başladı. 


De Vries'ın Avrupa'da Darwin'inkine rakip bir ünü vardı. Bunun nedeni biraz da türlerin kökeniyle ilgili rakip bir kuram geliştirmiş olmasıydı. De Vries'ın mutasyon kuramına göre, türler ender ama yoğun “mutasyon dönemleri”nden geçiyordu. Bu kuramı, akşam sefası bitkilerinin bazılarında gözlemlediği anormal bir durum sonucunda geliştirmişti. 
Diğerlerinden farklı görünen bir grup akşam sefası, ortamda bulunan eski tip akşam sefalarıyla çiftleşmeyip, sadece kendi aralarında ürüyordu. Darwin evrimde sıçramaları reddetmişti, çünkü yeni bir özellik ortaya çıktıktan sonra diğer bireylerle çiftleşme sonucu seyrelirdi. De Vries'ın “mutasyon dönemi” fikri, bu itirazı bir çırpıda geçersizleştiriyordu. 
Pek çok özellik aynı anda ortaya çıkıp, yalnızca kendi aralarında üreyebilirdi. 


Sinek Odasının Mutantları 


İşte Morgan”ı sinek odasını kurmaya götüren ilginin temelinde, akşam sefalarıyla ilgili bu sonuçlar vardı. Doğal bir mutant aramaya başladılar ve sonunda Ocak 1910 tarihinde, orta boğumunda çatala benzeyen bir desen olan bir sinek fark ettiler. Mart ayında iki mutant daha ortaya çıktı. Birisinin kanatlarının altında “kıllı koltukaltları” gibi görünen pürtüklü benleri vardı. Diğerinin ise bedeni normal kehribar rengi yerine zeytin yeşiliydi. O zamana kadarki en etkileyici mutant ise Mayıs 1910'da belirdi: Gözleri kırmızı yerine beyaz olan bir sinek. 


Ekip hemen beyaz gözlü erkek bireyi ayırdı ve kırmızı gözlü normal dişilerle çiftleştirmeye başladı. Sonra ikinci nesil bireyleri çeşitli çaprazlamalarla çiftleştirdiler. Sonuçlar karmaşık olsa da, Morgan'ı heyecanlandıran bir sonuç ortadaydı: Bazı kırmızı gözlü melezler çaprazlandığında, 3:1 oranında beyaz gözlü birey beliriyordu. Bu sonuç, Morgan'ın Mendel'e duyduğu önyargıyı derhal azalttı; gen kuramı saçmalıktan ibaret değildi. 


Erken Dönem Genetikçilerinin Başarıları 


Morgan ve ekibinin sonraki katkılarından söz etmeden önce 1902 yılına geri dönelim. O yıl William Bateson ile Edith Rebecca Saunders genetik üzerine ilk geniş çaplı çalışmayı yayımladı. Bu oldukça ileri görüşlü bir makaleydi. Büyük ölçüde kalıtımın Mendelci yasalarına odaklanmakla beraber, işin içine genetik girdiğinde evrimin nasıl işleyebileceğine ilişkin bazı önemli akıl yürütmeler içeriyordu. Çarpıcı bir örnek olarak, sonraları “Hardy-Weinberg Dengesi” olarak bilinecek olan kavramın, açık bir dille ifade edilişi gösterilebilir: 


“Doğadaki böyle bir popülasyonun istatistiğini incelemek çok ilginç olacaktır. Eğer baskınlık derecesi deneysel olarak belirlenebilirse veya heterozigot fark edilirse ve ayrıca tüm biçimlerin birbirleriyle eşit özgürlük ve eşit doğurganlıkla çiftleştiklerini, allelomorflar açısından da doğal seçilim olmadığını varsayarsak, popülasyonun çeşitli bileşenlerini belli bir doğrulukla öngörmek mümkün olmalıdır. Tersine, hesaplanan sonuçtan sapmalar ise bozucu faktörlerin, seçilimin vb. etkisine ilişkin herhangi bir bilgi vermeyecektir.” 


Burada “yasa”yı tanımlamakla kalmayıp, bir popülasyondaki evrimin algılanma yöntemi olarak kullanışlılığını tahmin ediyorlar. Tanımı matematikselleştiren Hardy'e bunu götürdükten sonra, Bateson'un öğrencisi Punnett, ilkel biçimde de olsa Hardy- Weinberg denklemini kullanan ilk kişi oldu. 


William Bateson ve Edith Rebecca Saunders 


Aynı makalede, Bateson ve Saunders, Mendelizmin herhangi bir özelliğin sürekli dağılımını da nasıl açıklayabileceğini tanımlamışlardı. Bu akıl yürütmenin önemi şu: Tarihçelerde tipik olarak anlatılan şey, Mendelciler ile biyometrikçiler (istatistiksel yöntemlere dayalı çalışanlar) arasında süreksiz varyasyon ile sürekli varyasyon tartışması olduğudur. Ancak bu Mendelciler, sürekli varyasyonla ilgili herhangi bir problem yaşamıyor: 


“Örneğin boy uzunluğu açısından sürekli varyasyon sergileyen bir popülasyon durumunda... 
Kuşkusuz bu özelliğin saf gametik formlarının sayısı ikiden fazladır; altı ya da sekiz tane olması gayet mümkündür. Herhangi ikisinin her bir heterozigot kombinasyonunun kendi uygun boyunun olacağı ve böyle bir özelliğin dış koşullarla açıkça ilişkili olacağı hatırlanırsa, boy uzunluğuna ilişkin gözlenen dağılım eğrilerinin “şans dağılımları” verdiği gerçeği şaşırtıcı olmaz ve gametlerin saflığı ile hâlâ uyuşabilir.” 


Yani boy uzunluğunu etkileyen çok sayıda farklı konumdaki homozigotluğun ve heterozigotluğun çeşitli kombinasyonları, beslenme gibi çevresel etkenlerin de etkisiyle sürekli bir varyasyon dağılımı üretebilir. Bu argüman, ertesi yıl W. Johannsen'in ünlü deneyiyle ve birkaç yıl sonra da H. Nilsson-Ehle ve E.M. East'in deneyleriyle doğrulandı. 


Mendelcilerin Reddettikleri Tam Olarak Neydi? 
Mendelciler, Fisher'ın 1918'de yayımlanan makalesinden uzun süre önce, çok sayıda genin 


nasıl sürekli dağılımlar üretebileceğinin farkındaydı. Onları rahatsız eden şey, doğal özelliklerin karışımları yapılmış gibi yumuşak geçişli görünen varyasyon sergilemeleri fikri 


değil, kalıtımsal varyasyonun gerçekten karışımının yapılması ve gerçekten yumuşak geçişli olmasıydı. Yani Karışım Hipotezi'ne karşı çıkıyorlardı, ki bu hipotezin hatalı olduğunu artık biliyoruz. Her birey genlerin farklı bir karışımıdır ama genler birbirine karışmaz; tekil varlıklarını her nesilde korurlar. 


Mendelciler ayrıca Mendelizmle seçilimin bir sentezini ortaya koydular. Yaygın inanışın tersine, de Vries, Bateson, Morgan vb. figürler doğal seçilimi reddetmedi. Onlar Darwin'in karışımlı kalıtım ve varyasyonun çevre tarafından uyarımı fikirlerini reddedip, modern seçilim modellerinin temelindeki modeli yarattılar: Bir popülasyon içindeki çeşitler üzerinden 

seçilim. Tarihçi Gayon bu yeni formülasyonun, Darwinizm tarihindeki en önemli olay olduğunu söyler. 


1) Allel Üzerinden Seçilim: Bir mutasyon (yeni bir allel) ortaya çıktığında, doğal seçilim, allelin gücüne bağlı olarak belli bir hızla ya sıklığını arttırır ya da onu popülasyondan eler. Bu Punnett tarafından ilk olarak 1912'de yayımlanmış ve kapsamlı olarak ele alınışı 1915'te kelebekler üzerine yaptığı çalışmada gerçekleşmiştir. Bu modeli gösteren tabloyu biyoloji tarihçileri iyi bilir; bunun nedeni muhtemelen W. Provine'ın 1971 tarihli kitabında yer almış olmasıdır, ki o kitapta da Punnett'in rolü minimize edilmiştir. 


2) Niceliksel Özellik Üzerinden Seçilim: Çok sayıda çeşitin (şekildeki A, B ve C çeşitleri) var olduğu, yani sürekli bir varyasyon dağılımı olan bir popülasyonda, doğal seçilim bu çeşitlerin sıklığını arttırır veya azaltır. Seçilim çeşitler arasında gerçekleşir. (A azalırken, C artarsa, daha ağır bir tohum popülasyonu ortaya çıkar.) 
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E. Mayr'a göre erken dönem genetikçileri, sadece bir çeşitten başka çeşite mutasyonel dönüşümler cinsinden düşünen “çeşitçiler”di. Seçilimi ve popülasyonları anlama becerileri yoktu, çünkü “popülasyon düşünüşü” edinmemişlerdi. Cable'a göre, Mayr bütünüyle yanılıyor. Çeşitçi, büyük farklılıklara atıfta bulunur ama Punnett'in diyagramından görüldüğü üzere, bir “çeşit” basitçe genetik açıdan azıcık daha ağır bir tohum olabilir. Bunun anlamı, Punnett'in mutasyonların küçük olabileceğini düşündüğüdür ve ayrıca açıktır ki, Punnett bir popülasyon hakkında düşünmektedir. 


Mendelci Seçilim ile Darwinci Seçilim Farkı 


Bu modeller ile Darwin'in modeli arasındaki fark, The Journal of the History of Biology 


dergisinde biyologlar A. Stoltzfus ve K.W. Cable tarafından yayımlanan makalede şöyle açıklanır: 


“Hem Mendelci hem de Darwinci görüş, belli bir durumdaki ata popülasyonundan, başka bir durumdaki torun popülasyona tam bir geçişe olanak tanır. Farkları, bu geçişin yarı yolundaki bir nokta hayal edildiğinde belirir: Mendelci bir dünyada, popülasyonun *050'si yeni durumdadır ve %100 ünün yarı ölçüde değiştiği bir evre yoktur. Tersine, Darwinci dünyada karışım dolayısıyla popülasyonun *0100'ü yarı ölçüde değişmiştir ve 9050'sinin tam olarak değiştiği bir evre yoktur. Eğer biraz rastgele gürültüye izin verirsek, değişim bir sineğin karnındaki fazladan birkaç kılla ilgili olduğunda, bu iki görüş aynı görünebilir. Fakat değişim fazladan bir çift kanatla ilgili olduğunda, hiç de aynı görünmezler. Darwinci bakış açısından bu iki durumun binlerce fenotipik geçişle ayrılması gerekir.” 


Genellikle doğal seçilim kuramının şimdiki hâli doğrudan Darwin'e mâl edilir ve erken dönem genetikçilerine herhangi bir pay biçilmez. Ayrıca varlıklı ve nüfuzlu bir aileden gelen Darwin'den bağımsız olarak doğal seçilimi ortaya koyan yoksul Wallace da tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş gibidir. Darwin'e yayımlamayı düşündüğü kuramı ile ilgili olarak gönderdiği mektup sayesinde Darwin'in çalışmalarını duyurma kararı almasını sağlayan Wallace'ın sonraki yıllarda spiritüelizme saplanması bilimsel açıdan hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama bu onun yaptığı bilimsel çalışmaların görmezden gelinmesini haklı çıkarmaz. 


Sinek Odası Tartışmaları 


Göz rengi deneyinden elde ettikleri sonuçlar, Morgan'ın ekibini genler üzerinde düşünmeye itti. Genler neredeydi? Kromozomlarda olabilirdi belki ama sineklerde sadece 4 kromozom bulunmasına karşılık, bir sürü farklı özellik görülebiliyordu. Her özelliğe bir kromozom düşüyor olamazdı. 


Morgan beyaz gözlü mutantları incelediğinde, hepsinin erkek olması dikkatini çekti. 
Cinsiyetin kromozomlarla ilişkisi o sıralarda biliniyordu. Ekip, beyaz göz geninin, cinsiyet geni ile aynı kromozomda olması gerektiği sonucuna vardı. Gen ve kromozom kuramlarının birleştirilmesi yönünde büyük bir adım atılmış oldu. Fakat bu birleşik kuram, şayet Morgan'ın krosing-over olayına ilişkin tahmini olmasa, bir kenara atılabilirdi. Yeni bir kalıtım modeli ortaya koyan ekip, kalıtımın işleyişine ilişkin ilk genel çerçeveyi sundu. 


Elbette bu çerçevenin oluşmasını sağlayan çabaların çok azı sinek odasında gerçekleşmişti. 
Ama dünyanın dört bir yanında çalışan çok sayıda bilimcinin elde ettiği sonuçların bir araya getirilmesi, Morgan'ın ekibine düşmüştü. Morgan bu kuramları birleştirdiği için övülüyordu ama onları Darwinci doğal seçilimle uzlaştırmak için hiçbir şey yapmamıştı. 


Bu uzlaştırma, asistanlarının çabaları ile yine sinek odasında gerçekleştirildi. Asistan Muller? 
göre, Darwincilik ve Mendelcilik birbirlerini gayet güzel destekliyordu. Boğazı kuruyana kadar Morgan ile tartışan Muller, yaşça büyük bilimcinin en sonunda genler, mutasyon ve doğal seçilimin nasıl bir arada işlediğini görmesini sağladı. Morgan'ın onayı, bilim çevreleri 


için önemliydi. Çünkü Morgan gibi kuşkucu bir bilimciyi bile ikna edebilen bir kuramın boş olma olasılığı çok düşüktü. Böylece eldeki bilgilerin bir sentezinin yapılması için harekete geçildi. 


Modem Sentez'de Mendelci Mutasyonculuktan Başka Ne Var? 


Genellikle Modern Sentez'in oluşturulmasının, Darwinizmin restorasyonuyla gerçekleştiği söylenerek, Mendelcilerin sürece katkılarından pek söz edilmez. “Yoksa Fisher ve arkadaşları, Bateson ve arkadaşlarının fikirlerini alıp, onları Darwinci olarak yeniden mi etiketledi?” diyor Cable. Yani Modern Sentez aslında Mendelci-mutasyonculuğun diğer bir adı mı? Bilimsel içeriğin çoğu bakımından evet. Fisher ve arkadaşları, erken dönem genetikçileri tarafından yapılandırılmış olan kavramsal temeli alıp, bunu Darwin'e mâl etmişlerdir. Fakat sentezin bütününe bakıldığında, arada bilimsel farklılıklar da vardır. Darwinizmin bir formu, popülasyon genetiğinin nasıl işlediğine ilişkin, erken dönem Mendelcilerinin kabul etmedikleri çok spesifik bir iddiaya (gen havuzu) dayalı olarak, Modern Sentez yoluyla en nihayetinde yeniden yapılandırılmıştır. 


Bu öykü, Provine'ın tarih kitabında anlatılır. Yüzeysel olarak bakıldığında, Provine tökezleyen genetikçilerin seçilim ile genetiği birleştiremeyişi hakkındaki standart hikayeyi anlatıyor gibi görünür. Ayrıntılara dikkat edildiğinde ise hem genetikçilerin seçilimi kabul ettikleri, hem de seçilim deneyleri yaptıkları görülür. Bunun anlamı, onların genetik ile seçilimi (kendi seçilim versiyonlarını) birleştirdikleridir; genetiği ve Darwinizmi değil. 


Darwinizmle olan sentez, seçilimin, başlangıç limitlerini mutasyonlar olmadan, sadece varolan varyasyonun rekombinasyonuyla, epeyce geçen bir popülasyonun bazı niceliksel özelliklerinin (öneğin boy uzunluğunun) dağılımını değiştirebileceğinin gösterilmesiyle olmuştur. Bu, seçilime, Darwin'in başlangıçta atıf yaptığı yaratıcı gücü verdi: “Seçilim, varyasyonun yönlendirici ya da yaratıcı rolü olmadan yeni formlar üretebilir.” Modern Sentez işte bu öncüle dayalı olarak kuruldu. 


Şu anda gündemde olan tartışma ise Modern Sentez'in restorasyonu ile ilgili. Modern Sentez'in yeni bulguları da kapsamına alacak şekilde ilerletilmiş bir versiyonu olan Genişletilmiş Evrimsel Sentez ile ilgili aşağıdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz: 


GENİŞLETİLMİŞ EVRİMSEL SENTEZ: EVRİM MEKANİZMALARI 
GÜNCELLENMELİ Mİ? 


7 Mart 2018 Çarşamba -Sevkan Uzel, 22 Aralık 2016, Bilim Fili, Çeviri-sonsuzark 
Sonsuz Ark'ın Notu: 


İnsan aklı her şeyi sorguladığı gibi kendi aklını da sorgular; aşağıdaki çeviri, insan aklının Darwin'in Evrim Teorisi'ndeki boşluklar dolayısıyla ortaya çıkan eleştirileri karşıt görüşler olarak nasıl ifade ettiğini göstermektedir... Darwin'in aklını yine başka insanların aklı yenmektedir, bilimsel devinim böyledir, böyle olacaktır... Ki insanların bundan çıkarması 


gereken ders, her teorinin gerçeği tam olarak kavramak/tanımlamak adına iddialı olamayacağı gerçeğinin tescil edildiği gerçeğidir. 


2016 yılında, Londra'da bulunan Royal Society'de düzenlenen evrimsel biyoloji konulu bir 
konferansa, İskoçya St.Andrews Üniversitesi”nden evrimsel biyolog Kevin Laland ve meslektaşlarının yanı sıra antropologlar, doktorlar, bilgisayar bilimcileri gibi çok çeşitli uzmanlık alanları olan kişiler katıldı. 


O gün St.James Parkı'nın karşısındaki binaya doluşan katılımcıların pencereden tek görebildiği, restorasyon için kurulmuş inşaat iskelesiydi. Laland kürsüye çıktığında ise evrimsel kuramın restorasyon gereksinimi gündeme geldi. 


Darwin'in 1831-1836 arasındaki 5 yıl süren araştırma gezisi ve dönüşünü izleyen 23 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu Doğal Seçilim Kuramı, nihayet 24 Kasım 
1859 tarihinde kitap olarak basılmıştı: “Türlerin Kökeni Üzerine.” O zamana kadar çeşitli 
evrim kuramları ortaya atılmıştı, fakat varsayımlarındaki hatalar giderilemiyordu. Darwin'in evrim kuramı olan Doğal Seçilim ise 1800'lü yılların bilimsel bilgi düzeyi aşılırken çeşitli düzeltmelere, eklemelere ve çıkarmalara uğrasa da, çekirdek düşüncesi sapasağlam ayakta kaldı. 


Genetik alanındaki gelişmeler, hesaplama gücümüzdeki inanılmaz artış, gezegende zaman içinde keşfedilen canlı türleri ve koleksiyona her gün yenileri eklenen fosiller hep doğal seçilimin temelini destekleyen kanıtlar sundu. Buna ek olarak, elbette büyüyen veri haznemizi de içerecek şekilde, biyoloji kitaplarımızı yeniledik. Kalıtım yasalarının net bir şekilde anlaşılması ile birlikte, 1900”lerin ortalarından itibaren evrimsel biyoloji restore edildi. Doğal Seçilim Kuramı'nın bu yenilenmiş biçimi “Modern Evrimsel Sentez” olarak bilinir ve yarım asırdan uzun bir süredir, evrimsel biyolojiye rehberlik etmiştir. 


Peki son 50 yılda bilim dünyası yerinde mi saydı? Elbette hayır. Tam tersine, ivmelenen bir hızla çalışmalar sürüyor. Artık canlıların genomları bir bütün hâlinde dizilenebiliyor. 
Araştırmacılar, gelişen embriyolarda genlerin açılıp kapanışını izleyebiliyor. Hayvanların ve bitkilerin, çevrelerindeki değişimlere nasıl yanıt verdiklerini gözlemleyebiliyorlar. Tüm bunların sonucunda, Laland ve onun gibi düşünen bir grup canlıbilimci, Modem Sentez'in de artık yenilenme zamanının geldiğini savunuyor. Ortaya konması gerektiğini düşündükleri yenilenmiş evrim kuramının adı da hazır: Genişletilmiş Evrimsel Sentez. 


Royal Society konferansında, Laland ve çalışma arkadaşları kendi görüşlerini ilk kez halka açık biçimde sundul. Evrim kuramını yenileme gereksinimini zaten kabullenmiş kişilere değil, konuya kuşku ile yaklaşanlara sunum yapmak istemişlerdi. Dolayısıyla salondakilerin çoğu, böyle bir yaklaşım değişimine sıcak bakmayan insanlardı. 


Her iki görüşten bilimciler, gayet medeni bir biçimde argümanlarını ve eleştirilerini sundular. 
Yine de odada tansiyonun yükseldiğinin hissedildiği anlar oluyordu; gözlerini devirenler, söylenenler ya da partizanca alkış koparanlar vardı. Laland ise “Nasıl gitti?” diye soranlara 


şöyle diyordu: “İyi iyi, yumruklaşma olmadı!” 
Modern Sentez Yetersiz mi? 


Her bilim dalının kendi devrimleri olur. Örneğin 1600'lü yıllarda Galileo ve Newton, fiziği antik hatalardan arındırdıktan sonra, bu dal 1900”lerin başına kadar nispeten durağan kaldı. 
Ardından Einstein ve diğer fizikçilerin ani devrimleri ile görelilik, kuantum fiziği gibi anlayışlar kısa sürede geliştirildi. Ama elbette hiç kimse Newton'un hatalı olduğunu söylemedi ve söyleyemez. Sadece şu söylenebilir: Newton'un sandığından daha fazlası vardı. 


Evrimsel biyolojinin de kendi devrimleri var. Darwin 1800'lerde bir devrim yaptı. Fosilbilim, embriyoloji ve biyoloji alanında bilinenleri biraraya getirerek, canlıların ortak ataları dolayısıyla akraba olduklarını gösterdi. Ayrıca bu uzun vâdeli değişimi mümkün kılan mekanizmayı ortaya koydu: Doğal seçilim. Türlerin her yeni nesli çok çeşitli varyasyonlara sahip oluyordu. Bu varyasyonların bir bölümü, canlının hayatta kalması ve üremesi açısından olumlu etki yapıyordu. Dolayısıyla bir sonraki nesle bolca aktarılabiliyordu. 


Darwin dünyanın her yanındaki canlıbilimcilere, hayvanları ve bitkileri farklı bir açıdan düşünmeleri için ilham verdi. Canlıların özellikleri, pek çok nesil boyunca ortaya çıkan çevresel uyumlanmalar olarak görülebilirdi. Üstelik bunu, genlerin varlığından bile haberi yokken anlayabilmişti. 1930'lu yıllarda genetikçiler ve evrimsel biyologlar toplanarak, evrimsel kuramı yeniden biçimlendirdiler. Genler, kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılıyordu. Varyasyonlar, yeni kombinasyonlar üretebilen mutasyona bağlı olarak ortaya çıkabiliyordu. Bir canlı topluluğunda bölünme olduğunda, ayrı ayrı çoğalan birey grupları farklı mutasyonlar biriktiriyor ve benzerlikleri giderek azalıyordu. Böylece bir zamanlar aynı türe mensup olan ataların torunları, sağlıklı yavru üretemeyen farklı akraba tür mensupları hâline gelebiliyorlardı. 


1942 yılında İngiliz biyolog Julian Huxley, ortaya çıkan bu çerçeveyi bir kitap ile özetledi: 
“Evrim: Modern Sentez.” Bugün bilimciler hâlâ bu adlandırmayı kullanıyor; bazen neo-Darwinizm de diyorlar ama bu kafa karıştırıcı ve uygunsuz bir adlandırma. Çünkü “neo-Darwinizm” terimi aslında 1800”lerin sonlarında üretilmiş ve Darwin hayattayken onun görüşlerini ilerletmiş olan biyologları anlatmak için kullanılmıştı. 


Modern Sentez'in doğa hakkında sorular sormak için çok güçlü bir araç olduğu kanıtlandı. 
Bilimciler onun sayesinde, yaşamın tarihine ilişkin engin keşifler yaptı. Ancak çok geçmeden, Modern Sentez'in aşırı katı olduğundan yakınmalar başladı. Yine de Laland ve çalışma arkadaşlarının organize olup, genişletilmiş sentezi formüle etmek için düzenli bir çabaya girişmeleri sadece birkaç yıl öncesine dayanıyor. 


Ekip, Modem Sentez'in yanlış olduğunu iddia etmiyor; sadece evrimin zenginliğini bütünüyle kapsamadığını düşünüyorlar. Organizmaların kalıtımsal miras olarak aldığı tek şey genler değildir, örneğin: Başka hücresel molekülleri ve ayrıca ataları tarafından değiştirilen ortamları ya da öğrenilmiş davranışları da kalıtımla alabilirler. Laland ve çalışma arkadaşları, yaşamın 


neden bu şekilde olduğuna ilişkin açıklamlar konusunda doğal seçilimin sahip olduğu rakipsiz konuma da meydan okuyor. Evrimin izleyeceği yolu etkileyebilecek başka süreçler de olduğunu vurguluyorlar; gelişim kuralları veya organizmaların yaşadığı çevresel koşullar gibi. 
“Elimizdeki mekanizmalara daha fazlasını eklemekten ibaret değil. Nedenselliği farklı bir biçimde düşünmenizi gerektiriyor,” diyor Laland. 


Genler Ötesi Kalıtım 


Konferansta, Tel Aviv Üniversitesi”nden biyolog Eva Jablonka, genler ötesi kalıtımın bir çeşitine ilişkin elde edilen kanıtlar hakkında konuştu. Hücrelerimiz, sahip oldukları genlerden hangilerinin protein yapacağını kontrol etmek için çok sayıda özel molekül kullanır. Örneğin metilasyon adı verilen bir süreçte, hücreler belli genleri kapatmak için DNA’ larına kapaklar takarlar. Hücreler bölündüğünde, yeni DNA üzerinde aynı kapakları ve diğer kontrolleri yeniden üretebilirler. Çevreden gelen bazı sinyaller, hücrelerin bu epigenetik kontrolleri değiştirmesine neden olabilir. Böylece organizmalar, davranışlarını yeni güçlüklere göre ayarlayabilir. 


Yapılan birtakım çalışmalar, bir ebeveyndeki epigenetik değişimin -belirli koşullar altında- yavrulara aktarılabileceğine işaret ediyor. O yavrular da, bu değişmiş epigenetik profili kendi yavrularına aktarabiliyor. İşte bu, genler ötesi kalıtıma bir örnektir. 


Söz konusu bu etkinin en güçlü olduğu canlı grubu bitkiler. Arabidopsis bitkisi üzerinde yapılan bir araştırmada, 31 nesil boyunca değişen metilasyon şablonlarının izi sürülebildi. Bu tür bir kalıtım, organizmaların işleyişinde anlamlı bir fark yaratabilir. Bir başka çalışmada ise bilimciler, kalıtılan metilasyon şablonlarının Arabidopsis bitkisinin çiçeklenme zamanını ve ayrıca köklerin büyüklüğünü değiştirebildiğini buldu2. Bu şablonların yarattığı varyasyon, sıradan mutasyonların neden olduğundan bile daha büyüktü. 


Buna benzer kanıtlar sunan Jablonka, hangi organizmaların üreyebilecek kadar uzun yaşayacağı konusunda, epigenetik değişikliklerin belirleyici olabileceğini ileri sürdü. “Doğal seçilim, bu sistem üzerinde işleyebilir,” diye ekledi. 


Mutasyonların Yapabilecekleri Sınırlı 


Evrimde doğal seçilim çok önemli bir kuvvet olmakla birlikte, toplantıdaki konuşmacılar bu kuvvetin nasıl sınırlandırılabileceğini ya da belli bir tarafa yönlendirilebileceğini gösteren kanıtlar ortaya koydu. Örneğin Viyana Üniversitesi”nden canlıbilimci Gerd Müller, kertenkeleler üzerinde yaptığı kendi çalışmasını anlattı. Çok sayıda kertenkele türünde, bazı parmaklarını kaybetmiş durumda olan ayaklar evrilmişti. Kimisinde dört parmak, kimisinde ise sadece tek bir parmak vardı. Bazıları ise ayaklarını toptan yitirmişlerdi. 


Müller'in iddiasına göre Modem Sentez, bu düzenlemelerin bilimciler tarafından “doğal seçilim ürününden ibaret” olarak görülmesine; sırf hayatta kalma avantajına sahip varyantların (varyasyona uğramış bireylerin) çoğalmasına dayanıyor gibi algılanmasına neden 


oluyor. Ama eğer söz konusu kertenkele türlerinden birinin neden ayağındaki ilk ve son parmakları kaybedip, herhangi başka parmak çiftleri kaybetmediği sorulduğunda, bunun avantajının ne olduğu düşünüldüğünde, bu yaklaşım işe yaramaz. 


“Yanıt şu ki, ortada aslında herhangi bir seçimsel avantaj yok,” diyor Müller. Kertenkelelerin neden belli parmaklarını yitirdiklerini anlamak için kertenkele embriyolarının parmak gelişim sıralamasını bilmek gerekiyor. Bedenin yanında bir tomurcuk çıkar ve ardından 5 üye belirir. 
Fakat parmaklar hep aynı sıralama ile oluşur. Kertenkelelerin evrimsel parmak kaybında ise bu sıralamanın tersi izlenir. Müller, bu sınırlama nedeniyle mutasyonların akla gelen her varyasyonu yaratamayacağından kuşkulanıyor. Bazı parmak kombinasyonları olasılık dışı kalıyor ve doğal seçilimin onları seçme şansı zaten kalmıyor. 


Plastisitenin Önemi Büyük 


Gelişim, evrimi sınırlandırabilir. Öte yandan, hayvan ve bitkilere büyük bir esneklik kazandırır. Wesleyan Üniversitesi”nden evrimsel çevrebilimci Sonia Sultan, Polygonum cinsi bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında bir konuşma yaptı ve çok önemli bir noktaya değindi. 


Sultan, Modem Sentez penceresinden bakıldığında, Polygonum bitkilerinin uyumlanmalarının (adaptasyonlarının), doğal seçilimin yaptığı bir ince ayarın ürünü olarak görüldüğünü ifade etti. Eğer bitki az ışıkta yetişirse, doğal seçilim tarafından bu ortamda başarılı olabilen bitki varyasyonları desteklenecektir; örneğin daha fazla foton yakalamalarını sağlayan daha geniş yaprakları olanlar gibi. Diğer yandan bol ışıkta yetişen bitkiler de, o ortamda gelişmelerini sağlayacak uyumlanmalar yakalayacaktır. 


“Bizim karşı çıktığımız şey, bu bakış açısına kısılıp kalınması,” diyor Sultan. Genetik olarak tıpatıp aynı iki Polygonum bitkisinin farklı koşullarda yetiştirildiğinde, birbirilerinden neredeyse iki farklı tür kadar değişik görünen bitkiler elde edilebileceğini gösteren Sultan, bitkinin yaprak büyüklüğünü aldığı ışığa göre ayarlayabildiğini vurguladı. Parlak ışıkta dar ve kalın yapraklar, sönük ışıkta ise geniş ve ince yapraklar gelişiyor. Kuru toprakta kökler su arayışıyla derinlere uzanırken, nemli toprakta sığ ve saç benzeri kökler gelişip, yüzeye yakın kalıyorlar. 


Toplantıya katılan bilimciler, plastisite olarak adlandırılan bu esnekliğin kendisinin evrimi yönlendirebileceğini iddia ettiler. Bu esnek özellikler sayesinde farklı yaşam alanlarına yayılma şansı bulan bitkiler, daha sonra doğal seçilim süreciyle yavaş yavaş genetik uyumlanmayı gerçekleştirebiliyor. New York Üniversitesi fosilbilimcilerinden Susan Antön ve Smithsonian Enstitüsü'nden Melinda Zeder de yaptıkları konuşmalarda buna ilişkin çeşitli örnekler sundular. 


Yine Geldik Doğal Seçilime 


Dinleyiciler arasındaki biyologlardan biri, St.Andrews araştırmacılarından David Shuker idi. 


Ardı ardına kürsüye çıkan konuşmacıları 1,5 gün boyunca sabırla dinledikten sonra canına tak etmişti. Oxford'lu fizyolog Denis Noble konuşmasını bitirir bitirmez, Shuker elini havaya kaldırdı. 


Noble, kariyerine başladığı sıralarda bedendeki her şeyin nihai nedeninin genler olduğunu düşünen geleneksel bir biyolog olduğunu söylüyor. Ancak son yıllarda fikrini değiştirmiş. 
Genomu yaşam için bir şablon olarak değil, stresi algılayabilen ve güçlüklerle başa çıkabilmek için kendini yeniden düzenleyebilen duyarlı bir organ olarak görüyor. “Bu bakış açısını elde edebilmek için uzun bir yol katettim,” diyor. 


Yeni görüşlerini destekleyen çalışmalarından birini Reading Üniversitesi ekibiyle birlikte geçen yıl yayımlayan Noble, uzun kuyrukları ile yüzen bakteriler üzerinde çalışmış3. 
Yaptıkları deneyde, araştırmacılar bakterilerin kuyruk yapılandırması için elzem olan bir geni DNA''dan çıkarmışlar. Kuyuksuz bakterileri yetersiz yiyecek bulunan bir petri kabına bırakan ekip, çok geçmeden bakterilerin yakın çevrelerindeki tüm besini tükettiklerini gözlemlemiş. 
Hareket etmedikleri takdirde açlıktan ölecek olan bakteriler, dört günden kısa bir süre sonra yüzmeye başlamış. Yakından inceleyen bilimciler, canlıların yeni kuyruklar geliştirdiklerini saptamış. 


“Bu strateji, uygun olmayan ortama yanıt olarak hızlı evrimsel genom değişimi üretmektir,” diye salona açıkladı Noble. “Belli bir özelliğin, DNA’ dan bağımsız olarak ortaya çıkmasını sağlayan bir özbakım sistemi,” diye ekledi. Fakat bu, Shuker'a pek doğru gelmemiş olacak ki, alkış susar susmaz sorusunu yöneltti: “Bu keşfin altında yatan mekanizma hakkında herhangi bir yorum yapabilir misiniz?” 


“Genel anlamda mekanizmayı açıklayabilirim, evet...” dedikten sonra, Noble ağlar, regülasyon ve krize aranan çözümden söz edip, şöyle bitirdi: “Makalenin kendisine bakmanız gerek.” Noble diğer soruları yanıtlamakla uğraşırken, Shuker makaleyi internetten bulmuştu bile. Az sonra, gür bir sesle makalenin özetindeki şu cümleyi okumaya başladı: “Sonuçlarımız gösteriyor ki, düzenleme ağları doğal seçilim tarafından hızla yeniden yapılandırılabilir.” 
Elindeki ekranı masaya bırakan Shuker şöyle dedi: “Yani bu, hızlı neo-Darwinsel evrimin kusursuz güzellikte bir örneği.” Böylece Shuker, konferansta bulunan kuşkucuların duygularının özünü ortaya koymuş oldu ve paradigma değişimi gerekliliğinin sağlam temellere dayanmadığını belirtti. 


Evrimsel biyoloji alanındaki ilerlemeler doğrultusunda, bir yaklaşım değişiminin gerçekten gerekli olup olmadığını zaman gösterecek. 


EVRİM KURAMI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ Mİ? 
28 Şubat 2018 Çarşamba-Umut Can Yıldız, 05.01.2017, Bilim Fili, Çeviri-sonsuzark 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


İnsan aklı her şeyi sorguladığı gibi kendi aklını da sorgular; aşağıdaki çeviri, insan aklının Darwin'in Evrim Teorisi'ndeki boşluklar dolayısıyla ortaya çıkan eleştirileri karşıt görüşler olarak nasıl ifade ettiğini göstermektedir... Darwin'in aklını yine başka insanların aklı yenmektedir, bilimsel devinim böyledir, böyle olacaktır... Ki insanların bundan çıkarması gereken ders, her teorinin gerçeği tam olarak kavramak/tanımlamak adına iddialı olamayacağı gerçeğinin tescil edildiği gerçeğidir. 


“Evet, acilen evrim teorisi yeniden değerlendirilmeli” 


Kevin Laland, Tobias Uller, Marc Feldman, Kim Sterelny, Gerd B. Müller, Armin Moczek, Eva Jablonka, John Odling-Smee 


Kevin Laland ve diğerleri genişletilmiş bir evrimsel çerçeve olmadan, teorinin en önemli mekanizmalarının dışarıda kalacağını düşünüyorlar. 


Charles Darwin genlerin varlığından haberdar olmadan doğal seçilim yoluyla evrimi tasavvur etti. Şimdi ise ana akım evrim teorisi neredeyse tamamen genetik kalıtım ve gen frekanslarındaki değişim sürecine odaklanır hale geldi. 


Şimdiye dek ilişkili alanlardan elde edilen bilgiler bu kısıtlı durumun sınırlarını zorlamaya başlıyor. Organizmaların büyümesi ve gelişimini evrimin bir sonucu olduğunu kabul eden alternatif bir evrim görüşü billurlaşıyor. 


Altı yıl önce aramızdan bazıları bu gelişmeleri tartışmak üzere ilk defa toplandık. O zamandan beri disiplinler arası bir takımın üyeleri olarak, Genişletilmiş Evrimsel Sentez (Extended Evolutionary Synthesis — EES) olarak isimlendirilen, daha kapsamlı bir teorik çerçeve oluşturmak ve yapısını, varsayımlarını ve tahminlerini olgunlaştırmak için çalışıyoruz. Esas olarak bu sentez hiç biri genlere indirgenemeyecek ve evrim teorisinin dokusunda mutlaka olması gereken önemli etmenleri koruyor. 


İnanıyoruz ki ESS evrimin nasıl işlediğine yeni bir ışık tutacak. Organizmaları basitçe gelişimi genler tarafından “programlanmış? olarak değil, gelişimi sırasında inşa edilir biçimde ele alıyoruz. Yaşayan şeyler önceden var olmayan ortamlara uyum sağlayacak şekilde evrimleşmezler, tersine ekosistemlerin yapılarının değişim süreci içerisinde birlikte inşa edilirler ve birlikte evrimleşirler. 


Evrimin nasıl kavramsallaştırıldığı konusunda değişim arayan biyologların sayısı hızla artıyor. Birbirine bağlı olan alanlardan güçlü bir destek geliyor, özellikle genom biliminden, epigenetik, ekoloji ve sosyal bilimlerden. Evrimsel biyolojinin gözden geçirilmesi için uğraşıyoruz ve eğer bu gerçekleşirse diğer disiplinler için de çok faydalı olacak. Görüşümüzü destekleyen veriler her gün güçleniyor. 


EES bu sade açıklamasına rağmen evrimsel biyologlar arasında sıkça duygusal, hatta düşmanca tepkiler doğuruyor. Sıklıkla, hayati tartışmalar karmaşa veya yanlış tanıtımın 


getirdiği suçlamalarla birlikte hırçınlık seviyesine düşüyor. Belki de yakalarını bırakmayan akıllı tasarım vesvesesi yüzünden, evrimsel biyologlar bu bilim karşıtlarına birleşik bir görüntü vermek istiyorlar. Bazıları eğer dışlanmışlar —fizyologlar veya gelişimsel biyologlar gibi- alanlarına girerse, daha az kaynak sağlanacağından ve daha az tanınacaklarından korkuyor olabilirler. 


Ancak, başka bir etmen çok daha önemli: Geleneksel evrimsel biyologlar bizim ihmal edildiğini iddia ettiğimiz süreçleri çok daha farklı kavrıyorlar (“Hayır, hiçbir sorun yok? 
başlığına bakınız). Bu akademik ortamda kopan fırtınalar değil, bilim dalının temel ruhu için verilen bir mücadeledir. 


Burada EES'in mantığını adım adım anlatıyoruz, umudumuz bu tartışmayı biraz ısıtmak ve evrimsel değişimin temel sebepleri üzerine açık bir tartışmayı teşvik etmektir. 


Temel Unsurlar 


Çağdaş evrim teorisinin temeli 1930'lu ve 1940'lı yıllarda oluşturuldu. Bu doğal seçilim, genetik ve diğer alanların evrimin nasıl işlediği hakkında ortak bir bakışta birleşmesiydi. Bu “modem sentez” evrimsel sürecin bir popülasyon içindeki genetik çeşitliliğe ait frekansının zaman içeresindeki değişimini -örneğin, tavşanlardaki miksom virüsüne genetik direncin yayılımını — matematiksel biçimde ifade etmeye olanak tanıyordu. 


On yıllar boyunca, evrimsel biyoloji gelişmeleri modern sentezin doktriniyle birlikte tutarlı biçimde kapsadı. Bunlardan birisi evrimdeki rastgele vakaları açıklayan “nötral teori'dir. 
Ancak, standart evrim teorisi (standard evolutionary theory — SET) insanların evrim hakkındaki düşüncülerini yönlendiren orijinal modem sentezin benzer varsayımlarının çoğunu korudu. 


SET'in anlatısı basitçe: rastgele genetik mutasyonlar yoluyla yeni varyasyonlar açığa çıkar; DNA yoluyla kalıtım gerçekleşir: ve doğal seçilim adaptasyonun yegane sebebidir, adaptasyon süreci canlıların ortamlarına uyum sağlamalarıdır. Bu görüşe göre biyolojik gelişimin —bir canlıda büyürken ve yaşlanırken gerçekleşen değişikliklerin- karmaşıklığı ikincil, hatta çok az, önemdedir. 


Bizim bakışımıza göre, bu “gen-merkezci” görüş doğrudan evrimin süreçlerinin geniş açı fotoğrafını ortaya koymak konusunda başarısızdır. Eksik parçalardan bazıları: fiziksel gelişimin varyasyonun oluşumunu nasıl etkilediği (developmental bias, gelişimsel yanlılık); çevrenin canlının özelliklerini nasıl doğrudan şekillendirdiği (plastisite, esneklik); canlıların çevreyi nasıl değiştirdiği (niş inşası) ve canlıların genlerden fazlasını nasıl nesiller arası aktardığı (gen-ötesi aktarım). SET'e göre bu fenomenler evrimin sadece çıktılarıdır. EES'e göreyse, bunlar da evrimin sebepleridir. 


Adaptasyonun sebepleri ve yeni özelliklerin ortaya çıkmasına dair kıymetli bir kavrayış evrimsel gelişimsel biyolojiden(*evo-devo?) geliyor. Bu alanın bazı deneysel bulgularının 


SET”e uydurulmaya çalışılmasında zorlanılıyor. Çetrefilli gözlemlerden birisi çoğu varyasyonun rastgele olmaması ve gelişimsel süreçlerin bazı biçimleri diğerlerine göre çok daha kolay üretebilmesidir. Örneğin, bir grup kırk ayak grubu içerisinde bin tane türünden fazlasının hepsi, segment gelişim mekanizmaları sebebiyle, tek sayıda ayak taşıyıcı segmentine sahiptir. 


İllüstrasyon: R. Craig Albertson 


Tanganyika Gölü'nden (solda) ve Malawi Gölü'nden (sağda) ciklet balıkları benzer vücut şekilleri ile evrimleşmişler. 

Bizim bakış açımız, bu görüş —gelişimsel yanlılık- canlıların ortamlarına nasıl adapte olduklarını ve farklı türlere nasıl farklılaştıklarını açıklamaya yardım eder. Örneğin Malawi Gölü'ndeki ciklet balıkları kendi göllerindeki diğer çikletlere, Tanganyika Gölü'ndeki diğer ciklet balıklarına göre daha yakın akrabadır, ancak iki göldeki türler çarpıcı biçimde benzer vücut şekillerine sahiptir. Her bir vakada, bazı balıklar geniş etli dudaklara, diğerleri öne çıkık alınlara ve daha farklıları ise kısa ve kuvvetli çenelere sahiptirler. 


SET böylesi paralellikleri yakınsak evrim olarak açıklar: benzer çevre koşulları rastgele genetik varyasyonları birbirine denk sonuçlarla seçer. Bu durumda her gölde çok sayıda birbirine paralel türü açıklamak için olağandışı bir tesadüfe ihtiyacımız var. Daha kısa yoldan bir açıklama gelişimsel yanlılık ve doğal seçilimin birlikte çalışması hipotezidir. Zorluğu her hangi bir fiziksel olasılıkla aşmakta özgür olan seçilim yerine, bu adaptasyon gelişim sürecinde açılan spesifik bir güzergah tarafından biçimlendirilmiştir. 


Gelişimsel yanlılığın başka bir çeşidi bireylerin çevrelerine biçimlerini değiştirerek cevap vermeleri ile ortaya çıkar — bu durum plastisite olarak isimlendirilir. Örneğin, yaprak şekli toprağın suyu ve kimyası ile birlikte değişir. SET plastisiteye sadece bir akort ayarlama veya gürültü olarak bakar. EES ise adaptif bir evrimdeki olası ilk adım olarak görür. Buradaki kilit bulgu organizmaların sadece yeni ortam koşullarıyla başa çıkması değil, kendilerine en uygun özellikleri oluşturmalarıdır. Eğer seçilim çevre değişimlerine cevap üreten genetik varyasyonları koruyorsa, adaptasyon büyük oranda sabitlenen genetik varyasyonların birikimi ile ortaya çıkar(5,6). Başka bir deyişle, genellikle önce ortaya çıkan özelliktir, bu akışı sağlayan genler bazen pek çok nesil önce ortaya çıkarlar. 


Balıklar, kuşlar, amfibiler ve böcekler üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki, başlangıçtaki adaptasyonlar çevresel olarak yeni ortamlardaki kolonileşmeyi ve kolaylaştırılmış türleşmeyi sağlayabilir(5,6). Bunun en iyi çalışılmış bazı örnekleri dikenli balık ve Salvelinus alpinus (Arctic char) benzeri balıklardadır. Dipte ve yüzeyde yaşayan balıkların beslenme biçimlerindeki ve çevresel şartlarındaki farklılıklar farklı vücut biçimlerini ortaya çıkartmıştır, bu yeni türlerin oluşmasındaki evrelerden birisi olan üreme yalıtımının evrimleşmesi gibi gözükmektedir. Bir evrimsel soydaki türlerin sayısı yalnızca 


rastgele genetik çeşitliliğin kaç çevresel elek tarafından ayıklandığına bağlı değildir. Aynı zamanda gelişimsel özelliklere de bağlıdır ve bu özelliklerin soyun “evrimleşebiliriliği” üzerinde etkisi vardır. 


Esasında SET çevreyi “arka plan durumu” olarak görür, bu arka plan seçilimi tetikleyebilir veya modifiye edebilir, ancak tek başına evrimsel sürecin bir parçası değildir. Termitlerin kendi inşa ettiği tepeciklere nasıl adapte oldukları ile, diyelim, organizmaların volkanik patlamalara nasıl adapte olduğu sorularına cevap ararken ayrım yapmaz. Biz bu iki vakayı esasen faklı olarak yorumluyoruz. 


Volkanik patlamalar kendine has olaylar olarak, organizmaların etkisinden bağımsızdırlar. 
Buna karşın, termitler yuvalarını tekrar eden ve yönlü bir davranışla biçimde inşaat eder ve düzenlerler, yön önceki seçilimler tarafından biçimlendirilir ve sonraki seçilimleri ateşlerler. 
Benzer biçimde memeliler, kuşlar ve böcekler yuvalarını korur, sürdürür ve geliştirirler; yuva inşasına yönelik adaptif tepkiler yeniden ve yeniden evrimleşir (7). Bu ‘niş inşaası”, gelişimsel yanlılığa benzer şekilde, organizmalar kendi evrimlerini sistematik olarak değişen çevreler ve dolayısıyla yönelimli seçilimle birlikte yönlendirirler. 


Genlerin Ötesinde Kalıtım 


SET özel vakalarda uzun addedilen gen dışı kalıtım mekanizmalarına sahiptir; insan kültürü başlıca örneği oluşturur. EES ebeveyn yavru benzerliğinin ebeveynlerin kendi gelişimsel ortamlarını yavruları için yeniden düzenlemelerinin bir sonucu olarak açıklıkla görür. “Gen- dışı kalıtım” taksonda doğruganlığı, yaşama uzunluğunu ve hastalık direncini etkileyen epigenetik işaretleri (gen dizisinden bulunmayan ancak DNA ifadesini etkileyen kimyasal değişiklikler) içerir. (8) Dahası, gen-dışı kalıtım hayvanlardaki sosyal olarak aktarılan davranışları da içerir, şempanzelerdeki yemiş kırma veya resif balıklarının göçsel örüntüleri gibi. (8,9) EES bu yapıları ve aynı zamanda niş inşaası aracılığı ile -kunduzların barajlarından, solucanların işlediği toprağa kadar(7,10)- yavrularına bıraktıkları değişen koşulları kapsar. Geçtiğimiz on yıllar boyunca bu tür miraslara dair çok sayıda araştırma yayınlandı, bunun genel teorinin bir parçasını oluşturması gerekir. 


Turuncu: Peter Chadwick/SPL; Mavi: Lawrence Lawry/SPL 


Evrimsel dinamiklerle ilgili matematik modellerden gen-ötesi kalıtımı içerenler, içermeyenlere göre farklı öngörülerde bulunuyorlar (7,9) . Kapsayıcı modeller çok sayıda kafa karıştırıcı fenomenlerin açıklanmasına yardım ediyor. Ev ispinozlarının Kuzey Amerika'daki hızlı kolonileşmeleri, düşük genetik çeşitliliğe sahip istilacı bitkilerin uyum gücü ve üreme yalıtımının nasıl gerçekleştiğinin açıklaması kuramın yardım ettiği sorunlara örnek verilebilir. 


Hatta bu miraslar makro-evrimsel örüntüler yaratabilir. Örneğin, kanıtlar süngerlerin deniz yatağındaki diğer canlılar için olanaklar yaratarak okyanusa oksijen kazandırdığını göstermektedir( 10). Biriken fosil veriler türlerin miras bıraktığı küçük çevresel değişikliklerin, bazen milyonlarca yıl sonra, yeni türler ve ekosistemlerin evrimine olanak sağladığına işaret etmektedir( 10). 


Birlikte Daha İyi 


Yukarıdaki kavrayışlar farklı alanlardan türemiştir, ancak bir araya geldiklerinde şaşırtıcı bir tutarlılık içindedirler. Bu kavrayışlar çeşitliliğin rastgele olmadığını, genlerden daha fazla kalıtım olduğunu ve canlılar ile çevreleri arasındaki uyum için birçok yol olduğunu göstermektedir. Daha önemlisi gelişimin, adaptasyon ve türleşmenin neden ve nasıl gerçekleştiğinin, evrimsel değişimin hızı ve örüntüsünün doğrudan bir sebebi olduğunu ortaya koyuyorlar. 


SET bu fenomenleri önemlerini küçük görerek ele alıyor. Örneğin, gelişimsel yanlılık genellikle seçilimin başarabileceklerini kısıtlayan bir engel -sadece adaptasyonun yokluğunu açıklayan bir ayak bağı- olarak görür. EES ise tersine gelişimsel süreçleri yaratıcı bir unsur olarak ele alır, hangi form ve özelliklerin evrimleşeceğini ve bunun sonucu olarak niçin canlıların kendi ürettikleri özelliklere sahip olduklarından sorumlu olmaları. 


Fizyoloji ve ekolojiden, antropolojiye dek farklı alanlardan araştırmacılar diğerlerinin de aynısını yaptığının farkında olmadan standart evrim çerçevesinin sınırlayıcı çerçevesine karşı hareket ediyorlar. İnanıyoruz ki bilimdeki çoklu bakış açısı yeni hipotezlerin ortaya çıkmasını yüreklendiriyor ve ampirik (deneysel ve gözlemsel) çalışmaları teşvik ediyor. Artık itiraz eden bir hareketten ibaret olmayan EES şimdi farklı alanlardan araştırmacıları tek bir teorik çatı altında toplayarak faydalı çalışmalara ilham veriyor ve teorik çatı evrimsel biyolojinin konsept değişikliğini etkiliyor. 


Karşıt görüş: Hayır, hiçbir sorun yok 


Gregory A. Wray, Hopi E. Hoekstra, Douglas J. Futuyma, Richard E. Lenski, Trudy F. C. 
Mackay, Dolph Schluter & Joan E. Strassmann 


Ekim 1881'de, ölmeden tam altı ay önce, Charles Darwin son kitabını yayınladı. 
“Solucanların Faaliyetleri Yoluyla Sebze Gübresi Oluşumu” oldukça hızlı bir biçimde satıldı: Darwin'in önceki yayınları saygınlığını sağlama almıştı. Tüm bir kitabını kısmen bu mütevazi canlılara adadı, çünkü onlar ilginç bir geri besleme sürecine örnek teşkil ediyorlardı. Yer solucanları kendi faaliyetlerinin biçimlendirdiği çevreye uyum sağlarlar. 


Darwin yer solucanları hakkındaki bilgisini bahçıvanlarla yaptığı konuşmalardan ve kendi küçük deneylerinden öğrendi. Evrimsel süreçleri derin bir kavrayışla damıtma konusunda bir dâhiydi —genellikle yıllarca süren gözlemsel ve deneysel veriyi bir araya getirdikten sonra- ve 


tarım, jeoloji, embriyoloji ve davranış bilim gibi apayrı alanlardan faydalandı. Evrimci düşünce o zamandan beri kanıta verdiği önem ve diğer alanlardan sentezlemek açısından Darwin'in izinden yürümeye devam ediyor. 


1920”lerde bir avuç istatistikçi ve genetikçi çarpıcı bir dönüşüm için dayanaklar ileri sürmeye başladığında, evrimsel düşünüşte kökten bir dönüşüm başladı. Çalışmaları 1936 ve 1947'de ‘modern sentez” olarak vücut buldu, bu sentez Darwin'in doğal seçilim kavramı ile yeni ortaya çıkan genetik alanlarını ve daha dar kapsamda paleontoloji ve sınıflandırma bilimini bir araya getiriyordu. Daha önemlisi en temel iki evrimsel mekanizma olan adaptasyon ve türleşmenin niceliksel ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayan teorik temelleri ortaya koydu. 


On yıllar boyunca, evrimsel biyolog kuşakları modem sentezi sayısız şekilde değiştirdi, düzeltti ve çerçevesini genişletti. Darwin gibi, diğer alanlardan yoğun biçimde faydalanıldı. 
Moleküler biyologlar DNA'yı kalıtım ve varyasyon oluşumun maddesel temelleri olarak tanımladığında, keşifleri evrim teorisinin temel genişlemelerinin önünü açtı. Örneğin, çoğu genetik değişikliğin üreme başarısını etkilemediğinin fark edilmesi popülasyon genetiği alanında büyük teorik gelişmelerin önünü açtı. “Bencil? DNA'nın keşfi organizmanın özellikleri yerine genler düzeyinde seçilim tartışmalarını başlattı. Nasıl özelliklerin seçilime uğrayan akrabaları etkileyeceğini açıklayan akraba seçilimi teorisi ayrı bir kapsam artışını temsil etti. 


Bunlarla beraber genetik konseptleri etrafında kemikleşmiş bu teoriyi tartışamaya açan evrimsel biyologlar da var. Konuyu açımlamak gerekirse, evrimsel süreçlerde dört fenomenin önemli olduğunu ileri sürüyorlar: Fenotipik plastisite, niş inşası, kapsayıcı kalıtım ve gelişimsel yanlılık. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Biz de bu konular üzerine çalışıyoruz. 


Ancak bu süreçlerin “genişletilmiş evrimsel sentez? gibi bir adı alacak kadar özel bir önemi hak ettiğini düşünmüyoruz. Bu başlıkların güncel evrim teorisinde ele alınmış olduğuna neden inandığımızı açıklayan üç sebebi aşağıda özetliyoruz. 


Yeni Kelimeler, Eski Konsept 


Laland ve diğerleri, uzun süredir faydalı kavrayışlar sağlarlarken savundukları fenomen hali hazırda evrimsel biyolojinin içine sağlam biçimde yerleşmiş bulunuyor. Doğrusu tüm bu konseptler, yer solucanlarının toprağa adapte olmaları sırasındaki geri besleme analizleri örneklediği gibi, Darwin'in kendisine kadar uzanır. 


Bugün niş inşaası ismini veriyoruz ancak yeni bir ismi olması evrimsel biyologların yüz yılı aşkın süredir organizmalar ve çevreleri arasındaki geri beslemeyi çalıştıkları gerçeğini değiştirmiyor(13). Termit yuvaları, kunduz barajları ve çardak kuşunun sergileri gibi büyüleyici adaptasyonlar uzun süredir evrimsel çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece mikroskobik ve moleküler düzeyde gözlenebilir vakalar da daha az dikkate değer değil. 
Virüslerin çoğalmak için konak hücreyi ele geçirmesi ya da bakterilerin yaptığı bir tür grup düşünüşü olan “çoğunluğu algılama'(“guorum sensing’) gibi... 


Bir diğer süreç, fenotipik plastisite, evrimsel biyologlar tarfından kayda değer ölçüde dikkate değerdir. Çevrenin özellik çeşitliliği üzerine etkisi -ciklet balıklarının yiyecek kaynağındaki farklılıklara göre değişen çene şekillerinden, yaprak taklitçisi böceklerin kurak mevsimde doğanlarının kahverengi ve yağışlı durumda ise yeşil olmalarına kadar- sayısız vakada belgelenmiştir. Geçtiğimiz on yıl içindeki teknolojik gelişmeler gen ifadesindeki çeşitli çevresel koşullara yanıt olarak ortaya çıkan inanılmaz ölçüdeki plasitisiteyi ortaya çıkarmış ve nesnel temellerini kavramanın kapılarını açmıştır. Plastisitenin adaptasyon sırasındaki genetik değişiklikler tarafından nasıl öncelenebileceğini keşfeden davranış bilimci Mary Jane West-Eberhard'ın kitabında(5) daha fazlası da tartışılmıştır. 


Dolayısıyla, Laland ve diğerlerinin savunduğu fenomenerin hiçbiri evrimsel biyoloji tarafından göz ardı edilmemiştir. Diğer tüm fikirler gibi titizliğin başta geldiği teori alanında değerlerini kanıtlamak için ampirik sonuçlara ve ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaçları var. Bu dört fenomenin çağdaş evrim kuramı içerisinde ehemmiyetle incelenmesinin sebebi kanıtlanmış açıklayıcı gücüdür, dikkat yoksunluğu değil. 


Modern Açılım 


Dahası, Laland ve diğerlerinin evrimsel biyoloji içerisinde gelecekte gelişme vaadeden pek çok fenomenden sadece dördüyle ilgileniyorlar. Çoğu evrimsel biyoloğun daha çok dikkat vermek istedikleri bir başlık listesi vardır. Bazıları epistaziye -genetik varyantların karmaşık etkileşimleri- uzun süredir gereken önemin verilmediği öne sürecektir. Diğerleri ise kapalı genetik varyasyonu(mutasyonların sadece belirli genetik ve çevresel koşullarda özellikleri etkilemesi) savunabilir. Başka birileri ise tür tükenişlerini veya iklim değişikliklerine adaptasyonu veya davranışların evrimini vurgulayabilir. Bu liste bu şekilde uzatılabilir. 


Durup bunların hangisine “yeterli? önemi verip vermediğimizi tartışabiliriz ya da kolları sıvayıp, çalışmaya koyulabilir ve teorik bulgular ile sağlam ampirik çalışmalara dayananarak ortaya çıkartabiliriz. Tarafgirlik bir fikri belirli bir noktaya kadar götürebilir. Laland ve diğerlerinin kullandığı standart evrim teorisi terimi bu alana statik ve monolitik bakışın bir karikatürüdür. Günümüz evrimsel biyologlarını geleneğe meydan okuyan fikirleri dikkate almakta isteksiz olduklarını düşünüyorlar. Çok farklı dünyalar görüyoruz. Biz kendimizi modern sentezden bu yana en heyecan verici, en kapsamlı ve en yenilikçi dönemde yaşadığımız ve çalıştığımız için şanslı görüyoruz. Günümüzde evrim teorisi yaşam dolu bir yaratıcılık ve hızla genişleyen bir bakış açısıyla geçmişte sıkışıp kalmaktan çok uzaktır. 
Evrimsel biyologlar bugün genom bilimi, tıp, ekoloji, yapay zeka ve robot bilimine kadar uzanan farklı alanlardan ilham almaktadırlar. Darwin görse beğenirdi diye düşünüyoruz. 


Genler Merkezidir 
Son olarak Laland ve diğerlerinin sulandırarak alaya aldığı “gen-merkezci? bakış evrim 


teorisinin en fazla kestirim gücüne sahip, geniş uygulama alanı bulunan ve ampirik olarak onaylanmış bir parçasıdır. Kalıtımsal materyaldeki değişimler adaptasyon ve türleşmenin 


vazgeçilmez bir parçasıdır. Bakterilerin antibiyotik direncinden, alaca farelerin kamuflaj renklenmesine ve insanlardaki laktoz toleransına kadar sayısız adaptasyon için kesin genetik temeller ayrıntılarıyla belgelenmiştir. 


Genetik değişimler adaptasyon için gerekli olmakla birlikte genetik olmayan süreçler de bazen canlıların nasıl evrimleşeceğinde etkili olabilir. Laland ve diğerleri fenotipik plastisitenin bireylerin adaptasyon gücüne katkıda bulunabileceği konusunda haklılar. Bir fide daha parlak ışığa doğru eğilebilir, kardeşlerinden farklı şekilde bir ağaç olarak büyüyebilir. 
Pek çok çalışma bu türdeki plastisitenin yararlı(evrimsel çıkar) olduğunu ve yanıt verecek genetik varyasyon varsa kolayca evrimleşebileceğini göstermiştir(14). Plastisitenin evrimsel değişimdeki bu rolü oldukça iyi biçimde belgelenmiştir ve özel bir fikir savunuculuğuna ihtiyaç duymaz. 


Daha belirsiz olan ise plastisitenin adaptasyon sürecinde genetik varyasyona “öncülük? edip, edemeyeceğidir. Yarım yüz yıldan fazla süre önce gelişimsel biyolog Concrad Waddington genetik asimilasyon dediği süreci tanımladı (15). Buna göre, spesifik çevre koşullarının yokluğunda dahi yeni mutasyonlar plastik bir özelliği bir başkasına dönüştürebilir ve aslında bu dönüşümü kendisi tetiklemiştir. Bir kaç vaka belgelenmiştir, ne var ki laboratuvar dışında. 
Bu sürecin ciddi bir dikkate sahip olup olmayacağını ya da doğada özgün bir enderliği yansıtıp yansıtmadığı ancak ileri araştırmlar ile cevaplanabilir. 


Gelişimsel yanlılığın adaptif özelliklerin evriminde (ya da evrimin yokluğunda) sahip olabileceği etkiyi kanıtların yokluğunda değerlendirmek oldukça zor. Genomun özelliklerine dayanan gelişimsel süreçler belirli bir grup organizmada özgün olabilir, bu kesinlikle doğal seçilimin rol oynayabileceği özelliklerin çeşitliliğine etkide bulunacaktır. Ancak, özellik çeşitliliğinin kapsamında değilse ve(ya) hatta belli mekanik bir etkisi yoksa bunun ne önemi vardır ki. Özellikle bazı seçilimsel avantajlar bahşetmiyorsa, özelliklerdeki kalıtılabilir faklılıkların ne önemi kalır? Benzer şekilde, burada adaptasyondaki kalıtılabilir epigenetik modifikasyonun( “kapsayıcı kalıtım? olarak isimlendirilen kısım) küçük bir kanıtı bulunmaktadır: Biliyoruz ki gen dizisinden boşanmış keskin biçimde epigenetik temelli yeni bir özelliğin bulunduğu hiç bir vaka yoktur. İki başlıkta da, ileri çalışmalar değerli olacaktır. 


Laland ve diğerlerini varolmayan hayali bölünmeler yerine daha büyük bir genişleme için bize katılmaya davet ediyoruz. Gelecekte evrim teorisinin önemli bir parçasına dönüşebilecek fikirlerini takdir ediyoruz. Biz de genişletilmiş evrimsel sentezi istiyoruz, ancak bizim için kelimlere küçük harflerle başlıyor çünkü bu alanımızın her zamanki gelişme biçimi( 16). 


Fenotipik plastisite, kapsayıcı kalıtım, niş inşaası ve gelişimsel yanlılık (ve daha birçokları) gibi gerçek anlamda ilgi çekici fenomenlerin hakkını verebilmenin en iyi yolu kendi önemleri ölçüsünde kuvvetli kanıtlardır. 


Darwin yer solucanları hakkında “dünya tarihinde çoğu kişinin ilk varsayımından çok daha önemli bir rol oynadılar”(11) yazmadan önce 40 yıl boyunca veri topladı. Bundan sonra bile yakında “onların arasına karışacağı”(17) korkusu ile yazdıklarını yayınladı. 
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ADNAN OKTAR/NEREDEN NEREYE? -1...'SADECE VÜCUT' ÇİZEN RESİM 
ÖĞRENCİSİ 'MEHDİ' OLUYOR 
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'Adnan Hocacılar' olarak tanınan gruba ilişkin yeni yargılama süreci başlıyor. Peki yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, akıl almaz iddialarla anılmalarına rağmen faaliyetlerine devam eden ve her defasında daha da şatafatlı hallerde geri dönen bu grup nereden nereye geldi? 

DUVAR - Adnan Oktar, 1980'lerin ortalarında 'siyasal İslamcı' olarak başladığı ve zaman zaman cezaevlerinde devam uzun yolculuğunu, bugün 'zorla grup seks', 'çocuklara cinsel taciz' gibi iddiaların da aralarında yer aldığı çeşitli suçlamalarla ve yine mahkeme karşısında sürdürüyor... 


Peki kimdir, “Yahudilerin bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu” savunup hahamlarla ortak dini tören yapan, masonlara karşı çıkıp 33. dereceden mason olan, “örtünmeyen kadınların cehennemde yanacağını” söyleyip kendi televizyonundaki programında yarı çıplak kadınlarla erotik danslar yapan Adnan Oktar ya da nâmı diğer “Adnan Hoca”... 


Adnan Oktar grubu nasıl, daha çok Batı ülkelerinde, özellikle de ABD'de görülen ve kendini 'peygamber' ya da 'mehdi' ilan etmiş bir liderin etrafında toplanan müritlerden oluşan tarikatların Türkiye'deki, hatta İslam ülkelerindeki ilk örneklerinden biri oldu? 


Buyrun, bakalım... 


1980'li yılların başında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir sınıfında öğrenciler çıplak model karşısında çizimler yapıyordu... Ancak içlerinden biri farklı 'tarzıyla' dikkat çekiyordu. Bu öğrenci, çıplak kadın modelin vücudunun bütün ayrıntılarını son derece başarılı bir şekilde tuvale aktarıyor ancak yüzünü kesinlikle çizmiyordu. Adnan Oktar adlı öğrenci “İslam'da suretin resmedilmesinin günah olduğunu” söylüyordu. 


Mimar Sinan Üniversitesi'nde İslamcı Bir Ressam 


Daha sonra 'Adnan Hocacılar' olarak adlandırılacak bir grubun lideri de olan bu öğrenci ilk taraftarlarını da yine Mimar Sinan'da bulacaktı. Grup, İstanbul Fındıklı daki okulun hemen yakınındaki Nusretiye Camisi'nde toplanmaya başlamıştı. İmam şimdiye kadar hemen hiç camide görmediği komşu okul öğrencilerini bu kadar kalabalık bir şekilde karşısında bulunca, namaz sonrasında da camide kalmaya devam etmelerine çok ses çıkarmadı. 


Adnan Oktar ve Ahu Tuğba 

Grubun ortaya çıkışı 12 Eylül sonrası diğer üniversitelerde oluşmaya başlayan İslamcı gençlik grupları ile paralellik gösteriyordu. Bu dönemde 'Oktarcılar'ın tartıştığı konular ve okudukları kaynaklar diğer İslamcı gençlik gruplarından çok da farklı değildi. 


'Kuran'ı Temel Alıyoruz' Dediler 


Dönemin genel özelliği Nurculuk, Nakşibendilik ya da Kadirilik gibi tarikatların o güne kadar izlediği 'geleneksel' İslami çizgiden ayrı olarak Adnan Oktar gibi 'yeni' isimlerin, “Kuranı temel aldıklarını ve yeniden yorumladıklarını” söylemeleriydi. “Kuran'ı temel alan” söylem, aynı zamanda onlara bu geleneksel yapıların dışında bir “arayış” içinde olma 'fırsatı' da veriyordu. 


Bugün Adnan Hocacıların garipsediğimiz bir çok 'uygulamayı' taraftarlarına kabul ettirmelerini sağlayan etkinliklerinin temelleri işte bu “Kuran'ı yeniden yorumlama” döneminde atıldı. 


Fakat yine İslamcı cephenin geleneksel, anti-komünist, Yahudi ve mason karşıtı çizgisini bu grup da aynen devralmıştı. Adnan Oktar'ın ilk kitabı 1986 yılında yayınlanan “Yahudilik ve Masonluk” oldu. Bu bütün kötülükleri Yahudilere ve masonlara bağlayan klasik İslamcı bir yayındı. Ancak daha o yıllarda aslında bu kitabı da onun yazmadığı iddia edilmişti. 


Paranoid Şizofren Teşhisi Kondu 


Adnan Oktar bu yıllarda ilk defa polis tarafından gözaltına alınmış ve 'ümmetçilik yapmak suretiyle milli duyguları zayıflatmak' suçundan tutuklanmıştı. Ancak dönemin diğer İslamcı örgütlenmelerinden 'farklı' görüşleri savcıların dikkatini çekti. Bu nedenle bu tür davalarda sık görülmeyen bir uygulama ile 'akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için' Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Dokuz ay burada kalan Adnan Oktar'a doktorlar tarafından “paranoyak şizofren” teşhisi konuldu. Aynı teşhis daha sonra GATA Askeri Tıp Akademisi'nde de konulacak ve Oktar'a 'askerliğe elverişli değildir' raporu verilecekti. Onu muayene eden doktorlardan psikiyatri uzmanı Prof. Sefa Saygılı daha sonra, 'Oktay' olan ismini 'Oktar' olarak değiştiren Oktar Babuna'nın o dönem hastanede staj yapan tıp öğrencilerinden birisi olduğunu anlatacaktı: “Tıp öğrencileri staj için hastaneye gelir, Adnan Oktar da onlarla çok ilgilenirdi. Bir numaralı adamı Oktar Babuna'yı da staja geldiği zaman kendisine bağladı. Daha sonra Babuna'nın bütün malvarlığını elde etti.” 


'İki Vakit Namaz' İstedi, Mehdiliği Ön Plana Çıkardı 


“Kuran'ın yeniden yorumlanması” meselesini Adnan Oktar daha 1980'lerin sonunda o kadar garip bir hale getirmişti ki gruptaki ilk büyük çatlak bu nedenle yaşandı. İslam inancındaki 'mehdilik' meselesini öyle ön plana çıkartmaya başladı ki etrafında toplanan gençlerin bazıları Oktar'ın meramını anladı ve karşı çıktı. 


O yıllarda Kuran'ı temel alan görüşleri ile çok etkili olan İslamcı yazar Edip Yüksel, Adnan Oktar'ın kendisinden etkilendiğini kabul ediyordu. Yüksel, Oktar'ın dini duyguları kullanarak kendini mehdilik mertebesine çıkarttığını düşündüğü için onunla olan bir telefon görüşmesini kaydederek yayınlamıştı. O görüşmede Yüksel, Oktar'a “Sen mehdi olmadığını söylüyorsun ama yaptığın bütün tariflerde kendini gösteriyorsun” diyordu. 


Gruptan Ayrılanların Gizli Görüntüleri Çekildi 


Adnan Oktar'ın mehdilik iddiası ve namaz sayısını ikiye düşürerek İslam'ın temel kurallarını değiştirmesi üzerine etrafında toplanan gençlerden Serhan Çevik ve sonradan yine Kuran konusundaki görüşleri ile tanınacak olan Caner Taslaman başta olmak üzere gençlerin büyük çoğunluğu 1990 yılında ondan ayrıldı. Bu ayrılık sonrasında o güne kadar görülmemiş bir kara propaganda mekanizması da Türkiye'nin gündemine girdi. 


Ayrılanlara karşı uygulanan şantaj yöntemleri nedeniyle bütün Türkiye bu küçük grup içindeki tartışmalardan haberdar olmuştu: Gazetecilere, yayıncılara, avukatlara ve politikacılara sarı büyük zarflar içinde “Kızıl İmam Serhan Çevik” başlığı ile ayrılanları kötüleyen dosyalar gelmeye başlamıştı. 


Üstelik ayrılanların özel hayatlarından gizli kamera ile çekilmiş görüntüler de bu dokümanlarda yer alıyordu. Daha sonra Adnan Hoca'nın 'Serkan Ciminli' adlı bir müridini kendisinden ayrılan bu grubun içine yerleştirdiği ortaya çıkacaktı. Polis, kendisine de gönderilen bu dokümanlardan hareketle ayrılanlara yönelik bir operasyon düzenledi. Sonuçta 


Adnan Oktar'ın ihbar, taciz ve manipülasyon bombardımanı ile polis baskınları bu grubu dağıttı. 


Ad 1 Hoca'nın şık müritleri 


Vi 


Acasa ec olarak tanınan Çevik, 

ve Afafârk 

perine , ea yatar fiaa vo Moim Aya Palar ndan yaar Sy Ai özak | ne anl rardan nania ras de görülen rada Sanıklar iyor. (fotoğraf: Doğan KA ) 


Aralık 1986 tarihli Milliyet gazetesinde, "Adnan Hoca'nın şık müridleri" haberi... Atatürk'e hakaret suçlamasıyla yargılanan öğrenciler arasında Serhan Çevik de var... 

Kendilerine karşı çıkanlara yönelik uygulanan yöntemler Adnan Hocacıların 'alameti farikası haline gelecekti. Şikâyette bulunan mürit aileleri, olumsuz yazı yazan gazeteciler, eleştiren müritler her zaman akla hayale gelmez şikayetlerin, yayınların hedefi oldu. Bazı gazetecileri eşcinsel ilişki içinde gösteren fotomontajlar on binlerce kişiye gönderildi. 


' 


İlk saldırının hedeflerinden olan ve Adnan Oktar'ın “Kızıl İmam” lakabını taktığı Serhan Çevik’in ismi ise yıllar sonra “Merkez Bankası başkanı adayları” arasında geçecekti... 


ADNAN OKTAR/NEREDEN NEREYE? - 2... SEKS İDDİALARINDAN SİYASETE: 
ADNAN HOCACILAR 
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DUVAR - Adnan Oktar, doksanlı yıllarda bir toplantı sırasında 138 müridi ile aynı anda gözaltına alınmasının ardından bir vakıf kurmaya karar verdi. Bu, onun faaliyetlerini 'yarı legal' hale getirme yöntemiydi. Daha sonra çeşitli operasyonlarda ondan şikayetçi olan ya da itirafçı olmayı seçen eski müritlerinin anlatımları, grup içi cinsel ilişkilerin de bu dönemde başladığını gösteriyor. Adnan Oktar kendisine bağlılık oranlarına göre birinci, ikinci, üçüncü grup şeklinde on beş-yirmi kişiden oluşan gruplar oluşturmaya başladı. Müritler ayrıca kadınlar ve erkekler olarak da ikiye ayrılmıştı. 1990 yılına kadar müritler arasında evlilikler teşvik ediliyordu. Ancak savcılık iddianamesinde de aktarıldığı gibi evlenen kişilerin iş ve aile hayatında gruptan uzaklaşmaya başladığının tespit edilmesinden sonra Adnan Oktar, “normal evliliklerin sözde şirk evliliği olduğu, dolayısıyla evliliklerin sonlandırılması ve gerçek Müslüman kadının en büyük takva sahibi kişiyle evlenmesi gerektiğini” savunmaya başladı. 


Grup İçi Cinsel İlişkinin Yolu Nasıl Açıldı? 


'En büyük takva sahibi kişi' ise elbette Oktar'ın kendisi olacaktı! Fakat bu durum, grup içinde başlangıçta büyük huzursuzluk ve ayrılıklar yarattı. Bunun üzerine yaptığı 'gruplama' işlemi ile hem müritler arasında iletişimi sınırladı hem de daha sonra “turnike” olarak adlandırılacak grup içi ilişkilerin yolunu açtı. 


Oktar'ın ilk hapisliği... 

Devletin doksanlı yılların başından itibaren siyasal İslamcı gruplara yönelik operasyonlar düzenlenmesi Adnan Oktar'ın çizgisini de etkiledi. Başta Mustafa Kemal Atatürk'e ağır eleştirilerde bulunan ve “deccal” yani şeytan olarak nitelendiren Adnan Oktar, kurduğu Bilim Araştırma Vakfı'nı kullanarak tamamen “Atatürk'ü savunan” görüşler ileri sürmeye başladı. 
Vakıf, Mustafa Kemal'in dine bakışının İslamcı grupların ileri sürdüğü gibi olmadığını söyleyerek 'Atatürk ve Din', 'Bilim ve Atatürk' konulu konferanslar düzenlemeye başladı. 


'Mehdi' Zaten 'Mehdiyim' Demeyeceği İçin... 


Adnan Oktar ve müritlerini yıllardan beri izleyen bir gazeteci olarak bugün başlayan davanın üç bin sayfalık iddianamesini okurken yanıtını anlamaya ya da öğrenmeye çalıştığımız soru bu kadar uçta 'dönüşümler' yaşayan Oktar'ın takipçilerinin, bütün bu çizgi değişikliklerini nasıl kabul ettikleriydi. Bu, dışarıdan bakan biri için yanıtı zor bir soru. Ancak tamamen kapalı devre yaşayan bu topluluk için Adnan Oktar bir 'mehdi' olarak kabul edilmişti. Kendisi bunu asla açıkça söylemedi. Ancak zaten geleneksel İslam inancına göre de mehdi kendisinin mehdi olduğunu hiçbir zaman söylemeyecekti. Onun bir kere mehdi olduğuna inanılınca yaptığı her şeyin arkasında 'şimdilik anlaşılmasa' da derin bir 'mâna' olduğuna inanıldı. Buna “Ledün İlmi” deniliyordu. 


Adnan Oktar'ın, “Erkek Kardeşler” grubunda yer alan Ali Suat Kütahnecioğlu'nun yakalandığı evde kırmızı kadife bir kutu içinde bulunan özenle yazılmış bir yazıda söyle deniyordu; “Hepimiz için anlamlı bir tarih vardır. Her hareketi olay olan ve büyük bir yankı uyandıran aslanlar aslanı Adnan hocamızın İstanbul'a gelişi oldukça etkileyiciydi. Yeri göğü 


inleteceğinin, İstanbul başka olmak üzere tüm Dünya'ya ışık saçacağının adeta bir habercisi gibiydi İndependenta kazası.” 


O dönem Boğaz'da yaşanan bir tanker kazası sanki 'ilahi bir güç' tarafından Adnan Hoca için gerçekleştirilmiş gibi anlatılıyordu. 


Karıncalara Söyle Gitsinler! 


Yine savcılık iddianamesinde aktarılan birden fazla müridinin önünde farklı zamanlarda gerçekleşen bir olay, ona inananların ruh hali ve Oktar'ın yöntemleri konusunda fikir veriyor. 
Eski müritlerinden Ayda Pars ifadesinde şunları aktarıyor, “Dragos'a (Grup üyeleri Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar’ın kaldığı villaya “Dragos” diyordu) gittiğimiz ender günlerden birinde yine Adnan Oktar'ın etrafında 10-15 kişi oturmuş onu dinliyorduk. 
Yukardan Didem Ürer geldi. Adnan Oktar'ın kulağına eğilerek, bizim duyabileceğimiz şekilde 'yine gelmiş karıncalar hocam' dedi. Adnan Oktar da kendinden emin, böbürlenen bir sesle ‘Git onlara, hocam gitmenizi emrediyor de!’ dedi. Didem de tekrar yukarı gitti, verilen emri iletmeye. Bir süre sonra gidip gitmediklerine bakmaya gitti ve gitmiş olduklarını bize söyledi... Daha sonraları bu senaryonun birkaç kere daha aynı şekilde diğer kız gruplarına da oynandığını duydum.” 


ei peins So ek sözlerinden di gözal | ındığında “şizold” E AA u, Heri | 
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Oktar m 


- Oktar hakkındaki iki doktor raporunu duyuran 
Haziran 1986 tarihli Milliyet gazetesi... 
Hüsnü Cemal... İlmi Kemal... Mali Enval... 


Doksanlardan iki binlerin başına kadar geçen bu süreçte katı bir hiyerarşik yapıya bürünen cemaat içinde önce evlilikler ardından cinsel ilişki sıkı bir biçimde denetlenirken dışarıdan bakanlar için kabul edilmesi zor kurallar konmaya başlandı. Bunlar arasında normal cinsel ilişkinin yasaklanması ancak oral ve anal seksin yasak olmadığının savunulması da vardır. 


Aslında doksanlardan sonra grubun geçirdiği değişim, daha çok ABD'de bir lider etrafında toplanan cinselliğin ön planda olduğu 'New Age' dinler denilen topluluklara benziyordu. 
Özellikle Scientology tarikatı ile büyük paralellikler taşıyordu. Lisede ve üniversite birinci sınıfta okurken gruba katılan genç kadınlar ise yakışıklı ve zengin erkekler olarak gösterilen müritler vasıtası ile gruba getiriliyorlardı. Adnan Oktar gruba katılmasını istediği kişilerin özelliklerini ise şu sözlerle ifade ediyordu: 


1- Hüsnü Cemal, yani güzel veya yakışıklı olması, 


2- İlmi Kemal, yani eğitimli ve kültürlü olması, 


3- Mali Enval, yani zengin, maddi durumunun iyi olması. 


Grup artık neredeyse tek tip bir görüntü vermeye başlar. Evler “kitsh” denilecek kadar yaldızlı abartılı mobilyalar ile döşenmiştir. Belki ancak erotik filmlerde görülebilecek kadar abartılı seksi kıyafetler ve ağır makyajlar yapmış, saçlarını sarıya boyatmış kadınlar, takım elbiseli ve lüks arabalarla dolaşan genç erkekler... 


Ayrılan Müritlerin İddiaları 


Gerek daha önce yargıya ve basına yansıyan gerekse 2018 yılında yapılan son Adnan Hocacılar operasyonları sırasında elde edilen ifadeler ve ayrılanların anlatımları, bir başka tür dünyayı da açıklamaktadır. Adnan Oktar tarafından aşağılanan, cinsel tacize uğrayan, grubun erkekleri ile anal ilişki kurmaya zorlanan, şantaj yapılan, aileleri tehdit edilen erkek ve kadın müritlerin iddiaları aslında hiç bitmemiştir. Bazıları on sekiz yaşından küçük olan bu gençlerin iddiaları grubun iç işleyişi konusunda şüphe duyulmayacak kadar açık ifadeler ile doludur. 


Üstelik bazen grup halinde yapılan cinsel istismar çoğu zaman kayıt altına da alınır. Ve daha sonra bu kişilerin gruptan ayrılmaları halinde anlatacaklarının önüne geçmek için bir şantaj aracı olarak kullanılır. Bunun yanında gözden düşen erkek ve kadın müritler Adnan Oktar tarafından kişilikleri yok edilircesine grup üyeleri önünde aşağılanır. Şikayetçi anlatımlarında özellikle kadın müritlere karşı yapılan bu eylemlerde “enaniyetin yok edilmesi” kavramının kullanıldığı aktarılıyor. 


Adnan Hocacılar Siyasette 


Ancak Adnan Oktar grubunu sadece daha çok ilgi çeken bu eylemlerle anmak son derece yanlış olur. Aktif üye sayısı hiçbir zaman birkaç yüz kişiyi geçmeyen gruptaki bu gençler aslında zamanlarının büyük bir kısmını siyaseten de son derece 'yoğun' geçiriyorlardı. 


Adnan Oktar doksanlı yılların ortalarına doğru kendisini takip eden eğitimli, birkaç dil bilen sosyal ilişkileri ait oldukları sınıflar dolayısıyla gelişkin bu gençleri politikaya yönlendirdi. 
Bu konuda sayılarının ötesinde bir etkinliğe sahip olduklarını da kabul etmek gerekiyor. 


Üstelik bu gençler örneğin o yıllarda sadece Refah Partisi'ne değil Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'ne, Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi'ne, hatta Deniz Baykal'ın CHP'sine yönlendirilmişti. 


Oktar, Mehmet Ağar Ve Celal Adan'a Karşı 


Mesut Yılmaz Anavatan Partisi'nde bu girişime çok izin vermedi. Ama başka partilerde etkili olabildiler. Örneğin grubu yakından tanıyan gazeteciler Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazandıktan sonra yaptığı konuşma sırasında hemen arkasında ona yakın duran iki gencin Adnan Oktar'ın müritleri olduğunu gördüklerinde şaşırmışlardı. Doksanlı yılların ortalarında etkin oldukları parti ise Tansu Çiller'in DYP'siydi. İlk büyük çatışma da bu partide yaşandı. Bu dönemde partinin İstanbul Gençlik Kolları tamamen Adnan Hocacılar'ın eline geçmişti. 2018 yılında yapılan operasyondan sonra bu konuda ifade veren örgütün o yıllardan beri üyesi olan Altuğ Revnak Eti, ifadesinde şunları söylüyordu, “Siyasi partilere girildiği dönemlerde örgütten Namık Zeybek'in damadı Ersin Alacadağ ve Ersel Alacadağ bu CV ile siyasete girip DYP'nin 


İstanbul Gençlik Kolları'nın başına kadar yükseldi. Ersin ve Ersel ile beraber üye olmadıkları halde Fırat Develioğlu ve Bahadır Güven de partide tanınır hale gelmişlerdi ve Çiller'le bile görüşüyorlardı. Partinin ileri gelenlerinden Celal Adan ise, “Adnancılar partiyi ele geçirecekler, bunları uzaklaştırmak lazım” gibi şeyler söyleyerek Adnan Oktar aleyhinde konuşmalar yapıyordu.” 


IHAYET 


lerdir santajla masum insanlara kan kusturan Adnan Hoca'nın çe- fs 2000 polisin katılığı gece yansı operasyonuyla gözalina alındı. 
ADNAN HOCA KELEPÇELİ İf 


1999'daki operasyon basında 'Nihayet' denilerek duyurulmuştu. 

O yıllarda Adnan Oktar taraftarları Celal Adan ve dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar aleyhinde yoğun bir propaganda yapmaya başladılar. Bir anda gazetecilere, yayın organlarına partinin bu iki ağır topu hakkında kara propaganda içeren fakslar gelmeye başladı. O yıllarda siyasette çok etkili olan bu iki kişiye karşı çıkmanın ciddi bir güç gerektirdiğini kabul etmek gerekiyor. 


Grubun bir başka faaliyet alanı ise özellikle iki binli yıllardan sonra ağırlık kazanmaya başlayacaktı. Ancak ilk işaret yine 90'larda verildi: 1999 yılında gruba bir polis operasyonu yapıldı. İddialar bugünküler ile benzerlik taşıyordu. Üstelik bu kez Adnan Oktar'ın kanında kokain kullandığına ilişkin deliller bulunmuştu. Yine mağdur aileler, cinsel tacize uğrayan genç kadınlar, tehditler, şantajlar uzayıp gidiyordu... 


Fakat on aylık bir tutukluluğun ardından grup tekrar serbest bırakılacaktı... 


ADNAN OKTAR/NEREDEN NEREYE? -3... BAŞ DÜŞMAN: DARWİNİZM VE 
EVRİM TEORİSİ 
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Dünyanın dört bir yanında bedava dağıtılan evrim karşıtı Harun Yahya kitapları... Milli Eğitim destekli evrim karşıtı sergiler... En ünlü mürit Oktar Babuna... Adnan Oktar'ın hikayesinde son perdeye gelindi mi? 

DUVAR - Adnan Hocacılar 90'lardan itibaren kendilerine baş düşman olarak Evrim Teorisi'ni seçti. Bu, öylesine yoğun bir faaliyetti ki altmışı aşkın internet sitesi kuruldu ve Adnan Oktar'ın “Harun Yahya” takma adıyla yazdığı 150'ye yakın kitap yayınlandı. Bunlar İngilizceden, Arapçaya hatta çok az bilinen Afrika dillerine kadar değişik dillere de çevrildi. 
Kitaplar bedavaya dünyanın dört bir yanında dağıtıldı. ABD'de başlayan ve evanjelistlerin önderlik ettiği evrim karşıtlığı Batı dünyasında ciddi bir karşılık bulmamıştı ancak Adnan Oktar'ın girişimi İslam dünyasında 'yeni bir çalışma' olarak kabul edildi. Bu, Adnan Oktar'ın 'ciddi bir düşünce adamı' olarak kabul edilmesinin de önünü açtı. Her ne kadar bu çalışmalarda bulunan daha sonra kendisinden ayrılan müritleri, değil bu kitapları yazmak, 


kapaklarını dahi açmadığını iddia etse de söz konusu yayın bombardımanının etkisi büyük oldu. 


DE a 

Adnan Oktar geçmişteki operasyonlardan siyasiler, yargı ve medya ile kurduğu ilişkiler, yıldırma amaçlı iftira atmadaki becerisinin sınırının olmaması gibi nedenlerle kurtulmayı başardı. Ancak artık grubuna eskisi kadar mürit akışı yok... 

Özellikle çok pahalı baskıları yapılan 'Yaratılış Atlası'nda çeşitli fosillerin fotoğrafları yer alıyor, Kuran ayetleri ile desteklenen, her türlü bitki ve canlının bugünkü halleri ile yaratıldığı, bulunan fosillerin sadece 'nesli tükenmiş canlılara ait olduğu' tezi ileri sürülüyordu. 


En ünlü müridi: Oktar Babuna 

Adnan Oktar ve müritleri denilince ilk akla gelen Babuna ailesidir. Babuna ailesinin üç kuşağı Adnan Oktar'ın yanında bulundu. Bugün de bu üç kuşaktan altı kişi tutuklu olarak cezaevinde. Oktar Babuna doksanlı yılların başında Adnan Oktar'a katıldı. Fakat aileden Adnan Oktar'a ilk katılan kişi o değildi. Ünlü bir doktor olan Cevat Babuna'nın beş çocuğu içinden ilk önce Tuğba Babuna, Oktar'ın yanında yer aldı. Daha sonra Babuna ailesinin beş çocuğu da katıldı. Anneleri Semin Babuna, 2006'da Hürriyet'te Ayşe Arman'a verdiği röportajda, “Adnan Oktar bana beş çocuk iki torun borçlu” diyordu. Kamuoyu bir beyin cerrahı olan Oktar Babuna'nın adını 1999'da yapılan bir kan bağışı kampanyası ile duydu. 
Lösemi hastası olduğu ortaya çıkan Babuna'ya uygun kemik iliği bulmak için büyük bir kan verme kampanyası başlatılmıştı. O dönem ulusal televizyon kanallarında hemen her akşam bu konuda bir haber yapılıyor, kan vermek için toplanan insanlar ile sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri kampanyaya destek açıklamaları yapıyordu. Yaklaşık yüz altmış bin kişiden kan toplanmış, bu örnekler Avrupa ve ABD'deki laboratuvarlara Oktar Babuna'ya uygun olup olmadığının tespiti için gönderilmişti. O günlerde koalisyon hükümetinin MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, “Türkiye'nin gen haritasının yabancı ülkelerin eline geçtiği” şeklindeki itirazı çok da dikkate alınmamıştı. Ancak bu konudaki kuşkular yıllar sonra 


doğrulanır hale geldi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ersi Abacı Kafoğlu geçtiğimiz yıl yapılan Adnan Oktar operasyonundan sonra kendisine bu konuyu soran Habertürk gazetesinden Nalan Koçak'a şunları söylüyordu, “Babuna için toplanan kanlar... 
Şimdi dünya kadar insandan ilik özellikleri elde edildiği takdirde bu veriler saklanır ve sonra ne olur? İliğe ihtiyacı olan insanlar başvururlar ve para karşılığı ilik satın alırlar. Bu şekilde kullanılmışsa gerçekten bunu organize eden kişiler büyük paralar kazanmış olabilir." 

Son operasyonda Babuna ailesinden Tuğba Babuna, Oktar Babuna, Ceyda Ertüzün, Hüma Babuna ve Eda Babuna gözaltına alındı. Baba Cevat Babuna ve anne Semin Babuna dört kızlarının ve bir oğullarının Adnan Oktar'ın yanında yer almasından sonra ona karşı çeşitli davalar açtılar. Fakat çocuklarından hiç ummadıkları tepkiler aldılar. Benzer tepkilerle çocuklarının zorla Oktar'ın yanında tutulduğuna ilişkin dava açan başka aileler de karşılaştı. 
İçlerinden bazıları babalarını kendilerini taciz etmekle dahi suçladı. Oktar Babuna da, babası Cevat Babuna'yı 'yasadışı organ ticareti yapmak'la suçlarken annesi için televizyon kameraları önünde şunları söylemişti, “Geceleri gizli gizli Tevrat okuyor. Annemin gayri ahlaki ilişkileri var. Benim tedavim sırasında maddi desteklerini kestiler. Bizim bu insanlardan en ufak bir mağduriyetimiz yok. Annem, bahçemizde çalışan bahçıvanın geri zekalı oğluna cinsel tacizde bulundu.” 

Siyasal İslamcı Mahalleye Geri Dönüş 


Üstelik evrimi anlatan internet sitelerinin yayınlarını takip ettirerek çok iyi bildiği bir başka şeyi daha yapıyordu Adnan Oktar: Türkiye mahkemelerinde dava açarak en azından bu sitelerin izlenmesini yasaklatıyordu! Ayrıca Akit, Milli Gazete gibi İslamcı yayın organlarında “bir düşünce adamı” olarak yeniden yer bulmaya başlamıştı. Her iki gazetede de köşe yazarı olarak yazılar yazdı. İslamcı camia Oktar'ı kendilerinin el atmadığı 'karşı mahallede' faaliyet gösteren bir 'tefekkür adamı' olarak görmeye başlamıştı. Elbette bu köşe yazarlığının yanı sıra yazdığı kitaplar da tam sayfa ilanlarla ve büyük paralar karşılığında bu gazetelerde tanıtıldı. 


Milli Eğitim Kapılarını Adnan Hocacılara Açtı 


AK Parti iktidarının başlaması ile birlikte özellikle 2008 yılından sonra Adnan Oktar'ın müritleri kendilerini devlet liselerinde ve üniversitelerde göstermeye başladı. Evrim karşıtı fosil sergileri! Milli Eğitim'in izin vermesi nedeniyle serbestçe okul okul dolaşmaya başladı. 


Bu dönemde yine farklı ülkelerden çeşitli gruplarla bağlantıya geçildi. Ama en şaşırtıcı olanı Mason ve Yahudi karşıtlığı ile bilinen Adnan Oktar'ın İsrail'i övmeye başlayıp Mason locasına üye olmasıydı. 


Altuğ Revnak Eti'nin ifadesinde geçen şu bölüm örgütün kurduğu ilişkilerin boyutlarını gösteriyor, “İlerleyen zamanda Kabalacılar bizi ABD'ye davet ettiler. Bu görüşmeden bir yıl sonra 2013 yılı yaz aylarında ABD'de Los Angeles'te Kabalanın dünya toplantısına katıldık... Bir çok Hollywood yıldızı ile bu toplantıda tanışma imkanı bulduk. Orada Demi Moore, Ashton Kutcher, Al Pacino gibi bir çok aktör ve film yapımcısı ile tanıştık.” 


İsrail'de Politikacılar Ve Hahamlar İle İlişki 


Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde Adnan Oktar'a yakın Oktar Babuna İsrail Parlamentosu'nda Netanyahu'yla bile görüşme imkanı buldu. 


Adnan Oktar grubu Fethullah Gülen örgütünden çok daha önce karşıtlarını dinleme ve onlara karşı kara propaganda yapma gibi faaliyetler yürütmüştü. Savcılık iddianamesine de yansıyan ifadelere göre 'FETÖ' ile kurduğu ilişkilerin özellikle 1999 operasyonu sonrasında açılan davalardan kurtulmalarında belirleyici olduğu da düşünülüyor. Zira Adnan Hocacıların bu operasyonun Ergenekon örgütü tarafından kendilerine karşı yapıldığını ileri sürerek davayı açan savcı Zekeriya Öz”le uzun bir görüşme gerçekleştirdiği de biliniyor. 


Fethullah Gülen'i 'Yardımcısı' Yaptı 


Daima politik anlamda güçlü olanların yanında durmaya özen gösteren Adnan Oktar, Fethullah Gülen'e karşı da olumlu bir dil kullanmıştı. Hatta ona “Mehdi yardımcısı” ünvanını uygun bulmuştu. A9 televizyonunda ünlü 'kedicikler' karşısında yaptığı bir konuşmada şunları söylüyordu, “ Fethullah Hoca, mehdi aşığıdır. Ahir zamanda İslam'a hizmet edecek mühim şahıslardan birisidir. İlla söyleyeyim mi, Kahtani olabilir Fethullah Hoca, hadislerde belirtilen Kahtani olabilir. Bir şey bilmesem söylemem, Mehdi'nin yardımcısıdır.” 


Adnan Hoca 1980”lerin başında başladığı yolculuğunu şimdilik yine bir polis operasyonu ve yargı süreci ile sonlandırmış görünüyor. Benzer operasyonları daha önce de yaşamıştı. 
Bugünkü tek fark, mağdur olduklarını, çocuklarının mallarına el konulduğunu söyleyen ailelerin, cinsel tacize uğradıklarını iddia eden, bazıları on sekiz yaşın altında kız çocuklarının, kandırıldıklarını söyleyen insanların sayısının artmış olması. Geçmişteki operasyonlardan siyasiler, yargı ve medya ile kurduğu ilişkiler, yıldırma amaçlı iftira atmadaki becerisinin sınırının olmaması gibi nedenlerle kurtulmayı başardı. Ancak artık grubuna eskisi kadar mürit akışının olmadığını biliyoruz. 


Kimbilir belki gerçekten bu defa, siyasal İslamın 80'lerde başlayan yükselişinin en uç ve en garip akımının son perdesini izliyor olabiliriz. 


-Son- 
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Arnavutluk”ta İslamofobi'nin tarihi kökleri 

Avrupa Konseyi'nin yakın dönemdeki yayımlarından birinde “İslamofobi”, “İslam'a, Müslümanlara ve onlara ilişkin meselelere karşı önyargı veya korku/kuşku. İster ırkçılığın ve ayrımcılığın günlük hayattaki şekillerinden isterse daha şiddetli biçimlerinden meydana gelsin, İslamofobi insan haklarına tecavüz ve sosyal uyuma karşı bir tehdittir.” şeklinde tanımlıyordu. (1) İslamofobi bir terim olarak ilk kez oryantalist bilimadamı Etienne Dinet tarafından 1922 tarihinde hazırlanan L’Orient vu de VOccident isimli denemede kullanıldı. 
Bununla birlikte kavram, Müslümanların Batı Avrupa'da 1990'larda yüzleştikleri ayrımcılığın 


tanımlanmasında ortak bir deyim/tabir haline geldi. (2) 


İslamofobi, bugün anlaşıldığı şekliyle, 11 Eylül sonrası Batı Dünyası'nda şiddeti yoğunlaşmış İslam karşıtı bir söylem ve pratiktir. İslamofobi kavramına o, yabancı düşmanlığından terörizm karşıtlığına uzanan bir çok farklı olaya sıklıkla anlamı kaydırılarak uygulandığından beri birçok yazar tarafından itiraz ediliyor. Marcel Maussen'in işaret ettiği gibi, “İslamofobi kavramı benzer ideolojik merkezden çıkan farklı şekillerdeki söylemlerin, açıklamaların ve işlerin her çeşidini birlikte gruplandıran, İslam hakkında rasyonel olmayan bir korkudur” (3) Bu çalışmanın yazarı gözlemledi ki, İslam ve Müslümanlar sanatta, edebiyatta, medya ve kamu işlerinde “ötekiler” ve medeniyetin düşmanları olarak gösterilerek İslamofobi kritik bir 


alan edindi. 


Bu çalışmanın yazarı gözlemledi ki, İslamofobi sadece korku ile ilişkili değildir. Bilakis İslam ve Müslümanların simgelediğine yönelik akıldışı bir nefrettir. Arnavutluk örneğinde İslam ve Müslümanlar “öteki” ve medeniyet düşmanları olarak gösteriliyor ve İslamofobi şimdiki ve komünist geçmişten kalan sanat, edebiyat, medya ve kamuoyu tartışmalarında sunuluyor İslamofobi Arnavutluk'ta sıklıkla dine karşı (bizim örneğimizde İslam) geçmişteki komünist propaganda ile modem Hıristiyan ve özellikle Katolik ilhad ve Türk düşmanlığı ile karışmıştır. Terörizme karşı şimdiki savaş ve geçmişteki Osmanlı mirasına karşı nefret sıklıkla İslam karşıtı duygularla birliktedir. (4) 


Öyle ki, yeni bir terim olarak İslamofobi, İslam ve Müslümanlar hakkındaki olumsuz algılayışlar Avrupa'nın tarihine kolaylıkla dayandırılabilir. Haçlılardan sömürgeciliği, İran İnkılabından Irak”taki mevcut savaşa kadar İslam ve onun izleyicileri İslam ve Hıristiyanlığın karşılaştığı Avrupa'da ve diğer yerlerde alışılmış bir şekilde yanlış tanıtılmıştır. Karen Armstrong'un gösterdiği gibi, İslam'ın Batı'ya doğru gelişi ve Haçlıların bulunuşu, İslam ve onun peygamberi Batı Medeniyeti'nin en büyük düşmanı oldu ve her çeşit çirkin ve 


aşağılayıcı terimler onun tehdidini tanımlamak için geliştiriliyordu. (5) 


Güneydoğu Avrupa'da, İslam ve Müslümanlar hakkındaki kötü görüşler 14. ve 15. 
yüzyıllardaki Osmanlı genişlemesiyle ulaştı. Yerel Hıristiyan kiliseler İslam'ı bütünüyle kötülük olarak gördü ve Osmanlı'nın Avrupa'daki zaferlerini kendi dinleri ve iktidarlarına karşı bir tehdit olarak algıladılar. Buna rağmen İslamofobi Balkanlardaki en büyük etkisine sadece 19 yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında, Osmanlı, yeni doğan Balkan milliyetçilikleri ve onların Avrupalı destekçilerinin fiziki ve propaganda saldırısı altında kaldığında ulaştı. Balkanların hemen hemen tüm “milli tarihyazıcılar”ı Türkleri ve onların 


dinini zalim ve baskıcı “öteki” olarak yansıttı. 


Arnavutların büyük çoğunluğu Müslüman olduğu halde İslamofobi ve Türkfobi Arnavut devletinin kurulduğu 1912'den beri Arnavut kültürünün bir parçası oldu. Çünkü Balkanlardaki İslam Türklerle ilişkilendiriliyordu ve onların kovulmasıyla Arnavut milliyetçileri, (öncelikle Hıristiyan ve Bektaşi geçmişe sahipler) imparatorluğun düşmesinden sonra iktidara getiriliyordu, Türklere karşı nefret ile doldurulmuş bir milli hikaye inşa ettiler ve doğrudan veya dolaylı olarak Arnavutluk'un Sünni Müslümanlarını onların işbirlikçileri 


olarak resmettiler. 


Arnavutluk'taki İslamofobinin ruhu komünizm döneminde daha da güçlendiriliyor ve kurumsallaştırılıyordu. Diğer Balkan milli aziz hikayelerinden komünistlere milliyetçilerden kalan “milli yeniden doğuş” hikayesine kadar aşırı Türk ve İslam karşıtı önyargılar kendilerini modemnleştiriciler olarak görenlerce yaratılıyordu. Sonuç olarak, komünistler Osmanlı İmparatorluğunun Arnavutluk”taki 500 yılını Arnavutluk*u Avrupa ana'dan ve onun aydınlık medeniyetinden koparan karanlık ve ortaçağ dönemi olarak resmettiler(6). Modern Arnavutluk”taki tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu Arnavutluk'un geri kalmışlığı için suçlanıyordu (hala da suçlanıyor) ve imparatorluğu yöneten Osmanlı memurları, yani beyler, paşalar, ağalar Müslüman din adamları, hocalar, dervişler ve müftülerle birlikte sıklıkla Arnavutluk'un sosyal felaketlerinin temel sebebi olarak gösteriliyordu. Komünist rejimde tüm basımlar, filmler, kitaplar,resimler ve şiirler modernleşme öncesi Arnavutluk'un Osmanlı memurlarını Türkçü ve bir noktadan sonra Arnavut olmayanlar olarak resmetti. Bir Avrupa ülkesindeki Asyalı işgalciler ve yabancılar olarak “zalimler” şeklinde etiketlemeyle komünist 


tarihçiler yığınları kendi gelenek ve miraslarına karşı kolayca maniple ettiler (7). 


İslamofobi aynı şekilde, oryantalist motiflerin kullanımı yoluyla sosyalist realizmin sanatına aktarılıyordu. Böylece beyler, ağalar, kulaklar, hocalar, dervişler ve tüm Müslüman inananlar bir elinde Arnavut milletinin “ilerici” Avrupalı tabiatını baskıcıya teslim eden oportünist ve işbirlikçiler olarak resmedilerek kötüleniyordu. Komünist rejim tarafından Arnavutluk'ta İslam'a karşı organize edilen savaş lufta kundër zakoneve prapanike (modası geçmiş uygulamalara karşı savaş) olarak bilinir. Bu savaşla Arnavutluk'ta tesettür kıyafeti, alkol ve 


domuzdan kaçınma gibi Müslüman gelenekleri kadar tanrı ve ahiret inancı da söküldü. 


Komünist Arnavutluk'un medya ve sanatında Müslüman ve Türk yetkililer çoğunlukla anadollakö (Anadolular), prapanikg (çağdışılar), tradhëtarë (dönekler), dallkaukö (dalkavuklar), turgeli (küçük Türkler), dylber& (homoseksüeller), aziatikë (Asyalılar), fanatikë (fanatikler), bixhozçinj (kumarbazlar), përdhunues (ırz düşmanları) ve barbarë 


(barbarlar)olarak damgalandı. Onlar . ana görevleri İslamlaştırma yoluyla Arnavutluk'u 


Avrupa'dan koparıp feudal Asya'nın bir parçası yapmak olan kötülük yüklü bir misyona sahip insanlar olarak tanımlanıyorlardı. Enis Sulstarova”nın gösterdiği gibi, İsmail Kadare, komünist ve şimdiki dönemde Arnavutluk'un milli edebiyatının ana başlıca yaratıcısıdır, 


İslamofobinin ve Oryantalizmin en önemli yayıcısıdır. (8) 
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Komünizm Sonrası Arnavutluk'ta İslamofobi 

Olsi JAZEXHİ 

Arnavutluk'un 1990”larda Batı'ya açılmasıyla birlikte —İslam dahil- dinin yeniden doğuşu gerçekleşti. Demokrasinin ilk yılları boyunca Arnavutluk'un Müslümanları ülkede az sayıda medrese açtılar ve bir miktar cami inşa ettiler. Onların dini faaliyetleri Arnavutluk Müslüman Toplumu, Dünya Bektaşi Merkezi ve bazı küçük Sufi teşkilatlar (tarikatlar) tarafından organize ediliyordu ki bunlar denizaşırı ülkelerdeki Müslüman organizasyonların yardımıyla 


yıkılan kurumlarını yapabildikleri kadarıyla yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı. 


Bununla birlikte, Arnavutluk'un Batı'ya açılmasıyla Enver Hoxha'nın zamanında her çeşit dini inanca baskıya alet olan bir kısım eski komünist Arnavutluk'un “yeniden islamlaşması” olarak algıladıkları şeyi düşmanca protesto ettiler. Komünizm döneminde din karşıtı fikirleri ile tanınan İsmail Kadare (9) İslam'ın Arnavutlar arasında yeniden keşfedilmesine karşı bir kampanya başlattı. Onun İslam'a yönelik düşmanlığı şimdi ateizmin militanca 
savunulmasından Arnavutların Hıristiyanlığa dönmesi açık arzusuna dönüşüyordu. Bu, o 1991 


yılında şunları deklare ettiğinden beri açıkça yapılıyordu: 


Arnavutluk'un geleceği onunla kültürel olarak temas ettiği eski günlerden ve Türkler öncesine özleminden bu yana Hıristiyanlığa doğrudur. Zamanın geçmesiyle sonraki İslam dini ki, Osmanlı ile gelmişti, (önce Arnavutluk'ta ve sonra Kosova'da) yerini Hıristiyanlık veya daha kesin olarak Hıristiyan kültürü alana kadar yok olmalıdır. Böylece bir kötülükten (1967'de dinin yasaklanmasından) bir iyilik meydana gelecek. Arnavut milleti büyük bir tarihi doğru 


gerçekleştirecek ki bu onun anakarasıyla birliğini hızlandıracak: Avrupa (10) 


Yukarıdan anlaşılabileceği üzeri Arnavutların İslam'a girişi Kadare tarafından tarihi bir 


“günah” olarak değerlendiriliyor. 


Kadare, komunsit dönem boyunca ve halen bir çeşit “halkın babası” ve Arnavutluk'un Batı'daki “görülen yüzü” olarak Kabul ediliyor, hiçbir şüphe duyulmadan denilebilir ki, bugünün Arnavutluk'unda İslamofobi ve Türk karşıtlığının başlıca mimarıdır. Enver Hoxha ona derin saygı duydu ve Kadare Fransız lobisinin ve Sali Berisha'nın aleni hürmeti (11) sebebiyle halen yüksek politik statüye sahiptir. Ancak onun İslam'a, Asya'ya, Türklere, Araplara, Çingenelere, Ulahlara ve diğerlerine karşı ırkçı görüşleri ki, Arnavut okullarındaki ders kitaplarında gençliğin eğitimi için sıklıkla kullanılıyordu, birçok insane bunları ırkçılık ve İslamofobi ile dolu bulduğundan beri Arnavutluk ve Kosova'daki halkta birçok çekişme ve 


itiraz meydana getirdi. 


Romanlarının ve yazılarının büyük bir kısmında Kadare, İslam ile katıksız kötüniyeti denk tutar. Onun komunizm sonrası yazılarında Avrupa ideali 1989'a kadar savunduğu komunist idealin yerini alır ve son derece iyi gösterilirken, İslam, Asya ve Türkler onun favori kötüleri olarak kaldılar. Sulstarova'nın gösterdiği gibi, Kadere'nin çalışmalarında Arnavutların milli düşmanı olarak komunizm sonrası dönemde bile Türk ve onun dini olarak yansıtıldı. 
Gerçekte, Kadare bu paragraflarla Arnavutlar ile Türklerin ilişkisini bozuyordu: 


a. acı zamanlar — Türk işgali öncesi 


b. barbarlık zamanları — Türk işgali ve Arnavutluk'un İslamlaşması ile başladı 

c. barbarlığa karşı direniş zamanları — Türklere karşı Arnavut isyanları ile başladı 

d. şafak vakti — Arnavutluk'un Osmanl?’ dan ayrılmasıyla oluştu (13). 

İslamofobi ki, Kadare Türkler hakkındaki değerlendirmelerinde gösterir, sürekli olarak onların dini ile ilişkilendirilir: İslam. Örnek olarak, onun Ura me Tri Harge romanında o, Osmanlı'nın Arnavutluk'a gelişini “...ufukta karanlık şeyler var: Türk devleti.” şeklinde tasvir eder. Türk devleti feodal ve salt kötülük olarak resmediliyor ve İslam ile ilişkilendiriliyordu. Kadare “Onun minarelerinin gölgeleri bize ulaşır” diye bahseder.(14) Kadare Türkleri Avrupanın üzerine karanlık bir gölge getiren insanlar olarak resmeder. (15) Onun için başlıca amaç, ki Türkler Avrupa ve Aranvutluk'a (Avrupa'nın sınır bekçsi olarak betimler) karşı sahipti, Arnavutları yok etmek, onları Asyalı yapmak ve eğer onlar direnirlerse onların yerine Arapları yerleştirmek, öyle ki, Avrupa'nı edepli koruyucularının arkası 


kesilecekti. 


Kadare'nin çalışmalarındaki İslamofobi ve ırkçılık ruhu bugün de ölmüş değildir. Onun son eseri “Arnavutların Avrupalı Kimliği” (2006'da basıldı) onun İslamofobiyi kullandığı bir diğer örnektir. Burada, ırkçılık ve bugünkü terörizme karşı savaşı kullanma yoluyla o, 


Arnavutları Avrupalılar gibi olamak için İslam’ dan tamamıyla vazgeçmek zorunda 


olduklarına ikna etmeyi dener. Kadare Arnavutluk'un İslam Konferansı Örgütüne dahil olmasını, bazı Aranvut entellektülellerin Arnavutları Müslüman olarak tanımlama çabalarını kınar. O, Arnavutulk'u Müslüman Dünya'nın parçası olarak görmek isteyenlere ve Müslümanların namazlarındaki secdenin çokluğuna bile saldırır. Kadare'ye gore, Arnavutlar ancak Avrupalıdır (17) ve Avrupalı olmanın Kadare için anlamı İslam'a muhalif olmaktır. 
Dünya Batı ve diğerleri diye iki parçaya bölündüğünde, Kadare ilan eder ki, Arnavutluk her ikisinin de , Asya'nın ve Avrupa'nın, birlikte parçası olamaz o ancak Avrupa'nın parçasıdır 


ve özellikle Katolik Hıristiyanlığın. 


Kadare'ye gore Osmanlılar tarafından Arnavutluk'a getirilen İslam, İslam'ın özel bir tarzıydı. 
Onun iddiasına gore, Osmanlılar, Arnavutluk'a Katolik Hıristiyanlık'ın çok altındaki düzeyde bir İslam getirdiler. O, bu Türk İslam'ının düşüklüğünü sanatlarda gözler ki, Kadare'ye gore, - bu sanatlar- homoseksüellik ve sübyancılık ile doluydu. Kadare Osmanlı İslam'ını gericilik, enayilik ve çağdışılık olarak kabul eder. Ve onun gerici tabiatı sebebiyle, o iddia eder ki, İslam, onun hissettiği Hıristiyanlıktan farklı olarak, geleneğe sığınak olur ve bugün, 


terörizme. 


İslam Avrupa'ya ve modemiteye karşıdır ve Arnavutluk'un durağanlığının en önde gelen sebebidir fikri esasen Arnavutluk'un eski komunist entellektüelleri tarafından son onyedi yıldır durmaksızın tekrar edildi. Bu, doğal olarak çadaş Arnavut politikacılarına yansıyandır. 
Arnavutluk Sosyalist Partisi (Partia Socialiste e Shqipërisë) Arnavutluk'ta İslam'ın ifade edilmesine karşı koyanların ele başıdır. Onların yetkilileri ki, genel olarak güneyden Ortodoks Hıristiyanlardır, Berisha hükümetine karşı 1990'ların ortasında yürüttükleri kampanya boyunca sık sık onu sadece Arnavutluk?u değil tüm Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle suçladılar. Onlar 1997?de iktidara geldiklerinde yabancı Müslüman ülkelere (19), Arnavutluk'un İslam Konferansı Örgütü”ndeki üyeliğine ve otuz yıl evvel sosyalistler tarafından kapatılan veya yıkılan eski cami ve medreselerin yeniden inşa edilmesine karşı histerik bir anti- Müslüman kampanya başlattılar. Arnavutluk'taki Sosyalist Partinin hiyerarşisi Avrupa'nın Arnavutluk'?u kabul etmeyişine temel sebep olarak İslam’I görmeye 


devam eder. Sosyalist Parti'nin önde gelen sözcülerinden Neshat Tozaj 1995'te deklare etti ki; 


Arnavutluk Avrupa'nın kapılarını çalıyorken, o İslam Birliği'ne giriyor... Bir İslam ülkesi oluşun laneti Arnavutluk'un üzerinde asılı duruyor. Bir lanet ki, biz kendimizi sıcak bir demirle alnımızdan damgalıyoruz... |İskenderimiz| çeyrek yüzyol Osmanlı Türklerine karşı savaştı ve başarılı oldu ve sadece Arnavutluk'u kurtarmak değil ama aynı zamanda Hıristiyan 


Avrupa için bir bariyer oldu.(20) 


Tozaj'ın İslam Konferansı Örgütü'ne karşı kavgacı düşünceleri Arnavutluk'u İslami Fundamentalizm'in mahzeni olarak damgalayan, Paris'te yayımlanan bir makaleye gönderme yapıyordu. İslam'ı dünyadaki şeytani güç olarak algılayışı sebebiyle Tozaj, Batı'ya Arnavutluk'taki Müslümanların küçük ve önemsiz bir azınlık olduklarını ispatlayacak bir 


milli referendum yapılmasını teklif etti. 
ZAMAN GAZETESİ VE ALEVİ TALEPLERİ... 
Oral Çalışlar-10/11/2008-Radikal 


Zaman gazetesinin son günlerde yayınlanan bir reklamı var. Kimseyi damgalamamak gerektiğini, “öteki”ni anlamak gerektiğini dile getiriyor. Etkili bir reklam, günümüzün 


ihtiyaçlarına uygun bir reklam. 


Zaman gazetesinin dünkü manşeti ise şöyle: “Sivas ve Gazi'yi planlayan eller yeni oyun peşinde.” Manşetin altına Gazi olaylarını konu edinen bir fotoğraf konmuş 


ve altına da şunlar yazılmış: “Önce Kürtler şimdi Aleviler tahrik ediliyor.” 


Alevi sivil toplum kuruluşlarının uzun zamandan beri hazırladıkları ve Eşit Yurttaşlık İçin” adını verdikleri mitingi işte Zaman gazetesi böyle sunuyor. Miting, Alevilerin taleplerini dile getirmek için yapılıyor. Bu taleplerin neler olduğuna Zaman gazetesi iyi niyetle yaklaşsa son derece doğal, çağımızın gereklerine uygun talepler olduğunu görebilir. 

Ne istiyor Aleviler? 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan “Zorunlu din dersleri”ne son verilmesini. Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen sene Türkiye'de okutulan din derslerinin içeriği itibariyle insan haklarına aykırı olduğu yönünde bir karar verdi. AKP hükümeti de bugüne kadar bu mahkeme kararına uygun bir adım atmadı. 

Zaman gazetesi “zorunlu din dersleri”ni mi savunuyor? Alevilerin, yani reklamdaki 


“öteki”nin zorunlu din derslerine karşı çıkmasını anlamak istemiyor mu? 


Alevilerin taleplerinden birisi de kendi ibadet ve sosyal toplanma yerleri olan cem evlerinin yasal statüye kavuşturulmasını istiyorlar. Eğer bir ülkenin milyonlarca yurttaşı, kendi inancı doğrultusunda ibadet ettiği mekanların yasal olarak da kabul edilmesini istiyorsa bunun tartışılmadan kabul edilmesi gerekmiyor mu? Bunun çağdaş dünyada başka türlü 


yorumlanması mümkün mü? 


Alevilerin bir talebi de Diyanet İşleri Başkanlığının “laik” bir devlete yakışmadığı için ya kaldırılması, ya da yeniden düzenlenerek laikliğe uygun hale getirilmesi. Diyaneti İşlerinin Başbakanlığın emrinde olması ve tamamen Sünni-Hanefi anlayışına göre örgütlenmesini 


Zaman laikliğe uygun mu buluyor? Bunun neresi kargaşalık istemek oluyor? 


Her askeri darbe döneminde Alevi köylerine yaygın bir şekilde cami yapılmaya başlanır. Aleviler kendi talepleri olmadan yapılan bir faaliyeti bir baskı olarak kabul ediyorlar. Zaman gazetesi acaba bu talebin neresini “terör”le ilişkilendiriyor? 


İstemeseler de Alevilerin köylerine cami yapılması mı gerekiyor? 


“Sivas ve Gazi'yi planlayan eller yeni oyun peşinde” diyerek, yasal haklarını kullanan binlerce Alevi'yi Zaman gazetesi neyle suçladığının farkında mı? Gazi katliamını “Ergenekon”cuların tezgahladığına Zaman gazetesi inanmıyor mu? Özel Harekât Timlerinin önce Alevi kahvelerini tarayıp, sonra Alevilerin sokağa dökülmesi üzerine onların üzerine kurşun yağdırdığı bilinen bir gerçek olduğu halde Zaman bu başlıkla ne demek istiyor? 
Sivas'ı kim tezgahladı? Aleviler mi? Aleviler ve oradaki solcular mı kendi kendilerini yaktılar? “Allah-u Ekber” diye bağırarak insanların Madımak otelinde cayır cayır yakılmasını sağlayanlar Aleviler miydi? Sivas'ta devlet içinden kurulmuş bir tezgah olduğu kesin. 
Saatlerce içerideki insanların yardım beklediği koşullarda hiç bir devlet gücünün, Sivas'taki alayın olaylara seyirci kalması nasıl açıklanabilir? Devlet tezgahı vardı ama, o tezgahın aletleler de İslamcı bazı kesimler değil miydi? 

Alevilerin bir kesimi Ankara'daki mitinge katılmadı. Katılmadıklarını da söylediler. Bu da onların hakkı. Bunların açıklamalarını gazetenin en tepesine taşıyıp, miting yapan insanları töhmet altında bırakacak şekilde manşet atmak acaba ne anlama geliyor? 

Zaman gazetesini çıkaranlar, bugünlerde yayınlanan kendi reklamlarına yeniden baksınlar. 
Kendilerinden farklı inançlara sahip Alevilere neden bu kadar düşmanca yaklaştıklarını bir kez daha değerlendirsinler. 

Özgürlükçü tutum bir bütündür. Kürt'ün hakkını da, Alevi’nin hakkını da, Ermeni'nin hakkını da, başörtülü kızın hakkını da “ama”sız ve “ön koşulsuz” savunacaksınız. 


O zaman, o reklamların bir anlamı olur. 


ALEVİLER, DEVLET VE DİYANET! 
Ali Bulaç-a.bulac ©zaman.com.tr-28.11.2008 


Aleviler Sünnileri ötekileştirmek suretiyle kendi kimliklerini inşa etmeye çalışırlarken, Diyanet'in Sünni bir kurum olduğunu, dolayısıyla Sünnilerin kendilerini dışladığını öne sürmektedirler. Bunun irdelenmesi lazım. 


Alevileri dinin kamusal hizmetine, yani Diyanet'e dâhil etmeyen Sünniler değil, devletin kendisidir. Sünnilerin tamamı "Alevileri de sisteme dâhil edin", diyecek olsa bile bürokratik merkez, bin dereden su getirip bunu engellemeye çalışacaktır. Sebebi şu: 


1) Tarihsel derin izdüşümleri Bizans'taki Patriklik, Osmanlı'daki Şeyhülislamlık'ta aramak mümkünse de yeni kurulan cumhuriyetin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ihdas etmesinin iki 


sebebinden söz edilebilir: a) İslamiyet'in itikat-ahlak, ibadet, muamelat ve ukubat olan külli boyutlarını iki boyuta indirmek. Bunlar da itikad ve ibadettir. Diyanet, bu yüzden "Din işleri" değil, "Diyanet işleri" ismini almıştır. Bu sayede devlet, "İslam dini"ni özellikle muamelat ve ukubattan tecrit edip "diyanet" boyutuna indirgemek suretiyle halkın dini algısını ve hayatını laikleştirmek istemektedir; b) "Diyanet'e indirgenmiş din" çerçevesinde ve DİB bünyesinde yürütülen faaliyetler üzerinden ulus kimliği inşa etmek. 


Kurucu irade laikleştirme ve ulus kimliği inşa etme amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Sünni-Hanefi zeminde tasarlamıştır, bu yüzden kuruluş zamanında (1924) Alevilik hesaba katılmadığı için, bugün Aleviliği dini sisteme dahil etmek o kadar kolay görünmemektedir. 


2) Pek zahirde görünmese de, zamirde Diyanet İşleri Başkanlığı Hıristiyan dünyasına bakan yönüyle Protestanlığa, İslam tarihine bakan yönüyle Selefilik'e yakın bir din telakkisine sahip bulunmaktadır. Bu, kuruluş döneminde de böyleydi. Ta cumhuriyetten önce "kalkınma ve ilerleme"nin önünde engel olduğu düşünülen İslam dininin Protestanlığa yaklaştırılmasının uygun bir çözüm yolu olarak düşünüldüğü malumdur. "Din'de reform" çabalarını bugün de aynı gerekçelerle savunanlar vardır. 


"İslamiyet'in Protestanlığa yakınlaştırılması" veya "dinde reform" projelerinin dayanağı, "dinin bid'at ve hurafelerden arındırılması" gerektiği çabasıdır. Tabii ki tarihte dine çok sayıda bid'at ve hurafe karışmıştır. Bunları sivil ulema eliyle ve sahih akaide bağlı kalarak ayıklamak başka, bir resmi proje olarak tasarlamak başka. Kurucu kadro kendi zamanının Selefi bilginlerinden bir miktar etkilenmişti. Dolayısıyla DİB'in de her zaman böyle bir tasarımı ve hedefi olmuştur. Alevilik ise eklektik bir mezheptir. İçinde baskın İslami öğeler bulunmakla beraber, eski Türk şaman inançları, İran din telakkisi, Batınilik, kadim Anadolu inançları ve tarih içinde kıra ait bir dizi kültürel unsur bulunmaktadır. Bu, DİB'in gizli Selefilik konseptiyle uyuşmamaktadır; bu açıdan da Aleviliğin DİB içinde temsili zor görünmektedir. 


3) Devlet, dinin kamusal alandaki denetimini elinde tutuyor, sivil dini hayatın gelişip serpilmesine iyi gözle bakmıyor. Bu hem Sünniler hem Aleviler açısından dini hayatın ve pratiklerin yaşanması konularında büyük zorluklar doğuruyor. Sivil dini hayatın gelişmesiyle DİB üzerinden dinin kamusal denetimi zorlaşacak; bu da laikleştirme ve ulus kimliği inşa etme süreçlerinin akamete uğramasına sebebiyet verecektir. Burada son derece paradoksal bir durum söz konusudur: Aleviler açısından bakıldığında devlet, ne onları DİB çerçevesinde kamusal sisteme dahil edebiliyor ne de sivil alanda özgür bir biçimde gelişmelerine izin vermeye yanaşıyor. Çünkü eğer Aleviler sivil hayatta gelişme gösterecek olsalar, bu Sünnilerin de benzer sivil taleplerde bulunmalarının yolunu açmış olacaktır. Hatta azınlık haklarının kısıtlanmasının, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına izin verilmemesinin asıl telaffuz edilmeyen gizli sebeplerinden biri, Sünni çoğunluk için benzer taleplerde emsal teşkil edecek olmasıdır. 


Muhtemelen bu kaygı ve düşüncelerle devlet, Alevilerin DİB içinde değil de Kültür Bakanlığı bünyesinde temsil edilmelerine sıcak bakacaktır. Sorun, Sünnilerin ve Alevilerin zihniyetlerini sivilleştirmemeleridir. 


ALEVİLER VE DİYANET 
Ali Bulaç-a.bulac ©zaman.com.tr- 25.09.2009 


Geçen yazımda hükümetin, Alevilerin sorunlarına çözümler ararken en çok idari merkezin sert çekirdeğini meydana getiren asker, sivil bürokrasi, yargı, CHP ve Diyanet'i ikna etmeye çalışırken zorlanacağına işaret etmiştim. 


Öteden beri Alevilerin Diyanet'le sorunlar yaşadığını biliyoruz. Kimi Alevi gruplara göre Diyanet, lağvedilip idari sistemden çıkarılmalı, kimine göre ise bünyesinde Alevilere de yer vermelidir. Henüz bu konuda Aleviler arasında ortak bir görüş teşekkül etmediği anlaşılıyor. 
Şu var ki; Alevilerin Diyanet'le yaşadığı sorunlar, genel Sünni topluma ilişkin bakış ve tutumlarını etkiliyor; çünkü genel kanaate göre "mademki Diyanet Sünni bir kuruluştur, o halde Alevilerin sistem içinde temsilini engelleyen Sünnilik ve Sünni Müslümanlardır." Bu da ister istemez Alevileri Sünniliğe ve Hanefiliğe karşı "çatışmacı" bir pozisyona sürüklüyor. 


Alevilerin Diyanet'le sorunlu ilişkileri olduğu gibi, Diyanet'in de Alevilerle sorunlu ilişkileri olduğunu söylemek mümkün. Bu, kuruluş felsefesinden kaynaklanan bir bakış ve din politikalarıyla ilgili esasa ilişkin bir konudur. 


Kuruluş felsefesinden kaynaklanan bu esasa ilişkin tutum yüzünden Diyanet'in Alevileri çok zor kabul edebileceğini düşünüyorum. Sebepleri şunlar: 


1) 1924'te Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ilga edilip yerine Diyanet İşleri Riyaseti ihdas edildiğinde kurumun resmi mezhebi Sünnilik-Hanefilik olarak tespit edildi. Ne Alevilik ne Ca'ferilik sisteme dahil edildi. Bu, zaten başlı başına bir sorun alanıdır. 


2) Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana devletin gizli gündemi "İslam dini içinde reform yapmak", İslam'ın tarihi usul ve tecrübesine "Protestanlık benzeri yeni bir din anlayışı"nı dahil etmektir. Devlet açısından Diyanet'in bu işe soyunması 'akıllıca' değildir, çünkü "dinde reform ve Protestanlığa" karşı toplumda yükselecek şiddetli tepkiler, Diyanet üzerinden devletin kendisine yönelebilir. Bu durumda Diyanet'in dışında birtakım zatların ve kuruluşların zaman zaman bu fikri dillendirmeleri daha işlevseldir. Ancak bu süreçte Diyanet de boş durmayacak, toplumu "bid'at ve hurafelerden arındırma" adı altında geleneksel din anlayışı, bilgi üretme ve hüküm çıkarma usulünü esnetmeye çalışacak; dinin itikad, ahlak ve ibadetlerine vurgu yaparken; muamelat, ukubat ve uluslararası/siyer boyutunu gündem dışı tutacaktır. Kuruluşun alanı "din" değil, "diyanet"tir. 


"İslam'da reform" fikrine karşı daima teyakkuz halinde olmuş Diyanet görevlilerinin ezici çoğunluğu teşkil ettiklerini, İslam'ın temel inanç esaslarını ve meşru usulü korumak üzere çok gayret sarf ettiklerini ayrıca belirtmek lazım. Bizim burada sözünü ettiğimiz şahıslar değil, kurumun kuruluş ideolojisidir. 


Genel sıralamada Diyanet'i hangi "modem İslami akım" içinde yerleştirebiliriz, diye sorduğumuzda cevap tartışmasız "apolitik modem selefilik" olur. Bu çerçevede Alevilerin önem verdiği çok sayıda kültürel öge, inanç unsuru, ritüel, kült vb. şeyler Diyanet açısından "bid'at ve hurafe" hükmündedir. Bizzat Mustafa Kemal'in bu meyanda "bid'at ve hurafeler"e karşı dikkat çektiği ve bunlarla mücadeleyi Diyanet'e havale ettiği bilinmektedir. 


3) Diyanet'in kuruluş amaçlarından biri zamanla "İslam içinde resmi bir din kurumu ve nizami din adamları sınıfı"nı oluşturmaktır. Alevilik, "resmi din, resmi kurum ve resmi din adamları sınıfı üçlemesi"ne uygun değildir. 


4) Devlet prensip olarak "sivil din"den hazzetmez. Alevilere "sivil inanç" statüsü tanınacak olursa, bu Sünniler için "emsal" teşkil edecektir. Bu da sistemin reorganizasyonunu gerektirir. 
Çünkü devlet, İslam dinini "resmi din kurumu ve resmi din adamları" üzerinden denetlemek, böylelikle sivil dini bastırmak ister. 


Bu çerçevede Alevilerin tutumu, sadece kendileri için değil Sünniler için de belirleyici olacaktır. Aleviler, Diyanet içinde mi yer alacak, sivil alanda mı kalıp inançlarını yaşayacak? 
Alevilerin vereceği karar, Sünnileri de sivilleştirip özgürleştirebilir. 


DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ HAREKETİ (1) 


02.07.1995 Milliyet-Ruşen Çakır 
Sunuş 


Basında bugüne kadar Alevilik üzerine çok sayıda dizi yazı yayınlandığı biliniyor Buna rağmen nüfuslarını yaklaşık 20 milyon olarak belirten Alevilerin son yıllarda içinde yer aldıkları yoğun hareketliliğin tam olarak irdelendiği söylenemez. 

Bunun en önemli nedeni, bu hareketliliğin birçok alanda (dinsel, kültürel, siyasal, ekonomik vb.) birden seyretmesi ve muazzam bir değişikliği de beraberinde getirmesi. Sıvas katliamı, ardından İnter Star/Güner Ümit olayı, Gazi Mahallesi olayları gibi önemli anlar ve bunların yol açtığı yeni sorunlar, bu hareketlilik hakkında içerden ve dışardan yapılan analizlerin yetersizliğini gösterdi. 

Maalesef ülkemizde, her türden toplumsal hareketliliği şu ya da bu iç ya da dış mihrakların komplolarıyla açıklama yaklaşımları epey rağbet görüyor. Alevilik üzerine araştırmalarımızda da bu hareketlilik içinde yer alanların niyet ve beklentilerini göz ardı edip komplo teorisi üretildiğine çokça tanık olduk. 

Örneğin kimileri “PKK hareketini engellemek için devletin Alevileri kullandığını” söylerken, başkaları “Alevilerin PKK oyununa geldiğini” iddia edebiliyor. 


Biz bu tür teorilere itibar etmeyeceğiz. Zira günümüz Türkiyesi'nde bütün çok parçalı yapısına, sorun ve çelişkilerine rağmen Sünni kökenli bir “İslami hareket”in varlığından söz edilebiliyorsa, aynı şekilde bütün sorun ve çelişkilerine, hatta açmazlarına rağmen bir “Alevi hareketi”nden de söz etmeye başlamanın vakti geldi. 

Bu hareket, “İslami hareket”e kıyasla epey genç ve zayıf görünebilir, ancak araştırmalarımız bizi, “Alevi hareketi”nin ülke gündemindeki ağırlığını giderek artıracağı ve büyük bir hızla “kendi başına” ("bağımsız” değil) bir harekete dönüşeceği yorumlarına sevkediyor. 

İşte yazı dizimizde esas olarak bu hareketliliğin dinamiklerini, değişim ve süreklilik diyalektiği içerisinde, bizzat onun içinde yer alanların görüşlerine başvurarak irdeleyeceğiz. 
Bunu yaparken, Aleviler arasında her geçen gün daha fazla netleşen iç tartışmaları da aktaracağız. Ayrıca değişik toplumsal, siyasal kesimlerin Alevi kimliği ve olgusuna nasıl yaklaştıklarını da ele alacağız. Dizide, Fethullah Gülen'in Alevilikle ilgili değerlendirmelerini geniş bir şekilde aktaracağız. Ayrıca MHP ve RP'nin Alevilere yönelik politikaları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aleviliğe bakışı, PKK'nın özel Alevi örgütlenmesi, radikal sol Alevilik ilişkisi, Alevi partisi tartışmaları ayrı ayrı bölümler halinde ele alınacak. 

Arkadaşımız Ersel Ergüz'ün konuyla ilgili çok sayıda kaynağı tarayarak hazırladığı Alevi - Bektaşi inanç, ibadet ve kültürünü tanıtan çalışmasını da dizi boyunca bölümler halinde yayınlayacağız. 

2 Temmuz Sıvas katliamının ikinci yılı... 

Aleviler yara sarıyor 

Sıvas'a, 2 Temmuz 1993'ten kısa bir süre sonra gittiğimizde Alevi vatandaşları tam bir şaşkınlık, öfke ve çaresizlik içinde görmüştük. Madımak Oteli'ni saran ve tüm Türkiye'yi tutuşturan alevler onlarda derin yaralar açmıştı. Neredeyse blok halinde oy verdikleri SHP, hükümet ortağı olmasına rağmen, otelde mahsur kalmış konukları gözü dönmüş kalabalığın elinden kurtaramamıştı. Ünlü Alibaba Mahallesi”nde görüştüğümüz Alevilerin artık tek beklentisi soruşturmanın layıkıyla yapılması ve suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasıydı. "Devlete güveniyoruz, güvenmek istiyoruz; bizi bir kere daha hayal kırıklığına uğratmamalarını bekliyoruz” diyorlardı. 

Kısa süre içinde Sıvas Davası'ndan pek fazla bir sonuç alınamayacağı anlaşıldı. Ancak Sıvas Alevileri devlete ve hükümete güvenme eğiliminde ısrarlıydı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde 1984-1989 arasında ANAP'tan belediye başkanlığı yapmış, bu sefer DYP - SHP ittifakının ortak adayı olarak RP'li başkan Temel Karamollaoğlu'nun karşısına çıkan Bekir Timurboğa'yı desteklediler. 

Alibaba Mahallesi'nde görüştüğümüz Aleviler, bu seçimlerin kendileri için son şans olduğunu, RP'nin bir daha kazanması durumunda Sıvas'ta Alevi kalmayacağını söylüyordu. 
Ancak Timurboğa'yı içlerine sindirebildikleri de pek söylenemezdi, bazıları “Denize düştük...” sözleriyle çaresizliklerini dile getiriyordu. 

Sonunda Karamollaoğlu yeniden seçildi, onun ardından ise Büyük Birlik Partisi adayı Hasan Bölücek en çok oyu aldı. Aleviler, belediye seçimlerinden başarılı çıkmak bir yana, Alibaba mahallesinde iki aday çıkartıp oylarını bölerek muhtarlığı RP yanlısı olduğu söylenen Ahmet Sakin'e kaptırdılar. 

Artık Örgütleniyorlar 

Yazı dizisi için 1995 Haziran ayı ortasında Sıvas'a tekrar gittiğimizde karamsar öngörülerin aksine güzel havanın da etkisiyle canlı, dinamik bir şehirle karşılaştık. Polis varlığının çıplak 


gözle seçildiği, tesettürlü kadınlarla, örneğin anarşistlerin ünlü "A" harfli tişörtlerinden giyinmiş üniversiteli kızların cirit attığı Sıvas hiç de ölü bir şehir değildi. 

Ve Aleviler her şeye rağmen Sıvası terk etmemişlerdi. Üstelik üzerlerindeki ölü toprağını atmış, kendi ayakları üzerinde durabilmek için kolları sıvamışlardı. Kısacası tüm Türkiye ve Avrupa'da bir süredir gözlenen Alevi kimliğine sahip çıkma ve bu amaçla örgütlenme faaliyetleri Sıvas'ta da aynı yoğunlukta yaşanıyordu. 

Yakın bir zamana kadar İslamcı vakıf ve dernekten geçilmeyen, ancak hiçbir bağımsız Alevi kuruluşunun bulunmadığı Sıvas”ta, merkezi İstanbul'da bulunan, Prof. İzzettin Doğan başkanlığındaki Cem Vakfı'nın şubesi kuruluş hazırlıklarını tamamlamış durumda. Vakıf yöneticileri en kısa zamanda bir daire kiralayıp tabelalarını asacaklarını söylüyor. 

Bir diğer vakıf girişimi ise, sakinlerinin “silme Alevi” olduğu söylenen Seyrantepe Mahallesi'nde muhtar Hasan Hüseyin Şenel'in öncülüğünde sürdürülüyor. 

Her iki vakfın girişimcileri, içinde cemevlerinin de bulunduğu kültür merkezleri açmak, Alevi inanç ve kültürünü koruyup geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek gibi benzer hedeflere sahip. Ancak bu faaliyetleri birlikte yapmalarını imkânsız kılacak ölçüde derin görüş ayrılıklarına sahipler. 


Sınıf Meselesi 

Bunların başında ekonomik ve sosyal konum farklılıkları geliyor. Seyrantepeliler, daha yasalar gereği bankada bloke edilmesi gereken yaklaşık 500 milyon lirayı temin edemiyorlar. 
Muhtar Hasan Hüseyin Şenel, Türkiye'nin en çok göç veren ili olan Sıvas'ta herkesin “ilk fırsatta gideceğim” dediğini ve para vermeye yanaşmadığını söylüyor. Avrupa ve büyük şehirlerde yaşayan mali açıdan güçlü Alevi kuruluşlarıyla temaslarının güçlü olmadığını da belirten Şenel'e “ya Sıvas'taki zengin Aleviler?” diye sorduğumuzda ise şu yanıtı veriyor: "Kalbürüstü on Alevi varsa dokuzu İzzettin Doğan'ı destekliyor.” 

Gerçekten de Doğan'ın başkanlığını yaptığı Cem Vakfı'nın Sıvas şubesinin yönetiminde ağırlık işadamı, mühendis ve öğretim üyelerinde. Tıpkı şube başkanı Prof. Dr. Satılmış Basan gibi Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ikinci Başkan Doğan Aykanat, büyükşehirler ve Avrupa'dan yardım teklifleri geldiğini, ama bunların sistemli bir hal alması için vakfın kendisini ispatlaması gerektiğini söylüyor. Yöneticilerden işadamı Rıfat Aygün içinde bulundukları durumu şu sözlerle tanımlıyor: “Paradan yana sorun yok, ama insan pek yok. Örneğin ilk olarak vakıfta görev alacak profesyonel birini arıyoruz.” 

Aygün, yaklaşımlarını "dinimiz İslam, kitabımız Kuran, ülkemiz Türkiye” şeklinde özetliyor. 
Var olan birçok demeği "gürültücü” olmakla itham eden Aygün “İşin içine siyasi emeller girdi, olay amacından saptı” diyor. “Alevilerin başına ne geldiyse fraksiyonlardan geldi” demeyi de ihmal etmiyor. 


Sağ-Sol Ayrımı 

Seyrantepe muhtarı Hasan Hüseyin Şenel de sol fraksiyonlardan şikâyetçi: “Gençlerin desteksiz hareketleri bizi zor durumda bırakıyor. Polis belli günler yaklaştıkça mahallelerimizde operasyonlar yapıyor. Biri, bir hareket yapıyor, mahallemizin gençleri toplanıyor.” 

“Biz, devlete oylarımızla düzen vermek istiyoruz. Kimsenin gücü devleti silahla devirmeye yetmez” diyen Şenel, kendilerini “solda” ve istemeye istemeye de olsa “otomatikman CHP'li” 


olarak tanımlıyor. 

“Gazi olayları gibi olaylardan sonra “sağ çizgi? parsayı topluyor. Vatandaş orada gençlerin yaptıklarına kızıp buralara kaçıyor” diye yakınan Şenel, “sağ çizgi”den İzzettin Doğan ve Cem Vakfı'nı kastettiğini açıkça belirtiyor. 

Tabanın aslında kendilerine yakın olduğunu öne süren Şenel şunları da eklemeden edemiyor: “Gençlik, Alevileri sağa çekmek isteyenlere direniyor, ama yarın köylere, yoksullara para akıtmaya başlarlarsa b.. direniriz.” 

Şenel, kendilerinin “Alevicilik” yapmaya karşı olduklarını ve “demokrasi mücadelesi” verdiklerini söylüyor ve Sünni kökenli bir CHP'li arkadaşına takılarak şöyle konuşuyor: “Zaten bıyığını yiyen birkaç tane sosyal demokrat kaldı, onları da kaçırmayalım.” 

Doğan Aykanat da “Alevici” gibi bir yakıştırmadan rahatsız olduklarını belirterek vakıflarının tam adının "Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı” olduğunu hatırlatıyor; cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk ilkelerine bağlı herkese kapılarının açık olduğunu ısrarla belirtiyor. Ancak “yıpranmamış olması, karakola dahi düşmemiş olması” kaydıyla! 

Şenel, Sıvas'ın "demokratlar ve Aleviler için bittiğini”, amaçlarının daha fazla zararın önüne geçmek olduğunu söylüyor. Aykanat ise daha iyimser. Büyük şehirlerdeki Sıvaslı Alevilerin her fırsatta memleketlerine geldiğini, hatta bazılarının köylerde yüzme havuzlu villalar bile yaptırdıklarını belirten Aykanat şöyle konuşuyor: 

“Kurban Bayramı'nda 5 bin araba geldi. Biz vakıf olarak, başarılı olursak, onlara güvence verebilirsek dönebileceklerini düşünüyoruz. Çünkü gidebilecekleri başka bir yer yok.” 


“Yol bir, sürek binbir.” — Ersel Ergüz 
Orta Asya'dan Anadolu'ya 


Aleviliği belki de en iyi, yine bir Alevi deyimi tanımlıyor: "Yol bir, sürek binbir." Bu deyim, özün bir, biçimin ise birden fazla olabileceğini anlatıyor, çoksesliliğe kapı aralıyor. Ancak günümüzde Aleviliğin (yolun) ne olduğu konusunda binbir türlü görüş olması işleri karıştırıyor. 

Alevilik sözcük olarak Hz. Ali taraftarlığı, Hz. Ali'ye bağlılık anlamlarını taşır. Ancak bu yaklaşım, kavramın ne olduğunu açıklamakta yeterli değildir. Aleviliğin, üzerinde fazlasıyla spekülasyon yapılan, özel amaçlara uygun tezlerin ardarda piyasaya sürüldüğü bir araştırma öznesine dönüşmüş olması, işte bu gerçeklikten kaynaklanmıştır. 

Sünni ve milliyetçi kesimde, Sünmnilikle Alevilik arasındaki çelişkinin sanıldığı kadar büyük olmadığını kanıtlama çabası ön plana çıkar. Örneğin bazı Sünniler, halife seçiminde Hz. 
Ali'nin hakkının gaspedildiğine kendilerinin de inandığını iddia eder. Dolayısıyla onlara göre ayrılığın sona ermemesi için hiçbir sebep yoktur. Bu arada Alevilerden ufak bir ricaları vardır: “Siz de Hz. Ali gibi yaşayın! 

Oysa Alevi felsefesi Tanrı'yı insan seviyesine indirgeyerek, “insanüstü”nün ağır baskısını ortadan kaldırmıştır. İnsan Tanrı'yla bir olabilir, en azından bu potansiyele sahiptir. 
Peygamberi taklit etmesine gerek yoktur. 

Sosyolojik ve antropolojik bulgular ise, Alevilik - Sünnilik ayrılığını İslam'daki bir yorum farklılığına dayandıran görüşlerin aksine, başka bir adrese yönelir. Aleviliğin kökleri İslam öncesine, Oğuzların Orta Asya günlerine kadar uzanmaktadır. Dönüm noktası ise, eski din ve törelerini de Maveraünnehir'e getiren Türk boylarının İslamiyet ile karşılaşmalarıdır. Blok 


olarak İslamiyeti kabul eden ve şehirleri mesken tutanlarla, sürekli yer değiştiren göçebe Türklerin İslamı algılama, anlama ve yaşamaları arasındaki fark, Aleviliğin temelini oluşturur. 
Kentlerde oturanlar, bu yeni dini yazıya geçirilmiş Sünni bakış açısıyla öğrenirken, yazılı kültürle tanışıklıkları olmayan göçebe çobanlar ise eski inançlarla karışık, derme çatma bir İslam anlayışı geliştirir. Kadın ve erkeğin kararları birlikte aldığı bu kabile demokrasisinin konar göçer yapısı, namaz ve oruç gibi ibadetlerin benimsenmesine engel olur. 

İslamiyeti kabul biraz da kılıç zoruyla olduğu için doğa güçlerine tapınmaya dayalı şamanizmi yeni dinin içinde eritmekten başka çareleri yoktur. Ancak bu, yaşayan Alevilikte kimi eski şaman törenlerinin izlerini sürmemizi engellemez. 

Türkler Orta Asya'dan başlatıp, Anadolu'da sonuçlandırdıkları yolculuk boyunca yol üstündeki bütün kültür ve inançlarla karışa karışa “syncretiste” (bağdaştırmacı) bir yapı kazanırlar. Sonuçta Anadolu'ya vardıklarında geleneksel Türk kabile yapısı, İran uygarlığının etkileri ve Arap - İslam kültürü aynı bünyede harmanlanmıştır. 

Alevilik — Bektaşilik, Horasan merkezli tasavvufla beslenen, Budizm, Şamanizm, Maniheizm gibi Ön Asya dinlerinden kalan "hulul“ anlayışı (Tanrı'nın insan bedenine girmesi) ve "tenasüh” (ruh göçü) gibi iki temel inancın yörüngesine oturmuş, uygarlıklar beşiği Anadolu'nun eski efsanelerinin üzerine inşa edilmiştir. 
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Aleviliği Kim Temsil Edecek? 
Artık İşadamları da Devrede 


Tarih 25 Haziran 1995. Yer, İstanbul Polat Renaissance Oteli Balo Salonu. Kürsüde otel sahibi ve Galatasaray Kulübü Futbol Şubesi sorumlusu Adnan Polat var. 

Daha önce aynı yerde düzenlenen Fethullah Gülen'in iftar yemeğinde “ev sahibi” olarak konuşmuş olan Polat'ın bu seferki durumu farklı. Çünkü güzel bir yaz akşamı Balo Salonu'nu dolduran yaklaşık bin kişi Cem Vakfı'nın kuruluşunu kutluyor. Adnan Polat'ın babası, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın genel başkan olduğu vakıfta genel başkan yardımcılığı görevini üstleniyor. 

Davetiyelerin en az 5 milyon liradan satıldığı akşam yemeğinde siyahlar giymiş, mini etekli, bazıları Hz. Ali'nin kılıcı “Zülfikar" kolyesi takan genç kızlar davetlileri masalarına yerleştiriyor. İstanbul?da yaşayan Alevilerin orta ve üst sınıflarını bir araya getiren yemekte özellikle bayanlar güneş yanığı tenleri ve şık kıyafetleriyle dikkat çekiyor. 


Alkışlarla Haykırılan Kimlik 

İşte bu seçkin kalabalık, daha Adnan Polat, "Biz Aleviler” der demez alkışı başlatıyor. 
Ardından “*biz Alevi cemaati” diyor, alkışlar şiddetleniyor. 

Davetliler arasında, son günlerde Alevi mahallelerinde yaşanan bazı gerginliklerin giderilmesinde olumlu rolü olduğu söylenen, aslen kendisi de Alevi olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ da büyük bir ilgi görüyor. 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna heyecanlı konuşmasında Aleviliğe 


övgüler düzüyor, bol bol vaatte bulunuyor; tabii o da alkışlara boğuluyor. Diyanet'ten 
sorumlu Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’ nin konuşması pek ilgi uyandırmıyor, ama vakfa 2 
milyar lira bağışta bulunduğunun açıklanmasıyla tekrar alkış kopuyor. 

Yıldız Tilbe Alevi türküleri okuyor, alkışlanıyor. Tokat Turhal Semah Grubu semah dönüyor, alkışlanıyor... Bir gece boyunca Aleviliğini ilan eden, Aleviliği meşru gören, Alevi kültürüne sahip çıkıp onu yaşatan herkes alkışlarla ödüllendiriliyor. 


"Devletçi Çizgi" 

Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan, (tabii ki en çok alkışı alan) konuşmasında “485 yıl gecikmiş bir resim”den söz ediyor. Prof. Doğan, yaşanan durumu Aleviliğin “rönesansı”, “yeniden doğuşu” olarak tanımlıyor. Alevilere geçmişte yaşatılan sorunlar için “Olan olmuştur” diyor ve devleti “Eğer konuya el atmazsanız Aleviliği istismar girişimleri artabilir" diye uyarıyor. 

Alevi hareketi içinde “devlet yanlısı” çizginin temsilcisi olarak görülen Prof. Doğan, Diyanet'in lağvedilmesini savunan birçok Alevi aydınının aksine bu kurumun yeniden yapılandırılmasını savunuyor. Ona göre nüfus sayımında vatandaşlara inançları da sorulmalı ve her inanç grubu nüfus yoğunluğuna göre Diyanet'te özerk bir biçimde temsil edilmeli. 
Babası Demokrat Parti'den milletvekili olan Prof. Doğan'ın 1983 seçimlerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden Malatya adayı olması, daha sonra da RP dahil sağ partilerle görüşmesi, sol geleneğin güçlü olduğu Alevi kesiminde ciddi itirazlara yol açıyor. 

Prof. Doğan'ın “Alevilik İslamiyetin özüdür” şeklinde özetlenebilecek yaklaşımı da sol eğilimli Alevilerce “devletin Alevi Bektaşileri Sünnileştirme stratejisi”nin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 


Dedeler Toplanıyor 

Bütün bu itirazlara rağmen, Prof. Doğan büyük çoğunluğu işadamlarından oluşan kalabalık bir grupla Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı'nı kurup 27 Mart 1995'te tescil ettirdi. Vakıf yönetimi uluslararası bir cemevleri proje yarışması açma kararı aldı. 
Ancak bundan daha önemli olarak alınan ilk karar, çağdaş Anadolu Aleviliğinin kurallarının saptanıp kitaplaştırılması oldu. 

Buna göre ilk aşamada değişik ocaklara bağlı önemli dedeler ve bilimadamları “bilgeler heyeti” adıyla bir araya getirilecek ve bu çalışmaların sonucunda ortaya bir kitap çıkacak. 
Prof. Doğan, “Mürşid-i Kamil ocağı” (dedeler arasında sorun çıktığında hakemlik yapan ocak) olarak bilinen Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı'nın ünlü dedelerinden Hüseyin Doğan'ın oğlu. 
Halen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Doğan, siyasi-entelektüel statüsüyle dedelik kimliğini bütünleştirerek Anadolu Aleviliğinin “son sözü" söyleyecek otoritesi olma yolunda. 

Ancak o gücünü esas olarak ocaklara bağlı dedelik kurumundan alırken Alevi-Bektaşi geleneğinin diğer iki ana kolu da, son dönemde yaşanan hareketliliğe bağlı olarak yeniden güç ve önem kazanıyor. 

Bunlardan Hacı Bektaş Veli'nin mücerret (evlenmemiş) olduğunu savunan “Babagan” kolunun postnişini İzmir'de yaşayan Doç. Dr. Bedri Noyan, halifeleri tarafından “Bektaşiliğin Tartışılmaz Önderi, Kutuplar Kutbu" olarak adlandırılıyor. Türkiye dışındaki Bektaşilerin de en büyük ruhani lideri olan Doç. Noyan, Alevilik ve Bektaşiliğin “tarikat değil mezhep” 


olduğunu savunuyor. 

Hacı Bektaş Veli'nin Kadıncık Ana ile evlendiğini ve kendilerinin de onun evlatları olduğunu söyleyen “Dedegan” koluna ise “Çelebiler" ya da “Ulusoylar" da deniyor. Bu kolun başında halen Hacıbektaş Belediyesi'nde Fen işleri Müdürü olan Veliyeddin Ulusoy bulunuyor. 
“Okunacak En Büyük Kitap insandır” adlı kitabıyla Marksizm ile Alevi-Bektaşi düşüncesini bağdaştırmaya çalışan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Rıza Yürükoğlu (Nihat Akseymen) bu “temsil" tartışmasına doğrudan dahil olmasıyla dikkat çekiyor. Yürükoğlu'nun tavrı çok açık: 

“Hacı Bektaş soyu Çelebilere tüm toplum tarafından saygı gösterilmeli ve bu ailenin Aleviliğin manevi lideri olduğu kabul edilmelidir.” 


“Zenginlerimiz kamil insanlardır” 

Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan ile yeni taşındıkları İstanbul Osmanbey'deki son derece lüks vakıf merkezinde görüştük. Öğrencilik yıllarından beri Alevi hakları için mücadele ettiğini vurgulayan Prof. Doğan, Aleviliğin yanı sıra, masasında resmi bulunan Atatürk'ün ilkelerine ve mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nin değerlerine sık sık atıfta bulunuyor: 

"Bilgeler heyeti”nin çıkaracağı kitaba itirazlar olacak... 

Doğan: Önemli değil. Bu işi gerçekten uzmanlar yapacak, ben bile karışmayacağım. Bu işi soytarılara bırakmayacağız. Ne İslamı, ne Aleviliği bilmeden, bir belediye meclisi üyeliği kapmak için, nüfuz sahibi olmak için Alevilik adına bayrak açan soytarılara bu halkı teslim etmeyeceğiz. 

Ama sonuçta bir meşruiyet sorunu olacak. Örneğin Temsilciler Meclisi var... 

Doğan: Temsilciler Meclisi diye bir şey yok. Üç insan bir araya gelip dernek kuruyor, kendine de bir ad yakıştırıyor; önemli olan halkın kimi kabul ettiğidir. 

Peki bunun ölçüsü nedir? 

Doğan: Tarih! Tarihi haklar var, 1400 yıldır bu işi götürenler var. Biliyorsunuz, biz Kırmızı Koltukta Türkiye gündemine getirinceye kadar Alevi diye kimse ortaya çıkmıyordu. Bizden sonra, “Alevilik nedir, safsatadır” diyenler, Marksizmi, hatta ateizmi savunanlar birdenbire Alevi kesiliverdiler. Marksizm çökünce, o güne kadar kandırdıkları insanlar karşısında zor duruma düştüler. Bu tavırları halk artık yutmuyor. Biz bir inanç hareketini sürdüren, ama ceberrutlar yüzünden köşelerinde kalmış insanları bir araya getireceğiz. Kimseyle de rekabet içinde değiliz. Biz Alevi İslamın ne olduğunu ortaya koyacağız. 

Siyasi girişimleriniz nedeniyle size “yol düşkünü" diyenler var. 

Doğan: Bunu diyenlerin ne yetkileri, ne hadleri var. Onu tayin yetkisi ancak bana aittir, yani dedelere aittir. Kimse bir dedeye “yol düşkünü" diyemez. Zaten bunu söyleyen de eski Marksistlerdir. Aziz Nesin'in çevresinde ateizmi Alevilik diye yutturmaya çalışanlardır. 
"Alevi partisi''ne ne diyorsunuz? 

Doğan: Parti kurmak dernek kurmaya benzemez. Bence Aleviler siyasi partilere eşit uzaklıkta kalmak zorundadırlar. Ben yüzer-gezer oyları savunuyorum. Alevilerin bir siyasi partiye koşulsuz bağlanmaları hiçbir yarar getirmemiştir. Eğer Alevi oylarının yer değiştirebileceği kanısı politikacılarda oluşmuş olsaydı Aleviler de bu kadar hırpalanmazdı, güçlerine saygı gösterilirdi. Pazarlık gücünü artırmak gerekir. 

RP ile niye görüştünüz? 


Doğan: Onlar benle görüştü. “Tabanda Alevi-Sünni kardeşliğini geliştirmeye yönelik her türlü teşebbüse destek veririm, ama Aleviler size oy vermez" dedim. Nedenini sormadılar bile, “Biz sizden oy istemiyoruz" dediler. “Ama kardeşlik sembolü olarak bazı bölgelerde Alevi aday gösterin biz ona oy verelim” dediler. Tam seçim arifesinde bu görüşmenin olması samimiyetleri konusunda şüpheye yol açıyor. Bunun samimi olduğunu göstermek onlara düşen bir olaydı. RP yöneticileri samimi olsalar bile taraftarlarına tümüyle hakim olduklarını sanmıyorum. Örneğin samimi olsalardı cemevi olayı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan hakkında disiplin soruşturması açarlardı. 

Sizin için "zengin hareketi" deniyor... 

Doğan: Alevi zenginleri de bu dünyanın geçici olduğunu anlamış kamil insanlardır. İnsan inancını gizlememeli, başını dik tutabilmeli. Zenginler de insan olma onurunu paradan daha önemli görmeye başladılar. Ama ne zaman? Paraya kavuştuktan sonra. Eskiden çekiniyorlardı, ama Türkiye demokratikleşmede çok mesafe katetmiştir, artık herkes rahatlıkla “Ben Aleviyim" diyebilmektedir. Zaten bizim arkadaşlarımız yoksulluktan bu noktaya gelmişlerdir. Örneğin İbrahim Polat İstanbul'a geldiğinde elinde bir tek malası vardı. Kimse onları zengin diye küçümsemeye kalkmasın. Zaten vakfa parası olan parasını, sevgisi olan sevgisini veriyor. Para, ihtiyacı olanlar için harcanıyor. Şimdi biz vakıf olarak demokratik hakların kullanılması yoluyla hükümetle birtakım müzakerelere giriyor, siyasi partilerle görüşüyor, yasalardaki eşitsizliklerin giderilmesine çalışıyoruz. Bunun için de bir örgüte ihtiyaç var. Bu örgüt için de inanca, sevgiye ve paraya ihtiyaç var. 


“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (2) 
İslam'ın içinde mi, dışında mı? 


Göçebe Türkler, Horasan üzerinden geldikleri Anadolu'ya beraberlerinde Sünni müslümanların asla onaylayamayacağı bir anlayışı da getirirler: Heterodoks Türk müslümanlığı. Yani Alevilik, İslam içinde kabul edilmiş dini esaslara muhalefet eden bir inanç türüdür. Bu İslam anlayışı henüz Hz. Ali, Oniki İmam ve Kerbela kültleriyle tanışmamıştır. Horasan'da ise aynı tarihlerde, cem'in öncülü sayılabilecek, kadınlı-erkekli törenler yapılmaktadır. Hz. Ali ve ehlibeyt ile bağ kurulması için 16. yüzyılın başlarında Şah İsmail'in tarih sahnesine çıkması gerekecektir. 


Kerbela Olmasaydı 

Bu yaklaşım, Aleviliğin doğuşuyla, İslamdaki ayrılığın bir bağlantısının bulunmadığı, Hz. Ali olmasa ya da Kerbela olayı gerçekleşmemiş olsa da Aleviliğin başka bir adla karşımıza çıkacağı anlamına geliyor. 

Sünniliğe yakın duran bir kısım Alevi'nin bile kabullenmekte zorlandığı heterodoks İslam anlayışı, iddiaları bir adım öteye götürmek isteyenleri cesaretlendiriyor. Örneğin Aleviliği “İslam'ın sadece tarihiyle ilintili, içeriğiyle bağı olmayan dünyevi bir inanç" olarak tanımlayan Nejat Birdoğan, bu saptamadan hareketle “Alevilik İslam dışıdır” tezini seslendiriyor. 

Bu tezi savunanlar, ibadette müzik, raks ve dem'in yer alması, namaza ve oruca itibar edilmemesi gibi hususları ön plana çıkararak “Alevilik nasıl İslam içi olabilir?" diye soruyor. 


Onlara göre, Aleviler müslümanlık maskesi altında bir takiyye yapmaktadır. 

Nejat Birdoğan Alevilerin İslam dışılığını kanıtlamak için, Hasan Reşit Tankut'un araştırmalarına atıfta bulunarak Horasan çıkışlı bir Alevi topluluğu olup Samandağ-Hatay ve Suriye'nin Türkiye'ye komşu bölgelerine yerleşen Nusayrileri örnek gösteriyor. Birdoğan, Tankut'un “Horasan bölgesinde İslam'a zıt dinler, orada özünü saklamak ve esirgemek yollarını düzenlerdi" tespitinden hareketle “takiyye" tezini temellendiriyor. 


Hem Yakın Hem Uzak 

Düşünce tarihi açısından bakıldığında, kimilerince Alevi öğretisinin temeli olarak kabul edilen marifet (Tanrının hiçbir aracıya gerek duyulmaksızın edinilen doğrudan bilgisi) fikrinin İslam öncesi dönemlere uzandığı aşikâr. Yahudilikte Kabalacılık, Hıristiyanlıkta Paulusyancılık, Bogomillik, Marcionculuk, İslamiyette Alevilik, Melamilik, Mevlevilik, tek tanrılı dinlerde ortaya çıkan marifet temelli inançlardır. 

Fuat Bozkurt, Cemal Şener ve Reha Çamuroğlu'nun birlikte hazırladığı “Yüz Soruda Alevilik” adlı kitapta, Aleviliğin bu yönüyle İslam geleneğinin dışında değerlendirilebileceği; ancak bu inanç damarı müslümanların yaşadığı coğrafyalarda atmaya başladığı andan itibaren İslam tarihinin kapsamına girdiği belirtiliyor. Sembolik açıklamalarının çoğunu İslam kültürünün ve tarihinin üzerine bina eden Alevilik, bu kitabın yazarlarına göre “İslam tarihi olmaksızın anlaşılamaz, sadece İslam tarihi ile ise hiç anlaşılamaz." 

Sosyolojik açıdan Alevilik, İslami coğrafyalarda kök bulur. Bu yönüyle İslam içidir. Ancak Sünni kalabalıktan uzakta oluşu, ilişkide bulunmayışı, Aleviliği İslam dışı bir noktaya itebiliyor. Bütün bunlara ek olarak, birçok Alevi araştırmacı Sünnilikte teoloji (tanrıbilim), Alevilikte ise teosofi (tanrı sevgisi) bulunduğunu öne sürerek, bu ayrımı temel önemi haiz olarak nitelendiriyor. 


Heterodoksluk Nedir? 

Heterodoks, “kabul edilmiş dini esaslara, genel ilkelere aykırı olan heterodoksluk ise “dini cemaat dışında olma” anlamına gelir. Osmanlıcada “Ehli bid'at" terimiyle Hz. Muhammed'in ve Kuran'ın belirlediği kurallara yenilik getiren. Ehli sünnet karşıtı akımlar için kullanılır. 
Sünniliğin dört hak mezhebinden (Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik) olmamak gibi daha geniş bir anlamı da vardır. 

Eleştirel bir dünya görüşü olarak nitelenebilecek olan heterodoksluk, İslamiyet özelinde, Kuran ve gelenekte yer alan yeniden diriliş, sevap, günah, cennet-cehennem ve kıyamet inançlarının hepsini bir aldatmaca olarak görür. 

Kalenderilik, Haydarilik, Hurufilik. Babailik, “halk İslamı" diye nitelenen heterodoksluğun önemli örneklerindendir. 


DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ HAREKETİ (3) 
04.07.1995 Milliyet-Ruşen Çakır 


Alevi - Bektaşi Temsilciler Meclisi “tek yetkili” olma iddiasında “Dernekçilik Devri Geçti” 
Anadolu Aleviliğinin “gerçek temsilcisinin kim olacağı tartışmalarına 15-16 Ekim 1994 


tarihinde İstanbul Şahkulu Sultan Dergahı'nda yapılan geniş katılımlı bir toplantıyla yeni bir boyut getirildi. Bu toplantıda Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi kurulması kararı alındı. 
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Merkezi (PSAKD), Hacı Bektaş Kültür Dernekleri Genel Merkezi (ABKD), Hollanda Alevi-Bektaşi Sosyal ve Kültür Dernekleri Federasyonu, Şahkulu Sultan Derneği, Karacaahmet Derneği, Hacı Bektaş Belediye Başkanı, Semah Kültür ve Araştırma Vakfı, AKKAV, Pir Sultan Abdal Kültür Dergisi, Alevilerin Sesi Dergisi, Nefes Dergisi, Cem Dergisi, Can Yayınları, Yurtta Birlik Gazetesi, Gönüllerin Sesi Gazetesi ve Kervan Dergisi'nin katılımıyla gerçekleşen bu toplantının hemen ardından, 19-20 Kasım 1994'te Temsilciler Meclisi ilk toplantısını yaptı. 
15 kişilik girişimci yönetim kurulunun oluşturulduğu bu toplantıda alınan bir numaralı karar 
“Alevi tarihinde önemli bir adım” olarak duyuruldu: 

“Bundan böyle Alevi toplumunu ilgilendiren inançsal, siyasal, sosyal, kültürel konularda muhatap alınacak tek yetkili kuruluş bu Temsilciler Meclisi”'dir. Bu Temsilciler Meclisi dışında bireysel olarak yapılan açıklamalar ve girişimler Alevi toplumunu bağlamayacaktır. 
Bu Temsilciler Meclisi, bilimsel, kültürel, inançsal ve sosyal alanlarda araştırma kurulları kurar ve sonuçlarını açıklar.” 


Kopmalar Ve Kurumsallaşma 

Temsilciler Meclisi süreç içinde kurumsallaşırken kopmalara da sahne oldu, örneğin tüzük hazırlama çalışmalarına da katılan Cem Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Cem, daha sonra Temsilciler Meclisi'ni kaale almadığını açıkça belirtecek olan Prof. İzzettin Doğan'la birlikte Cem Vakfı'nın kuruluşunda yer aldı. 

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABP) Genel Başkanı Ali Rıza Gülçiçek'in başkan, Hacı Bektaş Kültür Dernekleri Genel Başkanı Selahattin Özel'in ikinci başkan ve Semah Kültür Vakfı Genel Başkanı Lütfü Kaleli'nin divan başkanı olduğu Temsilciler Meclisi de, tıpkı Cem Vakfı gibi “Çağdaş Anadolu Aleviliği Buyruğu” olarak adlandırılabilecek bir kitap hazırlamak için kolları sıvamış durumda. 

Buyruk çalışmaları için AABF bünyesinde oluşturulan ve federasyon eski genel başkanı Derviş Tur'un başkanlığındaki “Dedeler Birliği”nin önemli bir rol oynaması bekleniyor. 
Alevi örgütlenmesinin üç büyük kuruluşu olan AABF, PSAKD, HBKD'yi, İstanbul'un iki önemli dergahı olan Karacaahmet ve Şahkulu Sultan'a bağlı dernek ve vakıfları bünyesinde tutan Temsilciler Meclisi içinde Semah Kültür Vakfı'nın ayrı bir önemi var. 

Semah Kültür Vakfı, Türkiye'de senedine Alevilik terimini sokan ilk vakıf olma özelliğine sahip, örneğin Cem Vakfı'nın resmi senedinde Alevilik yerine daha geniş bir kavram olan “tasavvuf kültürü" ibaresi konulmuş. 

Semah Vakfı Başkanı Lütfü Kaleli, Alevilik terimi yüzünden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 
Yargıtay'a itiraz ettiğini, bu nedenle 11 Aralık 1991'de başvurusu yapılan vakfı ancak 4 
Nisan 1995'te resmen tescil ettirebildiklerini anlatıyor. 

Daha önce HBB'de yayınlanan bir tartışmada Aleviliğe hakaret eden Hasan Buldan adlı vaiz aleyhine dava açmak istediklerini, ancak temsil yetkileri bulunmadığı gerekçesiyle bunun kabul edilmediğini söyleyen Kaleli “Tüzüğümüz onaylandığı için bundan böyle Aleviliğe yönelik hareketler karşısında toplumumuzu hukuki olarak temsil etme hakkımız oluştu” diyor. 


Örgüt Patlaması 


Alevilerin Sivas katliamının hemen ardından büyük bir hızla örgütlendikleri artık biliniyor. 
Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ni düzenleyen PSAKD Genel Başkanı Murtaza Demir bu olguyu, “Katliam tarihinde üç şubemiz vardı, 1995 Haziran ayına kadar bunun sayısı 35'e çıktı. Her gün yeni başvuru oluyor” sözleriyle örnekliyor. 

Bu örgütlenme furyası bir dizi sorunu da beraberinde taşıyor. Örneğin Pir Sultan Abdal veya Hacı Bektaş Veli adını taşıyan çok sayıda dernek birbirinden bağımsız, hatta birbirine rakip olarak faaliyet sürdürüyor. 

Bu olumsuz görüntünün önünü almak isteyen Temsilciler Meclisi var olan dernekleri tek çatı altında birleştirme yolunda karar almış. Buna uygun olarak Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği, 
21 Mayıs 1995'teki genel kurulunda adını Alevi-Bektaşi Dernekleri Genel Merkezi olarak 
değiştirdi. Meclis, diğer derneklere, kendilerini feshederek bu derneğe katılma çağrısı yaptı. 
Temsilciler Meclisi Divan Başkanı Lütfü Kaleli, "Ya katılmazlarsa?” sorusunu, “O zaman dışarıda kalanların gelişme imkânı kalmayacak” yanıtını veriyor. Zaten Kaleli, dernekçiliğin miadını doldurduğu düşüncesinde: “Çağımızda dernekçilikten ziyade ekonomik, düşünsel konularla ilgilenen vakıflar ön plana geçti. Artık tabela dernekçiliğiyle pek bir şey yapılamaz.” 

Kaleli, Temsilciler Meclisi bünyesinde vakıfların ağırlığının giderek artacağını ve aralarında işbölümüne gideceklerini belirterek şöyle konuşuyor: “Hacı Bektaş Veli Vakfı daha somut işlerle uğraşacak, Semah Kültür Vakfı ise öncelikle Temsilciler Meclisi'nin yasal dayanağı olacak, ardından projeler üretecek. 

Kaleli, Mersin'de özel hastaneleri bulunan Dr. Yaşar Yılmaz ile işadamı Hüseyin Atılgan'ın vakıf bünyesinde İstanbul'da da bir özel hastane açacaklarını, buna uygun arsa aradıklarını söyleyerek bu projelere bir örnek veriyor. 


Üyelik Tartışması 

Farklı Alevi örgütlerinin etkinlik rekabetinin yanı sıra buralara kimlerin üye olabileceği konusu da ayrı bir tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Araştırmacı Reha Çamuroğlu, Alevi soyundan olmayanların ancak Bektaşi olabilecekleri yolundaki yaygın anlayışın artık aşıldığı kanısında. Ona göre faaliyetlere Alman. Fransız vb. olmakla birlikte kendilerini “Alevi” olarak tanımlayan kişilerin de katılıyor olması olumlu bir gelişme. 

Alevi çevrelerinde, “demokrasi, laiklik, hümanizm, çağdaşlık” gibi Aleviliğin "evrensel değerleri”ni kabul eden herkesle, kökeni ne olursa olsun iş ve gönül birliğinin yapılabileceği yaklaşımı egemen durumda. 

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Turgut Öker, Alevi kuruluşlarına herkesin üye olabileceğini, ama yönetimde yer almalarının uygun olmadığını savunarak tartışmalara bir başka boyut getiriyor. Öker'in bu tavrının en çok Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni hedef aldığı söylenebilir, çünkü söz konusu derneğin genel sekreteri Metin Kuzugüdenlioğlu Sünni kökenli. 


“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (3) 
İslam?da ilk ayrılıklar 


Peygamber'in 632'de ölmesinin ardından, sahabe (Hz. Muhammed ile aynı dönemde yaşamış olan ilk kuşak müslümanlar) arasında ilk kez belirgin bir görüş ayrılığı su yüzüne çıkar. 


Cemaate kimin imamlık (halifelik) edeceği konusunda tartışılmaz bir belgenin bulunmayışı, iki grubu karşı karşıya getirir. O günden sonra, imamlığın Hz. Muhammed'in amcasının oğlu ve damadı Ali'nin ve soyunun hakkı olduğunu ileri sürenler Şia (Ali taraftarı) ve Ebubekir'in halife seçilmesini isteyenler ise Sünni diye anılacaktır. 

Aleviler iddialarına dayanak olarak, Hz. Ali'nin Peygamber tarafından binlerce müslüman önünde imam olarak atandığını gösterir. Hz. Muhammed, ölümünden 3 ay önce, “Veda Haccı”nı yaptıktan sonra Medine'ye dönerken Gadir-i Humm'da, yanındaki müslümanlara Kuran ve Ehl-i Beyt üzerine yemin ettirir. Daha sonra Hz. Ali'yi yanına çağırır, elinden tutar ve kalabalığa seslenir: 

"Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Tanrım, onun arkadaşı olana arkadaş ol, düşmanı olana düşman ol." 


Yazdırılmayan Vasiyet 

Alevilerin hemfikir olduğu bir başka konu da, Peygamber'in yazdırılmayan vasiyetidir. 
Onlara göre, Hz. Muhammed hasta yatağında bir vasiyet kaleme almak istemiş, ancak bu girişim, Hz. Ali'nin halef seçileceğinden korkan Hz. Ömer tarafından kasıtlı olarak engellenmiştir. 

Kureyş kabilesinin iki güçlü ailesi, Haşimioğulları (Hz. Muhammed'in dahil olduğu aile) ile Ümeyyeoğulları'nın (İleride Emeviler olarak adlandırılacaklardır) ticaret şehri Mekke'nin kontrolünü de içeren çekişmesi ikinci grubun üstünlüğüyle sonuçlanır, Hz. Ebubekir halife seçilir. Hz. Ali o sırada Peygamber'in defnedilmesiyle uğraşmaktadır. 

Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'den sonra sıranın kendisine geldiğinden emin olan Hz. Ali, Alevi inancına göre, hileli bir seçimle halifeliği Hz. Osman'a kaptırır. Nihayet Peygamber'in ölümünden 24 yıl sonra halife olur. Ancak beş yıl süren halifeliği döneminde hiçbir zaman tam iktidar olamaz. Hz. Osman döneminde güçlenen Şam Valisi Muaviye, Hz. Ali'nin rakibi olarak tarih sahnesine çıkar. 


Hakem Olayı 

Halifeliğinin ikinci yılındaki Sıffin savaşı, Hz. Ali için dönüm noktası olur. Savaşı kaybedeceğini anlayan Muaviye askerlerinin mızraklarına Kuran sayfaları taktırarak, kutsal kitabın hakemliğine başvurur. Bu isteği kabul eden Hz. Ali'ye en büyük tepki, o güne kadar izlediği yoksul dostu politikayla yanına çektiği çöl göçebelerinden gelir. Muaviye ve Hz. 
Ali'yi Allah'ın hükümlerine karşı gelmekle suçlayarak, savaş alanını terk eden topluluğa İslam tarihinde “ayrılanlar" anlamında “Hariciler” adı verilir. Hakem Olayı'ndan sonra, biri Kufe'de, diğeri Şam'da iki halife ortaya çıkar. Hz. Ali, 661'de bir harici tarafından öldürüldüğünde ise, yekpare bir Ali taraftarlığından söz etmek artık mümkün değildir. 


Kanlı Sayfa 

Muaviye'ye boyun eğen ağabeyi İmam Hasan'ın aksine mücadeleci bir karakter taşıyan İmam Hüseyin, babası Hz. Ali'nin mirasına sahip çıkar. Muaviye'nin yerini oğlu Yezid'e bırakmasına tepki gösterir. Aldığı davet üzerine, Kufe yolculuğuna çıkar. Ancak, erken davranarak Kufe'deki siyasi havayı lehine çeviren Yezid'in kuvvetleri, Hüseyin'i kente sokmaz, Hz. Muhammed'in küçük torununu, ailesi ve az sayıdaki savaşçısıyla birlikte Kerbela'da susuzluğa mahküm eder. Hz. Hüseyin ve 63 savaşçısıyla Yezid'in binlerce askeri 


arasındaki çarpışmalar, 10 Muharrem 61 (Hicri) günü, Hz. Hüseyin'in şehadetiyle noktalanır. 
Ailesinden geriye, hasta olduğu için çadırda yatan Zeynel Abidin kalır. Bu olayla birlikte İslamiyet içindeki kamplaşma giderek büyüyecek, “Kerbela Vakası" Ehlibeyte reva görülen zulmün simgesi olacaktır. 


Ehi-İ Beyt Nedir? 

Aleviler, Hz. Muhammed'in kendi abası altında topladığı kızı Hz. Fatma, amcasının oğlu ve damadı Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den oluşan hane halkı için Ehl-i Beyt ya da Pençe- i El Aba tamlamasını kullanır. Bunlar Alevilerin kutsal sayıları içerisinde “Beşler” olarak anılmaktadır. Hz. Ali'nin soyundan gelen 9 İmam da seçilmiş ve arınmış kişiler olarak Ehl-i Beyt'ten sayılır. Bu tamlama Kuran'da ise Hz. Muhammed'in eşlerini anlatmak için kullanılır. 

Cemal Şener: “Çoksesli Rönesans” 

Alevilik üzerine yaptığı çalışmalarla dikkati çeken yazar Cemal Şener, Alevi hareketi içerisindeki saflaşmaları, “Her Alevinin tuttuğu saf, onun şeref ve onuru ile ilgilidir" sözleriyle değerlendiriyor. Şener, Milliyet için görüşlerini şöyle özetledi: 

“Alevilik, son yıllarda elde ettiği tüm araçları kullanarak kendisini yüksek sesle ifade etmeye çalışıyor. 

Tabii iş buraya kendiliğinden gelmedi. Dünyada yaşananların etkisi olduğu gibi Aleviliğin yaşadığı iç dinamizm de bu oluşum için yeterli noktaya ulaştı. 

Bundan 20-0 yıl önce Alevilikten söz edilince yoksul ve içine kapalı bir toplumsal kesim anlaşılıyordu. Ama süreç içerisinde Aleviler iktisadi, sosyal ve siyasal olarak toplumun genel yapısına oranla belki daha hızlı gelişti. 

Doğal ekonominin dağılması ve piyasa ekonomisi ile tanışan Aleviler bu yeni ilişkilere kısa zamanda uyum sağladılar. Yüzyıllardır kendilerine yapılan muamele ve yok sayılmaya karşı Aleviler şartlar oluştuğunda kendileri için ortak yapışkan olan değerler bütününü, toplumun her alanında etkisini duyuran büyük bir rönesans ile ifade etmeye başladılar. 

Bu oluşum bir anlamda tarihi bir zorunluluktu, çünkü kendileri için biçilen elbise gelişen bedenlerine dar gelmeye başlamıştı. Kendi kimliklerini, örf ve adetlerini özgürce ifade edememenin sıkıntısını çok yakıcı ve acı deneylerle yaşamışlardı. Rönesans diye ifade ettiğim aydınlanma hareketi Aleviler için adeta bir varoluş nedeni olmuştur. 

Farklı etnik yapılara sahip, farklı coğrafi bölgelerden gelen, farklı siyasi ve kültürel düşüncelere sahip olan Aleviler belki de ilk defa ve bir ölçüde de olsa gizlenip saklanmadan kendi sorunlarını oturup konuşuyorlar; böyle bir tarihi olayla ilk kez karşılaşıyorlar. 

Bu tartışmada elbette birbirlerinin beğenip beğenmediği yönleri olacaktır. Bu olguya başka etkenler de eklenince belki bu ısınma dönemi biraz uzun bir zaman alabilir. Nasıl ki iyi bir orkestrayı orkestra yapan farklı sazlar ve sesler ise, bunların çeşitliliği ise, Alevi orkestrasının zenginliği de içinde tarihi miras olarak bulundurduğu çoksesliliğidir. Bu, zaten Aleviliğin tarihsel varoluş nedenidir. Bu nedenle Alevilik çoksesliliğini tehlikeye atarak kendi ayağına baltayı vuramaz. 

Alevilik ortak paydasında bir araya gelen Alevi insanlar önlerine çıkacak iktisadi ve siyasi bir meselede elbette farklı tavır alabilirler. Bu farklılık görüldüğünde yadsınmamalıdır. Bu, iktisat ve siyaset biliminin bir gereğidir. Fakat bazı kişi ve kurumların yanlış hedefler gösterme gayreti içinde oldukları da başka bir gerçektir. 


Ama Aleviliği Alevilik yapan değerler dün olduğu gibi bugün de moral olarak aynıdır. Bu ise barıştan, kardeşlikten, insan haklarından yana, laik, eşitlikçi, özgürlükçü, bölüşümcü bir dünyadan yana olmaktır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her Alevinin tuttuğu saf onun şeref ve onuruyla ilgilidir." 
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Hareketin Kalbi Avrupa'da Atıyor 

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) Almanya'nın Köln şehrinin banliyösündeki mütevazı genel merkezinde hummalı bir faaliyet var. Telefonlar durmak bilmiyor. Değişik Avrupa şehirlerindeki Alevi demeklerinden arayanlar düzenlemeyi düşündükleri konferans, panel vb. etkinlikler için federasyon yöneticilerini davet ediyorlar. Ancak yöneticilerin büyük çoğunluğunun neredeyse birkaç aylık programı dolu. 

Türkiye'de yaşayan bazı tanınmış Alevi şahsiyetlerle görüştüğünüzde de benzer bir durumla karşılaşıyorsunuz. Ya Almanya'nın birkaç şehrinde bir dizi konferans vermekten yeni gelmişler, ya Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeleri kapsayan bir gezi için bavullarını hazırlamaktalar. Yurtdışındaki Alevi göçmen işçileri saran bu hummalı faaliyet yalnızca Avrupa ile de sınırlı değil. Örneğin Semah Kültür Vakfı Başkanı Lütfü Kaleli, şu günlerde Alevi demeklerinin çağrılısı olarak bir aylığına gittiği Avustralya'da. 

Avrupa'nın birçok şehrinde, örneğin Güner Ümit olayı veya Gazi Mahallesi olaylarının hemen bir gün sonrasında binlerce kişiyi sokağa dökebilecek bir güce ulaşan Alevi örgütlenmesinin ana odağının AABF olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Bugünkü yapısıyla AABF'nin örgütlenmesinin başlangıcı 1988-89 yıllarına uzanıyor. 1991'de Almanya'daki bazı demeklerin birleşmesiyle “Almanya Alevi Cemaatleri Federasyonu” kurulmuş. Daha sonraki yıllarda bu ad “Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu" olarak değiştirilmiş. 

1993'te Federasyon'a bağlı dernek sayısı 42 iken 2 Temmuz'daki Sıvas katliamının ardından tam bir patlama yaşanmış. Halen 100'ü aşkın derneğin bağlı olduğu, üye sayısı ise 20 bini bulan Federasyon, Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerde Alevi örgütlenmelerinin doğmasıyla birlikte 30-31 Ekim 1994 tarihindeki Tüzük Kongresi ile adını Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu olarak değiştirip kendini yeniden yapılandırmış. 


"En Güçlü Biziz” 

AABF Genel Başkanı Ali Rıza Gülçiçek, Avrupa'da yasal zorluklarla karşılaşmadıkları için demek kurmanın daha kolay olduğunu hatırlatıp şöyle devam ediyor: 

“Buradaki taban Türkiye'dekinden farklı. Değişik yöre ve ocak insanları bir araya gelerek örgütleniyorlar. Burada insanlar Aleviliğin tanımadıkları boyutlarını, farklılıklarını görüp öğrenerek yeni bir senteze ister istemez giriyorlar ve bir bağdaştırmacılık kendisini dayatıyor. 
Bu ülkemizdeki Alevilerin belki bir beş on yıl sonra karşılaşacağı aşama. Bu yüzden de Alevi hareketi Avrupa'da daha başka boyutlarda ve ilerde yürüyor. Bundan ötürü de Türkiye'deki hareketi etkiliyor, ona öncülük ediyor. Bu öncülük, örgğt liderliği anlamında değil, örnek teşkil ederek yol gösterici konumundan kaynaklanıyor.” 

Gerçekten de Avrupa'nın “öncü” konumu, Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi başkanlığına Ali 


Rıza Gülçiçek'in getirilmesiyle de tescillenmiş durumda. Gülçiçek, bu olguyu şöyle açıklıyor: “Biz, dışardan geldiğimiz için, bir zamanlar köy dışından gelen dedelerin Alevi köylerinde yansız bir konumda olmaları gibi, daha yansız, daha geniş objektiflerle konuyu ele alan insanlar oluyoruz. Bu aynı zamanda bizim politikamız da. Bu konum, benim Temsilciler Meclisi'ne başkanlık etmemi de belirledi. Bir de şu an en güçlü Alevi örgütlenmesi yurt dışındaki örgütlenmedir. Biz, bu noktadan sonra Alevilerin merkezi örgütlenmesinden taviz vermeyiz. Böyle güçlü bir örgütün aynı zamanda merkezi örgütlülüğün altyapısını oluşturan Temsilciler Meclisi başkanlığını da yürütmesi doğaldır.” 


Bölücü Mü, Devletçi Mi? 

Esas olarak Avrupa topraklarındaki Alevilerin kültürel, toplumsal, siyasal, dinsel ihtiyaçlarıyla ilgilenme gibi bir göreve sahip olmakla birlikte genel Alevi hareketine “öncülük” gibi bir misyona sahip olduğu için AABF yöneticilerini sıklıkla Türkiye'de görmek mümkün. 

Yöneticiler hiçbir zaman elleri boş gelmiyor. Kimi zaman “Sıvas Şehitleri Anıtmezarı" yapımı, Alevi kültürünü yaymak için yayın yapacak bir radyonun kuruluşu gibi amaçlarla topladıkları paraları ilgili Alevi kuruluşlarına teslim ediyor, kimi zaman topladıkları gıda ve yiyecek yardımını Tunceli'de köylerinden çıkartılan vatandaşlara bizzat dağıtıyorlar. 

Bu mali yardım akışı ister istemez spekülasyonlara da neden olabiliyor. Bu nedenle Pir Sultan Abdal Kültür Demeği'nin yaptığı gibi, bazı Alevi kuruluşları, AABF'den para almadıklarına dair resmi yazıları yayın organlarında yayınlama yoluna gidiyor. 

AABF'nin dikkat çekici özelliklerinden biri Gülçiçek haricindeki üst düzey yöneticilerinin hemen tümünün daha önce değişik sosyalist gruplar içinde bulunmuş olmaları. Bu durum, AABF ile şu ya da bu nedenle sorunu olan kesimler tarafından sık sık ön plana çıkartılıyor. 
Örneğin PKK'nın yan kuruluşu durumundaki “Kürdistan Aleviler Birliği", AABF yöneticilerini “dönek solcu" olarak tanımlayıp, “Kürt yurtseverlerinin yönetimde olduğu dernekleri federasyondan tasfiye etmek”le suçluyor. Onları Pir Sultan'ı idam eden Hızır Paşa'ya benzetiyor. Büyük ölçüde Alevi kökenli işçilerden taban bulan bazı radikal sol gruplar da AABF'yi “sınıf mücadelesi”nden sapıp devletle işbirliği yapmakla itham ediyor. 
Ali Rıza Gülçiçek, devletin de kendilerini “çıban başı” olarak gördüğünü, PKK ile birlikte çalışmakla suçladığını hatırlatarak “Bütün bunlar bizim ne kadar bağımsız 

bir örgüt olduğumuzun en açık göstergesidir” diyor. 

“Önce Siyasi Mücadele” 

AABF Genel Başkanı Ali Rıza Gülçiçek sorularımızı şöyle yanıtladı: 


1980 sonrası Alevi topluluğunda, kimilerinin "rönesans" olarak adlandırdığı büyük bir 
canlanış ve hareketlilik yaşanıyor. Bunun nedenleri nelerdir? Sivas katliamının bu canlanmada bir “dönğm noktası" olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 


Gülçiçek: Aleviliğin ya da Alevilerin 1980 sonrası bir“Rönesans” yaşadıkları doğrudur. 
Aleviler bugün bir aydınlanma süreci içerisinegirmişler, hem kendi geçmişlerini, hem de içerisinde yaşadıkları ülkeyi,devleti, toplumu sorgulayarak yeni çıkış yolları, barış, özgürlük vekardeşlik içerisindebir yaşamı kurmanın şartlarını yaratmayı arzuluyorlar. Bu elbette ki bir “Rönesans”tır.Nedenleri ise, çok kababiçimde üç noktadatoplayabiliriz: Sanayileşmenin ve 


buna bağlı olarak güçolgusunun birlikte getirdiği yapısal değişiklik, daha doğrusu kapalı köyekonomisine dayanan yaşam tarzının dağılması; Türkiye Cumhuriyeti'ni elindetutan Türk-İslamsentezi doğrultusundaki zihniyetin diğer azınlıklarla birlikte Alevilereyaptığı baskılara tepki; kendisini identite etme diye yorumladığımız kültüre vekimliğe sahip çıkma. 

Alevi topluluğu içinde farklı yaklaşımlardikkati çekiyor. Örneğin siz bazılarını “ümmetçi" olmakla eleştiriyor, kendinizi "özgürlükçü Alevi" olarak tanımlıyorsunuz. 
Bu konuyuaçabilir misiniz? 

Gülçiçek: Herantagonist toplumda olduğu gibi, Aleviler içerisinde de ilerici ve gericigüçlerin iç içe ve yanyana olması doğaldır. Herkesin kendince bir Alevilik yorumu var. Bu 

yüzden örgütçülüktendergah anlayan kişiler de içerimizde. Bu bizi hiçrahatsız etmiyor. 
İçerimizdeolup, bizi dayatan güçlerleişbirliği içerisindeolan, Alevilerin 

siyasal örgütlenmelerineengel olmak isteyen güçler var.Bunların yanı sıra, hiçsiyasete karışmadan dinsel bir cemaat kurmayı düşünenlervar. Alevi sözcüğünün yasakolduğu 

bir ülkede,devletin eğitim kitaplarında kendisine hakaret edilen, küfredilenbir ülkede,nasıl dinsel bir örgütlenme içerisinegirilebilinir? Öncebunun koşullarını sağlamak gerekir. O yüzden de siyasi mücadelevermek gerekir. İnsanları, saygınlık kazanmak için, çıkarsağlamak için biraraya getirenle, insan haklan mücadelesi verenler arasında bir ayrım olmasıgerekir. 
Biz, Alevi tabanının kendi kısıtlı olanaklarıyla kurup, özerkolarak geliştirdikleri 

bir örgütlenmenin, Alevilerin özgürceyaşayabilecekleri bir ortamın mücadelesini 

veren örgütlenmeninseçilmişliderleriyiz. O yüzden özgürlükçüyüz. 

Bu özgürlüğü yalnızAleviler içindeğil, ülkedeyaşayan tüminsanlar içinistiyoruz. Yalnız Alevi dergahlarında örgütlenerek, insanları ortaçağkaranlığına götürmekisteyen, 

onların üzerindenmaddi, manevi, siyasal çıkarsağlayan kimi “sahte” örgütçülere ümmetçi demek,çokyerinde olsa gerek. 

Alevilerin merkez ve radikal solla ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Gülçiçek: Aleviler, toplum olarak devamlı “sol”a lojistik destek sağlayan bir muhalefetgrubudur. Bu Aleviliğin Anadolu'da ortaya çıkışından bu yana böyledir.Bu yüzden degerek Selçuklu veOsmanlı dönemlerinde,gerek Cumhuriyet dönemindedevletin direkt saldırdığı bir topluluk olmuştur. Aleviliğin dinsel, inançsalyanıyla devletin bir sorunu yoktur yoksa. Neden olsun ki? 

Ancak bu, hiçbirşekilde herhangi bir sol örgütün Alevi örgütlülüğüylebağlantısı anlamına gelemez. Bizim akım ya da görüşlerleilişkimiz, ittifakımız, ilkelerimiz ve 

programımız çerçevesindeolur. ülkededemokrasinin kazanılması, özgürlüğüngetirilmesi noktalarında her kişi ve kuruluşla birlikte dayanışabiliriz. Alevi örgütlenmesitaraflı, ama bağımsız bir örgütlenmedir. Bazı sol kuruluşve kişilerde, “akıl hocalığı” yapma dürtüsü henüz geçmişdeğil. Alevi örgütlenmesininkimseden icazet almaya, birilerinin akıl hocalığına ihtiyacı yoktur. Bunu söylüyoruzdiye bize gerici diyen sol kuruluşlar ve kişiler çokça. Ama,bu onların sorunu. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (4) 

Şiiliğin Oluşumu 


İmamlar dönemi, İmam Ali ile başlayıp,İmam Muhammed Mehdi ile son bulan, ama bir anlamda da bitmemiş bir dönemdir. Çünkü onun öldüğüneinanılmaz. Şii ve Alevi inancına göre, İmam Muhammed Mehdi,gizli bir ülkede(gayb alemi) saklanmaktadır. Ve Allah'ın 


uygun gördüğü bir gündeortaya çıkıp,yeryüzündebozulan düzeni,sarsılan İslam inancını yeniden kuracak, insanları mutluluğa ve esenliğekavuşturacaktır. Bu "beklenti kültü”, Aleviinancının temel taşlarından birini oluşturur. 

Kuran, peygamberlerde imamlık ve resullükişlevlerini birleştirmiştir. Sünniler ve Şiiler 

pek çokkonuda olduğu gibi bu konuda da ayrı ayrı yönlere gider. Sünnileregöre,imamın toplumun en seçkinkişisi olması gerekmez. Askerlik ve yöneticilik yeteneğinin ön 

plana çıkmasıyeterlidir. Şiiler ise imamlığın da peygamberlik gibi tanrısal olduğuna inanır.Toplumun en seçkin,soyca ve ahlakça enulusu imamdır, seçimyarışına sokulamaz. 
Ruhsal ve maddi dünyanın da başkanı olanimamlar aynı zamanda halifedir. İmamlar, tanrısal güçtaşıdıklarından günahsızdır. 


Hz. Ali'nin Lider Olarak Portresi 

Araştırmacıları ikiye bölen birbaşka konu da, Hz. Ali'nin iktidarda ve muhalefette nasıl bir politikaizlediğidir. Bir grup, Muaviye'nin aksine dünya nimetlerinden veiktidardan uzak durduğunu iddia eder. Hz. Ali'nin hutbe ve mektuplarını içeren'“Nehc'ul Belaga” adlı 

eseri örnek gösterenlere göre o,hilafet etrafında dönen bir çekişmeniniçinde hiçbirzaman yer almamış, özellikleHz Osman dönemindeortaya çıkanzengin-yoksul, yöneten- yönetilensaflaşmasında hep ikincilerden yana çıkmıştır. Muaviye Kuran'ı birsavaş silahı olarak kullanırken, halifelik adeta Hz. Ali'nin üstünekalmıştır. 

Hz. Ali'nin "Hilafet -i Maneviye” unvanınıhiçyitirmediğini savunanlar, onun servet ve iktidar tutkusuyla kirlenmişİslamiyeti, Hz. Muhammed'in devrindeki "saf” ortamına geri döndürmek içinuğraştığını söyler.Tıpkı Mehdi'ye biçilen rolgibi. 

İslam'ın bu önemlisembolü içinfarklı portreler de çizilmiştir.“Hilafet 

benim çevremdedönerdi”dediğini öne sürenler,Hz. Ali'nin daha ilk halife seçiminden sonra harekete geçmekistediğini, ancak yeterince destek bulamadığını öne sürüyorlar. 

Şiilik Ve İran 

Halifeliğin, Ali ve oğullarına verildiğiyolundaki tezlerini İmamlığın belirleyici olduğu 
görüşünedayandıran Şiilik, özellikleİran'da yaygınlık kazanır. İran'da Hz. Muhammed'den 11 
yüzyıl öncesinedayanan dev bir uygarlık vardır. İranlılar, bin yıllardır kök salandinlerinden ve yaşam biçimlerindentaviz vermek istemezlerse de genç ve diri, "şehadet”lemotive olan İslam'ın önündeduramazlar. Bu yaşlı organizmanın tek çıkar yolu, yeni inancı tutargibi gözüküp, çoktanrılı inançlarlakarıştırıp kaynaştırarak yeni bir bütünoluşturmaktır. Bunu yaparken de tercihini Hz. Ali ve soyunun düşüncelerindenyana kullanması kaçınılmazdır. 
Aleviliğin kökenini açıklarkenilkçağkavramlarına büyük önematfeden İsmet Zeki Eyuboğlu, Ali sevgisinin İran'da yayılmasını ve mezhepniteliğini kazanmasını bu şekilde yorumluyor. 
Şiiliğin ana özelliği,önceEmeviler, sonra da Abbasiler eliyle yürütülendespotik İslam yönetimineve Arap milliyetçiliğinetepki olarak ortaya çıkmasıdır. 


Oniki İmam Kimlerdir? 
İmam Ali 

İmam Hasan 

İmam Hüseyin 

İmam Zeynel Abidin 
İmam Muhammed Bakır 


İmam Cafer Sadık 

İmam Musa Kazım 
İmam Ali Rıza 

İmam Ali Naki 

İmam Muhammed Taki 
İmam Hasan Askeri 
İmam Muhammed Mehdi 
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Alevi Partisi" Yılan Hikâyesine Döndü 

Gönüllerde “Parti” Dillerde “Cephe” 

Alevi hareketi içinde merkez soldan, özellikle eski SHP - yeni CHP'den hoşnut kimse bulmak imkânsıza yakın. Yıllardır merkez sol partileri neredeyse blok halinde desteklemiş olan Alevilerin hoşnutsuzluğu yalnızca sosyal demokrasinin tüm Türkiye genelinde günden güne itibar ve etki kaybetmesinden kaynaklanmıyor. 

1978'te Kahramanmaraş'ta yaşanan Alevi katliamı sırasında Bülent Ecevit başbakandı. 2 
Temmuz 1993”te ise hükümet ortağı SHP, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’ nün anında gelişmelerden haberdar edilmesine rağmen Sıvas katliamını engelleyemedi. Ardından Gazi Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin ölümlere neden olduğu iddiaları gelince Aleviler ciddi sorgulamalara yöneldi. 

Partiyi Kim İstiyor? 

Bu sürece damgasını “Alevi partisi” tartışmaları vurdu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Murtaza Demir'in Avustralya'da yaptığı bir açıklamanın Aydınlık gazetesinde yayınlanmasıyla birlikte gündeme gelen bu öneri tabanda ve bazı Alevi kuruluşlarının yönetici kademelerinde geniş yankı buldu. Ancak 1966'da kurulduğunda parlak bir çıkış yapmasına rağmen zaman içinde hızla marjinalleşen Birlik Partisi örneği nedeniyle kimse şu ana kadar bu öneriyi hayata geçirmeye kalkışamadı. 

Örneğin Demir, kesinlikle bir “Alevi partisi”ne karşı olduğunu, yazının başlığının Aydınlık tarafından atıldığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Ülkemizde demokratikleşme ve laikliğin gerçek anlamda kurumlaşmasını talep eden ve bu anlamda bir kitle partisinin eksikliğini kabul eden, örgütlü ve örgütsüz diğer demokrasi güçleriyle birlikte kurulacak yeni bir partiyi savunuyoruz.” 

Ne var ki yakın bir zamana kadar PSAKD’de görev yapan yazar Ali Balkız, Demir'in samimi olmadığını ileri sürüyor: “Kendisinin Temmuz 1993'teki demeci tartışıldı ve mahküm edildi. 
Sonunda geri adım attı. Bu arada Avrupa Federasyonu (AABF) ve Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği (HBVKD) partiye sıcak bakınca aralarında bir yarış başladı. Demir, bu yarışta başkanlık yarışını kaybedince çizgisini değiştirdi, diğerleri ise sürdürüyor.” 

Demir, Balkız’ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanlamakla birlikte, başkalarının parti kurma çabası içinde olduğunu, isimlerini zikretmeden doğruluyor. 

Alevi kuruluşları içinde genellikle birlikte hareket etmeleriyle dikkat çeken AABF ve HBVKD yöneticileri ise parti konusunda hevesli olduklarına dair iddiaları doğrulayacak hiçbir resmi açıklama yapmıyorlar. Sıvas katliamından itibaren "laik - demokratik blok” 


çağrısını tekrarlayan bu iki kuruluşun, parti tartışmalarını toptan mahkum edici sert çıkış yapmamaları da anlamlı bulunuyor. 

Çaresizlik 

Semah Kültür Vakfı Başkanı Lütfü Kaleli “merkez sola kilitlenme" yazgısından kurtulma sürecinde bir başka kilitlenme yaşadıklarını belirtiyor: “Gövde, solu seslendirerek gelmiş. 
Bugün sol söylemin tıkandığını görüyor ve seçim yapılsa kime oy vereceğini bilemiyor. İş dönüp dolaşıp Alevi partisine geliyor, ama onun da marjinalleşmeye yol açacağını herkes görüyor. Kısacası seçeneksiz durumdayız.” 

Şahkulu Sultan Vakfı yöneticisi Reha Çamuroğlu da aynı kitlenmeyi başka sözcüklerle tarif ediyor: “Alevilerin yürekleri hâlâ merkez sola bağlı, ama ortada bir merkez sol olduğu çok tartışmalı. Çözüm şimdilik belirsiz, ama CHP'nin Alevilerin gözünde çözüm olmaktan çıktığı da kesin.” 

Cephe Mümkün Mü? 

Çamuroğlu, tabanın Alevi partisi konusundaki ikircikli durumunu da şöyle tasvir ediyor: “Alevilerin toplumun diğer kesimleriyle çok yoğun ilişkileri var ve bunların kesilmesini istemiyorlar. Öte yandan özellikle yurtdışında çok geniş bir taban “bizim de kimliğimizi canlandıran siyasi bir örgütümüz olsun, biz de dünyanın her sorununa Alevice yaklaşabilelim şeklinde bir eğilime sahip. Buna hasret duyuyorlar. Açık konuşmak gerekirse, 'Sünnilerin RP'si var, bu kadar başarı kazanıyor, niye bizim olmasın?” duygusu da etkili.” 

Alevi partisine bakışı ne olursa olsun, büyük çoğunluk “yeni bir sol kitle partisi" ya da “laik - demokratik blok hareketi” gibi isimler altında, laiklik, demokrasi, insan hakları gibi temeller üzerine bir cephenin inşasının gerekliğinde birleşiyor. 

İşte bu noktada Alevi partisi önermesi yeniden ortaya çıkabiliyor. Böyle bir cephede yer alması düşünülen diğer güçlerin ataletinin aksine yoğun bir hareketlilik içinde olan Alevilerin bazı temsilcilerinin şöyle bir mantık yürüttüğü görülüyor: 

“Kimsenin bir şey yapacağı yok. İlk aşamada yanımıza he kadar güç çekebiliyorsak onlarla partiyi (veya bloğu) oluşturalım, zamanla diğerleri de buna katılırlar; katılmak zorunda kalırlar.” Ancak bu mantığın felakete yol açabileceğini düşünenler de var. Örneğin Murtaza 


, 


Demir şöyle konuşuyor: “Biz başlayalım, gerisi gelir mantığı yanlıştır. Çünkü başlangıçtaki ilk heyecan çok önemlidir. Başlarsınız ve bir bakarsınız arkanızdan kimse gelmiyor.”* 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (5) 

Alevilik ve Türklük 

1240 yılında patlak veren Babailer İsyanı'nın önemi, Anadolu Aleviliğinin büyük bir 
toplumsal güce sahip olduğunu kanıtlamasıdır. Sünni tarihçilerin, “bozguncu, deli, müslüman 
düşmanı bir baldırıçıplak” gibi gösterdikleri Baba İshak Anadolu Selçuklu ordularını tam 12 
kez bozguna uğratmış, ancak paralı Frank askerlerinin devreye girmesiyle yenilmiştir. 

Prof. Fuat Bozkurt, Baba İlyas'ın Amasya Kalesi”nde sıkıştırılması üzerine halifelerinden Baba İshak'ın başlattığı dinsel görünümlü bu ayaklanmayı 11. ve 13. yüzyıldaki iki göç dalgasının Anadolu'da ortaya çıkardığı koşulların bir ürünü olarak niteler. 

"Akılsız Türkler" 

Bozkurt'a göre, ilk ve küçük göç dalgası 1071?'deki Malazgirt zaferinden sonra yaşanacak ve Anadolu'ya gelen Türkmenler, şehirlere yerleşerek yerli nüfusun yaşam tarzını benimseyecektir. 13. yüzyılda Moğolların önünden kaçan Türkmenler ise, Arap ve İran etkisinden uzak, eski inanç ve törelerini yaşatmaktadır. Selçuklu, onları Doğu ve Orta 


Anadolu bozkırlarına yerleştirir. 

13. yüzyılın bariz özelliği, şehirlere yerleşmiş olanların Sünni eğilimli, kırsal yaşamı seçen Türkmenlerin ise Alevi olmalarıdır. Yerleşikler, Türkmenleri, “etrak-ı bi-idrak” (akılsız Türkler), Türkmenler de yerleşikleri “yatuk” (tembel) diye suçlarlar. Bozkurt ve daha birçokları, Babailer İsyanı”nı toprak düzeninin köylüler ve göçebeler aleyhine bozulması, sürekli göçlerin yol açtığı toprak kıtlığına, Türkmenlere yabancılaşmış (İranlılaşmış) Anadolu Selçuklu yönetiminin, göçebelere karşı yerleşiklerin tarafını tutmasına bağlar. 

Reha Çamuroğlu, “Tarih, Heterodoksi ve Babailer” adlı kitabında, Malazgirt'in anahtar tarih olmadığını, 1071'den önce de Türklerin Anadolu'ya geldiğini öne sürer. Buradaki Rum, Ermeni, Kürt halklarla ilişki hep savaş biçiminde olmamış, sosyal ilişkiler de kurulmuştur. 9. 
yüzyılda Doğu Roma devletine ve kiliseye karşı ayaklanan, Hıristiyanlığın bütün biçimsel ibadetlerini reddeden radikal dinsel akım Paulusculuk da varlığını sürdürmektedir. Babailer İsyanı'na Hıristiyanların da yoğun olarak katılması bu varlığın ve 200 yıllık bir kaynaşmanın sonucudur. 

Yine Çamuroğlu'na göre bu ayaklanmayı sadece göçebe Türkmenlere mal etmek yanlış olur. 
İsyana göçebe, köylü, hıristiyan, şehirlerin en alt katmanlarında yer alan çırak işçiler de katılmıştır. 

Babai İsyanı'nın sonuçları, gerekçelerinden daha önemlidir. Ayaklanmanın geliştiği Halep, Malatya, Sıvas, Amasya, Tokat ve Kırşehir Alevilerin yoğun yerleşim alanları olmuştur. 
Çamuroğlu”'na göre, Anadolu Selçuklularının siyasi çöküşünü tarihsel bir nokta ile göstermek 
gerekirse, bu tarih 1243 Kösedağ yenilgisi değil, 1240 olmalıdır. Bundan sonraki yaklaşık 60 
yıl, meşru bir siyasi iktidar olmadan yaşanacak ve kıyımdan kurtulan heterodoks dervişler Anadolu'nun dört bir yanına dağılarak düşüncelerini yayacaktır. 

Hacı Bektaş Veli 

Anadolu Alevilerinin ezici bir ekseriyette pir olarak kabul ettiği Hacı Bektaş Veli'nin yaşamına ilişkin bilgiler, ölümünden çok sonra yazılan “Vilayetname”ye dayanır. Ancak bu kitapta yer alan, gerçek değil mitolojik bir yaşam öyküsüdür. 

Hacı Bektaş'ın halifelerinden biri olduğu söylenmesine karşın, Baba İlyas”la ilişkisinin düzeyi belli değildir. Babai İsyanı”na katıldığına ait bir belge yoktur. Ancak kardeşi Menteş bu ayaklanmaya katılmış ve idam edilmiştir. En güçlü ihtimal, Hacı Bektaş'ın bu ayaklanmayı en azından gördüğü ve hemen ardından bugünkü Hacı Bektaş ilçesinin bulunduğu Sulucakarahöyük'e gelip yerleştiğidir. 

O, ayaklanmadan arta kalan Haydari, Torlak, Kalenderi, Hurufi yani Alevi özellikli birçok tarikat üyesini etrafında toplayarak, çağdaş Anadolu yöneticileriyle uyum ve barış içinde yaşadı. Baba İlyas'ın toplumsal ve siyasal yönü ağır basan eylemi, Hacı Bektaş'ın şahsında, Türk töre ve geleneklerinin ağır bastığı dinsel bir akım biçiminde karşımıza çıkar. 

Doğan Taşdelen: “Alevilikle sağ bağdaşmaz” 

Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Ankara Çankaya'nın belediye başkanlığını üst üste iki kez kazanan Doğan Taşdelen, sosyal demokrat hareket içinde Alevi tabanla diyaloğunu koruyabilen önemli birkaç isimden biri. Kendisi de Alevi kökenli olan Taşdelen, partisi CHP'ye yöneltilen eleştiriler ve muhtemel “Alevi partisi" hakkındaki görüşlerini anlattı: Alevi topluluğunun merkez sol partileri desteklemekten vazgeçeceği iddiaları sizce gerçek mi? 

Taşdelen: Eğer merkez sol, bu gelinen koşullara ve ortama uygun parti programı geliştiremez, 


iç sorunlarını çözemez, kitlelerin taleplerini yerine getiremezse, devletin demokratikleştirilmesi için ciddi çabalar gösteremez, laik cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesi konusunda yeterli güvenceyi veremezse Alevilerin -hepsinin olmasa bile- ayrı bir destek arayışına ya da örgütlenmeye gidebileceklerini düşünüyorum. Ama ben, CHP'nin bu gerçeği gördüğünü ve en kısa sürede, tüm Türkiye'yi kucaklayan, cumhuriyetin temellerini koruyan parti kimliğine yeniden kavuşacağına inanıyorum. 

Aleviler, yüzyıllardır baskılara uğradıkları için hep muhalefette olmuşlardır. Bugün ise egemen güçler Alevilerin ülke genelindeki etkinliklerinin ve güçlerinin farkına vardıkları için onlara hoş görünmeye çalışıyor. Sağ partiler de transferler yapmaya uğraşıyor. Ancak, sağ dünya görüşü Alevilikle bağdaşmaz. Aleviler, çeşitli partilerde yer almışlardır ama bunların hepsi sol partiler olmuştur. Çünkü: 

Aleviler, sorunlarına çözüm ararken sol bir kitle partisi içinde, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, kardeşlik ve dayanışma içinde olmaya devam etmelidirler. Çünkü bu çözümler, Türkiye'nin demokratikleşmesi, çağdaşlaşması ve insan haklarına önem vermesi halinde sağlanabilecektir. Bu da sadece Alevilerin değil, bütün Türkiye'nin gayretiyle olabilecek gelişmelerdir. Ben, CHP'nin bu gerçekleri gördüğünü ve en kısa sürede tüm Türkiye'yi kucaklayan, toplumsal barışı sağlayan ve halka tekrar umut veren bir parti olacağına inanıyorum. 

Bağımsız bir Alevi partisi kurulması yönündeki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Taşdelen: Doğru bulmuyorum. Dinsel temele dayanan siyasal örgütlenmeler, ilk başta bazı çevrelere güç kazandırsa bile, uzun vadede ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozacak ciddi bir tehlikeye neden olur. Alevi partisi de dinsel örgütlenmeye dayalı diğer sağ partilerle aynı noktaya düşebilir. 

Ayrıca, insanlar, eşitlik, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi kavramlar etrafında buluşmalıdır. Eğer Alevi partisi kurarsanız, insanları bir noktaya sıkıştırmış olursunuz. 

Alevi partisi kurmak isteyenler iktidar istiyorlarsa, anti demokratiktirler. Alevi partisi kurmakla, çoğulculuğu peşinen reddediyorlar ve marjinal kalmayı kabul ediyorlar demektir. 
Çünkü mezhebi, ırkı ne olursa olsun, ortak özlemleri olan insanların kurdukları kitle partileri iktidara gelebilir. Irksal, mezhepsel ayırımcılık, en büyük gericiliktir. Alevilikte de zaten böyle ayırımcılıklara yer yoktur, insan sevgisi, insanların dayanışması vardır. 


Alevi İsyanları 
1239-1240 Babailer 
1420 Şeyh Bedreddin 
1511 Şah Kulu 

1512 Nur Ali Halife 
1518 Bozoklu Celal 
1519 Şeyh Veli 

1526 Baba Zünnun 
1526 Atmaca 

1527 Zünnunoğlu 
1527 Domuzoğlu — Yenicebey 


1529 Şeyh Seydi 

1578 Düzmece Şah İsmail 

1580 Şah Geldi 

1587 — 1590 Pir Sultan Abdal 

1638 Sakarya Şeyhi 

Kaynak: Osmanlı'da Alevi Ayaklanmaları, Baki Öz, Ant Yayınları. 
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Canlar Artık “Kan” İstemiyor 

Pir Sultan Abdal'ı Anma Toplantısı”nı izlemek için Hamburg Üniversitesi”ndeki salona vardığımızda girişin tam karşısındaki bir duvarda Türkçe bir yazı dikkatimizi çekiyor: “Peru Komünist Partisi'ndeki sağ sapmaya karşı mücadele et! TKP/ML Maoist Merkez”. 
Salonun içinde ise Pir Sultan'dan çok TKP/ML - TİKKO'nun efsanevi lideri İbrahim Kaypakkaya'nın posterleri dikkat çekiyor; standlarda, Alevilik üzerine birkaç kitabın dışında ağırlık Çin Devrimi'nden esinlenmiş sol grupların yayınlarında. 

Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği yetkilileri standlarına dizdikleri kitaplara ve Hz. 
Ali, Hasan, Hüseyin, Oniki imam ve hatta Hz. Muhammed posterlerine nafile müşteri bekliyor, "burası bize göre değilmiş” diyorlar. 

Sosyalizm Ve Alevilik 

Alevi gençliği sosyalist fikirlerle ciddi anlamda ilk kez 60'lı yılların sonlarında, büyük şehirlerde tanışmıştı. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Ulaş Bardakçı, Hüseyin İnan gibi devrimci gençlik liderlerinin hangi mezhep kökenli olduğu merak edilmiyordu bile, ama her biri, özellikle Alevi gençliğin militanlaşmasının zirveye ulaştığı 
70'li yıllarda birer "çağdaş Alevi kahramanı" olarak algılanır oldu. Nitekim 12 Eylül 1980 
darbesiyle birlikte gözaltına alınan, işkence gören binlerce gencin önemli bir bölümü Alevi kökenliydi. 

1980'lerin ortalarından itibaren Kürt kökenli sosyalistlerin, PKK'nın etki alanına girip yollarını büyük bir hızla ayırmasıyla iyice zayıf düşen Türk solundan Alevi kökenliler de kopmaya başladı. Bunların bir kısmı sosyalizm kavgalarını esas olarak Alevi kuruluşları etrafında sürdürmeye karar verdi, önemli bir bölümü de sosyalizme veda edip, militanlık tecrübelerini Alevi mücadelesi için seferber etmeye başladı. 

70'li yıllarda Alevi gençler, dedelik, cem, semah gibi değerleri “gerilik” olarak görüp reddediyorlardı. Yine de birçok Alevi kültür öğesini bilmeyerek de olsa sosyalist harekete taşıyıp solu Alevileştirmişlerdi. Günümüzde ise orta yaş kuşağından Alevi aydınlar, sosyalizmin temel önermelerini “aşıldı, gerçekleşmesi imkânsız” gibi gerekçelerle reddediyor, ama birçok sosyalist değeri beraberlerinde taşıyıp Alevi hareketini solculaştırıyorlar. 
Gençlerin Öfkesi 

Alevi çevrelerde solun devrimci yorumlarından kopmadan Alevi hareketinin gelişemeyeceğini kanısı egemen. Hareketi sınıflarüstü bir rotaya çekmek için ise yoksul tabandaki sınıfsal tepkiyi dunlaştırmak gerekiyor. Bu amaçla "musahiplik” gibi geleneksel kurumlar yeniden canlandırmak isteniyor. 

Radikal sol ise genel Alevi hareketine açıkça cephe almadan, Alevi tepkilerini sınıfsal 


tepkilere dönüştürmeye çalışıyor. Oklarını ise, bu hareketi "sağcılaştırmak, dinselleştirmek” istediğini öne sürdüğü “dönek solcular”a yöneltiyor. 

Örgütlenme amacıyla bol bol tarihteki Alevi başkaldırılarını öne çıkaran Alevi önderleri, Gazi, Ümraniye, Nurtepe, Okmeydanı gibi gecekondu semtlerinde patlak veren olaylar nedeniyle çizgilerini gözden geçirmeye yöneliyor. Örneğin “Gericilerin saldırılarına karşı Alevilerin nefsi müdafaa hakkı doğduğunun propagandasını yapan bazı isimler olayların akabinde mülki amirlerle kriz masası oluşturuyor. 

Yollar Ayrılıyor 

Önce Alevi tepkisi olarak ortaya çıkan hareketlerin kısa bir süre içinde DHKP-C, TKP/ML, TDKP, MLKP/K gibi grupların müdahalesiyle radikal sol bir renge bürünmesi ve 14-20 yaş arası gençlerin öfkeli militanlığı uzlaşmacı Alevi kuruluşlarının işinin epey zor olduğunu gösteriyor. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Murtaza Demir, radikal solla Alevi hareketinin yollarının ayrılıp ayrılmadığı sorusunu çok açık yanıtlıyor: “Radikal solla bir birlikteliğimiz yok ki ayrışma olsun!” 

Alevi hareketi içinde sosyalist sola en yakın gözüken kuruluşlardan birinin başındaki Demir, Gazi Mahallesi'ndeki olaylardan hareketle sol fraksiyonları sert bir biçimde suçluyor: “Devlet panik içindeydi. Kameralar polisin ateş ettiğini tespit etmişti. Ama fraksiyonların cenazeleri paylaşması, düzeysiz bir şekilde aralarında kavga etmeleri, atılan sloganlar, açılan pankartlar devleti rahatlattı. Devlet, provokatör olarak onları gösterdi ve kamuoyunu ikna etti." 

Benzer yakınmaları hemen hemen tüm Alevi kuruluş yetkilisinden işitmek mümkün. Örneğin Semah Vakfı Başkanı Lütfü Kaleli, Gazi olayları için “Gövdemiz oradaydı, ama biz yoktuk" diyor ve “olumlu örnek” olarak Almanya'da yaşanan bir olayı gösteriyor: 

“Gazi olaylarını protesto gösterisinde sol gruplara pankart açma ve kendi sloganlarını atma izni verilmedi. Çıkan tartışmada federasyonun genç görevlileri ağırlık koydu.” 

Alevi hareketine en ilginç yaklaşımı hiç kuşkusuz Türkiye Komünist Partisi (TKP) adını sahiplenen grup sergiliyor. “Okunacak En Büyük Kitap İnsandır” adlı kitabıyla Marksizmle Aleviliği bağdaştırmaya çalışan Rıza Yürükoğlu (Nihat Akseymen)'in lideri olduğu örgüt faaliyetinin önemli bir bölümünü Aleviliğe hasretmiş durumda. 

TKP 9. Kongresi'nin Alevilik üzerine aldığı kararların başlıcaları şöyle: 

“İşçi sınıfının mücadelesiyle ve çıkarıyla uyarlı (yol musahipliği temelinde) bir mücadele hattı esas alınmalıdır; Alevi partisi gibi, toplumu bölen zararlı girişimlere karşı mücadele hızlandırılmalıdır.” 

Ancak TKP'liler de gecekondu mahallelerindeki eylemlerde yeterince etkili olamadıklarını itiraf ediyorlar ve buralardaki radikal potansiyeli değerlendirmek istiyorlar. Silah kullanmaya pek yanaşmayan örgüt bu çizgisini gözden geçirmeyi ve "gençlik kesimine yoğun olarak eğilmeyi” kararlaştırıyor. 

Reha Çamuroğlu: “Bu iş burjuvasız olmaz” 

Reha Çamuroğlu, sosyalist hareketten Alevi hareketine geçen aydınların en popüler olanlarından biri. Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı'nda yöneticilik yapan Çamuroğlu, sorularımızı şöyle yanıtladı: 

Siz Alevilerin merkez solda olduğunu, ama ortada merkez sol örgüt olmadığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla Aleviler merkez solu yeniden inşa etme ve gerekirse bunun 


öncüsü olma arayışlarının öncüsü olabilir mi? 

Çamuroğlu: Bir anlamda öyle, çünkü Alevi toplumunun yapısı şehirlere göç etmeye başladığı 1950'lerden çok farklı. Bugün bir Alevi burjuvazisi var, geniş ölçüde bir orta sınıf var, entelijansiya (aydınlar) var. Bunların sağda veya radikal solda birleşmeleri çok zor, birleşmenin ideal yeri merkez sol gibi görünüyor. 

Son dönemde özellikle Alevi vakıflarının, kültür merkezi, yurt, hastane vs. açma girişimleri bana bazı Sünni cemaatlerin yıllardan beri uygulayageldikleri faaliyetlerin benzeri gibi gözüküyor... 

Çamuroğlu: Bunlar modern tartışmalar olduğu için kopya çekmeler çok mümkün. Burda bir cemaat olma, cemaat dayanışması geliştirme gayretleri görüyoruz. Bu konuda İslamcılar bizden önce önemli adımlar attılar. Aleviler, örneğin Erzincan'dan gelen Alevi bir öğrencinin bir İslamcı yurduna girmesini istemiyor. Yani kültürel bir altyapı oluşturmak, bu yolla sivil topluma katkıda bulunmak istiyorlar. 

Bu faaliyetler söz konusu olunca para sorunu ortaya çıkıyor. 

Çamuroğlu: Her zaman bir para sorunu vardır, ama bazılarında para birinci sorundur; bizde ise sonraki maddelerden biridir. Esas sorunumuz kadro ve kültürel-siyasi netlik sorunudur. Bu cemaat, bu parayı sağlayabilecek dinamizme kavuştu. 

Ama para sahibi olanların kendi çizgilerini dayatma sorunu olmayacak mı? 
Çamuroğlu: Mutlaka olacaktır, ancak parasız cemaat olmayacağı gibi cemaatin kolektif katılımı olmadan da para bir işe yaramaz. Cemaatin belirli düzeylerde rüşdünü ispat etmesi kapitali ortaya koyanlarla belli uzlaşma noktalarını yaratıyor. Zenginler de para dışında başka şeylere muhtaçlar. 

Böylece radikal solla Alevi hareketi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. 

Çamuroğlu: Bugün dünyanın hiçbir yerinde, kendi burjuvazisiyle dengeler kurmayan bir cemaat güçlü bir hareket yaratamaz. Bu, Türkiye'deki Kürt hareketi için de böyledir, Sünni İslamcılık için de böyledir. 

O zaman radikal sol, Alevi hareketinden tasfiye mi olacak? 

Çamuroğlu: Alevi toplumu halk savaşı istemiyor. Aleviler, Gazi Mahallesi'ndeki gibi patlamalardan, bunların yayılıp tüm ülkeyi kaplamasından özgürlük elde edilebileceğini düşünmüyor. 

Bu noktada, radikal sol, devletin bazı ılımlı Alevi önderleriyle İşbirliği yaptığını iddia ediyor. 

Çamuroğlu: Devlet çok geniş bir kavramdır, devletin içi homojen değildir. Bazen devletin içindeki bazı güçler, aslında hiç desteklemeyecekleri düşünülen çok radikal güçleri de destekleyebiliyor. Çünkü bunlar belli bir strateji içerisinde bir satranç tahtasında belli yerlere oturabilirler. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (6) 

Anadolu'ya uzanan el 

Anadolu Aleviliği, 16. yüzyılın başından itibaren iki ayrı koldan ilerlen Kızılbaşlık ve Bektaşilik. Aslında bu iki sürek arasında inanç bakımından bir fark yoktur. İkisinde de Hz. Ali 
ulu olarak kabul edilir, müslümanların gerçek dinsel liderlerinin onun soyundan gelen 12 
imam olduğuna inanılır. Caferi mezhebine bağlılık ikisinin de ortak özelliğidir. Ancak iş örgütlenmeye, siyasi tercihe gelince yolları ayrılacaktır. 

Şah İsmail 


15. yüzyılın ilk çeyreğinde İran Azerbaycanı'nda kurulan Erdebil tekkesi, Şah İsmail'in elinde siyasi bir güç kazanır. 1901'de kurduğu Safevi Devleti, Osmanlı'nın karşısına çıkar. Bu devletin başı Erdebil”de, gövdesi Anadolu'dadır. 

Prof. Ahmet Yaşar Ocak şöyle yazıyor: “Hz. Ali, Kerbela ve 12 İmam kültlerini heterodoks İslam anlayışının içine başarıyla aşılayan ve böylece bugünkü Aleviliğin temelini oluşturan, ritüellerini, ayinlerini, bunların usul ve erkanlarını, eski ayinlerle karıştırarak yeni bir yapıya kavuşturan Şah İsmail”dir. O, bunu müthiş bir mistik lirizm yansıtan nefesleriyle ve deha ölçüsüne varan teşkilatçılık kabiliyetiyle başarmıştır. 

Eski şamanist nitelikli soya dayalı dini liderliği, seyyidlik kurumuyla birleştirerek, başta kendisi olmak üzere, bu dini liderlerin Hz. Ali soyundan geldiğini gösteren icazetnameler dağıtmak suretiyle bugünkü dedelik kurumunu yaratmıştır.” 

Canların Kanı 

Hatayi mahlasıyla Türkçe nefesler söyleyen Şah İsmail'in etkisi Anadolu Alevileri arasında kısa zamanda yankı bulur. Art arda ayaklanmalar patlak verir. Koyu bir Alevi düşmanı olan Yavuz Sultan Selim babası II. Bayezid'i devirdikten sonra ilk iş olarak kızılbaşlara yönelip temizlik harekatına girişir. Başı gövdeden ayırma operasyonu sırasında, resmi Osmanlı kaynaklarına göre 40 bin kızılbaş katledilecektir. 

Şah İsmail, 1514 Çaldıran yenilgisinden sonra kızılbaşlıktan sapan uygulamalara imza atar. 
Farsça devletin resmi dili olur, Şii fıkhına yönelme eğilimleri belirir. 

Bugünkü İran'ın temelleri, o ve takipçileri tarafından adım adım atılır. Cemal Şener, Fuat Bozkurt ve Reha Çamuroğlu tarafından kaleme alman “Yüz Soruda Alevilik” adlı kitapta Şah İsmail olayına şöyle yaklaşılır: 

“Hatayi bizimdir, Şah İsmail ise bir hükümdardır.” 

Fetvalar 

Safevi yanlısı Alevilere verilen “Kızılbaş” adı, Anadolu Alevileri için onur, Sünniler için ise karalama vesilesiydi. Bu sözcüğün kökenini Hz. Ali ve taraftarlarının savaşlar sırasında kırmızı başlık giymesinde arayanlar olduğu gibi, Safevi ailesinden Şah Haydar ve oğlu Şah İsmail'in, Hz. Ali ve soyuna bağlılıklarını göstermek için 12 imamları çağrıştıracak şekilde, 
12 dilimli, koni biçimli, kızıl bir taç (Tac-ı Haydari) giymelerine bağlayanlar da çıkar. 
Ancak bu kadar yaygınlaşması, hiç kuşku yok ki, tarihin gördüğü en büyük Alevi karşıtı propogandanın, Osmanlı yöneticilerinin tarihçi ve şeyhülislamlar eliyle yürüttüğü karalama kampanyasının eseridir. 

Osmanlı döneminin ilk vakanüvisi olan Hoca Saadettin Efendi, Alevileri, “kan dökücü pis kalabalık” diye tanımlar, Şeyhülislam Ebusuud Efendi'nin fetvası, kızılbaş öldürene gazilik, kızılbaş tarafından öldürülene ise şehitlik vaat eder. "Kafir”, “Rafizi” (Ebubekir ve Ömer'in halifeliğini tanımayanların oluşturduğu akım), “isyancı”, “eşkiya”, hatta daha da ileri gidilerek, “ana-bacısıyla cinsel ilişkide bulunan" sıfatları tek bir başlık altında toplanmıştır: Kızılbaşlık. 
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Apo, Bektaşiliğe Cihad Açtı 
PKK'nın Alevi hareketine yönelik ilk tavrı açıkça cephe almak oldu. Abdullah Öcalan'ın 


bizzat dillendirdiği yaklaşıma göre devlet, PKK'nın Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'ya yayılmasının önünü almak için “Alevicilik tezgâhlıyor”du. 

PKK, tespitlerine zıt bir şekilde, emeklemekte olan Alevi hareketinin zaaflarından yararlanarak var olan veya kurulmakta olan Alevi kuruluşlarına girme stratejisi izledi. “Bekle gör" politikasına uygun olarak, örgüte bağlı ayrı bir Alevi örgütlenmesine uzun bir süre gidilmedi. 

Nihayet, Sıvas yangını tüm Alevi hareketi için olduğu gibi PKK için de bir dönüm noktası oldu. Örgüt, katliam nedeniyle devlete öfkeli olan Alevileri, önce cenaze törenlerinde "Gerilla Sıvas'a" sloganları attırarak, ardından Erzincan'ın Başbağlar köyünde “misilleme” adı altında Sünni köylüleri katlederek kendi yanına çekmeye çalıştı. 

Ayrı Örgütlenme 

Bu yeni dönemde PKK, Alevi hareketine toptan cephe almak yerine onu sahiplenme stratejisi geliştirdi. Alevilerin kimliklerine sahip çıkma çabaları övülüp birtakım Alevi şahsiyetlerin onları istismar ettiği söylenir oldu. Bizzat örgüt lideri Abdullah Öcalan, başta CHP'li Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, CHP'li TBMM Başkan Vekili Kamer Genç ve Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. İzzettin Doğan olmak üzere bazı Alevi ünlülerini “devlet yanlısı Alevicilik”” yaptıkları iddiasıyla hedef gösterdi. 

PKK yeni stratejisine paralel olarak, başta Tunceli olmak üzere, Kürt kökenli Alevi nüfusun bulunduğu Malatya, Sivas, Elazığ, Adıyaman gibi illerin kırsal alanındaki faaliyet ve eylemlerini yoğunlaştırdı. Şartların olgunlaştığı düşünüldüğünde ise, 1992 sonlarında kuruluş çalışmalarına başlanan örgütün yan kuruluşu durumundaki “Kürdistan Aleviler Birliği” (KAB) 1994 başında faaliyete geçti. 

Sünni kökenli Kürtlere yönelik olarak kurulup daha sonra “Kürdistan İslam Hareketi" adını alan “Yurtsever Dindarlar Birliği”nin geçmişinin daha eskiye dayanıyor olması, PKK'nın Aleviler arasında pek güçlü olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak özellikle Avrupa'daki göçmen işçiler arasında faaliyet yürüten KAB’nin kısa zamanda önemli mesafeler katettiği PKK karşıtı Alevi örgütleri tarafından da kabul ediliyor. 

Avrupa'da KAB'ye bağlı yaklaşık 30 dernek bulunuyor, örgütlenme çalışmaları Almanya'da yayınlanan “Zülfikar” adlı dergi etrafında yürütülüyor. “Aslını inkâr eden haramzadedir” altbaşlığıyla çıkan dergiyle aynı logoyu kullanan “Çağdaş Zülfikar” ise Türkiye'de basılıyor ve hemen her sayısı toplatılıyor. 

İlk sayısı 1994 Mayıs ayında çıkan Zülfikar'ın Duisburg'daki merkezinde görüştüğümüz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Narlı, derginin 10 bin bastığını ve hepsinin sattığını söylüyor. Narlı, taraftarlarının başta Dersim (Tunceli) olmak üzere, ağırlıkla Pazarcık, Elbistan, Malatya ve Sıvas kökenlilerden oluştuğunu belirtiyor. 

Dr. Baran Efsanesi 

Avrupa'daki Aleviler içerisinde Tuncelililer ezici çoğunluğu oluşturuyor. Bu yörede geleneksel olarak PKK'nın güçsüz, TİKKO başta olmak üzere sol örgütlerin güçlü olduğu da biliniyor. Bütün bu olguları hatırlatan ılımlı Aleviler şöyle konuşuyor: 

“Devlet yakın zamandaki köy boşaltma uygulamalarıyla PKK'yı Tunceli’ ye yerleştirdi. 
Dolayısıyla KAB'nin de ekmeğine yağ sürdü.” Avrupa'daki Alevi örgütleri köylerinden çıkartılan Tuncelililere gıda, giyecek ve para yardımı toplayıp elden teslim etmişler. Fakat devlete karşı radikal tavır almakta PKK ile yarışabilecek durumda değiller. 

Bunun yerine ılımlı Alevi çevrelerde PKK'nın iç sorunlarıyla ilgili spekülasyonlar rağbet 


görüyor. Bunların başında Doktor Baran kod adıyla Tunceli civarında PKK komutanlığı yapmış olan Müslüm Durgun hakkındaki rivayetler geliyor. 

PKK karşıtı Alevilere göre, Durgun, Sivas katliamından sonra emrindeki militanlardan Alevi olanları seçip Başbağlar katliamını yaptırtmış. Yine iddialara göre Öcalan, örgüt içerisinde giderek güçlenen Durgun'u kendisinin “Alevi rakibi" olarak görüp onu yakın adamlarıyla birlikte öldürtmüş. Bu rivayetlerin bir başka versiyonu ise Durgun'un artık silahı bırakıp yasal mücadeleye geçmeyi savunduğu şeklinde. 

Apo Gözüyle 

Sünnilere yönelik propagandada “gerçek cihad hareketi biziz, Asr-ı Saadet'i (Dört Halife devri) biz getireceğiz" diyen Abdullah Öcalan, Zülfikar'da kendisiyle yapılan röportajda ise Sünniliği “İslamın en gerici biçimi” olarak tanımlayıp Aleviliğe övgüler düzüyor. 
Ortadoğu'daki tüm kültür ve medeniyetleri Kürtlere bağlamaya çalışan Öcalan, "Gerçek anlamda Alevilik, daha Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler arasında vardır” diyor. 
Aleviliğin din mi, mezhep mi olduğu tartışmalarına ise noktayı koyuyor: “Yezidilik hiç İslamlaşmamış Kürtlüktür diyelim biraz. Alevilik, Yezidilikten sonra en az İslamlaşmış Kürtlüktür.” Öcalan bir başka noktayı da Aleviliğin temsili tartışmalarına koyuyor: “Hz. Ali çöl gerillasıydı, biz ise kır gerillasıyız. Bu yönüyle de Aleviliği en iyi biz temsil ediyoruz." 
Zülfikar dergisindeki yazılardan PKK'nın Bektaşiliğe cihad açtığı görülüyor. Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'nun Türkleşmesine katkılarını hatırlatan dergide, günümüzde devletin Bektaşilik aracılığıyla Alevileri Türk milliyetçisi yapmaya çalıştığını iddia ediyor. 

Kürt Aleviliğinde Bektaşilik olmadığını ileri süren PKK'lılar, Hacı Bektaş Veli?ye karşı kısmen Pir Sultan Abdal'ı, esas olarak Dersim İsyanı'nın lideri Seyyid Rıza ile yardımcısı Ali Şer'i çıkartıyor. Kürt-Türk Alevisi ayrımı yapan PKK’ lılar, Türk kökenlilerin yoğun olduğu Alevi kuruluşlarını "devletçiliğin” dışında "mezhepçilik” yapmakla da suçluyorlar. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (7) 

Alevilikte Tasavvuf 

Anadolu Aleviliği felsefesinin merkezine insanı oturtur. “Kendini bilen Allah'ını bilir" cümlesinden hareketle, insanın kendinde var olan özellikler sayesinde Allah'ını bilmesi, kavraması ve onunla bir hale gelmesi mümkündür. Burada önemli olan, kutsal kitaplar ve biçimsel ibadetler değil, insanın kendi özünü muhasebeye çekebilme yeteneğidir. 

Her insanda tanrılaşma yeteneği vardır. Ancak pek azı ve kısmetlisi, hakikat perdesini aralayabilir. Alevi felsefesi, işte bu potansiyeli açığa çıkartmak üzerine bina edilmiştir. 

İslam tasavvufunun temeli “vahdet-i vücut”tur (varlık birliği). Burada esas olan “hulul” anlayışıdır; yani Yaratıcı'nın (Allah) bedensel ve maddesel kuluyla birleşmesidir. 

Anadolu Aleviliğinin tasavvufi yönelimi ise “vahdet-i mevcut”tur (varlıkların birliği). 
“Tecelli” ve “kaynağı” bir ve aynı sayan, ayrı bir yaratan olduğunu reddeden bu yaklaşım Sünnilerin gözünde “tanrıtanımazlıkla” eştir. “Enel Hak” (Tanrı benim) diyen Hallac-ı Mansur ve fikri takipçisi Nesimi, bu inançları yüzünden öldürüleceklerdir. 

Ölürse Canlar Ölür... 

Başta Hint dinleri olmak üzere Mezopotamya'daki çok tanrılı dinlerde görülen “tenasüh” (ruh göçü), ruhun ölümden sonra başka bir canlıya geçmesini, yaşamın kesintisiz sürmesini anlatır. 
İnsan ruhunun, kaynağı olan Hakk'tan (Bektaşiler Tanrı yerine bu ismi kullanır) ayrılıp, yine dönünceye kadar geçirdiği olaylara “devir”, bunu açıklayan kurama da “devir kuramı” denir. 
Dünyaya düşen bir varlık, cansız, bitki ve insan görüntüsünde ortaya çıkar. En sonunda ise, 


insan-ı kamil (olgun insan) durumuna ulaşarak Hak ile birlik olur. 

Tasavvuf ehli bu dönemi tam bir daireye benzetir. Aleviler arasında. Hz. Ali'nin ölmediği, Hacı Bektaş ve Şah İsmail'in kılığına girdiği inancı yaygındır. 

dört kapı - kırk makam 

Aleviliğe girmenin, ilerlemenin ve insan-ı kamil olmanın yolu “Dört Kapı - Kırk Makam” 
ilkesinden geçer. Aleviliğin özünü anlayabilmek için dört kapıyı ve her bir kapının 10 
makamını bilmek gerekir. 

Kapılardan ilki olan şeriat, insanlara neyi yapıp neyi yapamayacaklarını gösteren basit bir kanunname sunar. Bu kapının ilkelerini Hz. Muhammed koymuştur. 

Hz. Ali'den kalan tarikat kapısına girebilmek için musahip tutmak şarttır. Bu ikinci kapı, tarikatın sırlarını saklamak, “eline diline beline sahip olmak” gibi önemli sorumlulukları içerir. 

Marifet kapısı, ilim yoluna girişi simgeler. Bilgisizlikten, hamlıktan, kabalıktan kurtulmanın şartı bu kapıdır. 

Allah'ın dolaysız bilgisine sahip olunup, onunla bir olunan kapının adı hakikat kapısıdır. 
Evrenin tüm sırlarının, yaşamın anlam ve öneminin anlaşılıp kavranılması evresidir. Bu kapıdaki bilgileri alan insan, tarikat düzenine göre olgunlaşmış, yeryüzündeki gerçek tanrı olur. Allah'ın insan için öngördüğü nihai aşama burasıdır. 

Kutsal Sayılar Nelerdir? 

Bir: Allah ve âlemin birliğine işaret eder. 

Üç: Allah - Muhammed - Ali üçlemesi. 

Dört: Dört Kapı 

Yedi: Yedi Kutsal. Kişi (Muhammed, Hatice, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin, Selman-ı Pak). 
Hacı Bektaş'ın 7. İmam olan Musa Kazım'ın soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca Aleviliğin yedi ulu ozanı vardır. 

Oniki: Oniki İmam. Alevilerin kutsal yiyecekleri Aşure'ye 12 ayrı malzeme katılır. Cem ayinlerinde oniki hizmet bulunur. Ayrıca inanç ve ibadetlerde bu sayıya sıklıkla rastlanır. 
Kırk: Kırklar Meclisi, kırk makam, kırk günlük yas, Mehdi'nin 40 yaşında huruç edeceği inancı... 

Yetmişiki: Kerbela şehitleri 
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Alevi Kimliğine İslamcı Bakış 

Çorum'da, 1980'deki kanlı Alevi - Sünni çatışması henüz belleklerden silinmemiş. 
Günümüzde Sıvas katliamı, Gazi olayları gibi önemli anlar nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. RP ilk kez 1994'te belediye başkanlığı kazanmış, MHP geleneksel olarak çok güçlü ve Aleviler de ciddi bir biçimde örgütleniyor. Semah Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Sadık Eral, kapalı spor salonunda düzenledikleri geceleri 3 bin kişinin izlediğini söylüyor. 

Alevi - Sünni ilişkilerinde sembolik bir öneme sahip olan Çorum'da hepsi yüksek öğrenim görmüş bir grup genç İslamcıyla Alevilik üzerine sohbet ediyoruz. İçlerinden bir avukat daha baştan tavrını koyuyor: “Çorum'da gerçek Alevi yok!” 


O, camiye gitmeyen, oruç tutmayan, içki içen kişileri Hz. Ali'den türetilen Alevi sıfatına layık görünüyor. “Gerçek Alevilik” diye İslamın Sünni yorumunu anlatıyor; Alevilere fazladan, cemevi, semah gibi uygulamaları “folklorik” düzeyde tutmak kaydıyla sürdürme imkânı tanıyor; arkadaşları da kendisini onaylıyor. 

Konuşmalan sessizce izlemiş olan yaşlıca bir öğretmenin, “Çocuklar, boşuna uğraşmayın, kimse benliğini terk etmez. Alevileri oldukları gibi kabul etmeliyiz” sözleri tartışmanın akışını 180 derece değiştiriyor. O ana kadar, belki de birbirlerinden çekinen İslamcı gençler birden Alevi kimliğini inkâr yaklaşımından vazgeçiyorlar. 

Önce Alevilerle hiçbir sorunları olmadığını söylüyorlar. Ardından İslami çevrelerde iyice popülerleşen "çok-hukuklu toplum” projesini öne çıkararak herkesin istediği gibi yaşamakta serbest olmasını savunuyor; nihayet Alevilik hakkında pek fazla bilgileri olmadığını itiraf ediyorlar. 

Tüm İslamcılarda baskın olan bu bilgisizlik, bir ölçüde Alevilerin içlerine kapanmalarıyla da beslenmiş. Başta “mum söndü” olmak üzere karalamalar bilginin yerini almış, sonuçta Anadolu'da yer yer iki ayrı toplum ortaya çıkmış. Bilgisizlik beraberinde inkârı da getirmiş. 
Garip olan, dünyanın en ücra köşesindeki müslümanların sorunlarını tartışan İslamcıların Alevilik üzerine pek fazla bir şey yazıp çizmemeleri. Bu konudaki en önemli istisna ise Bediüzzaman Said Nursi. 

Nurcuların, dolayısıyla kendisinin, en büyük üstadı olarak Hz. Ali'yi gösteren Said Nursi, Alevilerin, üç halifeye (Ebubekir, Ömer, Osman ) “ilişmemelerinin" ve farz namazlarını kılmalarının yeterli olacağını söylemişti. Said Nursi, açıkça dine sövmemeleri kaydıyla Alevilerin “münafık” olarak görülmelerine de şiddetle karşı çıkmıştı. Ancak Said Nursi'nin görüşleri Nurcuların dışında pek bilinmedi. 

Onun talebelerinden olan Erzurumlu Mehmet Kırkıncı'nın 1987'de kaleme aldığı “Alevilik Nedir?” adlı kitapçık ise uzun bir süre İslami çevrelerde konuyla ilgili tek kaynak oldu. 
Alevileri "İrşad" 

Hz. Ali ve oğulları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in Emevilerle mücadelesini İbni Sebe adlı bir “müslüman kisveli yahudi”nin komplolarına indirgeyen Kırkıncı'nın gözünde Aleviler irşad edilecek kişilerdir, tek sorun "doğru metod”u bulmaktır. 

Kırkıncı, Alevileri Sünnileştirme politikasında devlete de önemli sorumluluklar yükler: “Devletin de bu suni ihtilafın halline gereken ehemmiyeti vermediğini, Alevilerin iskan mahallerine camiler yapma, Kuran kursları açma ve vaizler tayin etme gibi hizmetlerin ihmal edildiğini müşahede ediyoruz." 

Nitekim, 12 Eylül darbesini desteklediği için Nurcu hareketin ana gövdesinden taraftarlarıyla birlikte kopmak zorunda kalan Kırkıncı'nın, Alevi köylerine cami yapılması fikrini askeri rejime tavsiye eden kişi olduğu hep söylenegelmiştir. 

Muaviye Sorunu 

Alevi ve Sünnileri Ehl-i Sünnet çizgisinde “birleştirme" yaklaşımına yakın zamanda Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi sosyal antropolog Prof. Orhan Türkdoğan ciddi bir darbe indirdi. 12 Eylül öncesi MHP'nin “beyin takımı"'nda yer alıp günümüzde Büyük Birlik Partisi'nin yayın organı Gündüz gazetesinde yazı yazan Prof. Türkdoğan'ın 613 sayfalık “Alevi Bektaşi Kimliği” adlı kitabı geçtiğimiz Haziran ayında yayınlandı ve İslami çevrelerde şimdiden geniş ilgi gördü. 

1993-1995 arasında 15 il ve 45 ocakta katılımcı gözlem ve mülakat yoluyla Alevi Bektaşileri 


inceleyen Prof. Türkdoğan, her şeyden önce Alevilere Alevilik öğretmeye kalkmıyor, kimliklerini kendilerinden öğrenme yoluna gidiyor. 

Prof. Türkdoğan şöyle konuşuyor: “Ben Sünniyim, ama aynı zamanda bir Alevi sempatizanıyım. Çünkü Türk kültürünün bütün değerlerinin bu insanlarda sürdüğünü gördüm. 
Alevilerin Sünnileşmesini değil, her iki toplumun Kuran etrafında bütünleşmesini savunuyorum." 

Prof. Türkdoğan bütünleşme için Alevi ve Sünnilerin karşılıklı adımlar atmasını bekliyor. 
Örneğin, Emevilerin “önce Araplaştırıp sonra Müslümanlaştırma” çizgisi izlediğini belirterek Türk Sünnilerin Emevi hükümdarı Muaviye'ye “hazreti” demekten vazgeçmesini istiyor. 
“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (8) 

Eline, diline, beline sahip olmak 

Ayin-i Cem'de kadın ve erkeklerin birlikte yer alması, kaçgöç ve haremlik - selamlık olmaması, “mum söndü” suçlamasının doğmasına yol açar. Bu karalama yüzyıllar içinde Alevileri toplumdan tecrit etme planının en güçlü silahı haline gelecektir. 

Söylentiye göre, kadınlı-erkekli cem sırasında evin bir köşesinde mum yakılır ve yanına bir horoz konulur. Horoz kanat çırpıp, mumu söndürünce toplum birbirini görmeksizin yakaladığı kişiyle cinsel ilişkide bulunur. 

Bu asılsız iddianın kök salmasında, Sünni bazı din adamlarının yüzyıllara yayılan propogandaları kadar, cem törenlerinin Alevi olmayanlara kapalı oluşu da rol oynar. 

Bir kurallar manzumesi olan ayin-i cem'de bütün hizmetler en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiştir. Cemevinin ışıklandırılmasından sorumlu olan şamdancı (çerağcı) “delillerin yanışını kontrol eder. Suçlama konusu olduğu gibi “mum söndürülmez”; kandil, lamba, mum ya da çıra yakılır. Bu görev, cemlerin elektrik ışığı altında yapıldığı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. İlginç olan, bazı Şiilerin de Anadolu Alevilerine “mum söndürenler” anlamında, Farsça “Çerağ Kuşan” adını vermiş olmalarıdır. 

Edeb'e Çağrı 

Halbuki zina, Alevi hukukunda binlerce suç arasında cinayet ve yalandan sonra üçüncü sırayı alır. Eşini toplumu ikna edecek geçerli bir gerekçe gösteremeden boşayanlara ve zina yapanlara ağır cezalar verilir. Alevi inanç dünyasının kökenini oluşturan "eline, diline, beline sahip olmak” şeklindeki üç yasak, insanları “edeb”e çağırır. 

Kadına yaklaşımı, Anadolu Aleviliğini İslamiyetin diğer mezhep ve tarikatlarından ayıran en önemli özelliktir. Bu inanç kurumunda kadın ve erkek, evde, işte ve ibadette birbirinden ayrılmaz. Kadına sunulan özgürlüğün temelinde Orta Asya bozkırlarındaki eşitlikçi yaşamın izlerini arayanlar bir hayli şanslıdır. Eski Türk destanları kadına verilen önemi vurgulayan örneklerle doludur. 

Alevi kadınının günümüzde de özgür bir yaşam sürdürdüğü söylenebilir. Aleviler arasında çok eşlilik yoktur. Anadolu coğrafyasına dağılan Alevi köyleri, başlık parasının kurumlaşmadığı vahalar gibidir. Bir erkeğin karısına el kaldırması, "dara çekilmesi” (yargılanması) için yeterlidir. 

Gerdanlık Olayı 

İslam tarihinde, tarafların ayrı pencerelerden baktıkları sayısız olay vardır. Bu olaylardan, Sünnilerin “İfk” (suçu birine yükleme), Alevilerin ise "Gerdanlık Olayı” diye değerlendirdikleri gelişmenin anısı ise tazeliğini bugün bile korumaktadır. 

Buhari ve Müslim'in hadis kitaplarına göre, Hz. Muhammed 627'de, Mustalıkoğulları”'na 


karşı savaş için çıktığı sefere, Ebubekir'in kızı olduğu için diğer eşlerinden üstün tuttuğu Hz. 
Ayşe'yi de götürmüştür. Savaşı kaybeden Mustalıkoğulları'nın lideri Haris'in kızı olan 13 
yaşındaki Cevriye'nin Hz. Muhammed tarafından eş olarak ayrılması, yine 13 yaşında olan Hz. Ayşe'yi kıskandırır. 

Hz. Ayşe, savaş dönüşü verilen bir konaklama sırasında ihtiyaç gidermek için birlikten ayrılır. 
İşini görüp dönerken gerdanlığını düşürmüş olduğunu fark eder, geri döner, aramaya başlar. O sırada birlik yola koyulmuştur. Konaklama yerine geldiğinde kimseyi bulamaz ve orada yatıp uyuyakalır. Safvan adlı bir genç, gecenin bir saatinde bulduğu Hz. Ayşe'yi uyandırıp birliğe yetiştirir. 

Ancak Ali, Ayşe'ye inanmaz, Peygamber'den onu boşamasını ister. Hz. Muhammed, eğer bir suç işlediyse "tövbe” etmesini ister. Hz. Ayşe tövbe etmez, Ali'ye öfke kusarak babasının evine gider. 

Peygamber'in iki arada kalmasına yol açan olay, Nur suresinin ayetlerinin inmesiyle o gün için yatışır; kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu pek belli değildir. Ama yine de Hz. Ayşe aklanmış sayılır. 

Aleviler, gelen ayetin Hz. Ayşe'den kuşkulanan Hz. Ali ile tövbe etmesini isteyen Hz. 
Muhammed için “azap” öngörmesini, Hz. Osman döneminde yeniden derlenen Kuran'ın sayısız çelişkilerinden biri olarak nitelendirirken, ilk üç halifeyi hayırla anan Sünniler ise Hz. 
Ali'yi anarken şu ifadeyi kullanırlar: "Keremullah-u-veçhehü” (Allah onun yüzünü ak etsin). 
Renklerin Dili 

Beyaz: Hz. Muhammed 

Kızıl: Hz. Ali 

Siyah: Hz. Fatma 

Açık yeşil - sarı: Hz. Hasan 

Açık kırmızı - pembe yeşil: Hz. Hüseyin 

Mavi: Muaviye 
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Yayınlanamayan Bildirge 

Refah Partisi kitleselleşmek amacıyla, yıllardır ihmal ettiği kadınları ön plana çıkardı; solun boşluğunu doldururcasına kent yoksullarına yöneldi; orduya sıcak mesajlar yolluyor... Bu örnekler çoğaltılabilir. RP'yi bu rotaya esas olarak "yenilikçi” kanat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Necmettin Erbakan sonrasının önde gelen RP genel başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kanatın bir numaralı ismi olduğu biliniyor. 

Ama sıra Alevilere gelince durum epey değişiyor. Erdoğan Karacaahmet'teki cemevini dozerlerle yıkmaya kalktı. Tartışmalar sırasında ise “Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim” dedi. İlk bakışta Alevilerin gönlünü almaya yönelikmiş gibi gözüken bu sözler, aslında yüzyıllar içinde oluşmuş Alevi kimliğini inkâr etmenin, en azından görmezden gelmenin özlü bir ifadesinden başka bir şey değildi. 

Erdoğan'ın (hukuki gerekçeler ileri sürmüş de olsa) bir cemevine bile tahammül edememesi, RP'nin son dönemde “çok-hukukluluk” önermesi çerçevesinde geliştirmeye çalıştığı "çoğulcu" ve “özgürlükçü” söyleme gölge düşürdü; bunun sınırlarını gösterdi. Sıvas 


katliamıyla iyice tırmanan Alevi hareketi - İslami hareket gerilimini had safhaya vardırdı. 
Ortak Bildirge 

Artık çıkmayan "İmza” adlı İslamcı derginin yazarlarından Müfit Yüksel anlatıyor: “Sıvas faciasından bir ay sonra Mazlum-Der'e (İslami eğilimli insan haklan kuruluşu) Sıvas olaylarının kınanmasını da içeren kapsamlı bir Alevi-Sünni ortak bildirgesinin hazırlanıp, kendilerinin öncülüğünde yayınlanmasını talep ettik. Bu suretle özellikle Sıvas'taki olayın 
etkisiyle artan toplumsal gerilimin yumuşatılmasına katkıda bulunacağımızı umuyorduk. 6 
sayfalık bir metin hazırladım. 

Önce, Ankara Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneği'ne götürdüm. Ufak bazı değişikliklerle Başkan Ahmet Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Özcan Dede dahil beş yönetim kurulu üyesi Alevi olarak kendi adlarına imzalarının bulunmasını kabul ettiler. 
İslamcı kesimden de belirlediğimiz bazı kişiler hariç, imzalarının bulunmasını isteyenler oldu. 
Bunun üzerine bildirge metni nihai haline getirildi. Ancak Mazlum-Der'den Mehmet Pamak'ın sert tepkileri üzerine şevkimiz kırıldı, yayınlayamadık. Pamak, böyle ortak bir bildirgenin, Alevi Bektaşi kesimi diğer müslümanların gözünde meşrulaştıracağını ve bunun Alevi-Bektaşileri müslüman gösterme gibi bir “*vebal'e neden olacağını söylüyordu." 
ODTÜ Sosyoloji bölümünde master yapan ve bir süredir sürdürdüğü Alevilik üstüne çalışmalarını yakında kitaplaştırmayı düşünen Yüksel, yayınlanamayan bildirgenin içeriğini şöyle özetliyor: 

“Bildirgede, her iki kesimin de müslüman olduğu, Alevilik-Bektaşiliğin daha geniş ve kendine özgü anlamda bir tarikat-tasavvuf örgütlenmesi olduğu, Sünni kesimle ciddi ortak paydaları bulunduğu vurgulanıyordu. Ayrıca Osmanlı döneminde, özellikle II. Mahmut zamanındaki baskı ve tenkil hareketleri kınanıyordu. Diyanet'in ne Alevileri, ne Sünnileri temsil etmediği, sadece devleti temsil ettiği söyleniyordu. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin 677 sayılı kanunun kaldırılması gereği belirtildikten sonra Sıvas olaylarının kınanmasıyla bildirge sona ermekteydi." 

refahın çabası 

RP'nin Alevilere yönelik net bir stratejisi olduğu söylenemez. RP, iktidara gelmek için bir kısım Alevi oyuna da muhtaç. Bu amaçla RP'nin “Sünni partisi” imajını terk etmesi gerekiyor ki bu neredeyse imkânsız. 

Oy almanın dışında, iktidara gelmelerini engellemek isteyenlerin Alevileri kullanma yoluna gitme ihtimalide RP yönetimini endişelendiriyor. Bu nedenle RP, Alevileri en azından tarafsızlaştırmak istiyor. Bunun için Alevi kimliğini "kayıtsız şartsız” tanıma ve bu konuda samimi olduğunu kanıtlamak zorunda. Ancak RP'yi bu günlere getiren ana gövdenin, böylesine ciddi bir adıma itiraz etmesi kuvvetle muhtemel. 

Dolayısıyla RP'nin elleri kolları bağlı. Melih Gökçek'in Muharrem ayında Ankara Belediyesi'nin Alevi çalışanlarına iftar yemeği vermesi; bazı RP'li belediye başkanlarının asfalt çalışmalarına Alevi mahallesinden başlaması, birkaç Alevi kökenlinin RP'ye katılımının büyük gürültülerle sunulması gibi örnekler bu partinin Alevilere sempatik görünme çabasının ürünleri. Ancak bu çabanın esas olarak kısa vadeli hesaplara yönelik olduğu, köklü ve kalıcı bir stratejiye işaret etmediği gözleniyor. 

dört eğilim 

Tıpkı radikal sol ve PKK gibi, İslamcılar da yükselen Alevi hareketini, birtakım odakların kendilerinin önünü kesmek için tezgâhladığı bir komplonun ürünü olarak görmüşlerdi. 


Hareketin büyük bir hızla gelişimi komplo teorilerini geçersiz kılınca İslamcılar ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Şu aşamada İslamcıların Aleviliğe bakışında şu eğilimler dikkati çekiyor: 

1) Alevileri Sünnileştirmeyi hedefleyen geleneksel çizgi. Daha önce sözünü ettiğimiz bu çizgi, bütün çabalara rağmen sonuç vermediği için eski ağırlığını yitiriyor, 

2) Aleviliği mezhep değil bir tarikat olarak görme çizgisi. "Sünnileştirme" politikasının yerini almaya aday bu yaklaşımın sahipleri Sünni tasavvufuyla Alevi-Bektaşilik arasındaki paralellikleri ön plana çıkartıyorlar. Bu noktada Hoca Ahmet Yesevi” ye sembol bir isim olarak sıklıkla başvuruluyor. 

3) Alevi kimliğini olduğu gibi kabul etme çizgisi. Bu çizginin İslamcılar arasında herhangi bir şekilde kabul gördüğünü söylemek imkânsız gibi. 

4) Aleviliği Şiileştirme çizgisi. Bir sonraki bölümde geniş olarak ele alacağımız bu çizgi, İran etkisindeki radikal gruplar başta olmak üzere bazı İslami çevrelerde etkisini koruyor. Ancak Osmanlı özlemini taşıyan ve/veya Türk milliyetçiliğine yakın olan çevreler bu yaklaşıma şiddetle karşı çıkıyor. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (9) 

Aleviliğin Kurumları 

Anadolu folklorunda ocakla ilgili sayısız inanış vardır. Ocak evin dirliğini sağlar. Su dökerek ocak söndürmek uğursuzluk getirir. Evi yıkılanın ya da yeni bir eve taşınanın ilk yaptığı iş, ocak taşı almaktır... 

Aleviler için ise, ocak çok daha ötesini, bir örgütlenme modelini ifade eder. Alevi köy ve obaları, kutsal saydıkları, kendilerinden uzakta bir ocağa bağlıdır. Ocakların başında dedeler bulunur. 

Nejat Birdoğan, bu örgütlenme modelinin, Şamanlığın ve daha sonraki Animizmin (ruhlar inancı) tüten ocaklara kutsallık veren “ocak kültü” üzerine kurulu olduğu sonucuna varır. Ona göre ocaklar, Horasan'dan Anadolu'ya gelen din ulularının öldükten sonra da anılmalarını sağlamak için, mezarlarının türbelere dönüştürüldüğü yerlerdir. 

Ocaklar sadece dinsel ve kültürel ihtiyaçlardan kaynaklanmaz. Sünni devlet baskısına karşı bir korunma çaresidir de. Kızılbaşlar baskı dönemlerinde, ocaklar sayesinde varlıklarını koruyabilmişlerdir. Köylerin ve obaların dedelere, dedelerin ise mürşid ve pir ocakları şeklinde birbirlerine bağlı olduğu bu ağ, Alevi topluluklarını, her zaman için birbirinden haberdar etmiş, bugüne ulaştırmıştır. Dede ocakları Cemal Şener'in deyişiyle, Anadolu Alevilerini koruyan, saklayan, eğiten ve yaşatan yeraltı üniversiteleridir. 

Hukuk Düzeni 

İçine kapalı Alevi toplumu, “düşkünlük” adı verilen özgün bir yargı kurumu oluşturmuştur. 
Hak aramayı kadı kapısına düşmeden çözümlemeyi esas kabul eden Aleviler, Sünni devletin baskılarıyla boğuşurken, içlerinden birinin toplum düzenini bozmasını hoşgörüyle karşılamazlar. "Düşkünlük” kurumu, suç işleyenlere karşı uygulanan toplumsal bir boykottur. 
Düşkünle selâmlaşılmaz, evine gidip gelinmez, bayramlaşılmaz. Yalnızca cenazesi kaldırılır. 
Kimi bölgelerde cenaze namazı bile kılınmaz. 

“Düşkünlük”, işlenen suçun niteliğine göre ikiye ayrılır: geçici düşkünlük ve sürekli düşkünlük. 

Geçici düşkünlükte kişi bir süre için toplum dışına itilir. Verilen cezaya katlanmaktan başka çaresi yoktur. “Yoldan düşme” diye de adlandırılan sürekli düşkünlükte ise kişi o diyarı terk 


etmek zorunda kalır. Kuran'da evlenilmesi yasak olan kişilerle evlenmek, ikrardan (tarikata girmek için verilen söz) dönmek ve zina suçları, sürekli düşkünlük cezasıyla sonuçlanır. 
“Görgü cemi”, ergin kişinin bir yıl içinde yaptıklarının sorgusunu oluşturur. Verilecek ceza, dedenin ve toplumun sağduyusuna bırakılmıştır. Ancak kişinin eleştiri oklarına hedef olması her türlü cezanın ötesindedir. 

Dede, bazı durumlarda ceza verme ya da bağışlama yetkisini kendisinde görmezse, olayı, adeta bir üst mahkeme görevi üstlenen “düşkünler ocakları”na intikal ettirir. Bütünüyle Anadolu Alevilerine özgü olan "düşkünlük” kurumunu, Hıristiyanlıktaki afaroz uygulamasına benzetenler de çıkar. 

Öz Kardeşten İleri 

Musahiplik (yol kardeşliği) Alevilikteki en önemli dayanışma kurumudur. Bu, iki erkeğin birbirini kardeş sayması, dolayısıyla iki ailenin akrabalığıdır. Musahipler birbirlerinin eşlerini “bacı” olarak görür. 

Aleviliğin “ahiret kardeşliği” olarak da tanımlanabilecek bu özgün dayanışma kurumu, dinsel törenlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Musahip tutmak, toplumun doğal üyeliğinden, resmi üyeliğine geçmek, yani Hak yoluna girmek için şarttır. 

Evli, aynı yaşlarda ve benzer karakterde olmak, aynı yerde yaşamak aranan başlıca şartlarıdır. 
Sonradan kazanılmış bir akrabalık türü olmasına karşın, musahiplik öz kardeşlikten daha ileridir. Kardeş çocukları birbirleriyle evlenebilirken, musahiplerin çocukları evlenemez. 
Musahipler birbirlerinden sorumludur. Birinin işlediği suç diğerinin de suçudur. 
Musahiplerin ayrı gelir düzeylerinden gelmesinin kibri törpüleyeceğine inanılır. Bu, bir bakıma sınıfsal yapıdaki uçurumun kapatılması çabası olarak da yorumlanabilir. 

Dede Kimdir? 

Alevilikte, seyyid olduklarına inanılan, yani soylarının Hz. Ali'ye, dolayısıyla da Hz. 
Muhammed'e ulaştığı kabul edilen dinsel önderlere dede adı verilir. Dedelik tanrı vergisidir, soydan sürmedir, “Babagan” kolunun aksine eğitimle kazanılmaz. Ayin-i cem yönetmek gibi dinsel görevlerin yanı sıra toplumsal yaşamda da büyük fonksiyonları vardır. Örneğin taliplerinin arasındaki anlaşmazlıkları çözümler. 
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Sağa yönelenler buruk 

Refah Partisi'ne yakınlığıyla bilinen haftalık Yörünge dergisi, geçtiğimiz günlerde “İşte gerçek Alevilik” başlığıyla bir kapak dosyası hazırladı. Nazmi Nizami Sakallıoğlu'nun “Alevi Kuranı” diye sunulan kitabına cevaben hazırlanan dosyada “Aleviliğin düsturları” iddiasıyla bir metin yayınlandı. 

Suriye ve Lübnanlı “80 Alevi âlim ve büyüğü” tarafından 1972'de hazırlanan bu metni “büyük bir mutlulukla” sundu. Ama ortada ciddi bir yanlış vardı: Yörünge, Alevilikle değil Caferi Şiiliğiyle ilgili bir metin yayınlamıştı! 

İran'ın resmi mezhebi olan Caferilikle Alevilik arasındaki belki de tek ortak nokta her ikisinin de İslam'ın ilk yıllarında ortaya çıkan ayrılıkta Hz. Ali ve oğullarının tarafını tutmaları. Öte yandan ibadet konularında Sünnilikle Caferilik arasında çok büyük benzerlikler mevcut. 
Alevilerin kendileri gibi ibadet etmemesini kabullenemeyen bazı Sünniler, onları Caferiliğe 


çağırabiliyor. Hatta İran yönetiminin de Anadolu Alevilerini Şiileştirmek yolunda sistemli çabaları olduğu iddia ediliyor. Örneğin Alevilik başlığı altında Caferilik anlatan yayınların bu ülke tarafından finanse edildiği de iddialar arasında. 

Çorum Örneği 

SHP’den seçilip DYP?'ye geçen Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in avukat oğlu Teoman Şahin, uzun bir süredir Alevileri Şiileştirme faaliyetleriyle dikkat çekiyor. “İran bağlantısını” kesinlikle reddeden Şahin yaptıklarının babasıyla bir ilgisi olmadığını da ısrarla belirtiyor. 
Şahin ilk olarak “Aşura” adlı bir dergi çıkarmış. Çorum olaylarının geçtiği ünlü Milönü Mahallesi'nde “Ehl-i Beyt” adlı bir cami açmış. Alevilikle Caferiliğin aynı olduğunu vurgulayan Şahin, Bektaşiliği “Aleviliği Sünnileştirme” olarak yerden yere vuruyor. 

Hacı Bektaş Veli karşıtlığının Alevi toplumunda uyandırdığı tepki nedeniyle zaten küçük olan grubun bir bölümü ayrılmış, halen aynı mahallede bir başka cami inşa ediyorlar. 

Ehl-i Beyt Camii'ne gittiğimizde Muharrem ayı nedeniyle minarede siyah bayrak asılı olduğunu; girişte ise Kerbela olayıyla ilgili iki siyah pankart bulunduğunu görüyoruz. Cuma namazını kılanların sayısının otuzu aşmaması Alevilerin Şiiliğe pek de ilgi duymadığını gösteriyor. 

Daha sonra bürosunda görüştüğümüz Teoman Şahin, yayınlanmak üzere konuşmak istemediğini belirtiyor ve bir süredir çıkartmakta olduğu “Ondört Masum” adlı derginin tüm sayılarını veriyor. 

Kendisine RP'nin elindeki belediyede bazı yetkililerle yaptığımız bir sohbetten bahsediyoruz. 
“Alevilerle ilişkiniz nasıl?” sorusuna “Çok iyi. Ehl-i Beyt Camii'nin geliştirilmesine yardım edeceğiz” yanıtını aldığımızı söyleyip bir soru soruyoruz: 

“Aleviliğin Sünnileştirilmek istendiğinden yakınıyorsunuz. Peki Sünnilerin size yönelik bu ilgisi neden?” Yanıtı çok kısa: "Dergide Sünnilere bakışımız yazılı.” Ama hiçbir sayıda bu somut soruya somut bir yanıt bulamıyoruz. 

Sağda Ekmek Yok 

sağın, son dönemde Alevilere karşı ilgisinin artması esas olarak bu toplumun merkez soldan umudunu kesip bir nevi sahipsiz kalmasından kaynaklanıyor. Sağ, Alevi hareketinin radikal solla ilişkisinden de son derece rahatsız. 

Özellikle MHP, Kürt milliyetçiliğine karşı Türk Alevilerini milliyetçileştirme yolunda girişimlerde bulunuyor. 

Örneğin MHP lideri Alpaslan Türkeş, köşe yazarlarına “altı Alevi dedesinin partilerine katılıp Anadolu'yu karış karış gezdiğini” söyleme ihtiyacı duyuyor, ama nedense bu dedelerin adı belirsiz. 

12 Eylül öncesi yaşanan Alevi katliamları nedeniyle MHP, Alevilerle ancak yeni yeni ilişki 
kurabilirken merkez sağın ilişkisi daha eskilere dayanıyor. 

DYP kurucusu ve halen MKK üyesi olan Bektaşiliğin “Dedegan” kolunun en yaşlı ismi dede Yusuf Ulusoy, partisinin Aleviliğe bakışının “pek sıcak” olmadığını söylemekten çekinmiyor. 
Son dönemde merkez sağa yönelenlerin de aynı burukluğu taşıdığı görülüyor. Örneğin “Alevi Bildirgesi”ni kaleme almış olan Akşam gazetesi yazarı Rıza Zelyut 27 Mart seçimlerinde İstanbul'da DYP adayı Bedrettin Dalan'ı desteklemişti. Zelyut deneyimini şöyle anlatıyor: “Alevilerin kendini belli bir bölgeye hapsetmesine karşı olduğum için alternatif arıyordum. 
Ancak DYP Genel Merkezi bizi aldattı. Bize üçte bir oranında kontenjan ayrılacaktı. 


Vermediler. Bu bir arayıştı ve hayal kırıklığına uğradık. Artık kimseden umudum yok. 
Aleviler kendi başının çaresine bakmak zorunda. Galiba iş Alevi partisi noktasına varacak.” 
Bir grup arkadaşıyla birlikte olaylı bir şekilde SHP?'den ANAP'a geçen Türkiye İthalat ve İhracatçılar Derneği Başkanı Fermani Altun da umduğunu bulamayanlardan. Artık ANAP kongresini beklediğini söyleyen Altun, transferi öncesi Mesut Yılmaz'la uzun görüşmeler yaptığını, ama bugüne kadar hiçbir vaadin gerçekleşmediğini söylüyor. 

Tanıl Bora: “MHP kibar inkârcı” 

Kemal Çan'la birlikte kaleme aldığı "Devlet, Ocak, Dergâh" adlı kitaptan sonra geçtiğimiz günlerde “Milliyetçiliğin Kara Baharı" adlı kitabı yayınlanan araştırmacı gazeteci Tanıl Bora, MHP ve ülkücü hareketin Alevilere yönelik yeni stratejisini Milliyet için değerlendirdi: Ülkücü hareket, 12 Eylül sonrasında siyaset yeniden “açıldığından" beri, “Alevi düşmanı“ görüntüsünden sıyrılma gayreti içinde. Bu gayret, ilkin, Aleviliğin de Müslümanlık olduğu, özünde Sünnilikten farklı bir şey olmadığı tezi terennüm edilerek sürdürüldü. İslamcı hareketin de başvurduğu, “Alevilik Hz. Ali'yi çok sevmekse biz de Aleviyiz" tekerlemesiyle simgelenen bu demagojik tutum, özgül Alevi kimliğini tanımazdan gelen, “kibar", bir inkârcılık aslında. “Aleviyim" diyene “estağfurullah" demek gibi bir şey. 

Namık Kemal Zeybek'in Kültür Bakanlığı döneminde başlattığı Ahmet Yesevi seferberliği, ülkücü hareketin Alevilere dönük ideolojik stratejisinde yeni bir kanal açmasına ilham verdi. 
Aleviliğin tarihsel varlığı, Anadolu'yu Türkleştirme ve Müslümanlaştırma misyonuyla “şereflendirildi". Böylelikle Alevilik hem milliyetçilikle irtibatlandırılıyor, hem de Ahmet Yesevi ocağı üzerinden, Türk Sümniliğiyle aynı köke bağlanıyordu. 

1990'larda, "Aleviliğe sempati" atağının bu millici ve daha rafine biçimi iyice belirginleşti. 
Alpaslan Türkeş muhtelif konuşmalarında Alevilerin “Oğuz soyundan temiz Türk oğlu Türkler" olduğunu söyledi. Ülkücü hareketin sözcüleri Aleviliğin “İslamiyetin Türkçe vaazedilişi olduğunu”, Alevilerin, “yüzyıllarca Arapçaya, Farsçaya geçit vermemiş has Türklüklerini" vurguladılar. 1995 Şubat ayında MHP Hacıbektaş teşkilatının açılış töreninde, MHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Metin Çobanoğlu, “Türkçülük felsefesinin kaynağı Hacı Bektaş Veli kaynağından çıkmıştır" dedi. Böylece, MHP bünyesinde İslamcılaşma eğiliminin gerilemesine paralel olarak yeniden güçlenen Türkçülük çerçevesinde 1940'ların, 50'lilerin Türkçü ırkçılarının Alevilik hakkındaki düşüncelerinin yeniden zuhur ettiğini görüyoruz. O devrin Türkçüleri Alevilere, kapalı yaşadıkları için "başka ırklarla karışmamış", “öpöz" Türkler olarak bakarlardı. Bu “özcülük", Tahtacılar veya Adana yöresindeki Türkmen Aleviler gibi Alevi topluluklarına dönük MHP örgütlenmesinde alttan alta işlerlik bulabiliyor. 
"Şartlı Tahliye" 

MHP'nin Aleviliği milliyetçileştirme operasyonunun ilginç bir unsuru, Hacı Bektaş Veli'nin “Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım” şiarını sık sık kullanması... Son zamanlarda devletin bütün dünya işlerini "anti-terör" penceresinden gören politikasıyla had safhada özdeşleşen MHP; bu şiarı, her şeyi milli birlik ve beraberlik kaydına bağlayan resmi ideolojinin bir motifi olarak kullanmaya çalışıyor. 

Bütün hoş görünme çabalarına karşın, MHP'nin Aleviliğe verdiği statü, iyi halli hükümlülere tanınan “şartlı tahliye” statüsüne benziyor. Aleviliğin yıllarca ateistlik gibi yorumlanıp solcularca istismar edildiği doğrultusundaki yorum, ülkücülerin (tıpkı çoğu muhafazakâr ve devletçi İslamcı gibi) bu topluluğa “kader kurbanı” gözüyle bakmasını getiriyor. Biraz da (İslam hakkında) “bilinçsiz" oldukları için kolayca kandırılmış, onun için sapkınlıkları vs. 


hataları mazur görülebilecek bir topluluk gibi bahsediliyor Alevilerden. Ama çok uzun boylu olmayan, bir seferlik şans tanıyan bir mazuriyet... 

MHP ve ülkücü hareket sözcüleri, bazı vesilelerle Alevilere "bir daha yanlış yapmamaları" doğrultusunda ihtar etmekten geri durmuyorlar. Örneğin 2 Temmuz Sıvas katliamının akabinde Erzurum-Yavi'de bir Sünni köyü basılarak çok sayıda köylünün katledilmesinden sonra ülkücü basın “PKK'yla yan yana getirilme çabalarına" karşı Alevileri uyarmıştı. 
Mart'taki Gazi olaylarında da MHP ve ülkücü hareket sözcüleri polisin tahrikçiliği ve kıyıcılığı üzerinde hiç durmaksızın Alevi önderlerine "muhtıra" havasında “komünist tahrikçileri aranızdan uzaklaştırın" mesajları verdiler. 

Gerek onlara "şartlı tahliye edilmiş hükümlü" veya istismara açık bilinçsiz topluluk muamelesi yapmasıyla, gerek 12 Eylül öncesi Sıvas, Çorum ve hele Maraş olaylarının tarihsel sorumluluğuyla, ülkücü hareketin Aleviler nezdinde sağlam, kalıcı ve yaygın bir sempati bulması zor görünüyor. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (10) 


Alevilik ve İbadet 

Aleviler Kuran'a Sünnilere göre çok farklı bir noktadan bakarlar. Onlara göre, kutsal kitaplar insanlara sunulan yasaknameler değildir. “Allah insanları emirnamelerle yönetmek isteseydi, özgür irade ve akıl vermezdi” derler. 

Peygamber'in ölümünden 20 yıl sonra, Hz. Osman döneminde toplanan Kuran'a, Alevilerin büyük kısmı itiraz eder. Kimi Aleviye göre ise mevcut Kuran, Emeviler döneminde yazılmıştır. 

İtirazlar, 6666 olan toplam ayet sayısının bugün 6287 olmasında, ayetlerin sıralanışındaki kronolojik hatalarda ve Kuran'ı yeniden yazdıran ve yazanların kişiliklerinde yoğunlaşır. 
Kuran'ın bazı ayetlerinin diğerlerini yürürlükten kaldırıldığına ilişkin açıklamalar Alevileri tatmin etmez. Alevi felsefesinde alem ve Kuran bir bütündür. Yaşamda var olan çelişkiler Kuran'da da yer alır. Olgun insanın görevi bunları uyum içine sokmaktır. Tıpkı, Hacı Bektaş'ın aslan ve ceylanı kucağına alarak uzlaştırması gibi. 

Anadolu Alevileri insanı “konuşan Kuran” olarak görür, Kuran'ı ise insanı anlamak için başlıca kılavuz kabul eder. 

Hangi Şeriat? 

Aleviliğin şeriat anlayışıyla Sünniliğin şeriat anlayışı arasında dağlar kadar fark vardır. 
Alevilikte olgun insan olmaya açılan dört kapıdan ilki şeriattır. Fuat Bozkurt'a göre bu kapının anlamı, dünyada kendine insanca bir yaşam kurmaktır. Hacı Bektaş, Sünni şeriatının yerine Türklerin ve Anadolu'nun diğer halklarının eski toplumsal kural ve pratiklerini geçirmiştir. 

Alevi-Bektaşi inancında Allah'a ibadetin biçimsel olması şart değildir. İbadetin mekânı ve zamanı yoktur. Çalışmayı, “eline beline diline sahip”, kul hakkına saygılı olmak koşuluyla en büyük ibadet sayar. Kış aylarına denk gelen cuma gecelerini cemevinde ibadetle geçirir. 
Gerçek ibadet, yaşamın tümünü ibadet eder gibi temiz ve doğru yaşamaktır. Kuran'daki ayetlerin ve Peygamber'in hadislerinin iç anlamını (batın) bilenlerin, görünürdekilere (zahir) uymasına gerek yoktur. 

İbadet Farklılığı 

Müslüman olmanın baş koşulu olan Kelime-i Şehadet, Aleviler tarafından da kabul görür. 


Ancak kimileri bu cümlenin sonuna “Aliyyul veliyullah” (Ali, Allah'ın velisidir) sözünü ekler. 
Bu yakınlığı, İslam'ın diğer şartlarında görmek ise mümkün değildir. Aleviler namaz kılmaz. 
Namaza ve camiye ilgisizlik, Hz. Ali'nin camide öldürülmüş olmasıyla, minberlerden yüzyıllarca Ehl-i Beyt'e kötü sözler söylenmesi gibi gerekçelerle açıklanmaya çalışılır. 
Bozkurt'a göre ise bu tutum göçebe yaşam tarzının bir uzantısıdır. 

Ramazan orucunun yerine tutulan 12 günlük Muharrem orucundan amaç, hem Kerbela şehitlerini anmak hem de nefsi eğitmektir. Oruç tutulan sürede gülüp eğlenilmez, elden geldiğince az su içilir, iştah açıcı yemekler yenmez. Sahursuz tutulan bir oruçtur. 

İslam'ın dinsel vergi ve dayanışma sistemi zekâtın yerini Alevilikte “musahiplik” almıştır. 
Varlıklı müslümanlara şart olan hac vazifesi de Aleviler arasında rağbet görmez. Evrensel anlamda Ali ve Hüseyin'in mezarlarına, bölgesel anlamda da Hacı Bektaş ve Abdal Musa'ya giderler. 

Ehi-İ Beyt Sevgisi 

Ehl-i Beyt sevgisini “Caferilik” denen sistemli felsefeye dönüştüren imam Cafer-i Sadık, Sünni inançtan farklı olmayan inanma ve ibadet kuralları sunar. “Buyruk”taki bu 21 kuraldan çok azı Anadolu Alevilerine seslenir. Ehl-i Beyt sevgisi ve matem günleri buyana bırakılacak olursa, namaz, ramazan orucu, kaza, kader konularındaki kurallara uymaları mümkün değildir. Alevi felsefesinin temel taşlarından olan tenasüh (ruh göçü) İmam Cafer tarafından benimsenmez. 

Şiiler, ramazan orucunu farz olarak, muharrem orucunu da sevap kazanmak için tutarlar. Beş vakit namazı üç vakte sığdırırlar. 
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Gözler Devlette 

Prof. Nur Vergin, 1981'de Fransızca kaleme aldığı “Din ve Muhalif Olmak: Bir Halk Dini Olarak Alevilik" başlıklı makalede, Alevilerin cumhuriyeti ve laiklik ilkesini baştan itibaren desteklediğini hatırlattıktan sonra şöyle devam ediyor: “Ne var ki, cumhuriyet devleti, Sünni İslam'ın topluma hakim olduğu Osmanlı devletinin tutumunu fiili hayatta yeniden üretmeye devam etmiştir. Çünkü devletin denetimine giren din işlerinden kastedilen, gerçekte, toplumun sadece ve sadece Sünni İslam'a dair meselelerini düzenlemektir. O halde, geçmiş zamanda tıpkı Sünni olmayan bir mezhebe hukuki bir varlık statüsü tanımayan Osmanlı devleti gibi, Kemalist devlette de Alevi toplulukları göz ardı edilebilmektedir." 

Alevilerin çoğu Prof. Vergin'in tespitlerine katılıyor. Ancak Alevi hareketini Atatürkçülükle bağdaştıran hatırı sayılır bir kesim, bu olumsuz tablonun Atatürk'ün ölümünden sonra ortaya çıktığını iddia ediyor. 

Alevi hareketinin devlete yönelik eleştirisi üç noktada odaklanıyor: 

1) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sünni bir kurum olması; 

2) Mecburi din derslerinde yalnızca Sünniliğin anlatılması; 

3) Devletin resmi ideolojisinin Sünni-Türk sentezine dönüştürülüp laiklikten uzaklaşılması. 
Ancak talep konusunda Aleviler farklı tutum izliyor. Prof. İzzettin Doğan'ın başını çektiği yaklaşım, Alevilerin de Diyanet'te özerk bir şekilde temsilini isterken, sola yakın olanlar "laiklik gereği” bu teşkilatın lağvedilmesini ve din işlerinin cemaatlere bırakılmasını 


savunuyor. 

Yine Prof. Doğan ve onun gibi düşünenler din derslerinde Aleviliğin de anlatılmasını talep ederken, ikinci grup bunun kaldırılmasını şart koşuyor. 

Diyanetin Görüşü 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, son dönemde Alevilerin yoğunlaşan çıkışlarının teşkilatı huzursuz ettiğini söylüyor. Diyanet, kendini savunmak için “Diyanet” dergisinin Ocak 1992 tarihli sayısında Aleviliği kapak dosyası yaptı. Bu dosyada görüşülen çok sayıda "Alevi", devleti, Diyanet'i övdü, Sünniler hakkında çok olumlu sözler etti. Bu dosya Prof. 
Ahmet Yaşar Ocak'ın şu sözlerini hatırlatıyor: 

“Şu veya bu sebeple Sünniliğe yakınlaşmış veya Sünnileşmiş belli sayıdaki Aleviyi öne çıkartarak günümüzde bazı çevrelerce seslendirilmek istenen Sünnileşmiş Alevilik anlayışı, Aleviliğin tarihi ve aktüel çizgisini ve yapısını, dolayısıyla asıl Alevi-Bektaşi toplumunu kesinlikle temsil etmez.” 

Geçen üç yıl içinde çok fazla şeyin değişmediğini Mehmet Nuri Yılmaz'la yaptığımız röportajda anlıyoruz. Yılmaz, Alevilerin büyük çoğunluğunun namaz kıldığını Gaziantep yöresini örnek göstererek öne sürüyor ve “Bu sene hacda çok sayıda Alevi vatandaş da vardı” diyor. 

Yılmaz, ayrılıkları ise şu şekilde yorumluyor: “Aslında Ehl-i Beyt sevgisi bakımından aramızda pek fark yok. Onlar bizi Emevi taraftarı olmakla itham ediyorlar, halbuki Sünniliğin Emevilikle de bir ilgisi yok. Biz onların içerisinden bir tek Ömer bin Abdülaziz'i severiz. 
Devlet de, hocalarımız da Alevileri ihmal etmiş; camiye gelenler horlanmış. Artık böyle bir mesele olmaması lazım. Alevi vatandaşlarımız şifahi kültürden kitabi kültüre yönelirlerse bu meseleler o zaman kalkar. Alevi de “Ben müslümanım? dediğine göre, müslümanın kitabı Kuran-ı Kerim'dir. O kitap etrafında birleşirsek aramızda mesele kalmaz. Osmanlı döneminde onlar itilmese, sürülmese, hor görülmese belki bu tür ihtilaflar olmazdı.” 

Alevilerin Diyanet'te temsilini, “Diyanet'te mezhepler temsil edilmiyor. Eskiden belki vardı, ama şimdi mezhep taassubu yok. Müslümanları iman, ibadet, ahlak yönünden aydınlatma görevi Diyanet'e verilmiş. Alevi de müslüman olduğuna göre ona da hizmet ediyoruz” gerekçesiyle imkânsız gören Yılmaz, zaten Aleviliği bir mezhep olarak da görmüyor: “Alevi neyi temsil edecek? Cemevinde cem ayini yapıyor. Ben Aleviliği bir tarikat havası içinde görüyorum. Tarikatların Diyanet'te temsili ise imkânsız.” 

Yılmaz, Diyanet'in lağvı önermesine ise şiddetle karşı çıkıyor. “Türkiye böyle bir şeyi kaldıramaz. Buranın feshedilmesi halinde ülkenin hem dini, hem milli birliği bozulur. Ama özerk bir yapıya kavuşturulmasını istiyoruz." 

Son olarak Yılmaz'a cemevlerini soruyoruz. Yılmaz, şu karşılığı veriyor: "Peygamber zamanından beri insanlar camide ibadet ediyor. Bir milyarı aşkın insan aptal mı yani? Cemevi caminin yerini tutmaz. Biz onların cemevine bir şey demiyoruz; bildiğim kadarıyla dergâh gibi bir yer.” 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (11) 

Kırklar Meclisi ve Cem 

“Hz. Muhammed Mirac'a çıkarken yolunu kükreyen bir aslan keser. Gaipten gelen bir ses, parmağındaki yüzüğü aslanın ağzına atmasını ister. Hz. Muhammed bu isteğe uyar, yoluna devam eder. Miraç'ta Allah'la 90 bin kelam konuşur. Bunun 30 bini “sırr-ı hakikat” olup Hz. 
Ali'de kalmıştır. Allah'la görüştükten sonra şehre dönen Hz. Muhammed yolda bir dergâha 


rastlar. Peygamber olduğunu söyleyerek içeri girmek ister. Aldığı yanıt şöyledir: “Peygamberliğini ümmetine eyle. Bizim aramıza peygamber sığmaz." 

Gaipten gelen ses imdadına yetişmekte gecikmez. “Ben sizden biriyim. Bir insanım” yanıtından sonra kapı açılır. 

Hz. Muhammed içeride 39 kişilik bir meclisle karşılaşır. 22'si erkek, 17'si kadındır. 
Tesadüfen Hz. Ali'nin yanına oturur. 

“Size kimler denir” diye sorar, “Kırklar” yanıtını alır. Kırkıncı can Selman-ı Pak, Pars'tadır. 
Hz. Muhammed, "Birimiz kırkımız, kırkımız birimiz" diyen meclisten bunu kanıtlamasını ister. Hz. Ali'nin kolu bıçakla çizildiğinde her canın kolundan bir damla kan akar. Pencereden gelen ise Selman-ı Pak'ın kanıdır. Sonra Hz. Ali kolunu bağlar, hepsinin kanaması durur. 
Selman-ı Pak, Pars'tan dönüşünde bir üzüm tanesi getirir. Hz. Muhammed üzümü ezer; çıkan demi içen Kırklar hep birlikte mest olur, “Ya Allah "deyip Semah dönerler. Peygamber de onlara katılır. Hz. Muhammed, Miraç'a çıkarken aslana verdiği yüzüğü, Kırklar'ın piri olduğunu öğrendiği Ali'nin parmağında görür ve onu bağrına basar." 


Ayin-İ Cem 

Yukarıdaki "Kırklar Meclisi" söylencesi, Alevilikte dinsel ve sosyal örgütlenmeye kaynak oluşturur. Miraç'tan geriye cem, dem ve semah miras kalmıştır. 

İbadetin abecesi olan ayin-i cem, Alevilikte ve Bektaşilikte bazı farklılıklar taşır. Alevilerin köylerine döndükleri kış aylarında toplumsal etkinlikler canlanır. Geleneksel Alevi cemlerinin soğuk kış akşamlarında yoğunlaşması bu yüzdendir. "Zakir"in bağlama eşliğinde Ali, Ehl-i Beyt, 12 İmamlar ve Kerbela katliamı üzerine Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Nesimi, Virani, Yemini, Kaygusuz Abdal gibi ulu ozanlardan nefesler, duvazlar ve gülbenkler okuduğu cemde, dede halkın sorunlarını da dinler, küskünler barıştırılır. 

Cem esnasında herkes yüz yüze bakacak şekilde oturur. “Halka namazı" adı verilen tek veya iki rekat namaz kılınır, kadınlı erkekli semah dönülür. “Oniki hizmet” denilen hizmetler yerine getirilir. Kurban kesilir, lokmalar dağıtılır. 

Bu dinsel törenler çeşitli vesilelerle yapılır ve sınıflanır: Görgü cemi, Musahip ayini, Abdal Musa kurbanı, Kerbela ayini, koldan kopan erkanı, baş okutma erkanı, ikrar cemi... Tarikata girmek isteyen talibin tek başına katıldığı sonuncu cem türü tümüyle Bektaşiliğe özgüdür. 
Abdal Musa, Nevruz ve Hıdrellez için yapılan cemler, toplumu birleştirmeyi amaçlayan ve şenlik havasında geçen törenlerdir. Musahip ayinleri ve görgü cemlerinin aksine bütün Alevi toplumunun katılımına açıktır. 

Ayin-i cem'ler ve bu törenin yürümesini sağlayan “oniki hizmet", Anadolu Aleviliği çatısı altında toplanan Trakya Bektaşileri, Tahtacılar, Çepniler, Kürtler, Zazalar, Araplar vb. yerel ve etnik unsurlardan aldığı çeşitli renklerle günümüze kadar ulaşmıştır. 

Prof. Ahmet Yaşar Ocak: 

“Tarikat değil, mezhep” 

Alevilik üzerine bilimsel araştırmalar denince, Fransız Irene Mellkoff ile onun öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Ahmet Yaşar Ocak akla geliyor. 
Kendisi Sünni olan Prof. Ocak, politik olarak ise sağ çizgiye yakın. Fakat devletin, milliyetçilerin ve İslamcılann Aleviliğe bakışına çok sert eleştiriler yöneltiyor. Prof. Ocak'ın, çeşitli yazı ve konuşmalarından bazı bölümler sunuyoruz: 

- Devlet adamlarının, Alevi-Sünni farklılığını “iç ve dış mihrakların Türkiye'yi bölmek için 


uydurdukları suni bir ayırım olduğu” şeklindeki gerçek dışı tezi bir yana bırakıp faydasız birlik-beraberlik çağrıları yapmaktan vazgeçerek, bunun, tarihin bugüne taşıdığı bir ayırım olduğunu artık kabul etmesi şarttır. 

- Nasıl birtakım vatandaşlarımız kendilerine Kürt diyorlarsa -resmi tez istediği kadar böyle bir kavim, Kürtçe diye bir dil yok desin- ve önemli olan, o vatandaşların fiilen Türkçeden başka bir dil kullanmaları ve kendilerini nasıl hissettikleriyse, bugün eğer kendilerine Alevi diyen ve kendilerini tarihten gelen bir kimlikle, Sünnilerden pek çok bakımdan farklı gören vatandaşlarımız varsa, önemli olan onların kendilerine böyle farklı bir kimlik biçmiş olmalarıdır. Bu kimlik eğer tanınmak istenmez ve Sünni kesim veya devlet tarafından kendilerine biçilen kimliğe zorla sokulmak istenirlerse işte asıl tahrikler o zaman faaliyet alanı bulacaktır. 

- Sünnilerin artık kabul etmesi gereken ve bugün dayatan gerçek şudur: Alevilik İslamı baltalamak isteyen birtakım çevrelerin uydurdukları bir sapkınlık değil, Türklerin müslüman olmaya başladıkları tarihsel şartların şevkiyle tabii olarak teşekkül eden bir halk İslamıdır ve tarihin bir mirasıdır. Bugün Sünni çevrelerde mevcut Alevilik hakkındaki bilgiler, tarihi gerçeklerin değil, 16. yüzyıldan bu yana sürüp gelen yanlış ve kasıtlı geleneksel inanç ve kanaatlerin ürünüdür. 

- İslam tarihinde Sünniliğin dışında pek çok mezhebin ortaya çıktığını, bunların pek çok konuda Sünnilikle taban tabana zıt inanç ve doktrinlere sahip olduğunu kabul edenler, nedense Aleviliğin bir heterodoks İslam anlayışı olduğunu bir türlü kabullenmeyip onu Sünnilikten pek farkı yokmuş gibi değerlendirmekte pek ısrarlıdırlar. Bektaşilik bir tarikattır, ama Alevilik güçlü tasavvufi yapısına rağmen bir tarikat değildir, heterodoks bir İslam mezhebidir. 

- Aleviliği yalnızca ve basit olarak, hilafet meselesinde “Hz. Ali taraftarlığı" şeklinde anlamak, bununla bağlantılı olarak da Aleviliğin başlangıcını o döneme götürmek tamamen tarih dışı ve zaman dışı, dolayısıyla gerçek dışı bir anlayıştır, yanlıştır. 

- Alevilikte Hz. Ali, Sünnilikteki Hz. Ali'den çok daha başka bir anlam ifade eder. O bir kült konusudur. “Alevilik Hz. Ali'yi sevmek ve onun gibi yaşamaktır” sözü belki Sünnilik açısından doğrudur, ama Aleviler için hiçbir anlamı yoktur. 

- Alevilik meselesi, bir yandan 1950 sonrası şehirleşmeyle başlayan ve son on yılda dünyadaki yeni değişim rüzgârlarının etkisiyle hareket eden Alevi kesiminin kendi kimliğini keşfetme çabasının ürünüdür. Diğer yandan Sünni kesime mensup sınırlı ve belirli çevrelerde 
1979 İran İslam İhtilali'nin kazandırdığı ivme ile İslam'ın radikal ve fondamantalist bir 
söylem kazanmasına gösterilen tepkinin bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. 

- Alevilik, bugün iki şeyi mutlaka yapmak zorundadır: 1) Tarihine, bu tarihin ördüğü inanç sistemine ve bu sistemin yarattığı kültüre olan geleneksel yaklaşımını, modem bilimsel metotlarla bir eleştiri süzgecinden geçirmeli (aynı işlemi Sünnilerin de mutlaka yapmaları şarttır); 2) Alevilik kadar Sünniliğin de Türk İslamının bir başka cephesini oluşturduğunu ve Türkiye'de Sünnilerin de bulunduğunu unutmadan birlikte barış içinde yaşamanın yollarını onlarla birlikte aramalıdırlar. 

- Aleviliği bir ihtilal ideolojisi gibi göstermeye çalışanlar, belki Türkiye tarihinde zaman zaman heterodoks İslamın birtakım isyanların ideolojisi olarak kullanılmış olmasından yola çıkıyorlar. Fakat Alevilik münhasıran bu maksat için oluşturulmuş bir ideoloji değildir. 
Oniki Hizmet Nedir? 


Mürşid — Pir: Cemi yöneten dededir. 

Rehber: Görgüsü yapılanlara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Dede olmadığında cemi yönetebilir. 

Gözcü: Cemde düzeni sağlar. 

Çerağcı (Delici): Aydınlatmadan sorumludur. 

Zakir (Sazandar): Deyiş, duvaz ve nefesleri saz ile söyler. 

Faraşçı (Süpürgeci): Cem bittiğinde sembolik biçimde ortalığı süpürür. 
Saka (Dolucu — İbrikçi): Şerbet veya dem dağıtır. 

Sofracı (Kurbancı): Kurban ve lokma işlerinden sorumludur. 

Pervane (Semahçı): Esas olarak köyde ve cemde güvenliği sağlar. 
Peykçi: Cemi haber verir. 

İznikçi: Temizliği sağlar. 

Bekçi: Giren çıkanı kontrol eder. 


DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ HAREKETİ (12) 
13.07.1995 Milliyet-Ruşen Çakır 


Hareketin geleceği iç tartışmalara bağlı 

Çok Bilinenli Denklem 

Alevi hareketinin geleceği ne olacak? Bu soruyu yanıtlamaya, bu hareketi tanımlamaktan başlamak gerekiyor. Alevi hareketi denince çoğu kişinin aklına Gazi, Ümraniye, Nurtepe, Okmeydanı gibi semtlerde yaşananlar, yani radikal sol grupların etki alanındaki gecekondu gençliğinin şiddet içeren protestosu geliyor. 

Nitekim Alevi hareketi, siyasi platforma taştığı oranda kendisinden söz ettiriyor. Siyasi kimlikli kişiler hareketin önderi olarak öne çıkıyor; “önce siyasi mücadele" önermesi geniş destek buluyor. 

Ancak siyasetin dışında, Alevi hareketi, dinsel, kültürel, toplumsal, ekonomik vb. 
düzlemlerde de boy atıyor. Her gün yeni cemevleri açılıyor, özellikle kadınlar ve gençler cemlere katılıyor, semah dönüyor. “Alternatif Kuran” gibi marjinal bir çıkış geniş yankı uyandırıyor. Zenginlerin de olay içinde yer almasıyla hastane, yurt, kültür merkezi gibi dayanışma kurumları inşa ediliyor. Dernekler, vakıflar kuruluyor. Yayınevi ve basılan kitap sayısı artıyor. Radyolar açılıyor, televizyon kurmak için olanaklar zorlanıyor. Dedelerin yeniden güç kazanıyor... 

Bütün bu örnekler çoğaltılabilir ve böylece Alevi hareketine esas damgayı siyasetin vurduğu tahlili geçersiz kılınabilir. Sonuçta Alevi hareketinin, dinsel, kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları hep birden içeren bir “kimlik hareketi” olduğunu söylemek gerekecektir. 

sol ve sağ 

Bir kimlik hareketinin temel öznesi bireyler ve onların aynı arayış içinde oldukları diğer bireylerle oluşturdukları kurumlardır. Dolayısıyla komplo teorileri Alevi hareketini açıklayamaz, hareketin geleceğini esas olarak Alevi bireyler ve onların oluşturduğu kurumlar belirleyecektir. Araştırmalarımız Alevi hareketinde bir yandan safların sıklaştığını, öte yandan yolların ayrıldığını gösteriyor: önümüzdeki sürece Aleviler içi tartışmalar damga vuracağa benziyor. 

Tartışmalarda Aleviler arasındaki kültürel, sınıfsal, coğrafi, cinsel, siyasal, etnik vb. 


farklılıklar, ayrı ayrı, kimi zaman ise birlikte öne çıkıyor. Köylerde, kasabalarda, illerde ve metropollerde yaşayan Alevilerin her konuda aynı şeyleri hissettikleri söylenemez. Türk, Kürt ve Arap kökenli Alevilerin de Alevi hareketi içindeki konumları denk değil. 

En ciddi tartışmaların, sınıfsal farklılıkların da iyice netleştirdiği siyasi farklılıklardan kaynaklandığı söylenebilir. Cem Vakfı ve Temsilciler Meclisi'nin iki ana odağı oluşturduğu siyasi tartışmalar, “Alevileri sağa çekmek" ve “Alevileri sola mahkum etmek” suçlamaları ekseninde sürüyor. 

“Sağ çizgi”, Türkiye'de solun iktidara gelmesinin imkânsız olduğunu düşünüyor. Hareketin sivri yönlerini törpüleyerek (onu esas olarak siyasi değil, dinsel-kültürel bir harekete dönüştürerek) Alevilere sistem içinde daha geniş ve kalıcı bir yer talep ediyor. 

“Sol çizgi” ise devlette “Türk-Sünni sentezi”nin egemen olduğunu düşündüğü için pazarlığı nafile görüyor. Alevilerin, devletten şikâyetçi olan diğer katmanlarla birlikte hareket edip iktidarı değiştirmesini ve böylelikle yeniden yapılandırılacak sistem içinde yer almasını öngörüyor. 

Özetle her iki akım da Alevi hareketini sistem içi görüyor. Bu noktada “sol çizgi”nin dezavantajlı bir durumda olduğu söylenebilir, çünkü önde gelen isimlerinin çoğu sistem dışı bir geçmişten, radikal soldan geliyor. Bu kişilerin olup bitenleri yer yer Marksist/devrimci mercekten görmeye devam ettiği gözleniyor. 

“Sol çizgi” Osmanlı dönemindeki Alevi başkaldırılarını ön plana çıkartıp, Alevi kimliğini belirlemede bunlara özel önem atfediyor. Günümüzde Alevi mahallelerinde yaşanan patlamalardan ise kaygı duyuyor. 

Meşruiyet Talebi 

Öfkeli Alevi gençliğinin patlaması “sol çizgi”yi zor durumda bırakırken “sağ çizgi”ye önemli katkılarda bulunuyor. "Sağ çizgi", Alevi hareketinin “PKK'lı bölücüler” veya “komünist yıkıcılar”ın denetimine girmesini arzulamayan kişi ve kurumların gözünde iyice itibar kazanıyor. 

Cem Vakfı'nın açılış yemeğine iki devlet bakanı Necmettin Cevheri ve Yıldırım Aktuna'nın katılıp birer konuşma yapmaları bunun bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in geçen yılki Hacı Bektaş Veli Şenlikleri”ne katılması da daha önemli bir başka gösterge. 
Bunlara ek olarak Diyanet'in ilk kez bu yıl “Aşure günü”nde “Kerbela hutbesi" okutması ve devletin Hoca Ahmet Yesevi'yi milli kültürün sembol ismi haline dönüştererek sahiplenmesi anılabilir. 

Alevi hareketi içinde “Sosyalist Alevistan Halk Cumhuriyeti” gibi ilginçlikler yapan bir avuç insan dışında hemen hiç kimse tek başına iktidar talep etmiyor. PKK ve radikal solun etki alanı dışında kalan Alevi çoğunluğun “laik-demokratik bir cumhuriyet” istediği görülüyor. 
Birçok Alevi mekanında ve gösterisinde Atatürk ile Hz. Ali resimlerinin yan yana bulunması bunun canlı bir kanıtı. 

Alevi hareketinin ne denli başarılı olduğu, kendi dışmdakilerle ilişkilerinde ortaya çıkacak. 
Çünkü Alevi hareketi, taleplerini siyasi olarak dile getirse de, esas olarak yeniden tanımlamakta olduğu Alevi kimliğinin meşruiyeti mücadelesini veriyor. 

Sol partilerden uzaklaşmasından cesaret alıp Alevilere yönelmeye niyetlenen sağ partilerin, onları en azından tarafsızlaştırmak isteyen RP'nin tabanlarına rağmen bu meşruiyeti tanımaları zora, en azından epey zaman alacağa benziyor. 

“Aleviliği ihmal” çizgisinden uzaklaştığı izlenimi veren devletin bundan sonra yapacakları 


daha fazla merak uyandırıyor. 

Devletin şimdiye kadar atmış olduğu sembolik adımların Alevi kimliğini kayıtsız şartsız tanımaya varıp varmaması Alevi hareketinin geleceğinde önemli etkide bulunacak. 

Gençler Ve Kadınlar 

Artık kimse Alevi hareketine ilgisiz kalamıyor. Onu kendilerine karşı bir “tehdit” olarak gören de var, kendilerine yönelmiş başka tehditlere karşı “kalkan” olarak gören de. 

Ancak ne bu hareketin önünü kesmek, ne de ondan istifade etmek isteyenlerin sistemli stratejiler geliştirmedikleri gözleniyor. 

Bunun bir nedeni ürkeklik, ama esas neden hareketin içinde bulunduğu muazzam değişim. Bu değişim hızı kısa vadeli, alelacele hazırlanmış tahlilleri geçersiz kılıyor, harekete önderlik etme iddiasındakilerin bile başını döndürebiliyor. 

Bu değişimin nelere gebe olduğunu anlamak için kahramanlarına bakmak gerekiyor. Harekete orta yaşlı ve yaşlı erkeklerin önderlik ettiği, ancak dinamonun kadınlar ve gençler olduğu görülüyor. Kadınların sesi şimdilik pek çıkmıyor. “Neden" diye soran da pek yok. Gençler her fırsatta öfkelerini kusuyor, aldıkları tek cevap “Provokasyona gelmeyin!” oluyor. 

Kadınlar ve gençlerin hak ettikleri yeri almaları durumunda Türkiye'yi bugünkünden bambaşka bir Alevi hareketi bekliyor. 

-Bitti- 

BİTİRİRKEN 

Aleviliğin ne denli yoğun bir hareketlilik içinde olduğunu dizi süresince aldığımız telefonlardan bir kez daha anladık. Bu vesileyle bazı hatalar yaptığımızı gördük, taraflardan özür dileyerek düzeltiyoruz: 1) Bektaşiliğin “Dedegan" kolunun en yaşlı dedesi Veliyeddin değil Yusuf Ulusoy olacak; 2) Süleyman Cem, Cem Vakfı'nda yer almıyor; 3) Reha Çamuroğlu, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı'nın değil Derneği'nin yöneticisi. 

Sivas olaylarından bir ay sonra yayınlanması düşünülen bildirge konusunda, Müfit Yüksel şu açıklamayı yaptı: “Ben olayları naklederken bazı eksiklikler olmuştur. Mehmet Pamak'ın Alevi Bektaşi müslüman kesime yönelik menfi bir tutumu yoktu. Asıl tepkisi, o kesim içinde yer almış olan ateistlere yönelikti. Endişesi bu ateist kesimin meşrulaştırılmasıydı.” 
Mazlum-Der Genel Başkanı İhsan Aslan ise, Pamak ile Yüksel arasındaki görüşmelerin derneklerini bağlamadığını belirterek şöyle konuştu: “Derneğimiz, inançları, görüşleri ne olursa olsun herkesin haklarını korumayı ve toplumsal barışı ilke edinmiştir." 

Doğrudan veya dolaylı olarak yardımcı olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve dizinin Türkiye'de bir arada yaşama gayretlerine katkıda bulunmasını diliyoruz. 

Sık sık muhatap olduğumuz bir soruyu da burada yanıtlamak istiyoruz: Dizi, kitap haline gelmeyecek. 

“Yol bir, sürek binbir” — Ersel Ergüz (12) 
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DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ HAREKETİ ( EK) FETHULLAH GÜLEN: “BÜTÜN ALEVİLERİN AYAKLARININ ALTINA BAŞIMI RAHATLIKLA KOYABİLİRİM” 


14.07.1995 Milliyet-Ruşen Çakır 


Son dönemdeki çıkışlarıyla ve cemaatinin faaliyetleriyle hep gündemde kalan Fethullah Gülen, Gazi olaylarının ardından "Ben de Aleviyim" demesiyle dikkatleri çekmişti. Son olarak İzmir'de Başbakan Tansu Çiller'den cemevi açmak için destek istediği öne sürülen Fethullah Gülen kendisine yazılı olarak ilettiğimiz soruları yanıtladı. 


Alevi-Sünni ayrımı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Gülen: Temelinde sevgi, muhabbet, birlik, düzenlik, yardımlaşma ve birleştiricilik bulunan bir yol ne yazık ki, Alevi değil, birtakım sol, komünist ve tamamen bölücü, kan dökücü örgütlerce sahipleniliyorsa, biz bunun Alevilikle alakası olmadığını kabul ediyor ve Alevi kardeşlerimizin de aynı inançta olduğuna inanıyoruz. İslam içi siyasi kavgaların, sahabe arasındaki birtakım hadiselerin tamamen tarihte kaldığı bir zamanda Sünni-Alevi ayrımının yersizliği ortadadır ve şu anda böyle bir ayırımı destekleyecek hiçbir unsur sözkonusu değildir. 

Aleviliği istismar etmeye çalışan bazı komünist örgütler ve onlara alet olan ateistler, hem İslam'ın, hem bu ülke ve milletin, hem de arkasına sığındıkları Atatürk'ün düşmanıdırlar. 
Yıllarca onu en büyük faşist ve burjuva devrimcisi olarak suçlayanlar, eğer emellerinde muvaffak olurlarsa -ki, inşallah olamayacaklardır- ilk defa Kemalizm'i dinamitleyeceklerdir. 
Çoklarının habersiz bulunduğu bu hakikatı ilk defa burada ifade ediyorum. 

Özellikle 1980 sonrası başlayan ve Alevi aydınlarınca “Alevi Rönesansı" olarak tanımlanan hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gülen: 80'den sonra dünyanın her tarafında dine dönüş başladı. Demir perdenin çökmesi ile bu daha da hızlandı. Protestanların protestanlığa, Katoliklerin katolikliğe, Budistlerin Budizm'e dönmesi gibi, elbette Müslümanlar da Müslümanlığa dönecekti. Gayet tabii olan bu vetirede, yıllarca sol ve komünistler tarafından istismar edilen Aleviliğin de özünü araması tabiidir. Alevilik, solculuk ve komünistlik değildir. Hele hele sevgi, muhabbet, hoşgörü, diğergamlık, fütüvvet adına vampirler gibi kan içicilik değildir. Kaynakları Hz. Ali (ra)'nın Nehcül-i Belaga"sı ise, Mevlana'nın Mesnevisi, Yunus Emre'nin deyişleri, Hacı Bektaş-i Veli'nin Makalatı, Ahmed Yesevi'nin Hikmetleri ise onlar da kaynaklarına döneceklerdir. 
Dönecekler ve her türlü istismar ağından kurtulacaklardır. 

Gaziosmanpaşa hadiselerinden birbuçuk ay kadar önce birisi vasıtasıyla yukarılara bir rapor ilettim. İstihbaratta profesyonel bir dostumun verdiği bu raporda, PKK tarafından Almanya'da büyük hazırlıklar yapıldığı, Türkiye'de bazı hassas yerlerde Alevi ocak ve bucaklarının kundaklanacağı, Aleviler'den bazılarının vurulacağı ve bütün bunlar Sünnilere isnad edilere Aleviler'in ayaklandırılı, bir Sünni- Alevi çatışması meydana getirileceği bu raporda yazılıydı. Bunun arkasında da PKK ve Abdullah Öcalan vardı. 

Bütün bunların dışardan destek gördüğü, Batılı büyük güçlerin hiçbir zaman birlik halinde gelişmemizi istemediği açıktır. Ve çok acıdır, Türkiye'de Alevi olmadıkları halde Alevilik iddia eden birtakım ateistler, temelde din ve Atatürk düşmanı, dolayısıyla din ve vücdan hürriyetini garantiye alması gereken laiklik düşmanı çevreler Kemalizm arkasına sığınarak, ateizm adına buna destek verdiler. Fakat bereket versin, Aleviler de, polisimiz de çok basiretli davrandı. Gerçi askerle polis karşı karşıya getirilmeye çalışılıyordu, polisin basireti buna imkan vermedi. Bu münasebetle işin başındaki şahsa telefon ederek polisimize tebriklerimizi arz ettim. 

Niyetleri, ülkeyi parçalamak, polisi yıpratıp askeri bir cuntaya gel demek, Müslümanları ve milli, dini hizmet veren müesseseleri ezmekti. Ayrıca, yıllarca istismar edilen Alevileri yine aynı istismar çevrelerinin ağına bir defa daha çekmek ve gerçekleri görerek, bu ağdan kurtulmalarına fırsat tanımamaktı. Allah izin vermedi. 

Türkiye'de ateizme, din düşmanlığına kilitlenmiş bir kesim, Alevilerin devamlı surette belli bir siyasi çizginin oy deposu olarak kalmasını istemektedir. Özlerine, öz kaynaklarına ve 


şifahi kültürden yazılı kültüre geçmeye yönelen Aleviliğin ister rönesans deyin, ister reform deyin, aslıyla buluşması tabii bir vetiredir. 

Alevilik sadece Hz. Ali taraftarlığı mıdır? 

Gülen: Meseleyi lügati açıdan ele alacak olursak, Alevi deyince ilk akla gelen şey, Hz. Ali (ra) taraftarı olmaktır. Hz. Ali (ra) fütüvvetin, kahramanlığın, diğergamlığın, hasbiliğin temsilcisi idi. O yiğittir, pervasızdır, korkusuzdur, haksızlıktan fersah fersah uzaktır. Bu açıdan Alevilik Seyyidina Hz. Ali (ra)'nin amelde, davranışta, düşüncede arkasında olmak, ilave olarak da, Hz. Ali (ra)'nin bu yanlarıyla diğer sahabiye yaklaşmak demektir. Hz. Ali (ra)'nin, Efendimiz (SAV)'in velayetini temsil etmesi açısından Hz. Bediüzzaman Said Nursi buna bir de velayeti katar. Türkiye'de Aleviliğin ilk temsilcileri diyebileceğimiz Türkmenler, onun daha çok mertliğine meftun olmuşlardır. Ayrıca, birer delikanlı, yiğit ve akıncı olarak ordularımızın önünde yürümüş ve erler, erenler, alperenler halinde bu milletin i'tilasında büyük hizmetler vermişlerdir. 

Siz, Gazi olaylarından sonra “Ben de Aleviyim" şeklinde bir açıklama yaptınız. Bununla neyi kastediyordunuz? 

Gülen: Doğup büyüdüğüm evde olsun, yetiştiğim medrese, tekkede olsun ve Bediüzzaman çizgisinde olsun Ehl-i Beyt sevgisi ve tasavvuf Aleviliği en önde gelen unsurlarından biriydi ve biridir de. O kadar ki, evimizde tüten Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı benim Hz. Ali (ra)'ye olan tutkum diğer sahabeleri gölgeliyordu. Fakat, en başta Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) olmak üzere bütün sahabinin büyüklüğü müsellemdir. Onlara da sevgi be bağlılık duymak gerekir. Bu yüzden yıllarca Hz. Ali(ra)'ye olan mahabbetimin diğer sahabiye olan sevgimi gölgelememesi için çok çalışmışımdır. Hz. Ali(ra) "Haydar-ı Kerrar"dır, Damad- ı Nebidir, pekçok huhusi fazilette ve bilhassa Efendimiz (SA V)'ın mübarek soyuna, bu soydan kıyamete kadar gelecek çok büyük velilere baba olmada bütün sahabiye üstündür. Bu cihetten Hz. Hasan da üstündür, Hz. Hüseyin de üstündür. İşte bu tasavvuf veya velayet Aleviliği açısından öyle demiştim. 

Fıkıhta takip ettiğim Hanefi mezhebi de büyük ölçüde Hz. Ali(ra)'ye dayandığı gibi, Hz. 
İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Hz. İmam-ı Cafer es-Sadık arasında da büyük bir yakınlık vardır. 

Bizim mesleğimizde Hasenilik esastır. Hz. Hasan, Hz. Muaviye'ye karşı hilafet davasından vazgeçerek, İslam toplumunun birliğini sağlamış ve müslümanlar arasında kan akıtılmasını önlemiştir. Yani o, siyasetle, dünyevi makam ve mevkilerle alakasının olmadığını ve aslolanın müslümanların birliği olduğunu, bizzat davranışıyla ortaya koymuştur. 

İşte bu manada Hz. Hasan'ın çizgisindeyim ve öyle düşünüyorum, Hz. Ali (ra)'yi, Hz. Fatıma (r. anha)'yı, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i seviyorum diyen Aleviler'e karşı bağrımız açıktır. 
Böyle çok engin, herkese açık bir yanımız var. Her seviyede bulunan Alevi'ye karşı da yardıma hazır bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebilir, hepsinin ayaklarının altına başımı rahatlıkla koyabilirim. Bu manada Gaziosmanpaşa olayları münasebetiyle "Ben de bir Aleviyim dedim. Annem de o kadar Alevi idi. Babam da o kadar Alevi idi. Öünkü o duyguyu, o düşünceyi bana telkin eden babamdı. Evet Hz. Ali (ra)'nin kahramanlıklarını anlata anlata ruhumda kahramanlık düşüncesini bana aşılayan o olmuştu. 

İzmir'de Başbakan Tansu Çiller'den cemevi açmak için izin istediğiniz doğru mu? 
Doğruysa, bu talepteki amacınız nedir? 

Gülen: Herhangi bir ferdin cami yapmak veya cemevi açmak için Başbakan'dan izin istemesi 


sözkonusu olamayacağına göre, böyle bir iddia fevkalade manasızdır. Başbakanlıkla görüşmeden önce, içlerinde Alevi dedelerinin de bulunduğu bazı Alevi vatandaşlarımızla elçiler vasıtasıyla veya bir sofrada yüzyüze gelerek konuştuk, bazı meseleleri müzakere ettik. 
Bana cemevi yapma hususunda işbirliği teklif ettiler. Cevaben "Bazı kardeşlerimiz, bazı Alevi vatandaşlarımız bizim böyle bir şeye doğrudan katılmamızdan rahatsız olabilirler. Siz, cemevi yapmak mı düşünüyorsunuz, yoksa kültür lokali veya okul açmak mı planlarsınız, her ne yaparsanız biz de arkadan destek veririz. Bu işe doğrudan karışmayalım." dedim. 
Başbakan'la İzmir'de görüşmem daha yeni gerçekleşti. Benim bu vaadim ise bundan çok önceydi. Başbakan'a İzmir'deki görüşmede, yeraltı dünyası ile, mafya ile alakalı endişelerimi aktardım. Ve bütün bunların faturasının kendisine çıkarılacağını söyledim. 

Cemevi açma hususunda Alevi kardeşlerimize yardım vaadetmem konusunda şunu diyebilirim ki; Alevilik, yıllarca şifahi bir kültür olarak kalmıştır. Şu ilim asrında onun da yazılı kaynaklarına dönmesi gerektir diye düşünüyorum. Ayrıca, benim Alevi vatandaşlarımın cemevlerine saygılı olduğum ölçüde, o da benim duyguma, düşünceme saygılı olacaktır. 
İslami çevrelerin büyük çoğunluğu, kabaca Alevilerin Ehl-i Sünnet çizgisine çekilmesi olarak tanımlanabilecek bir strateji izliyor. Bu yaklaşım sahipleri Alevi yerleşim birimlerine cami yapılmasını da öneriyorlar. Halbuki siz cemevlerinin sayısının artırılmasını istiyorsunuz... 

Gülen: Alevi vatandaşlarımızın rızası olmadan bir köyde cami yapıldığına kani değilim. 
İçinden geldiğim meslek mensupları olarak şu ana kadar illa da bir Alevi köyüne cami yapılsın diye ısrar eden müftü veya düyanet görevlisi görmedim. Önceleri daha çok dağ başlarında yaşayan Alevi vatandaşlarımız zamanla yol kenarlarına indiler ve mütemeddin bir toplum olmaya yöneldiler. Kapalı bir toplum olmaktan açık toplum olmaya yönelince okulun yanı sıra caminin de yapılmasını isteyenler çıkabilir. 

En son olarak, bir çatışmada ölen Sibel Yalçın'ın da bir imam tarafından yıkanıp, techiz ve tekfin edilmesini isteyen pek çok Aleviler oldu; hatta gerçek Alevi olanlar bu istekte bulundular. Bizzat kendilerine imam talep eden Alevilere de çok rastladım. Bu noktada devlet, Aleviler isterse imam hatiplere Alevilikle ilgili dersler koyabilir. Onların kaynaklarını okutabilir. Sanırım devlet, eğer bir Alevi yerleşim birimine cami yapmışsa, bu Alevilerin istekleri ile olmuştur. 

Bu bakımdan bazıları cami yapmak istiyor, bazıları da cemevlerinin sayısının artırılmasını istiyor şeklinde ayrı mülahazaların varlığını düşünmek kanaatimce yanlıştır. Birtakım ateistlerin, komünist bölücü örgütlerin "Alevi köyünde caminin ne işi var?" demesinin ardında, "hilali, yıldızı koparalım da yerlerine orak-çekiç getirelim" mülahazası olsa gerektir. 


"ALEVİ-SÜNNİ SENTEZİ OLAMAZ" 


16.09.1998 Milliyet-Ruşen Çakır 

"Alevi-Sünni sentezi olamaz" 

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, özellikle Alevilik üzerine çalışan saygın bir bilimadamımız. Kendisinin son olarak "Türk Sufiliğine Bakışlar" ve "Osmanlı Toplumunda 'Zındıklar' ve 'Mülhitler' yahut Dairenin Dışına Çıkanlar 


" 


adlı kitapları yayınlandı. Prof. Ocak, çok önceleri ele almış olduğu "Türk müslümanlığı" 


kavramı eksenindeki yeni tartışmaları arkadaşımız Ruşen Çakır'a değerlendirdi. 

Belli bir süredir "Türk Müslümanlığı" veya "Türkiye Müslümanlığı" şeklinde kavramlar ortaya atılıyor. Bunları tartışmadan önce, İslam'ın belli ulus ya da kavimlere özgü yorumlarından söz edebilir miyiz 

Ocak: Evvela "İslam" ile "Müslümanlık" kelimeleri arasındaki nüansı bilmek lazım. Bu iki kelime her ne kadar günlük konuşma dilinde birbiri yerine kullanılıyorsa da aslında tarihsel ve sosyolojik olarak bu kullanış doğru değildir. Çünkü "İslam" kelimesi, soyut anlamda bir din olarak temel kaynaklarındaki yazılı biçimiyle İslam dinini, onun inanç, ibadet, ahlak vs. 
esaslarını işaret ederken, "Müslümanlık" kelimesi bu dinin tarihsel süreç içinde, kendilerine "müslüman" denilen toplumlarca yorumlanarak pratiğe aktarılmış, yaşanmış, son tahlilde "kültürleşmiş" şeklinin adıdır. Dolayısıyla sosyolojik olarak tek değil, birçok müslümanlıklar vardır. Şöyle de söyleyebiliriz: İslam semavi, müslümanlık veya müslümanlıklar beşeridir. Bu bakış İslam'ı ırk veya ulus temeline indirgemek değildir. Dolayısıyla soruyu "Arap müslümanlığı"ndan, yahut mesela "Fars müslümanlığı"'ndan söz edilebilir mi? diye sorarsak bence daha doğru yapmış oluruz. Çünkü bu iki kelime arasındaki çok önemli bu anlam farkının bilinmemesi ve dikkate alınmaması halinde, şu anda Türkiye'de yapıldığı gibi, çok ciddi yöntem ve analiz hatası yapmış oluruz. Zaten medyadan takip edebildiğim kadarıyla görüyorum ki tartışmaların bir kısmı buradan çıkıyor. Tartışmacılar bu tabirlerden çok farklı şeyler anılıyor. Bu ayırımı yaptıktan sonra, tarihsel yahut sosyolojik, hatta antropolojik olarak baktığınızda rahatlıkla bir "Türk müslümanlığı"ndan, bir "Arap müslümanlığı"ndan, bir "Fars 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(İran) müslümanlığı"ndan söz edebileceğiniz gibi, bir Kuzey Afrika yahut Uzakdoğu müslümanlığından, "Türkiye müslümanlığı"ndan da söz edebilirsiniz. Tabii eğer bunlarla, kavimlerin veya çeşitli kültür sahalarının çok tabii olarak geçmişteki kendi toplumsal ve kültürel yapılarının çerçevesinde yorumlayıp hayat geçirdikleri İslam anlayışını, algılayışını kastediyorsanız. Zira bu kavimler, kendi tarihsel süreçleri içinde belirttiğim faktörlerin etkisiyle kendilerine göre bir İslami dünya görüşü, bir İslami hayat felsefesi, bir toplum yapısı ve bir kültür oluşturup geliştirmişlerdir. Dolayısıyla bu tür sosyolojik ve kültürel farklılıkları yansıtan müslümanlık yaşayışları, biz "olmaz, yok öyle şey!" desek de zaten yüzlerce yıldan beri fiilen vardı, var olmaya devam ediyor ve edecektir. Türkiye'de şu son günlerde yapılan tartışmalar ise bende, eğer yanılmıyorsam, "Türk İslamı" veya asıl doğru tabirle "Türk müslümanlığı" kavramının, bu kavramı gündeme sokan siyasetçiler ve askerler ile, bu kavrama yandaş veya karşı olan çoğu aydınlar ve bilim adamlarının kafasında benim demin açıkladığım sosyolojik muhtevasından farklı, yani ulus temeline dayalı bir İslam modeli şeklinde algılandığı izlenimini uyandırıyor. Bu kavramı benim açıklamaya çalıştığım tarzda anlayanların hiç olmadığını söylemek istemiyorum, ama onların sayıca daha az olduğunu görüyorum. 

İslam ümmeti siyasi değildir 

Müslüman kavimler ne kadar kendi algılayış ve kültürel yapılarına göre bir müslümanlık anlayış ve tarzı oluştururlarsa oluştursunlar, temelde onlara "Müslüman" dedirten, onları "İslam dairesi" içinde görmemize, nitelememize sebep olan birtakım temel inanç ve pratikler vardır ki, hangi kavme, hangi ulusa, ırka veya mezhebe mensup bulunurlarsa bulunsunlar, yine de onları ortak birtakım duygularla evrensel bir İslam üst kimliğinde birleştirir, ki bunun adına "İslam ümmeti" denir. İşte Türkiye'de laik kesimin olduğu kadar siyasal İslamcıların da kavrayamadıkları, anlayamadıkları ve illa da siyasal bir muhteva yüklemeye çalıştıkları 


"ümmet" kavramı, asıl ve gerçek anlamıyla budur. İslamdaki "ümmet" kavramı, sanıldığının tersine siyasal birliği değil, inanç ve kültür birliğini yansıtır. Eğer iyi tarih ve sosyoloji bilmezseniz, bu tabirlere hep yanlış ideolojik anlamlar yükler ve bizdeki gibi gereksiz tartışmalara girersiniz. 

"Türk müslümanlığı" içinde, sizin de üzerinde çalıştığınız Aleviliğe önemli bir rol biçiliyor gibi. Alevilikle Sünniliğin yeni bir sentezi mi aranıyor? 

Ocak: İşte şimdi Türkiye için çok hassas, çok tehlikeli, hatta yanlış adım atıldığı takdirde, telafi edilmez yaralar açacak bir konuyu açıyorsunuz. Gerçekten de bu yeni "Türk müslümanlığı" projesinde Aleviliğe önemli bir rol biçildiği izlenimi bende de var. Ağustos ortalarında Hacıbektaş kasabasında yapılagelen törenlerde, özellikle iki yıldan beri en yetkili siyasi ağızlardan Bektaşilik ve Aleviliğin gerçek Türk müslümanlığı olduğu yönünde sözler sarfedilmektedir. Bence bilgisizce ve sorumsuzca ve tamamiyle siyasal yatırımlara yönelik bu tür konuşmaların, Alevi olmayan çoğunluk üzerinde ne büyük bir tepkiye yol açacağını düşünmek dahi istemiyorum. Zaten genelde Aleviler'in de bu tür söylemlere hiç de iyi bakmadıklarını ben çok iyi biliyorum. Hatta Bektaşilik ve Aleviliği Türkiye'de laikliğin güvencesi, dayanağı olarak takdim eden bazı yazarların yahut siyasilerin böyle bir söylemi sürekli dile getirmelerini tehlikeli bulan ve bir arada yaşama çabalarını baltalayacağını bilen, bundan rahatsızlık duyan Bektaşi ve Aleviler'in var olduğunu biliyorum. Ama Alevilik'le Sünniliğin yeni bir sentezi mi aranıyor sorunuza şu gün için tam olarak evet cevabını verebilmek mümkün değil. Şu var ki, ne Aleviler'in ne de Sünniler'in öyle bir senteze sıcak bakmaları mümkün değil. Çünkü her iki kesim de haklı olarak kendi kimlikleriyle yaşamak isteyecektir. Üstelik böyle yapay bir sentezin pratikte yaşama şansının sıfır olduğunu da unutmamak lazım. Nitekim bu tarz girişimlerin, mesela Ekber Şahı'nın dinler arası sentez çabası gibi, tarihte de başarısızlıkla sonuçlandığını gösteren bazı örnekleri vardır. 
Alevilik-Sünnilik farkı 

Aleviliğin gerçek Türk müslümanlığı olup olmadığı meselesine gelince, zaman zaman "gerçek müslümanlık Alevilik'tir", yahut "Alevilik asıl Türk müslümanlığıdır; Sünnilik ise Emevi Arap müslümanlığıdır" tarzında yazıp çizen, konuşan Alevi yazarları, önde gelen Alevi liderleri de var. Sünniliğin iddia edildiği gibi Emevi Arap müslümanlığı olmadığını, İslam'ın siyasal, toplumsal ve kültürel tarihini, kelam tartışmalarını doğru dürüst bilenler, çok iyi bilirler. Ancak Alevilerin bu söylemlerini belki bir ölçüde geçmişten kaynaklanan haklı bir tepkiselliğin ve kendileri için elit kesimde lehte kamuoyu oluşturmaya yönelik bir psikolojinin ürünü olarak değerlendirip bir ölçüde anlayışla karşılamak mümkündür. Ama bu, Sünni kesimde haklı olarak çok büyük tepki yaratmaktadır. Aslına bakacak olursanız, az önce sözünü ettiğim sosyolojik anlamda "Türk müslümanlığı" kavramı çerçevesinde, Alevilik gerçekten bir Türk müslümanlığıdır. Şüphesiz bunu söylerken Türkiye'de Kürt Alevilerinin bulunduğunu, Aleviliğin Anadolu'daki gelişim sürecinde onların katkılarını unutmuş değilim. 
Ama, çoğunluk üzerine konuşuyorum. Nitekim daha bundan birkaç ay önce Prof. Melikoffun Leiden'de yayımlanan çok önemli kitabının da ortaya koyduğu gibi, Aleviliğin tarihsel köklerinin esas itibariyle Türk kültürü çerçevesinde oluştuğunu bilirseniz bu böyledir. Ancak bu gerçeğin çok önemli bir ikinci yüzü daha vardır. Türk müslümanlığı yalnız Alevilikten, Bektaşilikten ibaret değildir. Türk tarihi çerçevesinde yaşanan Sünnilik de Türk Müslümanlığının bir parçasıdır ve her ikisinin de milli kültürden kaynaklanan özellikleri olduğu gibi, genelde müslümanlığa bağlanan, ondan kopuk olmayan evrensel bağları da 


vardır. Kısaca Alevilik ve Sünnilik Türk müslümanlığının, daha doğru bir ifadeyle, ulusal alanında değil, ama tarihsel ve sosyolojik anlamda "Türkiye müslümanlığı"nın tarihsel boyutunu teşkil eden iki müslümanlık yorumudur. Bunlardan birini alıp ötekini attınız mı, yahut ikisini birbirine katmaya çalıştınız mı, bu Türkiye'yi çok tehlikeli bir sona götürür. 
Zaten demin de söylediğim gibi, ne Sünnilerin, ne de Alevilerin böyle bir girişim karşısında sessiz kalıp buna razı olacaklarını düşünmek büyük bir saflık olur. 

"Yukarıdan manipüle bir tartışma" 

Prof. Ocak, "Türk müslümanlığı" tartışmalarındaki "manipülasyon" unsurunu ise şöyle değerlendiriyor: 

"Türk müslümanlığı" tartışmalarının, tam da birincil tehlike olarak ortaya sürülen "irtica"'ın tartışıldığı bir dönemde birden gündeme sokulması, akla pek çok soru getiriyor. Başka bir deyişle Refahyol iktidarının "irtica" şaibeli döneminde başlatılarak, çıkartılan toz bulutunun insanları bunaltıp sinirleri iyice gerdiği bir zamanda gündeme getirilmesi, ister istemez Türkiye'nin problemlerinin altından yıllardır kalkamayan yönetici elitin kafasında yeni bir toplum mühendisliği projesi bulunduğunu düşündürüyor. Hele hele bu konunun laik bir devlette bu gibi konulara müdahalesi kesinlikle düşünülmemesi icap eden siyasi ve askeri çevrelerce dile getirilmesi, birtakım keyfi modeller öne sürülmesi, medyanın bu konuda aracı olmaktan öte geçip müdahil taraf olarak tartışmaların ortasına atlaması, tabandan kaynaklanmayan bu tartışmaların "yukarı" dan manipüle edildiğini net olarak gösteriyor. 
Kısacası, çok kullanılan bir tabirle, "mozayiğin parçaları bir araya getirildiği zaman", "acaba Türkiye bir çeşit İslam'la hesaplaşma sürecine mi sokuluyor, yoksa yönetici elit, çerçevesini ve muhtevasını kendi eğilimlerine göre belirlediği bir İslami reformasyon hareketi mi başlatmayı planlıyor" sorusu kanaatimce ciddiyet kazanıyor. Daha açık konuşmak gerekirse, bu tartışma, yönetici laik elitin İslam fobisinden hâlâ kurtulamadığını, onu istediği gibi bir biçime sokmayı başarana, daha doğrusu kendisi için zararsız hale getirinceye kadar da ondan elini çekmeye niyetli olmadığını ortaya koyuyor." 


YOLUNU ARAYAN ALEVİLİK-1 


15.08.2001 Milliyet-Ruşen Çakır 

Ruşen Çakır İhsan Yılmaz 

Vaaz verilirken yanımdaki yaşlı amca elimi öpmeye kalkınca, çok şaşırdım. Meğer ibadet başlamadan önce herkes birbirinden bu şekilde rızalık alırmış Yer istanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı. Burada Alevilerin cem törenini izleyeceğiz. Ayakkabılarımızı çıkararak içeri giriyoruz. Büyükçe bir salon. Hz. Ali'den Karacaahmet'e kadar inanç önderlerinin fotoğraflarıyla donatılmış. Atatürk'ün fotoğrafı da aynı salonda yerini almış. Yoksullar ve dergâhı ziyarete gelenler, etli bulgur ve ayrandan oluşan yemeklerini bitirdikten sonra salonda toplanmaya başlıyor. Kadınlar başlarını kapatarak içeri giriyor ve erkeklerle karışık oturuyor. 
Ceme katılacaklar ortada çember oluşturuyor. 

Önce Birlik Duası 

Cem sırasında sessizliği sağlamakla görevli olan bir kişi var. Bu kişiye "gözcü" deniyor. 
Gözcü çemberin ortasında yerini alıyor, ibadete katılıyor ama hiç oturmuyor. Karacaahmet Dergâhı'nın dedesi Kemal Uğurlu da baş köşedeki, "dede postu"nda oturuyor. Önce ceme gelenlerin hayırlı niyetlerinin kabulü için ayakta "birlik duası" yapılıyor. Herkes oturduktan 


sonra "ülkenin birliğinin, düzeninin bozulmasına meydan vermeyin" diye vaaza başlıyor, Alevi dedesi. 

Kul Hakkından Arınmalı 

Konuşmasında Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk'ün sözlerinden destek alıyor. Ceme katılanlar da vaaz sırasında zaman zaman Allah'a yakarıyor, eller havaya kalkıyor. Vaazdan sonra "Tövbe günahlardan estağfurullah" diyerek günahların affedilmesi isteniyor. Yanımda oturan yaşlı amcanın elime sarılıp öpmek istemesiyle şaşırıp kendimi geri çekiyorum. Sonra anlıyorum ki, ibadet başlamadan kul hakkından arınmak için herkes birbirinden rızalık alıyor ve yanındakine sarılıyor. Türkçe dualarla başlayan ibadet boyunca üç kez secdeye gidiliyor, 12 imam zikri yapılıp tevhit çekiliyor. Bu sırada dedenin, bağlaması ile "Gönül gel maralım Hüseyin'e doğru..." diyen sesi duyuluyor. Ceme katılanlar, dizlerine göğüslerine vurarak eşlik ediyor. Hz. Muhammet'in miraca çıkmasını temsilen yapılan "miraçlama" ile semah dönülüyor. Ardından, Kerbela şehitleri için okunan mersiye sırasında da gözyaşı dökülüyor. 

Umutları Sezer'de 

Aleviler Hacı Bektaş Veli Şenlikleri”ne katılacak olan Sezer için "O herhangi bir siyasetçi değil. Hukuku bilen biri. İşte bu nedenle onun ziyareti bizim için çok farklı olacak" diyor Hacı Bektaş Veli Şenlikleri'nin bu yılki en önemli konuğu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Sezer'in şahsında devlete taleplerini anlatacak olan Aleviler, onun yarın vereceği mesajlarla bir bakıma devletin Aleviliği resmen tanıyacak olmasını umut ediyorlar. Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan ise devletin Aleviliği tanıması diye bir sorun olmadığı kanısında. 1997?de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ile Başbakan Yardımcıları Bülent Ecevit ve İsmet Sezgin'in gelmiş olduklarını ve Demirel'in "Göğsünüzü gere gere Aleviyim diyebilmelisiniz" sözlerini hatırlatıyor. 

Huzursuz eden yasak 

Doğan, şöyle devam ediyor: "Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Cumhurbaşkanı seçilmiş olması, bizim için bir umut kaynağı. Herhangi bir siyasetçi değil, hukukun ne olduğunu, ne olması gerektiğini bilen kişi. O açıdan, yeni cumhurbaşkanımızdan beklentilerimiz çok daha büyük önem taşıyor. Daha önce burada devlet adına, vatandaşıyla alay niteliğini taşıyan, onları çocuk yerine koyan yaklaşımlar sergilendi. Ama bu seferki ziyaretin farklı olacağını zannediyoruz. Daha ciddi ve uyarıcı olmasını bekliyoruz." Prof. Doğan, Aleviliğin tanınmasına ihtiyaç olmadığını söylese de önemli bir yasak Alevilerin gündeminde ön sırayı işgal ediyor. Mayıs 2001'de tüzel kişilik kazanan Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği'ne (ABKB) valilik tarafından gönderilen yazıda, "Alevi, Bektaşi, Cem ve kültür- evleri açar, yapar, açılmasına katkıda bulunur" kavramlarının Dernekler Kanunu'na göre yasak olduğu bildirildi ve bunların tüzükten çıkarılması istendi. 


Alevilerin en temel sorunları 

Semtlerimize artık baskı yapmayın! 

Yaklaşık 250 Alevi örgütünün desteğiyle kurulan Alevi-Bektaşi Kuruluşları Birliği Kültür Derneği'nin (ABKB) Başkanı Ali Doğan, Alevilerin en temel taleplerini şöyle sıralıyor: 

* Diyanet'e olan devlet desteğinin kaldırılması. 

e Mecburi din derslerinin kaldırılması. 

e Etnik köken ve inanç hâkimiyetine son verilerek, vatandaşlık hukukunun genişletilmesi. 


* Laikliğin eksiksiz olarak tatbik edilmesi. 

* Yasalarda eşitlik ilkesine ve Anayasa'nın amir hükümlerine aykırı olan yasaların yürürlükten kaldırılması. 

* Devletin yönetim kadrolarında Alevi-Sünni ayrımının yapılmaması. 

e Alevi yerleşim yerlerine yapılan baskıların kaldırılması. 

Değişim onlar için de kaçınılmaz 

“AB yolunda kabuklarımızı parçalayacağız” 

Sezer'in elinden Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış ödülünü alacak olan Alevi araştırmacı- yazar Reha Çamuroğlu, sorularımızı yanıtladı: 

Aleviler arasındaki bölünme ve tartışmalar hayati önem arz ediyor mu? 

Alevi cemaatini tanımayanlar için bunlar çok hayati tartışmalar olarak algılanabilir. Fakat cemaatin kendi içinde çok büyük bir aile gibi bir yapısı vardır. Ama şunlar tartışılıyor: Alevilik bundan sonra içine kapalı bir cemaat olarak mı varlığını sürdürecek? Daha evrensel bir açılıma mı girecek? Yoksa Alevilik, belli kadroların bir süredir telaffuz ettiği pozitivizmle kendi kendini fesih mi edecek? 

Diğer cemaatlerle ilişki konusu hakkında yeni açılımlar var mı? 

Gördüğüm kadarıyla henüz açılım yok. Alevilerin özgüvenlerinin oturduğunu gözlüyoruz. 
Bunun sonucunda diğer toplumsal kesimlere farklı yaklaşacaklardır. Bunun da Türkiye'nin gidişatına paralel olarak olumlu olacağını düşünüyorum. Türkiye demokratik bir ülke olarak AB yolunda hızlı adımlar atacaksa, Alevilerin de kabuklarını parçalayacaklarını düşünüyorum. Ama Alevilerin varlığı devlet katında kabul edilmediği müddetçe demokratikleşme mümkün değil. 

“Aşçı yemek vermedi? 

Üç Alevi kız kardeş, işyerlerinde yaşadıkları ayrım yüzünden aylardır işsiz! Alevi ve Sünniler arasında yalanlarla örülmüş tabuların etkisi günümüzde de etkisini gösteriyor. Üç Alevi kız kardeş, bu tabunun faturasını şöyle anlatıyor: 

Nuran Akkoyun: Ümraniye'de oturuyoruz. İki ablamla birlikte üç kardeş beraber aynı yerde çalışıyorduk. İşyerindeki kızların hepsi kapalıydı. Tek Alevi biz vardık. 50-60 kişiydik ve kimse bizimle muhatap olmuyordu, tek düşünceleri bizi o işyerinden çıkarmaktı. Aşçı yemek dağıtırdı, bize vermezdi, yemeğimizi kendimiz alırdık. Bu nedenlerden dolayı iki ay önce işten ayrılmak zorunda kaldık. O zamandan beri de işsiziz. 

Songül Akkoyun: İşten çıkmayıp ne yapacaktık? İnanabiliyor musunuz, içtiğimiz bardaktan su içmiyorlardı. Bu olaylarla karşılaşınca çok üzülüyorum. Çalışmak da zorundayız. 
Toplumdaki bu ayrım artık bitmeli. Biz nasıl ayrım yapmıyorsak, onların da yapmaması lazım. 
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Gazi Mahallesi değişiyor 

"Radikal solun arka bahçesi değiliz" 

İstanbul Gazi Mahallesi, 1995”teki provokasyon sonucu tam 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke gündemine yerleşti. O gün bugündür, büyük çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu mahalle ve buradaki cemevi, hep şiddet olaylarıyla birlikte anılır oldu. Halbuki 


Gazi Cemevi, sadece sol örgüt militanlarının cenazelerinin kalktığı yer değil. Cemevi, hem bölgede Alevi - Sünni kardeşliğini güçlendirme, hem de halkla devlet arasında yeniden iyi ilişkiler tesis etmede önemli bir rol üstleniyor. Gazi Cemevi, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, kapılarını gençlere açmış durumda. Kültür Bakanlığı, Cemevi Kütüphanesi'ne 8 koli kitap ve kursiyerlere kıyafet alınması için 3 milyar lira gönderdi. Sünniler de korkmadan cemevindeki kurslara gelmeye, cemlere girip kendilerine yanlış tanıtılan bir kültürü aracısız gözlemlemeye başladı. 

Provokasyona gelmiyoruz 

Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Tanıtma Derneği Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Elmas, Gazi Mahallesi'nde yaşanan değişimle ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: "Gazi olaylarının ardından, halk psikolojik çöküntü yaşıyordu. Gazi'de oturan gençlere, sanki sabıkalıymış gibi iş verilmiyordu. Burası başka bir devletin mahallesi gibi görülmek istendi. Gazili, potansiyel suçlu durumuna düşmüştü. Bu, yavaş yavaş kırılıyor. Altyapımız düzelmeye başladı. Devletle toplum arasında köprü vazifesi görüyoruz. Sempozyumlar, seminerler düzenledik, sivil toplum örgütleriyle kampanyalar yaptık. Halkımız eskisi gibi hemen sokaklara koşmuyor. 
Kimsenin provokasyonuna gelmiyor. Artık uyandı, çünkü zarar gören hep kendisi oldu." 
Gazili ne istiyor? 

"Yaşlımızdan gencimize kadar yaşamak istiyoruz, okumak istiyoruz, kültür sahibi olmak istiyoruz. Kahve kültürünü yok etmek istiyoruz. Biz Gazi'yi güzel bir mahalle durumuna getirmek istiyoruz. Bizim de yaşamaya hakkımız yok mu? Ne olursunuz bizi bırakın, biz yaşamak istiyoruz." "10 kilometre ötede polislere ateş ediliyor. “Gazi'de silahlar patladı” deniyor. Oranın Gazi'yle hiçbir ilgisi yok. Polis, asker hepsi bizim evladımız. İstiyoruz ki, biraz da güzelliklerimiz, olumlu yönlerimiz yazılsın. Medya, aydınlar gelip burayı görüp yaşasın. Kulaktan dolma laflarla insanların onurunu incitmesinler." 

"Sahipsiz sürüyü kurt kapar" 

Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Elmas, "Alevi gençlerin, radikal sol örgütlerin tabanı olduğu iddiaları var?", sorumuzu da şöyle yanıtlıyor: "Sahipsiz sürüyü, ne yapar kurt? Daha fazla dalar, daha fazla koparır, alır götürür. Başıboş insan ne olur? Birileri kendine asker edinir. 
Zayıf yerinden değerlendirir, ondan sonra kullanır. Sahipsiz, eğitimsiz, ilgisiz kalırsanız, ya sokaklara düşersiniz, ya da birilerinin kucağına atılırsınız. Alevi gençliği sahipsiz kaldı. Ama, Alevi çocuğunu, kimse sol örgütlerin arka bahçesi gibi görmesin. Benim de çocuklarım var, hepsi işinde gücünde. Devletten arzumuz, kurslara biraz destek olsunlar. Buraları donatırsanız, bazı dar gelirli insanlara şemsiye açarsanız, onu kendi çatınızın altına alırsanız, birilerinin kucağına atmazsınız." 

Cenazeler cemevinden kalkıyor 

Sünni de olsa, bazı sol örgüt mensuplarının cenazelerinin, cemevlerinden kaldırıldığı iddiası için, Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Elmas şöyle diyor: "Birisi Tokat'taki cenazesini alıyor, Gazi Cemevi'ne getiriyorsa, cemevi “Hayır kabul etmiyoruz? demez. O kişinin son yolculuğu. 
Bizim düşüncemize göre, öbür dünyaya göç eden insana, en kutsal hizmeti verip uğurlamak gerekiyor. Kim olursa olsun, Müslüman olmasa dahi bu görevi yapmak lazım. Devlet, cenazenin oralardan buraya getirilmesine izin vermişse, benim de hizmet yapma imkânım varsa, bunu yaparız." 

Gazi'de açan çiçekler 

Gaziliyim Demiyorduk: Nurten Karakaş, 19 yaşında. Doğduğundan beri burada yaşıyor. 


Kursla kendisine yeni bir yön çizmiş. Artık amacı, konservatuvara gitmek. Gece gündüz demeden sınava hazırlanıyor. "Gaziliyim, demek istemediğim oldu. Özellikle iş aramaya gittiğimizde, “Gazi'de oturuyorum” demiyorduk. İnsanlar önyargılıydı. Zaman zaman Alevi-Sünni ayrımını hissettim. Bunu arkadaş çevremde de yapanlar oldu. Ama ben ayrım yapmıyorum" diyor. 

Dışarıdan Okulu Bitireceğim: Gönül Koç, 19 yaşında. Cemevinde bağlama öğreniyor. 
Ayrıca, bırakmış olduğu okulunu dışardan bitirmeyi planlıyor. Onun da hedefi, konservatuar. 
8 yıldır Gazi'de oturuyor. Taksim”de bir türkü barda çalışıyor. İnsanlar arasındaki ayrıma o da 
şahit olmuş. "Amacım müzikte yükselmek" diye konuşuyor. 

Korkanlar Oluyor: Özlem Koç, 21 yaşında. İlkokuldan beri türkü söylüyor. Müzik onun için her şey. Kursa devam ediyor. Bazı konserlere gidiyor. Gazili bir genç kız olmanın sıkıntısını o da yaşamış. "Bizden korkan oldu ama biz aslında Gazili olmaktan memnunuz. Kırılması gereken bir önyargı ve yanlış tanıma var sadece." 

Gazi'ye Yararlı Olmak İstiyorum: Elif Bozoklu, 19 yaşında. Giresunlu bir ailenin kızı. 
Çalışmıyor ve 1.5 yıldır kursa geliyor. Ailesinde müzikle uğraşan kimse yok. Önceleri babası, bağlama dersi almasına karşı çıkmış. "Babamla mücadele edip kazandım. Şu anda sorun yok, onlar da memnun. Cemevi'nde olmasının ikna edici rolü oldu. Yararlı olmak istiyorum Gazi'ye" diyor. 

Sünni baba-kız cemevi kursunda 

Gazi Cemevi'ndeki kurslara Alevi-Sünni ayrımı olmadan herkes katılıyor. Sultançiftliği’ nde oturan 43 yaşındaki Sünni kökenli Şerif Açıl ile beraber kursa geldiği kızı da bunlardan sadece ikisi. 2.5 aydır bağlama kursu gördüğünü söyleyen Açıl, "Hocamız çok iyi. Özel kursa gitsem, bu kadar başarılı olamazdım. İlk önce ben başladım, baktım ortam iyi, kızımı da getirdim. Burası sadece eğitim veriyor. Ayrım söz konusu değil. Başı kapalı kızlar da burada kursa geliyor" diyor. 

Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Elmas: Güzelliği de görüntüleyin! 

Yabancı gazeteciler de Gazi'yi ziyaret ediyor. Ne soruyorlar? 

Elmas: Yabancılar yanlışları duymak istiyor. Bundan hoşlanıyorlar. Eksiklikleri anlatırsanız, iyi oluyorsunuz. Ama hoşgörüyü, barışı, güzelliği sergilemek istediğiniz zaman, geçiştirip gidiyorlar. Gecekondu gibi en çirkin yerlerin görüntüsünü almak istiyorlar. Onlara, "Niye yanlışı arıyorsunuz? Burayı neden kötülemek istiyorsunuz?" diye soruyoruz. Bu vatan, bayrak benim. 

Cemevinde neler yapılıyor? 

Elmas: Dershaneler oluşturduk, aşevi kurduk, dini tören ve cenaze hizmetlerinin dışında, cemevinin büyük bölümünü gençlere hizmet vermek için ayırdık. İnsanlara yeşil kart olsun, başka konularda olsun yardımlar yapıyoruz. Şu anda bağlama, koro, folklor, semah kursumuz var. Eylül'de okuma yazma, kuaförlük, biçki-dikiş, kalorifer, halı dokuma, boyama, yabancı dil kursu açmayı planlıyoruz. Hoca tahsis edilmesi için resmi başvurularımızı yaptık. Yoksul gençleri üniversiteye hazırlamak için, kurs açmayı planlıyoruz. Gençlerden bugüne kadar hiç kurs ücreti almadık. 25 Ağustos'ta yeni kursları tanıtacağız. Kültür Bakanlığı'nın gönderdiği 
3 milyar ile yaptırdığımız kıyafetleri giyen gençlerimiz, bir gösteri sunacak. İstanbul'un en 
güzel gençliği buradan çıkacak." 

Ezan okununca ders duruyor 

TRT'den emekli Talat Baydar, Gazi Cemevi'nde 1.5 yıldır bağlama ve koro dersleri veriyor. 


Halk Eğitim Merkezi, tasarruf nedeniyle kursları eylül ayına kadar kapatma kararı alınca, Baydar'ın gönlü yüzlerce Gazili genci sokakta bırakmaya elvermemiş. Maaş almadan eğitim vermeye devam ediyor. Gençleri yönlendiriyor, hatta konservatuvar sınavlarına hazırlıyor. 
Bugüne kadar her yaştan 700'ün üzerinde öğrenciye Gazi'de ders veren Baydar, "Bu çocukları eğitin, sokaklardan kurtarın. Gazi'nin bir özelliği var, burada kurs kapatılmamalı. 
Sosyal, kültürel faaliyete ağırlık verirseniz, bu gençler düzelir. Pırıl pırıl çocuklar var. Oluk oluk kurslara akıyorlar. Ne Aleviliği, ne Sünniliği biliyorlar. Geldiğimde ne sağ, ne sol gördüm. Ezan okununca dersi durduruyoruz." 
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Ruşen Çakır-İhsan Yılmaz 

“Ampul'un ışığı onları çekemedi 

Recep Tayyip Erdoğan'ı, dergah yıkan adam olarak hafızalarına kazıyan Aleviler, “ampul'un ışığına sırtlarını dönmüş durumda... 

Milliyet'te 1995'te yayınlanan "Alevi Hareketi" başlıklı dizide RP'li istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı "Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim" sözünün Alevi kimliğinin en veciz ifadesi olduğunu yazmıştık. Erdoğan da bizi "kötü niyetlilikle" suçlamıştı. Aradan 6 yıl geçti. Erdoğan "Türkiye'yi kucaklama" iddiasıyla yeni parti kurdu. İçinde Aleviler yoktu. Halbuki bazı Alevilerin adı geçmişti. 
Örneğin Alevi dedesi Muharrem Naci Orhan. Katıldığı Abant Toplantısı'nda Erdoğancı milletvekilleriyle görüşen Orhan şöyle anlatıyor: "Abant'ta Bülent Arınç benden Alevilik hakkında bilgi aldı. Konuşmasında “Muharrem Dede, Peygamberimiz soyundan gelmesi nedeniyle hepimizin dedesidir? diyerek bana saygı gösterdi. Ama ben politikayla uğraşmıyorum. Zaten onların şimdiye kadar hayra kalem çaldığını görmedim. Bana öyle geliyor ki takiyye yapıyorlar. Hâlâ laikliği zorluyorlar." 

Orhan "Yenilikçilere katılan Alevi olur mu?" sorumuzu şöyle yanıtladı: "Belli olmaz. Geçen seçimlerde FP bana teklif getirmişti. Bana sorsalar ‘girin’ derim. Böyle bir yakınlık olmaz, şu anki stres devam ederse kötü şeyler olabilir. Alevi-Sünni kavgasına meydan vermemek için Sünni İslam’ın, devletin Aleviliği kabul etmesi lazım." Erdoğan'ın partisine girebilecek isimlerden biri olarak kabul edilen Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da "Hepsinden teklif geldi, ama siyaset dışında kalmak istiyoruz" dedi. 

Akşener Boşuna Uğraştı 

Fakat bunlardan daha önemli bir girişim Erdoğan hareketine katılan eski DYP'li Meral Akşener tarafından yapılmıştı. Önemli bir Alevi şahsiyetle yemek yiyen Akşener, onu Erdoğan'la görüşmeye ikna etti. Erdoğan da bir yemek ayarlamasını Akşener'den rica etti. Ne var ki öngörülen tarihte Trakya'da bir sünnet törenine gitmeyi tercih etti. 

Erdoğan hakkında ne düşünüyorlar? 

Reha Çamuroğlu (Araştırmacı): Türkiye partisi olamaz 

Geçmişte RP de Alevileri vitrine koymak istedi. Bunun için külli bir değişiklik gerekiyor. 
Türkiye partisi olacaklarını söylüyorlar, ama hareketin tek kaynaktan çıktığı belli. 

Attila Erden (Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel Başkanı): Takiyeyle oy avı yapıyor 


Sağ tandanslı grupların Alevilere yakıştırdıkları iftiraların çirkinlikleri ve yalanları açığa çıktıkça sağ partiler Alevilerin de oylarına gereksinim duymakta, “Biz de Hz. Ali'yi severiz, Hacı Bektaş'ı severiz” takiyeleriyle onlardan oy almaya çalışmaktalar. 

Cemal Şener (Araştırmacı): Olumlu referans değil 

Alevi toplumu açısından Erdoğan adı olumlu bir referans sayılamaz. Onun adı, Karacaahmet Sultan Dergahı'nın buldozerlerle Alevilerin başına yıkılması olayı ile özdeştir. Bunun tamiri biraz zordur. 

Muharrem Ercan (Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı): Bize yaklaşmış değiller “Yenilikçiyim? diyor ama bence bu takiye. Alevilerden de destek almak için aday aradığını duyduk. Bize yaklaşmış değiller. Tabandan destek bulamazlar. Belki Fermani Altun gibi üç beş arkadaşımız gidebilir. Ama toplum onları dışlar. 

Irkçı-şeriatçı partilere Alevilerin yönelmesi tek tek kişilerin tercihi olur. Ana gövdenin tercihi, çağdaş değerleri benimseyen partilerdir. Sivas'ın katillerinin yer aldığı partilerin desteklenmesi kendimize ihanet olur. 

Ali Balkız (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı): Hiç şansları yok 

Aleviler onu Karacaahmet Dergahı'na sürdüğü dozer kepçeleriyle anımsayacaklar. Ve Aleviler onun, “Alevilik Ali'yi sevmekse...” diye başlayan demogojik yaklaşımının gerçek anamını pek iyi biliyorlar: Sünnileşirseniz bizdensiniz. 

İzzettin Doğan (Cem Vakfı Başkanı): Kement sallıyorlar 

Yenilikçiler Alevilere de kement sallıyor. Tayyip Bey'den bana davet geleceğini zannetmiyorum, çünkü tavrım açık. Benimle konuşabilmesi için “Atatürkçü cumhuriyetin gelişmesinden yanayım? demeli. 

Bazı Sünniler vardır ki... 

Tabuların yıkılmak için olduğunu gösteren örneklerden biri de Nesrin Kelleci ile Atilla Aydoğdu'nun düğünü. Gelin Nesrin Gaziantepli bir sünni. Damat Atilla ise Tuncelili bir Alevi. Çağlayan'da düğünlerine konuk olduğumuz genç çift, Alevi-Sünni ayrımının kendileri için hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Gelin Nesrin, "Ayrım yapmanın anlamı yok. Ben kendi inancıma göre yaşayacağım, eşim de kendi inancına göre" diyor. Damat Atilla ise şöyle konuşuyor: "Nesrin benim Alevi olduğumu öğrenince babasının sorun yapacağını düşündü. 
Ancak ailesi beni tanıdıktan sonra çok iyi anlaştık." 

Damadın babası Faik Aydoğdu ise noktayı koyuyor: "Çocuklar birbirini sevmişler. Bize söyleyecek söz yok. Sünni benim gözümde daha iyi. Yaklaşımı iyi olmuş, gerisi önemli değil. 
İkiliğin içinde ezilmişiz. Bazı sünni dostlarım var ki, bana ailemden daha yakın olmuş. Ben böyle insana niye kız alıp vermeyeyim? Sevgi, saygı olduktan sonra her şey erir gider." 

Bize Sünni'nin aydını makbül Alevi-Sünni evliliklerine sık sık rastlanıyor ancak yine de pek sıcak bakılmıyor. Kağıthane'de kızını evlendirdiği gece konuştuğumuz Fevzi Demir, "Damat Alevi olmazsa kız vermeyiz. Aydın, ilerici, demokratsa durum değişir. Yobaz kesime kız vermeyiz de almayız da" diyor. "Ya birbirlerini severlerse?" sorusunu şöyle cevaplıyor: "Kendisinin aydın olması yetmez. Ailesi de laik, Atatürkçü olmalı." 
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Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz, Alevileri ateistlerin kışkırttığına inanıyor 

“Alevilerin ibadet yeri cami olmalı? 

Alevileri Sünnileştirme çabaları olmadığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Cemevine cami işlevi kazandırmak milletimizin birliğine darbe vurur" diyor. 
Diyanet'in Aleviliğe bakışı nedir? 

Yılmaz: Biz Aleviliği, Türkiye'de yaşadığımız İslami ortak kültürümüzün içerisinde, bir kısım vatandaşlarımızın Hz. Ali'ye ve Ehlibeyt'e bağlılığını ifade eden ve tasavvuf ekollerinden etkilenmiş, yaşayan bir kült olarak görüyoruz. Ülkemizde yaşayan Aleviler, Bektaşi ve Alevi düşüncesi, halkımızın bir zenginliğidir. Bugün Alevilik adına bizim endişemiz, bazı ateistlerin Aleviliği istismara çalışmalarıdır. Aleviliğin ayrı bir din anlayışı gibi ortaya konulma çabalarıdır. Kışkırtma faaliyetleridir. 

“Diyanete temsil edilemez? 

Alevilerin Diyanet”te temsil edilmesi önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Yılmaz: Alevi çevrelerin Diyanet'te temsil edilme konusunda da farklı öneriler ileri sürdükleri görülmektedir. Bu öneriler bütün Alevilerin ortak talebi de değildir. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olsa bile, pratikte Alevileri kimin temsil edeceği problemi söz konusudur. Kaldı ki, mevcut yasal düzenlemeler içerisinde bu mümkün görülmemektedir. 
Herhangi bir mezhep veya meşrebin, ya da tarikat veya cemaatin Diyanet çatısı altında temsil edilebilmesi için Diyanet'in “Mezhepler ve Tarikatlar Genel Müdürlüğü? haline getirilmesi gerekir ki böyle bir şey Cumhuriyeti kuran iradenin hedeflediği ulus - devlet ve toplum projesine de tamamen ters düşmektedir. Bugün İslam'ın iki kaynağı olan Kuran ve Peygamberimizin sahih sünnetine bağlı kalarak İslam'ı meshepler üstü bir bakış açısıyla yeniden anlamaya ve yorumlamaya çalışmak zorundayız. 

“Camiler herkese açıktır’ 

Cemevlerine nasıl bakıyorsunuz? 

Yılmaz: Cemevlerinin camiye alternatif bir ibadethane olduğu iddiası, tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Yeryüzünde İslam kadar ibadethane birliğini sağlayabilmiş başka bir din yoktur. Geçmişte Müslümanlar içinde tezahür etmiş en uç fıkralar dahi ibadethaneyi bölmemişken, şimdi ülkemizde cemevlerine cami mukabili bir işlev ve görünüm vererek Müslümanlığın ibadethanesini bölmeye çalışmak üzücüdür. Bu yanlışı savunmak, milletimize darbe vurur; Müslümanlar arasında tefrikanın körüklenmesine ve ayrılığın kemikleşmesine sebep olur. Cami, görüşü, düşüncesi ne olursa olsun kendini Müslüman olarak tanımlayan herkese açıktır. Dolayısıyla Alevilerin de ibadet yeri camidir. 

Alevileri Sünnileştirmeye çalıştığınız doğru mu? 

Yılmaz: Biz hem Alevilerin, hem Sünnilerin kendi anlayışlarını sorgulamak, değişime ve diyaloğa açık hale gelmek mecburiyetinde olduğunu düşünüyoruz. Bu Aleviliğin Sünnileştirilmesi veya Sünniliğin Alevileştirilmesi olarak algılanmamalı. 

Cemevleri Hiç Boş Kalmıyor 

Diyanet'in “Alevilerin ibadet yeri camidir? görüşüne rağmen, onlar cemevlerinde inançlarının gereğini yerine getiriyor. İstanbul?da Karacaahmet Sultan Dergâhı”ndaki cem ayinine gelen Aleviler ile yoksullar, önce "lokma" adı verilen yemeklerini yiyor. Dergâhtaki Karacaahmet Sultan türbesini de her yaştan Alevi ziyaret ediyor. 

Ülkücü araştırmacı Dr. Sezgin, "Aleviler PKK'dan sonra ikinci problem" diyor 


“Hayalleri Alevistan? 

Alparslan Türkeş'in de desteğiyle Alevileri araştıran Dr. Abdülkadir Sezgin, Türkiye'den toprak isteyen grupların, Alevistan hayali kurduğunu söylüyor. Diyanet'te başmüfettişlik yaptığı sırada Alevilikle ilgili çalışmalarıyla tanınan, hatta Aleviler tarafından "Aleviliğin Sünnileştirilmesi çizgisinin en önemli teorisyeni, hatta uygulayıcısı" olarak görülen Dr. 
Abdülkadir Sezgin, ülkücü olduğunu saklamıyor. Azerbay-can'da darbe girişiminde de adı geçen ve MHP iktidardayken yıllar önceki görevine, Mersin'e vaizliğe sürülen Dr. Sezgin, şöyle konuşuyor: 

"Türkiye'den toprak talebi olan Alevi gruplar var. “Alevistan? diye devlet kurmak istiyor, haritalar yayımlıyorlar. Bunlar, PKK'dan sonra Türkiye için ikinci büyük bölücü tehdit. Ama bu hallolur. Zaten tabanda problem yok. Problem entelektüel kesimde. İnanç ve ibadetler bakımından Alevi ile Sünni arasında fark yok denecek kadar az. Ben devlete, öncelikle de Diyanet'e anlatmak istedim: Bunlar Müslüman, bunlar doğru." 

"Alparslan Türkeş'in yakınında bulunanlar, örneğin korumaları Aleviydi. O Türk soyunu birleştirmeyi esas alıyordu. Eğer arkamda rahmetli Türkeş olmasaydı, açıkça söylüyorum bu çalışmalarda başarılı olamazdım" diyen Dr. Sezgin, Fethullah Hoca konusuna da değiniyor: "Fethullah Hoca, İzzettin Doğan'a cemevi yapma sözü vermiş. Ankara'da karşılaştığımızda, “Aleviliğin geçmişinde cemevi var mı?” diye bana sordu. Ben de “Tekke ve dergâhın adı cemevi oldu? dedim. Sonra cemevi yaptırmadı. 

"Alevilik Bektaşiliğe dayanan bir tarikattır" diyen Dr. Sezgin, "Tarikatlar bugün cumhuriyeti tehdit ediyor. Ama bu tehditlerini tarikat kimliğiyle değil; sivil toplum örgütü, vakıf, dernek diye yapıyorlar. Hepsi siyasetle iç içe. Tarikat ile siyaset ayrımını yapmamız lazım. Bunları, devletin denetimi altında serbest bırakmalıyız" diyor. 

Tüm sorunların çözümü Diyanet İşleri”nin elinde 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il müftülerine yolladığı bir rapor Yeni Düşünce Dergisi'nde yayımlanınca olay oldu. Buradaki "Türkiye Alevileri aslen Hanefi mezhebine mensup Tasavvufi bir hareketin mensuplarıdır" sözleri Alevilerce kimliklerini inkâr olarak görüldü. 
Ama esas olarak, "Cemevi binalarının, bir dinin mabedi imiş gibi, törenlerin yapıldığı bir mabet işlevi kazandığı ve devletin asker ve polisi ile çatışarak ölen birtakım kimselerin cenazelerinin de bu merkezlerde yapılan merasimlerle kaldırıldığı gözleniyor. 

Farklı düşünceler üzüyor 

Özellikle cemevi yapan ve yaptıranların bu konuda gereken dikkat, hassasiyet ve itinayı göstermedikleri, bu sebeple Alevilik-Bektaşilik konusunda halkımızda farklı düşüncelerin doğmasına sebep oldukları üzüntü ile izlenmektedir" tespitine tepki gösterildi. Zaten Alevilerin taleplerinin çoğu, bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'na odaklanıyor. Ne var ki, Diyanet hakkında kendi aralarında anlaşabildikleri söylenemez. 


Üç ana çıkış noktası var 

Alevilerin sorunlarının çözümü için üç ayrı önerme ortaya çıkıyor: 

1. Diyanet'in lağvedilip din işlerinin tamamen cemaatlere bırakılması, 

2. Diyanet'in yeniden yapılandırılıp burada Aleviliğin de temsil edilmesi, 

3. Diyanet'in mevcut yapısını koruyarak Aleviliğin temsilinin sağlanması. 

Alevi dedeleri isyan ediyor Bize de imamlar gibi maaş verilsin Gazi Cemevi dedesi Veli Gülsoy, Alevi dedelerinin yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlatıyor: "Diyanet'in 400 trilyon gibi bir 


bütçesi varken, Alevi dedesi cemevine gitmek için dolmuş parası bulamıyor. Diyanet gerçekten kul hakkına rıza gösteriyorsa, Kuran ilkelerine inanıyorsa, eğer adalet varsa bizim de hakkımızı versinler. Gerçekten bu memlekette hukuka, adalete inanılıyorsa Anayasa'nın eşitlik ilkesi, tarafsızca uygulasın. Cami hocaları gibi bizim de maaş almamız lazım. Herkesin inancına saygım vardır. Kimsenin ibadetini ipotek altına almaya hakkım yok. Ama kimse de benim ibadetimi rencide etmesin. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yücelmesini istiyorlarsa, haklarımızı versinler." 
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Siyasetten kopuyorlar 

Aleviler arasında siyasi anlamda ciddi bir çözülme, uzaklaşma ve belirsizlik hâkim. Öyle ki, 
550 vekil arasında sadece 8 Alevi kökenli isim bulunuyor.. 

Aleviler uzun bir süre sol partilerle birlikte anıldılar. Bu arada 1960-70'li yıllarda Birlik Partisi ve 1990'larda da Demokratik Barış Hareketi/Barış Partisi deneyimleri, ‘Alevi partileri? 
olarak damgalandı. Şimdiyse siyasi anlamda çözülme, özellikle sol partilerden uzaklaşma ve belirsizlik hakim. “Bugüne kadar karşılıksız desteklenen partilerden ciddi bir kopuş yaşanmaktadır. Alevi toplumunun temel sorunlarına gayri ciddi yaklaşan, samimi olmayan, diğer sağ partilerden farkı kalmayan CHP'den uzaklaşılması ve alternatif bulamamanın ortaya çıkardığı bir boşluk yaşanmaktadır? diyen Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Turgut Öker, çözüm olarak “Siyasi partilerde yerel yönetici olarak yer alan Alevilerin en üst düzeyde sorumluluk almaya yönelmelerini? öneriyor. 

Meclis”te temsil adaletsiz 

Alevi araştırmacı Reha Çamuroğlu ise, Alevilerin ve demokratikleşmenin önündeki en büyük engellerden birinin “adaletsiz temsil sistemi? olduğunu düşünüyor. Diğer bir deyişle, yakın zamana kadar bir hükümette beş Alevi kökenli bakan varken, şimdi TBMM'de toplam sekiz Alevi kökenli milletvekili olmasından yakınıyor ve şöyle diyor: “Kimse Alevi kotası filan istemiyor. Türkiye Lübnan değil. Çok daha sıkı bir ulusal birliğe sahip, ama herkes de görmeli ki 550 kişilik Meclis'te bu kadar az Alevi milletvekili varsa bu işte bir yamukluk vardır. Bu önyargılardan ileri geliyor.” 

“Aleviler uyandı artık” 

Bir başka Alevi aydın Abidin Özgünay, soruna farklı bir perspektiften bakıyor: ‘Çok partili dönemin son yıllarına kadar siyasi partiler Alevilerin oyundan yararlanmak adına Alevi aday göstermeyi siyasetin gereği saydılar. Aleviler de buna destek verdi. Sonraları görüldü ki, Alevi vekillerin çoğu demokrasi adına direnmek yerine düzene uyumu seçiyor. Alevi aday yoluyla oy toplamak ömrünü tamamladı. Aleviler de siyasi partiler de uyandı.” Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Ali Balkız da, partilerin Alevileri sadece “seçmen? olarak tanıdıkları kanısında ve “Hem Alevilerden oy istiyorlar, hem de diyelim ki, bir ilde bir Alevi liste başı olduğunda, muhafazakar oylar kaçar diye rahatsız oluyorlar? diyor. 

Ve, MHP-Alevi flörtü 

Alevi araştırmacı Cemal Şener de, ilginç bir gelişmenin altını şöyle çiziyor: “MHP, yeterli olmasa da nihayet Alevilerin Türk kültürünün önemli temel taşı olduğunu keşfetmeye yönelik 


çabalar içine girmeye çalışıyor. Hem Türk milliyetçiliğini savunacaksınız, hem de yüzde 95'i Türk Alevileri Osmanlı mantığındaki gibi “katli vaciptir? anlayışı içinde göreceksiniz. 
Dünyanın hiçbir yerinde milliyetçi geçinen bir parti salt inanç farkından dolayı kendi milliyetinden insanlara düşman olamaz. MHP bu miyop bakış açısını değiştirebilirse bu Alevi-Sünni kardeşliği açısından önemli bir adım olur. Seçim öncesi Devlet Bahçeli'nin Erzurum konuşmasında ve Şevket Bülent Yahnici'nin bazı yazı ve konuşmalarında Aleviler ile ilişkileri yumuşatma anlayışları görülüyor.” 

Aleviler, Alevi Partisi'ne karşı 

Ali Doğan (Alevi Bektaşı Kuruluşları Birliği Başkanı): “Türkiye'de, siyasi arenada tamamen Alevilikle ilgili bir siyasi partinin kurulması veya kurulacak böyle bir partiye destek verme, felsefimize ve dünya görüşümüze uygun düşmemektedir.” 

Attila Erden (Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel 

Başkanı): “Alevicilik yapacak bir Alevi partisi çağdaş demokrasiye uygun değildir. Alevilerin böyle bir istemleri de yoktur. Ancak Aleviler ulusumuzu demokratik mücadelede ileri götürecek herhangi bir partide görev alabilirler, bir parti de kurabilirler.” 

Veli Akkol (Şahkulu Sultan Dergâhı Dedesi): “Bugün Alevilik adına, Alevi mezhebi, felsefi ve tasavvufu adına parti kurulursa, aday gösterilen kişi her türlü oyunu oynayacak. “Hz. Ali şöyle dedi, Hz. Muhammet böyle dedi? diye, bunların duygularını gasp etmek şartıyla onların adına yalan söyleyecek. Atatürk'ün partisi Alevilere yeter.” 

Muharrem Ercan (Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı): “Alevi partisi doğru değil. 
Toplumun büyük bölümü de buna karşıdır. Biz bu toplumla birlikte yaşıyoruz. Beraber bu havayı soluyoruz. Niye Alevi toplumuna ayrıcalık yapalım? Alevinin de sosyal demokratı var, Sünninin de. Bütün sosyal demokratlar bir araya gelip parti kurar, bu işi örgütler götürür.” 
Ali Balkız (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı): “Emekçilerin partisi?, “patronların partisi” olsa neyse. ‘Parti’ deyince bir sınıfa tekabül eder ve onun çıkarlarını programlaştırır. 
Alevilik bir sınıf değildir ki, onun partisi olsun.” 

Kutsal yerler dolup taşıyor 

Siyasete ilgileri azalsa da, Alevilerin kutsal mekanlarına ziyaretlerinin yoğunluğu hiç kesilmiyor. Bunlardan biri de Alevi Bektaşi inancının güçlü bir yol ereni olan Şahkulu Sultan'ın Merdivenköy'deki dergahı. Şahkulu Sultan Dergahı'nda mum yakarak dilek tutan Alevilerin gençleri de, ibadet sayılan semahı, Alevi dedesi gözetiminde özellikle de cemevlerinde açılan kurslarda öğreniyor. 

Ali Haydar Veziroğlu 

“Ben arkadan hançerlendim? 

İşadamı Ali Haydar Veziroğlu, önce Demokratik Barış Hareketi, bu parti hakkında Anayasa Mahkemesi?nde kapatma davası açılmasıyla da Barış Partisi'nin liderliğini yaptı. İddialı programına, parlak çıkışına, Veziroğlu”nun kasasından yaptığı harcamalara rağmen bu serüven başarısızlıkla sonuçlandı. Ve Veziroğlu, yıllar sonra sessizliğini Milliyet için bozdu: Neden başarılı olamadınız? 

Veziroğlu: Birinci neden ben klasik politikacı değildim, politikadan hiçbir beklentim de yoktu. Biz riskli doğruları söyleyerek sonuç almaya çalışırken, yurttaşlarımız hoşlarına gidecek yalanın söylenmesini arzuluyordu. İkinci sebep, bizimle başlayıp sonra çıkarları için başka partilerde bir yerlere gelmeyi umut eden Alevi pazarlamacılardı. Üçüncü neden, Anadolu mozayiğinin çimentosu Alevilerin, tarihi görev ve sorumluluklarını yerine 


getirmemeleri, barış kelimesinin tehlike teşkil ettiği günlerde barıştan kaçmalarıdır. Ne yazık ki, Alevi yurttaşlarımız tarihe damga vurmak yerine, bizi yalnız bıraktılar. 


Ekonomik alanda da istismar edildiğiniz söyleniyor. 

Veziroğlu: Birlikte mücadeleyi sürdürdüğümüz güzel insanlar yanında istismarcılar da olmuştur. İnsanın bulunduğu yerde inançlı, iddialı, yiğit, mert insanlar gibi istismarda bulunan, arkadan hançerleyen, ihanet eden de olur. 

Pişman ve kızgın mısınız? 

Veziroğlu: Kızgın değil ancak kırgınım. Bu ülke insanına borcumu ödemek için yola çıktım, ancak borçlu olmadığımı ve siyaseten bir şey yapamayacağımı gördüm. Ancak 1980 öncesi, 
30 yaşında milletvekilliği yapaken orijinim bilinmiyormuş gibi, değerli işadamlarımız Koç ve 
Sabancı'ya “Sünni kökenli işadamları? demeyenler, birden bana “Kürt kökenli Alevi işadamı” demeye başladı... 
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“Prof. İzzettin Doğan sükütu hayaldir” 

Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği'ne katılmayan Cem Vakfı'nın Başkanı İzzettin Doğan sert eleştirilere hedef oluyor... Ali Balkız, Doğan'ı birliği zayıflatmaya çalışmakla suçlarken; Abidin Özgünay "Kendisi maalesef sükütu hayaldir" diyor 

Alevi-Bektaşi Kuruluşları Birliği (ABKB) Başkanı Ali Doğan "Tüm Alevileri kapsayan bir kuruluş olmadığına göre hiçkimse Aleviler adına konuşamaz" dese de Alevi hareketi içinde ciddi bir çekişme yaşanıyor. Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel Başkanı Attila Erden de "Kişi ve kuruluşların kendilerini Alevilerin esas temsilcisi saymaları onların örgütlülük boyutlarıyla doğru orantılı. 5-15 kişilik vakıf veya 60-70 kişilik derneklerle kendilerini Alevilerin esas temsilcileri sayanlara acımak gerekir" diyerek çekişmeyi doğruluyor. 

Ortada iki kutup var 

Ortaya çıkan iki kutuptan biri çok sayıda kuruluşun "çatı örgütü" halindeki ABKB, diğeri ise Prof. İzzettin Doğan'ın liderliğini yaptığı Cem Vakfi. Türkiye ve Avrupa'dan 163 örgüt, 14- 
15 Haziran 2000 tarihinde Hacı Bektaş”ta bir araya gelerek bir üst çatı örgütü oluşturmaya, 
ortak bir program çerçevesinde hareket etmeye ve yasal statü kazanmaya karar verdi. 25 Eylül 2000'de de ABKB kuruldu. Cem Vakfı da bu kurultaya delege göndermesine, kuruluş çalışmalarına katılmasına karşın daha sonra çekildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Ali Balkız, "Ayrı baş çekme Sayın Doğan için karizmatik bir davranış haline gelmiş. Haksız suçlamalar yöneltmiş, birliği zayıflatmayı amaçlamıştır" diyor. Doğan'a bir suçlama da, eski Barış Partisi Genel Başkanı Abidin Özgünay'dan geliyor: 

“Devletin uzantısı oldu? 

"Alevilerin, etinde, kemiğinde ve genlerinde var kabul ettikleri kutlulukları, tarihsel sicile yakışmaz biçimde harcayan Sayın Doğan maalesef bir sükutu hayaldir. Cem Vakfı onun elinde, Aleviliğe meşruiyet vermeye yanaşmayan iktidar partilerinin parasal lütfuna uzatılan bir keşkuli fukaraya dönmüştür." Alevi hareketi içinde önemli bir rol oynayan Almanya Alevi 


Birlikleri Federasyonu Başkanı Turgut Öker de "Cem Vakfı, devletin Aleviler içindeki bir uzantısı olarak hareket etmektedir. Aleviliği uzun vadede Sünnileştirecek anlayışı hakim kılmaya çalışmaktadır" diyor. 

"Aramızda çatışma falan yaşanmıyor" 

Son dönemde Galatasaray Kulübü başkanlığı için adı geçen Prof. İzzettin Doğan, Alevi dedesi, uluslararası hukuk profesörü kimliği ve yoğun lobi faaliyetleriyle "en karizmatik Alevi lider" tanımlamasını hak ediyor. "Öyle bir iddia içinde olmadım. Ama bir karizma söz konusuysa kamuoyuna takdim ediliş biçiminde ve samimiyetindedir" diyen Prof. Doğan temsil sorunu konusunda şöyle konuştu: "Alevi İslam inancının haklarını savunan 3-5 ciddi kurum vardır ve bunlar da bellidir. Benim şahsımda bir Cem Vakfı var. Onun dışında Hacı Bektaş Vakfı vardır. Diğer arkadaşların hiçbiriyle aramızda Alevilik üzerine bir çatışma yoktur. Karşılaştığımızda sarmaş dolaş oluruz." 

Artık daha iyi örgütleniyorlar 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Ali Balkız, Alevi örgütlenmesini düne göre daha ileri bir noktada görüyor ve nedenlerini şöyle sıralıyor: 

* Türkiye'yi ve siyaseti daha iyi tanıyorlar. 

* İnançlı ve bilinçli kadrolar işbaşında. 

* Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. 

* Yöneticilerini sorgulayan üye tabanı oluştu. 

* Kalıcı işler yapılıyor. 

* Kimin ya da hangi kesimlerin Alevilere, hangi amaçla, niçin ve nasıl yaklaştığının farkındalar. 

* Aralarında iletişim ağı kuruldu. İnternetten yararlanılıyor. 

* Geleceklerini yaratma çabasındalar. 

Türkü barlarda Alevi kültürü 

İstanbul Beyoğlu'nda özellikle Alevi kültürünü yansıtan türkü barların sayısında hızlı bir artış var. Duvarları kilimlerle döşenmiş, dar mekanlarda Aşık Veysel?'den, Pir Sultan Abda!’ dan, Karacaoğlan'dan ezgiler dinleniyor. Tuncelili Nurettin Güleç 30 yaşında. Taksim'deki Yörem isimli türkü barın hem sanatçısı hem de sahibi. "Alevilik bir yaşam ve duruş biçimidir. Bu barlarla özdeşleştirilemez. Burası için Alevi barı diyemeyiz" diyor. Güleç, neticede ticari bir işletme olan barda her şeye rağmen müziğin özünden uzaklaşmadan işini yapmaya çalışıyor. 
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Cemevlerinde ibadet de yapılır... 

"Cemevlerine cami işlevi kazandırmayın" anlayışına karşı çıkan Aleviler, artık sünni olmadıklarının kabul edilmesini ve cemevinin kendi inançları için önemli olduğunu vurguluyor 

Alevilerin en tartışılan kurumlarının başında cemevleri geliyor. Yapımlarının hız kazandığı bir dönemde cemevleriyle ilgili Diyanet ve başka kaynaklı iddialar özetle dört noktada toplanıyor: 1- Alevilerin geçmişinde cemevi diye bir mabet yoktur, ortak ibadet yeri camidir. 


2- Cemevlerine cami işlevi kazandırmak, Müslümanlığın ibadethane bütünlüğünü bozar ve milletin birliğine darbe vurur. 3- Eğitim kurumları yerine, her köşe başına camiler gibi cemevleri yapılması doğru değildir. 4- Sol örgütler cemevlerini kullanıyor. 

Sünni değiliz 

Araştırmacı-yazar Gülağ Öz, "Aleviliğin oluştuğu zamandan beri cemevleri vardır. Her köyün en büyük evi, cemevi olarak kullanılmıştır ve her Alevi türbe ve tekkesinde mutlaka cemevi bulunmaktadır. Bugünün kentleşen koşullarında, bu kültürün yaşatılması için cemevleri yapılmaktadır" diyor. Alevilerin düşüncesinin kardeşliği barışı sağlamada, bütünleşmede öncü olduğunu dile getiren Öz şöyle konuşuyor: 

"Alevilerin camiye gitmeye niyetleri yoktur. Diyanet, ayrımcılık ve bölücülük yapmaya devam etmektedir. Alevileri, sünni gibi görme sevdalarından vazgeçsinler. Değişik görüşlere artık tahammül edin." 

Araştırmacı Cemal Şener ise, cemevlerinden kalkan radikal sol örgüt militanlarının cenazelerini şöyle değerlendiriyor: "Alevi aile, çocuğunun cenazesini cemevine getiriyor. 
Bazen, bir sünni ailenin cenazesi de cemevine geliyor. Militanlıkla cemevi arasında hemen bir bağlantı kuruluyor. Cezaevlerindeki ölüm oruçlarını, cezaevi eylemlerini sanki cemevleri destekliyor gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Halbuki durum hiç de böyle değil." 

Ancak ihtiyaç fazlası cemevi yapılmaması görüşüne bazı Aleviler de katılıyor. Şahkulu Sultan Vakfı Başkan Vekili Nihat Nevruz, "Camiyle cemevini ayırmıyoruz, ihtiyaç fazlası olmasın. 
Her köşe başında caminin, cemevinin değil de, okulların kültür evlerinin olmasının daha iyi olacağını düşünüyorum" diyor. 

Cemevi inşaatları özellikle 1990'dan sonra yükselmeye başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve bağımsız olarak inşaatlar yürütüldüğü için cemevleri sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. 
İstanbul’ daki cemevlerinin sayısının 25'i bulduğu tahmin ediliyor. Ancak cemevlerinin inşaatları çok yavaş yürüyor. Nedeni ise maddi imkansızlıklar. Cemevinin yapıldığı yerdeki, çoğunluğu dar gelirli Alevilerin bağışları yeterli olmuyor. Yerel yöneticiler ise cemevine karşı farklı tutum sergiliyor. Bazı ilçelerde belediyeler arazi tahsis ederken, bazıları bırakın arazi vermeyi, inşaat izni için bile uzun süre uğraştırıyor. Cemevlerinde sadece ibadet yapılmıyor. 
İbadetin yanı sıra, birçok sosyal ve kültürel etkinlik de yer alıyor. Yoksullar için haftanın belli günlerinde verilen yemeğin yanı sıra saz, semah, bilgisayar, yabancı dil ve başka meslek edindirme kursları veriliyor. 

Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun: 

Bilgisizlikten namaz kılınmıyor 

Alevilerin önemli bir çoğunluğu, Ehli Beyt Vakfı ve onun başkanı Fermani Altun'a mesafe ve şüpheyle bakıyor. Altun'un kendilerini, Şiiliğe çekmek istediğini düşünüyorlar. Vakfın düzenlediği toplantılara sağın önde gelen isimlerinin katılması ve Altun'un demeçlerinin sağ basında geniş yer bulması dikkat çekiyor. Altun, sorularımızı şöyle yanıtladı: 


Sizin Alevileri Caferileştirmek istediğinizi söylüyor. 

Altun: Hayır. Bir kere ben Alevi dedesiyim. 35 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyorum. Ortaya koyduğum evrensel bir çizgidir. Sadece, "Anadolu Aleviliği" dediğiniz zaman, diğerlerini reddediyorsunuz demektir. Gölpınarlı'nın kitaplarında Alevi, Kızılbaş, Caferi, Şia hepsi aynıdır. Ama bölgesel, yöresel olarak değişik ibadet şekilleri olabilir. Bugün her Ehl-i Sünnet, "Alevilik, Ehl-i Beyt Vakfı'nın dediği gibiyse, hepimiz Aleviyiz" diyor. Hangi Ehl-i Sünnet 


beni görse sarılıyor. 

FP’den milletvekili adayı oldunuz... 

Altun: Ben, FP listesinde bağımsız olarak yer aldım. Bu, toplumsal barışa bir katkıydı. 
Türkiye'de Alevilik kenara itilmiş, Alevi kimliği siyasetle karıştırılmıştır. "Alevi eşittir, ateizm. Alevi eşittir, solculuk" anlayışını kırmak için aday oldum. 1970'lerde inançlı insanları bizim üzerimize, "Bunlar kafirdir, komünisttir" diye saldırtıyorlardı. Şimdiyse tam tersini yapmak istiyorlar: "Haydi Aleviler, birlikte irticaya karşı savaşalım." Hep aynı güçler söz konusu. Biz bu oyunları kabul etmiyoruz. Bizim kimseyle savaşımız yok. 10 yıl önce Alevi denilince, "haşa" diyenler, bugün olumlu bakıyor. 

Sizin anladığınız Alevilikte cami var mı? 

Altun: Cemevine gidene de saygı duyuyoruz, camiye gidene de. 

Sizin tercihiniz ne? 

Altun: Ben şu anda cemevini tercih ediyorum. Zaten camiden farklı da bir şey yok. 

Namaz var mı? 

Altun: İsteyen kılar, isteyen kılmaz. 

Bu konularda daha net bir bakışınız olması gerekmez mi? 

Altun: İmam Cafer-i Sadık içtihatına göre oruç da, namaz da vardır. On İki İmamların hayatını okuduğunuzda, hepsi de namaz kılmış, oruç tutmuştur. 

Fakat Alevilerin çoğu namaz kılmıyor. 

Altun: Bilgisizlikten bence. İnanmak başka, yapabilmek başka. Aleviler çok bilgisiz bırakılmış. 

"28 Şubat'ın Alevilikle ilgisi yok" 

Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı Muharrem Ercan, "28 Şubat" şöyle değerlendiriyor: "28 Şubat'tan dolayı ordumuza teşekkür ediyoruz. Devlet anladı ki, Alevi toplumu, irticaya karşı Türkiye'de demokrasi ve laikliğin sigortasıdır. Anlayınca bize karşı hoşgörü başladı, ama dertlerimiz çok." Aynı zamanda Alevi dedesi olan Ercan bu sözlerine birçok Alevi katılıyor. 
Ancak, görüştüğümüz Alevi şahsiyetlerin tümü, bazı İslamcıların dile getirdiği "28 Şubat, Alevilerin darbesidir" iddiasını kesinlikle yalanlıyorlar. Örneğin Alevi araştırmacı Cemal Şener, "28 Şubat'ı Alevilikle suçlayıp, 28 Şubat ve Alevi düşmanlığını birlikte yapma siyaseti izlendi. Bu durumun gerçekle hiçbir ilgisi yok. Orduyla Alevileri, birbirine düşman etmek istiyorlar." Cem Vakfı Başkanı Prof. İzzettin Doğan da, "Türkiye'yi Suriye'ye benzetmeye çalıştılar. Buradaki amaç, alt rütbeli subayları üst rütbelilere karşı kışkırtmaktı. Orduyu ikiye bölme hesaplarında, Alevi düşmanlığı kullanılmak istendi. Yoksa, Genelkurmayı oluşturan kişiler büyük ihtimalle Alevi değillerdi. Ama, Atatürkçü olmaları ve Alevilerin de Atatürkçü olması nedeniyle bu teoriler ortaya atıldı" diyor. 

-BİTTİ- 


Dizimiz Tartışma Yarattı 
Alevilik ırkçılık değildir! 
Yolunu Arayan Alevilik" dizimizin dördüncü bölümünde yayınlanan, Diyanet İşleri Başkanı 


Mehmet Nuri Yılmaz'ın, "Alevilerin ibadet yeri camilerdir" açıklaması ile Diyanette başmüfettişlik de yapmış olan Dr. Abdülkadir Sezgin'in, "Türkiye'den toprak talebi olan 


Alevi gruplar var. Alevistan diye devlet kurmak istiyor. PKK'dan sonra Türkiye için ikinci büyük bölücü tehdit" sözlerine Aleviler büyük tepki gösterdi. İbadet yerlerinin cami olduğu iddiasını reddeden Alevi temsilcileri, Yılmaz'ın sözlerinin cahilce olduğunu savunarak, "Cemevleri bin yıldır var" dediler. 

Sezgin'in açıklamalarını da bazı Aleviler şöyle değerlendirdi: 

Mustafa Özcivan (Hacıbektaş Belediye Başkanı), Gülağ Öz (Araştırmacı-Yazar): Gerek Aleviler, gerek Türkiye açısından tehlikeli boyutlara varabilecek iftira ve yalan görüşler ortaya atılmaktadır. Sezgin, onbinlerce yıldır var olan Alevi düşüncesinin ortadan kaldırılarak, sünnileştirilmesinin bayraktarlığını yapmaktadır. Devlet içerisindeki bazı güçlerle desteklenmektedir. Bugün yoksulluk ve kriz yaşayan ülkemizde, Alevi köylerine cami yapma peşindeler. Türkiyeye zarar veriyorlar. İnsanları ayırıyorsun, bölüyorsun. Yazık bu güzel ülkemize. Alevileri anarşist olarak gören bu zihniyet, birşey ifade etmiyor. 

Mustafa Yıldız (CHP Erzincan eski Milletvekili): Sezgin'in Aleviliğin bir inanç ve yaşam tarzı olduğunu bilmediği, dolayısıyla Aleviliği ırkçılıkla karıştırdığı anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, geçmişte de buna benzer yobazlar ortaya çıkmıştı. Sezgin şunu bilmelidir ki, laikliği sosyal hukuk devletini ve insan haklarını temel ilke olarak benimsemiş olan Alevi toplumu, bu tür dejenere olmuş, küçük ve basit oyunlara gelmeyecektir. "Alevistan" ifadesi hiçbir Alevinin düşüncesinde ve hayalinde mevcut değildir. 


BİR KEZ DAHA ALEVİLİK 


Ekrem Dumanlı-zaman- 23.11.2006 
Önceki gün Alevilik başlığıyla ile kaleme aldığım yazıya ilginç tepkiler aldım. Büyük bir çoğunluk kendini Alevi olarak tanıtıyor ve düşüncelerime destek veriyordu. 


Onlara göre de Aleviliği suiistimal etmek isteyen, AB fonlarından yararlanmak için Aleviliği azınlık statüsüne sokmaya çalışan, Marksist düşüncelerine Aleviliği feda eden gruplar vardı. 
Hak verdikleri bir diğer konu da şuydu: Alevilerin haklı ve demokratik taleplerine devlet olumlu yaklaşmalı, başta cemevi olmak üzere birtakım isteklerine doğru karşılık vermeliydi. 
İşin doğrusu, küçük bir zümreden azar işitmedim de değil. Hırçın mesajların özünde ayrılıkçı önyargılar vardı. 


Tam da bu noktada TESEV raporu yayınlandı. Hemen her gazetede genişçe yer alan araştırmanın manşetlere yansıyan yönü din-toplum ilişkisi üzerineydi. Sonuçlara göre toplumda "dincilik azalıyor, dindarlar artıyordu". Bunu "İrtica tehlikesi yok, dindarlık artıyor", "Dindar çoğaldı, örtünen azaldı", "İslamcıyım; ama din devleti istemiyorum" gibi başlıklarla değerlendirdi gazeteler. Aslında bu sonuçlar hiç de şaşırtıcı sayılmazdı; çünkü dünya çapında yaşanan bir sürecin tabii bir yansımasıyla karşı karşıyayız. Sadece Türkiye değil; dünya dindarlaşıyor; dindarlaşırken de "aşırı dincilik" sayılabilecek bir çizgiye taşmamaya özen gösteriyordu. Dünya çapındaki gazete ve dergilerin son bir ayda yayınlanan en sıcak makaleleri bu konuyla ilgili. 


TESEV raporunun alt açılımlarında ilginç sonuçlar bulmak mümkün. Aleviler ile ilgili ortaya çıkan manzaraya kısaca değinmekte fayda var sanırım. "Kendinizi önce Türk olarak mı, Müslüman olarak mı; TC vatandaşı olarak mı; ya da Kürt ya da Alevi olarak mı tanımlarsınız?" sorusuna Alevilerin verdiği cevabı önemli bir not olarak kaydediyorum. 
"Öncelikle kendimi Alevi olarak tanımlarım" diyenlerin yüzdesi 1,1, "Türk" diye cevaplayanlar 19,4, Müslüman şeklinde tanımlayanlar 44,6, TC vatandaşı diyenler 29,9. 
Alevilerin Müslüman, TC vatandaşı, Türk kimliğinin ezici bir hakimiyeti var. "Önce Alevi'yim" diyen kitlenin yüzde 57'si DEHAP'a oy verdiğini söylüyor..."Kökten dinciliğin yükseldiği söyleniyor, bu görüşe katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya Alevilerin yüzde 49'u hayır derken 47'si evet diyor, ki bu olumsuz kanaat genel ortalamanın üstündedir. Bu noktada ilginç bir detay daha var: "Laiklik tehdit altında mıdır!" şeklindeki soruya Alevilerin yüzde 62'si hayır cevabını veriyor. Demek ki köktendincilik sayılan aşırı temayüller karşısında endişeli olan Aleviler laikliğin tehdit altında olmadığına inanıyor. 


Aleviler ile ilgili kısımda göze çarpan genel fotoğraf şu: Alevilerin hemen her konuda ortaya koyduğu tavır, genel Türk halkının yaklaşımıyla büyük bir paralellik arz ediyor. Endişesi, umudu, sıkıntısı, sevinci aynı. Daha açık, hatta TESEV çalışmasını da aşarak konuşmak gerekirse Alevilik önemli bir Türkiye gerçeğidir. Bu gerçeği kötü emellerine alet etmek isteyenler çıktı çıkıyor. Sevgi, hoşgörü, barış gibi en temel inanç özelliğine rağmen bu kitleyi ayrılık-gayrılık hesaplarına kurban etmek isteyenler oldu. Alevileri oy deposu gibi görenler bunun pazarlığını yapmaya da yeltendi. Bu vatandaşlarımızın akıl ve iradelerini kendi ceplerinde sananlar hep yanıldı. "Ali'siz Alevilik" adı altında dinsizliklerini gizlemeye çalışanlar da yanılıyor, güvenlik güçleriyle çatışarak ölen gençleri her defasında cemevine getirerek şov yapmayı ve Alevileri teröristmiş gibi göstermeye çalışan örgütler de yanılıyor. 


TESEV sonuçları bir kere daha ispat etti ki Aleviler sağduyudan, aklıselimden, hayatı dostça, kardeşçe paylaşmaktan yana. Hükümetin de bu manzarayı doğru okuması, Alevileri bağrına basması, onların makul taleplerini en güzel şekilde karşılaması; böylece ayrılıkçı güçlerin yağlı ellerini ovuşturarak aradığı fırsatları onlara tanımaması gerekiyor. Bir meseleyi ille de kördüğüm olunca mı düşünmek gerekiyor? 


ALEVİLİK 


Ekrem Dumanlı-zaman- 21.11.2006- 


Uzun bir zamandan beri bazı marjinal çevreler "Alevilik İslam'dan ayrı bir dindir" diyor başka bir şey demiyor. "Alevilik başka bir dinse nerede kutsal kitabı, kimdir peygamberi, hangi kaynaklara dayanarak böyle konuşuyorsunuz?" gibi sorular karşısında süküt etmeyi tercih ediyor bu çevreler. 


"Ali'siz Alevilik" tezinin arkasında dini hiçbir dayanak yok; meselenin arka planında siyasi rant hatta ticari çıkar var. Kimi dinsizliğine bir perde olarak kullanıyor Aleviliği, kimi Avrupa'nın bilmem ne fonlarından menfaat temin edebilmek için. 


STV'de Hüseyin Gülerce Bey'in programına konuk olan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, kitabın ortasından konuştu ve dedi ki: "Ateistin Alevi'si, Sünni'si olmaz." El hak doğrudur! 
Ateizm temel bir inanç(sızlık) tercihidir; bu tercihi gizlemek için İslam öncesi mitolojik destanlara sığınmanın hiçbir anlamı yoktur. "Ali'siz Alevilik" diye başlayan sinsi söylemin arkasında "İslam'sız Alevilik" vardır. O yüzden Cem Vakfı Başkanı "Alevilik ayrı bir dindir" diye AİHM kapısına dayanan dernekleri "cehalet" ile suçluyor ve ekliyor: "Bunları anlatmak için cahil olmak yetmez, zır cahil olmak gerekir. Düşünün ki Aleviliğin temel manası Hz. 
Ali'yi severler demek. Hz. Ali olmadan, 12 imamları bilmeden Alevi'yim demenin mânâsı yoktur." 


Önce işin bir teolojik yanı: Aleviliği yeni bir din olarak gösterdiğinde adama bunun dini gerekçelerini, hüccetlerini sorarlar. Hangi kutsal metne dayandığını, yazılı kaynakların hangi yorumlara müsaade ettiğini sorgular bilim adamları. Bu açıdan bakıldığında korkunç bir iddianın, asılsız olduğu ayan beyan çıkar ortaya. 


Meselenin bir de siyasi boyutu var. Son on yıldır Türkiye, "siyasal İslam" üzerine yapılan tartışmalara şahit oldu. İslam gibi temelde insan sevgisine, sosyal barışa, ahlaka, saygıya, sevgiye dayalı bir dinin siyasi maksatla kullanılıp kullanılmayacağı tartışıldı. İslam'ın siyasi parti programına dönüştürülmesi, hem din gibi kutsal bir alanı her an tartışılan bir zemine çekiyordu; hem de art niyetli kişi ya da grupların doğmasına sebep olabilecek dokunulmaz bir alanın açılmasına -üstelik güncel ve günlük konuların hata riskine rağmen- sebep oluyordu. 
Yaşanılan onca tecrübe sonunda anlaşıldı ki İslam, küçük parti menfaatlerine alet edilemeyecek kadar mukaddes değerler ile yaklaşıyordu bütün insanlığa. Bu haliyle onu bir partiye, bir gruba, bir cemiyete, bir cemaate, bir millete hasretmek mümkün değildi. Acı tecrübeler sonunda görüldü ki insanların hatta kitlelerin dindar olmaları ayrı bir konu; siyaset yaparken dini bir araç olarak görmeleri başka bir konu. 


Benzer bir durum bugün Alevilik için de geçerlidir. Bazı kişi ve çevreler Aleviliği siyasi bir güç olarak görüyor ve bu gücü arkasına almak için değişik propagandalara başvuruyor. 
Siyasal Alevilik diyebileceğim bu kavramın arkasında ne sade Alevi insanlar var ne de Aleviliğin barış ve sevgi üzerine yoğunlaştığı kutsal mesajlar. Siyasal İslam tartışmasında da manzara böyleydi. Bir tarafta dinini samimi bir şekilde yaşayan, seçim döneminde herhangi bir partiye oy veren ve bunu vicdanıyla yapan geniş kitleler; diğer tarafta o kitlelerin kutsal saydığı değerleri oya dönüştürmek için sun'i gündemler ve söylemler geliştiren zümreler. Bazı Alevi federasyonlarındaki "Marksist yapılanma" gerçek Alevileri kaygılandırıyor; çünkü mezhep ayrılığı üzerinden çıkarılacak fitnenin faturasını sadece bir zümre değil bütün Türkiye öder... 


Son sözüm hükümete: Bu ülkenin vazgeçilmez parçası olan Alevilerin bir kısım haklı talepleri var; bu isteklerin karşılanması "Marksist, ateist gruplar"ın Aleviliği istismar etmesine engel olacaktır. AB fonlarından üç-beş kuruş alabilmek için toplumun değer yargılarını yok edecek kadar fitne çıkaran kişi ve gruplara fırsat verilmemelidir. Cemevi açmanın kolaylaştırılması, bu insanların sosyal ve ekonomik problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Başka türlü suiistimalin önüne geçmek mümkün değil. 


DARK DİZİSİNİN BİLİM, FELSEFE VE MİTOLOJİ İLE İLİŞKİSİ 


Popüler Kültür Temmuz 9, 2020-kisiselmedya 


DARK dizisi, Netflix'in en başarılı yapımlarından biri. 


Bir Alman yapımı olan bu diziyi bu kadar başarılı kılan şeylerden biri ise konusunu ve senaryosunu çok sağlam bir şekilde bilime ve felsefeye dayamış olması. 


Dizinin dayanak noktasını oluşturan bilim, felsefe, mitoloji ve dini kavramları tek tek ele alacağız. 


Bir nevi sizin için DARK sözlüğü, DARK dizini ve rehberi oluşturdum da diyebiliriz. 


Bu yazıda dizide yer alan olaylara ve karakter gelişimine yönelik bilgiler yok, o yüzden spoiler da yok. 


Diziyi izlerken karşınıza çıkan bilim, felsefe, mitoloji ve din referanslarına yer var. 


Ki küçük bir Alman kasabasında geçen ve zamanda yolculuğu konu alan dizinin olay örgüsünü ve karakter gelişimini bu kadar başarılı kılan şey de bu. 


Şunu da en başta belirteyim, bu kavramların hepsi bir derya deniz, o yüzden siz bu yazıdan sonra istediğiniz alanı ve kavramı daha detaylı araştırabilirsiniz. 


Nasıl ki dizideki karakterler ve aileler arasındaki bağları tek tek çözüyoruz, bu videoda/yazıda da aslında bilimsel ve felsefik temaların nasıl birbiriyle iç içe geçtiğini, bazen karşıt bir konuma yerleştiğini bazen de aynı anda var olabildiğini göreceğiz. 


Dizide gizem yaratan birçok kavram ve olay, gerçek hayatta da gizemli. 


Bu videoda bu gizemleri çözemeyeceğiz ama evrenin gizemlerine biraz daha vakıf olabileceğiz. 


O zaman bilimle başlayalım. 
Ve tabii ki dizinin olmazsa olmazı, kuantum fiziği. 
Kuantum Fiziği 


Kuantum fiziği, temel olarak maddeyi ve enerjiyi inceleyen bir bilim dalı. 


Maddeyi oluşturan atomların ve atomları oluşturan daha küçük parçaların birbiriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu araştıran fizik dalı. 


Bu fizik alanına göre maddeler hem parçacıklardan hem de dalgalardan oluşur, parçacıklar dalga gibi, dalgalar parçacık gibi hareket edebilir. 


Bir parçacığın enerjisini, hareketini, diğer parçacıklarla ilişkisini çözümlemekle uğraşır. 


Bir bilgisayar çipinin içindeki hareketin nasıl olduğu, güneşin nasıl enerji yaydığı, güneş panelleriyle ışık nasıl elektriğe dönüşür, bunları anlamak içim kuantum fiziği kullanılır. 


Ancak kuantum fiziği tek bir teoriden değil, çok sayıda teoriden oluşur; ve halen bunların bazıları ispatlanamadığı gibi araştırmalar sürmektedir. Bu alanda çalışan bilim insanlarının 


bile kuantum fiziğiyle ilgili farklı görüşleri vardır. 


Şimdi kuantum fiziği alanına dair, DARK dizisinde geçen ve bu diziyi anlamamızı sağlayacak kavramlara, teorilere, görüşlere geçelim. 


Paradoks 
Paradoks, mantığa aykırı, birbiriyle çelişen sonuçların elde edilmesine denir. 


Paradoks kuantum fiziğinde aklıselime ve genel geçer kurallara aykırı çıkan deney sonuçları için kullanılıyor. 


Şöyle düşünelim, bir matematik denkleminde iki farklı sonuç elde edemezsiniz. Eğer bir matematik sorusunu çözdüğünüzde iki farklı sonuca ulaşırsanız bütün emeğinizi çöpe atmanız gerekir. 

Ancak kuantum fiziğinde durum böyle değil. 

Schrödinger'in Kedisi 

İşte kuantum fiziğinde en çok kullanılan, dizide de geçen paradokslardan biri. 

Kuantum fiziğinin öncü bilim insanlarından Erwin Schrödinger, 1935 yılında yaptığı bir düşünce deneyinde, bir kutu içine konmuş bir kedinin aynı anda hem ölü hem de canlı olabileceğini söyler. 

Bu teorilerden yola çıkarak farklı gerçekliklerin ya da birbirine zıt görünen durumların aynı anda var olabileceğini aklımızda tutalım; çünkü aslında DARK da senaryosunu bu olasılığa yaslıyor. 

Kuantum Dolanıklığı 


Yine kuantum fiziğine dair başka bir paradoks. 


Albert Einstein'ın iki bilim insanıyla beraber üzerinde çalıştığı bu paradoksa göre kuantum parçacıkları, birbirlerinden uzakta olsalar bile birbirlerini etkileme kapasitesine sahipler. 


Einstein'ın kuantum fiziğini eleştiren ve kuantum mekaniğinin eksik kaldığını söyleyen bir fizikçi olduğunu atlamayalım. 


Einstein'ın bu eleştirileri sayesinde de aslında kuantum fiziği daha da gelişmiştir. 


Diziyi izleyenler için ise kuantum dolanıklığını felsefik olarak aşk için kullanıldığını da söyleyebiliriz. 


İzafiyet Teorisi 


Einstein'a gelmişken fiziğin en önemli alanlarından biri olan izafiyet teorisine uğramazsak olmaz ki DARK''ın temalarından biri de bu. 


Einstein'ın bu teorisi, ortaya konmasıyla insanlığın uzay ve zaman kavramlarına yönelik olarak bildiği her şeyi alt üst etti. 


Kuantum fiziğiyle beraber modem fiziğin temelinde yer alan bu teoriye göre fizik kuralları evrenin her yerinde aynıdır. 


Nesnelerin zaman ve uzay içindeki hareketini inceleyen bu teoriyle hem kara deliklerin varlığını hem de gezegenlerin uydularının davranışlarını açıklamak mümkündür. 


İzafiyet teorisi şunu der: Herhangi bir nesnenin hareketini, hızını ve zamanı nasıl tecrübe ettiğini hep diğerlerine göreli olarak ölçersiniz. Çünkü ışığın hızı her yerde aynıdır ve hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu da farklı yerlerde zamanın farklı ölçümlenmesini sağlayacaktır. 

Zaman ve uzay, nereden ölçtüğümüze göre değişecektir. 

Einstein'in genel izafiyet teorisine göre yerçekimi ise uzay-zamanın enerji ile bükülmesidir. 
İşte buradan da şu kavrama geliyoruz: 


Kara Delik 


Kara delikler, yerçekiminin çok güçlü olması dolayısıyla en hızlı hareket eden maddeciklerin bile kaçamadığı uzay parçalarıdır. Işık bile kaçamadığı için adı kara deliktir. 


Solucandeliği 
Yine Einstein'ın genel izafiyet teorisinden yola çıkarak açıklayabildiğimiz bir kavram bu. 


Bilimsel olarak Einstein—Rosen köprüsü olarak anlandırılan solucandeliği, Einstein ve fizikçi Nathan Rosen tarafından geliştirilen bir kavram. 


Uzayzamanda teorik olarak açılabilecek ve evrendeki farklı noktalar arasında yolculuk yapabilmemizi sağlayacak bir tünel olarak adlandırabiliriz. 


Eğer bu tünelü Almanca izleyenler için passage olarak adlandırırsak ne demek istediğimi anladığınızı sanıyorum. Bu tünel farklı yerler arasında da farklı zamanlar arasında da yolculuk sağlayabilecektir. 


Zamanda Yolculuk 

İşte sonunda bütün bilimsel arkaplanını anlattıktan sonra dizinin ana konusuna geldik. 
Biraz önce anlattığım bütün teoriler, başta kuantum fiziği ve izafiyet teorisi olmak üzere, solucandeliği, kara delikler, bunlar bilimsel açıdan zamanda yolculuğu bir olasılık olarak 


ortaya çıkaran kavramlar. 


NASA da Stephen Hawking de bilimsel hesaplamalara göre zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini söylüyor. 


Felsefe 


Şimdi bütün bu bilimsel arka planı göz önünde bulunduralım ve DARK'”'ın yönelttiği diğer sorulara, hatta dizinin asıl temeline aldığı sorulara geçelim. 


Bunun için de felsefenin alanına giriyoruz. 
Diyelim ki zamanda yolculuk mümkün. 
Peki geçmişe gidip aldığınız bazı kararları değiştirmeye çalışır mısınız? 


Yoksa geçmişe gittiğinizde aldığınız kararları değiştirmeye çalışsanız bile aynı sonuçlar mı ortaya çıkacaktır? 


Peki ya gelecek? Geleceğe giderseniz geçmişinizi de aslında etkileyebilir misiniz? Bugününüz hem dünden hem de yarından oluşuyor olabilir mi? 


Biraz önce anlattığımız bütün bilimsel kavramları düşünün: Farklı zaman ve farklı mekanlarda aynı anda olabiliyorsanız, herhangi bir noktada aldığınız bir karar ya da gösterdiğiniz bir davranış, hangi uzaymekanda nasıl sonuçlara yol açacaktır? 

Kader mi özgür irade mi? 

İşte bu da başka bir paradoks. 

Determinizm — Gerekircilik 

İşte bilimden felsefeye kaydığımız nokta da burası. 


Bu görüş aslında kökenini pozitif bilimlere dayandırıyor. 


Nasıl ki doğa kanunları denen bir şey varsa, ve böylece doğada meydana gelen olayların nedenleri ve sonuçları belliyse, aynı şey insanlar için de geçerli. 


Buna göre özgür irade denen bir şey yoktur; bizim davranışlarımız kontrolümüz altında olmayan güçler tarafından yönetilmektedir. 


Ancak bu felsefik düşünceyi kadercilikle karıştırmamamız gerekir. Belki ikisi de bizim dışımızdaki güçler tarafından davranışlarımızın ve hayatımızın kontrol edildiğini söylüyor olabilir. 


Ama kadercilikte daha çok yolculuk sonucunda varacağımız yerden ve kaderimizden kaçamayacağımız anlayışı yaygınken determinizm, neden sonuç ilişkisine dikkat çeker, bütün davranışlarımızın ve olayların bir nedeni vardır ve olaylar sürekli bu neden-sonuç ilişkisi etrafında, kapsamında gerçekleşir. 


Peki determinizm görüşünü en çok ne sarsmıştır? Tabii ki kuantum fiziği. Çünkü doğa kanunları olarak bildiğimiz klasik fizik kurallarının aksine kuantum fiziği, tek bir doğrunun olmadığını, aynı anda birden fazla doğrunun ve neden-sonuç ilişkisinin olabileceğini göstermiştir. 


Nihilizm 


Size çelişkili gelecek ama şimdi determinizmden başka bir uca doğru ilerliyoruz ki yine DARK’ n konularından biri bu. 


Nihilizm, bütün değerlerin temelsiz olduğunu, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ve iletişiminin kurulamayacağını söyler. 


Gerçek bir nihilist hiçbir şeye inanmaz, bağlılıkları yoktur, hatta belki de sadece yok etmekten başka hiçbir amacı yoktur. 


Ahlaki değerlere hiçbir şekilde inanmaz. 


Bu görüşün en büyük savunucusu ve geliştiricisi Alman filozof Friedrich Nietzsche'dir ve zaten dizide de bu düşünürün belli sözlerini görürüz. 


Nietzsche, nihilizmin nihai olarak ahlaki, dini ve metafizik bütün değerleri yok edeceğine inanıyordu. 


Peki diziyi izleyenlere bu kimi andırıyor? 
Adam tabii ki. 


Şimdi de felsefeden dizide yer alan mitolojik ve dini temalara geçiyorum. Ki ilk adımımız Ariadne. 


Arıadne 
Ariadne diyebiliriz ki dizideki temel mitolojik hikaye. 


Martha'nın okul tiyatrosunda Ariadne'yi oynadığını biliyoruz ve dizideki başka karakterler için de Ariadne'nin önemli bir yeri var. 


Ariadne'nin çok farklı versiyonları var ama en temel özelliğinden bahsedelim. 
Giritli kral Minos'un kızı Ariadne. 
Minos, oğlu öldürüldükten sonra Atina şehrine saldırır; yapılan ateşkes sonucu Girit'teki 


canavar Minotor'a her dokuz yılda bir yedi genç erkek ve yedi bakire kızın kurban edilmesine karar verilir. 


Atinalı Theseus da kurban edilecek gençlerden biri olunca Girit”e gidip Minotor'u öldürmeye karar verir. 


Ariadne, Theseus'u görür görmez aşık olur. Theseus'a Minotor'un olduğu labirentten sağ kurtulması için kendi eliyle sardığı kırmızı bir ip aracılığıyla yardımcı olur. 


Hikayenin bundan sonrasının farklı versiyonları var ancak Theseus sonunda Ariadne'yi terk eder ve Ariadne Tanrı Dionysos ile evlenir. 


DARK dizisindeki Winden kasabasındaki mağaralarda kırmızı ip olduğunu vurgulamam gerek bu arada. 


Din 
Dizide çok fazla dini öğe var. 


Karakterlerin isimlerinden başlarsak bile zaten Nuh ve Yunus peygamberlerin isimlerine rastlıyoruz. 


Adem ve Havva, Aziz Christopher, kıyamet gibi dini temalar da DARK ta yer alıyor. 
Rubens'in Lanetlilerin Düşüşü adlı kıyameti anlatan tablosunu da dizide görüyoruz. 

Bütün bu hikayelere girişmiyorum, siz isterseniz ayrıca araştırabilirsiniz. 

O yüzden çok kısa dizinin temelinde yer alan iki kavrama değinip videoyu sonlandırıyorum. 
Zümrüt Tablet 

“Sic Mundus Creatus Est.” 

Bu dizide sürekli gördüğümüz bir söz dizimi. 

Latince “Ve dünya yaratıldı” anlamına geliyor. 

Kaynağı ise Zümrüt Tablet. 

Zümrüt Tablet, Avrupalı simyacıların temel öğretileri olarak kabul ettikleri bir metin. 


Eski Yunanların Hermetika olarak adlandırdığı bir metin olan Zümrüt Tabletler'in kaynağı ile ilgili olarak kesin bir bilgi yok. 


Hakkında birtakım rivayetlerin bulunduğu Zümrüt Tablet'in kullanılmasına birçok inanış ve dinde rastlayabiliyoruz. 


Bu metinlerin yazarı olarak Hermes Trismegistus'un adı geçer. 


Hermes Trismegistus'un Antik Mısır'da yaşadığına inanılıyor; bu kişi kimi kaynaklara göre bir düşünür, kimilerine göre ise bir Tanrı. 


Yani gizemli ve mitolojik bir kişiden bahsediyoruz. 


Bu tabletler, çok kabaca gizli öğreti olarak tanımlanabileceğimiz Batı ezoterizminin temelini oluşturur. 


İngiliz fizikçi Isaac Newton'ın da bu tabletleri çevirdiğini sözlerimize ekleyelim. 


İnanın gizemli Zümrüt Tabletlerin ne olduğunu anlamakta kuantum fiziğinden daha çok zorlandığımı söyleyebilirim. 


Trıguetra 


İsa'dan önce 500'li yıllara kadar uzanan bir sembol bu. İlk Keltlerin kullandığına inanılan bu sembol dini olarak üç tanrıçayı sembolize ediyordu. 


Bugün birçok farklı inançta ve dinde de görüyoruz. 


Hıristiyanlık”ta da kullanılan bu sembol, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan Kutsal Üçleme anlamına gelmektedir. 


Sizin bu kavramlarla ilgili görüşleriniz ne, eklemek istedikleriniz var mı, diziyle ilgili görüşlerinizi aşağıya alalım. 


MEDYA MAYDANOZLARININ SENDİKAL MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! 
26 Eylül 2010 Pazar- Ahmet Turan Alkan-Zaman 


Geçen hafta sizlere, bu satırların yazarının da eninde sonunda bir medya maydanozu şeklinde göründüğünden bahsederek, adı her ne ise, televizyon kanallarına çıkarak konuşma yapan, herhangi bir konu hakkında fikir belirten kişilerin bir araya gelerek örgütlenmesini, bir sendika çatısı altında bir araya gelmesinden bahsedeceğimi söylemiştim. 


"Bu satırların yazarı" ibâresine bayılıyorum; nitekim yukardaki paragrafta bu ibareyi zevkle kullandım. İnsanın kendisinden bahsederken "Bu satırların yazarı" diye ötekileştirmesi -nasıl söylenir-, entelektüel bir haz veriyor. Düpedüz "Ben" demek yerine "Bu satırların yazarı" dediğinizde, daha işin başında "yazar" oluyor ve yazarlık kimliğini kendinize -sanki başkaları da aynı fikirdeymiş gibi- yakıştırmış oluyorsunuz; nitekim yukarda benim de bir medya maydanozu sayılmam gerektiğini anlatmaya çalışırken aslında benim değil de bu satırları yazan kişinin medya maydanozuna benzediğini imâ ettim ki, neticede "Ben maydanoz değilim; odur maydanoz" gibi bir ferahlık hissi bıraktı bende. Siz de ara sıra deneyebilirsiniz, iyi oluyor. 


Gelelim sendika kurma konusuna. Arkadaşlar, daha işin başında iken söylemeliyim ki bu ülkede en fazla emeği tüketilen ve yaptığı işten ötürü hakkı verilmeyen -yani ücreti demek istiyorum- kitle, medya arayüzleri kitlesidir. Ki bunların boğaz tokluğuna çalıştıklarını söylemek bile hayli iyimser bir ifade olur! 


Bir tartışma programına çıktıkları için ücret hakettiklerini genellikle düşünmezler bir kere; hatta bunların bazılarında program bittikten sonra, "Yahu borcumuz kaç kuruş arkadaş; para teklif etmeyi unuttum, ayıp oldu mu acaba?" diye bir mahcubiyete kapılanlara bile rastlanmıştır. Yayıncılar açısından bu durumun mahzuru yoktur; yayıncılar, o kişiyi yayına çıkarmakla ona ve sülâlesine büyük bir iyilikte bulunduklarını, şahsen tanınmasına fevkalade bir katkı sağladıklarını ve bu işin esasen "Bilâbedel" yapılması gerektiğini düşünüyor olsalar gerektir. 


Boğaz tokluğu derken mübalağa ettiğimi sanmamalısınız; ara-sıra kuru pasta, sandviç ama her hâl ü kârda çay ikram ederler ve bundan ötürü -Allah için- katılımcıdan "hesap" istendiğini ben şahsen duymadım. 


Bu işler şöyle olur: Programın yapımcıları, sesinde güzel tınılar ve cıvıltılı melodiler barındıran bayan yardımcıları aracılığıyla yayın öncesinde maydanoz, pardon arayüz arkadaşımıza programa katılma davetinde bulunurlar. Kabul buyurulursa buluşma saati kararlaştırılır; belirtilen adrese bir otomobil gönderilir. Aynı otomobil, katılımcı sendika mensubumuzu iş bitiminde dilediği adrese bırakacaktır. 


Sosyal haklarımızın tamamı işte bu kadar sevgili vatandaşlarım; bu adam ne yer, ne içer, bu iş için gerekli vakti nereden bulur; gömleğini kim yıkar, kravatını, ceketini kim ütüler, bunları hangi parayla satın alır gibi önemli olmayan ayrıntılar kesinlikle hatırlanmaz. 


"Madem haklarınız bu kadar kısıntılı; siz de gitmezsiniz olur biter yahu; ne sızlanıp duruyorsunuz" diyeceksiniz fakat öyle değil. Sen gitmezsen, ben gitmezsem, onlar gitmezse, kim seyreder bu televizyonları diye bir olguyla karşı karşıyayız... 


Sendika hakkımızdır fakat söke söke alır mıyız şüpheliyim. 


Şüpheliyim çünkü bu sendikaya, arayüzü emekçi arkadaşlarımın "Amanin de sendikamız varmış" diye seğirtip üye yazılacaklarına pek ihtimal vermiyorum. Arayüzcü emekçi arkadaşlarımız, emeklerini arza sunarken örgütlü değil, ferdi hareket etmeyi tercih edeceklerdir genellikle; zira bu kitle, ferdiyet idrakinde Kaf dağlarının tepelerinden aşağı inmeyen, dayanışma ruhuna uzak ve fena halde "İndividual" bir topluluktur. Bu dostlarımız, herhangi bir moderatörün teklifi üzerine "Türkiye enine mi bölünsün, boyuna mı bölünsün?" 
başlığı altında kesintisiz altı saat tartışmak için hiçbir ön şart ileri sürmeyeceklerdir fakat, "Gelin bir sendika kuralım; emeğimiz karşılıksız kalmasın" denildiğinde kıyâmete kadar anti- sendikalist lâflar edeceklerdir; eminim. 


Nereden biliyorsun diye sormadığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca... 


Kimse katılmaz ama yine de fikirlerimi yazayım şurada, böylece medya maydanozları sendikasının fikir babası olduğumu kimse inkâr edemeyecektir. Şöyle ki: 


l- Yayıncıların tartışmacı temin etmek için önce sendikaya başvurmaları kanuni mecburiyet şekline konulduktan sonra yayıncıya iki seçenek verilecektir: Sıradaki tartışmacıyı mı isterseniz, yoksa ekstra bir aranjman mı tercih edersiniz? İkincisi daha pahalı bir tarifeyi gerektirecektir. 


2- Tartışmacıların kazancı sendika havuzunda biriktirilir ve kesenekler kesilip budanımlar budandıktan sonra aydan aya üyeler arasında komünizan bir yaklaşımla üleştirilir. 


3- Sendikayı tanımayan yayıncılar kara listeye alınır ve tartışma saatlerinde belgesel göstermeye mecbur tutulur. 


4- Sendikalı arayüzü arkadaşlarını sendika senede dört takım elbise, altı takım gömlek, pabuç, çorap ve kravat alır; sendika merkezinde berber, sauna ve kondisyon salonu imkânları verir. 
Ayrıca boşta duran sendikalılar için diksiyon, durup dururken maraza çıkarma, RTÜK'e takılmadan küfür ve hakaret idmanları, su bardağı ile yapılabilecek saldırı teknikleri ve en önemlisi büyük ve boş lâflar ederken kimseye hissettirmemek gibi meslek içi kurs imkânları tanınacaktır. 


5- Vesaire, vesaire, vesaire... 


x 


Evet, bir tarafta "Medya arayüzü" emekçilerini insafsızca sömüren ve bedavaya çalıştıran büyük yayın kuruluşları, öte tarafta kutsal sendika hakkımız... 


Bütün medya arayüzü emekçileri, birleşin; bedavaya çalışmaktan başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok nasıl olsa! 


Sendikal mücadelemiz engellenemez; tabii biz istemezsek... 


ÖYKÜ GÜRMAN'IN ATEİZM İLE İLGİLİ SÖZLERİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI timeturk -21.11.2020 


Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman'ın, 'İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum' sözleri sosyal medyada tartışma doğurdu. Ateizm Derneği, Gürman'ın sözleri üzerine açıklama yaptı. 


Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, BloombergHT'de yayınlanan İşin Aslı programında konuştu. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi. 


Öykü Gürman'ın Aslı Şafak'ın programında babası ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündeminde öne çıktı. Gürman'a destek mesajlarının dışında tepkili paylaşımlar da yapıldı. 


“Babam atcistti” 
Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden şarkıcı Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verdi. 


Aslı Şafak'ın “Babanız tarafından sevildiniz mi?” sorusuna cevap verirken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar” diye konuştu. 


Ateizm Derneği'nden tepki 
38 yaşındaki şarkıcının sözleri sosyal medyada tartışma başlattı. 


Merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağını vurgulayan Gürman'ın, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" sözlerine Ateizm Derneği'nden cevap geldi. 


Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, kökten dincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek..." denildi. 


el, Ateizm Derneği © 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a TARTIŞMA YARATA 
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 
BİLİM ADAMLARI TESADÜFÜ NASIL AÇIKLIYOR? 
Fatih Demir / Haksöz Haber-03 Mart 2021 Çarşamba 


Katı bir akılcı iseniz ve her şeyi akıl yoluyla açıklamaya çalışıyorsanız bir gün başınıza hiç ummadığınız ve aklınızla cevap bulamadığınız bir durum gelirse o durumu neyle açıklar ya da ifade edersiniz? 


Hayatta başımıza gelen ama anlam vermekte zorlandığımız o durum hali: “Tesadüf mü, tevafuk mu, inanç mı, düzen mi, kozmosun eylemliliği mi yoksa Allah'ın yarattıklarında bir düzen halinin bulunması mı?” 


Kamer Suresi 49-50'de Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter.” 


Tesadüflerde anlam var mı, yoksa hayatlarımızı anlamlandırmak için biz mi anlam yüklüyoruz? 


Materyalist bilim adamları için tesadüfler birer istatistik meselesidir, bir noktada hemen hemen herkesin başına gelir. Ancak hayatlarında anlam ya da düzen arayan insanlar, tesadüfleri kendileri için anlamlı halde yorumlamak ister. 


Modem psikolojinin simge isimlerinden biri olan Carl Gustav Jung'a göre tesadüfler; nedenler ve sonuçlarla açıklanamayan ve somut olmayan bir süreci ifade eder. Jung bu çıkarımına 1950'li yıllardaki çalışmaları üzerinden cevap arar ve tesadüfü; anlamlı görünmez bağlantılar dizgesi olarak ele alıp ona "eşzamanlılık" kavramı ile cevap verir. 


Jung zaman zaman "eşzamanlılık" terimine ilişkin tanımını da günceller. “Aion: Benliğin Fenomenolojisine Yönelik Araştırmalar” adlı kitabında her şeyin anlamlı bir şekilde bağlantılı olduğunu ifade eder bu kavramla. 


Eşzamanlılık, düşüncelerimiz, hislerimiz ve rüyalarımız gibi iç dünyada olup biten şeylerle çakışan dış dünyada rastlantısal olmayan bir olaydır. Bu kavram aracılığıyla Jung, bu tür 


olayların açıklığa kavuşturulmasını ve tartışılmasını mümkün kılan bilimsel bir çerçeve ortaya çıkardı. 


Jung der ki, "Tesadüfler bir şekilde olduğunda, onlardan etkilenmeden hayatınıza devam edemezsiniz. Çünkü böyle bir durumda bağlantısız kalmak ve tesadüflere yakın olmak sizi ondan uzaklaştırmaz ve etkisiyle yaşamınıza devam edersiniz. Tesadüflerden uzak kalmaya çalışmanız olasılık dışıdır." 


Jung insanın anlama yetisinin eksikliğinin onun bütünü görmesini engellediğini belirterek, insanoğlunun, "gözlemlenebilir gerçekleri, kendisinin anlama yetisinin dışında tuttuğunu ya da onları haksız bir şekilde olumsuz formüle ettiğini ..." ifade ederdi. Jung, insanoğlunun tesadüf olayını anlamlı bağlantılar olarak görmemeye çalıştığına inanıyordu. 


Öte yandan bir psikanalist olan ve “Anlam Bulan Tesadüflerin Anlaşılması” kitabının yazarı Gibb A. Williams gibiler, Jung ve onun tutkulu takipçileriyle aynı fikirde değillerdi. 


Williams, "Kalıplar arıyorsunuz. Sanki kendi psikolojik çöpünüzü karıştırıp avlanıyormuşsunuz gibi. Puzzle”! birleştirecek ve ona uyacak parçaları arıyorsunuz. 
Tamamlanan kalıp bir eşzamanlılık olarak deneyimleniyor." diyordu. 


İlginç bir "tesadüf" 


Bir tesadüfün anlamlı bir gerçeği gizleyip gizlemediğinin en ünlü vakalarından biri, Jung'un genç bir kadın hastayla yaptığı bir terapi seansı sırasında başına geldi. 


Kadın hastanın inanılmaz derecede rasyonalist olduğunu belirtelim. 


Jung ünlü olayı Synchronicity (tevafuk): Jung, 'Eşzamanlılık: Bir Nedensel Bağlanma İlkesi' adlı kitabında bu vakayı ve çözümlemesini şöyle açıklar: “Tedavi ettiğim genç bir kadın, zor bir zamanında “kendisine altın bir bok böceği verildiği” bir rüya görür. Bana da bu rüyayı anlatırken, kapalı pencereye sırtımı vermiş bir şekilde oturuyordum. Aniden arkamda hafif bir vuruş gibi bir ses duydum. Döndüm ve dışarıdan pencere camına çarpan bir böceği gördüm.” 


Jung, "Pencereyi açtım ve yaratığı içeri girerken havada yakaladım. Bulunduğumuz enlemlerde bulunabilecek ve ona en yakın olan “altın bir bok böceğine” aslında sıradan bir (Cetonia aurata) gül böceği olduğunu fark ettim. Bu böcek için normalde her zaman yaptığı bir eylem olan karanlık bir mekana girme arzusunun neticesinde olan bir olaydı. “diye devam eder anlatmaya. 


Jung, Böceğin genç bir kadınla yaptığı bir terapi seansı sırasında ofisini ziyaret etmesinin/tesadüfünün aslında hiç de öyle sıradan bir tesadüf olduğuna inanmıyordu. Jung'a göre, iki olay görünüşte ayrı olsa da, eşzamanlılık yoluyla ilginç bir şekilde birbirine bağlıydı. 


Olaydan sonra, Jung'a göre kadının katı rasyonalite duruşu çöktü. Ve onun için psikolojik bir dönüşüm sürecinin başlamasına neden oldu. 


Jung, "Bu olan şey, o kadar anlamlı bir şekilde birbirine bağlanan “tesadüfler” haliydi ki kimine göre bu bir şans idi. Ancak asıl olay bu uyuşmazlığın inanılmaz bir şekilde gerçekleşmesiydi." der. 


Jung, modern çağın önemli bir fizikçisi olan Albert Einstein ile iyi arkadaştı. Her iki adam da kendi teorilerini geliştirmek için birbirlerine ilham veriyordu. Einstein için kuantum fiziği neyse Jung için de eşzamanlılık oydu. 


Bilinç ve tesadüfler 


Bazı psikologlar, her şeyi bir şans meselesi olarak görmenin insan zihninin gelişimi için iyi bir motivasyon olmayacağına inanır. 


2015 yılında yapılan bir araştırma, “insan zihninin bir şeyleri anlamlandırma mücadelesinin? 
zihinsel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre tesadüfler, insanların benzerlikler kurmasına ve farklılıkları ayırt etmesine yardımcı oluyor. 


"Bir düzeni fark ettiğimizde, hangi olayların bir araya geldiği ve ne kadar olası oldukları hakkında bir şeyler öğreniriz. Bu öğrendiklerimiz de dünyayı dolaşmaya başlamak için değerli bilgi kaynakları.” der Londra Üniversitesi'nde deneysel psikolog olarak görev yapan ve çalışmayı TRT World ile birlikte yazan Magda Osman. 


Uzmanlar ayrıca, "tesadüflerin" çoğunlukla dikkatli olan ve etrafındaki şeyleri fark eden insanların başına geldiğini düşünüyor ki bu olumlu bir şey. Fakat aynı zamanda, bu farkındalık yani her tesadüfte anlam aramanın, insanların ‘rastgele olaylarda bir anlam bulmalarının ardındaki nihai nedenin bir sonucu olduğunu? düşünen şüphecileri de haklı gösterebilir. 


Virginia Üniversitesi'nde nöro-davranış bilimleri profesörü ve bir tesadüf araştırmacısı olan psikiyatri uzmanı Bernard Beitman, " Tesadüflere daha fazla maruz kalan insanlar; kendilerini dindar veya manevi hislerle tanımlayan, çevrelerini saran dünyayla daha bağlantılı olan ve anlam arayan ya da sıkıntılar içerisinde olan ve hayatlarındaki anlamı tesadüfler ile açıklamaya çalışan insanlardır. der. 


Ancak Jung'un eşzamanlılık teorisini neredeyse doğrulayan bazı gerçek kişisel deneyimlerinden sonra Beitman, tesadüflerin sadece dindar insanlar tarafından değil, diğerleri tarafından da algılanabilecek belirli yapılara sahip olabileceğini düşünür. 


Profesör, "Köpekbalıklarının derilerinde, avlarını bulmalarına yardımcı olmak için küçük elektromanyetik değişiklikleri tespit eden ampullae sahip olması gibi, insanların da tesadüfleri tespit eden benzer mekanizmalara sahip olması makul, hatta muhtemeldir." der. 


Kaynak: TRT World 


“HÂFIZA'Y-I BEŞER, NİSYÂN İLE MÂLÜLDÜR!? SÖZÜ TEMEL OLMAMALI.. 
Selahaddin E. Çakırgil- 03 Mart 2021 Çarşamba- haksozhaber 


‘28 Şubat 1997-Askeri Darbe Zorbalığı'nın 24. yıldönümü dolayısiyle Tansu Çiller hanımefendinin TRT?ye verdiği mülâkatı dinledim. 


Tansu Çiller'e, ilk olarak içten gelen bir samimi duygu ile “hanımefendi? diyorum. Bu zamana kadar, içinde yer aldığı o büyük sosyal çalkantılar konusunda hemen hiç konuşmamıştı. Ama, aradan geçen 24 yıl sonra, -maşaallah-, duygularından-hınçlarından büyük çapta 


arınmış, “tecrübe” zırhı ile donanmıştı. Hele, 1993-95 arasında, SHP (CHP) ile 2,5 yıl süren karma hükümet döneminin başbakanlık ve 1996-97 arasında da Başbakan Erbakan'ın Başbakan Yardımcılığında geçen 11 ay süren ve bir askeri darbe ile noktalanan iktidar dönemini anlatırken, Tansu Hanım'ın, iç ihanet merkezleri ve onların ‘dış müttefik”leri eliyle üretilen entrikaları ve doğrudan doğruya Genelkurmay?'dan dizayn olunmaya çalışılan siyasi partilerin ve yayın politikalarını devreye sokan kartel medyasının , işveren ve işçi sendikalarının, bir kısım meslek ve sivil toplum kuruluşlarının girdikleri oyunlar, şantajlar, tehditler konusunda anlattıkları; o karmaşa içinde, arka arkaya iflâs eden, batan bankaların Devlet'e 291 milyar dolar kaybettirdiklerini, 28 Şubat Muhtırası üzerine komuta kademesini azletmek istediklerini Demirel?e söylediğinde, Demirel'in açıkça, 

“İmzalamam..? dediğini; daha önceki başbakanlığı döneminde askeriye”nin kendisine yaptıkları abartılı karşılama törenlerini, Erbakan'la koalisyon yapınca göstermek bir yana, yüzüne bile bakmadıklarını anlatması düşündürücü- öğretici önemli bir şâhidliktir. 


Yaşanan o karmaşa döneminin en canlı şahidlerinden birisi olarak, Tansu Hanım'ın sadece bundan dolayı bile Başkanlık sistemine destek verdiğini ve AK Parti'nin, devlet yönetimindeki, bu gibi “vesayet? kurumlarının yolunu kestiğini ve darbelerin yolunu kapattığını belirtmesi ve kezâ, o dönemin siyasi liderlerinin, hepsi de bugün artık hayatta olmayan Demirel, Ecevit, Mesud Yılmaz ve Erbakan'dan, sadece Erbakan hakkında son derece saygılı bir dil kullanması ve 28 Şubat günlerinde onun yaşadıklarını derinden paylaşan bir hükümet ortağı olarak, yalnızca onu birkaç kez ‘rahmet’le anması son derece ilgi çekiciydi. 


Dinlememiş olanlara tavsiye ederim.. 


Tansu Hanım'ın mülâkatına bu kadarca değindikten sonra, aynı konunun bazı taraflarına da değinelim.. 


Evet, ‘28 Şubat 1997 Askeri Darbe Zorbalığı'nın 24. Yıldönümü, bazı temel konuların hatırlanması açısından inşallah hayırlara vesile olur. Çünkü, “Hâfızâ-y'ı beşer nisyân ile mâlüldür. / İnsan hâfizâsı, unutkanlıkla mâlüldür? denilmiştir. Bu gibi anma yıldönümleri, balık hâfizâlı bir toplum haline düşmemek için de faydalı.. 


Bu arada, bu yıldönümünün bu yıl geçen yıllara göre son derece yoğun ve ağırlıklı olarak anılmasında, merhüm Erbakan'ın vefatının 10. Yıldönümü'ne denk gelişinin de rolü büyüktü herhalde.. 


Bir okuyucu, “Son 25-30 yılın panoramasını çizerken, Sivas'da bir otel yangınındaki ölümlelerin Müslümanların üzerine yıkılması'na ve onun intikamını almak adına, Erzincan'ın -dindarlığıyla meşhur- Başbağlar Köyü'nde, 35 kişinin katledilmelerine de değinmeliydin? 
diyordu. 


Bir diğeri de, “Mayıs-1993'de, Bingöl'de silâhsız 33 askerin katledilmesi de toplumu derinden sarsmıştı..” diyordu.. 


Bir diğer okuyucu da, Güven Erkaya isimli Dz. Kv. Komutanı amiralin, üstelik de, Başbakan Erbakan'ın yüksek komutanlara verdiği bir yemek sırasında, içki olmadığını görünce derhal içki servisi yaptırmasındaki sarhoşluk hâkimiyeti ilân edişinin laik medyada alkışlanışını unutmayalım? diyordu. 


Hele bir okuyucu'nun, “Suüdi Kralı'nın daveti üzerine Hacc'a giden Başbakan Erbakan için, Osman Özbek isimli bir general'in, tv. ekranlarından, “pez....” gibi en şerefsizce sözlerle saldırmasının hesabı da görülmedi..” hatırlatması da yerindeydi. O dönemdeki İstanbul Üni. 
Rektörü Prof. Alemdâroğlu'nun bir videosunda, “O zamanki başörtüsü yasaklaması kararlarından asla pişman olmadığını” ve “Türkiye'nin siyasi İslâm -dediği bir anlayış- tarafından ele geçirildiğini? dile getirmesi ve o günlerde Ortaçağ Avrupası'ndaki Engizisyon Mahkemelerinin benzeri olan meşhur “İkna Odalarının mücidi Prof. Nur Serter’i, şimdi merhüm Erbakan'a övgüler düzen CHP lideri'nin, bir de m. vekilliğiyle taltif etmesine karşı yazdıkları.. 


“D-8”ler üzerinde de hemen hiç durulmadı, 28 Şubat anlatılırken.. Halbuki, “D-8ler teşebbüsü? emperial dünyaya, bir başkaldırı niyeti taşıyordu. 


Hatırlayalım.. 


Başbakan Erbakan, “Türkiye, İran, Mısır , Nijerya Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya” devletlerinin öncülüğünde, “D-8'ler diye anılan ve 900 milyona ulaşan dev bir nüfus kitlesiyle bir büyük ekonomik pazar oluşturma çabası içindeydi. Ardından da ortak para birimi ve ortak savunma ordusu gelecekti. Bu da emperyalizmin amiral gemisi Amerika'yı ve AB ülkelerini rahatsız ediyordu. İçerdeki laikler ise, bu teşebbüsü, sadece hayâl/ütopya 

değil, ‘200 yıllık Avrupa tercihli dış siyasetin terkedilmesiyle sonuçlanacak bir büyük felâket? olarak da görüyorlardı.. 


Sadece bu bile, 1923'den beri hep var olduğu söylenen ‘28 Şubat Darbe Zorbalığı'nın dış desteği için yeterliydi. 


Halbuki, başka dünyalar, aralarında birlikler oluştururken, Müslüman dünyası da, kolay olmasa bile, bu hedefi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde, hep, emperial güçlere hizmet eden “garson devletler? halinde kalmaya mahkümdurlar. Star 


RUSYA'DAKİ AŞIRI SAĞ: RUS İMPARATORLUK HAREKETİ 


Fatih Demir / Haksöz Haber- Kai Biermann, Christian Fuchs, Astrid Geisler, Yassin Musharbash, Holger Stark / Die Zeit - 19 Şubat 2021 Cuma 


“Düşman olarak birbirleriyle karşı karşıya gelseler de yine de aynı hareketin parçasılar. 
Aslında, hareketin bu tür çelişkilere dayanabileceği gerçeği tam da Faşist Enternasyonel'i bu kadar tehlikeli kılan şeydir.” 


Die Zeit'ın dünya genelindeki aşırı sağ/neo-Nazi ideoloji ve örgütlere dair araştırmasının son bölümünde militanlarının hem Rus Ordusunda düzenli askerler hem de paralı askerler olarak Suriye ve Libya'da faaliyet gösterdiği belirtilen Rus İmparatorluk Hareketi, hareketin askeri liderlerinden Denis Gariev üzerinden anlatılıyor. 


Rus Bağlantısı 


Faşist enternasyonel kavramsallaştırması her zaman neyin yeni olduğunu açıklamaz. 
Grupların çoğu tarafından kullanılan sembolleri düşünün. Runik yazı (eski Germen alfabesi), gamalı haçlar ve Fraktur (Latincenin kaligrafili yazımı) senaryosundaki saçma saplantılı söylemlerin hepsinin modası geçmiş gibi görünüyor. 2021'den çok 1941 yılını yansıtır gibi 


görünse de bu görünüş bile yanıltıcı olabilir. Onların yöntemleri modern olduğu gibi yeni etkilenimleri ve ittifakları da içine alabilecek açıklığa sahiptir. 


Adolf Hitler, Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal etme emrini verdiğinde, amaç "Avrupa kültür alanında Asya etkisinin ortadan kaldırılması" idi. Naziler o dönemde Slavları, hâkim olunacak ve sömürülecek "alt insanlar" olarak hakir görüyorlardı. 


Rusların bugün bile sahnede rol alamayacaklarını düşünmek cazip geliyor. 


Beyaz çorap ve sandalet giyen 42 yaşındaki Denis Gariev, özellikle tehditkâr görünmüyor. 
Üniversiteden tarih diplomasına sahip ve müşterileri hakkında kesin bir fikri var. "Yarın buna ihtiyaç duyacaklarını anlıyorlar çünkü yarın ne tür bir arabanız olduğu veya ne tür bir girişim başlattığınız önemli olmayacak" diyor, "çünkü yarın gelip sizi öldürmeye çalışacaklar ve siz ne yapacaksınız tabi ki düşmanınızla savaşmanız gerekecek". 


Müşterileri çoğunlukla 20 ile 45 yaşları arasındaki Rus erkeklerden oluşuyor. Ancak aralarında Fransız, Sırp ve Alman vatandaşları da var. Hepsi St. Petersburg'daki Gariev'e gidiyor ve savaş taktikleri, atış, ilk yardım, radyo iletişimi ve topografya üzerine bir kurs içeren çeşitli eğitimler alıyorlar. Kurs yedi gün sürüyor ve 280 Euro'ya tekabül ediyor. Gariev, yalnızca geçen yıl bu eğitimler için 500 adet rezervasyon yapmış. "İnsanlar muhafazakar, vatansever fikirlerle gelirlerse, hoş geldiniz derim" diyor. 


St. Petersburg'un merkezine arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan sıradan bir apartmanın bodrum katında oturuyor. Dışarıda, güreş ve dövüş sanatlarını yansıtan posterler ile derslerini duyuruyor. İçeride, Gariewin 10 eğitmeninden birisi olan bir kişi kılıfında bir tabanca ile kamuflajıyla beraber koridorda yürüyor. Ortodoks ikonları duvarları süslerken ofisinde bir el bombası fırlatıcı var. Gariev bunun sadece bir model silah olduğunu iddia ediyor. Düşmanın kim olduğunu tartışmaya devam ediyor: Solcular, eşcinseller ve göçmenler. 
Geleneksel Hıristiyan değerlerini onlardan kurtarmak için "son bir haçlı seferi" gerekeceğine inanıyor. Ve haçlı seferinin, dünyanın her yerinden aşırı sağcıların uzun zaman önce "alt- insanların" yurdu olmayı bıraktığı bir ülke olan Rusya'dan çıktığını görmek istiyor. Gerçekten de özledikleri bir yer haline geldi Rusya - Batı'ya karşı; kadınlığa ve göçmenlere karşı bir siper olarak gördükleri bir devlet burası. 


Gariev bodrumunda, haçlı seferi için kurduğu; paramiliter eğitim programının yerlerinden birisini ve neo-Naziler için oldukça cazip bir şeyi sunuyor: Diğer ülkelerin yalnızca askerler için izin verdiği eğitim türünü. Ve Rus yetkililer bu duruma itiraz ediyor gibi görünmüyor. 
Gariev aynı zamanda ikinci bir role daha sahip; üyeleri çarlık imparatorluğunu diriltmeyi hayal eden Rus İmparatorluk Hareketi (RIM) adlı aşırı milliyetçi bir grubun askeri kolunun da başı. Savaşçıları, hem Rus Ordusunda düzenli askerler hem de paralı askerler olarak Suriye ve Libya'da faaliyet gösteriyor. Ukrayna'daki savaşa da katıldılar. 


Almanya'dan Felix Oberhuber, gerçekten Ukrayna Azov Bölüğü için savaşa girmiş olsaydı diğer tarafta eğitimlerini Gariev'den alan insanlara ateş etmiş olabilirdi. Ukrayna'daki savaşta gönüllü olanların birçoğu Rus tarafından geliyor. 


Düşman olarak birbirleriyle karşı karşıya gelseler de yine de aynı hareketin parçasılar. 
Aslında, hareketin bu tür çelişkilere dayanabileceği gerçeği tam da Faşist Enternasyonel'i bu kadar tehlikeli kılan şeydir. 


St. Petersburg'daki Gariev, rolü hakkında açıkça konuşuyor: "Tüm dünyadaki sağ hareketlerle güçlü ve profesyonel bağları olan tek örgüt biziz." diyor. 


Gariev, Almanya'da RIM'in aşırı sağ Ulusal Demokrat Parti (NPD) üyeleriyle temasları olduğunu iddia ediyor. Nisan 2018'de RIM temsilcileri, Almanya'nın Dortmund kentinde aşırı sağcıların yürüyüşüne katılmıştı. 


RIM'in İspanya'daki milliyetçileri saldırılar düzenlemeye teşvik ettiğine dair iddialar da var. 


St.Petersburg'dan sekiz saat dilimi uzakta olan eski neo-Nazi Matthew Heimbach, ABD'nin Tennessee eyaletinde bir lokantada çalışıyor. Beş yıl önce Avrupa'daki yoldaşları aracılığıyla RIM ile temas kurdu. 


Heimbach, iki RIM aktivistinin onu Tennessee'de ziyarete nasıl geldiğini anlatıyor. Bir eğlence parkında hız trenine bindiklerini ve bir barbekü partisinde Amerikan neo-Nazileri ile Rus çar fanatikleri arasında olası ittifakları nasıl tartıştıklarını anlatıyor. Onları nasıl da "yoldaş" olarak görüyor. Onlarla birlikte Washington'a gitti, burada Beyaz Saray'ın önüne bir RIM bayrağı dikip fotoğraf çektiler. Böylesi bir propagandadan nasıl zevk aldığını anlattı. 
Daha sonra bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamaları RIM üyelerinin işe alınmaya çalışıldığı şüphesini uyandırdı. 


Ve hepsi bu kadar da değildi. Yetkili ayrıca: "Bu grubun elinde masumların kanı var." dedi. 


İskandinav Direniş Hareketi, İskandinavya'da aktif bulunan neo-Nazi gruplarının bir ittifakı olarak faaliyetler yürütüyor. 300 üyesi bulunduğu biliniyor. İkisi İsveç -Kasım 2016 ile Ocak 
2017 arasında patlayıcılarla düzenlenen saldırılar- olmak üzere birçok saldırıda bulundukları 
raporlarda kayıt altına alınmış. Patlayıcılı eylemlerin adresleri ise şöyle: Solcu bir kitapçı, kafe ve mülteciler için barınak sağlayan bir kamp alanı. Son zamanlarda yeni bir eylemde bulundular; başka bir sığınağın yakınına bir bomba yerleştirdiler. Bombanın infilak etmesi sonucu temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi ağır yaralandı. 


Failler tutuklandı. Müfettişler, St. Petersburg'da eğitim aldığı bilinen iki adamın ellerinde Kalaşnikoflarla gösteren bir fotoğrafı buldular. Saldırılarını planlamadan sadece birkaç ay önce Denis Gariev ile birlikteydiler. Müfettişler, Rusya ziyaretinin "radikalleşmelerinde önemli bir adım" olduğuna inanıyorlar. 


2020'nin başlarında, yetkililer Stockholm'de bir RIM görevlisini tutukladı. Tutuklanan kişi kendisine adeta bir silah deposu oluşturmuştu. 


Nisan 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, RIM'i bir terör örgütü olarak sınıflandırdı ve şimdiye kadar listeye giren ilk yabancı aşırı sağ grup oldu. 


Ocak 2021'de eğitim yeri olan bodrumunda yaptığı bir röportajda Gariev iki İsveçliyi tanıdığını inkar etmedi. Buraya turist olarak geldiklerini, onlara sadece etrafı gezdirdiklerini ve birlikte Hıristiyanlığı tartıştıklarını iddia etti. 


Amerikan hükümeti şimdi onu "özel olarak belirlenmiş küresel bir terörist” olarak görüyor. O ise bu duruma bir cevap olarak, Avrupalıların ve Amerikalıların kendisinden ve örgütünden neden korktuğunu bildiğini söylüyor: "Fikirlerimiz nedeniyle bir onlara yönelik tehdit olduğumuzu çok iyi anlıyorlar." 


PERİNÇEK'İN 28 ŞUBATTA “DEVRİM KANUNLARI UYGULANSIN? ÇAĞRISI! 
Abdurrahman Güner / Haksöz Haber - 28 Şubat 2021 Pazar 


Bugün cari hükümet ile iş tutan Doğu Perinçek 28 Şubat'ın en başat aktörlerindendi! Doğu Perinçek “kirli siyaset? denilen şeyin vücut bulmuş halidir. Pragmatizmin, oportünizmin Türkiye siyasi tarihindeki en büyük temsilcilerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek aynı zamanda kadrolu bir darbe severdir. En gözde darbeleri 27 Mayıs ve 28 
Şubat'tır. 


Bu iki darbe onun için darbe değil “devrim'dir. Kendi kafasındaki kurgusal gerçekliğe göre kurulan analojide ABD-CIA'nın faaliyet alanına karşı yapılan bu darbeler ‘tam bağımsız Türkiye” idealinin gerçekleşmesi için yapılmıştır. En çok bizzat darbeyi gerçekleştiren cuntacıların güleceği bu sözler Doğu Perinçek için hakikatin ta kendisidir! 


Başörtüsü yasakları zulmü başta olmak üzere Türkiye'de dindarların siyaset ve sosyal yaşantıdan soyutlanmasını hedef alan 28 Şubat Darbesi cuntacı geleneğin bir devamı olarak görülmelidir. Cuntacılık her darbede olduğu gibi bu darbede de “şeriatı” düşman olarak görmüş ve toplumun çok büyük kesimlerinin sahip olduğu değerler dünyasını hedef almıştır. 


Toplumun değerler dünyasını oluşturan en temel etken ise İslam'dır. Bu yönüyle cuntacılar kamuoyu önünde doğrudan zikretmek istemeseler de en has Islam düşmanlarıdır. Peki, ya cuntacıları ve darbeleri destekleyenler? 


Perinçek şebekesinin 90'lı yıllardaki siyasi örgütlenmesi İşçi Partisi'nin 1996 yılının sonundaki 4. Kongresinde "Devrim Kanunları Uygulansın" kampanyasını başlatma kararı alıyor. Gerisini İşçi Partisi'nin devamı olan Vatan Partisi sitesindeki haberden öğreniyoruz: “Ve Parti, 16 Ocak 1997 günü İstanbul'da, Muammer Karaca Tiyatrosu'nda düzenlediği açılış 


toplantısıyla kampanyayı başlattı. İşçi Partisi örgütleri, bu kampanya çerçevesinde, kasaba ve köylere kadar bütün yurdu "Devrim Kanunları Uygulansın" afişleriyle donattılar, halka açık onlarca toplantı düzenlediler. Kampanya etkili oldu ve yarım yüzyıldır unutturulmaya çalışılan Devrim Kanunları hafızalarda canlandı.” 
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VATAN PARTİSİ'NE 


Değerli Yurttaşlar 


Cumhuriyet Devrimleri Kanunları yetmiş yıl sonra yeniden Türkiye'nin gündemine girmiş bulunuyor. "Devrim Kanunlar 


Uygulanmalıdır" talebi, bugün müyonlara ma! cimuştur. 


Devrim Kanunları'nın Hangi aşamalardan geçerek topluma mal edildiğini anlatmadan önce gerek bu broşürün, gerekse İşçi 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MÜCADELEYE 


Partisi'nin bu konudaki kampanyasının esin kaynağı olar, İP Programı'nın 9. maddesini anımsatmak istyoruz! 


"işçi Partisi, Sultarlığın ve Halifeliğin kaldırılması; tekke ve zaviyelerin kapanlmazı! oğalığın, efendiliğin 


planda kaldırılması Latin harferirir kabulu; ta ve dilde demokrstlaşma gibi, Milli Kurtu 


evrimi'nin bağımsızlık, demokrasi ve aydınlanma yönündeki bürün kazanımlarını Korur; bu 


yararına geliştirir; demokratik halk devriminin ve sosyalizme ilerlemenin tarihsel birikimi olarak değerlendirir." 
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Kongrede alınan darbe sever kararları hala ‘gurur’ kaynağı gibi sitesinde yayımlayan Vatan Partisi aynı ‘mirasın’ takipçisi olduğunu da beyan etmiş oluyor böylelikle. Aslında bu örneğe bile gerek yok. Geçtiğimiz Ocak ayının 17’sinde Vatan Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Öztürk'ün, kendisine ve eşine 'ağza alınmayacak küfürler ettiğini", aylardır tüm girişimlerine rağmen Öztürk'ün partiden ihraç edilmediğini ifade ederek 42 yıldır üye olduğu partisinden istifa ettiğini açıklayan Vatan Partisi eski MKK üyesi Hıdır Hokka'nın 2017 senesinde Ulusal Kanal'da yaptığı konuşmaya da bakılabilir. 


İşçi Partisi'nin yaptığı çalışmaların 28 Şubat kararlarının mantığını inşa ettiğini övünerek ifade eden Hıdır Okka devamında şunları söylüyor: “Biz bir yıl boyunca “Devrim Kanunları Uygulansın? diyerek durmadan afiş astık. Devrim Kanunlarını uygulamaya geçen Genelkurmay en sonunda madde madde belirterek açıkladı kararları.” 


Okka darbeye elverişli zemin sağlamanın övüncüyle kendini kaybederek şunları aktarıyor, “herkes ‘28 Şubat kararları darbedir, askeri kalkışmadır? derken biz Genel başkanımız Doğu Perinçek öncülüğünde Taksim'de bir basın açıklaması yaptık. Dedik ki biz 28 Şubat kararlarını destekliyoruz, sonuna kadar.” O esnada bir muhabirin Doğu Perinçek'e “daha önce darbe yüzünden (12 Eylül) mağduriyet yaşamış bir insan olarak nasıl 28 Şubat Darbesi'ne sahip çıktığını?” sorması üzerine Hıdır Okka'nın anlattığına göre Perinçek şunları söylüyor: “Bu darbe değildir! Bu devrim kanunudur. Devrim askere de lazımdır, askerin kullandığı tanka da lazımdır. Askerin tankı yolda kalırsa biz omuz verir güzergâhlarına ulaşmaları için onları (cuntacıları) destekleriz.” 


“Askerin tankına omuz veririz? diyen Perinçek bugün 28 Şubat mağduru insanların merkezinde yer aldığı bir hükümet tarafından kollanıp gözetiliyor! Özellikle iktidara yakın medyanın “yerli ve milli Doğu Perinçek? yağlaması o kadar iğrenç ki insan bunların hiç mi utanması kalmadı diye düşünmeden edemiyor. Her şeyi geçtik sadece o aşağılık “Devrim Kanunları Uygulansın? bildirisini hala sitesinde bulundurduğu için bile hukuka hesap vermesi gereken Perinçek şebekesiyle oturup kalkanın akıbeti de hayırlı olmaz! 
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28 Şubat'ın yıldönümünde meydanlarda darbe kararlarına karşı mücadele eden 
Müslümanları bu vesileyle bir kere daha selamlıyoruz. Öyle inanıyoruz ki bugün yüzümüzü yere eğenlere rağmen geleceğimiz yine Beyazıt eylemlerindeki gibi onurlu, ahlaklı ve mütevazı Müslümanların nicelik olarak küçük gibi görünen ancak nitelik olarak büyük olan amelleriyle inşa edilecektir. Hak ile batıl birbirinden zaten ayrılmıştır. Önemli olan yılgınlığa düşmeden sabırla hak yolda mücadeleye devam etmektir! 


Aydınlıkçıların hayalindeki Türkiye... 
AKILLI TASARIMIN VATİKAN AYAĞI 
Rennan Pekünlü-26 Aralık 2014-aydinlik 


Robert L. Park'ın “Superstition: Belief in the Age of Science” al kitabı Türkçe'ye “Batıl İnanç-Bilim Çağında İtikat” olarak çevrildi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları arasında yer aldı. Bu kitaptan öğrendiğimize göre, John Templeon Vakfı, ruhsal gerçeklikleri araştırma veya keşfetme yönündeki ilerlemeler için Templeton Ödülü (Templeton Prize for progress toward research or discoveries about spiritual realities) veriyor. “Parasal ödül günümüzde 1.5 
milyon dolardır. Bu ödül, Nobel Ödülü”nden daha fazla olması için her yıl yeniden ayarlanır”. 
Richard Dawkins'in Tanrı Yanılsaması (The God Delusion) adlı kitabında da değindiği gibi, bu ödül, “din hakkında iyi şeyler söyleyen” biliminsanlarına veriliyor. Bu ödül sahiplerinin çoğu fizikçi ve evrenbilimcidir. 


Bilim Ve Din Savaşmasın 


Vatikan Gözlemevinde bir yandan gökbilim araştırmacılarıyla evrene ilişkin araştırmalar sürerken diğer yandan da “Bilim ile inancın uyumlu bir biçimde birlikteliği nasıl gerçekleşir?” 
sorusuna açıklama getirmeye çalışıyorlarmış. Bu yöndeki çabalar gözlemevi çalışanlarının inanç ile usun birbirini tamamlamasına ilişkin verdikleri derslerde açıkça görülebilirmiş. 
Vatikan, “Bazı kültürel bağlamlarda din ile bilim sanki birbiriyle savaş durumundaymış gibi gösteriliyor. Ancak biz hem bilim insanı hem de inançlı kişilerin görüşleriyle farklı bir yaklaşım sunabiliriz” saptamasında bulunuyor. Bu açıdan Vatikan Gözlemevi Bilim ile Dinin kesişme noktasında olduğunu savunuyor. 


İngiltere'yi ziyaretinde Papaz Benedict XVI, Katolik okullarda şöyle söylemiş: “İnsanlığın iyi bilimiminsanlarına gereksinimi var. Ancak, yaşamın dinsel ve ahlaki boyutunu dikkate almazsa bilimsel bakış açısı son derece dar bir bölgeye kısıtlanır, diğer yandan, din de, eğer yaşamı anlamamızda bilimin yapmış olduğu katkıyı dikkate almazsa, kendisini dar kalıplara sokar. Gökbilimin insan kültüründeki rolü evrenin en büyük ölçeklerde resmini sergilemektir. 
Biz bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz”. 


Gözlemevi Kadrosuna Giriş Koşulu 


Vatikan Gözlemevinin Günümüzde Hiç Yoktan Yaradılış konulu (Creatio ex Nihilo Today) dinler arası araştırma konferansında sunulan bildiriler Ekim 2010 tarihinde Yaradılış ve Abraham'ın Tanrısı (Creation and the God of Abraham) başlıklı kitapla yayınlandı (editor David B. Burrell, Carlo Cogliati, Janet M. Soskice ve William R. Stoeger, Cambridge University Press, 2010). Bu konferans 9-15 Temmuz 2006 tarihlerinde Castel Gandolfo'da 


yapıldı ve tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinine inanan kişilere ev sahipliği yaptı. 


Bilimsel kisveli gözlemevine giriş koşulu Kutsal Teolojide uzmanlaşmak! Vatikan Gözlemevi kadrosuna katılmadan önce Gabriele Gionti 4 yıl süren teolojik eğitimini Berkeley”'deki Santa Clara Üniversitesi Cizvit Teoloji Okulunda tamamlamış. Gionti teolojik çalışmalarını, Kutsal Teoloji Lisans Tezini (Sacred Theology Licentiate) savunarak yapmış. Tezin konusu, sicim kuramının savunduğu birden çok evrenin var olma olasılığına ilişkin tartışılan konularmış: Multievrenlerde Teoloji? (Theology in a Multiverse?). Bu tartışmalar Antropik İlkenin canlanmasına ve Akıllı Tasarım'ın tartışılmasına neden olmuş. Bu tartışmanın canlı bir örneği olarak Susskind'in Kozmik Alan: Sicim Kuramı ve Akıllı Tasarım İlüzyonu (The Cosmic Landscape: String Theory and the illusion of the Intelligent Design) kitabı gösteriliyor. Bu tartışmalar çağımızdaki yeni ateizmin üzerinde büyük bir etki yapmış. 


Eğitim Ve Halkla İlişkiler 


Eğitim şart! Vatikan bu konuda da başarılı! Vatikan'a eğitim konusunda yardımcı olan Emmanuel M. Carreira İspanya, Ekvador ve Peru'daki üniversitelerde Bilim ve İnanç konusunda seminerler vermiş. Ekvador ve Peru'da 6 hafta kalmış ve Bilim ve İnanç konusunda toplam 60 konuşma yapmış. Vatikan müdür yardımcılarından Guy J. 
Consolmagno, ABD ve İngiltere'deki okul ve kilise gruplarına astronomi, kilise ve bilim konularında kamuya açık 57 konuşma yapmış. Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) Ulusal (Italya) Komite Başkanı Christopher J. Corbally’nin 10-11 Aralık 2010 tarihlerinde Primland, Meadows of Dan, VA konuşmasının başlığı oldukça ilginç: ETlerle karşılaştığında din varlığını sürdürebilecek mi? (Will Religion Survive An Encounter With Extraterrestrials?) 
Vatikan Gözlemevi Müdürü Jose G. Funes, Alberta Üniversitesi'nde (Edmonton) “Bilim ve İnanç birbiriyle niçin ilgilenir?” (Why Science and Faith Matter to Each Other?) başlıklı bir 
konuşma yapmış. Vatikan Gözlemevi bilim felsefecilerinden Alessandro Omizzolo, 2010 
yılında birçok kuruluşta evrenin kozmolojik betimlemesiyle evrenin yaradılışına ilişkin İncil söylemlerinin ilişkisini anlatmış. 


Hawkıng Kendini Tanrı Mı Sanıyor? 


Christopher J. Corbally 3 Eylül 2010 tarihinde ABD “Catholic” sitesinin konuk blog'unda İnancın guantum sıçramaları (Ouantum leaps of faith) başlıklı bir söyleşide bulunmuş! 
Corbally söze şöyle başlamış: “Basın yayın organları Stephan Hawking'in yeni kitabından (The Grand Design) oldukça provokatif alıntılar yapıp duruyor. Bu alıntılardan bir tanesi şöyle: “Çekim denen bir yasa olduğu için evren kendisini hiç yoktan yaratabilir ve yaratacaktır. Kendiliğinden (spontaneous) yaradılış hiçliğin değil belli bir şeyin varlığının, evren niçin var, biz niçin varız'ın nedenidir? 


“Ben bir Katolikim, bu düşünceye şöyle düşünerek tepki gösterebilirim, “Hawking kim olduğunu sanıyor, Tanrı mı?’ Felsefe, “böylesi bir nedene gereksinim var mı yoksa çekim yasası “oluşumu gerçekleştirdiği? için mi olmuştur?” sorusuna yanıt veremez. Bu soruya ancak teoloji yanıt verebilir. Yanıt, sevgisi sonsuz olan bir Yaratıcı’ yı gündeme getirir ve varolan her şey O'nun varlığına bağlıdır. Bu yanıt inananları, Tanrılarının varlığının deneyimini yaşamış olanları zevkten titretir. “Bu nedenle Hawking'in kitabını okumalıyım, bakalım benzetmeleri karıştırıyor mu yoksa, provokatif de olsa, esas olarak uzman olduğu fiziğe mi bağlı kalıyor”. 


“Bilim kuşku duyma kültürüdür” (R. Feynmann). Dinde ise kutsal kitaplarda yazılana kuşku duyamazsınız; ilahiyat doktorlarının yazdığı reçetedeki hapları olduğu gibi yutmak zorundasınız, çiğnemeye kalkarsanız acı gelebilir! Son sözler Batıl İnanç - Bilim Çağında İtikatadlı kitaptan! 


Haftaya: John Templeton Vakfı'nın bilim-din diyaloğu için koyduğu milyon dolarlık ödül DARWİN VE FİZİKÇİLER 
12 Haziran 2015-Rennan Pekünlü-aydinlik 


Darwin'in organik evrimi doğruysa, Tanrının varlığına inanmak olası değildir. Eğer çağdaş bilimin sonuçları türlerin bu denli çabuk gelip geçici olduğunu sergilemekse ben daha fazla bilim istemiyorum. Benden önce atalarım nasıl cahil yaşadıysa ben de öyle cahil yaşamak istiyorum? 


“Charles Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim kuramının ilk ilkesi, sınırsız zamandır. Bu ilk ilke, dönemin yerbilimcilerinin bilimsel bulguları ve doğa felsefeleri temelinde onanmış bir ilkedir. Hem Lamarck hem de Darwin organik değişimlerin olabildiğince yavaş olarak gerçekleştiği varsayımını kullandı. 19. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirilen bilimsel bulgular ve bu bulguları temel alarak yapılan sınırsız zaman varsayımları Hıristiyan öğretisindeki “Yaradılış” için biçilen zamanla çelişiyordu. Birçok önde gelen Kilise, Yer'in İsa'dan önce 
4004 yılında yaratıldığını öğretiyordu. Hutton, Playfair ve diğer bilim insanlarının çabaları, 
sınırsız zaman kavramını doğrular bulgulara götürüyordu. Aslında bu çabalar, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı yapıtının alt yapısını oluşturmuştu. 


Yerbilimcilerin Kaderi 


“Ancak ne tuhaftır ki, Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasından 6 yıl gibi kısa bir süre sonra sınırsız jeolojik zaman kavramına şiddetli bir saldırı yöneltildi. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde birçok doğa bilimci doğal seçim (natural selection) ilkesine kuşkuyla bakmaya başladı. Bu saldırı Darwin'in de özgüvenini sarstı. Kelvin incelemesine başlarken Yer'in ilk oluşum aşamasında erimiş durumda bulunan bir kütle olduğunu ve zamanla soğuyup günümüzdeki katı durumuna geldiğini varsaymıştı. Yaptığı ölçümlerde yer yüzeyindeki kayalardaki ısı akısını yaklaşık bir yılda 1 cm2'de 40 kalori olarak saptama becerisini 
göstermişti. Diğer yandan, Yer'in sıcaklığının derinlikle arttığını ve bu artışın her 100 
metrede yaklaşık 29 C olduğunu da biliyordu. Kelvin bazı kayaların erime sıcaklığını bildiğinden bu kayaların ısı iletkenliğini ölçtü ve çalışmalarını, ‘20 - 40 milyon yıl önce Yer yüzeyinin, yaşama destek veremeyecek denli sıcak olduğu? değerlendirmesiyle noktaladı. 


“Lord Kelvin ve çalışma arkadaşı Peter Tait her ikisi de dinsel görevlerini aksatmadan yerine getiren koyu Hıristiyan kişilerdi. İster dinsel ister bilimsel dürtüyle güdülmüş olsun, bu iki bilim adamı dirimbilimcilerin ve yerbilimcilerin üzerine acımasızca gittiler. 


Darwin Doğruysa Tanrı Nerede? 


“Darwin'in evrim kuramına olan tepkiler dozunu o denli kaçırmıştı ki, Columbia Üniversitesi Rektörü Barnard 1873 yılında yaptığı bir değerlendirmeyle “karanlığa? olan özlemini şöyle dile getirmişti: “Darwin'in organik evrimi doğruysa, Tanrının varlığına inanmak olası değildir. Eğer çağdaş bilimin sonuçları türlerin bu denli çabuk gelip geçici olduğunu 


sergilemekse ben daha fazla bilim istemiyorum. Benden önce atalarım nasıl cahil yaşadıysa ben de öyle cahil yaşamak istiyorum”. 


“1871 yılında Wallace'a yazdığı mektupta Darwin'in acıları ve kaygıları açıkça duyumsanıyordu: “Güneş ve Yer'in kısalmış olan yaşlarını henüz özümseyebilmiş değilim”. 
Kelvin kazanmış olduğu bu üstünlüğü acımasızca sürdürüyordu. 1893 yılında Kelvin şöyle diyordu: “Darwin felsefesinin kısırlığı her aşamada bir kez daha sergileniyor?. Türlerin Kökeni nin 6. baskısında Darwin, Lord Kelvin'in doğal seçime karşı gösterdiği karşı çıkışın aşılması zor bir çıkış olduğunu onadı. 


“Türlerin Kökeni'nin son baskısı dikkatli bir biçimde incelenirse, kuramına yöneltilen karşı çıkışa yanıt vermek amacıyla Darwin, büyük emek verdiği yapıtına serpiştirdiği “düzeltmelerle” yapıtın çelişkilerle dolmasına neden olmuştur. Kitabın 6. baskısının XI. 
bölümünde şöyle bir tümceyle karşılaşıyoruz: “Yüksek düzeyde örgütlenmiş olan organizmalardaki değişiklikler, düşük düzeydekilere kıyasla daha hızlı olmuştur”. 


Türlerin Kökeni?'ne Metafizik Onarım 


Kitabın başka bir bölümündeyse, Lord Kelvin'in matematiksel “kanıtından? kaçmaya çalışan Darwin, önceki baskılardakinin tam tersi bir saptamaya gidiyor: “Yer'in erken dönemlerinde fiziksel koşullardaki değişim günümüzde karşılaştığımız değişikliklerden daha hızlı ve şiddetli olmuştur; dolayısıyla, o dönemin neden olduğu dirimsel değişiklikler de o denli hızlı olmuştur”. Darwin'in, Lord Kelvin'in baskılarıyla Türlerin Kökeni'ne yapmış olduğu bu son “onarımlar? kuramın metafizik öğelerle dolmasına neden olmuştur. Darwin'in uzlaşma isteği, kendi kuramında çarpıcı tutarsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak Türlerin Kökeni klasik bir yapıt düzeyine çıktığından bu sapınçlar düşmanlarının bile gözünden kaçmıştır. 


“1903 yılında Paul Curie ve Laborde radyumun sürekli olarak çevresinden daha sıcak kaldığını gösterdi. Yerbilim ve Gökbilim atom erkesine ilişkin bu yeni bulgunun önemini kavramada gecikmedi. Güneş'in bir kömür yığını gibi hızla yanarak tükendiğini savunan Kelvinci görüş aynı hızla çöktü.” [1] 


[1] Eisley, L. (1961) “Darwin?s Century”, Garden City, New York, Anchor Books, Doubleday and Company, Inc. 


DİN İLE BİLİM ARASINDA NEDEN DİYALOG OLMASIN? * 
15 Mayıs 2015-Rennan Pekünlü-aydinlik 


“Templeton'ın ödüle ilişkin düşünceleri de evrim geçiriyor. Ödül 1999 yılında bir başka fizikçiye, lan Barbour'a verildi. İki yıl sonra ödülün ismi değiştirildi: “Ruhsal Gerçeklikleri Araştırma veya Keşfetme Yönündeki İlerlemeler için Templeton Ödülü”. O yıldan sonra ödül kazananların çoğu, Richard Dawkins'in Tanrı Yanılsaması (The God Delusion) adlı kitabında da değindiği gibi, “din hakkında iyi şeyler söyleyen? biliminsanlarına verildi. Bu ödül sahiplerinin çoğu fizikçi ve evrenbilimciydi. “Hemen hemen tüm dinsel inanca sahip biliminsanların savunduğu gibi, lan Barbour da, İncil'deki yaradılış (Genesis) bölümünü metaforik olarak anlar ve yaratılışçıların yorumsuz çeşitlemesini kesinlikle yadsır. lan Barbour, çağımızdaki din bilim diyaloğunun öncüsü olarak bilinir. 


Dinler Arası Diyalogun Taşları 


“Niçin din ile bilim arasında bir diyalog başlamasın? Templeton da bunu gerçekleştirmek için işe başladı. Eğer ağırlığını çevreye duyumsatamazsan süper zengin olmanın anlamı kalır mı? 
Diyaloğu satın almak düşlemekten daha kolaydır! John Templeton Vakfı 1987 yılında, bilimsel çalışmaları “Büyük Sorular'ı (Big Questions) çözme yolunda devinime geçirme amacıyla kuruldu. Bu sorular, 1987 yılında yanıtlanamayan, bilincin doğası, yaşamın kökeni gibi sorulardı. Yine bu sorular Barbour'ın diyaloğunun temellerini oluşturuyordu. Templeton Vakfı her yıl 60 milyon dolar tutarında araştırma bursu veriyor. Burs sahipleri bilim ile dinin ortak bir temele sahip olduğunu icat ederek teşekkürlerini sunma gereksinimi duyuyor ve böylece bilimle dinin birbirine yaklaştığına ilişkin mitolojiyi güçlendiriyorlar. Bu arada Vakıf, Science & Spirit adlı bir de dergi satın alarak bu diyaloğu kamuya daha yaygın duyurmaya başladı”. 


Din İle Bilimin Yaklaştığı Yanılsaması 


“John Templeton Vakfı'nın yaptığı en büyük darbe, Amerika Bilimsel İlerleme Derneği (American Association for the Advancement of Science - AAAS) yöneticilerine giderek, Bilimle Din arasında AAAS Diyaloğu oluşturmak için milyon dolarlık öneriyle olmuştur. 
AAAS bu öneriye karşı koyabilir miydi? Bir milyon dolar biliminsanları için oldukça yüklü bir para demektir. Gerçekten de her nerede din ile bilim diyaloğu varsa Templeton çalışanlarının orada avuç dolusu para dağıttığı konusunda iddiaya girebilirsiniz! Parayla satın aldığı ve bunu kamuya yüksek seslerle duyurmaya çalıştığı şey, din ile bilimin birbirine yaklaştığı yanılsamasıdır. 


“Bu diyalogların içinde en iddialı olanı, 1999 yılının Mayıs ayında Washington DC deki Smithsonian Enstitüsünde üç gün boyunca süren “Kozmik Sorular? (Cosmic Questions) olmuştur. “Smithsonian Enstitüsündeki söyleşide Sir John Polkinghorne ile Steven Weinberg “Evren tasarlandı mı? (Is the universe designed?)? sorusunu tartışıyorlardı. Her ikisi de temel parçacıklar kuramına katkı yapan fizikçilerdi ancak aralarındaki benzerlik bundan öteye gitmiyordu. Elektromanyetik kuvvetlerle Zayıf Çekirdek kuvvetini birleştirerek 1979 yılında Nobel Ödülünü paylaşmış olan Weinberg yeminli bir tanrı tanımazdır. Polkingthorne da Weinberg gibi kuramsal parçacık fizikçisidir ve kuarkların keşfine büyük katkıda bulunmuştur. Ancak, 1981 yılında Cambridge Üniversitesinden emekliye ayrılmış İngiltere Kilisesi yönetiminde çalışmaya başlamış ve 1982 yılında kadrolu Anglican rahibi olmuştur. 


Bilim Ödülünü Rahip Aldı 


“Evren tasarlandı mı? sorusu çevresindeki tartışmaya katılan Weinberg'in konuşmasının ilginç başlığı “Hayır? idi. Weinberg, doğa yasalarının “tarafsız olduğunu ve kişiselleştirilemeyeceği'ni (cold and impersonal) söyledi. Kendisine gelen davetiyenin konferansı “din ile bilim arasında yapıcı diyalog? olarak betimlediğini söyleyen Weinberg, “Diyaloğa varım ancak yapıcı diyaloğa yokum” diye haykırdı! Fizikçiler genel olarak tartışmayı Weinberg'in kazandığı konusunda aynı görüşteydiler ancak oy kullanma hakları yoktu. Sir John Templeton’ın ise oy kullanma hakkı vardı ve 2002 Templeton Ödülü Rahip John Polkinghorne'a verildi. AAAS'nin ruhunu, özünü Templeton'a satmış olmasından çoğu kişi hoşnut değildi. Amerika'daki, belki de tüm dünyadaki en önemli bilimsel örgüt nasıl oldu da dinle bilim diyaloğu maskesi takmışların bilim karşıtı seslerini yükseltmelerine izin verebildi? AAAS bilim dünyası için çok değerlidir. AAAS Konseyindeki fizikçilerden çoğu, dinsel çevrelerin AAAS etkinliklerine çok fazla bulaşmış olmasından rahatsızlık duyuyordu. 


“AAAS'nin Din ile Bilim arasında Diyalog çabası hem verimsiz hem de bölücü bir sona doğru gidiyor ve son zamanlarda da öyle oldu.” 


(*) Robert L. Park, ‘Superstition’ adlı kitabı (2008) - Belief in the Age of Science”, Princeton UP. 


HARUN YAHYA, BİG BANG VE BİLİMSEL ÖLÇÜT 
13 Mart 2015-Rennan Pekünlü-aydinlik 


BAV yazarları “Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar maddenin yoktan varolduğunu ispatlarken, “yoktan varetme? kavramını üniversitelerin dışında tutma arayışı bilimdiışı bir tavırdır...” diyor. Ancak sayın BAV yazarları, hangi üniversitenin laboratuvarında nasıl bir gözlem veya deneyle maddenin hiç yoktan yaratıldığı, sizin deyiminizle, ispatlanmıştır?Artık BAV* savını şöyle düzeltmeyi öneriyorum: Deneysel ve gözlemsel içerikten yoksun olan bir bilimsel kuram, kendi içinde tutarlı da olsa mantıksal olarak zayıftır, metafiziktir. Bir bilimsel kuram, gözlemcilere ve deneycilere, çağın teknolojik gelişmelerini de dikkate alarak neyin deneyini ve/veya gözlemini yapacaklarını söyleyebilmelidir. E&er BAV yazarları, bilimsel kuramların kanıtlanmasından çok yanlışlanabilirliğinden sözedilmesi gereğini onarlarsa, bildirilerinde sözünü ettikleri bazı noktaları bu ölçüt çerçevesinde eleştirmek istiyorum. Yok, onamıyorlarsa, bu yazının geri kalan satırlarını okumaları gerekmiyor. Yukarıda önerdiğim ölçüte Bilimsel Ölçüt (BÖ) adını veriyorum. Aşağıdaki satırlarda (BÖ) ile karşılaşan okuyucudan bu paragrafın başına dönüp, bilimsel ölçütü bir kez daha okumasını rica ediyorum. 


Özdeğin Yokluğunun Kanıtı 


BAV'ın 8.12.1998 tarihli bildirisinde şöyle bir düşünce deneyi yapılıyor: “Politzer'in otobüs kazası örneğini ele alalım. Bu kazada, otobüsün altında ezilen kişinin beş duyu organından beynine giden sinirler, bir başka insanın, örneğin (eğer bugün yaşasa) George Politzer'in beynine paralel bir bağlantıyla bağlansa, kazadaki kişiye otobüs çarptığı anda, o sırada evinde oturmakta olan Politzer'e de otobüs çarpacaktır. Daha doğrusu, kazadaki adam zihninde kendisine otobüsün çarptığına ilişkin ses, görüntü, sertlik hislerini almaya başladığı anda, bu hislerin tamamını, bir müzik teybine bağlanan iki ayrı kolondan aynı şarkının dinlenmesine benzer biçimde, Politzer de almaya başlayacaktır. 


“Kazadaki adamın sinirleri kaç kişiye bağlansa bunların hepsi, aynı Politzer gibi, kazayı başından sonuna kadar yaşayacaktır. Kazadaki adam komaya girse, hepsi komaya girecektir”. 


Elektrik devrelerinde dirençler, kapasitörler, vb. paralel bağlanabiliyor; ama bir trafik kazasında insanların paralel bağlanabileceğini ilk kez duyuyorum. BAV yönetim kurulunun sayın üyeleri kendi aralarında paralel bağlanarak, bu düşünce deneyini acaba bilim dünyasına gerçek bir deney olarak sunabilirler mi? (BÖ). Yineliyorum, düşünce deneyi olarak değil, gerçek bir deney olarak sunabilirler mi ? 


Ex Nihilo - Hiç Yoktan Yaradılış 
Yine 8.12.1998 tarihli bildirisinde BAV yazarları şunları yazıyorlar: “Kısacası, maddenin 


yoktan varolduğu gerçeği, bugün bilim dünyasında en yaygın olarak kabul gören teori olan Big Bang tarafından ortaya konmuştur. 


“Bu da elbette ki, üniversite kampüslerinin içindeki laboratuvarlarda yapılan gözlem ve deneylerle gerçekleşmiştir. Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar maddenin yoktan varolduğunu ispatlarken, “yoktan varetme? kavramını üniversitelerin dışında tutma arayışı bilimdişı bir tavırdır...”. 


Burada iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, sayın BAV yazarları, hangi üniversitenin laboratuvarında nasıl bir gözlem veya deneyle maddenin hiç yoktan yaratıldığı, sizin deyiminizle, ispatlanmıştır? 


Eğer sözünü ettiğiniz şey çift üretimi (pair production) adı verilen süreçse, bunu hiç yoktan yaratılma olarak sunmak bir aldatmacadır. Çok yeğin bir manyetik alana dik yönde giren gamma ışınının elektron - pozitron çiftine ayrıldığı bilinen bir süreçtir. Bu, tersinir bir süreçtir. Yani, elektron pozitron çiftinden iki gamma fotonu da üretebilirsiniz. Ancak burada üretilen elektron - pozitron çifti hiç yoktan yaratılmamış, gama fotonundan üretilmiştir. 


Big Bang'in Metafizik Öğeleri 


Big Bang bilim dünyasında yaygın olarak onanan değil yaygın olarak propagandası yapılan bir senaryodur. Senaryo, çünkü bileşenleri tamamen metafizik öğelerden oluşmaktadır. Bu arada, aynı bilim dünyasından bu konuda “aykırı sesler” çıkaran birkaç biliminsanına kulak verelim. 


Hannes Alfven: “ Big Bang bir söylencedir, haksızlık etmeyelim, belki de iyi bir söylence. 
Çünkü bünyesinde bir Hint söylencesi olan çevrimsel evreni, Çin söylencesi olan kozmik yumurtayı, evrenin altı günde yaratıldığını ileri süren İncil söylencesini, Batlamyus'un sonlu evren söylencesini ve daha birçoğunu barındırma becerisini göstermekte ve bu nedenle bir şeref madalyasını hakketmektedir.” (Problems of Physics and Evolution of the Universe, Academy of Sciences of Armenian SSR, Yerevan, 1978). Alfven, fizik dalında Nobel ödüllü bir bilimcidir. 


Lev Landau : “Big Bang'in kuramsal evrenbilimcileri çok sık yanlış yapıyorlar; ancak yanılabileceklerinden hiç kuşkulanmıyorlar”. (The Lesson of Quantum Theory, Niels Bohr Centenary Symposium, Oct. 3 - 7, 1985, J. de Boer, E. Dal, O. Ulfbeck (eds.), North - Holland, Copenhagen ). Landau, bilim dünyasına damgasını vurmuş saygın bir Rus fizikçisidir. 


Bilimdiışı Yaradılış Teorisi 


W.B. Bonnor: “Fiziksel bir süreci betimlemeye çalışan matematiksel bir modelde ortaya çıkan tekillik genellikle kuramın çöktüğüne işaret eder. Böylesi bir durumda bir fizikçinin olağan tepkisi daha iyi bir model aramak olur. 


“Ancak Big Bang yanlıları genellikle böyle bir davranış sergileyemiyorlar. Bazı bilim adamları evrenin genişlemesini tanımlayan anda ortaya çıkan matematiksel tekilliği Tanrı sandılar ve Tanrı'nın evreni o noktada yarattığını düşündüler. Bilimsel sorunlarımıza çözüm ararken işin içine Tanrı'yı sokmamızı hiç uygun bulmuyorum. Bilimde bu tür mucizevi el atmalara yer olmadığı gibi, varlığı, Tanrı'ya inananlar için tehlike yaratır: diferansiyel eşitliklerinizdeki matematiksel tekillikleri daha iyi bir modelle ortadan kaldırdığınızda Tanrı'nız da tekillikle birlikte ortadan kalkar”. (Rival Theories of Cosmology, Oxford Univ. 
Press, London, 1960). Bonnor saygın bir evrenbilimcidir. 


J. Peebles: “Big Bang yaradılışın çağımızdaki versiyonudur” (P.J.E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, Princeton, USA, 1993). 


İncil'de veya diğer kutsal kitaplarda sözü edilen yaradılış söylenceleri bilimsellikten uzaktır ; yaradılış öyküsünün doğruluğu, günümüzde yapılacak olan gözlem ve deneylerle sınanamaz. 
Yaradılış tamamen bir inanç sorunudur. Öyleyse sevgili Peebles, Big Bang de bilimsellikten uzaktır, bir inanç sorunudur! 


*Bilimsel Araştırma Vakfı - Adnan Oktar'ın vakfı, Harun Yahya takma adıyla metafizik teorileri yayan broşür ve kitaplar kaleme alıyor. 


DARWİN'DE ŞANS RASTLANTI VE DOĞAL SEÇİM 
23 Ocak 2015-Rennan Pekünlü-aydinlik 


Darwin'in Evrim hipotezinin utkusu, istatistiksel olasılığı devasa boyutlarda düşük, ancak varlığı tartışılmaz olan uyumu doğaüstü veya bilinemez veya gizemli güçlere başvurmaksızın açıklamasında yatar. “Doğal seçim diyorsunuz da, seçen kim?’ sorusuna ise, şu yanıtı verir: İnsandan sonsuz kez daha zeki ancak herşeyi bilen yaratıcı değil! 


Şans kavramından Darwin'in ne anladığına geçmeden önce, “Doğal seçim diyorsunuz da, seçen kim?” sorusunun yanıtını Darwin'in nasıl yanıtladığını hemen belirtelim: “İnsandan sonsuz kez daha zeki ancak herşeyi bilen yaratıcı değil!” (Infinitely more sagacious than man but not omniscient Creator). “Şans” sözcüğü Darwin'in kullandığı sözcükler içinde en çok kafa karıştıran sözcük olmuştur. “Şans” kavramıyla ilgili basılı görüşleri iki zıt uçta incelenebilir. Bir yanda, “şansı herhangi bir şeyin nedeni olarak görmenin doğru olmayacağını, böylesi bir dilin, olayın nedenine ilişkin bilgi sahibi olmadığımız anlamına geleceğine” değiniyor. Diğer yandan, bazı olayların “raslantısal? (accidental) olduğuna ilişkin açık ve uzunca pasajların varlığıdır (Variation II, s. 431). Raslantısal olaylar iki veya daha fazla nedensellik zincirinin kazayla kesişmesidir. Bu iki kullanımdan birincisi, basılı eserlerinde daha çok kullanılmıştır. Ancak “şans” kavramı erken notlarında ve el yazmalarında daha sıkça kullanılmıştır. Daha sonra bu “şans” kavramının bırakılışının nedeni bilinmiyor! Kavram, Darwin kuramında en başından beri önemli bir yer tutmuştur. 


Bu nedenle Darwin'in “şans” sözcüğü konusundaki kararsızlığını dikkatle incelemeliyiz. 
“Şans” sözcüğünün belirsizliği kuşkusuz olayın “nedeni”nin belirsizliğiyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Darwin her bir organik değişimin (modification) kendine özgü, tam ve yeterli bir nedeninin olacağı, birbirine benzer 100 farklı ortamda 100 kez gerçekleştiğinde 100 kez birbirine denk sonuçlar vereceği konusunda diretmiştir. 


İlahi Tasarım Ya Da Belirlenebilirlik 
Darwin'in “şans”, “zorunluluk” ve “tasarım”a ilişkin görüşlerini basılı eserlerinde bulabiliriz. 
“The Variation of Animals and Plants under Domestication’ adlı çalışmasının sonundaki betimlemeden (allegory) anlayabiliriz. Bu betimlemede, bir heyelanın dibinde bulunabilecek değişik şekil ve boyutlardaki taşlarla bir bina yapmaya çalışan yapıcı kullanıyor. Binanın yükselmesi evrimci diziyle karşılaştırılmıştır. Her ikisi de (değişik boyut ve şekildeki taşlar ve organik değişiklikler) nedensellik bağlamında belirlenmiş ve nedensellikle açıklanabilen olaylar dizisidir. Ancak, heyelanın dibindeki kayaların parçalanma nedenleri veya yasaların dizelgesini yaptığımızda hem bir dizi yasanın hem de mimar tasarımının varlığını işaret 


edebilecek bir tek kuramsal çerçeve yoktur. Darwin bir yanda organik değişikliklerin nedenleri, diğer yanda da üretken bir neslin ortaya çıkma şansını belirleyen seçici kuvvetleri benzer biçimde birbirinden ayırdı. 


Bu betimleme (allegory) doğada gerçek anlamdaki şans olaylarını ne herşeyi kucaklayan Laplace'cı belirlenebilirlikle (determinism) ne de herşeyi kucaklayan ilahi tasarımla açıklanabileceği iletisini veriyordu. 


Büyük Yapı Ansızın Ortaya Çıkmadı 


Evrim hipotezinin utkusu, istatistiksel olasılığı devasa boyutlarda düşük ancak varlığı tartışılmaz olan uyumu (adaptation) doğaüstü veya bilinemez veya gizemli güçlere başvurmaksızın açıklamasında yatar. Dirimbilimciler uyumun varlığının tartışmasız oluşunu veya “tartışmasız uyum”u, şans eseri oluşamayacak denli karmaşık (complex) uyum olarak tanımlar. Bu durumda, bir kuram, herhangi bir olguyu açıklarken nasıl olur da “kör” fiziksel kuvvetlere başvurabilir? Darwin'in yanıtı son derece yalın: Birlikte uyum sağlamış olan (coadapted) parçaların biraraya gelişi ansızın olmamıştır. Bu parçalar küçük aşamalarla biraraya gelmiştir. Bu aşamalar gerçekten de çok küçük olmalıdır. Eğer böyle düşünmezsek, başa döner ve “karmaşıklığı devasa boyutlarda olan yapının şans eseri oluşma olasılığı devasa boyutlarda düşüktür” biçimindeki yanlış saptamaya takılır kalırız. 


Yazı mı Tuğra mı? 


Richard Dawkins “Universal Darwinism” adlı makalesinde şunları yazıyor:“Bir organ olarak göz'ü düşünelim. Göz'de çok sayıda (bu sayıya N diyelim), bağımsız olarak birlikte uyum sağlamış parçalar vardır. Bu N sayıdaki parçalardan herhangi birisinin varlığa yükselmesiyle ilgili ‘a priori olasılık”(*) imkansız düzeyinde olmasa da çok düşük bir olasılıktır. Bu olasılığı, deniz kıyısındaki kristal bir çakıl taşının zamanla mercek biçimine cilalanması olasılığına benzetebiliriz. Herhangi bir parçanın uyumu ‘kör’ fiziksel kuvvetlerle gerçekleşmiş olabilir. 
Eğer birlikte uyum sağlamış olan N parçadan her biri kendi küçük katkısını sunarsa, N parçadan oluşan bu organ, uzun bir zaman aralığında ortaya çıkabilir. Bu duruma en iyi örnek, yaradılışçıların tapınağının şeref madalya sahibi olan gözdür. Gözün bir parçası gözün yokluğundan daha iyidir: örneğin, merceği veya gözbebeği (pupil) olmayan bir göz, üzerine gölgesi düşmüş olan düşmanını hala algılayabilir. 


Şans Niteliğini Yitirmiş Şans 


“Uyum sağlayan karmaşık yapıya Darwin'in getirdiği açıklama, ansızın, raslantısal, çok boyutlu şans yerine, aşama aşama, şans niteliğini yitirmiş şans biçimindedir. Uyum sürecine şans kesinlikle bulaşıyor. Ancak, şansı büyük adımlar biçiminde paketleyip sunan kuram, şansı küçük aşamalar biçiminde daha geniş bir zaman aralığına yayan kuramdan daha inanılmaz bir kuramdır. Bu durum bizi evrensel dirimbilimin genel ilkesine götürür. Evrenin her neresinde olursa olsun, uyum gösteren karmaşık yapılar büyük ve ansızın gerçekleşen değişimlerden değil, bir dizi küçük değişimlerden oluşacaktır”. 


(“) a priori olasılık - örnek uzayındaki eleman sayısı bilinen olasılık hesaplaması için kullanılır. Örneğin, yazı-tuğra deneyinde örnek uzaydaki eleman sayısı 2; zar atma deneyinde, 6, vb. a priori olasılık kavramının önemi, amino asit kombinasyonlarının oluşma olasılığının oldukça küçük olduğundan yola çıkılarak evrenin bir ilahi güç tarafından “tasarlandığı” savında görülür. Denge durumundan uzak koşullarda, Boltzmann'ın düzen ilkesinin temelini 


oluşturan değerleri önceden belirlenmiş olasılık kavramı (a priori probability ) geçerli değildir. Kararsız dizgenin alabileceği durumlara önceden eşit olasılılıklar biçen hipotezi kullanarak complexion sayısını hesaplamak “yaradılışçılar”ı saçma sapan savlara götürüyor. 


YARADILIŞA BİLİMSEL SEÇENEK 
09 Ocak 2015-Rennan Pekünlü-aydinlik 


Yüzyılın sonuna gelindiğinde, devrimlerin yarattığı değişiklikler, insanların ilerlemeye ve toplumsal refaha olan inançlarını pekiştirdi. Hem ABD'nin kurucu babaları hem de Fransız devriminin başını çekenler, devrimi toplumların ilerleme yolundaki kaçınılmaz aşamalar olarak tanımladılar. 


16. ve 17. yüzyıllardaki bilimsel devrim, hiyerarşik ve sonlu evren yerine sonsuz evreni; otorite ve usa vurma yerine de gözlemsel yöntemi amaçladı. Ancak bunlar çok az gerçekleşti. 
17. yüzyılın biliminsanları İyonyalıların yaptığını yapamadılar; hiç yoktan yaratılma modeli yerine doğal bir evren modeli oluşturamadılar. Cusalı Nicholas ve Giordano Bruno gibi filozoflar uzay ve zamanda sınırsız, başlangıçsız ve sonsuza değin varolacak olan bir evren görüşünü yücelttiler; ancak hiçbiri bu görüşleri destekleyecek somut veriler toplayamadı. 


Çoğu biliminsanı için evrenin başlangıcı, din ile bilimin buluştuğu nokta olarak durmaktaydı. 
Örneğin, Isaac Newton, Güneş dizgesinin oluşumu ve korunması için Tanrı'ya gereksinim olduğunu savundu. 


Kant Evrenin Başlangıcına Gözünü Dikti 


İngiliz devrimi ve Restorasyon döneminden sonra İngiliz toplumu tutucu bir evreye girmiştir. 
Değişim, evrim kavramları zamanla güncelliğini yitirdi. Evren de tıpkı yazılı biçime dökülmemiş olan İngiliz anayasası gibi bir dizi olayların oluşturduğu ve artık tamamlanmış olan bir ürün olarak algılanmaya başlandı. Bunun sonucu olarak da değişimler, evrimsel aşamalar ve devrimlerin bundan böyle yinelenmeyeceğine inanıldı. 


18. yüzyılın ortalarına doğru Avrupa ve Amerika'da değişim rüzgarları yeniden esmeye başladı. Evrenin başlangıcına ilişkin tartışma canlandı. 1755 yılında filozof Kant, evrenin kaynağına ilişkin doğal bir açıklama getirdi; bu açıklama Anaxogoras'ın yüzyıllar önce oluşturduğu düşüncelerle büyük benzerlik taşıyordu. Döneminin gökbilim araştırmalarıyla yakından ilgilenen Kant, gözlemlerin, yıldızların uzayda eşdağılım göstermediğine, belli biçimlerde gruplaşarak Samanyolu diskini oluşturduklarına işaret ettiğini savundu. 


Evrenin Kuramı Ve Toplumsal Devrimler 


Kant, “ Evrenin Kuramı”nı oluşturduktan sonraki yıllarda Avrupa ve Amerika ortalığı silip süpüren devrimlerle çalkalandı. Bu devrimler, eski hiyerarşik toplumların tarih sahnesinden tamamen silinip yerlerine demokrasilerin geçmesi sürecini tamamlıyordu. Yüzyılın sonuna gelindiğinde, devrimlerin yarattığı değişiklikler, insanların ilerlemeye ve toplumsal refaha olan inançlarını pekiştirdi. Hem ABD'nin kurucu babaları hem de Fransız devriminin başını çekenler, devrimi toplumların ilerleme yolundaki kaçınılmaz aşamalar olarak tanımladılar. 
Demokrasilerin kurumları giderek kusursuz biçimlerine yaklaşırken insanların refah düzeyi de sınırsız olarak artıyordu. Jefferson, zorbalıkların hortlamaması ve ilerlemenin kesikliliğe uğramaması için dönemsel devrimlere gereksinim olduğunu savundu. Jefferson'a göre 


Amerikan Anayasası sınırsız revizyona açık olması nedeniyle bitmiş bir ürün olmadığını göstermekteydi. 


Bilim Arttıkça İnsanın Gücü De Artacak 


İngiltere'de kimyacı Joseph Priestley, insanlığın gelişimine ilişkin genel kuramı özetledi. 
1771 yılında şöyle yazıyordu : “Bilimsel bilginin giderek artmasıyla insanın gücü artacak, 
maddi varlığı ve yasalarıyla doğa, insanın hizmetine girecek, yaşam koşulları iyileşecek ve insan ömrü belki de uzayacak, her geçen gün insanların mutluluğu artacak”. 


İnsan toplumlarının durağan olmadığına, büyük çaba ve savaşımlarla sürekli evrim geçirdiğine, daima daha üst düzeyde örgütlendiğine ve yaşam düzeyinin giderek arttığına ilişkin devrimci kavram, bilim alanından hızla yandaş buldu. 18. yüzyıl sonlarına doğru İngiltere endüstri devriminde buhar makinelerini geniş ölçüde kullanmaya başladı. Kömür ile çalışan bu makineler jeoloji biliminin hızla gelişmesini sağladı. Kendisi amatör bir biliminsanı olan James Hutton, Yer “in kendisinin sürekli evrim geçirdiğine ilişkin bir kuram geliştirdi. 


“DİN VE BİLİM DİYALOGU? İÇİN AVUÇ DOLUSU PARA 
31 Aralık 2014-Rennan Pekünlü-aydinlik 


John Templeton Vakfı'nın yaptığı en büyük darbe, Amerika Bilimsel İlerleme Derneği (American Association for the Advancement of Science - AAAS) yöneticilerine giderek, Bilimle Din arasında AAAS Diyaloğu oluşturmak için milyon dolarlık öneriyle olmuştur. 
AAAS bu öneriye karşı koyabilir miydi? Bir milyon dolar biliminsanları için oldukça yüklü bir para demektir. Gerçekten de her nerede din ile bilim diyaloğu varsa Templeton çalışanlarının orada avuç dolusu para dağıttığı konusunda iddiaya girebilirsiniz! Parayla satın aldığı ve bunu kamuya yüksek seslerle duyurmaya çalıştığı şey, din ile bilimin birbirine yaklaştığı yanılsamasıdır. Bu yanılsama, uygarlığı İslami yönetimin altına sokma amacıyla hem kendilerini hem de tanımadıkları yabancıları sessiz bir patlamayla havaya uçuran dinci fanatiklerce paramparça edildi. 


Bilim Dergisi Ele Geçirilince Olanlar Oldu 


AAAS'nin özünü Templeton'a satmasından çoğu kişi hoşnut değildi. Amerika'daki, belki de tüm dünyadaki en önemli bilimsel örgüt nasıl oldu da dinle bilim diyaloğu maskesi takmışların bilim karşıtı seslerini yükseltmelerine izin verebildi? AAAS bilimsel topluluklar arasında özgün bir yere sahiptir, bilimsel araştırmaların tüm cephesini yüceltir, sürekliliğini sağlar. 


AAAS'nin haftalık yayın organı Science, hemen hemen tüm disiplinlerden gelen teknik bilimsel bildirilerin yanısıra, bilimle toplum etkileşimine ilişkin haber ve fikirlere de yer verir. 
Science dergisi bilimsel haberlere ilişkin önemli bir kaynak olduğundan ve dergiye abone olanlar özdevimli olarak AAAS üyesi olduğundan aboneleri arasında sıradan insanlar ve emekli biliminsanları da vardır. AAAS'nin bireysel abonelerinin yanısıra güçlü örgütsel aboneleri de vardır: Amerika Kimya Topluluğu, Amerika Fizik Topluluğu, Amerika Hücre Biyologları Topluluğu. 


Kültürel gerekçe ne olursa olsun AAAS Konseyindeki fizikçilerin çoğu, dinsel çevrelerin AAAS etkinliklerine çok fazla bulaşmış olmasından rahatsızlık duyuyordu. Rahatsız olan AAAS Konsey üyelerinden birisi Robert L. Park idi. Bir dönem sonunda görev süresi dolan AAAS Başkanı Stephen Jay Gould idi. Gould saygın, sevilen ve din/bilim beraberliğindeki tavrı “ayrı ancak eşit” (separate but egual) biçiminde özetlenebilecek bir biliminsanıydı. 


Bilim Ve Dinin Pencereleri Farklı 


Gould Homo sapiens'in ruhsal doğasının ayırdına varmış, yaşam için hem din hem de bilimin gerekli olduğunu görmüş ancak doğaları gereği bu iki alanın uzlaşamayacağını savunan bir biliminsanıydı. Gould, insan varlığının örtüşmeyen bu iki alanını eski zamanların kavramı olan “yetke” (otorite - magesteria) sözcüğüyle betimledi. Bilim ve din yetkeleri evreni farklı pencerelerden gözlüyor, ancak Templeton'un farklı pencereler aynı alanı gözlüyor betimlemesinin tersine, Gould'un pencereleri tamamen farklı alanlara bakıyordu. Bilimin penceresi deney, dinin penceresiyse vahiydi. Bu pencerelerden bakanlar farklı evrenlere bakıyordu. Gould'un savına göre her ikisine de saygı duyulmalıydı, ancak kurumlar bu iki alanın ayrı tutulmasını sağlayacak biçimde yapılandırılmalıydı. Amerikan Anayasası da Birinci Düzeltme (First Amendment) maddesinde bunu sağlıyordu. Birbirinin işlerine karışmayan yetkeler ilkesi Townes'ın, “bilim ve din birbirine yaklaşıyor” inancına aykırı bir gidişe işaret ederken, Templeton'un “bilim Hıristiyan dinsel inançlarını kanıtlayacak” düşünü de yadsıyor. AAAS'nin “Din ile Bilim arasında Diyalog” çabası hem verimsiz hem de bölücü bir sona doğru gidiyor ve son zamanlarda da öyle oldu. 


Bilimde Kutsal Denen Şey Yoktur 


Her iki tarafla da sağlıklı ilişki geliştirecek olgunluğa ve çekiciliğe sahip olan Stephan Jay Gould, ne yazık ki, kanserle de uğraşmak zorundaydı. Gould 2002 baharında yaşamını yitirdi. 
Bilimsel açıklamalar yerine dinsel söylencelere inananlara karşı verilen savaşımda bilim, duygu ve düşüncelerini en güçlü bir biçimde açıklayan ve çok sevilen önderlerinden birini yitirdi. En sonunda yaşamını sonlandıran kanser ve hiç dinmeyen acılar Gould'un ne hiciv yeteneğini azaltabildi ne de evrim öyküsünü halkın anlayabileceği açıklık ve mantıkla anlatma kararlılığını azaltabildi. 


Gould, günümüzün bir diğer evrimci biliminsanı Richard Dawkins ile uzun yıllar boyunca sert tartışmalara girdi. Gould “kesikli denge durumu” (punctuated eguilibrium) adını verdiği durumun evrimdeki rolünü savunuyordu. Aslında bu iki evrimci biliminsanının açık tartışmaları bilimin gerçeğe giderek daha çok yaklaşmada nasıl bir yöntem kullandığını sergilemişti. Bilim, bilimsel verilerin silah olarak kullanıldığı serbest ateş alanıdır. Daha iyi verilere sahip olan taraf kazanır. Bilimde kutsal denen şey yoktur - bilim alanında dinsel inanca yer yoktur. Gould'un bilim ile dinin birbirinin işine karışmayan yetkeler olarak (kısaltılmışı NOMA - NOnoverlapping MAgesteria) alınması önerisini Dawkins her seferinde yadsımıştır. Dawkins'e göre, bilim ile din arasında birbirlerinin alanına ilişkin yorum yapmama yönünde varılacak herhangi bir anlaşma, savunulamaz niteliğe sahip dinsel savlara örtü oluşturacaktır. 


Bilim İnsanı mı Dilenci mi? 
AAAS Bilim ile Din arasında Diyalog konularına doyurucu yaklaşımlar gösteremedi. AAAS 


ile yapılan anlaşmada John Templeton'ın program bütçesinin yarısından azını sağlaması kararlaştırıldı. Bu anlaşma Templeton'ın programın çerçevesini belirleme gücünü kısıtladı 


ancak ilkeye ilişkin soruna hiç değinilmedi: AAAS John Templeton Vakfı'ndan para dilenecek mi veya bilimin ilerlemesi dışındaki toplantılar için gelecek olan cömert nicelikteki paraları kabul edecek mi? Çoğu biliminsanı bu tür dilenciliğin veya cömert yardımların yapılmaması gerektiğini savundu. 


Konuşmayı Öğrenmeden Dinsel İnanç 


Templeton ve Templeton Ödülünü kazananlar koyu dindar ailelerde yetişmişlerdir. Dinsel inanca sarılmayı sürdüren fizikçi arkadaşlar arasında da benzer durumlar var. Henüz konuşmayı öğrenmeden önce bu insanlara dinsel inançlar aşılanmıştır. Ergenliğe ulaştıktan sonra yeni bir kişiliğe bürünmeleri hemen hemen imkansızdır. H.L. Mencken, Katolik olarak yetiştirilmiş bir ateiste asla güvenemeyeceğini, bu tanrı tanımazların eninde sonunda çocukluk inançlarına döneceğini söylemişti. Hencken'in elinde bu savını destekleyecek kesin veriler var mı bilmiyorum, ancak erken çocuklukta gerçekleştirilen doktrin aşılamasının gücünü herkes bilir. Biz, yetiştirilişimizdeki olumsuzlukların esiriyiz. Ancak bu öykünün bir parçası: biz aynı zamanda genetik kalıtsallığın da esiriyiz. Bu kombinasyon bazen sürprizler yaratabilir. 


ZEKİ (AKILLI) TASARIM 
Gönderen: mantik-2009/06/06-ateistmedya.wordpress.com/ 


ABD'de yaratılış “bilim”inin çöküşü günden güne daha açık bir hal aldıkça, dinsel yaratılışçılığı okullardaki bilim derslerine sokmak için ellerinden geleni yapan malum kesim “intelligent design” (zeki tasarım) diye yeni bir kavram ile ortaya çıktı. “Zeki tasarım” (ya da daha iyi bir Türkçe ifadeyle “zeka ürünü tasarım”), yaratılış bilimi (ya da “bilimsel yaratılışçılık”a) göre çok daha kurnazca seçilmiş bir terim. Önemsiz bir galaksinin önemsiz bir gezegeninde yaşamın nasıl ortaya çıktığını açıklamaktan çok daha fazla bir işlevi var bu fikrin. 


Maddi evrenin kendi dışındaki bir güç tarafından bilinçli bir şekilde yaratıldığı fikri, aklı evrime yatan ve bu konudaki bilimsel açıklamaları kabul eden kesim için bile ikna edici görünebilir. Kutsal kitaplardan alınma yaratılış fikrinin okullardaki bilimsel ders kitaplarına sokulmasının uygun olmayacağını düşünen pek çok kişi için bile, evrenin tasarlanmış olduğu ve evrende bu konuda deliller bulunduğunu iddia eden ve argümanlarını bilimsel yaratılışçılığa göre çok daha sofistike biçimde ortaya koyan “zeki tasarım” fikirlerinin en azından ortaöğretim ders kitaplarına sokulmaya layık görülmesi mümkündür. Zaten “zeki tasarım” sözde teorileri ortaya çıkaranların da amacı budur. 


Modem fiziğin ve kozmolojinin, evrenin altında tasarım ve zeka bulunduğuna dair veriler ürettiği iddialarını popüler medyada bir süredir görmeye alıştık. Benzer ifadelerin okullardaki ders kitaplarına da alınması gerektiğine dair kampanyaların yürütülmeye başlaması yakındır, hatta bazı yerlerde başlamıştır bile. Halbuki, bilim böyle bir şey ortaya çıkarmamıştır. Öğrenci velileri ve öğretmenlerin, evrimin bilimsel bir gerçek olduğu konusunda bilgilendirilmeye devam edilmesinin yanında, bilimin hiç de böyle bir “zeki tasarım” sonucu ortaya çıkarmadığına dair de bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 


İşin aslı, bilim eğer bir şey gösterdiyse, daha çok bunun tersini göstermiştir. Astronomik gözlemler, dünyanın evren içinde plajdaki bir kum tanesinden bile önemsiz bir nokta olduğunu göstermeye devam etmektedir. Yaratılmış ve insan merkezli bir evren fikrinin geçersizliği neredeyse artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Böyle bir ihtimalin tamamen sıfır 


olduğunu söylemek için henüz erken olmasına rağmen, kozmoloji ve fiziğin bugünkü göstergeleri kesinlikle böyle bir kabulü gerektirmemektedir. Dahası, maddenin hiçlikten ortaya çıkışına ve tasarım olmaksızın nasıl organize olduğuna dair bazı göstergeler yeni yeni ortaya çıkmaya ve anlaşılmaya başlanmıştır. 


Evrimciler, yaşamın kompleksliğine dayanan tipik yaratılışçı argümanları çürütmeyi ve yaşamın dünyadaki ilkel koşullarda doğal süreçlerle nasıl ortaya çıkmış olabileceğini açıklamayı başarmışlardır. Bu açıklamalar rasyonel düşünen herhangi birini ikna edecek kadar başarılıdır. 


Fakat dünyadaki biyolojik evrim hala daha önceden varolan parçacıklara ve fizik kanunlarına bağlıdır. Ve “zeki tasarım” savunucuları, yeni argümanlarını geliştirirken bu noktaya odaklanmışlardır. (En azından evrim gibi bilimsel bir gerçeği reddetmeye dayanmadığından, bunun diğerine göre biraz daha zararsız olduğu belki söylenebilir, fakat bu da içinde yanıltıcılık taşıdığından, bilimsel açıdan zararlıdır). İnançlı kesimin entellektüel tartışmalardaki bu geri çekilme sürecinin bu noktalara kadar gelmesi, bir açıdan sevindiricidir ve bilimsel açıklamaların teoloji karşısındaki üstünlüğünün bir başka göstergesidir. 


Şimdi, bu konudaki bazı iddialara ve verilen bazı örneklere değinelim. 


Örneğin, yaratılışçılar tarafından sıkça örnek olarak verilen ve DNA'nın şans eseri oluşma olasılığını 10E40000 olarak veren (Hoyle, 1981) Fred Hoyle'un yaptığı hesaplamayı ele alalım. Bu hesap doğru, fakat oldukça yanıltıcıdır. DNA tamamen şansa dayalı olarak oluşmamıştır. Şans ve doğa kanunlarının bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Sadece rastlantı eseri oluşmuş olsaydı, bu hesap doğru olurdu. 


Fizik kanunları şu an bildiğimiz şekilde olmasaydı, bugün bildiğimiz şekliyle yaşam 6 milyar yıl gibi bir sürede dünyada ortaya çıkamazdı. Elektron ve protonları atom çekirdeğinde bir arada tutmak için nükleer kuvvet, atom çekirdeği ve elektronları bir arada tutmak için elektromanyetik kuvvet ve bunun sonucunda ortaya çıkan atomları (madde) bir arada tutmak için de çekim kuvveti gereklidir. Bu kuvvetler ve onlar arasındaki ilişkilerin doğal sonucu olarak big bang'dan beri yıldızların merkezinde periyodik sistemde gördüğümüz değişik elementler sentezlenmiş ve süpernova patlamalarıyla bu elementler uzaya yayılmıştır. 
Uzayda, bu elementler çekim gücünün etkisiyle küçük gezegenler olarak bir araya gelmiştir. 
Sonuçta bazı yıldızların etrafındaki bazı gezegenlerde de yine aynı kuvvetlerin ve onların uzantısı olan doğa yasalarının etkisiyle biyolojik evrim başlamış ve bugün hayat adını verdiğimiz kompleks organizmalar ortaya çıkmıştır. 


Son dönemlerde, yaratılışçı teologlar, hatta birkaç fizikçi, evrendeki fiziksel sabitlerin ve doğa kanunlarının hayatın ortaya çıkmasına sebebiyet verecek şekilde özel olarak ince bir şekilde ayarlanmış olduğu iddiasını dile getirmeye başladılar. (Barrow, 1986; Rolston III). eğer temel kuvvetlerin gücünde veya temel parçacıkların kütlelerinde şu anki değerlerden ufak sapmalar meydana gelmiş olsaydı evren ya tamamen hidrojenden, ya da başka bir durumda tamamen helyumdan meydana gelecekti. İki durumda da ağır elementlerin, dolayısıyla yaşamın ortaya çıkma şansı olmayacaktı. Benzer şekilde, eğer çekim kuvveti elektromanyetik kuvvetten çok daha küçük olmasaydı, yıldızlar karmaşık molekülleri ortaya çıkarmaya yetecek kadar yaşamayacaktı. 


Hoyle'unkine benzer bir başka hesaplama örneği matematikçi Roger Penrose'un evrenin bildiğimiz özelliklerle ortaya çıkma olasılığını 10E10E123'te 1 olarak hesaplamasıdır. (10*un 


yanında 10 üzeri 123 tane sıfır). Fakat ne Penrose, ne de herhangi biri başka özelliklerle sahip farklı evren olasılıklarının kaç tanesinin başka bir tür de olsa, belli bir “hayat”a sebebiyet verebileceğini bilemez. Eğer yarısıysa, o durumda hayatın ortaya çıkma ihtimali %50 olur. 
Mantık yürütmelerindeki bu eksik halkayı görmeyen “zeki tasarım”cılar, evrenin antropik rastlantılar adını verdikleri özelliklerle, bilinçli olarak insanların ortaya çıkmasına yol açacak şekilde yaratıldığını öne sürdüler. 


Belki evren gerçekten de bizi ortaya çıkartmak için yaratılmıştır. böyle bir olasılığı tartışmaya, — tartışma rasyonel, eleştirel ve objektif olduğu surece — itirazımız yoktur elbette. 
Tanrı'nın varlığına dair delil istendiğinde, inanırlar tarafından en yaygın biçimde ortaya konan argüman hala “Tüm bunlar şans eseri nasıl ortaya çıkmış olabilir?” sorusudur. Yazının başında da değindiğimiz gibi, evrim tek başına buna cevap veremez, çünkü evrim doğa kanunlarının varlığını gerektirir.doğa yasalarının bilinçli bir yaratıcı olmadan nasıl bu şekilde olabildiğine değinmeden önce, yukarıdaki olasılık hesaplarıyla ilgili bir açıklama yapalım. 
Voctor J. Stenger (Stenger 1995, chapter 8) evrensel sabitlerin değerlerini rastlantısal bir dağılıma tabi tutarak, ortaya çıkabilecek değişik evren olasılıklarının yüzde kaçında belli bir maddesel kompleksliğin, dolayısıyla olası bir yaşamın ortaya çıkabileceğini hesaplamış ve elde ettiği örnek evrenlerin neredeyse tümünün (bazı istisnalar hariç), yasam adı verilebilecek belli bir kompleksliğe yol açabileceğini tespit etmiştir. Bu çalışmasında Stenger, fiziksel sabitlerin değerlerini rastlantısal olarak değiştirmiş ve her durum için atomların büyüklüğü, yıldızların ömrü, vs. gibi değişik verileri hesaplamıştır. 


Bir deste iskambil kağıdını her dağıttığınızda ortaya başka bir el çıkacaktır ve bu spesifik elin çıkma olasılığını hesapladığınızda karşınıza çok küçük bir rakam çıkar. Fakat ortaya çıkacak ellerin büyük çoğunluğu, belli bir oyun için (örneğin poker) anlamlıysa, belli bir dağıtmada, bu oyun için anlamlı olan bir elin ortaya çıkma olasılığı çok yüksek olacaktır. 


Dikkat edin, bu hesap, birden fazla evrenin varlığını şart koşmamaktadır, ki bu tür olasılığı dikkate alan kozmolojik teoriler de mevcuttur. Stenger'in hesabında tek bir evren vardır ve göstermeye çalıştığı, ortada evrendeki yaşamın ortaya çıkma olasılığının çok düşük olduğunu ve evrende yaşamın ortaya çıkması için ince bir ayar gerektiğini düşünmemize yol açacak geçerli bir gerekçe bulunmadığıdır. 


Peki doğa kanunlarına ne demeli? Doğa kanunlarının varlığı, evrendeki zeki bir tasarımın kanıtı olabilir mi? 


Bunu anlamak için önce “doğa kanunu” teriminin kaynağındaki önyargıyı anlamamız gerekiyor. Newton mekanik ve yerçekimini geliştirdiğinde “Tanrı tarafından doğaya yerleştirilmiş kanun” fikri Newton'un tüm düşünce biçimine yerleşmişti (içinde yetiştiği kültür tarafından empoze edilmişti). Bugün bile medyada, popüler kültürde ve hatta bazı bilim adamlarının zihninde bilim bir bakıma “Tanrı'nın düşüncelerini anlamak” biçiminde yorumlanmaktadır. Dolayısıyla “kanun” sözcüğünün içinde barındırdığı “bilinçli biri 


tarafından icat edilen kural” kavramı, bilimi ve doğa kanunlarını algılayışımızda insanların zihnine yerleşmiştir. 


Halbuki doğa kanunlarının koyulan kurallarla ilgisi yoktur. Doğa kanunları dediğimiz şeyler duyularımız ve cihazlarımızla yaptığımız gözlemleri basit ve ekonomik olarak tasvir etme girişimimizden başka bir şey değildir. Fakat dikkat ediniz, bu dünyanın nasıl işlediğini biz belirliyoruz anlamına gelmediği gibi, doğada hiçbir düzen yoktur anlamına da gelmez. 


Fakat bu düzen ve doğa kanunu adını verdiğimiz kuralların pek çoğunun aslında doğada gözlediğimiz ve normalde sözünü dahi etmediğimiz basitlik ve homojenlikleri ifade ettiğini bugün yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Örneğin, enerji, momentum ve açısal momentumun korunumu yasalarının aslında uzay ve zamanın homojenliğinin birer ifadesi olduğu anlaşılmıştır. Termodinamiğin birinci yasası (enerji korunumu), zamanda kendine has ve diğerlerinden farklı bir özel anın bulunmadığının ifadesinden başka bir şey değildir. 
Momentum korunumu, uzayda diğerlerine tercih edilen özel bir noktanın veya mekanın bulunmadığının bir ifadesidir. Diğer korunum kanunlarının her biri de basitlik ve homojenliğin ifadeleridir. 


Homojen bir evren, ki akla gelebilecek evrenlerin en basitidir, kaza sonucu oluşması en muhtemel türde bir evrendir. Ki bu tür bir evrende pek çok “korunum” yasaları otomatik olarak oluşacaktır. 


Diğer daha karmaşık ve evrenselliği daha az olan doğa yasaları ise rasgele bozulmuş simetrilerden kaynaklanmaktadır. Evrende korunmayan bir nicelik gözlediğimizde, işin içine uzaysal simetriyi bozan bir “kuvvet” kavramı girmektedir. Bu yolla, doğadaki kuvvetlere ilişkin olan ve evrene yapı ve şekil kazandıran kanunlar, evrende big bang'dan sonraki ilk zamanlarında, kendiliğinden, rasgele ve rastlantısal olarak bozulan simetrilerin ürünüdür. 
Bunu su buharından kar taneciklerinin oluşumuna, ya da curie sıcaklığından daha soğuk bir değere kadar soğutulan bir demir parçasının manyetize oluşuna benzetmek mümkündür. 


Kısacası doğa kanunları fikrine yakından bir bakış da evren için “zeki tasarım” iddialarını destekleyecek bir argüman ortaya koyamıyor. Hatta eğer bir şeye işaret ediyorsa, daha çok evrendeki homojenlik, basitlik, kendiliğindenlik ve rastlantısallığa vurgu yapıyor. “Zeki tasarım” gibi bir ihtimalin gerçek olmasının olası oluşu yeterli değildir. Eğer böyle bir tezde ısrar edilecekse, durumun bu olduğuna dair somut göstergeler de gerekmektedir ve sunulan iddiaların hiçbiri bunu göstermeye yetmemektedir. Bu yönde yorumlanan verilerin fikirsel şartlanmalar ve önyargılı yorumlardan kaynaklandığı göze çarpmaktadır. Hatta bu verilerin ayrıntılı analizi daha çok ters yönde sonuçlar ima etmektedir. Felsefedeki Occam's razor (occam'ın bıçağı) prensibi gereği, gereksiz ve fazlalık faktörler açıklamalardan çıkarılır. Zeki tasarım gibi bir fikri dünya görüşümüze katmanın evrenin açıklanabilirliğine bir katkısı yoktur. Bu durumda böyle bir iddia fazlalıktır ve bilimsel bir açıklamada yeri yoktur. 


RADİKAL, ADNAN HOCACILARA KARŞI 
13 Ekim 2008 Pazartesi -haksozhaber 


Adnan Hocacılara ait bir vakfın İzmir'de okullarda konferans izni alması Eğitim-Sen'i harekete geçirdi. Radikal ses oldu. 


Doğan Haber Ajansı'na dayandırdığı bir haberinde Radikal, Eğitim-Sen'in yeni "jurnal"ini sayfalarına taşıdı. Darbeci, Ergenekoncu "sivil" toplum örgütler okullarda rahatça istedikleri etkinlikleri gerçekleştirirken Adnan Oktar'a bağlı olduğu iddia edilen bir vakfın aldığı konferans izni jurnalci Eğitim-Sen'in hışmından kurtulamadı. Oysa Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Rotary Kulüpleri'nden envai çeşitte kapitalist kuruluşlara kadar birçok derneğin okullarda istediği etkinliği gerçekleştirirken izin almakta hiç zorlanmadığı ve okulların her türlü imkanını kullandığı bilinmekte. 


Ancak Eğitim-Sen'in harekete geçmesi ve de Radikal'in de bu jurnali sayfalarına taşıması için, insanın maymundan gelmediğini ifade eden ve evrim teorisini çürütme derdinde olan Adnan Oktar ekibinin "bilimsel" olmayan görüşlerinin okulları tehdit etmesi bekleniyormuş! Haksöz-Haber olarak, belli ki bu ekipten yarası olan Eğitim-Sen'in son "dinci paranoyası"na ve Radikal'in jurnalcilere ses veren haberine bir göz atmanızı istedik: 


Adnan Hocacılar okullarda / Radikal 


İzmir'de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığı'nın Adnan Hocacılara ait bir vakfın okullarda konferans vermesine izin verdiği iddia edildi. 


İZMİR Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığı'nın 'Adnan Hoca' ve 'Harun Yahya' olarak bilinen, evrim teorisine karşı çıkan Adnan Oktar'ın fahri başkanlığını yaptığı Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın okullarda 'uzay ve yerbilimleri' konulu konferans düzenlemesine onay verdi. Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sözkonusu konferansın bugün gerçekleşirken, bu hafta bir anadolu lisesinde daha konferans verileceğini belirten Eğitim Sen I Nolu Şube Sekreteri Abdullah Tunalı, "Çalışmaları da bilim dışı olarak değerlendirilen bu vakfın, sözde bilimsel konferanslarla okullara girmesine izin verilmesi düşündürücüdür, izin iptal edilmelidir" dedi. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Yıldız, vakfın yasa sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğini, iznin Adnan hoca adıyla alınmadığını, reddetmek için bir gerekçenin de bulunmadığını savundu. 


Eğitim-Sen Sekreteri Abdullah Tunalı, şubede düzenlediği, eğitim sekreteri Sedat Yağmur ile örgütlenme sekreteri Barış Çam'ın da katıldığı basın toplantısında milli eğitim yetkililerinin aymazlık içinde olduğunu öne sürdü. İnternette bir tuşla yapılacak araştırmayla bu vakfın ne olduğunun hemen görüleceğini belirten Tunalı, verilen onay yazısını göstererek, şunları söyledi: 


"Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisi ve Konak Kaymakamlığığı'nın 7 Ağustos 
2008 tarihli oluru ile ilçemizdeki anadolu liselerinde 'uzay ve yerbilimleri' konulu sözde 
bilimsel konferanslar düzenlenmektedir. Bilindiği üzere bu vakıf ve başkanı Adnan Oktar bilimin temel teorilerinden olan Evrim Teorisi'ni karalamaya yönelik, bilimsel temellerden yoksun kitap, konferans gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu vakfın başkanı Adnan Oktar, 1980'li yıllarda basında sosyete tarikatı iddialı haberlere konu olmuş, laikliğe aykırı hareket ve şahsi amaçlı dini propaganda yapmaktan yargılanmış, bu dava Adli Tıp Gözlem Dairesi'nden 'cezai ehliyeti yok' raporu almış bir kişidir." 


Konferans vereceği söylenen Turgut Aksu'nun ise uzman olmadığını belirten Tunalı sözlerini şöyle sürdürdü: 


"Vakfın konusunda uzman diye tanıttığı Turgat Aksu'nun İşletme Bölümü mezunu olduğu ve bu konuda uzmanlaşmasını sağlayacak hiçbir eğitim almadığı bilinmektedir. Üstelik bu kişi Adnan Oktar'ın şantaj yapmak ve çete kurmaktan yargılandığı davada çetenin siyasi bağlantılarını sağlamak suçlamasıyla sanık sandalyesine oturmuştur. Bu dava daha sonra zaman aşımı ile düşmüştür. Mensuplarının toplum nezdinde meşruluğu ve güvenirliliği olmayan, çalışmaları ise bilim otoriteleri ve çevrelerince bilim dışı olarak değerlendirilen bu vakfın milli eğitim müdürlükleri izni ve aracılığıyla (İstanbul 2005, Mersin 2006) okullarımızda konferans vermesi düşündürücüdür. İstendiğinde internetten bile bu bilgilere kolayca ulaşılabicekken aslında duruma göz yuman yetkililer derhan bu izni iptal etmeli, görevlerinin laik ve bilimsel bir eğitim gerçekleştirmek olduğunu tekrar hatırlamalıdır." 


Tunalı, vakfın bugün Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde çarşamba günü ise Konak Anadolu Lisesi'nde konferans düzenleyeceği bilgisinin ellerinde olduğunu da vurguladı. Tunalı, Eğitim Sen'in internet sitesine erişimin bir süre önce, sendikanın bu kişi ve kuruluşun bilim dışı ve gerici faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle engellendiğini de hatırlattı. 


Sakınca Yokmuş 


Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Yıldız, 'Adnan hocacılar'ın okullarda konferans düzenlemelerine izin vermesine ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı, şöyle dedi: 


"Biz sivil toplum örgütleriyle, bu tür yasal derneklerle, vakıflarla müfredatın ön gördüğü konularla içeriği örtüştüğü taktirde işbirliği yapıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ya da Rotary Kulübü bu işbirliği yapılan kuruluşlardan ikisi. Bu vakıf da susuzluk, ormanların yok olması, küresel ısınma gibi konularda hiç bedel almadan konferans vermek için başvurdu. 
İncelemeleri yaptık. Bu vakfa 19 Aralık 2006'da da bir önceki müdür tarafından aynı faaliyetler için izin verilmiş. Daha önce de komisyondan geçmiş. Üstelik bu konferanslar müdür gözetiminde ve eğitim öğretimi aksatmadan yapılıyor. Reddetmek için bir gerekçeye dayandırmak gerek. Aksi taktirde sıkıntı olur. Bu vakıf diğer illerde de olur almışlar, hepsinin izin yazısı elimizde. Bahsettiğiniz şahsın (Adnan Oktar) hiç ismi geçmiyor. Bize başka isimle başvuru yapılmış. Talepleri müfredata uygun, olumsuz dönüş de gelmemiş. Basına bununla ilgili açıklama yapanlar iyi niyetli olsalar, konuyu size değil bize getirseler birlikte ortak akılla karar veririz. Bu arkadaşları anlayamıyorum." (DHA) 


İSTİSNAİ BİR PEYGAMBER HZ. HARUN VE YARDIMCI RESULLÜK 
Cengiz Duman-Haksöz Dergisi Sayı: 208 - Temmuz 2008 


“Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder.” 


Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları incelendiğinde ilk dikkati çeken resullerden birisi de Harun (a)'dur. Kur'an'da kıssaları aktarılan tüm peygamberler, halklarına resul olarak gönderilmiş ve Allah'ın emirlerini yalnız başlarına tebliğ etmişlerdir. Bu peygamberlerin yardımcıları ancak bir avuç mümin olmuştur. Hz. İsa'da havariler; Hz. Muhammed'de sahabe ileri gelenleri gibi. Kur'an'da peygambere yardımcı, destekçi olarak tayin edilen istisnai tek resul Harun (a)'dur. Kur'an; Hz. Musa'nın, Allah'tan ısrarla talep etmesi nedeniyle her konuda destekleyen bir yardımcı resul olarak Hz. Harun'a görev verildiğini beyan eder. 


Peygamberler tarihinde ender bir hadise olan Hz. Musa ve Hz. Harun'un aynı anda aynı kavme resullükle görevlendirilmeleri, Kur'an muhataplarının özellikle önemsemeleri ve üzerinde durmaları gereken bir konudur. İsrailoğulları olarak ünlenen Yahudi toplumunun; yine Kur'an'da ve ayrıca Tevrat'ta belirtilen, Allah'a karşı çetin, cedelci ve her an isyan etmeye hazır yapısının tevhidi yapıya dönüştürmede, iki resulün başından geçen olaylar ayrıca örneklik olma açısından dikkate şayandır. 


Yine Yunus (a) hariç peygamberler, toplumlarından ayrılmadan tebliğ vazifelerini kesintisiz sürdürdükleri halde; Hz. Musa hem Tur dağındaki Allah'ın davetine icabeti hem de âlim kul ile buluşarak süresi bilinmeyen yolculuğu sırasında kavminden ayrılmıştır. Bu esnada Hz. 
Harun tebliğ faaliyetini kesintisiz sürdürmesine rağmen İsrailoğullarının şirke düşme hadisesinden de dersler çıkarılmalıdır. 


Bu yazımızda yukarıda sıraladığımız noktalar üzerinde durup Yehova'nın bile Tevrat'ta “Ve işte sert enseli bir kavimdir.” diyerek eleştirdiği İsrailoğulları ve Harun (a)'un kıssası üzerinde yoğunlaşacağız. Harun kıssasında geçen şahıs ve olayları incelemeye, bunlardan dersler çıkarmaya çalışacağız. 


Hz. Harun'un Nesebi 


Kur'an'ın, kıssalarında tarih, coğrafya, kronoloji ve biyografi gibi ayrıntılara önem vermediği görülmektedir. Kur'an'ın aktarmadığı detaylar hususunda Kur'an metniyle çelişmemesi şartıyla Tevrat ve İncil'den faydalanılabilir. Tabii ki ifrat ve tefrite dikkat etmek, geçmişte oluşmuş olan İsrailiyat adı verilen olgu gibi bir garabete tekrar yol açmamak şartıyla. 


Kur'an'ın uzun uzadıya anlatmadığı kıssaların mufassal olan açılımları; Kur'an'ın nazil olmaya başladığı dönemde, diğer semavi kitaplarda yer almakta ve Ehl-i Kitab'ın ulaştığı coğrafyalarda yaşayan diğer din taraftarlarınca da olsa bilinmekteydi. Fakat kıssalar tahrifatlarla öğüt ve ibret olma misyonundan çıkarak daha ziyade tarihi, biyografik ya da coğrafik malumat yığını haline dönüştürülmüştü. 


“Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. (Bu Kur'an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yusuf, 111) 


“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini (semavi kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının (her halinden) haberdardır, görendir.” (Fatır, 31) 


İsrailoğulları olarak ünlenen, Kenan ili kökenli Hz. İbrahim, Yakub ve Yusuf'un soyundan olan ve İbranice “Aaron” olarak isimlendirilen Hz. Harun'un Kur'an'da Hz. Musa'nın kardeşi olduğu beyan edilmekle birlikte, Tevrat nüshalarındaki gibi uzun boylu olarak, nesebi ile ilgili bilgi verilmez. Kur'an-ı Kerim'de geçen çeşitli ayetlerde, Hz. Harun'un nesebi hakkında şu ifadeler yer almaktadır: 


“... Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): Anam oğlu!...” (Araf, 150) 


“Ey annemin oğlu, dedi. Saçımı sakalımı, yolma!”(Taha, 94; bkz. Kasas, 34; Furkan 35) 


Tevrat'ta verilen silsileye göre Hz. Musa ve Harun; İbrahim (a) soyundan, Yakub (a) Peygamber'in oğullarından “Levi” “Sıbtı”ndandır. Levi sıbtı kendi içerisinde boylara ayrılmaktadır. 


“Levioğullarının adları şunlardır: Gerşon, Kohat, Merari. Levi yüz otuz yedi yıl yaşadı.” 


Levioğulları, Yusuf Peygamberin Mısır'daki hükümranlığı sırasında onun daveti ile Kenan bölgesinden Mısır'a gelip Mısır ile Kenan arasındaki “Gerşon” adlı bölgede iskân olmuşlardır. 


“Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır'a yerleştirdi. Firavun'un buyruğu uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde, Ramses bölgesinde mülk verdi.” (Tekvin, 47/11) 


Mısır'da yerleşen Yakuboğulları orada çoğalarak büyük bir kavim haline geldiler. Hz. Musa ile Hz. Harun'un babası Amram, Arapça “İmran” Kohatoğullarındandı. Anaları ise yine Kohat boyundan Yokebed adında bir kadındı. Hz. Musa ve Harun'un babası ve anası hakkında Tevrat'ta şu ifadeler yer almaktadır: 


“Amram halası Yokebed'le evlendi. Yokebed ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram yüz otuz yedi yıl yaşadı.” (Çıkış, 6/16—20) 


Kur'an'da, Hz. Musa ile Hz. Harun kardeşlerden hangisinin yaşça büyük olduğuna dair bir açıklık yoktur. Bu hususu Tevrat metinlerindeki ifadelere başvurarak mufassal hale getirmek mümkündür. 


“Firavun'la konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.” (Çıkış, 7/7) ifadelerinden ve Çıkış 7/1”den Harun (a)'un ağabey olduğu kesin olarak anlaşılmaktadır. 


Tevrat'a göre Armam ve Yokebed çiftinin doğan çocukları (Meryem) Miryam'dır. Daha sonra Harun (a) doğmuş ve Harun (a) iki-üç yaşlarına geldiğinde; Firavun'un İsrailoğullarının çocuklarının yeni doğanlarını öldürme emri çıkmıştı. Kur'an o vahşi dönemi şöyle anlatmaktadır: 


“Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver...”(Kasas, 7) 


Annesinin Musa'ya hamile olduğu ve bu kaos ortamı esnasında Hz. Musa'nın doğduğu; Tevrat'a göre üç ay saklandıktan sonra Nil nehrine bırakıldığı anlaşılmaktadır. 


“Kadın (Musa'nın annesi) gebe kaldı ve bir oğlan doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce, onu üç ay gizledi.” “Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca, hasır bir sepet alıp 


katran ve ziftle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı.” (Çıkış, 2/23) 


Kur'an; Musa ve Harun'un her ikisinden de büyük bir kız kardeşleri, yani ablalarının olduğunu bildirmektedir. 


“Hani, kız kardeşin gidip “Ona bakacak birini size bulayım mı?” diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik.”(Taha, 40) 


Hz. Harun'un Ehli ve Kâhinlik 


Kur'an'da Hz. Harun'un ailesi ve oğulları hakkında malumat bulunmamaktadır. Tevrat'ın Çıkış babında Harun ehli hakkında şu bilgiler verilmektedir: 


“Harun Nahşon'un kız kardeşi ve Amminadav'ın kızı olan Elişeva'yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Eleazar ve İtamar'ı doğurdu.” (Çıkış, 6/23) 


Yehova (Tanrı) Harun'u peygamberlikle görevlendirmesinin yanında, onu ve ölümünden önce onun gözetiminde oğullarını, kâhin adı altındaki daha sonraki süreçte ruhbanlık haline gelen dini müessesenin başına getirir. 


Kur'an'ın hiç değinmediği kâhinlik müessesi hakkında Tevrat'ta en ince detaylara kadar varan anlatımlar bulunmaktadır. Yahudiliğin, peygamberlikten sonraki en önemli hatta tek, olmazsa olmaz müessesi kâhinliktir. Kâhinlik olmadan Tevrat hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Bir Yahudi günlük yaşamında uygulayacağı kural ve kaideleri kâhin elinden, onun onayından, onun müsaadesi olmadan gerçekleştiremez. 


İsrailoğullarının kırk yıl süren çöl hayatı esnasında Allah ile Musa'nın buluşmalarından sonra üç kutsal nesne ortaya çıkar. Bunlardan birincisi, Hz. Musa'nın Tur dağındaki Allah ile sözleşmesinden sonra getirdiği ve Allah'ın eli ile yazıldığı Tevrat tarafından belirtilen içinde “On emir” yazılı levhalardır: 


“Rab Tanrı parmağıyla yazmış olduğu iki taş levhayı bana verdi. Bu levhalar, dağda toplandığınız gün Rabbin ateşin içinden size bildirdiği bütün buyrukları içermekteydi.” 
(Tensiye, 9/10) 


İkincisi ise yine Yehova'nın emri ile kurulan ve Tur dağından sonra Hz. Musa ile buluşmalar sırasında kullanılan kutsal İbranice “Ohel Moed” -Çadır Mabed- veya “Mishkan” -Mesken- adı verilen “Buluşma Çadırı”dır: 


“Musa bir çadır alır, ordugâhın dışına, biraz öteye kurardı. Ona “Buluşma Çadırı? derdi. Kim Rabbe danışmak istese, ordugâhın dışındaki Buluşma Çadırı'na giderdi.” (Çıkış, 33/7) 


Üçüncü kutsal nesne ise içine “On Emir”in yazılı olduğu levhaların konduğu ve Yehova'nın üzerindeki iki melek arasından Musa ile konuştuğu İbranice “Aron ha-Berit” adı verilen Ahit Sandığı'dır: 


“Seninle orada, Ahit Sandığı'nın üstündeki Kerubiler (Melekler) arasında, kapağın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.” (Çıkış, 25/22) 


Bu üç kutsal nesnenin birleştiği “Buluşma Çadırı” ve içindeki kutsal levhalar ve Ahit Sandığı kutsallarının korunması ve burada yapılan ve yapılacak ayinlerin idaresi ile ilgili olarak; Yehova tarafından onun emri ile kâhin ve daha sonrasında müessese olarak oluşarak günümüze kadar binlerce yıldır devam edegelen kâhinlik kurumu oluşturulmuştur. 


Kâhinliğin de kutsal ritüelleri oluşmuştur. Bunların başında kâhin giysileri, kâhinlerin buluşma çadırına girişleri, içindeki Ahit Sandığı ve diğer kutsal eşyalarla ilgili yapacakları 


törensel işler, Yehova emriyle kaide haline getirilmiştir: 


“Harun'la oğullarını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirip yıka.” 


“Giysileri al; gömleği, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. 
Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla.” 


“Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy.” 
“Sonra mesh yağını al, başına dökerek onu mesh et.” 


“Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın.” (Çıkış, 29/1—9) 


Kâhin, öncelikle Harun sulbünden kişilerden, onlardan kimse olmadığı zaman Levioğullarından seçilmek zorundadır. 


“Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Eleazar ve İtamar”ı yanına al.” (Çıkış, 28/1) 


Muharref Tevrat'ın Harun'un soyundan bile olsa sakatlara yaklaşımı gerçekten ibretliktir: 


“Kâhin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip (kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri 

aşırı büyümüş, kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım) hiç kimse Rab için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. ... Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan Rab benim.” (Levililer, 21/21-24) 


Kâhinler ve onlarla sosyal ilişkide olanların da yaşamlarında uyacakları işler dahi kural ve kaidelere bağlanmıştır: 


“Kâhin ailesi dışında hiç kimse kutsal sunuyu yemeyecek; kâhinin konuğu ve işçisi bile... 
Ama kâhinin parayla satın aldığı ya da evinde doğan köle onun yemeğini yiyebilir.” (bkz. 
Levililer 22/9—15) 


Hastalıkların tanısı onların iyileşip iyileşmediği ve hastanın halk ile temasının kesilip kesilmemesi gibi konular dahi kâhinlerin ilgi kapsamındadır: 


“Bedeninde deri hastalığına dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a ya da Harun'un kâhin oğullarından birine götürülecek.” (Levililer, 13/2) 


Harun (a)'un oğullarından en büyük olanları Nadav ve Avihu, kutsal Buluşma Çadırı'nın bulunduğu alandaki yakma ritüellerini yerine getirirken yaptıkları yanlış yüzünden Yehova (Tanrı) tarafından cezalandırılarak öldürülürler: 


“Harun'un oğulları Nadav'la Avihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler.” (Levililer 10/1—2) 


Harun (a) iki oğlunun ölümünden sonra geriye kalan Eleazar ve İtamar'la; kendisine Yehova tarafından tevdi edilen kâhinlik müessesini sürdürmüş; öldükten sonra bu müessese oğulları tarafından devam ettirilmiştir. 


Hz. Davut ve Süleyman dönemlerinden sonra da İsrailoğullarını yönlendiren ve Allah'a karşı onların bağışlanmalarına aracılık eden “ruhbanlık müessesi” halindeki kâhinlik, Yahudiliğin önemli ve ayrılmaz parçalarından biri olarak halen varlığını sürdürmektedir. 


Hz. Harun'un Resullükle Görevlendirilmesi 


Mısır'dan Medyen ülkesine kaçan ve burada bir müddet yerleşen Hz. Musa'nın tekrar Mısır'a dönüşü esnasında Tur dağı eteklerindeki mukaddes vadi Tuva'da, peygamberlikle görevlendirilmişti. Hz. Harun'un resullükle görevlendirilmesi ise Hz. Musa'nın, Allah'tan ısrarlı talebi sonucunda gerçekleşmiştir. 


“Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.” (Taha, 13) 


“Firavun ve kavmine (git). Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır.” (Neml, 
12) 


“Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.” (Kasas, 34—35) 


Hz. Musa'nın Kendisine Yardımcı Olarak Hz. Harun'u İstemesinin Sebepleri Hz. Musa'nın, kardeşini yanına yardımcı olarak istemesinin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 


l- Musa (a) Mısır'dan kaçmadan evvel öldürdüğü Kıpti'nin intikamının alınmak istenmesinden korkmaktadır. Zira Mısır'dan kaçmadan evvel hakkında ölüm kararı çıkmıştı. 


“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi.” (Kasas, 20) 


Bundan dolayı öldürülme korkusunu mazeret olarak beyan etmekte ve Harun'u (a) yanına yardımcı olarak istemektedir: “Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.” (Kasas, 33) 


2- Bilindiği gibi Hz. Musa, bir nevi sarayın vizyonunu lekeleyen bir insandır. Risalet ile Firavun'un kızgınlığını daha da artıracağını böylece onun kendisinden intikam alacağını düşünmektedir. 


Firavun'un Musa(a)'yı öldürmek istediğini ileri gelenlere şöyle açıklar: “Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim; (kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından 


korkuyorum.”(Müminun, 26) 


3- Hz. Musa konuşma özürlüdür. Bu yüzden Allah'ın elçiliğini, Allah'ın emirlerini Firavun ve kavmine iletmede yetersiz kalacağı vehmindedir. 


“Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder.” (Kassas, 34) 


Nitekim Firavun'un ilk tepkisi, Musa(a)'nın konuşma özrünü gündeme getirmek olmuştur: “Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?” (Zuhruf, 52) 


4- Hem Firavun'a ve hem de uzun süre aralarında bulunmadığı kavmi İsrailoğullarına karşı kendisini her açıdan doğrulayacak ve ondan destek alabileceği bir dayanak aramaktaydı. Hz. 
Musa'nın endişesi, Mısır'daki ölüm olayına karışması ve akabinde Mısır'dan kaçmasının doğuracağı tepki ile yalancılık ile suçlanmaktı. Buna karşı kendisini hitabeti ile en iyi müdafaa edecek olan, kardeşi Harun olabilirdi. 


“Onu da (Harun) beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.” (Kasas, 34) 


“Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.” (Kasas, 34—35) 


Risaletin ilerleyen safhalarında Hz. Musa'nın vehimlerinin boşa çıktığını, Allah'ın destek sözünün gecikmeden ve hem de beklemedikleri yerlerden, Firavun sarayının içinden bile geldiğini ve bu sayede Musa ve Harun'un Firavun'un zulmünden kurtulduğunu görmekteyiz. 


“Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi: Siz bir adamı “Rabbim Allah'tır.” diyor diye öldürecek misiniz? Hâlbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azabın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.”(Mümin, 28) 


Hz. Musa ve Harun'un İlk Sınavı: Firavun'a Tebliğ 

Risalet görevini alan Hz. Musa (a) ve Harun (a) doğrudan Firavun'un sarayına giderler ve Allah'ın emirlerini ona tebliğ ederler. Ancak Firavun onları çeşitli sorularla şaşırtmak ister ve onları aşağılayıcı sözlerle tahkir etmeye çalışır. 

“Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi.” 


“Firavun: Öyle ise önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.” 


“Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey Musa?”(Taha, 49— 
57) 


“Dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi?” Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!”(Şuara, 18—19) 


“Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi, benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına 


çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.”(Kasas, 38; bkz. Şuara, 
27) 


Firavun kendisine tebliğe gelen elçilere zorbaca davranır ve onları ölümle tehdit eder. 

Sorduğu şaşırtıcı sorular, alaycı ve tahkir edici tavırlarına, zorba davranış ve ölüm tehditlerine rağmen, söylediklerinden ödün vermeyen Hz. Musa ve Harun; Firavun'un inkârcı tavırlarında bir değişiklik görmeyince çeşitli mucizeler sunarlar. Ancak Firavun yalanlamaya devam eder: 


“Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı ve diretti.”(Taha, 56; Şuara, 30-33) 


Firavun, Hz. Musa ve Harun'u sihirbaz olarak niteleyerek kendi sihirbazları ile belirlenen günde halkın önünde karşılaşmalarını ister ve o gün geldiğinde karşılaşırlar. 


“Musa onlara: Ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. Sonra Musa, asasını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor!(Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Âlemlerin Rabbine, iman ettik, dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik.” (Şuara, 44—48) 


Bu durum karşısında Firavun, yine inkâr eder ve sihirbazları tehdit eder. 


“Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım!” (Şuara, 
49) 


İsrailoğullarını kendileriyle beraber göndermesini isteyen Musa ve Harun'un isteklerini reddeden Firavun'a karşı Allah; çeşitli mucizeler verir: 


“Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.” (Araf, 132-133) 


Bütün mucizelere rağmen Firavun'un inkârından başka bir tavır hâsıl olmayınca Allah, Musa (a) ve Harun'a (a), İsrailoğullarını geceleyin Mısır’ dan çıkış emrini verir: 


“Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik. Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi.” (Taha, 77—78) 


Kur'an ve Tevrat Arasındaki Farklar 


Kur'an-ı Kerim'de Musa ve Harun peygamberler ile Firavun arasındaki karşılaşmalar kronolojik olarak verilmemiştir. Mesela Taha ve Şuara surelerindeki Firavun'un sihirbazları ile Musa ve Harun'un karşılaşma sahnesi akabinde Firavun ve kavminin mucizelerle denenme bölümü anlatılmadan, Mısır'dan çıkış bölümüne geçildiğini görmekteyiz. 


İsra Suresi 101 ve 104. ayetlerdeki anlatımda ise Hz. Musa'ya verilen mucizeleri belirtilerek bu mucizeler karşısındaki Firavun'un değişmeyen net tavrı, arkasından İsrailoğullarının, Firavun'un elinden nasıl kurtarıldığı beyan edilmektedir. 


Kur'an, diğer kıssalarda da olduğu gibi vermek istediği mesajla ilgili bölümü anlatarak muhataplarından kıssadan gerekli dersleri çıkarmalarını istemektedir. 


Kur'an'ın, son indirilen kitap olması hasebiyle Tevrat ve İncil'de var olan detayları atlamış olması muhtemeldir. Tevrat'ın ‘kül’ den ders çıkarılması metoduna mukabil Kur'an “cüz'ü esas alır. Kur'an; Tevrat, İncil'in zamanla değişime uğradığını belirtir ancak bunlarda vahyi hakikatler de bulunmaktadır: 


“Bu daha öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğlu bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir belge değil miydi?” (Şuara, 196—197) 


“Sana kendinden öncekileri doğrulayan Kitab'ı hak ile indirdi. İnsanlara yol göstermek üzere daha önce de Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti.” (Ali İmran, 3—4) 


Kur'an'ın ilk muhatapları, Kur'an'ın inişinden evvel zaten var olan kutsal kitaplar ve müntesiplerinden neşet eden tevatürler vasıtasıyla; bizler ise gerek kutsal kitaplar gerekse diğer tarihi, coğrafi, arkeolojik çalışmalar sayesinde kıssalar hakkında bilgiler edinebilmekteyiz. Dolayısı ile Kur'an'ın kıssalarının anlatım şeklinde ve kapsamında; oryantalistlerin, müsteşriklerin ve misyonerlerin iddia ettiği gibi herhangi bir eksiklik veya yetersizlik söz konusu değildir. Sadece diğer semavi kitaplar ile arasında metot farkı vardır. 


Kur'an Firavun ile Musa (a) arasındaki karşılaşmalarda diyalog ve aktiviteleri Musa üzerinden vermektedir. (bkz. Taha, 66—69) Tevrat'ın Çıkış bölümünde ise sihirbazların hilelerine karşı değneğini atanın Hz. Musa değil, Hz. Harun olduğu belirtilmektedir: 


“Böylece Musa'yla Harun Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. 
Harun değneğini Firavun'la görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi.” (Çıkış, 7/10) “Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu.” (Çıkış, 7/12) 


Oysa yine Tevrat'ta Çıkış bölümü 4. Bab'ta Allah'ın kendisinden yere atmasını istediği değneğin sahibi Musa olarak anlatılmaktadır. 


“Rab, “Elinde ne var?’ diye sordu. Musa, “değnek? diye yanıtladı. Rab, “Onu yere at!’ dedi. 
Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. Rab, “Elini uzat, kuyruğundan tut!’ dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu.” (Çıkış, 4/2-4) 


Yine Tevrat'ta, Musa ve Harun kıssasının anlatımında yer alan şu ifadeler, akidevi yönden şirki çağrıştırmakta ve bu hususta tahrifatın boyutlarının vardığı aşamalar hakkında bize fikir vermektedir: 


“Rab, “Bak, seni Firavun'a karşı Tanrı gibi yaptım.’ dedi. Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.” (Çıkış, 7/1) 


Bu örnekten anlaşılacağı gibi Kur'an, Tevrat metinlerinde yapılan tahrifatı aşikâre göstermektedir. 


Mısır'dan Çıkış ve İsrailoğullarının Buzağıya Tapınmaya Başlaması 


Hz. Musa ve Harun (a) kıssasının, İsrailoğullarının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışlarından sonraki bölümünde; Allah'ın İsrailoğullarını Firavun zulmünden kurtarmasının ardından verdiği nimetler içerisinde kırk yıl süren çöldeki zorlu göçebe yaşamı ve bu yaşam esnasındaki çetin sınavları anlatılmaktadır. 


Hz. Musa yokken İsrailoğullarının yönetimini ve irşad vazifesini Hz. Harun'a teslim eder: “Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.” (Araf, 142) 


İşte bundan sonra tek başına Harun Peygamberin zorlu ve sıkıntılı resullük dönemi başlar. 
Harun'un yalnız başına resullük yaptığı kırk günlük dönemde İsrailoğulları; içlerinden biri olan Sâmiri'nin önderliğinde, Allah'a şirk koşarak “altın buzağı heykeli” putuna tapmaya başlarlar. 


“Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmiri onları yoldan çıkardı.” (Taha, 85) 


“Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler.” (Araf, 148) 


İsrailoğullarının Puta Tapmaya Başlamalarının Sebebi 


İsrailoğullarının Hz. Musa'nın ayrılışından uzun bir süre geçmeden buzağıya tapmalarının sebebi hakkında Kur'an'da mufassal bir açıklama yapılmazken; Tevrat nüshalarında bunun sebebine dair bazı bilgilere rastlamaktayız. Tevrat'ta İsrailoğullarının buzağıyı tanrı edinmelerine neden olan sebepler arasında Musa'nın Tur dağından inişindeki gecikme öne sürülmektedir. 


“Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce, Harun'un çevresine toplandı. Ona, “Kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap!’ dediler. Bizi Mısır'dan çıkaran adama, Musa'ya ne oldu bilmiyoruz!” (Çıkış, 32/1) 


Musa'nın gecikmesinin belki de onun hiç dönmeyeceği, Yehova (Tanrı) tarafından cezalandırılarak yok edildiği biçiminde algılandığı anlaşılmaktadır. Nitekim İsrailoğullarındaki bu endişenin kaynağının doğruluğu hakkında Kur'an'da şöyle bir ayet yer almaktadır: 


“Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu.” (Araf, 142) 


Otuz gece sözleşilmesine rağmen bu süre kırk geceye uzayınca, İsrailoğulları içerisinde Musa Peygamber hakkında endişeler ve şayialar oluşmaya başlamış oldu. 


Hz. Musa'nın Tur dağından dönüşünün gecikmesini fırsat bilen Sâmiri; İsrailoğullarından topladığı ziynet eşyaları ile altın bir buzağı heykeli yapar. Aynı zamanda böğürebilen bu 


heykele Sâmiri, “...Ben, onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç alıp onu attım.” diyerek; aslında buzağının, Musa'nın putu olduğu ve giderken unuttuğu şeklindeki illüzyonlarla kendini Tanrı Yehova'nın aracısı olarak göstermeyi başarır. 


“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: Ey Musa, onların ilahları gibi, sen de bize bir ilah yap.”(Araf, 
138) ayetinde belirtildiği gibi daha önceleri zaten put edinmek ve buna tapınmak istemişler. 
Bu istek, Sâmiri'nin yaptığı altın buzağı heykeli ile gerçeğe dönüşür. Musa (a) Tur dağından dönmeden, başlarında Harun Peygamber olduğu halde onun nasihat ve uyarılarına sırt çevirirler ve İsrailoğulları buzağı putuna tapmaya başlarlar. 


Hz. Musa'nın Hz. Harun'a Çıkışması 


Harun Peygamber kavminin düştüğü şirk batağı karşısında ne yapacağını bilemez bir halde uğraşırken Hz. Musa'ya Allah tarafından İsrailoğullarının işlediği çirkin şirk fiili bildirilir. 


“Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmiri onları yoldan çıkardı.” (Taha, 85) 


Bu ayeti anlamaya çalışırken görmemiz gereken önemli bir nokta vardır. Allah kendisi ile buluşmaya gelen, Hz. Musa'ya ilk olarak, buluşmak için neden acele ettiğini sormaktadır? 


“Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir, ey Musa! Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim.” (Taha, 83-84) 


Allah'ın, “Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir?” sorusunun nedeni aynı zamanda İsrailoğullarının buzağıya tapınmalarının sebebi olduğu anlaşılmaktadır. Musa (a) Allah ile buluşmaya duyduğu sonsuz istek sonucu aceleci ve meraklı mizacının da gereği olarak vaktinden önce gelmiştir. Ancak acele ettiği bir başka mesele daha vardır. 
İsrailoğullarının imanının olgunlaşmasını beklememiştir. 


Bütün insanlar gibi İsrailoğulları da denenmiş ve bu sınavı kaybetmiştir. Hz. Musa peygamber olmasına rağmen Yüce Allah haber verene kadar bunu bilemez. 


Yunus'un (a) düştüğü hataya Musa (a) da düşmüştür. Nasıl Hz. Yunus, kavminin bundan sonra iman etmeyeceğine kanaat getirerek Allah'tan bir işaret ve emir olmadan kavminden ayrıldığı gibi; Musa (a) da İsrailoğullarının tevhidden ayrılmayacağı düşüncesi ile kendi içtihadı ile erkenden Allah ile buluşmasına gitmiştir. Böylece Allah'a ait olan karar ve bilgiyi takdir edememe hatasına düşmüştür. 


Musa (a) bu psikoloji ile kavminin düştüğü şirk bataklığının sorumluluğunu Hz. Harun'a yükleyerek onun resullük vazifesini yapamadığı kanaatiyle sert bir şekle Harun'a çıkışmıştır: 


“Ey Harun! Bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime asi mi oldun? (Harun:) Ey annemin oğlu! dedi, saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin *“İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!? 
demenden korktum.” (Taha, 92-94) 


Harun, İsrailoğullarının şirke bulaşmasına karşı yetersiz kalmasının verdiği buruklukla Musa'ya cevap verir: 


“(Harun) Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. 
Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma! dedi.” (Araf, 150; bkz. Taha, 94) 


Harun'un verdiği cevaplarla düştüğü şokun etkisinden sıyrılan Hz. Musa sakinleşir ve olgun bir tavırla değerlendirmesini yaparak hatanın kendinden kaynaklandığını; çünkü kavminin Allah'a kulluktan sapmayacağı zannıyla Allah ile buluşmasına erken gittiğini, bundan dolayı Allah tarafından kendisinin ve kavminin denendiğini fark eder. Harun'un çaba harcadığı halde kavmini yanlıştan döndüremediğini anlayarak her hatalı kulun yapması gerektiği gibi Allah'a tövbe etmeye yönelir. 


“(Musa da) Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! dedi.”(Araf, 151) 


İşte Hz. Musa'nın örnekliğinde tüm insanlar ve Müslümanlar için cari bir kulluk, bir ibadet; hatayı görmek ve hatalardan dönmek için Allah'a yönelerek tövbe etme dersi. 


Sâmiri ve Altın Buzağı Heykelinin Akıbeti 


“Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: “Bana dokunmayın!” diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da onu parça parça edip denize savuracağız!” (Taha, 97) 


Sâmiri yaptığı kötülüğe karşılık öldürülmez, daha ibretli bir cezaya mahküm edilir. “Hayatın boyunca sen: “Bana dokunmayın!” diyeceksin.” Muhtemelen cüzam veya benzeri bir karantina hastalığına duçar olan Sâmiri; böylece hem İsrailoğullarından fiilen tecrit edilir hem de yaşamı boyunca; Allah'a şirk koşmak ve toplumu şirke sevk etmenin, şirk önderi olmanın cezasını acı içerisinde yaşayarak diğer insanlara da örnek olur. 


Hz. İbrahim de putları kırarak kavmini düşündürmek ve onları tevhide ulaştırmak için çalışmıştı. Musa Peygamber ise kavminin buzağı putunu yakarak eritir ve dağılan buzağı heykeli artığını da denize savurur. Tıpkı müşrik Firavun ve ordusunun denizde helak edildiği gibi. 


İlahlık iddia eden Firavun da buzağı putu gibi denizde helak edilmişti. İsrailoğullarına, onlardan sonra gelenlere ve kıyamete kadar Kur'an'a muhatap olacaklara ibretlik bir kötü son... Tanrılık iddia edenler helak olur, Allah ise bakidir! 


Hz. Harun'un Ölümü 
Kur'an-ı Kerim Hz. Harun'un ölümü hakkında bilgi vermezken Tevrat'a göre; İsrailoğullarının “Mısır'dan çıkışlarının kırkıncı yılı” Hor dağında vefat etmiş ve orada 


gömülmüştür. 


“Kâhin Harun, Rabbin buyruğu uyarınca Hor Dağı'na çıktı. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarının kırkıncı yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü.” (Sayılar, 33/38) 


“İsrailoğulları Beerot Bene-yoakan?dan, Mesera”ya göç ettiler. Harun orada öldü ve gömüldü.” (Tesniye, 10/6) 


Görüldüğü gibi Tevrat'tan alıntıladığımız bu iki ifadede çelişki vardır. Çıkış kitabında Hz. 
Harun'un “Hor dağı”nda öldüğü belirtilirken Tesniye kitabında ise “Mosera”da öldüğü ifade edilmektedir. 


İşte tahrifatın örnekleri... Harun'un ölüm olayı ile ilgili Tevrat”taki bilgilerin ne kadar sağlıklı olduğu şüphelidir. 


Şüphesiz Kur'an'ın aktardığı bölümler kıssadan alınacak dersler için yeterlidir. Ancak Kur'ani perspektifle, eleştirel ve seçici şekilde Tevrat'a bakıldığında ulaşılacak bilgilerin Kur'an'ın kıssalarından bir şey eksiltmeyeceği aksine kıssayı bütüncül kılması açısından faydalı olacağı aşikârdır. 


Sonuç 


Kur'an'da kıssaları anlatılan resuller içerisinde, gönderilen peygambere yardımcı, destekçi olarak tayin edilen istisnai tek resul Hz. Harun?'dur. Kur'an; Hz. Musa'nın, Allah'tan ısrarla talep etmesi nedeniyle kendisine yardımcı ve onu her konuda destekleyen bir resul olarak Hz. 
Harun'a görev verildiğini beyan eder. 


Hz. Harun hakkında uzun uzadıya nesep bilgisi verilmez ancak Hz. Musa'nın kardeşi olması dolayısıyla uzun nesep bilgisine ihtiyaç olmadığı da aşikârdır. 


Kur'an'da, Hz. Musa ile Hz. Harun'dan hangisinin yaşça büyük olduğuna dair bir açıklık yoktur. 


Kur'an'ın, yer vermediği kâhinlik müessesi üzerinde, Tevrat'ta en ince detaylara kadar varan anlatımlar bulunmaktadır. Yahudiliğin, peygamberlikten sonraki en önemli müessesi kâhinliktir. Kâhinlik olmadan Tevrat hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 


Kutsal Levhalar ile Ahit Sandığı'nı bulunduran “Buluşma Çadırı”nın korunması ve burada yapılan ve yapılacak ayinlerin idaresi ile ilgili oluşan kâhin ve kâhinlik müessesi günümüze kadar binlerce yıldır devam edegelmiştir. 


Hz. Harun'un resullüğünün en zor evresi; Hz. Musa'nın Tur dağına gittiği dönemdir. 
Kavminde tek resul kalan Hz. Harun'un uyarı ve ikazlarına rağmen İsrailoğulları, buzağıyı put edinmişlerdir. 


Allah'ın emirlerini yerine getirmede isteksiz davranan İsrailoğullarının imanlarındaki eksikliğin yerinin, buzağı sevgisi ile doldurulduğunu beyan eden Kur'an (bkz. Bakara, 93) aynı zamanda tüm muhataplara Allah'ın emirleri karşısındaki isteksizliğin, başka sevgileri davet edeceği ve imanın, şirk ile yer değiştirebileceği mesajını beyinlere nakşetmektedir. 


Bütün topluluklar imtihan edilmekte olup hiçbir kavmin sınavı kazanma garantisi yoktur. 
Gayb olan sınav sonucunu peygamberler dâhil kimse bilemez. Sadece Allahu Teala bilir. 


Hz. Yunus ve Hz. Musa örneğinde olduğu gibi peygamberler bile içtihatlarında hata yapabilmekteler. Ancak onlar hatalarını anladıklarında diğer müminlere örnek olacak şekilde hatalarında ısrarcı olmamakta, tövbe ile Allah'tan af ve merhamet dilemektedirler. 


Hz. Musa ile Sâmiri arasında geçen kısa diyalog bize; geçmişte olduğu gibi kıyamete kadar, şirkin oluşumu ve bunun insanları iğva edişindeki sırları açıklamakta ve bunlardan ibret almamız gerektiğini hatırlatmaktadır. 


Sâmiri”'nin “Elçinin izinden bir avuç aldım ve attım.” ifadesinde her olumsuz tutuma “hakikat” görüntüsü verildiği mesajı verilmektedir. Eğer Sâmiri yaptığı işe “elçinin izinden” intibaını verecek şekilde illüzyonlar yapmasa, yapılan put ilgi çekmeyecekti. Örnekte olduğu gibi kıyamete kadar şirk temsilcileri yapacakları tüm putlara hak dinden de bir şeyler katacaklardır. Şirklerini Allah ile ilişkilendirerek insanları cezbetmeye çalışacaklardır. 


Sâmiri”'nin, “Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi.” (Taha, 95) sözü, şirkin oluşum ve takdiminde şeytanın nefislere nasıl egemen olduğunu belgelemektedir. 


Firavun, Sâmiri ve putun akıbetleri; kıyamete kadar ibretlik mesajlar taşımaktadır. 


KEMALİST DOGMATİZM HALK İRADESİNİN DÜŞMANIDIR! 


Haksöz Dergisi Sayı: 208 - Temmuz 2008 


Şubat sayımızın gündem değerlendirmesinde halkın iradesi ve özgürlükler önünde ciddi bir Anayasa Mahkemesi (AYM) engeli bulunduğu hatırlatılarak, Meclis ve Hükümet'in öncelikle Anayasa Mahkemesi sorununa çözüm araması gerektiği vurgulanmıştı. Üniversitelerde 
başörtülü eğitim görebilmenin önünü açan anayasa değişikliklerine ilişkin olarak AYM'nin 5 
Haziran tarihli verdiği iptal kararı bu tespitin doğruluğunu teyit etti. Bizatihi bir darbe kurumu olarak ihdas edilen ve temel işlevi sistem üzerinde bürokratik vesayeti kalıcı kılmak olan AYM, bu iptal kararıyla Türkiye'nin iddia edildiği gibi hukuk devleti değil, tipik otoriter- faşizan bir bürokratik diktatörlük olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. 


9 Şubat 2008 tarihinde Meclis'te 411 oy gibi büyük bir oyla kabul edilen ve sadece 
hükümetteki AK Parti'nin değil, MHP ve DTP'nin de desteklediği 10. ve 42. madde değişikliklerinin CHP ve DSP'nin talepleri doğrultusunda reddedilmesi özü itibariyle 
Meclis'in fiilen işlevsiz kılınması demektir. AYM'nin geçen yıl verdiği skandal nitelikli 367 
kararının da içerdiği şekliyle bu karar “Çoğunluk diktatörlüğü olmasın!” demagojisini kendisine siper edinenlerin, tam tekmil bir azınlık diktası tesisine yöneldiklerinin yeni bir göstergesi olmuştur. 


AYM Hukukun Değil, Otoriter-Faşizan Düzenin Bekçisidir! 


İptal kararı AYM'nin ideolojik kurgusu ve bugüne kadarki pratiğiyle uyumluluk arz etmekte. 
Bu noktada geçen yıl verdiği 367 kararı ile AYM ne tür bir hukuk anlayışına sahip olduğunu ortaya koymuştu. Dolayısıyla, karara ilk tepki olarak Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın “malumun ilamı” yorumu son derece yerinde bir tespit. Büyükanıt bu ifadesiyle muhtemelen laiklik ilkesiyle çelişen kararların reddedilmesinin zaten beklenmesi gereken bir sonuç olduğunu kastediyordur. Bununla birlikte General'in sözünü biraz açacak olursak, “malum” kavramıyla, Kemalist resmi ideolojiyle çelişen ya da çeliştiği varsayılan hiçbir düşünce, eğilim, eylem ya da hak talebinin tasvip görmeyeceğinin altının çizilmeye çalışıldığını düşünebiliriz. 


Gerçekten de Türkiye'de yargı mekanizması, İstiklal Mahkemeleri'nden başlayıp Yassıadalara, sıkıyönetim mahkemelerine DGM’ lere uzanan çizgisiyle ve yüksek yargı 


organları adı altında halk iradesi üzerinde vesayet sistemi oluşturan kurumsal yapısıyla bugüne dek hep resmi ideolojinin muhafızlığını yaptı. Hukuktan otoriter-faşizan sistemin yargı zırhına büründürülmesini anlayan bu zihniyet ve onun pratiği bugüne dek yoğun ve sistematik biçimde hukuku kirletti, anlamsızlaştırdı. 28 Şubat süreci diye tesmiye olunan şu son on yıllık süreçte hukuk adına ne cinayetlere, ne büyük suçlara şahit olduk! Brifing utancı ile açılan perdenin ardından hukuk sahnesi akıl almaz kararlara, bildirilere, tutum ve irtibatlara ev sahipliği yaptı. Ve şimdi AYM'nin başörtüsü düzenlemesine dair son kararıyla birlikte hukuksuzluğun tavana vurdurulduğu bir durumla yüz yüzeyiz. 


Bu karardan sonra AK Parti hakkında süren kapatma davasından ne çıkacağını tartışmanın da büyük ölçüde anlamsızlaştığı görülmek durumunda. İçinde başörtüsü ifadesi geçmeyen iki yasal düzenlemeyi, hatta sadece yeniden ifadelendirmeden ibaret değişiklikleri, Anayasa'nın “Değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!” laiklik ilkesinin ihlali olarak değerlendiren bir zihniyet var karşımızda. Ve üstelik bu zihniyet, iptal kararını Anayasa'nın AYM'nin anayasa değişikliklerinin içeriğine ilişkin yetkisizliğini belirleyen 148. maddeye dayandırma işgüzarlığıyla davranmakta. Bu şekilde tartışma, sorgulama, eleştiri zemini tümden tahrip edilmek isteniyor adeta. En olmayacak tutum öne çıkartılarak karşı çıkışların, itirazların beyhudeliğinin altı çizilmek isteniyor. Böylesi bir vasatta AK Parti hakkında verilecek hükmü tartışmanın anlamı var mı? 


AYM AK Parti'den Önce Meclis'i Kapatmıştır! 


AYM'nin çizgisi düşünüldüğünde dava neticesinde AK Parti'nin kapatılıp, Başbakan Erdoğan'ın siyasi yasaklı konumuna düşürüleceğini öngörmek gerekir. Hatta Cumhurbaşkanı Gül hakkında da siyasi yasak kararı alınıp, meşruiyet tartışmasına zemin oluşturulacağı görülmeli. “Bu kadarı da olmaz!” diyenler maalesef olguya değil, temennilerine yaslanarak değerlendirme yapmaktalar. Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili verilen kararda hukukun nasıl çiğnendiğini gördük. Kapatma davasının seyri de hakeza: İddianamenin kabulünden, Abdullah Gül'ün davaya dahil edilmesine kadar yapılan işlemler davaya hakim ruh halini ortaya koymakta. Hatta tek başına AYM Başkan Vekili Osman Paksüt'ün adının karıştığı gelişmeler dahi sonucun ne olacağının açık işaretleri olarak algılanabilir. Bu mahkemenin, bu vasatta başka bir karar vermesini beklemenin nesnel temeli oldukça zayıf görünüyor. Bilhassa bu durum yaşanan örtülü darbe süreci göz önünde bulundurulduğunda daha da netlik kazanmakta. 


Peki, bu vasatta AK Parti'nin kapatılmasının egemenlerin işine gelmeyeceğine, ne içeride ortaya çıkabilecek kaos halinin, ne de dışarıdan gelebilecek tepkilerin göze alınamayacağına dair yaklaşımlar nasıl değerlendirilmeli? 


AK Parti'nin kapatılması kararının egemenlerce çok kolay alınabilecek bir karar olmadığı, ağır birtakım sonuçlara yol açması ihtimalinin bulunduğu söylenebilir elbette. Düzen nezdinde hukuk, insan hakları, demokrasi gibi ilkeler pek bir anlam taşımamakla birlikte siyasi istikrarsızlık ve beraberinde getirebileceği kapsamlı kriz durumunun fatura olarak kendilerine dönme ihtimali egemenleri mutlaka düşündürüyordur. Mamafih yine de yaşadığımız sürecin ideolojik kaygıların siyasi hesapların önüne geçtiği bir süreç olduğu bir gerçek. Ve buradan hareket ettiğimizde kapatma kararının çoktan verilmiş olduğunu varsaymak akla çok daha yatkın görünmekte. 


Kaldı ki, bu saatten sonra kapatma kararı verilmese ne değişecek? AYM'nin son iptal kararı ile birlikte Meclis'in ve siyasetin bir hükmü kaldı mı ki, AK Parti'nin varlığını sürdürmesinin 


bir anlamı olsun? Zaten bir yandan resmi ideoloji dayatması, öte yandan darbe tehditleri ile daraltılmış bir alana hapsedilmiş bulunan siyasi partilerin ve daha genelde de siyaset mekanizmasının bu kararla birlikte tam bir hacir altına alındığı açık değil mi? Eli kolu bağlanmış, toplumsal taleplere kırıntı düzeyinde bile karşılık verebilme imkanı elinden alınmış bir partinin varlığının devamının ne önemi olacak? Sonuçta kapatılmama lütfunun karşılığı hizaya sokulmak ise açık kalmanın kapatılmaktan daha olumlu olduğunu kim söyleyebilir? 


Yaşanılan sürecin örtülü bir darbe olduğu gerçeği görmezden gelinemez. Yargının arka arkaya gelişen atakları, medyanın psikolojik harekât çerçevesine oturan yayınları, sivil toplum adı altında örgütlenmiş kuruluşların manipülatif tutumları hep aynı noktaya vurmakta ve Kemalist resmi ideoloji muhafızı bürokratik iktidarın egemenliğini tahkime yönelmektedir. 
Daha çarpıcı bir durum da şudur ki, tekil olarak ele alındığında her biri rejimin korunmasına yönelik sıradan ve birbirinden bağımsız tepkiler, Kemalist elitin doğal refleksleri gibi algılanmaya müsait gelişmeler aslında merkezi bir planlamanın neticesi olarak şekillendirilmektedir. Son günlerde Genelkurmay’ dan sızan bilgi ve belgeler, yaşanan gelişmelerin ardında büyük ölçüde “karargâh” merkezli planlar ve yönlendirmelerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 


27 Nisan fiyaskosundan ders çıkarmış görünen ordu bu süreçte geri çekilmiş bir görünüm 
vermekte ve muharebeyi farklı araçlarla yürütmektedir. AYM Başkan Vekili Osman Paksüt'ün Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'u ziyareti, BÇG örgütlenmesini hatırlatan Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun teşkili, Genelkurmay'ın Bilgi Destek Eylem Planı adlı belge dahilinde ülkeyi ve toplumu hizaya sokma girişimleri hep aynı noktayı belirginleştirmekte ve askerin rejim bekçiliği misyonunu perde gerisinden de olsa istikrarlı bir tarzda yürütmeyi sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. 


Örtülü Darbe Süreci Korku ve Yasaklarla Tahkim Edilmek İsteniyor! 


Gelişmeler Kemalist düzen muhafızlarının artan beka kaygılarına paralel biçimde giderek daha hırçın ve kuralsız bir tutuma yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Adeta kutsal bir inek misyonu yükledikleri Atatürk devrimleri ve laiklik anlayışlarını sorgulatmama adına inanılmaz bir bağnazlık geliştirmekte ve toplumun hem akıl, hem ruh sağlığını tümden tahrip etme sonucunu doğuracak tavırlar sergilemektedirler. 


Asker-sivil bürokratik zihniyetin toplumu kuşatmaya yönelik kapsamlı faaliyetlerinin ürkütücülüğüne rağmen, temelde Kemalist resmi ideoloji muhafızlığına soyunmuş çevrelerin çözümsüzlüğü nettir. Kurumsal temelde sahip oldukları güç ve ayrıcalıklarını bir silah gibi halka yöneltmelerine karşın egemenler topluma anlamlı bir kimlik, motive edici bir hedef sunmaktan giderek daha fazla uzaklaşmaktadırlar. Bu da tahammülsüzlüğü beslemekte, saldırganlığı teşvik etmektedir. 


Bu tutum her adımda despotik iktidar mekanizmasını biraz daha tahkim etme, tartışma ve sorgulama dışına çıkartarak adeta kutsallaştırma peşindedir. Dolayısıyla çok basit bir akıl yürütmeyle, AYM'nin tepeden tırnağa keyfilik ve bağnazlık kokan kararını tartışmak, “yüksek yargıya saygısızlık”; Genelkurmay'ın tüm ülkeyi zapturapt altına almaya yönelik planlarının deşifre edilmesi “TSK'nın yıpratılması”; tarihi ve sosyolojik gerçeklerin tartışılması “Atatürk Cumhuriyeti'nden rövanş almaya kalkışılması” gibi kalıp yaklaşımlarla mahküm edilmek istenmektedir. 


Kemalist rejim muhafızları ortalığa korku salarak toplumu sindirmeye çalışmaktadırlar. 
Keyfiliği zirveye çıkartan kararlar alıp, üstelik de bunları dokunulmazlık zırhına sararak her türlü tartışmayı, eleştiriyi, sorgulamayı engellemeye gayret etmektedirler. Sindirme, susturma çabalarının hedefi acziyeti yaygınlaştırmak, teslimiyete zemin hazırlamaktır. 


Kilitlenme Ancak Açık ve Yoğun Bir Mücadele İle Aşılabilir! 


AK Parti hakkında süren kapatma davası teslim alma çabalarının odağında bulunmaktadır. 
“Kapatılmayı hak edecek ne yaptık ki?!” söylemi, daha baştan kurbanın celladına boynunu uzatma acziyetini andırmaktadır. Kapatılma kararını engelleme adına AK Parti'nin AYM’yi ve devletlü zevatı “zararsız çocuk” olduğuna iknaya yönelik çabaları daha önce de örnekleri görüldüğü üzere sonuçsuz kalmaya mahküm çabalardır. Düzen bu tarz durumlarda muhataplarına sünger muamelesi yapmakta, “daha çıkacak su varmış” mantığıyla sıktıkça sıkmaktadır. 


Oysa yapılması gereken tam tersi olmalıdır. AK Parti ne yaparsa yapsın, Ahmet Necdet Sezer zihniyetini, Osman Paksüt ve takım arkadaşlarını ikna edemez! Ancak elindeki araçları kullanarak, imkanları ölçüsünde mücadele edebilir. AK Parti'nin YAŞ kararlarının onaylanmasından rektör atamalarına, gerekirse seçim kozunu devreye sokmaya kadar ataklar geliştirmesi mümkündür. Bu noktada yeni anayasa tartışmalarının yeniden gündemleşmesi ve ilk elde AYM'nin yapısına dair bir anayasa değişikliğine gidilmesi anlamlı olacaktır. Elbette AYM bu değişiklikleri de engellemeye kalkacaktır ama bu kez doğrudan kendisini korumaya yönelik bir tutum içinde görüneceğinden çok daha keyfi ve çirkin bir konuma düşecektir. 
Kaldı ki başörtüsü düzenlemesiyle ilgili AYM'nin verdiği son karar artık kartların açık oynanmasının gerekliliğini belirginleştirmiş ve bürokratik oligarşinin geriletilebilmesinin mutlaka kapsamlı bir mücadele ile mümkün olabileceğini netleştirmiş olmalıdır! 


Netice itibariyle, AK Parti hükümetinin halktan aldığı yetkiye ihanet etmediğini ispatlaması, toplumun da iradesine sahip çıkması ancak ülkeyi yeniden bir 28 Şubat tüneline sokmaya kalkan egemenlerin korkutma ve sindirme çabalarına karşı tavır almakla mümkün olabilir. 
Neredeyse bir asır önce türlü baskı ve kandırmacalarla halkı mahküm ettikleri kalıpları “Değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!” mantıksızlığıyla kalıcılaştırmaya kalkan zorba bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu dogmatizmle açık, kapsamlı ve etkili bir tarzda yüzleşmekten kaçınanlar makamlarını, imkanlarını belli bir oranda koruyabilirler belki ama asla onurlu insanlar olarak kalamazlar! 


İslami duyarlılık sahibi kesimler başta olmak üzere, insan hak ve onurundan yana herkes sorumluluğu ona buna havale eden yaklaşımlardan, “Hele bir bekleyelim, bakalım ne olacak?” pasifizminden, “Yapacak bir şey yok, zaten daha fazlasına da izin vermezler!” 
zilletinden sıyrılıp zorbalığa tavır almak durumundadır. Birileri düzen güçleriyle karşılıklı pazarlıkları neticesinde elde ettikleri imkanları, makamları terk etmemek için zilleti içselleştirebilir; sinikliği, edilgenliği benimseyebilir. İsteyen halkın iradesine sahip çıkma görevi yerine, düzenin kimliksiz, kişiliksiz partilerinden biri olma dayatmasına tam manasıyla boyun eğebilir. Bizlerse her durumda imanımızın berraklaştırdığı mücadele azmi ve direniş sorumluluğu ile davranmak durumundayız. Mücadelemizin ve taleplerimizin düzenin yasalarına, kurumlarına, çizdiği verili çerçeveye sıkıştırılamayacağını her zamankinden çok daha güçlü bir tarzda ortaya koymalıyız. 


ÖSS VESİLESİYLE BİR KERE DAHA; TABANA VURAN İNSANLIK VE TAVAN 
YAPAN CANAVARLIK 


Rıdvan Kaya-Haksöz Dergisi Sayı: 208 - Temmuz 2008 


On yıllardır yaşana yaşana artık kanıksanmış zulümler ülkesi bu ülke. Neredeyse her gün karşılaşıyor olmamızdan dolayı yaşanan saçmalıkları gerçek boyutlarıyla idrak edemez hale geliyoruz. Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında şahitlik ettiğimiz manzaralar sadece mantığımızı küflendirmekle kalmıyor, vicdanımızı da karartıyor adeta. Faşizm sıradanlaşıp, günlük hayatımızın olağan bir boyutuna mı dönüşüyor ne? Öyle ki, fark etmemeye, hissetmemeye başlıyoruz bir müddet sonra. Oysa bu ülke her gün, her saat sistematik bir biçimde ve devlet eliyle tarihin şahit olduğu en ilkel, en çirkin uygulamalara sahne olmakta. 


Şapka kanunundan üç yıl önce yazdığı kitabından ötürü “şapka kanununa muhalefet” suçlamasıyla halkın itibar ettiği bir İslam aliminin idam edildiği; mahkemelerinde “sanıkların idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine” diye kararlar verildiği; sokaklarda ana dillerini konuştukları için insanlara kelime başına para cezası verildiği günlerden bu yana değişen çok şey oldu mu acaba? Baksanıza yüksek yargı organının en tepelerinde gezinen şahıslar açıkça darbe özlemlerini dile getirebiliyorlar. Ülkenin seçilmiş hükümetinin silah zoruyla devrildiği ve başbakanın asıldığı bir süreci “Ah, ne güzel günlerdi, coşkuyla karşılamıştık!” ifadeleriyle kutsamaktan çekinmiyorlar. 


İşte böylesine bir kirli zihniyetin pençesinde kıvranan bir ülke Türkiye! Her gün o kadar çok hukuksuzlukla, mantıksızlıkla, vicdansızlıkla karşılaşıyoruz ki, çetelesini tutmak bir yana, bir müddet sonra hatırlamakta bile zorlanıyoruz. Kim bilir, belki de ruh sağlığımızın daha fazla bozulmaması, yıpranmaması için hatırlamak dahi istemiyoruz! Ama biz insanız. Vicdanımız var. İnancımız bizi sorumlu kılıyor ve gerçekten de ötemizde berimizde unutmamamız gereken manzaralar yaşanıyor mütemadiyen. 


Bir Azgınlık Sembolü Olarak Başörtüsü Düşmanlığı 


15 Haziran Pazar günü yapılan ÖSS”ye İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusunda girmek 
isteyen Safiye Nur ve annesi Elif Öner'in yaşadıkları da muhtemelen gazete sayfalarında unutulmaya terk edilmiş haberlerden bir haber olacak gibi görünüyor. Oysa hiç de sıradan bir zalimlik örneği sayılabilecek boyutta bir vahşilik değil Safiye Nur ve annesinin karşılaştıkları. 
Başörtüsü yasağı adı verilen ilkel ve çirkin saldırganlığın giderek kendisini aştığının ve sembolü olduğu iğrenç zihin ve ruh yapısının nasıl büyük bir kudurganlık boyutuna vardırıldığının taze bir örneği var karşımızda. 


Doğuştan gelen hastalığı nedeniyle 18 yıllık ömrünün büyük bölümünü hastanelerde geçiren genç bir kız Safiye Nur. Vücudunun ancak % 25'ini kullanabiliyor ve bütünüyle annesinin yardımına muhtaç. Buna rağmen Anadolu lisesini bitirmeyi başarmış ve eğitimine devam edip eczacı olmayı hayal ediyor. Ne var ki, sınav günü İstanbul Üniversitesi'nin kapısında yaşananlar Safiye Nur'u sarsıyor ve bu ülkede geleceğe dair hayaller kurmanın ne denli anlamsız olduğunu, insanlar üzerinde ilahlaşma iddiasındaki otoriter kafa yapısının önümüze çıkardığı engelleri aşmanın bedensel engelleri aşmaktan kat be kat zor olduğunu ona da öğretiyor! 


Yanlış anlaşılmasın bu kez sorun üniversite çağına gelmiş kızların başörtüsü yüzünden eğitim haklarının gasp edilmesi hukuksuzluğu değil. Safiye Nur'un başı örtülü değil zaten. Ama kendisini sınav salonuna taşıyacak annesi başörtülü ve bu yüzden kapıdan içeri sokulmuyor. 
Anne Elif Hanım'a üniversitenin giriş kapısında başörtüsüyle turnikeden geçemeyeceği, kızını bir başkasının içeri taşıması gerektiği söyleniyor. Buranın bir üniversite olduğu hatırlatılıyor! 
Öyle ya burası kamusal alan, uzatmaya, ısrara ne gerek var? Laik kurallar geçerli burada, yani anlayacağınız, insanlığın gereği yok! 


Ne ilginç değil mi? ÖSS”'yle ilgili olarak her sene tekrarlandığı üzere, günler öncesinden başlayarak “sınavda rahat bir psikoloji içinde olabilmek için neler yapılması gerektiği” üzerine medya yine bir dizi yayın yaptı. Valilikler okul çevrelerinde sürücülerin klakson çalarak öğrencileri rahatsız etmemeleri için tedbirler aldılar. Uzmanlar sınav öncesinde hangi yiyeceklerin tüketilip, hangilerinin tüketilmemesi gerektiğine varıncaya kadar çeşitli tavsiyelerde bulundular. Manzara ne kadar da müşfikti: Büyüklerimiz biricik gençlerimizin başarıları için hiçbir tedbiri elden bırakmıyor, en ince ayrıntıları dahi değerlendiriyorlardı! 


Şüphesiz gayet çarpıcı ve bir o kadar da öğretici bir tablo var karşımızda: Bir yanda gençlerin sınava gelirken kahvaltıda tüketeceklerinden rahatsız olması, klakson sesinden dikkatinin dağılması ihtimallerini dahi dikkate alıp, öğrencilerin rahat olacağı bir psikolojik ortam sunma gayretinde bir kamu otoritesi var. Öte yandan aynı güç on binlerce genç kızın günler, aylar öncesinden başlayarak başörtüsü dolayısıyla müthiş bir gerilim yaşamalarından, psikolojilerinin yıpranmasından adeta sadistçe bir zevk almakta. Sınav saati yaklaştıkça zulüm şebekesi daha bir bilenip, binlerce genç kızın kişiliğini, özgüvenini, geleceğe dair hayallerini vahşice öğütmeye girişiyor. 


Kanıksamak Suça Ortak Olmaktır! 


Yine sayısız genç kızın başörtülerinden dolayı haksızlığa, zulme, zorbalığa maruz kaldığı bir sınav daha geçti. Bir kimlik, bir onur sembolü olarak taşıdıkları başörtülerini çıkarmadıkları için binlerce kızın sınav salonuna dahi alınmadığı; muhtemelen çok daha fazlasının peruk denilen o ucube nesneyi kafalarına geçirmeye zorlandığı; sınava girse de girmese de tümünün aşağılandığı, zulmedildiği, kendilerini kötü hissettiği bir kumpas bu aslında! 


Ve yeter demeyen, doymayan, tatmin olmayan bu çirkinlik acımasızca, vahşice yoluna devam ediyor. Safiye Nur'un annesinin maruz kaldığı muamele bu doymak bilmez canavarlığın bir yansımasıydı sadece. 


Öğrencilere yönelik uyguladıkları zulmü kanıksattılar. Dikkat ediyorsanız, bu yıl ÖSS ile ilgili haberlerde başörtüsü yasağı pek fazla konuşulmadı. Sıradan bir haber, prosedürsel bir konu gibi geçiştirildi. Konuya duyarlı basın yayın organları ise ancak Safiye Nur'un annesi olayında olduğu üzere hukuksuzluğun zirveye çıktığı hususlarla ilgili olarak konuyu görebildiler ve “Bu kadarı da olmaz!” dediler. 


Oysa oldu! Ve muhtemelen bundan sonraki süreçte bizlerden bunlara da alışmamız istenecek! 
Alışmak istemeyenler; zulmü, çirkinliği, vahşiliği kanıksamak, onlarla uyum içinde bir arada yaşamak istemeyenler silkinmeli artık! “İnsanım” diyenler bu zulmü boş gözlerle seyretmemeli daha fazla! İtirazlarını içlerine gömmekten vazgeçip, seslerini yükseltmeli! Ve vakit kaybetmeksizin bu zulüm düzenine duyulan nefret dillendirilmeli en yüksek perdeden! 


SEKÜLER AHLAK OLUŞTURMALIYIZ! 
Ahmet Kurucan-Zaman -07 Temmuz 2011 Perşembe- haksozhaber(e.t 08.03.2021) Bir okuyucumuz böyle diyor: "Seküler bir ahlak anlayışı oluşturmalıyız." 


Hay hay, canı gönülden, nasıl oluşturulacaksa yollarını da gösterin hemen oluşturalım. Şaka veya ironi yaptığımı düşünmeyin; ciddiyim ve samimiyim. Eğer böyle bir şey mümkünse hemen yapalım. 


Niçin böyle düşünüyorum? Her şeyden önce seküler ahlak anlayışının ne olduğu üzerinde anlaşmamız lazım. 'Seküler' kavramının Batı ile bizim dünyada farklı şekillerde anlaşıldığı ve kullanıldığının bilinci içindeyim. Bu bir tarafa, bizde din karşıtlığı şeklinde özetlenebilecek algıyı esas alarak seküler ahlak adına şöyle bir tarif denemesi yapabilirim: Seküler ahlak, herhangi bir dini öğretiden bağımsız ama son tahlilde dini değerler sistemi içinde kendine yer bulan öğretiler demek. 


Bu tarifi bana yaptıran, geçen aylarda yapmış olduğum Japonya seyahatinde gördüklerim oldu. Japonya her ne kadar Şintoizm'in merkezi ve dolayısıyla Japon halkı Şintoist olarak bilinse de, hakikat böyle değil. Şintoizm'in merkezi olmasında bir problem yok. Çok Şintoist mabedleri var hemen her yerde. Ama halk gerek Şintoizm'e gerekse İlahi ve gayri İlahi dinlere inanç noktasında oldukça mesafeli. Bunu ifade etmekten de katiyyen çekinmiyorlar. 
Herhangi bir kutsalım yok diyorlar. 


Bununla beraber İslam ahlakının ortaya koymuş olduğu değerlere büyük oranda bağlılar. 
Temizlikten tüketim de israfa, çalışma disiplinlerinden büyüklere saygıya kadar hayatın her alanında İslam ahlak anlayışının, adına İslam ahlakı demeden hayat bulduğunu görüyorsunuz. 
İşte bu sebeple diyorum ki dini öğretilerden bağımsız öğretilere seküler ahlak deniyorsa, bunu kabullenmekte ne mahzur var ki? 


Yeri gelmişken ifade edeyim: M. Akif yıllar önce aynı durumu şu dizeleri ile anlatıyor. 
Rahmete vesile olsun düşüncesiyle aktarayım: 


"Siz gidin, saffet-i İslam'ı Japonlar'da görün! 

O küçük boylu, büyük milletin efradı bugün, 

Müslümanlıktaki erkanı sıyanette ferid, 

Müslüman denmek için, eksiği ancak Tevhid. 

Doğruluk, ahde vefa, va'de sadakat, şefkat; 

Acizin hakkını i'lâya samimi gayret" 

Fakat; dini değerlerden bağımsız seküler ahlak mümkün mü? Mümkün diyelim; böylesi bir ahlakın hayata tatbikinde süreklilik sağlanabilir mi? Ferdi inanç seviyesinde kalıp hayat tarzına ve dünya görüşüne intikal etmeyen, etse bile toplumun büyük çoğunluğuna mal 


olmayan bir anlayış, insanı da toplumu da yolda bırakmaz mı? Yol esnasında görülecek ferdi veya milli maddi menfaatler, inançtan gücünü almayınca yol ve yön değiştirmez mi? Bence 


esas cevaplandırılması ve seküler ahlak teklifi yapılırken üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerekli olan hususlar bunlar. 


Şunu diyorsanız kabulleniyorum; ahlakın tek kaynağı din değildir. El-cevap; evet; doğrudur. 
Ama din ahlakın en önemli kaynağıdır. Hatta benim ahlaka bakış açıma göre din ahlakın olmazsa olmazıdır. İslam harici dinler adına bu ölçüde net ve kesin konuşamam; fakat İslam ve Müslümanlık adına böyle olduğuna eminim. Efendimiz'in (sas) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." hadisi tek başına din-ahlak ilişkisini açıklayan ve her ikisine ait temelleri yerli yerine oturtan bir beyandır. Hz. Aişe Validemizin Efendimiz'in ahlakını kendisine soran sahabiye verdiği cevap tam da bunu ifade etmektedir: "Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı." 


İçinde dindarı ile dinsizi ile birlikte yaşadığımız ve yaşamak zorunda olduğumuz bir dünya var. Ahlakın kaynağı sadece dindir deme, hem hakikate karşı saygısızlık hem de tasvirine çalıştığımız dünya içinde dışlayıcı bir dil manasını taşır. Halbuki Hocaefendi'nin tabirleri ile "herkesi kendi konumunda kabul" temel bir ölçüdür. 


Seküler ahlak oluşturmalıyız deniliyordu. Keşke! 


DEİZM, ATEİZM, MODERNİZM, İBAHACILIK VS. NE Kİ, TÜRKİYE'DE EN 
BÜYÜK TEHLİKE SELEFİLİKMİŞ! 


12 Eylül 2020 Cumartesi- haksozhaber 


Habertürk'te konuşan İlahiyatçı Hilmi Demir'in Selefilik hakkında söylediği sözler İslam'a ve Ümmete yönelik bunca saldırıyı es geçip İslami bir ekolü düşmanlaştırma tavrının tipik bir yansımasıydı. 


Cübbeli Ahmet Hoca “Türkiye'de 2 bin Selefi dernek pompalı-mompalı silahlanıyor” asparagasına İlahiyat camiasından okkalı bir destek almaktan muhtemelen çok memnun olmuştur. Önceki akşam Habertürk”te yayınlanan bir oturumda Cübbeli”nin ortaya attığı bu iddiaya dair konuşan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Hilmi Demir Cübbeli'nin 2 bin dernek iddiasını geçiştirmekle beraber, Selefiliğin büyük bir tehdit kaynağı olduğunu defalarca vurguladı. 


Aynı zamanda Çorum Türk Ocakları Derneği Başkanı da olan Hilmi Demir daha 2010 yılında Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikenin Selefilik olduğunu ısrarla ifade ettiğini ama ilahiyat camiasının bile kendisine inanmadığını ama şimdi haklı çıktığının herkes tarafından görüldüğünü övünerek vurguladı. 


Hilmi Demir'in haklı çıktığı kesin, nitekim İsmail Saymaz ya da Ersan Şen gibi Kemalist isimlerin de kendisini teyid etmeleri bu durumun ispatı sayılabilir. 


Hilmi Demir'e göre Diyanet kendi yayınlarında Selefiliği Ehli Sünnet içinde tanımlamakla büyük bir hata yapmaktaydı ve bir an önce bu yanlıştan dönmeliydi. Doğrusu Selefiliğin Ehli Sünnet içinde bir mezhep, ekol ve akım olduğuna Hilmi Demir haricinde kimin itiraz ettiği bilinmiyor ama demek ki Sayın Profesör tarihi yeniden yazmaya kararlı. 


Selefiliği bu şekilde düşmanlaştırma, bir tür suç örgütü, akımı konumuna oturtma gayretine Hilmi Demir kendince somut bazı deliler de gösteriyor. Mesela “Selefilik Daiş'in ana 


ideolojisi olduğuna göre Selefilik tehdittir” diyor. Yine, “Libya'da Medhali Selefilik Hafter'in yanında bize karşı savaşırken, biz bu tehdidi nasıl görmezden gelebiliriz” diye soruyor. 


Doğrusu çok çarpıcı deliller bunlar! İkna olmamak ne mümkün! 


Sapkın, zalim ve barbar bir yapı olan Daiş kendisini Selefiliğe nispet ettiğinden ötürü Selefilik suçluysa; tarikatler adına işlenen günahların faturasını da Tasavvufa kesmek gerekmez mi? 
Bu mantıkla Ezher'in ihanetini Ehli Sünnete mi fatura edeceğiz? Suud'dan dolayı Hanbeliliği, Husilerden dolayı Zeydiliği mahkum etmek ne kadar çarpık bir yaklaşım olurdu, düşünmek gerekmez mi? 


Gerçekten bu nasıl bir mantıktır? Daiş birkaç yıllık ömrü olan bir örgüt, Selefilik ise İslam tarihinin derinliklerine uzanan bir akım. Daiş'ten yola çıkarak Selefiliği mahkum etmek inanılır gibi değil! 


Daha ilginç olan şu ki, bunca ifsad, ilhad dalgası ortalığı kaplamışken İlahiyat hocasının Selefilikle kafasını bozmuş olması. İmanlı gençlerin son dönemde yaygınlaşan, modalaştırılan bir takım sapkın anlayış ve akımların etkisiyle İslam akidesinden uzaklaştırıldığına, deist, ateist, ataist olduğuna dair bunca iddia ortadayken bir ilahiyat hocasının Selefiliği kendisine hedef seçmesi olacak şey mi? 


Ama İslam tarihinde ortaya çıkan ve Ümmete ait birer İslami ekol olan Hanefiliği, Maturidiliği Türklükle irtibatlandırmaya varacak kadar ulusalcı bir yaklaşıma sahip bir zihin açısından belki de tüm bu değerlendirmeler normal sayılabilir. 


NE İDÜĞÜ BELİRLİ OLMAK İÇİN LGBT YA DA ATEİST Mİ OLMALI? 
Haber: Yeni Akit-30 Nisan 2019 Salı-haksozhaber 


Lümpen sol çevrelerin İslam düşmanlığı ile malul Atatürkçü çocuğu İsmail Saymaz, sosyal medyadaki ifsat faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Kemalistlerin hedef tahtasına koyduğu A. Tzortis için "Yunan asıllı İngiliz soytarısı" demiş. 


Söz konusu İslamiyet'i, Müslümanlığı karalamak oldu mu her türlü pisliğe el atan, LGBT ile içli dışlı olan, sözde düşünce özgürlüğü adı altında İslam'a karşı ahlaksız faaliyetlerde bulunan Charlie Hebdo dergisine desteğini esirgemeyen İsmail Saymaz, fitne üreten ve toplumu geren bu faaliyetlerine devam ediyor. 


Lümpen sol çevrelerin Atatürkçü çocuğu İsmail Saymaz fitne üretmeye, ihbarcılık yapmaya ve iftiralarla toplumu germeye devam ediyor. Başta Boğaziçi olmak üzere üniversiteleri LGBT Kulübü ve Ateist Kampı'na dönüştürmek için her türlü propagandayı yapan sol- sosyalist (Kemalist) çevreler giriştikleri ahlaksızlaştırma ve ifsad faaliyetlerini perdelemek için yeni bir provkasyona daha giriştiler. 


6 İsmail Saymaz © 

Akit, Andreas Tzortis adlı Yunan asıllı İngiliz soytarının Atatürk'e hakaret etmesine yönelik tepkiden beni sorumlu tutmuş. Eğer öyleyle, elime sağlık. Gayet iyi yapmışım. Bizim yurdumuzda, ne idüğü belirsiz bir soytarıyı 
Atatürk'e hakaret ettirip alkışlamanıza göz mü yumacağız? 


Onur Yürüyüşü altında her yıl Ramazan Ayına denk gelecek şekilde en sapkın mesajlar, en iğrenç görüntü ve taleplerle İstiklal Caddesinde gösteri yürüyüşleri tertipleyen İsmail Saymaz'ın da dahil olduğu çevreler Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan konuşmayı boğmaya, hidayete ermiş bir Müslüman genci "Yunan asıllı İngiliz soytarısı" diye çirkin bir biçimde yaftalamaya girişiyorlar. 


İsmail Saymaz 
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İNSANLIĞA GÖRÜNMEYEN BİR UYARICI 'KORONA' 
03 Nisan 2020 Cuma- haksozhaber 


Şunu hiçbir zaman unutmayalım: Tarihe, zamana, topluma hükmeden Allah'tır... Korona da Allah'ın bize müdahalesinden başka bir şey değildir... Önemli olan murad-ı ilahiyi doğru okumaktır... 


Ramazan Kayan, Milat gazetesindeki yayınlanan yazısında tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgınını yorumluyor: 


Yediden yetmişe herkes korona sayıklıyor... Korona ile yatıp, Korona ile kalkıyoruz... 
Kâbusumuz oldu... Kahroluyoruz... Krizlere giriyoruz... Bu korkulu rüya ne zaman bitecek 


bilmiyoruz... 


Herkes Korona uzmanı kesildi... Ancak komplo teorileri, yeni senaryolar, varsayımlar, öngörüler, yorumlar, kehanetler, rüyalar, uyarılar virüsün yayılma hızını kesmiyor... 


Korona engel tanımıyor, ayrım yapmıyor, kimseyi takmıyor, dolu dizgin başını almış gidiyor... 


Koca dünya küçücük bir Koronaya teslim... 


Kışlalar, stadyumlar, metropoller, havalimanları hepsi boşaldı, dar evlere sığmaya çalışıyoruz... 


Ölenlerimiz iki metrelik mezar çukurunda, kalanlarımız dört duvar arasında sıkıştık kaldık... 


Dünya diken üstünde, alarm durumunda... Bir karabasan çöktü dünyamızın üstüne... 
Aldığımız nefesten, soluduğumuz havadan korkar olduk... 


Ne idik, ne olduk? 


Her şeyin kontrolümüzde, bilgimiz dâhilinde seyrettiğini sanıyorduk... Birdenbire sarardık, solduk... Savunmasız kaldık... 


Heveslerimiz kursağımızda kaldı... Nefeslerimiz daraldı... Hayatın tadı tuzu gitti... 
Bağışıklık sistemimiz bozuldu... Sağlık sistemleri bile çöküyor... Sabah tedavi etmek için evden çıkan sağlıkçılar, akşam kendileri tedaviye muhtaç hale geliyorlar... 


Evet, virüs bildiğini okuyor... Önemli olan biz virüsü nasıl okuyoruz... 


Tesadüfe yer olmayan bir dünyada yaşıyoruz... Korona nereden çıktı, neden çıktı? Kuşkusuz Allah çık dediği için çıktı... 


Korona bir sonuçtur... Neyin sonucu bunu biz düşüneceğiz... 


Bu virüs Allah'ın iradesinden bağımsız hareket etmez... Ancak biz kendimizle ilgili boyutunu sorgulamamız gerekiyor... Sünnetullah bize ne söylüyor? 


Korona bir mesaj mı? Musibet mi? Mucize mi? Kaderimiz mi? Kusurumuz mu? 
Hangi ihmalin, isyanın, istikbarın sonucu? 


Kuşkusuz korona Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Her afet aynı zamanda bir ayettir... 
İşarettir... İnzardır... İhtardır... İkazdır... 


Kimine ders, kimine nefes, kimine ibret, kimine hikmet, kimine uyarıcı bir ses, kimine bir ödül, kimine bir ceza olarak iniyor... 


Gökyüzünden inen gündem, semadan gelen mesaj, gaybi uyarı... 


Kur'an'la gelen uyarıya kendini kapatanlara, Korona ile gelen kevni uyarı sistemi devreye giriyor... 


Korona'dan korunmaya çalışırken, korkarım Korona ayetini yanlış okuyacağız... 


Kirlenen hayatımız, insanımız, dünyamız için ciddi bir uyarı... Unuttuğumuz ve uzaklaşmaya çalıştığımız ölümü hatırlatan bir elçi oldu Korona... 


Karunlaşan, Kabilleşen, kapitalistleşen, kurtlaşan, kalpsizleşen kafalara ilahi bir dokunuştur Korona... 


Korona konuşuyor, üstümüze alıyor muyuz? 


Korona günlerimiz kahır, kaos, kriz günlerimiz olmasın... Kendimizle yüzleşme, kendimize gelme günlerimiz olsun... 


“Bu da geçer yâ Hü” diye geçiştirmek istemiyorum... 

Elbette er ya da geç geçecek, peki bizde değişen ne olacak? Kovid-19 geçer, Kovid-20 gelir... 
Yeni Kovidler mi bekleyeceğiz yoksa tevbe ve istiğfarla kulluğumuza bir kıvam mı kazandıracağız? 


Mücadele azmimiz, adayış ruhumuz, dava bilincimiz süreçten nasıl etkilenecek? 


Korona şu nebevi gerçeği bize yeniden hatırlattı: “Dünya'da rahat yoktur.” Dünya yaşamının enfes bir özetini sundu... 


Korona mutasyona uğrasa bile yine bize uğrayacak... Dünyada hiçbirimiz kalıcı değiliz, kalıcı güzellikler için uğraşalım... Sanki korona bunu demek istiyor... 


Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım: Tarihe, zamana, topluma hükmeden Allah'tır... 
Korona da Allah'ın bize müdahalesinden başka bir şey değildir... 
Önemli olan murad-ı ilahiyi doğru okumaktır... 


Allah bizi Korona ile terbiye ediyor, tevbeye çağırıyor... 


Elbette kurunun yanında yaş da yanar... Ancak hesap günü herkesin hak edişi neyse onu bulur... 


YARASA ÇORBASI NEDİR? KORONA VİRÜSÜ YARASADAN MI BULAŞTI? 
24 Ocak 2020 Cuma- haksozhaber 


Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Virüsün Çin'de çok tüketilen yarasa çorbasından yayıldığı düşünülüyor. 
Peki yarasa çorbası nedir? Yarasa çorbasını tüketmek güvenli mi? 


Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 9586'ye ulaştı. 


Enfekte kişilerin durumunun kritik olduğu duyuruldu. 
Ancak bu resmi rakam ve enfekte kişi sayısının çok daha fazla olabileceğinden şüpheleniliyor. 
Peki, bu virüsün kaynağı ne? 


Daha önce virüsün Wuhan'da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti. 


Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir. 
Hem yarasa hem de yılan Çin mutfağında sıklıkla kullanılıyor. 
Yarasa çorbası en çok tercih edilen çorbalardan 


Virüsün ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada yarasa çorbası içen Çinlileri gösteren çok sayıda video yayınlandı. 


Yarasa çorbası tariflerinde tüm çorbalar yarasanın tamamını içermiyor. Bazı çorbalarda yarasaları kaynatarak elde edilen et suyundan çorba yapılıyor. 


Derileri yüzülen yarasaların etleri ve iç organları et suyuna ekleniyor. 
Yarasa çorbası içmek güvenli mi? 


Dünyanın bazı yerlerinde zoonotik hastalık (hayvanlardan insanlara bulaşan) tehlikesi nedeniyle yarasaları yemek ya da çorbalarını içmek yasa dışı. 


Yarasaların Ebola ve Marburg virüsü taşıdığı biliniyor. Bu virüsler de yarasalara temas halinde bulaşabiliyor. 


Yarasalar ayrıca henipavirüslerin ve kuduzun bulaşmasına da yol açabiliyor. 


Virüsün türü ne? 


Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı. 


Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor. 


Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu. 


Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi. 
Koronavirüs nedir? Belirtileri neler? 
Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs. 


Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor. 


Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor. 


Kaynak: TRT Haber, The Sun 
POST-KORONA DÜNYA: SİYASETİN DEĞİŞEN PARAMETRELERİ VE TÜRKİYE 
12 Mayıs 2020 Salı- haksozhaber 


Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı E. Fuat Keyman “Sadece küreselleşen dünya ölçeğinde değil, Türkiye'de de pandeminin siyaset ve toplum yönetiminde ciddi değişimler yaratmaya başladığını görüyoruz” diyor. 


E. Fuat Keyman'ın Karar gazetesinde yer verilen yorumu (12 Mayıs 2020): 


Son yüzyılda yaşadığımız en büyük meydan okumaların ve risklerin başında gelenlerinden biri olan Kovid-19 ve korona pandemisinin küreselleşme, devlet-toplum/birey ve toplum içi ilişkiler üzerine büyük etkiler yarattığını görüyoruz. 


Korona pandemisinin etkileri toplumsal ilişkilerin her alanında ciddi kırılmalara yol açıyor. 


“Post-Korona dünya”, şüphesiz ki, “dün”ün eski olarak bittiği ve “yeni”nin başladığı bir dünya anlamına gelmiyor. 


Geçmişten gelen “süreklilikler” devam edecektir, bu doğru fakat korona pandemisiyle yaşamın her alanında ve boyutunda büyük bir kırılma yaşadığımızı ve yaşamaya devam edeceğimizi de kabul etmeliyiz. 


Günlük yaşam, toplumsal ilişkiler, bireysel ve toplum psikolojisi, sağlık, ekonomi, temel ihtiyaçlar, mekan-zaman ilişkisi ve örgütlenme, vb. her alanda “eskinin biterken yeninin 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ortaya çıkmaya başladığı” bir döneme, post-korona dünyaya girdik. 


20. yüzyılın başında yaşadığımız iki dünya savaşı, dünya ticaretinin çökmesi ve İspanyol gribi dönemine benzer bir dönemi, korona pandemisiyle 2020'den itibaren yaşamaya başladık. 


Daha önceki yazılarımda odaklandığım küreselleşme, liderlik, toplum psikolojisi, ahlaki benlik alanları gibi, post-korona dünyanın, Türkiye'de dahil tüm ülkelerde, siyaset ve toplum yönetimi üzerinde de ciddi değişimler yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini görmeliyiz. 


Değişen Parametreler 


En az beş boyutta “siyaset”in ve “toplum yönetimi”nin, (a) anlayış, (b) tarz ve (c) uygulama boyutları içinde değişim geçireceğini düşünüyorum. 


Burada şu noktanın da altını çizmeliyim: aşağıda sıralayacağım ve kısaca açımlayacağım değişim parametrelerini, pandemiye karşı bugüne kadar başarılı olan (Yeni Zelanda, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Vietnam, Japonya, Almanya ve İskandinav ülkeleri) ile başarısız olan (Amerika, İngiltere, İtalya, Breziya) ülke deneyimlerini karşılaştırarak hazırladım. 


Birincisi, devlet iktidarından “devlet kapasitesi”ne geçiş: korona pandemisinin en görünür sonucu, küreselleşmeye karşı “devletin önemi”nin artması oldu. Küreselleşme zayıflarken “devlete geri dönüş” sürecinin başladığı saptamasının kamusal ve akademik tartışmada sıklıkla yapıldığını görüyoruz. 


Bununla birlikte, vurgulayalım, “devlete geri dönüş kurumsal ve söylem düzeylerde ne anlama geliyor” sorusuna yanıt verilirken, siyaset ve toplum yönetiminde ciddi değişimlerin yaşanacağının da altı çiziliyor. 


Daha önemlisi, devlete geri dönüşün ve devletin öneminin artmasının, devletin, topluma, bireye ve yerel yönetimlere karşı iktidarının güçlenmesi ve devlet güvenliğinin ayrıcalıklı konuma gelmesi anlamına gelmediği de söyleniyor. 


Tam tersine, devlete geri dönüş, toplumsal krizlere, çalkantılara ve sorunlara çözüm bulmada ve toplumun-bireyin yaşamsal güvenliğini sağlamada, kurumsal ve materyal temelde “devlet kapasitesi”nin artması anlamına geliyor. 


Korona pandemisi, sağlık alanında insan sermayesi (sağlık görevlilerinin niteliği), hastahaneler, yatak sayısından yoğun bakıma var olan mekansal yapı, test sayıları, maske ve diğer materyallerdeki stok, vb. alanlardaki kapasitenin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. 


Devlet kapasitesi kavramının, sağlık alanı gibi, “ekonomi ve gıda güvenliği” ve “dijital” alanlarda da kritik önem taşıyacağını söyleyebiliriz. 


Devlet iktidarı ve güvenliğinden daha çok devlet kapasitesi, siyasette ve toplum yönetiminde başarının anahtarı olacak. 


İkincisi, güç merkezli yönetimden “kapsayıcı yönetim”e geçiş: peki, devletler kapasitelerini nasıl arttırırlar? Ne tür bir yönetim anlayışı devlet kapasitesinde güçlenmeyi olanaklı kılar? 


Bu noktada temel kavram, “kapsayıcılık” (inclusiveness). Devletler, yerel yönetimler ve sivil toplumla ne kadar, bana yakın yerel yönetim ya da sivil toplumum demeden, kapsayıcılık ilkesi temelinde birlikte çalışırsa ve işbirliği yaparsa, o kadar kapasitelerini artırıyorlar. 


Kentleşen, hatta kentli bir dünya ve yüzde 70-72 oranında kentli bir Türkiye'de yaşadığımız için, pandemiyle mücadelede başarılı örneklerde gördüğümüz gibi, kentler ve yerel-kent yönetimleri ve sivil toplum örgütleri, pandemi ve diğer alanlardaki meydan okumalara karşı başarılı olma da önemli rol oynuyorlar. 


Kapsayıcılık ilkesi ve etkili denge ve denetleme sistemi devlet kapasitesini arttıryor; buna karşın, güç merkezli yönetim anlayışı başarı önünde engel olabiliyor. 


Üçüncüsü, kimlik siyasetinden “temel ihtiyaçlar siyaseti”ne geçiş: devlet kapasitesini ve kapsayıcı siyaset ve toplum anlayışını gerekli kılan bir unsur da, yaşadığımız sağlık krizinin, işsizlik krizi ve gıda kriziyle ilişkili yapısı. Pandemi, “sağlık-işsizlik-gıda üçgeni”nde büyük bir meydan okuma yarattı. Bu üçgen, insan yaşamının “temel ihtiyaçları” (basic needs) içindeler. 


Temel ihtiyaçlar, siyaset ve toplum yönetimi alanlarında merkezi konuma gelirken, son yıllarda bu alanları şekillendiren kimlik siyasetinin önüne geçebilir. 


Toplumun temel ihtiyaçlarına yanıt veren siyasi aktörlerin daha başarılı ve toplumdan daha fazla destek alacaklarını ön görebiliriz. Kimlik siyaseti devam edecektir ama tek başına siyaseti şekillendirmesini artık var sayamayız. Sağlık-işsizlik-gıda güvenliği üçgeninde başarılı ve inandırıcı olma, siyaset ve toplum yönetiminde de başarının önemli bir unsuru olacak. 


Dördüncüsü, kutuplaşmadan “toplumsal uyum ve birlikte yaşama”ya geçiş: korona pandemisiyle mücadelede başarı örneklerinin hepsinde, siyasi ve duygusal kutuplaşmanın endişe verici boyutta olmadığını; buna karşın, “toplumun ve bireylerin normlara ve kurallara uyması ve kurumlara güvenmesi” anlamına gelen “toplumsal uyum”un ve birlikte yaşama kültürünün güçlü olduğunu görüyoruz. 


Altını çizelim: toplumsal uyumun güçlü olması için, kültür kadar devlet-yerel yönetim-sivil toplum kapsayıcılık ilkesi içinde işbirliği yapması da çok önemli. 


Kurumsal kapsayıcılık ve denge ve denetleme sistemini içselleştirme, toplumsal uyum ve güveni de arttırıyor. 


Kutuplaşmayı körüklemek yerine toplumsal uyumu güçlendirme çabası, siyasi aktörlerin başarı derecesini belirleyecek bir unsur olacaktır. 


Beşincisi, ekonomik büyüme ve zenginleşmeden “sürdürülebilir kapsayıcı kalkınma”ya geçiş: devlet-toplum-birey kadar, her türlü canlı yaşam ve doğayla ilişkilerimizde, krizlere karşı 


dayanıklı (resilient) olmanın ön koşulunun “kapsayıcı kalkınma” olduğu bir döneme girdik. 


Korona pandemisi bize bunu, temel ihtiyaçlar ve yaşamsal (ontolojik) alanlarda büyük bir riski ortaya çıkartarak gösterdi. 


Kapsayıcı kalkınmanın, dayanıklı ve sürdürebilir olmanın ön koşulu olduğunu gördük. 


Birleşmiş Milletler'in “Sürdürebilir Kalkınma Amaçları”nın siyaset ve toplum yönetiminde giderek önem kazanacağı bir döneme girdik. Devletin kapasite arttırımı için, gerek yerel yönetimler ve sivil toplumla, gerekse de uluslararası örgütlerle işbirliği yapmasının merkezinde sürdürülebilir kapsayıcı kalkınma anlayışı olacak. 


Bu, siyasi aktörlerin başarılı ya da başarısız olma derecesini de etkileyecek. 
Türkiye'de Değişim Ve Siyaset 


Sadece küreselleşen dünya ölçeğinde değil, Türkiye'de de, korona pandemisinin siyaset ve toplum yönetiminde ciddi değişimler yaratmaya başladığını görüyoruz. 


Post-Korona dünya gibi, “Post-Korona Türkiye” döneminin başladığını söylemenin abartılı olmadığını düşünüyorum. 


Siyasetin ve toplum yönetiminin değişen parametreleri, Türkiye'de de siyasi alanın şekillenmesinde ve siyasi aktörlerin başarı derecesinde etkili olacak. 


“Sağlık-işsizlik-gıda güvenliği üçgeni”nde yaşamaya başladığımız ve giderek derinleşecek risklere karşı devlet kapasitesinin dayanıklılık ve sürdürebilirlik içinde nasıl artırılacağı sorusu üzerinde yapılan kamusal ve akademik tartışmaların siyasi alanı yeniden şekillendireceğini düşünüyorum. 


Daha somut düzeyde, erken seçim tartışmaları, yeni siyasi aktörlerin başarısı, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı başta olmak üzere “ittifaklar siyaseti”nin geleceği ve en önemlisi, “Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız?” sorusuna verilecek yanıtın da büyük ölçüde siyasetin ve toplum yönetiminin değişen parametreleri tarafından şekilleneceğini söyleyebiliriz. 


Post-korona Türkiye, post-korona dünya gibi, ciddi değişimlere ve kırılmalara sahne olacak. 
BİLL GATES BİZDEN NE İSTİYOR? 
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Yıldıray Oğur, KARAR'da yayımlanan yazısında aşı tartışmalarının komplolardan beslenen yönünü detaylı bir şekilde inceliyor. Oldukça kapsamlı olan yazı üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken 'komploculuk' hastalığına karşı önemli veriler sunuyor. 


67 milyon insanı hasta eden, 1.5 milyon insanı öldüren, bütün dünyayı bir yıldır evlerine 
kapatan, milyarlarca insana aynı anda maske taktıran, ekonomileri çökerten, olimpiyatları iptal ettiren bir virüsle ilgili insanların sadece karmaşık ve anlaşılması zor bilimsel açıklamalarla yetinmesi beklenemezdi. 


Nitekim bir yılda virüsün ortaya çıkışı ile ilgili geniş bir komplo teorisi literatürü oluştu. 


Ama artık virüsün laboratuvarlarda nasıl yaratıldığı ya da aslında hiç var olmadığıyla ilgili teoriler o kadar revaçta değil. 


Çünkü bu bir yılda virüs herkesin yakınlarına kadar ulaştı, var olduğu, tehlikeli olduğu, din, dil, ırk, zenginlik, fakirlik, Trump, Boris Johnson, Rahmi Koç demeden herkesi etkilediği ortaya çıktı. 


Şimdi artık aşı komplolarının zamanı... 


Kabul edelim ki dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 7 milyar insana yapılacak bir aşı, her türlü komplo teorisi oldukça davetkar. 


Bu komplo teorilerinin merkezinde tabii ki “küreselciler” var. 


Bu kavram, Türkiye'de son bir kaç yıldır Devlet Bahçeli'nin tweetlerinden , en yerli ve milli köşe yazarlarının yazılarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. 


Ama “Küreselciler” pek de yerli ve milli bir kavram değil. 


Amerikan sağcılarının ürettiği, Trump'ın BM zirvesinde bile kürsüden dillendirdiği “globalists” ten tercüme, ithal, yani bu topraklara ait değil. 


Yani gayet küresel bir kavram. 

Zaten “küreselci” komplo teorileri, dünyadaki en “küreselci” akımlardan biri. 

Texas”ta İngilizce olarak kaleme aldığınız bir yazı ya da amatör olarak çektiğiniz bir video, bir kaç ay sonra onlarca farklı dile çevrilip, mesela Çankırı'da kimsenin tek kelime İngilizce 


bilmediği bir aile Whatsapp grubunda hararetle paylaşılabiliyor. 


Bunu şu ana kadar büyük paralar akıtılan küreselcilerin sesi The New York Times, CNN gibi mecralar başarabilmiş değil. 


Bugünlerde Türkiye'deki Whatsapp gruplarında hararetle dolaştırılan “Hay böyle tesadüfün içine” başlıklı görsel de işte o küresel, “küreselci? komplo teorilerinden biri. 


Konu tabii koronavirüs aşısı. 
Şöyle başlıyor: 
“Çin'deki Wuhan laboratuarının sahibi Glaxo. Ve ne tesadüf ki o da aşıyı bulan Pfizer'in 


sahibi. Ve ne tesadüf ki hem Soros'un finansman yönetimini yapıyor, hem de Open Foundation Society'sinin...” 


HAY BÖYLE TESADÜFÜN İÇİNE! 


*Çin'deki Wuhan laboratuarının sahibi Glaxo ve ne tesadüf ki, 
*o da aşıyı bulan Pfizer'in de sahibi 


*hem Soros'un finans yönetimini yapıyor, hem de Open Foundation 


Society'sinin 
«Wuhan laboratuarının inşasını yapan ünlü Alman şirketi Winterthur'un da finansmanı da ondan soruluyor, 


e ne tesadüf ki, 


*o şirketi de Alman Allianz şirketi satın aldı, 


+ onun da en büyük hissedarı dev Vanguard şirketi, 
*o da dünya sermayesinin 1/3 ünün idaresini elinde tutan Black 
Rock'un hissedarı 


*aynı zamanda Microsoft ile Bill Gates'in büyük hissedarlarından aynı zamanda Pfizer'in de hissedarı 
Şimdi anlaşıldı neden bir yarasa gelip yılanı ısırdı da bütün dünyayı 


enfekte etti! 
HA! UNUTMADAN, MASKE TAKIN! 


Böyle de devam ediyor. 

Daha laboratuvar yazamayan birinden ne öğrenebilirim demezseniz ya da Soros'un vakfının adının “Open Foundation Society” değil, “Open Society Foundation” (Açık Toplum Vakfı) olduğunu bile bilmeyen birinin amatör bir komplosu deyip de geçmezseniz, bütün bu şirket adlarını bilmeyenler için oldukça ikna edici görünüyor. 


Aslında Soros'un vakfının adındaki hatada çeviren orijinal esere sadık kalmış sadece. 


12 Kasım'da “Franceska I” tarafından paylaşılan İngilizce orijinalinde de vakfın adı “Open 
Foundation Society” diye geçiyor. 


https://Wwww.facebook.com/francesca.iannotta/posts/10221028734541574 Altında “Giuseppe Renda” diye bir imza bile var. 


Aratınca bir ara Pfizer İtalya'da çalışmış bir abinin profiline ulaşıyorsunuz. Ama kendisinin böyle bir yazıdan haberi pek yokmuş gibi görünüyor. 


https://www.linkedin.com/in/giuseppe-renda-988926198/ 


Metnin Türkçesinde herhalde teorinin “gavur” kaynaklı olduğu anlaşılmasın diye o isim de atılmış. 


Türkçesinde diyorum çünkü aynı teori dünyadaki belli başlı bütün dillere çevrilip, küresel çapta aile whatsapp gruplarda dolaşmakta. 


Aman işin ehlinden çıkmış gibi dursun diye çoğumuzun adını ilk defa duyduğu bir sürü şirket adının geçtiği metindeki bilgilerin neredeyse hepsi yanlış. 


(AFP, üşenmemiş tek tek bütün cümleleri analiz etmiş. https://factual.afp.com/el- laboratorio-de-wuhan-pertenece-al-gobierno-chino-y-glaxo-no-es-propietaria-de-pfizer) 


Bir kere Wuhan’daki laboratuvarın İngiliz GlaxoSmithKline (Glaxo) ile hiçbir alakası yok. 
Tamamen Çin devletine ait. 


2003 yılında Çin Bilimler Akademisi'nin kararıyla kurulmasına karar verilmiş ve Fransız 
devletinin salgın hastalıklarla mücadele merkezi CIRT’nin yardımlarıyla 2014'de tamamlanmış. 

Glaxo, koronavirüs aşısını üreten Pfizer'in da sahibi değil, olsa olsa rakibi denebilir. 


Hisseleri halka açık olan bir şirket olan Pfizer'in ortakları arasında Glaxo yok. 


İki şirket sadece 2018'de Voltaren'in de aralarında olduğu üç ilacın ortak üretimi için işbirliği yapmışlar. 


Türkçe komplo teorisinde söylendiği gibi Wuhan?'daki laboratuvarı da “Alman şirketi Winterthur inşa etmedi”, Winterthur'u da “Alman Allianz satın almadı.” 


Winterthur Alman değil, İsviçre şirketi. İnşaat değil, sigorta. 

2006'da onu satın alan Alman Allianz değil, Fransız AXA. 

Winterthur'un alt şirketlerinin Wuhan?'da inşaat yaptığıyla ilgili hiçbir bilgi de yok. 

Bu kadar çarpıtmanın sebebi ise Wuhan?'daki laboratuvarı, aşıyı bulan Pfizer'a bağlamak. 


Çünkü Winterthur'u Alman inşaat firması, onu alan Fransız AXA'yı da Alman Allianz yapınca, Allianz'ın borsadaki hissedarlarından biri olan Vanguard'a ulaşılıyor. 


Ama yine teoride iddia edildiği gibi Vanguard da Allianz'ın sahibi değil, sadece küçük bir hissedarı. 


Vanguard'a varmaya çalışmanın sebebi de şu: Vanguard, halka açık bir şirket olan Pfizer'in yüzde 8.05'le en büyük hissedarı. 


Pfizer'in ikinci büyük hissedarı da yüzde 7.72 ile BlackRock. 

Yani iddia edildiği Pfizer'in sahibi değiller. 

Çünkü Vanguard ve BlackRock ABD merkezli dünyanın en büyük iki yatırım fonu. 
İşleri borsadaki şirketlerden paylar satın alarak ellerindeki fonları yönetmek. 

Zaten komplo teorisinde Pfizer'in ucu Soros'a da böyle bağlanmış. 

Çünkü BlackRock'ın paralarını yönettiği binlerce yatırımcısından biri de Soros. 
Ama bu Soros'un BlackRock'un sahibi olduğu anlamına da gelmiyor. 


Finansal sistemin bu karmaşıklığından habersizlere yatırım şirketinin hisse alımını şirketi toptan satın almak, yatırım şirketine parasını yatıranı da şirketin sahibi göstermek kolay. 


Şimdi geldik esas meseleye. 


Vanguard ve BlackRock sadece Pfizer'ın değil, Coca Cola, Ford, McDonald's, Facebook ve evet Microsoft'un da yüzde 1 ile 10 arası değişen hisselerine sahip. 


Microsoft'un hisselerinin yüzde 7.9*u Vanguard'da, yüzde 4.59'u da BlackRock'ta. 
Ama yine bu Microsoft'un sahibi oldukları anlamına gelmiyor. 


Komplo teorisini yazanlar bu kadar ayrıntıyla ilgilenmek istememiş olabilir. Zaten esas gelmek istedikleri yere yeni geldik: 


Sonuç olarak bütün bu bilgiler gösteriyor ki Pfizer aşısının arkasındaki isim Bill Gates... 
Komployu yazanlar vardıkları sonuçtan o kadar eminler ki şöyle bitirmişler: 


“Şimdi anlaşıldı neden bir yarasa gelip yılanı ısırdı da bütün dünyayı enfekte etti. Ha! 
Unutmadan, maske takın!” 


Bu aralar, insanlara olayların arkasında, kimsenin göremediklerini görebildikleri gibi şımarıkça bir özgüven veren bütün komplo teorilerinin yolu hep Bill Gates'e çıkıyor. 


Microsoft'la elde ettiği dahi ve öncü rolünü uzun yıllar önce Apple'a kaptıran Bill Gates, yeniden dünyanın en popüler insanı oldu. Koronavirüs komplo teorilerinin hepsinin baş kahramanı. 


Yani zannetmeyin ki “Pandemi ile dijital kölelik amaçlanıyor Aşı ile insanlar kontrol altına alınmak isteniyor Bu işlerin başında Bill Gates var” gibi cümleler sadece Türkçe'de kuruluyor bugünlerde. 


Her şeyin yerli ve millisini savunanların bolca tükettiği bu komplo teorilerinin çoğunluğu yine İngilizce'den çeviri. Çoğunluğu da Bill Gates'in memleketi ABD”den ithal. 


Ama artık kimse menşeini sorgulamıyor, küreselleşmenin nimetlerinden küreselcilerin oyunlarını deşifre eden komplocular da yararlanıyor. 


Mesela geçen hafta Rusya Komünist Partisi'nin başkanı bile çıkıp, küreselcilerim aşı adı altında hepimize çip takacağını söyledi. 


O isim vermedi ama aynısını tekrarlayan Trump'ın ultra sağcı danışmanı Roger Stone de Rus Komünist Partisi ile aynı fikirde. O doğrudan küreselcinin adını verdi: Bill Gates! 


YouGovw'un 1640 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 28'i Bill Gates'in aşıyla insanlara çip takmaya çalıştığına inanıyor. 


Buna inananların oranı Cumhuriyetçiler arasında yüzde 44'e kadar çıkıyor. 
Bu teorilerin en büyük tüketici ve üreticisi olan Amerikan sağının ideologlarından radyocu 


Alex Jones, bir konuşmasına dayandırarak, Bill Gates'in aşının 700 bin kişiyi öldüreceğini söylediğini iddia etti. 


Yine dolaşımdaki konuşmalarından birinde Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş organizmaları küçük çocukların kollarına aşılamaktan bahsettiği görülüyor. 


Başka bir konuşmasında da dünya nüfusunu azaltmaktan bahsetmiş. 

Her konuşmasından birer cümle birleştirilip, bazı yerleri yavaşlatılarak korkunç seslere dönüştürülünce karşımıza insanlık neslini bitirmek için aşı işlerinin peşinden koşan korkunç bir Bill Gates profili çıkıyor. 


Bu videoların bütün dünyada alıcısı çok. 


Nitekim bu videolar, okyanusları aştı, altına İtalyanca, İspanyolca, Türkçe altyazılar yazıldı, sosyal medyada ve tabii ki aile Whatsapp gruplarında dolaşıma girdi. 


Üstelik bütün bunların bir kısmı Bill Gates'in geliştirdiği teknolojiler kullanılarak yapıldı. 


Mesela İtalya'da bir parlamenter bu videolardan hareketle Bill Gates’in insanlığa karşı suç işlemekten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini bile söyledi. 


Türkiye'de eski bir AK Partili milletvekili de Bill Gates'in bu videolarından birinin üzerine şöyle yazdı: 


“Bill Gates diyor ki: “Dünya nüfusunu azaltılması gerek” “Genetiği değiştirilmiş organizmaları çocukların kollarından doğrudan damara vururuz”. Çok dikkatli olunması gereken “aşı süreci var? önümüzde. Milletimizin her bir ferdini ve devletimize güven duygusunu doğrudan ilgilendiriyor.” 


https://twitter.com/mkulunk/status/13340111154671247367?s—-20 


Peki gerçekten de kamuya açık toplantılara ve tvlerde Bill Gates böyle korkunç laflar etmiş olabilir mi? 


Mesela Bill Gates koronavirüs aşısı yüzünden 700 bin insanın öleceğini söylemiş miydi? 


İddia Bill Gates'in 9 Nisan 2020 günü CNBC'de katıldığı bir televizyon röportajında söylediği bir cümleye dayandırılıyor. 


https:/www.youtube.com/watch?v—EjgbMib36do&feature—youtu.be 


Aslında söylediği bir cümle bağlamından koparılıp kesilerek böyle dediği iddia edilmiş demek daha doğru. 


Bunu ilk olarak da Natural News adlı aşı ve ilaç karşıtı yayınlar yapan ve sık sık Google tarafından bloklanan aşırı sağcı bir site yapmış. Türkiye'de hala onların hazırladığı video 


dolaşıyor. 


https://Www.naturalnews.com/2020-05-17-bill-gates-harmed-killed-coronavirus- vaccines.html 


Röportajı izlediğinizde Bill Gates'in aslında bunun tam tersini söylediğini görüyorsunuz. 


Pandeminin henüz başladığı Nisan ayında verdiği röportajda Bill Gates bir soru üzerine aşının her şey yolunda giderse ancak 18 ay sonra hazır olabileceğini, sürecini hızlandırmanın risklerini anlatıyor. 


Genel olarak grip aşılarının yaşlı insanlar üzerinde fazla etkili olmadığını söylüyor, yaşlıların aşıdan gençlerin aşılanıp, salgının azalması sayesinde yararlandığını anlatıyor. Ama koronavirüs özelinde virüsten en çok etkilenen kitle yaşlılar olduğu için aşının onlar üzerinde de etkili olması gibi bir ciddi ve zor bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor ve devamında da kesilip çarpıtılan cümleleri kuruyor: 


"Yaşlı insanlarda da etkili olabilmesi için aşıyı güçlendirmeniz gerekir ama bunu yaparken, yan etkileriniz de olmamalı. Eğer 10 bin kişide bir kişi etkileyen bir yan etkisi olursa, dünyada 
700 bin insan bundan acı çeker.” 


Sadece bu kısmı dinleyenler, tabii ki bunu teorik bir rakam olduğunu, milyarlarca insana yapılacak bir aşının güvenliğinin sağlanmasının önemini ve zorluğunu vurgulamak için söylediğini anlayamıyor. 


Sonra da konuşmasına şöyle devam ediyor: 

“Yani tüm yaş aralıklarında, hamileler, erkekler, kadınlar, yetersiz beslenenler, tetiklenebilecek hastalıklarda devasa bir ölçekte aşı güvenliğini gerçekten anlamak gerek, bu çok çok zordur, buna OK deyip, bütün dünyaya bu aşıyı dağıtırken hükümetlerin de buna müdahil olması gerekecek çünkü karar verilmeden önce bazı riskler ve tazminatlar olacak.” 


Pandeminin başında yapılmış genel uyarılar bunlar. 


Ama videoyu kesilmiş haliyle dolaşıma sokan Natural News sitesindeki haber “Vaftizci Yahya İsa'nın yoluna taş döşemişti, Bill Gates ise Deccal'in yoluna taş döşüyor” diye bitiyor. 


Dolaşımdaki videolardaki ikinci iddiaya göre Bill Gates, bir başka konuşmasında “Genetiği değiştirilmiş organizmaları çocukların kollarından doğrudan damara vururuz” dedi. 


Gerçekten de böyle cümlesi var. Hatta daha etkili olsun diye bunu söylerken sesi yavaşlatılıp, şeytani bir hava katılmış. 


Peki sahiden de bunu söylemiş olabilir mi? 
Video bu kesilmiş haliyle ilk olarak 10 Mayıs 2020'de “NASA 1958'den beri hiçbir yere gitmedi” adlı bir Youtube kanalında "Bill Gates, GMO'yu (Genetiğiyle Oynanmış 


Organizmalar) küçük çocukların kollarından damarlarına nasıl enjekte ettiğini açıklıyor” 


https://web.archive.org/web/20200525154505/https://www.youtube.com/watch?v—gPNT ROWASwI 


Youtube kanalının başlığından ne cins bir kanal olduğunu anlamak kolay. İçeriğinde de Bill Gates'ten “şeytanın oğlu” diye bahsediliyor. 


Önce yine videonun nerede çekildiğine bakalım. 


https://www.youtube.com/watch?v—ec0XZDgO7XU &feature—youtu.be 


Gates, bu sözleri 22 Ocak 2015'de Brüksel'de katıldığı bir konferansta söylemiş. Yanındaki kişi de vakfı birlikte kurdukları eşi Melinda Gates. 


Ama konferansın konusu aşılar değil, GMO yani Genetiğiyle Oynanmış Organizmaların tarımda kullanılması. Yani bizdeki adıyla GDO'lu tarım ürünleri. 


Gates çiftinin vakfı, Afrika'da açlıkla mücadele eden ülkelerde tarımsal verimliliğin artırılması için tarımda teknolojik yeniliklerin kullanılmasıyla ilgili projelere destek veriyorlar. Yani GDO kullanımını destekliyorlar. 


Bill Gates, GMO kullanımının toptan yanlış ve tehlikeli bulunmasına karşı bir analojiye başvuruyor. Tabii bunun bir analoji olduğunu en başta söylediği cümle, komplo teorisi videolarına alınmamış. Aslında söylediği tam olarak şöyle: 


“En güçlü analoji ilaçlar, biliyorsunuz. İlaçlarla ilgili endişelenmemiz gereken şeyler var mı? 
Bazılarının yan etkileri olabiliyor mu? Bunun için güvenlik testlerine ihtiyacımız var mı? 
Demek istediğim, genetiği değiştirilmiş organizmalar olan şeyleri alıyoruz ve onları küçük çocukların kollarına enjekte ediyoruz, onları doğrudan damarın içine fırlatıyoruz. Yani, evet bence de denemeler yaptığımız, bazı şeyleri test ettiğimiz bir güvenlik sistemimiz olabilir. 
Üzerinde düşündüğümüz konu, beslenme sorunlarını çözen, verimlilik sorunlarını çözen, tahıl hastalıklarını halleden bu teknikler Afrikalı çiftçiler için ölüm kalım meselesi...” 


Yani konunun aşıyla, çocukların aşılanmasıyla hiçbir ilgisi yok. 
Ve son iddia “Bill Gates aşılama yolu ile nüfusu %10 - 15 azaltmalıyız” dedi. 


Tabii ki bunu da demedi ama derdini o kadar kompleks anlatmış ki, böyle dediği zannedilebilir. 


Yine Facebook üzerinden, yine ilk önce İngilizce olarak dolaşıma sokulmuş kesilmiş bir videoyla karşı karşıyayız. 


Konuşmayı dolaşıma sokan popüler Facebook hesabı, Bill Gates'ten “Billderberg Grubu üyesi” diye bahsetmiş. 
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Aslında kesilen cümleler 2010 yılında TedTalks'ta yaptığı “Sıfıra inovasyon” başlıklı konuşmasından. 


(Türkçe altyazısı da olan çok iyi bir konuşma: https://www.ted.com/talks/bill gates innovating, to zero/transcript#t-316523) 


Konuşmanın konusu enerji ve iklim. Küresel ısınmaya karşı karbon salınımın nasıl sıfırlanabileceği üzerine konuşuyor. 


Bunun için bir denklemi var. 


(Karbon- İnsanlar x İnsanlar tarafından kullanılan hizmetler x Servisler için kullanılan enerji x Bu enerji için harcanan karbon miktarı.) 


Karbon salınımını sıfırlamak için denklemin çarpanlarından birinin sıfırlanması gerektiğini söylüyor ve tek tek hepsi üzerinden gidiyor. Önce nüfus faktöründen bahsediyor: 


“İlk olarak elimizde nüfus var. Dünya nüfusu bugün 6.8 milyar kişi. Bu yaklaşık 9 milyara çıkabilir. Bugün, gerçekten de iyi işler çıkardığım yeni aşılar, sağlık hizmeti, üreme sağlığı ile 


beki bunu yüzde 10 ya da 15 azaltabilir. Belki yaklaşık 1.3 milyarlık artışı görebiliriz. ” 


Yani nüfusu sıfırlayamazsınız hatta azaltamazsınız diyor, en fazla artan nüfus sayını düşürebilirsiniz ama bu karbon salınımını sıfırlamayı sağlamaz diyor özetle. 


Sonra diğer maddelere geçiyor. Konuşmasının sonunda sıfırlanacak faktörü enerji olarak gösteriyor, çare olarak da yeni temiz ve güvenli nükleer enerjiyi savunuyor. 


Peki o halde neden aşı ve sağlık hizmetleriyle nüfus artışının azalacağını söylüyor? 

Aslında bu nüfus artışıyla ilgili bilimsel bir tespite gönderme. 

Nüfus artışının en çok yoksul ülkelerde ve yoksul ailelerde olmasının sebebi, bebek ölümlerinin sıklığı. Insanlar bebekler çok sık öldüğü için daha fazla sayıda çocuk yapıyorlar. 
Eğer bebekler ve çocuklar iyi aşılama ve sağlık sistemiyle yaşatılırsa, gelişmiş ülkelerdeki 


gibi aileler daha az çok çocukla yetinecekler. 


Ama konuşmanın sadece bir paragrafını kesince iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşmada tam tersi söylenen bir cümle bir anda küreselcilerin aşıyla nüfusu azaltma projesine dönüşebiliyor. 


Ve son olarak gelelim Bill Gates'in bize aşıyla çip takmak istemesine. 


Aslında bize derken sadece biz Türklere, Müslümanlara değil, herkese. O yüzden 72 millet bu komplo teorisinden bahsediyor. 


İddiaların kaynağı Bill Gates'in Mart ayında Reddit'te katıldığı online sohbette bir soruya verdiği cevap. 


https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im bill gates cochair of the bill melinda gates/?sort—-ga 


Normal hayata güvenle nasıl geçileceğiyle ilgili bir soruya cevap verirken, kimlerin iyileştiği, kimlerin test olduğu, kimlerin aşı yaptırdığını gösteren dijital sertifikalardan bahsediyor ama çiplerden değil. 


Aslında söylediği, bizdeki HES kodu benzeri uygulamalar. 
Ama bu cümle iki farklı şeyle birleştirilince ortaya bir komplo teorisi çıktı. 


İlki Gates Vakfı'nın desteklediği bir proje. Bu projede kişilerin aşı bilgileri özel bir mürekkeple deri yüzeylerine dövme benzeri bir şekilde işleniyor, yine bir çip yok ortada. Bu patenti dahi alınmamış, vakfın destek verdiği bir start-up projesi. 


BBC'ye konuşan çalışmada yer alan bilim insanı Ana Jaklenec, “bu teknolojinin henüz uygulanmadığını, insanların izlenmesini ya da kişisel bilgilerine ulaşılmasını sağlamayacağını, bu tür bilgilerin bir veri tabanına kaydedilmeyeceğini” belirtmiş 


İkincisi; BM gözetiminde yürütülen ID2020 adlı bir dijital kimlik projesi. Burada da bedene yerleştirilecek bir çip değil, 2030 yılına kadar dünyadaki nüfus kayıtlarını dijtalleştirmek amaç. Yani Türkiye'de zaten var olan e-devlet gibi çalışmaları tüm dünyaya yaymak. 


Çünkü dünyada 1.5 milyar insanın herhangi bir kaydı yok. Göçmen meselesindeki en kritik konu bu kimliksizler. 


Girişim, dijital kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanılmasıyla da mücadele ediyor. Bill Gates”le ilgisi onun bu inisiyatifin danışmanlarından biri olması 


Peki neden Tim Cook ya da Mark Zuckerberg değil de Bill Gates bu teorilerin hepsinin başrolünde? 


Neden Microsoft'un kurucusu olan, dünyanın en zengin adamlarından biri bu kadar aşı ve salgınla ilgileniyor? 


Herkesin aklına gelen bu soru komplocuların insanların aklını çelmesine neden oluyor. 


Ama Netflix'teki “Bill Gates”in Beyninin İçinde” belgeselini izleyenler bunun sebebini gayet iyi biliyorlar. 


Belgeselde bambaşka bir Bill Gates'le tanışıyorsunuz. 


Her yere sırtında taşıdığı bez çantası içindeki beş-altı kitapla giden, bilim, sağlık, tıp, tuvalet teknolojileri, Afrika'nın kalkınması gibi konular üzerine kimsenin okumadığı sıkıcı kitaplar okuyan, vaktini ve parasını eşi Melinda ile kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın çalışmaları için harcayan entelektüel bir vakıf adamı portresi bu. 


90'ların sonundan itibaren Microsoft'tan elini ayağını çekip , kendisini vakıf işlerine vermeye başlamış. 


Önce dünyanın her yerine bilgisayar dağıtmak, kod eğitimleri vermek gibi kendisinden beklenecek işlere imza atmış. Hatta bu sıralarda Türkiye'ye de gelmişti. 


Ama 1997 yılında New York Times'ın tecrübeli muhabiri Nicholas Kristof'un bir makalesini okuyunca bütün vakıf faaliyetlerinin yönü değişmiş. 


For Third World, Water Is Still a Deadiy Drink 


By NICHOLAS D. KRISTOF 

THANE, India — Children like the Bhagwani boys scamper about barefoot on the narrow muddy paths that wind through the laby- rinth of a slum here, squatting and relieving themseives as the need arises, as casual about the filth as the bedraggled rats that nose about in the raw sewage trickling beside the paths. 

Parents, like Usha Bhagwani, a ralkhin 28-year-old housemaid, point out their children and fret 


Makalede her yıl Afrika’da temiz suya erişemediği için ishal yüzünden ölen çocuklar anlatılmakta. 


https://www.nytimes.com/1997/01/09/world/for-third-world-water-is-still-a-deadly- drink.html 


Hala dünyada ishal yüzünden çocukların ölmekte olduğu bilgisi onları şok etmiş. 


Bill Gates hemen kütüphanesindeki Dünya Gelişim Raporu'nu açmış. Gördüğü rakam karşısında bir kere daha şaşırmış. 


1997 itibarıyla her yıl dünyada 5 yaşından altındaki çocukların yüzde 12'si hala ishalden 
ölmekteydi. 


2000 yılında resmen kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu temel yaşamsal sorunlarla 
ilgilenmeye başlamış. 


Ölümcül ishale karşı aşı kampanyaları düzenlemişler, kanalizasyon sistemleri yaptırmışlar. 
Belgeselden öğreniyoruz ki susuz çalışan tuvalet geliştirmek için aylarca uğraşmış, milyonlarca para harcamış, Çin'e kadar gitmiş Bill Gates. 

Sonra çocuk felcinden hala çocukların öldüğü ve sakat kaldığını keşfetmişler. 1950”lerde Batı'da aşının bulunmasıyla bitirilmiş bir hastalık yüzünden ölen ya da sakat kalan milyonlarca çocuk. 

Bu kez kendilerine hedef olarak çocuk felcini bitirmeye adamışlar. 

Aşı teknolojisiyle tanışmaları böyle olmuş. 

En büyük bağışçıları da Gates'in yakın arkadaşı ABD'nin en zengin adamı Warren Buffet. 
Buffet, Gates Vakfı'na tam 31 milyar dolar bağışlamış. 


Bu sayede dünya çapında çocuk felcine karşı büyük bir aşılama kampanyası yapmışlar. 10 
yıldır da bu çalışmayı sürdürüyorlar. 


Çocuk felcini çoğu yine hayatımızdan çıkmış kızamık gibi Afrika'da ve Asya'da hala çocukları öldüren hastalıklar ve bunlara karşı geliştirilen aşılar izlemiş. 


Sadece 2010 yılında gelişmekten ülkelerdeki 8 milyon çocuğun aşılanması için 10 milyar dolar bağış yapmışlar. Aralarında Pfizer ve Glaxo'nun da olduğu dünyanın bütün aşı üreten ilaç şirketlerine destek vermişler. 


https://www.reuters.com/article/us-davos-vaccines/bill-gates-promises-10-billion-for- vaccines-idUSTRE60S3K420100129 


https:/www.cbsnews.com/news/measles-outbreak-vaccine-access-protects-kids-gates- foundation/?linkld—-66297306 &fbelid-IwAR3OoNGLIOygeLP5Oh9Y7gS5AVzLgS5uxLJyj9 JRNrJsePOMERSHJS9pltuFCE 

2010'da Çin'deki Sinovac'ı ziyaret etmesinin sebebi de bu. 

Yani ırkımızı, neslimizi yok edecek, dünya nüfusunu azaltacak denen Bill Gates en az 20 
yıldır yaşadıkları bile kimsenin umurunda olmayan dünyadaki yüzbinlerce çocuğun hayatını kurtarmak için para harcıyor. 


Ama insanlara bunu anlatmaları kolay değil. 


Zengin bir adamın parasını ve vaktini insanlığın hayrına harcayabileceğine inanmayanlara tüm bunlar da oyunun bir parçası gibi gelecektir. 


Zaten vakitlerinin bir kısmını da haklarındaki iddiaları yalanlamakla geçiriyorlar. 
Örneğin kendi çocuklarını aşılatmadıkları iddialarını bizzat Melinda Gates yalanlamış 


https://www.facebook.com/melindagates/posts/all-three-of-my-children-are-fully- vaccinated-vaccines-work-and-when-fewer-peopl/2585399605016954/ 


Vakitlerinin geri kalanında ise Afrika'nın kurak bölgelerinde yetiştirilen manyok bitkisindeki hastalıkla mücadele etmek gibi bizim dünyamızda karşılığı olmayan sorunlarla uğraşıyorlar. 


Dünyamızda insanlara çip takmaya çalışan, dünya nüfusunu bitirmek için uğraşan küreselci şeytanlardan daha büyük sorunlar var, neyse ki bunlarla mücadele eden insanlar da var. 


En azından gölge etmemek elimizde.. 
Kaynaklar 


https:/Wwww.newsy-today.com/coronavirus-does-glaxo-own-pfizer-and-the-wuhan-lab- no-the-usual-conspiracy-theories/ 


https://leadstories.com/hoax-alert/2020/05/fact-check-gates-will-not-profit-from-a-covid- 
19-vaccine.html 


https://factual.afp.com/el-laboratorio-de-wuhan-pertenece-al-gobierno-chino-y-glaxo- no-es-propietaria-de-pfizer 


Kaynak: Yıldıray Oğur / KARAR 


Yorumlar: 
Nuri Gürdal / 09 Aralık 2020 12:49 


Sizlere 2005 yılında sinama ve ekranlarda oynamış bir filim tavsiyesinde bulunacağım. 
Filimin ismi Vforvendetta, üstelik alt yazılı ve türkçe dublajlı olarak bulabileceğniz bir filim. 
seyrettikten sonra komplo teorilerini bir daha değerlendirmenizi rica ediyorum... 

Yıldız Tilbe hanım efendinin dediği gibi Holıvıt seneryoyu yazıyor, dünya insanlarına oynattırıyorlar. Allahında bir hesabı var diyordu. 

Biz insanlar çok unutkanız, şöyle geriye 2020 başlarına dönelim ve düşünelim; 

Çinde yolda aniden düşenler, kulak ve burunlarından kan çıkanlar, kağıt paradan bulaşma, 23 
nisan törenleri, sokağa çıkma yasağı alınan ilk haftalardaki alışveriş merkezlerindeki yoğunluk, otobüsteki yoğunluklar... bunları düşündüğümüzde herkesin corona olması ve inanılmaz ölümleri görmemiz gerekmezmiydi. 

yine ülkemizdeki 7 milyon mültecilerin durumuna baktığımızda, içişleri Bakanınında itirafı ile ölenlerin hepsi TC. vatandaşları diyordu... 

Not: kelimlerdeki ve cümlelerdeki hatalar görme engelli olmam ve ses programı ile yazmamdan kaynaklanmaktadır. Mücahit Gültekin'in algı yönetimi ve manipilasyon (kanma ve kandırmanın...) örnekleri ile anlatıldığı çok az tanınan güzel bir kitabı bulunmaktadır.. 
Kitapta bazı bölümlerde makalenin kabul edilebilmesi için uluslar arası kurumların belirli standartlar belirlediği anlatılmaktadır. 

örneğin: PDR. bölümünde makalenin kabulü için uluslar arası söz konusu kuruluştan onay almak gerekmekte olduğu, bir arkadaşının modem aile üzerine yazmış olduğu makalenin kabul edilmediğini anlatmaktadır. kabul edilmeme gerekçesi olarak: modern aile anne, baba, ve bir kız ve erkek çocuk değil. eş cinsel evlilikler anlatılmalı denilerek makale kabul edilmemiştir. 

Mücahit GÜLTEKİN hocanın 5-6 civarı kitabı olmasına, ve 1971 doğumlu olmasına rağmen Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır... o nedenle YÖK'deki duruma bakmak nekadar objektiftir bilmiyorum. 


Abdulkadir / 08 Aralık 2020 15:51 
Tüm komploları bir kenara bırakalım... 


200 yıldır sömürdükleri Afrikayı, Aşılarla kurtarmaya çalışan iyilik havarisi, fazilet önderi bu 
şahsiyetler milyar dolarlarını insanların hayatlarını kurtarmak için harcıyorlar öyle mi? 


Vallahi Konuşacak Tek kelime yok. 
ALLAH BASİRET VERSİN. 


Prof. Dr. Alişan Yıldıran'ın Aşılarla ilgili analizini okumanızı rica ediyorum. 
https://lilliputian.me/2018/03/immunogenetik-ve-tarihi-acidan-asi-illuzyonu-prof-dr-alisan- yildiran/?fbelid—IwAR2IEiEpPWNy98913gubNZBOGXxGIRpCJDp3XLDPDa5X49eSNcsbög We4BgY 


Nuri Gürdal / 08 Aralık 2020 15:30 


Yazıya gelince; 

Bill Gates Mükemmel bir şahsiyet... Servetini sömürülmüş, parçalanarak gruplara bölünmüş, cahil bırakılmış... dünyanın halklarına, eşi ile birlikte hiçbir karşılık beklemeden kendini adayan bir dertli adam! Onlarla ilgili olumsuz birşeyler paylaşanlar ise yukarıdaki garibanları bu duruma getiren kötü niyetliler, bunlarıda gündem edenler ise en iyi ihtimalle cahil olduklarını makalesinde işlemiştir. 

Yazar, bill gatesin dostu, kardeşi veya sözcüsü gibi, hiçbir olumsuz cümle kullanmadan çok özel bir şekilde itinayla bill gatesi ve aşıları savunmaktadır. 

Birde corona sürecinde muhaliflerin pardon komplocuların yalnızca değerlendirmelerini bill Gates üzerinden yaptıklarını iddia etmektedir. 

Corana sürecinde yapmış olduğum okumalar aşamasında, çok geç tanıdğım ve bilgilendiğim Samsun 19 mayıs Üniversitesinde Çocuk ve alerji alanında uzman olan, yan dal yapmış Prof, DR. Alişan Yıldıran Hocanın uzunca ancak delilleriyle süreci anlattığı ve birilerinin karalama kampanyası yaptığı ve sansür uygulandığı, bu güzel insanın makalesini okumanızı tavsiye ediyorum. 
https://asihakkinda.com/2018/04/01/immunogenetik-ve-tarihi-acidan-asi-illuzyonu-prof-dr- alisan-yildiran/ 


Nuri Gürdal / 08 Aralık 2020 15:03 


Haksöz haber tanıdığım kadar niceliğe değil niteliğe önem veren bir site 

Din, ırk, mesep... dikkate almadan mazlumun ve madurun yanında olmaya çalışan bir STK. 
Olarak tanıyorum. 

Ancak bu Corona sürecinde tek yönlü yayın yapması beni gerçekten şaşırtmakta. 

Corona var, dünyanın en tehlikeli salgın hastalıklarından biri, alınan önlemler tamamen doğru... karşı çıkanlar en iyi ihtimalle cahil!... 

Neden acaba? Ahmet hakan Çakıcı, Prof. DR. Alişan Yıldıran, Abdullah Çifçi ve Prof. DR. 
Ahmet Rasim Küçükusta... vb gibi alehte alternatif bir yazı veya vidyo paylaşılmaz. 
Yıldıray Oğur'un yazısı tamamen doğruyu yansıtmaktadır diye yapılan yorumlar, anlamaya çalışan herkes ise istinasız komplocu... 

Elimden geldiği kadar süreci her iki taraftan okumaya çalışıyorum. Mart 2020'den bu yana birkaç bin sayfa okumuş ve onlarca vinyo seyretmişimdir. Ve bende komplocu dediğiniz taraftayım.. Allah bizlere hayırlı çıkışlar versin. 

Sitede yayınlamanız umudu ve duası ile Ahmet Hakan Çakıcı beyin kendi sitesinde bulunan bir yazıyı paylaşıyorum. İnşallah yayınlarsınız. 
https://Wwww.ahmethakancakici.com/2020/06/bu-surecin-3-onemli-sonucu.html 


İsmail Yavuz / 08 Aralık 2020 14:21 


Bill Gates dindar bir Hıristiyan ve zeki bir adam. Rabbim hidayet versin. Bana Usame bin Ladin kadar zengin bir adamın ABD ye hizmet edeceğim diyerek dağlarda yaşamaya başladığını anlatamayacağınız gibi Bill Gates kadar güçlü bir figürün de birilerine hizmet için çalıştığını anlatamazsınız. 


Komplo teorilerini üretenler samimiyse önce yalan uydurup durmayı bıraksınlar bu yazıda da faş edildiği gibi. 


Zazahan / 08 Aralık 2020 01:36 


Bu yazıdan şunu anladım; Bill Gates çok iyi hatta iyinin ötesinde biri, varlığını adeta dünyanın gariban halkalrına adayan bir dertli adam! onu kötüleyenler ise küreselciler, amerikadaki faşistler, dünyaya kötülük yaymaya çalışan tüm sistemler. yazar çok özel bir şekilde itinayla bill gatesi ve aşıları savunuyor. sanki bill gatesin sözcüsü gibi, ne bileyim tuhafıma gitti işte. şimdi de dünyanın meşhurları arasında taraf tutmaya başladık.. dünya yavaş yavaş dönüyor ama anlaşılan biz dünyadan çok daha hızlı dönüyoruz. onca sorun problemimiz varken daha kendi insanımızı bile tanımıyorken gel de bill gatesi, sorosu, evangelistleri, Rockefeller iyi mi yoksa kötü mü araştırmalarını yap. her an bir başka yazar da çıkıp soros ve rockefellere medhiyeler düzebilir. bu türden paylaşımların bizleri küresel güçler arasında hizipleştirme yarışına sokuyor sanki.Bir sefer Bill Gates, dünyanın efendilerinin istememesine rağmen mi afrikalı çocuklar için çalışmalar yapmış, 31 milyar dolar bağış geri kalmış ülkelerin geleceğine mi harcanmış gerçekten ve küreselciler bunu da durduramamış öyle mi? vay be çok enteresan.. 


Anti kemalist / 07 Aralık 2020 20:48 


Bir komplonun ilk tedbiri o komplonun bir komplo teorisi olduğuna insanlafı inandırmaktır. 
Fethullah gülen cemaatinin alt tabakasındaki insanlara cemaatiniz bir darbeye katılacak ve şu an yaşadığınız olaylar başınıza gelecek deselerdi ne derlerdi acaba tabiki komplo teorisi. 

Ve yahut hilafet ve islam devleti amacıyla yanıp tutuşan iyi niyetli müslümanlara suriye ve ırak takı şeytani tuzak anlatılsa ne derlerdi tabiki komplo teorisi. hayatında hiç yolcu uçağı kullanmamış gençlerin ikiz kulelere uçakla carptıklarına inanan varsa uyumaya devam. 


BİLL GATES DÜNYAYI FELÇ EDİYOR 
14 Mart 2013 Perşembe- haksozhaber 


Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda'nın vakfının yaptığı aşılar binlerce Afrika ve Asyalı çocuğu felç etti. 


Ramazan Alkan / Yeni Akit 


Dünya bilişim devi Microsoft'un kurucusu olan Amerikalı Bill Gates'in, Afrika'ya sattığı aşılar binlerce çocuğu felç etti. Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in adını taşıyan Bill& Melinda Gates Vakfı'nın yaptığı aşılar, Afrikalı ve Asyalı çocukların hayatını karartıyor. Bu aşılar nedeniyle sadece Afrika'da bir köyde 50 çocuk felç oldu. Medyada çıkan haberlere sinirlenen Gates'in, haberlerin önüne geçebilmek için medya kuruluşlarına sponsor olmaya başladığı ileri sürülüyor. 


Binlerce Çocuk Felç Kaldı 


On yıl önce girdiği aşı sektöründe dünyada milyonlarca çocuğa aşı yapan Bill Gates'in asıl hedefi Afrikalı ve Asyalı çocuklar. Her çocuğun aşılanması için çalıştığını ifade eden Gates'in sözde amacı, “kötü sağlık hizmetlerinin ve temiz suyun yetersizliği nedeniyle menenjit ve sıtma gibi hastalıkların sık görüldüğü Afrika'yı korumak.” Ancak aşılamada ortaya çıkan sonuçlar Gates'i yalanlarken, bugüne kadar binlerce çocuğun felç olduğu ifade ediliyor. 


Afrika'da Bir Köyde 50 Çocuk Felç Oldu 


Gazeteci Christina England tarafından yapılan habere göre, özellikle Afrika için geliştirilmiş menenjit aşısı “MenAfriVac”, Kuzey Çad'taki küçük Gouro köyünde en az 50 çocuğu felç etti. Menenjit hastalığı için önleyici tedavi olarak tanıtılan “MenAfriVVac” aşısı küçük çocukların her birinin halüsinasyonlar görmesine, sarsıntı yaşamasına ve en son olarak da felç geçirmesine sebeb olduğu belirtiliyor. 


“Gates Aşısı”nın Çirkin Yüzü 


Çad'ın Gouro köyündeki yapılan aşılama sonrası çocuklarda ani baş ağrıları, şiddetli kusma, ağızdan gelen salya ve kontrol edilemeyen sarsıntılar görüldüğü haberleri gelirken, bölgede hastane ve sağlık görevlilerinin olmaması nedeniyle çocuklarını 300 km uzaklıktaki hastaneye götüremeyen Afrikalı vatandaşların yerel yöneticilerden istedikleri yardımların geri çevrildiği belirtiliyor. Aşı sonrası yaşanan rahatsızlıkları görmezden gelen Çad hükümetinin de, MenAfriVac aşısının satışını ve dağıtımını durdurmak yerine, mağdur ebeveynlerin susmaları için onlara para teklifinde bulunduğu ileri sürülüyor. 


DSÖ de Yalan Söylemiş 


Bill&Melinda Gates Vakfı'nın yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖY'nün de ‘MenAfriVac’ aşıları ve sonuçları hakkında gerçek dışı bir söylem geliştirdiği görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Menenjit Aşısı Projesi (MVP)Y'nin, tekrar tekrar Afrikalı ve Asyalı çocuklara yapılan “MenAfriVac” aşısının dondurulmadan taşınabileceğini iddia ederek, aşının güvenliği hakkında bariz bir şekilde yalan söylediği ifade ediliyor. Aşının prospektüsü ise açık bir şekilde aşının dondurularak saklanması ve ışıktan korunması gerektiğini vurguluyor. 


Gates-Siyonist işbirliği 


Bill Gates'in, aşı skandalları üzerine hakkında çıkan haberlerin önüne geçebilmek için medya kuruluşlarına ve gazetecilere sponsor olmaya başladığı bildiriliyor. Ancak kimi kuruluşlar Gates'in kirli işlerini ortaya çıkarmaya devam ederken; Gates'in, David Rockefeller, Ted Turner, Michael Bloomberg, George Soros gibi “Siyonist kodamanlar” ile bir araya gelip dünyanın nüfus problemini(!) çözmeye çalıştığı kaydediliyor. Bu noktada, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Bill Gates'in “Benim artık paraya ihtiyacım yok, ben Tanrı'nın işini yapıyorum!” demesi anlamlı bulunuyor. 


BİLL GATES'E GÖRE ABD'DE YAPILAN TESTLERİN ÇOĞU, İSRAFTAN BAŞKA 
BİR ŞEY DEĞİL 


30 Temmuz 2020 Perşembe- haksozhaber 


Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" söyledi. Gates bu görüşüne gerekçe olarak, "sonuçların çok geç çıkmasını" gösterdi. 


CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini belirtti. 


Gates, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi. 


'Ortalama sonuç alma süresi 4,27 gün' 


ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu. 


Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti. 


Bill Gates, vakfı aracılığıyla Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına yüz milyonlarca dolar bağışlamıştı. 


ABD'de Temmuz itibarıyla günde ortalama 738 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. 
Nisan'da bu sayı 174 bin civarındaydı. 


Kaynak: BBC Türkçe 


ABD-SUUDİ İLİŞKİLERİNDE “İHVANOFOBİ” ETKİSİ VE “DEĞİŞİM? 
BEKLENTİLERİ 


Haşim Ay- 21 Şubat 2021 Pazar- haksozhaber 


ABD'de Biden yönetiminin bu hafta içinde attığı adımlar bir kez daha Trump idaresinin Ortadoğu politikalarının sürdürülmeyeceği şeklinde yorumlandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki'nin, Biden'ın ABD'nin kilit müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan'la ilişkilerini "yeniden gözden geçirme niyeti olduğu" sözü de bu değişimin göstergesi olarak değerlendirildi. 


Trump; damadı ve danışmanı Jared Kushner aracılığıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yakın kişisel bir ilişki geliştirmiş ve ülkesinin ABD'den satın aldığı silahları Yemen'deki acımasız savaşta nasıl kullanacağına dair geniş bir yetki tanımıştı. 


Biden'ın ise Trump'tan farklı olarak, yeni dönemde Suudi Arabistan ile ilişkilerini Muhammed bin Selman yerine 80'ine merdiven dayamış babası Kral Selman'la yürütmeyi tercih edeceği belirtiliyor. 


ABD'nin Biden dönemiyle birlikte Suudi ile ilişkilerinin yeni bir dönemece gireceği yorum ve beklentisinin en önemli handikabı ise ülkede derinleşen insan hakları ihlalleri noktasında düğümleniyor. Evet, Biden yönetiminin Kaşıkçı cinayetinin oluşturduğu ağırlık altında ezilerek Prens Selman yerine doğrudan babasıyla ilişki kurma olasılığı ilk etapta bu yorumu teyit eden bir gösterge olarak yorumlanabilir ancak daha önemli soru şu: Biden yönetimi Suudi ile ilişkilerinde Trump'ın bıraktığı mirası mesela İsrail politikası, muhalif alimlere yönelik artan baskı vb. noktalarda sürdürecek mi? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ABD'nin dış politika önceliğinin bundan böyle hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı olacağı açıklaması bu bağlamda nasıl yorumlanabilir? Salt bu beyana dayanarak ABD'nin Suudi Arabistan'da derinleşen insan hakları ihlallerini gündemine alacağını söylemek ne kadar tutarlı olur? Biden yönetimi Mısır'da “Trump'ın sevimli diktatörü Sisi” ile arasına mesafe koydu mu ki Suudi Arabistan ile ilişkilerinde şımarık Prens'i büsbütün gözden çıkarsın! 


Biden yönetiminin Suudi idaresine İsrail ile pekiştirilen ilişkiler ve bunun Müslüman halklar arasında oluşturduğu tepki başta olmak üzere, ülke içerisinde İhvan gibi hareketler ve muhalif-ıslahatçı alimlere karşı girişilen haksızlıklar noktasında itiraz etmesi beklenemez. 
Aynı şekilde Suudi idaresinin en az İran kadar suçlu olduğu Yemen krizindeki rolünden ötürü Biden yönetimi tarafından yaptırıma muhatap olacağını beklemek de şimdilik beyhude bir beklenti olacaktır. 


Biden döneminde ABD-Suudi ittifakında taktik düzeyde birtakım gelişmeler görmek sürpriz olmayacaktır ancak bunların ittifakın stratejik boyutu üzerinde bir etki uyandırması pek muhtemel görünmüyor. 


BBC'nin konuyla ilgili yer verdiği bir haberde sıralanan taktik değişimler bu manada doğru tespitleri yansıtıyor ama ilişkinin Trump dönemini tamamen aşacağı iddiası yukarıda dikkat çekilen açılardan gerçekçi değil. 


Nitekim Suudi yönetimi, daha önce Trump döneminde olduğu gibi, Biden döneminde de ABD ile ittifaka son derece bağlı ve de bağımlı olduğunu izlediği şu politikalarla ortaya koymuştur: 


-ABD, Yemen'deki savaşa daha fazla destek vermeyeceğini açıkladığında Suudiler, "Peki, biz de zaten bu savaşı sonlandırmanın yolunu arıyorduk" yanıtını veriyor. 


- Washington, "Katar'la arayı düzeltin" diyor, Suudiler "Halloldu" yanıtını veriyor. 


-ABD Senatosu'dan Suudi Arabistan'da cezaevlerindeki kadın hakları aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor; Suudi Arabistan şartlı tahliyeyle de olsa en popüler olan kadın aktivist Loujain al Hathloul'u serbest bırakıyor. Tüm bunlarla birlikte ülkede başta İhvan olmak üzere muhalif oluşum ve alimlere karşı izlenen baskıcı politikalar ABD'nin umurunda bile değil. Çünkü İhvanofobi olgusu diğer birçok Körfez ülkesiyle olduğu gibi ABD-Suudi ilişkilerinde de merkezi önemdeki bir ortak payda hükmünde. 


Öte yandan ABD-Suudi ilişkilerinin 1945'ten bu yana birçok ciddi badireye rağmen kesintiye uğramadan bugüne geldiği dikkate alınacak olursa tek başına bu durum bile ittifakta köklü bir değişim veya kırılmanın yaşanmasının çok da olası olmadığı anlamına gelmektedir. 


Trump'ın gözde şımarık prenslerinden Bin Selman için Trump dönemindeki "güzel zamanların artık sona erdiği yorumu bir ölçüde tutarlı olabilir. Nitekim sadece Biden yönetimi değil birçok Batılı hükümet için Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden ötürü "zehir saçan ve yozlaşmış” bir kişilik olarak görülüyor ancak şu da var ki; Kral Selman'ın sağlığı artık Suudi Arabistan'ı güçlü ve aktif şekilde yönetmek için yeterince iyi değil. Yani Biden idaresinin Prens Selman’ı büsbütün gözden çıkarması da pek olası değil. Bugün ya da yarın Biden yönetimi yine kendisini Kral Selman'ın oğluyla birlikte çalışırken bulabilir. 


Özetle; Biden döneminde ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinin “eskisi” gibi olmayacağı yorumu birçok açıdan son derece abartılı. İlişkilerin tarihi seyri, stratejik boyutu, en önemlisi de İhvanofobi faktörü dikkate alındığında bunun fazlasıyla iyimser bir yorum olduğu anlaşılıyor. 


KORONAVİRÜS VE KOMPLOCUK HASTALIĞI 
18 Mart 2020 Çarşamba- haksozhaber 


Yıldıray Oğur, tüm dünyada başlıca gündem maddesine dönüşen koronavirüse yaklaşımda komploculuk hastalığına dikkat çektiği yazısında, virüsle mücadelede aşı arayışlarının geldiği aşamaya örnekler veriyor. 


Koronavirüs ile mücadele ve aşı arayışında gelinen noktayı mercek altına alan Yıldıray Oğur, ayrıca olaya yaklaşımda komploculuk zaafına da dikkat çekerek “Virüsü üretip dünyaya saldığından şüphelenilen ülkelerden İsrail'de Türkiye'nin dört katı kadar (340) vaka olması, ABD'deki şimdiden 86 ölü, sıfırlanmış faiz, boşalmış sokaklar, evlerine kapanmış Avrupa ana akım televizyonlara kadar çıkan bu komplo teorilerini gidermeye yetmiyor.” diyor. 


Yıldıray Oğur'un Karar'da yayımlanan yazısı (18 Mart 2020) şöyle: 
Peki, Şifasını Kim Bulacak? 


Geçen hafta uzmanların uyarılarına, kamuoyundan yükselen itirazlara rağmen Cuma Namazı'nın kılınmasında ısrar eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da beş bin kişilik Ahmet Hamdi Akseki Camii'ni dolduran cemaate koronavirüse karşı “Kalabalık ortamlardan uzak durmayı” tavsiye ettiği hutbesine şu ümitvar cümlelerle başlamıştı: 


“Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmalarıyla tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacaktır.” 


Peki şifasını kim bulacak? 
Kim o gayretli araştırmaları yapan insanlar? 


Bu sorunun cevabı için Türkiye'de bir anket yapılsa herhalde en popüler cevap “virüsü kim bulduysa onlar” olurdu. 


Virüsü üretip dünyaya saldığından şüphelenilen ülkelerden İsrail'de Türkiye'nin dört katı kadar (340) vaka olması, ABD'deki şimdiden 86 ölü, sıfırlanmış faiz, boşalmış sokaklar, evlerine kapanmış Avrupa ana akım televizyonlara kadar çıkan bu komplo teorilerini gidermeye yetmiyor. 


Neyse ki bu komplocular, salgının faturasını kapitalizme çıkaranlar, çareyi “sosyalist Küba'dan bekleyenler, bütün dünyayı ayrım yapmadan kasıp kavuran bir salgında hala kendi milletinin üstünlüğünü görenler, bir vesile bulup Batı medeniyetinin çöküşünü kutlayanlar, hastalığı artan ahlaksızlıklarla açıklayanlar konuşup dururken dünyada sahiden gayretli bilim insanları var ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracak aşıyı geliştirmek için çalışıyorlar. 


Çalışmalar 65 gün önce Çin'in koronavirüs ile ilgili bilgileri bütün dünyayla paylaşmasının hemen ardından başladı. 


Küresel bir dayanışma içinde de devam ediyor. 


Dünyanın her yerinden yüze yakın bilimsel dergi, akademik topluluk, enstitü ve ilaç şirketi bir taahhütname imzalayarak yeni tür koronavirüs COVID-19 ile ilgili yaptıkları bilimsel çalışmaları ve makaleleri ücretsiz olarak herkese açmaya karar verdiler. 


Hızla ilerleyen çalışmalarda dün bir aşı Faz-1 aşamasına ulaştı. 


Bir ilacın keşfedilmesinin ardından hastalara ulaşabilmesi için uzun yıllar alabilen dört fazlı bir süreci tamamlaması gerekiyor. 


Koronavirüs ile mücadelede yalpaladığı için çok eleştirilen Trump'ın bu müjdeli haberi açıklamak için düzenlediği basın toplantısında konuşan Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü'nün 79 yaşındaki başkanı Anthony Fauci'ye göre 65 günde Faz-lI aşamasına gelinmiş olması bir “rekor.” 


(Bu arada Fauci, şu sıralar Amerika'nın Fahrettin Koca”sı statüsünde. Açıklamalarıyla ABD'lilerin en güvendiği isim. Hatta onu 2020'de başkanlığa aday gösterenler bile var.) 


Faz-lI aşamasında aşı sağlıklı gönüllülere uygulanıyor. 

İlk aşı dün ABD'de koronavirüs”ten en çok etkilenen, şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinin başkenti Seattle?daki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde yapıldı. 

İlk gönüllü 43 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller'di. Haller koronavirüs taşıyıcısı değil. 
Bunun için sadece 100 dolar gibi sembolik bir ücret alacak. Bu aldığı riske değmeyecek bir para. Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarma pahasına bu riski neden aldığını “Kendimi çok çaresiz hissediyordum, bu bir şeyler yapmak için büyük bir fırsattı” diye açıklamış, onu bunu yapması için çocukları teşvik etmiş. 

Onunla birlikte 44 gönüllüye daha bu aşı yapılacak. 

İlaç geliştirmenin dört fazından birincisine hızlıca getirilmiş aşının kod adı mMRNA-1273. 


Aşı, resmi bir kurum olan Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü'nden bilim insanları ve Massachusetts 


merkezli bir startup olan Moderna ilaç şirketi tarafından ortaklaşa geliştirilmiş. 

Aşıyı üreten Moderna şirketinin ortaklarından biri bize çok tanıdık. 

Nubar Afeyan'ın kökleri Adapazarlı bir Ermeni ailesine dayanıyor. 

Ailenin fertleri 1915 tehcirinde sürülmüş. 

İki büyük amcası tehcir yolunda Adana'da iyi Almanca bildikleri için Bağdat Demiryolu inşaatında çalıştırılmak üzere Almanlar tarafından istihdam edilerek kurtulmuş. Halası ise 


eşinin doktor olmasından dolayı Osmanlı ordusunda görevlendirilmesi sayesinde hayatta kalmış. 


Aile 1918'den sonra Bulgaristan'a kaçmış. Babası orada doğmuş. İstanbul'dan Bulgaristan'a yumurta ticareti yapmış. Komünizm gelince oradan da sahte bir İran pasaportuyla kaçıp Beyrut'a yerleşmişler. Afeyan 13 yaşındayken ailesi bu kez göçmen olarak Kanada'ya göç etmiş. Afeyan MIT de okumuş. Sonra Moderna ilaç firmasına giden yola girmiş. 


Bu 100 yıllık acı zorunlu göçler hikayesinin sonu, milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir aşıya çıkabilir. 


Ama bu salgına karşı insanlığın ürettiği tek çare bu aşı değil. 


İkinci alternatif aşının adı Remdesivir. Dünya Sağlık Örgütü bu aşıyı şubat ayında en umut vaad eden ilaç olarak tanımlamış. İlacı Kaliforniya merkezli Gilead adlı ilaç araştırma şirketi geliştirdi. İsrail’ deki bir dağ olan adından da anlaşılacağı gibi bu şirketin kurucuları İsrailli iki bilim insanı. Şirket, SARS, MERS, Ebola'ya karşı geliştirilmiş bu anti-viral aşının bu yeni tür koronavirüs”e karşı da etkili olabileceğini açıkladı. 


Bir diğer alternatif Avusturalya'dan. Norveç hükümetinin, Bill Gates ve eşinin kurduğu Gates Vakfı'nın desteklediği Queensland Üniversitesi”ndeki aşı çalışmalarını 38 yaşındaki doktor Keith Chappell ve üç arkadaşı yönetiyor. Aşının adı S-Spike. 


Belçika'da Ghent Üniversitesi”ndeki Flemish Enstitüsü'nde Prof. Xavier Saelens liderliğindeki ekip ise COVID-19 virüsünü laboratuvarda etkisiz hale getirmeyi başardıklarını açıkladı. ABD'li ve Alman bilim insanlarıyla birlikte çalışan enstitünün sponsorlarından biri yine Bill Gates. 


Almanya'nın Tubingen şehrinde bulunan CureVac ilaç şirketi de haziran veya temmuz ayında insanlar üzerinde test etmeye başlayacakları bir aşı geliştirdiklerini açıkladılar. Hatta şirketin sahibi Trump'tan bir davet bile aldı. Davet üzerine Almanya Ekonomi Bakanı “Almanya satılık değildir” diye bir açıklama yaptı. 


Son olarak virüsün ortaya çıktığı Çin dün geliştirdiği aşının klinik denemeler için hazır olduğunu açıkladı. Bir kaç gün önce İsrail'den de benzer bir açıklama gelmişti. 


Bunlar dışında dünyanın en büyük ilaç firmaları Pfizer, Sanofi, Lily, Johnson and Johnson, GlaxoSmithKline da koronavirüsüne karşı aşılar geliştirdiler ama henüz Faz-1 aşamasına 


gelen bir ilaç yok. Bu şirketlerin temsilcileri Beyaz Saray'da Trump'la bir araya geldi. 


En yakın aşının hastalar üzerinde kullanılacak hale getirilmesinin en iyi ihtimalle bir yılı alabileceği söyleniyor. 


Belki insanlığın bu acil durumu için bu standart deney süreçleri hızlandırılabilir. 

Yani özetle Diyanet İşleri Başkanı haklı. 

Çöktüğü iddia edilen Batı'nın bilim kurumlarında ve her şeyin suçlusu olarak görülen kapitalizminin büyük ilaç şirketlerinde gayretli bilim insanları bu salgına çare bulmak için var 


güçleriyle çalışıyor. 


Koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacak. 


Bu gayretlere ülke olarak maalesef şimdilik bir katkımız olmuyor. 


Ama en azından insanlığın bu ortak derdine çare bulmaya çalışan ülkelere karşı düşmanlığı, böbürlenmeyi bırakabilir, aşı bulunana kadar uzmanların tavsiyelerine direnmeyebiliriz... 


Kaynaklar: 


https://Wwww.forbes.com/sites/alexknapp/2020/03/13/coronavirus-drug-update-the-latest-info- on-pharmaceutical-treatments-and-vaccines/#38204fe521db 


https://Www.newyorker.com/news/news-desk/how-long-will-it-take-to-develop-a- coronavirus-vaccine ?utm social- type-owned&mbid—social twitter&utm brand—tny&utm source—twitter&utm medium—soci al 


NEURALİNK: ELON MUSK, BEYNE BAĞLANAN TEKNOLOJİSİNİ FAZLA MI 
ABARTIYOR? 


02 Eylül 2020 Çarşamba- haksozhaber 


Elon Musk, teknoloji dünyasının en karizmatik figürü. Ancak yaptığı bir şeyin çığır açıcı olmadığını söylemeye cesaret ederseniz, Musk'tan ve onun tutkulu hayran kitlesinden gelecek tepkilere hazır olmalısınız. 


Musk'ın Cuma günü yaptığı Neuralink tanıtımını eleştiren İngiliz akademisyenin karşılaştığı muamele de tam olarak buydu ve büyük oranda benim yüzümden oldu. 


Neuralink, insan beynini bilgisayara bağlamayı hedefleyen oldukça iddialı bir proje. 
Nihayetinde, Parkinson gibi hastalıklara yakalanmış insanların düşünce gücüyle fiziksel hareketlerini kontrol etmelerini ya da makinelere hükmetmelerini sağlayabilir. 


Bu alanda çalışan çok sayıda bilim insanı var. Ancak Musk çoğuna göre daha hırslı ve "süper insan bilişselliği" geliştirmekten, yani insan beynini, ileride yapay zekadan gelebilecek tehditlerle savaşacak aşamaya yükseltmekten bahsediyor. 


Cuma günkü tanıtım, Gertrude adı verilen bir domuzla gerçekleştirildi. Teknoloji devinin tanımıyla "beyne takılan bir çeşit akıllı bileklik", domuzun nörolojik aktivitesini kaydetti ve 


kablosuz bağlantıyla ekrana yansıttı. 


Yemek arayan domuzun burnundaki nörolojik aktivite bip sesleriyle gösterildi. Musk bunu "muazzam derinlikte" bulduğunu belirtti. 


Ancak bazı sinirbilim uzmanları o kadar da etkilenmiş görünmüyor. 
'Devrim niteliğinde değil' 
Karmaşık bilimsel meseleleri anlaşılabilir kılmak adına iyi bir iş çıkaran İngiltere'deki Bilim 


Medya Merkezi, Newcastle Üniversitesi'nde sinirsel arayüzler alanında çalışan Prof. Andrew Jackson'a atıf yaparak bir basın açıklaması yayımladı. 


"Bu sunumda devrim niteliğinde bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyen Jackson, "Ancak beyne çok sayıda elektrot yerleştirmenin mühendislik açısından zorluklarını çözmeye çalışıyorlar. Teknoloji diliyle konuşursak, 1024 elektrot kanalıyla bu işi yapmak bugünlerde çok da etkileyici değil ama bunu kablosuz olarak aktarmak son teknoloji ürünü. Robotik yerleştirme de iyi" ifadelerini kullanıyor. 


Jackson, "Asıl zorluk, beyinden gelen tüm bu veriyle ne yapacağınızla ilgili. Tanıtımlar bu açıdan hiç de etkileyici değildi ve daha önce yapılmamış bir şeyi göstermiyordu" diyor. 


Jackson, Neuralink'in çalışmasının neden hakemli dergilerde yer almadığı sorusuyla da devam etti. 


Ben de onun sözlerini ve tanıtıma dair özetini aldım ve tweet attım: "Bu, sağlam bir mühendislik ama vasat bir sinirbilim." 


Saatler içinde Elon Musk şu yanıtı tweet'ledi: "Maalesef ki, fikirlerin değerine fazla ağırlık verip, bunları gerçekleştirmeyi küçümsemek akademide çok yaygın. Mesela Ay'a gitme fikri basittir ama Ay'a gitmek zordur." 


38 milyon takipçisinin birçoğu bunu beğendi, hatta bazıları oldukça coşkuluydu. 


Birisi "Akademi, her zaman ortamdaki en zeki çocuk olduğunu düşünen fakat gerçekte budalanın teki olan insanlarla dolu" yazdı. 


Bir diğeri, "Eğer Tesla için de hakemli dergileri bekleseydik, ürünün ortaya çıkmasını hâlâ bekliyor olacaktık" dedi. 


Hatta öğretmenlerle ilgili bıkkınlık veren bir klişe bile piyasaya sürüldü: 


"İşte bu, akademisyenler ve bizzat işi yapan endüstriyel vizyonerler arasındaki fark. 
Yapabilen yapar, yapamayan öğretir." 


Bu sabah Prof. Jackson'a ulaştım ve bu durumu tetiklediğim için özür diledim. 


Güldü ve sosyal medyada pek aktif olmadığını söyledi. Musk'ın diğer insanlarla ilgili çok daha kötü sözleri olduğunu da ekledi. 


Fildişi kuleden bakmanın tam tersine, Prof. Jackson pratik araştırmaların içinden bir isim. 


Omurga yaralanması olan hastalarda, beyinden gelen bazı sinyallerin omuriliğe aktarılması ve bazı kol hareketlerinin geri getirilmesine yardımcı olan çalışmalar yaptı. 


İnsanın bilgisayar etkileşimine yönelik araştırmalarda ön planda olmak gibi bir düşüncesi yok ancak alanı çok iyi biliyor ve Musk'ın gördüğü ilgiye sahip olmadan büyük gelişmeler sağlayan akademisyenler gösterebilir. 


Konuyla ilgili olumsuz görünmek gibi bir niyetinin olmadığını da ekledi: 


"Bu alanda çalışan herkes, büyük teknoloji şirketlerinin ve bu işe para yatıracak hevesli destekçilerin varlığından heyecan duyar." 


Neuralink'in teknolojisinden etkilenmekle birlikte, bunun hafızaları okuyup yazabileceği ve beyni bir üst aşamaya çıkaracağı yönündeki görüşlere de şüpheyle yaklaşıyor. 


Jackson'ın bu şüphesine ilişkin gerekçesi şu: Beynin, hareketi nasıl kontrol ettiğiyle ilgili kavrayışımızda gelişme kaydedilmesine rağmen, düşünceleri ve hafızayı nasıl işlediği konusu gizemini hala koruyor. (BBC) 


ELON MUSK: İNSAN BEYNİNE YERLEŞTİRİLECEK ÇİP GELİŞTİRDİK 
30 Ağustos 2020 Pazar- haksozhaber 


SpaceX ve Tesla gibi teknoloji devlerinin CEO“su Musk’ın bir diğer şirketi Neurolink, insan beynine yerleştirilmesi planlanan bir çip geliştirdi. Çipin pek çok hastalığın tedavisinde faydalı olacağı öne sürülüyor. 


Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Neurolink adlı firma tarafından geliştirilen ve insan beynine yerleştirilerek, çok sayıda sağlık sorununu gidermesi beklenen elektronik çipin tanıtımını yaptı. İnsan vücudundaki sinir hücreleri ile akıllı telefon arasında veri akışı sağladığı belirtilen çipin 23 milimetreye 8 milimetre büyüklüğünde olduğu bildirildi. 


Cuma günü yapılan tanıtımda konuşan Elon Musk, söz konusu çipin ağrı tedavisinde faydalı olmasının yanında, görme bozukluğu, işitme kaybı, uykusuzluk, beyindeki hasarlar ve zedelenmiş omuriliğin tedavisinde çok önemli rol üstleneceğini ifade etti. 


Bu teknoloji ile gelecekte, örneğin insanların yürüyebilmesini engelleyen hasarlı sinir dokularının tedavi edilebileceğini savunan Musk, bu aşamaya ne zaman gelineceği ile ilgili olarak net bir tarih vermedi. 


Beyinden akıllı telefona Bluetooth bağlantısı 


"Nöronlar kablo ağları gibidir ve elektronik bir sorunu çözmek için elektronik bir alet gerekir" diyen Musk, geliştirilen prototip çipin aynı zamanda ısı, basınç ve hareket sensörlerine sahip olduğunu ifade ederek, "Alet bu sayede sağlık durumunu gözlemleyebilir ve örneğin bir kalp krizi ya da felç riskine karşı uyarıda bulunabilir" dedi. 


Tanıtımı yapılan elektronik çip, Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonla iletişim halinde olabiliyor. Gerekli enerjiyi bir gün boyunca sağlayan çipin içindeki pil ise kablosuz şarj edilebiliyor. 


Neurolink şirketinin Kaliforniya eyaletinin Fremont kentinde bulunan merkezinde, domuzlarda denenen çipin olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Elon Musk, tanıtım etkinliğinde, Gertrude adı verilen ve burnuna çip yerleştirilen domuzdan elde edilen verileri katılımcılarla paylaştı. 


Çipin insan beynine yerleştirilme işlemi 
Neurolink firmasının aynı zamanda, bu çipi insan beynine yerleştirecek robotu da geliştirdiği 


belirtiliyor. Elon Musk'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu robot tarafından gerçekleştirilen operasyonla, küçük bir bilgisayar olarak da nitelendirilen çipin son derece hassas bağlantıları 


insan dokusu ile birleştiriliyor. Musk, bu işlemden, saçların altındaki küçük bir yara dışında herhangi bir iz kalmayacağını dile getirdi. "Şu an böyle bir çip taşıyor olsam bunu farkedemezsiniz. Kimbilir, belki de taşıyorumdur" diyen Elon Musk, üretilen ilk çiplerin çok pahalı olacağını ancak zamanla, beyne yerleştirme operasyonu dahil, bu fiyatın birkaç bin dolara ineceğini düşündüğünü ifade etti. 


Musk, söz konusu çipi üreten Neurolink firmasının halihazırda yaklaşık 100 çalışanı olduğunu ancak bu sayının gelecekte 10 bin olabileceğini belirtti. 


Elektrikli otomobil alanında dünyanın öncü şirketlerinden Tesla ile uzay araştırmaları konusunda adından son dönemlerde sıkça söz ettiren SpaceX'in de sahibi olan Elon Musk, uzun süredir, insanların yapay zeka ile rekabet edebilmesi için gelecekte beyinlerini ile 


bilgisayarlar arasında bağlantı kurmaları gerektiğini savunuyor. (DW) 


ELON MUSK, MİKROÇİP İLE BEYİN KONTROLÜ SAĞLAYACAK 
TEKNOLOJİYİ AÇIKLAYACAK 


11 Temmuz 2020 Cumartesi- haksozhaber 


Elon Musk, nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyle ilgili yeni bilgiler paylaşacağını duyurdu. 


Elon Musk, bir bilgisayarı doğrudan beyne bağlayan Neuralink implant cihazlarının ilerlemesi hakkında önümüzdeki ay açıklama yapacağını duyurdu. 


Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı. 

Neuralink ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor. 
İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek. 

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının 


dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor. 


NLIMPLANT A, 


Kaynak: ZD Net 


TURKİSH GLADİOGATE! 
27 Ocak 2009 Salı- Abdurrahman Dilipak - Vakit 


Önümüzdeki günlerde devlet ve hükümet başkanları, ABD Başkanı Obama'yı kutlamak için Amerika'ya akın edecekler.. Ardından Obama mini bir dünya turuna çıkacak.. Bu çerçevede Erdoğan da Amerika'ya gidebilir.. 


Obama da iadei ziyaret kapsamında Mısır, Filistin ve İsrail ardından Bağdat ve Ankara'yı ziyaret edebilir.. Bakarsın Van'a da gider! 


Tabii bu arada Kenya, Endonezya ziyaretlerini de unutmamak gerek.. Oralarda da görkemli gösteriler düzenlenebilir.. 


Erdoğan-Obama görüşmesinde bana göre sadece ikili anlaşmalar ve bölge sorunlarının değil, Ergenekon konusunun da ele alınmasını beklemek gerek.. 


Bana kalırsa ABD Ergenekon soruşturmasında açık olarak taraf. Sürece müdahale ediyor.. 
Ama tabii ki örtülü bir şekilde.. 


Özel Harbi kuran ABD, yıllarca, soğuk savaş döneminde bu kadrolara eğitim, para ve silah verdi.. Yani bu belayı başımıza saran ABD ve NATO.. 


Soruşturma derinleşecek olursa, bu işin sonunda birçok NATO ülkelerinde de derin tartışmalar gündeme gelebilir.. Bu işin bir ucu ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, İsveç'e, İsviçre'ye, Brüksel'e, Hollanda'ya, Vatikan'a kadar uzayabilir.. 


Suriye, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Rusya'yı da bu listeye ekleyebilirsiniz. Ve tabii İran, Afganistan ve Irak'ı da.. 


Özellikle ABD ve NATO, İrangate olayından daha vahim bir durumla karşı karşıya kalabilir.. 


Türk Gladiosunu kazırsanız, arkasından terör örgütleri, Mafia, uyuşturucu kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, suç örgütleri, herkes ve her şey çıkar.. Tehdit, şantaj, cinayet, rüşvet, döviz kaçakçılığı.. Bu örgütün eli-kolu uzun. Sadece JİTEM ve MİT'le, Emniyetle sınırlı değil.. CIA da çıkar bu işin içinden FBI da, MI5 de, SISDE de... hangisini derseniz. 
Mason locaları, Tapınak Şövalyeleri İllüminati, Thule örgüt vesaire vesaire.. 


Sadece Mumcu cinayeti yok, Papa suikastı da Olof Palme cinayeti de çıkar bu sihirli şapkanın içinden.. 


ABD bu yapının tasfiye olmasını istiyor. Daha doğrusu, kontrol dışı unsurları tasfiye ederek, ılımlı İslâmcılardan oluşan bir yeşil Ergenekon örgütlemek istiyor.. Tabii işin içinde herkes olur da, merkeze yeşilleri alırlar.. Ötekiler bunun şemsiyesi altında olur.. 


Ama eski Masonik, Kemalist ağırlıklı yapının ise, merkez tarafından dışlanması sözkonusu. 
Bizimkilerin hazımsızlığı buradan kaynaklanıyor.. Bu biraz da bir kıskançlık histerisi.. 


Ağa, kendine kafa tutan, çiftliği soyan kahyayı değiştirmek istiyor. İşin aslı bu.. 
Sağ-sol, ilerici-gerici, Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye bizi bize kırdıran hainler bunlar.. 


Yine “zenci ağa”, eski kahyasının pisliklerinden ne kadar haberdar bilmiyorum ama, Obama bu konuda Bush'un karanlık odadaki işlerinin hesabını soracak olursa belki kendine bazı şeyler anlatabilirler.. 


Bir gün bu belgeler ortaya dökülecek olursa, ABD en az Irak konusunda dünya kamuoyunun gözünde ne kadar zor durumda kaldı ise en az bir o kadar daha zor durumda kalır.. 


99 ce 


Türkiye, “karanlık odadaki güneşi gizleyen” “Şeytan Üçgeni”nin merkez üssü gibi. Irak 


gerçeğinin detayları da burada gizli.. 


Yeraltındaki silahlar, nükleer atıklar, stoklar incelenirse durum ortaya çıkar. Kontrol edilmeden ise bu derin yapının gölgesi, ülkenin üzerinden eksilmez.. 


İçişleri eski Bakanları, Emniyet Müdürleri niçin susuyor? Özal'ın abisi de susuyor, mesela Özal suikastı konusunda. Mumcu'nun karısı CHP'de, abisi İP'de. Ne menem şeydir bu? 
Mesela Necdet Menzir, Hayri Kozakçıoğlu, bir zamanların tanınmış isimleri Ünal Erkan, Mehmet Ağar olup bitenler konusunda neden susarlar? Tantan'ın söyleyecek bir sözü yok mudur? Çevik Bir, Özkasnak ve daha niceleri.. 28 Şubat'ın İçişleri Bakanı'nın söyleyecek bir sözü olmalı gelişmeler karşısında.. 


Bana kalırsa Türkiye hükümeti de bu işten geri adım atamaz, ABD de.. Tek başına yargı marifeti ile bu iş tasfiye edilemez.. İktidarın da kararlı, cesur desteği gerek. İdari soruşturmalarla bu sürecin hızlandırılması gerek.. O da yetmez, TSK, MİT ve Emniyetin kesin desteği, işbirliği şart.. 


Eğer bu olmazsa, ne olur biliyor musunuz, süreç kontrolden çıkar.. Birileri darbe planları yapar, suikastlar başlar.. Sonuçta darbe bastırılır ve darbeyi bastıran güç yapacağını yapar. O yapamazsa yeni bir darbe daha olur, o zaman da halk sokağa çıkar.. Ne kanun tanır, ne nizam.. Bu iş nereye varacaksa varır. Ama ülke de, halk da, ekonomi de, bu işin içindekiler de, dışındakiler de çok ağır bir bedel öderler.. 


Eğer bu iş denetimden çıkarsa, sadece Türkiye değil, bu işe bulaşmış ülkelerde de büyük depremler yaşanır. İktidarlar yıkılır. Yeni davalar açılır.. AB ve NATO içinde krizler yaşanır.. 


Türk Glaidosu, İtalyan Gladiosuna, İspanya, Alman Gladiosuna benzemez.. Bazı Media ve sermaye grublarının karanlık ve kanlı ilişkileri Washington'a, Berlin'e, Paris'e, Londra'ya, Roma'ya uzanır.. Karmaşık çıkar ilişkileri, karapara trafikleri ile kimin eli, kimin cebinde bu tezgâhta belli değildir.. 


Şimdi, hükümetin acil olarak anayasa değişikliğini gerçekleştirmesi ve güçlü bir kamu reformu, yargı reformu, TSK'nın rejim içindeki yerini yeniden belirleyecek reformları yapması gerek. Yoksa bir yanlıştan kurtulurken yeni bir yanlış yaparız.. 


Obama'ya Türkiye gerçeğini bir anda anlatmamak gerekir.. Sonra dudakları uçuklar, uykuları kaçar, morali bozulur. Şeytanın kandırdığı insanın yaptıklarından hayrete düşmesi gibi, kendi örgütledikleri derin gerçeğin sonuçlarına tanık olmak Obama'yı korkutabilir.. 


Türk Gladiosu Guantanamo'dan daha vahşidir! Bu zihniyet değil midir ki, bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'yı yıktı. Yavruları, TC'yi temellerinden sarsmakla kalmıyorlar, bütün bir bölgenin başına bela oluyorlar.. Media, Mafia, Sermaye, Siyaset, Bürokrasi, STK ne ararsan hepsi burada! 


Bana kalırsa Gladiogate”nin mesela ABD üzerindeki etkisi, İzlanda krizinin İngiliz ekonomisi üzerindeki etkisinden daha vahim olabilir.. 


Türkiye hedefine ulaşmak istiyorsa, akıllı, bilgili, cesur, kararlı, istediği şeyin bedelini ödemeye hazır bir kadroya sahip olmak zorundadır. Yoksa bu ülke çılgın bir at gibi süvarisini sırtından atar.. Ya yönetirsiniz ya da yönetilirsiniz. Yani ya bu deveyi güdecek ya da bu diyardan gideceksiniz.. ABD yola devam derken, Obama'ya ihtiyaç duyduğunda onu başa getirebiliyorsa Türkiye de Kürtçe tartışmasını bırakıp, 19. YY'dan, savaş yıllarında ortaya çıkan kavram ve kurumlardan kurtulup, yeni dünyanın gereklerine göre yeniden yapılanmalıdır.. 


Selâm ve dua ile.. 


SANDALYEDE NAMAZ MODASI... MAZERET Mİ, ULUSLARARASI BİR PROJE 
Mİ? 


Hasan Karakaya- 18 Ağustos 2011 Perşembe — haksozhaber 


Önceki günkü Habertürk'te, Gülin Yıldırımkaya”nın “moda” ile ilgili bir haberi vardı... 
“Moda, bütün kötülüklerin anası mı?” başlıklı haberin sunumunda deniliyordu ki; 


“Vogue dergisi ve Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant, moda endüstrisini yerden yere vurdu. 

Çocuk işçiler, kötü çalışma koşulları, küresel açgözlülük kültürü, aşırı tüketim, çarpık imajlar, yeme bozuklukları, çevre kirliliği, su kıtlıkları, ruhsal ve fiziksel zarar, hatta pornografi, boşanma ve gençlerin intiharları... 

Ünlü moda dergisi Vogue'un İngiliz edisyonunun ve prestijli Sunday Times gazetesinin eski moda editörü Charty Durrant'a göre, tüm bunların sorumlusu moda endüstrisi!.. 

20 yıldır çalıştığı moda endüstrisini terk eden Durrant, “Trendlerin Tiranlığı” başlıklı 
makalesinde modern dünyada var olan sorunların büyük bir bölümünün kökeninin modada yattığını, moda tarafından şiddetlendirildiğini anlattı. 

Durrant, modem sorunları ele alarak, modanın onları nasıl daha kötü hale getirdiğini açıkladı. 
Durrant'a göre modanın çevreye zehirli etkisi tekstil endüstrisinin yoğunlaştığı Hindistan, Çin, Brezilya ve Afrika'da açıkça görülüyor. Çevreyi kirleten böcek ilaçlarının ana sorumlularından biri moda, çünkü bunlar ucuz pamuk üretmek için kullanılıyor. Su kıtlığında da modanın parmağı var. Yalnızca bir kot pantolon üretmek için gerekli olan pamuğun yetiştirilmesinde 800 litre su harcanıyor. Düşük maliyet-yüksek fiyata odaklanan moda, Çin gibi ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını ve çocuk işçilerin çalıştırılmasını tetikliyor. 

(e) 
Artık rahatlık ve kendine özgü bir stil oluşturmak geri planda kaldı. Sürekli değişen trend çılgınlığı derinleştikçe, moda kendini ifade etme biçimi olmaktan çıktı, kendini ve diğerlerini yargılama haline geldi. 

Durant boşanma, pornografi ve gençlerin intihar etmesinden de modayı sorumlu kılıyor. Buna 
göre, kişisel imajımız çarpıklaştıkça toplumsal ruh halinin de bozulması kaçınılmaz oldu. 30 
yıl önce boşanma, pornografi, genç yaşta cinsellik, uyuşturucu bağımlılığı ve gençlerin intiharı nadir olarak görülüyordu. Şimdi ise birer norm haline geldi.” 

Faşizm Eşittir Moda! 

“Tartışma”ya katılan modacı Cemil İpekçi ise, “daha sivri” bir lâf ediyor ve diyordu ki; “Faşizm ne yapıyorsa, moda da onu yapıyor!” 

Cemil İpekçi'ye göre; 
Moda; insanlara daha “çocuk” yaştan itibaren, yani daha “kişilik”lerini bulmadan “kişilik” biçiyor!.. 
Bir de örnek veriyor: 

“Bir kız çocuk, doğal bir yaşam sürse, belki hayatı boyunca saçını boyamayacakken, 11-12 yaşlarında, dış etkenlerden dolayı saçını boyama ihtiyacı duyuyor! 


Bence, moda için en güzel kavram faşizm!.. Dünyanın en büyük faşist olgusu modadır!.. 
Eğer insanlar buna dur demezlerse, moda, insanları mahvetmeye devam edecektir... Bence insanlar, artık çok daha sade giyinebilirler ve hiçbir şey de kaybetmezler. 

İnsanların, artık giysi kılıfından çıkıp, insan kılıfına girmeleri lâzım!” 

Sevdim bu tabirleri... 

Charty Durrant'ın “Trendlerin tiranlığı” ve Cemil İpekçi'nin “Faşizm eşittir moda” ifadeleri, gerçekten güzel “teşhis”ler, gerçekten güzel “tesbit”ler!.. 


Mazeret Moda Olursa! 

Ama benim, bu “görüş”leri aktardım diye, kalkıp da “moda” üzerine bir yazı yazacağımı düşünmeyin!.. 

“Moda”nın bir “tiranlık”, bir “faşist dayatma” olduğunu “bilenlerin ağzından” aktardım ki; “moda”nın ne “tehlikeli bir salgın” olduğu iyice anlaşılsın!.. 

Malüm, günümüzde, bazen “zaruret hâlleri”nde yapılan bir şey, bir de bakmışsınız, “moda” haline geliveriyor. 

Meselâ, şu “sandalyede” veya “taburede namaz” olayı... 

Malüm, ilk başlarda, “rükü”ya veya “secde”ye eğilemeyecek derecede “özürlü” olan insanların, “cami”ye getirdikleri “sandalye” veya “tabure”ler üzerine oturarak kıldıkları namazlara, “mazeret”lerinden dolayı “müsamaha” gösterilmiş ve “Ne yapalım?.. İslâm, kolaylık dinidir... Adam camiye kadar gelmişse, bırakalım da sandalyede veya taburede kılsın namazını!.. Ne yani, adam dizlerini bükemiyorsa, sandalyede olsun, kılmasın mı namazını?” 
denilerek “anlayış” gösterilmişti!.. 

Ne yalan söyleyeyim; 

İlk başlarda, ben de “anlayışla” karşılıyordum bu durumu... Ama baktım; bu iş bir “salgın” halini almaya, bir “moda”ya dönüşmeye başladı... 

O kadar ki; 

“Cami”lerin arka tarafında, sanki “ayrı bir cemaat” oluşmaya başladı!.. 

Olayın; “Dinen bir sakıncası var mı, yok mu” konusunu tartışmak, benim işim değil!.. Ama ben, çok çok iyi biliyorum ki; “diz kapağı”nda “kırık” olduğu için “dizlerini bükemeyen” ve dolayısıyla namazını “sandalye”ye oturarak kılmasında bir mahzur olmayan nice insan; normal “saf”a geçiyor, “imam”la birlikte “tekbir”ini alıyor, “rükü”ya gidiyor, “secde”ye varacağı sırada, “bükemediği ayakları”nı uzatıp, öyle secde ediyor!.. 

Sonra da, “oturarak” kılıyor namazını!.. Yani, ayağa kalkmıyor ama “sandalye” veya “tabure”de de oturmuyor!.. 

En azından; 

“Saf”ta duruyor. 

Yani, böyle de kılıyorlar namazlarını... 

Demek oluyor ki; 

“Özürlü” de olsa, “sandalye” ve “tabure” olmadan da kılınabiliyor namaz!.. Hem, unutulmasın ki; insan “yatalak” bile olsa, onun “işaretle kıldığı namaz” bile makbuldür Allah katında!.. 

O halde; 

Caminin arka tarafında; “sandalye” ve “tabure” üzerine oturup da, “ayrı bir cemaat” görüntüsü vermeye hiç de gerek yok!.. 

Bu iş, biraz da; “kolaycılığa kaçmak” gibi geliyor bana!.. 

Diyanet'in Fetvası! 

Diyanet de aynı görüşte... Herhalde hatırlarsınız; 2010 yılının Aralık ayı ortalarında, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, özetle şöyle deniliyordu: 

“Namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin ileri sürdüğü mazeretler, kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olmalıdır. Namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıklar meşru mazeret olarak görülmemelidir. 

Öte yandan dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça camilerde sandalyede namaz kılmak, göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarmakta ve cemaat arasında tartışmalara sebep olmaktadır. 

Özellikle üzerinde namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılması, cami doku ve kültürüyle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi bir rahatsızlığı bulunan kimsenin zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere 


oturarak kılmaları uygundur.” 

Diyanet'in de dikkat çektiği gibi; 

Camilerde, sıralar halinde “sabit oturaklar”ın yapılması, “caminin doku ve kültürü” ile bağdaşmamaktadır!.. 

Çünkü bu görüntü; 

Camileri “cami” olmaktan çıkarıp, “kilise görüntüsü” vermektedir!.. 

Camide “Loca” Cemaati! 

Şahsen ben; biraz önce de dediğim gibi; bu tür namaz kılanlara ilk başlarda “anlayış” göstermiş ve “meşru mazeretleri”nden dolayı bugüne kadar eleştirel bir yazı yazmamıştım!.. 
Ama, görüyorum ki; 

Bu, bir “moda” gibi “salgın” halini almaya başladı... En ufak rahatsızlığı olanlar bile camilere “tabure” ve “sandalye” ile gelmeye, “mazeret”ini, “konfor”a dönüştürmeye başladı!.. 

Bu moda, öyle bir “salgın” halini aldı ki; “yeni yapılan camiler”e, artık “konforlu koltuklar” monte edilmeye başlandı!.. 

Hani, eskiden, “yazlık sinema”larda; “normal seyirciler” için “sandalye”ler, “parası bol” seyirciler için ise “loca”lar olurdu ya; şimdi, “cami”lerde de, adeta “loca”lar oluşmaya başladı!.. 

İşte bunun son örneklerinden biri: 

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde, YÖK eski başkanlarından Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından, babası Ali Sami Paşa adına Mimar Erkut Şahinbaş'a yaptırılan Doğramacızâde Ali Paşa Camii, Türkiye'nin ilk “teknolojik” camii olarak tanımlandı ve bol bol övgü aldı!.. 
Hatta, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, öve öve bitiremediği bu cami için; “21. yüzyılda yeni yeni mimari tarzlara ihtiyaç var” deyip, eklemişti: “Bu caminin mimarisine uygun din hizmeti vermeyi arzu ederiz!” 

“Övgüye mazhar olan bu cami”nin en büyük özelliği neydi, biliyor musunuz?.. Caminin arka tarafında, “özel koltuklu bölüm” bulunması!.. 

Evet, evet; o camiye, fotoğrafta da görüldüğü gibi; resmen ve alenen “özel koltuklu bölüm” inşa edilmişti!.. 

Öyle “geniş bir koltuk” ki; aralarında, “kol” koymak için “özel yerler” bile vardı!.. 

Bu “manzara”yı gördükten sonra; insan şu soruyu sormadan edemiyor; 

“Be adam, sen oraya namaz kılmaya mı geliyorsun, koltukta keyif çatmaya mı?” 

Oldu olacak, bir de “televizyon” koyun karşısına da, “dizi film” seyretsin!.. Haa, “fındık-fıstık ve çay-kahve servisi” yapmayı da ihmal etmeyin!.. Be adam; sen camiye mi geldin, cafede kafa dinlemeye mi?.. 

Bu, Bir Chp Projesiydi! 

Dedim ya; 

“Mazeret”le başlayan olay, “tabure” ve “sandalye” derken “koltuk”lara kadar uzandı ve bir “moda” halini almaya başladı... 

Moda ise; 

“Tiranlık”tır, “Faşistlik”tir!.. 

İcraatlarını takdirle izlediğim yeni Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Mehmet Görmez'den istirhamım, bu “uygulama”ya bir an önce son vermesidir!.. 

Zira, ben bu işte “sinsi emeller” olduğunu düşünmeye başladım!.. 

Malüm, Atatürk'ün de katıldığı “Meclis oturumları”nda, bazı CHP'liler; “Türklerin Müslümanlıktan çıkıp, Hıristiyanlığı kabul etmesini, camilerin de kiliselerde olduğu gibi sıralarla doldurulmasını” teklif etmişler, ancak merhum Kâzım Karabekir'in şiddetli muhalefeti üzerine bundan vazgeçmek zorunda kalmışlardı!.. 

Merhum Ahmet Kabaklı'nın; “Temellerin Duruşması” adlı eserinde, “Meclis zabıtları”ndan da aktarmalar yaparak geniş şekilde anlattığı bu olay, şimdi daha çok düşündürtüyor insanı!.. 
Acaba; “Türk bayrağı”ndaki “Hilâl”in yerine “Haç” konulması, “cami”lerin, tıpkı “kilise”ler 


gibi “sıra”larla donatılması fikri, “CHP'lilerin düşüncesi” miydi, yoksa “uluslararası bir proje”nin bu millete “dayatılması” mı?.. 

Hedef, Sentetik Bir Din! 

Çünkü efendim; 

Son günlerde “küresel sermaye”yi elinde bulunduran “Zionist”lerin, dikkat edin, “Siyonist”lerin değil, “Zionist”lerin; “sentetik bir din” oluşturma çabalarından bahsediliyor!.. 
Bu “Zionist imalatı sentetik din”de; ne “Müslümanlık” olacak, ne de “Hıristiyanlık” ve “Musevilik!” 

Adı üstünde “yapay” bir din!.. 

Yani, bütün dinler, “mikser”le karıştırılır gibi karıştırılacak, “yumurta” çırpar gibi çırpılacak ve ortaya; “yeni bir din” çıkarılacak!.. 

Sizin anlayacağınız; 

“Synthetic Religion” oluşturulacak ve bu din, dünyaya dayatılacak!.. 

ABD'deki “İllüminati Çetesi” tarafından organize edilen ve “Fuangelistler” tarafından da “inşa” çalışması yürütülen bu “yeni din”de; “dini değerler” kaldırılacak, yerine “finansal dayatmalar” konulacak!.. 

İlk duyduğumda; tartışma gündemindeki bu olay, bana bir “komplo teorisi” gibi gelmişti ama ne zaman ki; imamların “hutbe”lerde okuduğu; “Allah indinde tek din İslâm'dır” ayetinin, birkaç yıl önce “hutbelerde okunmaması”nın istendiğini duydum, işte o zaman; “Zionistler düğmeye mi bastı” diye düşünmeye başladım!.. 

Sözün özü, a dostlar; 

Bu mevzu, hayli “derin” bir mevzu ve “uluslararası bir proje!” 

Siz, siz olun; 

“Din”inizin kıymetini bilin ve bu “sinsi proje”lere direnmek için; işe, “cami”leri “sandalye tarlası”ndan ve “lüks koltuk”lardan kurtarmakla başlayın!.. 

Tabii, “İslâm”a inanıyorsanız!.. 

Ve de; “İslâmi bir endişe”niz varsa!.. 

“İçi boş bir dindarlık” istiyor, “Kilise gibi cami, Hıristiyanlık gibi Müslümanlık” arzuluyorsanız, o başka!.. 

Eğer, “sentetik din”e eyvallah diyorsanız; “Allah'a secde” etmeyi bırakıp, “Tiranlara secde” etmeye hazırlanabilirsiniz!.. 

Çünkü, bu yeni moda; 

Çok yakında kapınızı çalacak!.. 


Hadi, şimdi konuş Kemal Bey! 

Hadi şimdi konuş Bay Kemal Kılıçdaroğlu... Hadi şimdi konuşun BDP'liler... Ağzınıza bir mikrofon dayandığında, “ekran şehveti”ne kapılıp, ehh biraz da “medyanın gazı”na gelip, hemen patlatıyorsunuz demeci: 

“Başbakan savaşın dilini değil, barışın dilini kullanmalıdır!” 

Niye patlatmışlardı bu “barışçıl”(!) demeçleri?.. Çünkü efendim; Başbakan Tayyip Erdoğan, 
14 Ağustos günü yaptığı konuşmada; “Bıçak kemiğe dayandı” demiş ve eklemişti; 
“Ramazan'da sonra PKK'ya da, PKK destekçilerine de bunun hesabı sorulacak... Bayrama kadar sabrediyoruz!” 

İşte bu söz üzerine, Bay Kılıçdaroğlu ve BDP'liler, Başbakan'ı “savaş dili” kullanmakla itham etmiş ve onu “barış dili” kullanmaya davet etmişlerdi!.. 

Merak ediyorum, bugün de “barış dilinden bahsedebilirler mi?.. 

Ya da hangi yüzle?.. 

Şu hâle bakın; CHP ve BDP'nin “barış dili” dediği günlerde, PKK “lı hainler, dün de Hakkari'de 11'i asker, 1'i korucu 12 insanımızı katletti... PKK'nın gözlerini kan bürümüş ve hemen her gün kan dökerken; Başbakan, “barış dili” kullanacak öyle mi?.. 


Hadi Bay Kılıçdaroğlu, hadi BDP'liler; bir daha telâffuz edin şu “barış dili”ni!.. Ne o, niye gıkınız çıkmıyor?.. 

Yoksa, diliniz bir yerlerinize mi kaçt1?!? 

Bundan sonra “barış” yok, “tepeleme” var... 

PKK'lı hayvanlar “barış”tan ne anlar?.. PKK kim, barış kim?.. 


Selam ve dua ile./Yeni Akit 
NAİPAUL VE IRKÇILIK 
Rasim Ozan Kütahyalı-Taraf-24 Kasım 2010 Çarşamba- haksozhaber 


Nobel Edebiyat ödülü sahibi “Kendini İngiliz olarak gören Hintli yazar” Naipaul meselesi çok tartışılıyor bu aralar... Naipaul bir Islam düşmanı mı? Türkiye'ye “onur konuğu” olarak gelmeli mi, gelmemeli mi? tartışması etrafında çok şey yazıldı, çizildi... 


Naipaul'ün eserleriyle ben de tesadüf eseri 10 yıl önce tanışmıştım... 2000 yılının şubat ayında Girne'de ikinci el kitaplar satan bir dükkanda Among the Believers:An Islamic Journey (Müminler Arasında) adlı bir kitap dikkatimi çekmişti ve satın almıştım. Naipaul'ü hiç tanımıyordum. Hemen o gece kitabı okumaya başladım... Kitap çok akıcıydı, çok lezzetli ve esprili bir dile sahipti ama aynı şekilde kitaptan ırkçı ve faşizan duygular yükseliyordu... 
Kötücül zekânın nasıl bir şey olduğunu Naipaul'ün dilinde görüyordunuz. İran, Pakistan, Malezya ve Endonezya insanlarını o “kötücül zekâ” ile ince ince aşağılıyordu aslen kendi de bir Hintli olan Naipaul ama aynı zamanda kudretli bir edebiyat adamıydı... Sömürgeleşmiş kalifiye bir beyin, efendisine tapan zeki ve sadık bir köle zihni vardı Naipaul'de... Among the Believers'ın dışındaki diğer eserlerinde de aynı şeyi görmek mümkündü Naipaul'ün... 
Kalifiye ve sofistike ama aynı zamanda kötücül ve ırkçı bir edebi zekâ ve çok koyu bir İslamofobya... 


Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var... Naipaul kimilerinin sunduğu gibi bir “İslam eleştirmeni” değil. Naipaul'ün İslam düşüncesine/ maneviyatına/ felsefesine/ doktrinine yönelik entelektüel tek bir eleştirisi yok! Naipaul'ün derdi doğrudan Müslümanlarla... İçine doğulan bir kimlik ve kültür olarak Müslümanlardan nefret ediyor Naipaul, yani Yahudilerden sırf Yahudi oldukları için nefret eden anti-semitizm ırkçı hastalığı gibi bir İslamofobya ırkçı hastalığına sahip Naipaul. Yani Richard Dawkins gibi bir adam değil. Hem İslam'ın hem de tüm dinlerin entelektüel karşıtı olan Dawkins de Türkiye'ye geldi, tutkuyla bağlı olduğu ateizmin propagandasını yaptı, basın da epey yer verdi. Buna yönelik tek bir itiraz da okumadım ben... Naipaul ise çok sevdiğim Gülay Göktürk'ün yazdığı gibi İslam dininin entelektüel bir karşıtı değil, adam bildiğimiz ırkçı, sofistike bir ırkçı... Amsterdam sokaklarında kadın pazarlayıp, uyuşturucu satan ama adı Muhammed olan insandan da sırf “Müslüman kimlikten geldiği için” nefret ediyor, İslami ilkelere tamamen aykırı bir hayatı olan kişinin suçlarını bile o “içinden çıktığı Müslüman kimlik”e bağlamaya çalışıyor. Naipaul budur... ABD'deki “zenci düşmanı” ırkçılık modelinin üst düzey sofistike ve kalifiye “Müslüman düşmanı” örneğidir... 


Naipaul eğer Müslümanlara yönelik onlarca örneği verilebilecek satırlarının yüzde birini Yahudiler için söyleseydi şu an dünyanın hiçbir yerine gidemeyen bir adam olurdu, Nobel de alamazdı... Anti-semitizm (Yahudi-düşmanlığı) nasıl bir insanlık suçuysa İslamofobya (Müslüman-düşmanlığı) da aynı şekilde bir insanlık suçudur... Herhalde bu noktada herkes hemfikir. Mesele ırkçılık ve katliam övgüsü olduğu zaman orada ifade 


özgürlüğü biter ve “nefret suçu” eşiği başlar. Naipaul ile ilgili konuşulması gereken budur... 
Türk entelektüelleri eğer insanlık namına yararlı bir şeyi dünyaya gösterecekse bu noktadan 


hareket etmeli... Mesele “İslam eleştirisi/karşıtlığı” meselesi değildir mesele doğrudan ırkçılık ve nefret suçu meselesidir... 


Hilmi Yavuz çok doğru bir tartışmayı başlattı bence. Hemen ardından Yavuz'a destek veren Salih Tuna'nın yazısı ise üslubundan ötürü birçoklarınca topa tutuldu. Bana göre Tuna'nın üslubu kendi içinde son derece tutarlı; çünkü İslamcı bir yazar olarak Salih Tuna mesele Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelik “nefret ifadeleri” olduğunda da sert çıkış yapmaktan çekinmemiş bir adamdır. Mesela Kurtlar Vadisi dizisine kimi sözde “İslamcı”lar övgü yağdırırken, bu dizinin Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelik düşmanca tutumlar içinde olduğunu ilk yazan adamdır Tuna. İsrail'in terör devleti zihniyetini sonuna kadar eleştirirken, İsrail'e çakmak için Tevrat'tan örnekler vermenin fecaat olduğunu ve “kutsala saygısızlık” olduğunu yazabilmiş bir adamdır. Zamanında “Mesele İsrail'in seküler terörist zihniyetidir, Yahudilerin inançları, gelenekleri ve kutsal kitabı değil” diyebilmiş Salih Tuna'nın Naipaul ile ilgili verdiği tepki de aynı ahlaki duyarlılıktan kaynaklanıyor... 


Naipaul konusunda Nuray Mert'in bundan dokuz yıl evvel Radikal'de ve Virgül dergisinde yazdığı yazıları da atlamamak gerekiyor. Hakkını vermek gerekir ki Mert bu “Kendini İngiliz zanneden Hintli”nin “insanlık suçları”nı o zamandan gündeme getirmiş bir yazardı... 


Yazıyı bir dedikoduyla bitirelim... Salih Tuna ve Nuray Mert'in Naipaul konusundaki ortak duyarlılığını ortak bir kitaba dönüştürecekleri söyleniyor. Duyduğuma göre eski günlere dönüp yeniden Tophane Asude'de buluşacaklarmış... Valla söyleyenlerin yalancısıyım... 


NOBEL VE BİR ?*ATEİST'İN, MÜSLÜMANLAR KARŞISINDAKİ ÇARPIK 
MANTIĞI.. 


Selahaddin E. Çakırgil- 13 Ağustos 2013 Salı- haksozhaber 


Sadece B. Amerika'yı değil, bütün dünyayı da dehşete düşüren 11 Eylül 2001 Saldırıları'nın müslüman eylemciler üzerine yıkılmasından sonra, olumlu-olumsuz her şekliyle, İslam dünya çapında daha bir geniş ilgi alanı oluşturdu. Müslümanlar, kendileri hakkında yapılan haksız, olumsuz ve gerçeği yansıtmaktan çok uzak değerlendirmeler karşısında elbette rahatsız oluyorlar. Ama, konunun bir de olumlu tarafını görmek de mümkün.. Çünkü, bunca büyüklük ve etkinliğine rağmen, İslam hakkında,dünyanın müslüman olmayan dörtte 

üçlük kesiminin sağlıklı bir bilgilerinin olmadığı anlaşıldı. Ki , müslümanların kendi dinleri hakkındaki bilgi seviyeleri facia çapında ayrı bir konu.. 


Şimdi ise, dünyada İslam denilince, doğrusuyla-yanlışıyla, az çok bir bilgi olduğu görülüyor, her ne kadar, daha çok ve yine, olumsuz ve yanlış bilgiler büyük ekseriyet teşkil etse bile.. 


Her ne kadar, bu konuda da, yine, bazı küçük ve aşırı yorumlara bağlı grupların, İslam'ın gerçek temsilcilerinin kendileri olduğu gibi iddialarla inisiyatifi ele geçirmelerine ve yaptıkları kanlı eylemlerle dünya kamuoyunun dikkatini kendileri üzerine çekmelerine rağmen; yanlış bilgilere sahib olanların, daha sağlıklı bilgilere ulaşma imkanları biraz daha çoğaldı.. Bu konuda her ne kadar, müslümanlar kendi yaşayış ve davranışlarıyla, 

adâlet, nezafet ve nezaketi göstermekte çok başarılı olmasalar bile, İslam hakkında bilgiye 


ulaşmak isteyenler için imkanlar daha bir genişledi. Buna rağmen, düşmanlıklar da daha bir yükseliyor. 


Bu cümleden olmak üzere, son günlerdeki bir tartışmaya değinelim.. 


Sadece sıradan bir *ateist? olmayıp, ateizm’in dünya çapındaki etkili savunucularından birisi olarak da bilinen ingiliz darwinist biolog Richard Dawkins 8 Ağustos günü attığı 

?tweet'te, Dünyadaki bütün Müslümanların aldığı Nobel ödülü sayısı Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Trinity Koleji mensublarının aldığından azdır. Gerçi, onlar [Müslümanlar] da Orta Çağ'da harika şeyler yaptılar..” şeklinde ilginç bir iddiada bulunuyordu. 


°’ Ateist / athcist? , sadece tanrı inancına karşı çıkan değil, aynı zamanda, tanrı inancına dayalı dinlere de karşı olmak mânâsını içerdiğine göre, bir ateist”in, ilahi vahye dayalı dinlere karşı çıkması da tabii iken; bir ünlü ateist?in sadece İslam'ı ve müslümanları hedef alması, ilginç değil mi? Dahası, bu kişinin Cambridge Üni.'nin bir kolejine sığınması daha da ilginçti. Çünkü, bu kolejin adı, Trinity Koleji idi.. Yani, teslik inancını (Tanrı baba-Christ Jesus- İsâ Oğul ve Ruh-ul”Ouds) üçlemesini esas alan teolojik bir eğitim kurumu.. 


Hani, bir hristiyan veya başka bir dine bağlı birisi böyle bir iddiada bulunsaydı, kendi mantığınca bir izahı olabilirdi belki.. Ama, bir *ateist'in, hem de ünlü bir ateistin, hristiyanlık eğitimi veren bir kolejin başarılarına sığınması ve onunla gururlanması ne demek? Ateist ise, özü itibariyle ilahi vahye dayalı olan bütün dinlere karşı olması gerekirken; nasıl olup da, İslam ve onun bağlılarıyla dalaşmaya girmiş bulunuyor? Sözkonusu ateistin en azından kendi mantığınca tutarlı olmaya dikkat göstermesi ve müslümanlara, başka dinlere sığınarak vurmaya kalkışmaması gerekmez miydi? 


Bu konuda kısaca şunu söylemek mümkündür. Avrupa'da, akademisyen kesimler arasında ateist olanların oldukça yüksek olduğundan sözedilmektedir. 


Olabilir. 


Ama, bu ateistlerin, Türkiye'deki ateistler gibi, kendi halklarının dinlerine ve kültürlerine yabancı olmadıkları ve Kilise?ye bağlı olmasalar bile, kendi dünyalarının kültürel bünyesi içinde yer aldıkları ve hele de İslam ve müslümanlar sözkonusu olunca, bakış açılarının, hristiyanlık kültürü içinde olan sıradan kalabalıklardan farklı olmadığı, genelde kabul edilen bir gözlemdir. Ama, ateizmin dünyadaki en güçlü temsilcilerinden sayılan bir kişinin İslam'a ve müslümanlara karşı çıkmak isterken, başka dinlere sığınması ve onların sözcüsü imiş gibi tutarsız bir mantık sergilemesi ilginç değil mi? 


Ama, yine de bir 'ateist'in sözü üzerinde fazla durmaya değmez. 


Kaldı ki, bizim dilimizde, *dinime dahleden (müdahalede bulunan, dinim hakkında görüş belirten) bari muselman olsa..? diye bir deyim vardır. (Gerçi, bu sözü de nice müslümanlar, *dinime küfreden, bari müslüman olsa..” diye telaffuz etmektedirler, sanki bir müslümanın kendi dinine hakaret etmesi mümkün ve anlayışla karşılanacakmış gibi: bu sözün, son derece yanlış ve hattâ saçma olduğunu düşünmeden..) 


Nobel ödülü alan müslümanlar resm-i geçidi gurur veriyor mu? 


Evet, böyle birisinin iddiaları üzerinde durmaya gerek yok, ama, konunun başka yönleri de bulunmakta.. 


Nobel Ödülü’ nün emperyalist dünyanın kendi maslahat ve menfaatlerine ve ideolojik savaşına göre şekillendiği gerçeğinden gaafil olamayız. Bu ödül verilirken, temel kriterin hristiyan -materyalist- emperyalist dünyaya verilen direkt veya dolaylı hizmetlerin gözönünde alındığı; o dünyaya aid olmamakla birlikte bu ödülü alanların, kendi halklarına ve kültürlerine değil, bu materyalist-emperyalist dünyanın plan ve hedeflerine hizmet edişlerine göre belirlendiği, asla gözardı edilemez. 


Böyle olunca da, aslında o kişinin öğünür gibi dile getirdiği o sözün içinde, Müslümanların içinden, bizim dünyamıza, bizim değerlerimize bizim çapımızda hizmet edenlerin sayısı, nüfuslarına nisbetle çok az..? gibi bir hayıflanmanın olduğundan da söz edilebilir. 


Ama, bir şartla.. 


Biz müslümanların da, kendi içlerinden çıkıp, Nobel Ödülü alan kişilerle öğünmemesi, tersine bir de hayıflanması gerekir. Çünkü, onların tamamı değilse bile, Pakistan ve Yemen'li olanlar dışındakilerin nasıl bir çizgi oluştuklarının anlaşılması açısından, Pakistan, Mısır, Filistin, İran, Türkiye ve Yemen'den Nobel Ödülü ile taltif edilen kişilere bakmakta fayda vardır. 


Bir müslüman bilim adamına, Nobel Komitesi tarafından ilk kez bir Nobel Fizik Odülü veriliyordu, 1979 yılında.. 


Pakistan'dan Prof. Abdusselâm, Cambridge Uni. ve diğer Batı üniversitelerinde onyıllarca fizik alanında araştırmalar yapmış ve nükleer fiziğin babası sayılan Albert Einstein'in ?35 
yılımı verdim, yine de açıklığa kavuşturamadım..? dediği, ve *zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin birleşik alan teorisi ve etkileşimleri? gibi, teorik fizikçilerin, 1918'den beri, izah etmekte zorlandıkları konuları izahta elde ettiği neticeler dolayısiyle, Nobel Fizik Ödülü ile ödüllendirilmişti. Onun bu ilmi çalışmaları üzerinde söylenecek fazla bir şey olmasa gerek.. 


Mısır'dan ise, ilk Nobel Ödülü, 1980 yılında, Mısır lideri Enver Sedat'a verilmişti.. Çünkü o, sionist İsrail rejimini resmen tanıyıp, 1979 Baharı'nda, Barış Andlaşması denilen, gerçekte ise, bir teslimiyet andlaşması mahiyetinde olan ve Amerikan emperyalizminin dayatmasıyla gerçekleştirilen utanç verici Camp David Andlaşması'nı imzalamıştı. Bu yüzden, İsrail Başbakanı Menahem Begin?le birlikte Enver Sedat'a da verilmişti. Ama, bu ödül, onun ihanetini örtmeye yetmemiş ve Khâlid İslambuli isimli bir teğmen, onu, 6 Ekim 1981 günü bir askeri zafer töreni sırasında katletmişti. 


Mısır'dan Nobel Ödülü alan ikinci isim ise, Necib Mahfüz olup, ona, 1988'de Nobel Edebiyat Ödülü verilmişti. Ama, *Mahfüz'un Mısır müslümanları nezdindeki yeri ne ve nasıl idi?’ diye sorulacak olursa, ona karşı düzenlenen bir suikasd teşebbüsünden güç-belâ kurtulmasından sonra, kendisine yönelik bu suikasdin müslüman kişilerce düzenlendiğini iddia etmesi, bize bazı ipuçlarını verebilir, herhalde.. Bu iddia ne kadar doğruydu, açıkça ortaya çıkmadı, ama, Mahfüz'un, İslam'a ihanet ettiği Mısır müslümanları arasında çok tartışılmış ve Nobel Ödülü'nün de ona esasen bu yüzden verildiği belirtilmişti.. 


Mısır'dan Nobel Ödülü ile taltif olunan üçüncü isim ise, Amerikan emperyalizminin yönlendirmesine göre hareket ettiği dünyaca bilinen Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nun başkanlığı'nı yıllarca yürüten Muhammed el?Baradei olup, Amerika'nın Irak/ı işgal etmesinden önce, Irak'da nükleer ve diğer kitle imha silahları bulunduğuna dair raporlar veren hey'etin başında bulunuyordu. Emekli olduktan yıllarca sonra ise, Amerika'nın kendisine ve başında bulunduğu hey'ete ve raporların kendi istedikleri gibi hazırlanması için baskı yaptığını ve hattâ, kendi raporlarının değiştirildiğini itiraf edecekti. 


Bu kişinin, hele de de Husni Mubarek?in 30 yıllık saltanatı zamanında, rejimle arası, özel sebeblerden dolayı limoni olduğu için, Mısır'la irtibatı hemen tamamiyle kesilmişti. Ama, Mubarek rejimi devrilince, EVBaradei, uluslararası üne sahib, özgürlükçü bir emekli bilim adamı olarak sahneye çıkarılıvermiş ve emperyalist medya organları, onu seçimlerin favorisi olarak göstermeye bile başlamışlardı. Ama, Baradei, girdiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde attığı özgürlükçülük nutuklarına rağmen, ancak, yüzde 5'i bile bulamamış ve Mısır halkı nezdindeki itibar ve yerinin ne olduğunu görmüş, derin bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 


Ne var ki, özgürlükten bu kadar çok söz eden bu kişinin, Temmuz başında Mısır'da yapılan askeri darbeden sonra, tam da Amerikan emperyalizmi ve diğer şeytani güçlerin hoşuna gidecek şekilde, darbe yönetiminin Devlet Başkanı Yardımcılığı'na getirilmesi ve o askeri darbenin bir türlü darbe olarak nitelenmemesi de durumu anlatmaya yeter herhalde.. 


Nobel Ödülü'ne lâyık görülmekkte siyasi hesabların etkisini burada görmek ap-açık değil mi? 
Filistin'den ise, Nobel Barış Ödülü'nün, Yâsir Arafat'a nasıl verildiğini hatırlayalım. 


Haziran-1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan korkunç şekilde yenilgiye uğrayarak savaş alanından çekilen Mısır, Ürdün ve Suriye ordularının o perişanlığının hemen arkasından, verdiği gerilla savaşlarıyla İsrail rejimine ağır darbeler vurarak, düşmanı zaferine doyamadan meyus bırakan ve hele de arab diyarlarında derin bir heyecan meydana getiren El’ Feth teşkilatının lideri Yâsir Arafat, emperyalist dünya tarafından uluslararası terörist olarak niteleniyordu. 
Ama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu onu dinlemek istiyordu.. Ne var ki, bu kez de, Amerikan emperyalizmi, BM. Genel Kurulu'na katılması üzere New York'a gelebilmesi için vize vermiyordu. Bunun üzerine, BM. Genel Kurulu, tarihinde ilk kez ve sırf Arafat'ı 
dinlemek için toplantı mahallini değiştirmiş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde toplanmıştı, 1974 
yılında.. 


Arafat da, orada, BM. Genel Kurulu'na hitaben, başında meşhur kefiyesi ve bir elinde kalaşnikof silahı, diğer elinde de zeytin dalıyla kürsüye çıkmış ve dünya güçlerine hitaben, ?Bir elimde silah, bir elimde zeytin dalıyla hitab ediyorum, sizlere.. Hangisini isterseniz.. 
Tercih sizin!..” diye nefis bir konuşma yapmıştı. 


Böylesine radikal ve güçlü bir savaşçı olan Arafat, aradan 15 yıl geçmekteyken, 1989*da Filistin Ulusal Meclisi?ni Tunus'da topluyor ve EV Feth teşkilatı nizamnâmesinin birinci maddesinde hedef olarak belirlenen, *İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki varlığına son vermek? ibaresini çıkartıyor ve arkasından Filistin ve İsrail rejimi arasında Amerikan emperyalizminin baskı ve gözcülüğünde gerçekleştirilen Madrid ve Oslo müzakereleri sonunda 1993 yılında imzalanan Oslo Barış Andlaşması'yla, Filistin'de kıytırık bir bölgenin Filistinlilere bırakılacağı sözüne kanıp, bir *yorgun savaşçı? durumuna düşüyor ve İsrail rejimi başbakanı İzak Rabin”le el sıkışıyor ve hemen ardından da Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü'nün ortaklaşa Arafat ve Rabin'e verilmesini kararlaştırıyordu. 


O günlerde, Ürdün Kralı Huseyn'in, Arafat'a, *Yahu, Ebü Ammar, senin uluslararası teröristlikten bir gecede Uluslararası Barış Kahramanlığı'na ve Nobel Barış Ödülü'ne kavuşmana hayran oluyorum...» şeklindeki ironik sözü bir çok şeyi izah ediyordur. Ama, asıl önemlisi, Arafat'ın, emperyalistler tarafından yıllarca nasıl alkışlandığı ve ömrünün son demlerinde ise, âlet olarak kullanıldığını hissedince Ramallah?'daki karargâh binasında aylarca kuşatılması ve sonra da tedavi için zorla Fransa'ya götürülmesi ve a orada da -sonradan belgelendiği üzere- tedavi diye zehirletilerek öldürülmesi.. 


İran'dan Nobel Barış Ödülü”ne lâyık görülen Şirin İbadi isimli hanım ise, bir ayrı problem.. 
O, şeriatçi baskılara karşı İran kadınlarının haklarını savunmak adına yaptığı çalışmalarına karşılık, bu ödülle taltif ediliyordu. İbadi'nin özellikle de Nobel Ödülü aldıktan sonra, uluslararası planda kazandığı ünü kaldıramayıp, dış dünyada, kendisine ödül veren dünyanın zâhiri ölçülerine göre giyinip kuşandığı ve o dünyaya uygun bir yaşayış çizgisi tutturduğu; kendi ülkesinde ise, daha farklı davrandığını hatırlayıp, bir şahsiyet zaafı sergilediğini söyleyenlerin haksız sayılmayacakları söylenebilir. 


Türkiye'den ilk Nobel Ödülü'nün ise, Edebiyat dalında, Orhan Pamuk'a verilmesi öncesinden itibaren, bu romancının, geçmişte olmayan şekilde, Türkiye”deki İslamcı eğilimlerin giderek güçlendiğinden yakınmasını, dünya medyasına korku pompalamasını ve Türkiye'ye baskı yapılmasını sağlıyacak şekilde konuştuğunu hatırlayalım. 


Yemen'de kadın hakları konusunda yaptığı çalışmaları ile tanınan insan hakları aktivisti (ailesinin aslen Karamanlı olması hasebiyle, bugünlerde T.C. vatandaşlığına geçtiği açıklanan) Tevekkul Karman'ın, Nobel Barış Ödülü ile taltif olunmasından sonra, Mısır'da, Muhammed Mursi aleyhinde yapılan gösterilere önce destek vermesi ve Mursi”nin düşürülmesinden sonra ise, oyunu farkedip, yanlış yaptığından dolayı özür dilemesi ve darbe karşıtlarının safında yer alması yüzünden, emperyalist medya organlarında hafife alınması, üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu müslüman hanımın, zâhiri İslami kimliğine dikkatle bağlı olduğunu gösterdiğini de ekleyelim. 


?Nobel vs. ödüller gurura değil, belki hayıflanmaya vesile olmalı.. 


Demek oluyor ki, Pakistan'lı Prof. Abdusselâm ile Yemen'li Tevekkul Karman dışında, müslümanlardan kendilerine Nobel Ödülü verilenlerin başlangıçta olmasa bile, sonralarda, Nobel Ödülü”ne lâyık görülmelerinin temelinde, emperyalizm dünyasının işine gelecek davranışlar içinde olduklarının, kendi değerlerine ihanet ettiklerinin kanaati, nasıl hafife alınabilir, her şey ap-açık ortada iken.. 


Kaldı ki, Nobel Ödülü'nün kendisi, bir riyakârlığın sembolüdür. 


Hatırlayalım, Alfred Nobel isimli İsveçli kimyager, 130-140 sene öncelerde TNT'yi, dinamit'i icad edip, o zamana kadar benzeri olmayan bu büyük patlayıcı güç sâyesinde kısa zamanda korkunç servetler edinmiş ve sonra da, bu servetin bir kısmının devamlı, gelecek nesiller arasında insanlığa hizmet eden bilim adamlarına, sanatçılara, edebiyatçılara ve barış yolunda çaba sarfeden kişilere verilmesini vasiyet etmiş ve buna göre bir Nobel Vakfı oluşturmuştur. Ve açıktır ki, öyle bir temeli olan bu kuruluş, kendi dünyalarına, kendi değerlerine ve ölçülerine göre hizmet eden veya edebilecek beyinleri satın almakla meşguldür. 


Nobel Vakfı, her yıl ödül verdikleri kişileri emperyalist dünyanın medya organları aracılığıyla daha bir cilâlamanın yanında, 250 bin dolar civarında bir para da vermekte olup, A. Nobeb'in o vasiyetinin müşterek mirasçısı durumunda olan İsveç ve Norveç devletlerinden, hele de İsveç, bir tarafdan dünyaya barışçı bir profil sunmaya çalışırken, diğer tarafdan da, silah sanayii ve ihracatında, dünyada ilk 5'e giren ülkelerden birisi durumundadır. Böylece de Nobel ödülleri, bir bakıma, silah ve ölüm tâcirlerini gizlemek için kullanılan bir kamuflaj malzemesi durumundadır. 


O halde, Nobel ödülü, hiç de imrenilecek, gıpta edilecek bir ödül olmayıp, emperyalizmin paraleline, hizmetine koşulmak mânâsını da beraberinde getirmektedir. Bu, ?yetişilemiyen üzüme koruk denilir..? sözüyle geçiştirilemiyecek kadar hassas bir konudur. 


Gönül ister ki, müslümanlar da, kendi dünyalarına ve insanlığa, kendi ölçülerine, kendi anladıkları mânâda barışa ve ilme hizmet edenler arasından, dünyanın her tarafından seçkin beyinlere, benzer bir ödül geleneği oluştursunlar. Ve açıktır ki, öyle bir şey gerçekleşse, o zaman, başka dünyaların insanlarının da, kendi aralarından böyle bir ödülü alanların müslümanlarca satın alındığı gibi değerlendirmelerden kaçınmıyacakları açıktır. 


Evet, Nobel Ödülü konusunda dünya ateizminin seçkin isimlerinden ingiliz Richard Dawkins'in yaptığı ve müslümanları aşağılamayı hedef alan açıklamasının gerçekte, hiç de alınganlık gösterilek bir tarafının olmadığını, bu ödülün, daha çok da, emperyalizmin hedef ve emellerine çalışmalar içinde olan tipleri yüreklendirmek için tesis edildiğini düşünmeliyiz. 


Dahası, 1,5 milyarlık bir müslüman dünyasından Nobel Ödülü ile taltif olunanların bu kadar az olmasını, emperyalizmin emellerine hizmet edecek kimseleri yeterince bulamadığı açısından bir de memnuniyetle karşılamak gerekir. 


Bu vesileyle de şunu da belirtmekte fayda var ki, müslüman coğrafyalarında, param- 

parçalık bizzat I. Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist dünya tarafından sağlanıp, Osmanlı'nın enkazı üzerinde yığınla devletçikler ortaya çıkarılmış, herbirisinin başına bir kukla kişi veya kadro oturtturulmuş ve bu devletlerin kendi aralarında birbirleriyle düşman olması için, her türlü ideolojik ve sosyo-politik ve ekonomik manipulasyonlar yapılmış, tuzaklar kurulmuş, saatli bombalar konulmuş, aralarında savaşlar çıkartılmış ve halklar, bu devletlerin korunması adına, iradesiz yığınlar durumuna düşürülmeye ve büyük ekonomik sıkıntılar içinde olan kitlelerin bu süretle başeğmeleri sağlanmaya çalışılmış; müslüman coğrafyalarındaki bazı toplum ve devletler biraz toparlanır gibi olunca da, ya onların başlarındaki rejimler ve kadrolar eliyle, ya da ideolojik kutuplaşmalar yoluyla iç karışıklık ve iç-savaşlar ve bunlar da yetmezse, bizzat askeri müdahale ve işgal gibi yollarla, bu coğrafyalar kan hamamına ve virâneye döndürülmüş; kitleler daha bir yoksulluk içine sürüklenmiştir. Bu durumda, müslüman toplumlardaki rejimlerin, büyük çapta uşak ve kukla oldukları bir yana; isteseler bile, ilmi araştırmalar için, AR-GE (araştırma-geliştirme) proğramlarına ayırdıkları para, bütçelerinin binde biri kadar bile olamamaktadır. Ama, bu rejimlerin savunma harcamalarına ayırdıkları bütçeler korkunç boyutlardadır. 


Böyle bir neticeye ulaşılmasını baştan planlayan emperyalistler, sonra da, ?*bu müslümanların dünyaya, insanlığa kazandırdıkları nelerdir?” diye nanik yaparlar. 


Bununla, emperyalist dünyadan anlayış ve merhamet beklediğimiz sanılmamalı.. Bunlar, bir durum tesbiti yapmak için belirtilmektedir. 


Evet, birlik ruhumuzu, kardeşliğimizi yitirdik.. Üstelik bu yeni olmayıp; taa baştan, İslam tarihinin ilk yarım asrından itibaren, müslümanlar kendi yaşayışlarını, sosyal planda inanç sistemlerine göre şekillendirmek dikkat ve hassasiyetinden uzak düştüler. Noksanlık ve hata, kesinlikle İslam'da değil, bizim müslümanlığımızda, hayatımızı inancımıza göre şekillendirmek dikkat ve cehdinden uzak oluşumuzdadır. 


Çare de bu nâkıs ve ters durumu bertaraf etmekten geçer.. Ama, nasıl olacak bu? 


Bu konuda hemen sunulacak kolaycı ve basit reçetelerle zaman harcamaksızın, hastalığın özünü kavramaya çalışmakla yola koyulmak gerekiyor.. 


SOLCU BİR FİLOZOF TANRI'YI KEŞFETTİĞİNDE NE OLUR? 


Şahin Alpay —Zaman-23 Ağustos 2012 Perşembe 


Ramazan Bayramı dolayısıyla kaleme alıp, siyasi gelişmeler karşısında yayımlayamadığım bir yazıyı bugün dikkatinize getiriyorum. Konu ilginç: Batılı ateistler (tanrıtanımazlar) arasında dine yeni yaklaşımlar. 


Şöyle: Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sosyal bilimler alanındaki en büyük paradigma (makro/genel teori) değişikliği, din sosyolojisinde yaşandı. Sosyolojinin babalarından (Marx, Weber, Durkheim) beri benimsenen teori, modernleşmeyle birlikte toplumların (dinden uzaklaşma anlamında) laikleşeceğini öngörüyordu. Dini inançların modernleşmenin en ileri gittiği toplumlarda dahi gücünü koruması gerçeği karşısında söz konusu paradigma çöktü; modernleşmenin kendisi gibi dinle ilişkisinin de çok karmaşık yapıda olduğu görülmeye başlandı. Paradigma çöküşünü en iyi anlatan, bunu kendi fikirlerinde yaşayan, hayattaki en ünlü din sosyoloğu Amerikalı Peter L. Berger oldu. 


Paradigma çöküşü, farklı tepkilere yol açtı. Tepkilerin bir kısmı, din ile akıl-bilim arasındaki bağdaşmazlık fikrine ve ateizmin savunmasına sarılma şeklinde oldu. (Bu tepkinin başta gelen temsilcileri Richard Dawkins ve Christopher Hitchens olmalı.) Tepkilerin başka bir kısmı ise, dinin insanlar ve toplumlar açısından gücünü niçin koruduğu üzerine düşünülmeye başlanması, bu arada dini inançlarla ilgili görüşlerin gözden geçirilmesi şeklinde oldu. Bu bağlamda en dikkat çekici olan düşünürlerden biri, demokrasi teorisine katkılarıyla da tanınan, Almanya'nın yaşayan en ünlü filozof ve sosyologu Jürgen Habermas. 


Habermas'ın din ile ilgili görüşleri üç aşamadan geçti (Bkz. Philippe Portier, "Religion and democracy in the thought of Jürgen Habermas / Jürgen Habermas'ın düşüncesinde din ve demokrasi," Society, No. 5, 2011). 1980'lerin başlarına kadar Habermas Marxizm'in etkisiyle, dine "yabancılaştıran gerçeklik" olarak bakıyor ve dinin giderek ortadan kalkacağını umuyor. 
1985-2000 arasında dini hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görmeye başlıyor. Dini inançların ortadan kalkması yerine "özelleşmesi", ancak kamusal hayatta dine yer olmadığı görüşünü benimsiyor. Yüzyılın başlarından itibaren ise, dinin özel alanla sınırlanmayıp kamusal alana müdahil olmasını; temel metinleri ve gelenekleriyle "ahlaki sezgiler"e katkıda bulunmasını savunuyor. Daha da ileri giderek (Papa olmadan önce) Kardinal Joseph Ratzinger ile bir diyalogda, Hıristiyanlığın evrensel eşitliğe ve akla açıklığa destek vererek, demokrasiye ahlaki temel sağladığını söylüyor. (Bkz. The Dialectics of Secularization / Sekülerleşmenin Diyalektiği, Ignatius Press, 2007.) 


Peter Berger, Habermas'ın dinin "faydaları" üzerine geliştirdiği görüşleri yorumlarken, alaycı bir dille şunları yazıyor: "Herhangi bir sosyolog, doğru olsun veya olmasın, dinin toplumda dayanışma ve ahlaki bir temel sağlama açısından yararlı olduğunu kabul edecektir. Ancak bunun geçerli olması için, en azından bazı kimselerin, dinin teyid ettiği bir doğaüstü gerçekliğe inanmaları gerekir. Kimse inanmazsa ortada bir yarar kalmaz." ("What happens when a leftist philosopher discovers God? / Solcu bir filozof Tanrı'yı keşfettiğinde ne olur?" 
The American Interest, September 2011.) Yani, dini inançlar yararlı olduklarından değil, insanlar için anlam taşıdığı için önemlidir, saygı görmelidir. 


Habermas'ın izinden giden bir düşünür de Britanyalı Alain de Botton. Yakınlarda yayımlanan "Religion for atheists: A non-believer's guide to the uses of religion / Ateistler için din: İnançsızlara dinin yararları rehberi" (Knopf, 2012) başlıklı kitabında, dinlerin "seküler toplumun bugüne kadar karşılamayı başaramadığı" temel ihtiyaçlara cevap verdiği üzerinde durduktan sonra, şöyle diyor: "Dinlerin bilgeliği en rasyonel olanlar dahil bütün insanlığa aittir... Bazı yönleri, sadece dindarlara terk edilemeyecek ölçüde yararlı, etkili ve akla uygundur." 


Alain de Botton'un kitabı ve yol açtığı tartışmaya başka bir yazıda devam edeceğim. 
s.alpay ©zaman.com.tr 


YARATILIŞ GAYEMİZİ UNUTMADAN HAYATI ÖNEMSEMEK 
Rıdvan Kaya- 19 Mart 2020 Perşembe- haksozhaber 


Korona virüs tüm dünyayı rehin almış durumda. Vaziyeti küresel bir kriz olarak tanımlamak abartılı olmaz. Tüm dünya adeta salgın hastalık korkusuna kilitlenmiş halde. Aslında bu gündem hayat ve ölüm hakkında düşünmek, ibret almak için bir fırsat da sunmakta. Hayat temposunun her geçen gün biraz daha hız kazandığı, adeta bitmeyen bir koşturmacaya dönüştüğü bir ortamda biraz durup dinlenmek, kafa yormak, yapıp ettiklerimizi sorgulamak, sadece nasıl üzerinde değil, neden diye de düşünmek gayet hayırlı sonuçlar doğurabilir. Ama ne yazık ki, gündemler asıllar değil, detaylar üzerinde gelişip, tüketilmekte. Gerçek manada hayatı kazanmaya değil, günü kurtarmaya yönelik çabalar öne çıkmakta. 


Maalesef ölümü görmezden gelen, erteleyen, hatta yüz yüze gelindiği ana kadar yok sayan bir hayat tarzı hepimizi bir biçimde sarmalamakta. Kahir ekseriyetle insanlar ölüm gerçeği üzerinde düşünmüyor, hesabını buna göre yapmıyorlar. Hatta ölümü hatırlatan şeylerden rahatsızlık duyuyor, kaçıp saklanmaya çalışıyorlar. Yapacak hep çok işimiz olduğunu düşünüyoruz; her zaman bizi bekleyen tamamlanmamış işlerimiz ve sonuçta da ölüm gelip çattığında yarım kalmış hayatlarımız oluyor. 


Oysa biliyoruz ki ölüm de hayat gibi haktır. Ve hüküm Allah'ındır. Rabbimiz Tevbe suresi 
116. ayette şöyle buyuruyor: “Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.” 


Aynı hakikat Cuma suresinin 8. ayetinde de şöyle bildiriliyor: “De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” 


Ölümü Unutan ve Unutturan Bir Hayat Tarzı Mümince Değildir! 


Tırmizi ve Nesai'nin naklettikleri bir hadiste ise Resulullah'ın (s) şöyle buyurduğu bildirilmiştir: “Lezzetleri kökünden kesip atan ölümü çokça zikredin.” Evet, ağızların tadını kaçıran ölüm haktır. Asıl olan, kalıcı olan ise daha uzun yaşamak değil, daha güzel yaşamak, mümince yaşamaktır. 


Modem insan bilimin, teknolojinin gelişmesiyle ve dünyevi güç ve imkanların artışına paralel olarak adeta her şeyi kontrol altına aldığını düşünüyor. Sigorta sistemi sayesinde evini, arabasını, sağlığını garantiye aldığını zannediyor. Geleceğini belirlemeye, çocuklarının, hatta torunlarının rızkını, saadetini sağlama almaya kalkışıyor. Hepimiz bu ortamdan etkileniyor, bir biçimde kendimiz için uzun vadeli programlar yaparak hayatımızı tam bir düzene sokmaya, kendimize kendi belirlediğimiz istikamette bir gelecek tayinine çalışıyoruz. 


İşte böylesi bir ortamda nereden geldiği bilinmeyen, kontrol de edilemeyen bir virüs salgını tüm hesap kitaplarımızı altüst ediyor. Korkuyor, paniğe kapılıyor, tedbir alma gayretiyle birtakım çabalar sergiliyoruz. 


Salgın Tehlikesi, Tedbir ve Tevekkül 


Tedbir alınmasında beis yok bilakis elzemdir ama tevekkülü unuttuğumuzda tedbir dediğimiz şey sadece zindanımıza dönüşüyor. Abartılı gündemler, söylentiler ve korkularla evham yayılıyor, paranoya atmosferi hayatımızı karartıyor. Oysa salgına karşı korunma çabası kadar önem arzeden ve sağlığımızı, bilhassa ruh sağlığımızı muhafaza hususunda belirleyici bir tedbir de mütevekkil olmaktan geçiyor. 


Maruz kalabilecekleri tehlikeye karşı Yakup (as) oğullarına ne tavsiye ediyordu hatırlayalım: “Sonra da, “Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız O'na tevekkül etsinler? dedi.” (Yusuf Suresi, 12/67) 


Peki, tevekkül ne işe yarayacak? Bize öncelikle kul olduğumuzu, her durumda Rabbul Alemin'in lütfuna muhtaç bulunduğumuzu hatırlatacak, haddimizi bilmemizi sağlayacak. 
Müstağnileşmemizin önüne geçecek, nefsimizin kabarıp önce tepelere çıkmasını ve ardından da güm diye yere çakılmasını önleyecek. 


Allah Teala Müminlerin hayatında kenarda duran ve ancak ihtiyaç hasıl olduğunda başvurulan, müdahale eden bir ilah değildir. O her an, her yerdedir, hazır ve nazırdır. Sürekli yaratma halindedir. Bize bizden de yakındır. Zor durumda kalan Müminlerin, hatta çaresizlik içindeki tüm kulların kaçıp sığınabilecekleri tek Rabbidir, sığınağadır. Elhamdulillahi Rabbu”|l Alemin. 


Yaşadığımız günler bir fırsat, muhasebe zamanıdır. Hastalık riskinden ötürü alınan tedbirler sayesinde dünya hayatında daha uzun ve sağlıklı yaşamayı hedefliyoruz. Bunun makul bir hassasiyet ve elzem bir çaba olduğuna kuşku yok. Peki, sonsuz ahret hayatı için yapıp ettiklerimiz, biriktirdiklerimiz üzerinde de düşünüyor muyuz? Bu konuda ne tür bir hazırlık içindeyiz? Rabbimizin huzuruna çıkarken elimizde “mazeretimiz? diyebileceğimiz hayırlı ve salih amellerimiz mevcut mu? 


Tedbirli Olmak Şart, Haddimizi Bilmek de! 


Tedbir almak zorundayız. Hastalığı kapmamaya ve başkalarına da taşımamaya gayret etmeliyiz. Tedbirsizlik neticesinde zarar vermek de, zarar görmek de zulümdür. 


Resulullah'ın (s) şöyle buyurduğu bildirilmiştir: “Mümin dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.” (Buhâri, İmân; Müslim, İmân) [Aynı hadis Müsned'de “Müslümanların” ifadesi yerine “elinden ve dilinden bütün insanların salim kaldığı kimse” ifadesi ile geçmektedir.| 


Bu manada elbette kendimizi, yakınlarımızı ve çevremizi korumalı, zarar verebilecek şeylere, tehlikelere karşı dikkatli, tedbirli olmalıyız. Bilhassa bünyelerinde rahatsızlık hissedenler daha dikkatli davranmalı, hastalık bulaştırma kaygısını göz önünde bulundurarak hareket etmeli, gerek fiziki gerek psikolojik olarak insanları rahatsız etmekten kaçınmalıdırlar. 


Ortamlarımızı temiz tutmak önemlidir. Nezafet müminlere yakışır. Aynı şekilde yediğimiz içtiğimize dikkat etmek önemlidir. Bilinen bir sözdür, “insanlar ağızlarına giren ve ağızlarından çıkan şeye dikkat etseler huzur bulurlar” denilmiştir. 


Gerçekten de temizlik önemlidir ama sadece virüs bulaştırmama kaygısının belirleyici olduğu bir temizlik anlayışı yetmez. Vücudumuzla birlikte kalbimizi, dilimizi, düşüncelerimizi de temiz tutmak, yaygın biçimde ortalıkta dolaşan kirliliklerden, fahşadan, fesaddan korumak, Rabbimizin emaneti olan bu organlarımızı Rabbimizin rızası istikametinde kullanmak zorundayız. 


Müminler Rabbimizin hayata ilişkin kurallar koyduğunu bilirler, işlerini, eylemlerini başıboşluğa bırakmaz, bu kurallar dizisine göre tanzim ederler ama aynı zamanda her şeyi yoktan var eden yüce Rabbimizin istediği anda her şeyi bizim düşündüğümüzden, beklediğimizden, hatta hak ettiğimizden çok farklı bir tarzda irade buyurabileceğine de iman ederler. Rabbimiz isterse azımızı çoğaltabilir, zayıflığımızı giderebilir, hastalığımızı şifaya, yenilgimizi zafere çevirebilir. Çünkü O yoktan var edendir, kadiri mutlaktır ve hâkimiyetinde ortağı bulunmayandır. 


Huzur ve Güven Ancak Rabbe Teslimiyetle Mümkündür! 


Bu itibarla tevekkül kadercilikten uzak olmak gerektiği ile birlikte şüphecilikten de uzaklaşmak anlamına gelir. Müminlere Alemlerin Rabbi'ne olan teslimiyetin verdiği itminan duygusunu bahşeder. Maalesef modern insan hayatından adeta Rabbini çıkarmış ya da O'na sınırlı bir hakimiyet alanı tayin etmiş gibidir. 


Hayat o kadar deterministik bir tarzda yorumlanmaktadır ki, Allah ile ilişki, irtibat, O'na duyulan ihtiyaç çok sınırlı zemin ve alanlarda örneğin çaresizliğin pekiştiği anlarda veya ancak ölüm olayında hatırlanır. Gündelik hayat akışı içinde ise her şey kendi kurallarınca örneğin piyasanın, sağlık sektörünün, bürokrasinin, devletin vs. ilahi müdahaleye hiçbir alan bırakmayan kurallarınca işlemektedir. 


Mesela bakın günlerdir, herkes salgın hastalık korkusuyla panik içinde. Herkes birbirine bir dizi tavsiyede bulunuyor. El yıkamaktan maske kullanmaya, eve kapanmaktan yiyecek içeceğe dikkat etmeye kadar birçok önlem alınması gerektiği konuşuluyor ama Rabbimize yönelelim, bolca dua edelim, bu musibeti bir an önce defetmesi için O'na yalvaralım, O'na sığınalım şeklinde bir hatırlatma, bir tavsiye pek duyulmuyor. Neden, çünkü Rab ile olan ilişki ancak cenaze töreni gündeme geldiğinde hatırlanıyor, ondan öncesine ilişkin bir zorunluluk, bir ihtiyaç hissedilmiyor. 


Oysa iman etmiş bir bilinç karşılaşılan her durumda ister bolluk ister yokluk, ister saadet ister sıkıntı hallerinde olsun Rabbinin nusretine taliptir. Zorluklar, musibetler, dertler söz konusu olduğunda da Müminlere aynı teslimiyet hali içinde Rabbine yönelmek ve O'na ibadet edip, ancak O'ndan yardım dilemek yakışır. Karşılaştığımız sorunlar, sıkıntılar karşısında elbette 


elimizden gelen gayreti sarfetmekle mükellef olduğumuzu biliyoruz. Ama bununla birlikte son kertede gücümüzün sınırlı, yükümüzün ise alabildiğine ağır olduğunu da göz önünde bulundurarak Rabbimize iltica etmenin bizim için tek yol, tek çıkış olduğunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. 


Tevekkül sahibi olmak yeise düşmeyi, çaresizliği, paniği önler. İnsana Rabbinden başka güç ve kudret sahibi tanımama ve yalnızca O'na güvenip, dayanma huzurunu bahşeder. Sadece O'nun dediğinin olacağını, O'ndan başka hiçbir güç sahibinin nihai neticeyi belirleme kudretine sahip bulunmadığını bilmek şüphesiz iman edenleri rahatlatır: “De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır.? Öyleyse mü'minler, yalnız Allah'a güvensinler.” (Tevbe, 9/51) 


Rabbimiz kendimiz ve tüm insanlar için hayırlı, salih amelleri bizlere müyesser kılsın! Bizlere ağır yük yüklemesin, musibetlerden, sıkıntılardan, çaresiz dertlerden hepimizi korusun! 
Bizleri sadece O'na yönelen ve nusreti, çareyi, şifayı O'ndan bekleyen mütevekkil kullarından kılsın! 


Türkiye'nin En Büyük Tarikatı: Kemalizm 


Bahadır Kurbanoğlu -Haksöz Dergisi Sayı: 307 - Ekim 2016 


15 Temmuz'un ardından, F... üzerine yapılan tahlillerin siyasi ve teolojik yönlerinin iç içe 
geçişi, tarikatlar, cemaatler, laiklik, Kemalizm tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tabii bu harlanmanın yönü Kemalizm ve Kemalist kesimler lehine, tarikat-cemaatler aleyhine 1920- 30'lu yılların perspektiflerini ve politik meşruiyetlerini(!) canlandırır tarzda yapılınca, yavuz hırsız ev sahibini yeniden bastırma ameliyesine büyük bir iştiyakla ve çok izlenen programlar aracılığıyla yeniden girişti. 


Madalyonun bir tarafı böyle, peki ya diğer tarafı?! Meseleye İslami literatürle yaklaştığımızda, aslında F... 'ye ilişkin yaptığımız/yapacağımız tüm tahlillerin Kemalist kesimler için de ziyadesiyle geçerli olduğu anlaşılır. Hatta gerek teolojik gerekse siyasi yönleriyle fersah fersah aşabilir de. Nasıl mı? Bir bakalım... 


Mesiyanik Anlayış Ya da Mehdicilik 


Sözü hiç uzatmadan öncelikle “din” ve “dindar”; hatta “mezhep” ve “tarikat” kelimelerinden başlayalım: Kemalizm de bir yaşam biçimi yani dindir. Dolayısıyla her Kemalist birer “dindar”dır. Eğer meseleyi aydınlanma felsefesine kadar götürecek olursak ve mesela rasyonalizmi bir itikad biçimi ve din olarak kabul edersek, o halde Kemalizm'e de pekâlâ bu dinin bir kolu/mezhebi/tarikatı muamelesi yapmak mümkündür. Tıpkı hurafe/ler kelimesine Kemalizm'in dağarcığının hiç de yabancı olmaması gibi. 


“Hurafe” kelimesini genellikle geleneksel-yozlaşmış ve saptırılmış akidevi teorik ve pratik umdeler adına kullanırız ve bu kullanımı zihinsel olarak da sınırlarız. Oysa bu tutum eksiklik içermektedir. Mesela Kemalizm'in kök kaynaklarını oluşturan Alman Vülger materyalizmi, Fransız Pozitivizmi ve Sosyal Darwinizm birer hurafeler bütünüdür. Batı'da bile yüzyılın ortalarından itibaren bunlara karşı “Akıl Tutulması” başlıklı felsefi kitaplar yayınlanmıştır. 
Hatta Alman Vülger materyalizmine ilişkin kitapların yüzyılın başında Tıbbiye?'de -hem de Almancasından- okunduğunu gören Alman yazar, bu teveccühe olan şaşkınlığını gizleyememiş, Almanya'da taraftarı olabildiğince azalmış bir düşüncenin bu derece sahiplenilmiş olmasını aklı almamıştır! 


Tabii Kemalizm'in bu hurafeler zinciri sadece seküler yanlarıyla değil, ilahi referanslı dinlerin yardımına başvurularak mistifike edilmesiyle de ele alınmalıdır. Ancak konuyu çok dağıtmadan “Tek Adamcılılık/Kurtarıcılık/Mesiyaniklik” meselesine yönelik birkaç kelam edelim ve bakalım Mesihçi anlayış, sadece muharref geleneğe ait bir itikad/düşünüş biçimi miymiş? 


İki gelişme bize Seküler Mesiyanizmin temellerinin nasıl ve niçin atıldığını göstermektedir. 
1) Heykellerin dikilmesi 
2) Atatürk merkezli tarih yazımına başlanılması. 


Heykellerin dikilmesi süreci 1925 yılında başlamıştır: Sarayburnu (1926), Ankara-Ulus (1927), Taksim (1928) gibi önemli noktalara heykeller dikilmeye başlanmıştır. 


Tarih yazımında da Nutuk merkezi bir yer işgal etmekle birlikte, mesela önceleri “Mebuslar Cumhuriyeti ilan etti” gibi cümleler “M. Kemal Cumhuriyeti ilan etti” şekline dönüştürülmüştür. 1928'de “Türk'ün Altın Kitabı”nda yüceltici biyografiler ele alınmış; “Türk'ün Yeni Amentüsü”nde Türklük bir iman konusu olarak işlenirken, “Gazi Allah'ın en sevgili kulu” olarak nitelenmiş ve ince ince sözünü ettiğimiz mistifikasyon süreci, ilahi ve nebevi sıfatların istismarıyla imar edilmeye başlanmıştır. 


1908 neslinde var olan İslami kültürel potansiyel ulusalcılığa akıtılmış ve 1930'larda 
Kemalizm sözcüğünün tam karşılığı iman ve bağlılık konusunda “din” olarak belirlenmiştir. 
Böylelikle dönemin ruhbanları olan ulusçular önce “toplum/ulus eşittir tanrı”yı, eşgüdümlü olarak da “şef eşittir ulus” yani “şef eşittir tanrı”yı üretmişlerdir. 


Bu meyanda Ziya Gökalp'in Durkheim'den mülhem ifade ettiği “Fertler yok cemiyet var. La ilahe illallah!” tespitini hatırlamakta fayda var. Ruşeni Barkın 1926'da “Din Yok Milliyet Var: Benim Dinim Benim Türklüğümdür” kitabını yazarak ulusçuluğu İslam'a alternatif olarak önermiştir. Afet İnan, M. Kemal'in Ruşeni Barkın'ın kitabını çok beğendiğini ve zaman zaman kitaba notlar düştüğünü belirttikten sonra, onlardan birini şu şekilde aktarır: 


“Bizim kutsal kitabımız bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkleri birleştiren ulusalcılığımızdır. O halde felsefemizde din sözcüğünün tam karşılığı ulusalcılıktır. ” 


Tanrı = Türk Ulusu = M.Kemal 


Bu sürecin ardından “ulus” ile “lider”in özdeşleştirilmesi ve onun da kutsanması vakti gelip b öl) 


çatmıştır. Artık “ulusun kutsallığı”ndan “şefin kutsallığı”na geçilecektir. Böylelikle “Tanrı = Türk Ulusu = M. Kemal” özdeşliğine varılacaktır. 


Yakup Kadri, “Ankara”sında Atatürk'ün “Türk milletinin maneviyatından risalet aldığı” yani “ulus tanrısından vahiy/ilham aldığı”nı yazacaktır. Ruşen Eşref onu resulün “emin” sıfatıyla tanımlayacak; yine Yakup Kadri “Atatürk'ün Sofrası”nı İsa'nın havarileriyle yediği yemeğe 


benzetecektir. 


Şiirlerde; “Ölüleri dirilten İsa; kavmini kurtaran Musa; insanlığın ikinci atası Nuh; imdada yetişen Hızır; dünyayı düzeltecek Mehdi” olarak nitelenecek; Reşat Nuri Güntekin 1918-1922 


arasında Tanrı olarak doğduğunu yazacak; Nurullah Ataç ise “Tanrıtürk”ü üretecektir. 
“Allahu Ekber”e karşıtlık olarak “Atatürk Ekber”, Kâbe'ye nazire olarak da Çankaya figürü yerleştirilecektir. 


“Atası etrafında toplanan millet” vurgusuyla “soyut ulus tanrı” ve Atatürk zaman zaman yer değiştirecektir: “Milli Mücadele onun mucizesidir.” “O'nun “nafiz nazarı” (delip geçen bakışları) vardır.”“O, hayat ve şeniyeti (gerçekliği) tam idrak etmiştir.”“Türk ulusunun şahsında tecessüm etmiştir (cisimleşmiştir).” “Bugünkü ve yarınki Türk nesillerinin iman ve mefküre babasıdır.” 


Dolayısıyla Hasan Ali Yücel gibilerin o öldükten sonra, 1943'te onu “tanrı” olarak görmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Zaten yaşarken o konuma gereğince oturtulmuştur. Bu, Şevket Süreyya Aydemir'in 1975'te “Mecburduk inkılâbımızı oturtmaya ve Atatürk'ü putlaştırmaya.” 
sözlerinde olduğu gibi o yıllarda kalmış bir politik/dini tutum olsa idi bir derece. Ancak öyle olmadı ve aksine tabulaştırma, kutsama, putlaştırma ve tarihle, ulusla özdeşleştirme resmi ideolojinin tahkim edilmesinin gereklilikleri mucibince ihtiyaca göre çeşitlendirilerek bugüne dek taşındı. 


İnkılâplar tıpkı o gün olduğu gibi bugün de liderin iradesiyle özdeşleştirilerek kutsandığı için şahsına, inkılâplara ya da tarihe muhalefet de devlete, millete, vatana ihanet ölçütü olarak rahatlıkla dile getirilebiliyor. 


Onun hakkında o dönemden günümüze halen kullanılan sıfatları şu şekilde özetlemek mümkündür: 


Kurtaran (Halaskâr), Koruyan (Hami), Kuran (Bâni), Yetiştiren (Mürebbi), Yol Gösteren (Mürşit), Denetleyen (Vâsi), Layık Olan (Liyakatli), Şaşmaz Olan (Layetezelzel), Önder (Pişüva), Havarileri olan ama “Tek Olan” (Ben), daha doğrusu “O”. 


Fethullahçılar Büyülenmiş de Kemalistler “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” mü?! 


Tekin Alp 1935'te yazdığı “Kemalizm” kitabının bir bölümünün başlığını “Kahrolsun Şeriat Hükümeti” koyacak ve “Mademki Kemalist öğreti böyle istiyor, sırası gelince, dinsel toplulukların da er geç geçmişten kalıt kalan öteki pek çok şeylere katılmak üzere tarihe fırlatılıp atılacağına kuşku yoktur.” diyecek, böylelikle “Kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı (abidi)”ni tanımlayacaktır. Bu vurguyu da 1936'da yayınlanan “Kamâlizm (CHP Programının İzahı)” kitabında Şeref Aykut yapacaktır. Ona göre gençliğin ihtiyacı bu dinin tapkanı olmaktır: 


“Gençliği... Kamalizm Dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak, ona bu kutsal, ulusal, kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister... Ta ki Kamalizm dinine inanı artsın. İşte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti, bunu amaçlamış, hazırlamıştır.” 


Devamında şöyle diyor: 
“Kamalizm bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır... 


Kamalizm Dininin devletçiliği... Kamalizm, ulusu amacına yönelten bir din... Biz, Kamalizm'in inanlı tapkanları (tapıcıları/inananları) şunu çok iyi anlamak kadar inanmak 


gerekliğini gönlümüzde taşımalıyız ki Türk tarihini Atatürk'e gelinceye kadar kimse içinden eleyerek onun büyük ulusa yüksek bir terbiye kaynağı olduğunu anlayamamıştır...” 


Bu dinin bir kitabı da olacaktır elbette. 


“İşte bu tarihtir ki bugün kutsal bir kitap gibi önümüze açılarak, yüce partimizin korucusu Atatürk'ün parti prensiplerini kavrayan şimdi çözelemeğe çalıştığım Mushaf'ını yapıyor.” 


1934'e gelindiğinde, M. Kemal'in bir yurt gezisi esnasında gazeteler köylülere şöyle seslenecektir: 


“19 Mayıs'ta Samsun'da doğan güneşin (...) Büyük Gazi'nin önünde eğilelim.” 


10. Yıl ve 15. Yıl ders kitaplarında “CHP ilkeleri Büyük Şef'in ruhundan doğdu.” ibareleri yer alır. Mahmut Esat Bozkurt, inkılâp tarihi derslerinde Faşizm'i Kemalizm'in kopyası olarak anlatır. 1938 yılı ders kitabında (Sadak) “Milli irade siyasi kahramanlarda tecelli eder. 
Totaliter rejimler demokratiktir.” ibareleri yer alır. Zaten Şef ulusu temsil ettiği ve birbirlerinde fena buldukları için, şeflik sistemi doğal olarak demokratik ilan edilir. 


Mahmut Esat Bozkurt, inkılâp tarihi derslerinde “İhtilallerin... Şeflerin kafalarının dışa yansıması” olduğundan bahseder. 


Böylelikle yeni nesillerin zihninde Cumhuriyet = Ulus = Rejim = Atatürk özdeşliği imgesi yaratılmak istenir ve bunda da önemli ölçüde başarılı olunur. 


Osman Nuri Çerman'ın deyişiyle Nutuk da “bir ilhamr-ı ilahi” olarak görüldüğü için ve sırf Atatürk yaptığı için Batılılaşmacı devrimler de rahatlıkla millileşir, kutsallaşır. Bu öyle bir manevi dönemdir ki 1908 nesli aydınlarının daha önce rüya gibi gelen düşüncelerinin de gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Böylelikle Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa'ya atfettiği “medeniyetin resulü” tabirinden çok daha iştiyaklileri Atatürk'ün kişiliği, geçmişi, geleceği, yazdıkları, yaptıkları için üretilir. Öyle ya, Kamalizm bir din ise eğer, bu dinin bütün tamamlayıcı unsurları ya Atatürk'te toplanmış ya da onun icraatlarında somutlaşıp kutsallık zırhına bürünmüştür. 


Bugün bu ulusalcı sınıfın kendilerini halen elitist seçkinler olarak görmelerinin arka planında bu derin ve üretilmiş tarihi algı yatmaktadır. Bu toplumsal şuuraltı, pozitivist bilimciliğin devamlılığı ve üretilmiş maneviyat umdeleri sayesinde devlet eliyle ve inkılâp tarihi popülarizasyonu ile beslenmektedir. Böylelikle başta Atatürk imgesi olmak üzere genç kuşakların zihninde yeniden ve yeniden üretilebilmektedir. Bu dinin ve tapkanlarının niteliklerini özetlersek: Kutsama; elitizm/ruhbanlık/skolastisizm; halka rağmen soyut ulusçuluk (Ancak seçkinler ulusta fena bulur!); İslam reforme edilmeli retoriği altında İslam düşmanlığı başı çekmektedir. 


“Takiyye” mi Demiştiniz? 


Türkiye tarihinde “irtica” kelimesinden daha ala takiyyecilik var mı diye sormak gerek. İslam düşmanlığını örttüğünü sanmanın bir mottosu olan “irtica” kelimesinin her kullanıldığı cümlenin ardından “Bizim gerçek dindarlarla işimiz yok!” gibi garabet bir açıklamanın, yalanın gelmesi ne türden bir takiyye ile karşı karşıya olduğumuzu yıllardır yeterince ispat etmedi mi? 


“Din avamın ilmi, bilim havassın dini” ya da “Din terakkiye manidir” gibi hurafeler de yıllarca bu tarikat mensuplarınca tekrarlanagelmedi mi? Her zulüm, her tedip, tenkil ve taktil harekâtı “o zaman öyle gerekiyordu” mottosuyla meşrulaştırılmadı mı? M.Kemal'in Milli Mücadele esnasında yapageldiği takiyyeci hilafet ve saltanat konuşmaları, tarihi bir dehanın ürünü olarak sunulmadı mı? 


Üstelik İttihat Terakki ile başlayan darbeci geleneğin bugünkü uzantılarına baktığımızda da FETÖ'cülerin şizofrenikliğine sebebiyet veren ve 25-30 yıl içine büründükleri ikincil kimlikleri “Kemalistlik” değil mi? 


Laikliği “Liyakat Ölçüsü” Olarak Dayatmak Ya da 
Sadece F... 'cüler mi Birbirlerinden Yıllarca Emir Aldılar? 


90 yıldır birbirlerinden emir alan tarikatçıların başında asker-sivil Kemalist bürokrasi 
mensupları gelmekte değil mi? Ya laiklik üzerinden kimlik ayrımlaştırması yapılması ve bizatihi laik olmanın liyakat ölçüsüymüşçesine sunulmasına ne demeli? Liyakat meselesi kimliklerden ayrı savunulması gereken bir meziyet iken; bizatihi Kemalist-laik olmayı bir liyakat ölçüsü gibi yutturmaya çalışmanın anlamı nedir? Hatırlayalım bakalım...28 Şubat'ta dindar-muhafazakâr kesimleri kamusal alandan kazırken akla gelmeyen bu liyakat meselesi, ne zamandan beridir Kemalistlerin adalet/kıst ölçütü haline geldi? 


İşin gerçeği bugünlerde yapılan tüm yazı-çizi ve konuşmalarda bile açıkça takiyyenin, yalanın, samimiyetsizliğin, riyakârlığın binbir türüyle karşı karşıya kalınmakta ama “ilericilik, çağdaşlık, tarikatlar, cemaatler” nakaratları gırla gitmekte. 


Türkiye'nin en büyük tarikatı meşrebine uygun söylemlerini yeniden diriltme peşinde. 
Kutsallık onlarda, dogmatiklik onlarda, ruhbanlık, mezhepçilik, seküler ulusçu tarih yazımı ve dayatması üzerinden İsrailiyat ve Mesihiyat onlarda; kiliseleri merkezde, “bilim/ilim” anlayışı tekellerinde; rasyonalizmin çarpıtılmış hali olan “akılcılık” uhdelerinde, diledikleri gibi aforoz ediyorlar, diledikleri mistifikasyonlara başvuruyorlar ve meşruiyetleri de kendilerinden menkul. 


Türbeciliğe karşı olduklarını ellerini çırparak ilan ediyorlar ama onyıllardır en büyük türbecilik (Anıtkabir) onlarda; “akıl”, “sorgulama”, “eleştirel zihin” baş tacı ama ta ki kendi dinleri sorgulanana kadar! Nutuk ya da inkılap tarihi sorgulanamaz çünkü layusel! Bu ameliyeye girişmek hainlik, münafıklık, küfür, hatta had cezası gerektirmekte! “Dikkat edin bugünlerde Atatürk?e sövecek olanlar ekranlara çıkartılacak; bilin ki onlar FETÖ'cüdür!” diye avazı çıktığı kadar bağıranlar da sadece bunların ekmeğine yağ sürenler. Tarihsel eleştiri yapmanın küfür sayıldığı, 5816'nın bile az görüldüğü bir dindar kişilik portresinden bahsediyoruz. İsa'nın kendilerine hakaret ettiği Ferisiler'den farkları olduğunu ispat edecek olanlar az beri gelsin! 


Nutuk’a Kutsal Kitap Muamelesi Yapanlara “Ruhban” Demeyin, Alınırlar! 


Nutuk, taraflı (bazı hususların gizlendiği, bazılarının öne çıkarıldığı ve merkeze tek bir kişinin konulduğu) bir siyasi hatırat olduğu halde, zamanla bir anı/hatırat kitabı olmaktan çıkmış; kurtuluş formülümüzün biricik el kitabı, kurtarıcının kutsal tarih metni olarak anılagelmiş ve zamanla bizzat tarihçilerce o konuma oturtulmuştur. Mesela Ordinaryüs Prof.Enver Ziya Karal ya da Hikmet Bayur gibi tarihçilerce adeta “Nutuk'ta yazıyorsa doğrudur!” algısı 


benimsenmiş, oluşturulan tarih kurumlarının tarih çalışmaları ve okul kitapları yoluyla bu 


mantık yaygınlaştırılmış ve “Tek Adam Tarihçiliği”nin altı çeşitli argümanlarla doldurulmuş ve mutlaklaştırılmıştır. 


Artık karşımızda “Şef'in kutsal metni” vardır. O bunu “Türk milletinin maneviyatından aldığı risaletle” yazmış-yapmıştır. Yazıp-yapılanlar sorgulanamayacağına göre, “hainlik, gericilik, çağdışılık” şeklindeki eleştirilerin dışında, daha mütevazı görülebilecek “ama...”lı cümlelerle sebebi hikmetlerinin açıklanması olacaktır. Burada da tarihçilere (ideolog/ruhban sınıfı) büyük görev düşmektedir. “O ne yapmışsa doğru yapmış”; “Hangi kararı almışsa doğru almış”; “Yanlış gibi görünenlerin olsa olsa hikmeti kavranamamıştır”. Çünkü artık olup bitmiştir. Tarih yapılmış; kurtarılan kurtarılmış, kurulan kurulmuştur. Bunlara dokunmak mevzubahis olamayacağına göre, onun eserlerine dair yapılacak itiraz ya da eleştiriler de şiddetle, cezayla, sorgulanması güçleştirilen çağdaş normların (dogmaların) gücüyle 


püskürtülmelidir. 


Bir tarih tartışması, tarihçinin zihninde ve dilinde böylesi bir yankılama yapıyorsa, bunun üzerine çok ciddi bir şekilde düşünmek gerek. Bu bir tarih tartışması olduğu halde bir rejimin yıkılması, kurumların kaybedilmesi, değerlerin yitimi olarak görülüyor. Peki, bu layusellik nereden geliyor? İşte Kemalist tarihçilerin neden “ruhbanlar”a dönüştükleri de burada gizli. 
“Söyledikleriniz bilimsel değil, ispatı yok!” kabilinden iddialar ortaya koyan bir Kemalist tarihçi, herhalde karşı taraftan bir cevap bekler. Delilleriyle konunun ispatını talep eder. Karşı tarafı direkt olarak “cumhuriyet düşmanı”, “hain”, “kâfir” ya da “münafık” ilan etmez. Çünkü bu bir tarih tartışması olarak algılanmalıdır. Ancak bahsettiğimiz güruh olanı bir tarih tartışması olarak görmüyor. Ortaçağ'da kilise ruhbanlarının dogmalarını sorgulatmak istememelerine benzer bir şekilde, “Bizim elimizdeki veriler gerçeğin ta kendisi, siz ise yakılması gereken büyücülersiniz!” mantığı devreye giriyor: “Çünkü tarihi en iyi onu yazanlar bilir. Bunların başında da onu yapan Atatürk gelmektedir. Bizler de tarihi yapana sadık tarih yazarlarıyız.” 


Kemalizm Tarikatı da “Taklidi İman” İster 


İnkılâp tarihçilerinin kendilerinde vehmettikleri bu layuselliğin baş sebebi, Atatürk'ün layusel bir tarih anlatısının içerisinde -daha yaşarken- kutsal şef ilan edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Böylelikle bugünkü normlarla uyuşmayan taraflar gördüklerinde bile “o zaman öyle gerekiyordu” diyerek uyuşmazlıkların üzerini örtmeleri yeterli oluyor. Bunu İslami literatürle ifade etmeye çalışırsak “taklidi iman”a benzetebiliriz. Evet, bu bir iman konusu. Atatürk, Atatürk'ün yaptıkları, Atatürk'ün yazdıkları ve söyledikleri bir kutsallık zırhına büründürülünce, tarihçinin (ideolog/ruhban) tarihçiye karşı devrimci bir savaşçı gözüyle bakması da doğallaşıyor. İşte üretileni din, inkılâp tarihini akide olarak görmemiz de buradan kaynaklanıyor. Bugüne dek tarihçiliği kale bekçiliği yapmak olarak algılayanlar açısından alternatif söylemlerin lanetlenmesi kaçınılmaz. “Hiç mi sahip olunan bilgiler üzerinde insanın şüphesi olmaz? Ve koskoca bir tarihi “Tek Adam’ üzerinden okumak nasıl bir güven duygusunu içerir?” diye meraklananlar, bu tarikatın amentüsünü bilmiyorlar demektir. 


Bu duygunun hiç şüphesiz ilahi referansları var. Yoksa konunun tarihçilikle, merakla, ilgiyle, ispatla, delille açıklanması imkânsız. Delillerin olabildiğince karartıldığı ve sansürlendiği bir ortama insanın bu derece güven duyması, ancak zaten yapılmış olan tarihe iman etmiş olmakla ilgilidir. Gerisi eldeki tüm verilerle bunu korumaya dönük çabalara kalacaktır. 
Yapılmış olan tarihe iman; üretilmiş olan değerlere iman; tüm icraatların adilliğine yönelik 


şaşmaz bir inanç... Tabii aynı zamanda “üstünlük tezi”. Bu konularda meraklı olanlar için pozitivizm, sosyal darwinizm ve Alman vülger materyalizmine müracaat etmelerini en başta salık vermiştik. Özellikle bunların neticesi olan “Din terakkiye manidir”; “Bilim havassın/seçkinlerin dini, din avamın ilmi” tespitlerinin ne anlama geldiğini ve bu modern dinin temellenmesinde yaptıkları katkıyı düşünelim. Çünkü 1920'1i-30'lu dönemlerin seçkinleri kendilerini aydınlanmanın projektörlerini ellerinde taşıyanlar, halkı ise aydınlatılması gerekenler olarak görmekteydiler. Bu meyanda halkın tedip edilmesi, yani medenileştirilmesinin tüm verilerinin de ellerinde olduğunu düşünmekteydiler. Böylelikle, “Aydınlanma dini”nin Türkiye mezhebine mensup olanların, yaşattıkları tüm trajedileri (tenkil, taktil ve tecavüzler) vicdanlarında meşrulaştırabilmeleri de mümkün oluyordu. Çünkü bunu kendileri için zorunlu ve ahlaki bir görev/ödev olarak telakki ediyorlardı. İşte bugünkü devamcıları da bu ilhamı geçmişten bugüne taşıyanlar, seçkinler, ilahi doğruları ellerinde bulundurdukları vehmiyle yaşayan ruhbanlar olarak nitelememiz de bundan. 


Netice-i Kelam 


F... heyulası üzerinden başlatılan ve tarikatların teolojik saiklerle “geleceğin potansiyel suçluları” muamelesine tabi tutulması tartışması anlamsızdır. Bunu meşru görenler varsa, bilmelidirler ki bu tartışma yapılacaksa öncelikle Kemalizm tarikatı/mezhebi/dininden -her nasıl tanımlarsak tanımlayalım-başlamak gerekli. Çünkü bunlar ziyadesiyle kuvveden fiile geçmiş, “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” düsturuyla amel etmiş güruhlardır. 
Dediğimiz gibi, eğer “tarikat” sorgulaması yapılacaksa öncelikle bu en büyük tarikatın uzak ve yakın geçmişte hurafelerini geniş halk kitlelerine kabul ettirebilmek için uygulayageldiği cürümler ve bu cürümlere meşruiyet kazandıran çağdaş dogmalar, tabular, çağın çöplüğüne atılmış ideolojik argümanlar/itikad umdeleri hedefe konmalıdır. Kendileri öncelikle yıllarca “irtica” kavramı üzerinden takiyyeci bir mantıkla geniş kitlelere reva gördükleri muamelelerin hesabını vermelidirler ve bizim mahallenin mensupları da bu “irtica ile mücadele”yi her dönemde meşru gören mürtecilere, bize ait sorunları anlayacaklarmış muamelesiyle müdahanecilik yapmaktan vazgeçmelidirler! Yeni döneme ilişkin sözümüz daha bitmedi; yeni başlıyor... 


Unutmamak gerekir ki bu tarikatın mensupları bizler arasında ayrım yapmıyor ve hepimizi İskilipli Atıf'ın torunları olarak görüyorlar. 


MÜSLÜMANLAR VE YENİ DÜNYA DÜZENİ 


Kelim Sıddıki -Dünya ve İslam Dergisi Sayı: 8 - Güz 1991- Çev: Murat Kayacan- haksozhaber 


Bir yıl önce, merhum İmam Ruhullah el-Musavi el-Humeyni'yi anmak için düzenlenen ilk konferansta, İmam'ın etkisi ve öncülüğünde günyüzüne çıkan siyasi tartışma ve diyalogların yeni diline dikkat çekmiştim. İslam'ın evrensel siyasal cemaati, ümmeti harekete geçiren İslam'ın siyasal kültürü İran İslam Devrimiyle daha da canlılık kazandı. The Müslim Institue olarak bizler, dünya müslüman topluluklarının siyasi bilincindeki büyük dönüşüme katkıda bulunmak için var gücümüzle çalıştık. Son bir kaç haftadır, kaynama noktasına yaklaşan Cezayir'i takip ettik. Şimdilik, Şeyh Abbas Medeni, İslam'ın uzaklardan gelen devrimci rüzgarlarının dalga dalga yayılmasını kontrol altına almaya çalışan düzenin demokrasi frenlerini kullanmasına müsaade etmiş gibi görünüyor. Cezayir'deki hareket yüzyılımızdaki diğer hareketlerin muzdarip olduğu aynı hastalığa yakalanmış halde. Bu illet siyasi partilerin yapısından kaynaklanmaktadır; halbuki bir İslam devrimi mevcut düzeni bütünüyle ortadan kaldırmaya azimli açık bir hareketi gerektirir. Silahlı kuvvetlerin etkisiz kılınması, sömürge 


mirasının ve ulus devletin yok edilmesi bir İslam devletinin ortaya çıkması için olmazsa olmaz ön şarttır, Islam Devriminin cerrahi operasyonu, ikinci bir illet ihtimalini bertaraf etmek için bütün mikroplu dokuları kesip atmalıdır. 


Geçen yıl bir kez daha Batı'nın İslam'a ve müslümanlara açık düşmanlığına şahit olduk. 
"Körfez Savaşı" haçlı seferlerinin küçük bir örneğiydi. Batı'nın muzaffer propagandaları ve "yeni dünya düzeni" oluşturma iddiaların oldukça saçmadır ya da başka bir deyişle hayali bir düşüncedir. Bildiklerimizi pekiştiren Körfez Savaşı şöyle özetlenebilir: 


1- Müslüman ve Arap ulus devletlerinin tümü, Batı'nın bölgesel ve uluslararası çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu kural istisnasız, savaştan Önce de böyleydi, şimdi de böyle. 


2- Batı kendi yayılımcı çıkarları uğruna bir çok müslümanı ve yine Asya, Afrika ve Latin Amerika'da yaşayan insanları öldürmekten çekinmemektedir. 


3- Sovyetler Birliği, İslam'a ve müslümanlara karşı üzerine düşen görevi (her zaman) yerine getiren, Batı ittifakının sadık bir üyesidir. 


4- Ve Birleşmiş Milletler, her zaman Batı'nın elinde bir oyuncak olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 


Bununla birlikte Körfez Savaşı, zaptedilemez Batı'nın belini ağrıtan eski fakat önemli bir meseleyi de açığa vurdu. Savaştan önce Amerika Cumhurbaşkanı'nın dilinden düşmeyen bir deyim vardı: "Pars Körfezi'ndeki savaş, diğer bir Vietnam olmayacak." Şüphesiz, çünkü Vietnam körfezden oldukça uzak. Bush ne demek istedi? Tabii ki ABD'nin Saddam Hüseyin'in Irak'ına yenilmeyeceğini söylemek istemiyordu. Zaten böyle bir ihtimal de yoktu. 


Birleşik Devletler ve Batılı dostları, Saddam Hüseyin'in İslami İran'la yaptığı sekiz yıl süren savaşı tertiplemeden, ihtiyaçlarını temin edip desteklemeden önce onun savaş kabiliyetini biliyorlardı. Çekinilecek bir tarafı yoktu. Yani Fars Körfezi'nde bir Vietnam daha yaşanması ihtimal dışıydı. George Bush açıkça İran'ı ima ediyordu. Bir Vietnam daha olmayacağını söylediğinde Birleşik Devletler ve Batılı dostları İran'ı savaş için tahkim etmeyecekti. 750,000 asker ve hemen kullanıma hazır en büyük kara, hava ve deniz gücünü bölgeye yığmalarına rağmen batılı liderler, yanlışlıkla da olsa kendilerine ait hiç bir uçağın İran hava sahasını ihlal etmediğini söylediler. İran'a kaçan Irak uçaklarını, Batılı hava kuvvetleri takip etmedi. Belki de Saddam Hüseyin uçakları için İran'ı barınak seçerken Batılı güçlerin İran'ı bombalamasına zemin hazırlamayı düşünmekteydi. Bununla birlikte tahriklere kapılmadı. Batı neden korktu? 
İran'ın hava kuvvetlerinden ya da uçak savarlarından korkmadığı kesindi, İran'ın bu açıdan gücü sınırlıydı. Batı, bugün İran'ın sahip olduğu İslam gücünden korktu, İran'a girmeye kalksalardı, bu onların Vietnamı olacaktı, imam Humeyni, Irak'la yapılan savaşı sekiz yıl sürdürerek, Batı'ya ve diğer muhtemel istilacılara bir mesaj verdi. Eğer hala İslam Cumhuriyeti'ne saldırmayı düşünecek kadar alık kimseler varsa, İran onlara mezar olacaktı. 
Şimdi Batı zayıf düşmanlara karşı kısa, keskin teknolojik savaşları tercih ediyor, İran'ın müslüman askerleri ile yapılacak her çarpışma uzun süreli ve göğüs göğüse olacaktı. Bu tür bir savaşta tabii ki Kur'an sayfalarına sıkı sıkıya sarılan ve şehadeti arzulayan İslam askerleriyle, kız arkadaşlarının çıplak resimlerini sıkıca tutan Amerikan askerleri bir olmayacaktı. 


İmam Humeyni, Irak'la savaşı sürdürdüğü için kimi hayranları da dahil olmak üzere lüzumsuzca eleştirildi. Ateşkesi daha önce kabul etmesi gerekirdi diyorlar. İmam şayet 1983'te ateşkesi kabul etseydi; İran'ın ve İslam'ın gelecekteki muhtemel düşmanları caydırılmamış olacaktı. Her zaman saldırabilir ve işler kötü gittiğinde ateşkese çağırırlardı. 
Batı'yı 1990-1991'de İslam Devletine hücumdan vazgeçiren, bunun uzun ve kanlı bir savaşa dönüşeceğini anlamalarındandı. Birleşik Devletler'in ve Batı'nın Vietnam ve Kore'de kaybettiklerinden daha fazlasını İran'da kaybedeceklerdi. Bu, İmam Humeyni'nin Irak ile 


yapılan savaşı sekiz yıl sürdürerek meydana getirdiği emniyet ve caydırıcılıktır, işte kendisini anmak için burada bulunduğumuz İmam, böylesine ileri görüşlü ve zeki bir insandır, İslam müdafaası için verilen ahd, İran İslam Devleti'ni günümüz İslam dünyasında, tek daimi gerçekliği kıldı. Batı'nın hükümran olduğu dünyada "yeni düzen kurma" iddiaları, Hitlervari garip bir planın örtmece tarzdaki ifadesidir, imam Humeyni'nin önderlik tarzı Batı'nın "alt edilemez" olduğu balonunu zaten patlatmıştır. "Yeni dünya düzeni" gibi sloganlar Batı'nın gördüğü hasarı onarmak için tasarlanmıştır. 


Ölümünden 6 ay önce, 1989'da İmam Humeyni, laik medeniyetin ilerlemesine darbe vuran başka bir açıklama yaptı. İmam, komünizmin iflası hakkındaki tahminlerini, Sovyet lideri Gorbaçov'a iletti. Bir yıl içinde en büyük komünist imparatorluk bir dizi kartın yıkılışı gibi çöktü, imam, Gorbaçov'u tek alternatif olarak İslam'ı araştırmaya davet etti. Hatta, Sovyet bilginlerini Kum'a davet etti. Bu şimdiye kadar yaşamış en büyük Hüccetü'l İslam'ın hüccetliğinin en mükemmel noktasıydı. İmam'ın komünizm, sosyal demokrasi ve kapitalizme getirdiği eleştiriler eşit ağırlıktaydı. Komünizm çöktü, çünkü kapitalist bir rol oynayan ve kapitalizmin son şekli olan bir devletti. Sosyal demokrasi maskeli Korporatif kapitalizm, komünizmin Sovyetler Birliği, Doğu Bloku ve Çin'de gerçekleştirdiği gibi oldukça verimsiz, müsrif ve ahlaki bir çöküşü yaşamaktadır. Sovyetler Birliği'ne oranla İngiltere, Fransa ve Almanya gibi demokratik hükümetler, gerçekten ekonomilerinde daha devasa devlet sektörü oluşturmuşlardır. Komünizmin çöküşünü hazırlayan etmenler, kapitalist/demokratik diye anılan düzenler içinde geçerlidir. Batı'nın askeri istikbarı, kısmen özündeki boşluğu gizlemek için tasarlanır. Komünizm putu devrildiğinde kesinlikle kapitalizm putu da devrilecektir. Batı, bunu biliyor. Batı'nın tarihi şuurunun derinliklerinde yatan bir anlayış da eninde sonunda Batı'nın hakim medeniyetinin yerini İslam medeniyetinin alacağıdır. Bu anlayış Batı'yı İslam dünyasına ve dünya müslümanlarına mümkün olduğu kadar zarar vermeğe zorlamaktadır. 
Bununla İslam'ın ellerinden görecekleri kaçınılmaz yenilgi ve aşağılanmayı hiç olmazsa geciktirmeyi hedeflemektedirler. Batı aydın geleneğinin, İslam çağrısını boğup yok etmek için büyük yatırımlar yapmasının sebebi de budur. Batı "da her gün, her yerde İslam ve müslümanlar hakkında bu kadar çok şeyin yazılması ve konuşulmasının nedeni de budur. 


Şeytan Ayetleri'nin yazarına ölüm cezası verilmesi hakkında İmam'ın yargısı kusursuzdu. A. 
N. Wilson, İsa (a)'nın çok edepsizce kaleme alınmış bir biyografisini yayınladı. İmam'a göre Şeytan Ayetleri kitabı, aynı şekilde İslam peygamberi ve İslam'a açıkça bir saldın niteliğindeydi. Selman Rüşdi'ye zamanında müdahale edilmeseydi, şu anda İslam peygamberinin hayat hikayesini anlatan benzer bir kitap daha yazılıyor olabilirdi. Yakın zamanlarda İngiltere hükümet başkanı Şeytan Ayetleri gibi kitapların bir daha yazılamayacağını tasdik etti. Rüştü'nün durumunu unutmamaları kendileri için çok iyi olacaktır. 


Bununla birlikte, İmam'ın fetvası daha fazlasını yaptı. Batı'nın ruhunda yuva yapmış olan İslam düşmanlığını gün yüzüne çıkardı. Fetva, Batı'nın İslam düşmanlığını alevlendirdi. Bizi gaddar diye nitelendirdiler, ama kendi hayal kırıklıklarının baskısı ve şiddeti altında, Batı hükümetleri, seçkinleri, aydınları, kitle haberleşme araçları ve edebiyatçıları, kendi zalim geçmişlerini günümüzde ve gelecekteki emellerini açıkça ortaya koydular. Bu manzarayı görebilme açısından İngiltere'de yaşayan müslümanlar daha talihlidir. Kahramanlardan, habis kimselerden, masum kurbanlardan ve seyircilerden oluşan oyuncularıyla biz müslümanların oynadığı bir piyestir bu. İmam Humeyni'nin en büyük başarısı İslam'ın asli devrimci azim ve hedefini yeniden inşa etmesidir. Sömürgeciliğin, milliyetçiliğin ve Batı'nın siyasi kültürünün zayıflatıcı etkisi, en azından İran'dan sürgün edildi. Ayrıca Şii ve Sünni mekteplerin siyasi düşüncede yakınlaşmalarında etkili oldu. (Bu bir yıl önceki anma konferansının konusuydu.) 
İslam Devrimleri'nin sarsıcı programları tüm İslam dünyasını Batı'nın kötü tesirinden kurtaracaktır. Şu anda tarihin yönlendiricisi olan İslam, değişim için zorlamaktadır. Batı, 


yağmacılığın sömürgeci, yayılımcı mirasını koruma ve savunma çabasındadır. Bu miras, dünya çapındaki kapitalist (sermayeci) düzeni pekiştirmekte ve "sosyal demokrasi", Fukuyama'nın "Tarihin Sonu mu?" ve "yeni dünya düzeni" gibi süslü laflarla meşru kılınmaktadır. Yükselen İslam medeniyeti ile İnişe geçen Batı medeniyeti arasındaki mücadele, yirmi birinci yüzyılın tarih sahnesinde büyük bir yer işgal edecektir. 


Bunun için, müslümanların Batı hakkında daha sağlıklı bir anlayış geliştirmeleri gerekir. Batı medeniyetinin en yüksek değeri, Batı insanının yaşam düzeyidir. Ayrıca Batı medeniyeti, yeni silahların dehşet verici gücü, uzay teknolojisi ve bilim alanında büyük ilerlemelerin sağlandığı karmaşık bir medeniyettir. Batı, çağdaş ulus devletlerde karmaşık insan teşkilatları kurdu ve Birleşmiş Milletleri etkili ve dirayetli bir hale getirdi. Batı medeniyeti herkesi 'eşit' yaparken eşitsizliği sürekli kılıyordu. Ulus devletlerin, hükümranlık eşitliği dedikleri buna bir örnektir. 
Fakir ülkelere yardım yapmanın amacı zenginlerin daha yüksek fiyatlarla ihracat yapabilmesini sağlamaktır. Nihayetinde zenginler daha zengin, fakirler daha fakir edilecektir. 
Demokratik oligarşi, rekabet halindeki partiler oluşturan belli kişilerin ellerindeki kaynakların işletilmesi ve gücün sınırlanması için meydana getirilir. Eğitim, ferdi güvensiz kılarak bencil hedefleri peşinde koşmaya teşvik eder. Neticede ticari anlayışa özgürlük ve rekabet değerleri kazandırılır. Bu durum, yüksek toplu tüketime yönlendiren müesseseleşmiş aç gözlü kültürünü meydana getirmiştir. Kazancı azamileştirme, iktisadi nazariye tarafından kayda değer görülmüştür. Aynı zamanda maaşları artırmak (azamileştirmek) gayri ahlakidir. 
Şirketler fiyatları yükseltmek için stoklar ayarlayabilirler, fakat işçileri işi terk etmemelidirler. 
Aksi takdirde iç karışıklık çıkar. Kadın evde, caddelerde, eğlence dünyasında, işte cinsel bir nesne olmalıdır. Doğum kontrol hapı almayı unutmamalıdırlar, çünkü "istenmeyen çocuk" dünyaya getirmeleri onları sorumsuz kişiler yapar. Şimdi Batı'nın cinsel arzu medeniyetinin ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk düşürme sanayi var. Bu medeniyet, getirdiği hizmetleri ve ürünlerini bir çok insan tarafından paylaşmak istemiyor. Bu konuda bir çok darb-ı meselden bir kaçı şunlardır: "Fakir, çok çocuğu olduğundan fakirdir.", "Bir çok fakır vardır, çünkü fareler gibi üreyip duruyorlar." 


Batı yalnızca kendisine hizmet eden değişime inanır. Bir yandan teknolojik ve idari üstünlükleri dolayısıyla Batı kendini sürekli olarak kasarken, dünyanın geri kalanına Batı'yı sıkıca takip etmesi söylenir. Bizzat Bir çok Batılı tarafından anlaşılmaya başlanan Batı'nın asıl saikı, fakiri fakir tutmak, hatta daha da fakirleştirmektir. Sol ve üçüncü dünya siyasi kulisleri, istismar, yeni-sömürgecilik ve yayılımcılık konularında bol miktarda edebi eseri ortaya koydular. Bununla birlikte 'sol' ve 'liberal kesim' ve Oxfam, 'Yoksullukla Savaş', 'Hıristiyan Yardımseverliği' gibi süslü uğraşların failleri oldukça etkisiz kaldılar ve yalnızca Batı'nın kurbanlarının haklarını koruduğuna ilişkin yanlış bir imajın oluşmasına neden oldular, İslam, Batı medeniyetinin durumunu gerçekten bir musibet ve bir veba salgını olarak kabul eder. O bir medeniyet değil, illet. Cahiliye, Arabistan'da ve dünyanın diğer bölümlerinde Hz. 
Muhammed (s)'e karşı koyan ilkel zalimlik ve cahilliktir. Bugünkü Batı, değer olarak Cahiliye'den farklı değildir. Kendisini medeniyet olarak gören Cahiliye'nin de değerleri, bilgi merkezleri ve çocuklara verdiği bir eğitimi vardı. Zengin bir kültürü, güçlü ticari ilişkileri vardı. Mekke halkı, misafirperverliği, şiiri ve muhtelif yerlerde doğan sanat ürünleriyle ün kazandı. Bu cahiliyenin tanrıları da vardı. 


Bu koşullarda İslam, toplumsal dönüşümü hedefleyen bir değişim aracı olarak geldi, İslam, Peygamber'i bir manastır inzivası için vahyedilmedi. İlahi vahy şekilleri; İslam'ın yalnızca bir bölümüdür ve Kur'an'ın hakiki kelimelerinden ibarettir. İslam'ın geri kalan kısmı, İslami hareketin rehberliğini yapan peygamberin değişim için kullandığı yöntemdir. Bu, peygamberin sireti olarak bilinir. Sünnet de peygamberin dediği, yaptığı, yapılmasına taraftar olduğu, izin verdiği ve yapılmasını emrettiği Şeylerdir. İslami hareket peygamber rehberliğindeki İslam'ı kabul edenlerin tümünü ihtiva ediyordu. Mekke'de bir kaç kişi, 


ardından Medine'de binlercesi ve Arap yarımadasının tümü. Kur'an İslami hareket mücadelesinde, imkanlarının tümünü kullanan müslümanların tüm taahhüd ve katılımlarını Hizbullah diye tanımlıyordu. Kurulu düzenin çöküşüne sebep olmak, İslam'ın tabiatında vardır. Bu, İslam'ın temel hedefidir, İslam, var olan tüm münasebetleri yenisiyle değiştirir. 
Fakat farklı ve üstünkörü bir toplumsal değişimi tercih eden ideolojiler, değişimi yalnızca değişim için, bir sınıfın ya da yayılımcı gücün menfaati için istemektedir. İslam'ın değişmeyen değerleri vardır. Bütün değişimleri, iyi tanımlanmış ve genellikle bilinen sürekli (değişmeyen) değerler kuşatır. Bu değişmeyen değerler bütünü, İslam'ın inanç kuralıdır. Bu inançlar yapılan değişimin şartlarını sınırlayan parametrelerdir. İslam'ın değişmeyen değerleri, değişimin hedefine, yöntemine ve tarzına rehberlik eder ve düzenler, İslam'ın kurduğu yeni toplumsal ilişkiler kendi içerisinde etkili, esnek ve verili parametreler içerisinde bilgi ve tecrübe yoluyla insan kişiliğini geliştirebilecek niteliktedir. Değişim için gösterilen çabanın sonucu İslam devletinin kurulmasıdır. Bu tesadüfen değildir ve kurucu olarak en iyi örnek Allah'ın peygamber Hz. Muhammed (s)'dir. 


Anlaşılması gereken bir noktada İslam devleti ile İslami hareketin bir bütünün parçaları olduğudur. İslam, İslam devleti yoksa eksiktir. İslami hareketin mücadele anlayışında peygamberi sünnete uygun bir İslam devleti kurmak, İslami harekete iştirak eden her müslümana farzdır. Yani Kur'an ve Peygamber (s)'in sünneti değişmeyen değerlerdir. İslam devleti ve İslami hareket faal, büyüyen, gelişen ve yenilenen değişkenlerdir. Bu eşsiz değişmeyen değerlerin etkin amillerle birleşimi, İslam'ı en etkili ve esnek değişim aracı yapar. 


Etkililiğinin yanında İslami hareket geri çekilme, hayal kırıklığına uğrama ve hatta bozguna uğrama ihtimalini de kabul eder. Bu durum, Hz. Muhammed'in hayatında geçen bazı hadiselerde görülebilir. Bu yüzden İslam devletinin, düşman tarafından yenilmesi ve bölünmesi mümkündür. Ayrıca İslam devletinin, İslam kurallarından sapması da mümkündür. 
O zaman bozgunu tersine çevirecek ve sapmanın dahili güçlerinin üstesinden gelmek, İslami hareketin görevidir. İslam devletini kaybetmek mümkündür, ama İslami hareketi asla. Çünkü bozgun ya da sapma ne kadar büyük olursa olsun, İslam devletini yeniden kurmaya çalışacak müslümanlar her zaman var olacaktır. Medine'deki ilk İslam devletinden şu anda içinde bulunduğumuz ulus devletlere kadar geçen süre içinde ilerleyen sapmanın koşullan bütün bir İslam tarihi içinde toplanabilir. Bu ulus devletlerin İslam devletiyle hiç bir benzerliği yoktur. 
Ulus devletlerin yöneticileri bize benzeyen, ama bizden olmayan kimselerdir. Bunlar, tarihin bize düşman bir medeniyet tarafından yönetildiğimiz bölümünde ortaya çıkmıştır. 


İslami hareket tüm insanlığın mutluluğu ve refahı için iyiliği emir, kötülüğü nehy için bir araç olan İslam devletini kurmak, sürdürmek, savunmak, yaymak ya da yeniden kurmak için müslümanların verdiği mücadele olarak tanımlanabilir. 


İslami harekette yer alan üç fiili öğe vardır. İlki Allah, ikincisi İslam Peygamberi ve üçüncüsü tüm İslam ümmetidir. Ümmette olduğu kadar müslüman fertte de, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğu bilinci, tüm müslümanların güçlülüğüne ve bağlılığına canlı bir katkıdır. İslami hareketin bir tehlikeyle karşılaşması halinde Allah, fiili ve doğrudan doğruya müdahalede bulunur. Fil Suresi'nde bize bunu hatırlatır. Elçisinin doğum yılındaki bir olayı zikreder. 
Filleriyle bir ordu Kabe'yi yok etmek amacıyla Mekke'ye yaklaşmıştı. Bu orduyu Mekke'den Allah uzaklaştırdı. 1980 Mayıs'ında hayal kırıklığına uğramış olan Amerikan Cumhurbaşkanı, halkına bir televizyon konuşması yaptı. Konuşmasında Amerikalı rehineleri kurtarma işinin hezimetle sonuçlandığını söyledi. Dünya müslümanları bir süper gücün böyle küçük düşmesini, genç İran İslam Devleti'ni korumak için Allah'ın doğrudan müdahalesi olarak gördüler. Helikopterlerin başarısız uçuşları, kumandanların sinir krizleri geçirmesi, uçaklarının yere çakılması başka şekilde açıklanamaz. Amerika aya adam götürüp getirebilir. 
Batı teknolojisi uzayda mekik dokuyabilir. Mükemmel ve muazzam makina ve silahlar yapabilirler. Fakat iman ve Allah'a bağlılık olmadan bunlar faydasızdır. İslami hareketin 


hedefleri, süper güçlerin zayıflığının defalarca kanıtlandığı sahada yatar. Büyük tehlikelerden koruyan Allah'ın fiili müdahalesi, akılcı kafalarda korku yaratabilir. Bu, müslümanların mantıksız olduğu anlamına gelmez. Gerçekte imanımız, mantığımızın önemli bir bölümüdür. 
Allah'ın fiili müdahalesiyle İslami hareket, eşsiz bir nitelik ve fizikötesi boyut kazanır; bununla birlikte bu fizik ötesi boyut, sun'i bir ruhanilik peşinde olmak değildir. Bizzat fiziki dünyaya, gerçek sorunlara ve fiziki dünyadaki hedeflerin başarılmasına dairdir. 


Öte yandan Hz. Muhammed (s)'in sünneti bir değişmez değerdir, İslami hareket; Hz. 
Muhammed (s)'İn başardığı ve takip ettiği hedeflerin izinden gitmelidir. Fert ve toplum olarak Peygamberin yöntemleri ve ondan çıkartılan usuller ile (onun dönemindeki) İslam ümmetinin tatbikatlarına uyulmalıdır. Bu yolda, peygamber ve ashabının oluşturduğu İslami hareketteki ferdi ve cemaatsel davranışlar ve katılım ölçü alınmalıdır. Bu hataya ya da başarısızlığa karşı bir teminat değildir, yalnızca hatanın daha kısa bir sürede görülmesini garantiler ve böylece başarısızlık, hedeflerden vazgeçirtecek kadar bir hayal kırıklığına uğratmaz. Bugün karşılaştığımız hiç bir sorun yoktur ki o zamanda vuku bulmamış olsun. Elbetteki şekil ve ölçü değişti. Açık bir örnek olarak, kabilecilik, milliyetçilik şeklinde evrenselleşmiştir. 
Kölelik, kapitalizme ve dönemi sona eren komünizmde işçi sınıfı üzerinde kurumlaşmıştır. 
Liberalizm, hümanizm, akılcılık, ferdin hürriyeti, laik eğitim, bilimcilik ve demokrasi felsefelerinde ahlaksızlık saygı değer oldu. Ama sorun, yine aynıdır. Günümüzdeki İslami hareket peygamberi usulleri tatbik ederse, ondört asır evvel elde edilen basan yinelenecektir. 
Bununla birlikte iyi sonuçlar, uzun süre öncesinin büyük çabalarından beslenir. Büyük hedeflerin bir-sıra gelen kısmi başarıları ve başarısızlıkları vardır. Çağdaş hareket, medeniyet değişimine bu çerçevede yaklaşmak zorundadır. 


Sömürgecilik dönemi İslam'ın ve müslümanların tarihi koşullarını temelden değiştirdi. Bu dönemden önce de İslam medeniyeti, bir sapma ve çöküş içerisindeydi. Fakat bu sırada bile İslam'ın aslına dönüş mümkündü. En sapkın ve bozuk dönemlerinde bile müslümanlar toplumsal, iktisadi ve siyasi kurumlarını kendi kimliklerini kaybetmemek için korudular. 
İslam tarihinin ilk dönemlerinden ilham almamış ta olsa durum budur. Sömürgeci dönem bu kurumlan yok ettiği kadar, insanlara miras bırakılan geleneği de ortadan kaldırdı. Yeni kurumlar oluşturuldu, yeni batılılaştırılmış liderler yetiştirildi. Sömürülen ülkelerdeki kurumlar ve yöneticiler İslam tarihinin bir parçası olamazlar. Yeni ulus devletlerin kurumlan ve yöneticileri başka bir tarihin baskın eğilimine sahiptir. Bu akımlar, Batı medeniyetinin kültüründen, ölçü ve değerlerinden kaynaklanır. Yayılmacılığın susuz ve kurak görüntüsünü yalnızca İran'daki İslami hareket kesip atmayı başardı. Bundan amaç, müslüman kitleleri bir araya getirmek ve ulus devlet kurumlarına ve yayılımcı yöneticilerine, diğer sömürü düzenleriyle beraber son vermekti. 


Umum bir hastalığa dikkat edilmelidir. İnananların tümüyle İslami harekete katılımı büyük ölçüde azaldı. Ümmetin bir bölümü olan bağlılık, dayanışma ve belli bir hedef için bir araya gelme işlerini başaran İran'daki İslami hareket yenilmezliğini açıkça gösterdi. Bir çok müslüman artık peygamberi yöntemin çağdaş süper güçlere ve teknolojilerine karşı başarılı olamayacaklarına inanmaya başladığı bir zamanda İslami hareketin yenilmezliğinin açık bir göstergesi olması açısından İran İslam Devrimi önemlidir. Süper güçlerin umacıları ve teknolojileri yere serildi. Müslüman ulus devletlerin sömürge sonrası dönem yöneticilerinin iktidarlarını korumak için hala süper güçlerden medet bekliyor oluşları, yalnızca bu yönetimlerin emperyalizmin kuklaları olduğunu ve İslam toplumunda bir yerlerinin olmaması gerektiğini teyid etmektedir. Mevcut realite'yi sürekli kabul etme ve ulus devlet sınırlan içinde demokrasi çerçevesinde İslami çözümler üretme arayışı kendini hissettirmektedir. Bu eğilim çağdaş cahiliye ile çatışmayı ve onu yenilgiye uğratmayı gündeminden çıkartmaktadır. İslami hareketi yönetme iddiasında bulunan kimseler isteksizce olsa da bir defa sömürgecilik sonrası dönem kabusunun gerçeklik olduğunu kabul ettiler mi, onlar için artık önemli olan siyasi 


partiler kurmak, mitingler düzenlemek, seçimlere girmek, koalisyonlara katılmak, uzlaşma aramak ya da generalleri, albayları ve hükümdarları "İslam devleti"ni kurmak için iknaya çalışmaktır. "Şeriat Yasası' bu hilelerden biridir ve şimdilerde Pakistan'da moda oldu. Bu eğilim çok tehlikeli; çünkü müslüman kitleleri hareket geçirme gereğini yok sayıyor. İslami siyaset bir sonraki aşamada, açık ve bilinen ulusal sınırlara indirgenebilir. İslami hareketin dünya çapındaki rolü dar ulusal ölçülere sokulabilir. Bir İslam devleti kurma hedefi böylelerince yalnızca bir ulusal devlette bir ulusal meclis tarafından, bir İslami anayasa hazırlanması hedefine indirgenmektedir. İşleyen ve işlemeye devam eden sömürgecilik döneminde ortaya çıkan İslami partiler ne yazık ki bu çerçeve içerisinde bulunmaktadır. 
Büyük başarısızlıklarından ders almayı reddediyorlar. Bu temel fikir beklendiği gibi "ulusal İslami hareket"lere öncülük etti. Bu çerçevede İslami partiler, demokrasi adına ümmeti bölme rolünü üstleniyorlar. Bugünlerde tamamen sınırlı hedefleri olan ulusal İslami siyasi partiler gerçekten çok yaygın. Ulusal parametrelerde bir İslami 'parti' aynı zamanda seçkinci (elitist) bir faaliyet olarak da kalmak durumundadır. Elitler, aynı susuz, kurak, kirli toplumsal sınıfta, İslami partinin siyasi platformunu oluştururlar. Bu toplumsal sınır, İslami geçmişimizi ve bilincimizi yok etmeye çalışan sömürgeci patronlar ve müstemlekeci düzenlerden oluşur. 
Daha da kötüsü, Batı'nın toplumsal felsefesinin ve siyasi nazariyesinin toptan alınıp İslam'ın siyasi nazariyesi olarak nakledilmesidir. Bağlılık, birlik ve beraberlik gerekliliğini sağlamak için bizi ayıran sınırların kalkması şarttır. İslam'ın dünya görüşünün zorunlu kıldığı evrensel ümmete ait olma bilinci, müslümanlar arasında en az öncekiler kadar kuvvetlidir. O kadar ki, laik, sömürge ulus devletleri bile ağız ucuyla da olsa ümmete ait olma fikrini söylemeyi gerekli bulmuştur. Bu amaçla uluslararası İslami teşkilatlar kurmuşlar, İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları ve İslam zirve konferansları düzenlemişlerdir. İslami dayanışmayı geliştirmeye çalışırlar, fakat ulus devletler arasında bir dayanışmadır bu, halklar arasında değil. 


Şimdi İslami harekette, İslam devletinin rolünü incelemeliyiz. İslami hareketin varmak istediği noktanın İslam devleti olduğu aşikardır. Bir defa İslam devleti kurulduğunda, İslami hareketin bir parçası olduğu şeklinde tanımlanabilir. İslami hareketin diğer bir bölümü ümmetin diğer bir coğrafi bölgesini bir İslam devletine dönüştürmeyi başarırsa, İslami hareket buna paralel olarak gelişecektir. Sonra evrensel İslami harekette iki tane İslam devleti olacaktır ve sonra kaç olursa üç, dört, beş... Bununla birlikte İslam devletlerinin sayısı kesinlikle müslüman ulus devletlerden az olacaktır. Bu İslam devletleri yalnızca uyumlu değil, bunun yanında geniş ve aynı hedefleri güdecek devletler olacaktır, İslam devletleri, tüm ümmete hizmet edecek olan işlevsel kurumlarını yerleştirirken çalışmalarını evrensel İslami hareket çerçevesinde yapacaktır. Bu kurumlar ileride tek bir rehber, emirel müminin altında vahdet oluşturacak olan İslam devletlerinin temellerini kuracaklardır. Bunlar bir kaç nesil hatta belki de asırlar sürecek olan büyüme ve gelişmenin safhalarıdır. Ümmetin sapması, kötüye gitmesi ve bölünmesi uzun zaman almıştır, dönüş de kısa sürede olmayacaktır. 


Çoğu müslüman ulus devlet kendi halkını ve dünyayı aldatmak amacıyla cephe teşkilatlar kurdular. Fakat biz tüm dünyada alt düzeyde gayri resmi İslami faaliyet gösteren bu kurumlan dışlamamaya gayret göstermeliyiz. Hatta Rabıtatu'l- Alem gibi merkezlerden finans edilenleri dahi. Bunlardan bazıları şimdi dalkavuklar, mevkiperestler, şarlatanlar ve ahmaklar tarafından yönetilip, işletilmektedir. Bu cemiyet ve öğrenci temelli teşkilatlar süreç içinde gerici düzenler ve casuslarının etkisinden Çıkarak İslami hareketin son derece faydalı destekçileri olacaktır. Dalkavuklar, mevkiperestler, şarlatanlar, İslamizasyon ile uğraşanlar milliyetçiler ve demokratlar, genci yaşlısıyla asıl çoğunluğu oluşturan İslam davasının hakiki bağlılarından ayrı ele alınmalıdırlar. 


Günümüz koşullarında yeni olan İslami hareketin ufak fakat önemli bir parçası İran İslam devletidir. Devlet ve hareket arasındaki ilişki özenle geliştirilmelidir. Bazı açık tuzaklara, düşmemek için kolayca teşhis konulabilir. Mesela İslami İran, dünya çapındaki İslami 


tebliğciler, imamlar, profesyonel vaizler, camiiler, dernekler, gençlik gruptan ve diğer teşkilatlar ağını maddi yardımlarıyla yöneten İslami hareketin "Suudi Arabistan"ı gibi olmamalıdır, İslam devletinin sınırları dışındaki İslami hareket kendi kaynaklarını İran dışında oluşturmalıdır. Bu basit tedbir İslam devleti ve İslami hareketin sağlığı ve selameti için gereklidir. Doğrusu bir kaç açıdan dışarıdaki hareketin İslam devletine yardımda bulunması gerekir. Şu anda 1 milyarlık ümmetin sadece 45 milyonunun İslam devletinde yaşadığım unutmayalım. Aynı zamanda şu bir gerçektir ki İslam devleti, devletsiz bölgelere göre daha büyük bir birleştirici kaynaktır. İslami harekette her kaynak kendi rolünü oynamak zorundadır. İslami hareketin devleti ile devletsiz bölgeleri yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olması gerekir. Bu ilişkilerin gözetilmesi için kurumlar zincirinin geliştirilmesi gerekir. 


İslam devletinin içinde ve dışındaki çağdaş İslami hareket çok az bir deneyimin ürünüdür, İslam devriminin ve İran İslam devle tinin, tecrübeleri toplanmalı, işlenmeli ve İslami hareketçe içselleştirilmelidir. İhtiyaç olan insan gücü ve ihtisası içten karşılanmalıdır. İslami hareket bir kitle hareketi olmak zorundadır, aksi takdirde İslami olmayacaktır. İslami harekette rehberlik rolünü oynayanlar rehberlikten bihaberdirler. Rehberlik rolünü incelemiyorlar. İslami harekette rehberlik, zenginliğin, gücün ya da bir sınıf kökeninin görevi değildir, insanlar rehberlik peşinde koşmazlar. Rehberlik onları keşfeder. İslami hareket en önemli icra sahasında inananlardan en mütevazisini arayıp bulur. İslam devletinin ve İslami hareketin rehberlik rolünü üstlenen kişilerin dayandığı bir tacirler, feodal beyler, işçiler ya da bir aydınlar grubu yoktur. Yükselişlerini, ödül veya himaye isteyen bir topluluğa borçlu değildirler. Bunlar Batı siyasal düzeninin yaygın siyasi yöntemidir. Hatta çağdaş milli İslami partiler bile bu yöntemi kullanmıştır. Bu İslami partiler müslüman gençleri ve öğrencileri tekrar harekete geçirmek için teşebbüste bulunmamışlardır. Böyle partiler kişisel kazanım için mevki peşinde koşmaya ve profesyonelliğe büyük değer vermişlerdir. Böyle İslami parti ve hareketlerin kıdemli azaları bugün Suudi Arabistan ve Fars Körfezi'ndeki bağımlı şeyhliklere, dolgun maaşlarla hizmet vermektedirler. Bu bölgede sıcak yaz mevsimi hakimken, İslam'ın bu değerli(!) evlatları Avrupa'da ve Amerika'da tatilde, tam ücretle İslam'a hizmet ederken görülebilir. İslam ve İslami hareket, ferdi harcama yapılmadan sürdürebilmek için sadece tatil faaliyetlerine indirgenmiştir. Bazı profesyoneller, mevkilerine katkıda bulunacak küçük İslami çalışmalar oluştururlar. Bir çok müslüman milyoner İslam aşkıyla(!) yaptıkları çalışmalar sayesinde büyük ün kazanmıştır. 


Bu konferansta İmam Humeyni'nin anısını şereflendirmek, teşebbüsüyle ümmetin karşı karşıya kaldığı meydan okuma ve buna karşı çözümlerin ana hatları çizilmiştir. "Yem dünya düzeni" Batı'nın yenilmez olduğuna inandırmak için türetilmiş bir slogandır. 1979'da İmam Humeyni'nin rehberliğindeki teçhizatsız müslümanlar, büyük bir zafer kazandılar. Bu senaryo her yerde tekrar tekrar sergilenebilir ve her yerde tekrarlanmalıdır da. Yalnızca İslam tüm dünya mazlumlarına bağımsızlık ve özgürlük getirebilecek dünya görüşü ve tarihi tecrübeye sahiptir. 


YENİ DÜNYA DÜZENİ 
Şuayip Mekeç -Haksöz Dergisi Sayı: 2 - Mayıs 1991 


Emperyalist güçler koalisyonunun bir üçüncü dünya ülkesine haddini bildirmek için başlattıkları savaş biteli neredeyse üç aya yaklaştı. Savasın emperyalizmin tüm dünyada egemenliğini pekiştirici bir yönde sonuçlanması, müslüman halkları derin bir sessizliğe ve üzüntüye şevketti. Teslimiyetçiliğe ödün vermeyen duyarlı müslümanlar, saldırgan haçlı sürüleri karşısında bir tavır bütünlüğüne girerken, bunu bir diktatör ve ordusunun bekası için değil bir halkın uğratıldığı zulmün karşısında yer aldıkları ve bölgedeki fiili sömürü düzenine 


karşı oldukları için yapmışlardı. Bugün kaygıyla izlediğimiz gelişmeler, yakın tarihte yaşanmış benzer olayları hatırlatıyor. Sonuçlarının bölge halklarının aleyhinde gerçekleşeceği, büyük tehlikelerle dolu ve uzun süreceği tahmin edilen bir döneme girildiğini gözlerimizle görüyoruz. Yaşanan gerçekler, I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra gerçekleşmiş değişikliklerin emsali ışığında değerlendirilmelidir. Bugün girilen süreç, dünyanın, yeni güçler dengesiyle kurulacağı ve yeni egemenlik alanlarına bölüneceği" sonucuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur. 


l. Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı İmparatorluğumun bölünmesi ve SSCB'nin yeni bir devlet olarak sahneye çıkması, Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarının çizilmesinde önemli rol oynamıştı. Sonuçta oluşan ulusal devletlerin sınırlan, kayda değer değişiklikler olmaksızın günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. II. Dünya Savaşı ile bu tabloya Yahudi devletinin eklenmesinin ardından bölgede yeni sorunlar devreye sokmuştur. Bunun dışında genel işleyişte statüko korunmuş ve güçlü devletler, kimi zaman çatışmamak, kimi zaman da ortak çıkarları uğruna dengelerin bozulmamasına özel itina göstermişlerdir. 


Körfez'de yaşanan kriz ve savaş halini gerekli kılan sebeplerle ilgili çeşitli varsayımlar ileri sürülmüştü. Bunların tutarlılığını veya tutarsızlığını tartışmak istemiyoruz. Ayrıca, bunları yeniden sıralamanın da bir anlamı yok. Ancak öneminden ötürü bir noktaya değinmek istiyoruz. 


Son yıllarda ülkeler arası ilişkilerde bazı köklü değişikliklere gidildiği gözlenmekteydi. 
Bunlar siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen değişikliklerdi. SSCB'deki global çözülme ve bir çok ülkenin bir araya gelmesini gerekli kılan yeni iktisadi yapılanmalara gidilmesi, tüm dünyada yeni bir dönem başlatmıştı. SSCB'nin böyle bir sürece girmesinin ardından dünya dengelerinin ABD-SSCB ekseninden çıkarak Doğu-Batı geriliminin ortadan kalkması, dünya çapında yeni güçler dağılımı sorununu gündeme getirdi. 
Dünyada oluşturulacak yeni sistem, Orta Doğu'da da yeni sistem anlamına gelmektedir. 
SSCB'nin geleneksel politikalarının değişmesiyle bağlantılı olarak Doğu Avrupa ülkelerinin esaslı bir değişime uğrama zorunluluğu Avrupa'da yeni bir konjonktür ortaya çıkarmıştır. 
Yeni Avrupa projesinin ilk aşamasında iki Almanya'nın tek Almanya'ya dönüşmesi, başlangıcı gösteren ilk adımlardı. Bugün Doğu Avrupa pazarları tümüyle serbest kalmıştır. 
Avrupa yeni bir süper güç olarak örgütlenmektedir. Bu örgütlenme, salt iktisadi birliğin ötesinde siyasal ve kültürel bir güç olmayı da beraberinde getiriyor. 


Doğu Avrupa ülkelerinin hristiyan kültür dünyasının üyeleri olmaları, bu birliğin Hıristiyan-Batı kültürü ekseninde yapılanmasına güç vermektedir, Hıristiyan-Batı kültürü temeline dayanan bu birliğin ideolojik karşıt gücü ise artık Komünizm değil, başta İslam olmak üzere Üçüncü Dünya Ülkelerindeki kontrol dışı ve egemen güçlere entegre olmamış tüm rejimlerdir. Kendi aralarında uzun vadede öze! çıkarlarının ve çeşitli hesaplarının birbirlerini farklı kümelerde toplayabileceği ihtimaline rağmen, nesnel çıkarları için aynı zeminde ortak politikalar üretebilen ABD ve Avrupa yeni düşmanlara gereksinim duymuşlardır. Kızıl tehlikenin yerine ikame edilecek bu yeni düşman, onlar tarafından terörist devlet kavramıyla tanımlanıyor. Körfez Savaşı'nın da ortaya koyduğu gibi ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını tehdit eden Üçüncü Dünya Ülkeleri, devlet felsefeleri ve sistemleri ne olursa olsun potansiyel olarak terörist devlet sınıflamasına dahil edileceklerdir. Tabiatıyla yeni düşman tanımlaması, Batı'yla kurulacak dostlukların yeniden tanımlanmasını da gerekli kılmıştır. 


Önceden soğuk savaş koşullarında özellikle üçüncü dünyalı dost-işbirlikçi rejimler açısından demokrasinin gelişmemişliği, genellikle Sovyet yayılmacılığı ile izah ediliyordu. Bugün söz 


konusu mazeretin ortadan kalkmasının ardından, Doğu blokunun kapitalizme entegrasyonunu kolaylaştırmak için özellikle demokrasi ve insan hakları konularına vurgu yapılması, müttefiklik statüsünün kazanılmasının amentüsü haline gelmiştir. 


Uluslararası ilişkilerde, önceki klasik döngünün, hükmünü yitirmesiyle yeni bir döneme girilmiştir. Orta Doğu bunalımının, Irak'ın Kuveyt'i ilhakıyla iyice düğümlenmesi, deforme olmuş kalıpların yeni sömürü planlan ve projeleriyle tasfiye edilmesini zorunlu kılmış, kısaca ABD ekseninde askeri-iktisadi kast sisteminin peydahlanmasına sebep olmuştur. Körfez'de emperyalist cephenin galibiyetiyle ulaşılan sonuç, ABD'nin askeri gücünü kanıtlaması açısından istediği imajı oluştururken, müttefik üyelere de nesnel menfaatlerine yönelik yaptırım avantajı sağlamıştır. Bu sonuç, özelde kendi kategorilerinde eşitler arasında birinci unvanına sahip olan, ekonomik açıdan Almanya ve Japonya karşısında gerilemiş ABD'ye bundan böyle ekonomik faydalar da temin edecektir. Kısaca, girilen dönemde sömürgeci güçlerin kazandıkları imkanların bölüşülmesi ve korunması ABD öncülüğünde gerçekleşecektir. 


Geçmişte uluslararası ilişkilerini komünist tehlikeye karşı kalkan olma rolünün belirleyiciliği ile kuran Türkiye'nin, savaş boyunca gösterdiği performansın, girilen süreçle kendisine ne gibi avantajlar sağlayacağı hakkında değişik görüşler söz konusudur. İçte, devlet-toplum ilişkilerinin uyumsuzluğu ülkeyi belli aralıklarla bunalıma sürüklemişti. Bugün ülkede, iç siyasal dengelerin hangi zeminde kurulacağı hala tartışılan bir konudur. Savaş boyunca kesif bir halde nükseden bu belirsizlik kotarılan politikalarla bastırılmaya çalışıldı, iktidarın savaş süresince tavrı müttefiklik vasıflarına" katıksız riayet etmesi şeklindeydi. Burada Türkiye'nin, savaşı aktif biçimde desteklemesini gerektiren aktüel nedenler ve geride dayandığı temel faktörleri izah etmek gerekiyor. 


19. yy.'da yaşanmış büyük savaşlarda, halkları farklı devletlere ayıran bir ideoloji olarak karşımıza çıkan ulusçuluk anlayışı, o günün coğrafyasını şekillendiren asıl etkendi. Özellikle emperyalist güçlerin üçüncü dünya olarak adlandırdıkları bölgelerde yaşayan halklar arasında dayatmalar neticesinde yaygınlaşmış olan bu anlayış, emperyalizmin bölgedeki tesisini ve seyyaliyetini kolaylaştırmıştı. Neticede ulusçuluk kimliklerinden yola çıkarak devletleşme yolunda kurtuluş ve özgürlük mücadeleleri veren bölge halkları, özelde birbirleriyle savaşarak küçük parçalara bölünmüşlerdi, İslam coğrafyasında o dönemde ortaya çıkan ve varlıklarını günümüze kadar sürdüre gelen bir çok ülke, esasen Osmanlı Devleti'nin uyruğundaki halkların yaşadıkları topraklar üzerinde, ulusçuluk kışkırtması sonucunda kurulmuşlardı. 


En genelde İslamcı siyaset mantığına dayalı politikalar izlemiş ama tevhidi islam sistemi'ni temsil edememiş Osmanlı Devleti, başta iç çözülmesi neticesinde çökmeye başlayınca, bunu fırsat bilen İngiliz ve Fransız emperyalist güçleri, Osmanlı tebası içinde ırkçılık propagandalarını hızla yaygınlaştırmışlardı. O döneme kadar Osmanlı'nın idamesi için gayret sarf eden ve topraklarını işgal etmek isteyen saldırgan güçlere karşı bilfiil mücadele etmiş bölge halkı, kendi içlerinde öncülük rolüne talip batıcı-laik aydınların güdümüne girmişler ve onların belirlediği stratejileri benimsemişlerdi. 


Türkiye Cumhuriyeti, dağılan Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ulusal bir devlet olarak doğdu. 
Etnik yönüyle karışık insan gruplarının yaşadığı bir ülke olan Türkiye'de anayasaya göre her T. C. vatandaşı Türk'tür. Kurulan sistem, Türk olmak şartını teoride her ne kadar etnik kökene bağlamayıp vatandaşlık prensibine dayandırsa da esasen devlet ideolojisinin temel felsefesi ulus bilinç üzerine oturmaktadır. 


Bu olgu, toplumun ırkçı bir temelde örgütlenmesine yol açmıştır. Sosyal, siyasal, kültürel alanlarda oluşturulan eğitim programları hep bu ana düşünce ekseninde hazırlanmıştır. Körfez Krizi sonrasındaki somut gelişmelerden ötürü üzerinde en çok konuşulan Kürt sorunu meselesi, kökleri çok derinlere uzanan boyutlarda gündeme gelmiştir. Artık Kürt sorunundaki çözüm Türkiye açısından, askeri yöntemlerle değil, politik yöntem arayışlarıyla çözümlenme dönemine girmiştir. 


Türkiye Körfez Krizi boyunca ABD'nin yeni müttefik tanımlamasındaki bütün maddelere eksiksiz riayet etti. Soğuk savaş sürecinde NATO şemsiyesi altında özel bir konuma sahip olan Türkiye, bu dönemin miadını doldurmasıyla sarsılan prestijini yeniden kazanmak için bu fırsatı değerlendirme yolunu izledi. Uluslararası ilişkilerde ABD merkezli politikalar üretme yolunda özel çabalar sarf eden Türkiye'nin, yeni döneme hazırlıklı girmesi gerekiyordu. Yanı Batıcı misyonu temsil etmek yolunda oluşturulacak yeni kimlik için vitrinde bazı düzenlemelere gitmek zorunlu bir hal almıştı. 


Bu aşamada, izlenen politikalar ve temel dayanaklar üzerinde yapılan bazı değişiklikler, çeşitli tartışma ve çekişmeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla Kürt sorunu'na yaklaşımda gerçekleştirileceği ileri sürülen yeni kültürel düzenlemeler, eski ceza yasasında 141, 142 ve 
163. maddelerinin kaldırılıp yerine terörle mücadele yasası adıyla yeni bir hükmün konulması, cezaevlerinin boşaltılması, askeri mekanizmada gidilecek bazı değişiklikler; içte güç odaklarının tepkilerine yol açarken, bazı kesimler tarafından da gerçek demokrasi, özgür yaşam hakkı olarak algılanmaktadır. Bu tartışmalar sürerken, belli zamanlarda darbeci kimliğiyle Ön plana çıkan ordunun mevcut iktidar karşısındaki konumu ne olursa olsun, ABD desteği olmaksızın iç işleyişe müdahale edemeyeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla aktif ABD dostluğuna dayanan ve Batı'nın nisbi yardımlarından güç alan iktidarın önü, şimdilik açık gibi. Ülke ekonomisinin, halkı zor şartlar altında yaşamaya mahkum eden ağır müeyyidelerle ayakta tutulmaya çalışılması, çığ gibi büyüyen işsizlik problemi, uzun süren ve istenmeyen biçimlerde sona eren grevler, halkla iktidarın birbirlerine olan uzaklığını iyice pekiştirmiş durumda. Bir yandan ülkeye yakıştırılmaya çalışılan yeni kimlik arayışı sürerken öbür taraftan halkın içinde bulunduğu olumsuz koşullar ağırlaşmaya devam ediyor. 


Türkiyeli ve tüm dünya müslümanlarının, girilen yeni dönemde dünya siyasetindeki yeni gelişmeleri iyi tahlil ederek kendilerine dışarıdan ve içeriden gelebilecek dayatmaları yerinde ve zamanında farkedip, tedbirli olmaları gerekmektedir, İnsan olarak yaşamaya talipsek, Allah'ın istediği İnsan tipi Örnek almalıyız. Görevlerimizi, sorumluluklarımızı kavramış, ilahi mesajı anlamış ve onu hayata geçiren kullar olabilmeliyiz. 


"Bir toplum kendi içindekini değiştirmedikçe, kuşkusuz Allah da o toplumun bulunduğu durumu değiştirecek değildir." (13/Ra'd,11) 


YENİ DÜNYA DÜZENİ VE İSLAM DÜNYASI 


Hasan Elhac Ali-Dünya ve İslam Dergisi Sayı: 11 - Yaz 1992- Çev.: Mehmet Şen Hasan Elhac Ali Kuzey Texas Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde öğretim üyesidir. 


11 Eylül 1990'da, Kongre önünde muzaffer bir edayla yaptığı konuşmada Başkan Bush, 
Amerikan dış politikasının bir amacı olacağını ilan etti. Henüz bir kaç ay öncesinde Soğuk Savaş döneminin düşmanları ABD ve Sovyetler Birliği'nin, eski bir Sovyet müttefiki olan Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için tahmin edilemeyecek bir işbirliği seviyesi göstermiş olmaları 


nedeniyle konuşmanın ton ve vurgusu uluslararası politikada yeni bir safhanın başladığını işaret ediyordu. Bu konuşmasında Bush şunları söyledi: 


Basra Körfezi'ndeki kriz, ciddi ve tehlikeli olduğu kadar, tarihi bir işbirliği dönemine doğru adım atmak için de bulunmaz bir fırsat sunuyor. Bu sorunlu zamanların ardından, beşinci hedefimiz; terör tehdidinden uzak, adalet için ugraşıda daha güçlü ve barış arayışında daha emin olacağımız yeni bir dünya düzeni, yeni bir dönem doğabilir. Doğu ve batısıyla, kuzey ve güneyiyle dünya uluslarının daha müreffeh ve uyum içinde yaşayabilecekleri bir dönem. 


Yeni bir dünya düzeni fikri, göründüğü kadarıyla eski sistemin yıkılmasını ve diğerinin farklı alanının doğumunu gerektiriyor. Bu yazının amacı, mezkur dünya düzeninin öncüllerini tanımlama ve analiz etmedir. Bu öncüller "eski" düzenin prensiplerinden, dayanaklarından ne kadar farklılar? Ya da daha açıkçası, Economist'in sözcüklerini kullanacak olursak, "Yeni Olan Ne? Hangi dünya? Ve kimin düzeni?" (Economist, 23 Şubat 1991, s. 25-26). Bu "düzenin gündemleri neler ve Üçüncü Dünya'nın çıkarlarını ne kadar yansıtıyor? Bu yeni dünya düzeni İslam dünyasını, Üçüncü Dünyayı ve Güney sakinlerini nasıl etkileyecek? 


Diğer Üçüncü Dünya bölgelerine kıyasla, geniş jeopolitik, etnik ve sosyo-ekonomik spektrumu İlam dünyasına, güçlü Kuzey ve az gelişmiş Güney arasındaki ilişkileri incelemek açısından elverişli bir analitik çerçeve olma özelliği bahşediyor. Üstelik "bölge"nin dini ve kültürel bağlan Kuzey'inkilerden daha farklı. Bu zıtlık, özellikle Latin Amerika gibi Kuzey'le aynı dini ve aynı kültürün temel özelliklerini taşıyan Üçüncü Dünyanın diğer bölgeleri söz konusu olunca daha bir önem kazanıyor. 


'Yeni Düzen"'in Doğuşu 


Yeni dünya düzeninin en göze batıcı özelliklerinden biri onun yayılış tarzı. Uluslararası sistemde kavgasız belasız bir değişim mümkünse de, bazı dünya politikası araştırmacıları yeni bir dünya savaşını değişimi sağlamak için gerekli bir mekanizma olarak görüyorlar (Gilpin, 1985; Modelski, 1978). Gilpin ve Modelski'ye göre uluslararası sistemdeki belli başlı değişiklikler I. ve II. dünya savaşlarından sonra oldu. Buna karşın, uluslararası sistemin üçüncü dönüşüm iki faktör sonucu oluştu: 1) Global bir ekonominin doğması, iletişim devrimi ve demokrasi ve piyasa merkezli ekonomilere kayma gibi değişimler; 2) Uluslararası sistemdeki güç dağılımında dönüşüm (Huntington, 1991, 5). Sovyetler Birliği'nin dağılması ABD'yi tek süpergüç olarak bıraktı. Ayrıca kuşatıcı olmayan ikinci Körfez Savaşı, Amerika'nın dominant bir dünya askeri gücü olarak üstünlüğünü gösterdi. 


I. Dünya Savaşını müteakip oluşan uluslararası düzen ulus-devletin önceliğine, üstünlüğüne dayalıydı. Ulusal bağımsızlığa erişme ve muhafaza etme politikanın itici gücü haline geldi. TI. 
Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen sistem, bu arada, farklı bir temele-ideolojiye dayanıyordu (Brzezinski, 1991, 3). Doğmakta olan yeni dünya düzeninde iktisadi etkenler daha büyük ve dominant rol oynayacağa benziyor. 


Sovyetler Birliği'ndeki son olaylar uluslararası politikada iktisadi meselelerin önceliğini gösteriyor olabilir. Batı ekonomik yardımı koşullarla geldiği için Sovyetler Birliği'ndeki artan ekonomik problemler ülkeyi Batı'nın politik etkisine hassas, mahkum hale getirdi. Askeri endüstrileri sivil hale getirme, askeri gücü azaltma ve uluslararası önemli sorunlarda yumuşama gösterme, Batı yardımı karşısında Sovyetler Birliği'nin karşılık olarak yapabileceği şeyler. Ekonominin ideolojiyi gölgelediğine bir diğer örnek Çin'in durumu. Amerika'yla olan ticaretindeki 10 milyar dolarlık fazladan dolayı Çin, iktisadi olarak oldukça hassas. Bunun içindir ki Çin, ulusal çıkarlarım doğrudan ilgilendirmeyen sorunlar yüzünden Amerika ile olan ticaretini riske sokamaz. Sovyetler'in ve Çin'in her ikisi açısından, eski müttefikler ve Üçüncü Dünya ile ilgili sorunlar askıya alınmış bulunuyor. 


İktisadi gücün artan önemi, II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın iktisadi gücünde göreli olarak azalmayla birlikte gelişti (Huntington, 1991, 5). Bu yüzdendir ki bazıları Amerika'nın Körfez'de askeri yola başvurmasını, içerde inişteki ekonomiyi canlandırma ve dışarıda da yükselen ekonomik rakipleri korkutma amacına matuf olarak yorumladılar (Petras, 1991). 
Japonya'nın dominant bir iktisadi güç olarak doğmasını güçlü birleşik bir Avrupa takip edecek. Bu gelişme Amerika'nın yerel pazarlara girişine tehdit oluşturabilir ve şirketleri dünyanın diğer bölgelerinde şiddetli rekabete maruz kalabilir. Bu nedenle, Petras (a. g. e., 
513) şunları iddia ediyor: 


Körfez'deki Amerikan savaşı tam anlamıyla global gücün kurallarını değiştirme vasıtasıydı. Ekonomik alandaki rakipleri, Amerikan askeri fetihlerinin bankerlerinin emrine tabi kılma iktisadi kaynakları piyasalardan savaş sübvansiyonlarına kaydırmak... Piyasaların, gelir ve kaynak paylarının teknolojik pazar gücü ile değil, politik askeri üstünlük ile tanımlandığı yeni bir askeri merkezli global düzen. 


Yeni Patronlar 


Sovyet tehdidinin sona ermesinden sonra, yeni dünya düzeninin Amerika ile beraber muhtemel patronları kimler? Belli başlı Amerikan stratejistlerine göre (Huntington, 1991; Luttwak, 1990; Brezinski, 1991), yükselen iktisadi gücünden dolayı ilk aday Japonya. Bu iddia iki etkene dayandırılıyor: 1) Japonya, teknoloji ve araştırma alanlarında dünyaya liderlik edecek. 2) Bu liderlik dünyanın her tarafında artan Japon nüfuzuna yol açacak, ikinci aday, yeni birleşmiş Almanya'dır. Onun gücü de, Japonya gibi ekonomik üstünlüğünden kaynaklanıyor. Her iki ülke de aşırı milliyetçi duygulara sahip. Bunlardan sonra Birleşik Avrupa ve Çin geliyor. Bu nedenlerden dolayı, bazı Amerikalı stratejistler Avrasya"daki güç dengesiyle ilgileniyorlar. 


Bu tek ve çok kutuplu ortamda, Amerikan hükümetinin, üstünlüğünü devam ettirmek için aşağıdaki stratejiyi takip edeceği tahmin ediliyor: 1) Herhangi bir gücün Avrupa, Asya ve her ikisine hakim olmasını önleme; 2) Sovyetler Birliği'nin tamamen dağılmasını önleme; 3) Alman gücünü, NATO ve diğer uluslararası organizasyonlara iştirakini teşvik suretiyle sınırlama. Aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın da devreye sokulmasıyla Almanya'nın bu uluslararası kuruluşlara hakimiyetini engelleme; 4) Birleşik Avrupa'nın uyumlu bir dış politikaya sahip siyasi güç haline gelmesini engelleme; 5) Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesini destekleme ve bölgede sınırlı bir askeri güç bulundurma stratejisi suretiyle Japonya'nın gücüne tehditler koyma; 6) Çin'in piyasa ekonomisi ve demokratikleşmeye geçişini teşvik etme (Huntington, 1991, 12-13). 


Yeni Dünya Düzeninin Sorunları 


Henüz dünya düzeni son şeklini almamış olmasına rağmen, rahatlıkla ana öncüllerinin tanımlanabileceğini söyleyebiliriz. Amerika liderliğindeki Batı dünyası; askeri üstünlük, kültürel hakimiyet ve teknolojik avantajla üstünlüğünü sürdürmeye kararlı. Şurası açıktır ki, "eski"sinde olduğu gibi yeni dünya düzeni açısından da sanayileşmiş Kuzey'in güvenliği dünya güvenliğinin merkezinde. Bu bakımdan, sanayileşmiş Kuzey'in güvenlik kaygıları vurgu ve kapsam olarak Üçüncü Dünya'dan farklı. Güvenlik kavramı, tıpkı geleneksel uluslararası ilişkilerde olduğu gibi iki varsayıma dayandırılıyor: 1) Devlete olan tehditler dışsaldır, içsel değildir; 2) Bu tehditler askeri terimlerle ifade edilir (Ayoob, 1991, 261). 


Üçüncü Dünya açısından güvenlik terimi; ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel olduğu kadar askeri sorunları da içerecek şekilde daha geniş tutulmalıdır. Bu ülkeler için iç güvenlik sorunları dış kaynaklı alanlar kadar önemlidir, hatta bazı devletlerde daha fazla. Toplumsal, etnik ve politik çekişme hala şiddet, açlık ve gücü yol açmaya devam ediyor. Dünyadaki 


bütün mültecilerin yüzde yetmişi (yaklaşık 12 milyon) İslam ülkelerinden (el-Şaab, 17 Eylül 1991, 8). 


Aslında Üçüncü Dünya sorunları ya görmezlikten geliniyor ya da Doğu-Batı zıtlaşmasının yan ürünü olarak görülüyor. Yeni dünya düzeninin bugünkü erken aşamasında üçüncü dünya ile ilgili hangi sorunlar yeni dünya düzeninin dışında bırakılıyor? Başlıca iki kaygı kaynaklan şunlar: 1) Kültürel egemenlik sosyal ve moral değerler ve bilgi akışıyla ilgili sorunlar; 2) kaynakların dağılımı, borç, sermayenin yeniden sirküle edilmesi ve yatırım gibi iktisadi gelişme ile ilgili sorunlar. Bunlar yeni dünya düzeninin, sanayileşmiş Kuzey'e ait olmayan ama Üçüncü Dünya ülkelerini ilgilendiren sorunları. 


Enformasyon ve Kültür Sorunları 


Üçüncü Dünya ülkeleri, kültürel ve sosyal açılardan Batı kültür ve geleneklerinin tamamen egemenlik kurmasına oldukça duyarlılar (Holsti, 1982, 9). İslam dünyası, yerli kültürü ikinci plana itecek şekilde işleyen ve Batılı sosyal kuralları, hayat biçimini ve davranışlarını beraberinde getiren, Batılı medyanın nüfuzu ve hakimiyeti ile karşılaştığında bir güvenlik tehdidi ile yüz yüze gelmektedir. 


UNESCO genel sekreteri Amado Muhtar M'Bow, tek yönlü bilgi akışının olduğu yede özgürlüğün anlamsızlaştığım gözlemlemişti (Vidyarthi, 1988, 25). Bu sözleriyle M'Bow, uluslararası bilgi akışının mevcut durumuna işaret ediyor. Uluslararası bilgi akışını konu alan bir UNESCO raporunda Mevlana (1986, 21) şunları belirtiyor: 


Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki bilgi akımı dikey yön izliyor (Kuzey'den Güney'e). Güney'de önemli derecede az olsa da hem Kuzey, hem de Güney'in kendi içlerinde paralel akımlarda mevcut. Ayrıca Güney'den Kuzey'e de önemli miktarda bilgi akışı var; fakat Kuzeyden Güney'e oranla kıyaslanamayacak kadar az. 


Dünya kamuoyunu ve kültürel, sosyal normların ve davranışların şekillenmesini etkileyen bilgi akışı bir kaç Batılı medya şirketinin tekelinde. Bagdikian beş medya devinin dünya kitle iletişim araçlarının -gazeteler, dergiler, kitaplar, radyo istasyonları, filmler, teyp ve video kasetleri vs.- Önemli kanallarını ellerinde bulundurduklarını belirtiyor. Bunlar: 1) Yaklaşık 
120 milyon okuyucuya hitap eden dergiler yayınlayan ve bir kaç tane büyük yayıncılık 
şirketine sahip Time Warner Inc. (Amerika), iştirakleri arasında dünyanın en büyük ikinci plakçılık şirketi (WCT) ve kablolu televizyon şirketi HBO ve Cinema da var. 2) Almanya'nın 
Bertelsman'ı uydu televizyon, kitap yayıncılığı ve plaklar alanında. Üstelik dört kıtada 15 
ülkeye yayılmış 40 magazinin de yayıncısı. 3) Rupert Murdoch'a ait New Corporation; Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da gazeteler imparatorluğuna sahip. Ayrıca Murdoch Avrupa'nın en büyük uydu televizyon sistemi Fox Broadcasting (Amerikandaki en büyük dördüncü televizyon ağı), Harperand Row Yayıncılık ve 17 milyon izleyicisi olan TV Rehberi'ne de sahip. 4) Hachette-Sa (Fransa). Dünyanın en fazla dergi (on ülkede 74 tane) ve kaynak kitabının yayınlayıcısı. 5) Capitol Cities/ABC, Inc. (Amerika). Fazla global yaygınlığı olmasa da ABC Televizyonu, sekiz yerel TV istasyonu, 21 radyo istasyonu, 9 günlük gazete ve Hollywood Stüdyoları'nın sahibi. Ayrıca ülkenin en büyük dini materyaller yayıncısı Word, Inc.'in de sahibi. (Bagdikian, 1988, 807-811). 


Uluslararası kitle iletişim araçlarının Batı dünyası tarafından domine edilmesi diğer kültürlerin marjinalleşmesine yol açıyor. Filmler, televizyon ve radyo programları, oyunlar ve müzik aracılığıyla belli normlar ve değerler yerleştiriliyor. Medya sadece sosyal tekamül, iktisadi gelişme ve uluslararası anlayışın iyileşmesine katkıda bulunmuyor; ayrıca düşmanlığı, ulusal çatışmayı, terörizmi de tahrik edebilir (Vidyarthi, 1988, 7). Uluslararası anlayış, 


reddetmek ve görmezlikten gelme ile değil, aksine kültürel ve sosyal farklılaşmayı, çeşitliliği kabullenme ile daha iyi bir seviyede tutulabilir. 


Bu Batı egemenliği uluslararası bilgi akımının serbest olduğu iddiası altında sürüyor. Ama "eşit olmayanlar" arasındaki rekabet, güçlünün avantajına işliyor. Bagdikian (1989, 812) bu gerçeği daha açık olarak ortaya koyuyor. 


Gerçek enformasyon özgürlüğü üç şartı gerektirir: Mevut olan herşeyi okuyabilme ve seyredebilme olanağı; kaynakların çeşitliliği; kendi vatandaşlarına ulaşabilme imkanı bahşeden medya sistemleri (Bagdikian). 


İslam dünyası büyük oranda Batı medyasına bağımlı. Tablo I, dünyanın bazı bölgelerine ihraç edilen televizyon programların| gösterirken; Tablo 2, İslam dünyasına giren filmleri gösteriyor. Bu UNESCO istatistikleri, İslam dünyasının kültürel savunmasızlığını gösteriyor. 


Tablo I: Üçüncü Dünya'nın bazı bölgelerine Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen televizyon programları, 1983. 


Batı'nın ABD'nin Arap Dünyasının 
Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi 

Afrika 80 47 

Arap 59 32 28 

Dünyası 

Latin 81 T11 

Amerika 


Kaynak: UNESCO, Dünya Komünikasyon Raporu,. Vendome, Fransa: Imprimerie ds Presses Universitaires de France, 1989, 147. 


Tablo Il: İslam Dünyası tarafından ithal edilen filmler ve orijinleri 


Yıl Orijin Ülke Yüzde 
1984 Mısır ABD, Fransa, İtalya 74,5 
1985 | Cezayir ABD, Fransa, İngiltere, 51.4 
Hindistan 17.9 
1983 Endonezya | ABD, Fransa, İtalya, 47.5 
Hong Kong 30.6 
1984 Türkiye ABD, Fransa, İtalya 64.5 


Kaynak: UNESCO Dünya Komünikasyon Raporu, 1989, 399. 


İslam dünyası ve Üçüncü Dünya'yı ilgilendiren bir diğer konu da, belkemiği sermaye olan iktisadi gelişme. Uyum ve refah peşindeki bir uluslararası düzen, daha adaletli kaynak dağılımını sağlamak zorunda. Dünya şu anda fakirlik ve bolluk içinde yaşayan insanlar arasında ikiye bölünmüş durumda. 


İslam dünyası sömürgecilik döneminde hammadde ve ucuz işgücünün sanayileşmiş Kuzey'e transferiyle doğal kaynaklarının yağmalanışını gördü. Bazıları aslında yardım, kredi ve çok uluslu şirketler tarafından yapılan yatırımlar aracılığıyla Kuzey'den Güney'e sermaye akışı olduğunu iddia edebilirler. Ama yakından bakınca, bu iddia fazla bir ciddiyet taşımıyor. 


İsterseniz ilk önce borç sorununu inceleyelim. 1986 yılında Üçüncü Dünya'nın 360 milyar doları İslam dünyasına ait olmak üzere 1 trilyon dolar civarında borç yükü vardı (O'Neill, 1990, 1). Üçüncü Dünya borcunun en önemli sonuçlarından biri sermayenin ters yönde akışı 1981'den 1985'e kadar, Latin Amerika ülkelerinden yıllık yaklaşık 30 milyar dolar ülke dışına çıktı (Wesson, 1990, 420). Bazı ülkeler "asıl"dan fazla "faiz" ödediler. 1980 yılında 53 milyar dolar borcu olan Brezilya, 105 milyar dolarlık faiz ödedi ve hala 45 milyar dolar borcu var. 


Yatırım sorununa gelince, istatistikler sermayenin devir daiminin sanayileşmiş Kuzey ile sınırlı olduğunu gösteriyor. Daha zengin ülkeler eliyle oluşturulan para en sonunda yine yeniden yatırım ve büyüme hedefleri için Kuzey'e geliyor. Örneğin ABD'deki yabancı yatırımlar 1983'deki 47.7 milyar dolar rakamından 1986'da 72 milyar dolara ve 1989'da 160.2 
milyar dolara çıktı (Salvatore, 1991,101). Tersine Sahara Afrikası bir inişi yaşadı: 1981'deki 18.3 milyar dolarlık net sermaye akışı 1987'de 15.1 milyar dolara indi (Taylor, 1990, 11). 
Sanayileşmiş ülkeler için büyük önem taşıyan Arap dünyası, özellikle de Körfez Bölgesine, çok sınırlı yatırım yapıldı. 253.9 milyar dolarlık Japon dış yatırımının 105 milyar doları ABD'ye yapılırken sadece 3.404 milyar dolan (% 1,34) Arap dünyasına yapıldı (Kuroda ve Hatanaka, 1991, 92). 


Bu örnekler Kuzey ve Güney arasındaki iktisadi dengesizliği gösteriyor. Dünya nüfusunun 2/3'ünü ilgilendiren bu sorunları göz önünde bulundurmayan herhangi bir "dünya düzeni" barış, ahenk ve refah hedeflerine ulaşamayacaktır. 


İslam Dünyası Üzerine Siyasi Etki 


İslam dünyasının Batı ile olan ilişkilerinin geleceği konusunda Batılı bazı stratejistler (Luttwak, 1990; Taylor, 1991); "çatışma" ve uyuşmazlığın gündeme geleceğini söylüyorlar. 
Luttwak, kışkırtıcı bir tarzda, İslam dünyasını radikal, yoğun şekilde silahlanmış, hiç bir belirgin neden yokken komşularına saldırabilecek bir bölge olarak tasvir ediyor. 
Commentary'de yayımlanan bir makalesinde Kuzey-Güney çatışmasının yerini, Doğu-Batı zıtlaşmasına bırakacağını iddia ediyor. Ayrıca şunları söylüyor: 


Bütün Avrupalılar için -Ruslar da dahil- komşu Güney büyük oranda müslüman ve Batı kültürünün İslam dünyasındaki hegemonyasının çoğu müslümanda uyandırdığı nefret ve bazılarının da aşırı olduğu düşünüldüğünde 90 derece çözümü akla daha yatkın (Luttwak, 1990, 17), 


Luttwak Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerini tasvire devam ediyor. Şunları söylüyor: 


Bazılarının uzun menzilli füzelere bile sahip olduğu, iyice silahlanmış güçlerin bulunduğu bir ortamda; Akdeniz çevresinde, nükleer güçten ve önemli oranda silahlanmadan arınmış bir Avrupa'nın varlığı düşünülemez (Aynı yerde, 18). 


Luttwak, negatif bir müslüman davranışı çizmeye devam ederek, "İslam'ın gayri İslam'la karşılaştığı her yerde şiddet büyük oranda vardır" diyor. 


Taylor (1991), Luttwak'a kıyasla İslam-Batı hizipleşmesini, askeri tehdit açısından daha zayıf buluyor. Taylor "çatışma'ya yeni bir boyut, ideoloji boyutunu, getiriyor ve şöyle diyor: 


Gelecekte, Batı'ya hem kitle göçü, hem de lalam temelli ideolojiler akımı olabilir. 
Bölge şu anda Avrupa'ya yönelik askeri tehdit açısından zayıf (1990, 138). 


Batı, Kuzey Afrika-Orta Doğu arasında askeri bir zıtlaşma -Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun yeterliliği açısından- şu anda mümkün değil. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun çoğu Ülkeleri askeri donanım ve eğitim açısından Kuzey'e bağımlı. Üstelik, Batı'nın politikası, herhangi bir İslam ülkesinin "nükleer" hale gelmesine meydan vermemek yönünde. Nükleer klüp, diğer ülkelerin seçime tabi olduğu büyük güçlere münhasır. Newsweek'in (9 Eylül 1991, 22) belirttiği gibi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Batılı kaynaklar uzun süredir korktukları İslam bombası ile yüz yüze gelebilecekleri yönünde kaygılarını dile getirdiler. 


İslam dünyası üzerinde doğrudan etkide bulunabilecek ve daha fazla incelemeye ihtiyaç duyan diğer bir sorunda, Sovyetler Birliği'ndeki müslüman cumhuriyetler. Orta Asya cumhuriyetleri; Rusya ve Çin arasında stratejik bir konuma sahipler. Cumhuriyetlerin bugünkü politik ve iktisadi durumları onları Moskova ile ilişki kurmaya zorlayabilecekse de geleceği kimse kestiremez. Özellikle de 9 Eylül 199Vde İslamcı Yeniden Doğuş partisinin kurulmasıyla İslamcı hareketlilik ruhu gün geçtikçe güçleniyor. 1989'da 160 ibadete açık cami 
varken, bugün bu rakam 5000den fazla ve ortalama her gün on cami acılıyor (Economist, 21 
Eylül 1991, 58-60). 


Güçlenen İslami duygular cumhuriyetlerin yönünü Güney'e çevirebilir. Böyle bir gelişmenin psikolojik olduğu kadar geniş jeopolitik etkisinin olacağı da kuşkusuz. Jeopolitik açıdan, İslami sınır Rus ve Çin sınırlarına kadar genişleyecek. Nükleer teknoloji bu sayede İslam dünyasına transfer edilebilir. Afgan mücahidleri ülkelerindeki komünist rejimi yıkmada başarılı olsun veya olmasınlar, komünist yönetimin bu ülkedeki geleceği pek ümit verici değil. Üstelik bütün bu dönüşümler Keşmir üzerinde doğrudan etkide bulunarak self- determinasyona kavuşulmasına yol açabilir. 


Psikolojik etkisi de şu: Orta Asya, bir zamanlar İslam dünyasının kültürel ve manevi merkeziydi. Buhara, Taşkent ve Semerkant gibi şehirler bilgi, kültür ve değişik sanat türlerinin merkeziydi. Bu şehirlerin de İslam ümmetine entegre olmasıyla bölgede özellikle Türkiye gibi laik devletlerde, İslami hareket yeni bir arayış İçine girebilir. 


İslam dünyasını yakından ilgilendiren diğer iki bölge ise; Körfez ve Filistin. Körfez, dünyanın en fazla talep edilen mallarından birine, petrole, sahip. Endüstrileşmış ülkeler, petrol açısından Körfez'e bağımlı. Japonya, örneğin, ihtiyacı olan petrolün hemen hemen tamamım İslam dünyasından ithal ediyor (% 70 Körfez, % 20 Endonezya). ABD ihtiyacının yaklaşık % 25'ini Körfez'den alıyor Daha önemlisi, dünyadaki en büyük petrol rezervleri Körfez'de bulunuyor. Yaklaşık | trilyon varillik petrol rezervinin, 720 milyar varili Körfez'de bulunuyor (Dallas Morning News, 14 Ekim 1991, 6). 


Körfez petrol arzındaki herhangi bir aksama Batı tarafından, refahına doğrudan bir tehdit olarak algılanıyor. Körfez Savaşı göstermiştir ki, ABD tek bir ülkenin petrol arzını kontrol etmesine izin vermeyecek. Bu açıdan ABD'nin stratejisi, Iran, Irak veya Suudi Arabistan'ın tek başına Körfez'e hakim olmasını önlemek. Körfez Savaşı'nın net sonuçlarından biri de, Suudi Arabistan, Kuveyt ve emirliklerin ABD'ye güvenlik ve korunma açısından tam bağımlı hale gelmeleri ki bu gelişme Arap devletleri arasındaki birliği bozdu. Bu Şam Deklerasyonu ile daha da belirginleşti. Diğer önemli bir sonuç da, Pan-Arabizm ve Arap milliyetçiliği düşüncelerinin gözden düşmesi oldu. Bir Arap ülkesinin diğeri tarafından işgal edilmesi, ardından Arap dünyasının iki kampa bölünmesi bu sonuca yol açtı. Bu bazı Arap hükümetlerinin, özellikle Irak ve Suriye'nin, yönetimlerini meşrulaştırmak için daha fazla zemin arayışı içinde olabilecekleri anlamına geliyor. 


İslam dünyasının diğer bir "çıbanbaşı"sı ise Filistin. Filistin sorunu bazı Arap devletleri tarafından halklarını mobilize etme ve politik destek sağlamak için kullanıldı. Bir çok Arap rejimi, geçmişte meşruluklarını Filistin problemine bağladılar. Bundan dolayıdır ki, Orta Doğu'da istikrar sağlanması, Filistin sorununun çözülmesiyle yakından ilgili. 


Sonuç 


Yeni dünya düzeni, gündeme getirdiği sorunlar açısından İslam dünyası için "daha iyiye doğru bir adım" olarak gözükmüyor. Dış kaynaklı askeri tehditler, nükleer baskılar ve güç dengesi, çoğu müslüman aktörler (diğer bir ifadeyle devletler, teşkilatlar veya fertler) açısından acil sorunlar değil. Çoğu İslam ülkesini daha çok kaygılandıran gırtlak gırtlağa olduğu sorunlar şunlar: içteki şiddet hareketleri, açlık ve mülteciler. Ek olarak, hem İslam dünyası, hem de Üçüncü Dünyanın diğer ülkeleri iktisadi gelişme ve enformasyon akışıyla da oldukça ilgililer. Üçüncü dünya ülkeleri yeni bir dünya enformasyon ve iktisat sistemi önerdiklerinde, Batı'nın şiddetli muhalefetiyle karşılaştılar. Batı'nın endüstri-leşmiş toplumları için statükonun korunması, hakimiyetlerinin devamı anlamına geliyor. 


Uyum ve barış içinde yaşamak isteyen bir dünya için, enformasyon ve ekonomi sorunlarının yeni dünya düzeninin genel çerçevesi içinde ciddi şekilde ele alınması hayati önem taşıyor. 
Kuzey ve Güney arasındaki bugünkü eşitsizliğin devam etmesi halinde yoksulluk ve onun tabii sonucu olarak şiddet Güney'in başını daha çok ağrıtacak gibi. Brezinski bunu daha özlü olarak belirtiyor: 


Nükleer silahların mevcudiyetinin lider ülkeler arasındaki savaşı önlemesiyle, uluslararası politika bazı yönlerden Amerikan şehir merkezleriyle benzeşmeye başlıyor: Birbirine bağımlılığın ve eşitsizliğin, daha fakir kesimlerde yoğunlaşmış şiddetle bir arada bulunduğu bir toplum (1991, 5) 


Uyum, huzur ve refah içinde yaşamak isteyen dünya, daha adaletli kaynak dağılımına muhtaç. 
Daha fazla hoşgörü, diğer kültürlerin ve inanç sistemlerinin anlayışla karşılanması sadece arzulanan değil, gerekli olan da. 
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AFRİKA'DA YENİ DÜNYA DÜZENİ (AMERİKAN BAKIŞI) 


A. H. Maho-Aves-Haksöz Dergisi Sayı: 34 - Ocak 1994- Çev: Tekin Ekinci 


Almanya'da yayınlanan sol eğilimli Konkret dergisinde çıkan bu makaleyi Batı'daki statüko karşıtı muhalif eğilimlerin bakış açısını yansıtması ve Somali konusunda özet bir kronolojik bilgi vermesi bakımından faydalı olacağı düşüncesiyle yayınlıyoruz. Haksöz 


1990 Aralık sonunda, Somalili halklar 21 yıldır devam eden Siad Barre'nin askeri 
egemenliğinin merkezi durumundaki Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı'na saldırdılar. Halkın bu başkaldırısı, USC [Birleşik Somali Kongresi] adlı, gücü Hawiye kabilesine dayanan küçük bir grubun inisiyatifiyle başlamıştı. Ancak, uzun süren askeri diktatörlüğe karşı öfkeli Somalili halkın tümü bu isyanda yer almıştır. Başkaldırı koordinesiz ve kendiliğinden oluştuğundan akıbeti de aynı şekle dönüştü. Liderler sonuçlar üzerinde çok iyi düşünmemişlerdi. Varolan kişisel iktidarın boşalması durumunda ne açık politik hedefleri, ne de yeterli hazırlıklara sahip idiler. 


Başkaldıranlar yeni hükümeti kimin, ne şekilde işleteceği konusunda anlaşamadılar. İktidarın bu belirsizliği yüzünden kabileler birbirleriyle savaşır konuma sürüklenmişler, çok sayıda insan da hayatını yitirmişti. Dikta iktidarının çökmesi ve hadiselerin başlamasıyla bir grup eski politikacı ve tüccar kendilerini, muhalefetten olduklarını bildirerek iktidara yerleştirdiler. 


Söz konusu kişiler, Somali'nin kötü ekonomik ve politik koşullarından söz ederek 1990 
Mayısında halka muhalefetle diktatörlük arasında ara buluculuk yapabilecekleri çağrısında bulundular. Ancak başkaldırı başarıyla sonuçlanınca bu kişiler aralarından başkan seçilebilecek bir aday çıkaramadılar. Bu tartışmalar sürerken, Hawiye kabilesi bu görevi üstlenebileceğini söyleyip içinden, pek tanınmayan birini yeni hükümetin başkanı olarak seçti. 
Diğer kurtuluş hareketi liderlerinin Mogadişu'da bulunmayışları da ciddi sonuçlar doğurdu. 
Farklı muhalif cephe liderliklerinin temel yaklaşımlarının ve politik hedeflerinin farklı olmasını da bu kişiler iyi kullandılar. Böylece eski diktanın bu eski arkadaşları, aralarına muhalefet liderlerinden sadece General Muhammed Farah Aidiid'i Savunma Bakam olarak atayarak yeni hükümeti hızla ve akıllıca paylaştılar. 


On yıllardır diktatörlüğe karşı mücadele eden diğer muhalif güçler ise, Siad Barre'nin eski hizmetçi ve yandaşlarına alanı terk etmek durumundaydılar. Onlara ne yeni hükümette yer verildi, ne de herhangi bir politik teklif yapıldı. 


Bu yöntem, sonuçlarını kısa bir süre içinde gösterdi: Yeni başkan Ali Mehdi sadece kendi kabilesinin çıkarlarını gözetiyor, farklı kabile üyelerini göç ettiriyor, öldürtüyor ya da yurtdışına sürdürüyordu. Bunun üzerine SNM [Somali Ulusal Hareketi] İshak kabilesine dayanarak örgütlenmesini oluşturmak üzere kuzeye çekildi. SSDF [Somali Demokratik Kurtuluş Cephesi] ise, Majeerteeni kabilesine dayanarak ülkenin kuzeydoğusuna çekilip burada kendi yönetimini kurdu. SPM [Somali Vatandaşlık Hareketi] adlı muhalefet cephesiyse Ogadeen kabilesini temsil ediyordu, o da ülkenin güneyine yerleşti. Hawiye kabilesinin desteğindeki USC muhalefet cephesiyse merkez Somali ve başkenti kontrol etmekteydi. 


Yeni hükümet başkanının tüm ülkeyi tek bir iktidar altında toplama emrini vermesiyle harekete geçen General Aidiid, 200 binden fazla insanın öldürüldüğü, birçok şehir ve köyün yıkıldığı, tarım ve sanayii alanlarının mahvedildiği iktidar kavgasıyla tüm ülkeyi savaş alanına çevirdi. Acımasız savaş koşullarına karşı kabilelerin şiddetli direnişleri karşısında Aidid ne kuzeydoğudaki, ne de güneydeki geniş alanlara hakim olamazdı. Buna karşılık Aidiid varolan ulusal kurtuluş cephelerini bölerek, birbirlerine karşı savaşa yöneltti. 


Tüm dünya bu akan kanı, bu kıyımı hiç bir tepki göstermeden izliyordu. Ne bir Arap ve İslam ülkesi, ne de bir Arap ve İslam örgütü bu konuyla, bu cinayetle ilgileniyordu. Ne Afrika devletleri, ne de OAU [Afrika Ulusal Birliği] Butros Gali'nin BM Genel Sekreteri olarak seçilip dünya kamuoyunu bu konuya yöneltmesine kadar bu sefaletle ilgilenmediler. 


1991 yılının sonunda, Gali'nin bu konuyla ilgili sözlerini kitle iletişim araçları önemsemeye 
ve dünya kamuoyunu Somali'deki savaş üzerine bilgilendirmeye başladıktan sonradır ki, BM bölgeye bir izleme komitesi gönderdi. 1992 Temmuz ayında BM bölgede ateşkesi sağladı, böylece sefalet içindeki halka yiyecek ve ilaç verilebildi. Bu dönemde kurtuluş cephelerinin kontrolünde bulunmayan vahşi çeteler yardımların çoğuna el koymaya başladılar. Böylece uluslararası yardım kuruluşlarının engellenmesiyle, ABD ve BM kendi "insan hakları" ve "dış politika" imajlarını geliştirme firsatını bulmuş oldular. 


İlkin ABD, 30 bin deniz piyadesi göndererek hareket etme önerisinde bulundu. 
Washington'un bu konuya yorumu, "böylece hasta ve aç insanların yardımlarına koşabiliriz" şeklindeydi. -Çetelerin silahsızlandırılması ya da yardımların güvenli ulaştırılmasına değil, bu konu içerilmiyordu.- Niçin Amerikalılar 2 sene boyunca savaşı ve açlığı, hiç bir şey yapmaksızın izlemekle yetindiler? Bu kadar uzak bir bölgeye ilgileri birdenbire nasıl oluştu? 


Dünya politikasından az çok haberdar olanlar bilmektedirler ki, bu süper güçlerin eylemlerini yönlendiren bakış açısı insani ve çıkar gözetmeyen saiklerden değil; somut ekonomik ve politik çıkarlardan kaynaklanır. Somali'deki durum da farklı değildir. Amerikan yönetiminin 


Afrika kıtasına müdahale etmesinin nedenlerini -iç politik nedenlerin dışında- tezlerimde işleyeceğim. 


1. Somali yeni stratejik bir önem kazandı. ABD, Kenya Devlet Başkanı Arap Mai'ye karşı demokratik yollarla muhalefet eden güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olup ülke iç savaş eşiğinde. Ülkede yaşanan ekonomik sefalet, turizm gelirlerinin % 14 düzeyinde düşmesi, Fransa ve İtalya konsolosluklarının, vatandaşlarını Aralık 1992 seçimleri öncesi bu ülkeyi ziyaret etmemeleri konusunda uyarması şeklindeki duruma rağmen, 30 bin ABD deniz piyadesinin varlığı bir ihtimal Kenya'daki yabancı ve yatırımcılara güven verebilir. Böylece Kenya muhalefeti korkutulup militanlaşması önlenebilir. 


2. Etiyopya'nın pasifizasyonu açısından Somali stratejik bir öneme sahiptir. Burada barış görüşmeleri henüz başarı ile sonuçlanmış değil. Aksine devlet parçalanma tehlikesi yaşıyor. 
Diktatör Mengiştu Haile Mariam'ın sınırdışı edilişinden sonra EPDF [Etiyopya Demokratik Halk Cephesi] ile ilişki kuran ilk yabancı ülke ABD'ydi. Mayıs 1991'de ABD, İngiltere'yle birlikte, muhalefet gruplarının sorunlarını çözmek üzere Londra'da bir konferans düzenledi. 
Eritreliler bağımsızlık istemiyle başlayan görüşmelerden başarılı çıktılar, bağımsızlık için mücadele eden Etiyopya'nın en büyük etnik grubu Oromoslar ve Ogadeenis adlı diğer etnik gruplar da bağımsızlık mücadelelerini sürdürüyorlar. Komşu ülkede bulunmakta olan 30 bin ABD askerinin buralarda bulunan grupların yönetimine ve kontrol altına alınmasına etkisi olabilir. 


3. Sudan'a bakış açıları açısından da Somali stratejik bir noktadır. Sudan'ın kuzeyindeki arap elitiyle güneydeki Bantu halkı arasında on yıllardır şiddetli bir iç savaş yaşanmaktadır. Bugün Sudan hükümeti her zamankinden daha fazla, şiddet kullanarak iç savaşa bir çözüm bulma kararındadır. Somali'ye Batıl dan gelen güçler, bu çelişkide yer alan parti ve hizipleri caydırma durumundadır. 


4. Jeopolitik olarak Somali Doğu Afrika ve Orta Doğu'daki fundamentalizmi kuşatabilmek bakımından önemli bir rol oynayabilecek bir noktadadır. Son zamanlarda -İran ve Sudan'la birlikte- daha da çok dinamizm kazanmış olan sempatizanlarının birçok militan eylem yaparak Somali'ye de ayak basmış oldukları bir gerçektir. Söylenenlere göre, Sudan'da İranlılar'ın liderliğinde 25'den fazla eğitim kampı bulunmakta, Somali'deki İslamcılara da en büyük destek yine İran'dan gelmektedir. Bu kamplarda eğitilmiş milislerin Kenya, Somali ve Etiyopya'ya sızdıkları gelen bilgiler arasındadır. 


5. Stratejik olarak Körfez'deki Arap ülkelerinin kontrolü Somali'siz düşünülemez. Kısa zaman önce İran, Ebu Musa ve diğer adalardaki hakları için harekete geçmişti. Arap Emirlikleri, Körfez'de petrol üreten ülkelerin en önemlileridir. Ayrıca Kuveyt'le olduğu gibi ABD'nin bu devletle de savunma anlaşmaları bulunmaktadır. 


6. Körfez dışına yapılan petrol ihracatının güvenliğini sağlama açısından da Somali stratejik bir noktadadır. Ayrıca Körfez ülkeleri arasındaki muhtemel savaşların kontrolünde önemli bir üstür. Örneğin geçen yıllarda Suudi Arabistan'ın toprak talebiyle başlayan Katarla arasındaki gerginlik gibi. 


7. Somali'nin hemen karşısında bulunan Yemen'de yeni keşfedilen zengin petrol kaynaklarının bulunuşu. Bugün S. Arabistan, Yemen'in bu petrolü almasını önlemek için büyük gayretler içindedir. Görünüşe göre iki ülke de çıkarlarını askeri olarak koruma eğilimindedir. Bu çelişki de Somali'deki ABD çıkarları açısından stratejik olarak önemlidir. 
(Dünya petrol rezervlerinin % 60'ına sahip bölgeyi koruyarak kendi çıkarlarını da korumuş olacaktır.) 


8. Somali'nin kontrolü önemli, çünkü dünyadaki mevcut uranyum üretiminin % 80'i Afrika'dan sağlanmaktadır. 


9. Somali ve Etiyopya, tarihin her döneminde sömürgecilerin Afrika'ya açılan kapıları olmuştur. Kim bu kapıları kontrol ederse evi denetleyebilirdi. Batı ve ABD, Afrika Boynuzu'nda bulunmakla, Sovyetler Birliği tarafından bırakılan boşluğu doldurmuş, Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz'i denetleyerek Asya, Afrika ve Avrupa'nın birleştiği stratejik alanda hakimiyetlerini sağlamışlardır. Kuzey Somali'deki Berbera bölgesi gibi stratejik olarak önemli bir şehirde bir askeri üssün oluşturulması ya da 3100 km. uzunluğundaki sahillerinde, Kızıl Deniz'deki Bab el-Mandab'daki kapıya hakim olunması istendiğinde onu kapatabilme yetkisini de sağlar. 


10. Ayrıca, ABD'nin Somali'deki dolaysız ekonomik çıkarları müdahalesini motive etmiştir. 
Birkaç yıl önce ABD uyduları Somali'de büyük miktarda petrol ve doğal gaz keşfettiler. Siad Barre'den bu kaynakların çıkarılması hakkım tekellerine almışlar ve ülkenin 2/3'ünde doğal gaz ve petrol kaynakları hakkında inceleme imtiyazını da elde etmişlerdir. Huston'dan Conaco Inc., Chicago'da Amaco Inc., Bartlesville'den Chevron Corp. ve Phillips Petroleum Corp. vb. 
petrol şirketleri yaptıkları açıklamada yüzlerce milyar dolar yatırdıkları bu bölgede, devlet düzeninin sadece ABD (ya da BM) tarafından sağlanması durumunda pahalıya mal olan bu imtiyazlarını koruyabileceklerini ve kar elde edebileceklerini ifade ediyorlardı. 


Dünya Bankası'nın özel yatırımcılar için 1991'de hazırlattığı petrol endüstrisine ilişkin incelemesinde, 8 Afrika ülkesinin gelecek açısından ilginç ve önemli petrol üreticileri olarak gösterilmektedir. Bu araştırmayı yapan jeologlar Somali'yi ilk sıraya koymuşlardı. 


Somali'de merkezi sistemin işlemediğini bahane ederek ABD ve müttefiklerinin askeri manevralar düzenlemek üzere Afrika'da bu ülkeyi kullanmış olmaları bir rastlantı değildir. 
Şayet bu manevralar başarılı olursa aynı hadiseler muhtemelen başka bir Afrika ülkesinde de yaşanacaktır. Sıradaki olası ülkeler ise Sudan, Mozambik, Zaire, Angola ve hatta orta vadede Güney Afrika'dır./ Konkret - 1993/6 


MAHATHİR MUHAMMED'DEN 'YENİ DÜNYA DÜZENİ' ÇAĞRISI 
30 Mayıs 2019 Perşembe- haksozhaber 


Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi için yeni bir dünya düzeni çağrısında bulundu. 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünya genelinde yaşanan çatışma, iç savaş ve milletler arası problemlere değindi. 


Mahathir, sorunları çatışma ve savaşla çözmeyi planlayan mevcut düzenlerin ilkel olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki genel durumun istikrarlı olmadığını görüyoruz. Her bölgede bir sorun var, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ve Ortadoğu'da." şeklinde konuştu. 


ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değinen Mahathir, "Bu rekabet dünyaya hiçbir şekilde iyilik getirmiyor. Bu çatışmanın içinde olmadığımız halde bizler etkileniyoruz. Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor." dedi. 


"İthalat ve ihracatta altın kullanılabilir" 
Mahathir, "Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü mevcut birtakım düzenler iflas etmiş 


görünüyor. Bu sistemler başarısız oldu, çünkü bizler hala ilkel ve nispeten uygarlaşmamış haldeyiz." ifadesini kullandı. 


Uluslararası ekonomideki sorunlar hakkında da konuşan Mahathir, mevcut döviz ticaretinin manipülatif olduğunun altını çizdi ve "Doğu Asya ülkeleri arasındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini değerlendirmek için altın kullanılabilir." dedi. 


"ABD yatırım yapmak isteyenleri etki altına almaya çok meraklı" 


Mahathir, ABD'nin bazı ülkelerin ekonomilerini etkilemesi hakkında ise "ABD, bir ülkeyi kötü olarak nitelendirip o ülkede yatırım yapmak isteyenleri etki altına almaya çok meraklı. 
Bu şekilde demokratik olamazsınız. Kararı tek bir güç veremez." diye konuştu. (AA) 


'KORONA DÜZENİ'NDEN 'TEK DÜNYA DEVLETİ'NE Mİ? 
Analiz: Prof. Dr. M. Seyfettin Erol / 20 Nisan 2020 Pazartesi- haksozhaber 


Düne kadar teknolojinin, ticaretin, savaşların tam manasıyla gerçekleştiremediği “tek tip insan” esaslı yeni bir dünya düzeninin bu virüsle gerçekleştirileceği iddiaları ve bunun günlük hayata yansımaları ciddi ciddi tartışılmaya başlanmış durumda. 


Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. “Özgür dünya” muhtemelen hiç bu kadar tutsak bir konuma düşmemiş, gücünün zirvesindeki insanoğlu kendisini bu kadar aciz hissetmemişti. 
Zira 400-500 mikro hücre çapına sahip bir virüs çivisi çıkmış, taşları yerinden oynamış dünyayı neredeyse teslim almış durumda. İnsanoğlu kendisine çok hızlı bir şekilde yeni alışkanlıkları, teknolojileri, araçları, değerleri, kavramları, anlayış ve düzeni, kısacası başlı başına yeni bir hayat tarzını, kendi yasasını dayatmaya başlayan yeni bir tür “düşman” ile karşı karşıya. 


Literatürdeki adıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şimdiden yol açmaya başladığı küresel çaptaki çok boyutlu sonuçları itibarıyla, sadece tıbbın konusu olmaktan çıkmış vaziyette. Düne kadar teknolojinin, ticaretin, savaşların yumuşak ya da sert güç unsurlarının tam manasıyla gerçekleştiremediği “tek tip insan” esaslı yeni bir dünya düzeninin/sisteminin bu virüsle gerçekleştirileceği iddiaları ve bunun günlük hayata yansımaları ciddi ciddi tartışılmaya başlanmış durumda. 


Bu noktada, “sebep-sonuç” ikilemi boyutuyla uluslararası ilişkiler literatüründe de hızlı bir şekilde yerini alan Kovid-19, komplo teorilerinden ötede bir konuma aday görünüyor. “Ortak tehdit/düşman/öteki” algısı üzerinden, görünürde işbirliğine dayalı sözde “ortak dünya” (fakat gerçekte/uygulamada “tek dünya”) inşası fikrinin aşamalı olarak bir kez daha bu kriz vesilesiyle gündeme getirilmesi, akıllara çok da yabancısı olmadığımız, fazlasıyla tanıdık bir hedefi ve bu kapsamda uygulamaya konulan bir senaryoyu getiriyor. 


Bu tanıdık senaryoda en temel husus, hatırlanacağı üzere, “güvenlik” (daha doğrusu hayatta kalma karşılığında) “özgürlüğün” önemli bir bölümünün gönülsüzce de olsa devredilmesiydi. 
“Korku” ve “öteki/düşman” üzerine inşa edilmiş bu yeni dünya düzeni oluşumunda, yeni üst kimlik inşası ve bu bağlamda yeni insan tipi (Küresel İnsan [Homo Globalis]) de önemli bir yere sahipti. 


“Küreselleşme” adı altında Amerikan hegemonyasını esas alan bu husus, devletlerin ilk oluşumuna damgasını vuran ve en son 11 Eylül'le zirve yapan çelişkiyi bir kez daha ortaya koyması açısından önemliydi. Nitekim ulus-devletler, varlıklarına bir tehdit olarak gördükleri bu çelişkiyi, esnek mukabele stratejisiyle başarısızlığa uğrattılar. 11 Eylül'le birlikte zirve 


yapan ve sonrasında eski gücünü kaybeden, ABD hegemonyası altında “Tek Kutuplu Dünya”yı hedefleyen bu senaryoda görünen o ki araçların adı, boyutu değişmiş ve etki sahası daha da genişlemiş bulunuyor. Yine 11 Eylül'de olduğu gibi, ulus-devletler bir kez daha küreselciler karşısında hazırlıksız yakalanmış durumda. 


Dolayısıyla burada temel tartışma mevzuu olarak karşımıza, Kovid-19'un insan sağlığını tehdit eden bir virüs olmasından ziyade, yol açtığı sonuçlar itibarıyla uluslararası sistemde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı hususu çıkıyor. Zira Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik-kaos durumu, daha önceki krizlerde olduğu gibi bu soruyu sormayı fazlasıyla haklı kılıyor. 


11 EylüPün sonu mu? 


Öncelikle şu tespiti yapmakta fayda var: 11 Eylül'ün ortaya koyduğu oyunun kuralları, araçları büyük ölçüde değişmiş olmakla birlikte, hedefi aynen devam etmektedir. Neo-conlar ABD'nin kuruluş felsefesini oluşturan sapkın Mesihçi anlayışa uygun “küresel devlet” inşa hedeflerini gerçekleştirmedeki ısrarlarını devam ettirmekteler. Bu noktada oyunu bir adım daha ileri taşımış olup, belki de en büyük kumarlarını oynuyorlar. Zira söz konusu araç ve bu bağlamda ortaya çıkan kriz kontrolden çıktığı takdirde, kıyametten payını bu kesim de alacaktır. 


Peki, gerçekten de böyle bir riski alabilirler mi? Elbette hayır! Her ne kadar ABD liderliğinde bir dünya için “Kıyamet Lobisi” ile işbirliği/ittifak yapsalar da, hesap-kitap dahilinde buna fırsat vermeyeceklerdir. Nitekim gelişmeler, bu krizin de en azından şu an için kontrollü olduğunu gösteriyor. Açıkçası bu husus şaşırtıcı da değil. Çünkü bugüne kadar ötekilerin 


“kontrol edilebilirliği” ve “ikna ediciliği” her zaman için birinci derece aranılan/istenilen özellik olmuştur. 


Haklı olarak, küreselcilerin niçin böylesi bir riski aldıkları sorusu sorulabilir. Cevap çok net: Çünkü 11 Eylül'de ortaya konulan bir “öteki” olarak “terör” ve “terörizmle mücadele” inandırıcılığını kaybetmenin ötesinde, sahada ABD'nin oyununu ve çıkarlarını tehdit etmeye başlamıştır. Bu bağlamda 11 Eylül'le sadece sahayı karıştırabilmiş, fakat sahadaki varlığını devam ettirebilmesi her geçen gün zorlaşmaya başlamıştır. 


Neo-conlar 11 Eylül'le hedefledikleri Soğuk Savaş dönemi değerlerini, kurumlarını, kurallarını ortadan kaldıramadıkları gibi, bunların “önleyici” etkisiyle de muhatap olmaya başlamışlardır. Daha da ötesi, “Tek Dünya Devleti/ Hükümeti”ni esas alan küreselleşme süreci ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Soğuk Savaş dönemindeki müttefiklerinin önemli bir kısmı ulusalcı cephede konuşlanmak suretiyle rakibi, hatta hasmı olmaya başladılar. Dolayısıyla sahada artan çok boyutlu maliyetler ve “ulus-devlet 


cephesinin” artan gücü ABD'yi, daha net bir ifadeyle “küreselcileri”, “ulusalcılar” ile yeni bir hesaplaşma süreci içine itmiş görünüyor. 


Hollywood'dan al haberi 


Küreselciler, 11 Eylül'ün bumerang etkisini kırmak için uzunca bir zamandır ulus-devletlerin karşı çıkamayacağı, dünya halklarını kendi liderlikleri altında bir araya getirecek bir “öteki” arayışındaydı. Açıkçası, yayımlanan birçok akademik/bilimsel rapor bir tarafa, Hollywood filmleri bile bununla ilgili çok önemli ipuçları veriyordu. 


ABD menşeli ya da dünyanın değişik yerlerindeki küreselcilerle bağlantılı stüdyolarda hazırlanan filmlerde sıkça karşılaştığımız uzaylılar, uzaydan gelen tehditler (örneğin meteor) ya da yerkürenin aşırı ısınmasıyla ortaya çıkan küresel yıkım ve hatta ölümcül virüsler karşısında, insanoğlunun ortak bir liderlik etrafında birleşerek oluşturdukları kriz masası sahnesi, eminim birçoğumuzun belleğine kazınmış durumda. 


Zira sınırların, ulus-devletlerin anlamını yitirdiği bu felaket anlarında insanlar, hükümetler tek bir şeyin peşinde oluyordu: Dünyayı ve dolayısıyla da canlarını kurtarmak. Bu kriz masası oluşturulmadan dünyayı tehdit eden bu belaların defedilmesinin imkânsızlığı da yine bu senaryoların belkemiğini oluşturmaktaydı. Peki, bu kriz masasında liderliği genelde hangi ülke üstlenmekteydi? 


Yeni öteki olarak Kovid-19 


Öyle görünüyor ki küreselciler ya da neo-con ekip bu ötekiyi bulmuş durumda. Bu öyle bir “öteki” ki, kendi içindeki muhalifleri bile dolaylı da olsa nihai hedefleri doğrultusunda ikna etmiş bulunuyor. Örneğin düne kadar neo-conların karşısında gösterilen Henry Kissinger bile, söz konusu yeni tehdit karşısında, dünya devletlerini küresel işbirliğine davet ediyor. Bunu yaparken de farkında olarak ya da olmayarak, adeta ulus-devletleri hedef alıyor, yaşanacak olası felaketten onları sorumlu tutuyor. 


Kissinger aynen şu sözleri sarf ediyor: “Liderler krizle ağırlıklı olarak ulusal temelde uğraşıyor; fakat virüsün toplum çözücü etkileri ulusal sınır tanımıyor. İnsan sağlığına yönelik saldırı (umarım ki) geçici olacaktır ama meydana getirdiği siyasi ve ekonomik kargaşa nesiller boyu sürebilir. Hiçbir ülke, ABD bile, tamamen ulusal bir çabayla virüsü alt edemez. 
Anın gerektirdiklerinin ele alınması gereği son kertede küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla birleştirilmelidir. Eğer ikisini eşgüdümlü yapamazsak, olabilecek en kötü sonuçlarla karşılaşacağız”. 


Yukarıdaki “kriz masasının vazgeçilmez lideri kimdir” sorusunun cevabını da içeren bu uyarıda, Kissinger dolaylı olarak tüm dünyayı ABD'nin liderliği altında “küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla” bir topyekün savaşa davet ediyor. 


Bu bağlamda Kovid-19 bir ABD üretimi (made in USA) olmasa bile, ABD'nin, “Tek Dünya Devleti/Hükümeti”ni hedefleyen neo-conların işine yarayabilecek bir kriz/fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hedef haline getirilmesi örneği bile, bu fırsatın nasıl hemen değerlendirilmeye çalışıldığını göstermesi açısından dikkat çekici. 


Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte ABD ya da küreselciler, içeride ve dışarıda kendilerine muhalif olan tüm kesimlere ve örgütlere karşı, “sınır tanımayan” bu güçlü silahı kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Ne de olsa ABD'nin geçmişi, bu anlamda zaferi garantilemiş (zaman zaman gecikmelere şahit olsa da) bir “ötekiler” ile mücadele tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Ulus-devletler ve entegrasyon hareketlerinin sonu mu? 
ABD açısından öncelikli hedef Çin ve Rusya ikilisi olmakla birlikte, Avrupa Birliği'nin (AB) 


de bu mücadelede hizaya getirilmesi gereken bir “öteki adayı” olarak kabul edildiği anlaşılıyor. Bu noktada ulus-devletler kadar, entegrasyon hareketlerinin de hedef alındığı 


görülüyor. Zira entegrasyon hareketleri Tek Dünya Devleti'ne gidişte önemli bir aşama olarak kabul edilirken, pratik, bunun böyle bir sonuç vermeyeceğini göstermiş durumda. 


Entegrasyon hareketleri kılıfına büründürülmüş ulus-devletçi emperyal hedeflerin artık gizlenemez hale gelmesi, hiç kuşkusuz burada önemli bir yere sahip. Bu bağlamda AB'nin, daha doğrusu Almanya'nın “Batıya Doğru Politikası”nın etkin bir aracı olduğunun deşifre edilmiş olması, onun uzunca bir süredir hedef alınmasının da nedenini oluşturuyordu. 


AB tarihinde 2008 ekonomik krizi, 2011 Suriye iç savaşı ve “Komşuluk Politikası”nın çökmesi, 2016 Brexit ile başlayan dağılma süreci ve 2020 Kovid-19 darbesi Birliğin geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu krizle birlikte, ABD ve Avrupa arasındaki temel dinamik ve motivasyon farklılıkları ve direnme kabiliyeti bir kez daha karşımıza çıkıyor. 
Nitekim ABD'ye meydan okuyan AB’nin ve hatta İngiltere'nin gündemi bir anda değişmiş vaziyette. Bu arada, ufak bir teferruat gibi görünse de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kovid-19 karşısındaki ilk tepkisini, izlemeye çalıştığı politikayı ve sonrasını bir an için olsun hatırlamakta fayda var. 


Burada dikkat çekici bir diğer detay ise Avrupa ülkelerinin yardımına Çin ve Rusya'nın koşmasıdır. İlk bakışta tamamıyla insani bir girişim olarak görünse de bunun siyasi boyutu ve bu kapsamda verdiği mesaj dikkatlerden kaçmıyor. Küreselcilere karşı, ulus-devletçi anlayışın ya da ulusalcı kesimin bu oyunu gördüğü ve buna karşı birlikte mücadele edecekleri çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bu karşı hamlenin kendisi bile aslında mevzuyu büyük ölçüde özetliyor. 


Diğer taraftan AB dağılmasa bile, artık eski iddiasını/hedefini devam ettirebilmesi pek mümkün görünmüyor. Bu noktada ABD ya da küreselciler önemli bir inisiyatif yakalamış durumda. AB ve İngiltere'nin geleceği, Çin politikalarını devam ettirip ettirmeyeceklerine ve ABD liderliğine ne kadar tabi olacaklarına bağlı desek, çok da yanılmış olmayız. 


Çin açısından zorlu bir gelecek 


Çin şu an için imajını düzeltmeye çalışsa da Kovid-19'la özdeşleştirilmiş bir “öteki” olarak gündemdeki yerini almış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu virüs için kullandığı “Çin virüsü” ifadesi, bir dil sürçmesinden ziyade, bu operasyonun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. 


Kovid-19 ile Çin'e adeta gücünün sınırları hatırlatılırken, bundan sonraki süreçte ne tür krizlerle karşı karşıya kalacağının mesajları da veriliyor. Bu noktada, ABD'den Çin'e yönelen trilyon dolarlık tazminat tehditleri, buzdağının sadece görünen kısmı. Örneğin mevcut şartlar altında Çin'in Kuşak-Yol projesini hayata geçirebilmesi artık eskisi kadar kolay olmayacaktır. 
Pekin'in imajını düzeltebilmesi, güven sağlayabilmesi için demiryolları kadar, (belki de daha fazla miktarda) aşı üretim laboratuvarlarına da yatırım yapması gerekmektedir. 


Köklü değişiklik zor 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Soğuk Savaş sonrasına damgasını vuran iki temel tez 
arasındaki bu çatışmada, Kovid-19 salgını yeni bir döneme ve güç anlayışına işaret ediyor. 11 
Eylül'le birlikte tüm dünyayı değiştirmek ve yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen kesim ile buna karşı koyan cephe arasındaki savaşta yöntem-araç farklılaşması söz konusu. Bu 


bağlamda, farklı “laboratuvar ortamlarında üretilmiş” terör örgütlerinin yerini yeni nesil tehditlerin aldığı görülüyor. 


Dolayısıyla düne kadar çatışmaların, harplerin temelini oluşturan “kaynaklar savaşının” ve “enerji güvenliği” eksenli mücadelenin yerini, “sağlık güvenliği” ve “gıda güvenliği” alacak gibi. Bu da beraberinde insan hayatından toplumsal düzene ve devlet yapılanmalarına kadar birçok şeyi derinden etkileyecek bir yeni dünyaya işaret etmektedir. Kuşkusuz virüsler gibi insanlar ve devletler de bu tehdit karşısında bir dönüşüme uğrayacaktır. Fakat bu dönüşümün tek bir liderlik çatısı altında gerçekleşmesi ve insanların kimliklerinden vazgeçmesi bir ütopya 


olmaya devam edecektir. Zira insanlık tarihi bunun birçok örneğiyle doludur. 


Dolayısıyla Fransız İhtilali ile özdeş ulus-devleti savunan “ulusalcılar” ve “milli burjuvazi” ile ABD devrimiyle özdeşleşmiş, sapkın Mesihçi anlayışa dayalı “Tek Dünya Devleti/Hükümeti” odaklı “küreselciler” ve “küresel sermaye” arasındaki savaş on yıllar boyunca devam edeceğe 

benzemektedir. 


(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol aynı zamanda Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) başkanıdır) 


PELİKANCILARIN SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ TRUMP GÜZELLEMESİ DE 
SONA ERDİ 


11 Aralık 2017 Pazartesi-haksozhaber 


Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle birlikte trollerin sarı saçlım mavi gözlüm Donald Trump ile ilgili faydalı yalanların sonu da nihayet böyle oldu. 


Yıldıray OĞUR, Karar gazetesinde seçildiğinden bu yana Trump güzellemesi yapan trollerin içinde düştükleri durumu yorumluyor. 


Yıldıray OĞUR un yazısından ilgili bölüm: 


Türkiye'de herkesin zaten bir kanaatinin olduğu bir mesele hakkında gerçeği öğrenmeye çalışmaktan daha lüzumsuz ve tehlikeli bir iş yoktur. 


Böyle zamanlarda gerçeği aramak lüzumsuzdur, çünkü etrafı örümcek ağı gibi sarmış faydalı yalanlarla kurulmuş dünyaları, faydasız gerçeklerle yıkamazsınız. 


Günün sonunda işe yarayan yalanlar jet hızıyla yayılırken, kimsenin işine gelmeyen gerçeklerse yola katırlarla devam eder. 


Aynı zamanda bu tehlikelidir, çünkü eğer gerçeğin peşinde koşmakta ısrar ederseniz, konfor bozukluğuna yol açmaktan rahatsızlıklara neden olup ve başınıza işler açılabilirsiniz. 


Ve başınıza gelecek en kötü iş, söylediğinizin doğru olup olmadığıyla kimsenin ilgilenip ilgilenmemesi olmaz, bununla niye ısrarla uğraştığınız ile ilgili hakkınızda asla nüfuz edemeyeceğiniz şayialar, dedikoduların yayılması olur. 


Ama bütün bu lüzumsuzluk ve tehlikeye rağmen gerçekten başka dostumuz yoktur. Faydalı yalanlar iyi gün dostları gibidir, bizi yarı yolda bırakırlar, sonunda da hayal kırıklıkları yaşatıp, çekip giderler. Hem de bizi gerçeklere hazırlıksız yakalatarak... 


Sarı saçlım mavi gözlüm Trump ile ilgili faydalı yalanların sonu da nihayet böyle oldu. 


Asgari bir ahlakı olan her insanın midesini bulandıracak karakteri, sözleri, davranışlarıyla, ABD'yi trollemek dışında kimseye bir faydası olmayacak bir karaktere, üstelik koltuğa oturur oturmaz işe yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatmakla başlamış birine, “üst aklın”, “küreselciler”in, “korkunç liberaller”in planlarını bozan adam olarak bel bağlayanların bir kısmının aynı zamanda “ümmet” derdi olması ayrı bir trajediydi. 


Ama onun bu aleni İslamafobisini protesto edenlere “Sorosçu”, “küreselci” diyenler burada da durmadılar. 


Daha geçen hafta sağıyla soluyla İngilizlerin karşısında birleştiği marjinal ırkçı bir İngiliz grubun açık Müslüman düşmanı üç videosunu ard arda Twitter hesabından paylaşmasına neredeyse yokmuş gibi davranmakla yetinmediler, ses çıkaranlara da “şimdi sırası mı”, “başka işiniz yok mu”lar fırlatıldı, , haklarında “Kraliçe'nin adamlığı”ndan “Kripto”luğa kadar bin türlü şaiya yayıldı. 


Hatta bazıları Kudüs kararından sonra bile bu rüyadan uyanmak istemeyip, Trump'ın “baskı 


altında”, “zorla”, içkisine ilaç katılarak ya da damadının kara büyüleriyle bu kararı aldığına inanmaya devam etti. Onlar için en azından yazarak yapılacak çok bir şey kalmadı. 


Halbuki Trump, seçimden önce ısrarla bunu vaad etmişti ve biri damadı (ve kızı) olan kendisini hararetle destekleyen İsrail'deki Likud partisi yanlısı Musevi lobileri ve biri başkan yardımcısı olan milyonlarca Evanjelik Hristiyan seçmeni onun bu vaadini tutmasını beklemekteydi. 


Siyasetçilerin omuzlarına binlerce yıllık tarihi ve kutsi görevlerin, davaların yükünü yükleyip, dünyaya da değişmez iyilerle değişmez kötüler arasında kıyamete kadar sürecek bir savaşmış gibi bakan ve bütün gerçekleri bu büyük hakikatin süzgecinden geçiren bu evanjelik dünya okuması bize de çok yabancı değil. 


Amerikalı evanjeliklerin, Mesih'in gelişini kolaylaştırma yükünü ABD başkanının omuzlarına yükledikleri gibi, tarihsel hesaplaşmaların, mücadelelerin yükünü siyasetçilere yüklemenin, onların tüm yaptıklarına da bu gözle bakıp, anlam ve kutsiyet aramanın, dış politikayı medeniyetler arası binlerce yıllık bir hesaplaşma arenası olarak görmenin toplumlara sadece maliyetleri oluyor, sonuç itibarıyla da bizim gibi orta büyüklükte bir ülkeyi bırakın, ABD gibi süper bir güç bile bu yüklerin altında eziliyor. 


Tıpkı, Kudüs kararının altında Trump'ın ve ABD'nin süper güç olma iddiasının ezildiği gibi. 
Trump'ın Kudüs kararı sonrası yaşananlar, dünyayı “gavur”larla “Müslüman”lar arasında kıyamete kadar sürecek ezeli bir savaş olarak gören bu ‘evanjelik’ bakışın tam tersini söyledi 


bize. 


Bir araya geldiklerinde Voltran'ı oluşturmaları beklenen 


ABD Başkanı ve İsrail hükümetinin desteklediği bir kararın arkasında Çekya, Filipinler ve Macaristan'dan başka ülke duramadı. 


Sadece İslam ülkeleri değil, bu iki ülke dışında tüm Avrupa ülkeleri açıkça ve sert açıklamalarla bu karara karşı çıktılar ve uymayacaklarını açıkladılar. 


BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, Bolivya, Mısır, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukrayna, Uruguay) Trump'ın kararını kınayan bir bildiri yayınladılar. 


Papa, Anglikan Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, Kıpti Kilisesi en üst perdeden kararı eleştirdiler. 
Kudüs'e Hz. İsa'nın ikinci kez inmesini bekleyen evanjelikler, karşılarında Kudüs'te yerleşik Hıristiyanları buldular. 


“KORONAVİRÜS, BUZ DAĞININ YALNIZCA GÖRÜNEN YÜZÜ’ 


26 Mayıs 2020 Salı-haksozhaber 


Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zheneli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi. 


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin'den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü. 


Yaptığı çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Zhengli, "Eğer insanlığı sıradaki bulaşıcı hastalık salgınından korumak istiyorsak, doğada vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi. 


"Yeni Muhtemel Salgınlar Yaşanacak" 


CGTN kanalına röportaj veren Zheneli, "Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak" ifadelerini kullandı. 


Virüsün Kaynağına Dair İddialar 

Zhengli'nin çalıştığı Vuhan Viroloji Enstitüsü, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaların hedefinde. Geçtiğimiz haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı. 

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını 


iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor. 


Yaklaşık 350 Bin İnsan Hayatını Kaybetti 


Worldometers'ın verilerine göre dünya genelinde 5.5 milyon kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle 348 binden fazla insan hayatını kaybetti. (Sabah) 


ABD'DEKİ SİYONİST LOBİ TRUMP'I SATTI MI? 
06 Kasım 2020 Cuma-haksozhaber 


Ahmet Varol, ABD'deki başkanlık seçimlerini ve Siyonist lobinin seçimler üzerindeki etkisini değerlendirdiği yazısında, “Amerika'daki Siyonist lobi planını, belli bir adayın kazanmasına göre değil, kendisinin kaybetmemesi hesabına göre yapar." diyor. 


Ahmet Varol, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde (06 Kasım 2020) ABD'de Trump ile Biden arasında giderek kızışan başkanlık seçimini değerlendirdi. 


Her iki başkan adayının seçim vaatlerinin ötesinde şu veya bu ismin başkan seçilmesiyle değişmeyecek olan ABD politikalarının bulunduğunu belirten Ahmet Varol, İsrail ve dolayısıyla Filistin politikasının da bu değişmezlerin başında geldiğini ifade etti. 


Bu bağlamda seçimin muhtemel sonuçlarının başta Filistin davası olmak üzere İslam dünyası halkları açısından kayda değer bir değişim meydana getirmekten uzak olduğunu belirten yazar, abartılı beklentilerden uzak durmanın önemini vurguladı. 


Siyonist lobinin Trump'ı sattığı iddiasını da irdeleyen Ahmet Varol, bunun doğru olmadığını, Siyonist lobinin seçim süreçlerinde tek aday üzerinden plan yapmadığına dikkat çekti. 


Ahmet Varol'un yazısının tam metni şöyle: 
ABD seçimlerinden beklentimiz var mı? 


ABD'de 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'un kazanmasına kesin gibi bakılıyordu. Ancak yapılan yönlendirme amaçlı tüm anketlere ve yorumlara rağmen sonuç beklenenin tersi oldu ve Trump kazandı. Onun kazanmasında ise ABD'deki delege sisteminin büyük rolü olmuştu. 
Delege sistemi değil de tüm ülkede alınan oyların çoğunluğu esas alınsaydı kazanan belki Clinton olabilirdi. Ama o durumda da salt çoğunluğun elde edilebilmesi için iki aşamalı seçim gerekebilirdi ve seçimin diğer adaylarına giden veya birinci turda ihmal edilip ikinci turda devreye sokulan oyların hangi tarafa kayacağı tam belli olmayabilirdi. Çünkü seçimlerden çıkan sonuçlara göre adayların hiçbiri toplamda 9050 oranını aşacak miktarda oy alamamıştı. 


2016 seçimlerinde siyonist lobinin Clinton'u desteklediği sanılıyordu. Ancak Amerika'daki 
siyonist lobi planını, belli bir adayın kazanmasına göre değil, kendisinin kaybetmemesi hesabına göre yapar. Yani kim kazanırsa kazansın, ona göre önemli olan kendisinin kaybetmemesidir. Bu sebeple bazen bir adayı açıktan desteklediği görülse de arka planda diğer adayla da köprüleri kurar ve onun da kazanacağı ihtimaline göre bağlantıları oluşturur. 
Trump'ın da siyonist lobiyle ilişkiye ve işgal rejimini desteklemeye büyük önem vereceği biliniyordu. O yüzden bu lobi gerçekte arka planda Trump'ı destekliyordu ve onunla köprüleri bir şekilde kurmuştu; ama Clinton'un kazanması durumunda da kendisinin kaybetmemesi için elindeki birtakım medya organlarında onu destekliyormuş görünümü verdi. 


Trump, 2020 seçimlerini kazanmak için siyonist lobinin kendisine desteğini artırmak amacıyla onların hoşuna gidecek önemli adımlar attı. Arap dünyasındaki ihanet rejimlerinin 


tam da ABD seçimlerinin yaklaştığı sırada işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme kararları almaları bu yüzdendir. Hatta Sudan'da kitlesel tabanın karşı çıkmasına rağmen “yarı cunta” yönetimin işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyi kabul ettiğini, ülkede yasama meclisinin oluşturulmasını beklemeden açıklamakta acele etmesinin amacı da Trump'ın bu konudaki talimatlarını yerine getirmekti. 


Fakat burada şunu belirtelim ki seçimi siyonist lobinin açık desteğini alan adayın kazanması ile rakibinin kazanması arasında, ABD'nin İsrail'e ve uluslararası siyonizme desteği yönünden bir değişiklik olmuyor. Bunun yanı sıra işgalci siyonistlere destek konusu ABD'de başkana veya yöneticilere göre belirlenen bir siyaset değil tamamen devlet siyaseti olduğundan siyonist lobi şeklen desteklediği adayın kaybetmesinden dolayı pek bir şey kaybetmiyor. Bu sebeple ABD'deki seçimlerin sonuçları İslam coğrafyasının merkezi davası konumundaki Filistin davası açısından fazla bir şey değiştirmeyecektir ve Filistin halkı da her ne kadar, Trump'ın işgal rejimini meşrulaştırmak için Arap dünyasındaki ihanet rejimlerinin daha aktif bir şekilde devreye girmelerini sağlamasından dolayı ona çok kızgın olsa da Biden'ın kazanması durumuyla ilgili de bir beklenti ve ümit içinde değil. İşgal rejiminin 1948'de başlayan ve 72 yılı biraz geçmiş olan tarihi boyunca emperyalist ABD yönetimi her zaman onun yanında yer almış, ona her yönden destek vermiş, bütün zulüm uygulamalarını onaylamış ve Filistin halkının meşru haklarını geri almak amacıyla sürdürdüğü mücadeleye karşı da tavır almıştır. 


Ama ABD'nin bu tutumu Filistin halkının meşru mücadelesi ile ilgili ilkelerini de değiştiremez. Çünkü Filistin toprakları üzerindeki siyonist işgal ne kadar gayrimeşruysa, ABD'nin ve genelde küresel emperyalizmin onun kazıklarını sağlamlaştırmasına imkan verme amaçlı desteği de o kadar gayrimeşrudur. 


ABD'deki seçimlerin sonuçları genelde İslam dünyasına yönelik politikalarını da çok fazla değiştirmeyecektir. Çünkü ABD, makyavelist felsefeyi yani devletin çıkarlarının olduğu yerde hiçbir ahlâki kuralın geçerliliğinin olmayacağı anlayışını benimsemiş bir emperyalist devlettir ve İslam dünyasına yönelik politikalarını da işte bu anlayış belirlemektedir. O itibarla ABD'deki seçimler sadece kendi içindeki bir hakimiyet kavgasını ifade eder. 


ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ! 


Celal Kurşun-09 Ocak 2021 Cumartesi- Haksozhaber 


“ABD demokrasisi'nin” son durağı kendisi oldu. Demokrasisini götürdüğü her ülkenin ardından geriye büyük bir kaos, sürgün, milyonları aşan ölüm, işkence, tecavüzden başka bir şey bırakmayan Amerika 245 yıllık tarihinde bu geleneğini hep sürdürdü. Nihayet dünya turunu tamamlayan demokrasileri başlangıç noktasına geldi. ABD tarihinin en karanlık günlerinden bir gündü diye tanımlayacakları sahnelere Joe Biden'in başkanlık oylamasının yapıldığı bir oturumda tüm dünyanın gözleri önünde şahit olundu. Üstelik kendilerini ziyaret eden “demokrasi” daha önce götürdüklerinin henüz onda biri bile değilken kararıverdi dünyaları hemen! Oysaki sadece 4 kişi ölmüş ve 52 kişi gözaltına alınmıştı. 


Trump'ın tüm sosyal paylaşım hesapları şiddete teşvik dolayısı ile askıya alındı. Kendisinin resmi başkanlık hesabı olan @POTUS’tan bu duruma cevap olarak “Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Takipte kalın” diyerek cevaplamışsa da oradan attığı dört mesaj da silindi. Daha önce canlı yayın sırasında ana akım medyası Trump'ın konuşmalarını nasıl anında kesmişse sosyal paylaşım devleri de 


aynı şekilde ipini tamamen çekti. Öte yandan Biden ise yaptığı açıklamasında “Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu” diyerek Amerikan'ın demokrasi kavramını gayet sade bir şekilde bir kez daha tanımlamış oldu. Evet, Biden'ın sorusunun cevabı çok açık ve net; ortalık kan gölü olur ve tek bir siyah o binadan sağ çıkamazdı. 


BM, Avrupa Birliği, NATO, İngiltere, Kanada gibi ülke ve birlikler ABD'de yaşanılan olayları endişeyle izlerken Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan veciz olduğu kadar da imalı bir açıklama geldi ve ABD'deki tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ayrıca vatandaşlarını tehlikelere karşı gösteri bölgesinden uzak durmaya çağırdı. Aralarında gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok tanınmış kişi ABD'yi bir muz cumhuriyetine benzetti. 
Öyle ki bu benzetmelere tahammül edemeyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo twitter hesabından açıklama yapma ihtiyacı hissetti ve muz cumhuriyeti olmadıklarını yazdı! 


Şu sıralar Trump'ın başkanlığı bitmeden azledilmesi için büyük çaba gösteriyor demokratlar. 
Temsilciler Meclis başkanı Pelosi “dengesiz” ifadesini kullanarak hitap ettiği Trump'ın yaptıklarının yanına kar kalmayacak şekilde sonunu getirmeye oldukça kararlı. Bunun için de anayasanın 25'inci ek maddesini yürürlüğe sokmaya çalışıyorlar. Fakat bunun içinde zamanın yeterli olup olmayacağı tartışma konusu zira 20 Ocak'ta Trump'ın görevi resmi olarak sona erecek. Bu yüzden daha fazla vakit kaybetmeden Pazartesi günü ilk işlemler ivedilikle başlatılacak. 


Öte yandan Trump Twitter hesabının kısa süreliğine aktif olduğu bir zamanda barışçıl bir şekilde görevini teslim etmekten bahsetmişti. Herkes Trump'ın çıkan olaylardan dolayı üzüntü duyarak bu kararı verdiğini düşünürken yakın zamanda yaptığı açıklamasında ise teslim törenine katılmayacağını belirtti. Böylece 152 yıl sonra görev teslim törenine katılmayı reddeden ilk başkan olacak. Durum böyle gerçekleşirse Trump, 1801 yılında John 

Adams, 1829'da John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson'un yolunu seçerek ABD tarihinin görev teslim törenine katılmayan dört başkanından birisi olma özelliğini taşıyacak. 


Bütün olup bitenlerden sonra Trump'ın kenara çekileceğini düşünenler ise yanılıyorlar. En son yaptığı paylaşımlarda yeni kuracağı platfrom ile bunun sinyallerini çoktan vermiş durumda. Kendisine getirilen onca kısıtlama ve engelin ardından “haklı” mücadelesine kuracağı platform üzerinden son hız devam etmesi oldukça muhtemel çünkü kendisine verilen 
75 milyonluk oy desteğinin hep arkasında olduğunu ve onların bu seçimlerde yenilen 
haklarının yılmaz savunucusu olacağını düşünüyor. Fakat bu düşüncenin vuku bulması onun bu süreci azledilmeden atlatabilmesine bağlı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık serveti olan Trump tüm imkânlarını bu uğurda kullanmaya hazır durumda. Bu servetini aktif kullanabileceğini ön gören demokratlar ise ilk fırsatta Trump'ın geçmiş dönemlere ait vergi usulsüzlüklerinin üzerine gitmeyi planlıyor. 


Trump gözünü karartarak girmiş olduğu bu mücadelede genel olarak kabinesinden destek almayı başarmıştı. Fakat kongre baskını sonrası ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao Trump yönetiminden istifa edeceğini açıklayan ilk bakan oldu ve istifa etti, ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı. İddialara göre yardımcısı Mike Pence'in de Trump'ı twitter hesabından takibi bıraktığı iddia edildi. İstifa eden üst düzey yöneticiler son olaylardan oldukça ürktükleri için kendilerinin bu anlamda Trump'a desteklerinin olmadığını kamuoyuna duyurma ihtiyacı, içerideki kargaşayı da yansıtması anlamında oldukça önemli. 


Amerika demokrasisinin batı normlarına göre nasıl işlediği ABD'de yaşanılan olaylarla bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Amerika'da başkan seçilen kişinin savaşa, silah ticaretine, kapitalizme ve işin özünde de o meşhur Rockefeller, Rothschilds gibi ailelere hizmet etmenin ötesinde hiçbir kukla rolünün olmadığı hesaplarını tutturamadıkları Trump ile iyice gün yüzüne çıkmış oldu. Sömürü, kan ve gözyaşı üzerine inşa ettikleri sözde medeniyetleri Trump'ın bu cüretkâr çıkışları ile kongre baskını sonrasında iyi bir darbe almış oldu. Ayrıca ABD içindeki mevcut isyan potansiyelini de bir anlamda George Floyd olaylarından sonra değişik bir versiyon ile belirgin hale getirmiş oldu. Bu vb. olayların ABD'de damar bulması gelecek yıllarda olası süreçlerin aktifliğinde önemli rol oynayacaktır. 


TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞME/BATILILAŞMA SERÜVENİNDE ABD ETKİSİ 


Ol Şubat 2021 Pazartesi -haksozhaber 


Murat Güzel, Star Açık Görüş Eki'nde yayımlanan yazısında, Ali Erken'in “Amerika ve Modem Türkiye'nin Oluşumu” isimli kitabını değerlendirdi. 


Murat Güzel'in “Modern Türkiye'nin oluşumunda Amerikan “hayırseverliğinin' rolü” başlıklı yazısının konuyla alakalı kısmı şöyle: 


Kitabında Ford ve Rockefeller vakıfları ile Robert Kolej'in faaliyetlerini birincil kaynakların ayrıntılı analiziyle araştıran Ali Erken, Türkiye'nin vizyonunun Batı'ya yöneltilmesi konusunda Türk siyasetçiler, entelektüeller, sanatçılar ile Amerikan vakıf yetkilileri arasında süregiden bir iş birliği bulunduğunu ortaya koyuyor. 


Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Stalin eliyle Türkiye'ye yönelen SSCB tehdidine karşı Türkiye'nin çok partili hayata geçmeyi kabul etmesi ve Truman Doktrini sonrası ülkeye Marshall yardımları diye de bilinen yardımların ertesinde başladığına dair son derece yaygın ve kuvvetli bir kanaat vardır. Ancak, 1870'li yıllara kadar uzanan ve büyük ölçüde Osmanlı tebaası azınlıklara, kısmen de Türk unsura yönelik bir biçimde başta eğitim kurumları, hastaneler vb. kuruluşu, çeşitli hayır çalışmaları vb. çeşitli aygıtlar eliyle yürütülen ABD'nin “yumuşak diplomasisi'ne dayalı ilişki ve etkileşimlere literatürde pek değinildiğine şahit olmayız. 


Eğitimli elitler 


Osmanlı Devleti'nde 1824 ile 1910 arasında 500'den fazla okul kurulduğunu, bu okullara yaklaşık 30 bin kayıtlı öğrencinin olduğu biliniyor oysa. Gerek Balkanlarda gerekse Ortadoğu'da kurulan yeni devletlerin yönetici sınıflarının büyük ölçüde Osmanlı'da kurulan ilk Amerikan eğitim kurumu olan Robert Kolej mezunu olması bu “yumuşak diplomasi'nin etkilerini görmek bakımından çarpıcıdır. 


Modem Türkiye'nin ortaya çıkışında etkili siyasi süreçlere dönük kapsamlı araştırmalar literatürde yaygınken Türkiye'nin Batılılaştırılmasında doğrudan Batılı sivil toplum örgütlerinin oynadığı rol genelde bütün ayrıntılarıyla birlikte ele alınmamış halde bulunuyor. 
Türkiye'nin modernleşmesi/Batılılaşmasına yönelik çabalarda ilk bakışta göze çarpmayan, sadece idari ve siyasi düzenlemeler yoluyla açıklanmaya çalışılan çeşitli süreçlerin perde arkasında yer alan kültürel ve bilimsel etkileşimleri, Türkiye'deki “eğitimli elitler” ile Batı kurumları, özellikle de ABD'nin STK'ları arasında kurulan ittifakları ele alan Ali Erken, 


Amerika ve Modern Türkiye'nin Oluşumu başlıklı kitabında bu etkileşimin Türkiye'deki modem zihinsel dönüşümü nasıl sağladığını göstermeye çalışıyor. 


Çalışmasında “Modem Türkiye'nin oluşumunda Amerikan hayırseverlik faaliyetleri, Türk yönetici seçkinlerinin siyasal vizyonunu hangi biçimlerde tamamladı? İki ülke arasında bilgi ağları kurulmasında rol oynayan ortak söylem çerçeveleri nelerdi? Türkiye'nin kültürel ve teknolojik dönüşümüne yapılan bu hayırseverlik katkısının kilit aygıtları ve stratejileri nelerdi?” sorularını baz alarak siyaset, hayırseverlik vakıfları ve entelektüeller arasındaki bağlantıların konuyla ilgili mevcut literatürde ortaya konduğunu belirten Erken, Amerikalı kurumların Türkiye?de beşeri bilimler, tıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarında yürüttükleri faaliyetlerin ise araştırılmadığını, oysa Türkiye'deki tecrübenin Osmanlı devletinde 19. yüzyılın ortalarında başlayarak misyonerlerin uzun vadeli varlığı sebebiyle Amerikan hayırseverlik faaliyetlerindeki dönüşümün en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguluyor. Ali Erken “Türk olmayan âmillerin modern Türkiye'nin tarihindeki rolü”nün çoğu kez gözden kaçırıldığını bilhassa belirtiyor. 


Amerikalı kurumların Türkiye'deki modernleşme misyonuna katkılarının Batı Avrupa ya da Latin Amerika'da karşılaştıkları sıkıntılardan daha farklı ve daha zor başka bir sorun alanıyla uğraşmak zorunda kaldığını da belirten Erken bu sorun alanının da sözkonusu kurumlar için İslam'ın sosyal ve entelektüel pratiklerde oynadığı dinamik rol olduğunun altını çiziyor. 


Kitabında Ford ve Rockefeller vakıfları ile Robert Kolej'in faaliyetlerini birincil kaynakların ayrıntılı analiziyle araştıran Ali Erken, Türkiye'nin vizyonunun Batı'ya yöneltilmesi konusunda Türk siyasetçiler, entelektüeller, sanatçılar ile Amerikan vakıf yetkilileri arasında süregiden bir iş birliği bulunduğunu da ortaya koyuyor. Erken'in kitabının Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin arkaplanına önemli bir fon sağladığını söylemek mümkün. 


VİRÜS ÇİN'DEN, VİRÜS YALANLARI RUSYADAN YAYILIYOR 


Kenan Alpay -20 Mart 2020 Cuma- haksozhaber 


Ocak 2020'nin ilk günlerinde Çin devlet yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamalarda yeni tip Corona Virüs'ün insandan insana geçmediği, korkulacak bir durum olmadığı, salgın riski bulunmadığı beyan ediliyordu. Salgın hastalık riski açısından oldukça uzun bir zaman kitlesel bir tehdit olan Covid-19 virüsün varlığı Çin devleti tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nden saklandı. Öyle ki, Çin'de bazı doktorların sınırlı ve tanımlı sosyal ağlarda korkunç bir salgın hastalık riskinin çok yüksek olduğuna ilişkin konuşmaları Çin devleti tarafından “ihanet, kaos ve komplo” gibi tanımlarla yaftalandı ve tespit edilen doktorlar için emniyet ve savcılık harekete geçti. Covid-19*un içerdiği yüksek tehditler hakkında konuşulması Çin devleti tarafından sıkıca engellendi. 


Peki, “corona virüs”ün kaynağını Çin değil de Amerika ve İsrail olarak gösteren, 

meseleyi pandemi yani salgın bir hastalık değil de “biyolojik saldırı” ilan edenlerin kaynağı nedir? Henüz mahiyeti ve teşkil ettiği riskin sınırları bile belli olmadan her meseleyi anında küresel sermayenin oyunu, Evangelist-Siyonist lobilerin tuzağı ilan edenler doğru düzgün bir veriye, araştırmaya ihtiyaç duymuyorlar zaten. Ancak basit bir takım jargonlarla, temelsiz ve tutarsız rest çeklerle sadece yükümüzün ağırlaşacağı besbelli olduğu için kavramlarımızı, perspektifimizi, yöntemimizi sağlam temeller üzerinden yükseltme mecburiyetimiz var. 
Mesela tıp açısından dünyanın saygın uluslararası dergilerinden biri olan Nature Medicine 


dergisinde Covid-19*un doğal kökenlerinin olduğu, tamamen mutasyon sonucu oluştuğu vurgulanıyor. Columbia, Edinburgh ve Sydney Üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı çalışmalarda virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti tespit edilememiş. Aksine doğal seleksiyon sonucu oluştuğu ve kesinlikle genetik mühendisliği ürünü olamayacağı sonucuna varılmış. 


Bilgi ve Belge Değil Vehim Geçerli 


Modem bilim corona veya başka türlü bir canavarlık, barbarlık veya yıkıcı salgın üret(e)mez mi laboratuvarlarda? Nükleer silahlardan kimyasal silahlara tecrübe edilen büyük acılar yaşatan hikâyelerden habersiz değiliz elbette. Lakin elle tutulur, gözle görülür olan bilgiyle salt şüphe veya çıkarıma dayalı olan zanni bilgi aynı değere sahip değildir. 


Amma velakin gelin görün ki; tıp, biyoloji, kimya, genetik gibi virüsle-mikropla doğrudan alakalı hiçbir formasyona sahip olmayan modern zaman kâhinleri, sansasyon ve reyting peşindeki medya figürleri corona virüsün kaynağını ve hedefini çoktan tespit etmişler. Ortaya bilgi, belge, istatistik gibi lüzumsuz şeyler koymaya hiç hacet duymuyor bu beyler. Klasik jargon, bilinen şablonlar derhal son vakalara uyarlanıyor hızlıca. Emperyalizme karşı duyulan haklı öfke ve nefret iflah olmayacak derin bir şüpheye, hakkaniyete ters düşecek bir itham yarışına evrilebiliyor maalesef. 


Bu bağlamda Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler'in meseleye yaklaşımına şöyle bir bakalım isterseniz. Şöyle diyor Güler: “Bu bir biyolojik saldırıdır.” Nasıl yani, kimler ve neden böyle bir saldırı yapıyor diye merak ederseniz cevap gayet kısa ve olabildiğince net: “Çin ve İtalya tesadüf olamaz. (Vatikan dolayısıyla) İtalya Evangelistlerin sürekli hedefi.” Yok, bunca mantıklı belagata ve ciddi belgeye rağmen yine de ikna olmayanlar için Turgay Güler'in şu gibi daha güçlü kanıtları var: “Unutmayın! Dünyayı sadece bir avuç aile yönetiyor. Silah satmak için savaş, İlaç satmak için hastalık, Para satmak için kriz çıkarıyorlar. Ve son sözüm. 3. Dünya savaşı böyle bir şey belki de.” Küresel planlar bundan daha veciz bir biçimde deşifre edilemezdi, maşallah. Ne mutlu bize ki; Amerika ve Avrupa'nın yüzlerce, binlerce thing-tank”ini, istihbarat örgütlerini seferber ederek kurduğu büyük tuzakların ipliğini anında pazara çıkaracak parlak zekâlarımız var artık. 


Sokak röportajlarında veya yapılan anketlerde çok yaygın bir biçimde sarf edilen “korona virüsü filan yok, bunların hepsi Amerika'nın oyunu” gibi cevaplara şaşırmanın hiç âlemi yok. Aşırı uçlara savrulan, kimi “mikrobun ve açlığın pençesine düşmüş” gibi kıvranan kimi “korona-morona bize işlemez” tadındaki laubali tavırlar kendiliğinden ortaya çıkmadı elbet. Birey ve toplumun aklına, mantığına, muhakeme yeteneğine şunca zamandır devletiyle, medyasıyla, akademisiyle resmen sistematik olarak tecavüz edildi, ediliyor. 


Modern Hurafelerin Alıcısı Çok 


Artık ibret alınan, hisse çıkarılan Keloğlan, Nasrettin Hoca, Kelile ve Dimne gibi masallar revaçta değil, tedavülden kaldırıldılar çünkü. Artık piyasada tekel oluştu. Modern hurafelerin, seküler bid'atların kalpleri idrakten, akılları feraset ve basiretten mahrum bıraktığı korku ütopyaları hakikati ve insan iradesini sıfırlamak üzere devrede tutuluyor. Sorarsanız küresel sistem deşifre ediliyor, kapitalist düzene itiraz ediliyor ve Amerikan emperyalizmine meydan okuyor. Oh ne ala devrimci duruş, hem de yerli ve milli! 


Amerika'yla mücadele ediyoruz, küresel sömürü çarklarını kıracağız filan derken başka başka emperyalist planların ağına düşülmüş ve hiç akla getirilmeyen sömürü çarklarına hizmet ediliyor olmasın sakın. İsterseniz Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke'nin Korona Virüs'le alakalı hızla yayılan yalan yanlış haberlerin Rusya ve Kremlin'e yakın kaynaklardan yayıldığına ilişkin yaptığı açıklamaya bir göz atalım. Johannes Barkhe'den başka AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano da Moskova'nın tüm inkâr girişimlerine rağmen yalan ve sahte bilgilerin çoğunun Rusya'dan veya Rusya merkezli ağlar üzerinden dağıtıldığını tespit ettiklerini ifade ediyor. Bir şey daha var: Avrupa Birliği önemli internet portallarıyla işbirliği yaparak korona virüs salgınıyla alakalı çoğu Rusya kaynaklı yanlış bilgilerin silindiğini de vurguluyor. 


Beyaz Saray'ın melanetlerinden olduğu kadar Kremlin'in melanetlerinden de korunup sakınmak lazım. Biyolojik saldırı şüpheli ancak ideolojik saldırı şüphe götürmez. Avrupa ve Amerika'dan gelebilecek tehditler gibi Rusya ve Çin'den gelebilecek tehditlere karşı da uyanık olmalıyız. Şu türden Rusya ve Çin masallarıyla uyutmasınlar bizi: “Bütün dünyayı yöneten, en gizli ve karanlık planlarla insanlığı iliklerine kadar sömüren Rockefeller ve Rothschilt ailelerinin covid-19 ile dünya nüfusunu salgın hastalıkla azaltma, ardından üretecekleri aşıyla kısırlık ve kronik hastalıkları kalan nüfuza enjekte ederek küresel imparatorluklarını ilan etmesine çok az kaldı.” 


Vesvese neydi, düğümlere üfleyenler kimlerdi, Felak ve Nas sureleri neden okunur? (Yazar Yeni Akit'teki köşesinde yayımlanan bu yazısını Haksöz-Haber için genişletmiştir) 


VİRÜSÜN SON GÜNLERİ 


Oray Eğin-22.02.2021-haberturk 


Amerika'da COVID-19”dan hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bine ulaştı. Bir sene önce bu zamanlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar ölü vardı oysa. Fakat bu kadar ölüme rağmen salgına yönelik açıklanmayan iyimser gelişmeler de yaşanıyor. Sadece ABD'de değil, dünyanın hemen her yerinde vaka ve ölü sayıları düşüyor ve hastanelerde eskisi gibi yoğunluk 


yok. 


2 Ocak'ta ABD'de günlük vaka sayısı 300 bindi, geçen hafta 52 bine kadar düştü. New York 
Times'ın ana sayfasında 14 günde yüzde 44'lük düşüş olduğu yazıyor, ama New York'un hala aşırı riskli bölge olduğu vurgusu da yapılıyor. Birbiriyle çelişen bu iki bilginin yan yana durmasının açıklaması yok. Geçen sene bu zamlarda maskenin gerekli olmadığını 

söyleyen “virüs dede” Dr. Fauci bu sefer 2022'nin sonuna kadar maske takmamız gerektiğini söylüyor. Aynı Fauci seçimden önce de çıkıp bir felaket senaryosu çizmişti, ama dediği çıkmadı. Sonuçta virüs eski gücünde değil gibi gözüküyor, tıp dünyası da bunun 


nedenini bir türlü açıklayamıyor. 


New York Times, The Atlantic, Washington Post, Slate gibi saygın yayın organları da virüsün neden düşmeye başladığının yanıtını arıyor. En eğlenceli komplo teorisi Demokrat Parti'nin ABD seçimlerini kazandıktan sonra virüsü “kapattığı.” Seçimle vaka sayısının düşmeye 


başlaması aynı tarihlere denk geliyor sahiden de. 


Seyahatler beklenen patlamayı yaratmadı. 

Seçimin yapıldığı Kasım ayının sonundaki Şükran Günü ve Aralık'taki Noel tatili geleneksel olarak seyahatin artığı zamanlardır. Geçen sene de pandemiye rağmen iki milyondan fazla kişi uzmanların uyarılarına aldırış etmeden aileleriyle birlikte olmak için başka şehirlere gitti. O sıralar televizyonda kıyamet uyarıları yapılıyor, bayram buluşmalarının süper-yayıcı 


olabileceği üzerinde duruluyordu. Ancak beklenen olmadı. 


Havanın sonbaharda soğumaya başladığı ABD'nin Orta Batı bölgesinde Kasım ayının başlarında başlayan düşüş Şükran Günü”nde artmadı. Önceki dalgaların çok sert vurduğu Avrupa'da da belirgin düşüş görülmeye başlandı aynı zamanda. Hindistan'da da ciddi düşüş 


oldu, ama bu da açıklanmadı. 


Aşılar işe yaradı mı? 

Kolay tahminlerden biri aşının yapılmaya başlamasıyla vakaların düştüğü. Ancak bu yeterli bir açıklama değil, zira vakaların düşmeye başladığı Ocak ayında aşı olabilen çok sınırlı sayıdaki sağlık çalışanıydı. ABD'de hala sadece 19 milyon insana çift doz aşı yapıldı, geçen hafta Teksas'ı da vuran soğuk hava dalgası yüzünden bu haftaki aşı randevularında ve doz 


temininde erteleme olması bekleniyor. 


Test yaptıranlar azaldı. 

Bir diğer teori test sayısının azaldığı, böylece vakaların da düşüş gösterdiği. Tatil mevsiminde insanlar seyahat edeceği için çok sık test yaptırdılar, doğru, ama yapılan testlerdeki pozitif vaka oranı da o zamana kıyasla düşüş gösteriyor. Tek başına test de düşüşü açıklamaya 


yetmiyor. 


Maske-mesafe işe yarıyor. 
Bir sene öncesine kıyasla insanların daha tedbirli davrandıkları, sosyal mesafeye, temizliğe ve maskeye dikkat ettiklerinin virüsünün belini kırmakta etkili olduğunun da üzerinde duruluyor. 


Maske ve mesafeyi kanıksadık sonuçta. 


Ama pandemi başlangıcından beri virüsün en kötü vurduğu New York'ta yaşayan biri olarak kendi gözlemimle bu önerme çelişiyor. Hastanelerin önünde donduruculu kamyonların beklediği Nisan-Mayıs aylarında sayısız insan ölüyordu New York'ta, çoğumuz kapının önüne dahi çıkmaya korkuyorduk. Virüs havadan gelip hepimizi öldürecek diye herkes panik içinde yaşıyordu. Marketler dışında her yer kapalı, berbere ya da spor salonuna bile gidemiyorduk. 


Şimdi aşağı yukarı hayat normale dönmüş gibi; spor salonları ve iç mekanda yeme-içme kapasitesi artırılıyor, okullar kademeli olarak açılacak, bir tek sinema ve tiyatrolar kapalı. En önemlisi sokakta geçen seneki gibi bir korku yok, insanlar yeni normale adapte olmuş gibi. 


Dışarı hayalet şehir değil kısacası. Ve vakalar düşüşte. 


Belki de virüs bir senede ömrünü tamamladı. 

Aslında buraya kadarki bütün açıklamalar bir senedir bize öğretilen ezberlerden kolay kolay vazgeçmemiz için önümüze konuyor sanki. Zira akla yatan en mantıklı açıklamalar —istisnasız bütün yayın organlarında— en sona saklanıyor. Biri virüsün ömrünü tamamlamış olabileceği — geçen sene bunu söyleyenlere komplo teorisyenleri ya da bilim düşmanları deyip infaz ediyorduk. Oysa şimdi pek çok virüs gibi COVID-19 da bir senede etkisini azaltmış, yok olmaya doğru evriliyor olabilir. Çok kişiye bulaştı, ama çok kişi de virüse karşı bağışıklık kazandı. Bu sayede de virüs yeni vücut bulmakta zorlanarak çoğalmasının yavaşladığının 


üzerinde ciddi ciddi duyuluyor. (Yeni varyantları kapsamıyor bu teori.) 


Bir diğer açıklama da vaka sayılarının neden düştüğünün bilinmemesi. Virüsün insanlar üzerindeki etkisi hala tam olarak anlaşılamadı, tıp bu konuda fikir birliğine varamadı. 
Saydığım pek çok faktör var, ama asıl ortada bilinmez, tam olarak açıklanamaz bir şey de var. “Ekonomi gibi salgın hastalıklar da dönemsel, çünkü tam olarak nasıl işlediğini anlayamıyoruz,” diyor Slate'teki bir yazı. “Anlasaydık daima yüzde 7.2 GSMH'mız ve 


düşük işsizlik oranımız olurdu.” 


İşin aslı bir gün ortaya çıkacak ama kim bilir ne zaman. 

Bütün bu bilgilerin ve teorilerin ışığında benim şahsi kanaatim büyük bir boş vermişlik. 
Açıkçası, bir senedir bilim insanları ve devlet başkanları tarafından o kadar çok çelişkili bilgiyle doldurulduk, sorgusuz iknaya zorlandık ki bu aşamada hepsinin ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşadığını düşünüyorum. Trump kadar Biden'ın da. En çok da Fauci'nin. Kendi 


semptomlarım için doktor doktor gezip hepsinin yaptığı farklı yorumlardan kafası bulanmış 


bir hasta gibiyim. İnternet'te tıbbi araştırma yaptığımda her sorunun yanıtı kanser zaten. Buna 


bir de devletlere ve dev şirketlere olan mevcut güvensizliği ve kuşkuculuğumu ekleyin. 


Tabii ki benimki virüsle ilgili bilgisi iyi bir gazete okuru olmakla sınırlı birinin yüzeysel isyanı. O yüzden bana güvenip tedbiri elden bırakmayın. Neye ve kime inanacağımızı şaşıran 


tek ben değilim sanırım, ama rakamların yalan söylemediğini tartışamayız. 


Yine de hepimizin eli kolu bağlı. Beklemekten başka bir seçeneğimiz yok. Bakalım bekledikçe neler çıkacak. Bugün virüs tehlikesini ayrıntılı işleyen Batı'nın saygın yayın organları dün de Irak'taki kitlesel imha silahlarının varlığına dikkat çekiyordu; yalan birkaç senede anlaşıldı. Malcom X'i kimin öldürdüğü üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala net değil, tıpkı JFK cinayeti gibi. ABD'nin Siyasal İslamcılara el altından silah sattığını ya da FBP’ın siyah mahallelerine uyuşturucu soktuğunu da uzun süre sonra sonra öğrendik. O 


yüzden okuduklarıma da inanmama noktasındayım. 


COVID-19 yalan değil, olmadığı sadece ABD'de ölen 500 bin kişiden belli. Ama birilerinin yalan söylediği, virüsü fırsata dönüştürdüğü de ortada. Pandeminin bitmesini bekleyeceğiz mecburen. Kimlerin ne yalan söylediği, bizi nasıl kandırdıkları, virüsün nasıl siyasete alet edildiği, büyük ilaç firmalarının çıkarları, korku yaymanın nedeni de ortada çıkacak. Ama 


belki bunlar için bekleyiş daha uzun sürecek. 


TUHAFIN TUHAFI 
Serdar Turgut-12 Ocak 1998-hurriyet 


Amerika'da yaşarken, bir gün durup dururken, “Artık vatanıma dönmek istiyorum?” diye haykırdım. 


Herkes bu anormal gelişmeyi bendeki milliyetçi duyguların gücüne bağladı. 


Halbuki ben tuhaflıktan hoşlanan bir insandım ve Türkiye'nin hoşlandığım bu konuda son 


derece zengin malzemeyle dolu olduğunu biliyordum. 
Neyse, döndüm ve yanılmadığımı da gördüm. 


Yanılmak da ne kelime, Türkiye'nin tuhaflık kavramını bile dejenere etmiş olduğunu 


keşfettim. Şimdi çok mutluyum. 


Tuhaflığın dejenere edilmesi nasıl olur, bakın anlatayım. 


Önceki gün Refah Partisi Başkanı Necmettin Erbakan, Darwin'e verip veriştirdi. 
İnsanlar maymundan gelmiş olamaz, dedi. Evrim teorisi yanlıştır, dedi. Şimdi buraya kadar 


her şey normal. 


Dünyadaki bütün ülkelerde radikal dinci akımlar Darwin'i reddeder.Bunların çoğu Darwin'i tamamen yanlış anlamaktadırlar ama olsun yine de ona kızmalarının kendilerine göre bir mantığı vardır. 

Erbakan da konuyu orada bıraksa diyeceğimiz bir şey olmayacak. Ama yok o illa da sözüne devam ediyor. 


Olaya bir de Türk tuhaflığının damgasını vuruyor. 


Diyor ki Erbakan: ““Darwin'in teorisinin yanlış olduğu Malezya'daki bilim adamları tarafından ispat edilmiştir.” 


Böyle diyor Refahlı lider. 
Ve böyle diyerek de Türk insanını zerre kadar anlamadığını ortaya koyuyor. 


Bir Türk vatandaşının herhangi bir şeyin doğrusunu Malezyalılar'dan öğrenmeyi kabul 


edebilmesi imkânsızdır. 


Dahası Türkiye'de, yavruvatanda ve diğer ülkelerdeki Türkler'in, Malezyalılar'ın herhangi bir 


şeyi doğru yapabileceğine ikna olmaları da olanak dışıdır. 


Türkler'in egosu öylesine gelişmiş durumdadır ki Malezyalılar bize hayatta tek ve en iyi bildikleri konu olan ““Evde en iyi maymun besleme yöntemleri?” konusunda bile ders veremezler. 

Zaten birkaç ay içinde Sultanahmet'teki maymun satıcıları bu konuda da Malezya'da 


okutulacak yüksek okul ders kitaplarını yazacak düzeye geleceklerdir. 


Durum böyleyken Darwin'in teorisinin yanlışlığını Türkler'in Malezyalılar'dan öğrenmelerini söyleyerek, Refah Partisi lideri bence siyasi yaşamına asıl o gün nokta koymuş durumdadır. 


Türkiye tuhaflığı da dejenere etmemiş olsaydı mesele daha basit halledilirdi aslında. 


Hoca yine Darwin'e karşı olabilirdi. Yine evrim teorisinin yanlışlığını haykırabilirdi. 


Ama bunu ispat için Malezyalılar'dan medet umması gerekmiyordu. Yapacağı tek basit şey arkadaşı Şevki Yılmaz'ı yanına çağırmak ve ““Ahali bakın. İşte Darwin'in bütün teorilerinin yanlış olduğunun canlı kanıtı buradadır”? diye bağırmaktı. 


Size bir şey söyleyeyim mi... 


O zaman bilime en sıkı bir şekilde bağlı olan insanlar bile Darwin'i tamamen reddedecek raddeye gelebilirlerdi. 


Türkiye'nin tuhaflığı bazı gazetecilerin yazılarında da ortaya çıkıyor. 
Örneğin diyelim ki ben yarın şöyle bir yazı yazdım: 


“Dün son 100 yılın en seksi erkekler listesinde 11'inci sırada, Antonio Banderas'ın da önünde yer alan kişiyle bir görüşme yaptım. 


Kendisine bir müjde verdim. 


Artık bundan sonra olacak elektrik kesintilerinden de onu sorumlu tutacağımı ve ilk elektrik 


kesintisinde evine gelerek kendisini öldüreceğimi söyledim. 


Son 100 yılın en seksi erkekleri listesinde 1 1'inci sırada, Antonio Banderas'ın da önünde yer alan kişi bunun üzerine çok sinirlendi. 

Çizmeyi aşmaya başladığımı ve böyle devam etmekte ısrar edersem gerekirse beni işten kovacağını söyledi.”? Tamam mı, yazı bu kadar olsun. Şimdi, diyelim ki Amerika'da bir köşeyazarı bir gün aniden bu şekilde bir yazı yazsa kendisini direkt olarak tımarhaneye 


kapatırlar. 


Ama Türkiye'de bunu yazan kişi tımarhaneye kapatılmayacağı gibi, yazıda anlatılanların her bir kelimesinin yüzde 100 doğru olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve üstelik de buna kimse 


şaşırmıyor, değil mi? 
Haydi itiraf edin, değil mi? 


Belki yazıyı okurken kafanıza takılmıştır, belki şaşırmışsınızdır diye son bir açıklama 


yapayım... 


Evet ben Türkler'in egosunun çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. 


Türk insanı kadar fazla ve sürekli yanlış yapan, bunların yanlış olduğuna ikna edilmesi 


kesinlikle mümkün olmayan, hiçbir yanlışından ders almayan insan tipi dünyada yoktur. 


Biz neden böyleyiz bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da “ego” denilen şeyin de sözlük 


anlamının bu olduğudur. 


ERDOĞAN: DEMOKRASİ TRAMVAYINDA İHTİRASLI BİR YOLCU AKP İLE 10 
YIL -1 


06.11.2012 Vatan-http://rusencakir.com/ 


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, 14 Temmuz 1996 günü Milliyet Gazetesi'nde çıkan Nilgün Cerrahoğlu imzalı söyleşide “Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz” ve “Demokrasi amaç değil araçtır” demişti. 
Yaklaşık 4 yıl sonra, Zaman Gazetesi'nden Eyüp Can kendisine bu sözlerini hatırlatınca Erdoğan şöyle diyecekti: “Demokrasiyi araç olarak gördüğüm saptaması, bağlamından koparılarak ve zorlamayla başka bağlamlara yerleştirilerek sunuldu. Türkiye'de hep amaçlar esas, araçlar ise arız görüldüğünden olsa gerek, benim demokrasiyi araç olarak tanımlamam küçümseyici bir tutum gibi algılandı. Halbuki ben amaçların meşruiyeti kadar araçların meşruiyetine de inanan bir insanım. Amaçlar ne kadar meşru ve haklı olursa olsun, eğer araçlar aynı meşruiyete sahip değilse, hiçbir hakiki sonuç elde edilemez.” 

Can'ın “Demokrasi meşru aracı ile anti-demokratik bir amaca ulaşmak istemediğinizi nereden bileceğiz?” diye üstelemesi üzerine Erdoğan “Bakın çok net söylüyorum, başka bir şeye ulaşmak üzere herhangi bir şeyi bağlamı dışında araçlaştırmayı ben gayri ahlâki bulurum” cevabını verecek, “Yani demokrasiyi içselleştirdiniz mi?” sorusuna da çok kısa ama net bir cevap verecekti: “Kesinlikle içselleştirdim.” 

Bir başka kesin ve çarpıcı cevap da “Peki, demokrasiyi şeriat devletine ulaşmak için kullandığınız iddiası?” sorusuna gelecekti: “Hâlâ birileri çıkıp şeriat devletinden bahsederse, onu ciddiye almam.” 


Hangi Erdoğan sahici? 


Zaman Gazetesi”ndeki söyleşi “Niyet ettim Allah rızası için değişmeye” gibi alaycı bir sunuşla 5-6 Şubat 2000 tarihlerinde, yani Erdoğan liderliğindeki “yenilikçiler”in iki ay sonraki Fazilet Partisi Kongresi'nde Recai Kutan'a karşı Abdullah Gül'ü aday olarak hazırladıkları sırada yayınlandı. O tarihten bu yana AKP kuruldu, girdiği ilk seçimlerden tek başına iktidarla çıktı ve daha sonraki her genel seçimde oyunu artırarak her iki seçmenden birinin oyunu aldı. Ama Erdoğan'ın (ve partisinin) demokrasiyle ilişkisi konusunda kafalar bir türlü netleşmedi. 

Kimilerine göre Erdoğan Nilgün Cerrahoğlu söyleşisindeki siyasetçidir; demokrasiyi bir araç olarak görmüş ve gideceği yere ulaşmış olduğu için demokrasi tramvayından çoktan inmiş ve Türkiye'yi demokrasi açısından geri bir noktaya taşımıştır. Kimileriyse Eyüp Can söyleşisindeki, demokrasiyi içselleştirmiş, “şeriat devleti” önermesini ciddiye almayan Erdoğan'ın gerçeği yansıttığını düşünüyor ve ülkenin 10 yılda demokrasi konusunda son derece ileri adımlar attığını iddia ediyorlar. 


Ne o, ne öteki 


Peki hangisi doğru? Türkiye'de pekçok konuda olduğu gibi gerçeğin, bu iki uç bakışın ortalarında bir yerde olduğunu düşünüyorum. AKP'yi kuran kadroların demokrasiyi “beşeri ideoloji” olarak gören ve dışlayan bir gelenekten geldiklerini biliyoruz. Ama yine aynı kadronun, iktidara gelmek ve daha önemlisi iktidarda kalmak için demokrasiyi savunmak durumunda kaldıklarını da biliyoruz. Sorun, yaşanan bu “mecburi demokratikleşme”nin ne derece içselleştirildiği ve “mecburiyet”in yerini “gönüllülük”ün alıp almadığıdır. 

Bu bağlamda, “AKP'nin aslında demokrasi diye bir derdi hiçbir zaman olmadı. Kendi önünü açmak, iktidarını güçlendirmek için demokrasiyi kullandı” gibi herhangi bir işlevi olmayan ya da kalmamış tespitlerle vakit kaybetmek yerine dindar kesimlerin tümüyle çoğulcu bir demokrasi savunusuna geçmesinin önünün neden tıkandığını ve bunun önünün yeniden nasıl açılabileceğini sorgulamamız daha isabetli olacaktır. 


Çoğulcu değil çoğunlukçu demokrasi 


AKP ve Erdoğan'ın demokrasiye bakışlarında iki temel hata öne çıkıyor: 

1)“Çoğulcu” değil de “çoğunlukçu” bir demokrasi anlayışını benimsemek. 
2)Demokratikleşmeyi darbelerin önünün kesilmesi ve askeri vesayetin sonlandırılmasına endekslemek. 

Çoğulcu-çoğunlukçu demokrasi arasındaki fark üzerine çok şey söyledik, daha da söyleriz. Bu yazıda tek bir örnek vermek yeterli olabilir: Erdoğan kamuoyu yoklamalarında halkın idam cezasının yeniden uygulanmasından yana olduğunun altını çizerek yeni bir tartışma başlattı. 
Halbuki çoğunluğun idamdan yana olması bu cezanın “doğru” olduğu anlamına gelmez. 
Zaten demokrasi, çoğunluğun her istediğini yapmak değil, gerektiğinde çoğunluğun tepkisini göze alarak sayıca az olanların “doğru”, “haklı” ve “meşru” taleplerinin karşılanmasıdır. 
Nitekim dün idam cezasını kaldıran siyasetçiler bunun bedelini sandıkta çok kötü ödediler ama Türkiye'yi demokrasi açısından epey ileri bir noktaya taşıdılar. 

İkinci şıkka geçecek olursak: Tabii ki askeri vesayete karşı olmak tartışmasız demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır. 10 yıllık AKP iktidarının ülkemize yaptığı en büyük iyilik de askeri vesayetin sonlandırılması veya iyice etkisizleştirilmesidir. Ama hükümetin askerin siyasi alanın dışına atılmasından itibaren demokrasi konusunda frene basmasının savunulacak hiçbir yönü yok. 

Öte yandan AKP iktidarının son 2-3 yıldır demokrasi konusunda hoyrat davranışları, özgürlükçülüğün yerini yasakçılığın, açılımların yerini kapanımların almasının önemli bir nedeni de güçlü, doğru soruları soran, doğru eleştirileri yapan bir muhalefetin bulunmamasıdır. Eğer AKP'yi demokrasi konusunda eleştirenlerin büyük bir çoğunluğunun sahiden demokrasi diye bir dertleri olsaydı sanıyorum AKP de demokratikleşmede kolay kolay frene basamazdı. 

Sonuçta Türkiye eski statükoyu yeniden hakim kılmak isteyenlerle kurmuş oldukları yeni statükoyu korumaya çalışanların amansız mücadelesinin toz bulutları altında demokratikleşme konusunda teklemeye başladı. 


LİBERALLER İLE AKP'NİN AŞK VE NEFRET İLİŞKİSİ 
07.11.2012 Vatan-http://rusencakir.com/ 


AKP ile 10 yıl (2) 


Türkiye'de liberal olarak bilinen şahıs ve çevrelerin (liberal tanımı etrafında çok uzun tartışmalar yapılabileceğinin farkındayım ama kimleri kastettiğimin anlaşıldığını varsayarak 


bu tartışmaya bu yazıda girmeyeceğim) büyük kısmı bir süredir hükümeti (aslına bakılacak olursa Başbakan Erdoğan'ı) her geçen gün daha da sertleşen ifadelerle sistemli bir şekilde eleştiriyor. Ancak aynı kişilerin 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde “yetmez ama evet” gibi sakil bir slogandan güç alarak Erdoğan'ın etrafında toplanmış olduklarını hatırlıyoruz. 


Bunda şaşılacak bir şey yok çünkü liberallerin son 10 yılda AKP ile ilişki grafiğinin hayli 

inişli-çıkışlı olduğunu biliyoruz. Örneğin AB'den müzakere tarihi elde etmek için peş peşe reformlar yapan hükümet en güçlü alkışı bu çevrelerden almış; tarih alındıktan sonra seçim vb. nedenlerle reformlar konusunda frene basınca yine onların eleştirilerine maruz kalmıştı. 


AKP'nin liberallerle ilişkisini TSK'nın rehabilite ettiği de bir gerçektir. 27 Nisan 2007 e- muhtırasıyla tetiklenen bu kavuşma Ergenekon, Balyoz vb. süreçlerle tam bir ittifak görüntüsünün ortaya çıkmasına yol açtı. Hele 2009 yaz aylarında hükümet, Kürt sorunu başta olmak üzere birçok kritik sorunda peş peşe açılımlar başlatınca bu işbirliği zirveye çıktı. 
Ancak Habur fiyaskosunun ardından hükümetin geri adım atmasıyla birlikte aralar yeniden açıldı. Sözünü ettiğimiz 12 Eylül referandumunun da, yaraları sadece geçici olarak sarmış olduğunu çok geçmeden anladık. 


Değerli destekler 


Birbirinden farklı özelliklere, eğilimlere, kaygı ve beklentilere sahip olmalarına rağmen bir şekilde AKP projesine eklemlenme noktasında birleşen liberallerin bazı temel hata ve yanılgılarını kabul etmeye yanaşmadıkları için hükümete, daha doğrusu Erdoğan'a yönelik eleştirilerinde şaşırtıcı bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Bunların neler olduğuna geçmeden önce bir tespitimi ifade etmek istiyorum: Başta Erdoğan ve bazı AKP kurmaylarının son dönemde sık sık dile getirdiklerinin aksine, liberal olarak tanımlanabilecek kişi ve çevrelerin vermiş olduğu destekler hükümet için çok değerli olmuştur. Örneğin AKP iktidarının ilk yıllarında liberallerin özellikle Batı'ya AKP'den korkmaya gerek olmadığını, iktidar partisinin AB yolunda samimi olduğunu anlatmaları hayli etkili olmuştu. 


Bir diğer önemli destek Ergenekon vb. süreçlerde geldi. Hükümet, askeri vesayetin sonlandırılması konusunda öncelikle Fethullah Gülen cemaatine, ardından sağlı-sollu liberal entelektüel ve gazetecilere çok şey borçludur. Nihayet Erdoğan'ın uzun vadeli stratejilerinde bir tür dönüm noktası olduğu anlaşılan (ve sonradan yaşananlara, örneğin MİT krizine bakıldığında, “galiba yanlış hesap yapmış” dedirten) 12 Eylül referandumunda da AKP-Gülen hareketi-liberaller işbirliği belirleyici oldu. 


Liberal yanılgı 
İşte tam da bu noktada liberallerin hata ve yanılgılarına geçmek uygun olacaktır: 


1) Gelinen aşamada AKP ile Gülen hareketi arasında kıyasıya bir iktidar mücadelesi yaşanırken “liberal” olarak tanımlayabileceğimiz kişi ve çevrelerin bunların dışında kaldıklarını; bazılarının hükümete, bir bölümünün de Cemaat'e yanaşmaya çalıştığını ama çoğunluğun Türkiye'nin gidişatından derin kaygı duyup yüksek sesli uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. İşte bu yaşananlar bile tek başına liberallerin AKP (ve buna bağlı olarak Gülen hareketi) gerçeklerini doğru okuyamamış olduklarını bize gösteriyor; 


2) Liberallerin en büyük yanılgısı, AKP'yi ve onun kadrolarını fazlasıyla küçümseyip kendilerini alabildiğine önemsemeleriydi. Öyle ki Erdoğan ve arkadaşlarının kendi kafalarındaki “demokratik cumhuriyet”i inşa etmekte olduğunu bile düşündüler; 


3) Halbuki zaman zaman koşulların zorlamasıyla istemediği şeyleri yapmak ve istediği şeyleri yapamamak zorunda kalsa da AKP, özellikle Erdoğan 10Oyıl boyunca belli bir strateji dahilinde kendi yönünü (dolayısıyla ülkenin yönünü) çizdi. Hükümeti ve Erdoğan'ı belirledikleri, yönlendirdikleri yanılsamasındaki liberallerin, tam tersine hükümet ve Erdoğan tarafından yönlendirilmiş olduklarını anlamak son derece kolaydır; örneğin son dönemde bütün yaptıklarının Erdoğan'ın söz ve davranışlarına cevap yetiştirmek olduğunu görmek bu konuda yeterli olacaktır; 


4) Liberalllerin en büyük hatası (belki “günahı” demek daha doğru olacaktır), AKP ile ittifak yaptıkları (ya da yaptıklarını sandıkları) dönemlerde hükümetin birçok yanlışını görmezden gelmeleri veya üstünü örtmeye ya da meşrulaştırmaya çalışmaları veya daha ileri gidip açıkça bunları savunmaları; bunu yaparken, hükümete eleştiri yöneltenlere karşı son derece acımasız olmaları, eleştiri sahiplerine kötü niyet atfetmeleri, onları Ergenekon vb. yapılarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunmakla suçlamalarıdır. Bu açıdan en ibret verici tutum, Ergenekon suçlamalarının inandırıcı olmadığı anlarda “post-Ergenekon” gibi acayip kavramların büyük buluşmuş gibi ortaya atılmasıdır. 


5) Bu bağlamda, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi kavramlarla ilişkileri hayli şüpheli bazı kişileri himayelerine alıp zaten epey kirli olan medya atmosferini daha da kirletmiş olmalarını da bazı liberalllerin bağışlanması çok güç günahları arasına koymamız herhalde yadırgatıcı olmayacaktır. 


ŞEFFAF DEVLET ULUDERE ROBOSKİ'DE DURDU 
08.11.2012 Vatan-http://rusencakir.com/ 


AKP ile 10 yıl (3) 


AKP iktidarının birinci yılında Vatan Gazetesi için yaptığım yazı dizisi kapsamında kendisiyle söyleşi yaptığım dönemin Başbakan Yardımcısı ve DıŞişleri Bakanı Abdullah Gül, partilerinin ve iktidarlarının ana ilkelerini şöyle özetlemişti: “Gayet gerçekçi olduk. Hayalci değiliz, çok gerçekçiyiz. İkincisi, çok rasyonel olduk. Rasyonel hareket etmek çok önemlidir. 
Üçüncüsü de çok şeffaf olduk. Düşüncelerimizi tartıştık. İnsanlar şimdi görüyor ama biz daha partimizi kurmadan başladık tartışmaya. Herşeyimiz çok açık olduğu için halkımız iki yıl sonra Türkiye'yi nereye götürebileceğimizi öngörebilir. Hatta on sene sonrasını bile görebilir. 
Bundan daha büyük şeffaflık olur mu? Yaptığımız herşeyi de inanarak yapıyoruz. Bundan daha büyük bir güç olur mu? Diğer taraftan gayet sadeyiz. Elitist, halktan kopuk kişiler değiliz.” 

Gerçekçi, rasyonel, şeffaf, samimi ve halkla içiçe... Gül'ün 9 yıl önce AKP için uygun gördüğü sıfatlar hakkında herkes farklı düşünebilir. Bense bugünkü yazımda AKP iktidarının şeffaflık konusunda nasıl bir performans sergilemiş olduğunu mercek altına almak istiyorum. 
Çünkü: 

1) Son yıllarda “şeffaflık” modern demokrasilerde devletler için bir olmazsa olmaz olarak görülüyor; 


2) Ülkemizde demokratikleşmenin önündeki en büyük engellerden birisi devletin ve onun en kritik kurumlarının “devletin bekası”, “ulusal güvenlik”, “devlet sırrı” gibi gerekçelerle şeffaf olmaması, vatandaş denetimine rıza göstermemesidir; 

3) Türkiye'de devlet, kendi bekası için toplumun farklı kesimlerini mağdur etmekten çekinmemiş, şeffaflık diye bir derdi olmadığı için de bu konuda inandırıcı açıklamalara gitmeye bile kalkışmamıştır; 

4) AKP'yi oluşturan kadroların çoğu, şeffaf olmayan devletin zulmüne maruz kalmış oldukları için ilk günden itibaren şeffaflığı bir ana ilke olarak benimsediklerini ifade ettiler. 
Bu konuda öncülüğü yapan Gül cumhurbaşkanı olduktan sonra yaptığı önemli konuşmalarda da şeffaflığı ön plana çıkarmayı sürdürdü. 


Aynı kırmızı çizgiler 


AKP iktidarının ilk yıllarında, AB sürecinin de bir gereği olarak devleti şeffaflaştırma konusunda çok ciddi adımlar attı, reformlar yaptı. 2007 seçimlerinden sonraki dönemde başlatılan Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmalarla ordunun geleneksel iktidarları teker teker elinden alındı; bu süreçte, değil topluma, devletin diğer kurumlarına, yasama, yargı ve yürütmeye karşı şeffaf olmaya hiçbir şekilde tenezzül etmemiş olan TSK hakkında her türlü bilgi deşifre oldu, böylelikle ülkenin en büyük tabusuna da nokta konulmuş oldu. 

Fakat ordunun siyasetteki etkisi marjinalleştirilmesinden sonra işler değişti. Şöyle ki, sistemin eski sahiplerini tasfiye sürecinde şeffaflığı son derece kullanışlı bir ilke olarak sonuna kadar devreye sokan Başbakan Erdoğan, sistemin mutlak denetimini aldığını düşündüğü, diğer bir deyişle kendi statükosunu oluşturduğu andan itibaren şeffaflık iddiasını geri plana atmaya başladı. Bunu yaparken geçmişteki gibi “ulusal güvenlik”, “devletin bekası”, “güvenlik güçlerini yıpratmama” gibi argümanlara başvurdu. 

Bu konuya örnek olarak birçok olay verilebilir fakat AKP iktidarının şeffaflık çizgisinden sapmasının miladının 28 Aralık 2011 günü yaşanan Uludere Roboski faciası olduğu kesindir. 
Türk F-16 uçaklarının PKK'lı oldukları düşüncesiyle kaçakçılık yapan 34 köylüyü öldürmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmek üzere ancak kamuoyu hâlâ bu facianın nasıl gerçekleştiğini, sorumlularının kim olduğunu bilmiyor, bileceğe de benzemiyor. 

Bu satırları yazarken yaklaşık 20 yıl öncesine gittim: Süleyman Demirel liderliğindeki DYP, “şeffaf devlet” ve “Kürt realitesini tanıma” vaadiyle girdiği 1991 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkmış ve Erdal İnönü liderliğindeki SHP ile koalisyon kurmuştu. Ne var ki birkaç ay sonra Güneydoğu'daki Newroz kutlamalarında kanlı olaylar yaşandı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabirdim ve olayların yaşandığı Nusaybin'e sokulmayan gazeteci grubu içinde yer alıyordum. O günkü izlenimlerime “Şeffaf devlet Nusaybin'de durdu” başlığını uygun görmüştüm. 20 yıl sonra benzer bir başlıkla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 


ERDOĞAN SAHİDEN "TEK ADAM" MI? 


09.11.2012 Vatan-http://rusencakir.com/ 
AKP ile 10 yıl (4) 


AKP'nin kuruluşunda dört isim öne çıkmıştı: Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener. Lider tabii ki Erdoğan'dı ama diğer üç isim de belli bir güce ve iktidara sahipti. 2007 genel seçimlerinin ardından sadece Türkiye'nin değil AKP'nin de iktidar dengeleri büyük ölçüde değişti: Gül Çankaya'ya çıkıp partilerüstü bir konuma yöneldi; Arınç beş yıl yapmış olduğu TBMM Başkanlığını bıraktı; Şener ise çoktan yolunu ayırmıştı, AKP'den aday bile olmadı. 


Kendisine en yakın pozisyonda olan bu üç ismin çekilmesiyle birlikte Erdoğan'ın gerek parti, gerekse hükümet içindeki güç ve iktidarının arttığı kesin. Ama bu onu, bazılarının ileri sürdüğü gibi “tek adam” yapar mı, yaptı mı? Sanmıyorum. Neden böyle düşünmediğimi açıklamaya geçmeden önce Erdoğan'ın “tek adam” olduğu şeklindeki eleştirilerin neden giderek artmış olabileceği üzerine hızlı bir şekilde kafa yoralım: 

I)Eleştirileri bir parti veya hareket yerine onun liderine yöneltmek daha kolay. Parti eleştirisi için ister istemez biraz sosyoloji, biraz siyaset bilimi, biraz da ekonomi bilmeyi gerektirir. 
Halbuki bir şahsı (lideri) şematik bazı karakter analizleri yardımıyla eleştirmek pek zahmet gerektirmez. 

2)Bir partiyle tartışmak kolay değildir ama bir liderle, hele o da buna yatkınsa polemiğe bile girebilirsiniz. 

3)Partiyi değil de lideri eleştirdiğinizde, o partiyi var eden ve o partiye umut bağlayan kadro ve kitlelerle aslında bir derdiniz olmadığını ifade etmiş olursunuz. 

4)Dolayısıyla partiye toz kondurmayıp lideri eleştirdiğinizde, o kişinin lideri olduğu davaya bir şekilde ihanet etmiş olduğunu da ima etmiş olursunuz ki bu durum onun günahlarının ikiye katlanması anlamına gelir. 


Milli Görüş dersleri 


Erdoğan'a yönelik “tek adam” eleştirilerini neden abartılı bulduğumu açıklamak için, önce iki noktanın altını çizmek istiyorum: 

AKP kadrolarının büyük kısmı Milli Görüş geleneğinden. Onların kopmasındaki temel saiklerden biri RP ve FP'de, parti içi demokrasinin olmaması veya yetersiz olmasıydı. Bu kişilerin yıllar sonra, şu ya da bu nedenle, güç ve iktidarlarından tek bir kişi için feragat etmelerini beklemek gerçekçi değil; 

2)Türkiye çok büyük bir ülke ve 10 yıldır AKP tarafından yönetiliyor. Bu kadar geniş bir iktidar alanının tek bir kişi tarafından mutlak bir şekilde kontrol edilmesi de aynı şekilde gerçekçi olmaz. 

Onu “mutlak” bir iktidar sahibi olarak görmek ve göstermeye çalışmanın yanlış olduğunu kanıtlamak için yakın zamandaki şu örneklere başvurabiliriz: 

I)Parti kapatmalarla ilgili anayasa değişikliği AKP'den de fireler çıkması nedeniyle yattı; 2)Son olarak benzer bir durum yerel seçimlerin öne alınması girişiminde yaşandı. Öyle ki Erdoğan yerel seçimlerin zamanında yapılmasına razı olmak zorunda kaldı. 


Karar verme süreçleri 


Kimileri her ne kadar onun itibarını zedelediğini kabul etseler de, bu olayları, Erdoğan'ın “tek adam” olma halini tehdit etmedikleri için fazla önemsemiyor. Yanlış yapıyorlar. 5 yıl önceki Gül, Arınç ve Şener'in durumlarında kimsenin bulunmaması Erdoğan'ın her istediğini istediği gibi yaptığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Örneğin son seçimlerde aday listelerine son şekli Erdoğan verdi ama kafasındaki bazı isimleri kurmaylarından gelen tepkiler nedeniyle aday göstermediği, bazı isimleri de parti içi dengeleri gözettiği için, fazla istemese de aday gösterdiği söyleniyor. 

Son kararları genellikle Erdoğan veriyor olabilir ama o aşamaya gelmeden önce partinin veya hükümetin veya Meclis grubunun değişik mekanizmalarının aktif bir şekilde devreye girdiği süreçler işletiliyor; gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırılıyor, uzmanlara danışılıyor veya doğrudan muhataplarla mülakatlar yapılıyor. Erdoğan bütün bu bulguları bir şekilde göz önüne alarak karar veriyor. 

Bu konuda söylenebilecek daha çok şey var. Şimdilik şöyle özetleyelim: 


I)AKP içinde bir “ikinci adam” olmaması, Erdoğan dışında kimsenin iktidar sahibi olmadığı anlamına gelmiyor; 

2)Erdoğan'ın kontrolünde geniş bir iktidar alanı bulunması onu “mutlak iktidar” sahibi yapmıyor; 

3)Erdoğan'ın ülkeyi yöneten “en güçlü” kişi olması onu “tek güçlü” kişi, yani “tek adam” kılmıyor. 


Bitti 


BATI DÜNYASINDA NELER OLUYOR? 
https://Www.alevalatli.com.tr/bati-dunyasinda-neler-oluyor/ 


Mücahitlerin dünya çapında cihad ilân ettikleri, Yaradılışçı'ların yürüyüşe geçtikleri çağımızda, dinin geri döndüğünü inkâr edebilmek için ya kör olmak gerekir, ya da deli! 
Günümüz tanrıtanımazları bile bu mucizevi dirilişi kabul ediyorlar.” Bu cümle, Kenan Malik”?e(1) ait. 


Bahsettiği “Yaradılışçılar” 1920'li yıllarda ABD'de baş veren köktenci Hıristiyan hareketi “Creationism” müridleri. Bu insanlar, Kutsal Kitap'ın kâinat ve dünyanın yaradılışının anlatıldığı ilk bölümü olan Tekvin'e, hiçbir yoruma tabi tutulmaksızın, harfi harfine iman edilmesini savunuyor ve dolayısıyla Evrim Teorisi'ne itibar etmiyorlar. 

Dahası, okullarda öğretilmesini engelliyorlar. Darwin 1960'ın ortalarına kadar Amerikan okullarına giremiyor. O tarihten 1975'e kadar evrim teorisini fen derslerine “bilimsel yaradış” adı altında destek konu olarak eklenmiş olarak görüyoruz. 1975, yüksek mahkemede görülen bir davanın (2) sonuçlandığı yıl. Mahkeme, okullarda yaradılışın İncil'i esas alarak öğretiliyor olmasının Amerikan Anayasası'nın kilise-devlet ayrışımı ilkesine ters düştüğüne hükmedince, Eski Ahit’e yapılan göndermeler müfredattan kaldırılıyor. Buna karşın, halen devam eden davalar (3) da var. Prof. Malik'in “yürüyüşe geçtiğini” söylediği Hıristiyan hareketinin özü böyle. Malik'in dinin mucizevi dirilişini kabul ettiğini söylediği “tanrıtanımaz”lara gelince, dokundurduğu zat, 2004'te ölen Jacques Derrida”dan sonra dünyanın en büyük filozoflarından biri sayılan Alman felsefeci, Yeni-Marksist sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas. (4) Uzun yıllar kararlı bir ateist ve sekülerizm savunmacısı olarak tebarüz eden Habermas, epeyce bir süredir dinlerin insan onuru, özgürlüğü ve sorumluluğu gibi değerlere ters düşmeyebileceği şeklinde düşünceler dillendirirken, sekülerizmin birtakım kısıtlamalarla malül olduğunu da itiraf etmeye başlamış. Hatta, Papa 16. Benedict'le yaptığı bir konuşmayı müteakip, “modern eşitlik ve adalet fikirlerinin aslında Musevi ve Hıristiyan dinlerinin ilkelerinden süzülmüş kavramlar” olduklarını beyan etmekten kaçınmamış. Yeri gelmişken, günümüzde Batı dünyasında “dinlerin yükselişi”ne ilişkin entelektüel tartışmalarının Musevi ve İsevi inançları ile sınırlı olduklarını, “İslâm'ın yükselişi”nin ise tamamen farklı saiklerle değerlendirildiğini vurgulamalıyım. 


Papa 16. Benedict'in tutumu, iyi bir örnek: “Gelişmiş Batılı ülkelerde gittikçe güçlenen sekülerizm karşısında Hıristiyanlığın zayıfladığını” ileri sürerek, Avrupa'nın köktenci Hıristiyan değerlerine geri dönmesi gerektiğini savunan, Avrupa Birliği'nin bir Hıristiyan ligi olmasını, İsevi inancının AB anayasasında yer almasını talep eden Hazret, konu İslam olunca, Müslüman liderleri “dini siyasileştirdikleri için” eleştirmekten geri durmamaktadır. (5) Oysa malüm olduğu üzere, “Sezarın (6) hakkı sezara, İsa'nın hakkı İsa'ya” şeklinde özetleyegeldiğimiz anlayışı gereği, kilisenin alanını dünyevi yönetimin alanından ayırarak, “ruh”un salâh bulması üzerinde yoğunlaşan din, Hıristiyanlıktır, İslamiyet değil! “Hıristiyan ikiciliği” (“dualism”) olarak tanımlanan anlayış, insanoğlunun dünyevi meselelerinin 


çözümünü dünyevi iktidarlara bırakmak suretiyle sekülerizmi (7) doğuran anlayıştır. Papa hazretlerinin zengin Batı ülkelerinde güçlendiğinden yakındığı sekülerizm, herhangi bir dünyevi devlet gibi hareket eden Kilise'nin “İsa'nın alanı”nın dışına çıkarak, inananlar üzerindeki kurduğu maddi ve manevi baskıya karşı haklı ve doğal bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 


Bu anlamda, Hıristiyanlığın alanını daraltmış olması söz konusu olmadığı gibi, tersine, Kilise'nin asli görevine yönelmesini sağlayan oluşumdur. Hal buyken ve Papa hazretlerinin hiç işleri olmaması gerekirken, AB için İsevi bir anayasa için bastırıyor, bu meyanda bambaşka saiklerle hareket eden İslâm liderlerine veriştirmeyi de ihmal etmiyor olmalarının, “dinlerin yükselişi” tartışmalarının ilâhi çerçeveden çıkarılıp, dünyevi iktidar kavgasına dönüştürülmekte olduklarından başkaca açıklaması yoktur. Esas yükselen ne? Mamafih, Hazreti, biz, henüz Alman Kardinal Joseph Ratzinger olduğu günlerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği karşıtı demeçlerinden tanırız. Kendileri, “Hıristiyanlık barışçıl ve makuldür, İslamiyet şedit ve mantık dışıdır” söylemini (8) alenen dillendirmekten de hicap etmemişti. 
Dahası, “Hıristiyanlığın hükümdar ile Tanrı arasındaki farkı gözetmek” suretiyle, “dünya tarihine yepyeni bir açılım getirmiş olması”yla övünmüş olması da (9) bir vakıadır; ruhani ve dünyevi iktidarların ayrışmasında yarar olduğunu, zira “böylece ortaya çıkan özgürlük alanının bireyin devlete karşı çıkmasını mümkün kılacağını” iddia ederken, oklarını yine İslâm'ın yükselişine çevirmişti. Ona göre, dünyanın önemli bölümünde “siyaset dünyasını inanç dünyasıyla bir arada mülâhaza eden eski görüş” (nesi eskiyse!) geri gelmiş, “ahlâkı sadece siyasi gücün kollayabileceği” inancı yeniden hakim olmaya başlamıştı ki, bu adamakıllı kaygı verici bir durumdu. Makaleyi kaleme almaktaki amacımın, varsa aramızda dünyada dinlerin yükseliyor olmasından İslâmiyet'e pay çıkaranlarımız, durumu bir kere daha değerlendirmemiz gerektiğini vurgulamak olduğunu söylemeliyim. Kişisel hissiyatım, “Yanılmaz” (10) da olsalar, İslâm söz konusu olduğunda, günümüz Papalarının bile mühürlerinden kurtulmayı başaramadıkları şeklindedir. Hal böyle olunca, meselâ, Katolik rahibelerinde kutsallık simgesi olarak saygı duyulan başörtüsünün, Müslüman kadınlarında baskı simgesi olarak kötülenmesi, hatta başta Katolik Fransa, yasaklanması çabalarının şaşıracak bir yanı yoktur. Papa'nın dahi, ne önyargıda, ne de çifte standart uygulamasında sakınca görmediği koşullarda, başörtüsünün hatta peçenin, Avrupa Medeniyeti'nin iki bacağından biri sayılan Yahudi-Hıristiyan geleneğinde de var olduğu olgusu da düşüncelerini değiştirmeyecektir. İnternet sitelerinde, dergilerde, Müslüman gençler, istedikleri kadar, meselâ, Hazreti İsa'nın havarisi Aziz Paulus'un söylemlerinden örnekler getirsinler, meselâ, Musevi yasasının “karısının saçının görünmesine izin veren erkeği lânetlediğini” tekrarlasınlar, İslâm'a empati duyulmasını sağlayamayacaklardır. Çünkü, dinlerin yükselmekte, dünyeviliğin zayıflamakta olması, Batı toplumlarının dindarlaştıkları anlamına gelmemektedir. Günümüzde yükselen, asli anlamı değişmiş, ne Tanrı, ne de ilâhiyatla uzun boylu ilgisi olan bir din; daha doğrusu, özü itibariyle fevkalâde dünyevi (seküler) bir kavram olan “kimlik” fikridir. Bu çerçevede sekülerizmin (dilerseniz, laikliğin) üç ayrı anlamından bahsedilir. (11) 


Bunlardan birincisi, siyasetin dinden, kamu alanının bireysel alandan ayrıştırılması; ikincisi, dini inanç ve ibadetlerin zayıflaması; üçüncüsü, inanç koşullarının dönüşmesi, yani, Tanrı inancının bir veri olarak kabul gördüğü, kimse tarafından sorgulanmadığı bir toplumdan bir tercih meselesinden ibaret olduğu topluma dönüşmüş olması halidir. “Modernite” bu dönüşüm ifadelerinden birisidir ve “Büyük Kopuş”a delâlet eder. Ne din ne de bilim çağı 1800'lü yıllarda gerçekleşen “Büyük Kopuş” dedikleri süreç, siyaset inançtan, kamu alanı bireysel alandan ayrışırken, dini dogmaların üzerindeki tartışmaların gündemden düşüp, yerlerini ideolojik kavgalara bırakması hadisesidir. Nitekim, son 200 yıllık dönemde, Batı toplumları, 


dini inançlarının farklılığı değil, savaş ve devrim, sınıflar ve sosyal adalet, ırk ve milli kimlik meseleleri nedeniyle savaşmışlardır. 1800'lü yıllar, ayrıca Darwin, Marks ve Nietzsche (12) gibi, her biri Batı toplumlarının dinlere karşı tutumlarını altüst etmeye namzet üç adamın yaşadıkları yıllardır. Darwin, Yaradılış'ın Tanrı'nın dahli olmadan da gerçekleştirilebileceği anlamına gelen evrim teorisi ile tanrı-tanımazlığı mümkün, hatta akla yakın kılarken; Marks, dine siyasi cenahtan meydan okur. Her ikisi de Avrupa Aydınlanması'nın aklı vahyin önüne geçiren, beşeri tanrılaştıran ruhundan beslenmekle beraber, Hıristiyan tanrısına en büyük darbe Nietzsche'den gelir. “Tanrı'nın ölümü”nü ilân eden Nietzsche, insan aklını, mantığını göklere çıkarır; “üstüninsan” kavramını geliştirir. Din, ahlâk, çağdaş kültür, felsefe ve bilim gibi konularda eleştiriler yazarak, değerlerin göreceliğini savunur, “iyi” ve “kötü” kavramlarına saldırır. Öyle ki, 1800'lü yılların sonlarına doğru, Batı toplumunda yaşanan inanç krizine, bir de “akıl, mantık krizi” eklenir. “Aydınlanma”nın rasyonel insan ve makinanın yenilmez birlikteliği sayesinde her şeyin yoluna gireceği şeklindeki iyimserliği erirken, ilerleme denilen devinime inançsızlık, yerleşik “doğrular”a karşı şüphecilik yerleşir. 


Böylece, “Tanrının ölümü” beraberinde “hakikat”ın ne olduğuna dair klasik fikirleri, mantığı, evrensel değerleri, geleneksel dini ve Aydınlanma'nın dine olumsuz yaklaşımı da beraberinde götürerek, derin bir yabancılaşma duygusu” yaratır. Günün sonunda, “Hıristiyan tanrısı ölmemiştir ama bir şeylerin solmaya başladığı kuşkusuzdur.” Böylesi bir mirası devralan yirminci yüzyıl, ne dinler, ne de bilim çağına benzeyecektir. Batı dünyasının her ikisinden de niteliksel olarak farklı yeni bir sürece girdiğinin ifadesi olarak sahne alır. (1) Prof. Kenan Malik, Hint asıllı İngiliz; nöroloji ve bilim tarihi uzmanı, psikolog. Sussex, Cambridge, Oxford, Oslo ve Melbourne üniversiteleri öğretim üyesi, The Guardian, Financial Times, The 
Independent, Independent on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph yazarı, BBC Radio 4 
yazarı. (2) Daniel vs. Waters (3) Edward vs. Aguillard 1987, Kitzmiller vs. Dover, 2005 (4) Jürgen Habermas, 1929, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci. (5) Catholic World News, 11.26.2003 (6) Sezar, Latince Caesar'dan, “imparator,” Almanca, Kaiser. (7) “secular” dünyevi; “secularism” dünyevilik (8) 22 Eylül 2006 (9) 2003 Kasım, İtalyan “Il Giornale” gazetesi (10) Papanın sıfatlarından biri (11) Charles Taylor, A Secular Age (12) Charles Robert Darwin, 1809-1882; Karl Heinrich Marx 1818-1883; Friedrich Wilhelm 


DİN'İN İÇİ NASIL BOŞALTILIR? 
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“Gay-Lesbian Öğrenci Kulübü” 


Yazının başlığı belki de, “Gözün aydın!” olmalıydı! Düştün, kalktın, yaralandın, debelendin, hırpalandın, miden bulandı, başın döndü, için acıdı, için katıldı ama iki yüz yıllık modernleşme serencamının son durağına da eriştin Türkiye! Ülkemizin ilk “Gay-Lesbiyen Öğrenci Kulübü”nü kurmayı başardın, “insan hak ve tercihlerine saygılı” bir toplum olduğunu tartışılmaz bir biçimde kanıtladın! Üstelik, askeri ya da sivil bir darbe yada YÖK dayatması olmaksızın, ülkenin en zengin beşinci(1) yükseköğretim kurumu olan “Bilgi Üniversitesi”nde, üstelik 8887 öğrenci velisinden sadece 10-15 kadarının tepki gösterdiği, mükemmel bir mutabakat ortamında! 


Yardımcı Doçent Dr. Halit Kakınç, ki, kendileri Öğrenci Dekanı'dırlar, “Onları /yani, erkek ve dişi eşcinselleri/ yoksaymamız ve kulübünün kurulmasına izin vermememiz, insan hakları ihlâli olurdu,” demişler,(2) “Türk toplum yapısına ters düştüğü için 10-15 veli tepki gösterdi /ama/ biz, liberal bir bakış açısıyla, kulübün açılmasına izin verdik... İyi bir yaklaşımda 


bulunduğumuzu düşünüyoruz. /çünkü/ İnsan hak ve tercihlerine saygılı bir üniversiteyiz.” Ne güzel! Kakınç'ın demeci, eşi türbanlı bir başbakanın Çankaya'yı işaret ettiği bu günlerde, hele de İslamfobiklere, ilâç gibi gelmiş olmalı! Nasıl gelmesin ki!? Modern dünyanın geri kalanı gibi, Türk insanının da “kul” olmaktan geçip, “insan” olmaya karar vermişliğinin en kesin kanıtıdır aleni eşcinselliğin böylesine tescili! 


Öyle ya, “kul” olarak kalsaydık, “Allah tarafından yaratılmış” olduğumuz gerekçesiyle O'nun emirlerine teslim olmak zorunda kalacaktık! O'nun emirleri de açık! Daha Tevrat'ta defalarca söylemiş: “Bir erkek bir erkekle kadınla yattığı gibi yatarsa, her ikisi de iğrenç bir şey yapmış olurlar; idam edilecekler — kanlarının günahı kendi üstlerine olacaktır.”(3) İncil'de de defalarca söylemiş: “İsrail kızlarından /hiçbirisi/ fahişe olmayacak, İsrail oğullarından /hiçbirisi/ eşcinsel olmayacak.”(4). Kur'an'da, “Göz göre göre hâlâ o hayâsızlığı yapacak mısınız? /Bu ilâhi ikazdan sonra hâlâ/ siz, ille de kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz”(5) buyurmuş. 
Cezası Kur'an'da muğlak ama hadislerde(6) açıklanmış: idam. 


Öte yandan, Yahudiliğin kalesi İsrail'de, gay-lesbiyen öğrenci kulüpleri şöyle dursun, “ABD'den farklı olarak, İsrail ordusu aleni gay yurttaşlarını” askerliğe “kabul” etmektedir. 
İsrail devletinin eşcinsel evliliklere de itirazı yoktur, ancak “İsrail'de sadece geleneksel(7) evliliklere resmi belge verildiğinden, İsrail'de yaşamak isteyen ama geleneksel evlilik istemeyen veya eşcinsel olan çiftler, ülke dışında evlenirler ve İsrail hükümeti evliliklerini yasal sayar. Nitekim, pek çok eşcinsel çift yakındaki bir ülkede, Kıbrıs'ta /Güney!/ evlenip geri dönmektedirler.”(8) 


Öte yandan, “eşcinsel evliliği bir papaz kutsayabilir ama Tanrı kutsamayacaktır” diyen(9) Katoliklerin ABD'deki 200'den fazla üniversite ve kolejinde düzinelerce gay, lesbian veya çift-tercihli öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Bunlardan Catholic University, Boston College, Georgetown, DePaul University, Loyola University, and St. Thomas University, yönetmeliklerini “cinsel tercihin ayırımcılık nedeni olamayacağı” şeklinde değiştirmişlerdir. 


İslam ülkelerine gelince: eşcinselliğin tümünde yasak, hatta bazılarında idamla cezalandırılan bir suç olmasına karşın, amacını “Lesbiyen, gay, gay/lesbiyen, travesti müslümanların kimliklerini İslam'la uzlaştırmak; sosyal adalet, barış ve hoşgörü kavramlarını yüceltmek; herkesi önyargı, adaletsizlik ve ayırımcılıktan uzak bir dünyaya yakınlaştırmak” olarak açıklayan, uluslararası “Al-Fatiha” örgütü 1997?de kurulmuş olup, halen altı ülkede düzinelerce şubesi vardır. Nasıl oluyor da oluyor, bütün bunlar? 


Bugünden yarına olmadıkları muhakkak. Dönüşümü anlamak için beş yüz yıl kadar geri gitmek, “Aydınlanma Çağı” ile birlikte “kul?” kavramının nasıl bir değişime uğradığına bakmak lâzım. 

Malüm olduğu üzere, “Aydınlanma,” Aristo'yu kaynak edinen ve Kopernik, Kepler, Galile ve Newton'la devam eden bir dizi buluş ya da keşif sonucunda, kitaplı dinlerin, yani Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve Müslümanlığın, “Dünya ve Kâinat'a dair açıklamalarını” reddeden, yerine yeni açıklamalar getiren sürecin adıdır. Bu süreçte, Hıristiyan dogma ve gelenekleri sorgulanmaya başlanır. Zaman içinde gözlem ve deneye dayalı “bilimsel” 


düşüncenin çıkarsamaları, kutsal kitaplarda vaaz edilen doğruların yerini alır. 


“İnsan”a, daha doğrusu, “insanın fıtratına” ilişkin Hıristiyan ahkâmı, reddedilen doğrularının başlarında yeralır. Örneğin, “insan” İncil'de vaaz edildiği gibi “günahkâr” olarak mı doğmuştur, yoksa tümüyle “masum” mudur? “Kul olmak” bilinci, her insanda doğuştan var mıdır, yoksa sonradan mı telkin edilmiştir? İnsan “her isteyenin üzerine her istediğini yazabileceği boş bir sayfa” olarak mı doğar? İnsanın “özgür iradesi” diye birşey var mıdır? 
“Fıtrat? denilen nitelik nerede başlar, toplumsal “öğreti? nerede biter?” Vb.vb. Düşünürlerin bunlara ve bunlar gibi yüzbinlerce soruya verdikleri (ve vermeye devam ettikleri!) cevaplar, 


Batı medeniyetinin düşün hazinesini oluştururlar. 


Cevaplar, tartışmalı, çekişmeli, değişkendirler, ancak, bir ortak paydaları vardır: “insan” çıkışlı olmaları; yani, insan denilen varlığı çözümlemeye bilimsel yöntemle yaklaşmaları, kutsal kitapların tanım ve tariflerini bir yana bırakarak, olayı “gözlem, deneme-sınama, mantık” ile ele almaları. Yeri gelmişken, ülkemizde hemen her zaman “yardımseverlik, hayırseverlik” gibi çağrışımlarına kurban giden “humanizma” kavramının aslı, bu yaklaşımdır. “İnsancıllık,” Kainat ve Dünya'yı Yaratıcı'nın kitaplarından değil, “*insan'dan yola çıkarak, “insan aklıyla” çözülmesi gerektiğine dair inanç”ın adıdır. Nitekim, “Aydınlanma, Kainatın merkezinden Tanrı'yı aldı, yerine insanı koydu” diye özetlenen gelişmenin aslı budur. 


Ne ki, “insan”ın bir laboratuar elementi gibi deneme-sınamaya tabi tutulabilmesi için, en azından “insan aklı”nın herkeste aynı şekilde işlemesi gerektiği de açıktır. Aksi takdirde, Tanrı'dan boşaltılan “merkez”in, paganların Kabe'yi putlarla doldurmaları misali, her biri bir başka telden çalan “akıl”larla doldurulduğu kaotik bir durumun meydana çıkması kaçınılmaz çıkacaktır. Bu ciddi sakınca da, “insan tabiatının evrensel ve değişmez” olduğu doktrininin kabulü ile giderilir. İster bir Eskimo olsun, ister bir Nepalli Gurka, Etopya yerlisi ya da Tibet göçebesi, insan için “aklın yolu birdir” hükmü böylece yerleşir. Bu hüküm, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin insanlar arasında “ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark” gözetilmesini yasaklayan 2. Maddesinin de özüdür. “İnsan tabiatının evrensel ve değişmez” olduğu doktrininin kabulü, insanoğluna ilişkin şiddet, tamah, aşk, nefret, hodgâmlık gibi hasletleriyle, bunların dışavurumlarının kuramsallaştırılması, neden-sonuç ilişkilerinin de “evrensel ve değişmez” biçimde saptanması gereğini getirir. 


“Aşk”ın insan varoluşunun “en” reddedilemez tezahürü olduğu üzerinde mutabakat tamdır. 
Belki bundan, belki de Aydınlanmacıların Hıristiyan zincirlerini kırma iştiyaklarından, belki de pagan Yunan ve Roma'nın sadece düşüncesine değil, yaşam biçimine de öykünüldüğünden, “aşk” Aydınlanmacı düşünürlerinin el attıkları ilk fenomenlerden birisi olarak ortaya çıkar. Böylece doğan “ifade özgürlüğü” atmosferi, 18. yüzyılda çok sayıda pornografik yayın ve “erotik sanat eseri”(10) üretimini beraberinde getirir. 1770'de Aydınlanmanın en büyük Polonyalı yazarı sayılan Adam Naruszewicz, Yunanlı Anacreon'un homoerotik şiirlerini çevirirken, İngiliz Richard Payne Knight, 1786'da, antik kültlerde eşcinselliği anlatan araştırmalarını yayınlar. Yasaklardan silkinenler, cinsel arzularını tatmininde kendilerini daha bir özgür hissetmeye başlarlarken, “libertinage” yani “sefahat,” Aydınlanma sürecine damgasını vuran bir yan gelişme olur. 


Eşcinselliğin de bu dönemde alenileşmesini, hatta Londra ve Paris'te erkek fahişe şebekelerinin türemesini, özellikle de eski Yunan'ın “erkekler arası dostluğun yüceltildiği, çıplaklığın teşvik edildiği, erkek bedeninin hayranlık uyandırdığı bir güzel oğlanlar cenneti” olarak takdim edilmesi olduğu söylenir. 1717-1768 yaşayan, modern Sanat Tarihinin ünlü 


eşcinsel kurucusu Alman Johann Joachim Winckelmann'ın erkek güzelliğini yücelten eserleri, Avrupa üniversitelerinin raflarında yerlerini alırken, aşk, Tanrı'nın Adem ve Havva'ya “bereketli olun ve çoğalın”(11) diye emrettiği “cinsel ilişki” olmaktan çıkar, bilimsel yöntemle, “iki epidermisin teması” olarak tanımlanır.(12) Eski Roma'dan beri ortalıkta görünmeyen travestiler belirirler, bunlardan Şövalye d'Eton'un yaşamı (1728-1810) kaleme alınır. Lezbiyenlik, ruhban sınıfına saldırılar ve pornografik ayrıntılarla sunulur. Bu tür kitapların en iyi bilinenlerinden birisi Diderot'un 1796'da yazdığı “La Religieuse”(13) isimli romandır. Diderot”nun danışmanlık yaptığı Çariçe İkinci Katerina ve Fransız Marie 
Antoinette'nin lezbiyen olduklarına dair kanıtlanmamış hikâyeler anlatılır. Yine de, 1787 
itibariyle eşcinsellik ağır cezaya tabidir ve örneğin İsveç'te gaylerin boynu vurulur. 


İncil'in emrettiğini yoksaymanın bir yolu, eşcinselliği dinsel alanın dışına çıkarmaktır. 
Gayretler bu yönde yoğunlaşır. 1684-1754 yılları arasında yaşayan Danimarkalı tarihçi ve oyun yazarı Ludbic Holberg, eşcinselliğin bireysel bir konu olduğunu, kilisenin/devletin bu hususta tarafsız kalması gerektiğini söyler. Holberg'in akranı Fransız Montesquieu (1689- 1755) eşcinselliğin “ulusal bir görenek” olmaktan öte anlamı olmadığını savunur. Voltaire'e göre “nefretlik” bir eylem olmasına karşın(14) suç olmaktan çıkarılmalıdır.(15) 

Eşcinselliği dinsel alanın dışına çıkarmanın bir diğer yolu, anormal, sapkın ve yapay cinsel davranışlar olarak tezahür eden bir “akıl kusuru” olarak algılanmasını sağlayarak, “günah” olmaktan çıkarmaktır ki, psikologlar, psikiyatristler, araştırmacılar arasında zaten bu hususta tam bir mutabakat vardır. Tanrı'dan gelen böylesi bir anomali karşısında ilâhiyatçılara susmak durumunda kalacaklardır. Kaldı ki, Kutsal Kitap, eşcinselliğe yol verecek biçimde yorumlanabilecek ayetler de içerir. Nitekim, “Ben /Tanr/ şölenlerinizden nefret ediyorum, ciddi oturumlarınızdan haz almıyorum... /bırakın/ adalet sular gibi çağlasın ve dürüstlük devasa bir ırmak gibi aksın”(16) diye de buyurmuştur. Buradaki “dürüstlük” ve “adalet” kavramlarının eşcinsellerin lehine kullanılması uzun sürmeyecektir. 


Ne ki, gay ve lezbiyenler, kendilerini günahtan aklarmış gibi durmakla birlikte, “hasta” sayan takdimlerden hoşnut değillerdir. Amaç, eşcinselliğin bir hastalık değil, “bireysel bir tercih” ve “hak” olarak alenileştirilmesini, tüm yasakların kaldırılmasını sağlamaktır. İkinci Dünya Savaşından itibaren eyleme geçerler. Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden silmesi 1981'i bulur. İngiliz asabiyeci Prof. Simon LeVay 1991'de eşcinsel erkeklerin beyin yapılarının diğerlerinden farklı olduğunu gösteren araştırmasının sonuçlarını yayınlar. 1993'de Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Biyokimya Laboratuarı şefi Dr.Dean Hammer, erkeklerin X-kormozonunda “gay geni” bulduğunu açıklar. 1994'de Amerikan Psikoloji Derneği, nihayet, eşcinselliğin akıl kusuru olmadığı gibi, ahlâksızlık da olmadığına dair bildirisini yayınlar. Buna göre, eşcinsellik “bir azınlığın aşk ve cinselliğini ifade etme biçimi”den ibarettir. Kaldı ki, “cinsel yönelim, bir seçim değil, hayatın en başında, muhtemelen doğmadan önce varolan bir eğilimdir,” denir. 


Dinsel alanın dışındaki gelişmelere gelince: 1960lı yıllar, ırkçılığa, ayırımcılığa, maçoluğa, kapitalizme, Vietnam savaşına karşı çıkan, hippy-yanlısı yıllardırlar ve eşcinsellerin davalarını güdebilmeleri için münbit bir zemin oluştururlar. İlk zafer, 1962'de ABD İllinois eyaletinin eşcinselliği mahküm eden yasalarının iptali ile gelir. Bunu “Gay Kurtuluş Cephesi”nin kuruluşu izler. *70li yıllarda seküler yasalar birer birer lağvedilirken, Vatikan ilk uzlaşmacı adımını atar, “eşcinsel duyguların ihtiyari değil fıtri” olmaları nedeniyle günah sayılamayacağı, ancak “eşcinsel eyleme dönüşmeleri halinde” faillerinin cezalandırılmalarının caiz olduğunu açıklar. Bundan bir yıl sonra, 1976'da, “Katolik Piskoposları Ulusal Konferansı”nda yayınlanan sonuç bildirgesinde “eşcinseller, temel insan haklarını ihlâl eden 


önyargılardan dolayı acı çekmemelidirler. Saygı, dostluk ve adalet görmek onların da haklarıdır” denir. 1989'da Kanada Birleşik Kilisesi, İsa Mesih'in hizmetindeki tüm eşcinsellerin ruhban sınıfına katılabileceklerini duyurur. 1990'da ilk eşcinsel çift evlenmek üzere Hawaii evlendirme dairesine başvururlar; başvuruları 1998'de Eyalet anayasasında yapılan bir değişiklikle kabul edilir. 2000'de İngiliz silâhlı kuvvetleri eşcinsellerin askerlik yapmalarını kabul eder. Aynı yıl, Avrupa Parlamentosu eşcinsel evliliklerin medeni haklarını 265'e karşı 125 oyla teslim eder. 2003'de, ironik bir biçimde Libya'nın başkanlık yaptığı BM Genel Kurulunda, İnsan Hakları Komisyonu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2.Maddesine “eşcinseller”in de eklemesine ilişkin önergesini sunar. 

Son perde yine 2003'de eşcinselliğin “Nefret Yasaları”nın(17) koruması altına alınmasıdır. 
Bundan böyle ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere ve İsveç'te, eşcinselliği, eşcinsel evlilikleri kınayan, karşı çıkan, muhalefetini belirten yazılı veya sözlü beyanat, “suç” sayılacaktır. Hahamlar, “Ne o? Eşcinselliği lanetlediği için Tanrı'yı da mı hapse atacaksınız” diye bağrınadursunlar, İsveç'te Ake Green isimli bir papaz 2004”de İncil’ den eşcinselliği lanetleyen pasajları okuduğu için mahkum olur. İskoçya Parlementosu “din adamlarının eşcinsellik karşıtı vaazlar” vermelerini yasaklar. 


Yazının başında dediğim gibi, düştün, kalktın, yaralandın, debelendin, hırpalandın, miden bulandı, başın döndü, için acıdı, için katıldı ama ülkemizin ilk “Gay-Lesbiyen Öğrenci Kulübü”nü kurmayı başardın, iki yüz yıllık modernleşme serencamının son durağına da eriştin Türkiye! Bundan böyle yapılacak iş, Kahire toplantısında vazedildiği üzere, “İslâm dünyasının sorunlarını küreselleşme şemsiyesi altında çözümlemeye” çalışmaktır. Yol haritası da bellidir. Kaldı ki, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Bardakoğlu”nun belirttikleri gibi, “...globalleşmeye diğer adıyla küreselleşmeye karşı çıkamazsınız. Çünkü, o, kendinizi içinde bulduğunuz bir olgudur.” (18) 


İlâhiyatın liberaline kul mu dayanır? 
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ALİ BARDAKOĞLU'NDAN 21. YÜZYILIN VAAZI alevalatli.com.tr/ 


bd ce. 


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, Hürriyet gazetesine yaptığı “tarihi açıklama”da “Müslümanlığın güncelleştirilmesi” gerektiğini, Kur'an'ın yeniden yorumlanmasına ihtiyaç duyulduğunu” söylemiş. Gazete de haklı olarak bir büyük manşet atmış: “Yirmibirinci yüzyılın vaazı.” 


“Süleyman Demirkan beyin yalancısıyım ama Bardakoğlu gerçekten de “din ile modernlik arasında bir çatışma olmaz” buyurmuşlar da, “Biz dini değil, kendi dindarlığımızı, yani Müslümanlığımızı modernleştirmeliyiz. Dindarlığı şartlarımıza göre sorgulayıp düzenleyebiliriz” diye bir de açıklama getirmişlerse, vay halimize! 


Sayın Başkanın cümlesini şöyle değiştirirsem, neden başıma taş düşmüş gibi olduğumu daha kolay anlatabilirim belki: “...biz tıbbı değil, kendi tıp anlayışımızı, yani hekimliğimizi modemleştirmeliyiz. Kendi tıp anlayışımızı şartlarımıza göre sorgulayıp 

düzenleyebiliriz.” Ne lâf ama! Cümle obskürantizmin ders kitabı örneği değilse, düpedüz afazi! Yeri gelmişken; “obskürantizm” muğlaklaştırma, müphemleştirme, karartma, üstünü örtme, özetle bilmesinlercilik; “afazi” Yunanca aphasia'dan. Sözcükleri anlama/kullanma yetisinin kısmi veya tümden kaybı ki, beynin kendisine gelen uyarıları belli bir düzen içinde ve otomatik olarak anlamlandıramadığı durumlarda ortaya çıkar. Ne gibi? “Din” ve “modernlik” gibi, birbirinin taban tabana zıddı anlamlar ifade eden iki kelimenin “...arasında bir çatışma olmaz” iddiasıyla içlerinin boşaltılması, üstlerinin örtülmesi gibi. 


Hocamızın “modernite” sözcüğünün Avrupa Aydınlanması'na tekabül ettiğini; Allah'ı, Kâinat'ın sonsuzluğu ile özdeşleştirilen ve fakat insan hayatı üzerinde etkisiz bir soyutlamaya dönüştüren düşünce ekolünün simgesi olduğunu bilmemesine imkân var mı? Bence yok. 
“Modernist” dünya görüşünün, Kâinat'ın belirli bir takım matematik kanunları uyarınca 


mekanik hareketler sergileyen “madde”den ibaret olduğu anlayışının üzerine bina edildiğini bilmemesine imkân var mı? Bence yine yok. 


“Modernite”den Allah'a en azından madde dünyasında yer kalmadığını, varsa bir rolü Kâinat'a “İlk Hareketi” vermiş olmaktan ibaret olduğunun anlaşıldığını bilmemesine imkân var mı? Yok. 


“Modernite”nin Allah'ın hem kişiliğini, hem de bağımsız hareket sahasını yitirmesi anlamına geldiğini bilmemesine imkân var mı? Yok. 


Bütün bu saydığım nedenlerle “modernite”nin Allah'ı Kâinat'ın merkezinden almış, yerine “insan”ı koymuş olduğunu bilmemesine imkân var mı? O da yok. 


İngilizce bildiği söylediğine göre, “humanism” kelimesinin human/insan kelimesinden türediğini, “insancılık” sözcüğünün theism/tanrıcılık kelimesini nehy eylemek üzere kullanıldığını, “Tanrı'nın yerine insanı geçirmek” gayretini karşıladığını bilmemesine imkân var mı? “Humanism”in bir telmihinin de “dinsiz insan-merkezciliği” olduğunu bilmemesine imkân var mı? Elbette, yok. O halde nedir? Bardakoğlu, “...sırtını içinde yaşadığı topluma dönen, ona gözünü kapayan değil, çağını ve toplumunu doğru okuyan, gören ve dikkate alan 


bir dindarlık anlayışı” önermektedir. Yani? 


Yani hem dindar olacak, hem de müminliği, insancıl ve kültürel bir harekete indirgeyecek, Kur'anı çağın felsefe ve dinleriyle birlikte aynı kefeye koyacaksınız. Zira, “dinde reform olmaz ama dindarlığımızda yeni gelişmeleri kucaklayan yenilenmeler olur.” Nasıl, yani? 
Örneğin, zina'yı günah olmaktan çıkartmayacak ama bir kılıf bulacaksınız gibi mi? Bırakın, “dini değiştirmeden dindarlığı değiştirme”nin ima ettiği “tıbbı değiştirip kemoterapiden kurtulamazsan da, hastalığını değiştirebilirsin” safsatasını, “dindarlığı şartlarımıza göre sorgulayıp düzenleyebiliriz” gibi bir cümlenin teşvik ettiği karmaşık ve müphem dindarlığı yüceltenin bizzat Diyanet İşleri Başkanımızın olması hayret verici! 


Ya,“Her bir toplum ve birey dini kendi dünyası ve imkanları içinde dindarlığını kurarak dini aktüelleştirir. Öyle olunca biz dini değil kendi dindarlığımızı, yani Müslümanlığımızı modemleştirmeliyiz” diyen Bardakoğlu'nun “... İslam”ı anlarken ve anlatırken onun aslı ve özü ile ona tarihsel süreçte eklenmiş ilâveleri, mahalli ve kültürel eklentileri birbirinden ayırmak, ikinci din olarak görmekten vazgeçmeliyiz” çelişkisine ne demeli? Ben mi yanlış anlıyorum yoksa Sayın Başkan'ın yakındıkları “mahalli ve kültürel yeni ilâveler”den oluşan o “ikinci din,” kendilerinin şiddetle teşvik ettikleri görülen “çağını ve toplumunu doğru okumak” ve “modernleşmek” gayret ve eylemlerinden doğmuş ve doğmayacak mıdır? 


Eğri oturup, doğru konuşalım: Bardakoğlu'nun “dindarlığı şartlarımıza göre sorgulayıp düzenleyebiliriz” önerisi, Müslümanların kendi geleneklerini yaratma özgürlüklerinin, bireysel mağfiretlerinin peşine düşmelerinin, Tanrı ile ilişkilerinin kişiselleşmesinin teşvik edilmesi, diğer bir deyişle, geleneğin devaluasyonuanlamına gelir. Telmihi, Müslümanların inançlarının, na-tamam, eksikli, ya da yanlışlarla malül olduğudur. Eğer bu doğruysa, dinde “reform” ne demek, düpedüz “devrim” gerekir! 


Bardakoğlu'nun “dindarlığımızı sorgulamalıyız, bu da elbette rasyonel bilgiyle, eleştirel ve sorulayıcı bir yaklaşımla mümkün olacaktır” hükmü, “serbest din pazarında alışveriş” kültürünün uzantısıdır. “Bireyin dinini seçmeye hakkı olduğu” şeklindeki modern Amerikan dünya görüşünü yansıtır ki, onun da aslı “deizm”dir. Deizm, yani, İslâm nasslarını (dilerseniz vahyini) inkâr etmemekle birlikte Allah'ın mevcudiyetine inanmak, Allah'ın insanın dünyasından mücerret bir varlık olduğuna itikad etmek.” 


Deist olunmaz mı, olunur. Deizm savunulmaz mı? Elbette, savunulur. “Çağını ve toplumunu doğru okumak” ve “modernleşme” kaygıları, insanları günahkâr Müslümanlar olmaya dahi sevkedebilirler. Ve her durumda birey içine düştüğü durumun hesabı Allah'a verecektir. 
Olmayacak şey, bu istemeyen durumun fetva makamını işgal eden bir İslâm alimi tarafından teşvik edilmesidir. Diyanet başkanlarına düşen, İslâm geleneğinin anlamsızlaştırılmasına direnmek, geleneği marjinalleştirenleri marjinalleştirebilecek şekilde donanmaktır. Aksi halde, müminlerin ?farzsız? kalmaları, bir kuşkulu “doğru'dan, diğer bir kuşkulu “doğru'ya yuvarlanmaları tehlikesi söz konusu olur. 


Doğrusu, söz konusu tarihi demecinden sonra bir Müslüman olarak Bardakoğlu'ndan İslâm'ın farzlarını “modernite” ile meczedecek bir içtihad kaleme almasını talep etmek hakkımın doğduğu kanısındayım! Sayın bilim adamı, sürgit günah işliyor olduğum duygusunu hafifletmeme yardımcı olabilirler belki. 


LAİKLİK DEDİĞİMİZ,"DEİSM" OLMASIN? 
alevalatli.com.tr/ 


Bir sıfat olarak kullandığımız “laik,” bundan türettiğimiz isim olan “laiklik” kelimelerinin Türkiye'nin başına tam bir çorap ördüğünü düşünmeden edemiyorum! “Metropol mit”i derler, insanların topluca yaşadıkları yerlerde hızla yayılan asılsız korku hikâyeleri vardır. Ne gibi? 
Meselâ, Kazlıçeşme tabakhanelerinin kaldırılması halinde şehri dev sıçanların saracağı gibi. 
“Laiklik”e ilişkin söylemler de bunlara döndü. Türkçe'yi kurda kuşa salar mıyız? Oh, olsun bize! Şu kavgaların başından beri meselenin adını Türkçe koysaydık, kavganın ortasında durup kendi halimize kendimiz gülerdik! 


Yıllardır, birbirimizin lâfından anlamayan, “afazik”(1) bir toplum olduğumuza dikkat çekmeye çalışırım; şimdi de Türk yazınını okuyan yabancıların bu kavgalarımızdan ne anladıklarını merak eder oldum. Öyle ya, adamlar halimize bakıp, ona göre kendi politikalarını düzenleyecekler! Ve tabii beceremeyecekler, çünkü “laik” ve “laiklik” kelimeleri bizde Frenk armudu gibidir, kimi tatlısına malzeme yapar, kimi limonlu salatasına! 
Bu durumda, kiminle ittifak yapacaksınız, kimi karşınıza alacaksınız, ne bileceksiniz? 


Şimdi, efendim, Batı dillerinde, Fransızca ve İngilizce'de, Latince “laicus,” Yunanca “laikos”dan gelen, “lai” diye bir kelime var ve “avam” anlamına geliyor. Kime göre avam? 
Rahipler sınıfına, ruhban heyetine göre avam. “Lai” ya da günümüzdeki yazılışı ile “lay” meslekten değildir. Örneğin, “lay ministry” dediğinizde, “alaylı papazlık” hizmetinden bahsediyorsunuz demektir. Hal böyle olunca ve kelimeyi doğru kullanacaksak, “laik” olmak demek, mektepsiz papazlıktan yana olmak demektir. Bunun bir anlamı yok mu? Elbette, var ama başta Katolik olmak üzere Hıristiyan ülkelerde var, çünkü şundan iki yüz yıl öncesine kadar yani 1800'lü yılların önemli bir bölümü de dahil olmak üzere, ülkelerin yönetimi “mektepli papazlar”ın elinde. Cennetin anahtarlarına ilâveten, bağlar, bahçeler, maliye, 


hazine, köleler, ordu, rahipler sınıfı denilen mutlu azınlığın elinde, “avam”ı hem bu, hem de öbür dünyada alabildiğine sömürüyor, manipüle ediyorlar. 1694, Paris doğumlu Voltaire'in “Papazlardan nefret ederdim, papazlardan hâlâ nefret ediyorum, kıyamet gününe kadar da nefret etmeye devam edeceğim” diye bağrınması haksız değil! Hal böyle olunca, Türkiye bağlamında “laik” olmak esasen eksantrik bir tercih. Olsun, Allah'ın türlü çeşitli kulları olduğu malüm. 


Bir diğer kelime “secularism.” Bu da Latince, “saecularis“den ve “kilise ve kiliseye dair şeylerle değil, dünya ve dünyevi işlere; kutsal ya da dinsel değil, içinde yaşanılan zamana ait dünyevi meselelere adanmışlık” anlamına geliyor. “Secularizm”in Türkçe karşılığı “dünyevilik.” Dünyeviler, İsa'nın hakkını İsa'ya, Sezar'ın (yani kayzerin yani kralın ya da padişahın) hakkını Sezar'a vermek, din kökenli dünya görüşünün devletin işlevlerini yönlendirmemesini, özellikle de eğitimi etkilememesini isteyenler. “To secularize” fiili, “dünyevileştirmek” demek, yani (1) kilisenin mallarını avama devretmek, (2) manastır yeminlerini, kurallarını dünya işlerinde geçersiz kılmak, (3) ruhban sınıfına özel itibar ve otorite sağlamak, (4) sivilleşmeye yönelmek. Şimdi, bakar mısınız? Bir ülke ki, ne camilerinin malı, mülkü var, ne mektepli ruhban sınıfı var, ne manastırı, ne keşişi var! Ekonomi, açısında baksak, “kul hakkı”nı her şeyden üstün tutması, “işçinin ücretini alının teri kurumadan ödemesi,” kalite kontrol deseniz, Ahilikte tapon malın “dama atılması,” kârın helâl olanı olmayanı, sadakayı cariye vb. vb. var! Hapse atılmış ne bir Galileo'su, ne bir dişi sineğin yaklaşamadığı keşişhanesi var. Peki, bizdeki bu kavga neyin kavgası? 


Bana öyle geliyor ki, kavga, mektepli ruhban sınıfının sömürüsünden kurtulmanın yolunun “Hıristiyan” dogmasından kurtulmaktan geçtiğine karar veren “Aydınlanma” entelektüellerine öykünmekten kaynaklanan bir kavga. Papazlardan nefret eden Voltaire, “Kalplerinize doğal olan dini yerleştirmiş olan Tanrı, sade ve samimi bir ruhu dışlamayacaktır. Dürüst bir insanının ruhunun her zaman ve her şart altında O'nun nezdinde kıymetli olduğuna inanın; mütevazı bir Budist keşişinin, nazik bir Müslüman dervişin O'nun gözünde acımasız bir Jansenist'ten (3) ya da hırslı papadan daha makbul olduğuna inanın,” derken, laik ya da sekülarist/dünyevici olmaktan öte bir “deist.” 


Deist, yani, “Katolik dogmasını (dilerseniz vahyini) inkâr etmekle birlikte Allah'ın mevcudiyetine inanan. Tanrı'nın insan dünyasından mücerret bir varlık olduğuna itikad eden.” Nitekim, Felsefe Sözlüğü'nde kaleme aldığı maddede, “Tanrı düşüncesi, sezgilerden ve en kaba insanoğlunda bile yaşla birlikte gelişen doğal mantıktan süzülür,” yazmaktadır, “Tabiatın şaşırtıcı olaylarında, hasatlarda ve kıtlıklarda, güzel havalarda ve fırtınalarda, bereketli zamanlarda ve felâketlerde tabiatüstü bir efendinin eli hissedilir... Egemenler, bu gözlemleri kendi iktidarlarını perçinlemek için kullanırlar.” Bu argümanın günümüzde dinler arası diyaloğun çıkış noktası olduğuna da dikkatinizi çekerim. 


Türkçe'den vazgeçmediğimiz yıllarda, biz “deizm”den “dini tabii” yi anlarmışız. “Fransız deizmi” Tanrı'nın varlığına, Kâinatı'nı yarattığına inanan, ancak yarattığının sorumluluğunu insanın kendisine bıraktığını düşündüğü için her türlü dini dogmayı reddedenlerin anlayışı. 
Buna karşın “#heist“ler, Tanrı'nın sadece varlığına değil, kâinatı yönettiğine ve dolayısıyla insanın kaderini her adımında belirlediğine iman ediyorlar. Bu inanç sisteminde, insanın özgür iradesi diye bir şey yok. İyilik yapmak, hayırlı olmak vb. “dünyevi” uğraşlar da cennetin kapısını açmıyor. 


Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım, Türkiye'deki “laik”ler ile “dinci”ler arasındaki husumet, en kötü ihtimalle, “deistler” ile “theist”ler arasındaki anlayış farkıdır diye öneri getirsem çok mu yanılıyor olurum?! İstanbul'da Ramazanlarda boşalan eğlence yerleri, lokantalar şöyle dursun, cenazesinin camiden kaldırılmasını istemeyen ya da kâfirdir diye gömmeyi reddeden kaç imam çıkar? Buna karşın, cennet hurilerine, gılmanlarına, hatta galaksilerden birinde cayır cayır yanan sahici ateşe, ibadetinde samimiyetle yer açan kaç kişi çıkar? 


Bana öyle geliyor ki, kuşaklar, Kur'an'ı zaman içinde gelişen külli bilgileri oranında yeniden yorumlarlar ve bizimki gibi geçiş toplumlarında bu yorumlar birbirlerinden farklı tezahür edebilirler. Meseleye böyle baktığımda, “deist”lerin korkusunun, İmam Hatiplerin “theizm”e yani hurafelere hizmet ettiği korkusundan öte olmayabileceğini düşünüyorum. Bu korkunun ortadan kaldırılması isteniyorsa, bu, İmam Hatiplilere düştüğü kadar, o çocuklara eğitim veren öğretmenlere ama hepsinden öte Türkçe'yi doğru kullanmaya, “afazi”den kurtulmaya düşer. 


Öte yandan, dini eğitime bir “meslek” olarak bakacaksak, evet, mektepli bir “ruhban sınıfı”nın varlığını zımnen kabul ediyor, bu sınıfa yeni elemanlar katıyoruz demektir. Bu da bir seçimdir; ancak müfredatın ilâhiyattan öte, mühendislik gibi, tıp gibi fevkalâde dünyevi mesleklere hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, deyiş yerindeyse “çift- diploma” alacak şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Disiplinler arası “eşitlik”ten söz edilemez, tıbba kabul edilecek üniversitenin, örneğin, konservatuvardan alınması için kendisinden fazladan beceri talep edilmesi eşitsizlik değil, tersine, eğitimde iyileştirmedir. 


Öte yandan, şahsi fikrim, din derslerinin düz liselerin müfredatına dahil edilmesi, İslâm'ın lisans bile değil, master seviyesinde ele alınmasıdır. 


(1) Bkz., Schrödinger'in Kedisi, Kâbus. 
(2) Jansenist: 1585-1638 yılları arasında Hollanda'da bağnazlığı ile ünlü bir Hıristiyan tarikatı. 


KİM-NEDİR KORONA? 
Dr. Seyit YÜZÜAK, 20 Nisan 2020, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü- sonsuzark 


"SARS-CoV-2 ile ilgili çok teknik, biyolojik ve medikal detaylara girmek yerine bizi en çok ilgilendiren ve merakla beklediğimiz tedavi, ilaç ve aşılara dikkat çekmek istiyorum. 
Neredeyse her ülkede bilim insanları ve tıp dünyası çözüm bulmaya çalışırken, özellikle bu olası çözümler arasında yer alan ve en hızlı/etkili bir çözüm olarak görünen Gen-Temelli Aşı çalışmaları hakkında sizlerle en güncel durumu paylaşmak istiyorum." 


Orzük ik maicii 
EvrdinŞoşyolojisi 


Mer 


Korona kataloğuna baktığımızda binlerce korona virüsü olduğunu görüyoruz. Binlerce korona 
arasından ise sadece 6 tanesi insana bulaşmakta ve enfeksiyona neden olmaktadır. Bu 6 
koronadan 4 tanesi ise insanlarda soğuk algınlığı-grip benzeri bir rahatsızlığa neden olmakta, kalan 2 tanesi ise son 20 yılda tanıştığımız iki ünlü korona virüsüdür: SARS ve MERS. 


Şiddetli Akut Solunum Sendromu olarak bilinen SARS'a neden olan virüs SARS- 

CoV olup 16 Kasım 2002'de Çin'in Guandong eyaleti Foshan şehrinde ortaya çıkmış ve dünya genelinde yaklaşık 30 ülkede 8000'den fazla insanı enfekte ederek toplam 774 kişinin ölümüne sebep olmuştur. En son Mayıs 2004'de rapor edilmiştir. 


Orta Doğu Solunum Sendromu (Deve gribi de denmiştir) olarak bilinen MERS'e neden olan virüs ise, MERS-CoV olup, ilk defa Suudi Arabistan'da çıkmıştır. Yayılımı Arap yarımadasıyla sınırlı kalıp, bugüne kadar 2519 kişiyi enfekte etmiş ve toplam 866 kişinin ölümüne neden olmuştur. 


SARS ve MERS-'in her ikisi de çok fazla meşhur olmasa bile MERS, SARS-'a göre daha ölümcül bir özelliğe sahipti. Bugün ülkemizi ve dünyayı saran yeni virüsümüzün adı ise SARS-CoV-2 olup neden olduğu hastalığa da Covid-19 diyoruz. 


SARS-CoV-2 ile ilgili çok teknik, biyolojik ve medikal detaylara girmek yerine bizi en çok ilgilendiren ve merakla beklediğimiz tedavi, ilaç ve aşılara dikkat çekmek istiyorum. 
Neredeyse her ülkede bilim insanları ve tıp dünyası çözüm bulmaya çalışırken, özellikle bu olası çözümler arasında yer alan ve en hızlı/etkili bir çözüm olarak görünen Gen-Temelli Aşı çalışmaları hakkında sizlerle en güncel durumu paylaşmak istiyorum. 


Malumunuz, televizyon kanallarımızda günümüz pandemisi ve tedavi yolları hakkında maalesef bilgi kirliliği oluşturulmakta, yanlış yönlendirmeler ve gereksiz konular tartışılmaktadır. Bu nedenle, bu yazımda, doğru bilgiyi doğru şekliyle insanımıza aktarmayı ve kendi kanaatlerine ulaşmalarını sağlamayı bir vazife ve bir borç olarak görmekteyim. 


Bugün bütün dünya, Covid-19 pandemisine karşı iki türlü tedavi mücadelesi vermektedir. Birincisi, enfekte olan hastaları ilaçlarla iyileştirmek, ikincisi ise bugün ve gelecekte bu virüsün başka insanları enfekte etmesini önlemek amacıyla aşı geliştirmek. 


Gen Temelli (DNA ve mRNA) Aşılar SARS-CoV-2 için Çare Olacak mı? 


Gen temelli aşı üretimi ve kullanımının bugünün salgın hastalıklarına karşı en etkili ve en hızlı bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bugün itibariyle bu aşıların çok sayıda hasta üzerinde kullanım imkanı bu varsayımı doğrular mı? Hep beraber göreceğiz. 


Geleneksel olarak aşı üretimi ve kullanımı, hastalığa neden olan virüsü ya ölü ya da zayıflatılmış haliyle insana aktarmak ve bağışıklık sistemimizin bu ölü ya da zayıf virüsleri “Yabancılar Listesi” ne alıp kendi antikorlarını geliştirmek yolu ile bağışıklık kazanmasıdır. 


Bugüne kadar aşı üretiminde kullanılan virüsler, tavuk yumurtalarında üretilmekteydi. 
Ardından aşı üretiminde bir başka boyuta geçildi ve virüsün kendisini ölü ya da zayıf bir şekilde kullanmak yerine, virüse ait yüzey proteinleri (virus spike proteinleri, virüslerin bir nevi kimliği niteliğindedir ve bağışıklık sistemi antikorlarımızın virüsü durdurmak için hedef aldığı proteinlerdir) üretilerek aşı yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, her yıl gribe neden olan grip virüsü için Amerika'dan Medicago Biotechnology ve Japonya'dan Mitsubishi Tanabe Pharma firmaları serada yetiştirdikleri tütün bitkisinin yapraklarını kullanarak grip virüsüne ait bir yüzey proteinini üretmekte ve aşı olarak bizlerin kullanımına sunmaktadır. 


Son yıllarda ise virüslere karşı aşı üretiminde DNA (Deoksiribonükleik 

asid) ve mRNA (mesajcı Ribonukleik asid) teknolojisi dikkati çekmektedir. Canlı türlerinden elde edilen genom dizilimi ve transkript (mRNA) verileri ve hızla gelişen biyoinformatik, bugün ilaç üretimi yapan firmaların bu teknolojiye geçmesini ve kullanmasını cazip hale getirmiştir. 


Bu sistem temel olarak, virüsün yüzey proteinlerindan birini ya da virüsün enfekte etkisinde rol alan bir proteini kodlayacak halka DNA ve ya mRNA yüklü lipid nanopartiküllerini ya doğrudan ya da adenoviral bir vektör (grip virüsü gibi) aracılığı ile dolaylı olarak insan hücrelerine aktarmaktan ibarettir. Böylece insan hücreleri, aktarılan halka 

DNA veya mRNA partiküllerindeki bilgi aracılığı ile o virüse ait bir proteini sentezleyecek ve sanki hücrede bir virüs varmış gibi hücrelerimizin olası bir virüs saldırısına karşı hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. 


Aşağıdaki tabloda dünya genelinde an itibariyle gen temelli aşı çalışmalarını icra eden firma, enstitü ve üniversiteleri görmektesiniz. Bu tabloda yer alan gen temelli aşıların çoğu, klinik testlerin Faz 1 aşamasında (20-80 arası insan üzerinde deneme) test edilmektedir. Bugün yaşadığımız salgın, bu aşıların klinik denemelerinin daha fazla insan üzerinde test edilmesi ve sonuçlarının gözlemlenmesi açısından bir firsat doğurmaktadır. Tablomuzda yer alan özellikle üç biyoteknoloji firmasına dikkat çekmek istiyorum; Imovio Pharmaceuticals, Moderna Therapeutics ve CanSino Bio. 


Tablo 1: Dünya genelinde DNA ve mRNA temelli a réten birimler, aşıları ve planladıkları klinik 


Klinik Safha 
Baslangic 
1 Hatim Hite tH I ORNA tem Mart 20 
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NA teme ti 


Firma/Enstitu/Universite Asi Turu 


Tablo 1: 


Dünya genelinde DNA ve mRNA temelli aşı üreten birimler, aşıları ve planladıkları klinik test tarihleri 


Inovio, Pensilvanya/Amerika merkezli olup, DNA temelli aşı üreten bir biyoteknoloji şirketidir. Imovio, SARS-CoV-2'nin spike proteinlerini kodlayan gen dizilimini hızlı bir şekilde bularak, bu gen bilgisini DNA temelli bir aşı üretimi için kullanmıştır. 
Ürettikleri DNA temelli aşının klinik testlerini 6 Nisan 2020'den beri yapmaktadır. 


Moderna ,İngiltere- Amerika ortaklı olup, MRNA temelli aşı üreten bir biyoteknoloji şirketidir. Daha önce MERS pandemisinden edindiği tecrübe ve o dönem Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (The US National Institutes of Health, NIH) ile yaptığı ortaklığın avantajini kullanarak 7 Şubat 2020'den beri bugünkü salgın için mRNA temelli aşı çalışması üzerinde 
durmaktadır. Bir aydan kısa bir süre içinde aşıyı üretmiş, yasal prosedürleri tamamlamış ve 2 
Mart 2020'de klinik testlerde Faz 1 aşamasına geçmiştir. 16 Mart 2020'de 

Seattle'da, Jennifer Haller (Ulusal ve uluslararası medyada yer aldı) Moderna'nın SARS-CoV-2'ye karşı ürettiği ilk mRNA temelli aşı için gönüllü olmuştur . 


CanSino BIO ise Çin merkezli olup, Adenoviral Vektor temelli aşı üretimi yapan bir biyoteknoloji firmasıdır. Şirket, Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü (Beijing Institute of Biotechnology (BIB)) ile beraber viral vektor aşı teknolojisi (daha önce Ebola virüsü aşısında kullandıkları) kullanarak geliştirdikleri adenovirus Tip 5 vektor temelli aşının Mart 2020 başlarında Faz I klinik testlerine başlamıştır. 


Moderna, CanSino, ve Inovio firmaları gen temelli aşı geliştirme çalışmalarında öncü oldukları için bu çalışmaları hızlıca gerçekleştirmektedirler. Imovia gibi firmalar için gen bazlı aşıları dizayn etmek, bigisayar yardımıyla sadece bir kaç saat almaktadır. Gen temelli aşıların bu özelliği, bugün SARS-CoV-2 virüsüne karşı tedavi çalışmalarında, bu aşıları çok daha ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca, bu teknolojinin diğer bir avantajı ise; aşı bir kez yapıldığı zaman tekrarının çok daha hızlı ve kolay yapılabiliyor olmasıdır. 


Tablomuzda yer alan biyoteknoloji firmaları yaşadığımız salgına karşı çok hızlı bir şekilde sonuç verecek çalışmalar içindedir ve bir ilaç/aşı için gerekli olan in vitro laboratuvar testleri, klinik öncesi (in vivo) hayvan modelleri testleri, klinik testleri (Faz /, II ve III) ve en sonunda üretim işlemlerini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Yaşadığımız salgına karşı verilen bu hızlı ve ortak çabaları bir benzetme ile ifade edecek olursak; uçakta yolculuk yaparken aynı zamanda uçağın bütün parçalarının üretilip montaj edildiği bir durumdayız. 


Gen Temelli Aşı Üretimi Ne Kadar Sürer? 


Yukarıda adı geçen firmaların tecrübe ve teknolojilerine dayanarak normalde en az 18 ay süren bir aşı geliştirme süreci dünyamızın son 20 yılda yaşadığı salgınlarda 9 ay (MERS epidemisinde) ve 7 aylık bir sürece (Zika epidemisinde) kadar düşmüştür. Yaşanılan her salgında bu teknoloji ile beraber aşı üretimi belki de 7 ay'dan daha kısa sürelerde bile üretimi 


ve kullanımı söz konusudur. 


Mart 2020'de Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (US FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (The European Medicines Agency) online olarak gerçekleştirdikleri toplantıda, pandemi boyunca ilaç ve aşı üreten firmaların kendi ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmelerinin (in vivo test) zorunlu olmayacağını, doğrudan hastalar üzerinde klinik olarak test edebileceklerini açıklamış olmasına rağmen, aşı üretim çalışmaları yine de uzun sürmektedir. Bunun nedeni ise klinik faz denemeleri ve bu testlerde gönüllü olarak katılan insan 

sayısıdır. İnovio, şimdiye kadar 2000'den fazla insan üzerinde kendi DNA temelli aşısını denemiş, Moderna ise mRNA temelli terapilerini ve aşısını 1000'den fazla insan üzerinde test etmiştir. Ancak bu rakamlar klinik testleri tamamlamak ve aşıları geniş ölçekte kullanıma açmak için hala yeterli değildir. 


Aşı üzerinde çalışan firmalar devamlı olarak yeni teknolojileri en hızlı bir şekilde kullanmaktadır. Ancak, en iyi bir senaryo ile, etkili bir gen temelli aşının üretimi söz konusu olsa bile herkes için erişilebilir olması en az 1 yıl alacak ve hatta daha da uzun sürmesi de olasıdır. 


Gen Temelli Aşı Üreten Firmaları Bekleyen Sorunlar? 


Eğer DNA veya mRNA temelli aşılar başarılı olsa bile, bu aşıları üretenlerin elbette yeni zorluklarla ve problemlerle karşılaşması da olasıdır. En önemli zorluk, bu aşıların üretiminin, inanılmaz miktarda artacak talebe cevap verememesi, problemidir. Şimdiye kadar dünyada hiçbir biyoteknoloji firması dünya nüfusunun ihtiyaç duyduğu kadar bir aşı üretim imkanına sahip değildir. Ülkelerin kendi aşı üretim çabalarını da bir nevi bu duruma 

bağlayabiliriz. Arcturus şirketinin CEO'su Joseph Payne, “dünyada etkili bir aşıyı bekleyen ve ulaşmak isteyen 1 milyardan fazla insan olduğunu ve böylesi bir talebin ilaç ve biyoteknoloji firmalarının üretim kapasitesinin çok ama çok üzerinde olduğunu ve böyle bir talebin Dünya Iphone talebinden bile daha fazla olduğunu” belirtmiştir. 


Diğer bir önemli zorluk ise, gen temelli aşıların da geleneksel aşılar gibi hemen hemen aynı riskleri taşıyabilmesidir. En önemli risk, çok nadir de olsa gözden kaçmaması gereken bir gerçektir ki bu, gen temelli aşıların da viral enfeksiyonu önlemek yerine viral enfeksiyon oluşumunu artırma olasılığıdır. SARS-CoV-2 virüsünün şimdiye kadar RNA içeren diğer virüslere (mesela HIV ve grip virüsü) kıyasla daha yavaş mutasyona uğradığı bilinse de, her zaman virüsün mutasyonlarla evrim (değişim) geçirmesinden dolayı, kullanılan etkili aşıların aniden işe yaramaz bir duruma düşmesi, olasılık dahilindedir. 


Bu durum, yapılan bütün çalışmaların ve özellikle de harcanan enerji ve mali kaynakların karşılıksız kalması ve boşa gitmesidir. Bundan dolayıdır ki biyoteknoloji firmaları ve ülkelerin yönetimleri, kendilerine ağır mali bir yük getirecek bu çalışmaları genel olarak arka planda bırakmışlardır. Ancak, bugün yaşadığımız salgın belki de (umarım) bu algımızın ve kararımızın değişmesine, virüsleri çok daha ciddiye alıp gereken masraflardan çekinmememizi öğretecek ve bir sonraki salgına karşı bizleri daha hazırlıklı kılacaktır. 


Son olarak, pandeminin ne kadar süreceğinin belirsiz olması da ayrı bir problemdir. Mesela, Çin'de şu an hasta kalmadığı için hiçbir şekilde klinik test yapılamamaktadır. Eğer aşı çalışmalarının son aşamasında pandemi son bulursa, bu sefer aşıya gereksinim duyulmayacak ve firmaların harcadığı milyonlarca dolar sermaye ve enerji bir nevi o firmalar için kayıp olacaktır. Sonuçta bütün bu çalışmalar finansal bir döngü içinde gerçekleşmektedir. 


Sonuç olarak, aşılar içerisinde SARS-CoV-2'ye karşı en hızlı bir şekilde üretilip, en etkili bir şekilde faydası olabilecek aşı türlerinin, gen temelli üretilen aşılar olacağı görünmektedir. 
Bunun yanında, etkili bir aşının bugün itibariyle hazır hale gelmesinin en az 6 ay, küresel çapta insanların bu aşıya erişiminin ise en az | yıl alacağı görünmektedir. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca, alışmaya başladığımız yeni salgın tipi hayatımıza, idarecilerin koyduğu kurallara riayet ederek ve en önemlisi de kişisel bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak, hijyen ve kişisel korunma kurallarına dikkat ederek devam etmemiz gerekmektedir. 


Seyit Yuzuak, PhD, Department of Molecular Biology & Genetic, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur/Turkey 


Kaynak: https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/coronavirus-help-mRNA-DNA- vaccines/98/114 


ZEKİ MÜREN SİZİ GÖRMEYECEK; ANCAK DİJİTAL DİKTATÖRLER 
BEDENİNİZDE OLUP BİTENLERİ İZLEYEBİLECEK VE MÜDAHALE 
EDEBİLECEK 

23 Aralık 2020 Çarşamba- Seçkin Deniz, 23.12.2020, Sonsuz Ark, Ağacın Çürümüş 
Yaprakları-54, Sorgulamalar 


"İnsan kendisine saygı duyulmasını isteyen ve bekleyen bir canlıdır, bunun için çabalayan insanlara saygı duymak zorundasınız." 


"Zeki Müren de bizi görecek mi?" bir replik olarak Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele adlı filminde yer almadan önce, Zeki Müren şarkılarını radyolardan, plaklardan dinleyen insanların ilk kez televizyon izlediklerinde Zeki Müren'i ekranlarda görünce sordukları saf bir soruydu; kendileri Zeki Müren'i görüyorlarsa Zeki Müren de onları görüyor muydu? 


İnsan gözetleme ve denetleme sistemi Panoptikon'un en gelişmiş hallerini izlediğimiz kameralı evler, sokaklar, caddeler, post-panoptikon anlamına gelmiyor, tam tersine Panoptikon'un hayatımızın derinliklerine, kanımıza ve beynimize kadar indiği anlamına geliyor; ancak insanlar, saf ve teknolojiden uzakken sordukları soramaz hale geldiler ve gözlerinin önünde olan biten her şeyi, belki de bu şeylerin içerdiği dehşet verici gerçeklikten kaçınmak için, 'Komplo Teorisi' olarak adlandırıp kafalarını kuma gömüyorlar. 


Covid-19 salgınından çok önce başlayan, gözetleme endüstrisi, Covid-19 virüsünü tespit etme bahanesi ile insan vücuduna çipler yerleştirme fırsatı yakaladı ve bunu gören dikkatli insanlar da ellerindeki kısıtlı imkanları kullanarak durumu anlatmaya çalıştılar, halen de (tıpkı bu yazı gibi) anlatmaya çalışıyorlar. 


Bir yıl dolmadan üretilen Covid-19 aşıları; 9 aydır nefes alma, sokağa, doğaya çıkma, toplumsal ilişkilerde bulunma yasağı altında yaşayan insanları tedirgin ediyor. 


Euronews 7 Aralık 2020 tarihli haberinde aşılarla ilgili şu bilgileri veriyor: Aşılar nasıl çalışıyor? 


Aşıların nasıl çalıştığını anlamak için önce virüslerin vücuda nasıl etki ettiğini ve vücudun bu virüslere nasıl tepki verdiğini anlamak gerekiyor. Diğer tüm virüsler gibi Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüs ya da tam adıyla SARS-CoV-2 vücuda girince kendini kopyalayarak çoğalmaya başlıyor ve vücutta bunları fark ederek savaşmak için bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Aşı olmadığı durumlarda virüsü yabancı bir obje olarak tanımlayan vücut bağışıklık hücreleri ile virüsün etrafını sararak zarar vermesini engellemeye çalışıyor. Sonrada bu virüsleri etkisiz hale getirecek antikorları üretiyor ve üretilen antikorlar kıskaçları ileri virüsün üzerine kilitlenerek başka hücrelere girmesini ve çoğalmasını engelliyor. Vücudun verdiği bu ilk bağışıklık tepkisi zaman alabildiği gibi bu süreçte ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlarda görülebiliyor. Bu sırada üretilen antikorların bir kısmını saklayarak gelecekteki hastalıklar için bir anlamda hafıza hücreleri saklıyor. 


İşte aşılar bu semptomlar görülmeden hafıza hücrelerinin oluşturulmasını amaçlıyor. 
Aşılarda kullanılan teknikler hangileri? 

Koronavirüs aşılarında 5 temel teknik üzerinde çalışılıyor. 

1. DNA/RNA-bazlı aşılar 


DNA ve RNA bazlı aşılar laboratuvar ortamında üretilen genetik materyal parçacıklarını kullanıyor. Bu parçacıklar virüsün dış yüzeyindeki protein kılıfın kodlarını içeriyor. Aşı yapıldıktan sonra vücudun bu DNA ve RNA kodlarındaki talimatları kullanarak virüs ya da antijenin kılıfını üretmesini sağlıyor. Daha sonra da bağışıklık sistemi bu parçacıklara uygun antikorlar üreterek gerçek virüs vücuda girdiğinde savunmaya hazır hale geliyor. Bu aşıların en büyük avantajı virüslerin sadece genetik sekansı kullanılarak geliştirildiği için çok hızlı bir şekilde üretilebiliyor olması. Yani bu aşılar düşük maliyetlerle koronavirüsün DNA ve RNA parçacıklarını kullanarak Covid-19'a sebep olmadan vücuda bağışıklık kazandırabilecek. Ya da en azından üretici firmaların iddiası bu yönde. DNA ve RNA bazlı aşıların en büyük dezavantajı ise daha önce insanlarda tıbbi anlamda kullanılmamış olması. Ayrıca sadece virüsün tamamı yerine bir parçası kullanılmış olduğu için etkinliği de soru işaretlerini getiriyor. 


Öte yandan haberci RNA da denilen mRNA teknolojisini kullanarak kullanıma hazır ilk aşı adaylarını üreten Pfizer/Biontech ve Moderna Faz-3 deneylerinin ilk sonuçlarına göre aşıların yüzde 90 ve yüzde 94 etki gösterdiğini açıkladı. 


2. Viral vektörler 


Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor.Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek 


aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor. Bu aşıların dezavantajı ise halihazırdaki bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyabilmesi. Yani vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor. 


Oxford AstraZeneca işbirliğinde üretilen Covid-19 aşısı bu tekniği kullanan aşılardan biri. 
Rus Gamaleya'nın ürettiği Sputnik V aşısı da viral vektör tekniğine dayanıyor. 


3. İnaktif aşılar 


İnaktif aşılar da uzun süredir kullanılan ve güvenilir bir metot. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretildi. İnaktif aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalarak çoğalmalarını engellenmesi ile üretiliyor. Bu virüsler çoğalamasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyor. Bu aşının en büyük avantajları denenmiş ve güvenli olarak bilinen bir teknik olması ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. En büyük dezanavtajı ise etkinliğinin düşük olması nedeniyle birden fazla doz kullanılmasının gerekliliği. 


Çinli Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de ilk olarak kullanılacak aşı bu tekniğe dayanılarak üretildi. 


4. Canlı-zayıflatılmış aşılar 


Canlı-zayıflatılmış aşı tekniği halihazırda kullanılan ve en başarılı sonuçlar elde edilmiş tekniklerden biri. Kızamık ve çocuk felci gibi aşılar bu metot kullanılarak üretildi. 
Laboratuvar ortamında zayıflatılan virüs canlılığını korusa da hastalığa yol açamıyor. Aşı yapıldıktan sonra bu virüsler çoğalabiliyor ve vücudun tam bir bağışıklık tepkisi geliştirmesini sağlıyor. Bu aşının en büyük avantajı gerçek hastalığı taklit ettiği için güçlü bir koruma sağlaması. Ayrıca bilinen bir yöntem olması da maliyetleri düşüren bir faktör. Tek dozla sağlanan koruma sayesinde bağışıklığı tetikleyici ilave moleküllere ihtiyaç duyulmuyor. 


Dezavantajı ise düşük ihtimalle de olsa hastalığa yol açabildiği için bağışıklık sistemi zayıf kişilerde güvenlik gerekçesi ile kullanılamaması. Ayrıca saklama koşullarının zorluğu da yaygın bir şekilde dağıtımını zorlaştıran bir etken. 


5. Alt ünite aşılar 


Alt ünite aşılar virüslerin canlı kısımları yerine tamamen protein kılıftan oluşuyor ve bu protein antijenin bağışıklık sistemini tetiklemesi hedefleniyor. Daha önce Hepatit B için kullanılan bu aşılar da güvenli ve denenmiş bir teknik olarak kabul ediliyor. Bu aşıların en büyük avantajı herhangi bir canlı kısım içermediği için güvenli olması ve haliyle bağışıklık sistemi zayıf insanlarda kullanılabilmesi. 


Dezavantajı ise bağışıklık sistemini tetikleyecek en doğru protein kılıfın tespiti için uzun çalışmalar gerekmesi ve etkinliği artırmak için birden fazla doza ihtiyaç duyulabilmesi. 


Euronews'in aşılarla ilgili haberi bile ciddi kaygılar içeriyor. 


Yayınladığımız ya da medyada yayınlanan yüzlerce metinde görülen en net şey şu: inaktif ya da gen aşıları, virüsün bulaştığı bağışıklık sisteminin ürettiği kadar antikor 

üretemiyorlar Covid-19'a karşı... bu bir anlam ifade etmiyor mu? Ayrıca Covid-19 grip virüsüne benziyor bağışıklık sistemini ve aşıları aşmak için geçirdiği sonsuz mutasyonla. 


Arizona Tıp Üniversitesi'nden imünobiyolojist Deepta Bhattacharya'nın başında bulunduğu bir ekip tarafından 30 bin'e yakın kişi üzerinde gerçekleştirilen ve 'Immunity Journal'da yayınlanan bir araştırma enfekte olan ve en hafif şekilde atlatan kişilerin bile antikor ürettiğini ve bu antikorların en az 5-7 aylık bir süre boyunca koruma sağladığını ortaya koydu. 
Bhattacharya, "Antikorların istikrarlı şekilde 5-7 ay süresinde üretildiğini tespit ettik" diyor. 


Ancak, uzmanlara göre antikorlar son derece spesifik yapılar ve virüste meydana gelen değişikliklere karşı son derece duyarlı olduklarından çalışmayabiliyorlar; gribe neden olan virüs çok sık mutasyona uğradığından insanların gribe karşı bağışıklık kazanamıyor ve hastalığa sürekli olarak yakalanmaya devam ediyor. 


Covid-19 virüsleri geliştirilen savunma araçlarına karşı mutasyona uğrayarak, başlangıçtaki özelliklerini kaybediyorlar.... Yani; Covid-19 Grip virüsüne benzemeye başladı; aşı çözüm değil ve artık grip gibi hayatımızda Covid-19 olacak, ta ki yerleşecek bir başak proteini bulamayana kadar. 


İnaktif aşılar ayrı bir konu, ancak mRNA aşılar insan genetiğine her türlü emri verme özelliği taşıdığı için tehdit... Pentagon'un Hidrojel biyoçipi ve guantumbot-nanodot-nanobotlar da ayrı birer husus, bunların Covid-19 piyasasına giriş kapıları kan ölçümlerine ulaşmak, böylece kan testleri sürekli yapılan birinin Covid-19 olup olmadığını anlamak; ancak bu giriş kapısı doğrudan takip sistemi ve insan kimyasına müdahale yolu açıyor. 


Yapay et, yapay anne sütü, klozetten içecek su elde etme projesi gibi yatırımları bulunan Bill Gates'in guantum aşıları (guantumbot-nanodot) ID-2020 Dijital Kimlik projesi bu çerçevede. 

Nihayetinde bunların yaydığı ışık ya da manyetik-guantal dalgalar cep telefonu-5G üzerinden izlenmeyi sağlayacak. 


19 Eylül 2019'da Donald Trump, yeni bir grip aşısı türü oluşturulması için Başkanlık Emri 
imzaladı. Almanya'da BioNTech aracılığıyla Moderna ve Pfizer, mRNA teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji insan DNA'sını değiştiriyor. Temel olarak, bu teknoloji bir tür genetik modifikasyondur. 


Sonsuz Ark'ta Covid-19'la ilgili yüzlerce yayın yer alıyor, yayınladığımız bu özet konunun açıkça anlaşılmasına ve saçma sapan bir yaklaşımla olan bitene 'komplo teorisi' denmesinin ne kadar ahmakça olduğunun fark edilmesine yeter... Özetteki her şey somut; kanıtlı. 


Bu arada Aselsan gerçekten kan-örnek karşılaştırması yapan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi keşfiyle guantumbot-nanobot-nanodot-hidrojel çiplerle vaat edilenlerin yerine gelmesini sağlıyor; madem izlemek gibi bir dertleri yok neden Aselsan gibi hastahanelerde demirbaş olacak ürün geliştirmiyorlar da insan bedenine nesne yerleştirmeye çalışıyorlar? 


Elon Musk denen teknoloji kurbağasının herkesin gözünün içine baka baka "Beyninize çip takacağız" dediği Neuralink'i görmeniz size bir anlam ifade etmiyorsa, artık bir ölüsünüz demektir.. Alman resmi Haber kanalı DW'den: 


Neuralink | Musk'ın insan beynine çip takma projesi ortaya çıktı 


https://Www.youtube.com/watch?v—-pOW4FO5ap0 


Elon Musk denen teknoloji kurbağası yapay zekayla mücadele maskesi altında insanın beynine yapay zeka içeren makine bağlıyor... böyle çalışıyorlar bunlar, sizi öldürürken sizi yaşatmaya çalışıyoruz dedikleri gibi; demokrasi getiriyoruz diyerek Irak ve Suriye'yi yok ettikleri gibi. 


Komplo Teorisi diyen zırcahillere karşı adım adım anlatıyor beyne çip takmayı. 
Elon Musk'ın son girişimi Neuralink 2020”de insan beynine çip takacak https://Www.youtube.com/watch?v—DghOPgsA4RS8 


İnsan vücuduna ya da beynine çip takmanın pazarlanan 'masum amaçlar'la, gerçekte insanların damarlarında akan kanın kimyasını izlemeyi, gerektiğinde kapsamı ve sınırları belirsiz bir şekilde müdahale ederek kanın kimyasını değiştirmeyi ve insanları uzaktan kumanda edilebilen bir makineye dönüştürmeyi amaçladıklarını sakladıklarını görmek zorundayız. Beyne çip takmak ise insanın tamamen robotlaştırılmasını amaçlıyor. 


Bu insan doğasına doğrudan yapılan saldırıdır, böyle bir insansı bir varlık olmak isteyenler olabilir, ancak bu insanlığın geleceğini ve özgür iradesini yok edeceği için dijital faşizme giden yolun başlangıcı anlamına gelmektedir. Covid-19 salgını kullanılarak insan vücuduna müdahalenin kapısı açılmak istenmektedir. 


İnsan kendisine saygı duyulmasını isteyen ve bekleyen bir canlıdır, bunun için çabalayan insanlara saygı duymak zorundasınız. 


ASELSAN/BYD Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ekibinden Tevfik Demirel, ASELSAN'da da kullanılan Bill Gates'e ait Microsoft'a ait bir üründe güvenlik açığı tespit etti. Açık sayesinde bilgisayar korsanları, etkilenen sistemlerde uzaktan komuta ile çalıştırma saldırıları gerçekleştirebilecekti. Hatta saldırganlar bilgisayarlardaki korumaya alınan yazıları okuyabilecek, kullanıcı adına ürün içerisinde değişiklik ve içeriği silme gibi işlemler yapmak için kurbanın kimliğini kullanmasına ve tarayıcıya kötü amaçlı içerik enjekte etmesine izin verebilecekti. 


Bill Gates'in Covid-19 bahanesi ile kuantum noktalı biyoçip ve Elon Musk'ın beyne çip yerleştirme projeleri gibi Satanizm'in robot insan tasarımı (Transhümanizm) uzaktan kumanda edilebilen her şeyi kontrol altında tutmak için bilerek tasarlandığını anlamayan var mı? 


Zeki Müren televizyonda şarkılarını söylerken siz onu görüyordunuz, ama o sizi görmüyordu. 
Artık şimdi canlı yayınlarla herkes birbirini görüyor, eğer karşı çıkmazsanız dijital diktatörler de çiplerle bedeninize girecek, olup bitenleri izleyecek ve sizi yönlendirecekler; iradeniz, özgürlüğünüz, dininiz, inancınız, hayalleriniz, duygularınız artık işe yaramayacak. 


Küçük bir Not: 
COVID-19'un Durumu 


19 Mart 2020 itibariyle, COVID-19 artık Birleşik Krallık'ta yüksek sonuçlu bulaşıcı bir 
hastalık (HCID) olarak kabul edilmiyor. 


4 ülkenin halk sağlığı HCID grubu, COVID-19'u bir HCID olarak sınıflandırmak için Ocak 
2020'de bir ara tavsiyede bulundu. Bu, salgının erken aşamalarında mevcut olan bilgilerle birlikte virüs ve hastalık hakkındaki UK HCID kriterlerinin dikkate alınmasına dayanmaktadır. Artık COVID-19 hakkında daha fazla şey bilindiğine göre, Birleşik Krallık'taki halk sağlığı kurumları, COVID-19 hakkındaki en güncel bilgileri Birleşik Krallık HCID kriterlerine göre gözden geçirdiler; birkaç özelliğin değiştiğini belirlediler; özellikle, ölüm oranları (genel olarak düşük) hakkında daha fazla bilgi mevcuttur ve artık daha fazla klinik farkındalık ve kullanılabilirliği artmaya devam eden spesifik ve hassas bir laboratuvar testi vardır. 


Tehlikeli Patojenler Danışma Komitesi (ACDP) de COVID-19'un artık bir HCID olarak sınıflandırılmaması gerektiği görüşünde. 


Status of COVID19 


İngiltere Resmi Devlet Sitesi GOV.UK: https://Wwww.gov.uk/guidance/high-conseguence-infectious-diseases-hcid 


İŞTE KOMPLO TEORİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER İÇİN BİLL GATES'İN 
ENJEKTE EDİLEBİLİR BİYOÇİPİ 


Tamer Güner, 04.12.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri- sonsuzark 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


Çevirisini yayınladığımız analiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden, büyük çevrimiçi dergiler ve haber-fikir siteleri için yazılar yazan politika yazarı Publius'a aittir ve milyarder Bill Gates'in 'Enjekte Edilebilir Biyoçipi'ne odaklanmaktadır. Analistin kanıtları ile birlikte sunduğu tezleri, zihni açık her okuyucu için somut bir anlam ifade edecek düzeydedir. Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin WEF ve WHO-DTÖ odaklı her türlü organizasyona, Bill Gates'in özellikle 'ruh hali, korku, kaygı ve hatta cinsel aktivite seviyesi dahil olmak üzere, bir kişinin hayatının her yönünü izleyip okuyarak insanları bir yapay zeka ağına bağlayan, tam bir kontrol platformunu temsil eden, kalıcı, cilt altına enjekte edilebilir biyoçip aşıları'na karşı dikkatli olması ve karşı strateji hazırlayacak kapasitede olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye 2002'den beri bu Küresel Satanist Çete'nin açık ve kesintisiz saldırılarına maruz kalmaktadır, bu şeytani çetenin Covid-19 sızıntısı ile yönetimde etkili olmasına engel olmamız gerekmektedir. Covid-19, Türkiye toplumunu da germektedir ve kısıtlamaların neden olduğu sorunlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Covid-19'a karşı geleneksel aşılara ek olarak mRNA olarak tanımlanan yeni tür gen teknolojisi ile elde edilen aşılar dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar haklı tedirginlikler yaşamaktadır. Aşı zorunluluğunun insan hak ve hürriyetlerine aykırı olduğunu düşünüyor ve Erdoğan liderliğindeki hükümetin buna gereken saygıyı göstermesini umuyoruz. 


Here Is Bıll Gates” Injectable Bıochıp, For Those Who Thınk It Is Conspıracy Theory 


Daha önce Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın yanı sıra, ABD Savunma Bakanlığı'nın son derece gizli Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'ndan (DARPA) fonlanan bir Silikon Vadisi şirketi, gelişmiş hidrojel malzemeden yapılmış enjekte edilebilir, kalıcı bir deri altı biyoçip sensörünün ilkbahar civarında onayını bekliyor. 


Çip, vücut semptomlar göstermeye başlar başlamaz COVID enfeksiyonlarını tespit etmenin bir yolu olarak lanse ediliyor. 


CDC'ye göre, Mayıs ayının sonundan beri, COVID'in hayattta kalma oranı % 99,9 olan grip benzeri, % 99,8 hayatta kalma oranına sahip bir virüs olduğu biliniyor. Şiddetli COVID vakalarının sonradan ciddi etkileri olabileceği doğru olsa da; bu durum, grip dahil olmak üzere herhangi bir ciddi solunum yolu hastalığı vakası için de geçerlidir. 


Bir savunma endüstrisi ticaret sitesi olan Defense One'da yer alan, "Askeri Destekli Bir Biyosensör, Pandemi Tespitinin Geleceği Olabilir" başlıklı makalede şu ifadeler yer alıyor: 


"Pandemileri durdurmak neden bu kadar zor? Çoğunlukla bunun nedeni, hastalığın, insanları test etme sürecinden daha hızlı hareket etmesidir. Savunma Bakanlığı, cilt altı biyosensörün, 


grip benzeri enfeksiyonları semptomların ortaya çıkmaya başlamasından önce tespit ederek, takip prosedürüne yardımcı olup olamayacağını belirlemeye yönelik yeni bir çalışmanın finanse edilmesine yardımcı oluyor. Biyosensörün sahibi, Profusa şirketi, sensörün 


, 


önümüzdeki yılın ilk aylarında FDA onayı için deneme aşamasında olduğunu söylüyor.” 
Profusa basın açıklaması biyosensörü şu şekilde tanıtıyor: 


"Bir şırıngayla derinin altına sokulan şerit, vücut bir enfeksiyonla savaşmaya başladığında, vücudun dışına floresan bir sinyal gönderen özel olarak tasarlanmış bir molekül içerir. Diğer kısım, cilde tutturulmuş elektronik bir bileşendir. Cilde ışık gönderir, floresan sinyali algılar ve kullanıcının bir doktora, web sitesine vb. gönderebileceği başka bir sinyal üretir. Derideki bir kan laboratuvarı gibidir..." 


İmplante edildikten sonra çip kalıcıdır, canlı doku ve kan damarlarıyla kaynaşır: 


"Bir pirinç tanesinden daha küçük olan her biyosensör, yaklaşık 3 mm uzunluğunda ve yarım milimetre genişliğinde esnek bir elyaftır ve çevreleyen dokudan kılcal ve hücresel içe büyümeyi indükleyen gözenekli bir iskeleden oluşur... Veriler, şifrelenmiş kişisel kayıt ve geçmiş izleme için akıllı bir telefona aktarılır. Veriler, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla dijital ağlar aracılığıyla güvenli bir şekilde paylaşılabilir." 


Profusa sensörle alakalı şöyle diyor: 


"(Sensör) Önümüzdeki yılın başlarında FDA onayı için deneme aşamasındadır." 


Carrie Madej gibi bu teknolojiyi eleştirenler, çipin; ruh hali, korku, kaygı ve hatta cinsel aktivite seviyesi dahil olmak üzere, bir kişinin hayatının her yönünü izleyip okuyarak insanları bir yapay zeka ağına bağlayan, tam bir kontrol platformunu temsil ettiğini ifade ediyor. 


Bill ve Melinda Gates Vakfi tarafından Profusa biyoçipi için 2012'den 2016'ya kadar sağlanan araştırma fonu ile ilgili bilgi, San Francisco Kaliforniya Üniversitesi Küresel Araştırma Projeleri web sitesinde görülebilir. (Aşağıdaki Görsel) 


resmi genişletiniz 


Gates Vakfı, Kilitlenmeleri Mümkün Kılan Imperial College Profesörü Neil Ferguson'u Finanse Etti 


Resmi kayıtlar, Bill Gates'in, kilitlenme ve maske yasaları uygulanmadığı takdirde, Amerika'da 2 milyondan fazla ölüm öngören, artık itibarını yitirmiş raporun yazarı olan Imperial College'dan Profesör Neil Ferguson'a yaklaşık 8 milyon dolar verdiğini gösteriyor. 
Rapor, Dr. Anthony Fauci ve diğer uluslararası sağlık görevlilerinin aktardığı mevcut kilitlenmeler için temel oluşturdu. Rapor, "Rapor 9 - COVID-19 ölüm oranını ve sağlık hizmeti talebini azaltmaya yönelik ilaç dışı müdahalelerin (NPT'lar) etkisi" başlığını taşımaktadır. 


İsveç, kilitlenmeme kararı aldığı ve barları, restoranları, çoğu okulu, spor mekanlarını veya diğer işletmeleri kapatmadığı için; Ferguson'un raporu, İsveç'in COVID ölüm sayısının Haziran ayına kadar 100.000 olacağını tahmin etmekteydi. Şu anda 6.000'in altında ve oran giderek düşüyor. İsveç, halihazırda, yıkıcı tecritlerle uğraşan ABD), İtalya, İspanya, İngiltere ve Belçika'dan çok daha düşük bir ölüm oranına sahiptir. 


MedicalXpress.com web sitesinde "İsveçli yetkililerin maske önermeyi reddetme eğiliminde olduğu" bildirildi: 


Dünyanın çoğu kalabalık yeri burunlarını ve ağızlarını kapatmaya alışmışken, İsveç'teki insanlar dışarıya maskesiz çıkıyor, otobüs ve metroya biniyor, yemek için alışveriş yapıyor ve okula maskesiz gidiyor, sadece az bir kesim maske kullanıyor... İsveç okullarını, işyerlerini veya kafelerini ve restoranlarını hiçbir zaman kapatmayarak virüsün serbestçe dolaşımına izin verdi; bu nedenle sürekli olarak yüksek düzeyde toplum bulaşı gerçekleşti. 
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13 Ekim itibarıyla Nüfustaki Milyon Başına Düşen COVID Ölümleri, 
İsveç ABD'den daha düşük resmi genişletiniz 


Gates'in Imperial College'a sağladığı bağış, Mart ayında 79 milyon dolarlık ayrı bir hibe içeriyordu. 
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Bill and Melinda Gates Foundation 
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Profesör Neil Ferguson'a fon sağlandığını gösteren, Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon web sitesindeki Bill ve Melinda Gates Vakfı sayfası resmi genişletiniz 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resmi genişletiniz 


National Review Ferguson hakkında şöyle diyor: 


"Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin eski baş bilim adamı Johan Giesecke, Ferguson'un modelini hafızadaki “en etkileyici bilimsel makale” olarak nitelendirirken; 


, 


ayrıca, ne yazık ki "en yanlışlardan biri" çıktığını söylüyor. ? 


San Diego'daki Sidney Kimmel Kanser Merkezi'nden Dr. Jay Schnitzer Ferguson hakkındaki düşüncesini daha da açık bir şekilde ifade ediyor: 


"Normalde bir bilim insanı hakkında bunu söylemek istemem ancak kendisi reklam arayan bir şarlatan olma eşiğinde dans ediyor." 


Ferguson'un en sert eleştirmenlerinden biri olan eski bir Baş Bilim Sorumlusu ve ilaç devi Pfizer'in (eski) Başkan Yardımcısı Dr. Mike Yeadon bir röportajda şunları söyledi: 


"Pek çok bilim insanının, [Ferguson'un modelinin) biraz haklı olduğunu bile kabul etmediğini bilmeniz önemli... ama hükümet hala modele bağlı." 


Ronald Reagan'ın eski Hazine Bakan Yardımcısı ve Wall Street Journal'da kıdemli bir editör olan Dr. Paul Craig Roberts, Bill ve Melinda Gates'i "insan sağlığı ve özgürlüğünün karşı karşıya olduğu en kötü tehdit" olarak nitelendiriyor. 


Zorunlu Biyoçip, Diğer Gates Destekli Teknolojilerle El Ele Çalışabilir. 


Gates'i eleştirenleri "komplo teorisyenleri"' olarak resmetme çabalarına rağmen, kamu sicilinden ve kendi ifadelerinden kaçılamaz. Gates, Yale'den Dr. Harvey Risch gibi bilim adamı-doktorlar tarafından desteklenen hidroksiklorokin gibi COVID için daha basit çareler hakkındaki konuşmaları ortadan kaldırmak için çok çalıştı ve dünya çapında güçlendirilmiş bir aşılama sisteminin, gelecek anlamına geldiği konusunda ısrar etti. 


Gates Vakfı, "Aşılar On Yılı" girişimini finanse etti. Gates'in girişimi yürütmek için kullandığı yeteneklerden biri de Dr. Anthony Fauci. 


Gates, üniversiteyi terk etmiş olmasına ve herhangi bir tıp veya bilim derecesine sahip olmamasına rağmen, kilitlenme konusunda muhalifi olan, Beyaz Saray Koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas'ı, "sahte uzman" olarak nitelendirdi. Atlas bir tıp doktoru ve bir Stanford profesörüdür. 

(Çevirenin Notu: Scott Atlas, 01.12.2020 tarihinde görevinden “istifa” etti.) 

Dijital kimlik 


Hemen hemen her insana dijital kimlik kaydı atanması, Gates'in bir evcil hayvan projesidir ve bu hevesi şu sözlerinde açıkça ifade edilmiştir: 


"Nihayetinde, küresel yeniden açılmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir tür dijital dokunulmazlık kanıtı olacak." 


Gates destekli ID2020 İttifakı dijital kimliği, dezavantajlı Üçüncü Dünya ailelerinin doğru dürüst “hizmet” elde etmesi için gerekli bir şey olarak pazarlamaktadır. Bu daha, tüm tıbbi, mali ve kişisel kayıtları kalıcı bir çip implantıyla birleştirmek için atılan yalnızca yarım bir adımdır. 


Her İnsana Bağlanmış Yapay Zeka Platformu 


Gates'in sahibi olduğu Microsoft, 5G bağlantılı bir yapay zeka platformuna bağlı kişilerden, dijital para 'madenciliği' yapmaya yönelik patent ve araştırmalar konusunda liderliği çok önceden ele almıştı. 


Bir "komplo" kaynağı olarak PC Magazine, konu hakkında şunları yazıyor: 


İnsan kullanıcının vücuduna bir sensör takılmış veya yerleştirilmiş olması gerekecektir. 
Microsoft, belirli görevleri yerine getirmeleri için kripto para birimi cinsinden ödeme yaparak vücutlarının bu şekilde izlenmesine izin verdikleri için kullanıcıların ödüllendirilmesini öngörüyor. 


PC Magazine diyor ki: 


Patent, beyin dalgaları ve sıcaklığın yanı sıra, bir dizi görevi izlemek için "vücut sıvısı akışı" ve "organ aktivitesi ve hareketi" kullanımını da önermektedir... 


Kişi iyi davranışlar için "ödüllendirilebilir" ise, makinenin "kötü" olarak gördüğü davranışlar için cezalandırılabilir mi? Öldürülen başkanın yeğeni, çevre avukatı ve aktivisti Robert F.Kennedy Jr. insan ırkının alarma geçmek için iyi bir nedeni olduğunu söylüyor. 


Belki de bir kilitlenme döneminde sahilde olmak, izleyiciniz tarafından fark edilecektir, çünkü fiziksel konum 7/24 görülmesi en kolay şeyler arasında olacaktır. Kilitlenme veya sokağa çıkma yasağını deldiğinizde yetkililer tarafından para cezası verildiğinde, toplam tutar otomatik olarak "dijital cüzdanınızdan" düşülebilecektir. 


Kennedy, geçtiğimiz günlerde Berlin'deki büyük bir anti-totalitarizm gösterisinde konuştu. 


Yapay zeka tarafından izlenen ve kontrol edilen biyoçiplere yardımcı olan şey, halihazırda ciddi bir şekilde "süper asker" üretmeyi amaçlayan vücut içi nanopartiküllerin hızlı gelişimidir. Geçmişte askerler üzerinde deney yapılırken, gerçek askerin iyiliği hiçbir zaman dikkate alınmamıştır. 


Bilim web siteleri, nanopartikül teknolojisinin, (kansere neden olan toksinleri temizlemek yerine) vücutta kanserle mücadele gibi olası yararlı kullanımlarını öne sürse de, The New 


Atlantis'in Kıdemli Editörü Adam Keiper gibi bilim düşünürleri şunları yazıyor: 


Nanoteknoloji teorik olarak zihin kontrol sistemleri, görünmez ve mobil gizli dinleme cihazları veya hayal edilemeyecek kadar korkunç işkence araçları yapmak için kullanılabilir. 


RFK Jr.'ın da dediği gibi: “Bu, muhalifliğin sonu olur.” 


Küresel Gerçek Zamanlı Video Uydu Gözetimi - 


Bill Gates liderliğindeki bir grup varlıklı yatırımcı, Newsweek gibi yayınlarda açıkça kabul edilen gerçek zamanlı uydu gözetimi ile dünyayı kontrol altına alma planları yapıyor. 
Kelimenin tam anlamıyla kaçacak, saklanacak hiçbir yer olmayabilir. Çin'de halihazırda kullanılan yüz tanıma teknolojisinin kullanımıyla, tüm mahremiyet ve hareket özgürlüğü ortadan kalkacak. 


Newsweek: "Bill Gates ve Diğer Zengin Yatırımcılar Dünyayı Uzaydan İzlemek İstiyor" 


"Big Brother (Büyük Birader) bu dünyanın dışından bir şey mi olacak? Yatırımcıları arasında Bill Gates, teknoloji kralı Greg Wyler ve Airbus ve SoftBank Group gibi şirketlerin yer aldığı EarthNow adlı bir şirket bu hafta, “'Dünyanın neredeyse her yerinin' gerçek zamanlı görüntülerini sağlamak için 'gelişmiş görüntüleme uydularından oluşan büyük bir takımyıldızı' projesini başlatmayı planladığını açıkladı. 


nn 


Gerçekten Tüm Mesele Gates mi? 


Gates'in dünyayı yönetmek isteyen tek başına bir deli olduğunu söylemek saçma olur. Elitler içinde benzer güce sahip olan diğerleri, isterlerse onu durdurabilirler. 


Kendisinin bir tür paravan olduğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Sınıfının kilit üyelerinin onayıyla hareket eden bir paravan. 


Dünyanın büyük bankaları, dünyanın en zengin az sayıdaki insanına yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Yatırım bankası Credit Suisse'in bir raporuna göre; küresel vatandaşların zirvedeki yüzde 1'i, 2000 senesinde tüm hanehalkı servetinin yüzde 45,5'ine sahipken bugün yüzde 50, l'ine sahiptir. 


Kilitlenmeler aleyhine konuşan Elon Musk, kendisi ve ailesinin, bulunmuş olsa bile COVID aşısı olmayacağını söylüyor. 


Ellerinde kan olan Gates, sicili bozuk bir paravandır. Hindistan'da yer alan bir araştırma komitesi, aileleri okuma yazma bilmeyen binlerce kızın aşı denemelerinde sakatlandığını ortaya çıkarmıştır. 


Güvenilir India Economic Times'ın haberine göre: 


“Komite şunu buldu... Diğer birçok durumda, fakir ve okuma yazma bilmeyen ebeveynlerin parmak izi baskıları rıza formuna gerektiği gibi yapıştırılmıştı. Çocukların ayrıca hastalığın doğası veya aşı hakkında hiçbir fikirleri yoktu." 


Ne kızlar ne de aileleri okuyup yazamıyordu ve parmak izleri, anlamadıkları aşı denemelerine razı olduklarını göstermek için imza olarak kullanıldı. Bu, Nazi doktoru Josef Mengele'nin yargılanmasının ardından Nürnberg Mahkemelerinde belirlenen ilkelere aykırıdır; yani tam anlamıyla bilgilendirilerek rızaları alınmayan kişiler üzerinde hiçbir deney yapılamaz. 
Yasadışı deneyler nedeniyle 23 sanıktan yedisi idam cezasına çarptırılmıştır. 


Gates, Cenevre Sözleşmelerini imzalayan herhangi bir ülkede, usulüne uygun şekilde, yeminli herhangi bir savcı tarafından yalnızca bu zeminde yargılanabilir. 


Halihazırda Belçika'da, Gates ve Ferguson'u COVID krizinin kriminal suistimaliyle halkı dolandırmaya yönelik bir planın sanığı olarak niteleyen bir dava var. 


Maskelerin, kilitlenmelerin ve sosyal mesafenin anlatımında önemli bir rol oynayan başka bir isim olan Dr. Anthony Fauci, ana akım Newsweek'te, dünyayı sarsması gereken bir raporun konusuydu. 


Raporda, Dr. Fauci'nin, ABD'de yasaklandığı için çok tehlikeli olduğu düşünülen yarasa koronavirüs araştırması için, Çin'deki Wuhan Lab'a tartışmalı bir şekilde 7 milyon doların üzerinde fon sağlamadaki rolü ayrıntılarıyla anlatılıyor. (Newsweek: "Dr. Fauci, Riskli Koronavirüs Araştırması için Tartışmalı Wuhan Lab'ı ABD Doları ile Destekledi") 


Gates'in etki alanı etkileyici, ancak henüz özgür olan bir toplumda saklanması zor. Son zamanlarda Fauci ve diğerleri, ülkedeki herkesin sürekli olarak maske takması durumunda 130.000 kişinin kurtarılabileceğini anlatırken, hidroksiklorokin protokollerinin etkili olduğunu öne süren kapsamlı bilim hakkında hiçbir şey söylemiyorlar. Maskeler hakkında bu sonuca varan çalışmanın ise Bill Gates tarafından büyük ölçüde finanse edilen Washington Üniversitesi Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün bir çalışması olduğu ortaya çıktı. 


Publius, 2 Kasım 2020, Corona News 


(Publius, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden bir siyasi yazardır. Büyük çevrimiçi dergiler ve haber-fikir siteleri için yazmaktadır.) 


“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!” 
Erkan Trükten-17.04.2020-beyazgazete.com/ 


Korona salgınından sonra dünya liderlerinin ağzında tekrarlanan kilit cümle bu. Anlıyoruz ki bu virüs zaten hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için tasarlanmış. 


Tasarlanmış diyorum çünkü Rothschild ailesinin güdümündeki The Economist dergisinin virüs ortaya çıkmadan önce, 2019'un Kasım ayında 

yayınladığı 2020 kapağında “resesyon” ve hemşire “Nightingale” kelimeleriyle biraz üstü örtülü biçimde işaret ettiği tablo şimdi tam olarak gerçekleşiyor. 


Siz bakmayın bilmediğim konu hakkında fikir beyan etmem diyen Cem Yılmaz gibi komedyenlerin “Büyük resmi görmek” tabirini dalga konusu haline getirerek dünyayı 

kendi tek gözlü bakış açılarından yarım yamalak algılatma fukaralığına. Ya da gazetecilik dersi vermeye çalışırken “Bunlar hep komplo ya” tavrını desteksiz dile getiren ve alaycılıkla sürdüren kalemşorlara. 


Trump onlara, “İkiz Kuleler saldırılarını Bin Laden yapmadı, kimin yaptığını biliyorum,” dese de ve hatta gerçekte kimlerle mücadele ettiğini açık açık söylese de, onlar 


kendilerini kaptırdıkları “uluslarüstü” çark gereği bunları asla dile getirmeyecek, asla yazmayacaklar. 


Velhasıl kelam “Büyük resim” tabiri dile pelesenk hale gelerek, karikatürize edilmeye uygun bir şekil almış olsa ve önemini birkaç komedyen ve kalemşorun nezdinde kaybetse de ABD Başkanı Donald Trump için muhafaza etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Komedyenler adına ne kadar üzücü! 


Trump'un dünyanın karantina altına alındığı bu korku günlerindeki en büyük 

mücadelesi virüs. Ancak onun virüs tanımı biraz başka. Virüsün kazanmasını 

isteyenlerin “Demokratlar virüs mü kazansın istiyor?” sorusuyla Demokratlar olduğunu ıma ettiği 24 Marttaki Tweet'inde Demokratlar'ın “açık sınırlar ve Yeni Yeşil Antlaşma” talebinde bulunduklarını ve Cumhuriyetçiler'in buna kesinlikle karşı olduğunu dile getirerek açıkladı. 


Ben şahsen Trump'un Demokratlar'dan bahsederken hiç de sadece Cumhuriyetçiler karşısında yer alan ABD'nin başka bir siyasi partisini kast ettiğini görmedim. Trump, “Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu” derken kast ettiği Demokratlar değil açıkça Küreselciler'di. Neticede Açık Sınırlar ve Yeni Yeşil Antlaşmaları savunan, çocukları çevrecilikle süsledikleri kendi emelleri için örgütlemek adına Greta Thunberglerini idolleştirerek o ülkeden bu ülkeye yollayan da küresel akıl. 


Nihayet 2019 Eylülündeki 74.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Oturumu'ndaki konuşmasında “Bilge liderler her zaman kendi ülkelerinin iyiliğini ön planda tutmuşlardır. Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacaktır,” diyen Trump, hangi gücü karşısına aldığını açıkça ortaya koydu; Fakat bizim yerli basınımız konuşmanın tercümesini sadece bu kısma kadar yaptı. Oysa Trump'un bundan sonra söyledikleri daha da önemliydi. Şöyle devam ediyordu Trump: “Gelecek, komşularının varlığına saygı duyan, vatandaşlarını koruyan, farklılıklar ve başkalarıyla bütün haline gelmiş, her ülkeyi özel ve benzersiz kılan egemen bağımsız ulusların olacak.” 


Tamam yeter! Bu bir Trump güzellemesi değil. Bu ülkenin neredeyse her ferdi ABD'nin sömürü politikalarını ziyadesiyle biliyor. Trump da sütten çıkma ak kaşık değil! O yüzden iyice anlaşılmalıdır ki bu sözleri paylaşmamızın maksadı başka. Diğer uluslara saygı gibi lafların ABD'nin saldırgan tavırları söz konusu olduğunda boş laftan öte gitmediği hepimizce malum. Ancak ABD başkanının kurduğu bu cümlenin önemi ABD'nin diğer uluslara yaptıkları söz konusu olduğunda değil, küreselcilerin yapmaya çalıştıkları söz konusu olduğunda anlaşılacaktır. 


Bu sebeptendir ki Trump, 17 Mart'ta Twitter'deki hesabında “Dünya gizli bir düşmanla 
savaş halinde” derken küreselcilerin yapmaya çalıştıklarına işaret ediyordu diyebiliriz. 27 
Mart tarihindeki Tweet'inde bu cümleyi bir retweet ile tekrar paylaştı. Bu sefer sözlerinin altındaki videoda BM Genel Direktörü Dr. Thedros Adhanom Ghabreyesus'un “Salgınla savaşırken en yüksek seviyede siyasi taahütler gerekiyor ve başkanlar bunları 


imzalamaya hazır olmalı. Bu çeşit bir liderlik tüm dünya hükümetlerinin desteklemesi adına çok önemlidir” sözlerine de yer verdi. 


Ortam virüs nedeniyle hızla kızışmaya başlarken ne dersiniz Trump Küreselcilerle mücadeleye devam eder mi yoksa...? 
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Coronavirüs, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. 


Bugün tüm ulus devletler, adeta gizli bir savaşın ortasında. Zira dünyada Coronavirüs'ten ölenlerin toplam sayısı 150 bini aştı... 


Peki, Coronavirüs gerçekten normal bir salgın hastalık mı, yoksa iddia edildiği gibi “laboratuvardan kaçırılmış” bir virüs sızıntısı mı? 


Ne yazık ki televizyonlarımızda sabah akşam “maske” tartışılırken, konunun arka planı hiç gündeme getirilmiyor. Getirenler ise hemen “komplo teorisi” ile suçlanıp susturuluyor! 


İşte bugün sizlere,Coronavirüs'ün tartışılmayan perde arkasını aktaracağım. 


Bazı bilim insanlarının ısrarla dile getirdiği “laboratuvarda virüs üretilemez” peşin hükmüyle konuya başlayalım. 


Öncelikle belirtmeliyim ki evet, tabiri caizse laboratuvar ortamında sıfırdan virüs üretilmesi imkansıza yakın bir şey. Ancak mevcut bir virüs üzerinde oynanarak yapay, yani genetik yapısı değiştirilmiş yeni bir virüs üretmek mümkün. 


Nereden mi biliyoruz? 

Anlatayım. 

North Carolina Üniversitesi'nde,SARS-CoV-2 virüs ailesi üzerine 2014 yılında bilimsel bir laboratuvar çalışması başlatıldı. Çalışmanın başında ise dünyanın en iyi viroloji 


uzmanlarından Amerikalı Profesör Dr. Ralph S. Baricile Çinli Profesör. Dr. Shi Zhengli vardı. 


Yani anlayacağınız, perde arkasında “düşman” gözüken Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, el ele verip virüsler üzerinde ortak bir çalışma yaptı. 


Projenin mimarlarından Prof. Dr. Ralph S. Baric, aynı zamanda ABD askeri biyolojik laboratuvarlarına da “danışmanlık” yapar. Bugünlerde ise Kovid-19 için ilaç çalışması 


yapıyor. 


Ancak bizim asıl üzerinde duracağımız kişi “Yarasa Kadın” lakaplı Çinli Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Shi Zhengli... 


Doktor Shi Zhengli, Çin'in SARS-CoV-2 virüs ailesi üzerinde yıllardır çalışan dünyanın en iyi viroloji uzmanlarından biri olarak tanınıyor. Tabi ki aynı zamanda Çin Bilimler Akademisi'ne 


bağlı Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nde görevli... 


Nitekim North Carolina Üniversitesi'de yapılan bilimsel laboratuvar çalışmasında, “SHCO14- MA15” isimli ve “çok tehlikeli” yapay bir virüs üretildi. 


Daha sonra bu çalışma bilimsel makale haline getirilerek “Koronavirüslerin Araştırılmasında Anahtar Stratejiler” başlığı ile 2015 yılında dünyaca ünlü bilim dergisi Science'da yayımlandı. 


Ne var ki projenin sponsorlarından ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), “projenin tehlikeli boyutlara vardığını” belirterek çalışmanın sonlandırılmasını istedi. 
Nitekim de çalışma sonlandırıldı. 

Ancak ABD'de çalışma durduktan sonra, Çinliler proje üzerinde çalışmaya devam ettiler. 
Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde devam eden çalışmanın başında ise yine Prof. Dr. Shi Zhengli vardı. Nitekim üzerinde çalışılan virüsü laboratuvarda başarıyla izole ettiler. 

Sonra ne mi oldu? 


Anlatayım. 


Dünya 2002 yılının son aylarında, 21'inci yüzyılın ilk küresel salgınına neden olan SARS virüsüyle tanıştı. 


SARS salgını, Güney Çin'deki bir bölgede ortaya çıktı ve kısa sürede dünya geneline yayılarak yüzlerce kişinin hayatına mal oldu. 


Konuyla ne ilgisi var demeyin! 


Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, bugün Coronavirüs salgınını bir müddet dünyadan nasıl gizlediyse, o gün de SARS salgınının gizli tutulmasını bir süre gizlemeyi başarmıştı. 


Ancak, Çin hükümetinin iletişim kanallarını ve telsiz görüşmelerini dinleyen Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), konuyu öğrendi ve Berlin hükümeti ile ülkedeki sağlık otoritelerine SARS hakkında geniş bir dosya sundu. 

Pekin, bu dosya paylaşımının üzerinden haftalar geçtikten sonra salgını resmen kabullenmek zorunda kaldı. 

Şimdi gelelim bugüne... 


Tarih 19 Kasım 2020. 


Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü, resmi web sayfasında “yarasalardan insanlara geçen” yeni bir virüs üzerinde çalışmak üzere bir proje başlattığını duyurdu. 


Peki, projenin başında kim vardı dersiniz? 
Elbette yine Çin'in en iyi SARS-CoV-2 uzmanı Prof.Dr. Shi Zhengli... 


İşte Coronavirüs üzerindeki şüpheler de bu çalışmadan sonra arttı. Zira projeden yaklaşık 25 
gün sonra, Wuhan'da Coronavirüs vakaları görülmeye başlandı. 


Coronavirüs vakasının ilk görüldüğü gün, Wuhan Viroloji Enstitü'sünün müdürünün ilk aradığı kişi elbette Prof. Dr. ShiZ hengli olmuştu. 


Virolog Shi, Şangay'da önemli bir konferanstaydı. Derhal yarıda kesip acil olarak Wuhan'a döndü... 


Nasipse devamı bir sonraki yazımızda. 


Şimdilik kalın sağlıcakla... 
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Hiçbir hastalığı olmayan 53 yaşında Wei Guixian isimli kadın, “öksürük ve ateş” şikayetleriyle Wuhan'daki Merkez Hastanesi'ne başvurdu. 
Nitekim kısa sürede “Zatürre” tanısı konup tecrit odasına yatırıldı. 


Ardından benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında ani artışlar oldu. Aralık ayının ikinci haftasında, Wuhan hastanelerinde görev yapan doktorlar, virüsün kolaylıkla bir insandan diğerine geçtiğini fark ettiler. 


New England Tıp Dergisi'ne göre doktorlar durumdan şüphelenip hemen ilgili üst birimlerine haber verdiler. 
Bu doktorların başında ise Li Wenliang geliyordu... 


Aslında bir göz doktoru olan Li Wenliang, Coronavirüs'ün şimdiye kadar görülen hastalıklardan “farklı olduğunu keşfedip arkadaşlarını tedbirli olmaları konusunda uyardı. 
“Maske takın, kendinizi koruyun” dedi. 


Bu uyarıyı Whatsapp üzerinden yapmıştı. Nitekim söz konusu uyarıdan sadece bir gün sonra, Wuhan Kamu Güvenliği Bürosu tarafından yedi arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. 
Çünkü Dr. Li Wenliang'ın yazışmaları takip ediliyordu. 


“Yalan bilgi yaydıkları ve panik oluşturdukları” gerekçesiyle Dr. Li Wenliang'ın yedi 


arkadaşı tutuklanırken; Wenliang'a “kabahatini” kabul eden ve daha fazla “Yasadışı eylemde bulunmayacağına dair yazı imzalattırılıp serbest bırakıldı. 


Daha sonra devreye Wuhan Belediyesi girdi. 


Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, “ Yapılan soruşturmada, insandan insana bulaşan bir bulguya rastlanmadı. Sağlık personeli enfeksiyonu yoktur” diye bir rapor hazırladı. 

Oysa bu tamamen yalandı ve bizzat Wuhan Devlet Hastanesi'nde çalışan doktorların beyanatlarıyla çelişiyordu. 


Dr. Li Wenliang, tehlikenin farkındaydı ve işine döndükten sonra da konuşmaya devam etti. 
Çin'in New York Times gazetesi temsilciliğini arayıp durumu anlattı. 
Ancak bu onun sonu olacaktı... 


Zira bir hafta sonra, “Coronavirüse yakalanarak” 33 yaşında öldü! 
Tutuklanan diğer 7 arkadaşının akıbetini ise bilen yok. 


Çin Ulusal Denetim Komisyonu, Dr. Li'nin ölümünü araştıracağını duyurdu. Ancak ne araştırma, ne de soruşturma yapıldı. 


Sadece hastanenin verdiği ve ölüm nedeninde “Coronavirüs” yazılan bir rapor, Dr. Li'nin ailesine verilerek Çin devleti adına özür dilendi! 
Bu, Wuhan'daki Coronavirüs'ün ikinci şifresiydi... 


Nasipse devamı yarın. 
Şimdilik kalın sağlıcakla... 


VİRÜSÜN ŞİFRELERİ 3 
20.04.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


Bizleri kitaplarımızdan ve sosyal medyadan takip edenler bilir. Elimde belge olmadan kolay kolay “bu kesin böyledir” demem. 


Ancak biliyorsunuz, Coronavirüs henüz Wuhan'da yeni yeni ortaya çıktığında bunun “laboratuvardan sızmış hibrit bir virüs ya da biyolojik bir silah” olabileceğini ilk söyleyenlerden biriyim. 


Zira hastalığın yayılma hızı, garip semptomları ve Çin'in dünya kamuoyundan ısrarla bilgi saklaması kafa karıştırıcı cinstendi. 


Şüphesiz Kovid-19`un laboratuvarda üretildiğine dair “şimdilik” elimizde herhangi bir “belge” ya da bilimsel bir kanıt yoktur. Ne var ki olmayacağı anlamına da gelmez. 


Çünkü her ne kadar şimdilik virüsün laboratuvardan kaçırıldığına dair elimizde “belge” olmasa da, çok ciddi veriler ve bulgular da yok değil. Bu veriler, doğrudan Wuhan'daki iki 


laboratuvarı işaret ediyor. 


Şimdi buradan başlayalım. 


Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde, biyolojik çalışmalar için iki önemli laboratuvar var. Biri Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi, diğeri ise Wuhan Wiroloji Enstitüsü... 


Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi, Wuhan hayvan satış pazarına sadece 280 metre uzaklıkta. 
Wiroloji Enstitüsü ise hayvan satış pazarına 12 km uzaklıkta bulunuyor. Her iki laboratuvarda da SARS-Cov-2 virüs ailesi üzerine araştırmalar yapıldığı biliniyor. 


Nitekim Wuhan Viroloji Enstitüsü, 19 Kasım 2019'da Coronavirüs ile yarasalar arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çalışma başlatıyor. Bu çalışmanın kayıtları enstitünün web 


sayfasında hala mevcut. 


Nitekim Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden 24 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, yarasalardan insana geçen “yeni ve korkunç” bir virüs bulduğunu açıkladı. 


Şimdi tarihe dikkat! 

Çin'in resmi verilerine göre Wuhan'daki ilk Coronavirüs vakası 31 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Yani Yarasalardan insanlara geçen “yeni ve korkunç” bir virüs bulunduğu açıklamasından yedi gün sonra... 

Virüs hızla yayılmaya başlayınca, otoriter Çin yönetimi ne kadar uğraşsa da bunu saklayamadı. Ancak Çinli yetkililer ve Çin medyası, virüsün ısrarla Wuhan Hayvan Satış Pazarı'ndan bulaştığını açıkladılar. 

İşin tuhaf yanı, küresel kapitalist basın da bu iddiaları doğrulamak için yoğun bir çaba sarf etti. Normalde Çin karşıtı olan Batı basını, adeta Çin'i aklamak için çırpınıp durdu. Hala da aynı tavrını sürdürüyor. 

Oysa Virüsün Wuhan'daki hayvan pazarından yayıldığı koca bir yalandı. 

Niye mi? 

Çünkü Wuhan Belediyesi, söz konusu pazarda yarasanın satılmadığını açıkladı. Zaten bugün Coronavirüs'ün Wuhan hayvan pazarından insanlara bulaştığına dair de hiçbir bilimsel kanıt 


yok. 


Ancak Çin yönetimi ve küresel basın, bu iddia tutmayınca bu sefer de “yarasa çorbası" yalanına sarıldı. 


Çünkü virüsün Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden sızdığına dair önemli bilgiler vardı. 


Buna göre enstitüdeki “yarasa” çalışma ekibinden Virolog Huang Yanling, virüsü ilk kapan 


kişiydi. Ancak ilginçtir, Huang Yanling ortalıkta yoktu. Çin basını onu aradı ama bulamadılar. 
Birkaç meraklı basın kuruluşu Huang Yanling'in peşine düşünce Wuhan Viroloji Enstitüsü, Yanling'in CV'sini resmi web sitesinden kaldırdı. 


Fransız Kamu Radyosu Radio France Internationale'ın Hong Kong muhabiri Zhen Shuji, 17 
Şubat 2020 tarihinde tekrar yazılı talepte bulunmasına rağmen Wuhan Enstitüsü'nden herhangi bir cevap alamadı. 


Şimdi gelelim en önemli ayrıntıya... 


Kovid-19'un Wuhan Enstitüsü'nden ``kaçırıldığına`` dair en net bulguyu Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nde akademisyen olan Botao Xiao arkadaşlarıyla birlikte dile getirdi. 


“Dile getirdi” derken elbette basın açıklaması yaptığını kastetmiyorum. Bilim adamı ciddiyetiyle bilimsel bir makale yayımladılar. 


Prof. Dr. Botao Xiao, Wuhan Viroloji Enstitüsü araştırmacılarından bir kaçının “yarasa deneyleri” sırasında virüs kaptığını ve 14 gün karantinaya alındıklarını belirten bir makale yayınladı. 


Bu bilimsel makale, başta Hong Kong merkezli haber sitesi HKOI ve Global Research olmak üzere pek çok yerde yayımlandı. Buna göre virüs, Wuhan Wiroloji Enstitüsü'nden çıkmıştı. 


Ancak akademisyen Botao Xiao'ya Çin yönetimi büyük baskı yaptı. Yazdığı 2019-nCoV Koronavirüs ün Olası Kökenleri ” isimli bilimsel makale tüm internet ortamından kaldırıldı. 


Coronavirüs ilgili gerçekler mutlaka ortaya çıkacaktır. Ancak bunun için ne kadar zaman geçecek, açıkçası bilmiyorum. 


SİHA'LAR VE LİBYA'DA SON DURUM 
Murat Akan-Beyazgazete-24.04.2020 


Dünyanın Coronavirüs illetiyle adeta resetlendiği bir dönemde, Türkiye sessiz sedasız yeniden büyük Türkiye'nin adımlarını atıyor. 


Güçlerini savaş ekonomisi üzerine kurgulayan Batılı devletler, Coronavirüs nedeniyle 50 
kuruşluk maskeye muhtaç duruma gelirken; Türkiye Batı, Balkanlar ve Afrika ülkeleri dahil 
40 ülkeye tıbbi yardımda bulundu. 


Siyasi söylemleri bir kenara bırakırsak, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri olduğunu söylemek durumundayız. 
Ancak ben sizlere bu yazımda Türkiye'nin Coronavirüs ile yapmış olduğu başarılı 


mücadelesini değil, Libya'da vermiş olduğu “Yeniden Büyük Türkiye” mücadelesinden söz edeceğim. 


Baştan belirteyim. 


Libya'da dengeler tamamen Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) lehine döndü. 


Bunun en büyük nedeni ise Türkiye'nin vermiş olduğu İHA ve SİHA desteği... 


Öyle ki, Hafter çetesine destek veren Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Fransa ve Yunanistan adeta şoka girmiş durumda. 


Zira bu devletlerin büyük umutlarla desteklediği Hafter çetesinin, UMH'nin elinde olan başkent Trablus'u ele geçirme operasyonunun üzerinden tam bir yıl geçti. 


Ancak gelinen nokta, Hafter ve destekçileri için tam bir hüsran. Çünkü Hafter, artık saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna geçmek zorunda kaldı. 


Sadece bu mu? 


Hafter Çetesi, 13 Nisan'da Trablus'un 70 kilometre batısında yer alan Sorman ve Sabratha'yı kaybetti. 


Ancak elbette yenilgi bununla da sınırlı değil. 


Misrata kenti yakınlarındaki Abu Greyn'den de çekilen Hafter çetesi, Hafter'in kalesi olarak bilinen Terhune'de de pes etti. 


Hafter'in 150 çete mensubu UMH güçlerince esir alındı. BAE'nin sağladığı tank ve mühimmatları da UMH güçlerince ele geçirildi. 


Sebebi, elbette Türk İHA ve SİHA'larıydı. Çünkü Türk SİHA'ları nedeniyle BAE'nin Hafter'e verdiği hava ve tank desteği etkisiz hale getirildi. 


İsrail medyasına göre çaresiz kalan BAE, Türk SİHA'larının etkisini kırmak için İsrail ordusuna yeni hava savunma sistemleri sipariş etti. Nitekim BAE'nin İsrail'e sipariş verdiği silahlar, Mısır üzerinden Hafter'e ulaştırıldı. 


Türkiye'nin UMH'ne verdiği destekle sahadan silinen Hafter güçleri, Trablus'a giden su kaynaklarını keserek 2 milyon insanı felakete sürüklüyor. 


UMH güçleri açısından cephede tüm yetki Türk askerinde. Sahada UMH'ya bağlı güçleri ve 3 
bine yakın Suriye Milli Ordusu (SMO) askerini kahraman Türk komutanları yönetiyor. 


Çünkü bu mücadele, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ölüm kalım mücadelesi, yani “Yeniden Büyük Türkiye” mücadelesidir. 


BAE ve Suudi Arabistan petrodolarları Türkiye karşıtı Hafter çetelerine aktarırken, elbette Putin de boş durmadı. 


Kremlin, Hafter'e bağlı çetelere cephede önderlik eden milislerine Suriye'den takviye yaptı. 
350 askerden oluşan bu gücün yeni adı “5'inci Tugay”. 
Başlarındaysa Esed rejiminin kasaplarından Ebu Cafer yer alıyor. 


Ne var ki bugün Abu Dabi merkezli Arap medya organları bile, Libya'da dengelerin Türkiye'nin desteklediği UMH lehine değiştiğini ve bunun Türk SİHA'ları sayesinde gerçekleştiğini itiraf ediyor. 


Bunun farkında olan Hafter Çetesi, Sarin Gazı kullanarak insanlık suçu işliyor. 


Türkiye'nin Libya'da vermiş olduğu mücade, kimsenin toprağında gözü olduğu için değil, UMH ile yapmış olduğumuz deniz yetki anlaşmasını korumak içindir. 


Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesi, “Yeniden Büyük Türkiye” mücadelesidir... 
KÜRESEL BARONLAR VE EMEK SÖMÜRÜSÜ 
01.05.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


Tarihin perde arkasını araladığımızda, çoğu zaman yerel ve küresel resmi anlatımla gerçek vakalar silsilesinin uyuşmadığını görmekteyiz. Zira pek çok küresel ve yerel göreceli olaylar, yıllarca insanlara “mutlak gerçek” olarak yutturuldu. 


Bizler perdeye yansıtılan kuklaları büyük bir merakla izlerken, perdenin arkasındakileri hiç merak etmedik. Yani kuklacıya değil, hep kuklaya baktık. Ne yazık ki küresel algı yönetimiyle doğrular yanlış, yanlışlar doğru olarak kabul ettirildi. 

Dünyayı daha fazla sömürebilmek için, aslında ikiz kardeş olan ideolojiler ya da siyasi ittifaklar bizlere hep “tez/antitez” olarak sunuldu. Mesela Batı'da sanayi inkılabı ile ortaya çıkan vahşi kapitalizmin doğurduğu sosyal adaletsizliğe karşı “kurtuluş reçetesi” olarak sunulan komünizmin, aslında kapitalizmle kardeş olduğunu dünya insanları çok geç fark ettiler. 

Almanya'nın Frankfurt kentinde “Sosyal Araştırmalar Enstitüsü” adı altında kurulan ancak 


gerçekte sosyal yaşam deneyleri, ideolojik akımlar ve ekonomik modeller üretmek üzere tasarlanmış meşhur Frankfurt Okulu'nda komünizmi üretenlerle; insanlığı sömürmek için “Soğuk Savaş” palavrasıyla kapitalizmi zirveye çıkaranlar aynı stratejik aklın sahipleriydi. 
Mesela Yahudi kökenli Felix Weil tarafından 1923 yılında kurulan ve Marksizm'i “bilimsel metoda” oturtan Frankfurt Okulu'nun finansörü, 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük tahıl tüccarı olan Alman/ Arjantinli işadamı Hermann Weil idi. 


Dönemin en ünlü sosyolog, psikolog, psikiyatrist, ekonomist ve fizikçilerinin çalıştığı enstitü, 
1933 yılında Hitler tarafından kapatılmasına rağmen, önce Cenevre'ye, 1935 yılında ise 
Amerika Birleşik Devletleri'nde kapitalizmin beyni olan New York'a taşındı. 


Dahası, Columbia Üniversitesi'nde koruma altına alınan bu topluluk, komünizmin ideolojik altyapısını oluşturmaya burada da devam etti. Çok daha ilginç olanı ise, sözde “bilimsel” çalışmalara imza atan bu grubun, “mesih” beklentisi düşüncesinin en sadık savunucuları olmasıydı. 


Şeytani fikir laboratuvarlarında ürettikleri ideolojilerle dünya insanları birbirleriyle sağ-sol, komünist-faşist diye kavga ettirilirken; beynelmilel sermaye seçkinleri, kurdukları küresel şirket ve finans tekelleriyle de hiçbir ideoloji ve sınır tanımadan ülkeleri savaşsız işgal ettiler. 


Savaşları servetlerini çoğaltmanın vazgeçilmez yöntemi olarak gören bu küresel seçkinler grubu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra egemenlik ve nüfuz alanlarını genişletmek için komünizm ve liberalizmi aynı anda yükselttiler. Sahip oldukları dev bütçeli şirketler nedeniyle savaş dönemlerinde kazanan hep onlar oldu. 


Zira kontrollerindeki ekonomik işgal aygıtları olan küresel şirketlerin faaliyet alanlarını genellikle petrol, silah, kimya, ulaşım, telekomünikasyon, motor ve diğer mekanik yapımlar ile bankacılık sektörü oluşturuyordu. Bunlar ise savaş öncesi ve sonrasında en çok gereksinim duyulan sektörlerdi. 


İki dünya savaşı sonrasında ise özellikle finans kuruluşları, kredi merkezleri, silah sanayi ve uluslararası kurumlar konusunda köklü değişimler oldu. İnsanlığı kendi çıkardıkları savaşlarla korkutup, kurmuş oldukları beynelmilel düzenin kölesi ve küresel şirketler imparatorluğunun robot tüketicileri hâline getirdiler. 

“Özelleştirme” ve “Hisse” manipülasyonlarıyla ulus devletlerin milli şirketleri ve ekonomik varlıkları işgal edildi. Diğer yandan “rezerv para” sistemiyle de egemenlerin servetine servet katıldı. Bunun sonucunda getirilen döviz sistemi, ülkeleri hizaya getirmek için bir operasyon aracına dönüştürüldü. 


“Küreselleşme” adı altında tek taraflı sömürüye dayalı ekonomik modelle güçlenen çokuluslu şirketler, kendi ülkelerinin refahlarını artırırken, sömürdükleri ülkelerin insanlarını adeta köleleştirdiler. Kara para ve sömürgeciliğe dayalı gayrimeşru yöntemle büyüyen bu küresel 


şirketler imparatorluğu, doğal olarak sahiplerini küresel zenginlik piramidinin en tepesine yerleştirdiler. 


Gittikçe güçlenen ve ülkelerin sınırlarını zorlayan bu dev tekelci tröstler; faaliyette bulundukları ülkelerin milli çıkarlarını hiçe saymış, kültürel değerlerini yozlaştırmış ve hükümetler üstü diktatoryal bir yapı hâline gelmişlerdir. 


Küresel finans sistemi ve ekonomik sömürünün mimarlarından Mayer Amschel Rothschild, “Ülkelerin ekonomilerini bana verin, kanunlarını kim yaparsa yapsın” derken aslında küresel hâkimiyet teorisinin ilkelerini belirliyordu. Nitekim bu teoriyi öncelikle ülkelerin merkez bankalarını ele geçirerek uygulamaya koydular. Sonuçta ülkeler, sermayenin küreselleşmesine mani olamadıkları gibi, savaşsız işgale de mani olamadılar. 


Bugün bir avuç küresel ailenin serveti, dünya nüfusunun yarısının servetinden daha fazladır. 
Bu, organize bir yapılanma için korkunç bir güçtür. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın 2019 
tarihli raporuna göre, dünyanın en zengin “01'lik kesiminin serveti, geri kalan %99`luk kesimin servetinin toplamına eşittir. Üstelik bu makas her geçen gün daha da açılmaktadır. 


Bu korkunç finans gücünü elinde bulunduran küresel sermaye oligarkları, dünya çapında kurmuş oldukları sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ve medya ağı sayesinde, çıkarlarına dokunan, kendi kültür kodlarına dönmek isteyen ve milli imkânlarını harekete geçiren tüm ülke yöneticilerini hedef olarak görmektedirler. 


HAÇLI SEFERLERİ, ORTADOĞU VE NATO... 
15.05.2020-Murat Akan-Beyazgazete 


Son Haçlı seferinin üzerinden tam 746 yıl geçti. Ancak Doğu (Şark) ile Batı (Garp) arasındaki “Kutsal Savaş” hiç bitmedi. Zaman, mekân ve kişiler değişse de, Hak ile batılın savaşı günümüze kadar devam etti, ediyor... 


Bugün ülkemize ve İslam coğrafyası Ortadoğu'ya yönelik saldırılar, aslında modern Haçlı seferlerinden hiçbir farkı yoktur. 


Haçlı seferleri, Avrupalıların Müslümanların elindeki kutsal topraklar üzerinde askeri ve siyasi kontrol sağlamak, Doğu'daki zenginlikleri ele geçirmek ve kendilerine “vaat edilen cennetin krallığına ulaşmak için” düzenlemiş oldukları “kutsal' akınlardı. 


Bu nedenle ilk Haçlı Seferi, hem İslam dini hem de Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs'e yapılmıştı. Dolayısıyla İslam dünyası ile Batı arasındaki husumetin başlangıç noktasının, 


Müslümanların elinde bulunan Kudüs'ün işgal edilip yağmalanmasıyla başladığı söylenebilir. 


Bu tarihten sonra Doğu, Haçlı Seferleri'nden beri Batı'yı doğal düşman; Batı ise Doğu'yu 


“öteki' olarak görmeye başlayacaktır. 


Açıkçası bu anlayış, bugün de aynen devam etmektedir. Mesela, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'daki İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra, ABD Başkanı George W. Bush'un Afganistan ve Ortadoğu'ya yönelik başlattığı sözde terörle mücadeleyi “modern Haçlı Seferi” olarak nitelemesi, bu “kutsal savaşın! bitmediğinin bariz göstergesiydi. 


Yine Türkiye'nin yarım asırdan fazladır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilmesi de, bu düşüncenin değişmediğinin bir başka emaresidir. 


Küresel düzenin kıdemli teorisyenlerinden Samuel Huntington, “Medeniyetler Çatışması teziyle Soğuk Savaş sonrasına tekabül eden 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, “medeniyetler' olmaya başladığını ifade etmiştir. Huntington'ın “medeniyetler' dediği şey, aslında toplumları şekillendiren ‘din` unsurudur. 


Nitekim Samuel Huntington, 2004 yılına gelindiğinde, asıl baklayı yazdığı kitapla ağzından çıkarmıştır. 2004 yılında yayımlanan “Biz kimiz? Amerika'nın Ulusal Kimlik Arayışı” (Who Are We — The Challenges to America's National Identity) isimli kitabında; ABD'nin gerçek milli kimliği olarak Avrupalı ilk göçmenlerin Beyaz-Anglo-Sakson-Protestan (WASP) değerlerine dönmesi gerektiğini öneriyordu. 


Avrupalıların Haçlı Seferleri'ni başlattıktan sonra kurmuş oldukları ilk toplu savunma örgütü Tapınak Şövalyeleri ydi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden seçilmiş “dini bütün' Hıristiyanlardan oluşan ve 1118 yılında kurulan bu gizli teşkilat, aslında “kutsal bir amaç 
uğruna" kurulmuş Haçlıların dönemine göre profesyonel ordusuydu. Örgüt, kuruluşundan 10 
yıl sonra Troyes Konseyi'nde Papalık tarafından da resmen onaylanmıştır. 


Tapınak Şövalyeleri'nin sözde amacı; Hıristiyanlar için de kutsal sayılan Kudüs'ü ziyaret edecek olan Hıristiyan hacıları korumaktı. Ancak örgütün mahiyetine bakıldığında, gerçek amacın hiç de öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Tapınak Şövalyeleri, 5. Haçlı Seferi'nden sonra Kudüs dışındaki tüm haçlı seferlerine de katılmaya başlamıştır. 


Mesela, 5. Haçlı Seferi'nde İstanbul'u yakıp yıkanların başında Tapınak Şövalyeleri geliyordu. Bu küçük askeri birlik, aslında 1990`lardan sonra İslam'ı hedef alan bugünkü NATO'nun geçmişteki amatör versiyonuydu. Bunu Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşuna baktığımızda rahatça anlayabiliyoruz. 


1950'li yılların başında Avrupa Birliği'nin ilk devletlerarası görüşmeleri başladığında, birliğin dört öncü devleti, gelecekte kurulacak olan AB'nin bayrağının nasıl olması gerektiğini uzun uzun tartıştılar. Nitekim uzun süren bu tartışmalar sonucunda Avrupa'yı temsil edebilecek bir bayrak modeli kabul edildi. 


Ancak bu bayrak, aslında bugünkünden çok farklıydı. Sarı zemin üzerine yuvarlak bir daire çizilmiş ve ortasına da 4 köşeli bir Haç konulmuştu. Bu Haç'ın rengi kırmızıydı. Tıpkı Tapınak Şövalyeleri'nin giydiği beyaz elbise üzerine çizilen kırmızı Haç gibi... 


Ne var ki Avrupa'nın önde gelen sosyalistleri, “ideolojik olduğu" gerekçesiyle Haçlı bayrağına karşı çıktılar. Nitekim o itirazlar dikkate alındı. Yani bugünkü AB bayrağı, Avrupalı sosyalistlerin itirazı üzerine değiştirilerek kabul edilen ikinci bayraktır. 


Ancak eski bayrak sözde değişmişti ama doğrusu yenisinin de diğerinden pek farkı yoktu. 
Zira eskisinde alenen görünen Haç'ın yerini, yenisinde 12 yıldızla temsil edilen Hz. İsa'nın havarileri almıştı. Resmi açıklamalarda bugünkü AB Bayrağı'nda bulunan 12 yıldızın 


“mükkemmeliği ve birliği” simgelediği söylense de, işin aslı hiç de öyle değildir. Zira AB Bayrağı ndaki 12 yıldız, aslında doğrudan Yeni Ahit ten alınmıştır. 


Nitekim bayrağın çizimini yapan Alman Katolik Arsene Heitz, Fransız Lourdes dergisine yaptığı açıklamada, İncil'den esinlendiğini itiraf etmiştir. Yeni Ahit'te 12 yıldız kavramının geçtiği bölümde; “Ve gökte büyük bir alamet, güneşle giyinmiş ve ayakları altında ay ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı olan bir kadın göründü” denmektedir. Ayrıca NATO'yu kuran Hıristiyan devlet sayısının da 12 olduğunu ilave edelim... 


“Haçlı Birliği" algısı oluşmaması için bayrağını değiştiren Avrupa Birliği ülkeleri, NATO konusunda aynı hassasiyeti göstermediler. Askeri savunma amacıyla kurulmuş olan Kuzey Atlantik Paktı'nın sembolü de, tıpkı Tapınak Şövalyeleri'nde olduğu gibi Hıristiyanlığın sembolü olan Haç 'tır. 


Zira NATO'nun askeri operasyonlarının yanı sıra, gizli bir misyonu daha vardır. Bu misyon, teşkilatın sembolü olan dörtlü haçın gösterdiği misyondur. NATO'nun ünlü Mavi-Beyaz zeminli logosunda bulunan bu dört uçlu Haç, yeryüzünün dört yönünü simgelemektedir. 
NATO, dünyanın dört bir yanına askeri birlikler konuşlandırırken, aynı zamanda “askeri misyonerler? de göndermektedir. 


Aslında bu vazife, bir nevi sivil Evanjelist misyonerlerin yapmış olduğu dini misyonerliğin askeri versiyonudur. Bilindiği gibi Türkiye hariç, NATO'ya üye ülkelerin hepsi Hıristiyan devletlerden oluşmaktadır. Bu nedenle 36 ülkede görev yapan Hıristiyan NATO askerlerinin dini ihtiyaçlarını karşılamak için bugün bile papaz komutanlar tayin edilmektedir. 

Mesela Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'ya yönelik askeri misyonerlik çalışmaları, Türkiye'deki askeri üslerde görevli “asker papazlar" tarafından yürütülmektedir. 
Bugün bu “asker apazların' en yoğun olarak misyonerlik faaliyetlerini sürdürdükleri bölgeler ise, Azerbaycan, Çeçenistan, Afganistan ve Irak... 


Şimdi bütün bu veriler ışığında; Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Sudan, Mısır... 


Kısacası Ortadoğu'daki savaşa ve NATO'nun İslam coğrafyasındaki üslerine yeniden bakın, Haçlı Seferlerinin devam ettiğini göreceksiniz... 


RUSYA'NIN GÖLGE ORDUSU 
25.05.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan güçlerden birisi de, Wagner şirketine bağlı paralı askerler... 

Birleşmiş Milletler'e bağlı uzmanların hazırladığı Libya raporuna göre, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı Libya'da savaşan paralı askerlerin sayısı 800 ila bin 200 arasında değişiyor. 
Ancak bu sayıya şüphe ile yaklaşılmalıdır. Zira Türk istihbarat kaynaklarına göre bu sayı 2 
bin 500 civarındadır. 

Yine BM raporunda belirtildiğine göre, Wagner şirketi isyancı Hafter'e sadece paralı asker sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Hafter lehine kamuoyu oluşturmak için çok kapsamlı bir sosyal medya kampanyası da yürütüyor. 

Bilindiği gibi Wagner şirketi Rus kökenli bir iş adamına ait. Ne var ki Rusya, bugüne kadar Wagner şirketinin kendileriyle ilgisinin olduğuna dair hiçbir resmi açıklama yapmadı. Ancak Rusya her ne kadar isyancı Hafter saflarında savaşan bu paralı askerlerin kendileriyle ilgisi olmadığını açıklasa da, bu doğru değil. 

Zira Wagner şirketin sahibi Yevgeny Prigozhin, büyük savunma ihaleleriyle zenginleşip Ukrayna'daki hibrit savaşa paralı askerlerini göndermeden önce, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'e sosyal medya trollerinin patronu olarak hizmet ediyordu. 

Prigozhin'in “İnternet Araştırma Ajansı” adıyla kurduğu şirket, Rusya içindeki tartışmaları manipüle etmek için çalışıyor ve hükümete muhalif Rusların itibarını zedelemek için sosyal medyada “psikolojik savaş” veriyordu. 


Öyle ki, söz konusu bu İnternet Araştırma Ajansı, Donald Trump'ın 2016 yılında kazandığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimini bile maniple etmekle suçlandı. 


Çok ilginçtir ki, Ukrayna'dan Suriye'ye, Libya'dan Afrika'ya kadar birçok ülkeye binlerce paralı savaşçı ihraç eden Wagner'ın patronu Prigozhin'in askeri bir geçmişi yok. Yine ilginçtir, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) henüz yıkılmadan önce, soygun ve sahtecilik suçlamasıyla hapis yatan Prigozhin, Rusya kurulduktan sonra restoran işine girerek bir anda zengin oluverdi! 


Çünkü St. Petersburg'da lüks restoranlar açan Prigozhin'in işletmelerine Putin de gidiyordu. 
Nitekim bir süre sonra Kremlin için yemekler hazırlamaya başlayacak ve adı “Putin'in Şefi”ne çıkacaktı. 


Yevgeny Prigozhin, Putin ile tanışmasından sonra işlerini bir hayli büyüttü. Zamanla Rus askeri tesisleri için temizlik, gıda ve inşaat ihaleleri alan Prigozhin, işte bu işlerden kazandığı 


milyonlarca dolarla Wagner'in temellerini attı. 


Wagner'in ilk yurtdışı görevi ise Putin'in yutmaya çalıştığı Ukrayna idi. Rus kökenli Ukrayna vatandaşlarının ayaklanması ve ülkede özerk bölgeler ilan etmeleri sırasında yaşanan şiddetli çatışmalarda ön saflarda Wagner savaşçıları vardı. 


Ancak Wagner'in resmi bir pozisyonu olmadığı için, Moskova bu şirketin yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmiyordu. Aynı zamanda Wagner, Rusya'da yasal olarak kayıtlı bir şirket de değildi. Zira Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirket 2016 yılı itibariyle Arjantin'de kayıtlıydı. 


Rusya tarafından Wagner'in cephelerde aktif olarak kullanılmasının nedeni, askeri kayıp yaşanmayacağı için Rus kamuoyunun tepki vermeyecek olmasıydı. Kırım'ın Rusya tarafından doğrudan ilhak edilmesinin ardından, Wagner'in Ukrayna'daki işi büyük oranda son buldu ama şirket bu kez ikinci görev emrini aldı. Emrin adresi Suriye idi. 


Öyle ki, Rusya'nın Suriye'deki muhaliflere yönelik bombardımanları başlamadan Wagner savaşçıları cepheye sürülmüştü. 30 Eylül 2015'te Rusya Suriye'de hava operasyonlarına başladığını açıklamadan sadece birkaç gün önce, yüzlerce paralı Wagner savaşçısı Suriye cephelerindeki yerlerini aldı. 


Suriye rejim güçlerinin tekrar ele geçirdiği gaz yataklarını koruma karşılığında bu yataklardan elde edilen gelirden pay da alan şirket, 2018 yılında küresel bir çatışmaya da neden olmak üzereydi. Wagner savaşçıları, Deyr ez Zor kentindeki gaz fabrikasında bulunan ve içinde ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin olduğu bir karakola saldırı düzenledi. 


ABD'liler Ruslarla temas kurarak geri çekilmelerini istese de Rus ordusu konuyla ilgili olmadıklarını söyledi. ABD'nin karşı saldırısında 200'e yakın Wagner personeli öldürüldü. 


Hiç şüphesiz Wagner sadece Rusya'nın müttefiklerinin yanında savaşmıyor. Aynı zamanda müttefiklerin askerlerini eğitmek, devlet adamlarına koruma sağlamak gibi çeşitli ek hizmetler de veriyor. Öyle ki, bu faaliyetlerin son dönemlerde zengin yeraltı madenlerinin bulunduğu Orta Afrika ülkelerinde yoğunlaştığı gözden kaçmıyor. 


K.SURİYE'Yİ K.IRAKLA BİRLEŞTİRME PROJESİ 
21.06.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


Türk silahlı Kuvvetleri, 14 Haziran gecesi Kuzey Irak Bölgesi'ne yönelik “Pençe Kartal operasyonu” başlattı. İlk bakışta bu operasyonun, terör unsurlarının üs olarak kullandığı bölgeler için gerçekleştirilen sıradan bir operasyon olduğu düşünülebilir. 


Şüphesiz operasyonun hedefleri arasında elbette terör yuvalarını vurmak da var. 


Ancak Pençe Kartal Operasyonu, işin terör boyutunu da aşan çok daha kapsamlı bir oyunu bozmak için gerçekleştirildi. Zira bir ay öncesinde Suriye'de ilginç gelişmeler oldu. 

O gelişme, Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyini birbirine bağlama projesiydi. Proje için görevlendirilen kişi ise, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele yetkililerinden William Roebuck'tı. 
Her şey Şam'da Esma Esed ile Beşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf arasında çıkan güç savaşıyla başladı. Ancak her ne kadar bu çıkar çatışması Esed ailesi çevresinde yaşanıyor gibi gözükse de, esasında güç savaşının bir tarafında Rusya, diğer tarafında İran vardı. 


Tahran ile Moskova'nın bilek güreşi Esed rejimi üzerindeki hakimiyete yoğunlaşırken, Batı ve Körfez ülkeleri de Türkiye'yi Suriye'den çıkarmanın hesaplarını yapıyordu. Bu ülkelerin başında; ABD, Fransa, Arabistan, Mısır ve BAE geliyor. 


Bilindiği gibi Türkiye, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekâtları ile Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen “Kürt Devleti” projesini yırtıp çöpe atmıştı. 


Türkiye'nin kararlılığını gören Pentagon, K.Suriye'den çekilirken aslında “Kürt Devleti” kurma projesini Rusya'ya devretti. Nitekim ABD, boşalttığı bölgelere Rusları adeta törenle davet etti. 


Rusların yapmış olduğu ilk iş, sahada kaybeden PKK/YPG'den oluşan SDG'yi Şam'la müzakereye zorlamak oldu. Ancak Esed, karşı tarafın kendisine mahküm olduğunu görüp taviz vermeyi reddetti. 


Sonuçta PKK/YPG (SDG)-Esed görüşmelerinden bir netice çıkmadı. Şam-SDG uzlaşısının suya düşmesi, ABD ve Fransa'ya “Kürt kartını” ellerine almak adına yeni bir fırsat sundu. İşte bu süreçten sonra devreye ABD'nin DEAŞ'la Mücadele yetkililerinden William Roebuck girdi... 


William Roebuck'a Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG (SDG) ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ni (ENKS) barıştırma görevi verildi. Ancak Barzani ailesine yakın ENKS, Suriye'deki iç savaşta peşmergelerinin sınır dışı edilmesi ve partinin yasaklanması nedeniyle SDG ile kavgalıydı. 


Dahası ENKS, PYD/PKK (SDG) ile çatışma halinde olduğu için Türkiye tarafından destekleniyordu. İşte ABD, Fransa ve bazı Arap ülkeleri; Roebuck'ın tertibiyle kurulan müzakere masası, Türkiye'nin elinden bu kozu almak istiyordu. Amaç; PKK dahil, K. 
Irak'tan Suriye'ye uzanan bölgelerde faaliyet gösteren sözde tüm Kürt güçlerini birleştirmekti. 


Türk İstihbaratı, ENKS-SDG görüşmelerinde ilerleme sağlandığını rapor etti. Söz konusu istihbarata göre; tüm Kürt güçleri Esed rejimi ve Suriye muhalefetine karşı ortak hareket 


edecek, ENKS Türkiye destekli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan çekilecek ve merkezini Suudi Arabistan veya Mısır'a taşıyacaktı. 


Çünkü Suriye'den çekilmeyi ajandasına alan Pentagon, bölgeden ayrılırken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne benzer bir yapıyı Suriye'nin Kuzeyinde de kurmak istiyordu. Bunun için oluşturulacak yapının temsil kabiliyetine, yani Kürtlerin birleşik cephesine ihtiyaç vardı. 


İran-Rusya ve İsrail'in Suriye'deki hakimiyet mücadelesini fırsat bilen ABD ve Fransa, K.Irak bölgesiyle Suriye'nin kuzeyini birleştirme faaliyetine hız verince Tür ordusu harekete 


geçti. 


Harekat kapsamında; olası birleşme noktalarında bulunan PKK'ya ait Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen 81 hedef kısa sürede imha edildi. 


Mesaj açık ve netti: Bölgede ikinci bir İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz. 
KÜRESEL DÜZENİ “SIFIRLAMA” PROJESİ 
26.06.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


Dünya Ekonomik Formu (World Economic Forum) Coronavirüs bahanesiyle mevcut küresel düzeni sıfırlayacak büyük çaplı bir girişimi başlatıyor. 


2021 yılının Ocak ayında yapılacak olan 51. Dünya Ekonomik Forumu'nun konusu “The 
Great Reset” yani “Büyük Sıfırlama” olacak. 
Peki, nedir bu Büyük Sıfırlama? 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve artık çatırdamaya başlayan küresel düzenin lağvedilerek yeni bir küresel düzen oluşturmak! 

“Büyük Sıfırlama” projesi, Dünya Ekonomik Formu'nun resmi web sitesinde “daha adil, sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için ekonomik ve sosyal sistemimizin temellerini ortaklaşa ve acilen inşa etme taahhüdüdür.” diye tarif ediliyor. 


Elbette bu açıklama, tamamen küresel algı yönetiminden ibaret. Tabi ki dünya insanlarını süslü cümlelerle ikna edecekler. Yani küreselcilerin hep yaptıkları önce havuç, sonra sopa gösterme meselesi... 


Yeni küresel düzeni inşa etme toplantısı hem dijital ortamda, hem de yüz yüze yapılacak. Her yıl olduğu gibi, 2021'de yapılacak olan 51. Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı, dünya 


siyasi liderlerini, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek. 


Amaç; küreselcilerin dünya insanlarına dayatmak istedikleri yeni küresel sistemin tanıtımını 


yapmak... 


Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, “Sadece bir gezegenimiz var ve iklim değişikliğinin insanlık için daha da çarpıcı sonuçları olan bir sonraki küresel felaket olabileceğini biliyoruz. Çözüm yeni bir küresel işbirliğini tesis etmek” diyerek asıl meseleyi ortaya koyuyor. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antönio Guterres ise çok daha açık konuşuyor: 


“Büyük Sıfırlama, bu insanlık trajedisinin (Coronavirüs) bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini memnuniyetle kabul ediyor. Pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer birçok küresel değişiklik karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeliyiz. ” 

Guterres'in konuyu detaylandırırken kullandığı çok daha ilginç ifadeleri de var: 


“Bu küresel salgın aynı zamanda ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzu da gösterdi. 
Önümüzdeki 50 yılın zorluklarına cevap verecek şekilde yapılandırılmış, işleyen bir akıllı küresel işbirliği sistemini restore etmeliyiz. Büyük Sıfırlama, küresel toplumun tüm paydaşlarını ortak ilgi, amaç ve eylem topluluğuna entegre etmemizi gerektirecek.” 
Aslında konunun esası şu: 


Rockefeller ve Bill Gates vakıflarının virüs öncesi Dünya Ekonomik Formu ile ortaklaşa yapmış oldukları Coronavirüs simülasyonları adım adım hayata geçiriliyor. 

Böylece Rockefeller Vakfı, Bill Gates Vakfı ve bu vakıfların finanse ettikleri Aşılar ve Aşılar için Küresel İttifak (GAVD ile Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa yürüttükleri tüm dünya insanlarını aşılatma projesi ID2020 resmiyet kazanacak. 


ID2020 projesiyle herkese küresel bir dijital kimlik sağlanıp dünya nüfusunu kontrol edecekler. 

Elbette yapılmak istenen sadece bununla sınırlı değil. Dijital paraya geçişi hızlandırarak insanları cebinde parası olmayan sanal köleler yapacaklar. 

Yeni küresel düzen için her şey bir plan dahilinde tıkır tıkır işliyor. 


Mesela Dünya Ekonomik Formu'nun “Büyük Sıfırlama” projesi ile Birleşmiş Milletler'in (BM) 2030 yılında uygulamaya koyacağı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar projesi birebir uyumlu. 


BM'nin söz konusu projesi de sözde “yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için” evrensel bir eylem çağrısı olarak sunuluyor. 


RUSYA BAHANESİYLE TÜRKİYE KUŞATILIYOR 


05.08.2020- Murat Akan-Beyazgazete 


ABD/Batı ittifakının Rusya'yı bahane ederek Türkiye'yi kuşatma projesi tam anlamıyla 2017 
yılında başladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2017 yılında hazırladığı “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi” dikkatlice incelendiğinde, ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. 


Zira Rusya ve Çin'in “ABD değerlerine meydan okuyan rakipler” olarak gösterildiği belgede, Türkiye'ye ne ‘müttefik' olarak ne de “rakip' olarak yer verildi. 

NATO üyesi olmayan Suudi Arabistan ve Mısır'ın dahi “dost/müttefik” olarak kodlandığı belgede Türkiye'nin bulunmayışı, aslında ABD/Batı ittifakının Türkiye'yi ‘yeni hedef ülkelerden biri olarak gördüğünün işaretidir. 


Nitekim her fırsatta Ankara ile müttefiklik bağının resmen olmasa bile ima yoluyla koptuğunu ilan eden Washington, söz konusu belgede terör örgütü PKK/PYD ile ittifakın devam edeceğini açıklarken; aynı anda Türkiye'nin çevresini de sessiz sedasız kuşatıyordu. 


Mesela Ortadoğu'daki asker sayısını 40 bin olarak deklare eden Pentagon, bu rakamı 2017 yılı itibariyle 65 bine çıkardı. 


Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'da Ortadoğu'dan asker çekme girişimleri olduysa da, aslında bu tamamen algı operasyonu oluşturmaya dönük bir hamleydi. 


ABD, söz konusu askeri yığınağının büyük çoğunluğunu da, ya doğrudan Türkiye'ye ya da Türk askerinin bulunduğu bölgelere yaptı. Türkiye toprakları içerisinde bulunan Amerikan askeri sayısı, 2017 yılının son üç ayında 2 kat arttırılarak 4 bine yükseltildi. 


Yine Türk askeri üssünün bulunduğu Katar'da ise, ABD asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı. 
Türkiye ve Katar dışında; Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de de asker sayısını artıran Pentagon, böylece Türkiye'nin Ortadoğu'ya genişlemesini engellemeyi hedefliyordu. 

Büyük plan; Türkiye'nin Suriye ile olan 911 km'lik sınırı YPG/PKK koridoruyla kapatılarak Türkiye'nin Ortadoğu'daki enerji kaynaklarına ulaşmasını engellemekti. Türkiye, tüm riskleri göz önüne alarak bu tehlikeyi şimdilik bertaraf etti. 


Ancak tehlikenin bittiği söylenemez. IŞID ve Rusya bahane edilerek Suriye'nin kuzeyinde tam 12 üs kuruldu. 


ABD/Batı ittifakı, kendi ürettikleri IŞID terörü bahanesiyle NATO'yu da Türkiye'ye karşı uygulanan kuşatma stratejisinin bir parçası haline getirdi. NATO'ya tarihinde ilk kez Ortadoğu'da “terörle mücadele” görevi verildi. 


ABD/Batı ittifakı, NATO maskesi altında Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Balkanlardan da kuşatma altına aldı. 2017 yılı başında Polonya'ya giren 3 bin 500 ABD askeri, ağır teçhizat ve tanklarla burada konuşlandırıldı. 


Polonya'daki birliklerin diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da dönüşümlü olarak görevlendirileceği bildirilirken, kısa bir süre sonra da ABD tank taburundan 600 asker, eski Sovyet cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerine (Litvanya, Estonya, Letonya) kaydırıldı. 


ABD), bu süreçte Baltık ülkelerine kaydırılan askeri gücünden ayrı olarak, 750 askeri de 
Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'a gönderdi. Bulgaristan'da Türkiye sınırlarına yakın 4 
noktada üs kuran ABD, Sofya ile hava üsleri anlaşmasını da 10 yıl uzattı. Bu stratejik hamlenin hedefi, aslında Türkiye'nin Balkanlara açılmasını önlemek. 


NATO'ya henüz 2004 yılında üye olan Bulgaristan ile ABD arasında 2006 yılında imzalanan savunma anlaşmaları, bunun en somut göstergesiydi. Zira ABD, küresel çaptaki en büyük üslerinden birini Bulgaristan'da kurdu. Öyle ki Bulgar-Amerikan ortak askeri üssüne 
dönüştürülen Bezmer, Amerikan Foreign Policy dergisi tarafından dünyanın en önemli 6 
ABD üssü arasında gösterildi. 


Pentagon merkezli bu stratejiler, Türkiye'yi çepeçevre kuşatan bir haritayı ortaya koyuyordu. 
Macaristan, Bosna Hersek, Suriye, Irak, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Doğu Akdeniz üzerinden Basra Körfezi'ne kadar olan hat boyunca bir yay çizen ABD/Batı ittifakı, her ne kadar bu tedbirlerin Rusya'ya karşı olduğunu iddia etse de, aslında hedef Türkiye'nin proaktif dış politikalarını ve jeopolitik genişlemesini engellemeye yönelikti. 


Zira ABD/Batı ittifakı, Rusya'nın tarihi emeli olan sıcak denizlere inmemesi için hiçbir askeri ve siyasi girişimde bulunmadı. Öyle ki NATO müdahalesiyle bölünen Libya'da bile Rusların at oynatmasına ve ana aktörlerden biri haline gelmesine ses çıkarmadılar. 


ABD), son olarak Yunanistan ile anlaşarak Larissa ve Dedeağaç'ta üs kurdu. Şüphesiz en tehlikelisi de bu hamle. Amacı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar bahane edilerek Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de hareket edemez hale getirmek... 


BİR ÜLKE DAHA FİŞİNİ ÇEKTİ! 

11 Mart 2021 Perşembe- beyazgazete 

Pakistan'da mahkeme, "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına karar verdi. 

Peşaver Yüksek Mahkemesinde, Pakistan vatandaşının TikTok'a karşı açtığı dava görüşüldü. 


Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok'un ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına işaret ederek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için kabul edilemez olduğunu söyledi. 


Han, TikTok'un çoğunlukla gençleri etkilediğini ve uygulamayla ilgili Peşaver'deki 


raporların üzücü olduğunu ifade etti. 
"Uygunsuz" İçeriklere Yönelik Adım Atılana Kadar Yasaklandı 


Duruşmada, PTA Direktörü Kamran Gandapur ise söz konusu içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili TikTok yetkililerine talep gönderdiklerini ancak henüz "olumlu cevap" alamadıklarını aktardı. 


Hakim Han, TikTok'un 19 Ekim 2020'de PTA’ya verdiği "müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair teminata" atıfta bulunarak, "uygunsuz" içeriklere yönelik bir adım atılana kadar TikTok'un kapatılmasına karar verdi. 


Hindistan'ın Ardından Tiktok'u Yasaklayan 2'nci Asya Ülkesi 


Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı. 


Ajans 19 Ekim 2020'de, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı. 


Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu. 


GOOGLE'A GİZLİLİK ODAKLI RAKİP GELİYOR! BRAVE RESMEN DUYURDU 
05 Mart 2021 Cuma- beyazgazete 

Google yıllar içinde arama motoru olmaktan çıktı ve farklı alanlarda faaliyet gösteren teknoloji devine dönüştü. Ancak şirket en temel işlevini sorunsuzca sürdürmeye devam ediyor. Bazı kullanıcıların ise gizlilik konusunda Google'a pek güveni yok. Eğer sizin de Google'la aranız pek iyi değilse ve gizliliğe önem veriyorsanız, o zaman güzel bir haberimiz var. Gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave kendi arama motorunu geliştirdiğini duyurdu. İşte konu hakkındaki detaylar... 


Brave sunduğu gizlilik özellikleriyle kısa süre içinde popüler oldu. Reklam, komut dosyası engelleme gibi birçok gizlilik araçları sunan Brave, bununla birlikte Chrome'dan 3 kat daha hızlı olduğunu her seferinde söylüyor, hatta Brave'in sitesine girdiğinizde kocaman yazıyla yazılmış olarak 'Chrome'dan 3 kat daha hızlı' mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi Brave kendi arama motoru için düğmeye bastı. Brave Search isimli gizliliğe dayalı arama motorunun kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 


Brave, bir blog gönderisinde açık kaynaklı arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve arama motorunu, gizlilik odaklı web tarayıcısına entegre edeceğini duyurdu. 


Brave tarayıcısı, özellikle gizlilik endişeleri barındıran kullanıcılar için önemli bir alternatif 
seçenek olarak görülüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 11 milyon aylık aktif kullanıcıdan 25 


milyonun üzerine çıktığını ve 2021'de daha da fazla büyüme görmeyi beklediklerini söyledi. 


Brave satın alma ile alakalı bir blog gönderisinde: 'Tailcat arama motoru, insanların beklediği kaliteyi ancak mahremiyetlerinden ödün vermeden sunabilen, tamamen bağımsız bir dizinin üzerine inşa edilmiştir. Tailcat, arama sonuçlarını iyileştirmek için IP adresleri toplamaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmaz. ifadelerine yer verdi. 


Brave Search, kullanıcılara reklamsız ücretli aramaların yanı sıra reklamlı ücretsiz arama seçenekleri sunacak. Reklamlar, Brave'nin gizliliği koruyan reklam platformu Brave Ads'in bir parçası olacak. 


Brave Search, hem Brave Browser'da hem de bir web arayüzü aracılığıyla Chrome ve Safari gibi diğer tarayıcılarda çalışabilecek. Şirket ayrıca açık kaynaklı işletim sistemi dağıtımları gibi ticari olmayan projeler için açık APT'ler eklemeyi planlıyor. Brave Browser kullanıcıları, seçmeleri durumunda diğer arama motorlarını kullanmaya devam edebilecekler. 


Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta... 
05 Mart 2021 Cuma- 


Son dönemde gündeme gelen uygulamalardaki güvenlik sorunuyla ilgili ABD'li Zimperium isimli şirket bir rapor yayımlandı. Raporda, Android ve iOS kullanan milyonlarca kişinin bilgisine erişildiği ortaya çıktı. 


Akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar ullanıcıların birçok bilgisine erişebiliyor. Bu bilgilerin güvenliği ise şirketlerin kendi apasitelerine kalmış durumda. 


Son olarak bir güvenlik araştırması yapan 

D merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı. 

apay zeka ve veri analitiği geleceği çok farklı bir noktaya taşıyor 


Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi. 


1.3 milyon uygulama araştırıldı 
Zimperium, android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden 


yararlandığını tespit etti. 


Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi. 


Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil. 


Yanlış ayarlardan kaynaklı olduğu belirtiliyor 


Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını ama bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı. 


Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure en yaygın kullanılan bulut işlemcileri arasında yer alıyor. 

TWİTTER O ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE TEST EDİYOR! 

05 Mart 2021 Cuma- beyazgazete 


Clubhouse son dönemin en çok ilgi gören uygulamalarından biri oldu. Günden güne kullanıcı sayısını artırıyor. Ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse'un yükselen popüleritesi diğer sosyal medya platformlarının gözünden kaçmadı. Twitter bu konuda gerekli adımı attı ve Twitter Spaces'i duyurdu. Bir süreden beridir başka ülkelerde test edilen Spaces, Türkiye'de de teste açıldı. Peki Türkiye'deki kullanıcılar Twitter Spaces'in testine nasıl katılabilir? İşte detaylar... 


Clubhouse isminden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilik iOS'ta yer alıyor ve davetiye ile kayıt olunuyor. Eleştirmenlere göreyse 
Clubhouse'un Android'e gelmesine biraz daha zaman var. Hatta sektörden bazı kişiler platformun güvenlik ve gizlilik konusunda iyileştirmeler yapmadan, sistemi tam olarak oturtmadan Android gelmeyeceğini düşünüyor. Clubhouse Android'e gelmeden önce oluşan boşluğu Twitter, Facebook veya başka bir isimler kapatacak görünüyor. 


Kısa süre önce Twitter, Clubhouse benzeri olan Spaces isimli yeni özelliğini duyurmuştu. Bir süreden beridir Spaces farklı ülkelerde test ediliyordu ve özelliğin test edildiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı. 


Aslında Twitter, uzun zamandır Spaces özelliği üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. 
Clubhouse'un yakaladığı büyük başarının ardından da Twitter planlarında bir değişikliğe gitti ve yeni özelliğe odaklandı. 


Android kullanıcılarının beta sürümünde kullanabildiği Spaces için testler devam ederken bu testlerde Türkiye de yer alıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kendi "alanlarında" diğer insanlarla bir araya gelip görüşlerini açıklayabiliyor. Twitter, kullanıcılarının bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını belirtiyor. 


Twitter bir an önce Clubhouse'un yakaladığı rüzgarı kendi lehine çevirmek ve özellikle Android platformunda insanların sesli sosyal medya aracı da olmak istiyor. Şimdilik yapılan beta testlerde özellik çok küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor. 


Twitter'da Spaces uygulamasına erişebilmeniz için öncelikle beta kullanıcısı olmanız gerekir. 
Google Play Store üzerinden beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Özellik size tanımlandığında da Spaces özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. 


INSTAGRAM LİVE ROOMS CLUBHOUSE'A RAKİP OLDU! INSTAGRAM LİVE 
ROOMS NEDİR, NASIL KULLANILIR? 


02 Mart 2021 Salı- beyazgazete 
Instagram yeniliklere son gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde arayüzünde değişiklikler yapan ve birkaç yeni özelliği daha bünyesinde katan Instagram, şimdi de canlı yayınlar için 'Live Rooms' isimli yeni özelliğini kullanıma sundu. Aslında uzun zamandır kullanıcıların istediği bir şey 'Live Rooms' sayesinde Instagram, bir yandan Clubhouse'a da rakip oldu. Peki söz konusu Instagram Live Rooms tam olarak nedir? Nasıl çalışıyor? Neyi değiştiriyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar... 


WhatsApp'la birlikte Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'ın ismi şu sıralarda iraz geri planda kalmıştı. Bunun en büyük sebebi ise WhatsApp'ın değiştirdiği zorunlu gizlilik sözleşmesinden kaynaklanıyor. Bu durumla ilgili tartışmalar halen sürüyor ve 
Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede hatsApp'la ilgili olarak yetkililer devreye girdi. Bir yanda bu gelişmeler sürerken, 

Instagram'dan dikkat çekici bir adım geldi. 
Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellik sonunda ortaya çıktı. 


Instagram, uygulama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. ABD'li şirketin üzerinde çalıştığı bu özelliklerden biri de aynı anda daha fazla insanın canlı yayına katılmasına imkân sağlayan 'Live Rooms' oldu. 


Live Rooms isimli bu yeni özellik sayesinde eskiden 2 kişiyle sınırlı olan Instagram canlı yayınlarındaki katılımcı sayısı 4 kişiye çıkacak. Instagram, konuyla ilgili paylaştığı blog gönderisinde, bu özelliğin insanları bir 'talk show veya podcast' başlatmaya veya diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik edeceğini söylüyor. 


Aynı anda canlı yayına katılabilecek kişilerin sayısını artırmak, içerik oluşturucularının kitlelere hitap etmesini de kolaylaştırıyor. Potansiyel olarak takipçi sayılarını da artırabilecek bu uygulama, doğal olarak içerik oluşturucular için yeni bir gelir kapısı oluşturuyor. 


Bununla birlikte Instagram'ın yeni özelliği, insanların odalarda yalnızca sesle iletişime geçip canlı konuşmalar yapabileceği Clubhouse'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Clubhouse, aynı anda 10'dan fazla konuşmacının konuşabildiği ve 8.000'den fazla kişinin odalara katılabileceği ses tabanlı bir uygulama olarak biliniyor. 


Bu noktada Clubhouse'dan farklı olarak Instagram Live, yalnızca sesle iletişimin aksine insanların kamera önünde olmasını da gerektiriyor. Ayrıca Clubhouse'un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live'ı bir adım öne çıkarıyor. 


Bugün itibarıyla kullanıma sunulan Instagram Live Rooms özelliğinin, hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. 


FACEBOOK'TA YENİ SKANDAL! 
26 Şubat 2021 Cuma- beyazgazete 


Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün sosyal medya platformu Facebook'un reklam hizmeti vasıtasıyla yasa dışı satıldığı belirtildi. Satılan bazı arazilerin 
1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi. 

BBC'deki haberde, Facebook'un reklam hizmeti aracılığıyla satılan araziler arasında koruma altındaki milli parklar ve yerliler için ayrılmış toprakların yer aldığı belirtildi. 


Satılan bazı arazilerin 1000 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi. 


Facebook'tan yapılan açıklamada, yerel yetkililerle konuyla ilgili çalışmaya hazır olunduğu belirtilirken, ticaret politikalarına göre satıcı ve alıcıların kanun ile yönetmeliklere uyması gerektiği ifade edildi. 


Yerli topluluk liderlerinden bir kişi, Facebook'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildirdi. 


Bazı aktivistler ise hükümetin satışları durdurmak istemediği iddiasında bulundu. 


TWİTTER'DA 'PARALI TAKİP? DÖNEMİ BAŞLIYOR! 

26 Şubat 2021 Cuma- beyazgazete 

Gelirleri her geçen yıl katlanarak artan ve özellikle son dönemde siyasilere uyguladığı sansürle gündeme gelen sosyal paylaşım ağı Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Twitter, yaptığı açıklamada özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği "Super Follows" özelliğini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. 
Açıklamada talep edilecek ücretin 4,99 dolar (yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi. 
Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri ir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. 


Yüzde 28 Artış 

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 
milyar dolarlık gelir elde etmişti. 

Super Follows İle Ücretli Model 


Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Twitter, 'Super Follows' özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor. 


Aylık 37 Lira Talep Edilecek 


The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek. 


Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi. 


Ancak Twitter'ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 


Bu modeli hayata geçiren Patreon'un sağladığı başarı sonrası Google'ın video servisi YouTube ve sosyal medya devi Facebook gibi platformlar da bu özelliği sistemlerine entegre etmişti. 


Bu trende katılan son sosyal medya uygulaması Twitter oldu. Ancak mikro blog platformunun söz konusu özelliği kullanıma sunacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 


DEV ŞİRKETTEN BİTCOİN'E HÜCUM! 
24 Şubat 2021 Çarşamba - beyazgazete 


ABD tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. 52 bin 765 dolar bedelle 19 bin 452 Bitcoin'i cüzdanına aktaran firma, son alımı ile birlikte toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e çıkarmış oldu. 

Geçtiğimiz yıl Bitcoin'e yapmış olduğu yatırımla dikkatleri üzerine çeken ABD'li 
MicroStrategy firması, geçtiğimiz yılın son günlerinde, Bitcoin satın alabilmek için 650 
milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti. Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin'i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e yükseltmiş oldu. 


MİCROSOFT DÜĞMEYE BASTI! 4 YAYINCI İLE İŞ BİRLİĞİ! 


23 Şubat 2021 Salı-beyazgazete 


Özgün haber içeriğine telif ödenmesi konusunda Google ile başlayan sürece diğer teknoloji firmaları da giriyor. Microsoft, dört büyük yayıncı birliği ile ortak çalışma kararı aldı. 
Microsoft, Avrupalı yayıncılarla işbirliği yaparak, büyük teknoloji platformlarının haberlerin karşılığını almasını sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyor. 


Seattle'lı teknoloji devi ve Avrupa yayıncılar birliği, birlikte çalışma planlarını açıkladı. 
Microsoft yayıncılara ait iki lobi firması ile güçlerini birleştirerek katkıda bulunacak. Avrupa Yayıncılar Konseyi ve News Media Europe ile çalışacak olan Microsoft, arama motoru Bing'te de pazar payını artırmayı hedefliyor. 


Facebook Geri Adım Attı 


Sosyal medya devi Facebook da Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikler için gelir payı almasını öngören yasa tasarısı nedeniyle perşembe gününden itibaren haber içeriğini engellemeye başladığı uygulamadan geri adım attı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı 


değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti. 


Avustralya Maliye Bakanı Josh Frydenberg, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kendisine "önümüzdeki günlerde" erişim engelini kaldıracağını söylediğini açıkladı. Gelişmeyi "Facebook, Avustralya ile yeniden arkadaş oldu" sözleriyle duyuran Frydenberg, yasa tasarısında değişiklikler yapılacağını söyledi. Geçen hafta Meclis'in alt kanadından onay alarak Senato'ya gelen yasa tasarısı emsal oluşturma potansiyeli nedeniyle tüm dünyada yakından izleniyordu. 


Google Yayıncılarla Anlaştı 


Sanal veri arama motoru Google, Fransız basını ile telif konusunda anlaşmıştı. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmasıyla birlikte Google, kullandığı çevrim içi haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor. Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı. 


WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA ! TEHDİT NİTELİĞİNDE YENİ KARAR 
21 Şubat 2021 Pazar-beyazgazete 


Gizlilik sözleşmesi kararı nedeniyle milyonları çileden çıkaran WhatsApp'tan tehdit niteliğinde yeni bir açıklama geldi. 


eni gizlilik sözleşmesini yayınladığından bu yana oldukça zorlu zamanlar geçiren 
WhatsApp, aldığı tepki sonrası bildiğiniz üzere sözleşmenin onaylanması için belirlenen son günü güncellemiş, 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu 
Zaman aralığında da yeni gizlilik sözleşmesini 
'doğru anlatabilmek' ve kullanıcıların platformu terk etmesini önlemek için çalıştı, sık sık açıklamalar yaptı. 


Webtekno'nun haberine göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak. 


Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır. 


SPARS PANDEMİ 2025-2028 ÜRKÜTEN GELECEK 
Ocak 31, 2021-https://odudle.com/spars-pandemi-2025-2028-urkutucu-bir-senaryo/ 


Henüz Covid-19'un etkileri en ağır biçimde yaşadığımız şu dönemde ” SPARS Pandemi 2025-2028 ” adı ile yayınlanan makale herkesi endişeye sürükledi. 


The Johns Hopkins Center for Health Security çatısı altında bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan ve yayınlanan “senaryolaştırılmış? makale ürkütücü birçok gerçeği ya da ‘teoriyi’ gözler önüne sermekte. 

Acil Durum ve İletişimin Önemi 


Makalenin giriş bölümünde kısa bir açıklama verilmektedir. “Acil tıbbi müdahaleler 

sırasında iletişim önemli bir araçtır. Fakat bu iletişim yöntem ve metodları öylesine 

ortaya çıkmaz ve gelişmez. Bu sebeple olayları senaryolaştırılma gereksinimi duyulur. 

Bu makale, böyle bir senaryonun gelişimini açıklamaktadır: SPARS Pandemi 2025- 

2028. Burada senaryoda yer alan adımlar, 

» Zamanlama, 

e Kritik belirsizlikleri ortadan kaldırma, 

e Kurgusal bir acil çağrıya müdahale etme ve kurtarma aşamalarını kapsayan bir hikaye oluşturma 

Bu makale akıllara hemen Covid-19 salgını henüz yayılmakta iken gündeme 

gelen Rockefeller Vakfı ile ilgili 2010 yılında yayınlanan bir raporu hatırlatıyor. 

Facebook üzerinden yayınlanarak bir süre gündem olan “Operation Lockstep” adlı belge 

aslında Covid-19 salgınının daha önceden gerçekleşeceğini biliyordu, teorisyenlere göre. 

İsterseniz önce şu belgeye kısaca bir göz atalım. 

“Operation Lockstep’ nedir? 


Rockefeller Vakfı tarafından 2010 yılında yayınlanan “Teknoloji ve Uluslararası Gelişimin Geleceği için Senaryolar” adlı planlama raporunda “Kilitleme Adımı” (Lock Step)adlı bir bölüm yer alıyor. 

Bu arada İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sokağa çıkma kısıtlamaları “lockdown' olarak adlandırılmaktadır. 

Rapor, teknolojinin insanlığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için kullanılabileceği bir pandemi de dahil olmak üzere bir dizi senaryoyu açıklıyor. 


“Rockefeller Vakfı, teknolojinin gelecekte uluslararası gelişimi etkileyeceği birçok yolu anlamak için, öncelikle olasılıklar yelpazesine ilişkin bireysel ve kolektif anlayışımızı genişletmemiz ve derinleştirmemiz gerektiğine inanıyor. 


“Kilitleme Adımı” bölümü, COVID-19'a benzer bir varsayımsal yeni grip salgını sonrasında otoriter kontrol senaryosunun ana hatlarını çiziyor. 


Rapora göre “Kilitlemek”, “sınırlı yenilik ve artan yurttaş baskısı ile daha sıkı bir yukarıdan aşağıya hükümet kontrolü ve daha otoriter bir liderlik dünyası” öngörüyor. Bu dünyada, küresel nüfusun % 20'si yeni virüse yakalandı ve yedi ayda 
8 milyon insan öldü. 

Bir alıntı, sürmekte olan yeni koronavirüs pandemisini ürkütücü bir şekilde anımsatıyor: “Pandemi tüm gezegeni kapladı — ancak Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Amerika'da ölümler tıpkı bir vahşi orman yangını gibi oldukça fazla ve hızla arttı” 


Peki SPARS Pandemi hangi detayları içeriyor? 


Bu gerçekten ilginç çünkü senaryo 89 sayfa ve oldukça güçlü tahminler, çok betimleyici detaylar ya da tesadüfler içeriyor. 


Örneğin önemli detaylardan, ABD ile ilgili (uydurma veya kod adlarıyla) yapılan tahminlerdir. Belge, Başkan * Randall Archer'a 2025'ten itibaren ilk olarak şu anki Başkan 2020-2024 Jaclyn Bennett'in Başkan Yardımcısı olduğu için yeni bir görev verildiğini belirtiyor. (Aslında hepimiz JB'nin Joe Biden olduğunu biliyoruz) Ancak sağlık sorunları sebebiyle bu görevi yapamayacaktır. 


From a government standpoint, the current administration is led by President Randall Archer, who took office in January 2025. Archer served as Vice President under President Jaclyn Bennett (2020- 2024), who did not seek a second term due to health concerns. The two remain close and Bennett acts as a close confidante and unofficial advisor to President Archer. The majority of President Archer's senior staff, including Department of Health and Human Services Secretary Dr. Cindra Nagel, are carryovers from Bennett's administration. At the time of the initial SPARS outbreak Nagel has served 


in this position for just over three years. IB 


Şimdi bunun tesadüfler mi yoksa gerçek bir gündem mi olduğundan emin olmak zor. 
Detaylı bir incelemede pek çok şey şu anki covid-19 salgınına çok benziyor. Bu iki Corona ve Spars salgını arasındaki tek fark, hükümetlerin nasıl davrandığı değil, belgelerde belirtildiği gibi ülkeler arasındaki iletişimdir. Senaryo devam ederken, sel felaketinden sonra bir grup insan gıda paketleri, kıyafetler ve diğer insani yardım malzemelerini Filipinler'e ulaştırmak amacıyla seyahat ediyor. 


İnsani yardım çalışmalarını bitirdikten sonra Minnesota'ya dönen grupta muhtemelen Filipinler'de kaptıkları bazı semptomlar görülüyor. İlk birkaç gün bunun sadece grip olduğuna inanıyorlar ama grip testleri sürekli negatif çıkıyor. 


THE SPARS OUTBREAK BEGINS 


CHAPTER ONE 


THE ST. PAUL CHRONICLE 
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Third Death in a Week Due to ‘Unknown İlliness” in Twin Cities 


SPARS Pandemi Raporda yer alan gazete örneğinin tarih detayı dikkat çekici 17 Ekim 2025 


DSÖ verileri ve Covid-19 ile benzerlikleri 


Sadece bu da değil, senaryo virüs ölüm oranıyla ilgili inanılmaz veriler içeriyor, zira pandemi yayılırken ilk haberler ölüm oranının% 4,7 olduğunu söylüyor. Daha sonra DSÖ, 14-15'lik bir ölüm oranından ve 64 yaşın üzerindeki herkes için% 50'den bahsediyor ve bir yıl sonra ölüm oranı, Covid virüsünde olduğu gibi senaryoya çok benzeyen % 0,6 olacaktır. 


İlginç başka bir detay ise telefon teknolojisi 


Raporun ilginç noktalarından biri de telefon ve internet teknolojisine dair kısımları. 

Tıpkı Elon Musk'ın Starlink uyduları ile şuanda yapmaya çalıştığı gibi, raporda evrensel internet ağından bahsediliyor. Esnek ekran teknolojisi ile telefon ve bilgisayar ekranlarının çanta, duvar, kıyafet gibi her yerde olduğunu ve anlık birçok noktadan yayınlar yapıldığından bahsediliyor. Bu anlık yayınlar ile oluşan inanılmaz hızlı bir bilgi akışının varlığına da ayrıca dikkat çekiliyor. 

Senaryo ilerledikçe fark ediliyor ki aslında bu pandemi?'yi sonlandırma adına değil, yayılan bilgilerin nasıl kontrol edileceği ile ilgili. İlk olarak üretilecek bir ‘hap’ çözüm sağlamayınca “corovax' adında bir aşı ortaya çıkarılıyor. 

Dahası, bu senaryoda ZapO adında bir iletişim platformundan bahsediliyor. İnsanların bu ağ üzerinden iletişim kurduğu hatta devlet kurumlarına bile buradan ulaştığından bahsediliyor. 

Her ne kadar tüm bunları olası senaryolar olarak sunsa da rapor oldukça ürkütücü. Elbette bu senaryonun ne kadar doğru tahminler içerdiğini ancak 2025 yılı geldiğinde göreceğiz. 


NETFLİX SKULL ISLAND ANİME- KAFATASI ADASI ANİME 2021 
Şubat 10, 2021-https://odudle.com/netflix-skull-island-anime-kafatasi-adasi-anime/ 


Netflix'in duyurduğu yeni anime dizisi Kafatası Adası (Skull Island) büyük merak uyandırdı. Castlevania gibi dizilerin arkasındaki stüdyo Powerhouse Animation tarafından hazırlanacak. 

Netflix resmi hesabından atılan Tweet ile anime diziye dair birkaç ipucu paylaştı. ”Bir gemi enkazı, canavarlarla dolu bir ada ve hepsine hükmedecek bir Kral.” Dizi muhtemelen bir felaket sonucu adaya düşen gemi ve enkazdan geriye kalanların hikayesini anlatıyor. Ayrıca başka bir tahmin ise, adaya hükmedecek Kral'ın King Kong olması. 


Kafatası Adası, 1933 yapımı King Kong filminden başlayarak birçok filmde yer aldı. 
Ünlü yöntemen Peter Jackson'ın bir parçası olduğu film aynı zamanda 2017'de yayınlanan Kong; Skull Island'ın geçtiği yerdir. The Kong: Skull Island Efsanevi MonsterVerse'nin bir parçası ve bu evrenin resmi bir parçası olan, gösterinin başlangıç noktasıdır. 


Titanus Gojira olarak da adlandırılan Godzilla (? > 5 Gojira?), İlk olarak 2014 filmi Godzilla'da ortaya çıkan Legendary Pictures tarafından yaratılan dev bir sürüngen daikaiju’ dur. 


2019'da yayınlanan devam filmi Godzilla: King of the Monsters ve 2021'de ekranlara gelecek Godzilla vs. Kong tıpkı Marvel evreni gibi bu serinin de daha ilerleyeceğini gösteriyor. 


GODZILLA 
1954 1965 


1995 2009 


vs. DESTROY ALL 
MONSTERS 


2019 2020 2022 


MonsterVerse Evren Filmleri 


Godzilla vs. Kong (2021) 


2021 yılında gösterime girecek olan Godzilla vs. Kong canavarlar ve insanların bir arada 
olduğu fantastik bir hikayeyi anlatıyor. Bir yanda geleceği için mücadele eden insanlık diğer yanda çarpışan 2 muhteşem güç. Titanların kökenine dair ipuçlarını ortaya çıkaran bir grup araştırmacının göreve çıkması ile başlayan hikaye oldukça güçlü sinamatik efektleri de içerisinde barındıyor. 


Credit: https://twitter.com/godzillavskong 


BAŞIMIZA KİM SARDI BU BELAYI: KOMPLO VE KORONAVİRÜS 


Aybars Yanık-Birikim Sayı 373 - Mayıs 2020 

Para da kazanmış olsan ölüyoruz ablacım, anlatabiliyor muyum? Küçük kademeli insanlarla, Jarklı kademedeki insanların aynı seviyeye gelmesi daha makuldur bence. Bu hayatın böyle olması şart değil. Insan istediğinde nasıl her şeyi çok güzel yapabiliyor. 


-Bir kâğıt toplayıcısı, adı Ali.J1) 


Korona sonrası döneme dair genel eğilime bakılırsa, kaldığımız yerden devam etme istencimiz de güçlü görünüyor: “Ne zaman “normal'e döneceğiz?” sorusu, biraz da bunu ima 


ediyor. Mayıs sonu mu, Haziran ortası mı? UEFA liglerin oynanmasına yol verecek mi? 
Hayatın normale dönmesinin en önemli göstergelerinden AVM'ler kademeli olarak ne zaman açılacak? Sosyeteden bazıları bize özel açın, alışverişimizi yapıp çıkalım diyormuş. Hayatın normale dönmesi, dışarıyı, evden “normal” biçimde son kez çıktığımız gibi bulmamız anlamına geliyor. Yani, “aynı”. 


Bir de, gerek Birikim'in Güncel sayfasında gerekse de farklı mecralarda çokça tartışıldığı için değinip geçeceğim bir görüş daha var: hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.(2) Yani bu yoruma göre “dışarı” çıktığımızda “aynı” dünya ile karşılaşmayacağız —zaten hiç “içeri” girmeyenlerin durumunu hesaba katıyor muyuz?[3] “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” görüşünün iki cephesi var. Birincisine göre virüs bize bir ders veriyor, bugüne kadar değer verdiğimiz ve vazgeçemediğimiz ne varsa sorgulatıyor, sorunların üstesinden ancak işbirliği ile gelinebileceğini söylüyor, bireyciliği ve tüketim kültürünün sonunu müjdeliyor ve belirli bir “toplulukçu” etiği güçlendiriyor. Dolayısıyla “şimdi”yi bir düşünme ve muhasebe ile deneyimleyip, geleceği hiç olmadığı kadar daha güçlü tahayyül edip harekete geçerek “güzel” günleri yakın edebilir; en azından bunu deneyebiliriz. İkincisi, yani daha kötümser cephe ise işsizlik ve yoksulluktan başımızı kaldıramayacağımızı, iktisadi eşitsizliğin daha da büyüyeceğini, sektörel oynamaların olacağını ve bazı mesleklerin buharlaşacağını, dolayısıyla yeni bir işsizlik, buhran ve belirsizlik/kaos ile burun buruna geleceğimizi söylüyor. Ayrıca, otoriter yönetimlerin virüse karşı “mücadelede”[4] daha etkili olduğu düşüncesinin kuvvetleneceği, dolayısıyla önümüzdeki dönemde otoriter yönetimlerin destek görmesinin kolaylaşacağı iddia ediliyor. 


Bu görüşlerden mevcut öngörülemezlik koşullarında hangisinin isabetli olduğu/olacağı bir tarafa, hepsinde öyle veya böyle virüsün bizim gerçekliğimiz olduğuna dair bir kabul var.|5)J Virüs ile ilgili kısmen veya tamamen, bir sorumluluk yüklenme refleksi var. Şimdilik bu refleksi önemseme eğiliminde olmayı kıymetli buluyorum çünkü toplumların nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini tasarlamalarını, kendileri için “iyi” olanı tahayyül edip tartışmalarını, dahası bir sorumluluk etiğini oluşturmayı siyasalın en temel boyutu olarak 


görüyorum. Pek çok toplumsal sorunun sebebini bunların yokluğu olarak anlıyorum. 


Virüs belasının sorumluluğunu ucundan kıyısından bile hissetmeyen, kendisi gibi evde bulunabilme “şansına” sahip olmayanları hiç yokmuş gibi kabul eden görüşlerin bu yaşananların hiçbirini sonradan “olmamış” gibi gören, arkada bırakılması gereken macera gibi kavrayan ve “sıradaki” diyen bir “aklı” yeniden ürettiğini, kaldı ki zaten bu “aklın” sonucu buraya gelip gelmediğimizi sorgulamak gerekiyor. 


O halde bu “aklın” yeniden üretildiği bir vasıtayı, komploculuğu ve komplo teorilerini koronavirüs gündemiyle tartışmanın tam vakti. 


Virüs Mü? Siz Öyle Sanın 


Öncelikle birkaç tespit: Tahmin edilebileceği gibi, virüs ile ilgili komplo yorumlarına büyük oranda iktidara yakın medyada rastgeliyoruz. Ama ilginç bir biçimde manzara, Gezi, Kabataş vakası ve benzeri olaylardaki gibi homojen ve berrak değil. Birincisi, komplo teorileri, ağırlıkla, virüs vakalarına ve virüs kaynaklı insan kayıplarına, davulun sesi uzaktan hoş gelirken, yani virüse henüz Türkiye'de rastlanmamışken dile getiriliyor. İkincisi bir gazetede veya kanalda ortak bir tutum yok. Örneğin Türkiye gazetesinde Cem Küçük şunları yazıyor: 


“Sonra biri çıkacak, 'Ben bunu tahmin etmiştim’ diyecek. Hadi diyelim gizli örgütler oturdu planladı. Yahu sen bunu nereden öğrendin? Bu adamlar bu kadar güçlüyse sen bunu öğrenebilir misin? ... Virüsü geliştirenler böyle bir şey yapsa diyelim, virüs kendine sıçrasa ne yapacakalar? 6 milyar insanı öldüreceklermiş. Kendi hayatını nasıl garanti ediyor? 
Yıllardır bu palavraları konuşup durdular. İlaç şirketleri kansere ilacı bulmuşlar ama saklıyorlarmış. Yahu birkaç sene önce büyük bir ilaç firmasının sahibi kanserden öldü. Steve Jobs genç bir yaşta pankreas kanserinden öldü. Dünyanın en zengin insanları bazen erken yaşlarda ölüyorlar. Böyle ilaçlar varsa niye kullanmadılar? Siz bilim insanlarını dinleyin. ”[6] 


Ayrıca, örneğin komplo iddialarının en ateşli savunucularından Turgay Güler'in yazdığı Akşam gazetesinde, köşe yazıları ön sayfada dikkat çekmiyor ve Fahrettin Altun'un komplo teorilerine kulak asmayın demeci ön sayfadan veriliyor.(7) Üçüncüsü, iktidara yakın yazılı basında, manşetlerde ve haberlerde komplolara pek prim verilmiyor. Sabahf/8) gazetesinin internet sayfasındaki bir haber istisna olabilir; kaldı ki o da haberini Sözcü’deki[9] bir habere dayandırıyor. Bu haberde Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan “Risk Analizi ve Halkı Koruma” başlıklı rapora atıfla virüsün “tasarlandığı” veya “öngörüldüğü” iddiası söz konusu. Bu iddia örneğin rapordaki şu maddelere dayandırılıyor: 


-SARS Covw'un mutasyona uğramış hali olan yeni bir virüs gelecek ve insanların bağışıklık sistemini hızla çökertecek. 


-2003 yılındaki SARS CoV'dan çok farklı olan bu virüs hızla yayılacak. 


-Bu yeni bir tür virüs olacak ve SARS CoronaVirüs, HSNI-Influenza'dan daha ağır sonuçlar doğuracak. 


Dördüncüsü, komplo teorileri yazılı basında baskın bir biçimde köşe yazarları tarafından ileri sürülüyor. Söz konusu köşe yazıları gazetelerin ön sayfalarında göze çarpmıyor. Beşincisi, komplo teorilerinin temel mecrası televizyon programları ve ardından sosyal medya. Saatlerce sürüyor, programların sabit yorumcularının yanında çok-konuklu oluyor; evvelden komplo teorilerinde uzmanlaşmış isimler televizyon programlarına davet ediliyor. Ama bunlar, daha ziyade Şubat ayı boyunca ve Mart ayının ortalarına kadar oluyor. Son olarak, komplo teorilerinin içeriği, çoğunlukla dünyada yaygınlaşan komplo teorilerinden farklı olsa da bazen alışverişler görülebiliyor (Robert Koch Enstitüsü'nün raporu, Bill Gates'in virüs ortaya çıkmadan önceki bir açıklaması ve Wuhan'da virüsün kaynağı olduğu iddia edilen hayvan pazarına yakın bir yerdeki araştırma laboratuvarı). 


Elbette bu komplo teorilerinin hepsine, bir yazıyı bırakın bir kitapta yer vermek bile güç olsa da, en yaygın olanları ve bizde de yansıma bulanları aktarayım. 


5Goler, Bill Gatesler, Diziler/Filmler, Kitaplar, Bir De Doktor 


Sosyal medyadan yayılan ve bunlardan birkaçının Türkiye'de de yankı bulduğu dokuz temel komplo teorisi söz konusu. 


En sık karşılaşılan komplo teorilerinden biri 5G teknolojisiyle ilgili. Buna göre virüs 5G teknolojisiyle bu kadar hızlı yayılabiliyor. Bu iddialar fazlasıyla ciddiye alınmış olacak ki İngiltere'de Birmingham ve Merseyside'da bazı baz istasyonları ateşe verilmiş. Bu iddianın 


bir diğer veçhesiyse, 5G teknolojisinin bağışıklığa zarar verdiği ve virüse kapı açtığı. Stop 5G UK grubu bu iddiaların başını çekiyor (bu grubun sayfalarında COVID-I9'un bir laboratuvarda üretildiği iddiası da var ki en yaygın iddia zaten bu). Bilim insanları bu iddiaları saçmalık olarak gördüğünü açıkladılar çünkü 5G için kullanılan dalgaların insan üzerinde etki yapmanın yanından bile geçemeyeceğini söylüyorlar. Ayrıca 5G dalgalarının yayılımı hızlandırdığı iddiasının da geçersiz olduğunu çünkü İran gibi bu teknolojiyi kullanmayan ülkelerde de yayılma hızının yüksek olduğunu belirtiyorlar. 


Çinlilerin virüsü laboratuvarda ürettiği iddiası da oldukça yaygın. Epoch Times'ın haberde kullandığı bir video haber, Facebook'ta yetmiş milyon kez tıklanmış! Tersi de geçerli elbette: ABD askerleri üretti, Çin'e saldı. “Çin Komünist Partisi liderleri, salgının, Ekim ayında Vuhan şehrindeki olimpiyat oyunlarına katılan ABD'li askerler tarafından Çin'e getirildiğini, daha sonra ülke geneline yayıldığını öne sürüyor.”[10] Bu teorinin farklı bir çeşitlemesi ise Çin'de bulunan bir virüs araştırma laboratuvarının virüsün görüldüğü hayvan pazarına yakınlığına işaret ediyor. Türkiye'de de bu iddianın alıcısı çok. Gelgelelim “virüsün reseptörlere tutunmada kullandığı bu sivri uçlu proteinler insan hücrelerindeki belirli reseptörleri hedeflemede o kadar etkili ki mevcut teknolojinin böyle bir yapı oluşturması mümkün görünmüyor”.|11) 


En ilginçlerinden biri, elbette Netflix iddiası. Klasik bir mantık problemiyle sakatlanmış bu iddiaya (sonuçtan neden türetme) göre, Netflix şirketi bu virüsü bilinçli yaydı çünkü insanlar evde ooturduklarında daha fazla üyelik o satabilecekti —işte kanıtı, bugün herkes Netflix seyrediyor! 


Rothschild ve Rockefellerlar gibi Bill Gates de komplo iddialarında başa oynuyor. Gates Vakfı güya salgından üç ay önce hastalığın patentini almış ve bir yayılma stratejisi hazır etmiş. Dolayısıyla bu gelişme, virüsün Gates Vakfı'nın bir kurgusu olduğuna dayanıyor. Bu iddia Akit Twde, Abdurrahman Dilipak'ın katıldığı bir televizyon programında gündeme gelmiş.|12| Teyir.org'dan iddianın hiçbir dayanağı olmadığını anlıyoruz çünkü “Yapılan simülasyon Brezilya'da başlayan bir salgın öngörüsü üzerine kurulu ve Wuhan'daki koronavirüsü değil, SARS”'ı temel alıyor. Ayrıca Pirbright Enstitüsü'nün aşı üretmek için aldığı patent, “corona” ailesinden başka bir virüs üzerine kurulu”.(13) 


Gelelim, bir Alman doktora. “Dr. med Claus Köhnlein” isimli bir doktorun sosyal medyada da epey yaygınlaşan bir videoda söylediklerini Yeni Mesaj gazetesinden Yusuf Karaca da gündeme getiriyor.(14| Dünya Sağlık Örgütü'nü cinayet şebekesi diye tanımlayan Karaca, yazısında doktorun şunları söylediğini iddia ederek koronavirüsün küresel bir yalan zinciri olduğu tezini güçlendiriyor: 


“Dünya Sağlık Örgütü isteği ve yönlendirmesi sonucunda, 24 saat yalan haberler yapılmakta. 
Boğaz ağrısı, nefes darlğı ve öksürük şikayeti ile gelene test yaparsanız, pozitif çıkması normal. Ve asla test sonuçları gerçek değil. Test olayı, düşülen tuzağın birinci aşaması... Test sonucunda yapılan tedavi ise tuzağın ikinci aşaması...Testin pozitif çıkmasıyla, yüksek miktarda kortizon ve ağır antibiyotikler devreye giriyor. “Korona tedavisi” diye uygulanan şema, başka rahatsızlığı olan insanların ölümüne neden oluyor. Korona değil, “korona tedavisi? öldürüyor. Ölüm arttıkça ve hastanaler test tuzağına düştüğü için, hasta sayısı artıyor ve panik her geçen gün büyüyor. ... Olmayan bir salgından, insanlar ölüyor. ... Her şey normal seyrinde, ölümler virüsten değil. ” 


Bunun kaynağı olarak yalnızca bir videoya|15| ulaşabildim. Berbat bir altyazısı olduğu için herhangi bir şey anlaşılmıyor. 


Film, dizi ve kitaplar da komplo iddialarının yaslandığı dayanaklar olarak karşımıza çıkıyor. 
2018 yılından bir filmde, Venom'da, koronavirüsün işaretlerini görebiliyormuşuz! Filmde 
Çinli bir kadın hayvan pazarında yılan balığı yedikten sonra saldırganlaşıp insanları öldürüyor. Gömleğinde de “Corinne” yazıyor. Ancak filmin tamamı izlendiğinden bu iddianın bir safsata olduğu ortaya çıkıyor: 


“Filmde Çinli bir kadın yılan yedikten sonra insanlara saldırmıyor. Senaryoya göre kadın daha pazara geldiğinde zaten uzaydan gelen yabancı bir yaşam formunun etkisinde ve insanlara da bu nedenle saldırıyor. Filme de adını veren Venom, bir virüs değil. Filmdeki Corinne ismininse koronavirüsle ilgisi yok. ”[16] 


My Secret Terrius adlı dizinin koronavirüsü önceden haber verdiğine sosyal medyada 
rastlamama ihtimali yok. En sık paylaşılan içeriklerden biriydi. Güney Kore yapımı 2018 
tarihli dizinin onuncu bölümünde mutasyona uğramış bir koronavirüsten bahsediliyor. Bunun öldürücülük oranının insan eliyle %90’a çıkarıldığı ve biyolojik silah olarak kullanıldığı söyleniyor. Koronavirüslerin bir virüs ailesi olduğu virüs bizi de ziyaret edince anlaşıldı neyse ki! (gazete manşetlerinde bu komplo iddialarına çok rastlamasak da Takvim bu iddiayı haberleştirmiş 17 Mart'ta). 


1981 tarihli Asterix çizgi romanında da benzer bir durum söz konusu. Güya orada da “yeni” 
koronavirüsten söz ediliyor. Oradaki bir karakterin adı “Coronavirüs”müş ve maske takıyormuş. Teyit.org, bu bilginin yanlış olduğunu, 1981'de böyle bir karakter olmadığını, 2017'deki bir seride (“Asterix and the Chariot Race & Asterix ve İtalyan Yarışı”) bu ismin karşımıza çıktığını ispatlıyor. Ayrıca koronavirüslerin 1960'lardan beri bilindiğine dikkat çekiyor.[17] 


SoSon olarak Türkiye’de de çok ses getiren bir iddiaya değinelim (AHaber internet sayfası[18], Yeni Çağ internet sayfası[19] ve Nedim Şener köşesinden bu iddiayı tartışmaya değer gördü). Bu iddiaya göre 2008 yılında Sylvia Brown End of The Days adlı kitabının (Türkçeye Kehanetler: Gelecekte Sizi Neler Bekliyor / 2005 — 2100 diye çevrilmiş 2005'te. 
Ayrıca tek yazarlı değil kitap, diğer yazarı Lindsay Harrison) 312. sayfasında şunları yazıyor: 


“2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir. On yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak. ” [20] 


Kitabın Türkçesinde “Ortalıkta ameliyat maskeleri ve eldivenleriyle dolaşan insanlar olacak” diye bir ifade varmış ancak bu orijinalinde yokmuş. Ayrıca Türkçe baskıda yer alan “Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise, bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolacak” kısmı ise orijinalinde “10 yıl sonra tekrar saldırıya geçecek ve sonrasında aniden ortadan kaybolacak” şeklinde yer alıyormuş.[21] 


Bunlar daha ziyade dünyada yaygınlaşmış, bazısı bizde de yansıma bulmuş iddialardı. 
Aşağıda bahsedeceklerim ise çok daha bize “özgü”, yerli üretim komplo teorilerinden oluşuyor. Bilhassa köşe yazılarındakiler, komplo iddialarına yaslanan ama daha çok oradan 


yola çıkarak jeo-stratejik tahayyüller ve temennilerle donanmış reel-politik tasarıları ortaya koyuyor. 


Krizi Fırsata Çevirebiliriz 


Programların tamamını burada aktarmak mümkün değil çünkü konu üzerine gerçekten çok fazla televizyon yayını yapılmış ve hâlâ yapılıyor. Burada birkaçına yer vermeye çalışacağım. 
Bu kadarıyla bile görülecek ki programlarda bu komplo tezlerini en fazla ileri sürenlerle köşe yazılarında bunları dile getirenler hemen hemen aynı kişiler. 


Beyaz TV ‘de 19 Mart 2020 tarihli “Ne Var Ne Yok” programında Ali Bektan virüsün biyolojik silahın ötesinde, kırk yıl önce tasarlanan bir proje olduğunu, hatta dizilere ve filmlere olduğunu söylüyor (yukarıda adı geçen dizi ve filmleri kastediyor olmalı). Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan kendisi de bahsediyor ve virüsün buradan sızdı(rıldı)Sını öne sürüyor. Kasım 2019'da bir doktor, bir işe alma ilanı açıyor ve çalışacak kişinin uzmanlık alanının “yılandan/yarasalardan insanlara geçen virüs” olmasını istiyor! Virüs sızsa da, sızdırılsa da Çin hükümetinin bu gelişmeyi saklamasının başlı başına gizemli olduğunu düşünüyor. 


Programdaki diğer yorumcu Kürşad Berkkan ise Çin'e bir yarışma için gelen ABD askerleri iddiasını dillendiriyor. 2019 yılında, askeri bir yarışma düzenleniyor, ABD'den bir kişi kayıp. 
“Bay Samuel” diye biri (soyadına ulaşamamış!). Kimse nerede olduğunu bilmiyor. 
Arkadaşları bile bilmiyor. Bulamıyorlar. Meğer tutuklanmış, çünkü o Wuhan'daki tesisin fotoğrafını çekerken ve oradan bir kişiyle görüşürken kameraya takılıyor ve tutuklanıyor. 
Meğer bu arkadaş, Pentagon için biyolojik silah üreten bir firmanın elemanıymış. Ali Bektan ve Kürşad Berkkan arasındaki görüş ayrılığı programın moderatörünü o kadar heyecanlandırıyor ki farklı fikirlerin ekranda yansımasından duyduğu mutluluğu seyircilerle paylaşıyor (Ali Bektan ABD işi değil diyor, Kürşad Berkkan ise sorumlu ABD'dir diyor). 
Kürşad Berkkan iddialarını “2-2,5 ay içinde bu iş bitecek ama 2030-2035 arasında bizim canımıza okumak için asıl hamleyi yapacaklar” diye taçlandırıyor. 


Tvnete 24 Mart 2020'de yayınlanan “Karşı Karşıya” adlı programda bu tür komplo iddialarında usta bir isim Ertan Özyiğit var. Kendisi 2/”te ekrana gelen başka bir programda İspanyol gribi gibi bir hastalıkla dünyanın sayısının azalacağını okuyorum diyor, The Economist'in kapağından. Ertan Özyiğit, o komplo teorilerinde adı anılan ailelerin dahi üstünde bir “üst akıl” olduğunu, onların bu “üst akıl”ın ancak getirgötürünü yapabileceği iddiasında. Daha sonradan internetten bulduğunu söylediği bir belgeden kuş gribinin ta 1918'de tarihinin atıldığını gösteriyor kameralara. Bütün virüslerin çalışılmış olduğunu, tasarlandığını söylüyor. Guide Stone (Rehber Taşı) diye bir anıttan bahsediyor -bu taşın adını 
her programda duyabilirsiniz. Bu taşın üzerinde yazan bir tavsiyede, “İnsan nüfusunu 500 
milyonun altına düşür” yazdığını, dolayısıyla bu virüsün bir nüfus planlama stratejisinin sonucu olduğunu ileri sürüyor. Biz hâlâ yarasadan insana geçtiğini sanalım! 


Ülke'de ise 4 Şubat'ta yayınlanan “Sıradışı Tarih” programında Prof. Dr. Mehmet Çelik bunun biyolojik bir savaş olup olmadığına bir türlü karar veremese de ABD'nin öyle veya böyle Çin'i bitirdiğini ileri sürüyor. Programın sunucusu aynı zamanda Akşam gazetesi yazarlarından Turgay Güler. Güler bir yerde “Tanrılık rolüne soyunmuş insan aslında ne kadar aciz değil mi hocam?” diye sorduğunda Mehmet Çelik son derece içten bir şekilde “Tabii ya,” diye yanıtlıyor. Fakat program boyunca anlıyoruz ki aslında ABD o kadar da aciz değil, her gelişmeye, her döneme şeklini veriyor! Programda konu, virüs henüz Türkiye'de 


görülmediği için Batı'nın aslında hijyen ve asgari temizlik şartlarından ne kadar yoksun olduğuna gelip dayanıyor. Kara Veba dönemine bol referans veriyorlar. Fransa'da tuvalet yoktu, diyor Turgay Güler. Hoca da “Bugün var mı zannediyorsun” diyor gülerek. Öyle ki bazen virüsün bir biyolojik silah değil de hijyen kaynaklı olduğuna ikna olasınız geliyor! 


Yine 6 Şubat'ta Ülke'de yayınlanan “Ülke'de Bu Sabah”ta iki yorumcu var. Bunlardan biri Tapınak Şövalyeleri nden masonlara kadar çeşitli konularda araştırma yapmış Dr. Ramazan Kurtoğlu. 


Yeni bir dünya kuruluyor, diyor. İnsanların bütün değer yargıları alabora edilecek. Bütün bu işlerin temelinde de sanal para var. Kimsenin cebinde nakit para kalmayacak. Böyle bir dünyaya gidiyoruz! İnsanları buna razı etmenin bir yolu olması gerekiyor. Guide Stone'dan bu programda da bahsediliyor. Küresel elitlerin 1980 yılında Georgia eyaletinde bir kasabaya 
diktirdiği bir anıt bu. Burada bir kitabe var; 8 yaşayan, 4 ölü dilde yazılmış. Toplayınca 12 
ediyor, 12 İsrailoğlullarına bir atıf mı? Sadece soruyor. Orada toplam 10 emir varmış. 
Yakında çıkacak kitabında bunların detaylarına girecekmiş. İddiaları takip etmek hakikaten güçleşiyor; yer yer anlayamadığımı hissetmedim desem yalan olur. Bilmediğim çok şey varmış. Başka bir programda dile getirilen “Dünya nüfusunu 500 milyona indirin,” tavsiyesine bu programda bir de, “İnsanların dini ve milli değerlerini parçalayın,” tavsiyesi ekleniyor — anıtta öyle yazıyormuş. Hastalıklar üzerinden yürütülen bir savaşı millete tercüme etmenin erdeminden bahsediliyor programda sık sık. Elbette Wuhan'daki araştırma laboratuvarı, bu programın da temel malzemesi. 


Son olarak Ergün Diler ve Bekir Hazar'ın yönettiği, AHaber'de 1 Nisan'da yayınlanan “Yaz Boz” programına bakalım. Daha baştan belirtmek gerekir ki bu virüsün kesinlikle ve kesinlikle bir biyolojik silah olduğunu, asla “normal” bir salgın olmadığını yazılı basında en başından beri sistematik bir biçimde dillendiren kişi Takvim yazarı Ergün Diler'dir. Oldukça istikrarlı, görüşlerinden en ufak bir sapma olmadan yazılarına devam ediyor. Ergün Diler, virüsün laboratuvar işi olduğunu, ekonomik parametrelerden çıkarıyor (yazının sonlarında bu mantıksal probleme değineceğim). Kraliyet ailesiyle Beyaz Saray savaşın cepheleri, ona göre. 
Derin ABD ve küresel elitler ittifak halinde. Gelişmelere göre bu ittifak bozulabiliyor çünkü Derin ABD, ulusal refleksleri güçlü ve Trump'ı iktidara getiren irade. Çıkarları, örneğin FED gibi meselelerde bazen çatışıyor, bazen uzlaşıyor. Küresel elitler (bu vurgu çok güçlü, İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak'taki yazılarında da bu “küresel elitler” çok vurgulanır) dijital Tanrı olmak istiyorlar. Kraliyet'teki tokalaşmama ve kraliçenin virüs kapması sembolik alametler. 
“Krallara yer yok” diyor yeni düzenin sahipleri. 


Nüfus planlama stratejisine dönük iddiaları o da seslendiriyor. 7 milyar insanı taşıyamıyoruz diyormuş karar verenler. Yeni ekonomi, yeni çevre, yeni düzen gerekiyor. Yeni dünyanın artık kurulması gerekiyor ama yeni bir savaşa girmek istemiyorlar; sanal parayla, çiple, internetle herkesi yönetmek istiyorlar; dünya savaşlarındaki gibi gürültü patırtı edip milletin kafasını şişirmek istemiyorlar. 


Buradan biraz da köşe yazılarına geçelim. Şimdiden söylemem gerekir, köşe yazılarında kesinlikle televizyon programlarındaki performans yok. Televizyon programları 2 saate kadar uzayabiliyor fakat köşe yazılarında yer sınırlı. Ayrıca tekrarlarsam, gazetelerde bu iddialara pek yer verilmiyor. Yazılarda genel eğilim, komplo iddialarının son derece zayıf olması, buna mukabil “acilen harekete geçip yeni düzende rol alma” arzusunun güçlü olması. Türkiye'nin yeni küresel düzende yer alması gerekliliği, “zaten” yerini aldığı, bunu rasyonel hamlelerle pekiştirmesi ve ilerletmesi bıkmadan usanmadan tekrar ediliyor. Yazılarda tercih edilen 


sözcükler dahi neredeyse aynı. Virüsün ABD'de ve Avrupa ülkelerinde yaygınlaşması, hayatını kaybeden insan sayısı, hastanelerin durumu, bu iddiaların nazarında zaten bir çöküş alameti. Aslında allanıp pullanan Batı medeniyetinin, değerlerinin, bu ülkelerin ne kadar da güçsüz olduğunun kanıtı. Bu “fırsat” mutlaka değerlendirilmeli! 


Turgay Güler, bir yazısında biyolojik saldırının sorumlusunun ülkeler değil, bir avuç sapkın aile olduğunu ileri sürüyor.[22] Evangelistler, kendi inanışları gereği dünyanın sonunu getirmeye çalışıyor. Bu proje de bu vizyonun bir parçası. 


“Her şeyi ters yüz ederek. Dünyayı fesada boğarak. Bozgunculuk çıkartarak. Her türden kötülüğü yayarak. Fitne üreterek. Tanrılığa soyunarak. Tüm değerlere, kutsallara saldırarak, küfrederek. Yeryüzüne kan ve gözyaşını hâkim kılarak. Katliamlar yaparak. İnsanlığı açlığa, sefalete mahküm ederek. Yalanı çoğaltarak. Alkol, uyuşturucu, fuhşiyatı yücelterek... ”[23] 


Turgay Güler, zaman zaman lafının nereye gideceğini hesap edemiyor. Sokağa çıkma yasağından üç gün önceki bir yazısında, “sokağa çıkma yasağı” isteyenleri de düzensizlik yaratmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin planının bir parçası olarak görüyor: “Sokağa çıkma yasağı istiyorlar. Bu uğurda insafsızca, vicdansızca ve ahlaksızca şartları oluşturmaya yelteniyorlar. Üretim dursun; halk evlerinde aç kalsın, sokaklar karışsın istiyorlar.” [24] 


İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki yazılarında bütün bu felaketleri bir fırsata çevirme yönünde bir irade sergiliyor. 2023 tasarılarının gerçekleşmesinin bir fırsatı olarak görüyor dünyadaki gelişmeleri. “2023 hesabı gerçek oluyor. Türkiye'nin hesabıyla dünyanın değişimi daha da örtüşüyor. Salgın karşısındaki durumumuz ve direncimiz nasıl süper güçlerden bile iyiyse, salgın sonrası değişimler ülkemize çok geniş yollar açacak.”(25| Zaten “Salgın yeni bir dönem başlatmıyor. Başlayan, devam eden köklü değişimi, güç kaymalarını baş döndürücü bir şekilde hızlandırıyor. Durdurulamaz bir hıza, geri dönülemez bir alana yükseltiyor”. 


“Yıllardır insan ırkını sınırlandırmaya, buna bağlı olarak biyolojik silah üretmeye, virüslerden yararlanmaya, “seçkin bir ırk oluşturma'ya, yeryüzünün kaynaklarını bu “seçilmişler'e bahşetmeye dönük planlar yapıldığını biliyoruz,” diyor Karagül. Fakat Karagül'e göre artık Batı acizliğinde, sorumlusu olduğu virüste boğuluyor. 


“Artık ABD imajı yok. Artık Avrupa Birliği diye bir şey yok. Artık Batı'nın, Atlantik ekseninin dünya düzeni diye bir şey yok. Yüzyıllardır dünyayı şekillendirenlerin içten içe nasıl çürüdüğü, kibirle örttükleri günahlarının onları nasıl tükettiği açığa çıktı. Bütün dünyayı sömürenler, kaynaklara ve pazarlara el koyanlar, buna ‘hayır’ diyenleri cezalandırıp yok edenler, kendilerini yeryüzünün tanrısı zannedenler insanlarına bir liralık maske bulup dağıtamıyor şimdi. “126) 


İleri dönük projeksiyonlarında otoriter devletlerin ve küreselcilerin karşısında konumlanan ülkelerin yükselen değer olacağını öngörüyor. Bunu da elbette Çin'in hastalıkla boğuşmadaki performansına bakarak söylüyor: “Çin'deki göstergeler, devlet otoritesi güçsüz, toplumsal duyarlılığı zayıf ülkelerin böyle bir tehditle asla başa çıkamayacağına da işaret ediyor.”|27| 


Ergün Diler, Takvim'deki yazılarında daha ilk günden hedefte Çin'in olduğunu söyleyenlerden. Bunu gör(e)meyenlere kızıyor: “Tablo giderek ürkütücü bir hal alırken Korona virüsünü hala bir sağlık problemi gibi göstermeye çalışanları pek ciddiye almamak gerekiyor.”(28J Hedefte Çin'in olduğunu, “elbette” birtakım gelişmelere dayandırıyor: 


“Çin'i çok iyi tanıyan Henry Kissinger, Kasım ayının son günlerinde Pekin'de katıldığı bir konferanstan sonra Başkan Şi Cinping'le buluştu. Kissinger, “ABD ile ticaret savaşına girmemelisin. Bu Çin'i kısa vadede zor durumda bırakır. İpek Yolu, Washington'la güvenli hale gelir. Bu konu hemen çözülmeli” dedi. Resmen öğüt verdi. Neredeyse 100 yaşında olan Kissinger'in Pekin'e gidip bunları söylemesi sıradan bir olay olarak anlaşılamazdı... Ancak anlıyoruz ki Şi Cinping bu uyarıyı ciddiye almadı. Kissinger, ‘Bir virüsle seni yok ederler’ diyemezdi elbette. Virüs olayına nereden bakarsanız bakın Ross ve Kissinger'ın açıklamalarını görmezden gelemezsiniz. Bütün bunlar alt alta konulduğunda KORONAVİRÜS'ün doğal şartlarda ortaya çıkma şansını iyice azaltmıyor mu!”/29) 


Diler, koronavirüsü en başından itibaren ABD-Çin arasında bir hırlaşma olarak görüyordu. 
Bunu da neredeyse her yazısında belirtti. Çin meselesine gerektiği kadar eğilmeyenleri kınadı. 
Gelişmeler virüsün tüm dünyaya yavaş yavaş yayıldığını gösterince, o da kendini revize etti. 
“CORONAVİRÜS operasyonu düşünülmüş bilinçli atılmış muazzam bir adımdır... Bunu görmek, çok kişinin işine gelmedi... İlk andan itibaren ısrarla takip ettiğim için bugün OLMA İHTİMALİ bulunan senaryoyu da paylaşmak istiyorum... Madem İRAN'a kadar geldi.”130) Tezlerini bir dünya savaşı konseptine oturtarak yeniledi. “Savaş FED ve AİLELER ile DERİN AMERİKA arasında...”(31J Küresel bir savaşın maliyetini akıllara getirerek virüsü yeniden düşünmemizi istiyordu artık: 


“Dünyayı alt üst eden bu virüs, laboratuvarda üretildi. Merkez de Amerika Birleşik Devletleri... Bunu anlamak da zor değil ikna olmak da... Çin'e, İran'a, Fransa'ya, İtalya'ya yani Coronavirüs'ün vurduğu ülkelere askeri operasyon düzenlenseydi maliyeti ne olurdu? ”[32] 


Ve Mart ayının ortasından itibaren o da Türkiye'nin yeni düzendeki yerinin ne olacağıyla daha fazla meşgul olmaya başladı. Virüsün küresel bir fenomen olduğunu zımnen kabul etse de virüsün ortaya çıkışına dair karanlık senaryolardan asla vazgeçmedi. Merkezi Johns Hopkins olan ve başında Dr. Eric Toner ve ekibinin bulunduğu “Event 201” adlı bir simülasyondan bahsetti. Bu henüz virüs yayılmadan, Brezilya üzerinden test edilen bir virüs tatbikatıydı! Testte virüs (adını “CAPS” koyuyorlar) Brezilya'daki bir domuz çiftliğinden yayılıyor. Sonuna kadar dayanıklı olması, SARS'tan çok daha ölümcül olması tasarlanıyor ve elbette gripten bile daha kolay yayılıyor. Testten sonra Toner ve ekibi şarap dolu -insan kanı da olabilir, bu bilgiyi doğrulayamıyoruz- kadehlerini tokuşturarak, zalim kahkahalar eşliğinde bu tatbikatı ve yeni dünya düzenini kutluyorlar (burayı dayanamayıp ben uydurdum ama ne fark eder ki?). 18 ay sonra 65 milyon insan ölüyor. Tüm bunlardan sonra hayati soru geliyor: “CORONA VİRÜS'ten sonra nasıl bir sistem dünyaya hakim olacak?”|33) 


Eric Toner ve ekibinden bahseden yazarlar Diler'le sınırlı değil. Haşmet Babaoğlu da külyutmaz bir edayla, tabii ki şaşırmayarak, bu tatbikatı köşesine taşıyor. “Aklınızdan şu soru geçiyordur... Bu araştırma ekibi 2019 sonbaharında kimlerin isteği ve sponsorluğuyla böyle bir simülasyon gerçekleştirdi? Cevap çok manidar: Çalışmanın iki destekçisi var: Dünya Ekonomik Forumu ve Gates Vakfi... Biz de buna şaşırmadık değil mi?”[34] Bill Gates'in 
2018 yılında küresel çapta bir salgın araştırmasına yüksek miktarda para yatırdığını da 
bildiğimizi hatırlatıyor. Büyük resmi görmek açısından... Başka bir yazısında “biyolojik silahlar ve bu silahları üreten laboratuvarların varlığı gerçektir. Oturup işin alfabesinden başlayarak anlatacak değilim” diye güçlü bir kanıt (söyletmeyin işte her şeyi!) sunmayı da ihmal etmiyor.|(35) 


Son olarak, Bekir Hazar da AHaber'de birlikte program yaptığı Ergün Diler gibi konuya epey kafa yoranlardan. Ona göre “1981'de Dean Koontz'un kaleme aldığı ve “2020'de Vuhan'da virüs çıkacak, dünya ekonomisi çöküp el değiştirecek? diye yazdığı “The eyes of darkness” yani “KARANLIĞIN GÖZLERİ” adlı kitabındaki nokta atışı, 39 yıl sonra” gerçekleşiyor.(36) O biraz daha farklı bir biçimde, olan biteni yine ABD-Çin çekişmesi kaynaklı olarak görse de, iç çekişmelerin ve ticaret savaşlarının sonucu olarak görüyor: 


“Pekin hızla büyüyerek kontrolsüz bir şekilde Washington'un karşısına dikiliyordu. Aslında bunun açılımı ABD'de başkanları seçen servet sahibi ailelerin, Çin'i ABD'nin karşısına çıkarmaları demekti. Amerikan derin devleti bu ihanete savaş ilan etti. Ülkeyi ellerindeki FED, bankalar, şirketler ve iktidara getirdikleri başkanlar yoluyla soyan ailelere savaş açtı. 
Eğer zenginlerle, işadamları ile savaşıyorsan karşılarına zengin bir işadamı çıkarmak en doğal stratejiydi. Trump'ın başkan seçilmesi bu strateji doğrultusunda gerçekleşti. Trump ABD başkanı olur olmaz önce zengin ailelerin sahibi olduğu FED yani ABD Merkez Bankası'nı en büyük düşman ilan etti. Ardından Çin'i de bu büyük düşmanlar safına dahil edip ‘Ticari savaş’ başlattığını duyurdu. Bugün yaşadığımız Corona Virüsü kabusunun perde arkasında bu savaşın izleri var. ” [37] 


Güncel gelişmelere de bakarak, IMF'nin kapısında borç dilenen ülkeleri gördükçe, bu virüsün ülkelerin iktisadi düzenlerine karşı bir harekât olduğunu ima ediyor, ABD'nin “taç” anlamına gelen “corona” ile birlikte imparatorluğunu ilan edeceğini iddia ediyor: “İran'a bile diz çöktürdüyse gerisini siz düşünün!”|38| 


“Dijital diktatörlük” heveslerini ifşa etmekten de geri durmuyor. 1970”lerin başında Başkan Nixon'ın danışmanlarından Roger Stone diye biri, bakın ne diyor! 


““Microsoft'un kurucusu Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için Coronavirüs ü ürettirdi. 
Bill Gates'in salgının üretim ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Gates ve birkaç küreselci isimle bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi. Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak. Bill Gates de bu umutla yaşayacak. Birçok insanda çip taktırmayacak. 
Tüm planını yaptı, arkasındaki güçler de Gates'i desteklediği için Coronavirüs yayıldı. Bazen bir plan yaparsınız, ancak o planınız bambaşka sonuçlanır. Gates de bu konudan zaferle çıkamayacak. Zaman beni haklı gösterecek. ”[39] 


Köşe yazılarından anladığım kadarıyla küreselcilerin dijital diktatörlük hevesleri, internetten yapılacak bilinçli bir aramayla öğrenilebiliyor. Daha ne olsun, artık herkes kendi önlemini almalı. 


Korona Sonrası 


Bütün bunları küçümsemek, alay etmek, gırgır yapmak için değil, aslında yazının başındaki soru ile ilgili aktardım: Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Belli ki çok farklı rüyalar görüyoruz. 


Komplo teorileri anlamaktan çok açıklamakla ilgilendiği, yanıt ürettiği ve gelişmelere göre kolaylıkla kendisini yeniden uyarlayabildiği için alıcısına cazip görünebilir ancak toplumsal gelişmeler bu denli kolaylıkla yanıt üretilebilir olaylardan müteşekkil değil. Dünyayı Rockefellerların yönettiğine inanabilir, Bill Gates'in insanlara çip takmak için milyonlara virüs yayma planları yaptığını düşünebilir, böyle bir plan varsa da buna Gates'in sahibi olduğu Microsoft'un işletim sistemi Windows yüklü  bilgisayarınızdan erişebileceğinize inanabilir, Netflix’ te dahi yayınlanan bir dizide önceden mesaj verildiğini düşünebilir, bununla 


yetinmeyip Salgın adlı filmin bir prodüksiyon olarak zaten bir psikolojik bir virüs provası olduğunu sezebilirsiniz. Bu külyutmazlıkla dünya liderliği cakası da satabilir, her şeyin lehinize/lehimize geliştiğini idrak edip böbürlenebilir, bildiklerinizin sizi ayrıcalıklı kıldığını da öne sürebilirsiniz. Kaldı ki komplo teorilerinin tamamen safsata olduğu iddia edilemez. 
Mutlaka bir gerçeklik payı olmalıdır. “Küresel düzenin” çürümüş olduğu bir safsata değildir. 
Herkes ağız birliği etmişçesine yalanlarken, şimdi FETÖ diye anılan zamanın Cemaat'inin yargıda, askeriyede, eğitimde kadrolaştığı herkesin bildiği bir sırdı. Irak'ın işgalinde bahane edilen kimyasal silahlar yalandı. Michael Moore'un Sicko belgeselinde ABD sağlık sistemiyle ilgili anlattığı her şey muhtemelen doğru. 


Fakat burada siyasi bir sorunla ilgili olduğu kadar bilgiyle kurulan ilişkiyle ilgili de bir sorun söz konusu. Komplo teorilerinin en temel mantıksal problemlerinden biri sürekli kendine gönderme yapmasıdır. Yani, doğruluğunu veya yanlışlığını yine kendi iddiasına dayanarak türetmesidir. Böyle olunca da anlama kabiliyeti sınırlıdır. Her şeyi açıklayan bir merkeze atıf, geri kalan her gelişmeyi talileştirdiği gibi yalnızca kendine bağımlı bir okumadan başka bir şey sunamaz. İkinci mantıksal problem, komplo teorileri sonuçtan neden türeterek hiçbir zaman yanılma payı bırakmaz. Böyle olunca neden-sonuç ilişkisi akamete uğrar ve neden, neden olma vasfını yitir, sonucun içinde erir. Bu da başlı başına akıl yürütme ve düşünsel kapasiteyi felce uğratır. Tüm bunlar, komplo teorilerinin anlamaktan çok açıklama, yanıt üretme tazyikiyle malul olduğunu gösterir. Düşünme sürecini tetikleyen en temel şeylerden biri meraktır. Komplo teorileri sürekli soru sorsa da, sorguluyor gibi görünse de, hemen hemen bütün soruları retoriktir. Esaslı bir sorguya, sorgulamaya dayanmaz. Yarı alaycı ve her şeyi bilir tavır toplumsal olaylara dair merakı beslemez. Cevabı baştan belli soruları sorar komplo teorisyenleri. Komplo teorilerindeki yegâne potansiyel, bana kalırsa, hakim anlatıları sorgulama potansiyelinden kaynaklanabilir ancak düzenin bozuk olduğunu, dünyayı iyi bir yer kılmak isteyenlerin ülkelerin egemenleri olmayacağını, dünya nüfusunun belirli bölümünün şu anki devletler açısından yük olarak görüldüğünü söylemek için neyse ki komplo teorilerine ihtiyacımız yok. Bunları söylerken muhatabımı elbette komplo teorilerinin muhatapları olarak belirliyorum; aksi, galiba pek bir şey ifade etmezdi, neticede ben de küresel kültür elitinin bir parçası sayılabilirdim komplocu bir perspektiften. 


Koronavirüs özelinde komplolara inanmak ve prim vermek, çözümü yine kendi dışında bir aktörde arayan, kendini bu virüse karşı sorumlu hissetmeyen, yani bizlerin öznesi olmadığı bir çıkarımdır, suçu hep başka yerlerde, başka birilerinde arama eğilimidir. Fail değil de, ebedi kurbanlıktır. Olan bitenden zinhar sorumluluk duymayan, belki de tam da virüse göz kırpan “zamanın ruhunun “kusursuz” öznesinin operformansıdır. Bu dünyaya karşı bir sorumsuzluk abidesidir. 


Mutlaka “başka” bir odak, “başka” bir güç olmalı; dünyanın başına bu belayı sarmada bizim ufacık da olsa payımız olmamıştır... demektir. 


Korona sonrasını nasıl deneyimleriz; “aynı” yerde mi oluruz, bambaşka bir dünyayla mı cc 


karşılaşırız bilemiyorum ancak dünya “iyi” bir yer olacaksa hep beraber değil, birilerine rağmen olacak. 


İyi ki aynı rüyaları görmüyoruz. 

[1] “İnsanların bize hep bir sosyal mesafesi vardr”, GazeteDuvar, 21 Nisan 2020, https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/04/21/insanlarin-bize-hep-bir-sosyal- mesafesi-vardi/ 


[2] Yuval Noah Harari'yi anabiliriz burada. "Bu krizden sonra dünya eski haline asla dönmeyecek; farklı bir dünya olacak. Bu, daha iyi bir dünya da olabilir, her şey kötü olacak değil. Şimdi alınan kararların 20-30 yıl sonrası için sonuçları olacak,” diyor (““Dünya eski dünya olmayacak?”, Habertürk, 22 Mart 2020, https://www.haberturk.com/dunya-eski-dunya- olmayacak-2621396) 


(31 İçeri girmeyenler için Pınar Öğünç'ün GazeteDuvar'daki yazı dizisi takip edilebilir. 


[4] Bu mücadelenin bazı ülkelerde askeri dil ve pratiklerle gerçekleştirildiğinin, terörle mücadele konseptiyle yürütüldüğünün altını çizmek gerekir. 


[5] Bu gerçekliğin garip tezahürleri, tuhaf hikâyeleri de olabiliyor. Mustafa Çiftci'nin Cins'in Nisan sayısındaki kısa öyküsünü bu bağlamda zikretmek isterim: “Ne Koronaymış Arkadaş”, sayı 55, s. 8. 


[6] “Komplo teorileri ve koronavirüs”, Türkiye, 23 Mart 
2020, https://turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/612812.aspx 


[7] Gerçi bu ikaz bu yazıda konu ettiğim komplo teorilerinden ziyade, virüs Türkiye'yi henüz ziyaret etmişken çıkan söylentilerle ilgilidir. Hasta sayıları aslında açıklanandan fazla, sağlık çalışanları büyük risk altında, ölen insanları açıklamıyorlar gibi iddialara karşı bir yanıt niteliğinde. 


[8] “Almanya'dan kan donduran Corona virüs raporu! 8 yıl önce hazırlanmış”, Sabah (web), 
25 Mart 2020, https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/son-dakika-bilgilerialmanyadan-kan- 
donduran-corona-virus-raporu-8-yil-once-hazirlanmis 


[9] “Almanların 8 yıllık corona virüsü raporu ortaya çıktı!” Sözcü, 24 Mart 2020, https://Www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8-yillik-corona-virusu-raporu-ortaya- cikti-5700592/ 

[10] “ABD ve Çin arasında “biyolojik komplo? savaşı sürüyor”, Independent Türkçe, 6 Nisan 2020, http://www.indyturkish.com/node/159016/d(0C344BCnya/abd-ve-90C390A Tin- arasfoC4oB Inda-biyolojik-komplo-sava%C5P9F%C4%B1-s%C3%BCr%øC3%BCyor 

[11] Aynı haber. 


[12] https://www.dailymotion.com/video/x7r906g. Daha fazlası için sitenin arşivine “Derin Gerçekler” programına bakabilirsiniz: https://webtv.akittv.com.tr/arsiv?p—88 


[13] “Koronavirüs salgınının arkasında Gates Vakfı'nın olduğu iddiası”, Teyit.org, 1 Şubat 2020, https://teyit.org/koronavirus-salgininin-arkasinda-gates-vakfinin-oldugu-iddiasi/ 


[14] “Korona yok “küresel komplo? var!”, Yeni Mesaj, 4 Nisan 
2020, http://Wwww.yenimesaj.com.tr/korona-yok-kuresel-komplo-var-H1339873.htm 


(15) https://www.youtube.com/watch?v—hA4KrYTHJ7k&t—79s 


[16] “Koronavirüsün 2018'de Venom filminde anlatıldığı iddiası”, Teyit.org, 29 Ocak 2020, https://teyit.org/koronavirusun-2018de-venom-filminde-anlatildigi-iddiasi/ 


[17] “1981 tarihli Asterix çizgi romanında yeni koronavirüsten bahsedildiği iddiası”, Teyit org, 13 Mart 2020, https:/teyit.org/1981-tarihli-asterix-cizgi-romaninda- koronavirusten-bahsedildigi-iddiasi/ 


[18] “Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?”, AHaber, 21 Mart 
2020, https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/sylvia-brownenin-kehanetler-kitabinda-corona- virusu-mu-anlatiliyor-kehanetler-kitabi-konusu-nedir 


[19] “2008 yılında yayınlanan kitapta ilginç korona virüs detayı!”, Yeni Çağ, 4 Nisan 2020, https://Wwww.yenicaggazetesi.com.tr/2008-yilinda-yayinlanan-kitapta-ilginc-korona- virus-detayi-272466h.htm 


[20] Nedim Şener, “Kehanette nokta atışı”, Hürriyet, 13 Mart 2020. 
[21] Yeni Çağ. 


[22] “Bu bir biyolojik saldırıdır”, Akşam, 18 Mart 
2020, https://www.aksam.com.tr/yazarlar/turgay-guler/bu-bir-biyolojik-saldiridir/haber- 
1054363. Şunu hemen not etmek gerekiyor; virüs sadece Çin’de görülürken sorumlu tutulan ABD, İsrail gibi ülkelerin yerini, virüs bu ülkelerde de şiddetle yayılınca, yeniden düzenlenen teoriler alıyor. Sorumlu hiç kimsenin erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir “üst” perdeye havale ediliyor. Bir avuç aile, onların gizli adamları, gizli kuruluşlar ve raporlar vs. Bu zaten komplo teorilerinin genel bir eğilimidir, esnek ve gevşektir, asla emin olmaz, gelişmelere göre eğilip bükülme kapasitesi vardır; yoksa da olmalıdır. 


[23] “Türkiye’nin evangelistleri”, Akşam, 2 Nisan 
2020, https://www.aksam.com.tr/yazarlar/turgay-guler/turkiyenin-evangelistleri/haber- 
1059190 


[24] “Kim var arkalarında”, Akşam, 7 Nisan 2020, https://www.aksam.com.tr/yazarlar/turgay- guler/kim-var-arkalarinda/haber-1060874 


[25] İbrahim Karagül, “*Salgın sonrası nasıl bir dünya kurulacak? *Kimler kaybedecek, kimler kazanacak? Kimler için tarihin sonu? *2023 gerçek oluyor. Türkiye'yi durdurma 
imkanları olmayacak. *Türkiye süper güç olabilir mi? Hayal görmüyoruz”, Yeni Şafak, 14 
Nisan 


2020, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragulV/salgin-sonrasi-nasil-bir-dunya- kurulacak-kimler-kaybedecek-kimler-kazanacak-kimler-icin-tarihin-sonu-2023-gercek- oluyor-turkiyeyi-durdurma-imkanlari-olmayacak-turkiye-super-guc-olabilir-mi-hayal- gormuyoruz-2054837 


[26] “* Türkiye'nin hazırlık yaptığı her şey ‘dünya gerçeği? oldu. Cazgırlık yapanlar utanır mı? * “Salgın dünyayı nasıl değiştirecek” sorusu eskidi. O çoktan “Değişti.” * Devletler içe kapanacak. “Yerli ve milli küresel slogan haline gelecek.. * Salgın elbette önlenecek. Ama Amerikan (imaj, AB modeli hiç olmayacak”, Yeni Şafak 7 Nisan 
2020, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/-turkiyenin-hazirlik-yaptigi-her- sey-dunya-gercegi-oldu-cazgirlik-yapanlar-utanir-mi-salgin-dunyayi-nasil-degistirecek- 


sorusu-eskidi-o-coktan-degisti-devletler-ice-kapanacak-yerli-ve-milli-kuresel-slogan-haline- gelecek-salgin-elbette-onlenecek-ama-amerikan-imaji-ab-modeli-hic-olmayacak-2054769 


(27) “*Corona (Korona) korkusu mu yoksa insan ırkının gelecek korkusu mu? *Corona “üretilmiş” bir virüstür. Bir biyolojik silah denemesi mi? *Corona değil Çin karantinada. İran virüse teslim oldu. Kabe’de tavaf durduruldu, İtalya'da milyonlar tecritte. *Ne oluyor, bunlar birer tatbikat mı? 21. yüzyıl, aşırılıklar, çılgınlıklar çağı.İnsan kendi kıyâmetini mi zorluyor?”, 


Yeni Şafak, 9 Mart 2020, https://www.yenisafak.com/yazarlar/ibrahimkaragul/corona-korona- korkusu-mu-yoksa-insan-irkinin-gelecek-korkusu-mu-corona-uretilmis-bir-virustur-bir- biyolojik-silah-denemesi-mi-corona-degil-cin-karantinada-iran-viruse-teslim-oldu-kabede- tavaf-durduruldu-italyada-milyonlar-tecritte-ne-oluyor-bunlar-birer-tatbikat-mi-21-yuzyil- asiriliklar-cilginliklar-cagi-insan-kendi-kiymetini-mi-zorluyor-2054500 


[28] “Pahalı Virüs”, Takvim, 4 Şubat 
2020, https://Wwww.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2020/02/04/pahali-virus 


[29] “Pahalı Virüs”. 


[30] ““Pesco'rona”, Takvim,27 Şubat 
2020, https://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2020/02/27/pescorona 


“Yeni Sistem”, Takvim, 25 Mart 
2020, https://Wwww.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2020/03/25/yeni-sistem 


[32] “Pesco'rona”. 


[33] “Küresel”, Takvim, 13 Mart 
2020, https://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2020/03/13/kuresel-tatbikat 


[34] “ABD virüsün yol haritasını biliyor!”, 


Sabah,12Mart 2020, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/babaoglu/2020/03/12/abd-virusun- yol-haritasini-biliyor 


[35] “Biyolojik silah”, Sabah, 31 Mart 
2020, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/babaoglu/2020/03/31/biyolojik-silah 


[36] “Alımlarbaşladı!”, Takvim,16Mart 
2020, https://www.takvim.com.tr/Yazarlar/bekirhazar/2020/03/16/alimlar-basladi 


[37] “Corona virüssü”, Takvim,21Mart 
2020, https://www.takvim.com.tr/yazarlar/bekirhazar/2020/03/2 1/corona-vir-ussu 


[38] “Virüsünimparatoru”, Takvim,27Mart 
2020, https://Wwww.takvim.com.tr/Yazarlar/bekirhazar/2020/03/27/virusun-imparatoru 


[39] “Asıl savaş!”, Takvim, 15 Nisan 
2020, https://www.takvim.com.tr/Yazarlar/bekirhazar/2020/04/15/asil-savas 


KORONA ÇAĞI 
Murat Belge-20 Nisan 2020 Pazartesi-birikimdergisi 


Koronavirüs salgınının gelip geçmesinden sonra dünyanın aynı dünya olmayacağını söyleyenler tam ne demek istiyorlar, bilmiyorum. Bunu, ışıklı bir “yeni dünya”nın müjdesi olarak tanımlamıyorlar herhalde. Yaşaması, katlanması daha güçleşmiş bir dünyadan söz ettiklerini sanıyorum. Böylesi, benim zihnimde oluşan “fütüroloji”ye daha yakın. 


Salgın, şu ana kadar, bize “yeni” bir dünyanın çizgilerini göstermedi bence. Sanki belirli bir loşluk içinde oturuyorduk da, salgın birden ışıkları yaktı. Tam seçilemeyen silüetler olarak duran sorunları (eski sorunlarımızı) birden bu ışık altında gördük. Bu sorunları görmek istemiyorduk ya da görmeye hazır değildik. Ama salgın, mekanı aydınlatırken, “Buyurun, bakın,” dedi, “yaşadığınız yer burası. Gün ışığı altında gerçek topografyanız bu.” 


Yani virüs bize bir gelecek penceresi açmaktan çok “hal-i hazırdaki” durumumuzu gösteren bir “vizyon” sundu. Bu durum, elbet, uzak ve yakın geçmişin birikmiş sorunlarının ana çizgilerini çizdiği bir “topografya”; ama geçmiş üstüne açık seçik bir görüşümüz olmadıkça gelecek üstüne yürüteceğimiz tahminler de sağlam bir zemine oturmaz. Virüs, bu çerçevede, bir gelecek resmi çizmese de, geleceğe daha gerçekçi bir donanımla bakmamıza yardımcı oluyor. 


Virüsün kendisi neyin nesi? Nereden neşet ediyor? Bu konuda “rivayet muhtelif”; bir yanda olmazsa olmaz “komplo teorileri” var: laboratuvarda kasten yaratılmış bir şey! Çin-Amerika rekabetinin ürünü ya da yaşlıları yok etmek için tasarlanmış v.b. Bunlar söyleniyor, yeni teoriler de bulunacaktır. Ama şöyle ya da böyle, doğal süreçlere müdahalelerimizin bir yan- sonucu olması ihtimali son derece kuvvetli. Bu zaten, dediğim o loşluk içinde gittikçe büyüdüğünü seçebildiğimiz bir sorundu. 


Sanayi Devrimi'nden bu yana, Marx dahil birçok düşünürün “doğayı egemenlik altına almak” diye adlandırdığı bir çabamız var. Niye ille egemenlik “altına” almak? Tamam, doğanın bize çektirdikleri oldu; oldu ama her şeyi bize veren de o. İlişkimizin bir “mücadele” ilişkisi olmasına gerek yok. Doğa bizimle mücadele filan etmiyor. “Doğal” olanı yapıyor. 
“Mücadele” gibi kavramları icat eden, sonra da davranışlarımızı o kavramlara uyduran biziz. 
Marx egemenlik mücadelesinden söz ediyordu, ama bu süreçte insanın biriktirdiği gücün daha ne kadar büyüyebileceğini görmesine imkan yoktu, İnsanların Aral Gölü'nü kurutabileceğini, dünyanın okyanuslarını böylesine kirletebileceğini v.b. herhalde hayal edemezdi. Yok etmek, her zaman, var etmekten çok daha kolaydır. Biz insanlar, şimdi, gerçekten ürkütücü bir yok etme potansiyeli yaratmış durumdayız — ve “yok etme” araçları her zaman “sorumlu” güçlerin denetiminde değil. 


İşte “ozon tabakası”. İşte “iklim değişimi”, işte “eriyen buzullar”. Dediğim o loş odada bunlarla birlikte oturuyorduk. Dünyanın Trump'ları da, “Ne varmış ısıda? Daha fazla ısınmak istiyorum” diye “espri” yapıyorlardı. Donald Trump'ları, Boris Johnson'ları koronavirüsün başında da dinledik. Şimdiki hallerini de görüyoruz. Hem de epey kuvvetli bir ışık altında görüyoruz. 


“Ekonomi” dediğimiz bir bilimimiz var. Bu “bilim” hakkında bir “ideoloji”miz de var. Buna göre, “bilim”in bize söylediklerini “dindarane” bir sadakatla yerine getireceğiz. Peki, böyle yapacaksak, bu “bilim”in “din”den farkı nerede? 


Ve ekonomi bize durmadan “büyüme” diyor. “Büyü” diyor, büyüyoruz. Eskaza büyüyemez hale gelirsek “başarısız” oluyoruz. Bu davranışla yeryüzündeki eşitsizlikleri de büyütüyoruz. 
Ama kaynakları da tüketiyoruz. 200 mü, kaç tane devlet varsa, hepsinin ekonomi bakanı altın madalya alacak ölçüde başarılı “büyüme” yaptı, diyelim; bundan, daha güçlü bir dünya mı doğar? 


Büyüyenlerden biri de dünya nüfusu. Hep söylenir ya, Çin'de ve Hindistan'da yaşayan her birey ortalama Amerika yurttaşının tüketim imkanlarına sahip oldu, diyelim. Kaç özel otomobil sahibi eder bu? Benzini şusu busu, ne eder? “Hayır, böyle olmasın” deme hakkına sahip kimse var mı? 


Gelişen teknoloji. Büyüyen nüfus. “Rasyonalize” edilen iş yöntemleri. 


Gene virüse döneyim. Diyorlar ki virüs zaten bir nedenle başı dertte olanları daha fazla etkiliyor. Yani, adamın “şeker” illeti var; virüs onu daha kötü vuruyor, öldürüyor da. Virüsün bireylere karşı güttüğü bu stratejiyi kurumsal düzeyde de gösterdiğini düşünebiliriz. Bakalım Amerika örneğine. Koskoca Amerika'nın doğru düzgün bir sağlık sistemi yok. Çünkü Amerikan kapitalizmi öyle dört dörtlük sağlık sistemi oluşturacak devlet istemiyor. Normal ahvalde yığınla acıklı olay oluyor, sürüyle haksızlık oluyor, ama ahali bunları “normal” görmeye alıştığı için uzun boylu itiraz yükselmeden düzen devam ediyor. Ama şimdi olduğu gibi salgın filan çıkınca işler değişiyor. O zaman virüs Amerika'yı oradan, o zayıf yerinden yakalıyor, canına okuyor. Bunu Amerikalılar anlayacak mı? “Biz bu konuda bile bile böyle davrandık. Yanlış yaptık” diyecekler mi? Yoksa gene Evangelistler'in kaskatı açıklamalarını dinleyip eski yolda devam edecekler mi? 


Yani bu anlamda salgın elindeki ışıldağı şimdiye kadar kurageldiğimiz yapının köşe bucağına tutuyor ve eksik gediği görme imkanını yaratıyor. Görmek elimizde —görmemek de. 


Popülist politikalar ve politikacılara girmedik. Bir kısmı Soğuk Savaş döneminden, bir kısmı ise onu izleyen “Kapitalizmin Zaferi” döneminden biriktirerek getirdiğimiz bir yığın soruna girmedik. Bence en büyük sorun olan “Paylaşma Kültürü” eksikliğine (ya da “yokluğuna”) hiç girmedik. “Temsili demokrasinin krizi” dediğim ve bambaşka etkenlerden kaynaklanan sorunlar yumağını da sollayıp geçtik. Bunlar hepsi aslında “eski” sorunlar, ama eski sorunlara çözüm bulmadan “yeni” bir dünyanın şarkısını bestelemek ya da söylemek mümkün değil. 


Onun için, “Enternasyonal”in güftesini değilse de bestesini akılda tutmak ve ara sıra mırıldanmakta yarar var, derim. 


KORONAVİRÜS NORMALLİĞİ, VİRAL İZLER VE DİJİTAL OTORİTERLEŞME 
Nurhak Polat-Birikim Sayı 373 - Mayıs 2020 


Koronavirüs apokaliptik kaosla Orwellvari gözetimi tuhaf bir şekilde birleştirdi. Bir süredir dijital kitlesel gözetim ve totaliter veri politikası ile ilgili okuyan, kafa yoran ve dersler veren benim gibi sosyal bilimciler ve antropologlar için etnografik bir andan geçiyoruz. Bir anda, “olağanüstü durumlar olağanüstü önlemler gerektirir” slogan oldu. Hatta neredeyse global bir uzlaşıya dönüştü. Eşzamanlı ve aynı yoğunlukta olmasa da toplumsal yaşam “stand-by”a alındı ve çevrimiçi bir bekleyiş haline geçildi. Toplumsal ve bireysel kapanmayı katlanılır kılmak ve en az zararla atlatmak için, iş hayatından korona virüsü partilerine, toplumsal dayanışmadan siyasi eylemlere kadar hemen her şeyin dijital alternatiflerine sarıldık. En 


azından evde kalma ve dijital hayata katılma lüksü olanlar. Sosyal mesafelenme ve “#staythefuckhome” tabiri caizse karantina toplumunun dayanışma, iletişim ve yönetim zihniyeti haline geldi. Diğer yandan, tek tek bireylerin ve geniş kitlelerin gözetimini sağlayan biyometrik dijital izleme ve iz sürme teknolojileri bu ölçekte ilk defa pandemi koşullarında deneniyor. Dolayısıyla, buna dair bir dizi meselenin kaydını tutmak ve yön verecek tartışmalar yürütmek elzem. Bu yazıda, viral iz sürme ve kontrol bağlamında bu teknolojilerin nasıl kullanıldığını ve totaliter gözetim ile ilgili tartışmaları değerlendirmek istiyorum. 


Viral Dijital İzler 


Dijital teknolojiler Covid-19*un bulaşma hareketini, -korona jargonuyla— virüs zincirlerini izlemek ve kırmakta önemli araçlar haline geldi. Çin, Güney Kore ve İsrail başta olmak üzere, birçok ülke var olan dijital ve analog totaliter gözetim yöntemlerini apokaliptik duruma uydurdular. Olağanüstü bir hızla yeni dijital ve sanal uygulamalar (App'ler) geliştirdiler ya da var olan teknolojileri ve teknolojik gözetim politikalarını yeni duruma adapte ettiler. “Dijital el sıkışma”, “kayıt altına alınan karşılaşmalar”, “koronavirüs yakında” (“Corona Nearby”), Corona-App gibi bir dizi dijital uygulama geliştirildi ve bunlar sadece virüsün seyrini değil aynı zamanda belli bir bölgede yaşayan bireylerin virüsle ve birbirleriyle temasını izlemek ve kontrol altında tutmak için de kullanılıyorlar. “Yeni vaka bildirimi” yapabiliyor ve ilerleyen durumda hastalık seyrini güncelleyebiliyorsunuz. oYaptırdıysanız test sonucunu, semptomlarınızı veya çevrenizdekilerin bilgilerini (o girebiliyorsunuz. (o Civarınızdaki cihazlar bluetooth yardımıyla bu bildirimlere erişebiliyor. Hatta bazı uygulamalarda, cep telefonunuzla civarda dolaştığınızda ya da doğrudan enfekte olmuş biriyle karşı karşıya geldiğinizde cep telefonunuz sizi uyarıyor. Böylece, vatandaşların “hareket profilleri” çıkarılabiliyor ve hatta öngörülebiliyor. Yan yana gelenleri, el sıkışanları, karantina veya “temas yasakları”na uymayanları tespit etmeye yarıyorlar. Bu uygulamaların çoğu prensipte gönüllü bilgi paylaşımı ve kişisel bilginin korunması ve özel hayata saygı ilkesine dayanıyor. 
Diğer sağlık bazlı dijital izleme ve iz sürme uygulamalarından farklı değiller. Daha doğru bir ifadeyle, benzeri bir dizi uygulamada olduğu gibi, bireysel bilgiyi anonim bir kitle bilgisine dönüştürürken tek tek bireylerin geriye doğru izlenmesi riskini de barındırıyorlar. Bunun da ötesinde, gizliliğin korunması ilkesi siyasi rejimlerin, akademide ve popüler kültürde Silikon Vadisi ve “Büyük Veri” tekelleri olarak adlandırılan dev ve global teknoloji şirketlerinin garantörlüğüne bırakılıyor. En iyi ihtimalle, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi ulusal ve ulusötesi dijital veri ve güvenlik prensiplerine devrediliyor. 


Tam da bu noktada, Koronavirüs salgınıyla mücadele ile karşımıza yeni bir tablo çıktı. Birçok ülke var olan merkezi bilgi ve veri toplama politikasını revize etti. Kamu sağlığını korumak adına kişisel verilerin toplanması, merkezi olarak depolanması ve işlenmesinde esneklikler sağlandı. Kitlesel gözetim ve izleme toplumsal herhangi bir tartışma ya da uzlaşmaya gereksinim görülmeden uygulanmaya başlandı. Veri hâkimiyetinin —geçici de olsa— devletin tekeline ve merkezi bir otoriteye devredilmesinin kalıcı sonuçları olabilir. Özellikle kişisel bilgi, özgürlük veya tıbbi mahremiyete dair hakların ve normların çoktan zedelendiği ya da topyekün feshedildiği rejimlerde pandemi mücadelesinin var olan dijital otoriter teknikler ve zihniyetler üzerine inşa edilip, kısmen başarılı olmasıyla. Çin'in özellikle Wuhan bölgesinde epideminin başından itibaren uygulanan tavizsiz analog ve dijital kitlesel gözetim seferberliği gibi. Çin hükümeti, olağanüstü halin kontrolü için aylarca toplu taşıma, sokaklar ve meydanlar, havaalanları gibi kamusal alanları gözetim altında tuttu. Tek tek vatandaşları sistematik olarak izledi, dijital konum tespit ve takibi yaptı, SMS ile uyarı sistemleri kurdu. 
Batı medyasında önceleri politik bir yerden eleştirilen ve otoriterliğin en barbar hali olarak etiketlenen zorla karantina, sağlık ve polis ekiplerinin işbirliğiyle “karantina kaçak avları”, ev 


ziyaretleri, tüm nüfusun virüs bulaşanlar ve risk altındakiler diye fişlenmesi ve benzeri birçok uygulamayla genişleyen otoriter bir halk sağlığı politikası uygulandı. Çin'in hâlihazırda yaygın bir şekilde uyguladığı biyometrik teknolojiler, yüz, beden, ses, göz tarama ve eşleme sistemleri, pandemik kitlesel gözetimi kolaylaştırdı. Zaten “zorunlu” bilgi paylaşımı ve “dijital vatandaşlık kredisi” gibi sistemlerin uygulandığı ülkede dev teknoloji şirketlerinin ve devletin veri tabanları genişletildi. 


Diğer ülkeler de benzeri kontrol ve kitlesel gözetim mekanizmalarını işletmeye başladı. İsrail ve Macaristan'da olduğu gibi, geçici olduğu öne sürülerek, bu tarz bir pandemi kontrolünü kolaylaştırıcı yasalar hızlı bir operasyonla yürürlüğe sokuldu. Bu durum otoriter rejimlere özgü değil. Ancak, otoriter hükümetlerin bilgi hâkimiyeti ve akışını merkezileştirmesine ve şeffaflık mefhumunun komple rafa kaldırılmasına zemin hazırladı. Siyasi karar mekanizmaları doğrudan devlet başkanlarının elinde toplandı. Bu yazıyı yazmaya başladığımda, Türkiye'de salgının boyutu ve yönetimi ile ilgili ciddi belirsizlikler vardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm yetkileri elinde topladığı ülkede Erdoğan'ın ilk günlerdeki sessizliği salgın yönetiminde yetkinlik, sorumluluk ve şeffaflığa dair bir dizi şüpheyi doğurdu. AKP hükümetinin ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi açıklamasının yapıldığı 
11 Mart gününden bu yana resmi rakamları şeffaf bir şekilde paylaşmadığı ve paylaşılan 
verilerin gerçeği yansıtmadığına dair şüpheler ve eleştiriler var.[1] İstanbul Tabip Odası'na göre iktidar “salgın yönetimi”nden ziyade “başarı hikâyesini” garantileyecek “algı yönetimi” yürütüyor.|2| 


Türkiye bu konuda tek değil tabii ki. Türkmenistan'da Berdimuhammedov korona virüsü kelimesini gündelik hayattan sildi, medyada ve özel alanda salgın üzerine konuşulmasını yasakladı. Macaristan'da Orban tüm yasal yetkileri kriz süresince kendisinde toplarken, Netanyahu dijital totaliter gözetimi de kapsayan bir dizi kararı parlamentonun onayına başvurmadan karara bağladı. Bunun “kişisel alana ağır bir müdahale” olduğunu teslim etse dahi, kararları ve karar usulünü “görünmez bir düşmana karşı savaş”ta zorunlu bir adım söylemiyle meşrulaştırdı. Fransa Başkanı Macron da başka bir orduya ya da ulusa karşı değil, “bir sağlık savaşındayız” şiarıyla ulusal seferberlik diline döndü. Böylece halk sağlığı ve pandemi mücadelesi militarist bir karaktere büründürdü. Bunun en belirgin örneği, sağlık çalışanlarının cephede savaşan askerler ve kahramanlar olarak kutsanması; militarist kriz yönetimlerinden tanıdığımız reflekslerin harekete geçmesi ve meşrulaştırılması. Kriz ve felaket anlarında hangi söylemlere ve imgelere sarıldığımızın atacağımız adımların da habercisi olabileceğini açık uçlu, ne iyimser ne kötümser bir not düşerek geçeyim. Şu an Covid-19 pandemi savaşı neredeyse terörle mücadele yöntemlerine benzer yöntemlerle yürütülüyor, dijital haritalandırma, gözetim ve takip ve hatta dronelarla. 


Böylece, bedenden bedene hareket eden Covid-19”e karşı mücadele beden, ölüm ve yaşamı hedef alan biyopolitik ve nekropolitik denklemini kuruyor. Achilles Mbembe'in dediği gibi: “Ölümün gücü altında yaşama boyun eğdirme biçimleri”. Tarihçi Yuval Noah Harari Financial Times'ta yayımlanan “The World after Coronavirus (Koronavirüsten Sonra Dünya)” adlı yazısında önemli bir dönemeçten geçtiğimizi belirtiyor.|3) “Eğer dikkatli olmazsak bu salgın gözetim tarihinde bir dönüm noktası olarak literatüre geçecektir” diye uyarıyor. Harari'ye göre “deri üstü” gözetimden “deri altı gözetime” geçiş söz konusu. Bunu sadece koronavirüsle mücadeleye endekslemek kapitalist gözetim toplumuna ve onun biyoteknolojik izleme aygıtlarına haksızlık etmek olur. Nihayetinde, elektronik saatler bile kalp atışlarından tansiyona deri altındakini görünür kılıyor ve veriye döküyorlar. Üstelik gayet modern-kapitalist bir saik ile: Bilgi iktidardır. Harari'nin uyarısı başka: Daha önce bu tür sistemleri kullanmaktan kaçınan ve onları otoriter olarak kodlayan devletlerin bile halk sağlığı 


adına bu tarz yüksek teknolojili izleme-takip sistemlerinin kullanımının normalleşmesinin önünü açabilecek olması. Agamben aceleci bir tavırla koronavirüsün biyopolitikasının “olağanüstü halde” işlemeye alışmış günümüz toplumlarının ve siyasetçilerinin bahanesi olacağını iddia etti. Buna göre, devletlerin pandemi yönetimi ve yaratılan viral senaryolar devam ederken, alışık olduğumuz “çıplak hayat”ın denetimi süreklileşebilir.|4| 


Kitlesel dijital gözetim ile ilgili çalışan Alman akademisyenler Anna-Verena Nosthoff ve Felix Maschewski daha serinkanlı olmakla beraber benzer bir uyarıda bulunuyorlar: Pandemik durumla alakalı halk sağlığı, bireysel alana saygı ve veri hâkimiyeti kesişiminde ileriye dönük radikal değişimler gözlemlenebileceğini ve hâlihazırda gözetim kapitalizminin genişlediğini belirtiyorlar. Batı'da ve Avrupa'da da birçok ülke kitlesel gözetimi kolaylaştırmayı gündeme getirdi. Örneğin, Almanya ve Avusturya'da vatandaşların dijital “hareket profilleri” çıkarılmaya başlandı. Kişisel veri koruma yasaları gereği, tek tek “gerçek” bireyleri takip etmek ve bilgilerini kayıt altına almak yasal değil. Kişilerin anonimliği korunarak veya gönüllü bilgi paylaşımına teşvik ile “anonim bir kitlesel gözetim” pratiği geliştiriliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün sözcüsü “Bizim mobil ağlarımız iletişim ağları, gözetim ağları değil” derken, Almanya'da kişisel alana saygı hassasiyeti ve veri bağımsızlığı ilkelerine temas ediyor. Nosthoff ve Maschewski'nın “güdümlü kendini kontrol” dedikleri mekanizma bu noktada önemli. Buna göre, kişiler kendilerini verili parametreler ve koşullar içinde ölçerler. Bireysel sorumluluk, öz ve dış kontrol arasındaki ilişki bulanıklaşır. Halk sağlığı ve toplumsal dayanışma adına bilgi paylaşımı sorumluluk olarak kodlanırken, veri kontrolü —daha önce belirttiğim küresel “Büyük Veri” ya da kişisel küçük veri— teknoloji şirketlerinin ve devletlerin yönetimine bırakılıyor.|5| 


Algorithmwatch, dijital gözetim ve politika ile ilgili araştırma yapan bir STK, Covid-19 gözetim yöntemlerine dair tartışmaların bir vakum içinde yürütülemeyeceğini ve şimdiye kadarki tüm sosyal, etik ve politik kaygıların olağanüstü duruma rağmen geçerli olduğunu vurguladı: Buna göre mevcut olağanüstü hal bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımını haklı göstermek için kullanılamaz: tam tersine, “sıradan” zamanlarda vurgulanan tüm meseleler —güvenilirlik eksiği, kodlardaki sistematik hatalar, biyometrik verilerin olası suistimalleri hakkında daha geniş çaplı kaygılar— tüm sağlık ve güvenliğin söz konusu olduğu istisnai zamanlarda daha da önemli hale gelir. Bu önemli tartışmanın sadece teknoloji uzmanları veya teknolojinin bizatihi kendisi tarafından yürütülüp yürütülmediğinden emin olmakla kalmayıp aynı zamanda ilgili teknolojilerin topluma fayda sağladığının kanıtlanmasını da sağlamalıyız.” Teknolojinin aktörleşmesi kulağa tuhaf geliyor olabilir. 
Burada dikkat çekilen nokta, yapay zekâ uygulamaları ve algoritmalar kullanılarak karar mekanizmalarının (muhtemel) otomatikleştirilmesi. Bu indirgemeci ve kolaycı bir tartışmaya itiraz olarak okunabilir. Batılı medyada ve akademik tartışmalarda sıkça bireysel hayata saygı ve halk sağlığı arasında bir paradoksa işaret edildi. Doğru bilgi ve veri politikasının tabii ki pandemi ve epidemi yönetiminde vazgeçilmez bir önemi var. Ancak denklemi başından paradoks olarak kurgularsak, iki pozisyon arasında bir ahlaki seçime sıkıştırılmış oluyoruz. 


Dolayısıyla, bu teknolojilerin farklı politika ve veri rejimleriyle nasıl temas edeceği önemli. 
Kısacası, asıl mühim olan, bu teknolojilerin ilk defa bu boyutuyla pandemi koşullarında denenmiş olması. Hatta, Çin ve Kore'de başarı sağlandı. Pratikte işledikleri görüldü. Batılı ülkelerde de siyasi yapının esnetilebileceği görüldü. Bu, kalıcı toplumsal ve siyasal dönüşümlere evrilebilecek bir durum. Dolayısıyla, asıl mesele tüm bu değişikliklerin virüsle mücadelede etkili ve pratikte işler olmasını sağlamakla kalmayıp biyopolitika ve dijital gözetim arasında “pandemik” bir ilişkinin inşa edilmesi. Kısa ve uzun vadede bunun hangi ulusal ve global düzeyde, liberal-demokratik rejimlerdeki hangi gediklere oturacağı ve 


dolayısıyla hangi süreçleri tetikleyeceğini; totaliter gözetimin sağlamlaşmasına kapı aralayıp aralamayacağını hep beraber göreceğiz. 


Demokratik Virüs, Mekanik Toplum Algısı Ve Totaliter Gözetim 


Son günlerde akademisyenlerden ve aydınlardan bu yönde önemli uyarılar var. Harari pandemik durumun bizi iki seçimle karşı karşıya bıraktığını söylüyor: “İlki, totaliter gözetim ile vatandaşın güçlendirilmesi arasında. İkincisi ise ulusalcı tecrit ile küresel dayanışma arasında.” Chomsky ise koronavirüsün yenileceğini, ama dünyanın neoliberal kriz, iklim değişikliği ve atom savaşları gibi çok daha derin ve acı sorunlarla yüz yüze olduğunu vurguluyor. Dünkü mesele bitmedi yani. Koronavirüsten önce olduğu gibi bugün de aynı seçeneklerle karşı karşıyayız: “Totaliter, acımasız devletler ya da toplumun daha insani koşullarla radikal bir biçimde yeniden yapılandırılması.” [6] 


Koronavirüsün demokratikliğinin tartışılması neredeyse semptomatik. Bizi sadece hastalıkta değil aynı zamanda yaşadığımız apokaliptik durumda da eşitleme ihtimali olduğu için. Tam da, Judith Butlerın dediği gibi virüsler yapmasa da biz kesinlikle ayrımcılık yapacağız.|7| Demokratik koşulların kısıtlandığı böyle bir dönemde, bizim ayrımcılığımız zaten şeffaf olmayan kapitalist dünyanın “ürettiği”, Foucault'nun tabiriyle “yönetegeldiği” bedenlerin dezavantajlarının tam manasıyla üstüne çöküyor. Bu demokrasi illüzyonunun ötesine geçen —ki bu da olsa olsa anti-demokratik ve sömürgeci olmayan bir gerçekliğe ihtiyacımızı gösteriyor— görüşler de var. Kimilerine göre kapitalist-neoliberal dünyanın dinamiklerini dinamitleme fırsatı doğdu. Yeni dayanışma biçimlerinin geçici çözümlerin ötesinde nasıl yaşayacağımıza dair köklü ya da kalıcı değişiklikler getirebileceği imkânından bahsediliyor. Örneğin, “viral öteki”ler (Gazete Duvar'da 28 Mart 2020'de yayımlanan söyleşisinde Evren Balta'nın dediği gibi) ya da dezavantajlı konumdakilerle ilişki veya toplumsal sorumluluğunun paylaşılması açısından.[8] Kimilerine göre ise demokratik toplumun altını oyan ve totaliter yönetim zihniyetini normalleştiren sonu belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Dijitalleşme sadece dijital dayanışma ve toplumsallaşma açısından değil, tabiri caizse global “karantina toplumu”nun ve apokaliptik dünyanın biyo-politik ve mikropolitik izleme ve gözetimi açısından da önemli bir eksen. 


Diğer yandan, pandemi mücadelesinde dil, söylem ve algı repertuarı önemli bir işlev görüyor. 
Toplum, yaşayan bir organizma ve hatta mekanik bir birlik gibi tahayyül ediliyor. Örneğin Almanca konuşulan ülkelerde “herunterfahren” terimi kullanılıyor. Sistemin ve gündelik hayatın yavaşlatılması ve minimuma indirilmesini ifade eden, teknik bir terim bu. Makine, fabrika ya da bilgisayarın kapatılması ya da işletimin yavaşlatılması anlamında kullanılıyor. 
Dilbilimsel olarak bunu irdelemek bana düşmez tabii ki, eminim dilbilimciler ve söylem analizcileri tartışıyordur, ama bu söylem, gözetim altındaki toplumun mekanik bir bütünlük olarak tahayyül edildiğine de işaret ediyor. Açılıp kapanabilecek, kontrol altına alınması gereken hatalar ve virüslerle yaşamayı öğrenmesi gereken bir makine. Kimi parçalar işlemeye devam edecek, kimileri daha fazla yük üstlenecek, kimilerinin işlerliği azaltılırken, bütün sistem “stand-by”a alınacak. Biyo-tekno-politik gözetim mantığından devam edersek, bazı parçalar “viral parçacıklar”a dönüşecek. 


Daha önce de söylediğim gibi, dijital kitlesel gözetim teknolojilerinin otoriter ve totaliter kontrolü mümkün kılması yeni bir şey değil. Ses kontrollü akıllı asistanlar, yüz tanıma programları, algoritmalar, casus dijital virüsler halkın bütününün ve tek tek bireylerin eşzamanlı gözetimini kolaylaştırdı. Kamusal, bireysel ve dijital hareketler durmaksızın ve insan zekâsının kontrol edemeyeceği boyutta sayılara dökülüyor. Üstelik, otoriter rejimler ve 


kapitalist sistemlerde gözetim mantıklarının arasındaki farklar gittikçe azaltılarak. Son yıllarda dijital otoriter ve totaliter gözetime dair genişleyen külliyat bu gözlemleri destekliyor. 
Dijital totaliter gözetim ne Batılı demokrasilere tezat teşkil ediyor ne de sadece diktatörlerin aracı (Glasius 2018; Michaelsen & Glasius 2018). Snowden'ın ifşa ettiği Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) dünya çapında gizli dinleme ve gözleme faaliyetleri bunun bir örneği. Cambridge Analytica'nın Facebook ve benzeri sosyal medyayı kullanarak Amerikan seçimlerini ve Brexit'i manipülasyonu bir diğeri. Çin'in uyguladığı ve başka ülkelere pazarladığı “dijital vatandaş puanlama” sistemi “dijital otoriterleşme”nin (Shahbaz 2018; Michaelsen & Glasius 2018) geldiği son nokta (Polyakova 2019).[9] Bu sistem vatandaşların kamusal alandaki ve dijital ağlardaki tüm hareketlerini yüz ve vücut tanıma sistemlerini kullanarak takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda tek tek kişilerin sosyal davranışlarını değerlendiriyor ve haklarında sürekli veri biriktiren bir dijital puanlama hesabı yürütüyor. 


Covid-19'la Çin gibi ülkelerde başarılı gibi gözüken uygulamalarla, sarkaç bireysel özgürlükten bireyin kontrolüne döndü. Akıllı dijital kitlesel gözetim sistemleri, özellikle algoritmik analiz sistemleriyle birleşince, halk sağlığı politikalarında avantajlar sağlayabilir. 
Pandemi durumunda hayat kurtarabilir. Ancak, totaliter sosyal kontrolü —böylece otoriter rejimleri— ve aynı zamanda Shoshana Zuboff'un (2018) terimiyle veri bazlı dijital “gözetim kapitalizmi”nin otoriter ve totaliter eğilimlerini güçlendirmek için “mazeret” olarak kullanılabilir. Efektif oldukları için değil. Aksine, neoliberal kapitalizmin içine girdiği krizlerin gerçek nedenlerini ve çözüm yollarını tartışmaya açmaktan ve kalıcı adımlar atmaktansa, krizlerin ötelenmesine olanak sağlayacakları için. Şu anda uygulandığı şekliyle kitlesel gözetimin ve biyopolitik pandemi yönetiminin birçok ülkede süreklileşmeyeceğini öngörebiliriz. Bunun için çok ciddi yapısal ve toplumsal dönüşümler gerekli. Ancak, Daphne Halikiopoulou'nun belirttiği gibi, “vatandaşlarını koruyan paternalist/pederşahi bir devleti, özgürlükleri baltalayan otoriter bir devletten ayıran çok ince bir çizgidir. İnsanlar özgürlüklerini kolektif güvenlikleri için mübadele etmeye razı” olabilirler. Ve şu dönemde yaşanan süreç (süregelen) popülist otoriterleşmeyi besleyebilir.|10) Benzer bir şekilde dijital teknolojilerin ve gözetimin “soft otoriter bir kit” (Schatz 2009) olarak uygulamaya sokulması desteklenebilir. Tabii ki bu otoriter rejimleri ve kontrolü nasıl tanımlayacağımız ile ilgili bir meseledir. Ancak pandemi sonrasında “soft otoriteryenlik”; yani demokratik, antidemokratik ve otoriter uygulamalar, yapılar ve öğelerin yan yana var olabildiği ve sistem lehine işler hale getirildiği yönetim biçimlerinin kurulmasının daha da kolaylaşıp kolaylaşmayacağını dikkatle gözlemek gerekir.|111 Farklı senaryoların mümkün olduğu ve dillendirildiği bir dönemden geçiyoruz. Siyasetçiler “yeni bir normallik”ten bahsediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceğimiz bir normallik mi bu? Peki hangi normallik? Ne kadar şeffaflık gerekli? Kişisel alana saygı ve hakları korumak adına kamusal hayatı ve halk sağlığını tehlikeye atabilir miyiz? Ne dereceye kadar? Herkesin izole edildiği, her şeyin ve herkesin izlendiği ve her türlü bilginin gizlendiği Çin, Kore, Türkiye gibi otoriter rejimlerin “normal”i, demokratik yapının henüz altının o kadar oyulmadığı ülkelerden farklı. Çok muhtemel ki geçici durumun yarattığı olağanüstü hal popülist-otoriter devletlerin de zaten olağanüstü moduna sorunsuzca eklemlenecektir. Buna dijital otoriter teknikler ve teknolojiler de eklenecektir. Şu dönemde alınan kararların birçoğu ileride yürüteceğimiz tartışmaları belirleyecek. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz “sağa kayış” ve politik iklim liberal-demokrasilerin de otoriter rejimlerle benzer tepkiler verebildiğini gösterdi. İkisi arasındaki çizgiler o kadar derin değil. “Geçiş”ler öngördüğümüz kadar keskin dönüşler barındırmıyor. Aksine üst üste binen ve zamana yayılan dönüşümlerin toplamı. 
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Bütün dünya birkaç ay önce beklemediği ölçüde büyük bir pandemiye yakalandı. Korona virüsü (KV) olarak adlandırılan bu pandeminin günlük yaşamımızı etkileme biçimi ancak bilimkurgusal hikâye veya filmlerde bir fantezi ürünü olarak nitelendirdiğimiz durumlardan farklı değil. Yaşadığımız ve küresel boyutta paylaşılan bu toplumsal felaketin kısa ve uzun dönem etkilerini anlayabilmek için önce KV'nin kısa dönem dinamiğini özetleyeyim. 


KV'nin yarattığı paniğin iki nedeni var: (i) söz konusu virüsün bulaşma potansiyelinin yüksek olması; ve (ii) enfekte olanlar arasında özellikle yaşı yüksek ve/veya sağlık sorunları olanlarda öldürücü etkisinin olması. 


KV'nin bulaşma dinamiğini inceleyen SIR (Susceptible-Infective-Recovered) adlı en basit matematiksel model virüsten etkilenen toplumu zaman içinde dönüşen üç kategoriye ayırıyor: S—enfekte olmaya açık olan nüfus; I—enfekte olan nüfus; R-enfekte olanlar arasında iyileşen ve başkalarına bulaştırmayacak biçimde bağışıklık kazanan ya da ölen nüfus. Bu modelde belirleyici iki parametre enfekte olanlar arasında iyileşenlerin + ölenlerin oranını belirleyen katsayı — ki bu katsayı tedavi olanakları ne kadar iyi olursa olsun büyük oranda doğaya, yani virüsün özelliklerine bağlı. Diğer parametre ise sosyal mesafe yani kişisel tecrit ile temizlik, 


maske vb. gibi alınabilecek toplumsal önlemlere bağlı. Bu modelin verdiği sonuç şöyle: enfekte olanların sayısı hızla artarak bir tepe noktasına erişiyor ve sonrasında bu enfeksiyona yakalanan nüfus belli bir zayiat (ölenler) verdikten sonra sıfırlanıyor. Burada önemli olan enfeksiyon kapmış olan nüfusun başlangıçtan tepe noktasına varma zamanı ve tepe noktasındaki enfekte nüfusun yüzdesi ki bu, toplam ölüm miktarını da belirliyor. Modelin bize gösterdiği sonuca göre tepe noktasına varma zamanı ne kadar erken olursa bu noktada enfekte olanların sayısı da o oranda yüksek oluyor. Eğer yukarda sözü edilen sosyal mesafe (tecrit) ve bulaşma karşıtı maske, temizlik vb. gibi diğer önlemler sıkı bir biçimde alınırsa tepe noktasındaki enfekte nüfus azalıyor ancak aynı önlemler enfeksiyonun tepe noktasına varma zamanını geciktiriyor. Toplam enfekte olanların miktarı ölüm oranını da belirlediği için bütün dünya bu gecikmeye rağmen[1] söz konusu önlemleri sıkı tutuyor. 


Şu anda Çin örneği dışında enfeksiyondan yüksek ölçüde etkilenen ülkelerin tümünde enfeksiyon tırmanma aşamasında. Tepe noktalarına ne zaman varılacağı konusunda net bir açıklık olmamakla beraber eğer Çin -daha doğrusu Çin'de tecrit edilmiş Wuhan kenti— örnek alınırsa karamsar olmak için fazla bir neden yok. Yani Çin'den elde edilen sayılara güvenilirse birkaç ay içinde diğer ülkeler de aldıkları önlemlerin sıkılığıyla orantılı olabilecek gecikmelerle enfeksiyonun tepe noktalarına erişebilir. 


Ancak tıp otoritelerinin görüş birliğine varamadığı bir başka durum var. Bu da enfeksiyon sonrası iyileşenler arasında belli bir oranın bağışıklığı kaybederek tekrar enfekte olma, yani virüs kapma ve bulaştırma konumuna gelme olasılığı. SIRS olarak bilinen bir matematiksel model ile incelenen bu durum geçerli olursa söz konusu bağışıklık kaybetme oranı düşük bile olsa enfeksiyonda varılan ilk tepe noktasından sonra sönerken onu izleyen yeni tepe noktaları oluşabiliyor. Daha da beter, eğer söz konusu oran biraz büyürse enfeksiyon sönmeden sürekli bir kalıcılığa sahip olabiliyor.[2] Tabii eğer böyle bir durum geçerliyse sorunun olumlu çözümü bir aşının geliştirilmesi veya virüsün mutasyonunun öldürücülük karşıtı bir yönde — evrim teorisinin kuşkulu bir yorumu ile öldürücü virüsler öldürdüğü insan ile beraber ölüyor ve çoğalamıyor! — yer alması ile gerçekleşebilir. Kanımca er veya geç bu felaket sonuçlanacak. Ama iyi ve kötü yönleriyle geleceğe yönelik etkileri —kısa dönemdeki öldürücü olanlardan öte— ekonomik ve dolayısı ile toplumsal boyutlarda olacak. 


KV öncesi dünyanın ekonomik ve toplumsal durumu sorunlu bir aşamadaydı. Sözünü ettiğim sorunun kaynağı teknoloji kökenli bir işsizlik olup sorun kendini daha çok teknolojik açıdan üretken ve gelişmiş dünyada gösteriyordu. Söz konusu sorun kendisini ABD'de Trump'ı seçen beyaz işçi sınıfı, İngiltere'de Brexit ve Birleşik Krallık-içi ayrılıkçı dinamikler, Fransa'da Sarı Yelekliler hareketi, başta Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya olmak üzere AB içindeki yeni sağcı milliyetçi partilerin güç kazanması, İspanya'daki ve İtalya'daki ayrılıkçı hareketler ve daha benzeri çok sayıda göstergelerde belli etmekteydi. Batı dünyasında sorunu bir küreselci-ulusalcı ikilemi içinde ele alan ve bu mantıkla ekonomiyi kapatarak küreselleşme karşıtı olarak yer alan gerek sağ, gerek sol politika önerileri etkinliklerini artırdılar. Bu iki kesimin karşısında liberal bir ideolojik çerçevede dünya kapitalizminin sözcüsü konumunda olan ve bu görüşleri The Economist, Financial Times, New York Times gibi dergi ve gazetelerde yayan kesim ise özellikle ABD ve AB içinde var olan teknoloji kaynaklı işsizlik sonucu geçerliliğini ve dolayısı ile etkinliğini büyük ölçüde yitirdi. 


KV öncesi ABD'de Trump'ın iş güvencesinden yoksun, çoğu kez birkaç işte kısmi zamanlı çalışma durumunda olan ve aldıkları dünyaya göre yüksek ama ABD bağlamında mütevazı ücretlerle ve böylece imalat sanayiinde Çin ve Uzak Asya ülkeleri ile ancak kapalı ekonomik 


koşullarda rekabet şansına sahip ve kısa ömürlü olacağı aşikâr olan emek politikaları KV salgını ile bıçak gibi kesildi ve kontrol altına alınmış gibi görünen işsizlik patladı. AB içinde ise Almanya dışında gelir düzeyleri üretkenliklerinden yüksek ve gelir eşitsizlikleri sosyal politikalar ile dengelenen toplumlarda zaten var olan teknolojik işsizlik sorunlarının bir de KV'nin yarattığı ekonomik boşluklar yer alınca aşılabilmesi oldukça zor görünüyor. 


KV öncesi teknolojik işsizliğin bir gerçeklik olduğunu kabullenen kesim gitgide inandırıcılığını artırıyordu. Bu nedenle İsviçre, Finlandiya, Avusturya gibi birçok AB ülkesinde Evrensel Temel Gelir UBI (Universal Basic Income) fikri alıcı bulmaya başladı ve hatta halk oylamalarına sunuldu. ABD'de Demokrat Parti başkan adayı olan Çin asıllı Amerikalı Silikon Vadisi girişimcisi Andrew Yang önerdiği programda işi olsun olmasın her reşit olmuş ABD vatandaşına UBI olarak ayda $1000 gelir vaat etti. Bu önerilerin sözde kalması ve pratikte yaşama geçememesinde iki faktör rol oynadı. Bunlardan ilki, sanayi toplumunun ortak anlayışı oluşturan hipotetik sosyal kontratında yer alan ve “her birey geçimini emeği ile sağlamalı” ilkesi ile ifadesini bulan toplumsal ethosun aşılmasındaki zorluk ise;[3] diğeri de UBI'nin finansmanından kaynaklanan sorundur. Fikrin temelinde söz konusu finansmanın, üretkenlikleri ve bununla orantılı olarak gelirleri üst düzeyde olan birey veya şirketlerden sağlanacağı öneriliyordu. Hatta şirketler düzeyinde buna bulunan ekonomik gerekçe de şöyleydi: robot veya yazılımlar ile yaratılan teknolojik işsizlik aynı çevre kirliliği gibi negatif bir ekonomik dışsallık (economic externality) olarak algılanmalı ve söz konusu şirketler yarattıkları bu olumsuz dışsallığı (işsizliği) ek vergilerle karşılamalı. 


Kanımca sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken yaşadığımız, emeğin var olan koşullarda ticari değer yaratmakta zorlanmasından kaynaklanan ve çözümü kolay olmayan teknolojik iş(lev)sizlik|4) sorunu KV krizi ile yeni boyutlar aldı. 


Bu boyutlardan ilki, yaşadığımız KV krizinin teknolojiyi, özellikle de yapay zekâ ve benzeri otomasyon olanaklarını kamçılayan bir niteliğe sahip olması. Bunlardan ilki üretimde ve eğitimde uzaktan kontrol teknolojilerinin sürekli kullanılması ve doğal olarak bu alandaki teknolojik aygıtların (donanım ve yazılımların) gelişmesi. Ben ilk kez olarak üniversitede verdiğim dersleri, sınavlar ve ödevler de dâhil olmak üzere, evden veriyorum. Tanıdığım ve ilişkide olduğum kişilerin çoğu da etkinliklerinin önemli bir bölümünü uzaktan uygulama teknolojileri ile yürütüyor. Bu ne demek? 


Bu teknolojik işsizlik konusunda tarım, imalat ve servis sektörleri arasında sığınılabilecek en güvenli liman olarak gösterilen insan-insana servis sektörü işlerinin erimesi yönünde bir adım. 
İlginç bir biçimde bugün için vazgeçilmez gördüğümüz ve dört elle sarıldığımız doktorlar ve sağlık emekçilerinin gelecekteki olası konumları bugüne tezat müthiş bir paradoksu oluşturuyor. Çünkü yapay zekâ ve otomasyon konusunda söz sahibi olanlar var olan ve gelişmekte olan teknolojilerin uzaktan teşhis ve kontrol ile tıp —ve hukuk ve yüksek ücretli birçok beyaz yakalı meslek— alanında otomasyon olanaklarının ve bundan kaynaklanan üretkenliğin işsizlik yaratma potansiyelinden söz ediyorlar. Hatta öyle ki tıbbi teşhis ve tedavi konusunda doktorların teknolojik olanaklara yenik düşmemeleri için insan-insana ilişkilerini — yani doktorluğun psikiyatrik ya da psikolojik yönünü— daha da ileri götürmelerini öneriyorlar. 
Bugün bir KV salgını bu görüşleri bir anda sildi. Haklı olarak bu özel koşullarda doktorluk, fedakârlık isteyen en revaçta ve en riskli mesleklerden biri haline geliverdi. Bu KV durum tıp mesleğinin geleceğini belirler mi? Kanımca belirlemez ve bu kriz sona erdikten sonra yukarda yazdığım görüşler tekrar geçerliliğine kavuşur. 


Yukardaki görüşlerimi özetlersem KV krizi uzaktan yönetim, üretim, eğitim ve genellikle kontrol olanaklarını zenginleştirme yönünde kamçılayarak teknolojik işsizliğe karşı son liman olan insan-insana hizmetin bazı biçimlerini teknolojinin pençelerine teslim etti, ediyor. Ancak olayın bir de olumlu yönü var. 


Teknolojik iş(lev)sizlik özgürlük (yaratıcılığın ön koşulu) ve eşitlik (kardeşlik) arasındaki çok temel ve üst düzeyde bir çelişkiyi içeriyor. Çeşitli vesilelerle açıkladığım gibi ekonomide yaratılan katma değer, gitgide mal veya hizmet üretiminin çoğaltılmasında (reproduction) değil tasarımında yatmaya başladı. Mal ve hizmet üretiminin çoğaltılma gibi sıradan süreçleri teknolojinin olanakları ile sağlanabiliyor, ancak bilgi toplumunda asıl değeri yaratan tasarım süreci nitelikli emek gerektiriyor. Ücretler ile yaratılan değer arasında bir ilişki kurarsak bu durum gelir dağılımında bir eşitsizlik yaratıyor. Üretkenlikteki bu eşitsizlik sermaye ile emek arası bir eşitsizlik olmaktan çok nitelikli emek (teknoloji ile ikame edilemeyen) ve sıradan emek (teknoloji ile ikame edilebilen) arası bir eşitsizlik. Eğer bu eşitsizliği ücretlere yansıtmazsak bir süre sonra yaratıcılığın arka plana atıldığı ve ortalamaların hegemonyasında bir sistem ile karşı karşıya kalıyoruz. Sovyetler Birliği bu nedenle 1980 sonrası yer alan teknolojik sıçrama dalgasında geride kaldı ve çöktü. Çin bu duruma uyandı ve iç yapısını politik olarak biçimlendiren ve kapitalizmin dinamiğine benzer bir yöntem uyguladı. Öte yandan eşitliği ön plana alan bir dinamiği göz ardı edersek karşılaşacağımız bunalım ABD ve AB ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ve bugün KV krizi ile iyice patlak veren işsizlik ve eşitsizlik sorunlarıdır. 


Öte yandan zaman zaman tekrar gündeme getirilen Marksist bir sosyalizm veya benzeri bir sosyal demokrasi de çözüm değil. Bu bağlamda dile getirilen ve eğitim sonucu herkesi nitelikli emek haline getirelim ve üretkenlikteki eşitsizliği aşalım politikasının geçersizliği bilgi ekonomilerinin “kazanan her şeyi alır” özelliğinden kaynaklanıyor. Mesela basketbolda nasıl herkes NBA veya o düzeyde maç seyretmeye alışıyorsa, üretimde de ancak en üstün bilgi ve yaratıcılığa sahip olanlar aynı basketbol örneğinde olduğu gibi küresel talebin tümünü karşılayacak ticari bir değer yaratabiliyor. 


Bu kısa özetlemeden sonra KV bunalımının yarattığı ve belki de gelecek için ışık tutabilecek bir dinamikten söz ederek yazıma devam edeyim. Yukarda ifade ettiğim görüşlerden dolayı teknolojik iş(lev)sizliğin kolay bir çözümü yok. Eğer bilgi toplumunda nitelikli, yani üst düzeyde ticari değer yaratabilen ile sıradan emek ayrımının kalıcılığını ciddiye alıyorsak bu eşitsizliği makul ölçüler içinde aşmanın yollarını bulmamız gerekir. Bu bağlamda yukarda sözünü ettiğim ve birçok ülkenin ciddiye alıp kamuoyu oylamaları yaptığı UBI (Evrensel Temel Gelir) tezini tekrar, ancak bu kez yaşadığımız KV bunalımının bize öğrettikleri ışığında, gözden geçirelim. 


KV krizi yaş ve bağışıklık direnci dışında insanların üretkenlikleri, etnik aidiyetleri, ekonomik sınıfları ve birçok benzeri farklılıklarına bakmadan can alıyor. Bu nedenle sanırım hepimizde empati adını verebileceğimiz bir toplumsal duyarlılık oluştu. Her vicdanlı birey geçimini günü gününe ve ancak sağlayan insanların bu koşullar altında ne yapacağını düşünüyor. Bu düşünceler aşama aşama bir toplum psikolojisine dönerse yukarda sözünü ettiğim ve UBI önünde bir engel gibi görünen sanayi toplumunun acımasız ethosu “herkes geçimini emeği ile sağlamalıdır” ve hiçbir bireye veya ülkeye örnek olmasını dilemediğim ABD başkanı Ronald Reagan'ın “Beleş yemek yok” sloganlarını aşmamıza bu KV krizi yol açar diye umuyorum. 
Bu ethos eşiği aşılırsa UBI önündeki tek engel finansman sorunu olarak önümüzde duruyor. 


Yukarda da açıkladığım gibi toplumdaki üst düzey bir üretkenliğe veya zenginliğe sahip birey veya şirketlerin UBI projesine verdikleri vergilerle katkıda bulunmalarının önündeki temel engel bu birey veya şirketlerin söz konusu vergileri vermemeleri için kendilerini verimli olarak kullanabilecek başka ülkelere gitmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle daha önceki yazılarımda UBI projesinin finansman açısından başarılı olabilmesi için var olmayan bir küresel faktör olarak emek ve sermaye ücreti eşitliğinden söz etmiştim. Bu durumda yani ucuz emek veya kıt sermaye gibi farklılıkların yokluğunda üretken birey veya şirketlerin gidebileceği yeni cennetler oluşmuyordu. Peki, KV krizinin burada oynadığı rol ne? Şu sırada bırakın üretken birey veya şirketleri, içimizdeki belli bir azınlık hâlâ “Abi bu ülkede yaşanmaz ben filanca Batı ülkesine gideceğim” diyebiliyor mu? Hatta buna maddi olanakları olsa bile gidebiliyorlar mı? 


KV krizi döneminde işsizlik sorununun en aşırı biçimlerini yaşayan ülkeler bu soruna karşı radikal tedbirler alırlarsa bu tedbirlerden en azından bir kısmının bilgi toplumuna geçerken kalıcı bir konuma gelmesi ve kanımca küçük ölçekte olsa bile de facto bir UBI uygulamasına geçilmesi her bakımdan olumlu olur diye düşünüyorum. Bu görüşü fırsatçılıkla suçlayanlar olabilir. Belki. Ama en azından vicdanlı bir fırsatçılık. 


Son olarak yakın ve orta gelecekte neler olabileceği konusundaki görüşlerimi sıralayayım: 


KV krizi SIR modeli geçerli ise birkaç ay içinde ilk tepe noktasını aşan ülke krizin sona ereceğinin ilk göstergesi olur. Bu süre içinde ne yazık ki tepe noktadaki zayiatın yüksek olması beklenebilir. 


2- Eğer KV krizinde SIR değil de SIRS modeli geçerli ise —ki bunun bir habercisi olarak Oo Çin'in Wuhan kentinde yeni bir enfeksiyon dalgası olabilir— enfeksiyon ve kriz daha uzun sürebilir. Burada kısaltıcı faktör bu süre içinde bir aşının geliştirilmesi veya virüsün olumlu yönde olmasını beklediğim bir mutasyon olabilir. 


KV krizinin iki ucu sivri bir değnek olduğunu iyi anlamak gerek: bir ucu yaşamı sürdürebilme sorunu ise diğeri de ekonomik çöküş, işsizlik, kıtlık gibi diğer felaketler. Unutmayalım aynı harp zamanlarında olduğu gibi KV krizi de bir anda ekonomide üretilen birçok ürün ve hizmeti aynı güvenlikte olduğu gibi stratejik bir konuma getirdi. Bir ürün veya hizmetin bu anlamda stratejik konuma gelmesi onun fiyatı ile değil varlığı ya da yokluğu ile ölçülmesidir. 
Doğal olarak stratejik ürünlerin başında tarım ve ona bağlı gıda ürünleri geliyor. 


Harp sonrası ekonomiler kapitalizm içinde nasıl büyüyorsa, KV sonrası da bilgi birikimi ve üretkenliği duraklamış olan ekonomiler aradaki boşluğu doldurmak üzere bir büyüme aşamasına geçecekler. Bu nedenle ben KV sonrası geçici bir refah dönemini olası görüyorum. 


KV krizinin etkilemediği bir alan ülkelerin var olan insan gücü, bilgi birikimi, doğal kaynakları, vb. Bu nedenle herkes üç aşağı beş yukarı nerde kaldıysa oradan devam edecek. 
Ancak zaten can çekişmekte olan Avrupa Birliği, ABD'nin tek kutuplu hegemonyası gibi alışılmış siyasi yapılar büyük bir olasılıkla doğal sonlarına ulaşacaklar. Ama yanlış anlaşılmasın mesela ABD, KV krizi içinde hangi zayiatı verirse versin, hâlâ ekonomik, askeri ve siyasi açıdan dünyanın en önemli güçlerinden biri olmaya devam edecek. Keza AB sona erse de AB ülkeleri, mesela Almanya KV krizi sonrasında da önceki teknolojik gücüne ve gelişkin insan kaynaklarına sahip olacak. 


Küreselleşme sanıldığı gibi bir azınlık komplosu değil, tersine bugünkü teknoloji tabanlı dünyanın vazgeçilmez bir dinamiği. Küreselleşmenin niteliği ve ona bağlı ekonomilerin ne yönde evrileceği ise özellikle sanayileşmiş Batı ülkelerinin ve yavaş yavaş çelişkileri artan ve demografileri işsizliğe kucak açan Çin ve Hindistan'ın bilgi toplumuna nasıl ayak uydurabileceklerine bağlı. 


[1] Başta İngiltere, ABD tepe noktasına varıştaki gecikmeyi azaltarak ‘kitle bağışıklığı” sağlamak adına hastalığın yayılmasına karşı önlemleri gevşek tuttuysa da kısa sürede toplum baskısı altında bu politikadan vazgeçtiler. 


[2] Bu yazıda sözünü ettiğim SIR modeline ve tekrar enfekte olma olasılığını içeren SIRS modeline ilişkin açıkladığım sonuçları birinci elden, yani bu modeller üzerinde bizzat yaptığım sayısal incelemelerden elde ettim. 


[3] Bu ilkeyi en açık bir biçimde 1980”lerde ABD başkanı Ronald Reagan havacıların grevine karşı bir bağlamda kullandığı “No free lunch? yani “Beleş yemek yok? ! sloganı ile dile getirmiştir. 


[4] Bu konudaki görüşlerimi böyle kısa bir yazıda açıklayabilmem olanaksız. Teknolojik işsizlik ve bilgi toplumunun kendine özgü özellikleri ile ilgilenen okurlar 2012 yılında İletişim Yayınları tarafından basılan ve 2019 yılında yeni bir bölüm eklenerek ikinci baskısı yapılan Teknolojik İş(lev)sizlik adlı kitabımdan yararlanabilir. Ayrıca benim adımla Youtube üzerinden yapacakları bir arama ile birçok TV ve diğer görüntülü medya yayınlarından söz konusu kitap ve Bilgi Toplumu üzerine görüşlerime de erişebilirler. 
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Bir şeyin gerçek anlamıyla beklenmedik olabilmesi için birdenbire ve ansızın olmasının ötesinde bulgularına daha önce sahip olunmayan, onu işaret edecek herhangi bir durumun oluşmadığı, tamamıyla sürpriz ve öngörülemeyen bir şeyden bahsetmemiz gerekir. Hâlbuki öyle olmadığını görüyoruz. Koronavirüsün (Covid-19) yakın geçmişteki domuz gribi gibi diğer pandemiler, SARS, MERS ve Ebola gibi virüslerin gerçekleşme koşullarıyla benzerlikleri vardır. Ortaya çıktıkları yerler, yayılma koşulları ve yayılma hızları gibi, çok sayıda ders çıkarılacak kesişmenin olduğu söylenebilir. Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum sağlığı adına karar vericilerin, pandemik hastalık deneyimleriyle kendi gerçekliği içinde yüzleşmek yerine, acil durum ortadan kalktığında rehavete kapılmaları, toplumsal bedelleri ağır ve telafi edilemez etkilere sebebiyet veriyor. 


Geçmişle yüzleşme süreçlerinde olduğu gibi karar aktörleri tarafından salgının yeterince ciddiye alınmaması konusunda toplumdan af dilenerek, “bir daha asla” mesajının topluma ulaştırılacağı bir süreç yaşanmayacak. Bunun nedeni salgın tehdidini sürekli olarak farklı dozajlarda yaşamaya devam edecek olmamız. Öte yandan politikacıların adaletli ve eşitlikçi anlamlarıyla gerçekçi politikalar üretmeleri ancak mevcut sistemin çökertilmesi ya da kökten dönüşümü ile mümkün olabilir. Artık salgınlarla mücadelede sınıfsal eşitsizliklerin ayan beyan su yüzüne çıkması ve baskı oluşturması, sosyo-politik süreçler içinde aktörlerin hazırlıklı olmalarını ve topluma güven sağlayacak roller üstlenmelerini gerektiriyor. 
Dolayısıyla kaçınılmaz olanın beklenmedik bir şey gibi görülmesi ya da gösterilmesi ancak bir zaman kazanma stratejisi olabilir. 


Kaçınılmaz şekilde rastlaştığımız salgın, gündelik hayat içinde gidip geldiğimiz çalışma, ev ve sosyal hayat üçgeninin tam orta yerinde adeta bir bomba gibi patladı. Hayatımızı salgından önce ve sonra olarak doğrudan virüsün açtığı bir yarıkla birbirinden ayırabiliyoruz. Bundan sonrasında bireysel olarak yapacağımız tercihler, alacağımız kararlar ve mecburiyetler tüm toplumu etkileyecek. 


Bu anlamıyla yakın geçmişte bu durumla eşleştirebilecek yegâne dönüm noktası Gezi direnişidir.1 Gezi'de, iktidarın kendini desteklemeyen halkın yarısını hatta ona göre yarı-halkı görmezden gelmesiyle fitil ateşlenmişti. Gezi, benin bize dönüştüğü, alınan kararların herkesi etkileyeceği kavrayışıyla sokaklarda, kamusal alanda, bedenin ve söylemin performatifliğiyle herkesin birbirini tehlikeden sakındığı, birbirini beslediği bir süreçti. Yaşam hakkını hedef alan, biyolojik bir tehdit oluşturan virüsün, ulusal ölçekte bir alarm durumu olarak algılanmasıyla beraber bizler, bu kez sokağa çıkarak değil evde kalarak, eylem yaparak değil sosyal medyada toplumsal muhalefeti güçlendirerek rol aldık. Bilimsel söylemler ile yaygara arasında gidip gelmesi ve komplo teorilerinin eksik olmamasına rağmen sosyal medyanın yaşam alanı haline geldiği bir zamandayız. Burası aynı zamanda eylemsizliğin eyleme dönüştüğü bir durak... 


Bedensel performatifliğin ise sağlık çalışanlarına ve mavi yakalı, serbest çalışan ve temel ihtiyaç odaklı esnafa ve temelde güvencesiz emekçilere kaldığını gözlemliyoruz. Bunun yanında masa başı mesaisi artmış olan bir kesim var. Esnek çalışma düzenine geçiş yapan, ekran karşısında mesai yapan beyaz yakalılar için sömürü katsayısı yüksek ve daha sınırsızca sömürülen bir zaman mefhumu işliyor. Onların salgın gündeminden psikolojik olarak etkilenmeye de hakları yok sayılabiliyor. 


Gezi'yle beraber otorite yanlısı ve muhalif olan kesim arasında keskinleşen kutuplaşma, bu sefer geçinme derdiyle sokağa çıkmak mecburiyetinde olan ve evde kalabilen arasındaki ayrım üzerinden görünür olabiliyor. Daha derinde olan ise her zamanki gibi güçsüzün, sesi duyulmayanın, çocuk işçinin, çekik gözlünün, göçmen olanın, trans olanın, yaşlı ve hasta olanın değersiz sayıldığı ve hor görüldüğü bir tabloda ortaya çıktı. 


Bu olağanüstü hal, salgının istatistiki değerlerinin yükselişe geçmesiyle beraber en güvencesiz kesim olan ucuz işgücünün sistemi zorlayıp, devleti çözüme zorlayacağı yönünde neoliberalizmin sürdürülemezliğini kanıtlayan bir itkiyi ortaya çıkarabilir. 


Çünkü sistem, çoğunluk için “öldürmeyip süründüren” bir vizyon üzerine inşa edilmişken, bu gerçekleştirilemez hale geldiğinde sosyal bir patlamanın ayak sesleri duyulabilir, kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir çoğunluğun gazabıyla baş başa kalınabilir. Dolayısıyla Gezi direnişi ve virüs arasında bireysellik ve kolektiflik arasındaki ilişki, iktidar ile toplumsal muhalefet arasında gerçekleşen mücadele, yerel olanla küresel olan arasındaki ortak “kader” birliği duygusu gibi tartışmanın iki kutbunu oluşturacak başlıklar kullanışlı olacaktır. 


Gezi direnişi, kamusal alanda birlikte olmanın gücüyle mücadele dinamiklerini kuran, kent hakkı, bellek hakkı, yaşam hakkı savunusunu taşıyan bir toplumsal karşı çıkış, otoriteye ve totaliter devlete karşı gerçekleşen bir direnişti. Salgın ise biyolojik olarak, bedeni eve kapanmaya iten, yalnız ama birlikte, fiziksel olarak yalnızlaşmış ama toplumsal olarak ortak karar alma ve dayanışma mekanizmalarını pekiştiren bir yapıya sahiptir. Dayanışmanın güçlendirilmesine muhtaç, toplum sağlığı açısından “iyi hali” korumayı hedefleyen bir eğilimi vardır. Diğer yandan kırılgan olanın daha da kırılgan hale geldiği, güç odaklarının ise kırılganlara karşı sessizliklerini ya da gizil tepkilerini beraber örgütledikleri söylenebilir. 


Henüz bu günlerde, şimdiye tanık olduğumuz ve tazeliğiyle üzerine düşünmek için yeterince zamana sahip olmadığımızı düşünürsek belki güçlü ve emin çıkarımlarda bulunmak için erken; fakat vurgulanması gereken bir konu var. Bütün bu süreçler yaşanırken hak temelli mücadeleyi, kırılganı sahiplenmeyi, yaşlı olanı savunmayı, evde kalamayanı desteklemenin yöntemlerini öğrenirken diğer yandan toplumsal belleği nasıl örgütleyeceğimize dair de düşünsel pratik yapmaya mecburuz. 


Toplumsal bellek perspektifini daha iyi kavrayabilmek için şimdinin tarihi kavramına değinmek iyi olabilir. Gezi gerçekleştikten sonra Toplumsal Tarih dergisi dosya konusu kapsamında “Şimdiki Zamanın Tarihini Kim Yazar?” sorusunu tartışmaya açmıştı. Bu sayıda, belleğin tarihten kaçarak geçmişten şimdiye taşınması ve yöntem, malzeme bakımından aktarımın kavramsal tartışması yer almıştı. Türkçe literatürde başka yerlerde tek tük bahsedilmesinin dışında “şimdinin tarihi” maalesef işlenen bir konu olmadı. 


İçinde bulunduğumuz koşullar ile eşleşen, geçmişte ona tekabül edecek bir örnek ya da doğrudan yaşanan bir deneyim olmadığında, alışılmışın ya da normal olarak içselleştirilenlerin hızlıca dönüşüme uğradığına tanık olduğumuzda, bellek daha hayati bir anlama bürünür. Örnek olarak farklı bağlamlarda neoliberalizm, toplumsal politika ya da gündelik hayat tartışmasını çağırması bakımından Gezi Direnişi ya da karantina gölgesinde koronavirüs salgını, toplumsal hijyen ve biyolojik tedbirler bakımından kolera salgını gibi örnekler akla gelebilir. 


Ali Artun'un “Ütopya'nın Sonu mu?” sorusuna verdiği yanıtı bunu akla getiriyor: 


Küreselleşme ve neoliberalizmin kültürel politikası olan postmodernizm, tarihin sonunu ilan etti. Zaman kavrayışının “şimdi ”ye hapsedilmesi sonucunda, gelecek umutları anlamsızlaştı. 
Ortalığı bir “distopya” edebiyatı sardı. Bu edebiyata göre, şimdiki zamanda yaşadığımız mahşer mutlaktı; hiçbir zaman değişmeyecekti. Ama bu distopya hikâyesi tutmadı. 
Küreselleşmenin yaşadığı krizlerle birlikte, insanlar gene ütopyalarının peşine düştü. Gezi Parkı 'ndakiler, hemen orada bir ütopya yaratmadılar mı? (Artun, 2017). 


Şimdiki zamanda gerçekleşeni, tarihsel, ekonomik ve politik bağlamından muaf saymadan makro ve mikro ölçeğiyle birlikte düşünebilmek, geçmişi, bugünü ve yarını aynı kadrajın içerisinde tartışabilmek gerekiyor. Aksi halde tuzağa düşebiliriz. Burada kapanın nasıl kurulduğu şöyle tarif edilebilir: Gezi direnişi ve salgının ortaklaştığı merkezi nokta öznesizlik zeminidir. Gezi'de lider özne, proletaryanın öznesi ya da devrimin öznesi olmadığı gibi salgında da tarihin ya da siyasetin öznesinden bahsetmek mümkün değildir. Öznesiz özneler Gezi'de meydanları doldururken, salgında sadece meydanları değil tüm kamusal alanları ve sokakları birlikte boşalttılar. Meydanlar kimin? Meydanları doldururken kazandık, boşaltırken kayıp mı ettik? Hayır. Meydanlar, sadece iktidarın bedenler üzerinde hak iddiasına karşı mücadele edilen yer miydi? Hayır. Yaşamsal bir tehdide rağmen sokağa çıkmaya mecbur olan “diğerlerini” ayırıyoruz. Şimdi kimileri için yuva kimileri için hapishane olan evler, öznelerin öznelliklerini yeniden keşfettiği bir yer değil mi? 


Neoliberal hegemonyanın saldırısı altında, paranın içinde özgürce dolaştığı piyasa ekonomisi koşulları “viral” olanla oldukça benzeşir. Örneğin kredi kartları gibi tüketim odaklı uygulamalar, kimlik tanımlama işlevine sahip güvenlik teknolojileri, medya ve iletişim teknikleri gibi araçlar devletlerin virüsle mücadelesi için kullanışlı hale geliyor (BBC, 2020). 


Salgını kontrol altına alma yöntemi, halkın hareketliliğinin adım adım takip edilmesinin bireysel özgürlükleri ve veri gizliliğini doğrudan ihlal edileceğine dair tartışmalar yaratıyor. 
Çin'de kullanılan bu yöntem, cep telefonlarına indirilen uygulamayla, bireylerin sağlık durumlarını takibe alıyor. Bilgiler merkezi bir veri tabanına aktarılarak kaydediliyor. Yeşil, sarı ve kırmızı kodlarla bireysel davranış komutlarına uyulup uyulmadığı denetleniyor. 
İnsanların hastalık kapmamak için ya da hastalıkla mücadele için kendilerini, her türlü özgürlüklerinin elinden alınması ve bu verilerin başka amaçlarla kullanılması riskine rağmen devletlere emanet etmeleri üzerine düşünmeye değer. Kulağa oldukça distopik gelen takibin yanında ilginç tartışmalardan bir diğeri halkın insansız hava araçlarıyla (drone) uyarılması (D'Amore, 2020). “Uçan polisler” “maskesiz yürümeyin, eve dönseniz iyi olur, ellerinizi yıkamayı unutmayın” uyarılarını vatandaşlara havadan dağıtıyor. Gezi'yi çağrıştıran bir başka tersinden ortaklık ortaya çıkıyor. Bir drone polis saldırısını kaydediyor ve sonunda polis tarafından hedef alınarak düşürülüyor (K., 2013). Bugün ise BBC tarafında Drone ile İstanbul'u gezebiliyor, meydanlardaki boşluğun kasvetine ekran başında dalıp gidiyorsunuz (Drone İstanbul, 2020). 


Başka bir çağrışımla devam edelim. Göz önünde birbirini çağrıştıran farklı şekillerde fotoğraflanan, Taksim'den iki sahne var. Biri İstiklal Caddesi'nde atılan biber gazından etkilenmemek için takılan maskelerin göründüğü bir çatışma fotoğrafı diğeri ise Taksim Meydanı'nda salgın günlerinde sokağa çıkmak zorunda kalanların virüsten korunmak için ve özellikle taşıyıcı olma riski varsa virüsü yaymamak için maske taktığı fotoğraf. 


Toplumsal muhalefet, Gezi'de özgürlükleri savunmasına karşılık, salgında karantina önlemlerinin alınmasında yaşanan gecikme ve çeşitli konularda tartışma açtı. Gerçekçi olmaktan uzak ekonomik önerilere karşı bir kamyon şoföründen #evdekal çağrısına tepki olarak gelen “sistem eleştirisi” içerikli video yanıt, gözaltıyla noktalandı. Vaka ve ölüm sayılarının salgının ilk günlerinde il bazında açıklanmaması ya da kendi tanıklığını paylaşan doktorlara çalıştıkları kurumlardan gelen baskıyla iktidardan ve halktan özür dilettirilmesi gibi baskılar, şeffaflık ilkesine aykırı davranışlar karşısında tavır alınarak güç gösterildi. 
Salgın sürecinde öznesi olmayan muhalefet, halka karşı egemenin dilinin hakikatini sorgulayarak şüpheciliğini korudu. 


Toplumsal muhalefetin güçlenmesinin tek koşulu, kamusal alanları doldurmak ve “omuz omuza” birlik olmanın coşkusuyla hareket etmek olmayabilir. Fiziksel olarak bir arada olmayı engelleyen olağanüstü koşullar oluştu. Çoğunlukla eleştirel ve olumsuz anlamıyla kullanılan “klavyeşörlük”, twitter gözaltıları/tutuklamaları düşünülürse, sosyal medyanın muhalefetin politik söyleminin kamusal alanlarından biri olduğunu hatta bir yaşam alanı haline geldiğini kanıtlıyor. 


Nitekim içeriklerini hem üretici hem de tüketen olarak kullanıcılarının oluşturduğu, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı, aktarıldığı, müzakere edildiği ve saklandığı web 2.0 uygulamalarına dayanan (Wikipedia, Facebook, Twitter, Instagram, Ekşisözlük vb. gibi) web ortamlarının kolektif belleğin oluştuğu yeni bir topos olarak yeni küresel bellek mekânlarına dönüştüğü ileri sürülmektedir (Pentzold, 2009, s. 263). 


Toplumsal politika ve kamusallık tek başına mekân kavramıyla açıklanamaz. Zaman kavramı, toplumsal mekân ile birlikte çalışır. Bu dönemde geliştirilecek dayanışma mekanizmaları aracılığıyla şimdiye kadar belki de anlamı tam olarak kavranamayan “küresel olanın” çatısı altında toplumsal hakikat düzleminde bir yaşama rejimini gerçek kılacak koşulları konuşmaya başlamak hedeflenebilir. Koronavirüs salgını tartışmasını gündemimize taşıyan, olası yaşam 


süresini erken sonlandırması ise bunun doğrudan zaman kavramıyla bağını kurabiliriz. 
Toplumsal olarak yaşamak için öngörülen zamanın makbul görüleni kadar, ölümün arkasındaki değerlendirme, feda edilebilirlik kriteri de değişkenlik gösterir. Aynı zamanda virüsün hareket hızını takip ederek her akşam ölüm sayılarıyla nabız ölçtüğümüz bir toplumsal zamandan bahsedebiliriz. 


Yaşamsal ihtiyaçları karşılama odaklı evde kalma faaliyetine eşlik eden en büyük faaliyet olarak salgın gündemli toplumsal muhalefetin dilini takip etmek, fikir üretmek, bunu dile getirmek, ortak ve farklılaşan gündemleri tartışmak, zaman kavramının gündelik hayat rutinleri içerisinde nasıl dönüştüğünü gözlemlemek ilginç bir deneyimdir. 


Toplumsal bellek zaman ve mekân mefhumlarının içine yerleşen, onlarla doğrudan ilintili bir kavramdır. Gezi direnişi yeni başladığında pek çok kişi nezdinde toplumsal bakımdan yaşananların tarihte başka bir olayla kıyaslanamaz nitelikte olduğu, bireysel anlamda ise bedenin duygulanım kapasitesini hissettiren bir nitelik taşıdığı yönünde bir kanaat mevcuttu. 
Eğer Gezi olmasaydı hayat şu an nasıl olurdu ya da biz nasıl olurduk sorusunun yanıtının asla verilemeyeceği şekilde bir değişimin yaşandığından bahsedildi. Bunun yanında birçok kalıplaşmış, “ötekini” dışlayan ya da nefret söylemini üreten dillerin dönüştüğü, bir hesaplaşma ve “ayılma” süreci olduğu gözlemlendi. Bu dönüşümün toplumsal belleğe işlenmesi için bireysel olarak özneler, sürecin kaydedilmesi yönünde tarihe isimlerini nakşetmek uğruna çaba sarf ettiler. Çünkü o an, o şey, o insanlar bir daha olmayacaktı. 
Olağanüstü zamanların ya da felaketlerin insanların rutinlerini dağıttığı, yok ettiği ya da yeniden biçimlendirdiği durumlarda, toplumsal bellek her zamankinden çok daha değerli bir anlam kazanır. 


Toplumsal belleği kurumlar aracılığıyla değil gayri resmi kanallarla biriktirebilmek için dijital teknolojiyle beraber türlü yollar icat edildi. Araçların çeşitliliği gün geçtikçe arttı. Olağanüstü zamanların gündelik yaşamın kendisine dönüşmesiyle kaydetme halinin sıradanlaşması, öznelleşmesi, çoğalması elbette daha “normal” bir hayata geçiş gerçekleştiğinde yüzleşmek ve yaşananları değerlendirip anlamlandırabilmek adına önem taşıdı. Özellikle şimdi, virüsün herkesi sığınaklarına tıkıştırdığı ve engellerle kuşattığı bu zamanlarda hislerin arşivlenmesi anlamlıdır. Anksiyeteyle baş edilemeyen zamanlarda “kendine ait olanın” bulunması ve gerçekleştirilmesi, sağaltıcı bir araca dönüşmesi mümkündür. 


Gezi'de akıllı telefonlar aracılığıyla kendi “tarihini” yazanlar, fotoğraf-video arşivlerini tutanlar, biriktirdikleri görsel-işitsel malzemeyi anonim mecralarda depolayıp paylaşanlar oldu. Doğru zaman geldiğinde yüzleşmek üzere bekletilen kişisel arşivler olduğu biliniyor. 


Şu anda salgının belleğini tutanlar tarafından da kişisel korona günlükleri üretilerek karantina odaklı yazışmalar ve notlar arşivleniyor, sosyal medya ve video kayıtları biriktiriliyor. 
Çocuklar tarafından virüse adadıkları #evdekal sloganıyla gökkuşağı resimleri evlerin camlarına yapıştırılarak sokaklara bakan küçük sergiler açılıyor. Dayanışma ve üretim temelli kurulan Whatsapp grupları aracılığıyla kültür sanat alanına sızacak zihinsel üretim faaliyetlerinde ortaklıklar kurularak, yaşanan süreçler belgeleniyor. Bu birikimin hareket sahası açıldığı anda görünür ve duyumsanabilir bir mecraya taşınacağı şüphesiz. Kamusal alandaki üretimlerin çoğunlukla fiziksel olarak sekteye uğramış olması, özneleri bireysel dünyalarında biriktirmeye sevk ediyor. Son olarak olası filmler, gönderilmiş ya da gönderilememiş mektuplar vb. üretimler bir süre sonra ortaya çıkacağa benziyor. 


Şimdilik biz, toplumsal bellek çatısı altında gündelik hayatı ya da sıradan olanı kendi ölçeğinde ve sosyal çevre içinde paylaşma stratejilerini üretirken dünyada salgının belleği kimler tarafından, kimler için ve hangi tartışmalarla tutuluyor, birkaç örnekle açıklayayım. 


Viyana Müzesi, kentin tarihi üzerine bir koleksiyon projesi olarak korona döneminde günlük yaşamdan nesneler aramaya başladı. Gelecek nesillere, yaşamı derinden değiştiren korona krizinin Viyana için ne anlama geldiğini anlatmak istediler. Viyanalılardan gündelik hayata eşlik eden şeylerin bir kısmının hikâyeleriyle beraber fotoğraflarının Viyana şehir koleksiyonuna dahil edileceğini duyurdular. Çağrıdaki en önemli vurgu, Viyana'nın tarihinin hemen bugünden biriktirilmesiydi. Şehrin en önemli nesne ve bilgi deposu olarak görülen Müze, koleksiyonunu tüm dillerde zenginleştiriyor. Giriş katındaki komşular için destek notu, internetten satın alınan yüz maskesi, iptal edilen konser afişleri, korona günlükleri gibi, gündelik yaşamın parçası haline gelen ve değişen rutinleri anlatan örnekler proje kapsamında toplanıyor. (“Viyana Müzesi”, 2020). 


Başka bir örnek: Finlandiya Ulusal Müzesi “History is here!” (Tarih burada) sloganıyla her gün kültür yarattığımızı, öğrendiklerimiz, miras aldıklarımız ve gözlemlerimizle seçimler yaptığımızı, tarihi içimizde yaşatıp gelecekle birleştirdiğimizi vurguluyor ve müzenin varlığının zamana, hayata ve insanlığa ilham verdiğini belirtiyor. İlgili haberde Finlandiya Ulusal Müzesi çalışanlarının, koronavirüs salgını nedeniyle tarihi anları gerçek zamanlı olarak yakalamaya çalıştıklarından, saklı anlamların nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilmeseler de gelecek nesil ziyaretçilerin bu bilgiyi isteyeceklerinden emin olduklarından bahsediliyor (Abend, 2020). 


Türkiye'de ise gündelik hayatın belgelenmesine dair gelecek vizyonu taşıyan bir adımın atılmadığı söylenebilir. Müzelerin, sergilerini dijital ortamlarda ve çevrimiçi gezilere dönüştürmenin dışında koleksiyon biriktirme girişimleri ya da kriz günlerinde katılımcı ziyaretçi modeli geliştirdikleri henüz görülmedi. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'da, hâlâ bir kent müzesinin olmaması bu beklentiyi daha gerçek dışı bir noktaya taşıyor da olabilir. 


Gündelik hayatınızı belgelediğinizde, malzemeyi emanet edeceğiniz güvenilir kurumlar yoksa bunu kendi ellerinizle yapmanız, kişisel arşivlerinizde korunaklı bir şekilde saklanmanız ve kendi sosyal habitatınız içinde paylaşmanız dışında bir seçenek kalmıyor. Resmi tarihin taşıyıcıları olarak devlet kurumlarının sansürüne uğrama ihtimaliniz de olabilir. Gezi direnişi sırasında ortaya çıkan ve birkaç gün işleyen “Devrim Müzesi” gündelik hayatın politik olduğuna ve resmi tarihin dışında “alternatif” bir gündelik hayat tarihinin örgütlenebileceğine dair iyi bir örnektir. Kendiliğinden ortaya çıkan ve aniden dönüşerek kaybolan olay, fotoğraflar aracılığıyla zihnimizde imgesini taşıdığımız reaktif bir arşivleme ve kendi tarihini kolektif biçimde oluşturma girişimiydi. Neyin unutulmak, neyin hatırlanmak istenileceğine dair inisiyatifi ele alan, nokta atışı bir müdahaleydi. 


Ulusların resmi tarihi, devletler eliyle kurulur, belirledikleri ideolojik ve politik gerekliliklere göre de yeniden ve yeniden düzenlenir. Günümüzde Avrupa'nın farklı kentlerinde veba salgınına dair devasa anıtları görebilirsiniz. Anıtsallık ve bellek ilişkisi başka bir yazının konusu olabilir ama iktidarların coğrafyalarını etkileyen salgınları temsil etme biçimleri üzerine koronavirüs sonrasında yeni ve ilginç tartışmalara rastlayabiliriz. Henüz salgının ilk günlerinde Valencia'da salgın yüzünden gerçekleştirilemeyen bir festivaldeki devasa heykele vinçler yardımıyla işçiler maske giydirdi. (Chappell, 2020) 


Sonuç olarak hatırlama ve unutma ilişkilerine dair ulus-devletin reflekslerini bir kenara bırakırsak, salgını yaşamak gençler için yakın geçmişten Gezi'yi çağırabiliyorsa, bir önceki kuşak için petrol krizi zamanında ekmeğin, yağın, mazotun karneyle verildiği ve kuyruklarda beklenerek alındığı zamanları ya da başka salgın hikâyelerini hafızaya çağırabilir. Örneğin kolera salgını hakkında yapılan bir görüşmeden alıntı: 


Ortaokuldaydım. Sadece İstanbul'da mı böyleydi yoksa Türkiye gündemi miydi emin değilim. 
Kolera salgını televizyon ve gazetelerde duyurulmuştu. Okullar kapatıldı. Çiğ yenen sebzelerin aşırı derecede temiz, iyi yıkanmış olması gerektiği söylendi. Koleranın ne olduğunu bilmiyordum ama ishale yol açtığını öğrenmiştim. Büyük dikdörtgen yağ tenekelerinin içine lizol adı verilen keskin kokulu bir dezenfektan konuluyordu. Rakı gibi, sütlü görünen bir sıvı. 
Tuvaletten çıkarken ellerimizi içine sokmamız gerektiği söylenmişti. Her yerde onun kokusunu hatırlıyorum (Yiğit, 2020). 


Geçmişten şimdiye çağırdıklarımıza dair bir başka örneği Ukrayna'da yapılan tartışmalardan verebiliriz. Ukraynalı gençler koronavirüs baskısını sosyal medyada, bir zombi filminin açılış sahneleriyle özdeşleştirdiler. Yaşlıların kriz tanıklıkları ise Sovyetler Birliği dönemindeki hayatlarını hatırlamaları yönünde oldu. Hükümetin aldığı, sınırların ve dükkânların kapatılması, ulaşım sınırlamaları gibi önlemlerin Sovyet tedbirleri olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bugün Ukrayna genelinde boş kaidelerin, Lenin'in Sovyet dönemine ait heykellerinin bir zamanlar durduğu yerleri işaret etmesi, Ukrayna'da bir zamanlar Sovyet adı taşıyan her sokak, kasaba veya şehrin Ukrayna dilinde yeniden adlandırılmasına rağmen, gündelik hayatta kısıtlama ve yoksunlukların baş göstermesiyle Sovyet hayaleti sokaklarda yeniden geziyor (Peterson, 2020). 


Bellek çalışmaları alanında güncel tartışmalar (o gerçekleştiren Memory o Studies Association (Hafıza Çalışmaları Derneği), sosyal medya sayfasında korona ve bellek ana başlığı altında farklı ülkelerin ulusal hafızalarında salgının nasıl anlamlandırıldığı ve nasıl tartışıldığına dair güncel sohbetler gerçekleştiriyor. Danimarka ve Polonya için Nazi Alman işgali dönemini tartışmaya açtığı söyleniyor. Ortak bir düşmana karşı zor zamanlarda bir arada durma ihtiyacı ulusal hafızayı inşa eder. Salgınla birlikte beklenmedik şekilde gerçekleşen şey, bilinmeyen “düşmanın” nüfusun içinde yuvalanması. Ancak bu işgalin tamamen dışsal algılandığı belirtiliyor. Bunun yanında yaşanan olağanüstü koşulların geçmişteki savaş koşulları ile karşılaştırıldığı görülüyor. 


Son olarak, bu sabah bir arkadaşımın (Eda Emirdağ) /nstagram hikâyesinde paylaştığı, dün gece çekilmiş Boğaz Köprüsü'nün bomboş halinin göründüğü bir fotoğrafla uyandım. 
Fotoğrafa iliştirilmiş notta şöyle yazıyordu: “Neler gördün ah canım İstanbul! Dün gece yürürken sokaklara bakıp Gezi'yi andık. Bu bomboşluk, geçmişin hafızası ne tuhaf” diyerek bitireyim. 
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1 Yaşananların Gezi'yi anımsatması bakımından aynı fikirde olan Gökçe Tenekeci Şancı 
şöyle aktarır: “Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen karantina görüntüleri de hayli lirik. Örneğin İtalya'da sokağa çıkamayan insanların balkonlarından birlikte söylediği şarkılar, NBA ligi iptal olduğu için maaşını alamayacak olan çalışanlara yüksek bir bağış yapan basketbol oyuncusu, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın boş salona verdiği konseri internetten canlı yayımlaması... Tüm bu görüntüler bir tek bana mı Gezi dönemini hatırlatıyor bilemiyorum.” 
(Tenekeci Şancı, 2020) ve Süreyya Evren Gezi'yi ve bugünleri birlikte değerlendirdiği yazısında şöyle der: “Gezi günlerinde, gece yarıları ansızın fırlanılan sokaklar. Çıktığında mutlaka olağanüstü bir hâl içinde bulduğun yerler ve olağanüstü bir ruh hali içinde bulduğun insanlar. 7 yıl arayla iki bambaşka olağanüstüyü deneyimlememiz çok acayip.” (Evren, 2020) 


KRONOLOJİ: 2020'DE CORONA VİRÜSÜ SALGINI 


https://Www.amerikaninsesi.com/a/kronoloji-dunya-2020ye-corona-virusuyle- girdi/5314885.html 


Dilge Timoçin: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu Dilge Timoçin mesleğe 2000 yılında NTV'de başladı. 2008'de Habertürk TV'ye transfer oldu, dış haber sorumlusu olarak görev yaptı. ShowTV'de dış haber editörü ve spiker olarak çalışan Timoçin, sonrasında Al Jazeera Türk'e geçti; Al Jazeera İngilizce için prodüktörlük yaptı. 
Dilge Timoçin VOA Türkçe'ye katılmadan önce Reuters, Deutsche Welle gibi yabancı basın kuruluşlarıyla çalışıyordu. 


Washıngton — 


2019'un son gününde Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede olağan dışı zatürre vakaları görüldüğünü bildirdi. Vakalar Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu Wuhan kentindeydi. 


1 Ocak'ta hastaların bir bölümünün Hunan Deniz Ürünleri Pazarı'nda çalıştığının ortaya 
çıkması üzerine, pazar kapatıldı. Uzmanlar bir yandan da yeni yılın ilk haftasında virüsü tanımlamaya çalışıyordu. Yeni virüsün 2002-2003 yılında dünya çapında 770 kişiyi öldüren şiddetli akut solunum sendromu SARS virüsü olmadığı ortaya çıktı. 


7 Ocak: Dünya Sağlık Örgütü, Corona ailesine mensup yeni bir virüsün bu hastalıklara yol 
açtığını açıkladı. 2019-nCoV ismi verilen yeni tip Corona virüsü, SARS ve genel soğuk algınlığı virüsü ile aynı aileden geliyordu. 


Wuhan deniz ürünleri pazarı 


11 Ocak: Çin yeni tip Corona virüsünden ilk ölümü açıkladı. Deniz ürünleri pazarından 
alışveriş yapmış 61 yaşındaki bir adamın virüse bağlı kalp yetmezliğinden 9 Ocak akşamı öldüğünü duyurdu. Yaşamını yitiren kişinin, önceden kronik karaciğer hastalığı bulunuyordu. 
Ölüm haberi milyonlarca kişinin seyahat ettiği Çin yeni yıl tatili döneminde geldi. 


13 ve 15 Ocak: hem Tayland hem Japonya birer Corona virüsü vakası açıkladı. Her iki 
kişinin de yakın zamanda Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. 


17 Ocak: Wuhan'dan ikinci ölüm haberi geldi. 


Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus 


20 Ocak: Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü raporunu yayınladı. Rapora göre Çin'de 258'i 
Wuhan şehrinin bulunduğu Hubei eyaletinde olmak üzere 278 Corona virüsü vakası görülmüştü. Wuhan'da altı kişi hayatını kaybetti. 


Virüsün insandan insana geçtiğine dair ilk açıklama da Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Zhong Nanshan?'dan geldi. Amerika başta olmak üzere tüm dünyada birçok Asya ülkesinde hastalığın ilk görüldüğü Wuhan kentinden gelen kişilerin kontrolden geçirilmesi için havalimanları ve gümrük kapılarında önlemler uygulanmaya başlandı. 


İLGİLİ HABERLER 


Dünya Sağlık Örgütü Corona Virüsü Salgını için Acil Toplanıyor 


21 Ocak: ABD'nin Washington eyaletinde, Wuhan?'dan yeni dönmüş bir kişide Corona virüsü 
görüldüğü açıklandı. 22 Ocak'ta Çin'de ölü sayısı 17, vaka sayısı 550'ye fırladı. 


22 Ocak: Türkiye'den de salgınla ilgili ilk açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu 
an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi. 


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 


23 Ocak: Wuhan'dan gelen karantina haberi Corona virüsü salgını riskini açıkça ortaya 
koydu. Wuhan'dan çıkışlar yasaklandı; şehir dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. Pekin, 25 Ocak'ta başlayacak tüm Çin yeni yılı etkinliklerini iptal etti. 


Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü yeni tip Corona virüsünün Çin dışındaki insanlara yayıldığına dair kanıt bulunmadığını belirterek, “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” oluşturmadığını açıkladı. 


24 Ocak:Hubci eyaletinde karantina altına alınan şehirlerin sayısı 13'e çıktı. Karantinadan 41 
milyon kişi etkilendi. Çin hükümeti 26 kişinin öldüğünü, 830 hastanın müşahede altında olduğunu açıkladı. 


Pekin hükümeti, Çin Seddi ve birçok turistik yerin kapatılacağını açıkladı. 


27 Ocak'a gelindiğinde 18 şehirde 56 milyon kişi Çin'de karantina altındaydı. Yeni vaka 
sayısı hızla tırmanarak 4 bin 500'ü aştı. Hubei eyaletinde vaka sayısı bir önceki güne ikiye katlanarak 2714'ü buldu. Corona salgını Avrupa ülkelerinde önce Fransa'ya ulaştı. 
Karantinaya alınan üç hastanın da Çin'e seyahat ettikleri açıklandı. 


İLGİLİ HABERLER 


Corona Salgını Avrupa 'ya Ulaştı Fransa'da 3 Vaka Görüldü 


30 Ocak: Dünya Sağlık Örgütü'nden beklenen açıklama geldi. Örgüt küresel acil durum ilan 
ettiğinde Çin'de 31 bölgeye yayılan Corona virüsü 7 bin 700'den fazla kişiye bulaşmış, 170 
can almıştı. 31 Ocak'a kadar Hindistan, Filipinler, Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere de virüsün görüldüğü ülkeler arasına katıldı. 


ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'e seyahat uyarısı yapmasının ardından Amerikalı birçok hava yolu şirketi Çin ile ABD arasında uçuşları en az iki ay durdurma kararı aldı. Trump yönetimi son 14 günde Çin'e seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye almama kararı aldı. Karara ABD vatandaşı ya da oturum izni olanların aile üyeleri dahil edilmedi. 


(Arşiv) 


Türkiye de şu ana kadar kesin olarak Corona virüsü kaynaklı hastalık tanısı konulan bir hasta bulunmadığını açıkladı. 


Şubat ayına girildiğinde Çin'de vaka sayısı 12 bine dayandı. 


1 Şubat: açıklanan can kaybı sayısı Çin'de 159'du. Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, 
Singapur, ABD), Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam?dan yeni vaka haberleri geldi. 


Wuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan askeri uçak da Ankara'ya gitti. 
Yolcular, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina altına alındı. 


2 Şubat: Çin dışındaki ilk ölüm haberi Filipinler'den geldi. Şubat'ın ilk haftası sona ererken 
Çin'de ölü sayısı 563, vaka sayısı 28 binin üzerindeydi. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni tip Corona virüsüne karşı hala bilinen etkili bir tedavi bulunamadığını duyurdu. 


Diamond Princess tur gemisi 


5 Şubat: Güneydoğu Asya'da iki haftalık turunu tamamlayan yolcu gemisi Diamond 
Princess, Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alındı. 3 bin 600'den fazla yolcu ve en az 100 kişilik mürettebat taşıyan gemide Corona virüsü vakaları hızla tırmandı. 


Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından halen seyahatlere kısıtlama talebi gelmemesine rağmen Çin ile uçuşların geceden itibaren durdurulacağı açıklandı. 


7 Şubat'ta ise tüm dünyada tepkilere neden olan bir ölüm haberi geldi. Corona virüsüyle ilgili 


ilk uyarıları yapan ve çalıştığı hastanede virüsü kapan Doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyuruldu. Polis Aralık ayında Li'nin de aralarında olduğu 8 doktora, ortaya çıkan virüs hakkında sosyal medya üzerinden arkadaşlarını bilgilendirdikleri için uyarı cezası vermişti. 


10 Şubat haftasına girilirken Çin'de ölü sayısı 908'e çıkarak 2002-2003 yıllarındaki SARS 
salgınındaki can kaybını aştı. Ülkede vaka sayısı 40 bin 171'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip Çin'e hareket etti. 


Salgının başlamasından bu yana ortalıkta görünmeyen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de 10 
Şubat'ta Pekin'de bir hastaneyi ziyaret etti. Xi, virüsle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 


KEP KE 


11 Şubat: Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsünün adını “Covid-19” olarak belirledi. 


Aynı gün Çin'de ölü sayısı 1000/1 aştı. 13 Şubat” gelindiğinde Corona virüsü Çin'de 1300 can 


almış; 60 bin kişi etkilenmişti. 


Diamond Princess yolcu gemisinde virüsten etkilenenlerin sayısı 200'e dayandı. Japonya'dan ilk ölüm haberi geldi. Uluslararası toplumla hiçbir bilgi paylaşmayan Kuzey Kore, yabancı ziyaretçilere bir ay karantina uygulamaya başladı. 


14 Şubat: Mısır'ın bir vaka açıklamasıyla Corona virüsü Afrika kıtasına da giriş yapmış oldu. 
Avrupa'dan ilk ölüm haberi de Fransa'dan geldi. 


15 Şubat'ta ölü sayısının 1500'ü aştığı Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping, hükümetin halk 
teyakkuza geçirilmeden önce virüs tehdidinden haberdar olduğunu açıkladı. 


17 Şubat haftasına girilirken Çin vahşi hayvanların tüketimini ve ticaretini yasaklamak için 
tasarı hazırladı. Corona virüsünün kaynağının bu yasa dışı pazarlar olduğu ifade ediliyordu. 


Japonya açıklarındaki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ABD'li 300'den fazla yolcu da tahliye edildi. Bu yolcular iki haftadır gemide karantina altındaydı. 


Türkiye'de de 90 dakikada virüsü teşhis edebilecek ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenilir sonuç elde etme koşullarına uygun yerli tanı koyma kiti tanıtıldı. 


18 Şubat: Çin'de günlük vaka sayısındaki artış ilk defa 2 binin altında kaldı. Henüz hiçbir 
vaka rapor etmeyen Rusya ise, 20 Şubat itibarıyla Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı. 


19 Şubat: İran, sınırları içinde iki kişide Corona virüsü saptandığını ve bu kişilerin hayatlarını 
kaybettiğini açıkladı. 20 ve 21 Şubat'ta Güney Kore'den ilk ölüm haberi geldi, vaka sayısı tırmanışa geçerek 204e ulaştı. İsrail ilk vakasını açıkladı, İtalya'nın kuzeydoğusunda da vaka sayısı 6'ya çıktı. 


İran'da bir hastane 


İran'da virüse bağlı ölümlerin başlaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye giriş yapacak kişileri pasaport kontrolü öncesinde sağlık kontrolundan geçirmeye başladıklarını açıkladı. 


22 Şubat'ta İtalya'dan iki ölüm haberi geldi. İran da Corona virüsünde altıncı ölümü bildirdi. 
Çin'de vaka sayısında düşüş devam ederken Güney Kore'de bir günde 229 yeni vaka tespit edildi. 


23 Şubat haftasına girildiğinde komşu ülkeler İran'la sınırlarını bir bir kapatmaya başladı. 
Üçüncü ölümün yaşandığı İtalya'da süren Venedik Karnavalı erken final yaptı; spor müsabakaları da ertelendi. 


İtalya'da Corona virüsünden ölümler artıyor 


Türkiye, komşusu İran'da Corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaptığı açıklamada tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. 


24 Şubat: Kuveyt, Bahreyn, Irak, Afganistan ve Umman ilk Corona virüsü vakalarını 
açıkladı. Güney Kore'de vaka sayısı 830'u aştı. 77 bin 200'de fazla vakanın görüldüğü Çin'de ölü sayısı 2 bin 595 oldu. 


25 Şubat: İran'da sağlık bakan yardımcısı da corona virüsü kaptığını açıkladı. Ülkede toplam 
vaka sayısı 95'i buldu 15 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de vaka sayısı 977'e Italya'da 229'a çıktı. 


Türkiye'de ise THY uçağıyla İran'dan getirilen 132 yolcu ve 8 kişilik mürettebat Ankara'da karantina altına alındı. Bu kişilerin kan örneklerinde Corona virüsüne rastlanmadığı açıklandı. 


26 Şubat'ta küresel çapta can kaybı 2 bin 800'ü buldu; vaka sayısı 80 bini aştı. Virüs, 
Norveç, Romanya, Gürcistan, Pakistan, Makedonya ve Brezilya”ya yayıldı. 


Türkiye de kargo uçakları dahil İran ile tüm sivil uçuşları durdurdu. Dışişleri Bakanlığı da bir seyahat uyarısı yayınlayarak, zorunlu olmadıkça hastalığın yoğun olarak görüldüğü Italya ve Irak'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. 


27 Şubat: Estonya, Danimarka, Kuzey İrlanda ve Hollanda da ilk vakalarını kaydetti. Dünya 
çapında virüsten enfekte olanların sayısı 82 bini, can kaybı 2 bin 800'ü aştı. 


İtalya'da vaka sayısı 650'a fırladı. Bir günde üç kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 17 oldu. 


Suudi Arabistan Umre ziyareti için ülkeye en az 24 ülkeden yabancıların ve turistlerin girişini durdurma kararı aldı. 


29 Şubat: Güney Kore'de 813 vakayla bir günde en büyük artış yaşandı. 3 bin 150 vaka tespit 
edilen ülkede 17 kişi hayatını kaybetti. 


İran da bir günde 388 yeni vakayla toplam 593 vakaya ulaştı; 43 kişi hayatını kaybetti. Katar da ilk vakasını açıkladı. 


Almanya'da dünyanın en büyük turizm fuarı TTB Berlin, açılmasına sayılı günler kala Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi. 


ABD'den de Corona virüsü nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. 


1 Mart: Türkiye, Irak Kürdistan bölgesi ile sınırını Corona virüsü endişesiyle kapatma kararı 
aldı. İbrahim Halil sınır kapısı, yolcuların ve araçların önünde kapatıldı. 


2 Mart: Corona virüsü başka Ortadoğu ülkelerinde de görüldü. Suudi Arabistan, Tunus ve 
Ürdün de ilk vakalarını açıkladı. 


Türkiye'de hala bir vaka kaydedilmezken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu enfeksiyon, bu salgın Türkiye'de görülmeyecek diye durum yok. Kapımızda salgın olduğunu biliyoruz. Belki 


de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir ama şu anda vaka söz konusu değil” dedi. 


3 Mart: İtalya'da ölü sayısı 24 saatte 27 artarak 79'a çıktı. Virüs 73 ülkeye yayıldı. 


77 kişinin öldüğü İran'da virüsün yayılmasını önleme çabaları kapsamında 54 binden fazla 
tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı. 


Amerika'da ise virüse bağlı can kayıplarının sayısı 3 gün içine 9’a yükseldi. 


5 Marta gelindiğinde salgın 84 ülkeye sıçramıştı. Vaka sayısı dünyada 95 bini geçerken, can 
kaybı sayısı 3 bin 30'ü aştı. California eyaletinde tur gemisi seyahatinden dönen bir yolcunun hayatını kaybetmesi sonrası ABD'den ilk “acil durum” ilanı geldi. ABD Senatosu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle Corona virüsüyle mücadeleye 8,3 milyar dolar kaynak ayıran paketi kabul etti. 


Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'a giden Türk Hava Yolları uçağında bir yolcuda Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Koca, yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu ve İstanbul transit yolcusu olduğunu kaydetti. 


6 Mart: Reuters haber ajansına göre, dünya genelinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 100 bini 
geçti. Kurbanlar arasında ise ilk kez bir Türk yer aldı. Mersin'in Mut ilçesinden Fransa'ya göçen 64 yaşındaki Halil Bıçkı, hastanede yaşamını yitirdi. Fransa'da gün içinde vaka sayısı 
190 artarak 613'e yükseldi. 


7 Mart: 90 ülkeye yayılmış olan salgında vaka sayısı 102 bini, can kaybı sayısı da 3 bin 
500'ü aştı. 4 bin 747 vaka ile salgının ağır seyrettiği Iran'da 124 kişi hayatını kaybetti. 
Ölenler arasında son seçimlerde milletvekili seçilen Fatemeh Rahbar da vardı. 


Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı ABD genelinde, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 400'ü aştı. Çin'deyse Corona virüsü nedeniyle karantina altında tutulan hastaların bulunduğu otel çöktü. En az 10 kişi hayatını kaybetti. 


8 Mart: İtalya'da Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde ülkenin kuzeyinde 16 milyon 
kişinin yaşadığı bölge için karantina kararı çıktı. Suudi Arabistan'da Corona virüsünün hızla yayıldığı El Katif bölgesi karantinaya alındı. Ülke genelinde okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verildi. 


9 Mart: Dünya genelinde vaka sayısı 110 bini aştı. Çin'de görülen yeni vaka sayısı son 24 
saatte 40'a düşerken Avrupa'da tırmanışlar sürdü. İngiltere'de vaka sayısı yüzde 30 artarak, 
273'e ulaştı. İtalya'da hastalığa yakalanan kişi sayısı son bir günde 1492 kişi artarak toplam 7 
bin 375'e yükseldi. 


1100 vakanın görüldüğü Almanya ise 2 ölümle, ülkede ilk can kayıplarını ilan etti. İran salgın 
nedeniyle 70 bin mahkumu serbest bıraktığını açıkladı. 


Dünya borsalarında ise ““Kara Pazartesi”? yaşandı. Wall Street'te borsa endekslerinin Pazartesi günü haftaya yüzde 7'lik kayıplarla başlamasının ardından işlemler 15 dakika süreyle durdu. Londra ve Frankfurt borsaları yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti. ABD ham petrol fiyatlarındaki yüzde 20 kayıp, 1991?'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana bir gün içinde yaşanan en büyük düşüş oldu. 


10 Martta hem İran hem İtalya bir gündeki en yüksek can kaybını verdi. 24 saatte İran'da 54 
kişi, Italya'da 168 kişi hayatını kaybetti. Lübnan ve Fas ilk can kayıplarını açıkladı. 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama ve Moğolistan da ilk vakalarını açıkladı. 


Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki genel merkezi Corona virüsü endişesi nedeniyle ziyaretçilere kapandı. Almanya'da federal hükümet, Corona virüsüne karşı mücadele için acil olarak 1 milyar Euro ek bütçe ayrıldığını açıkladı. 


Dünya Sağlık Örgütü Pandemi İlan Etti 


11 Mart: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınını pandemi kategorisine aldı. Aynı gün 
Türkiye'den ilk vaka açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı bilinmektedir" dedi. Fildişi Sahilleri, Honduras ve Bolivya da ilk vakalarını açıkladı. Katar'da vaka sayısı bir günde 24'ten 262'ye yükseldi. 


ABD'de Corona vakası tespit edilen kişi sayısı 1000'i geçerken, şimdiye kadar en az 30 kişi de hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump, Corona salgını nedeniyle İngiltere hariç Avrupa ülkelerinden ABD'ye tüm seyahatlerin 30 gün askıya alınacağını açıkladı. 


Amerikan Ulusal Basketbol ligi NBA, maçları askıya aldığını duyurdu. Karar Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'ta Corona virüsü belirlenmesi nedeniyle alındı. Aynı akşam ünlü aktör Tom Hanks, eşiyle birlikte Avustralya'da yaptırdıkları Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 


12 Mart'ta küresel çapta can kaybı sayısı 4 bin 600'ü, vaka sayısı 126 bini geçti. Çin ise yedi 
haftadır süren salgında ilk defa 15 yeni vakayla günlük en düşük sayıyı açıkladı. 


Türkiye'de ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta eğitime ara verdi. 23 Mart'tan itibaren eğitimlere internet ve televizyon üzerinden evden devam edileceği bildirildi. 
Üniversiteler de 3 hafta tatil edildi. 


13 Mart sabahı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide daha Corona virüsü tespit 
edildiğini açıkladı. Koca akşam saatlerinde üç yeni vaka daha tespit edildiğini bildirdi. Bakan Koca, Corona virüsü görülen beş kişinin doğrudan birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. 


Türkiye ayrıca İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin'in ardından, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya da seyahat yasağı getirdi. 


Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau da Corona virüsüne yakalandı. 


ABD'de ise Başkan Trump, Beyaz Saray'da basının karşısına geçti ve ülke genelinde acil durum ilan etti. Trump önceki hafta Florida'daki konutunda bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun danışmanlarından birinde Corona virüsünün tespit edilmesiyle ilgili ise kendisinin semptom göstermediğini belirtti. Aynı gün Bolsonaro'nun Corona virüsü testi ise negatif çıktı. 


14 Mart: Corona virüsüyle mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşlarına 
ülkeye dönmeleri için 17 Mart gece yarısına kadar süre verildiği açıklandı. Öte yandan Türkiye'nin karşılıklı olarak sınırlarını kapattığı ülkeler arasına Gürcistan'da katıldı. 


Beyaz Saray Doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump'a yapılan test sonucunun negatif olduğu belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence İngiltere ve İrlanda'dan da seyahatlerin yasaklanacağını açıkladı. 


Fransa, kriz yönetiminde 3'üncü ve en yüksek aşamaya geçti. Cumartesi gecesinden itibaren, ülkede tüm bar, restoran ve eğlence mekanları kapatıldı. Son 72 saatte ülkede vakalar ikiye katlandı ve 4 bin 500'e yükseldi, 91 kişi ise yaşamını yitirdi. 


15 Mart: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Umre'den dönen bir kişinin Corona virüsü testinin 
pozitif çıktığını açıkladı. Umre ziyaretinden Türkiye'ye gelenler karantinaya alınmaya başlandı. 


Twitter'dan paylaştığı mesajda Corona virüsü vaka sayısının arttığını açıklayan Koca yeni vaka sayısının 12, toplam vaka sayısınınsa 18 olduğunu bildirdi. 


İspanya bir günde 2 bin yeni vaka tespit edildiğini ve 24 saatte 100'den fazla can kaybı olduğunu bildirdi. Ülkede ölü sayısı 288'e vaka sayısı 7 bin 700'ün üzerine çıktı. 


Almanya Corona virüsünün yayılmasını önlemek için sınırlarını kapatma kararı aldı. 


İran'da 24 saatte 1209 Corona virüsü vakası doğrulandı. İran'da virüsten ölenlerin sayısı 724'e çıktı. 


16 Mart: Umut verici haber ABD'den geldi. Corona virüsüne karşı koruma sağlamak 
amacıyla geliştirilen aşının ilk denemesi Seattle'da bir gönüllü üzerinde yapıldı. Üç kişinin de sırada olduğu, toplamdaysa 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanacağı bilgisi verildi. 


Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklendiği gibi Pazartesi günü geride kalırken Türkiye'deki Corona vakası sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca "29 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi. 


17 Mart: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Corona virüsü kaynaklı ilk can kaybını 
açıkladı. Açıklamaya göre hayatını kaybeden hasta 89 yaşında bir erkek. 


Salgının tüm 50 eyalete ulaştığı ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi FDA, özel şirketlerin Corona virüsü test kitlerini doğrudan halka satışa sunmaya başlamalarına izin vereceğini açıkladı. 


Avrupa'da en yoğun salgının yaşandığı İtalya'da ise 24 saatte 345 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 503'e çıktı. Toplam vaka sayısıysa 27 bin 980'den 31 bin 506'ya yükseldi. Avrupa Birliği sınırlarını birlik dışı ülkelere kapattı 


18 Mart: Corona Virüsü vaka sayısı tüm dünyada 200 bini aştı. Can kaybı ise 8 binin üzerine 
çıktı. 


Avrupa, Corona virüsü nedeniyle meydana gelen ölüm sayısında Çarşamba günü Asya'yı geçti. Çarşamba günü 3 bin 421 ölümün yaşandığı Avrupa, pandeminin beşiği olan Asya'yı geçti. Aynı anda Asya'da 3 bin 384 ölü sayısı kaydedildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin mücadelede çok geç kaldığını itiraf etti. 


Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir can kaybı daha açıkladı. Koca, 61 
yaşında erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini ve 93 yeni vakayla hasta sayısının 191'e ulaştığını kaydetti. 


19 Mart Corona virüsünün başladığı Çin'in Hubei eyaleti ve Wuhan kentinde yeni vakanın 
sıfıra indiği yani hiç görülmediği ilk gün oldu. Çin genelinde yeni görülen 34 vakanınsa yurt dışından ülkeye girenler olduğu açıklandı. 


147 vakanın görüldüğü Rusya'dan ilk ölüm haberi geldi. Avrupa'da ise salgın kötüye gitmeyi 
sürdürdü. Italya'da bir günde 427 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı Çin'i geçerek 3 bin 405'e ulaştı, vaka sayısı da 41 bini geçti. 


İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü ülkede her 10 dakikada bir Corona virüsüne bağlı bir can kaybı gerçekleştiğini açıkladı. 


Üç can kaybının yaşandığı 191 vakanın bildirildiği Türkiye'de ise 9 bin 800 kişinin karantina altında olduğu açıklandı. 


20 Mart: Dünya genelinde Corona virüsünden etkilenenlerin sayısı 209 bini buldu, 8 bin 
700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da can kaybı sayısı 5 bini geçti. 


Türkiye'de can kaybı dokuza çıkarken, vaka sayısının da 670 olduğu bildirildi. 


Sokağa çıkma yasakları ve asayişin sağlanması için orduyu göreve çağıran hükümetler arasına Bulgaristan da eklendi. Bulgaristan, orduya gerektiğinde güç kullanma izni de verdi. İtalya'nın Lombardiya bölgesine de 114 asker gönderildi. 


21 ve 22 Mart'ta salgın hızını kesmedi. İlkbaharın başlangıcı kabul edilen hafta sonunda 
dünya genelinde hasta sayısı 304 bini geçti, en az 13 bin kişi hayatını kaybetti. İtalya 1444 
ölümle en büyük can kaybını hafta sonunda yaşadı. 


Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda Corona virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. 


En az 30 bin vakanın görüldüğü ABD'de ölü sayısı 389'a çıktı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Corona virüsü testi süresini 45 dakikaya indiren yeni kiti onayladı. New York Valisi Andrew Cuomo yaşanan salgını, 1930'lardaki "Büyük Buhran"dan sonraki en büyük kriz olarak niteledi. 


Türkiye'de ölü sayısı 30'a vaka sayısı 1236'ya çıktı. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle uygulanacak yasaklamalar kapsamını “sokağa çıkma” boyutuyla genişletti. 
22 ülkeye uygulanan seyahat yasakları 46 ülkenin daha eklenmesiyle 68'e çıktı. 


23 Mart haftası itibariyle dünya genelinde can kaybı sayısı 15 bin 400'ü geçti. Dünya Sağlık 
Örgütü, pandeminin ivme kazandığı uyarısında bulundu. 


Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk 100 bin vakanın ilk 67 gün içinde, ikinci 100 bin vakanın 11 günde ve üçüncü 100 bin vakanın sadece 4 günde ortaya çıktığına dikkat çekti. 


Uluslararası Para Fonu IMF ise, Corona virüsü salgını nedeniyle 2020'de dünyanın 2008- 2009'deki küresel mali krizin yol açtığından daha kötü olabilecek bir resesyona gireceği tahmininde bulundu. 


Vaka sayısının 1529'a ulaştığı Türkiye'de can kaybı 37'ye yükseldi. 


24 Mart: dünyanın Çin'den sonra en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 
başladı. 1,3 milyar nüfuslu ülkede halkın 21 gün boyunca evden çıkmamaları istendi. 


Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ı iptal etmemekle birlikte bir yıl erteleme istediklerini, Bach'ın da erteleme talebini kabul ettiğini açıkladı. 


25 Mart: Corona virüsün çıkış noktası Çin'in Hubei eyaletinde aylar süren sokağa çıkma 
yasağı kaldırıldı. Hubei'nin başkenti 11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayanlara Aralık ayından bu yana ilk kez Hubei eyaleti sınırları içinde kalmak koşuluyla kentten çıkma izni verilirken, iki aydır kapalı olan köprü ve yollar da açıldı. 


26 Mart: salgının hızla yayılmaya devam etmesi üzerine Rusya, Corona virüsü salgını 
önlemleri kapsamında ülkeyi uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldı. 


Telekonferans yoluyla bir zirve gerçekleştiren 6-20 liderleriyse Corona virüsüyle mücadelede 'ne gerekiyorsa' yapma sözü verdi. 


ABD Senatosu ise hükümetin Corona virüsü salgını nedeniyle hazırladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı. Amerika'da işsiz kaldıkları için yardım başvurusunda bulunanların sayısıysa bir haftada üç milyonu geçti. FED Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin resesyona çoktan girmiş olabileceğini söyledi. 


New York, Amerika'da Corona salgınının merkez üssü haline geldi. 


27 Mart: Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin, salgını kontrol altına almasının ardından 
yurtdışında tırmanan vakalar nedeniyle yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı koydu. 


Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise Corona virüsü salgınıyla mücadele eden yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılması çağrısı yaptı. 


Borsalar üç günlük yükselişten sonra düşüşe geçerken Amerikan Temsilciler Meclisi ise 2 
trilyon dev acil yardım paketini onayladı. Tasarı, Başkan Trump'ın da imzasıyla yasalaştı. 


Başkan Donald Trump ayrıca Savunma İmalat Yasası kapsamında Corona virüsüyle mücadele için otomotiv şirketi General Motors'u suni solunum cihazları üretmekle görevlendiren bir kararı imzaladı. 


28 Mart'ta dünya genelinde can kaybı 30 bini aştı. En az 177 ülke ve bölgeye yayılan salgın 
650 bine yakın kişiyi hasta etti. 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, örgüt depolarında tutulan 250 bin maskeyi New York'a bağışladıklarını açıkladı. 


İspanya 5 bin 690 can kaybıyla İtalya'dan sonra can kay kaybı ile İtalya'dan sonra en fazla 
ölümün yaşandığı ülke oldu. Türkiye'de ise can kaybı sayısı 16 artarak 108'i, vaka sayısı 1704 
artarak 7 bin 402'ye çıktı. 


29 Mart: Dünya çapında vaka sayısı 700 bini can kaybı sayısı 33 bini aştı. Salgının merkez 
üssü haline gelen New York'ta ölü sayısı 1000'e yaklaştı. ABD'de can kaybı sayısının 200 bini bulabileceği uyarıları üzerine Başkan Donald Trump, sosyal mesafe kurallarını 30 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı. 


Türkiye'de can kayı 131'e vaka sayısı 9 bin 217'ye çıktı. Suriye, Corona virüsüne bağlı ilk ölümü bildirdi. Ülkede vilayetler arası seyahatler yasaklandı. 


30 Mart: Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson (J&J), ABD hükümetiyle birlikte, 
Corona virüsüne karşı deneme aşamasında olduğu aşıdan 1 milyardan fazla doz üretmek için yeterli kapasiteyi oluşturmak amacıyla 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. 


Türkiye'de vaka sayısı 10 bini geçti, can kaybı 168'e çıktı. 


Fransa'da gönüllü karantinanın ilk haftasında aile içi şiddet olaylarının artması üzerine kurbanların, ücretini devletin ödeyeceği otellere yerleştirileceği açıklandı. 


31 Mart: ABD'de Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısı Çin'in açıkladığı rakamları geçti. 
Ülkede 3 bin 415 kişi hayatını kaybetti. Çin'in açıkladığı can kaybı 3 bin 309'du. 


İngiltere'de vaka sayısı 25 bini geçti. 1800'e yakın can kaybının olduğu ülkede 13 yaşında bir çocuğun Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi; düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için Birleşmiş Milletler'in çok ortaklı yeni bir fon kurduğunu açıkladı. 


Nisan ayının ilk günü ABD'de vaka sayısı 200 bini, can kaybı ise 4 bin 300'ü geçti. ABD'de dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 


Dunhill ve Lucky Strike marka sigaraların üreticisi British American Tobacco, Amerika'daki biyoteknoloji biriminin tütün yapraklarından çıkarılan proteinleri kullanarak Corona virüsüne karşı aşı geliştirmeye çalıştığını açıkladı. 


Türkiye'de Corona virüsünün 81 ile de yayıldığı açıklandı, ölü sayısı 277'e çıktı. 


2 Nisan: Corona virüsünün dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaştığı açıklandı. Can 
kaybı sayısı 50 bini geçti. İspanya'da ölü sayısı bir günde 9 bin 53'ten 10 bin 3'e yükseldi. 
Rusya'da vaka sayısı bir günde 771 artarak 3 bin 548'e çıktı. 


3 Nisan: ABD'de virüsün görüldüğü tüm ülkeler arasında bir günde en yüksek can kaybı 
yaşandı ve neredeyse 1200 kişi hayatını kaybetti. 


Ortadoğu ülkeleri arasında vaka sayısı bir haftada ikiye katlanarak 60 bine ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü bölge ülkelerini hızlı müdahale konusunda uyardı. 


4 Nisan: dünya çapından vaka sayısı 1 milyon 200 bini, can kaybı da 65 bini geçti. Türkiye'de 
ölü sayısı 76 artarak 501'e ulaştı; vaka sayısı 24 bine dayandı. 


ABD'de Corona virüsünün en kötü vurduğu New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, vaka sayısındaki tırmanışın sürdüğünü ve salgında zirve noktaya önümüzdeki 7 gün içinde ulaşabileceklerini söyledi 


5 Nisan: Corona virüsü hastası olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 günün sonunda 
duruma kötüye gidence hastaneye kaldırıldı. 


Aynı gün İran'da ölü sayısı 3 bin 600'ü, vaka sayısı 58 bini geçti. 


New York'un beş bölgesinden biri olan Bronx'taki hayvanat bahçesinde bir kaplanda Corona virüsü tespit edildi. Bu, virüsün insandan hayvana geçtiği ve hastalığa neden olduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti. 


6 Nisan: Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırıldı; ancak suni solunum cihazına 
bağlanmadığı açıklandı. 


İspanya'da vaka ve can kaybı dört gün peş peşe düştü. 6 Nisan'da 637 kişi hayatını kaybederken yeni hasta sayısı 4 bin 327 olarak belirlendi. 


Öte yandan ABD öngörülere göre en kritik haftasına girdi. Ülke genelinde can kaybı sayısı 10 
bini geçti. New York'un ardınan Michigan ve Louisiana eyaletlerinden de vaka ve can kaybında ciddi artış haberleri gelmeye başladı. 


7 Nisan: dünya genelinde Corona virüsünden etkilenenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti. 
Can kaybı sayısı 75 bine yaklaştı. 


Türkiye 3 bin 892 yeni vaka daha açıkladı; vaka sayısı 34 bin 109'a çıktı. an kaybı sayısı ise 
75 artarak 725 oldu. 


Avusturya ve Danimarka'nın yasakları Paskalya bayramı sonrası gevşeteceğini açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelere çağrı yaptı. Örgüt kısıtlamaların kaldırılması için çok erken olduğu konusunda uyardı. 


8 Nisan: Corona virüsünün çıkış noktası kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde karantina 
koşulları ve seyahat yasağı uygulaması sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle 55 bin kişinin trenlerle, 10 binden fazla kişinin de uçaklarla şehirden ayrıldığı bildirildi. 


ABD'de vaka sayısı 400 bini geçerken Başkan Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin yanlısı olmakla itham etmesine yanıt geldi. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz" dedi. 


9 Nisan: New York şehrindeki ilk Covid-19 vakasınının Avrupa'dan ABD'ye geldiğine dair 
bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre New York'ta başlayan salgın Çin ya da bir başka Asya ülkesi ile bağlantılı değildi. Ülkede virüse bağlı can kaybı ise 15 bini geçti. 


Salgın, Brezilya'daki Amazon ormanlarında dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı. Kabilenin 15 yaşındaki bir erkek üyesinde virüs tespit edildi. 


10 Nisan: Johns Hopkins Üniversitesi dünyada vaka sayısının 1 milyon 600 bini, can 
kaybının da 100 bini aştığını duyurdu. 


İtalya, salgında hastalara yardım etmek için çalışan 100 doktorun da kayıplar arasında olduğunu açıkladı. 


Vaka sayısının 47 bini can kaybının 1000'i aştığı Türkiye'de 31 ilde gece yarısına saatler kala hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi tepkilere neden oldu. 


11 Nisan: ABD'de can kaybı sayısı İtalya'nın kayıplarını da geçerek 20 bini aştı, vaka sayısı 
da 522 bini buldu. ABD, 2 binden fazla yeni can kaybıyla bir günde en fazla ölüm rapor eden ülke oldu. 


Aşı çalışmalarının 12 ile 18 arasında süreceği açıklamalarına karşın Oxford Üniversitesi'nden bir aşı profesörü bu sürenin 6 aya inebileceği ve Corona virüsü aşısının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 emin olduğunu söyledi. 


12 Nisan: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi 
ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma kararı aldı. Kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek. 


Türkiye'de hafta sonuna saatler kala ilan edilen sokağa çıkma yasağını idare edememekle eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. 


13 Nisan: dünyada vaka sayısı 1 milyon 900 bini geçti ve artık 2 milyona ilerlemeye başladı. 
Can kaybı ise 120 bini geçti. 


Uluslararası Para Fonu (IMF) salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi. 


Günün en çok konuşulan görüntülerinden biri ise Başkan Donald Trump'ın basın toplantısında gazetecilerle girdiği tartışma oldu. Toplantıda salgına karşı harekete geçmede yavaş kaldığı eleştirilerine yanıt olarak Beyaz Saray ekibince hazırlanan video gösterildi. Toplantı salonunda izletilen ve üç dakikadan biraz uzun süren videoda, Trump'ın salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar attığı adımlar sıralandı. 


14 Nisan: Fransa dünyada Corona virüsüne 15 binden fazla kurban veren dördüncü ülke oldu. 
İtalya'da can kaybı artsa da vaka sayısı artışında son bir ayın en düşük seviyesine inildi. 


Türkiye'de vaka sayısı 61 bini geçti, 1300'e yakın kişi hayatını kaybetti. 
IMF, üye 189 ülkeden 100'ünün ekonomik yardım arayışında olduğunu bildirdi. 


15 Nisan: vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu geçti. Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel 
ekonominin yüzde üç daralmasını beklediklerini açıkladı. Bu küçülme, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan sonra en büyük daralma olabilir. 


16 Nisan: Dünya Sağlık örgütü, küresel vaka sayısının 1 milyonunun Avrupa'da olduğunu ve 
kıtada 84 bin kişinin öldüğünü açıkladı. 


Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı. Bolsonaro, Sağlık Bakanı Luiz Henrigue Mandetta'nın sıkı sosyal tecrit kurallarına karşı çıkıyordu. 


17 Nisan: Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada can kaybı sayısının 150 bini 
geçtiği gün oldu. Öte yandan Başkan Trump, ABD'nin Michigan, Minnesota ve Ohio eyaletlerinde salgın önlemlerini ve eyalet valilerini protesto eden gruplara Twitter'dan destek verdi. 


Suudi Arabistan ise Ramazan yaklaşırken, kutsal ay ve bayramın evlerde geçirilmesi kararı aldı. 


18 Nisan: Küresel vaka sayısı 2 milyon 300 bine dayandı, can kaybı sayıs1159 bini geçti. 


19 Nisan: Türkiye'deki vaka sayısı 86 bin 306 olarak açıklandı. Türkiye, Ortadoğu'da İran'ı da 
geçerek en fazla vakaya sahip ülke oldu. 


Şili ise Corona virüsünden iyileşenler için "bağışıklık kartı" dağıtan ilk ülke oldu. Güney Amerika ülkesinde kart sahibi olanların işlerine dönmelerine izin verildi. 


20 Nisan: ABD Başkanı Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Donald Trump, 
Twitter'daki mesajında, “Görünmez Düşman'dan gelen saldırı ışığında ve muhteşem Amerikan vatandaşlarımızın işlerini koruma gereksinimi sebebiyle, ABD'ye göçü geçici olarak askıya almak için başkanlık kararnamesi imzalayacağım!” diye yazdı. 


İtalya'da ise Corona virüsü vakaları ilk defa azalmaya başladı. 


21 Nisan: Birleşmiş Milletler Gıda Programı, dünyada ağır gıda güvenliği sorunu yaşayan 
kişi sayısının iki katına çıkarak 265 milyona ulaşacağı uyarısında bulundu. 


22 Nisan: Dünya çapında vaka sayısı 2 milyon 500 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da 
ve Güney Amerika'da salgının yükselişe geçtiğine dair endişe yaratan veriler olduğunu kaydetti ve "Virüsü uzun süre bizle olacak" uyarısında bulundu. 


Dünya Meteoroloji Örgütü, pandeminin küresel karbondioksit salımını yüzde 6 azaltmasının beklendiğini kaydetti. Bu düşüş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüş olabilir. 


23 Nisan: ABD'de ilk defa işsizlik yardımı başvuru yapanların sayısı beş haftada 26 milyona 
ulaştı. Uzmanlar Corona virüsü salgını nedeniyle 150 milyon çalışanın 50 milyonunun işsiz kaldığını tahmin ediyor. 


Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da Corona virüsüne bağlı ölümlerin neredeyse yarısının yaşlı bakım evlerinde gerçekleştiğini açıkladı. 


24 Nisan: ABD'de can kaybı sayısı 50 bini, dünya genelinde 195 bini geçti. ABD Başkanı 
Trump'ın insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesinin virüse karşı etkili olup olmadığının araştırılması konusundaki sözleri üzerine bazı firmalar, tüketicileri bu temizlik malzemelerini içmemeleri yönünde uyardı. 


25 Nisan: Dünya genelinde Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla, başta 
Suudi Arabistan ve Kudüs olmak üzere, İslam dünyasının kutsal mekanları Ramazan ayının ilk gününde boş kaldı. 


Dünya Sağlık Örgütü'nün inisiyatifiyle video konferansla bir görüşme gerçekleştiren, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu dünya liderleri, Corona virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çabalarına küresel çapta destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği mali desteği kestiğini açıklayan Amerika görüşmeye katılmadı. 


26 Nisan: dünya çapında Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini 
geçti. Çin, salgının çıkış noktası Wuhan kentinde tüm hastaların taburcu edildiğini ve Corona virüsünden hastanede olan kimsenin kalmadığını açıkladı. 


Dünya Sağlık Örgütü, hastalıktan iyileşenlerin yeniden enfekte olmayacağına dair bir kanıt bulunmadığına dikkat çekti ve "bağışıklık pasaportu" gibi izin belgeleri dağıtan ülkeleri uyardı. 


27 Nisan: Corona virüsü salgınında dünya çapında vaka sayısı 3 milyonu aştı. 


Çin'de hükümet aldığı kararla Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bazı tıbbi malzeme ve cihazların ihracatını kolaylaştırma kararı aldı. 


Salgının başında bunu önemsemeyen açıklamaları ve uygulamaları nedeniyle eleştirilen daha sonra kendisi de hastalığa yakalanarak yoğun bakımda kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevinin başına döndü. 


28 Nisan: ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı taşıyan 
uçağı ABD'ye vardı. Türkiye'nin ABD'ye 500 bin ameliyat maskesi, 400 bin koruyucu önlük, 
2 bin litre dezenfektan, 500 adet yüz koruyucu, 400 adet N95 tipi maske ve 1500 adet 
koruyucu gözlük yolladığı bildirildi. 


Rusya'da Corona salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü. Son 24 
saatte ülke genelinde 6 bin 411 kişide Corona virüsü tespit edildi. 


Türkiye'de ise can kaybı sayısı 3 bine yaklaştı; vaka sayısı 114 bini geçti. 


29 Nisan'da can kaybı sayısının 60 bini geçtiği ABD'den tedavi için umut verici bir haber 
geldi. Gilead Sciences firması, klinik denemelerine Mart ayında başladığı Remdesivir adlı antiviral ilacın, hastalara erken aşamasında uygulanması durumunda Corona virüsünün yol açtığı belirtileri hafiflettiğini açıkladı. 


Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 158'e çıktı ve Çin'in açıkladığı 4 bin 637 can kaybını da aştı. Yaklaşık 210 milyon kişinin yaşadığı Brezilya, kıtada ABD'den sonra fazla en fazla vaka sayısının ve can kaybının yaşandığı ülke konumunda. 


30 Nisan: ABD'de Corona virüsü nedeniyle işlerinden olanların işsizlik yardımı başvuruları 3 
milyon 800 bin artarak 30 milyona ulaştı. 


Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in de Corona virüsü hastalığına yakalandığı açıklandı. 


Dünyada vaka sayısı 3 milyon 200 bini can kaybı ise 230 bini geçti. 


1 Mayıs: ABD Başkanı Donald Trump Remdesivir adlı antiviral ilacın Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi'nden (FDA) acil durumlarda Corona virüsü hastalarında kullanılmak üzere onay aldığını açıkladı. 


Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz" açıklamasını yaptı. 


2 Mayıs: Rusya, pandeminin başlamasından bu yana bir gündeki en fazla vaka sayısını 
bildirdi. Ülkede vaka sayısının 9 bin 623 artarak 124 bin 54'e ulaştığı bildirildi. 


Can kaybının 25 bini geçtiği İspanya'da toplu taşımada maske takmak zorunlu hale getirildi. 
ABD'de ise can kaybı 65 bini geçti. 


3 Mayıs: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Corona virüsünün bir Çin laboratuvarından 
çıktığına dair önemli oranda kanıt olduğunu söyledi. 


Afganistan Sağlık Bakanlığı başkent Kabil'de yapılan dar çaplı bir araştırmaya göre nüfusun üçte birinin hastalığı kapmış olabileceğini bildirdi. 


Ermenistan'da vaka sayısı artmasına rağmen restoranların ve barların açılacağı açıklandı. 


4 Mayıs: Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları yürüten kurumlara 
kaynak sağlamak amacıyla uluslararası bir bağış konferansı düzenlendi. Avrupa Birliği ile AB üyesi olmayan İngiltere, Norveç, Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler liderliğinde yapılan etkinliğin amacı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi için en az 8 milyar dolar kaynak toplama sözü verdi. ABD toplantıya katılmadı. 


5 Mayıs: İngiltere, Avrupa'daki en fazla can kaybını açıkladı. Ülkede hayatını kaybedenlerin 
sayısı 30 bini aştı. 


Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, ABD'de ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi durumunda Ağustos'a kadar can kaybının 
135 bini bulabileceği uyarısında bulundu. 


6 Mayıs: ABD'de Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli, Corona virüsü üzerinde 
çalışan araştırmacı Bing Liu Cumartesi günü evinde ölü bulundu. Silahla öldürülen Liu'nun, evinden yaklaşık 90 metre uzakta bir araçta yine silahla intihar ettiği belirtilen Hao Gu isimli şahıs tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. 


Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana ilk yurt içi ziyareti için Arizona'ya gitti. Eyalette maske üretim tesisini ziyaret eden Trump'ın maske takmadı. 


7 Mayıs: Trump, lağvedileceğine dair söylentiler çıkan Beyaz Saray Corona Virüsü ile 
Mücadele Görev Gücü'nün çalışmalarına süresiz olarak devam edeceğini söyledi. Öte yandan 


ABD'de gözaltındaki göçmenler arasındaki ilk can kaybı San Diego'daki gözaltı merkezinde yaşandı. 


8 Mayıs: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgını kontrol altına alınmazsa Afrika'da 29 
milyon ile 44 milyon arasında kişinin hastalığa yakalanacağını, 83 bin ile 190 bin arasınca can kaybı yaşanacağı uyarısı yaptı. 


İtalya ve İngiltere'nin ardından ABD'de de 73 çocukta Covid-19 ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen yeni bir enfeksiyon hastalığı tespit edildi. 5 yaşında bir çocuğun öldüğü bildirildi. 


9 Mayıs: New York Valisi Andrew Cuomo, üç çocuğun daha bu gizemli hastalıktan hayatını 
kaybettiğini açıkladı. 


10 Mayıs hem Çin hem Güney Kore'de salgında yeni sıçramaların yaşandığı gün oldu. Seul'da 
son bir ayın en yüksek rakamı olarak 34 yeni vaka açıklandı. 


Türkiye'de toplam vaka sayısı 137 bin 115'e can kaybı da 3 bin 739'a yükseldi. 


11 Mayıs: ABD ve Suudi Arabistan'dan ekonomik önlem haberleri geldi. Trump yönetimi 
eyaletlere, test kapasitelerini arttırmaları için 11 milyar dolar gönderileceğini açıkladı. Suudi Arabistan da katma değer vergilerini yüzde 5'ten 15'e çıkarılacağını ve yoksullara para yardımının durdurulacağını bildirdi. 


Öte yandan İspanya, İtalya, Almanya, Danimarka, İran, İsrail, Yeni Zelanda ve Tayland karantina kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. 


12 Mayıs: Rusya vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Ülkede 232 bin 243 
vaka tespit edildi. 


Fransa'da can kaybı sayısı 27 bine dayanırken, Türkiye'de vaka sayısı 1.704 artarak 141 bin 475'e çıktı 


13 Mayıs: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsünün HIV gibi endemik hale gelebileceği yani 
asla ortadan kalkmayabileceği ve dünyanın bu virüsle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 


14 Mayıs: Birleşmiş Milletler küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 oranında küçüleceğini, 
salgın hastalığın dünyaya 8 trilyon 500 milyar dolar kaybettireceğini öngördüklerini açıkladı. 


15 Mayıs Bangladeş'te 1 milyondan fazla Arakanlı mültecinin olumsuz şartlar altında kaldığı 
kamplarda ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiği gün oldu. 


Dünya çapında vaka sayısı 4,5 milyonu, can kaybı ise 306 bini geçti. 


16 Mayıs: Hindistan'ın vaka sayısı Çin'in bildirdiği vaka sayısını da aşarak 85 bin 940'a 
çıktı. Ülkede 2 bin 752 can kaybı bildirildi. Brezilya can kaybının bir günde 816 ölümle toplamda 15 bini aştığını açıkladı. 


17 Mayıs: Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 yılı mezunu öğrenciler için internet 
üzerinden düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Trump yönetimini eleştirdi ve “Yetki sahibi olduğunu ve ne yaptığını bildiğini sandığınız tüm o yetişkinler, görünen o ki aslında tüm yanıtlara sahip değillermiş”? dedi. 


18 Mayıs: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) internet üzerinden düzenlenen genel kurul 
toplantısında, Corona salgını sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt verdi. Toplantıda Çin'den Dünya Sağlık Örgütü'ne 2 milyar dolar bağış sözü geldi. 


19 Mayıs: ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmamış olan hidroksiklorokin adlı ilacı kullandığını açıkladı. Sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacı daha önce de teşvik eden Trump, “Her gün alıyorum ve hala buradayım” dedi 


ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, Corona virüsü aşısının erken klinik denemesinden olumlu sonuçlar geldiğini açıkladı. Aşının uygulandığı sekiz hastada, Corona virüsü enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalarda görülen miktarlarda antikor oluştuğu gözlemlendi. 


20 Mayıs: Latin Amerika'da salgının merkez üssü haline gelen Brezilya'da 24 saatte 19 bin 
951 yeni vaka tespit edildi. Bir gündeki en yüksek artışın yaşandığı ülkede can kaybı 19 bine 
yaklaştı. 


Hollanda'da kürk üretimi için vizon yetiştirilen bir tesiste çalışan bir kişinin hayvanlardan Corona virüsü kaptığı açıklandı. 


21 Mayısta dünyada Covid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti. ABD, Rusya ve Brezilya en fazla 
vakanın görüldüğü ilk üç ülke oldu. 


ABD'de işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyon 438 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece Mart ayından beri işsizlik yardımına başvuranların sayısı 38,6 milyona yükseldi. 


22 Mayıs: ABD'de vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti, can kaybı 96 bine dayandı. Türkiye'de 
vaka sayısı 952 artarak 154 bin 500'e ulaştı. Can kaybı ise 27 arttı ve 4.276'ya yükseldi. 


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Corona virüsüne karşı önlemlerle ilgili yayınladığı güncellenmiş rehberinde, virüsün nesnelerden ve yüzeylerden "kolayca bulaşmadığı" ancak bunun mümkün olabileceği belirtildi. 


23 Mayıs Corona virüsü salgınının başladığı ülke Çin'in yeni bir vaka bildirmediği ilk gün 
oldu. 


Birleşmiş Milletler ise Corona virüsü salgını nedeniyle diğer hastalıklar için aşılama hizmetlerinin askıya alınması ya da sekteye uğramasıyla 80 milyon çocuğun risk altında olduğunu açıkladı. 


Moskova'da Corona virüsü kurbanları için ayrılan mezarlıkta bir cenaze töreni 


24 Mayıs: Rusya salgının başlamasından bu yana en yüksek can kaybını yaşadı. 153 yeni can 
kaybıyla, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 541'e çıktı. Vaka sayısı da 345 bine yaklaştı. 


25 Mayıs: Japonya olağanüstü hali kaldırarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisini kademeli 
olarak faaliyete geçirmeye başladı. 


26 Mayıs'ta dünyada vaka sayısı 5 milyon 500 bini aştı. 


27 Mayıs: ABD'de can kaybı sayısı 100 bini aştı. Can kaybının altı haneli rakamlara ulaştığı 
ilk ülke ABD oldu. Aynı gün İspanya, yitirdiği 27 binden fazla kişi için 10 günlük yas ilan etti. 


28 Mayıs: Türkiye'de COVID-19 nedeniyle 30 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can 
kaybı 4 bin 461'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'da bazı kısıtlamaların kalkacağını açıkladı ve yeni normalleşme kurallarını duyurdu. 


29 Mayıs: ABD Başkanı Donald Trump, Çin yanlısı olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü 
ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıkladı. 


30 Mayıs: Salgının yeni merkez üssü kabul edilen Latin Amerika ülkelerinden rekor vaka ve 
can kaybı sayısı geldi. Brezilya'da can kaybı sayısı İspanya'yı geçerek 27 bin 878'e yükseldi. 
Ülkede 26 bin 928 yeni hasta ile bir gündeki en yüksek vaka artışı da yaşandı. 


31 Mayıs: ABD'nin 75 şehrinde, siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde ölümünü 
protesto etmek için geniş çaplı gösteriler düzenlendi. Sosyal mesafenin imkansız olduğu protestolar nedeniyle salgının yeniden hız kazanması endişeleri arttı. 


İLGİLİ HABERLER 


Corona 'ya Karşı İlk Antikor Tedavisi İnsanlarda Denenmeye Başlandı 


1 Haziran'a gelindiğinde Corona virüsü dünya genelinde 6 milyon 600 binden fazla kişiye 
bulaşmış ve en az 375 bin can almıştı. Amerikalı ecza firması Eli Lilly ise, Corona virüsü enfeksiyonuna karşı dünyada geliştirilen ilk antikor tedavisinin insanlı deneylerine başladığını açıkladı. 


2 Haziran: Afrika kıtasında Corona virüsü vakaları 150 bini can kaybı 4 bin 300'ü geçti. 


Salgının başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde Sağlık Komisyonu, 9,9 milyonluk kent nüfusunun tamamının test edildiğini ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. 


3 Haziran salgının Avrupa'da ilk ortaya çıktığı ve çok ağır bir şekilde seyrettiği İtalya'nın 
sınırlarını aylar sonra seyahat edenlere açtığı gün oldu. 


4 Haziran: ABD'de can kaybı 108 bini vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçti. Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezleri Başkanı Robert Redfield, Floyd protestolarına katılan herkesi test yaptırmaya çağırdı. 


Öte yandan saygın tıp dergisi Lancet, hidroksiklorokinin "etkisiz, hatta sakıncalı" olduğunu iddia eden ve Corona virüsü tedavisi denemelerinde kullanımının durdurulmasına yol açan araştırmayı geri çekti. 


İLGİLİ HABERLER 


Protestolar Corona Virüsü Riskini Arttırıyor 


5 Haziran: Türkiye'de gece yarısı yayımlanan son dakika genelgesiyle getirilen sokağa çıkma 
yasağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iptal etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" ifadesini kullandı. 


6 Haziran: Dünya Sağlık Örgütü, kumaş maskelerle ilgili tutumunu değiştirdi. Örgüt, ortak 
kullanıma açık kamusal alanlarda kumaş maskelerin doğru kullanılması durumunda koruyuculuğu olduğuna dair yeni kanıtlar olduğunu söyledi. 


Öte yandan ABD'nin ardından Brezilya'da örgütten çekilmeyi gündeme getirdi. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, WHO'yu partici ve siyasi davranmakla suçladı. 


7 Haziran'da dünya genelinde Corona virüsüne bağlı can kaybı 400 bini geçti. 


8 Haziran'da dünya genelinde vaka sayısı 7 milyonu geçti. Yeni Zelanda ülkede aktif Corona 
virüsü vakasının kalmadığını açıkladı. 


ABD'de salgının merkez üssü olan New York şehrinde ekonomik faaliyete geçme planının ilk aşaması uygulanmaya başlandı. 


İLGİLİ HABERLER 


"Corona Salgını Wuhan'da Ağustos'ta Başlamış Olabilir" 


9 Haziran: Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yayınladığı bir araştırma, Corona 
virüsünün Çin'in Wuhan kentinde geçen yıl Ağustos ayında yayılmaya başlamış olabileceğini ileri sürdü. Bölgedeki uydu görüntüleri üzerinden hastanelere ziyaret oranının incelendiği araştırmanın sonuçları, Çin yetkililerince ““saçma” olarak nitelendirildi. 


10 Haziran: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yeni yayınlanan 
ekonomi raporu, Corona salgını krizinin yaklaşık son yüz yılın en ağır küresel ekonomik gerileme dönemini tetiklediğini ortaya koydu. 


11 Haziran: ABD'de vaka sayısı 2 milyonu, can kaybı 110 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü 
100 bin vaka sayısını 98 günde gören Afrika kıtasında, bu sayının sadece 18 günde 200 bine 
çıktığını duyurdu. 


Amerikan Biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği aşının Temmuz ayında 30 bin kişi üzerinde deneneceğini açıkladı. 


12 Haziran: Emziren annelerin merak ettiği sorunun yanıtı Dünya Sağlık Örgütü'nden 
(WHO) geldi. WHO, Corona virüsünün anneden bebeğe emzirme yoluyla geçmediğini ve mevcut bulguların, anne sütünün yararlarının olası risklerinden fazla olduğuna işaret ettiğini bildirdi. 


13 Haziran: Salgının başlangıç noktası olan Çin'de iki yeni vaka görüldü. Bunun üzerine 
yetkililer bu iki kişinin gittiğini tespit ettikleri 6 ayrı gıda marketini kapattı. 


Hindistan'da 10 bin 956 yeni vaka görüldüğünü bunun şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı. 


14 Haziran: Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, ecza firması AstraZeneca ile yılbaşından 
önce tüm AB yurttaşları için, Covid 19'a karşı 400 milyon aşı tedariki için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. AstraZeneca, Ekim ayından itibaren dağıtıma geçeceklerini ve aşıyı "kar amaçsız olarak, maliyet fiyatına, yaklaşık 2 Euro'ya satacaklarını" duyurdu. 


İLGİLİ HABERLER 


FDA Trump'ın Desteklediği Sıtma İlacına Onayı Geri Çekti 


15 Haziran: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsü 
hastalarında acil durumda kullanılması için verilen onayı geri çekti. FDA yeni bulgulara dayanarak, hidroksiklorokinin ya da klorokinin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığının tedavi edilmesinde etkili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını açıkladı. 


16 Haziran: İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmanın sonuçları 
umutlandırdı. Deksametazon adlı ucuz ve kullanımı yaygın bir steroid çeşidinin, hastanelerde en ağır durumdaki Corona virüsü hastaları arasında ölüm oranını yaklaşık üçte bir azalttığı açıklandı. Bilim adamları bunun Corona virüsünün tedavisinde bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. 


17 Haziran: Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 200 bini, can kaybı 446 bini geçti. 


18 Haziran: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü aşısının milyonlarca dozunun bu yıl, 2 
milyar dozununsa 2021'in sonuna kadar üretilmesini umduğunu bildirdi. Önceliğin salgınla 
ön safta mücadele eden sağlık çalışanı ve polislerde olacağı, ilk dozların bu gruptan sonra 65 
yaş ve üstü kesim ile başka hastalıklar nedeniyle virüse karşı daha savunmasız olanlara yapılacağı kaydedildi. 


19 Haziran'da Avrupa Birliği üyesi 27 ülke lideri, Corona virüsünün yarattığı ekonomik 
sarsıntının etkilerini azaltarak, ülke ekonomilerinin yeniden ayağa kaldırılmasını öngören 750 
milyar Euro'luk "Next Generation EU /Yeni Nesil AB" yardım paketi üzerinde anlaşamadıklarını açıkladı. 


20 Haziran: Dünya çapında vaka sayısı 8 milyon 700 bini can kaybı ise üç günde 15 binin 
üzerinde atarak 461 bini geçti. 


ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri de hidrosiklorokinin klinik deneylerini durdurduklarını açıkladı. 


21 Haziran: İspanya ve İngiltere, Avrupa ülkelerinin büyük bölümüne sınırlarını açtı. İspanya 
genelinde de seyahat ve dolaşım serbest bırakıldı. 


İtalya'da 2 Mart'tan bu yana günlük can kaybı en aza indi. Ülkede son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 24 olarak kayda geçti, toplam can kaybı 34 bin 634 oldu. 


22 Haziran: Dünya Sağlık Örgütü, Pazar günü dünya genelinde, Corona virüsü vaka 
sayılarında rekor düzeyde artış görüldüğünü açıkladı. Salgın başladığından bu yana ilk kez, bir günde 183 bin yeni vaka görüldü. 


Suudi Arabistan salgın nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. 


23 Haziran: Fransız ilaç şirketi Sanofi, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği aşı 
için gelecek yılın ilk yarısında, tahmin edilen tarihten daha erken onay almayı umduğunu 

belirtti. Sanofi, daha önce Nisan ayında yaptığı açıklamada, aşının başarılı olması halinde 

2021'in ikinci yarısında piyasaya çıkabileceğini bildirmişti. 


24 Haziran, ABD'de eyaletlerin birbirine karşı Corona tedbirleri aldığı gün olarak kayıtlara 
geçti. Bir dönem salgının merkez üssü konumundaki New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri yüksek enfeksiyon oranına sahip eyaletlerden gelenlere karantina uygulama kararı aldı. 14 gün karantinanın Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Teksas, Washington ve Utah'tan gelenler için uygulanacağı bildirildi. 


25 Haziran: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika'da Corona virüsünün yol açtığı can 
kayıpları 100 bini, vaka sayısıysa 2 milyon 160 bini aştı. Kıtada son 24 saatte 2 bin 274 kişi yaşamını yitirken, tespit edilen yeni vaka sayısı ise 68 bin 785 oldu. 


26 Haziran: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi (UNODC) 2020 Uyuşturucu 
Raporu'nda, Corona virüsü salgını sonrası uyuşturucu kullanımımın küresel olarak artabileceği belirtildi. Raporda, Corona salgınının uyuşturucu piyasasını da etkilediği, bağımlıların kullandıkları uyuşturucu maddeleri bulamamaları nedeniyle fiyatların arttığı, artan bağımlıların kullandığı maddelerin kalitesinin düştüğü kaydedildi. 


İLGİLİ HABERLER 


Dünyada Corona Vakası Sayısı 10 Milyonu Aştı 


27 Haziran: Dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 10 milyonu aştı. Vaka 
sayısının 2 milyon 500 bini geçtiği ABD salgından en fazla etkilenen ülke konumunda. 1,2 milyon vakayla ikinci sırada Brezilya yer alırken, Rusya 600 bin vakayla en fazla etkilenen üçüncü ülke oldu. 


28 Haziran dünya genelinde can kaybını 500 bini geçtiği gün oldu. Bu kaybın dörtte biri 
ABD'de gerçekleşti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede 125 bin 630 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 


29 Haziran: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Corona virüsü enfeksiyonu 
tedavisinde kullanılmak üzere Eylül ayına kadar yüksek miktarda Remdesivir satın almak için ilacın imalatçısı Gilead Sciences firmasıyla anlaşma yaptığını açıkladı. 


30 Haziran: ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, 
Corona virüsü vakalarının bazı bölgelerde hızla tırmandığı ABD'nin "yanlış yöne doğru gittiğini" söyledi. Fauci, güvenli ve etkili bir aşı beklentisi içine girmeden, gereken tedbirlere herkesin uyması çağrısında bulundu 


1 Temmuz: Avrupa Birliği, Covid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını, 1 Temmuz'dan 
itibaren 15 ülkeye açtı. Buna göre, Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan Schengen sınırları Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Tayland, Uruguay, Cezayir, Tunus, Fas, Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan'a açılacak. Özel statüdeki Vatikan, San Marino ve Monaco da AB'ye giriş yapabilecek. 


2 Temmuz: Reuters haber ajansı, son 24 saatte yaklaşık 50 bin Corona enfeksiyonunun 
kaydedildiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana yeni bir rekor kırıldığını kaydetti. 
Salgının merkezi, ülkenin kuzeydoğusundan Batı ve Güney eyaletlerine kaydı. 


Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın üzerinde çalıştığı Corona virüsü aşısının üretiminde kullanılmak üzere seyyar molekül yazıcı geliştirdiklerini açıkladı. 


OOO A 


3 Temmuz: Corona salgınının son haftalardaki merkez üssü Latin Amerika'da virüsün etkisi 
her geçen gün artıyor. Son bir haftada vaka sayısının yaklaşık 600 bin artarak 2 milyon 734 
bini aştığı Latin Amerika, Avrupa'daki vaka sayısının üzerine çıkarak ABD'den sonra en fazla vaka görülen bölge konumuna geldi. Latin Amerika'da salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısıysa 122 bine yaklaştı. 


4 Temmuz: İspanya'nın Katalunya bölgesinde yeni vakalarda artış yaşanması üzerine 200 bin 
kişiye yeni kısıtlamalar getirdi. İngiltere'de halk üç Aydan daha uzun süren yasaklar sonrası ilk defa kuaför ve restoranları ziyaret edebildi. 


5 Temmuz: Dünya Sağlık Örgütü, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin hastaneye 
kaldırılan Corona virüsü hastalarına karşı işe yarayıp yaramadığının belirlenmesine yönelik deneyleri sonlandırma kararı aldığını açıkladı 


6 Temmuz: Hindistan 700 bine yaklaşan vaka sayısıyla Rusya'yı da geçerek dünyada en fazla 
vaka görülen üçüncü ülke oldu. 


7 Temmuz: Brezilya'da salgın önlemlerini ciddiye almadığı için eleştirilen sağcı 
Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Corona virüsüne yakalandı. 


Suudi Arabistan, Corona virüsü salgını döneminde Mekke'de hac ibadetini bu ay yerine getirecek olan yaklaşık bin hacı adayı için kılavuz yayımladı. Hacı adaylarına Zemzem suyunu sadece plastik şişelerden içme şartı getirildi. 


8 Temmuz: Trump yönetimi Corona virüsü salgını sürecinde yaşanan gerilimin ardından 
Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme sürecini resmen başlattı. Kararla ilgili olarak ABD Kongresi'ne de bildirimde bulunuldu 


9 Temmuz: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’ da Dünya Sağlık Örgütü ofisinin 
açılacağını açıkladı. Koca bu açıklamayı, WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında yaptı. 


10 Temmuz: Suriye'nin kuzeyinde ilk Corona virüsü vakası kayıtlara geçti. 


Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Áñez de Corona virüsüne yakalandı. Áñez, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı. 


11 Temmuz: Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte 228 bin 102 kayıtlı yeni vaka ile küresel 
çapta rekor artış açıkladı. 


ABD Başkanı Donald Trump, Maryland'daki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Trump, Corona virüsü salgınından bu yana ilk defa maskeli olarak görüntülendi Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasında bulunan iki askeri üste onlarca Amerikan askeri Corona virüsüne yakalandı. 


a 


12 Temmuz: ABD’nin güney eyaleti Florida 15 bin yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu 
kırdı. Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı, 300 binin üzerinde bir rakamla ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı. 


13 Temmuz: Latin Amerika’daki can kaybı, ABD ve Kanada’daki toplam ölü sayısı olan 144 
bin 28'i aşarak 145 bine yaklaştı. 


14 Temmuz: ABD'nin California eyaletinde Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle 
valilik barlar, restoranların kapalı kısımları, spor salonları ve kiliselerin yeniden kapatılması kararı aldı. 


15 Temmuz: Amerikan ilaç firması Moderna, araştırmasının erken aşamasında aşı adayının 
güvenli olduğunu ve 45 sağlıklı gönüllüde bağışıklık yanıtı oluşturduğunu bildirdi. 


16 Temmuz: İngiltere, ABD ve Kanada, Rusya'yı, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için 
çalışmalar yürüten bilimadamlarının elindeki verileri çalma girişiminde bulunmakla suçladı. 
Kremlin ise suçlamayı reddetti. 


17 Temmuz: ABD ve Brezilya'nın ardından Hindistan'da da vaka sayısı 1 milyonu aştı. Son 
24 saatte 687 kişi hayatını kaybetti 


18 Temmuz: ABD'de 19 eyalette bir gün içindeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Arizona 
genelinde yetişkin yoğun bakım ünitelerinin yüzde 89’unun dolu olduğu kaydedildi. 
Florida'da hastaneler, tedavi için acilen daha fazla Remdesivir'e ihtiyaç olduğunu duyurdu. 


19 Temmuz: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü vaka sayısının son 24 saatte yaklaşık 260 
bin artarak rekor kırdığını açıkladı. 


20 Temmuz: İngiliz-İsveç ecza devi AstraZeneca”nın Oxford Üniversitesi” yle birlikte 
geliştirdiği Corona aşısının ilk klinik denemelerinde güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığı açıklandı. Deneklerde ciddi bir yan etkiye yol açmayan aşı adayı, bünyenin hem antikor hem T hücresi üretmesini sağlayarak çifte koruma yaratıyor. 


21 Temmuz: Avrupa Birliği üyesi 27 ülke lideri, 4 gün ve gece süren maraton müzakerelerin 
ardından, Corona virüsü krizinin yaratacağı yıkım karşısında Avrupa ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmak için Fransa ve Almanya tarafından önerilen yardım paketi üzerinde anlaştı. 


22 Temmuz: Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, Corona 
virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarında “iyi ilerlemeler” sağlandığını ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi. 


23 Temmuz: Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD'de Corona virüsü vakalarının 
sayısı 4 milyonu geçti. ABD'de 1 milyon vakaya 98 günde ulaşılmıştı. Vaka sayısı yalnızca 
16 gün içinde 3 milyondan 4 milyona yükseldi. 


24 Temmuz: Corona virüsü salgınından en çok etkilenen dördüncü ülke konumundaki 
Rusya'da vaka sayısı 800 bini geçti. Amerika'da Corona virüsünden ölenlerin yaklaşık yüzde 40'ının diyabet yani şeker hastası olduğu ortaya çıktı. 


25 Temmuz: Fransa ve İspanya'da Corona virüsü vaka sayıları artışı sürdü. İspanya eğlence 
hayatına kısıtlamalar getirdi. Fransız yetkililer salgınla mücadele geri gidildiği uyarısında bulundu. 


26 Temmuz: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, ülkede ilk Corona virüsü vakasının tespit 
edilmesinin ardından Kaesong kentinde acil durum ilan ettiği açıklandı. 


27 Temmuz: Amerika'da virüse karşı başlatılan aşı çalışmalarında son aşamaya ulaşıldı ve 
Moderna ilaç firması 30 bin kişi üzerinde yapılacak üçüncü faz testlere geçildiğini açıkladı. 
Bu çerçevede ilk deneme aşısı bugün bir gönüllüye yapıldı. 


28 Temmuz: WHO Sözcüsü Margaret Harres, “İnsanlar hala virüsü mevsimsel gibi 
düşünüyor. Hepimizin anlaması gereken şu ki, bu yeni bir virüs ve farklı davranıyor” dedi ve büyük gruplar halinde buluşmalarının artması nedeniyle salgının yeniden yayıldığına dikkat çekti. 


29 Temmuz: Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 17 milyona yaklaştı. Aralık ayının 
son haftasında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve 8 ayda tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek resmi açıklamalara göre yaklaşık 665 bin kişi hayatını kaybetti. 


30 Temmuz: Hindistan'da bir günde 50 binden fazla yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. 
Ülkede son 24 saatte Corona virüsüne yakalananların sayısı 52 bin 123 olarak açıklandı. 
Ülkede görülen toplam vaka sayısı da 1 milyon 600 bine yükseldi 


31 Temmuz: ABD'de Corona virüsüne yakalanan ilk köpek kan kusması üzerine uyutuldu. 


İLGİLİ HABERLER 


Almanya'da Binlerce Kişi Salgın Önlemlerini Protesto Etti 


1 Ağustos: Berlin'de Alman hükümeti tarafından alınan Corona virüsü tedbirleri binlerce kişi 
tarafından protesto edildi. Protestolara, aşırı sağcıların yanı sıra aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inananların katılması dikkat çekti. Organizatörler gösteriye 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını söyledi, polis ise bu sayının 17 bin olduğunu açıkladı. 


2 Ağustos: Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx, ABD'de 
salgında yeni ve daha tehlikeli bir evreye girildiği uyarısında bulundu. 


3 Ağustos: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü için ““kusursuz aşı” geliştirilmesi gibi bir 
“sihirli değnek?” olmayabileceğini, normalleşmenin “uzun bir yol”? olacağını bildirdi. 


4 Ağustos: Alman hükümeti Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırıldığını 
duyurdu. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan bölgelere ve buradaki tatil beldelerine seyahat edebilecek. 


5 Ağustos: Mayıs ortasından bu yana pandeminin merkez üssü olan Latin Amerika'da 
yaşanan can kayıpları 206 bin 800'ü aştı. Avrupa'daki 204 bin 470 ölü sayısını geçen can kaybıyla Latin Amerika salgında en fazla can kaybı yaşanan bölge oldu. 


Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü salgınına yakalananlar arasında gençlerin sayısının son beş ay içinde üçe kat arttığını bildirdi. 


6 Ağustos: Başkan Donald Trump, Corona virüsü aşısının ABD'de 3 Kasım seçimleri 
öncesinde piyasaya çıkmasının mümkün olduğunu söyledi. 


7 Ağustos: Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 
Corona salgını nedeniyle yapılan ABD vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri uyarısını kaldırdı. Yapılan açıklamada “Bazı ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesi nedeniyle bakanlığın sadece belirli ülkelere seyahat uyarısı yapılan eski sisteme geri döndüğü” belirtildi. 


8 Ağustos: İngiltere'de devlet memurlarının bir kısmı enflasyon oranı üzerinde zam aldı. Zam 
alamayan sağlık çalışanlarıysa rahatsız. Corona virüsüyle mücadele sırasında alkışlanan sağlık çalışanları tepkilerini eylemle dile getirdi. 


9 Ağustos: ABD'de vaka sayısı 5 milyonu geçti. Görünmez Pandemi adlı çalışmaya göre, 
Latin Amerika'da salgının başladığı Mart başından Temmuz sonuna kadar geçen zamanda en az 2.403 kadın cinayeti işlendi. 


10 Ağustos: Dünya çapında vaka sayısı 20 milyonu geçti; can kaybı 736 bini buldu. Rusya bir 
günde 5 binden fazla yeni vaka açıkladı. 


İLGİLİ HABERLER 


Bilim Dünyası Rusya'nın Aşı Açıklamasından Rahatsız 


11 Ağustos: Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamayla ülkesinin yeni tip 
Corona virüsüne karşı geliştirilen bir aşıyı tescil eden ilk ülke olduğunu söyledi. Putin, kızının da aşıyı yaptırdığını açıkladı. 


12 Ağustos: Okulların yeniden açılması ile ilgili tüm ülkelerde tartışmalar sürerken 
Türkiye'de Bilim Kurulu, ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos yerine 21 Eylül'de açılmasını tavsiye etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayından beri kapalı olan okulların açılış tarihini üç hafta daha erteledi. 


13 Ağustos: Arjantin ve Meksika, AstraZeneca'nın aşısını tüm Latin Amerika ülkeleri için 
üreteceklerini açıkladı. Brezilya'nın Parana eyaleti de Rusya'nın yeni aşısını test edip üreteceklerini bildirdi. 


14 Ağustos: Hindistan'da can kaybı 48 bini aştı. Ülke can kaybı sıralamasında İngiltere'yi 
geçerek ABD, Brezilya ve Meksika'dan sonra dördüncü sıraya yerleşti. 


15 Ağustos: Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saate 2.500 yeni vaka kayda geçirdi. Karantina 
uygulamasının kaldırılmasının ardından üst üste üç gün yaşanan artışla toplam vaka sayısı 249 
bin 611 oldu. 


16 Ağustos: ABD'de Corona virüsü vaka sayısının 5 milyonu aştığı ve hayatını 
kaybedenlerin sayısının neredeyse 170 bini bulduğu bu dönemde salgının tırmanışa geçtiği Teksas gibi bazı eyaletlerde uygulanan test sayısının azalması kaygıya neden oluyor. COVID İzleme Projesi'ne göre Teksas'ta Ağustos ayında bir günde yapılan test sayısındaki azalmanın binlerle ifade edildiği belirtiliyor. Uzmanlar Teksas'ta test sayısının artmaması halinde eyaletin Corona virüsü salgınının hız kazanması beklenen sonbahar dönemine yüksek rakamlarla girmesinden endişe ediyor. 


17 Ağustos: Beyrut'ta 4 Ağustos'taki patlamanın ardından Corona virüsü vakalarının artışa 
geçmesi üzerine Lübnan'da iki hafta sokağa çıkma yasağı çağrısı yapıldı. 


18 Ağustos: Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın Corona virüsüne yakalandığı 
açıklandı. 


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınının, virüsü taşıdıklarından haberdar olmayan 20 ila 40 yaş arasındakiler tarafından yayıldığı ve bunun riskli gruplar için tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu. 


19 Ağustos: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına 
ulaşıldığını kaydetti. Fahrettin Koca, 12 Haziran'da 1.592 vaka olduğunu, bu sayının önlemlerle binin altına çekildiğini ancak yeniden yükseliş olduğunu kaydetti. 


20 Ağustos: Başkan Donald Trump Çarşamba günü, Corona virüsü salgını nedeniyle yüz 
yüze dersleri iptal eden üniversiteleri eleştirdi. Trump bu kararın hayat kurtarmak yerine daha çok can kaybına yol açabileceğini söyledi. 


21 Ağustos: Dünya çapında vaka sayısı 22 milyon 700 bini geçti, can kaybı 780 bine dayandı. 


22 Ağustos: Salgından en ağır etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'da Mayıs ayından bu yana ilk 
defa bir günde 1.000 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da 2.034 yeni vakayla Nisan ayından bu yana, bir günde en yüksek artış yaşandı. 


23 Ağustos: Salgını erken aşamada kontrol altında Güney Kore'de Mart ayından bu yana en 
yüksek vaka sayılarına ulaşılmasının ardından ülke çapında yeni bir salgın başlayabileceği uyarısı yapıldı. 


24 Ağustos: Başkan Donald Trump, Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyetçi Parti kurultayı 
öncesinde Corona virüsü salgınında iyileşen hastalardan alınan plazma tedavisinin acil durumlarda kullanılması konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından izin verildiğini açıkladı. 


25 Ağustos: Dünyaca ünlü Olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt, Corona virüsü testinin 
pozitif çıkmasının ardından Jamaika'daki evinde kendini karantinaya aldı. 


26 Ağustos: Dünya çapında vaka sayısı 24 milyonu, can kaybı 821 bini geçti. 


İLGİLİ HABERLER 


ABD'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Güncellemesi 


27 Ağustos: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda 
Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünenlerin Corona virüsü salgını sebebiyle, bunu yeniden değerlendirmeleri tavsiye edildi. 


28 Ağustos: Rusya'da Corona virüsü vakaları 980 bini geçti. Hindistan'da bir günde 77 bin 
266 yeni vaka kayıtlara geçti. 


29 Ağustos: Endonezya'da üç gün peş peşe vaka sayısında rekor kırıldı. Ukrayna ve Myanmar 
da bir günde en fazla vaka artışını yaşadı. 


30 Ağustos: Corona virüsü salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 25 milyonu aştı. Salgın 
nedeniyle bugüne dek 850 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 


Yaz aylarında salgının yayılma hızı düşse dahi virüsün tüm dünyaya yayılmış olması salgının hız kesmemesine neden oldu. Dünya genelinde Ağustos ayında günlük yeni vaka artışı yüzde 1,2'ye kadar geriledi. Bu oran Temmuz'da 1,7, Haziran'da 1,8, Mayıs'ta 2,1, Nisan'da 4,6, Mart ayındaysa yüzde 7,7? ydi. 


31 Ağustos: Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) öncülüğünde yürütülen 
Corona virüsü aşısı programına 400 milyon Euro katkıda bulunacak. WHO'nun liderliğindeki COVAX projesiyle, 2021 yılı sonu itibariyle çeşitli potansiyel aşı üreticilerinden 2 milyar doz aşı satın alınması hedefleniyor. 
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1 Eylül: Hong Kong’un başlattığı geniş çaplı Corona virüsü test kampanyasına 500 binden 
fazla kişi başvuruda bulundu. Ancak birçok Hong Konglu Çin’in maddi ve personel desteğiyle başlatılan kampanyaya şüpheyle yaklaşıyor. Kampanyaya temkinli yaklaşanlar, Çin’in desteğiyle yürütülen çalışmada Hong Konglular’dan DNA örnekleri toplanacağı endişesini taşıyor. 


2 Eylül: ABD, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek, üretmek ve aşının ülkelere eşit şekilde 
dağıtımını sağlamak amacıyla oluşturulan küresel girişimde yer almayacağını açıkladı. ABD, buna gerekçe olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bu girişiminin başını çekmesini gösterdi. 


3 Eylül: Corona virüsü salgınında vaka sayısı tüm dünyada 26 milyonu aştı. Salgın, resmi 
verilere göre dünya üzerinde 200'den fazla ülkede görüldü. Sekiz ayın sonunda dünya genelinde 867 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. 


4 Eylül: Corona virüsü vakalarındaki artışa rağmen tüm okullarda eğitime başlanan Fransa'da 
ilk haftada 22 okul Corona virüsü nedeniyle kapandı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 22 okul ve 100 kadar sınıfı Corona virüsü tespiti sonrası kapatma kararı aldıklarını açıkladı. 


5 Eylül: ABD'de yapılan bir çalışma 1 Ocak 2021'e kadar ülkede can kaybının 410 bini 
bulacağını öngördü. Bu da gelecek 4 ayda 224 bin ölüm daha demek. 


6 Eylül: Avustralya'da Corona virüsü salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde 
tecrit tedbirleri Eylül sonuna kadar uzatıldı. 


7 Eylül: Nüfusu 1 milyar 326 milyondan fazla olan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri 
Hindistan'da vaka sayıları hızla artıyor. Ülke, bugüne dek görülen 4 milyon 208 binden fazla vakayla dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Uzun süredir dünyada en çok vaka görülen ABD'nin ardından ikinci sırada Brezilya yer alıyordu. Hindistan'da resmi verilere göre bugüne dek 71 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. 


8 Eylül: Amerika ve Avrupa'nın önde gelen dokuz aşı üreticisi, hızlandırılmış Corona virüsü 
aşısı çalışmalarının beraberinde yeni riskler getireceği yolundaki kaygılar üzerine bir açıklama yaptı. Aşı üreticisi şirketler bu süreçte bilimsel standartlardan şaşmayacaklarının garantisini verdi. 


İLGİLİ HABERLER 


AstraZeneca Corona Virüsü Aşı Çalışmasını Durdurdu 


9 Eylül: İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Corona virüsü aşı çalışmasına katılan deneklerden 
birinde sebebi açıklanamayan bir hastalık görülmesi üzerine aşının küresel denemelerine ara verdiğini açıkladı. 


10 Eylül: Corona virüsü salgınında can kaybı sayısı 900 bini aştı. Dünya genelinde bugüne 
kadar virüse yakalanan kişi sayısı da 28 milyonu geçti. 


11 Eylül: Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından Corona virüsü tanısı konmasına ve 
kendilerine evde kalmaları gerektiği söylenmesine rağmen karantina şartını ihlal edenlere karşı özel önlem alınacağı açıklandı. Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı, karantina şartına rağmen evi dışında olduğu belirlenen Corona virüsü hastası kişilere sadece idari para cezası uyguluyordu. Bundan sonra Corona virüsü testi pozitif olmasına rağmen kamu sağlığını tehdit edenler artık yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak 


12 Eylül: ABD'de bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci 
Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. 


Kanada'da Mart ayından bu yana ilk defa Corona virüsünden can kaybının yaşanmadığı bir gün kayda geçti. 


13 Eylül: New England Journal of Medicine, maske takmanın hastalığın şiddetini azaltmaya 
ve yeni vakalardaki semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini yazdı. Tıp dergisindeki makalede maske takmanın virüse karşı bağışıklık oluşmasına katkıda bulunduğu ve bunun virüsün yayılmasını daha da azaltabileceği ifade ediliyor. 


14 Eylül: Brezilya'da Corona virüsünden can kaybının 132 bini geçtiği açıklandı. 


15 Eylül: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona enfeksiyonu vaka sayısının tüm dünyada 
yakında 29 milyonu aşacağını, ölü sayısınınsa yaklaşık bir milyonu bulacağını kaydetti. 


16 Eylül: Vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada olan Hindistan'da Corona virüsü tespit 
edilenlerin sayısı 5 milyonu aştı. 


17 Eylül: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada ortalama her 7 Corona vakasından 
birinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı. Yine aynı rakamlara göre, bazı ülkelerde her üç vakadan biri sağlık çalışanı 


18 Eylül: Avrupa Birliği, Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) şirketleriyle, 
ortak ürettikleri potansiyel Corona virüsü aşısını satın almak için anlaşma yaptıklarını bildirdi. 


Pew Araştırma Merkezi, Eylül başında yaptığı ankete göre Amerikan halkının yüzde 49'unun, bugün erişim olsa bile “kesinlikle” ya da “büyük olasılıkla” Corona aşısı yaptırmayacaklarını açıkladı. 
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19 Eylül: İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Corona virüsüyle mücadele için 
hayata geçirilen yeni tedbirleri protesto etmek için sokaktaydı. Aşı, maske ve diğer kısıtlamalara karşı olduğunu belirten göstericiler, Londra'daki Trafalgar Meydanını doldurdu. 
Öfkeli kalabalığın dağılma çağrısına uymaması üzerine İngiliz polisi müdahale etti. 
Göstericiler arasında polisle doğrudan çatışanlar gözaltına alındı. 


20 Eylül: ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin eski başkanı Scott Gottlieb, ülkede sonbahar ve kış 
aylarında bir salgın döneminin daha yaşanmasını beklediğini söyledi. 


21 Eylül: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsünün en yaygın 
bulaşma biçimlerinden birine nefes alıp-vermeyi de ekleyerek Corona virüsü kılavuzunu güncelledi. Ancak güncellemeden saatler sonra CDC bu maddeyi geri çekti. 


22 Eylül: Corona virüsü salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 31 milyon 500 bini aştı. 
Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 970 bine yaklaştı. 


23 Eylül: Johnson & Johnson, tek dozluk Corona virüsü aşısı denemelerinde son aşamaya 
geldiğini açıkladı. İngiltere'de ise aşının etkinliğinin test edilmesi için sağlıklı gönüllülerin virüs ile enfekte edilmesi seçeneği tartışılıyor. 


24 Eylül: Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü salgınında hastalığı ve temas 
kurdukları kişilerle ilgili doğru bilgi vermeyenlere de hapis cezası verilebileceğini bildirdi. 


25 Eylül: Johns Hopkins Corona Virüsü Araştırma Merkezi'nin Cuma günü açıkladığı son 
veriler, ABD'nin 7 milyon Corona virüsü vakasının eşliğinde olduğunu ortaya koydu. En çok vakanın olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan ABD'yi, 5,8 milyon vakayla Hindistan ve 4,6 milyon vakayla Brezilya takip etti. 


26 Eylül: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) etkili bir aşı bulunup yaygın biçimde kullanılana dek 
dünyada Corona virüsüne bağlı can kayıplarının 2 milyona ulaşabileceği uyarısında bulundu. 


27 Eylül: Amerika'nın ortabatı bölgesinde 4 eyalette Corona vakalarında bir günde rekor 
oranda artış gerçekleşti 


28 Eylül: Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi, dünyada Corona 
virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla 1 milyona yaklaştığını açıkladı. 
Açıklamada Corona virüsü vaka sayılarının da dünya genelinde 33 milyonu geçtiği kaydedildi. 


29 Eylül:Reuters haber ajansının verileri ve hesaplamalarına göre dünya genelinde her 24 
saatte Corona virüsü salgını nedeniyle 5,400'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu da saatte 226, her 16 saniyede de bir kişinin öldüğü anlamına geliyor. Yani 90 dakikalık bir futbol maçı süresinde dünya genelinde 340 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. 


30 Eylül: Hindistan'da Corona virüsü vaka sayısının açıklanan resmi rakamlardan yaklaşık 10 
kat daha fazla olabileceği açıklandı. Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi'nin araştırmasına göre enfekte kişi sayısı 63 milyonu aşmış olabilir. 


1 Ekim:iİngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Corona virüsü önlemleri çerçevesinde 
ülkeye dışarından gelen yolculara yönelik karantina uygulamasının genişletildiğini açıkladı. 
Buna göre Türkiye ve Polonya'dan gelen yolcular karantina listesine eklendi. Bu ülkelerden gelen yolcular 14 gün boyunca gönüllü karantinada kalmak zorunda. 


Tonight, ©FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! 


— Donald J. Trump (©realDonaldTrump) October 2, 2020 


2 Ekim: En yakın danışmanlarından birinin Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının 
ardından ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşinin de test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. 


3 Ekim: Corona virüsü testi pozitif çıkan Başkan Donald Trump, birkaç gün için başkent 
Washington'a komşu Maryland eyaletinin Bethesda bölgesindeki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde özel bir odaya yerleştirildi. 


4 Ekim: Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Donald Trump'ın durumunun iyiye 
gittiğini, en erken Pazartesi günü taburcu edilebileceğini söyledi. Conley Başkan'ın Perşembe ve Cuma günleri oksijen desteği aldığını da kaydetti. 


5 Ekim: Başkan Donald Trump, Corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal 
Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. 


6 Ekim: AstraZeneca'nın durdurulan aşı deneyleri, farklı ülkelerde yeniden başlarken, 
ABD'den henüz benzer bir adım gelmedi. 


7 Ekim: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Corona virüsü aşısı üreten firmaların uyması 
gereken güncellenmiş güvenlik standartları listesini yayınladı. Beyaz Saray yönetimi belgenin resmi olarak yayınlanmasını daha önce engellemişti. Listeye göre göre aşı üreticilerinin hızlandırılmış onay alabilmesi için, deneylere katılanları aşının yapılmasının ardından en az iki ay boyunca gözlemlemesi gerekiyor. 


8 Ekim: Corona virüsü vaka sayısı tüm dünyada 36 milyonu geçti. Johns Hopkins 
Üniversitesi'nin Corona virüsü izleme programınca derlenen rakamlara göre, dünya genelinde 
en az 36 milyon 166 bin 500 kişiye Corona virüsü enfeksiyonu teşhisi konuldu, bu kişilerin 1 
milyondan fazlası hayatını kaybetti. 


9 Ekim: Avrupa günlük 100 bin Corona virüsü vaka sayısını ilk kez aştı. İngiltere ve 
Rusya'da son beş günde hızla artışa geçen günlük vaka sayısında azalma olmaması bu rekorun aşılmasının nedenlerinden. 


10 Ekim: ABD Başkanı Donald Trump'ın Corona virüsüne teşhisi konulduktan 9 gün sonra 
ilk kez fiziki olarak kamuoyu karşısına çıktı ve Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. 


11 Ekim: Almanya'da Corona vakalarının hız kesmeden sürekli yükselmesi, özellikle başkent 
Berlin ve başka büyük kentlerde Mart ve Nisan aylarındakilere benzer kısıtlamalara geri dönülmesine yol açtı. 


12 Ekim: Virology Journal dergisinde yayınlanan ve Avustralya Ulusal Bilim Dairesi 
uzmanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre Corona virüsü, 20 derece sıcaklıkta, kağıt para, cam ve çelik yüzeylerde 28 gün boyunca yaşamaya devam edebiliyor. Aynı ortamlarda ve hava sıcaklığında grip virüsü 17 gün hayatta kalabiliyor. 


13 Ekim: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona salgınıyla mücadele için sürü bağışıklığı 
stratejisini izlemenin etik dışı olduğunu söyledi. 


Avrupa'da Corona virüsünün yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte, hükümetler de ikinci dalgaya hazırlanmak için kolları sıvadı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, seyahat kısıtlaması kararı için ortak kurallar belirledi. 


14 Ekim: Merkezi Washington'da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasi 
özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House internet özgürlüğünü değerlendirdiği Freedom on the Net 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler Corona virüsü salgınını internet üzerinden gözetleme ve veri toplamayı genişletmek, eleştirel konuşmaları sansürlemek ve yeni teknolojik toplumsal kontrol sistemleri oluşturmak için kullandı. 


15 Ekim: Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü aşısı onaylandığında genç ve sağlıklı 
bireylerin aşı olmak için 2022 yılına kadar beklemesi gerekebileceğini açıkladı. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Corona virüsü aşısının ilk aşamada çocuklar için tavsiye edilmeyebileceğini açıkladı. Uzmanlar Corona virüsü semptomlarını ağır geçiren çocuk sayısının az olduğunu belirtirken, aşı deneylerinde de şimdiye kadar çocuk deneklere yer verilmedi. 


16 Ekim: Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışması kapsamında remdesivir, hidroksiklorokin, 
lopinavir/ritonavir ve interferon olmak üzere dört tedavi yönteminin etkileri incelendi. 
Çalışma, bu dört ilacın, hastaların bir ay içinde hayatını kaybedip-kaybetmediği ya da hastaneye kaldırılan hastaların iyileşip-iyileşmediği üzerinde “çok az etkisinin olduğu ya da hiç etkisinin olmadığını” ortaya koydu. 


17 Ekim: Küresel çapta Corona virüsü vaka sayısı rekor sayıda günlük artış gösterdi. Son 
verilere göre 400 bin yeni Corona vakası kayıtlara geçti. Amerika'da da en az 10 eyalette vaka sayılarında günlük rekor rakamlar kaydedilirken, pandeminin en hızlı şekilde yayıldığı bölge Avrupa oldu. 


18 Ekim: Fransa'da son 24 saate 29.837 yeni vaka kayıtlara geçti. Ülkede dört gün üst üste 25 
binin üzerinde artışlar yaşandı. 


İLGİLİ HABERLER 


Dünya Genelinde Vaka Sayısı 40 Milyonu Aştı 


19 Ekim: Dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 40 milyonu geçti. Kuzey yarımkürede 
kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar görülmeye başlandı. 


20 Ekim: Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, konvalesan plazma 
terapisi için geliştirmek için kullanılan antikorların, hastalığı en ağır şekilde geçiren ve iyileşen Covid-19 hastalarında daha güçlü olduğunu ortaya koydu. 


21 Ekim: Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Dairesi (Anvisa), İngiliz AstraZeneca şirketi ve 
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının deneylerine katılan gönüllülerden birinin hayatını kaybettiğini, ancak deneyin buna rağmen devam edeceğini bildirdi. İlaç firması AstraZeneca konuyla ilgili yorum yapmadı, ancak konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına hayatını kaybeden gönüllünün deneyin aktif koluna üye olmadığını söyledi. 


22 Ekim: Dünya genelinde doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayısı 1 milyonun üzerinde 
olan ülkelerin sayısı 7'ye yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre 
İspanya ve Fransa, 1 milyon vaka eşiğini aşan son iki ülke oldu. Amerika, 8 milyon 300 
binden fazla vakayla dünyada en çok Corona vakası görülen ülke. Amerika'yı Hindistan, 
Brezilya, Rusya ve Arjantin izliyor.İspanya ve Fransa aynı zamanda Batı Avrupa'da 1 
milyondan fazla Corona vakası rapor eden ilk ülkeler oldu. 


23 Ekim: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) antiviral ilaç remdesivir'in Corona virüsü 
tedavisinde kullanılmasına onay verdi. Remdesivir, Corona virüsü enfeksiyonlarının tedavisi için kurumdan ruhsat alan ilk ilaç oldu. 


24 Ekim: Amerika'da son bir günde salgının ilk günlerinden beri kaydedilen en yüksek vaka 
tespit edildi. 82 binden fazla kişinin Corona'ya yakalandığı ülkede 224 binden fazla can kaybı yaşandı. 


25 Ekim: Corona vakalarının hızla artmakta olduğu İspanya’da ülke genelinde gece 
saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı. 
Buna göre akşam 23'den sabah 6'ya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 


26 Ekim: Fransa Nisan ayında bu yana en fazla hastaneye yatırılan Corona virüsü hastasını 
kayıtlara geçirdi. Hastanelerde 1.307 yatak daha yeni hastalarla doldu. 


27 Ekim: ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada 
Corona enfeksiyonu tedavisi için geliştirilen deneysel bir ilacın enfeksiyonun ileri aşamasında olan ve hastanede tedavi gören hastalar üzerinde etkili olmadığını açıkladı. Açıklamada kimyasal adı bamlanivimab olan deneysel ilacın klinik deneylerine katılmak üzere yeni hasta alınmayacağı bildirildi. Amerikan ilaç firması Eli Lilly ve Kanada biyoteknoloji firması AbCellara tarafından geliştirilen bamlanivimab, monoklonal antikor olarak bilinen ilaç sınıfına ait. 


28 Ekim: Almanya, 9 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm Türkiye'yi "riskli bölge" 
ilan etti. Dışişleri Bakanlığı'nın güncellediği Türkiye seyahat bilgisinde, bu kararla Türkiye'nin tümünü kapsayan seyahat uyarısının yeniden geçerli olacağı belirtilirken, uyarının yeniden Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla bölgelerine yönelik de olduğu haber verildi. 


29 Ekim: Moderna firması insanlar üzerinde denediği Corona virüsü aşısını piyasaya sürme 
hazırlığına başladığını açıkladı. Firmadan Perşembe günü yapılan açıklamada tüm gönüllülerin kayıtlarının tamamlandığı, geliştirilen Corona virüsü aşısının piyasaya sürülme aşamasına geçme hazırlıklarına başlandığı belirtildi. 


30 Ekim: Avrupa Birliği Sağlık Bakanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hızla reforma 
gitmesini istedi. AB yetkilileri video konferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda, WHO'”nun pandemiyle mücadelede daha fazla yetki sahibi olması ve üye ülkelerin salgınla mücadeledeki eksiklerini bildirmesi gerektiğini bildirdi. 


31 Ekim: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Corona virüsüne yakalandıklarını açıkladı. Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte eşi ve kızının da Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirtti. 


1 Kasım: New York Valisi Andrew Cuomo eyalete gelenlerin en az 3 tam gün karantinada 
kalmaları gerektiğini belirtti. 3 günün ardından bu kişinin Corona testi olması gerekiyor. Test sonucu negatif çıkarsa eyalete gelen kişi karantinadan çıkabilecek. 


2 Kasım: ABD Başkanı Donald Trump, salgın konusunda izlediği yöntemleri eleştiren Beyaz 
Saray Corona Virüsü Görev Gücü'nün kıdemli üyesi, bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'yi kovabileceğini ima etti. Trump, Florida eyaletindeki Opa-Locka havaalanında gece geç saatlerde düzenlenen bir kampanya mitinginde virüsle mücadelesini savunurken, destekçileri “Fauci'yi kov” sloganı atmaya başladı. Trump bu slogana kayıtsız kalmayarak, "Seçimden sonrasını beklememe izin verin" dedi; tavsiyeleri için teşekkür etti. 


3 Kasım: Başkan Donald Trump'ın oluşturduğu Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü'nün 
kilit üyelerinden Doktor Deborah Birx, yaklaşık bir yıldır devam eden Corona pandemisiyle mücadele eden Amerika'nın pandemide "ölümcül aşamaya" girmek üzere olduğu uyarısında bulundu. 


4 Kasım: ABD'de günlük yeni vaka sayısı ilk defa 100 bini geçti. 


5 Kasım: Vizon kürkü ticaretinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Danimarka'da 
Başbakan Mette Frederiksen virüsü taşıdığı belirtilen vizonların öldürüleceğini açıkladı. 
Başbakanın açıklamasına göre yaklaşık 15 milyon vizon öldürülecek. 


6 Kasım: Dünya Sağlık Örgütü tıbbi kaynakların büyük ölçüde Corona virüsü salgınına 
ayrılması nedeniyle, küresel aşı programlarının sekteye uğradığını açıkladı. Bu durum, dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocuklar arasında, çocuk felci ve kızamık salgınlarına yol açıyor. 


7 Kasım: Yunanistan'da Corona virüsü enfeksiyonu vakalarında kaydedilen ani artışın 
ardından ülke genelinde üç haftalık evden çıkmama kısıtlaması yeniden devreye sokuldu. 
Yasak kapsamında market, banka ve eczaneler dışında tüm işyerleri kapatılacak. Evlerinden çıkma gerekliliği olanların resmi izin belgesi alması gerekecek. Diğer taraftan, ilkokullar açık kalacak ancak lise ve üniversitelerde eğitimi internet üzerinden devam edecek. 


8 Kasım: Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46'ın başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 
seçim zaferini kutlamak için milyonlarca Demokrat Partili Amerikalı sokaklara döküldü. 
Sabaha kadar süren kutlamalarda yaşanan yakın görüntüler sağlık uzmanlarını endişelendirdi. 
Uzmanlar, Biden'ın seçim zaferini kutlamak için sokağa dökülen milyonların Corona virüsü vakalarını tetiklemesinden kaygı duyuyor. 


İLGİLİ HABERLER 


Corona Aşısını Bulan Türk Çifte ‘Pierre-Marie Curie’ Benzetmesi 


9 Kasım: Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak 
geliştirdiği Corona virüsü aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. 
Pfizer'dan gelen bu haber, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan, küresel ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden Corona pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı. 


10 Kasım: Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Corona virüsü 
enfeksiyonuna yakalanmasının ardından yaşamını yitirdi. Erekat 65 yaşındaydı. 


11 Kasım: Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin 
valiliklerine gönderdiği genelgeyle kalabalık caddelerde sigara içilmesini yasakladı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili yasağın ise il özelinde yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi. 


12 Kasım: ABD'de vaka sayısı 10 milyon 500 bini can kaybı 240 bini aştı. Hastalıkları 
Kontrol ve Önleme Merkezleri, ölü sayısının 5 Aralık'a kadar 282 bini aşabileceği öngörüsünde bulundu. 


13 Kasım: Fransa'da iki haftalık sokağa çıkma yasaklarının sonunda hastaneye kaldırılan 
hasta sayısındaki artış ciddi biçimde yavaşladı. 12 ve 13 Kasım'da 22 kişi hastaneye yatırıldı. 
11 Kasım'da bu sayı 736'ydı. İtalya'da ise son 24 saatte 40 bin yeni vaka kaydı geçti ve 
salgının başlamasından buy ana günlük vaka sayısında rekor kırılmış oldu. 


14 Kasım: ABD'de California, Oregon ve Washington eyaletleri, halktan eyalet dışına 
çıkmamalarını istedi. Üç eyaletin yetkilileri, sağlık uzmanlarının, yaklaşan tatil mevsiminde zaten alarm verici boyutlarda olan Corona enfeksiyonları ve hastanelere kaldırılma vakalarının daha da hızlanabileceği yönündeki kaygılarına işaret etti 


15 Kasım: BioNTech fimasının kurucularından Prof. Uğur Şahin Corona aşısının yaz ayında 
önemli oranda etkisinin görüleceğini ve hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi. 


16 Kasım: Pfizer-BioNTech ortaklığının ardınan Amerikan biyoteknoloji firması Moderna 
da, klinik deneylerin ileri aşamasına ilişkin ön verilere dayanarak, geliştirdiği Corona virüsü aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu açıkladı. 


İLGİLİ HABERLER 


Türkiye'de Yeniden Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı 


17 Kasım: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Corona virüsü vakalarında 
yaşanan artış gerekçesiyle hafta sonlarında tüm ülke genelinde akşam 20.00”den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. 


18 Kasım: Amerikan ilaç firması Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada Alman ortağı 
BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısının ileri aşama denemelerinden alınan nihai sonuçların, aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiği, zorunlu iki aylık güvenlik verileriyle birlikte birkaç güç içinde Amerika'da acil kullanım ruhsatı almak için başvuruda bulunacağı bildirildi. 


19 Kasım: 330 milyon çalışabilir nüfusun bulunduğu Latin Amerika'da, Mart-Haziran 
döneminde pandemic nedeniyle istihdam 47 milyon azald. İşlerini kaybeden milyonlarca kişi yeni bir iş bulmakta zorlanıyor. 


20 Kasım: WHO yetkilileri virüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda 
Remdesivir ilacının kullanılmasına karşı çıktı. WHO'nun açıklamasında, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede Corona virüsüne yakalananların tedavisinde kullanılan bu ilacın ölüm riskini azalttığı ya da solunum cihazı gereksinimini ortadan kaldırdığı yönünde bilimsel bir kanıt olmadığının altı çizildi. 


21 Kasım: Türkiye genelinde Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeniden 
yürürlüğe konan sokağa çıkma yasağı bu gece başladı. 


Başkan Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sözcüsü, oğul Trump'ın şu ana kadar belirti göstermediğini söyledi. 


22 Kasım: Amerikan yönetiminin aşı programındaki danışmanı Dr. Moncef Slaoui, 
Amerikalılar'ın ilk aşıyı en erken 11 Aralık'ta olabileceğini belirtti. Slaoui, aşının onayıyla 24 


saat içinde aşının eyaletlerin kendilerine bildirdikleri yerlere doğru hareket edeceğini ve konuşlandırılacağını söyledi. 


23 Kasım: İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Corona 
virüsü aşısının yüzde 70 oranında koruma sağladığı açıklandı. Aşının uygulama dozuna göre yüzde 90'a kadar koruma sağlayabileceği de belirtildi. 


24 Kasım: Almanya'da Kasım'dan bu yana geçerli olan kısmi karantina önlemleri en az 20 
Aralık'a kadar uzatılacak. Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ve oteller, bu tarihe kadar kapalı kalırken eğlence amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftalarda yasak olacak. 


25 Kasım: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir günde 28 bin 351 kişinin Kovid-19 
testinin pozitif çıktığını açıkladı. 


26 Kasım: Almanya'da Corona virüsü vaka sayısı 1 milyonu aştı. 


27 Kasım: Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca “hasta” sayılarını değil, bütün vaka sayılarını 
açıklamaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin, Corona virüsüyle mücadelede dünya çapındaki konumu da netleşti. Türkiye vaka sayılarında dünyada dördüncü Avrupa'da birinci sırada. 


İLGİLİ HABERLER 


Londra'da Karantina Karşıtı Eylemlerde Çok Sayıda Gözaltı 


28 Kasım: İngiltere'nin başkenti Londra'da Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlüğe konan 
karantina tedbirlerini protesto eylemleri düzenlendi. Polis, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen gösterilerde 1350'nin üzerinde eylemciyi gözaltına aldı. 


29 Kasım: Türkiye'de Corona vakalarında Pazar günü rekor ölüm gerçekleşti. Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre 185 kişi hayatını kaybetti. Bu, Nisan ayında virüsün en fazla etkisini gösterdiği dönemdeki ölüm oranından yüzde 45 daha fazla. 


30 Kasım: Amerikan biyoteknoloji firması Modema, Amerika ve Avrupa'daki denetçi 
kurumlara, Corona virüsü için geliştirdiği ve yeni araştırmaların sonuçlarına göre güçlü koruma sağlayan aşısı için bugün acil kullanım ruhsatı başvurusunda bulunacağını açıkladı 


1 Aralık: Corona virüsü salgını dünyada insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısını yüzde 40 
oranında arttırdı. Birleşmiş Milletler, yaklaşık 35 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydetti. Genel Sekreter Antonio Guterres, salgın, küresel ısınma ve çatışmaların dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en büyük insani krizi ortaya çıkardığını belirtti. 


2 Aralık: İngiltere'de İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer ve 
BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısına onay verdi. 


Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Corona virüsüne karşı gönüllülere toplu aşılamaların gelecek hafta başlatılması talimatı verdi. Rusya'da halen 100 binden fazla kişiye aşı yapıldı. 


3 Aralık: Eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni aşıların 
güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için kameralar önünde Corona virüsü aşısı olabileceklerini açıkladı. 


4 Aralık: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsü 
aşılarıyla ilgili gelişmelerin olumlu olduğunu ancak pandeminin sonuna gelindiği gibi bir algı oluşmaması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilileri de, "2021 insani felaketler yılı olabilir" uyarısında bulundu. 


5 Aralık: Rusya, Corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik V aşısının dağıtımına başladı. 
Ülkede Corona virüsüne karşı mücadelenin yürütülmesiyle görevlendirilen ekipten yapılan açıklamaya göre aşı ilk olarak ülke genelinde 70 klinikte, virüse en fazla maruz kalanlara yapılacak. 


6 Aralık: Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yaptığı açıklamaya göre, aralarında 
Bolivya, Nikaragua, El Salvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin de olduğu Latin Amerika ve Karayipler'in en yoksul 10 ülkesi, aşı hazır olduğunda ücretsiz edinebilecek. 


7 Aralık: ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, 
Ocak ayının ortasında ülke genelinde Corona virüsü vakalarının tırmanabileceği söyledi. 


8 Aralık: 90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere'de Pfizer ve BioNTech 
şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti. Keenan sadece İngiltere'de değil, dünyada da gönüllüler haricinde aşının ilk kez yapıldığı sıradan vatandaş oldu. 


9 Aralık: İngiltere Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA) ciddi alerjik 
reaksiyon geçmişi olan bireylerin Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşıyı yaptırmamaları tavsiyesinde bulundu. Uyarı, İngiltere'de aşılama çalışmalarının başladığı ilk gün iki kişinin Pfizer aşısına alerjik reaksiyon gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine yapıldı. 


10 Aralık: Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan Moderna, aşının 12 ila 17 yaş 
grubundaki çocuklar üzerinde denenmesi çalışmalarına başladı. Deney kapsamında ilk aşı da yapıldı. 


11 Aralık: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Pfizer'in geliştirdiği Corona 
virüsü aşısının acil durumda kullanılması yolunda tavsiye kararı aldı. FDA Danışma Kurulu'nun aşının kullanılmasına yeşil ışık yakmasıyla birlikte ABD'de aşılama sürecinin başlaması bekleniyor. 


12 Aralık: Corona virüsü aşısını acil durumda kullanma onayı için ABD Gıda ve İlaç 
Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunan iki ilaç firmasından biri olan Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını bildirdi. 


13 Aralık: Brezilya'da halkın yüzde 50'si, Çin üretimi Corona virüsü aşısını olmak istemiyor. 
Datafolha şirketi tarafından yapılan ankete göre, Çin aşısını olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47. Halkın yüzde 3'ü de Çin aşısını yaptırmak konusunda kararsız olduğunu söyledi. 


14 Aralık: ABD'de Corona virüsüne karşı vurulacak aşıların dağıtımı, bugün ülke genelinde 
tüm eyaletlerde başladı. Ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyasında ilk aşı, salgında 35 
binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York'ta bir hemşireye vuruldu. 


BİLA 


15 Aralık: Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer-BioN Tech'in geliştirdiği aşının onaylanması için 21 
Aralık'ta bir araya geleceklerini bildirdi. 


16 Aralık: İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden 
olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra'daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı. 


17 Aralık: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsü testinin pozitif 
çıktığı açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanlığı”ndan yapılan açıklamada Macron'un kendisini karantinaya aldığı belirtildi. 


18 Aralık: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Corona virüsü aşısı yaptırdı. ABD'de 
halkın bir bölümünün aşı olma konusunda tedirginlik göstermesi nedeniyle Pence, aşısını kamuoyu önünde olma kararı aldı. Mike Pence, Amerika'da Corona aşısı olan en üst düzey devlet yetkilisi. Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da Washington yakınlarındaki Walter Reed askeri hastanesinde kameralar önünde aşı yaptırdı 


19 Aralık: Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, dünya genelinde Corona 
vakalarının sayısı 75 milyonu geçti. Amerikalı Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşı Amerika'da acil kullanım izni alan ikinci Corona virüsü aşısı oldu. 


20 Aralık: Mutasyona uğrayan virüs nedeniye birçok AB ülkesi ile Türkiye'nin aralarında 
bulunduğu başka ülkeler de İngiltere'den uçuşlara yasak getirdi. 


21 Aralık: WHO, virüsün daha bulaşıcı olduğunu doğruladı ancak aşıların etkinliğini 
düşürmesinin beklenmediğini bildirdi. 


22 Aralık: Alman BioNTech şirketinin kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin Salı günü yaptığı 
açıklamada, aşının virüsün mutant varyantını durdurup-durdurmayacağını öğrenmek için iki haftaya daha ihtiyacı olduğunu söyledi. Şahin, "Aşı 1.270'ten fazla amino asit içeriyor ve mutant virüste bunlardan sadece 9'u değişiyor. Bu, proteinin yüzde 99'unun hala aynı olduğu anlamına geliyor" dedi. 


23 Aralık: İngiltere'nin liman kenti Dover ve karayolu güzergahı Kent'te, 10 binden fazla 
TIR ve kamyon Avrupa kapısına yığıldı. İngiltere'ye mal getiren TIR şoförleri, mutasyonlu Corona virüs korkusuyla kapılar kapanınca geri dönemedi. 


24 Aralık: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Corona virüsü salgınıyla mücadele 
kapsamında, ülkede üçüncü kez kapanmaya gidileceğini açıkladı. 


25 Aralık: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü itibariyle Türkiye'ye giriş yapan 
tüm yolcuların son 72 saat içinde Corona virüsü testi yaptırmış ve negatif sonuç almış olmaları gerekeceğini söyledi. Koca, Pfizer ve BioNTech'in aşısı için anlaşma imzalandığını da açıkladı 


26 Aralık: Corona virüsünde vaka sayısı 86 milyonu, can kaybı 1 milyon 750 bini aştı. 


27 Aralık: Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde koordineli olarak aşılama başladı. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 27 üye ülkeye Pfizer-BioNTech aşısının Cumartesi dağıtıldığını açıklamasıyla ilk aşılar yapılmaya başlandı. 


28 Aralık: Çin'de Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak kabul edilen Wuhan 
kentinde yaşanan gelişmeleri haberleştiren ve sosyal medyadan paylaşan bir “vatandaş gazeteci” 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zhang Zhan yanlış bilgi yaymak ve yaşanan sorunları olduğundan fazla göstermekle suçlandı. 


29 Aralık: Corona virüsünün yeni mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de, günlük vaka 
artışında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte, 41 bin 385 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. 
Son olarak 357 kişi de hayatını kaybetti. 


30 Aralık: Türkiye'nin Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla Çin şirketi Sinovac'tan 
aldığı CoronaVac aşısının ürün kontrolu aşaması için 3 milyon doz Ankara'ya ulaştı. 


31 Aralık: Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya Corona virüsü ile geçen bir yılı 
1 milyon 818 binden fazla can kaybıyla tamamladı. 


CORONA VİRÜSÜ BİLİNİYOR MUYDU? 
20.03.2020-https://Wwww.ekoturk.com/haber/corona-virusu-biliniyor-muydu/ 


Koronavirüs artık gündemin bir numaralı konusu haline gelse de geniş çaplı salgınlar, insanlığın düzenli olarak karşılaştığı sorunlardan biri. Çoğu salgın, daha düşük ölüm oranına sahip olması (örneğin mevsimsel grip, domuz gribi) veya daha küçük çapta kalması (örneğin ebola, zika) nedeniyle Covid-19 kadar gündemde kalmamıştı. 


Ancak uzmanlar için bu salgın aslında çok da şaşılacak bir durum değil. Bu konuda bugüne kadar sesini duyurmaya çalışan çoğu kişi, tüm insanlığı tehdit eden bir salgının geleceğine kesin gözle bakarken asıl sorunun “Ne zaman gerçekleşecek?” olduğunu söylüyor. 


Bu ortam, elbette, çoğu komplo teorisyenine de uygun bir zemin hazırlıyor. “Virüsün laboratuvar ortamında biyolojik savaş için yapıldığını” savunanlar, bu uyarıları kendi teorilerine bir kanıt olarak gösterebiliyor. 


Netflix'in ocak ayında yayınlanan ‘Pandemi’ belgeseli 

Netflix’de ocak ayında yayınlanan “Pandemi” isimli dizi belgesel de önceden verilen uyarılara örnek olarak gösterilebilir. Belgesel, 22 Ocak'ta yayına girdiğinde Covid-19'un henüz bir ismi dahi bulunmuyordu. 


6 bölümlük dizide doktorlar, araştırmacılar ve sağlık çalışanlarının yıllardır gribe ve benzer 
virüslere karşı mücadelesi konu alınıyor. Uzmanlar, beyanlarında, koronavirüs benzeri bir 


salgının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. 


“Pandemi” dizi belgeselinin fragmanı 


Dizide grip ve benzeri salgınlara yönelik yürütülen çalışmalar, yayılma hızının düşürülmesi için alınabilecek önlemler gibi konular da inceleniyor. 


Ayrıca aşı karşıtlığı konusunun da ele alındığı belgeselde, bu durumun Dünya Sağlık Örgütü tarafından en büyük sağlık sorunlardan biri olarak nitelendirildiği hatırlatılıyor. 

Yapılan uyarılara verilebilecek bir diğer çarpıcı örnek de Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates'in yıllar önce verdiği röportaj ve konferanslar. 


Gates, 2015 yılındaki bir röportajında, “Ben ölene kadar bir nükleer savaş görme ihtimalimi çok düşük görüyorum. Ebola'dan daha büyük bir salgının yayıldığını görme ihtimalimin ise yüzde 50'den fazla olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. 


Bill Gates'in TED konuşmasını Türkçe alt yazıyla izleyebilirsiniz 


Bill Gates'in aynı yıl yaptığı TED konuşmasında da dünyayı en fazla tehdit eden riskin bir virüs olduğunun altını çiziyor. İş adamı, simülasyonlardan örnek vererek 30 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuyor. 


Tüm bu uyarılar, bu konuda çekilen filmlerin ve yazılan romanların da aslında bir kehanet 

olmadığını ve sadece daha önceki salgınlardan örnek alarak bir kurgu ortaya çıkardıklarını gösteriyor. Zaten bu kitap ve romanlardaki olaylar da koronavirüs salgını ile tamamen aynı değil. 


Diğer yandan tüm uzmanların salgına karşı yaptığı önerilerse birbirine benziyor: Önlem alınmalı. Bill Gates, ülkelerin savaş için hazırlandıkları gibi salgınlar için de hazırlanması gerektiğine vurgu yapıyor. 


ABD'NİN AB VE AVRASYA ÜZERİNDEKİ ENERJİ KONTROLÜ 
22.07.2009-F. William Engdahi-timeturk 


ABD'nin Avrupa Birliği ve Avrasya üzerinde toplam enerji kontrolü stratejisi Nabucco Türkiye AB ve Obama jeopolitiği 

Barack Obama Başbakan Recep [Tayyip] Erdoğan ve diğer önde gelen Türk yetkililerle yüksek profilli bir toplantının düzenlendiği Ankara'da yeni başkan olarak yaptığı ilk yabancı ziyaretlerden birini gerçekleştirdi. Obama burada klasik “at ticareti” yaptı. Anlaşmanın merkezinde “Türkiye'nin AB üyeliği için sizi destekleyeceğim; siz de Ermenistan'la diplomatik kapıları açın” sözü bulunuyor gibi görünüyor. ABD Başkanı'nın NATO içindeki Türkiye etkisi ve benzeri konularda neler vaat ettiği ikincil önem taşıyor. Obama'nın amacı Türkiye'de Rus Gazprom'unun Güney Akım boru hattına dolaysız biçimde karşıt olan Almanya ve diğer AB ülkelerine yönelik büyük bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesi konusunda var olan politik açmazı kırmaktı. 


Nabucco, ABD'nin hem AB hem de tüm Avrasya üzerinde toplam enerji denetimi elde etme stratejisinin bütünsel bir parçasıdır. 13 Temmuz'da Ankara'da yapılan Nabucco imza töreniyle Obama'nın yumuşak diplomasisinin ilk meyveleri alınıyor gibi görünüyor. Ama bunun acı bir meyve olup olmayacağı sorunu belirsizliğini koruyor. 


Önde gelen Cumhuriyetçi Parti dış siyaset isimlerinden Senatör Richard Lugar, 13 
Temmuz'da Obama Yönetimi'nin temsilcisi olarak, tartışmalı Nabucco projesini onaylayan 


imza töreni için Ankara'ya gitti. AB Komisyonu Başkanı Barosso da Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya hükümet başkanları ile birlikte toplantıya katıldı. 


Nabucco projesi bitirildiği zaman ve bitirilmesi halinde, doğal gazı Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya vasıtasıyla Hazar bölgesinden, Ortadoğu'dan alarak, Orta ve Batı Avrupa doğal gaz piyasalarına ulaştıracak. Sırasıyla Gürcistan/Türkiye ve İran/Türkiye sınır bölgesinden başlayıp, Avusturya'daki Baumgarten'e kadar, 3,300 kilometrelik yolu en az 8 milyar dolar maliyetle kat edecek. Proje mevcut Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattına paralel ve yılda 20 milyar kübik metre doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattının üçte ikisi Türkiye topraklarından geçecek. 


Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Irak potansiyel tedarikçiler olarak görülüyor. 


Obama-Erdoğan görüşmelerine kadar Nabucco önemli ölçüde Türkiye'nin ilgi göstermemesi nedeniyle tıkanmıştı. Şu anda bütün bunlar değişiyor gibi görünüyor; Washington, Avrasya enerji denetimi üzerindeki yeni Büyük Oyun'da Moskova karşısında küçük bir başarı elde etti. 
En azından yüzeyde bu böyle. Gerçekse çok daha karmaşık. 

Duyarlı jeopolitik Washington açısından Nabucco'nun önemi en üst sıralarda yer alıyor. ABD Senatosu daha yakınlarda enerji kaynakları üzerindeki denetimin küresel işleri nasıl etkilediği konusunda bir oturum düzenledi ki bu en azından, Woodrow Wilson'un 1913'te Rochefeller'e ait Standard Oil şirketinin çıkarlarını korumak için ABD Donanmasının Meksika- VeraCruz'a gitmesi emrini verdiği zamandan bu yana, ABD dış siyasetinin merkezinde yer alan bir konu. 


Washington'da yaptıkları oturumda, ağustos Senatörleri özellikle planlanan Nabucco doğal gaz boru hattıyla ilgilendiler. Etkili Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı Senatör John Kerry, oturumlarda, belirgin bir azımsama ile “Dünyanın enerji kaynakları ile dünyanın istikrarsızlık kaynakları arasında çarpıcı bir çakışma var ve bunu dikkatle not etmeliyiz. İran, Irak, Sudan, Rusya, Kafkaslar, Nijerya ve Venezüella'nın tümü de enerji kaynağı sorunlarımızın ön sıralarında yer alıyor ama aynı zamanda jeopolitiğimizin de sınır çizgilerini oluşturuyor” yorumunda bulundu. 


Demokrat Senatör(ün belirtmediği şey ise, bu ülkelerin, Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana izlenen ABD dış siyasetinin Washington'un Çin ve Rusya dâhil Avrasya'nın olduğu kadar enerji bağımlısı Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği üzerindeki denetimini de artırmak için sınır devletleri haline getirilmeleri nedeniyle “jeopolitiğimizin sınır çizgilerini” oluşturduklarıydı. Washington için, bu denetim 1989 Kasım ayında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana bütün ABD dış siyasetinin EN merkezi uğraşı oldu. 


Nabucco'ya doğal gaz? 


Nabucco'nun en önemli sorunu şu anda Türkiye'nin, boru hattının Bulgaristan'a kadar uzanan en uzun parçasını inşa etme konusundaki isteksizliği değil. Bu konuda anlaşmaya varıldı. 
Geriye kalan devasa sorunsa, boru hattını, hattı ekonomik anlamda pratik hale getirecek muazzam doğal gaz hacimleriyle kimin dolduracağı sorunu. Sorun burada çetrefilleşiyor. 


Şu ana kadar Nabucco'nun temel doğal gaz kaynağı Bakü petrolünü Hazar Denizi'nden, Rusya'dan bağımsız olarak batıya taşımak üzere kurulmuş olan British Petroleum konsorsiyumu tarafından işletilen bir başka Anglo-Amerikan destekli boru hattını dolduran büyük petrol yataklarının da kaynağı olan Azerbaycan olacaktı. Washington'un, Bush-Cheney petrol jeopolitikasının çıkarları bakımından Moskova ile fazla dostane ilişkiler kuran eski 


Sovyet dönemi tilkisi Edourd Şevardnadze'yi devirerek, kararsız diktatör Mihail Saakashvili?yi iktidara getiren 2004 Gürcistan “Pembe Devrimini” desteklemesinin gerçek nedeni Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıydı. 


Ama şimdi Azerbaycan'ın Nabucco'yu uygun hale getirecek doğal gazı sağlamakta sorunları olabilir. Haziran'da, Azerbaycan, Rusya'nın Gazprom şirketiyle — Nabucco'nun boru hatlarını doldurmayı umduğuyla aynı alan olan- Şah Denizi yataklarının 2. Aşamasından doğal gaz sağlamak üzere bir anlaşma imzaladı. 


Gazprom-Azeri anlaşması diğer satın alıcıların, Rusya'ya, Şah Denizi'nden alınacak doğal gazın fiyatını, Nabucco'yu ticari bakımdan Rusya'nın Güney Akımının rakibi olarak karlı hale getirmek açısından fazla yüksek fiyatlara çekerek, (Avrupa'nın Rusya'nın doğal gazına olan bağımlılığını azaltma niyetinde olan) Nabucco projesini tıkamak hatta öldürmekte olası bir kaldıraç sağlayan Gazprom'u saf dışı bırakması gerektiğini gösteriyor. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, hem Rusya hem de AB- Washington'la, en yüksek fiyat için birini diğerine kırdırarak, bir kedi fare oyunu oynuyor gibi görünüyor. 


Gazprom Şah denizi doğal gazının bir kübik metresi için olağandışı yüksek bir fiyat olan 350 
doları ödemeyi kabul etti ki bu Gazsprom'daki kontrol menfaatlerinin sahibi Moskova'nın açıkça ekonomik değil politik bir kararını yansıtıyor. 


Washington yaşabilir bir Nabucco'nun tamamlanmasına yönelik umutları canlı tutmak açısından oynayacak çok az karta sahip. Azerbaycan doğal gaz satmayı kabul etse ve Nabucco da Gazprom ile rekabetçi temelde bunu almaya karar verse bile, sanayi kaynakları Azeri doğal gazının boru hattını doldurmak için tek başına yeterli olmayacağını söylüyorlar. Geriye kalan doğal gaz nereden gelecek? 


Olası yanıtlardan birisi Irak: ikincisi İran. Her ikisi de Washington için yumuşak bir biçimde söylemek gerekirse devasa jeopolitik sorunlara sahipler. 


Senatör Lugar, Nabucco'nun imzalanmasına gözlemci olmak için gittiği Ankara ziyaretinin hemen sonrasında, Senato'daki meslektaşlarına, Nabucco'nun doğal gaz sorununun yanıtının Irak'ta yatabileceğini söyledi, bu ülkenin Nabucco doğal gazının yarısını sağlayabileceğini iddia etti. 


Lugar, “ideal olarak, dünyaya açılan yolda, birleşik bir Irak'tan gelen doğal gaz -ve belki de zaman içinde petrol kaynakları- bu tür bir sermaye sunabilir ki bu şahane bir olay ve tarihlerinin bu çok trajik döneminin harika bir sonu olabilir” dedi. İdeal olarak kulağa hoş geliyor. Pratik olarak ise, ABD'nin Irak çapındaki dev kalıcı askeri üsler ağını sürdürmesi halinde bile, Irak doğal gazının Kürtlere, Ankara tarafından hiç de tutkuyla istenmeyen bir biçimde yeni bir zengin gelir kaynağı sağlayarak Kürt bölgelerinden geçerek Türkiye'ye gelmesi ayrı bir sorun. 


Dünyanın Rusya'dan sonra belirlenmiş olan ikinci en büyük doğal gaz rezervlerine de sahip olan ikinci seçenekse, İran. 


Destur! Bu Washignton'da bugünlerde kullanılan jeopolitik anlamda doğru haritaya hiç de uygun değil. 


RIA Novisti'nin bildirdiğine göre, Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hem Rusya hem de 


İran'ı Nabucco projesine katılmaya davet etti. “İran'ın koşullar el verdiğinde projeye katılmasını istiyoruz ve ayrıca Rusya'nın da katılmasını arzu ediyoruz” dedi. 


Tahran ise, kedi fare oyunuyla kendi cephesinden eğleniyor: Ulusal İran Doğal Gaz İhraç Şirketi yönetici müdürü Rıza Kasaiizade, Nabucco'nun Ankara imzalarının atıldığı gün, “Avrupa şirketleri projenin İran'ın tedarikçi olması durumunda ekonomik anlamda meşrulaşacağı gerçeğini anladılar” dedi. Haklı olarak, Nabucco boru hattına İran doğal gazını sunmanın en ekonomik alternatif olduğunu iddia etti. “Politik itirazlara karşın, İran kendisini projenin potansiyel bir tedarikçisi olarak görmektedir” diye ekledi. Bunlar Washington'da hoş karşılanmadı. 


Avrasya Enerjisi İçin Dış İşleri Bakanlığı Özel Elçisi Richard Morningstar, Senato'ya İran'ın, Tahran nükleer programı üzerindeki itilafı çözmeyi kabul edene kadar Nabucco'dan yarar sağlamaması gerektiğini söyledi. “Karşılığında mutlak anlamda hiçbir şey elde etmediğimiz bir zamanda, İran'ı Nabucco'daki bir projeye dâhil etmeye teşvik etmek açısından kesinlikle en kötü zamandayız” dedi. Üstelik Nabucco'nun İran'ın uluslararası toplulukla daha iyi işbirliğinin ve uzlaşmasının sağlanması için bir teşvik olarak kullanılması gerektiğini de bildirdi. 


Neden Ermenistan? 


İran doğal gazını Nabucco ile Avrupa'ya doğal taşıma yolu, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasına sıkışmış olan küçük ve katı biçimde bağımsız bir ülke olan Ermenistan'dan geçiyor. 2007 başlarında, İran doğal gazını Ermenistan'a taşıyan küçük bir boru hattı açıldı. 
İkinci bir boru hattı, inşa edilmesi halinde, potansiyel olarak İran'a doğal gazını Türkiye ve Nabucco aracılığıyla Avrupa piyasalarına taşıma olanağı sağlayacak. Bu da Obama'nın Ankara ile Ermenistan arasında Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni soykırımı iddiaları hakkındaki uzun süreli gerilimin çözümlenmesinin Başbakan Erdoğan ile bu Nisan ayında yapılan görüşmelerde neden öncelik haline getirildiğini açıklamaya başlamaktadır. 


Obama'nın danışmanlarının Cheney ve Bush'tan çok daha kurnaz bir jeopolitik oyun oynadıkları görülüyor. Washington, Türkiye, Ermenistan ve hatta nükleer heveslerini bir yana bırakırsa Tahran'a bile birkaç sulu finansal havuç uzatarak, Moskova'nın AB'ye giden Avrasya enerji kaynakları üzerinde önemli bir denetimi elinde bulundurma girişimine karşı dev bir İngiliz anahtarı firlatmayı umuyor. Bu girişimse ABD?nin, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde inşa edilmekte olan yanlış biçimde isimlendirilmiş füze savunma kalkanından Rusya'nın güvenliğine yönelik olarak yükseltilen tehditlerin ortasında daha istikrarlı AB-Rusya ilişkilerini güvence altına almaya yönelik büyük bir kaldıraç olarak planlanmıştı. 


Bu ikinci noktada önemle vurgulanmalıdır ki Obama Rusya'daki en son zirve görüşmelerinde bu konuda tek bir santim ödün bile vermeyi reddetti. Bunun nedeni Washington'un Avrasya kıtası üzerindeki jeopolitik kontrol gündeminin bu noktada, gerilemekte olan Amerikan Yüzyılı'nın hegemonyasını korumanın tek aracı olması. Slogan ya Tam Ölçekli Hâkimiyet ya da hiç olacakmış gibi görünüyor. 


Globalresearch sitesindki US Strategy of Total Energy Control over the European Union and Eurasia/Nabucco Turkey EU and Obama Geopolitics isimli İngilizce orijinalinden Sendika.Org tarafından çevrilmiştir. 


GDO DEVLERİ BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ Mİ BİLİYOR 


6.08.2009-F. William Engdahi-timeturk 


Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in suçlanamayacağı şeylerden birisi tembelliktir. Daha 14 
yaşındayken programcılık yapmaya başladı, 20 yaşında henüz Harvard'ta öğrenciyken Microsoft'u kurdu. 1995'da, durmak bilmez hırsıyla kişisel bilgisayarlar alanında fiili tekel yaratan bir şirket olan Microsoft'un en büyük ortağı haline gelerek Forbes tarafından dünyanın en zengin adamı ilan edildi. 


Bill Gates, 2006'da bu durumdaki birçok insanın hayal edeceği gibi sakin bir Pasifik adası emekliliğini düşlemek yerine tüm enerjisini Bill& Melinda Gates Vakfı'na aktarmaya karar verdi. Bu, 34,6 milyar dolarlık kuruluş varlığına sahip olan ve vergiden muaf hayırsever statüsünü korumak için dünya çapındaki hayırseverlik projelerine yılda 1,5 milyar dolarlık harcama yapması yasal olarak zorunlu olan dünyanın en büyük “şeffaf” özel vakfı. 2006'da dostu ve iş ortağı mega-yatırımcı Warren Buffet'ın hediyesi olarak gelen, Buffet’ın Berkshire Hathaway şirketinin 30 milyar dolarlık hissesi ise, Gates vakfını, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık bütçesinin tamamı kadar harcama yapabilecek bir düzeye yerleştirdi. 


O halde Bill Gates zarzor kazanılmış olan 30 milyon dolarlık gelirini Gates Vakfı aracılığıyla bir projeye yatırmaya karar vermişse, dönüp bu karara bir bakmakta fayda vardır. 


Şu anda hiçbir proje dünyanın en uzak köşelerinden birisi olan Svalbard'daki merak uyandırıcı bir proje kadar ilginç değildir. Bill Gates milyonlarını Kuzey Kutbu'nun 1,100 kilometre uzağındaki Arktik Okyanusu yakınlarındaki Barents Denizi'ndeki bir tohum bankasına yatırmaktadır. Svalbard, Norveç'in kendisine bağlı olduğunu iddia ettiği ve 1925'te uluslararası anlaşmalarla terk ettiği çıplak bir kaya parçasıdır. (bakınız harita). 


Bill Gates tanrının insafına bırakılmış olan bu adada Rockefeller Vakfı, Monsanto Şirketi, Syngenta Vakfı, Norveç hükümeti ve diğerleriyle birlikte, “kıyamet günü tohum bankası” olarak adlandırılan bir projeye on milyonlarca dolar yatırmaktadır. Norveç'in Svalbard adalar grubunun bir parçası olan Spitsbergen adası üzerindeki Proje, resmi olarak, Svalbard Küresel Tohum Deposu olarak adlandırılmaktadır. 


Kıyamet Günü Tohum Deposu 


Tohum bankası küçük Longyearbyen köyü yakınlarında bulunan Spitsbergen Adası üzerindeki bir dağın içine inşa edilmektedir. Yapılan açıklamalara göre neredeyse “işe” hazır durumdadır Banka hareket sensörleri olan çifte sıcak hava dalgası korumalı kapılar, iki ara bölme ve bir metre kalınlığında çelikle güçlendirilmiş beton duvarlara sahip olacaktır. Tüm dünyadan gelen üç milyon farklı tohum çeşidini içerecek, Norveç hükümetine göre “böylece ürün çeşitliliği gelecek için korunabilecektir”. Tohumlar nemden uzak kalmaları için özel olarak ambalajlanacaktır. Tam zamanlı çalışan personel olmayacak, ama deponun görece 


ulaşılamaz bir konumda olması, her türlü olası insan faaliyetinin izlenmesini kolaylaştıracaktır. 


Burada kaçırdığımız bir şey var mı? Yaptıkları basın açıklamasında, “böylece ürün çeşitliliği gelecek için korunabilecektir” denilmektedir. Peki tohum bankasının destekçileri, neredeyse tümü de dünyanın birçok yerinde bulunan tohum bankalarında zaten gayet iyi korunmakta olan mevcut tohumların küresel ulaşılabilirliğini tehdit edecek nasıl bir gelecek öngörmektedirler? 


Bill Gates, Rockefeller Vakfı, Monsanto ve Syngenta ne zaman ortak bir proje için bir araya gelseler, Spitsbergen üzerindeki kayaların altını biraz eşelemekte büyük yarar vardır. Bunu yaptığımızda şaşırtıcı kimi şeyler bulabiliriz. 


Dikkate değer ilk nokta, kıyamet günü tohum deposu destekçilerinin kimliği ile ilgilidir. 
Burada demin de belirtildiği gibi, Bill&Melinda Gates Vakfı; dünyanın en büyük patentlenmiş genetiği değiştirilmiş (GDO) bitki tohumları ve bunlarla ilgili tarımsal kimyasallarının sahibi olan ABD tarımsal ticaret devi DuPont/Pioneer Hi-Bred şirketi; Syngenta Vakfı aracılığıyla, İsveç kökenli büyük GDO'lu tohum ve tarımsal kimyasallar şirketi Syngenta; 1970'lerden bu yana 100 milyon dolardan fazla tohum parasıyla birlikte “gen devrimini” yaratmış olan Rockefeller Vakfı; Rockefeller Vakfı tarafından tarımsal değişim yoluyla genetik saflık elde etme idealini desteklemek üzere yaratılmış olan küresel bir ağ olan CGIAR, Norveçlilere katılmaktadır. 


CGIAR ve “Proje? 


Ölüm Tohumları isimli kitapta da ayrıntılarını verdiğim gibi, 1960'da Rockefeller Vakfı, John D. Rockefeller IT ’ün Tarımsal Gelişim Konseyi ve Ford Vakfı, Filipinlerdeki Los Bafios'taki Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü'nü (IRRI) kurmak üzere güçlerini birleştirdiler. (1) Rockefeller Vakfı, 1971'de, IRRI, Meksika kökenli Uluslarararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi ve diğer iki Rockefeller ve Ford Vakfı destekli uluslarararası araştırma merkezi olan, biri Nijerya'daki tropik tarım IITA”sı ve diğeri Filipinler'deki pirinç IRRVsı ile birlikte, Uluslararası Tarım Araştırmaları Küresel Danışma Grubu'nu (CGIAR) oluşturmak üzere bir araya geldiler. 


CGIAR, Rockefeller Vakfı'nın İtalya'nın Bellagio kentinde bulunan konferans merkezinde yapılan bir dizi özel konferansta biçimlendirildi. Bellagio görüşmelerinin başlıca katılımcıları Rockefeller Vakfı'ndan George Harrar, Ford Vakfı'ndan Forrest Hill, Dünya Bankası'ndan Robert McNamara ve 1972 yılında Stockholm'de yapılan BM Yeryüzü Zirvesi'ni Rockefeller Vakfı Mütevelli heyeti üyesi olarak örgütleyen, Rockefeller ailesinin uluslararası çevre örgütçüsü Maurice Strong'du. Konferans vakfın, bilimi, Proje adı verilen bir ırksal saflık geliştirme projesi olan öjeniğin (soy geliştirme) hizmetine sunmayı amaçlayan onlarca yıllık çabalarının bir parçasıydı. 


CGIAR, azami etkiyi yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, BM 


Kalkınma Programı ve Dünya Bankası'nı da işin içine soktu. Rockefeller Vakfı, ilk başta sahip olduğu kaynakları böylesine planlı bir biçimde güçlendirerek, 1970”lerin başlarında küresel tarım politikalarını biçimlendirecek bir konum elde etti. Ve bu politikaları biçimlendirdi. 


Cömert Rockefeller ve Ford Vakıfları tarafından finanse edilen CGIAR, önde gelen Üçüncü Dünya tarım bilimcileri ve agronomistlerini, yeniden anayurtlarına taşıyacakları modern tarımsal ticaret üretimi kavramlarına “vakıf” hale getirmek amacıyla ABD'ye götürdü. Bu süreç içinde bu ülkelerde, ABD tarımsal ticaretinin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki GDO'lu “Gen Devriminin” desteklenmesini amaçlayan paha biçilmez bir etki ağını bilim ve etkin-serbest piyasa tarımı adına inşa etti. 


Genetik olarak üstün ırk yaratmak? 


Svalbard Tohum Bankası tam bu noktada ilginçleşmeye başlamaktadır. Hatta daha da fazlası mevcuttur. “Proje” olarak atıfta bulunduğum proje, Rockefeller Vakfı ile güçlü finansal çıkar çevrelerinin, daha sonra genetik olarak adlandırılacak olan öjenik bilimini, genetik olarak imal edilmiş bir üstün ırkın yaratılmasını meşrulaştırmak amacıyla 1920'lerden itibaren kullanması projesidir. Hitler ve Naziler bunu Ayran Üstün Irkı olarak adlandırmışlardı. 


Hitler'in öjeniği de, bugün gezegenimiz üzerinde bulunan bütün tohumların numunelerini saklamak amacıyla bir kıyamet günü deposu inşa etmekte olan aynı Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Konu bu noktada gerçekten merak uyandırıcı bir hal almaktadır. 
Aynı Rockefeller Vakfı, insan hayatını insan özelliklerini iradi olarak değiştirecek biçimde dönüştürme yeteneğinde olduğunu umdukları “tanımlayıcı gen dizilimlerine” indirgeme peşindeki durmak bilmez çabasının bir parçası olarak, bir sahte bilim olan moleküler biyoloji disiplinini de yaratmıştır. Hitler'in, çoğu Savaştan sonra biyolojik öjenik araştırmalarını sürdürmeleri için sessiz sedasız Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen öjenik bilimcileri, Rockefeller Vakfı'nın cömert bağışları ile Üçüncü Reich'a kadar açıkça desteklenmiş olan, çeşitli hayat formlarıyla ilgili genetik mühendisliğinin temellerini attılar.(2) 


Yine aynı Rockefeller Vakfı, Nelson Rockefeller ve New Deal döneminin Tarım Bakanı ve Pioneer Hi-Bred Tohum Şirketi'nin kurucusu olan Henry Wallace tarafından 1946'da Meksika'ya yapılan bir seyahat sonrasında sözüm ona Yeşil Devrimi de yarattı. 


Yeşil Devrim, dünya açlık sorununu Meksika, Hindistan ve Rockefeller'ın çalıştığı bir dizi seçilmiş ülkede çözme iddiasında bulundu. Rockefeller Vakfı agronomisti Norman Borlaug, aynı ödülü paylaşan Henry Kisinger'ın çabalarını andıran çabaları için Nobel Barış Ödülü aldı. 


Gerçekte, yıllar geçtikçe ortaya çıkacağı üzere, Yeşil Devrim, yarım yüzyıl önce dünya petrol sanayini tekelleştirdiği gibi tekelleştirebileceği küresel bir tarımsal ticaret alanı yaratmak amacıyla ortaya atılmış olan parlak bir Rockefeller ailesi programıydı. Henry Kissinger?'ın 1970'lerde ifade ettiği gibi: “Petrolü kontrol ederseniz ülkeyi kontrol edersiniz; ama yiyeceği 


kontrol ederseniz, halkı kontrol edersiniz”. 


Tarımsal ticaret ve Rockefeller Yeşil Devrimi iç içe gelişti. Her ikisi de Rockefeller Vakfı tarafından birkaç yıl sonra bitkiler ve hayvanlarla ilgili genetik mühendisliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan araştırmaların finanse edilmesini içeren büyük bir stratejinin parçalarıydılar. 


John H. Davis, 1950”lerin başlarında Başkan Dwight Eisenhower yönetimindeki Tarım Bakanı yardımcısıydı. 1955'te Washington'u terk etti ve o günlerde bir tarım uzmanı için alışılmamış bir yer olan Harvard Graduate School of Business'e gitti. Net bir stratejisi vardı. 
Davis, 1956'da, Harvard Business Review dergisinde aşağıdakileri dile getirdiği bir makale yazdı: “sözüm ona tarım sorununu tek bir seferde ve sonsuza değin çözmenin ve yorucu hükümet programlarından kaçınmanın tek yolu, tarımdan, tarımsal ticarete doğru yol almaktır”. O zamanlar sadece pek az kimsenin aklında bazı ipuçları varken Davis bu konuda netti: tarımsal üretimdeki gıda zinciri üzerindeki kontrolü, geleneksel aile çiftçisinin elinden alarak çokuluslu şirketlerin ellerinde yoğunlaştıracak bir devrim. (3) 


Rockefeller Vakfı ile ABD kökenli tarımsal ticaret şirketlerinin çıkarlarının önemli bir yönünü Yeşil Devrimin gelişmekte olan piyasalarda yeni melez tohumların yaygınlaşmasına dayanıyor olması olgusu oluşturuyordu. Melez tohumların yaşamsal özelliklerinden birisi yeniden üretim yeteneğine sahip olmamalarıydı. Melezler, çoğalmaya karşı içsel bir korunma mekanizmasına sahiptiler. Tohumları ebeveynlerine benzer verim veren normal, açık döllenmeye dayalı türlerin aksine, melez bitkilerden elde edilen tohumun ürün verimi ilk kuşağınkinden önemli ölçüde daha düşüktü. 


Melezlerin azalan verim özelliği çiftçilerin yüksek verim elde etmek için normalde her yıl tohum satın alması anlamına geliyordu. Üstelik ikinci kuşağın daha düşük verim vermesi çoğunlukla tohum üreticileri tarafından üreticinin izni olmadan yapılan tohum ticaretini ortadan kaldırıyordu. Ticari ürün tohumlarının aracılar tarafından yeniden dağıtılmasını da engelliyordu. Büyük çokuluslu tohum şirketleri herhangi bir kuruma ait parental tohum soylarını kontrol edebildiklerinde, hiçbir rakip ya da çiftçi, melezi üretme yeteneğine sahip olmayacaktı. Melez tohum patentlerinin, DuPont'un Pioneer Hi-Bred ve Monsanto'nun Dekalb şirketleri önderliğindeki az sayıda küresel tohum şirketinin ellerinde yoğunlaşması daha sonraki GDO'lu tohum devriminin temellerini attı. (4) 


Gerçekte, modern Amerikan tarımsal teknolojisinin, kimyasal gübrelerin ve ticari melez tohumların devreye sokulması, gelişmekte olan ülkelerdeki bütün yerel çiftçileri, özellikle de daha varlıklı olanları, yabancı, çoğunlukla da ABD kökenli tarımsal ticaret ve petro-kimya şirketlerinin girdilerine bağımlı hale getirdi. Bu onyıllarca sürecek olan, dikkatle planlanmış bir sürecin ilk adımıydı. 


Yeşil Devrim kapsamındaki tarımsal ticaret önceden ABD ihracatçıları açısından sınırlı biçimde ulaşılabilen piyasalara önemli giriş kanalları yaratıyordu. Bu trend daha sonra “piyasa-yönelimli tarım”la birlikte sıçrama yaşadı. Aslında söz konusu olan, tarımsal ticaret tarafından kontrol edilen tarımdı. 


Rockefeller Vakfı ve daha sonra da Ford Vakfı ele ele, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve CIA’nin dış siyaset hedeflerini Yeşil Devrim aracılığıyla biçimlendirdiler ve desteklediler. 


Yeşil Devrim'in önemli etkilerinden birisi umutsuzca iş arayarak kentlerin çeperlerindeki gecekondu mahallelerine göçmeye zorlanan köylülerin kırsal nüfusu azaltmasıydı. Bu raslantısal bir durum değildi; önceki yıllardaki “küreselleşme” dâhilinde bu ülkelere gelmekte olan ABD çokuluslu imalat şirketleri için ucuz emek havuzları yaratma planının bir parçasıydı. 


Yeşil Devrim'in kendinden menkul reklamları yatıştıkça ortaya çıkan sonuçlar vaat edilenlerden oldukça farklı oldu. Çoğunlukla ciddi sağlık sonuçları doğuran yeni kimyasal ilaçların ayrım gözetmeden kullanılması önemli sorunlar yarattı. Yeni melez tohum çeşitlerinin monokültürel bir tarzda ekilmesi zaman içinde toprak verimliliğini ve verimi düşürdü. İlk sonuçlar etkileyiciydi: buğday ve daha sonra Meksika?da mısır gibi ürünlerin verimleri iki hatta üç kat arttı. Ancak daha sonra düştü. 


Yeşil Devrimin tipik eşlikçilerinden birisi çoğunlukla yeni büyük barajlar inşa etmeye yönelik Dünya Bankası kredilerini içeren ve önceden yerleşim yerleri olan bölgeleri ve zaman içinde de verimli tarım arazilerini sular altında bırakan büyük sulama projeleriydi. Ayrıca, süper buğday, toprağı dönüm başına muazzam miktarlarda gübreye doyurarak verimi büyük ölçüde artırdı; kullanılan gübre de Rockefeller'in hâkimiyeti altındaki Yedi Kız Kardeşler unvanlı büyük petrol şirketleri tarafından kontrol edilen metalar olan nitrat ve petrol yan ürünlerinden imal ediliyordu. 


Muazzam miktarlarda zararlı bitki ve böcek ilaçları da kullanıldı ki bu durum petrol ve kimya devleri için ek piyasalar yarattı. Bir analizcinin belirttiği gibi, aslında, Yeşil Devrim temelde bir kimya devrimiydi. Gelişmekte olan ülkelerin muazam miktarlardaki kimyasal gübre ve ilaçların karşılığını ödemeleri hiçbir noktada mümkün değildi. Dünya Bankası kredi ikramları ile Chase Bank ve diğer büyük New York bankalarının, ABD Hükümet garantileri tarafından desteklenen özel kredilerini almak zorunda kalacaklardı. 


Bir dizi gelişmekte olan ülkeye verilen bu krediler çoğunlukla büyük toprak sahiplerine gitti. 
Küçük köylüler için durum daha başka türlü gelişti. Küçük köylü çiftçiler gübre ve diğer modem girdileri karşılayamıyor ve borçlanmak zorunda kalıyorlardı. 


Başlangıçta çeşitli hükümet programları çiftçilere kimi krediler vererek bunların tohum ve gübre almalarını sağlamaya çalıştı. Bu tür programlara katılamayan çiftçiler özel sektörden borçlanmak zorunda kaldılar. Gayrı resmi kredilerin üstüne yüklenen tefeci faizleri nedeniyle birçok küçük çiftçi ilk başlarda gözlenen yüksek verimlerden bile yararlanamadı. Hasattan sonra, ürünlerinin tamamını olmasa bile büyük bir bölümünü kredi ve faizlerini ödemek için satmak zorunda kalıyorlardı. Tefecilere ve tüccarlara bağımlı hale geldiler ve çoğunlukla topraklarını kaybetiler. Hükümet kurumlarından alınan yumuşak krediler söz konusu 


olduğunda bile, geçimlik ürün üreticiliği, yerini nakit ürün üretimine bıraktı. (5) 


Aradan geçen on yıllar içinde aynı çıkarlar, ilk Yeşil Devrimi destekleyen Rockefeller Vakfı'nın, Rockefeller Vakfı Başkanı Gordon Conway'in birkaç yıl önce dile getirdiği gibi, GDO'lu patentlenmiş tohumları da içeren endüstriyel tarım ve ticari girdilerin yayılmasını amaçlayan ikinci “Gen Devrimini” desteklemesine yol açtı. 


Gates, Rockefeller ve Afrika”daki Yeşil Devrim 


1950”lerin Rockefeller Vakfı Yeşil Devrimi'nin gerçek arka planını berrak bir biçimde akılda tuttuğumuzda, şu anda her türlü tohumu olası bir “kıyamet” senaryosu karşısında korumak amacıyla milyonlarca dolarlık yatırımlar yapmakta olan aynı Rockefeller Vakfı'nın, Gates Vakfi ile birlikte bir yandan da Afrika'da Yeşil Devrim İttifakı isimli bir projeye de milyonlar yatırmakta olması, durumu özellikle ilginç kılmaktadır. 


Kendisine verdiği isimle AGRA, yine “Gen Devrimini” yaratmış olan aynı Rockefeller Vakfı'nın dâhil olduğu bir ittifaktır. AGRA Yönetim Kuruluna baktığımızda bu durumu göreceğiz. 


Yönetim Kurulu başkanı olarak eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ı görüyoruz. Kofi Annan, 2007 Haziran ayında Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki bir Dünya Ekonomik Forumu etkinliğinde yaptığı kabul konuşmasında, “Bu meydan okumayı Rockefeller Vakfı'na, Bill & Melinda Gates Vakfı'na ve Afrika kampanyamızı destekleyen tüm kurumlara şükranlarımla kabul ediyorum” demişti. 


AGRA yönetim kurulunda bunlara ek olarak Rockefeller Vakfı mütevelli heyeti üyelerinden Güney Afrikalı Strive Masiyiwa da var. Bill&Melinda Gates Vakfı'ndan Sylvia M. Mathews; Dünya Bankası eski Yönetici Müdürü (2000 — 2006) Mamphela Ramphele; Gates Vakfı'ndan Rajiv J. Shah; Rockefeller Vakfı'ndan Nadya K. Shmavonian; Gates Vakfı'ndan Roy Steiner ise diğer üyeler. Ayrıca, AGRA İttifakı'na Rockefeller Vakfı Yönetim Müdürü Gary Toenniessen ve Rockefeller Vakfı Müdür Yardımcısı Akinwumi Adesina da dâhil. 


Diziyi tamamlamak için devam edersek, AGRA Programları, Rockefeller Vakfı Yönetim Müdürü Peter Matlon; Afrika Tohum Sistemleri Programı Müdürü ve Rockefeller Vakfı Müdür Yardımcısı Joseph De Vries; Rockefeller Vakfı Müdür Yardımcısı Akinwumi Adesina'yı da içeriyor. Hindistan ve Meksika'nın eski müflis Yeşil Devrimi gibi, yeni Afrika Yeşil Devrimi de açık seçik bir biçimde Rockefeller Vakfı'nın yüksek öncelikleri arasında yer alıyor. 


Monsanto ve büyük GDO'lu tarımsal ticaret devleri şu ana kadar düşük bir profil sergilemekle birlikte, Kofi Annan'ın AGRA’ sını, patentlenmiş GDO'lu tohumlarını, genetik mühendisliğinin ürünü olan patentlenmiş tohumlara verilen yeni aldatıcı “biyo-teknoloji” ismi altında Afrika çapında yaygınlaştırmak amacıyla kullanmaya gönülden razılar. Şu ana kadar Güney Afrika, GDO'lu ürünlerin yasal ekimine izin veren tek Afrika ülkesi oldu. 2003'te 


Burkina Faso, GDO denemelerine izin verdi. 2005'te Kofi Annan'ın ülkesi olan Gana, biyo- güvenlik yasa taslağını yayımladı ve önemli yöneticiler GDO'lu ürünlerle ilgili araştırmalar yürütme niyetinde olduklarını açıkladılar. 


Afrika, ABD hükümetinin GDO'ları dünya çapında yaygınlaştırma kampanyasının yeni hedefi. Zengin toprakları onu ideal bir aday haline getiriyor. Afrika'da GDO'yu Afrika tarımsal sistemlerine sokma amacıyla bir dizi genetik mühendislik ve biyo-güvenlik projesi başlatılırken, birçok Afrika hükümeti de hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde GDO sponsorlarına ciddi kuşku ile yaklaşıyor. Bu projeler arasında ABD hükümeti tarafından Afrikalı bilim insanlarını ABD'de genetik mühendislik alanında eğitmek amacıyla teklif edilen sponsorluk projelerinden, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Dünya Bankası tarafından fonlanan biyo-güvenlik projelerine; Afrika yerli gıda ürünlerine yönelik GDO araştırmalarına kadar uzanan birçok proje var. 


Rockefeller Vakfı, Afrika topraklarına GDO sokma projesini desteklemek için yıllarca, önemli ölçüde başarısızlıkla da olsa çaba gösterdi. Güney Afrika'daki Makhathini Düzlüklerinde GDO'lu pamuk yetiştirilmesini savunan araştırmalara destek oldu. 


Güney Afrika'nın GDO'lu melez tohum sanayinde güçlü ayaklara sahip olan Monsanto, küçük ölçekli yoksul çiftçilere yönelik olarak, elbette daha sonra bunu Monsanto'nun patentlenmiş GDO'lu tohumlarının takip edeceği bir yeşil devrim paketini devreye sokan, “Umut Tohumları Kampanyası” isimli bir yerli küçük üretici programı düzenliyor. (6) 


“GDO Mahşerinin Dört Atlısından” biri olan İsviçre kökenli Syngenta AG, böceğe dirençli GDO'lu mısır geliştirmek için Nairobi'deki yeni bir sera tesisine milyonlarca dolar akıtıyor. 
Syngenta aynı zamanda CGIAR'nin de bir parçası.(7) 


Svalbard'a yolculuk 


Bütün bunlar felsefi uydurmalar anlamına gelebilir mi? Gates ve Rockefeller vakıflarını bir ve aynı anda, patentlenmiş ve çok yakında da patentlenmiş Terminatör tohumların Afrika çapında yaygınlaştırmasını desteklemeye yönelten şey nedir? Bu, dünyanın bütün diğer yerlerinde olduğu gibi Afrika'da da monokültürel endüstrileşmiş tarımsal ticaretin devreye sokulmasıyla birlikte, bitkisel tohum çeşitliliğini imha eden bir süreçtir. Aynı zamanda, bilinen her türlü tohum çeşidini uzaklardaki Arktrik Çemberi yakınlarında bulunan, patlamaya karşı korunaklı bir kıyamet deposunda korumak için milyonlarca dolar akıtmaktadırlar ki resmi açıklamalarını tekrar etmek gerekirse, “böylece ürün çeşitliliği gelecekte de korunacaktır”. 


Rockefeller ve Gates vakıflarının Afrika'ya GDO-tarzı bir Yeşil Devrim'i sokmak için ekip halinde çalıştıkları bir dönemde, bir yandan da Svalbard'da sessiz sedasız bir “kıyamet günü tohum deposu” finanse etmeleri tesadüf değildir. GDO'lu tarımsal ticaret devleri, Svalbard projesine boyunlarına kadar batmışlardır. 


Aslında Svalbard projesinin tamamı ve bununla uğraşan kimseler, Michael Crichton'un bütün insanlığı tehdit eden dünya dışı ölümcül bir hastalığın kanda hızlı, ölümcül bir pıhtılaşmaya neden olmasını anlattığı bir bilim kurgu kitabı olan Andromeda Strain çoksatarını hatırlatmaktadır. Svalbard'da, geleceğin dünyasının en güvenli tohum deposu, GDO Yeşil Devriminin bekçileri olan Rockefeller ve Gates Vakıfları, Syngenta, DuPont ve CGIAR tarafından korunacaktır. 


Svalbard projesi, Küresel Ürün Çeşitliliği Tröstü (Global Crop Diversity Trust -GCDT) isimli bir örgüt tarafından yönetilecektir. Gezegenin tohum çeşitliliğinin tamamı üzerinde böylesine korkunç bir tröst sahibi olan bu insanlar kimdir? GCDT, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve CGIAR''ın bir yan örgütü olan Uluslararası Biyoçeşitlilik (Bioversity International- eski Uluslararası Bitki Genetik Araştırma Enstitüsü-International Plant Genetic Research Institute) tarafından kurulmuştur. 


Küresel Ürün Çeşitliliği Tröstü'nün merkezi Roma'dadır. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda dünyanın en büyük özel su şirketlerinden birisi olan Group Suez Lyonnaise des Faux'nün de danışma kurulunda olan Kanadalı Margaret Catley-Carlson?dur. Catley-Carlson daha önce 1998'e kadar, John D. Rockefeller'ın, gelişmekte olan ülkelerde “aile planlaması”, doğum kontrol araçları, kısırlaştırma ve “nüfus kontrolü” örtüsü altında Rockefeller ailesinin öjenik programını ilerletmek üzere 1952'de kurmuş olduğu New York merkezli Nüfus Konseyi'ne de başkanlık etmişti. 


Diğer GCDT yönetim kurulu üyeleri arasında eski Bank of America yöneticisi şimdiki Hollywood DreamWorks Animation başkanı Lewis Coleman da vardır. Coleman ayrıca Amerika'nın en büyük askeri sanayi Pentagon tedarikçilerinden birisi olan Northrup Grumman Şirketi'nin de Yönetim Kurulu başkanıdır. 


Jorio Dauster (Brezilya) aynı zamanda Brasil Ecodiesel'in Yönetim Kurulu başkanıdır. 
Kendisi eski Avrupa Birliği nezdindeki Brezilya Büyükelçisi ve Brezilya Maliye Bakanlığı adına dış borçlar Baş Müzakerecisidir. Dauster aynı zamanda Brezilya Kahve Enstitütüsü Başkanı ve Brezilya yasaları kapsamında yakın zamana kadar yasak olan genetiğiyle oynanmış tohumların patentlerini yasallaştırmakla uğraşan Brezilya Patent Sistemlerini Modemleştirme Projesi Koordinatörü'dür. 


Cary Fowler, Tröst”ün Yürütme Müdürü'dür. Fowler, Norveç Üniversitesi Hayat Bilimleri'ndeki Uluslararası Çevre ve Kalkınma Çalışmaları Bölümü'nde profesör ve araştırma müdürüdür. Kendisi ayrıca Uluslararası Biyoçeşitlilik Genel Müdürü'nün Özel Danışmanı'ydı. Orada Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşması müzakerelerinde Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu'nun (CGIAR) Geleceğin Hasat Merkezleri bölümünü temsil etti. 1990'larda, FAO'daki Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Programı'na başkanlık yaptı. FAO'nun 1996'da 150 ülke tarafından kabul edilen Bitki Genetik Kaynakları Küresel Planı müzakerelerinin taslağını oluşturdu ve müzakerelere gözetmenlik yaptı. ABD Ulusal Bitki Genetik Kaynakları Kurulu ile yeni bir Rockefeller Vakfı ve CGIAR projesi olan Meksika'daki Uluslararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi 


mütevelli heyetinin eski bir üyesiydi. 


GCDT”nin Hindistanlı üyesi Dr. Mangala Rai ise Tarımsal Araştırma ve Eğitim Bölümü (DARE) Sekreteri ve Tarımsal Araştırma Hindistan Konseyi (ICAR) Genel Müdürü'dür. Aynı zamanda Rockefeller Vakfı'nın, dünyanın ilk önemli GDO deneyi olan, başarısız olduğu sonradan ortaya çıkmış, şişirilmiş “Altın Pirinç” deneyini destekleyen Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü'nün (IRRI) Yönetim Kurulu üyesidir. Rai, CIMMYT (Uluslararası Mısır ve Buğday İyileştirme Merkezi) Yönetim Kurulu üyesi ve CGIAR Yürütme Konseyi üyesi olarak da hizmet etmiştir. 


Küresel Ürün Çeşitliliği Tröst Donörleri ya da finansal meleklerinin arasında, Humphrey Bogart'ın Casablanca filmindeki klasik sözleriyle “bütün olağan şüpheliler” mevcuttur. 
Donörler arasında Rockefeller ve Gates Vakıflarına ek olarak GDO devleri DuPont-Pioneer Hi-Bred, İsviçre kökenli Syngenta, CGIAR Dışişleri Bakanlığının enerjik GDO destekçisi kalkınma yardımı kurumu USAID de bulunmaktadır. Aslında Svalbard'daki küresel tohum çeşitliliği deposunda, insan türünün barındığı tavuk kümesi, GDO ve nüfus azaltımı alanlarında faaliyet gösteren bütün eski yaşlı tilkilere emanet edilmiş gibi görünmektedir. (8) 


Neden şimdi Svalbard? 


Bill Gates ve Rockefeller Vakfı'nın, DuPont ve Syngenta gibi genetik mühendisliğiyle uğraşan büyük tarımsal ticaret devleri ile birlikte ve CGIAR ile birlikte Arktiklerdeki Kıyamet Günü Tohum Deposu'nu neden kurdukları sorusunu sorma meşruiyetine sahibiz. 


Öncelikle böyle bir tohum bankasını kimler kullanır? Bitki yetiştiricileri ve araştırmacılar gen bankalarının en önemli kullanıcılarıdır. Günümüzün en büyük bitki yetiştiricileri Monsanto, DuPont, Syngenta ve Dow Chemical olmak üzere küresel bitki patentçisi GDO devleridir. 
Monsanto, 2007 başlarından bu yana Birleşik Devletler Hükümeti ile birlikte “Terminatör” ya da Genetik Kullanımı Kısıtlama Teknolojisi (GURT) ismi verilen bitki patent haklarını elinde tutmaktadır. Terminatör, patentlenmiş bir ticari tohumun hasattan sonra “intihar ettiği” uğursuz bir teknolojidir. Özel tohum şirketlerinin tam kontrolü söz konusudur. Gıda zinciri üzerinde kurulan böylesi bir kontrol ve güç, insan türünün tarihinde daha önce asla var olmuş değildir. 


Zeki bir genetik mühendislik ürünü olan bu terminatör cins, çiftçileri pirinç, soya fasülyesi, mısır, buğday ya da her yıl nüfuslarını doyurmak için ihtiyaç duydukları bütün temel ürünleri elde etmek için Monsanto ya da diğer GDO tohumu tedarikçilerine dönmeye zorlamaktadır. 
Terminatör tohum dünya çapında yaygın biçimde dağıtılacak olursa, belki de yaklaşık on yıl içinde dünya gıda üreticilerinin çoğunluğunu Monsanto ya da DuPont ya da Dow Chemical gibi üç ya da dört dev tohum şirketinin yeni sözleşmeli feodal serfleri haline dönüştürebilir. 


Bu da elbette, aynı zamanda özel şirketler açısından, belki de kendilerine ev sahipliği yapan hükümetin, yani Washington'un isteği üzerine, Washington'un güttüğü siyasetle sürtüşme içinde olan şu ya da bu gelişmekte olan ülkeye tohum yasağı konulmasının yolunu 


açabilecektir. “Böyle şey olmaz” diyenlerin mevcut küresel olaylara daha yakından bakması gerekir. İktidarın üç ya da dört özel ABD kökenli tarımsal ticaret devinin ellerinde böylesine yoğunlaşmış olması, hasatlarının verimli olması halinde bile ki bu söz konusu değildir, tüm GDO'lu ürünlerin yasal anlamda yasaklanmasının zeminini oluşturmaktadır. 


Monsanto, DuPont ve Dow Chemical isimli bu özel şirketlerin insan hayatının vekilharçları olarak hiç de masum bir sicilleri yoktur. Bu şirketler diyoksin, PCB”ler (poliklorlu bifeniller), [Vietnam Savaşında kullanılan; ç.n.| Agent Orange gibi kimi yenilikleri geliştirdiler ve yaygınlaştırdılar. Toksik kimyasalların karsinogenik ve insan sağlığı karşısındaki diğer ciddi sonuçlarıyla ilgili açık kanıtları on yıllarca sakladılar. Dünyanın en yaygın zararlı bitki ilacı olan ve Monsanto'nun genetik mühendisliği ürünü olan birçok tohumu için satın alınması zorunlu bulunan Roundup zararlı bitki ilacının temel bileşeni olan glifosfatın, içme suyuna karıştığında toksik etki yarattığına dair ciddi bilimsel raporları sakladılar. (9 ) Danimarka, ülkenin yer altı sularını kirlettiğini teyit ettiği 2003'te glifosfatı yasakladı.(10) 


Tohum gen bankalarında depolanan çeşitlilik bitki yetiştiriciliğinin ve önemli ölçüde de temel biyolojik araştırmaların hammaddesidir. Bu tür amaçlar için her yıl yüz binlerce numune dağıtılmaktadır. BM'nin FAO kuruluşu dünya çapında yaklaşık 1400 tohum bankası sıralamaktadır ki bunların en büyüğü ABD hükümetinin elindedir. Diğer büyük bankalar küçülerek sırasıyla Çin, Rusya, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Almanya ve Kanada'nın elindedir. Ayrıca CGIAR, dünya çapında seçilmiş merkezlerde bulunan bir tohum bankaları zincirini yönetmektedir. 


1972'de Rockefeller Vakfı ve Ford Vakfı tarafından Yeşil Devrim tarımsal ticaret modellerini yaymak için kurulan CGIAR, Filipinlerden Suriye'ye ve Kenya'ya kadar uzanan özel tohum bankalarının çoğunu kontrol etmektedir. Bütün bu mevcut tohum bankalarında neredeyse iki milyonu “farklı” olan altı buçuk milyon tohum çeşidini saklamaktadır. Svalbard'ın Kıyamet Günü Deposu dört buçuk milyon farklı tohuma ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olacaktır. 


Biyolojik savaş aracı olarak GDO? 


Şimdi tehlikenin merkezine ve Bill Gates ile Rockefeller Vakfı'nın Svalbard projesinde içkin olan suiistimal potansiyeline gelmiş bulunuyoruz. Pirinç, mısır, buğday ve soya fasülyesi benzeri yem bitkileri gibi dünyanın en önemli geçimlik ürünleri için geliştirilen patentlenmiş tohumlar nihayetinde korkunç bir biyolojik savaş türü için kullanılabilir mi? 


Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğerleri gibi varlıklı seçkin aileler tarafından 1920'lerden bu yana fonlanan öjeniğin açık hedefi, arzu edilmeyen kansoylarının sistematik biçimde imha edilmesi anlamına gelen “negatif öjenik” teriminde içkindir. Uluslararası Planlanmış Ebeveynlik kurumunun kurucusu ve Rockefeller ailesinin bir yakını olan hızlı öjenikçi Margaret Sanger, 1939*da Harlem'de, adına Negro Project-Zenci Projesi dediği bir şey yarattı; bu proje, bir arkadaşına bir mektubunda açarken kullandığı sözlerle, “Zenci nüfusunu bitirme arzusu” ile ilgiliydi. (11) 


2001 yılında Kaliforniya'daki küçük bir biyoteknoloji şirketi olan Epicyte, yiyen erkeklerin 
menilerini kısırlaştıran bir sperm öldürücü içeren genetik mühendislik ürünü bir mısırın geliştirildiğini açıkladı. Epicyte, o dönemde teknolojisi yaymak için, Svalbard Kıyamet Günü Tohum Deposunun sponsorlarından ikisi olan DuPont ve Syngenta ile bir ortak girişim anlaşmasına sahipti. Epicyte daha sonra Kuzey Carolina kökenli bir biyoteknoloji şirketince satın alındı. Epicyte'in sperm öldürücü GDO'lu mısırını ABD Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan fonlarla, yani dünya çapındaki muhalefete karşın, şu anda Monsanto'nun elinde olan Terminatör teknolojisinin gelişmesini finanse eden ABD Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan fonlarla yürütmüş olduğunu öğrenmek hayret uyandırmaktadır. 


1990'da, BM Dünya Sağlık Örgütü Nikaragua, Meksika ve Filipinlerdeki 15 ve 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadına, paslı çivi gibi şeylerin üzerine basmaktan kaynaklanan bir hastalık olan Tetanos'a karşı olduğu iddia edilen bir aşı yapmak üzere bir kampanya başlattı. 
Aşı, paslı çivilere basmaları kadınlar kadar muhtemel olan erkeklere ya da oğlan çocuklarına uygulanmadı. 


Katolik bir taban örgütü olan Comite Pro Vida de Mexico bu merak uyandırıcı tuhaflıktan kuşkulanarak aşı numunelerini test ettirdi. Testler WHO tarafından sadece çocuk doğurma yaşında olan kadınlara uygulanan tetanos aşısının, tetanos toksiod taşıyıcısı ile birleştiğinde kadının gebeliği tutmasını imkânsız hale getiren antikorları uyaran doğal bir hormon olan human korionik gonadotrophin ya da hCG içerdiğini açığa çıkardı. 


Daha sonra Rockefeller Vakfı'nın, Rockefeller'ın Nüfus Konseyi, (CGIAR'”ın evsahibi) Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in Ulusal Sağlık Enstitüleri ile birlikte WHO için, tetanos taşıcıyısı içeren gizli bir kürtaj aşısı geliştirmek üzere 1972'de başlayan 20 yıllık bir proje üzerinde uğraştıkları ortaya çıktı. Ayrıca, şu anda, Svalbard Kıyamet Günü Tohum Deposuna ev sahipliği yapan Norveç Hükümeti de özel kürtaj Tetanos aşısının geliştirilmesi için 41 milyon dolar hibe etmişti. (12) 


Norveç'ten Rockefeller Vakfı'na ve Dünya Bankası'na kadar uzanan aynı örgütlerin Svalbard tohum bankası projesi ile de uğraşmaları raslantı mıdır? 1989'da ABD Kongresi tarafından çıkartılan Biyolojik Silahlar Anti-Terörizm Yasa'sını kaleme alan Profesör Francis Boyle'a göre, Pentagon 2002'de, “kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında” benimsenmiş olduğunu belirttiği iki Bush ulusal strateji direktifinin parçası olarak “şu anda biyolojik savaşı yürütmek ve kazanmayı amaçlamaktadır”. Boyle, sadece ABD Federal Hükümetinin 2001-2004 yılında sivil biyo-savaşla ilgili çalışmalar için, muazzam bir miktar olan 14,5 milyar dolar harcadığını eklemektedir. 


Rutgers Üniversitesi biyoloğu Richard Ebright ise bugün ABD'de 300'den fazla bilimsel kurum ve 12.000 kadar bireyin biyosavaşa uygun patojenlere erişiminin olduğunu tahmin etmektedir. Biyosavaş potansiyeli taşıyan bulaşıcı hastalıklarla ilgili araştırmalar için 497 adet ABD hükümeti NIH hibe programı mevcuttur. Elbette bütün bunlar, bugün olduğu gibi olası terör saldırılarına karşı savunma örtüsü altında meşrulaştırılmaktadır. 


ABD hükümetinin biyo-savaş araştırmalarına harcanan paralarının önemli bir bölümü genetik mühendisliği ile ilgilidir. MIT biyoloji profesörü Jonathan King “yaygınlaşan biyo-terör programları halkımıza yönelik ciddi bir yükselen tehdit oluşturmaktadır” demektedir. King, “söz konusu programlar daima savunma amaçlı olarak adlandırılırken, biyolojik silahlarla birlikte, savunma ve saldırı programları neredeyse tamamen çakışmaya başlamıştır” diye eklemektedir. (13) 


Bill Gates ve Rockefeller Vakfı'nın Svalbard Kıyamet Günü Tohum Bankası'nın, tanrı korusun, bu kez, Son, Büyük Gezegen Dünya'nın imha edilmesiyle sonuçlanacak bir başka Nihai Çözüm'ün parçası olup olmadığını zaman gösterecektir. 
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KÜRESEL DÜNYA HAKİMİYETİ -I 
20.11.2009-F. William Engdahl-timeturk 


Sovyetler Birliği'nin dağılması ve iki muhalif askeri süper gücün etkisi altında kutuplaşmış bir dünyanın sona ermesinin ardından yirmi yıldan fazla bir süre geçti. 1989'un sonlarında Komünist Doğu Almanya, bilinen adıyla Alman Demokratik Cumhuriyeti, Sovyet denetiminin zincirlerini kırmaya başladı ve aynı yılın Kasım ayında büyük nefretle anılan Berlin duvarı tuğla tuğla sökülüyordu. Halk duvarın üstünde dans ederek özgürlüğü 

ve “Amerikan Yaşam Tarzı”nın gelişini kutladı. 


1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması kaçınılmazdı. Ekonomisi ezeli rakibi ve Soğuk Savaş dönemi hasmı Amerika Birleşik Devletleri ile sonu gelmeyen silahlanma yarışı nedeniyle kelimenin tam anlamıyla çökecek duruma gelmişti. 1989°un sonlarında Sovyet otoritesi Marksist ideolojinin son kırıntılarını da süpürüp beyaz bayrak sallayacak kadar gerçekçiydi. “Serbest piyasa kapitalizmi” “devlet yönetiminde sosyalizme” galip geldi. 


Sovyetler Birliği'nin dağılması George H. W. Bush'un paniğe kapıldığı Beyaz Saray hariç her yerde sevinçle karşılandı. Belki de Bush, bir Sovyet tehdidi olmaksızın silahlanma harcamalarını ve yaygın istihbarat organlarını CIA, NSA(National Security Agency (Ulusal Güvenlik Teşkilatı) NSA- National Security Agency (Ulusal Güvenlik Teşkilatı), Savunma İstihbarat Teşkilatı, vs. meşru kılmaya nasıl devam edebileceğinden emin değildi. Baba Bush, Soğuk Savaş dönemi Ulusal Güvenlik Devleti'nin hem bir ürünü ve hem de aynı 

zamanda mimarıydı. Onun dünyası “ulusal güvenlik? söz konusu olunca ABD anayasasının bir kenara itilebildiği, “düşman imgesi”, casusluk ve gizliliklerin dünyasıydı. Kendi 

tuhaf yapısıyla devlet içinde devletti. Her bir parçası Sovyetler Birliği gibi işleyen ve kontrol edilen, Sovyet Polit-büro'nun yerini küresel savunma ve enerji tekellerinin ve onların eşgüdüm kurumlarının aldığı bir dünya idi. Bu devletin askeri ihaleleri Birleşik Devletler iktisâdının her parçasını bu daimi savaş makinasının geleceğine bağlamıştı. 


ABD'de iktidarın II. Dünya Savaşı sonrası “Ulusal Güvenlik Devletinin” genişlemesiyle gücü gittikçe artan kısımları için Soğuk Savaşın sona ermesi bu iktidar yapılanmasının var oluş nedeninin ortadan kalkması demekti. 


Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından geriye kalan tek egemen güç olan ABD, yeni Rus jeopolitik gerçekliğini olası iki şekilde ele alabilirdi. 


Parçalanmış ve iktisadi açıdan çökmüş, Soğuk Savaş dönemi eski düşmanı ile yeni bir siyasi ve iktisadi işbirliği dönemini temkinli de olsa başlatabilirdi. 


ABD'nin önderliğindeki Batı, Soğuk Savaş dönemi nükleer tehdidini karşılıklı olarak azaltabilir ve silah endüstrisinin -hem Doğu hem Batı'da- sivil altyapıların kurulması ve yoksul şehirlerin iyileştirilmesi için sivil müesseselere dönüştürülmesini teşvik edebilirdi. 


Rusya Varşova Paktı'nı nasıl lağvettiyse Birleşik Devletler de NATO'yu yavaş yavaş dağıtabilir ve karşılıklı iktisâdi işbirliğini geliştirebilirdi ki, bu Avrasya'yı dünyanın en refah ve canlı ekonomik bölgelerinden birine dönüştürebilirdi. 


Ancak Vaşington Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başka bir yol seçti. Bu yol yalnızca onun küresel gündeminin -jeopolitik gündeminin- iç mantığıyla anlaşılabilir. 


Geriye kalan tek Süper Güç, ABD ekonomik bir bölge olarak tek rakibi olan Avrasya'yı kontrol etmek için gizlilik, hile, yalan ve savaş yöntemini seçti. 


George H. W. Bush ve onun arkadaşı ve bilfiil himayesinde olan Demokrat Bill Clinton'ın birçok Amerikalı”dan gizlediği şey, Pentagon'u kontrol eden zümre için Soğuk Savaş'ın 


bitmediği gerçeğiydi. Bu zümre askeri savunma endüstrisi ve onun birçok taşeronu ile Halliburton gibi dev petrol ve petrol hizmetleri şirketleriydi. 


“Yeni” Soğuk Savaş dönemi 11 Eylül 2001'e kadar çeşitli kılıklara büründü ve hile taktikleri kullandı. 11 Eylül olayları her yerde ama hiçbir yerde olan, Amerikan yaşam tarzını sözde tehdit eden bir düşmana karşı daimi olarak savaş açılması için Amerikan başkanına yetki verdi. Dünya çapında “Teröre Karşı Savaş” adı altında Amerika'nın kuruluş ilkelerini aslında yok eden yasalar aklandı. Kabaca söylemek gerekirse Usama bin Ladin Eylül 2001'de Pentagon'un dualarına gelen yanıt oldu. 


Sorumlu basın yayın kuruluşları gizlediği için çok az kişinin bildiği bir şey 

vardı: 1989*da Berlin duvarının yıkılmasından bu yana Pentagon adım adım tüm gezegeni askeri olarak hakimiyet altına alma stratejisi izliyordu ki, bu her ne kadar daha önce birçokları tarafından denenmiş olsa da hiçbir büyük gücün başaramadığı bir şeydi. Pentagon buna “Küresel Dünya Hakimiyeti” diyordu ve adından da anlaşılacağı gibi amacı denizler, kara, hava, uzay ve siber uzayda, her yerdeki her şeyi kontrol etmekti. 


Bu gündem daha küçük çapta İran, Guatemala, Brezilya, Vietnam, Gana, Kongo gibi stratejik ülkelerde CIA destekli darbelerle gerçekleştirilmişti. Artık, dengeleyici bir süper güç olan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bu plân hiçbir dirençle karşılaşmadan 

gerçekleştirilebilirdi. 


F. William Engdahl (Politika uzmanı, iktisatçı yazar Türkçe'de “Ölüm Tohumları” ve “Küresel Dünya Hakimiyeti” kitaplarının yazarı, Bilim--Gönül Yayınevi) 


KÜRESEL DÜNYA HAKİMİYETİ - II 
23.11.2009-F. William Engdahi-timeturk 


1939'a kadar eskilere gittiğimizde küçük bir elit uzmanlar zümresi büyük bir gizlilikle özel bir dış ilişkiler kurumu olan New York Dış İlişkiler Konseyi çatısı altında bir araya geldi. Bu gurup Rockefeller Vakfı'ndan gelen cömert yardımlarla savaş sonrası dünyanın geleceğinin ayrıntılarını belirlemek için kolları sıvadı. Onlara göre yeni bir dünya yaklaşmaktaydı ve küllerinden sadece tek bir ülke galip çıkacaktı: ABD. 


Daha sonradan bazı üyelerinin açıklamalarına göre amaçları savaş sonrası Amerikan İmparatorluğu”nun temellerini atmaktı -ama onlar bunu İmparatorluk olarak adlandırmayacaklardı. Amerikalıların tüm dünyada “özgürlük ve demokrasiyi” destekleme iddialarına dünyanın çoğunun başta inanmasına neden olan şey aslında kurnazca bir dalavereydi. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalan ve yasal 
temelden yoksun iddialara dayanarak Bush Yönetiminin Irak'ı işgali ile ilgili gerçekler 2003 
itibarıyla anlaşılmaya başladı. 


Pentagon'un insafsız işgallerinin gerçek amacı neydi? Bazılarının dediği gibi gelecekte petrol kıtlığı yaşanacak bir çağda dünya petrol rezervlerini kontrol etme stratejisi miydi? Yoksa Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ABD stratejisinin arkasında çok daha farklı, daha büyük bir gündem mi vardı? 


İki Bush yönetiminin de saldırgan askeri gündemi tahlil edildiğinde temel Amerikan dış siyaseti ya iyice sapacaktı ya da uzun dönem gündemin merkezine Barak Obama oturacaktı. 


Büyük umutlarla çığırtkanlığı yapılan “değişimi” bekleyenler için ilk göstergeler hiç de iyimser olmadı. Başkan Obama Pentagon'u idare etmesi için uzun dönem Bush ailesiyle yakın dost olan eski CIA başkanı ve Bush'un Savunma Sekreteri Robert Gates'i seçti. Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal İstihbarat Başkanı olarak üst rütbeli askerleri atadı ve Başkan olarak yaptığı ilk şey Afganistan'a daha fazla asker gönderme kararı almak oldu 


Bunu izleyen makalelerde amacımız, son yirmi yıl ve ötesinin olaylarını daha geniş bir tarihi ve jeopolitik çerçeveye oturtarak Pentagon stratejisinin ve faaliyetlerinin karanlık köşelerini aydınlatmak ve tam küresel kontrollerinin ABD ve tüm dünyaya gelecekte getirebileceği büyük tehlikeleri gözler önüne sermektir. Bu, askeri siyasetle ilgili Soğuk Savaş dönemince kontrol dışına çıkmış bir güç yapılanmasının jeopolitik bir analizidir. Bu güç yapılanması yalnızca demokrasinin temel kurumlarını değil, gittikçe artmakta olan nükleer savaş tehlikesi nedeniyle yeryüzündeki hayatı da tehdit etmektedir. 


F. William Engdahl 


Politika uzmanı, iktisatçı yazar Türkçe’de “Ölüm Tohumları” ve “Küresel Dünya Hakimiyeti” kitaplarının yazarı, Bilim+Gönül Yayınevi 


YEŞİL VADİ AĞUSTOS SİLAHLARI 
1.12.2009-F. William Engdahi-timeturk 


“Sekiz, sekiz, sekiz”, 666 ya da 911?e benzeyen komik rakamlardan biri. Bazı insanlar bu rakama çok gizemli anlamlar yüklerler. Yeni yüzyılın, sekizinci yılının sekizinci ayının sekizinci günü çok uğursuz bir gündü. Eski Sovyetler Birliği'nin ücra Kafkas dağlarında ufak bir ülke, daha büyük bir Gürcistan Cumhuriyeti için, oradan buradan toplama ordusuyla Lüksemburg kadar küçük bir bölgeye girme kararı aldı. 


Aynı gün dünyanın çoğu başka bir yere, Pekin'e, odaklanmıştı. Çin 2008 yaz olimpiyatları için çarpıcı bir açılış yapıyordu. Birleşik Devletler başkanı George W. Bush ve Rusya'nın yeni Başbakanı Vladmir Putin de dahil olmak üzere birçok lider de açılış için Pekin”deydi. 


Gürcistan Ordusu'nun Güney Osetya özerk bölgesini işgal ettiğine dair sürpriz haberler başlangıçta çok dikkat çekmedi. Batı'da birçok insan Güney Osetya adını daha önce hiç duymamıştı. Ücra bir bölgeydi ve siyasi açıdan çok da önemli olmadığı düşünülüyordu. 


Daha sonradan ortaya çıktı ki, küçük Gürcistan Cumhuriyeti ve onun Güney Osetya'yı işgali aslında Ekim 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana uluslararası ilişkilerde gelinen en tehlikeli safhanın işaretiydi. 


Kimileri “Ağustos Silahlarının” 21.yy yorumunun tekrar gösterime gireceğinden endişe etmeye başladı. “Ağustos Silahları” olayında aynı şekilde ilgisiz bir olay Avrupa'daki Büyük 


Savaşın patlak vermesine neden olmuştu. Ağustos 1914'te Avusturya Macaristan veliahtı Saray Bosna'da bir Sırp genci tarafından suikaste uğradı. 


Diğerleri yeni bir Soğuk Savaşın başladığından dem vurdu. 1946'dan Berlin Duvarı'nın yıkılmasına ve 1989-1990”da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar uluslararası ilişkilere hakim olan gerilime atıfta bulundular. 


1962'deki Küba krizi, ABD'nin havadan çektiği fotoğraflarda Küba'da, Florida'dan 90 
mil uzaklıkta, bir Sovyet füze üssü inşaatının görülmesiyle patlak vermişti. 


Böylesi bir füze üssü Rusya'nın birkaç dakika içinde nükleer bir saldırı yapabilme olanağını veriyordu. Buna karşılık ABD nükleer bir karşılık vermek için yeterli zamana sahip değildi. 


Küba'daki nükleer tesisin sebepsiz yere peydah-lanmadığı Pentagon ve üst düzey NATO yetkilileri hariç çok az kişiye söylenmişti. Her ne kadar etkisiz ve fevri de olsa bu, ABD'nin daha önce Thor ve Jupiter nükleer füzelerini Türkiye'ye yerleştirme kararına verilmiş bir tepkiydi ki, Türkiye Sovyet Nükleer bölgelerine tehlikeli derecede yakın bir NATO üyesiydi. 


1962'de Küba'da olduğu gibi 2008'de Gürcistan'da ortaya çıkan kriz de Vaşington?'daki askeri ve siyasi çevrelerin saldırganca kışkırtmalarının bir sonucuydu. 


Ruslar Osetleri savunmak için yıldırım gibi yanıt verince Ağustos 2008'de Gürcistan'ın yaptığı ABD destekli saldırı Batı'yı şaşırttı. 


YEŞİL VADİ: BİR SOĞUK SAVAŞIN SONU, YENİ BİR SOĞUK SAVAŞIN İSE 
BAŞLANGIÇ 


7.12.2009-F. William Engdahi-timeturk 


Soğuk Savaş Mikhail Gorbaçev'in gittikçe artan ve şiddet içermeyen hükümet karşıtı mumlu muhalefet hareketini durdurması için Kasım 1989”da Sovyet tanklarının Doğu Almanya'ya girme emri vermemesi ve Doğu ile Batı Avrupa'yı bölen ‘Demir Perde'nin? simgesi olan Berlin Duvarı'nın yıkılmasına izin vermesi kararıyla görünürde sona erdi. SSCB iktisadi, askeri ve siyasi açıdan iflas etmişti. 


Soğuk Savaş bitmişti. Batı ve hepsinin üstünde dün-yanın çoğu ve her şeyden önemlisi komünist Doğu Avrupa ülkelerinin halkları için özgürlük, demokrasi ve iktisâdi refahın simgesi olan Amerika Birleşik Devletleri kazanmıştı. 


Vaşington Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Sovyet sosyalist sistemi içine hapsedilmiş bölgelere demokrasi getireceğini ilan etti. 


Vaşington'un Avrupa'da ortaya çıkmakta olan ve eski Sovyet bloğu içinde yer alan ülkeler üzerindeki egemenliğini artırmak için kullandığı en etkili silah demokrasiydi. Kadim Yunan oligarkların çok iyi bildiği gibi “demokrasi” iki ucu keskin bir kılıçtı. Öfkeli bir çete kurup kişinin siyasi muhaliflerine karşı şiddet uygulaması amacıyla kullanılabilirdi. 


Gerekli olan tek şey kamu oyunu oluşturmak için gerekli teknikleri ve ekonomik araçları kontrol etmekti. Bu bağlamda Vaşington oldukça donanımlıydı; CNN gibi unsurlarla küresel basın-yayına da hakimdi ve IMF ile Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla ekonomik dönüşümleri gerçekleştiriyordu. 


Vaşington Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demokrasi yayacaktı. Ancak bu farklı bir demokrasi olacaktı. NATO'nun askeri kontrolü altında, Amerika'nın iktisâdi, siyasi ve kültürel egemenliğini sağlayan “Muhalefetsiz bir Demokrasi”. 


Dünyanın büyük çoğunluğu Amerikan tarzı demokrasi önerisini alkışlarla karşıladı. Berlin'de hem doğudan hem batıdan Almanlar Bethoven'ın Neşeye Övgü”sünü çalıp duvarın üstünde dans ettiler. 1948'den bu yana Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve “Demir Perde”nin Sovyet-ler Biriliği kısmına sıkışmış uluslarda ya da bölgelerde daha iyi, özgür ve refah bir hayatın başlangıcı olacağını düşündükleri “Amerikan Yaşam Tarzını” sevinçle kutladılar. 
Özgür Avrupa Radyosu ile diğer ABD ve Batı hükümetlerinin basın yayın organlarınca yapılan pro-pagandaya inandılar. 


Ancak sevinç uzun sürmedi. Vaşington ve Batılı müttefikleri eski sosyalist, merkezden plânlanmış, devletçi ekonomilere bir çeşit ekonomik “şok terapisi” uyguladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) hiç vakit kaybetmeden “pazar reformları” yapılmasını talep etti. 
Ekonomilerin tümden dönüştürülmesi için kullanılan şifreydi bu. 


IMF memurları altı eski Varşova paktı üyesi (Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya) ile on beş eski Sovyet Cumhuriyetinin birbiriyle bağlantılı iktisâdi yapısını dönüştürebilmenin karmaşıklığı konusunda hazırlıklı değildi. IMF teknokratları ABD Hazine Sekreteri ve eski Wall-Street bankerlerinden Robert Rubin'den gelen emirler doğrultusunda tüm kamu iktisâdi teşebbüslerinin özelleştirilmesini, Rus rublesinin ve diğer altı ulusal para biriminin değerinin düşürülmesini taleb etti. 


IMF'nin şok terapisi (Yapısal Uyum Programı) eski Sovyet bloğunun kapılarını dolar zengini Batılı spekülatörlere açtı. Bu istilâda Amerikalı yatırım (hedge) fonu milyarderi George Soros, kaçak maden taciri Marc Rich ve Credit Suisse ile Chase gibi saldırgan banklar da vardı. IMF programları Rusya'nın “mücevherlerinin? kelepir fiyatına yağmalanmasına olanak tanıdı. Yağmalananlar arasında petrolden nikele, aliminyumdan platinyuma her şey vardı. 


Çoğu eski Komünist parti yada KGB üyesi küçük bir gurup Rus iş adamı yolsuzluklarla dolu Yeltsin döneminde devlete ait paha biçilmez hammade varlıklarına el koyarak bir gece içinde milyarder oldular. Rus basın yayınında isabetli bir tabirle Rus “oligarkları” -zenginlikleri komünizm sonrası Rusya'nın yeni efendileri olmalarına izin verebilecek para babaları- 

olarak anıldılar. Ancak bir sorun vardı: Onların bu yeni zenginliği dolar cinsindendi. 
Vaşington'a göre Rusya'nın yeni oligarşisi Batı'ya, özellikle de Birleşik Devletlere bağlıydı. 
Vaşington'un stratejisi, yeni milyarder oligarkları kontrol ederek Rusya'yı kontrol etmekti. 


1990'larda Rusya'ya dayatılan acımasız IMF politikalarının mantıklı bir sonucu olarak işsizlik patladı ve yaşam standartları düştü. En çarpıcı olanıysa Rus erkeklerinin ortalama ömrü bu dönemde 56 yıla düştü. Yaşlılar emeklilikten ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı. 


Okullar kapandı; evler bakımsızlığa terk edildi; alkolizm, madde bağımlılığı ve AIDS Rus gençleri arasında yaygınlaştı 


Günlük bakımdan tıbbi bakıma kadar tüm sosyal hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz ya da cüzzi bir miktarla karşılandığı bir ekonomide devlet desteğinin gaddar bir biçimde azaltılması IMF'nin talepleri arasındaydı. Savaşta yirmi üç milyon genç insanını kaybettikten yarım yüzyıl sonra, ABD ve İngiltere savaş sonrası dünyaya egemenlik kursunlar diye, Rus halkı kendini yeniden cehennemin dibinde bulmuştu. Birçok Rus için Batı'nın Varşova Paktı'nın sona erişini takdir etmek için uyguladığı ekonomik şok terapisi garipti. 


Son Sovyet lideri Mikhail Gorbaçev Sovyet Devletini Glasnost ve Perestroika ile içeriden yeniden canlandırmaya çalıştı; fakat bunlar başarısız oldu. Batı'nın kapitalist cennete dönüşümün kurallarını tartışmalı IMF aracılığıyla dikte ettirmesine karşılık olarak ABD Başkanı Gerorge H.W Bush Gorbaçev'e bir söz verdi. Resmi olarak verilen söze göre ABD NATO'yu doğuya doğru genişleterek eski Varşova Paktı ülkelerini kuşatmayacaktı.” 


Gorbaçev iyi niyetli olduklarına inanarak Bush yönetiminin verdiği bu sözün resmi siyaset olacağına dair güvendi. Ve güvenmekte haklı gibi görünüyorlardı. Ancak o anın heyecanından olsa gerek Gorbaçev Bush'un sözünü yazılı olarak almayı unuttu. 
Vaşington'daki anılar hoştu ancak takip eden olaylar bunun kısa süreceğini gösterecekti. 


Büyük oranda küçülerek Rusya'ya dönüşen bir zamanların güçlü Sovyetler Birliği ABD'nin bu vakur sözüne karşılık heybetli nükleer cephaneliğini sistemli bir şekilde azaltma sözü verdi. Bu amaç doğrultusunda Rus Meclisi (Duma) faal olarak konuşlandırılmış nükleer silahların azaltılması için bir takvim belirleyen Start II Anlaşmasını onayladı. Onamayı hem ABD, hem de Rusya'nın 1972 Fırlatmalı Füzelerin Sınırlandırılması (ABM) Anlaşmasına sadık kalması koşuluna bağladılar.” 


George W. Bush 13 Aralık 2001'de Rusya'ya ABM anlaşmasından çekildiğini bildirdi. 
Birleşik Devletler yakın tarihte ilk kez uluslararası önemde silahlanmayla ile ilgili bir anlaşmadan geri adım atıyordu. ABD Füze Savunma Ajansı'nın oluşturulması için yapıldı bu.“ 


Tükenmiş Rusya, NATO'nun karşısındaki Varşova Paktını dağıttı. Güçlerini Doğu Avrupa'dan ve diğer eski Sovyetler Birliği bölgelerinden çekti. Sovyetler Birliği'nin uydu devletleri ve hatta eski Sovyet cumhuriyetleri dahi kendilerini bağımsız uluslar olarak ilan etmeleri yönünde cesaretlendirildiler. Bunun için Batı'ya özgü sözler ve yeni Avrupa Birliği'ne üyelik vaatleriyle ayartıldılar. Her ne kadar 1917 Devrimi öncesi Çar dönemine kadar uzanan bir süreden beridir Rus imparatorluğunun bir parçası idiyse de Gürcistan Cumhuriyeti bu yeni doğan ülkelerden biriydi. 


KORKU, SAĞLAM BİR SEBEP İÇİN, HİÇBİR ZAMAN İYİ BİR 


23 Nisan 2020- F. Wıllıam Engdahl- yasonrasi.com/f-william-engdahI-korku-hicbir-zaman- 
saglam-bir-sebep-icin-iyi-bir-rehber-degildir/ 


Yeni virüs fırtınasının merkezi olan Çin'de gerçekleşen şeylerin tam bir resmini elde etmek imkânsız olsa da ana akım medyanın ve insanlardaki ciddi paniğin beslediği bir süreç var. 
Gerçek tehlikenin ne olduğu belli değil. Bunun, pandemi sonrası gelecek için endişe verici etkileri var. 


Dünya medyasının haberleri her gün, artık kovid-19 olarak adlandırılan korona virüs hastalığı için, daha fazla ülkede pozitif teşhisi konan daha fazla insan olduğunu bildiriyor. Bildirilen sayılar büyüdükçe, genellikle maskeler, dezenfektanlar, tuvalet kâğıdı, konserve ürünler için panik halinde alışverişin yanı sıra, yaygın stres de artıyor. 


Test sonuçlarını bilime dayalı olarak kabul etmemiz söyleniyor 


Yeni virüs fırtınasının merkezi olan Çin'de gerçekleşen şeylerin tam bir resmini elde etmek imkânsız olsa da ana akım medyanın ve insanlardaki ciddi paniğin beslediği bir süreç var. 
Gerçek tehlikenin ne olduğu belli değil. Bunun pandemi sonrası gelecek için endişe verici etkileri var. 


Ocak ayının son haftasında, Çin Komünist Partisi, açıkça kontrolden çıkmış bir halk sağlığı durumunu ele almak amacıyla 11 milyon nüfuslu Vuhan'da benzeri görülmemiş bir karantina emri verdi. Daha önce modem halk sağlığı tarihinde hiçbir bir hükümet, bir kamu sağlığı uygulamasıyla, etrafına bir kordon çekilmiş şekilde tüm şehri karantinaya almamıştı. Bu karantina, diğer Çin şehirlerine de hızla yayıldı. Geçtiğimiz haftalarda, dünyanın ikinci en büyük ulusal ekonomisinin büyük bir kısmı kapandı. Bu da küresel ekonomiyi dolaysız olarak etkiliyor. Bu noktada, Çin dışındaki ülkelerde, özellikle Güney Kore, Japonya, İran ve İtalya'da vakalar ve ilk ölümler bildirildiği için, herkesin sorduğu en önemli soru, bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğuydu. 


ABD'deki CDC (Centers for Disease Control and Prevention — Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ) fiyaskosuyla, yeni virüs için varsayılan testlerin kusurlu olduğu, SARS-CoV-2 olarak adlandırılan virüs için yapılan testlerin 90100 güvenilir olmadığı anlaşıldı. 


Buna rağmen, İtalya'daki boş mağaza raflarının, ana akım medya görüntülerinden sürekli bir şekilde etkilenen Washington eyaleti bakım evlerinin çevresindeki polis kordonlarının, tahmin edilen birkaç korona virus hastasını barındırdığı söylenen ceset torbalarıyla dolu İran hastanelerinin fotoğrafları, milyonlarca vatandaşın telaşa kapılması ve korkması için yeterliydi. 


Ülkeden ülkeye, şehirden şehre, birçok insanın bir araya geldiği önemli olayların iptali (ki buna Venedik Karnavalı, önemli spor etkinlikleri, İsviçre ve başka yerlerdeki ticaret fuarları da dahil) dünyanın dört bir yanındaki insanlar, yolcu gemisi gezilerinin yanı sıra, tatil uçuşlarını da iptal ettikçe, büyük hava yolları finansal olarak zorlanmaya başladı. Çin, virüs bulaşma riski olabileceğini iddia ederek nakit banknotların yakılmasını emrediyor. Louvre yeniden açılıyor ama nakit kabul etmiyor, kâğıt para bulaşmaya neden olabileceğinden, yalnızca kredi kartları geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kâğıt paradan bulaş riski konusunda uyarıda bulunuyor. Bazı ülkeler (İngiltere gibi) vatandaşların yasal olarak alıkonulmasına izin veren yasalar çıkarıyorlar. Marketlerin promosyonları, mağazaların arka 


kısmındaki raflarda yer alan, pirinç, makarna, tuvalet kağıdı gibi günlük temel ihtiyaç maddelerinin raflarda kalmamasından esinlenerek, paniği büyütüyor. 


Ölüm Oranı Üzerine Sorular 


Kovid-19 nedeniyle bariz ölümler hakkında bir görüşe sahip olmak önemli. Burada gerçekler 
çok kesin değil. Dünya Sağlık Örgütü genel yöneticisi Tedros Adhanom'a göre 3 Mart 2020 
itibariyle dünya genelinde toplam 90.893 kovid-19 vakası vardı ve bu vakaların 3.110'u ölümle sonuçlandı. Daha sonra, diğer sağlık uzmanlarının tartıştığı bir rakam olan 903,4 ölüm oranı dillendirildi. Tedros, “Küresel olarak, bildirilen kovid-19 vakalarının yaklaşık 903,4'ü ölümle sonuçlandı. Karşılaştırma yapıldığında, mevsimsel grip genellikle enfekte olanların “o1'inden daha azını öldürür. 


Sorun şu ki hiç kimse gerçek ölüm hızının ne olduğunu tam olarak söyleyemez. Çünkü küresel olarak, virüsün neden olduğu hafif vakaların hepsini test etmedik ve bu testlerin doğruluğu 90100 kesin değil. Ancak mevsimsel gripten üç kat daha fazla ölüm oranıyla ilgili bir açıklama, eğer doğruysa, gerçek bir panik yaratır.Salgın uzmanlarına göre, gerçek ölüm oranı çok daha düşük. Londra'daki Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunda Bulaşıcı Hastalıkların Matematiksel Modellemesi Merkezinde çalışan Profesör John Edmunds, “Tüm vakaları rapor etmiyoruz,” diyor. “Aslında, bunlar yalnızca küçük bir kısmı. Gerçekte daha fazla vaka varsa, vaka ölüm oranı daha düşük olacaktır.” Edmonds sözlerini şöyle sürdürüyor: “Güvenle söyleyebileceğiniz şey (...) bildirilen ölümlerin sayısını, bildirilen vaka sayısına böldüğünüzde (vaka ölüm oranını elde etmek için), neredeyse kesinlikle yanlış cevabı alacaksınız.” Tedros yönetimindeki DSÖ, panik yaymanın yanı sıra, hatalı görünüyor. 


DSÖ ve ABD'deki CDC birkaç yıl önce mevsimsel gripten ölümlerin tanımını, “grip veya zatürree ölümleri” olarak değiştirdi. CDC, sadece yaklaşık olarak, “pnömoni veya influenza”yı listeleyen toplam ölüm belgesinin sayısını, işlenen toplam ölüm sertifikasıyla grip ölüm sayısını hesaplar. Pnömoni veya diğer akciğer hastalıkları olan yaşlıların kaçının bu hastalıklardan öldüğü belirsizdir. Doğal olarak rakamlar, korkunun yayılmasına ve olumlu etkisi kanıtlanmış bir şey olmayan mevsimsel grip aşılarının satılmasına yardımcı olur. 


CDC, 2017 yılında dünya çapında yapılan bir çalışmada, “Dünya genelinde 291.000 ila 646.000 kişi, her yıl mevsimsel griple ilişkili solunum yolu hastalıklarından ölüyor” bilgisini paylaştı.Sadece Çin'de, 2018 yılında, mevsimsel griple ilişkili (pnömoni dahil) ölümlerin tahmini sayısı yaklaşık 300.000 idi. Koronaya bağlı 3.000 ölüm, trajik olduğu gibi, Çin'de akciğer hastalıklarından kaynaklanan “normal” yıllık ölümlerin ancak “01'i, Çin'deki 3.000 
ölümünün kaçının mevsimsel zatürreeden kaynaklandığı bile belli değil. 


Ancak, Çin'de sokaklarda kovid-19'dan öldüğü iddia edilen veya kanıt olmadan ya da koridorları ceset torbalarıyla doldurulmuş Vuhan hastaneleri ve kanıtlanamayan dramatik videolar nedeniyle, dünyanın çoğu bu garip dışsal istilacı hakkında anlaşılır bir şekilde endişeli. İyi niyetli birçok sağlık görevlisinin arasındaki bariz karmaşanın ve GlaxoSmithKline, Gilead ve diğer Batılı aşı üreticilerinin muhtemel fırsatçılığının ortasında, dünyamız endişe verici bir hızla, sadece aylar öncesinde hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde dönüşüme uğruyor. 


“Kilit Adım” 


Bu noktada, Çin içinde ne olursa olsun, Pekin'deki yetkililerin kovid-19 vakalarını sayma yöntemlerindeki bazı değişiklikleri, çelişen tepkiler nedeniyle söylemek neredeyse imkânsız. 
Şimdi asıl soru, Batı'daki ilgili makamların bu krizi nasıl kullanacağıdır. Burada, dünyanın önde gelen öjeni (engelli, hasta, homoseksüel insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının “ıslah edilmesi”) destekçilerinden biri ve GDO'nun yaratıcısı Rockefeller Vakfının on yıl önce yayınladığı, konuyla son derece ilgili bir rapora geri dönmek yararlı olacaktır. 


Söz konusu raporun epeyce iddiasız bir başlığı var: “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği İçin Senaryolar.” Bu rapor, Mayıs 2010”da gelecekçi Peter Schwartz'ın Küresel İş Ağr yla işbirliği içinde yayınlandı. Rapor, Schwartz ve şirketi tarafından geliştirilen çeşitli gelecek senaryoları içeriyor. Bu senaryolardan birinin başlığı ilginç: “Kilit Adım: Sınırlı yenilik ve artan vatandaş itirazıyla, yukarıdan aşağıya daha sıkı hükümet kontrolü ve daha otoriter liderlik dünyası.” Burada, öngörüsel programlamadaki bazı terimler 

ilginçtir. Schwartz senaryosu şöyle diyor: “2012 yılında, dünyanın yıllardır beklediği salgın sonunda nihayet gerçekleşti. 2009*un HINI'inden farklı olarak, yaban kazlarından kaynaklanan bu yeni grip türü, son derecede kesin hastalık yapıcı ve ölümcül bir durumdu. En sıkı hazırlanan ülkeler bile, virüs dünyaya yayıldığında bunalmıştı; bu virüs küresel nüfusun yaklaşık 9020'sini enfekte ediyor ve sadece yedi ayda sekiz milyon kişiyi öldürüyor.” Rapor şöyle devam ediyor: “Salgının ekonomiler üzerinde de ölümcül bir etkisi oldu: Hem insanların hem de malların uluslararası hareketliliği durma noktasına geldi, turizm gibi endüstriler durgunlaştı, küresel tedarik zincirleri kırıldı. Yerel olarak bile, normalde hareketli dükkânlar ve ofis binaları, hem çalışanlardan hem de müşterilerden yoksun, aylarca boş oturuyordu. Bu ürkütücü geliyor.” Ardından senaryo çok ilginç bir hal alıyor: “Pandemi sırasında, dünyadaki ulusal liderler yetkilerini artırdılar; ve yüz maskelerinin zorunlu olarak kullanılmasından, tren istasyonları ve süpermarketler gibi ortak alanlara girişlerde vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kurallar ve kısıtlamalar getirdiler. Pandemi azaldıktan sonra bile, vatandaşların ve faaliyetlerinin bu daha otoriter kontrolü ve denetimi sıkılaşmış ve hatta yoğunlaşmıştı. Kendilerini giderek artan küresel sorunların (salgınlardan ve ulus ötesi terörizmden, çevre krizlerine ve artan yoksulluğa) yayılmasından korumak için, dünyadaki liderler iktidar üzerinde daha sıkı bir kavrayışa sahip oldular.” 


Konuyla ilgili bir soru, bazı kötü aktörlerin ve bu dünyadaki bazı insanların, fırsatçı bir şekilde Kovid-19'un etrafındaki yaygın korkuları, seyahatte keskin sınırlar içeren, yukarıdan aşağı sosyal kontrolü ilerletmek için kullanmasıdır. Belki de paranın “sıhhi” elektronik nakitle değiştirilmesi, uzun vadeli yan etkilerin güvenli olduğu kanıtlanmamış olsa bile, zorunlu aşılama, sınırsız gözetim ve bunun gibi çeşitli mazeretler üzerinden siyasi protestolar gibi kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, “test edilmeyi veya aşılamayı reddeden insanların tanımlanmasını” ve sayısız diğer kısıtlamaları sağlayacaktır. 


Rockefeller 2010 senaryosunun çoğu zaten belli. Korku, sağlam bir sebep için, hiçbir zaman iyi bir rehber değildir. 


Global Research'ten Tanju Aşanel çevirdi, Deniz Vural düzenledi. 


https://Wwww.globalresearch.ca/lock-step-no-futuristic-scenario/5705972 


UZMANLARIN GÖZÜYLE: PANDEMİ SONRASI DÜNYA NASIL OLACAK? 
“KÜRESEL PERSPEKTİFLER” (1| 
15 Ocak 2021- yasonrasi.com/ 


NEDEN OKUNMALI? Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 


Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. 
Tıpkı virüs hayatları paramparça ettiği, ekonomileri bozduğu ve seçim sonuçlarını değiştirdiği gibi, hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında da kalıcı siyasi ve ekonomik güç dengelerinin değişimlerine yol açacak. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 

JOHN ALLEN / Liderlik Zamanı 

“Bu küresel sağlık krizinin az sayıda kazanını (o da varsa eğer) ortaya çıkacak. Bunun sebebi, hastalığın başa çıkabileceğimizin ötesinde olması değil; çoğu ülkenin, aşılar kullanıma hazır hale gelene kadar hastalığı kontrol altına alacak liderlik ve toplumsal öz disiplini sağlamakta başarısız olması. 


Kovid-19, güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkardı, onları büyüttü ve uzun süredir sürüncemede 


olan sorunları şiddetlendirdi. 

Kovid-19, hâlihazırda kırılgan olan uluslararası sistemimiz üzerindeki en büyük stres unsurlarından biri haline geldi. Güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkardı, onları büyüttü ve uzun süredir sürüncemede olan sorunları şiddetlendirdi. 

En başta bu zorlu süreçte, küresel sağlık sistemimizin ne kadar donanımsız olduğu ortaya çıktı. Pek çok ülke, vatandaşları arasında kimin sağlık hizmeti almaya hak ettiği gibi, yıkıcı etik kararlar almak zorunda kaldı. 

Dahası, bu korkunç hastalıkla savaşmak için yenilenmiş bir küresel birlik kurmak yerine, birçok ülke bunun yerine izolasyoncu politikalara bel bağlıyor. 

Bu politikalar parça parça ve etkisiz mücadele biçimlerine yol açarken, vakalar tüm dünyada çılgınca artmaya başladı ki bunun en kötü örneği ABD'de yaşandı. 

Gerçekte, kovid-19; çok taraflı çözümler gerektiren, birbirine bağlı, karmaşık bir dizi uluslararası sorunu temsil ediyor. 

Sistemli ırkçılık, iklim değişikliği ve küresel ekonomik toparlanma ihtiyacı gibi sorunları ele almak için, ortak uluslararası düzenimizi zayıflatmak yerine, pekiştirmemiz gerçekten bir zorunluluk. Nihayetinde bizi kurtaracak olan bilim olsa da liderlik olmadan, hastalığa karşı eşgüdümlü eylem ve toparlanma umudu yok.” 


John Allen 
Brookings Enstitüsü Başkanı 


ANNE-MARIE SLAUGHTER / Devrimin Tohumları 

Pandemi, ABD hükümetinin küresel meselelerde vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını kesin olarak gösterdi. 

Giden Trump yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri”ni Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyeliğinden çıkardı, aşıya eşit küresel erişim sağlamak için 172 ülkeden oluşan COVAX ortaklığına katılmayı reddetti ve kendi ülkesinde pandemiyle mücadele sorumluluğunu eyaletler ve kentlerinin üzerine yıktı. Bedelini Amerikalılar öderken, dünyanın geri kalanı yoluna devam etti. 

Asıl vazgeçilmez olan, ABD'nin hayır kurumları, sivil toplum örgütleri, şirketleri ve üniversiteleridir. Bill ve Melinda Gates Vakfi, Gavi Aşı İttifakı ve Salgın Hastalıklara Hazırlık Yenilikleri Koalisyonunun (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) örgütlenmesine yardımcı oldu. ABD'nin ilaç şirketleri (ABD hükümetinin yardımı olsun olmasın) aşı geliştirme, imal etme ve dağıtımında kritik önem taşıyorlar. ABD'li bilim insanları, doktorlar ve epidemiyologlar, virüs hakkında bilgilerinin yanı sıra, başarılı önlem ve tedavi stratejilerini paylaşarak, küresel ağlarda hayati rol oynuyorlar. 


Pandeminin en büyük sürprizi, zenginlerin ekonomisiyle geriye kalan herkesin ekonomisinin, 


ulusal ve küresel alanda önemli ölçüde birbirinden kopması oldu. 

Pandeminin en büyük sürprizi, zenginlerin ekonomisiyle geriye kalan herkesin ekonomisinin, ulusal ve küresel alanda önemli ölçüde birbirinden kopması oldu. Kovid-19, dünya çapında bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu ve ücretli çalışanlar ve küçük işletmeler için ekonomik bir felaket yarattı. Buna karşılık, mali piyasalar çok az zarar gördü hatta aksine varlıkların değeri her zamankinden daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Aradaki uçurumsa, devrimin tohumlarını ekiyor.” 


Anne-Marie Slaughter 


New America İcra Kurulu Başkanı 


LAURIE GARRETT / Küreselleşme Hızla Değişiyor 

“Aşıların piyasaya sürülmesindeki kaçınılmaz gecikmeler göz önüne alındığında, korona virüs yakında yok olmayacak. Bu nedenle pandemi, küreselleşme ve imalat alanlarını hızla değiştirmeye devam edecek. Fortune 500 şirketlerinin icra kurulu başkanlarının yarısı, iş seyahatlerini 2019 seviyelerine getirmeyi planlamıyor. Başkanların dörtte birinden fazlası, işgücünün salgın öncesi boyutlarına dönemeyeceğini tahmin ediyor; 9080'i iş yaptıkları ülkelerde milliyetçiliğin baskın güç olacağını, bunun tedarik zincirlerini, konum kararlarını ve düzenleyici ortamları etkileyeceğini söylüyor. 


Fortune 500 şirketlerinin icra kurulu başkanlarının yarısı, iş seyahatlerini 2019 seviyelerine 


getirmeyi planlamıyor. 


Ayrıca pek çoğu, robotlar ve yapay zekâya hızla geçişin, kendilerini gelecekte çalışanların hastalıklarına ve bulaşıcı hastalık şoklarına karşı koruyacağına inanıyor. Pek çok şirketin gelirleri toparlansa da yönetim kurullarında genel hava hâlâ karamsar. 

Çoğu şirket ve kamu kuruşunun satın alma bölümleri, pandemi dönemi üretim ve tedarik aksaklıklarını henüz çözemedi. 

Çin gibi bir ülkeye daha az bağımlı olmak için, tedarikçilerini çeşitlendirecek ve gelecekte yaşanacak kesintilere karşı stoklarını artıracaklar. 

Şirketler ve hükümetler, küreselleşmeyi sürdüren uzun vadeli ilişkilerden ve ticaret anlaşmalarından, gelecekteki salgınlara ve siyah kuğu olaylarına(ç.n. Ekonomide kullanılan “Siyah Kuğu” tabiri Nassim Nicholas Taleb'in Olasılıksız Görünenin Etkisi adlı kitabına da konu olan ve ihtimal dışı görünen fakat gerçekleştiğinde etkisi çok büyük olan olayları anlatmak için kullanılıyor.) hızlı yanıt verilebilecek, daha az istikrarlı anlaşmalara doğru hareket edecekler. 

Elbette kaybedenler olacak. Salgının korkunç ekonomik sonuçları, muhtemelen milyonlarca insanı düştükleri bu kötü durum için, yabancı rakipleri suçlamaya sevk etti.” 
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NEDEN OKUNMALI? Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 


Okuma süresi: 3 dakika 

Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. 
Tıpkı virüs hayatları paramparça ettiği, ekonomileri bozduğu ve seçim sonuçlarını değiştirdiği gibi, hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında da kalıcı siyasi ve ekonomik güç dengelerinin değişimlerine yol açacak. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 

KISHORE MAHBUBANI / Muktedir Asya'nın Yüzyılı 

Sayılar yalan söylemez. Kovid-19'la bağlantılı vefat oranı, Doğu ve Güneydoğu Asya'da daha düşük. Milyon kişi başına vefat sayısı açısından; Vietnam (0,4), Çin (3), Singapur (5), Güney Kore (10) ve Japonya'yı (17); Belçika (1.446), İspanya (979), İngiltere (877), ABD (840) ve İtalya'yla (944) karşılaştırın. Sayılar sadece buzdağının görünen yüzü. Bu istatistiğin ardında, yetkinliğin Batı'dan Doğu'ya kaymasına dair çok daha büyük bir hikâye yatıyor. Batılı toplumlar bir zamanlar, bilime ve rasyonaliteye saygılarıyla tanınırlardı. Donald Trump bu yanılsamanın maskesini indirdi. 


Geleceğin tarihçileri Asya Yüzyılı'nın başlangıcını aradıklarında kovid-19'u, Asya'nın 


yetkinliğinin yeniden güçlü biçimde ortaya çıktığı dönem olarak gösterebilir. 

Batı, özellikle Avrupa Birliği, iyi yönetimleriyle tanınırdı. Pandeminin güçlü ikinci dalgası, bir şeylerin ters gittiğini doğruluyor. Peki, ne ters gitti? Basit yanıtlardan biri, rehavet. Batı bu mücadelede kolayca başarılı olacağını varsaydı. Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri SARS 


gibi önceki salgın deneyimlerinden, sert, tetikte ve disiplinli olmaları gerektiğini biliyorlardı. 
Kritik bir değişkense, hükümete duyulan saygı. 

Neyse ki Asyalı toplumlar, Reaganvari “tek sorun devlettir” tarzı bir yanılgıya asla düşmedi. 
Aksine devleti bir çözüm odağı olarak gördüler. Dolayısıyla, sıkı disiplinli Vietnam toplumu da siyasi açıdan sorunlu Tayland toplumu da kovid-19'u kontrol altına almayı başardı. 
Özellikle sağlık ve tıp alanındaki güçlü devlet kurumları, salgınla yetkin biçimde mücadele etti. Ayrıca Doğu Asya ekonomileri, ekonomi yönetimindeki ustalıklarının bir yansıması olarak, muhtemelen daha hızlı toparlanacak. 

Geleceğin tarihçileri Asya Yüzyılı'nın başlangıcını aradıklarında kovid-19'u, Asya'nın yetkinliğinin yeniden güçlü biçimde ortaya çıktığı dönem olarak gösterebilir.” 


Kishore Mahbubani 
Singapur Ulusal Üniversitesi Asya Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi 


SHANNON K. O'NEIL / Yeni Bir Devlet Aktivizmi Dönemi 


“Küreselleşmenin bir sonraki aşaması ticaret, yatırım veya virüslerin yayılmasıyla değil, jeopolitika ve devlet aktivizmiyle şekillenecek. Küresel tedarik zincirleri, geçen ilkbaharda korona virüs pandemisine karşı karantina tedbirlerinin sonucu ortaya çıkan, hem arzı hem de talebi daraltan sert ekonomik şoklardan büyük ölçüde kurtuldu. Ancak bu küresel tedarik zincirleri, şimdi devletin eylemlerinden kaynaklanan daha kalıcı bir tehditle karşı karşıyalar. 
ABD ve Çin arasındaki siyasi geriliminin sertleşmesi ve bu iki ülkenin endüstriyel sektörlerinin ayrışması devam edecek. Boykotlar, yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar yoluyla ekonomik ve mali gücün jeopolitik güç elde etmek için silah olarak kullanılması, günden güne artıyor. 


Piyasaların kendi başlarına çözemeyeceği iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelmek, daha kapsamlı ticareti artırmak ve kısıtlayıcı engelleri yıkarak, ülkeler arasındaki oyun alanını 


temizlemek için, akıllı sanayi politikalarına ihtiyaç var. 

Küresel ekonomi pandemiden kurtulmaya çalışırken, dünyanın dört bir yanında devletler, yatırımları etkileme ve yönlendirme, endüstriyel yenilikleri teşvik etme, dijital bir dünyada ulusal güvenliği yönetme ve savunma gibi her türlü politika aracını kullanarak, ulusal ekonomilere şekil vermek için mücadeleye atılıyorlar. 

Piyasaların kendi başlarına çözemeyeceği iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelmek, daha kapsamlı ticareti artırmak ve kısıtlayıcı engelleri yıkarak, ülkeler arasındaki oyun alanını temizlemek için, akıllı sanayi politikalarına ihtiyaç var. 

Ancak tüm bu devlet aktivizmi, ülkeler arasındaki bölünmeleri derinleştiren, tedarik zincirlerini parçalayan ve küresel yenilikçilik ve büyümeyi baskı altına alan sert korumacılığı artırma tehdidinde bulunuyor. 

Dünya liderlerinin bugün karşı karşıya olduğu zorluk, rekabet ve açıklığı sürdürüp özendirmek için akıllı yollarla müdahale etmektir.” 


Shannon K. O’neil 
Dış İlişkiler Konseyinin Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 


STEPHEN M. WALT / Otoriter Rejimler Şimdi Daha Kötü Görünüyorlar 

“Kovid-19 beklendiği gibi Batı'dan Doğu'ya güç değişimini hızlandırdı ve küreselleşmeye daha fazla sınır koyarak daha az açık ve daha az müreffeh bir dünyaya yol açtı. Ancak pandemi, geleneksel jeopolitikaya veya uluslararası rekabete son vermediği gibi, yeni bir küresel iş birliği devrini de başlatmadı. Çin toparlanırken, ABD ve Avrupa'nın büyük bölümü, liderleri çabuk ve etkili biçimde tepki vermediği için, büyük ölçüde bulaşma dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Fakat ortaya çıkan görüntü, Pekin ve hayranlarının, bizlerin inanmasını istediği gibi otoriter rejimleri haklı çıkarmıyor. 

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan gibi demokratik ülkeler iyi performans gösterirken, Rusya, İran ve diğer çok sayıda baskıcı rejim bocaladı. Küreselleşme geriledi ve pandemiyi yenmek için gerekli uluslararası iş birliği gönülsüzce yapılıyor. 
Pandemi, Hindistan'la Çin arasında yeni çatışmaları engellemedi, Suriye veya Yemen'deki kan dökülmesini de sona erdirmedi. Amerika Birleşik Devletleri'yle Çin arasındaki rekabetse artmaya devam ediyor. 

Peki hiç güzel haber yok mu? 


Otoriter, popülist ve müstakbel otokrat liderlerin istisnai acil durumu, iktidarlarını 


sağlamlaştırmak için kullanacağı yönündeki, benimki dahil yaygın endişeler haklı çıkmadı. 
Otoriter, popülist ve müstakbel otokrat liderlerin istisnai acil durumu, iktidarlarını sağlamlaştırmak için kullanacağı yönündeki, benimki dahil yaygın endişeler haklı çıkmadı. 
Avusturya, İngiltere ve Almanya'daki popülistler desteklerini yitirirken, Polonya'nın Hukuk ve Adalet Partisi yeni muhalefetle karşı karşıya kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban pandemiyi kötü idare ettikleri için büyük baskı altındalar. 

Hepsinden önemlisi: Über-popülist Donald Trump, artık sadece tek dönemlik bir başkan. Tek başına bu bile, umutlanmak için bir neden. Kararlılık, maskeler ve aşıların piyasaya sunulmasıyla bunu da atlatacağız.” 


Stephen M. Walt 


Harvard Kennedy School'da uluslararası ilişkiler profesörü 
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NEDEN OKUNMALI? Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini 


paylaşmasını istedi. 

Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. 
Tıpkı virüs hayatları paramparça ettiği, ekonomileri bozduğu ve seçim sonuçlarını değiştirdiği gibi, hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında da kalıcı siyasi ve ekonomik güç dengelerinin değişimlerine yol açacak. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 

RICHARD N. HAASS / Hayır, Bu Bir Dönüm Noktası Değil 

“Bir ülkenin siyasi sistemiyle, salgını idare etme performansı arasında hiçbir ilişki olmaması şaşırtıcıydı. Bazı demokrasiler ve otoriter sistemler gayet iyi iş çıkardılar, diğerleriyse sefil durumda. Liderlik yapabilmek ve idare edebilmek aradaki farkı ortaya çıkardı. ABD'nin berbat performansının şoke etmesinin nedeni de bu: kayıpların çoğu önlenebilirdi. 

Pandemi, ABD'yle Çin arasındaki anlaşmazlıkları derinleştirdi ve tedarik zincirlerinin yeniden düşünülmesine neden oldu. 

Almanya ve Fransa'nın birlikte çalışarak, hem Avrupa Merkez Bankasından hem de Avrupa Komisyonundan daha büyük kararlar çıkarabildikleri bir Avrupa Birliği artık daha güçlü görünüyor. 

Pandemi, ekonomik büyümenin içini boşaltarak ve ülkeleri daha önce görülmemiş ölçekte mali teşvikler uygulamaya zorlayarak küresel ölçekli borçlarda çarpıcı bir artışa yol açtı. 


Pandeminin olağanüstü maliyet ve sonuçlarına rağmen; sorumlu davranışlar izlendikten, yaygın testler, daha iyi tedaviler ve etkili aşılar uygulandıktan sonra, büyük ölçüde tersine 


çevrilemeyecek çok az şey meydana geldi. 

Pandeminin en büyük siyasi etkisi ABD'de yaşandı. Pandemiyle ulusal seviyede yetersiz mücadele edilmesi ve ekonomiye olumsuz etkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim hezimetinde belirgin biçimde rol oynadı. Pandemi olmasaydı ya da sadece bir nebze beceriyle yönetilmiş olsaydı, Trump pekâlâ kazanabilirdi ve ülkeyi yurtiçi ve yurtdışında çok farklı bir rotaya sokabilirdi. 

Daha genel olarak ve pandeminin olağanüstü maliyet ve sonuçlarına rağmen; sorumlu davranışlar izlendikten, yaygın testler, daha iyi tedaviler ve etkili aşılar uygulandıktan sonra, büyük ölçüde tersine çevrilemeyecek çok az şey meydana geldi. 

İklim değişikliğinden, nükleer silahların yayılmasına ve büyük güç rekabetine kadar diğer zorlukların, bu çağı belirleme olasılığı daha yüksek. 

Ancak pandemi, uluslararası ilişkileri temelde yeniden şekillendirmeyecek ve geçmişe bakıldığında bir dönüm noktası olmaktan çok münferit bir olay olarak görülecek.” 


Richard N. Haass 
Dış İlişkiler Konseyi Başkanı 


KORI SCHAKE / Serbest Ekonomiler Yeniden Yükselecek 

“En önemli değişiklikler ekonomi alanında yaşanacak. Sağlık hizmetleri, sermaye ve uzaktan yapılabilen işlere erişimi olanlar daha avantajlı olurken, eşitsizlik artacak. Tedarik zincirleri yeniden ulusallaştırılacak; veya en azından, şirketlerin yedekleme kapasitesi oluşturmalarına ve konumlanma kararlarını yeniden düşünmelerine neden olacak 

Hükümetler bütçelerinden yapılacak savunma harcamalarını halk sağlığına kaydıracak; ve sağlık, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. 

Ekonomiler yavaşladıkça, hammaddeye olan talep azalacak. Küreselleşme yavaşladıkça, Çin'in “Kuşak ve Yol” projesinin kârlılığı da çökecek. Fırsatları yakalayabilen ve işgücünü değiştirebilen, hızla yenilik yapan ekonomiler çok büyük avantaj sağlayacak. 

Söz konusu değişimlerin, uluslararası güvenlik açısından önemli sonuçları olacak. 
Pandeminin maliyeti o kadar büyük ki; ülkeler gelecekte yaşanacak pandemileri tespit edip yönetmek için, uluslararası iş birliğini büyük ölçüde teşvik edecekler. 


Özgür dünya ekonomileri yeniden yükselişe ve yeni alanlara hâkim olmaya hazırlanırken 


yükselen güçler muhtemelen yerinde sayacak. 

Artan eşitsizlik nedeniyle, ülkelerde dikkatler yurtiçine yönelecek; eşitsizliği azaltabilen devletler, toplumsal uyumu ve bu uyumun ekonomik temelini güçlendirebilecek. NATO gibi güvenlik ittifakları, tedarikçilerin güvenilirliği gibi ekonomik hedefler de üstlenebilecek; ancak daha adil yük paylaşımı baskıları daha da artacak. 

Özgür dünya ekonomileri yeniden yükselişe ve yeni alanlara hâkim olmaya hazırlanırken yükselen güçler muhtemelen yerinde sayacak. Şimdiden dünyanın en çok borç veren ülkesi olan Çin, agresif biçimde alacaklı olduğu devletlerden ödeme önceliği istiyor. Bu durum Çin'e borcu olan ülkelerin çoğunun koruma çağrısında bulunmasına yol açabilir. Dolayısıyla bu ABD'ye, Çin'in kontrol altına alınması için, Batılı müttefikler ve çok taraflı kurumlar etrafında örgütleme fırsatı verebilir.“ 


Kori Schake 


American Enterprise Enstitüsü Dış İlişkiler ve Savunma Siyaseti Çalışmaları Direktörü 


SHIVSHANKAR MENON / Baloncuklara Bölünen Bir Dünya 

“2020 yılında dünya, kovid-19 pandemisinin tetiklediği krizin sunduğu fırsatları kaçırdı. 
Birlikte hareket edemedi ve çok taraflılığı yeniden canlandıramadı. Hükümetlerin çoğu vatandaşlarıyla devletleri arasındaki güven bağını güçlendirmede başarısız oldu, bunun yerine daha sıkı kontroller, izleme ve gözetim faaliyetleriyle, otoriterliğe bel bağladı. Ayrıca, en 


demokratik ve gelişmiş ülkelerden bazıları, vatandaşlarının sağlığını ve hayatlarını korumada olağanüstü başarısız oldu. 


Pandemi, küresel ekonomiyi parçalama girişimini hızlandırdı. 

Pandemi aksine, küresel ekonominin, kendi kendine yeten “baloncuklara” bölme girişimini hızlandırdı. Bu girişimin başarıya ulaşma olasılığı düşük; ancak büyümeyi sınırlayarak, muhtemelen hepimizi yoksullaştıracak. 

Büyük güçler arasındaki ilişkiler, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le Hindistan arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere, her zamankinden daha gergin. 

Şimdiye kadarki dünya liderlerinin ve uluslararası kuruluşların zayıf performanslarına bakılırsa, pandemi aynı zamanda dünyayı geleceğe daha az göğüs germeye ve hepimizi etkileyen çok uluslu meselelerle (iklim değişikliği, gelecekteki salgınlar, siber güvenlik, deniz güvenliği ve uluslararası terörizm gibi) başa çıkma konusunda daha yetersiz bıraktı.” 


Shivshankar Menon 


Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in eski ulusal güvenlik danışmanı ve Brookings 


India'nın kıdemli araştırmacısı 
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NEDEN OKUNMALI? Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini 


paylaşmasını istedi. 


Okuma süresi: 3 dakika 

Kovid-19'un dünya çapında aralıksız yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, pandeminin yeniden şekillendirdiği küresel bir düzenin hatları ortaya çıkmaya başlıyor. 
Tıpkı virüs hayatları paramparça ettiği, ekonomileri bozduğu ve seçim sonuçlarını değiştirdiği gibi, hem ülkelerin kendi içlerinde hem de ülkeler arasında da kalıcı siyasi ve ekonomik güç dengelerinin değişimlerine yol açacak. Foreign Policy dergisi, kriz 2021'de yeni bir aşamaya girerken, söz konusu dönüşümleri anlamamıza yardımcı olması için, dünyanın dört bir yanından önde gelen on iki düşünürden, pandemi sonrası küresel düzene ilişkin öngörülerini paylaşmasını istedi. 

ROBIN NIBLETT / Çin'in Tırmanışı Hızlanıyor 


“Çin Komünist Partisi'nin pandemiyi disiplinli bir şekilde bastırması, Çin'in eski ekonomik büyüme hızına yeniden ulaşmasını sağladı ve dünyanın en büyük ekonomisi olma yolundaki dönüşümünü hızlandırdı. Çin'in komşularının da salgından hızla kurtulmasıyla birlikte Doğu Asya, küresel ekonomik büyümenin merkez üssü haline geldi. 

Donald Trump Çin'in teknolojik bir süper güç olarak ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, elinden geleni ardına koymadı; ancak Trump'ın bu çabası, Çin'in teknolojide kendi kendine yeterli hale gelme arayışını hızlandırmasına neden oldu. 

Trump'ın başarısızlıkla sonuçlanan tek başına hareket etme yaklaşımının aksine, başkan seçilen Joe Biden, ABD'nin Çin'in yükselişine karşı ikili ve ittifak ilişkilerini yeniden inşa edebilir. Ancak liberal demokrasilerin, Çin'in kendi ekonomik gücünü nasıl geliştireceğine ilişkin şartları belirlemesi için artık çok geç kalındı. 


Joe Biden, ABD'nin Çin'in yükselişine karşı ikili ve ittifak ilişkilerini yeniden inşa edebilir. 
Ancak liberal demokrasilerin, Çin'in kendi ekonomik gücünü nasıl geliştireceğine ilişkin 


şartları belirlemesi için artık çok geç kalındı. 


Japonya, Güney Kore, ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ülkeleri ve hatta Avustralya güvenliklerini güvence altına almak için ABD'ye yönelmeyi sürdürebilirler. Ancak bu ülkeler, kendi ekonomilerinin geleceği için bel bağladıkları Çin ekonomisinin altını oyma çabalarında, ABD'nin saflarına katılamazlar. 

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, gelecek beş yılda pandeminin ekonomileri ve toplumları üzerinde yarattığı etkileri yönetmeye odaklanacaklar. 

Çin'in liderleri devletçi ve otoriter modellerinin olumsuz yanlarını görünceye ve Çin'i yeni bir yola sokuncaya kadar, Kuzey Atlantik ve Asya-Pasifik dünyaları birbirinden ayrılmaya devam edecek.” 


Robin Niblett 
Chatham House Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı 


JOSEPH S. NYE, JR / Hiçbir Devletin Tek Başına Gücü Yetmez 

“Küreselleşme veya kıtalar arasındaki karşılıklı bağımlılık, taşımacılık ve iletişim teknolojilerindeki değişimlerden etkileniyor. 

Kovid-19, küreselleşmenin büyüklüğünden ziyade, sadece şeklinde bir değişiklik yarattı. 
Artık daha az seyahat ediliyor, daha çok sanal toplantılar düzenleniyor. 

Ekonomik küreselleşmenin ticaret gibi yönleri kısıtlandı ama finans gibi diğer yönleri için aynı şey geçerli değil. Bazı sektörel tedarik zincirleri daha bölgesel hale geliyor ve güvenlik kaygıları, şirketleri ve devletleri ‘tam zamanında? yerine “her ihtimale karşı” hazırlıklı olmaya öncelik vermeye yönlendiriyor. 

Ancak savaş gibi gerçek aksaklıkların dışında, bu tür ayarlamaların küresel tedarik zincirleri veya uluslararası ticareti temelden değiştirmesi olası değil. Böyle olsa bile, dünyanın artan ekolojik karşılıklı bağımlılığını çözemezler. 


Ekonomik küreselleşme devletlerden etkilenirken, küreselleşmenin iklim değişikliği ve 


salgınların yayılması gibi ekolojik yönleri, fizik ve biyoloji yasaları tarafından belirlenir. 
Ekonomik küreselleşme devletlerden etkilenirken, küreselleşmenin iklim değişikliği ve salgınların yayılması gibi ekolojik yönleri, fizik ve biyoloji yasaları tarafından belirlenir. 
Duvarlar ve gümrük vergileri, uluslararası küresel ekolojik tehditleri durduramaz. Ancak seyahat etmenin önündeki engeller ve sürekli ekonomik durgunluk onları bir şekilde yavaşlatabilir. 

Hiçbir devletin tek başına gücü yetmez ancak diğerleriyle birlikte oluşturacağı gücü, diğerleri üzerinde oluşturacağı güç kadar düşünmelidirler. Bu kadar çok ülkenin bu kadar beceriksiz olmasını ve öğrenmenin bu kadar yavaş olmasını beklemiyordum.” 


Joseph S. Nye, Jr 
Harvard Kennedy School fahri profesörü 


G. JOHN IKENBERRY / Bir Dr. Jekyll — Mr. Hyde Dünyası 

“Kovid-19 salgını, 21. yüzyıl dünyasına ilişkin küresel hayal gücümüz ve vizyonlarımız üzerinde uzun sürecek bir etkiye sahip olacak. 

Pandemi, sıkıntılı ortak varlığımızı, karşılıklı bağımlılığın doğasında bulunan gizli tehlikeleri, uluslararası iş birliğinin başarısızlığa uğramasının maliyetlerini, yetenekli hükümetlerin erdemlerini, demokratik kurumların kırılganlığını, Aydınlanma Çağı medeniyetinin istikrarsızlığını, insanlığın ortak kaderinden kaçınmanın imkansız olduğunu daha net görmemizi sağladı. 


Pandemi, modernitenin bir Dr. Jekyll ve Bay Hyde fenomeni olduğunu anımsatıyor: Modern dünya sürekli olarak insan refahında büyük ilerlemeler kadar, devasa afetler ve medeniyet 


felaketleri yaratıyor. 

Pandemide bir yıl geride kalırken dünya, modernitenin sorunlarından daha çok etkilenmiş gibi görünüyor. Salgın, şimdi dünyanın her köşesinde, insanların doğaya tam olarak hakim olmadıklarını ve modern varoluşumuzun doğasında var olan ve gitgide artan birbirine bağlılıktan kaçamayacağımızı çarpıcı bir şekilde anımsatıyor. 

Pandemi, modernitenin bir Dr. Jekyll ve Bay Hyde fenomeni olduğunu anımsatıyor: Modern dünya sürekli olarak insan refahında büyük ilerlemeler kadar, devasa afetler ve medeniyet felaketleri yaratıyor. Pandemi, iklim değişikliği ve nükleer silahların yayılması tehditleriyle birlikte, bizi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin tehlikelerine karşı korurken, modemliğin kazanımlarını gerçekleştirmenin yollarını aradıkları yeni bir mücadele çağına götürecek.” 


G. John Ikenberry 
Princeton Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi profesörü 


DÜNYA BÜYÜK BİR KOMPLO GİBİ GÖRÜNDÜĞÜNDE 
Yuval Noah Hararı-06.12.2020- yasonrasi 


NEDEN OKUNMALI? Küresel komplo teorileri, dünya üzerinde izlediğimiz sayısız olayın altında tek bir şeytani grubun pusuda beklediğini iddia ediyor. Bu grubun kimliği değişebiliyor: Bazıları dünyanın gizli bir biçimde Masonlar, cadılar ya da Satanistler tarafından yönetildiğine inanıyor; diğerleri bunların uzaylılar, sürüngen kertenkele insanlar (reptilian) ya da çeşitli başka klikler olduklarını düşünüyor. “Sapiens” ve “Homo Deus” kitaplarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken ünlü yazar Harari, The New York Times'daki bu yazısında “Küresel komplo teorileri” hakkındaki düşüncelerini açıklıyor. 


Komplo teorileri çeşitli şekillerde ve boyutlarda karşımıza çıkabiliyor ama belki de en sık 
rastladığımız teori, “küresel komplo teorisi”(global cabal theory). Kısa bir süre önce, 25 
ülkede 26 bin kişiyle yapılan bir araştırmada katılımcılara, “olayları gizlice kontrol eden ve hep birlikte dünyayı yöneten tek bir grup insan” olduğuna inanıp inanmadıkları soruldu. 
ABD'lilerin %37’si bu soruya “kesinlikle ya da büyük olasılıkla doğru” yanıtını verdi. 
İtalyanların %45°i, İspanyolların %55’i ve Nijeryalıların 9678'i de aynı yanıtı verdi. 
Kuşkusuz, komplo teorileri OAnonj|1) tarafından icat edilmedi. Bu teoriler, binlerce yıldır ortalıkta dolanıyorlar ve hatta bazılarının tarih üzerinde büyük etkileri de oldu. Örneğin Nazizm. Genelde Nazizm'i bir komplo teorisi olarak görmeyiz. Tüm ülkeyi ele geçirmeyi ve TI. Dünya Savaşı'nı başlatmayı başarmış olduğu için onu genellikle (kötü de olsa) bir “ideoloji” olarak kabul ederiz. 

Ama özüne baktığımızda Nazizm, Yahudi aleyhtarı şu yalana dayalı bir komplo (kabal) teorisiydi: “Bir Yahudi finansörler grubu gizlice dünyayı yönetiyor ve Aryan ırkı yok etme planları kuruyor. Bolşevik Devrimi'ni onlar yaptı, Batı demokrasilerini yönetiyor ve medyayı, bankaları kontrol ediyorlar. Onların tüm bu alçakça oyunlarını yalnızca Hitler görebildi ve onları yalnızca o durdurabilir ve insanlığı kurtarabilir.”Bu türden küresel komplo teorilerinin ortak yapısını anlamak, onların hem çekiciliğini hem de içsel gerçekdışılığını açıklayabilir. 
Yapısı 

Küresel komplo teorileri, dünya üzerinde izlediğimiz sayısız olayın altında tek bir şeytani grubun pusuda beklediğini iddia ediyor. Bu grubun kimliği değişebiliyor: Bazıları dünyanın gizli bir biçimde Masonlar, cadılar ya da Satanistler tarafından yönetildiğine inanıyor; diğerleri bunların uzaylılar, sürüngen kertenkele insanlar (reptilian) ya da çeşitli başka klikler olduklarını düşünüyor. 

Ama temel yapı aynı kalıyor: Bu grup, olup biten neredeyse her şeyi kontrol ederken, aynı zamanda bu kontrol mekanizmalarını herkesten gizliyor. 

Küresel komplo teorileri karşıt kutupları birleştirmekten özel bir zevk alıyor. Nazi komplo teorisi, yüzeysel olarak komünizm ve kapitalizmin uzlaşmaz düşmanlar olarak göründüğünü söylemiştir, değil mi? Yanlış! Gizli Yahudi örgütünün senden düşünmeni istediği tam olarak bu! Bush ve Clinton ailelerinin birbirlerinin can düşmanları olduğunu düşünebilirsin ama onlar yalnızca bir oyun sergiliyorlar. Kapalı kapıların ardında hepsi, aynı Tupperware partilerine gidiyorlar. 


Bu önermelerden temel bir dünya kuramı ortaya çıkar: Haberlerdeki olaylar, bizi aldatmaya yönelik kurnazca tasarlanmış bir sis perdesidir ve dikkatimizi dağıtan ünlü liderler, gerçek yöneticilerin ellerindeki kuklalardır. 

Cazibesi 

Küresel komplo teorileri, sayısız karmaşık sürece tek ve doğrudan bir açıklama sundukları için, kısmen geniş bir takipçi grubuna çekici gelebilir. Yaşamlarımız, sürekli savaşlar, devrimler, krizler ve salgınlarla sarsılıyor. Ama bir küresel komplo teorisine inanırsam, her şeyi anladığım şeklindeki rahatlatıcı duygunun tadını çıkarabilirim. 

Suriye savaşı mı? Orada ne olup bittiğini kavrayabilmek için Orta Doğu tarihini incelemem gerekmez. Bu savaş büyük bir komplonun parçasıdır. 5G teknolojisinin geliştirilmesi mi? 
Radyo dalgaları fiziği hakkında araştırma yapmama gerek yok. Bu bir komplo. Kovid-19 salgını mı? Onun eko-sistemler, yarasalar ve virüslerle bir ilgisi yok. Komplonun bir parçası olduğu gayet açık. 

Küresel komplo teorisi bir maymuncuk; dünyanın tüm gizemlerinin kilidini açar ve özel bir çevreye girmemi sağlar. “Anlayan insanlar” grubuna. Beni sıradan insandan daha akıllı ve zeki kılar ve hatta entelektüel elit ve yönetici sınıfının üstüne çıkarır: profesörler, gazeteciler, politikacılar. Onların gözden kaçırdığı (ya da gizlemeye çalıştığı) şeyi görürüm. 

Kusuru 

Küresel komplo teorileri aynı temel kusurdan mustariptir: tarihin çok basit olduğunu varsayarlar. Küresel komplo teorilerinin temel önermesi, dünyayı manipüle etmenin göreceli olarak kolay olduğudur. Küçük bir grup insan, savaşlardan teknolojik devrimlere, salgınlara kadar her şeyi anlayabilir, öngörebilir ve kontrol edebilir. 

Bu grubun küresel oyun tahtasında on hamle ilerisini görebilme yeteneği, özellikle dikkat çekicidir. Dünyanın bir yerinde bir virüs saldıklarında, yalnızca onun dünyaya nasıl yayılacağını değil, bir yıl sonra küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğini de tahmin edebilirler. 
Bir politik devrim başlattıklarında, onun gidişatını kontrol edebilirler. Bir savaş başlattıklarında, nasıl biteceğini bilirler. 

Ama kuşkusuz ki dünya çok daha karmaşık. Örneğin, Amerika'nın Irak'ı işgalini düşünelim. 
2003 yılında dünyanın tek süper gücü, ülkenin kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak ve 
Saddam Hüseyin rejimini sona erdirmek istediğini iddia ederek orta büyüklükteki bir Orta Doğu ülkesini işgal etti. Bazıları, bölge üzerinde egemenlik kurma ve Irak'ın hayati petrol sahalarına hâkim olma şansını da kaçırmayacağından şüpheleniyordu. ABD, hedeflerine ulaşmak için dünyanın en iyi ordusunu Irak'a konuşlandırdı ve trilyonlarca dolar harcadı. 
Birkaç yıl ileri saralım ve bu muazzam çabanın sonuçlarına bakalım: Tam bir fiyasko. Kitle ımha silahı yoktu ve ülke büyük bir kaosa sürüklendi. Savaşın en büyük galibiyse, bölgede egemen güç haline gelen İran'dı. 

Bu durumda, George W. Bush ve Donald Rumsfeld'in aslında gizli İranlı mollalar oldukları ve şeytani zekayla bir İran komplosu yürüttükleri sonucuna mı varmalıyız? Hiç de değil! 
Gerçek sonuç, insan ilişkilerini tahmin etmek ve yönetmenin inanılmaz ölçüde zor olduğudur. 
Bu dersi almak için bir Orta Doğu ülkesini işgal etmeniz gerekmez. İster bir okulun yönetim kurulunda veya yerel konseyde görev yapmış olun, ister sadece anneniz için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemeye çalışmış olun, insanları kontrol edebilmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Bir plan yaparsınız ve geri teper. Bir şeyi sır olarak saklamaya çalışırsınız ve ertesi gün herkes onun hakkında konuşuyordur. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla gizli bir ittifak kurarsınız ve en kritik anda sizi arkadan bıçaklar. 

Küresel komplo teorileri, bin hatta yüz insanın eylemlerini bile tahmin etmek ve kontrol etmek çok zor olsa da yaklaşık sekiz milyar kukla ustası olmasının, şaşırtıcı derecede kolay olduğuna inanmamızı istiyor. 

Hakikat 


Elbette dünyada pek çok gerçek komplo var. Bireyler, şirketler, kuruluşlar, kiliseler, hizipler ve hükümetler, sürekli olarak çeşitli komplolar kuruyorlar ve bunları uyguluyorlar. Ama bütün olarak dünyayı öngörmeyi ve kontrol etmeyi bu kadar zorlaştıran da tam olarak budur. 
1930'larda Sovyetler Birliği dünyanın her yerinde komünist devrimlerin fitilini tutuşturmak için, gerçekten komplo kuruyordu; kapitalist bankalar her türden tehlikeli stratejiler kullanıyordu; Roosevelt yönetimi Yeni Düzen'de Amerikan toplumunu yeniden inşa etmeyi planlıyordu ve Siyonist hareket Filistin'de bir vatan kurma planını uyguluyordu. Ama bunlar ve sayısız diğer plan sıklıkla çakıştı ve tüm bu gösterileri yöneten tek bir grup yoktu. 

Bugün de pek çok komplonun hedefi olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, patronunuzu aleyhinize çevirmek için planlar yapıyor olabilirler. Büyük bir ilaç firması, size zararlı opioidler yazması için doktorunuza rüşvet veriyor olabilir. Bir başka büyük şirket, çevre yönetmeliklerini engellemeleri ve soluduğunuz havayı zehirlemesine izin vermeleri için politikacılara baskı yapıyor olabilir. Bir teknoloji devi kişisel verinizi ele geçirmekle meşgul olabilir. Bir siyasi parti seçim bölgelerinizi kendi çıkarına göre düzenliyor olabilir. Yabancı bir hükümet ülkenizdeki radikal grupları kışkırtıyor olabilir. Bunların hepsi gerçek komplolar olabilir ama tek bir küresel komplonun parçası değillerdir. 

Bazen bir şirket, bir siyasi parti ya da diktatörlük, dünya gücünün önemli bölümünü gerçekten elinde toplayabilir. Ama böyle bir şey olduğunda, bunun gizli tutulması neredeyse olanaksızdır. Büyük güçle birlikte büyük aleniyet gelir. 

Aslında pek çok örnekte, apaçık aleniyet büyük güç kazanmanın ön koşuludur. Örneğin, Lenin halkın gözünün önünden kaçınarak, Rusya'da asla iktidara gelemezdi. Stalin de başlangıçta kapalı kapılar ardında plan yapmayı çok severdi; ama Sovyetler Birliği'nde gücü tekeline aldığı anda, Baltık'tan Pasifik’e kadar her ofiste, okulda ve evde onun resmi asılıydı. 
Stalin'in gücü, bu kişilik kültüne dayalıydı. Lenin ve Stalin'in, perde arkasındaki gerçek yöneticiler için sadece bir paravan olduğu düşüncesi, tüm tarihsel kanıtlarla çelişir. 

Hiçbir gizemli örgütün gizlice tüm dünyayı kontrol edemeyeceğini kabul etmek, yalnızca doğru olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanı güçlendiren bir şeydir. Bu, dünyamızdaki rakip grupları tanımlayabileceğiniz ve bazı gruplara karşı diğer gruplarla ittifak kurabileceğiniz anlamına gelir. Gerçek siyaset bundan ibarettir. 

[1] Ç.N.: Somut delillerle kanıtlanmamış “derin devlet” iddialarını ortaya atan ve OAnon 


adıyla bilinen komplo teorisi, bundan üç yıl önce internetin karanlık köşelerinde yayılmaya başladı. ABD'de “derin devlet” kavramı, istihbarat, siyaset ve iş dünyasından elitlerin oluşturduğu grubu tanımlamak üzere kullanılmış; bu grubun, başkan Donald Trump'la gizli bir savaş içinde olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. 


The New York Times'dan çeviren: Tanju Aşanel Düzeltme: Deniz Vural KÜRESEL BİR PLANA İHTİYACIM 
18 Nisan 2020- Yuval Noah Hararı- yasonrasi 


İsrailli tarihçi Yuval Noah Harari, korona virüs salgınının yarattığı krizin büyük ekonomik etkilerinin olacağını, bunun önüne geçmek için devletlerin bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Harari, salgına ilişkin verdiği röportajlarda sıklıkla tekrarladığı “küresel çaba'yı tekrar vurguladı: “Ekonomik felaketin önüne geçmek için küresel bir plan şart.” 
İnsanlık şu an küresel bir kriz içinde. Muhtemelen bizim neslimizin en büyük krizi bu. 
Hükümetlerin ve toplumların alacağı kararlar büyük ihtimalle bizim gelecek onlarca yılımızı belirleyecek. Yalnızca sağlık sistemimizi değil, ekonomiyi, siyaseti ve kültürümüzü de şekillendirecek. Çabuk harekete geçmeli ve kararlı olmalıyız. Aksiyonlarımızın uzun dönemli sonuçlarını da hesaba katarak hareket etmeliyiz. Alternatifler arasından en iyisini seçerken 


sadece ani tehditlere karşı nasıl çözüm üreteceğimizi değil, bu fırtına geçtiği zaman nasıl bir dünyada yaşıyor olacağımızı da düşünmeliyiz. 

“Bütün ülkeler sosyal deney haline geldi” 

Pek çok kısa vadeli acil önlem artık hayatımızın önemli bir parçası olacak. Acil durumların doğası böyledir. Tarihi süreçleri hızlandırırlar. Normalde uzun yıllar düşünülerek verilmesi gereken kararların birkaç saat içinde verilmesi gerekir. Henüz tam anlamıyla hazır olmayan ve hatta tehlikeli teknolojiler hizmete sunulur, çünkü hiçbir şey yapmamanın riski daha büyüktür. 
Şu an pek çok ülke bir sosyal deney haline geldi. Herkes evden çalışırsa ve iletişimi belli bir mesafeden uzakta gerçekleştirirse ne olur? Bütün okullar ve üniversiteler çevrimiçi eğitim verirse ne olur? Normal zamanlarda hükümetler, şirketler veya okulların girişmeye gerek görmeyeceği uygulamalar şu an yürürlükte, çünkü normal bir zamandan geçmiyoruz. 

Bu kriz anında oldukça önemli iki seçimde bulunacağız. İlk seçim totaliter 

gözetleme mekanizması ile yurttaşların güçlendirilmesi arasında, ikinci seçim ise milliyetçi izolasyonizm ile küresel dayanışma arasında olacak. 

Tepeden tırnağa gözetim 

Salgını durdurmak için bütün toplumların uyması gereken standart kurallar bulunuyor. Buna ulaşmanın iki ana yolu var. İlk yolu hükümetlerin vatandaşları takip etmesi ve kurallara uymayanları cezalandırması. İnsanlık tarihinde ilk kez bugünkü teknoloji sayesinde herkesi her zaman takip etmek mümkün. Bundan elli sene önce KGB bütün Sovyet toplumunu 24 saat boyunca izlemeyi hayal edemezdi. KGB insan etkinliğine ve analistlere güvenirdi. Her vatandaşın başına bir kişi dikemezsiniz. Ancak artık hükümetler bu konuda insan gücü yerine kuvvetli algoritmalara ve teknolojilere güvenebilirler. 

Koronavirüs ile mücadelede pek çok hükümet şimdiden gözetleme politikası uygulamaya başladı bile. En büyük örnek de Çin. İnsanların akıllı telefonlarını yakından takip ederek, milyonlarca yüz tanıma kamerası kullanarak, insanların ateşlerini ölçüp raporlamalarını sağlayarak Çin hükümeti yalnızca koronavirüs taşıma şüphesine sahip insanları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda hareketlerini takip edip kimlerle temas kurduğunu da öğrenebiliyor. 
İnsanlara enfekte olan bir hastadan ne kadar uzakta olduğunu söyleyen çok sayıda mobil uygulaması var. 

Bu teknolojilerin kullanımı sadece Doğu Asya ile sınırlı değil. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Ajansı'na kısa süre önce normalde terörizmle mücadelede kullanılan gözetleme teknolojilerini koronavirüs hastalarının takibinde kullanma yetkisi verdi. 
Meclis alt komisyonu bunu reddedince geçici olan acil durum yasası ile bu hakkı tanıdı. 
“Salgın, gözetleme uygulamaları açısından bir dönüm noktası teşkil edebilir” 

Bunların hiçbirinin yeni uygulamalar olmadığını söylüyor olabilirsiniz. Ancak son yıllarda hem şirketler hem de hükümetler insanları takip etmek, gözetlemek ve manipüle etmek için daha sofistike teknolojiler kullanıyorlar. Eğer dikkatli olmazsak bu salgın gözetleme tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası teşkil edecek. Sadece şu ana kadar bu mekanizmaları reddeden ülkelere de uygulanmasını normalleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda gözetleme sistemi artık deri üzerinden deri altına geçiş yapacak. 

Şu ana kadar akıllı telefonunuzun ekranına temas ettiğinizde ya da bir bağlantıya tıkladığınızda hükümet tam olarak hangi bilgiye ulaştığınızı bilmek istiyordu. Ancak koronavirüs ile birlikte odak noktası da değişti. Artık hükümet parmağınızın ısısını ve altındaki damarın kan pompalama hızını bile öğrenmek isteyecek. 

Gözetleme konusundaki pozisyonumuzla ilgili yaptığımız çalışmalarda bizi en çok zorlayan tam olarak nasıl gözetlendiğimizi ve önümüzdeki senelerin ne gibi yenilikler getireceğini bilemememizdir. Gözetleme teknolojisi aşırı hızlı ilerliyor ve on sene önce bize bilimkurgu gibi gelenler bugün eskimiş durumda. Düşünce deneyi olarak şöyle bir şey hayal edin: 24 saat boyunca vatandaşlarının kalp atışlarını ve vücut ısılarını ölçmek isteyen bir hükümet bütün vatandaşlarına bu işe yarayacak bir bileklik takıyor. Sonuçlar da yine hükümetin oluşturduğu 


algoritmalar tarafından analiz ediliyor. Siz bile bilmeden bu veriler sizin hasta olup olmadığınızı bilirken aynı zamanda ne zaman, nerede olduğunuzu, kimlerle görüştüğünüzü de tespit edebilecek. Böyle bir sistem salgını birkaç gün içinde durdurabilir. Ne kadar muhteşem değil mi? 

Olumsuz tarafı ise tabii ki inanılmaz bir gözetim mekanizmasına meşruiyet kazandıracak olması. Mesela CNN yerine FOX News bağlantısına tıklarsam siyasi düşüncemin yanı sıra kişiliğim ile ilgili de ne çıkarımlar yapılacaktır, kimbilir. Eğer kalp atış hızımı ve kan akışımı takip ederseniz aynı zamanda beni neyin sinirlendirdiğini ve güldürdüğünü de göreceksiniz. 
Şunu hatırlamamız gerekir ki sinirlenme, eğlenme, âşık olma veya sıkılma gibi durumlar da tıpkı öksürme ve hasta olma gibi biyolojik olgulardır. Eğer bu gözetim mekanizmaları devam ederse hükümetler bizi bizden daha iyi tanıyacaklar. Duygularımızı tahmin edip onları manipüle ederek bize istedikleri malları ve siyasetçileri satabilecekler. Kuzey Kore'de bu sistemin 2030 yılında geçerli olduğunu varsayalım. Eğer “Büyük Lider”in konuşmasını dinlerken sinirlenirseniz, akıbetiniz malüm. 

Elbette ki biyometrik gözetlemeyi yalnızca acil durum zamanlarında kullanılan bir önlem olarak da kurgulayabilirsiniz. Ancak ya her zaman bir acil durum olma riski ile yaşamaya başlarsak ne olacak? Örneğin benim ülkem olan İsrail 1948”deki Bağımsızlık Savaşı'nda olağanüstü hal ilan etmişti. Bağımsızlık Savaşı kazanılalı uzun zaman oldu ama İsrail olağanüstü halin kalktığını hiçbir zaman ilan etmedi. 

Korona virüs sona erse bile bizim özel hayatımız ile ilgili veri toplamaya aşık olan hükümetlerimiz biyometrik gözetim mekanizmalarını kullanmayı devam edecek ve bunu “bir sonraki salgına karşı önlem” olarak pazarlayacaklar. Ancak gerçek sebebi hepimiz bileceğiz. 
Son yıllarda özel hayatımızın gizliliği üzerinde büyük bir savaş yaşanıyor. Korona virüs krizi bu savaşın tepe noktası olabilir. Eğer insanlara özel hayatın gizliliği mi yoksa sağlık mı diye sorarsanız insanların çoğu sağlığı seçer. 

“Doğru bilgilendirilen bir toplum her zaman cahil bir halktan daha güçlüdür” 

İnsanlara özel hayat mı sağlık mı diye sormak, sorunun kökeni itibarıyla oldukça yanlış. Hem özel hayatımızı yaşayıp hem de sağlığımızı elimizde tutabiliriz. Hem sağlığımızı koruyup hem de totaliter gözetim rejimlerini kurumsallaştırmadan yurttaşları güçlendirerek koronavirüsü yenebiliriz. Koronavirüsün nasıl yenileceğinin en iyi metotlarını Güney Kore, Tayvan ve Singapur buldu. Bu ülkeler de birtakım takip mekanizmaları geliştirseler de daha çok teste, dürüst açıklamalara ve doğru bilgilendirilen toplumla gerçekleştirilecek işbirliğine güvendiler. 

Merkezileşmiş takip sistemleri ve sert cezalandırma yöntemleri insanları faydalı kılavuzları kullanmaya teşvik etmenin tek yolu değillerdir. İnsanlara bilimsel gerçekler doğru aktarıldığında ve insanlar da otoritelerin kendilerine bu konularda doğru bilgiler verdiklerine inandığında, “Büyük Birader”den emir almadan doğru olanı zaten yapacaklardır. Kendi kendine motive olmuş ve doğru bilgilendirilmiş bir toplum her zaman için gözetlenen ve cahil bırakan bir toplumdan daha güçlüdür. 

Örneğin ellerinizi sabunla yıkadığınızı düşünün. İnsan hijyenindeki en büyük ilerlemelerden biridir. Bu basit uygulama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Her ne kadar biz bunu var olan durum üzerinden kabul etsek de bilim insanları elleri sabunla yıkamanın önemli olduğunu 19. yüzyılda keşfetmişlerdi. Önceden doktorlar ve hemşireler bile bir operasyondan diğerine ellerini yıkamadan giderlerdi. Bugün milyarlarca insan her gün düzenli olarak ellerini yıkıyorlar. Bunu sabun polislerinden korktukları için değil, gerçeği bildikleri için yapıyorlar. 
Bakterilerin ve virüslerin elime bulaştığını, bunların hastalığa neden olabileceğini ve sabunla ellerimi yıkayarak onları etkisiz hale getireceğimi biliyorum. 

“Siyasetçiler bilime olan güveni azaltmak istediler” 

Ancak böylesi bir duyarlılık için güven ve işbirliği gereklidir. İnsanların bilime, kamu otoritelerine ve medyaya güvenmeleri lazımdır. Son birkaç yılda sorumsuz siyasetçiler bilime 


olan güveni bilerek önemsizleştirdiler. Aynı siyasetçiler şimdi de “Toplumun doğru olanı yapacağını bilemezsiniz” argümanı ile otoriter yönetimlerini daha da katı hale getirmek için can atıyorlar. 

Normalde, yıllardır erozyona uğramış bir güvensizlik sorunu bir gecede çözülemez. Ancak normal zamanlardan geçmiyoruz. Kriz zamanlarında insanların düşünceleri çok çabuk değişebilir. Kardeşlerinizle uzun yıllar kavga etmiş olabilirsiniz, ancak acil bir durum ortaya çıktığında hemen konuşup birbirinize yardım edersiniz, çünkü gizli bir güven ve yakınlık keşfedersiniz. Bir gözetim rejimi inşa etmek yerine insanların bilime, otoritelere ve medyaya güvenini yeniden inşa etmek için henüz çok geç değil. Elbette ki teknolojiden de faydalanmalıyız. Ancak teknolojiyi insanları güçlendirmek için kullanmalıyız. Elbette ki ateşimin ve kan basıncımın takip edilmesini istiyorum. Ancak bunun bir hükümete mutlak güç sağlamak için kullanılmasını istemiyorum. Bunun yerine bu verilerin benim yapacağım seçimleri kolaylaştırması ve hükümetin de eylemlerinden dolayı hesap vermesi için kullanılmasını istiyorum. 

Eğer sağlık durumumu 24 saat takip edebilseydim, sadece diğer insanlar için bir sağlık sorunu teşkil edip etmeyeceğimi değil, hangi alışkanlıkların sağlığıma iyi geleceğini de bilirdim. Eğer koronavirüs salgını boyunca güvenilir verilere ulaşıp onları analiz edebilirsem hükümetin doğru politikaları uygulayıp uygulamadığını ya da bana yalan söyleyip söylemediğini de değerlendirebilirim. İnsanlar ne zaman gözetleme hakkında konuşursa, şunu unutmayın ki gözetleme teknolojisi hükümetlerin insanları gözetlemesi için kullanılabileceği gibi insanların hükümetleri gözetlemesi için de kullanılabilir. 

Korona virüs salgını yurttaşlar için oldukça büyük bir test. Önümüzdeki günlerde her birimiz kendini düşünen siyasetçilere ya da komplo teorilerine değil, bilimsel verilere güvenmeyi seçmeliyiz. Eğer doğru seçimi yapamazsak sağlığımızı korumanın tek yolu olduğunu düşünerek birçok değerli özgürlüğümüzden kendi isteğimizle vazgeçmiş oluruz. 

”Küresel bir plana ihtiyacımız var” 

İkinci tercihimizi ise milliyetçi izolasyonizm ile küresel dayanışma arasında yapacağız. Salgın hastalıklar da sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizler de küresel sorunlardır. Yalnızca küresel çaptaki işbirliği ile çözülebilir. 

Öncelikli olarak, virüsü yenmemiz için herkesin bilgi paylaşımında bulunması gerekiyor. Bu, insanlar için virüslere karşı mücadelede büyük bir avantaj. Çin'deki virüslerle ABD'deki virüsler “İnsanları nasıl daha çok etkileyebiliriz” diye iletişime geçemezler. Ancak Çin ABD'ye koronavirüs ile nasıl mücadele edebileceğine dair oldukça değerli tavsiyeler verebilir. Milano'daki İtalyan bir doktorun keşfettiği bir yöntem Tahran'daki insanın hayatını kurtarabilir. Ancak bunun için kürsel bir işbirliği ve güven ortamının oluşturulması şart. 
Ülkeler şeffaf şekilde bilgi paylaşmaya ve mütevazı şekilde tavsiye almaya açık olmalılar. 
Aynı zamanda aldıkları bilgilere de güvenmeliler. Özellikle test kitleri ve solunum cihazları gibi ekipmanları dünya geneline yaymamız gerekiyor. Tıpkı ülkelerin savaş zamanı önemli endüstrilerini kamulaştırmaları gibi koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele de önemli üretim mekanizmalarının insancıl hale gelmesini sağlayabiliriz. Az sayıda koronavirüs vakası olan zengin bir ülke ekipmanlarını daha çok vakanın görüldüğü fakir bir ülkeye gönderebilir. Tabii bunu yaparken ertesi gün kendisi zor bir duruma düştüğünde başkalarının da ona yardım edeceğine inanması gerekiyor. 

Küresel işbirliği sağlık çalışanları için de gerekli. Hastalıktan daha az etkilenen ülkeler sağlık personellerini salgından olumsuz etkilenen ülkelere gönderebilirler. Hem yardım eli uzatılmış hem de oldukça değerli bir tecrübe edinilmiş olur. Salgının seyri değişirse, bu kez yardım edilen taraf değişir. 

Ekonomik alanda da benzer bir işbirliği elzem hale gelebilir. Talep zincirinin doğasını düşünürsek eğer bütün hükümetler diğerlerini önemsemeden kendi çözümlerini uygulamaya kalkarsa kriz daha da derinleşir. Acil bir küresel eylem planına ihtiyacımız var. 


Bir başka ihtiyaç ise seyahat konusunda küresel bir uzlaşıya varmak. Aylar boyunca seyahat etmeyi yasaklamak koronavirüs ile mücadeleyi de zarara uğratır. En azından bilim insanları, doktorlar, gazetecileri, siyasetçiler ve iş insanlarının seyahat etmelerine izin verilmeli. Bu da seyahat edecek kişilerin kontrolden geçirilmesiyle mümkün olabilir. Eğer kontrol esnasında bir sorun ortaya çıkmamışsa bu kişiler uçağa binerken veya başka bir ülke tarafından kabul edilirken sıkıntı yaşamazlar. 

“Şu an kolektif bir paralize olma hali var” 

Ne yazık ki şu an ülkeler bunların çok azını gerçekleştiriyorlar. Kolektif bir paralize olma hali uluslararası toplumu olumsuz etkilemiş durumda. Sanki ortamda hiçbir yetişkin yok gibi. 
Birkaç hafta önceden dünyadaki önemli liderlerin bir toplantı gerçekleştirip acil bir ortak eylem planı ortaya koyması beklenirdi. G7 ülkeleri anca bu hafta video konferans ile bir toplantı gerçekleştirdiler ve sonucunda da hiçbir plan ortaya koyamadılar. 

2008 küresel krizi veya 2014 Ebola salgını gibi dönemlerde ABD küresel liderlik iddiasını 
sürdürmüştü. Ancak mevcut ABD yönetimi bu rolü bırakmış durumda. ABD yönetimi, insanlığın geleceği yerine ABD'nin büyüklüğünü öncelik haline getirdiğini açıkça belli etti. 
Bu yönetim en yakın müttefiklerini bile terk etti. AB'ye seyahat etmeyi yasaklarken bu konuyla ilgili AB kurullarıyla görüşmedi bile. Alman ilaç şirketinin üzerinde çalıştığı Kovid- 
19 aşısının tüm haklarını 1 milyar dolara satın almak istedi. Bu yönetim bir küresel eylem 
planı açıklasa bile, hiçbir konuda sorumluluk almayan, asla hatasını kabul etmeyen ve iyi işleri kendisinin yaptığını iddia edip kötü olaylar için başkalarını suçlayan birisinin peşinden çok az ülke gider. 

Eğer ABD'nin bıraktığı boşluk başka ülkeler tarafından doldurulamazsa, sadece salgını durdurmak daha da zorlu hale gelmekle kalmayacak, bırakılan miras önümüzdeki yıllarda uluslararası ilişkiler sistemini de zehirlemeye devam edecek. Yine de her kriz bir firsattır. 
Umuyorum ki bu salgın, insanların küresel uyuşmazlığın ve anlaşmazlıkların ortaya çıkardığı vahim tehlikeleri fark etmesine neden olur. 

İnsanlık bir seçim yapmak zorunda. Uyuşmazlık yolunu mu takip edeceğiz, yoksa küresel dayanışmadan yana mı olacağız? Eğer uyuşmazlığı seçersek bu durum sadece krizi uzatmakla kalmayacak, gelecekteki çok daha vahim olayların habercisi olacak. Eğer küresel dayanışmayı seçersek sadece koronavirüse karşı değil 21. yüzyıl boyunca insanlığa saldıracak diğer bütün salgınlara ve krizlere karşı da zafer elde edeceğiz. 

Habertürk'teki söyleşiyi buradan izleyebilirsiniz. 
https://Wwww.haberturk.com/video/canli-yayin/izle/dunya-eski-dunya-olmayacak/679696 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Kaynak : Çeviri Konuşmalar 

İki ünlü tarihçi-yazar Yuval Noah Harari ve Jared Diamond, sürdürülebilir olmayan dünya ekonomisinin büyük krizler sonucunda birkaç on yıl içinde çökmesi ihtimaline karşı olası senaryoları değerlendiriyor. Ekonomik sistem çöküp de taş devri şartlarına geri dönersek zengin ülkeler mi daha avantajlı, yoksul tarım ülkeleri mi? 

Çeviri: Gülener Kırnalı 


ÇİN GÜNÜMÜZÜN SOVYETLER BİRLİĞİ DEĞİL 
Slavoj ZıZek-19 Ekim 2020- yasonrasi 


NEDEN OKUNMALI? “Bugün elimizde olan şey güçlü otoriter devletlerle, vahşi kapitalist dinamiklerin bir karışımı. Ve bu yalnızca Çin'de de değil.” diyen ZiZek, batıdaki komünizm 


korkusuna da değinerek: “Komünizm karşısında bu ani panik tepkisi neden? Salgının, küresel ısınmanın ve diğer sosyal krizlerin, Çin'e tek süper güç olarak kendisinin kaldığını ileri sürme fırsatı sağlayabileceği korkusu mu bu? Hayır, Çin günümüzün Sovyetler Birliği değil, komünizmi önlemenin en iyi yolu Çin'i izlemektir.”diyor. Zizek'in RT'deki yazısını Deniz Vural çevirdi. 

Dünyanın her yerindeki kurulu düzenler, korona virüs salgınının köklü sosyal sonuçlarının farkındalar. Liderlerin temelde faşist olarak yorumlanabilecek strateji ve düşünceleri ileri sürdüğünü görmemizin nedeni de bu. 

Eylül ayının sonunda İngiliz medyasının yakaladığı bir hikâye, neredeyse kimsenin dikkatini çekmedi. The Guardian'ın bildirdiğine göre, “Hükümet, İngiltere'deki okullara, kapitalizme son verme arzusunu dile getiren kuruluşların kaynaklarını kullanmamaları talimatı verdi. 
İlişki, cinsellik ve sağlık müfredatını belirlemekle görevli okul yöneticileri ve öğretmenler için perşembe günü yayınlanan Eğitim Daire Başkanlığı kılavuzu, kapitalizm karşıtlığını “uç bir politik duruş? olarak sınıflandırdı ve ifade özgürlüğüne muhalefetle, Yahudi karşıtlığıyla, ve yasadışı faaliyetin desteklenmesiyle bir tuttu.” 

Bildiğim kadarıyla, böylesine açık bir talimatın verildiği ilk örnek buydu; en karanlık Soğuk Savaş dönemlerinde bile, böyle bir şey olmamıştı. Kullanılan sözcüklerin de altını çizmek lazım: “Kapitalizmi sonlandırma arzusu.” Bir niyet, bir plan, bir program bile değil ama sadece bir arzu, neredeyse her açıklamaya uygulanabilecek bir terim (“Doğru, söylemedin ama arzu ettiğin şey bu işte...”) 

Ve elbette, sanki kapitalizmi sonlandırma arzusu, özünde Yahudi karşıtıymış gibi, artık normal hale gelen “Yahudi karşıtlığı” ilavesi de var. Yazarlar bu yasaklamalarının, özünde Yahudi karşıtı olduğunun farkında mı: Çünkü Yahudilerin özü itibariyle kapitalist olduğu mu ima ediliyor? 

Çin günümüzün Sovyetler Birliği değil, komünizmi önlemenin en iyi yolu Çin'i izlemektir. 
Komünizm karşısında bu ani panik tepkisi neden? Salgının, küresel ısınmanın ve diğer sosyal krizlerin, Çin'e tek süper güç olarak kendisinin kaldığını ileri sürme fırsatı sağlayabileceği korkusu mu bu? Hayır, Çin günümüzün Sovyetler Birliği değil, komünizmi önlemenin en iyi yolu Çin'i izlemektir. Geçmişte Sovyetler Birliği dış düşmanken, bugün liberal demokrasilere yönelik tehdit dahili olup, toplumlarımızı kuşatan krizlerin patlayıcı karışımından kaynaklanıyor. 

Sürmekte olan salgının toplumlarımızı nasıl komünizmle (hatta bazılarına göre komünizmin en kötü kısmıyla) özdeşleştirdiğimiz şeye doğru ittiğinin, uç ama net bir örneğini ele alalım. 
Alain Badiou, Logigues des Mondes (Dünyaların Mantıkları) adlı kitabında antik dönem Çinli “hukukçulardan” Jakobenler yoluyla Lenin ve Mao'ya kadar geçerli olan devrimci adalet politikaları düşüncesini ayrıntılı olarak inceledi. Bu kavram dört özden oluşuyor: iradecilik (“nesnel” yasaları ve engelleri göz ardı ederek, insanın “dağları yerinden oynatabileceği” inancı), terör (acımasız bir düşmanı ezip geçme isteği), eşitlikçi adalet (bizi yavaş yavaş ilerlemeye zorladığı iddia edilen “karmaşık koşullara” anlayış göstermeksizin, bunun derhal kabaca dayatılması) ve yine aynı derecede önemli olarak, halka güven. 

Devam eden salgın bizden, bu dört özelliğin yeni bir versiyonunu icat etmemizi istemiyor mu? 

İradecilik: Muhafazakâr güçlerin iktidarda olduğu ülkelerde bile, devletin doğrudan sanayiye müdahale etmesi, açlığı önlemek ya da sağlık tedbirleri almak için milyarlar dağıtması gibi, “nesnel” piyasa kurallarını açık biçimde ihlal eden kararlar alınıyor. 

Terör: Liberaller korkularında haklılar. Devletler yalnızca yeni sosyal denetim ve düzenleme biçimlerini uygulamaya sokmakla kalmıyor, halktan da hastalığını saklayan aile üyeleri ve komşularını, yetkililere bildirmelerini istiyor. 


Eşitlikçi adalet: Sonunda bulunacak aşının herkes için ulaşılabilir olması ve dünya nüfusunun hiçbir bölümünün virüse kurban edilmemesi gerektiği (küresel olmayan tedavinin etkisiz olacağı) konularında genel bir uzlaşma söz konusu. 

Halka güven: Salgın karşısındaki önlemlerden çoğunun, ancak insanların tavsiyelere uyması halinde faydalı olacağını hepimiz biliyoruz. Bu konuda hiçbir devlet denetimi işe yaramaz. 
Ama salgının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan, ekonomideki kısmi toplumsallaştırma, bütün bunlardan çok daha önemli. Vaka sayısında süren artış nedeniyle bu toplumsallaştırma çok daha fazla aciliyet kazanacaktır. Trump ve diğer popülistlerin “faşist” eğilimleri bu şekilde yorumlanmalı. Uzun zaman önce Walter Benjamin'in dediği gibi: “Her faşizmin ardında, başarısız bir devrim vardır.” 

Bu “faşist” eğilimler, kurulu düzenin, salgının köklü toplumsal sonuçlarının farkında olduğunun ve sessizce izlediğinin işaretidir. Kurulu düzen, politik açıdan tam anlamıyla gelişmeden önce bunları ezmeye çalışarak, önleyici davranmaktadır. 

Bir faşist olarak Trump'ı göz ardı etmek çok kolay olsa da temsil ettiği tehlike, doğrudan faşizmden de kötüdür. Gençliğimde anlatılan bir Doğu Alman esprisini hatırlıyorum: Richard Nixon, Leonid Brejnev ve Erich Honecker, Tanrı'nın huzuruna çıkarlar ve ülkelerinin geleceğini sorarlar. Tanrı, Nixon'a, “2050 yılında ABD komünist olacak,” der. Nixon döner ve ağlamaya başlar. Brejnev'e, “2050 yılında Sovyetler Birliği bir Çin eyaleti olacak,” der. 
Brejnev de dönüp ağlamaya başladıktan sonra, Honecker sorar: “Benim sevgili Doğu Almanya'mda ne olacak?” Tanrı döner ve ağlamaya başlar... 

Dünyamızda, Trump ve benzerleri ağırlıkta olursa, aynı esprinin yeni versiyonlarını kolaylıkla düşünebiliriz. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Donald Trump aynı soruyla Tanrı'nın karşısına çıkarlar. Tanrının Putin'e yanıtı: “Rusya, Çin'in denetimine girecek,” ve Putin dönüp ağlamaya başlar. Tanrının Xi'ye yanıtı “Çin topraklarını Tayvan yönetecek.” Xi de aynı tepkiyi verir. Sonunda Trump aynı soruyu sorduğunda, Tanrı döner ve ağlamaya başlar... 

Bugün elimizde olan şey güçlü otoriter devletlerle, vahşi kapitalist dinamiklerin bir karışımı. 
Bugün elimizde olan şey güçlü otoriter devletlerle, vahşi kapitalist dinamiklerin bir karışımı. 
Ve bu yalnızca Çin'de de değil. En etkin kapitalizm biçimi, Henry Farrell tarafından “ağ tabanlı otoriterizm” olarak adlandırılandır: Eğer bir devlet insanları yeterince gözetlerse ve makine öğrenimi sistemlerinin, onların davranışını içermesine izin verirse, herkesin ihtiyaçlarını bir demokrasinin yapabileceğinden daha iyi şekilde karşılamak mümkündür. 
Burada Xi, Putin ve Trump ele ele verir. 

Gelinen noktada biri kısa ve diğeri de uzun vadeli olmak üzere iki sonuç kendini dayatır. Kısa vadeli olanı, Alexandria Ocasio-Cortez'in de belirttiği gibi, liberal merkezin bunu yapmak için çok zayıf ve kararsız olduğu günümüzde, “burjuva” demokrasisini korumak görevini (geriye ne kaldıysa) radikal solun üstlenmek zorunda kalmasıdır. “Yazıklar olsun onlara, artık savaşlarını bile bizim yapmamız gerekiyor!” 

Trump'ın kışkırtıcı tuhaflıklarından sıkılan liberaller, Michael Sandel?ın sunduğu püf noktasını kaçırıyorlar: Trump bir diktatör değil, sadece televizyonda diktatörü oynuyor ve biz de onun yardımcı oyuncuları rolünü üstlenmemeliyiz. Diktatörce aşırılıklarıyla ve kışkırtmalarıyla gizlediği başarısızlıklarına odaklanmak yerine, onu bir tür faşist olarak eleştirdiğimizde yaptığımız şey, onun yardımcı oyunculuğudur. Trump'ın tipik stratejisi, geniş kesimlerin dikkatini çeken liberal öfkeyi kışkırtmak; ve sonra da genel olarak halkın gözünden uzakta, çalışanların haklarını kısıtlayan, vs. önlemler dayatmaktır. 

Ve ikinci sonuç: Ekim 2019'da Şili'de yükselen protestolar sırasında duvarda, “Dünyanın başka bir sonu mümkün” yazan bir graffiti vardı. Kıyamet senaryolarını saplantı haline getiren kurulu düzene yanıtımız bu olmalı. Evet, yaşlı dünyamız yolun sonuna geliyor ama tek seçenek sizin öngördükleriniz değil: Dünyanın başka bir sonu mümkün. 


Slavoj Žižek / Filozof, sosyolog, yazar-RT?den çeviren: Deniz Vural 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O-nedir/ 


En yakınlarımızla konuşmayı bırakıp siri ile konuşmayı, açık havada oyun yerine hücre hapsi görünümlü odalarda hareketsiz oturarak “oyun” oynamayı zihnimizde ve sosyal hayatımızda normalleştirdik. Bu perişan halimiz, evrim geçirdiğimizin en büyük kanıtıdır. İster kabul edelim ister etmeyelim 21. yy. insanları “dijital evrim” sürecini yaşamaktadır. Bu evrimin aşıları da web 1-2-3 araçlarıdır. Aşılar uyanmaya fırsat vermeden en uygun zamanlarda yapılarak uyutma ve evrimleşme devam başarı ile sürdürülmektedir. Hem de her bir aşının yan etkisinin bir sonrakinde giderileceği garanti edilerek “ümit”li olmaya inandırılarak. 


İnternet (International net/Uluslararası ağ), ilk olarak 1985 yılında ABD'de kullanılmaya başlandı ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayıldı. Adı ve yapacağı işin giriftliği o kadar fantastikti ki, bir ülkeden diğer ülkeye geçerken pasaport, izin, kanun, gümrük, ihracat/ithalat, kota, vergi gibi bugün ülkeler arasında büyük sorun olan hiçbir şey İnternet'in sınırları geçişinde hiç yaşanmadan devasa bir ağ örüldü. Birbirine çöpünü vermeyen ülkeler kablonun ucunu diğerine istemeden uzatmışlardı bile. Ticarette kota koyan, sevmediğine ambargo, kızdığına demokrasi götüren ABD, İnternet'in sınırsız kullanılmasına dair en ufak bir fikir beyan etmemesi ve kural koymaması “çağın en ilginç gerçeği”dir. 


İnternet hizmeti başladığında web (www) diye bir şey yoktu. Yani siteleri açıp sörf yapmak, face'de sınıf arkadaşları ile chat yapmak, youtube'dan müzik dinlemek icat edilmemişti. 
Ofislerde bilgisayara yüklü programlarla, yazıcılarla işler yapılır, internetten eposta gönderilir; resim, müzik dosyaları aktarılır ve popüler uygulama programı olan Usenet (Forum sitelerinin ilkeli) ile haber gruplarına girilip dünyadan haber alınmaya çalışılırdı. 
Vakta ki 1993 yılında ABD'de web (www) icat olunca masaüstünde Explorer isimli bir simge konuldu... Bu simge tıklanınca açılan penceredeki adres boşluğuna yabancı bir sitenin adını yazılır ve birkaç dakikaya o sitenin bilgileri yüklenince uzaklardaki bilgileri ekranımızda görmüş olurduk. İnternet 1993 yılında ülkemizde kullanılmaya başladığında adı Türkçe olan bir tane bile site yoktu. O zamanlar Google arama motoru, youtube gibi siteler de olmadığından yabancı site adları haber gruplarından öğrenilirdi. 


Web Nedir? 


Uluslararası ağ (İnternet) tüm ülkelerin resmi ve özel kurumlarına, üniversitelerine, kütüphanelerine ulaşmış, fakat bilgisayarı olan kullanıcıların bilgisayarındaki kişisel bilgilerine tam ulaşamamıştı. Biz “computer”e beklenen fayda adına “bilgi sayar” adını verirken batı “hesap yapar” diyerek uzun vadeli hesapları yapmaya çoktan başlamıştı bile. 
Yapılan hesaplamaya (computing) göre dijital efendilerin data merkezlerinden kişisel bilgisayara bir olta uzatılacaktı. Oltanın ucunda kanca, kancanın ucunda da insanı uçurumdan aşağı atan ve tek gerçeklik olan “bilgi” olacaktı. Bilgiye acıkmış insanoğlu kancayı tutunca, 


kanca damağa değil dimağa geçecek ve av sevinçten çırpınmaya başlayacaktı. Çırpındığı merkezden tespit edilince, oltanın ipi çekilmeye insanoğlu bilgisayarın içine dolmaya başlayacaktı. Ve nitekim öyle oldu. Sayısız oltalar “bedava veri” ikram etmek için birbirleri ile yarış yapar görünmeye, hatta buradan buyurun diyerek tanıtım/pazarlama, reklam faaliyetlerine bile girdiler. Bedava bilgi siteleri, devasa bilgi toplama merkezleri inşa edip “portal” denilen limanlar/kompleksler oluşturdular. Her şey kullanıcının rahat etmesi içindi. 
Artık siteler, portallar, bölgeler bir “üs” sün etrafında kümelenmeye başlamıştı. 


Bilgisayardan insana, insandan bilgisayara veri taşımaya yarayan ileri yazılım ve teknoloji araçlarının çalıştığı “üs” se web denir. Bu üs'te www, https, ftp gibi veri taşımaya, işlemeye yarayan ayrı ayrı karargâh merkezler vardır. Bunlar bir ordunun kara, deniz, hava kuvvetleri gibi ayrı ama ortak bir amaca hizmet eden orduları gibidir. (World Wide Web /Büyük Dünya Ağı) yani www, günümüzde evinde bilgisayarı, elinde telefonu, hattında İnterneti olan kişinin, bu üs'sün uç karakol komutanı olmasını sağlayan bir teknoloji harikasıdır. ABD'nin ülkemizde kurup yönettiği İncirlik üssü neyse, web hizmeti de evlerde, ofislerde, resmi dairelerde odur. Dijital üs”sün İncirlik üssünden tek farkı, efendinin kim olduğunun henüz bilinmemesidir. Biz buna dijital efendilerimiz deyip geçelim... 


Web, İnternet üzerine çalışır. Yani web'in çalışmasına yardım ve yataklık eden tek araç İnternet”tir. İnternet, üs’te faaliyet gösteren karargâhların “veri taşıma trafiğini” (hava trafiği gibi) teknik olarak düzenler ama verinin içeriği ile kesinlikle ilgilenmez. Dünyayı yok edecek bir uygulamanın emri İnternetten verilse dahi müdahale etmez: O kadar demokrattır ki mutlak tarafsızdır. Bu anlamda İnternetin ahlakı, kuralı, kanunu, dini, kutsalı yoktur. Hatta İnternet demokrasi ile özdeşleştirilerek İnternetin olmadığı yerde demokrasi de yok denilmeye başlanmıştır. Böylece İnternetin “yok” ları, demokrasinin varlığına sebep olan “etik değerler ” haline dönüşmüştür. 


Veri taşıma işini basit olarak şöyle açıklayabiliriz. Diyelim ki ABD'de bir arkadaşınıza “merhaba” içerikli bir tek kelimden oluşan bir eposta yazdınız. Mail programı (yazılım) merhabayı önce makine diline çevirerek “0 ve 1”lerden oluşan uzun kelimeler oluşturur, o dijitleri (0 ve Ileri) parça parça ederek paketler haline getirir, paketlerin üstlerine gideceği adresi ve paketin yükünün ağırlığını (MB) yazar ve ABD” gidecek yolda en boş kanallar hangisi ise onları mili saniyeler içinde tespit eder ve paketleri o boş kanallardan gönderir. Bir merhaba kelimesi örneğin 3-5 parçaya ayrılır ve kaynaktan çıkan bu parçalardan biri Rusya üzerinden, diğeri Çin'den, bir diğeri ise Avrupa, Afrika yolundan kıtalar dolaşarak hedef adrese aktarılır. Yol boyunca aktarım merkezlerinde yükün özellikleri, ülke giriş ve çıkışlarında gümrük işlemleri gibi bilgiler düğüm denilen kayıt defterlerine yazıla yazıla gideceği adresteki posta kutusuna ulaştırılır. Hedef merkezinde paketleri karşılayan bir görevli vardır ve gelen paketleri sırasına göre bir tabloya yerleştirir. Tüm paketler gelmişse yükün gönderildiği kaynak merkeze “alım tamamlandı” mesajı gönderir ve sizin ekranınızda “Mailiniz gönderildi” yazar. Eğer parçalardan biri gelmemişse kaybolan paket aranır bulunur. 
Çalınmış, kopyalanmış, bozulmuş ise hırsızların veya hatalı iş yapanların peşine düşülür. Ve tabii ki gönderdiğiniz mailin bir kopyası da dijital efendilerimizin bilgisayarında saklanır. Biz kendi işlerimizi yaparken, webden bilgiler öğrenip videolar izlerken, aslında ark planda leş kargaları ağa düşürttükleri kurbanın parçalarını bölüşür, aşırdıkları verileri big data merkezlerine doldurmaya devam ederler. Herhangi bir web sitesini kullanmak istediğinizde yüzlerce gizli web sitesi bilgisayarınızda sizin bilgilerinizi paylaşmak için sizin ENTER'a basmanızı beklerler. Yani web'de ne iş yaparsanız yapın sanki o yapılacak iş perde önünde size ikram edilen sanal mutluluk olarak sunulurken, perde arkasında kıyamet kopar. Trilyon dolarlık büyük bir dijital pazar kurulur. Devasa big data şirketlerinin temsilcileri, tröstler, 


mafyalar, eli kanlı dijital örgütler, veri hırsızı şebekeler, istihbarat birimleri, taşörenler, lağım fareleri, Truva atları, solucanlar, siyah renkli (gözlüklü ve elbiseli) siteler, hackerler, kendi aralarında gizli protokollerle yaptıkları antlaşmalara göre kavga etmeden kurbanın (yani sizin) üstünüze çöker, sizin karşınıza geçer ve ekrandan sizi seyretmeye, bilgilerinizi vakumlamaya, kayıt defterlerinize, şifre merkezinize, log kayıtlarına girip bilgilerinizi büyük bir ustalıkla çalmaya başlarlar. Bu hırsızlar ordusu, sizin webe girmenizi bekleyen, sizin masum bir siteyi kullanmanızı fırsat bilen çakallar, yamyamlar ve hırsızlar ordusudur. İnsanın zaafını bilirler, zaafına yenileceğini de bilirler ve bilgisayarın kapısından usanmadan beklerler. Kişinin en büyük zaafı ise web sitesine yada webdeki bilgiye ihtiyaç duymasıdır. İnsanı webdeki bilgiye ihtiyaç duyacak vr vaz geçemeyecek hale getirme işlemi de yukarda anlattığım gibi en fazla 
25 yıllık bir iştir. 


Sizi web alemine bağlayan tarayıcı (browser) programının adres satırına bir web sitesinin adını yazdınız: (www.insaniyet.net) sitesi şimdi karşınızda. Eğer site, web 1.0 araçları kullanılarak geliştirilmiş ise sadece ekrandakileri okuma, resimleri gösterme hizmeti verir. Bu birinci versiyonda bilgiler statiktir. Eğer yapacağınız iş bu (okuma/gösterme) özelliklerine uyuyorsa web 1.0 araçları kullanmanız tavsiye edilir. 


Web'in ikinci sürümü olan web 2.0 araçları, kullanıcı ile karşılıklı etkileşim sağlayarak (sorduğu sorulara cevap verir, size başka yeni hizmetler sunarak alıp götür gibi) hizmet verir. 
Eğitim programlarında olduğu gibi; öğrenciye soru sorar, verilen cevabı alıp değerlendirir ve kullanıcıya “doğru” veya “yanlış” gibi bir cevap verir. Web üzerinde bir ankete katılıp online (çevrim içi) cevaplar vermek, bilgisayardaki dosyaları “bulut” denilen uzaklardaki depolara yüklemek, aynı anda birden fazla (milyonlarca) kullanıcıya bir programı kullandırtmak ve bu kullanıcıları bir biri ile iletişime geçirmek (oyun programlarında olduğu) gibi özellikler içerir. 
Son zamanlarda moda olan uzaktan eğitim programları (zoom, Tims, Skype vd.) ve web seminer kelimelerinden türetilen webinar ile zaman-mekân bağımsız toplantı hizmeti sunar. 
Ayrıca 3B şekilleri ve gerçeğini görmek/yapmak masraflı veya imkânsız olan eğitimleri öğrencilere göstermeye yarayan arttırılmış gerçeklik (Augmentin Reality) uygulamalarına da izin verir: Örnek olarak, hücrenin içinde bir yolculuğa çıkmak veya bir depremin ev çeşitlerinde yıkıcılık etkisini ölçmek için animasyon yapmak gibi. Bu günlerde daha çok web 2.0, azınlıkta olsa da yaptığı işe göre web 1.0 siteleri kullanılmaktadır. 


Şayet sitemiz veya telefonumuzdaki uygulamalar Web 3.0 ile geliştirilmiş ise (henüz pazara çıkmadı) size sunulan hizmetler çok daha farklı olacaktır. Yapay zekâ uygulamaları ile zenginleştirileceği söylenen web 3.0, önceki yazılarımda sözünü ettiğim “big data” ile geliştirilmiş programlara yerini bırakacaktır. Kişilerden izinli/izinsiz aşırılan veriler ile yazılan programlarla kullanıcı “şaşırtılarak” ilgi çekilmeye devam edilecektir. 


Yapay zekâ destekli olacağı söylenen web 3.0 şimdiye kadar toplanmamış veriyi daha hızlı ve “güvenli” toplayarak insanın dijital efendilere köle oluşunu da hızlandıracaktır. Çünkü yapay zekâya bağlı çalışması tasarlanan Endüstri 4.0'ın üç temel ayağından biri olan “nesnelerin İnterneti”nde her elektrikli aygıt İnternete bağlanarak “insan, çevre, iklim” gibi küresel verilerin bilgisi elde edilecektir. Tabi yine bir hizmet veriliyor görüntüsü altında veriler karanlık merkezlere akmaya devam edecek. 


En yakınlarımızla konuşmayı bırakıp siri ile konuşmayı, açık havada oyun yerine hücre hapsi görünümlü odalarda hareketsiz oturarak “oyun” oynamayı zihnimizde ve sosyal hayatımızda normalleştirdik. Bu perişan halimiz, evrim geçirdiğimizin en büyük kanıtıdır. İster kabul edelim ister etmeyelim 21. yy. insanları “dijital evrim” sürecini yaşamaktadır. Bu evrimin 


aşıları da web 1-2-3 araçlarıdır. Aşılar uyanmaya fırsat vermeden en uygun zamanlarda yapılarak uyutma ve evrimleşme devam başarı ile sürdürülmektedir. Hem de her bir aşının yan etkisinin bir sonrakinde giderileceği garanti edilerek “ümit”li olmaya inandırılarak... 


BİG DATA-BÜYÜK HIRSIZ 
3 Mart 2021-Prof. Dr. Aslan Gülcü-insaniyet.net/ 


Bir web sitesini ağaca benzetebiliriz: Site arayüzü ağacın görünen gövde ve dalları olarak, alınan/çalınan veriler de kökü olarak değerlendirilebilir. Köksüz ağaç olmayacağı gibi sosyal medyada veri almayan/çalmayan site yok gibidir. Ağacı besleyen ve büyümesini sağlayan kök sistemdir. Bir web sitesinin ne kadar büyüyeceği “alacağı/aşıracağı” verilerle doğru orantılıdır. Veri toplama ağını ne kadar köklü ve geniş kurarsa o kadar büyür ve uzun yıllar ayakta durur. 

Bugün “Big Data/Büyük Veri” olarak adlandırılmakta ve hafızamızda “çok büyük bilgi kümesi” şeklinde yer tutmaktadır. Bu verinin kullanılması ile hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen web siteleri, özel programlar (uzman sistemler), hareketli veya sabit robotlar ve hatta “kendi kendine öğrenen” yapay zekâ yazılımlarının geliştirildiği bir gerçektir. Burada büyük olmaktan kasıt bir seferde “en çok” veya bir konuya/kişiye ilişkin tüm verilerin birden alınmış olması anlamında değildir. Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar ter saniyesinin verileri noksansız olarak alınsa bahsettiğimiz “Big Data” havuzunda “toz zerresi” kalır. O halde Big Data nedir? 


Kendi medeniyet tasavvurumuza göre “Big Data (BD)” için tam olarak şöyle bir tanımlama 


yapabiliriz: “Her şeyin bilgisi.” Burada “big=her şey”, “data—bilgi” anlamını tam karşılamaktadır. 


Doğru tanım, yanlış tanımlanmış/yanlış kurgulanmış kavramları ve olayları temelden ele aldırıp bağlantıları baştan kurdurmaya muktedirdir. Başka bir yazımda “sosyal medya”yı: “İnternete bağlanan program/aygıt” biçimindeki doğru tanımını yapmıştım. Meselâ, en olmaz aygıtlardan biri olan araba garajımızın kapısını açıp kapatan uzaktan kumanda İnternete bağlı ise bu aygıt günün hangi saatinde garajın kapısını açıp-kapattığı bilgisini (log'unu) istendiğinde bize vererek sosyalleşecektir. Iot (ayot) denilen Internet of things (şeylerin/nesnelerin İnterneti) evimizde, büromuzda İnternete bağlı TV, kamera, buzdolabı veya kombi gibi aygıtlar olabilir. Bu cihazlar da sosyal medyaya dâhil olup bilgi üreterek “big data”ya hizmet ederler. Hülâsa, İnternete bağlı her aygıt “her şeyin bilgisi”ne veri toplamaya çalışan teknoloji ajanlarıdır diyebiliriz. Bu ajanları kişiler yani sosyal medya kullanıcıları (bizler) gönüllülük esasına göre hayatlarının merkezine sokarlar. Artık sosyal medya iletişim modundan çıkıp “iş” moduna evrilmiş durumdadır ve “her şeyin bilgisine” veri toplayan milyarlarca ücretiz köleler gece gündüz çalışmaktadır. 


Benzer şekilde “Big Data” kavramının kalbimizin derinliklerindeki bazı telleri titreştirerek “külli şey/her şeyin bilgisi” olarak tanımlanması önemlidir. Çünkü bu doğru tanım, kavramları ve olayları sil baştan bir daha düşünme ve bağlantıları doğru şekilde köprülememize imkân sağlayacaktır. Bu konuyu bir başka yazı konusu olarak erteleyerek esas konumuz olan “her şeyin bilgisi”ne bilgilerimizin ajanlar vasıtasıyla hangi zeminde aktarıldığını ve “dijital medeniyetin” hangi zeminler üzerine hangi ahlaki kurallara dayanılarak kurulmaya çalışıldığını irdelemeye devam edelim. 


Geleceği şimdiden eline aldığı ve “her şeye” hükmedeceğine dair korku ikliminin oluşturulduğu yazılımları yani yapa zekâyı geliştiren “dijital medeniyet”in yaratıcısı olan 


teknoloji devleri (Facebook, Microsoft, IBM, Nvidia, Tesla, Baidu) aynı zamanda birer big data şirketidir. Big data olmadan yapay zekâ gelişemez ve yapay zekanın başarısı big datanın büyüklüğüne bağlıdır. Bu firmalar yüzlercesi kendi adlarına binlercesi de fason yazılımlar ile big data alemini (yeri ve gökleri) kontrol ederler. Big datanın iki alt türü vardır. Biri canlı (anlık) veri; bununla cari işlemler yönetilerek siyasal, askeri ve ekonomik gelişmeler yönetilir. 
Diğeri ise ölü veridir ki bu da “big data” havuzunda yapay zekâya can vermek için aktarılan derya deniz dolusu oluk oluk akan data demektir. Örneğin, teröristleri öldürmek için havalanan SİHA”ların bilgisi canlı veri olup anlık değerlendirmeler içerir. Ama gökteki çekilen uçakların fotoğrafı ise big data havuzuna aktarılır. Bu aktarma işlemi her İnternete bağlanan aygıt (bilgisayar, telefon, saat, gözlük, tomografi vs) tarafından izinli olarak dosyalar dolusu “data'yı teknoloji firmalarına iletirken arka planda eş zamanlı olarak büyük veri için büyük bir hırsızlık olayı yaşanır. İstisnasız her program hırsızlık yaparak hardiskler dolusu bilgiyi çalıp efendilerinin çok gizli serverlarına ve data storage (veri depolarına) aktarılır. İşte bu çok gizli depolama bilgisayarları big data merkezleridir. 


İnternette kullanılan her program kullanıcısından bu hırsızlığı yaptığı için hiç kimse bu tür bilgi çalmanın ahlaki, kanuni, insani bir sorun olacağını dillendirmez. Çünkü yazılımın (kodlama) temeli kullanıcının bilgisini alıp işlemeye dayanır. Kullanıcıya sana işlerini kolaylaştıracağım diye bir program sunarak işe başlar ve gerisi kullanıcıya kapalı bir alemde devam eder. Mesela Kur'an okutan yazılım bu özel ve güzel işi yapmanın yanında kullanıcısının bilgilerinin bir kısmını izinli olarak büyük bir kısmını da “çaktırmadan aşırarak” toplamaya devam eder. Yani ezan okuyan program ezanı okumanın yanında “aman sende ne olacak, önemli değil” dediğimiz bilgilerimizi “yazılımcı efendilerine” çalarak, aşırarak, hırsızlık ederek ulaştırır. Yazılımcı efendiler bunları ya kendileri değerlendirir ya da big data işleyen şirketlere büyük paralar karşılığı satar ve yapay zekâ bununla kurulmaya devam eder. ABD eski başkanı Trump, başkan seçildiği dönemde Facebook'da hesaplarını gizlemeyen 50 milyon Amerikalının bilgilerini Analytica şirketine ciddi meblağlarla satılması ve bu şirketin verileri kullanarak halkın nasıl bir başkan istediği yapay zekâ yazılımı ile belirlenmesinden sonra Trump'ın başkan seçildiği ibretlik olay olarak tarihte yerini almıştır. 


Batı medeniyetinin her şeyi Gören, Bilen Allah ve ahiret tasavvuru olmadığından olayların değerlendirmesini görüntüler aleminde yaparak “rasyonel” ve “pozitivist” davrandığı bir gerçektir. Hırsızlık ve yağmalamanın elektriklerin var olduğu sürede yasak ve suç olduğu, elektriklerin kesildiği andan itibaren “her şeyin mubah” a dönüşmesinin kötü bir şey olmayacağından başka bundan sonraki işleyeceği suçlara da kıyaslama yaparak “yaşamsal zemin” hazırlamaktadır. Batılı vicdan, kişinin olan fakat “kişinin bundan haberi olması mümkün olmayan” şeyleri çalmaya “aşırma” diyerek hırsızlığı basitleştirmektedir. Kişinin bilgisi olmadığı ve fakat küçük olan her şeyi almanın, çalmanın, hırsızlığını yapmanın adını “aşırma” koymuş, adına ufak tefek lüzumsuz bilgi, leblebi kırıntısı diyerek suçu yok saymayı kural haline getirmiştir. Web sitelerinde sıkça rastladığımız “çerez politikası” uyarısını akşamları haberleri izlerken yediğimiz fındık, fıstık olmadığını bilmemiz gerekir. 


Çerez nedir? 


Bir siteyi kullanırken site sahibi kullanıcıdan (kurbanından) iki türlü veri alır. Birincisi; web çerez politikası ile izin isteyerek verileri alır. Site sahibi kullanıcıya “çerezleri helal ediyor musun?” diye sorar. Genellikle hemen kabul ederiz zira kabul etmezsek o anda aradığımız bilgiyi site bize göstermez veya vermez. Zaten site sahibi kafasına koymuştur, al gülüm ver gülüm yapılacaktır. Çerez denmesinin nedeni buradaki bilgilerin bir çerez tabağından düşen bir kırık leblebi, kek parçası hükmünde tek tane, atla butla verilerin olması dolayısıyladır. 


Çünkü Batılı kafa bu önemli bilgilere “çerez” diyerek muhatabını ayakta ikna etmeyi bilmiştir. Batı kültüründe çerez, para ile alınamayacak ve satılamayacak kadar “değersiz şey” ler anlamına gelmektedir. 


İkincisi, web sitesi her kullanılışında yüzlerce hacker tarafından korunsa, bilgiler çalınmasın diye olmadık hünerlerini sergileseler “çalınması engellenemeyen” veriler, site sahibi tarafından mutlaka ve muhakkak surette sırasıyla “kendiliğinden gelir, alınır, kopyalanır, elde edilir, aşırılır, çalınır, takip edilir, dinlenir, izlenir!” Dijital teknolojinin temeline bu iki (izinli ve izinsiz) tahliye kanalı konularak üstüne beton atılmış ve geri dönülmesi, iptal edilmesi (şimdilik) mümkün gözükmeyen devasa teknolojiler bunun üzerine inşa edilmiştir. 
Her iki durumda da ve özellikle izinli verilerde güncel takip edilen ve ilgili merkezlerden tarafından beklenen “acil“ kodlu bilgiler varsa önceden yapılan (paralı) anlaşmalar neticesinde elde edilen veri karşı tarafa anında aktarılır. Mesela bir şirketin, bir kişinin, bir memurun bir milyon dolar havale yapması bilgisi gibi. Anlık değeri olmayan veriler ise oluk oluk big data merkezlerine akmaya devam eder. Merkezlere pompalanan veriler burada sınıflandırılarak önceden belirlenen başlıklara göre genel bir ayrıma uğrar. Her grup kendi içinde veriyi alt sınıflara tekrar tekrar ayırır, “bir tek tane veri” bu merkezde bir tek tane veri olmaktan çıkar, yüzlerce, binlerce alt sınıfa ait veri olabilir. Veriler, şifreleme algoritmaları yardımıyla ve kripto yazılımları ile şifrelenerek yedeklenir. Yedekleme belli zamanlarda tekrarlanarak güncellenir. Sınıflanan veriler ya ilgili şirketin yapay zekâ yazılımlarında kullanılır veya başka yapay zeka şirketlerine gizli olarak satılır. Neticede geleceğimizi ipotek altına almış gibi davranan yapay zekâ yazılımlarının geliştirilmesi devam eder. Bir big data depolama ve soğutma tesisi dünyanın her yerine dağıtılmış olarak çalışır ve bir şirketin serfettiği elektrik bir küçük Avrupa devletinin kullandığı elektrikten daha fazladır. 


Bir web sitesini ağaca benzetebiliriz: Site arayüzü ağacın görünen gövde ve dalları olarak, alınan/çalınan veriler de kökü olarak değerlendirilebilir. Köksüz ağaç olmayacağı gibi sosyal medyada veri almayan/çalmayan site yok gibidir. Ağacı besleyen ve büyümesini sağlayan kök sistemdir. Bir web sitesinin ne kadar büyüyeceği “alacağı/aşıracağı” verilerle doğru orantılıdır. Veri toplama ağını ne kadar köklü ve geniş kurarsa o kadar büyür ve uzun yıllar ayakta durur. Google başlangıçta basit bir listeleme yapan site iken bugün dünyayı saran kök sistemi ile adeta İnterneti idare eden komutan rolünü üstlenmiştir. Yapay zekâ üzerine en ciddi veriyi toplayan da Google arama motorudur. Google'un bize sunduğu bu önemli hizmeti niçin “ücretsiz” yapar diye hiç düşündük mü acaba? Kaldı ki Google, sorduğumuz soruya on saniyede doğru cevap verirken on binlerce süper bilgisayarı depolamada kullanır, elektrik, soğutma, binalar, yüzbinlerce paralı sitelerden adlığı bilgiler, on binlerce Google çalışanın geliştirdiği arama motoru yazılımını “sebil” ederek bize hizmet sunar. Hepsi niçin dersiniz? 
Hepsi “her şeyin bilgisi”ni elde etmek için. Batının medeniyeti nasıl vicdanları susturarak küresel rüzgârlarla insanlığı kapitalizme köle etmeye çalışıyorsa, dijital medeniyet de suç ve ahlaksızlık olan bilgiyi çalarak “yapay zeka medeniyeti” inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir. 


ZİHİNLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ 
23 Şubat 2021-Prof. Dr. Aslan Gülcü-insaniyet.net/ 


Enstitü yönetimi çalışma saatleri ve yeri konusunda “özgürlük” metodolojisinin uygulanmasının daha bilimsel olduğu gerçeğinden hareketle araştırmacılara asla hiçbir kısıt getirmediğini ve getirmeyeceğini (privacy policy) garanti etmiştir. Ayrıca enstitü, araştırmacıların sonuçlandırdığı her projeyi “noksansız olarak görüp” kabul ettiğini garanti etmektedir. 


Daha önce bir enstitüde okudunuz mu bilmiyorum ama akademisyenler hariç enstitülerde okuyan pek az insan vardır. Akademik anlamda enstitü: “önemli konuları araştıran, bilim üreten, uygulama yaparak öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen bir kuruluştur.” Formel anlamda bir enstitü kimlik kartı sahibi azdır ama tanımın dayanılmaz cazibesine göre “iş tutan” informal enstitüler için öğrenci kartı çıkartmaya kalksak ulusal kimlik kartları ile yarışır. Zira milletimiz başta olmak üzere tüm ülkelerin fertlerinin büyük bir kısmını bu enstitüde okuyor görüyorum; hem de Zihinleri Ayarlatma Enstitüsünde! 


Mizahi yazmayı severim ama bu yazının öyle bir yazı olmadığını baştan söylemek isterim. 
Enstitü, okuma, araştırma, bilim, zihinleri ayarlatma gibi kelimeleri de yerli yerince ve gerçek anlamlarında kullandığımı baştan belirteyim. Niçin fakülte değil de enstitü derseniz, fakülte; formal avam eğitimine karşılık geldiği için daha üst bir eğitim kurumu olan enstitüyü seçmeliydim. Enstitülerde hece(lemek) ile başlayan araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, süreç sonunda insanlığın şu ana kadar zetta baytlarla (ZB) ifade edilen data storage (bilgi deposu)'lerde bilişsel veriyi depolar. Havuza yığılarak kullanılan ve tüketilerek işlenen data; odaklanılan “kelimeyi” öldürmeye varacak seviyeye ulaşması ancak ve ancak “bir enstitü” faaliyeti kapsamında ortaya çıkabilir. Fakülte bu anlamda durağan ve statik yapıya sahip olup dört yıl sürecek eğitimin tamamlanmasına bağlı iken enstitüler dinamik olup bilgiyi tüketerek bir üst level?a geçirmede mahir mekanizmalardır. Geometrik parametreler olan hız ve tüketim katsayıları enstitü çatısı altında fonksiyonelleşir. Fakülte bu anlamda aritmetiksel kalıplara sahip olup geleneksel tarzda ve yavaş tecelli eder. Mesela Dünyaca ünlü bilim merkezi MIT, bir enstitü iken Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi KPSS atamasıyla dünya çapında öğretmenler yetiştirmektedir. 


Enstitüde okuyan/çalışan araştırmacılar Ar-Ge'yi şu şekilde yaparlar: Saha kritikleri sonucunda bir konu yani sorunsal bulunur (Ar), üzerinde çalışılmaya değer olduğunda karar verilen konu problem cümlesine dönüştürülür (Ge) ve konu hakkında literatür (kaynak) taranır, problemi çözecek metod tespit edilir, bu metod problem cümlesine uygulanır ve sonuç(lar) elde edilmeye çalışılır. Çıkan sonuçlar literatüre dayalı olarak yorumlanır, tartışılır, sonuç ve öneriler belirlenerek çalışma bitirilir ve başka bir problem cümlesine geçilir. 


İnternet ile çalışan her programa sosyal medya denir. Program isterse ezan okusun, ister sadece haberlere baksın, isterse de Python ile deep learning yapsın; bu programları kullanan her kişi bir “enstitü” çalışanı olup ar-ge yapan araştırma görevlisi veya enstitü uzmanıdır. 
Hangi enstitü mü? Yukarda yazdığım gibi ZİHİNLERİ AYARLATMA ENSTİTÜSÜ. 


Yukarıdaki iki sonucu sentezlersek, sosyal medya kullanan araştırmacıların “bir” enstitüde çalıştıkları sonucu ortaya çıkar. O enstitünün kurumsal kimliği yoktur ama varlığı yaptığı işten dolayı hissedilir. Bu anlamda kurulan enstitülerde çalışan/okuyan “birileri”, bilimsel süreçleri titizlikle sürdürmekle kalmayıp, rüştlerini dahi ispatlamışlardır. Enstitü öğrencileri, fazlası var eksiği yok denilecek uyumla çalışma saatleri bağlamında iş sözleşmesine derinden saygılıdır. Bıkmadan, usanmadan ar-ge işlemlerini sonuz deneyimleme sabrı göstererek enstitü öğrenciliğine/çalışmalarına devam etmektedirler. Üstelik yüzlerce milyar dolarlık fonlarla ayakta duran bu enstitüler, çalışanlarını uluslararası projelerde çalıştıklarına ikna etmiş olacak ki gönüllülük esasına göre tam zamanlı (24 saat) olarak çalıştırmaktadır. Bu çalışanlar aslında enstitü ruhuna uygun olarak “araştırmacı” ismi ile adlandırılabilir. Her araştırmacının proje alt yapısında kullanılan bilgisayar, akıllı cihaz, internet, elektrik gibi ücretli aygıtları karınca kararınca özel bütçelerinin elverdiği ölçüde kişisel fedakârlıklarıyla karşılamaktadırlar. Bu konuda taraflar arasında hiçbir anlaşma yoktur ve araştırmacı projeye ikna edilmişçesine cihazını kendi bütçesini zorlayarak temin ederek işe başlar. Bu şeklide iş 


tutmak teknolojik ahlâkın ruhunu ve küresel-çağdaş dijital vatandaş olma üst benliğini araştırmacıya hissettirir. 


Ne var ki bu fedakâr araştırmacıları arada bir kendi ekseni etrafında döndüren bir hortum vardır: Teknoloji yenileme rüzgârları. Teknoloji üreticilerinin her yeni modeli yıl geçmeden piyasaya sürmesi çalışanların kısıtlı bütçelerini biraz zorlasa da her yenilik ar-ge'de büyük kolaylık sağladığı için bunun memnuniyetle karşılanması gerektiği artık kanıksanmıştır. 
Özellikle sekizinci versiyondan sonra tamamen sorunsuz hale geldiği bilimsel olarak ispatlanan “denkleştirememe” sorunu oluşan kast sisteminde herkese yerini kabul ettirdiği bir gerçektir. Bu yer bildirmede şu ana kadar “itiraz, isyan, devrim” gibi öğeler asla kullanılmamıştır. 


Enstitü yönetimi çalışma saatleri ve yeri konusunda “özgürlük” metodolojisinin uygulanmasının daha bilimsel olduğu gerçeğinden hareketle araştırmacılara asla hiçbir kısıt getirmediğini ve getirmeyeceğini (privacy policy) garanti etmiştir. Ayrıca enstitü, araştırmacıların sonuçlandırdığı her projeyi “noksansız olarak görüp” kabul ettiğini garanti etmektedir. Çünkü bu kadar iyi eğitim almış çalışana sahip bir enstitünün insan kaynağına güvenmesi ayrıca bir kazanımdır. Başarılı araştırmacı ile az başarısız araştırmacı farkı olmadığından her seviyede data sağlayan “değişik” ve “dağıtık” operatörlerin varlığı ciddi bir kazanımdır. Özellikle ve tam anlamıyla beceriksiz kullanıcıların olması bulunmaz bir nimettir. Çünkü başarılı örnekler her zaman biraz eğitimle elde edilebildiği halde başarısız kullanıcıların bulunması ve sistemde ısrarla çalışmaya devam etmesi “hata ayıklama” gibi pahalı ve önemli bir süreci ucuza kapatmanın en güzel örneği olacaktır. 


İnternet ile çalışan bir program, kullanıcısından hangi bilgileri izni dâhilinde alacağını söylerken, hangi bilgileri de “aşıracağını” söylemez. İşte baştan bu yana anlatmaya çalıştığım enstitü çalışanları yani bizler, sadece kullanıcı olmakla kalmayız: Kullanıcı programı, program da kullanıcıyı ve kullanıcının aktif/pasif datalarını kullanır. Yazılımcı efendiler kullanıcıları “bedava” kullanmanın yolunu çoktan keşfetmiş ve bunu da hayata “işte böyle” geçirmişlerdir. Kullanıcı bu düzenekte sadece programı bedava kullanmakla kalmayıp kullanma süreci boyunca ortaya çıkan bilgilerinin de çalınmasına sessiz kalır. Daha önemlisi zihnini, kullandığı sosyal medya ile efendisinin dediği biçimde ayarlatmaya adanmış gözükmek mecburiyetindedir. Bu adı konmamış mecbur adanmışlık birkaç adım sonra kullanıcıyı sessiz ve sakin bir biçimde teslim alır. Bu aşamadan sonra ayarlatma otomatik olarak yapılır ve buna tüm çevre (anne-baba dâhil) sessiz kalır. Çünkü sessiz kalmak mecburiyetinde olduğunu herkes artık bilmektedir. 


Zihnini ayarlatmadan kaçınan kişi iyi bir enstitü çalışanı (sosyal medya kullanıcısı) olamaz. 
Eğer sosyal medya kullanıcısı iseniz şu veya bu şekilde siz de zihinleri ayarlatma enstitüsü çalışasınız demektir. Evet, evet, Google'a bir şey sormanız bile bu işe dâhildir. Bugün dünyada en önemli sorun “güvenlik sorunudur.” Hal böyle iken neden kişisel kullanıcılar için bir internet veri güvenliği yazılımı yoktur, çalınmaya (Batılıların sevdiği kelimeyle aşırılmaya) karşı neden önlem alınmaz? Bahsettiğim veri güvenliği veri tabanlarında korunan değil, hayatın akışı içinde “enstitü çalışanlarından” anlık olarak ortaya çıkan verilerdir. 
Örneğin saat kaç deyip telefona bakmak gibi. 


Hayatta hiçbir başarının kendiliğinden olmadığı/olamayacağı ortadadır. Oyun kurucu teknoloji cambazları (tacirleri) ağlarını (networking) atmış ve koltuklarına yaslanmış olarak dataların havuza nasıl oluk oluk döküldüğüne bakıp gelecek planlarını yapmaktadırlar. 
Büyük, karmaşık planların ve ciddi fonların kullanılması sonucunda gerçekleşecek kurgunun 


çalışanları ve kurbanları aynı kişilerdir. Enstitü çalışanı olarak görev yapan kullanıcılar/köleler sayesinde sistem tıkır tıkır işlemekte ve “enstitü öğrencisi-çalışanı” olmak gibi bir paye verdiği için kölelik “doğal” olarak algılanmaktadır. Teknoloji çılgınlığında neyi nasıl yaptırırsak “kendiliğinden oluyormuş” izlenimini elde ederiz hinliği, teknolojinin gizemli büyüsü içinde başarılı ve sessiz bir proje ile uygulamaya konduğu ortadadır. Bu sayede “ayarlatma” işlemi teknoloji dümencilerinin kontrolünde sorunsuz olarak uygulanmaktadır. 


Sosyal medyayı kullanmanın kötü olduğunu, normal olmadığını bugün hiç kimseye anlatamayız. Çünkü sosyal medya bahsettiğim “Zihinleri Ayarlatma Enstitüsü”nün ta kendisi olup bütün zihinleri kendi “normalliğine” ayarlamış durumda. Sosyal medya dediysem bunun en aşırı örneği olan Face, Insta, oyunlar, chat (whatsapp, bip, telegram vs)'ten bahsetmiyorum. Siz en basitinden sadece ezan programına bakın, kerahat vaktine kaç dakika var onu öğrenin! Ya da her hafta hayırlı cumalar dileyin, her sabah gazete haberlerini okuyun ve nihayet en kötüsü de hiçbir şey yapmadan ekran kilidini yüz kere açıp kapatın... Her bir hareketiniz bir data olarak büyük havuza aktarılacak, sizin hangi saatlerde programa baktığınız bilgisini, bir insanın ne sıklıkla telefonu açıp kapattığını sayan ve ölçen delilik datasını devasa bilgi havuzlarına bizzat siz bağışlamış olacaksınız. Ya da Google'dan hangi kelimeyi öğrendiğin sana fayda sağlarken, o kelimeyi hangi saatte bu veya buna benzer kelimeleri hangi gün, hafta, yıl içinde ne sıklıkla aradığını toparlayıp ileride “sen böyle birisin” diyeceği “karakter analizinizde” önemli bir veri olacaktır. 


“Adam sende, önemli değil” diyorsanız sorun yok? 
PAPA'NIN IRAK”I ZİYARETİ NE ANLAMA GELDİ? 


13 Mart 2021 Cumartesi -haksozhaber 


Papa'nın ziyaretini büyütüp aşırı anlamlar yüklemek oldukça gereksiz olduğu gibi azımsanmayacak noktaları da gün yüzüne çıkardığı unutulmamalı. 


Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus, üç günlük bir ziyaret için Irak'a gitti. Daha önce hiçbir Papa, Irak'ı ziyaret etmemişti. 


Ancak daha önceki birçok Papa, Irak'ı ziyaret etmek de istiyordu. Papa Franciscus ise toplam 
250 bin Hıristiyan'ın yaşadığı söylenen Irak'ı ziyaret eden ilk isim oldu. Ziyaretin sloganı 
olarak da İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz"di. 


“Hepiniz kardeşsiniz” söylemi Sünnileri kapsadı mı? 


Öncelikle Papa Franciscus Irak'ta; Bağdat, Necef, Ur Ovası, Erbil, Musul ve Karakuş'u ziyaret etti. 


Bu bölgelerde belirli liderler (Kürt, Şii, Keldani) ile görüşen Papa'nın Sünni Müslümanlarla görüşmesi Şii nüfuza nazaran neredeyse hiçti. Müslümanları sözde temsilen Şii kesimler ile görüşülmeye riayet edildi. 


Özellikle Arap dünyasının Şii lideri Ayetullah Ali el Sistani ile görüşen Papa, barış söylemlerinde bulundu. ABD'nin Irak'ı yerle bir etmesini görmezden gelen Papa barış temennilerinde bulunmakla yetindi. 


“Papa ziyareti esnasında yaptığı konuşmalarda bölgenin savaşlarla yıkılmasının gerçek suçlularını görmedi.” 


Papa'nın görüştüğü isimlerden birisi de Haşdi Şabi kuvvetleri içerisinde yer alan Keldani bir komutandı. 


Katolik Hristiyan olmasına rağmen Şiilere çalışan Rayyan Keldâni adlı komutan Papa'nın elini öptükten sonra Papa'nın tesbihini rica etti. Adeta şovu andıran bu mizansen olayda Keldani komutan Papa'ya: “Efendim bundan sonra savaş İbrahim'in çocukları ile Yezid'in çocukları arasında olacaktır” dedi. 


Papa'nın #lrak ziyareti: #Papa Francis, Haşdi Şabi'nin 
Hıristiyan kolu İncil Tugayları Babiliun'un başındaki 
Reyyan Salim el-Keldani'ye kendi tespihini hediye etti. 
Bu Hıristiyan Hadi Şabi silahlı grubu #Sincar savunmasında da bulunmaktadır 


Yezid'in çocukları kim? 


İslam dünyasında hiç kimse kendisini Yezid'in çocuğu olarak tanımlamaz. Ancak ABD, İran ve Vatikan Keldani'nin Yezid'in çocukları olarak tarif ettiği kimselerin “Sünniler” olduğunu biliyordu. 


Bu söylem Sünnilere karşı girişilen topyekün saldırıların dile gelmesiydi. Ne Papa, ne Şii lider Ayetullah Sistani ne de İran ve ABD, Sünnileri hiçbir zaman dost görmedi. Aksine milyonlarcasını katletmeyi kendilerine görev bildiler. Papa'nın ziyaretinde de Sünniler yok sayıldı. 


Papa'nın ziyaretine basın ne dedi? 


Elbette İtalyan ve Fransız basını, Papa'nın Irak ziyaretini nasıl değerlendirdi bunu bilmek konuyu oldukça aydınlatıcı kılacaktı. 


Yabancı basın, olayı bir gezi olarak niteleyerek, tarihe geçecek bir olay olarak gördü. İran basını ise Papa'nın Irak ziyaretine özel anlamlar yüklemeyi tercih etti. 


Aslında İran'ın, Papa'nın ziyaretini nasıl gördüğü ve gösterdiği oldukça manidardı. Çünkü İran kendisini İslam dünyasının lideri olarak gördüğü gibi gayri müslim ülkelere de böyle bir imajı yansıtmayı amaçlıyor. Bu minvalde de Papa'nın Irak'ı ziyaretini, İran basını oldukça olumlu yansıtmaya gayret gösterdi. 


Ayrıca İran basını, Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile Papa Franciscus'un görüşmesini “İslam dünyası ve Hıristiyanlık dini arasındaki bir görüşme” olarak da görmedi. Bilakis Şiiler ile Hıristiyanların görüşmesi olarak gördüğü gibi böyle aktarmayı tercih etti. 


“Her ne kadar Şiilik ile Hıristiyanlığın görüşmesi olarak gösterilse de, bu mezhepsel yaklaşım kendi içerisinde belirli problemleri barındırıyordu.” 


Bu mezhebi tanımlama bize ayrıca, Papa'nın ziyaretindeki anlamı da gösterdi. Papa'nın doğrudan muhatabının İslam dünyasının önemli bir kısmını kapsayan Sünnilik ile değil de belirli bir siyasal sosyal ve ideolojik çizgiyi taşıyan Şiilikle olması bölgedeki Şii etkisi ve Hıristiyanlık ilişkisini gözler önüne serdi. 


Şii dünyadaki ayrım 


Bir parantez açmak gerekirse Ayetullah Ali el Sistani; (İran'da bulunan) Ayetullah Hamaney'in de üzerinde olan belirli bir otoriteyi simgelemekte. 


"Bu ziyaret, Arap Şiiliği ile Fars Şiiliği arasındaki belirgin bir farkı gösterdiği gibi aradaki rekabetin varlığını da hatırlattı." 


İran yani Fars Şiiliği, bölgede ve dünyada tüm Şiileri ve Müslümanları temsil ettiğini iddia ediyor. Katolik Hıristiyanlığın dini lideri Papa Franciscus'un Arap Şiileri temsil eden Ayetullah Sistani'yle Irak ziyareti esnasında buluşması bölgedeki dindarları ve iki din arasındaki ilişkileri göstermesi açısından ayrıca değerlendirilmeyi hak ediyor. 


Arap Şiiliğinin merkezi Necef şehri olurken, Fars Şiiliğinin merkezi ise Kum Şehri olmakta. 
Necef ve Kum arasında öteden beridir bir rekabet bulunuyor. Tıpkı, Vatikan ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki mücadeleye benzer bir durumu anımsatır. 


Hıristiyan dünyasının arasındaki çekişme; siyasal, tarihi, sembolik değerler üzerinedir. Arap Şiiliği ve Fars Şiiliği de her ne kadar bu yönleriyle benzese de birebir aynı nitelikte değildir. 


Her iki mezhebi yaklaşım da otoriter bir tarzda diğerinin alanını daraltmak ve kendi nüfuzunu arttırmayı amaçlamaktadır. 


Ancak İran ve Irak arasındaki Şiilik mücadelesi biraz daha farklı ilerlemektedir. Necef ve Kum uleması arasında cereyan eden Şiilik mücadelesi haliyle bölgeyi de farklı şekillerde etkilemektedir. 


Bu mezhebi ayrım kendisini en temel de: Ayetullah Ali Sistani'nin, İran'da geçerli olan siyaseti ve bölgeyi tanzim etmekte aktif bir görüş, siyaset ve ideoloji olan Velayet-i Fakih'i reddetmesi ile belirginleşiyor. Aradaki bu farklılık ve tartışmanın asıl noktası olan “Velayet-i Fakih? mevzusu bir dini tartışma ile de sınırlandırılamıyor. Bu sebeple aradaki mücadele farklı şekillerde cereyan edebiliyor. 


Örneğin İran'ın bölgedeki en yetkin ve etkili temsilcisi Kudüs Orduları Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından Bağdat'ta füzeli bir saldırı ile öldürüldü. Yanında bulunan ve ölen diğer kişi Haşdi Şabi'nin ikinci lideri Mehdi El-Mühendis'ti. 


Bugüne kadar bu iki isimde İran adına bölgede diğer Şii ve Sünni grupları tasfiye eden organizasyonları yürüttüler. Tasfiye o kadar etkili yapıldı ki artık Kasım Süleymani'ye gerek kalmamış ve görevini tamamlamış kabul edildi. 


Ayrıca öldürülen her iki isim de ABD'ye karşı açıktan karşıt söylem geliştirmeye başlayıp ABD'ye tehdit dili ile meydan okumaya başlayınca artık bu iki isim tasfiye edildi. Ardından bölgede İran ve ABD'nin Bağdat merkezli çatışma ve saldırı haberleri gelmeye başladı. 
Özellikle ABD misyonları ve elçiliğine dönük gerçekleştirilen saldırıların temelinde Bağdat'ın, Şii dünyası için önemi yeniden gün yüzüne çıktı. 


Papa'nın ziyaretinden komplo teorileri üretmek 
Sadece basit olmasa da bir “ziyaret” olan Papa Franciscus'un gezisi, her yönüyle irdelenebilecek bir konu iken, komplo teorileriyle boğmak tercih edilen öncelikli seçenek 


oldu. 


Papa'nın ziyareti, mesajları, görüşmeleri ve umarsızlığı ile bütün bu malumatlar; komplo severlere tabi ki komplo teorileri için uygun bir zemin oluşturdu. 


Papa Franciscus, Vatikan ve ABD'nin bütün olaylarda kontrollü bir biçimde hareket ettiği algısı uyandırılarak Papa'nın gezisi derin anlamlar barındırıyormuş gibi lanse edildi. 


Oysa Vatikan ve Papa'nın komplo teorileri ile bezeli anlatılan hikayeleri gerçekleştirecek (kilise) unsurları çoktan tasfiye edilmişti. 


Yine de bölgede Sünni Müslümanlara yönelik girişilen eylem ve saldırılarda; Şiilik ve Hıristiyanlığın “aynı düşündüğünü” bir kez daha görmüş olduk. 


KİŞİSEL BİLGİLERİMİZ ÇALINIRKEN BİZ NE YAPACAĞIZ? 
Fatih Demir / Haksöz Haber-12 Mart 2021 Cuma 


Amerikalılar, kişisel bilgilerinin çevrimiçi ortamlarda pervasız ve izinsiz toplanmasına bir şekilde ikna oldular. Peki ya bizler? İkna olmamız gereken bir durum mu var yoksa kaçınılmaz olanın bize zarar vermeyeceğini mi düşünüyoruz. 


Dijital dünyanın olumlu getirileri oldukça fazlaydı. Hayatı kolaylaştırdığı gibi hayatın kimi noktalarında zevkte verdi. 


Bir sosyal medya sitesinde gezinmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni insanlarla tanışabilmek, dil öğrenmek, hiç bilmediğimiz bir şeyleri öğrenmek ya da yapabilmek artık daha kolay oldu. 
Bu kolaylık insandan bir şeyleri aldı mı? 


Kimi distopiklere göre kimliklerimiz çalındı. Dijital dünyada birer kopyamız oldu! Bunlar uçuk fikirler gibi gelebilir ancak teknoloji gerçekten bu tür distopik düşünceleri bile hayata geçirdi. Artık ölsek bile bir dijital replikamız olabilecek mesela. 


Bütün bu kopyalama ve arşivleme süreci nasıl gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor asıl sorulması gereken soru bu olabilir mi? 


Hepimiz artık yeni bir tartışmanın içerisinde yer alıyoruz. Dijital verilerimiz ne olacak, devletlerden ifade özgürlüğümüzü nasıl koruyacağız ya da şirketlerden? 


Kimi sosyal medya şirketleri her ne kadar biz kabul etmesek de Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi olarak görmeye devam ediyor. Mesela Twitter şuana kadar Türkiye'de herhangi bir temsilcilik açmadığı gibi Türkiye'nin yeni çıkardığı yasaları da kabullenmişe benzemiyor. 


Ve Twitter ABD başkanı dahil tüm dünyaya kafa tutacağının sinyallerini vermişti. Yalnız Twitter her ne kadar “ben yaparım, ben ederim” dese de, Türkiye'de Twitter'i bekleyen bazı sorunlar oluşacak. Yakın zamanda Twitter'ın bant genişliği daralacak. Kullanıcıların sosyal paylaşım sitesinde geçireceği sürede haliyle kısalacak. Ama bu Twitter'ı ve sözde savunduğu ifade özgürlüğü tezini engelleyecek mi? 


Twitter siz benim ifade özgürlüğü sunma hakkımı daraltmak istiyorsunuz diyerek ülkelerin yasal prosedürlerine uymak istemiyor. Haklı olabilir mi? Sonuçta artık şirketler birer devlet gibi düşünüyor ve hareket ediyor! İfade özgürlüğünü sunarken bizden karşılığında ne alıyor? 
Kapitalist yaşam dünyanın her yerine ulaştı. Artık hiçbir şey bedava değil her zaman bir karşılığı olacak! Twitter bu ifade özgürlüğünü sunma hakkının karşılığını nasıl alıyor ya da diğer sosyal medya ve internet siteleri? 


ABD ve AB ülkelerinin birçoğunda Twitter ve benzeri sosyal paylaşım siteleri çevrimiçi oldukları ülkelerin yasalarına uymayı kabul ederek ya temsilcilik açtı ya da paylaşımları uygunsuz olan içerik sahiplerinin iletişim adresleri ve bilgilerini sunmayı taahhüt etti. Yine aynı sosyal paylaşım siteleri -birçoğu anlaşmayı kabul ederek temsilcilik açtı en büyüklerden bir kaçı hariç- Türkiye'deki girişimlerine dair çok az yatırımda bulunduğu gibi yasalara da uymayabileceklerini belirtti. Her ne kadar Facebook'a bağlı olan Instagram ve Whatsapp temsilcilik bulundursa da yasaların onlardan talep ettiklerinin tamamını karşılamayacaklar. 


Whatsapp geçtiğimiz aylarda yayımladığı yeni gizlilik anlaşmasını gelen tepkiler üzerine ertelemişti. 15 Mayıs'ta o gizlilik anlaşması yürürlüğe girecek ve kullanıcılarının verilerini üçüncü parti uygulamalar ve şirketler ile paylaşmaya başlayacak. Üstelik bunu dayatarak gerçekleştirecek. Kullanıcılarına “ya sev ya da terk et” diyerek. Peki Türkiye yasaları bu konuda ne yapacak? En önemlisi Whatsapp'ın bu tavrı ifade özgürlüğünü sınırlandıran bir eylem olmayacak mı? Sonuçta kullanıcılarına benim koşullarımı kabul etmezseniz yani bilgilerinizi paylaşmama izin vermezseniz sizin birbirinizle iletişim kurmanıza izin vermeyeceğim diyor. 


Bu konudaki yetkin isimler ifade özgürlüğünün ihlalinin devletlerden şirketlere kaydığını belirterek kullanıcıları uyarmakta. Şirketlerin verileri, ticari amaçlardan da öte bireyleri manipüle etmek için kullanmaya başlayacağı sosyal medya üzerinde konuşulan en önemli konulardan birisi haline geldi. 


Örneğin, elbisenizi kuru temizlemecide yıkattırdığınızda oluşturduğunuz dijital kayıtların ne olduğunu ve nasıl işletildiğini bir düşünün. Veya araba kiraladığınızdaki kayıtlarınız, alışveriş sepetleriniz, ya da en önemlisi yakın arkadaşlarınızla yaptığınız özel sohbetleriniz. Kim bilir kimler o verileri nasıl bir data olarak kullanıyor. Kendimiz hakkında birçok siteye bizim hakkımızda çok fazla çıkarımda bulunulabilmesini olanaklı kılan verilerimizi yükledik ve yüklemeye de devam ediyoruz. 


Alışveriş yaparken, internette gezerken, bir şeyleri öğrenmek veya merakımızı gidermek için interneti her açtığımızda yani çevrimiçi olduğumuz her an hakkımızda oluşturulan “dosya” biraz daha kalınlaşıyor. Üstelik dijital kayıtlar artık eskisi gibi büyük bir yük değil veri şirketleri için. Daha küçük boyutlu merkezlerde daha çok bilgi kayıt altında tutulabiliyor. 


Artık herkesin başına gelen bir olay var: Sohbet ederken bahsettiğiniz bir konu hakkında telefonunuzu açıp herhangi bir uygulamaya girdiğinizde az önce o konuştuğunuz konuyla ilgili bir reklama rastlıyorsunuz. Nasıl oluyor peki bu? 


Her an sabit bir sistem tarafından gözetlendiğinizi ve takip edildiğinizi bir hayal edin. Öyle bir zekâ ki sizi bulunduğunuz her yerden görebiliyor. Söyleyeceğiniz her şeyi kayıt edebiliyor ya da eleme yaparak anahtar kelimeler üzerinden kayıtlar oluşturuyor ve size geri dönüşlerde bulunabiliyor. İfadeleriniz bir bakıma yeniden şekilleniyor. Bu durum peki ifade özgürlüğünü engelleyen bir durum olacak mı ya da öyle görmeli miyiz? 


Şu bir gerçek ki hangi yasayı çıkarırsak çıkaralım bizi dinlemek, takip etmek ve algımızı yeniden şekillendirmek için birileri çalışmaya devam edecek. Ve belki de bizim dijital replikamızı piyasaya sürecek ve bundan gelir elde edecek. 


Peki biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Sonuçta artık gözetlenmekten kaçınmaya çalışmak beyhude bir uğraş gibi duruyor. 


Çünkü dijital aygıtlara biz sahip olmasak bile çevremizdekilerin sahip olması yeterli. Bu fikir çok uçuk gelmiş olabilir ancak psikolojik ve sosyal araştırmalar gösteriyor ki bireylerin yakınında olan insanların, bireyin hayatını ve düşünme biçimini şekillendirdiği bir gerçek. 
Dijital araçlara sahip yakınlarımız üzerinden bizim hakkımızda da ön bilgiler oluşturulabilir. 


Bu yüzden dijital dünyadan kaçınmak, “bilgilerimizi sözde gizli ve ulaşılamayan yerlerde saklamak yerine” belki de bu izlenme/gözetlenme/takip edilme durumunu bertaraf edecek 


daha güçlü ve özel sistemleri inşa etme vakti gelmiştir. Sonuçta kimse bu araçların sunduğu imkânlar ve kolaylıklardan vazgeçmek istemiyor. 


ODA TWNİN KATİL ESED DÜŞKÜNLÜĞÜ! 
11 Mart 2021 Perşembe -haksozhaber 


Geçtiğimiz günlerde ajanslara düşen bir haber Oda TV'yi çok üzmüş! 


Yalan ve propaganda haberciliğinin en başarılı örneklerini sunan Oda TV'nin çok hassas olduğu iki konu var. Birincisi Müslümanların kazanımlarına dönük saldırganlık. En basitinden bir yerde cami mi yapılacak Oda TV hemen orada olaya müdahale eder. Menfi tekil örnekleri Müslümanların geneline teşmil ederek Müslümanları olumsuz imgelerle ilişkilendirerek lanse eder. Bunun binlerce örneği verilebilir. Oda TV'nin İslam düşmanı içerikleri hakkında hususi bir kitap çalışması bile yapılabilir... 


İkinci konu ise Oda TV'nin katil Esed aşkı. Oda TV binlerce insanın katili, milyonlarcasının evsiz kalıp mülteci olmasının sebebi olan Esed'e laf söz gelmemesi için her şeyi yapar. 
Türkiye öyle bir ülke ki Reyhanlı katliamını ve 27 Şubat İdlib saldırısını gerçekleştirmiş olan bir rejimin lideri koronaya yakalandığı için “kötü haber” başlığıyla haberleştirebiliyor! 
Bir kere olsun Suriyelilerin maruz kaldıkları katliamları mevzu bahis etmeyen Oda TV, Esed katili koronaya yakalandığı için çok üzülmüş! 


Tabi bunlar Esed'in sadece Türkiye'ye karşı işlediği suçlar. Kendi halkına yaptıkları da düşünüldüğünde Oda TV'nin insanlıktan nasibini almadığı hepten ortaya çıkıyor. İşin özünde birçok araştırma Suriye'deki katliamların 2. Dünya Savaşın'dan bu yana yaşanan en büyük facia olduğunu zikrediyor. Ancak bunlar Oda TV vb. katil sevici yayın organları için çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir. 


Esed'i savunmak ile Nazileri savunmak arasında hiçbir fark yok! Nazileri savunmak için Hitler'in Propaganda Bakanlığı'nı yapmış olan meşhur Joseph Goebbels tıynetinde olmak gerek. Oda TV haber anlayışıyla Goebbels'in bıraktığı çizgiyi devam ettiriyor... 


g 


Beşar Esad ve eşinden kötü 
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TWİTTER'DA IRKÇILIK SERBEST Mİ? 
11 Mart 2021 Perşembe- haksozhaber 


Irkçılar “vatandaşlık” konusu üzerinden Twitter'da mültecilere nefret kusmaya devam ediyor! 


Twitter'da #Vatandaşlık VermeYolVer etiketinin altında bir araya gelen ırkçı-faşist tipler Suriyeli mülteciler hakkında artık alışıldık hale gelen dezenformasyonlar üzerinden nefret üretiyorlar. 


Twitter ise her türlü sapkın hareketi açık açık desteklerken bu ırkçılar hakkında herhangi bir kısıtlama uygulamıyor. Suriyelilerin ‘milli güvenlik sorunu? olduğunu iddia edenden, Türk töresinin “asil? değerlerini(!) hatırlatanına kadar ne kadar ırkçı hezeyan varsa bir başlık etiketinin altına toplanmış! 


Suriyeliler dünya kamuoyunda en sahipsiz topluluk olarak nitelenebilir. Suriyelilerin yaşadıkları mağduriyetler açıktan, kayıtsız bir şekilde dile getirilmiyor. Siyasi ikballeri için Doğu Türkistan veya Arakan meselesinde en azından kınayıcı bir tavır takınan Batı ülkeleri de Suriye konusunda üç maymunu oynuyor! 


Durum böyle olunca Türkiye dışında Suriyelilerin meşru hakları için mücadele eden kimse kalmıyor. Türkiye'de ise ulusalcı, milliyetçi çevreler sistematik dezenformasyon yoluyla mültecileri hedef haline getirmeye çalışıyor. 


İnsani hasletlerini yitiren ırkçılar, nefretten beslenen meşum bakış açılarıyla yeryüzünde insanca yaşama imkanını da ortadan kaldırdıklarının farkında değiller! 


Ecevit Altundağ © 0 cet 22d sa 
Türkiye araplara yaranmak için değil, Türklüğü yaşatmak için kurulmuş bir 


TURK devletidir, 
#VatandaşlıkVermeYolVer 


üikemde 
. Suriyeli 


İstemiyorum! 
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İSVEÇLİ MİLLETVEKİLİ İSLAM'A HAKARET ETTİ 


10 Mart 2021 Çarşamba-haksozhaber 


İsveç'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret ederek "İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." ifadelerini kullandı. 


İsviçre'deki "Burka Yasağı"nın ardından Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına İsveçli ırkçı milletvekili de dahil oldu. 


İsveç'in devlet televizyonu SVT'de "Çok kültürlülük" konulu tartışma programına katılan İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, Müslüman ülkelerde yaşayanları "şansız" olarak nitelendirerek "Bu ülkelerde doğmak zorunda kalan tüm insanlarla beraber acı çekiyorum. Çünkü İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." diye iğrenç bir dille konuştu. 


Avrupa Birliği'nin ifade özgürlüğü adı altında sığındığı iğrenç dilin bir tezahürü olan bu sözlerin benzerlerini defalarca duymuştuk. Ancak bu defa açıkça İslam dinine hakaret edildi. 


Irkçı ve şovenist partililerin, siyasi güçlerinin ardına saklanarak ettikleri hakaretlere Liberal parti ve çevresinden tepki geldi. 


Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi, Jomshof'un sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Stenevi, "İsveçli demokratlar, İslamofobiyi ve İsveç toplumunun büyük bir kısmına duydukları tiksintileri açığa vuruyor. Dini ne olursa olsun İsveç'te büyüyen çocukların nefretle karşılanmaması gerekmektedir." dedi. 


Liberal Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf de Twitter hesabından, İsveç Demokratlar Partisinin yabancı düşmanı, popülist bir parti olduğunu vurguladı. 


Lööf, "Kendi İslamofobileriyle uğraşmıyorlar. İsveç'te her gün işe ya da okula giden Müslümanlar var. Bunları aşırıcılıkla ya da Islamcılıkla suçlamak doğru değil." şeklinde konuştu. 


Avrupa'da yükselen ırkçı ve İslam düşmanı söylemlere karşı herhangi bir yasal yaptırım gelmezken İslam düşmanlarının sözleri yanlarına adeta kâr kalıyor. 


TWİTTER'A GETİRİLEN KISITLAMALAR NEYİ NE KADAR 
SINIRLANDIRABİLİR? 


Abdurrahman Güner-10 Mart 2021 Çarşamba- haksozhaber 


Rusya, Twitter ülkeye temsilci atamadığı için uygulamanın “bant genişliğini daraltma? 
kararı aldı. 


Rusya İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Araçları Denetim Birimi (Roskomnadzor) Twitter'a yönelik bant genişliği daraltma kararı aldı. Peki, bu ne anlama geliyor? 


Bant genişliği, bir bilgisayar ağı veya internet bağlantısı üzerinden belirli bir süre içinde maksimum veri miktarını bir noktadan diğerine iletme kapasitesidir.! Bant genişliğinin kısıtlanması ise Twitter üzerinde vakit geçirmenin artık daha keyifsiz olacağı anlamına geliyor. Zira internetin en büyük avantajı “ulaşım” noktasında sağladığı hız. Eğer ki bu hız herhangi bir şekilde etkilenirse bu durum sosyal medyanın sağladığı “keyfin?'de bozulması demek oluyor. 


Bant genişliği kısıtlamasına gerekçe olarak sunulan şeyler ise oldukça rahatsız edici. 
Uyuşturucu ve reşit olmayanları intihara teşvik, çocuk istismarı bunların başında geliyor. 
İstismarın sadece çocuklara yönelik veya intihar özendirmesi reşit olmayanlara dönük olduğu zaman problem teşkil etmesi de tutarsız olmakla birlikte başka bir tartışmanın konusu. 


Peki, bant genişliği kısıtlaması ile Twitter'ın hedef alınması ne kadar işlevsel? Cory Doctorow, Özgür ve Bedava isimli çalışmasının “Dijital Kilitler Daima Kırılır” alt başlığında internet ortamında geliştirilen “güvenlik? önlemlerinin mümkünlüğünü inceliyor. Başlıktan da anlaşılacağı üzere Doctorow bunun pek gerçekçi bir olasılık olmadığı kanaatini taşıyor. 


Kitaptan faydalanarak şöyle bir örnekle izah etmek gerekirse, arabasını açarken anahtarını düşüren ve anahtarı biraz uzakta alakasız bir sokak lambasının altında arayan kişinin durumu neyse internette güvenlik önemi inşa etmeye çalışmanın durumu da aynı. Anahtarını kaybeden adama neden böyle yaptığı sorulduğunda “sadece burada ışık var!” cevabı alınıyor. İnternete ulaşımda kısıtlama olasılığı sadece ışıkla aydınlanan alanlar için geçerli bir olasılık. Ancak internetin gerçek anlamda modern dünyanın kara deliği olduğu düşünüldüğünde asıl kısıtlı olanın aydınlık alanlar olduğu görülecektir. 


Bant genişliği kısıtlaması Türkiye'de de tartışılıyor. Türkiye de Twitter'a geçtiğimiz senenin Temmuz ayında reklam kısıtlaması getirdi. Temsilci atanmaması durumunda ise bant genişliğinin daraltılacağını bildirdi. Yanlış anlaşılma olmasın. Bizim bant genişliği kısıtlaması ile doğrudan sorunumuz yok. Twitter'ın kendisini dünyanın bağımsız otoritesi sayması ve muhatabını ciddiye almayan küstah tarzı rahatsız edici. Buna karşı bir şeyler yapılması gerekebilir. Ancak bant genişliği kısıtlaması ne kadar iş görür bizim şüpheyle karşıladığımız kısım orası. 


İnterneti icat eden akıl onun ortaya çıkarttığı sorunların da müsebbibi aslında. Sınırsızlık arayışı önce bilginin ve bilgilenmenin değerini ortadan kaldırdı. Hız ardından doğası gereği haz ve fahşa kültürünü getirdi. Twitter'da çocuk istismarı, uyuşturucu vb. meşum olayların gerçekleşiyor olması da yine o ortamın doğasının gereğidir. Bunun önüne bant genişliğini daraltarak geçemezsiniz. Twitter da bu durumun farkında olsa gerek ki atılan adımlara karşı bir takım hukuki girişimler haricinde hiçbir şey yapmıyor. Bu haz arayışının “kullanıcılarını” kendisine nasıl bağladığının farkında. Şimdilik sadece onların bu duruma nasıl tepki göstereceklerini beklemekle yetiniyor! 

Bu duruma karşı uzun vadede neler yapılabileceğini ilerleyen günlerde yazmaya çalışacağız... 


I-https://Wwww.elektrikport.com/teknik-kutuphane/bant-genisligi-nedir/2 1885#ad-image-0 


GOLDZİHER ÖZELİNDE ORYANTALİSTLERİN MESCİD-İ AKSA TEVİLLERİ 


10 Mart 2021 Çarşamba-haksozhaber 


Dr. Abdulkadir Turan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için ifade ettiği önemi vurguladığı yazısında, Goldziher gibi oryantalistlerin saptırıcı yorumlarını değerlendirdi. 


Dr. Abdulkadir Turan'ın Doğru Haber gazetesinde yayımlanan yazısı (10 Mart 2021) şöyle: Bizim ya da Goldziher'in “Kudüs”ü 


Hz. Resül-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem”'in ahirete irtihalinden sonra, hiçbir şehir Kudüs kadar onurlandırılarak fethedilmemiştir. 


Hz. Hz. Resül-i Ekrem'den sonra Ashab, Allah cümlesinden razı olsun, Onun pâk halifelerinin Medine-i Münevvere?den çıkmalarına izin vermiyorlardı. 


İrtidat hadisesi büyüdüğünde Hz. Ebü Bekir radiyallahü anh, bizzat cihada gitmek istedi. 
Ancak Ashab ona engel oldu. 


Hz. Ömer radiyallahü anh henüz halife olduğunda doğuda Sasani tehdidi büyümüştü. Hz. 
Ömer, bizzat cihada katılma isteğini belirtti. Ashab ona da kendin gitme, dedi. 


Ama söz konusu Kudüs/Beytülmakdis olunca görüşler bambaşka zuhur etti. 


Hicri 17, Miladi 638 yılıydı. Yermük Savaşı kazanılmış, Bizans Bilâdüşşâm'dan tart edilmiş, bugünkü Suriye'nin başkenti Dımaşk ve yine Suriye'nin önemli şehirlerinden Humus gibi şehirler fethedilmişti. Ancak “İliyâ medinetü beyti’l-makdis” hâlâ Rumların elindeydi. 


Heraklius, İslam fatihlerinin Şam coğrafyasına gelmesinden önce Kudüs'ü ziyaret etmek üzereydi. Şehir, iyi korunuyordu. Şam'daki İslam orduları genel komutanı 

(Emirülumera) Ebü Ubeyde b. Cerrah sulh yoluyla fetih söz konusuyken zora başvurmamayı seçiyordu. Bunun için Beytülmakdis, Filistin'deki İslam fetihleri içinde bir ada gibi kalmıştı. 


1. Ömer Kudüs'te 


Kudüs'ün fethine dair pek çok rivayet vardır. Vakidi'nin anlatımını esas alarak devam edeceğim. Kudüs'ün fethi için ortam olgunlaştığında Hz. Ebü Ubeyde, Ashabla istişarede bulunarak “Ne yapalım? Nereye gidelim?” diye sordu. Ashab “Sen, o emin adamsın, hangi yöne yürürsen biz ancak seninle beraber oluruz” diye buyurdular. Konu müzakere edilirken orada hazır bulunan Hz. Muaz b. Cebel, Hz. Ömer'le istişare edilmesini buyurdu. Komuta heyetinin görüşü de o yönde oluşunca Hz. Ömer'e mektup gönderilerek görüş soruldu. 


Hz. Ömer, Medine'deki başkent komuta heyetiyle vaziyeti istişare ettiğinde Hz. Ali, Hz. 
Resül-i Ekrem'den konuyla ilgili duyduklarına dayanarak öncelikle Kudüs'ün fethedilmesi yönünde görüş beyan etti. Hz. Ömer, “Doğru söyledin ya Ebü'l-Hasan!” dedi ve Ebü Ubeyde'ye bu mahiyette mektup yazdı. 


Bunun üzerine Ebü Ubeyde, Şam cephesindeki yedi büyük komutanı Kudüs için seferber etti: Halid b. Velid, Yezid b. Ebü Süfyan, Şurahbil b. Hasane, Mirkâl b. Hişam, Musib b. Neciye, Kays b. Hubeyre, Urvet b. Muhelhel. 


Ebü Ubeyde, komutanlarına Kudüs'e vardığınızda yüksek sesle tekbir ve tehlil getirin, Hz. 
Resül-i Ekrem ve diğer enbiya hürmeti için Allah'tan yardım ve zafer talep edin diye emretti. 


Her bir komutan, bir gün arayla bir askeri birlikle Kudüs'e doğru yola çıktı ve ardından bizzat kendisi de Kudüs çevresine gitti. 


Kudüs'e varan her grup tekbir ve tehlillerle Kudüs semalarını inletti. Ebü Ubeyde, oraya vardığında sağında Hz. Halid, solunda Hz. Abdurrahman b. Ebü Bekir olduğu hâlde Kudüs surlarının üzerine çıkan Kudüs patriği ile görüştü. 


Ebü Ubeyde, tercüman aracılığıyla onlara “Burası şerefli bir beldedir. Peygamberimiz buraya İsra'da bulunarak Mirac'a çıkmış, kâbe kavseyn Rabbine yaklaşmıştır. Burası nebilerin yurdu ve mezarlarının bulunduğu yerdir. Biz, buraya sizden daha layıkız” dedi. Onlardan, İslam'ı seçme, cizye vermeye razı olma veya savaş yollarından birini tercih etmelerin istedi. Ancak 


kuşatma dört ay sürmesine rağmen Rumlar teslim olmadılar. Mevsim kış ve o yıl kış çok şiddetli geçmesine rağmen Ashab da Kudüs çevresini terk etmedi. 


Nihayetinde Kudüs patriği (Sophronios) kitaplarından aldıkları işaretle şehri ancak Hz. 
Ömer'e teslim edebileceklerini söyledi. 


Ashab, bazı savaş yöntemleri ile onları bu istekten vazgeçirmeye çalıştıysa da ısrar ettiler. 
Bunun üzerine Medine'ye mektup gönderilip durum Hz. Ömer'e haber verildi. 


Hz. Ömer, sabah namazı sonrası Ashabla istişare etti. Hz. Osman ve Hz. Ali, gitmesi yönünde görüş beyan ettiler ve Emirü'l-Mü?minin ilk kez bir fetih için Medine'den ayrıldı. 


Medine ile Kudüs arasında bugünkü tespitlerle tam 1198,2 km. mesafe var. Hz. Ömer, üşenmedi ve Ashab da onu bu yolculuktan alıkoymadı. Büyük İslam Halifesi, kırmızı devesine bindi, heybesinin bir tarafına hurma, diğer tarafına sevuk denen helvayı koydu, önüne de su kabını aldı ve yola çıktı. Hz. Zubeyr b. Avvâm gibi büyükler Yermük'ten henüz dönüp yorgun oldukları hâlde onlar da ona katıldılar. 


Hz. Ömer, Kudüs'e yaklaştığında ona beyaz bir giysi giyip ata binmesini söylediler ama reddetti ve o hâl üzere büyük bir tevazuyla Kudüs'e yaklaştı. 


Kudüs'ü kuşatan İslam ordusunun içinde Hz. Bilal de vardı. Hz. Ömer, ona “Ey Bilal, bizim için ezan oku!” dedi. Hz. Bilal, Kudüs semalarında “Allahü Ekber” dediğinde Ashab, Resül-i Ekrem günlerini hatırlayıp hüngür hüngür ağladı. 


Hz. Ömer, bütün ordunun yekvücut tekbir ve tehlilleriyle şehre yaklaştı ve kaynaklarda yazılı bir anlaşma ile Kudüs'ü teslim aldı. 


Diğer kaynaklarımızın ifade ettiği üzere Hz. Ömer, şehirde beş gün konakladı, bu süre içinde Mescid-i Aksâ'nın yerini tespit etti ve üç bin kişinin namaz kılabileceği bu sahayı tahta çitlerle çevreledi, kendisinden sonra da onun yanı başına Hz. Ömer Camisi olarak bilinen bugünkü Yeşil Kubbe inşa edildi. 


Kudüs'ün fethi İslam Halifesinin bu devirde katıldığı tek fetihtir. Onun dışında Halife hiçbir şehrin kapısına gitmemiş, hiçbir şehri teslim almamıştır. 


Oryantalist Goldziher'in Saptırmaları 


Vakidi, Hicri 130°da doğmuş. Bu vakadan sadece 113 yıl sonra... Ki kendisi bu rivayetlerde yalnız da değildir. Bu açık ve net verilere rağmen, oryantalist (müsteşrik/şarkiyatçı) Goldziher, Müslümanların ilk dönemde Kudüs'e pek değer vermediğini hatta Kur'an-ı Kerim'de geçen Mescid-i Aksâ'nın Kudüs'te olmayabileceğini öne sürebilmiştir. 


Kim bu Goldziher? İnsan, öğrendikçe derin bir “Ah!” çekmek zorunda kalıyor, bazen “Keşke öğrenmeseydim!” diyesi geliyor. 


Goldziher, bir Macar Yahudisi... 1850'de doğmuş. Beş yaşından itibaren Tevrat dersleri alan, sıkı bir Yahudi eğitiminden geçmiş bir isim... Kendi ifadesiyle koyu bir Yahudi... Kendisine üç yaşında Yahudiliğe kabul yemini ettirilmiş ve bu yemini hiçbir zaman unutmadığını ifade 


etmiş. Aynı zamanda Macar Yahudilerinin eğitim komisyonundan sorumlu kişi... Öte yandan Arminius Vambery'nin talebesi... 


Vambery, Sultan Abdülhamid'in sarayına kadar sokulup orada milliyetçiliği yayan, ben Müslüman oldum, diyerek etrafını aldatan ve Macaristan'a tekrar döndüğünde “Bir Sahte Dervişin Anıları” diye bir kitap yazacak kadar yüzsüz, fütursuz bir sahtekâr... 


Ne yazık Vambery, bizim seküler/laik çevrelerde bir milliyetçilik piri gibi kabul görmüş. 
Bizim yerli müsteşriklerimiz (oryantalistler/Şarkiyatçılar) da talebesi koyu Yahudi Goldziher'i de öyle kutsamışlar, onun çağının büyük bir tarihçisi ve hatta en önemli hadis alimi gibi saymışlardır! 


Aman Allah'ım! Bu nasıl bir aldanma? Vambery ve Golziher, Milat'tan binlerce yıl önce yaşandığını iddia ettikleri efsanelerle örülü destanları dün yaşanmış gibi anlatmışlar, “tam doğru” gibi satmışlar ve bizim yerli müsteşriklerimiz “Sadakte!” deyip onları tasdik etmişlerdir. 


Ama aynı Goldziher, Kudüs”le ilgili onca İslam müktesebatını yok saymış, hakikatlere gözünü kapatmış, vakanın yaşandığı asırdaki tarih kayıtları etrafında kuşkular uyandırmıştır. 


Siyonistler, Kudüs'ü istila etmeden yüzyıl önce bilgi kaynaklarını kirleterek, bilgi istilası ile başlamışlardır. 


Genel olarak, Vambery ve Goldziher'in yaptıkları şöyle özetlenebilir: 
1. İslam'ın temel kaynakları etrafında kuşkular uyandırmak 


2.Milliyetçilik üzerinden Müslümanları bölüp ümmet birliğini dağıtarak İslam dünyasında güç birikiminin önüne geçmek 


3. İslam yurdunu ve özellikle İslam?ın mukaddes mekânlarını savunmasız bırakacak zemini hazırlamak. 


Geldiğimiz noktada, biz bir tür yol ayrımındayız: Kudüs'e ya Goldziher gibiler ve onların yolunda gidenlerin gözüyle bakacağız. Bir Yahudi'nin bilgisiyle kendi mukaddesatımıza bakacağız ya da kendi gözlerimizle bakacağız, mukaddesatımıza sahip çıkacağız. 


Bizim Kaynaklarımızda Kudüs 


Kudüs hakkında geniş bir müktesebata sahibiz. Nüreddin Mahmud Zengi ve Selâhaddin-i Eyyübi devirlerinde, Kudüs'le ilgili bu müktesebat ihya edilmiş, daha özel bir çalışma ile Fezailü’l-Kuds kitapları kaleme alınmıştır. 


O eserlerin elimizde olan en ünlülerinden biri Bağdat tarihçilerinden Ebü’l-Farac Abdurrahman İbnü’l-Cevzř nin “Fezailü”l-Kuds” adlı risalesidir. Selâhaddin'in Kudüs'ün fethinden hemen sonra yazılan bu risaleye İbnü”l-Cevzi rahmetüllahi aleyh “Ey kavmim! 
Allah'ın sizin için yazdığı Arz-ı Mukaddes'e girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenler siz olursunuz." (Maide 21) ayet-i kerimesi ile başlamıştır. 


İbnü”l-Cevzi, önce “mukaddes” kavramının “mutahhar” yani temizlenmiş, pâk anlamına geldiğini açıklamış. Büyük alimlerin “Beytülmakdis” adıyla ilgili görüşlerine yer vermiştir. 
Ardından yine alimlerden alıntılar yaparak Arz-ı Mukaddes'in neresi olduğuna açıklık getirmiştir. Onun yaptığı alıntılarda bir görüşe göre, Arz-ı Mukaddes, Filistin'dir, diğer bir görüşe göre Kudüs-i Şerif tir. Ama Katade'ye ait son görüş hepsinden dikkat çekicidir. Zira Katade'ye göre Arz-ı Mukaddes, Bilâdüşşâm'ın tamamıdır. Yani bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'dür. Ki kaynaklarımızda bu coğrafya “Fırat'tan Mısır'ın girişine kadar” şeklinde tarif edilmiştir. 


Mesele bu kadar net iken biz, hâlâ Goldziher gibi Siyonizmin öncülerinin zihinlerde oluşturduğu kuşkularıyla mı bakacağız yoksa Kudüs'ün faziletine kesin bir imanla iman mı edeceğiz? Unutmamak gerekir ki iman, nettir ve uçurur, yol aldırır; kuşku ise ağırlaştırır. 
Bugünkü ağırlığımızın bir nedeni İslam aleminde Kudüs şuurunun yeteri kadar olmamasıdır. 


Kudüs, Aralık 1917'de İngiltere istilası altına girdikten sonra, Filistin; 1.Önce bir Arap- Yahudi sorunu 

2.Sonra bir ulusalcı Sosyalist Araplar ile israil sorunu 

3. Daha sonra Sosyalist Arap örgütlerle israil sorunu 

gibi takdim edildi. 


Bu süreçte Filistinli gençlerin sol ellerinde Stalin resimleri ile Mescid-i Aksâ sloganları atmaları, tarihin en trajikomik vakalarından biridir. Çünkü Stalin, Büyük Britanya Dışişleri Bakanı Balfour ile birlikte israil'in babası kabul edilmektedir. 


Bu oyunu Şeyh Ahmet Yasin, İntifada'yı başlatarak bozdu ve Kudüs”le ümmet arasındaki bağı yeniden inşa etti. 


Ne var ki şimdi yeni bir sorunla yüz yüzeyiz: Kudüs'ün bütün yükü, son dönemde Gazze'nin sırtına yüklendi. Kudüs, sorunu bir tür Gazze-israil sorunu gibi yansıtılmaya başlandı. 
Filistinliler, Kudüs meselesinin mağdurlarıdır. Kudüs'ün kurtarılması onların sırtına yüklenemeyecek kadar ağırdır ve Kudüs, sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların mukaddesatıdır. 


Son dönemin sorunlu diğer bir yanı ise 1980'li yıllara kadar Filistin meselesine sahip çıkıyor görünen Sol çevrelerin, 2000'li yıllardan bu yana “Batı uygarlığı”nın yanında durmak adına Filistin meselesinden tamamen uzaklaşmalarıdır. Böylece Kudüs meselesi, özellikle Türkiye bağlamında sadece İslami kesimlerin ilgilendiği bir mesele hâline gelmiştir. Halbuki İslam dünyasında kayda değer bir seküler kesim vardır ve bunların Filistin meselesinin dışında bırakılmaları ancak Siyonistlerin işine yarar. O hâlde Filistin meselesinin önemine onları ikna 


edecek bir dünyevi söylem de eklenmek durumundadır. 


Son olarak Kudüs meselesinin Müslümanlar açısından en sorunlu yanı, meseleyi gündem yaparken dava hâline getirmemektir. Gündem, bir tür dedikodudur. Davanın ise bir stratejisi, dolayısıyla hedefi ve o hedefe doğru yol alışta araç ve aşamaları vardır. 


Mesele, Kudüs'ü gündem etmek değil, dava hâline getirmektir. Biz ancak bunu başarabilirsek Goldziher ve Vambery'lerin bizi çektiği tuzaktan çıkmış oluruz. 


ZİHNİYET (1) 

Etyen Mahçupyan-Zaman-03/09/2012 

İdeolojilerin ve bu arada dinlerden neşet eden siyasi akımların da en büyük iddialarından biri aslında en kof yönlerinden birini yansıtır. 


Söz konusu iddia savunulan ideolojinin zamana ve mekana bağımlı olmayan birtakım 'doğruları' önermekte olduğudur. Oysa böyle bir önermeyi yapabilecek zihni temele ve ufka sahip değiliz, çünkü sadece kendi zaman ve mekanımızı biliyor ve yaşıyoruz. Geçmişten devraldığımız besleyici ve destekleyici kaynakları da yine bugünkü dilimizin, kavram ve anlam dünyamızın içinden okuyoruz. Kritik nokta şu ki, hiçbir zaman içinde bulunduğumuz zaman ve mekanın dışına çıkıp, kendi yorumumuzla geçmişten gelen yorumları nesnel bir biçimde mukayese etmek ve değerlendirmek yeteneğine sahip değiliz. Dolayısıyla bir ideolojinin veya İslamcılık gibi bir akımın dünü ile bugününü de 'bugün' karşılaştırdığımızı ve şimdiki bakışımızın içinden yorumladığımızı göz ardı edemeyiz. Bu tespitin anlamı insan zihninin kendi zaman ve mekanına 'demirlemiş' bir araç olması ve dışımızdaki gerçeklik karşısında relativist bir varoluş halini daha baştan kabullenmek durumunda olduğumuzdur. 


Bu bağlamda 'zaman' ve 'mekan' kavramları da gündelik hayattaki kullanım anlamlarından farklı bir nitelik arz ederler. Zaman, sürekliliği ima eden şekilde dışımızda akıp giden biyolojik bir olay değil, kendi anlamını üreten ve bu anlam içinde yaşamayı mümkün kılan sürelerdir. Dolayısıyla 'bizim zamanımızda' veya 'Kanuni zamanında' gibi bir nitelemeyi seslendirebiliyoruz. Burada kastedilen başı sonu belli iki tarih arasındaki zaman aralığı değil, bir süreye anlamını veren niteliğin zamansal boyutu olduğunun vurgulanmasıdır. 'Bizim zamanımızda' dediğimizde başka 'zamanlarda' olmayan bir özelliği önemsediğimiz ve gerçekliği anlama çabamız açısından o özelliğin kritik önemde olduğunu ifade ederiz. 
Kısacası zamanı insandan bağımsız bir doğa unsuru olarak değil, insanın yarattığı bir varoluş halinin 'zarfı' gibi düşünürüz. 


Mekan kavramı da buna paralel bir algının içinden üretilir. 'Mekan'dan kasıt, koordinatları ve boyutları belli bir uzam parçası, sınırları belirlenmiş bir coğrafya değildir. Kendi katkımızla değişmiş, değerlenmiş ve kendi algımız nedeniyle anlam kazanmış olan, sınırları belirsiz ama belirleyici niteliği kendiliğinden 'bilinen' bir çevredir. Dolayısıyla 'Sultanahmet'te dolaşmak' dediğimizde somut olarak bir meydanın ve caminin etrafında yürümeyi değil, insan eliyle yaratılmış, anlamlandırılmış ve bize de belirli bir duygu ve izlenim katan bir çevrenin içinde bulunma halini kastederiz. 


Zaman ve mekanın kendi dışımızda 'nesnel' varlıkları aslında bizim dünyamızın kurucu öğeleri değildir... Buna karşılık süre anlamında zaman ile çevre anlamında mekan, öznel dünyamızın çerçevesini oluşturur ve birlikte uyumlu bir 'bütünlük' yaratırlar. Öyle ki bizler belirli bir zaman ile belirli bir mekan arasında kendiliğinden ilişki kurar, bu birliktelikten sinerjik bir zihni sentez üretiriz. Bu uyum bize kendiliğinden oluşmuş gibi, yani 'doğal' gözükür. Hatta başka türlü olamayacağı duygusunu verir. Sanki zaman ve mekanı, buradaki anlamıyla süre ve çevreyi kucaklayan ve kuşatan bir 'örtü' vardır. Bu örtünün geçirgenliği azdır... Neyin onun içinde, neyin onun dışında olduğunu kolaylıkla takdir edebiliriz. Bu örtünün altında zamana ve mekana ait her şey birbiriyle uyumlu, birbirini besleyen işlevler ve anlamlar kazanır. Bu 'örtü' kültür dediğimiz şeydir... 


'Kültür' insanlığın farklı varoluş hallerine fiziksel dünyanın koşullarıyla bağlantılı, ama onlar tarafindan belirlenmeyen bir tanım getirir. Aynı 'nesnel' zaman ve mekan çerçevesinde, belirli fiziksel koşulların birbirine hiç benzemeyen insani varoluş halleri yaratabildiğini gözlemliyoruz. Demek ki asıl belirleyici olan nesnel değil, öznel zaman ve mekan; başka bir ifadeyle, fiziksel koşullar değil, onların nasıl algılanıp anlamlandırıldığıdır. 'Kültür'ü en geniş şekliyle söz konusu öznelliğin hayata yansıması olarak tanımlamak mümkün gözüküyor. 


Bu durumda kültürün insan topluluklarının hayat deneyimleri açısından bir 'kurucu' unsur olduğunu ve her şeyin anlamının, işlevinin ve değerinin belirli bir kültür içinde şekillendiğini söylemek gerek. Ancak şimdi önümüze bir soru çıkıyor: Acaba farklı kültürlerin temeli veya nedeni ne? Nasıl oluyor da neredeyse aynı dış gerçeklik karşısında çok değişik kültürler üreyebiliyor. Kültür bir öznelliğin sistemleşmesi olduğuna göre, demek ki farklı öznelliklerin ortaya çıkmasına neden olan bir başka 'zemin' var... Birçok kişi bu zemine 'zihniyet' diyor. 
Yani kendine has öznelliğiyle herhangi bir kültürün oluşmasını sağlayan zihinsel altyapı. Söz konusu öznelliği anlamlı kılan temel varsayımlar ve kabuller.... 


Zihniyet, kendimizi de içine alan dışımızdaki gerçekliğe ilişkin, sınanması mümkün olmayan ve kendiliğinden oluşan kabullerimizi ifade ediyor. Bu kabuller kültürle pekişiyor, çünkü zaten o kültür de aynı kabullerin üzerine oturmakta. Böylece kendini yeniden üreten, bazen bir 'medeniyet' haline dönüşen bir insanlık serüveni ortaya çıkıyor. 


ZİHNİYET 2 
Etyen Mahçupyan-Zaman-2012 


Geçenlerde Erol Katırcıoğlu felsefeci Deleuze'den bir alıntı vermişti: "İdeoloji yoktur, iktidarın örgütlenişi vardır." 


İdeolojilerin temel zihinsel zemin olduğunu sanarak insanları ideolojilerine göre ayıran ve aralarında neredeyse mutlak karşıtlıklar arayanlar için epeyce çarpıcı bir tespit. Oysa birbirine 'zıt' addedilen birçok ideolojinin daha derinde çok benzer kaynaklardan beslendiğini görmemizi sağlayan nice belirti var. Örneğin bir dönemin solcularının bir anda dine sarılmaları veya bazılarının Marksizm'le milliyetçilik arasında epeyce rahatlıkla gidip gelebilmeleri... Bu tür gözlemler bize ideolojilerin üzerinde durduğu bir zeminin bulunduğunu ve aynı zeminden çok farklı ideolojilerin türetilebileceğini söylüyor. Meseleye tersten baktığımızda ise, aynı ideolojik kelimeyi taşıyan akımların aslında çok farklı zihinsel zeminler üzerinde kurgulanabileceğini de ima etmiş oluyor. Nitekim sekülerliğin otoriter ve demokrat versiyonlarından, ya da İslamcılığın otoriter veya ataerkil türlerinden söz edebiliyoruz. Deleuze de, modern dünyada ideolojilerin bir kılıf haline geldiklerinin altını çizerken, iktidarın örgütlenişinin temel bir gösterge olduğunu vurgulamış. Nitekim iktidar örgütlenmesi zamanın bir 'süre', mekanın ise bir 'çevre' olarak düzenlenmesini öngörür ve bir kültür yaratır. Öte yandan bu kültürün rasyoneli ve meşruiyeti, içinde şekillendiği zihniyetle belirlenir... 


Eğer bir tanım vermek gerekirse, zihniyet dışımızdaki gerçekliği anlamlandırmak üzere, doğal adaptasyon süreci içerisinde geliştirdiğimiz, kendi içinde bütünlüğü ve tutarlılığı olan, sınamaya konu olmayacak bir dizi kabullerden oluşan bir zihinsel zemindir. Dolayısıyla zihniyete ilişkin birkaç söz hemen söylenebilir: Birincisi, ister kişi ister grup düzeyinde ele alalım, insanın temel meselesi kendi hayatını ve ölümlülüğünü de kapsayacak şekilde dışındaki gerçekliği anlamlandırmaktır ve bu nedenle zihniyet ile epistemoloji arasında doğrudan bir ilinti bulunur. İkincisi, insan bu anlamlandırmayı henüz doğduğu andan itibaren 


ve hayatı boyunca sürekli olarak yaparken, aslında farklı anlamlandırma yaklaşımları olduğunu öğrenir ve bunlardan bazılarını içgüdüsel olarak benimser. Dolayısıyla zihniyet bu adaptasyon mekanizmasını irdeleyen sosyopsikoloji ile de yakından ilintilidir... Üçüncüsü, söz konusu kabuller bilim 'öncesi' bir alana aittir ve nesnel bir biçimde sınanarak 'doğru' zihniyetin bulunmasına uygun bir alan oluşturmaz. 


Zihniyet dünyasını anlamak bu nedenle epistemoloji ile sosyopsikolojiyi yan yana getirmeyi gerektirir. Epistemoloji, basit olarak dış gerçekliği 'nasıl' anladığımız sorusuna verilen cevabı arar. Bu soru ontolojik bir kabulü de zaman içinde içermiş ve zihniyet analizi açısından üç temel soru üretmiştir: 1) Gerçekliğin özü nedir? 2) Bu gerçeklik bizim zihnimiz tarafından nasıl 'yakalanır"? 3) Zihnimizin algıladığı gerçeklik dışımızdaki asıl gerçekliğin ne kadarıdır? 
Görüldüğü üzere bunlara bilimsel yanıtlar vermek söz konusu olamaz, çünkü kendi yetersiz zihnimizin dışına çıkarak güvenilir tespitler yapma şansımız yoktur. Herkes farkında olsa da olmasa da bu üç soruya bir cevap verir ve o cevaplardan hareketle de belirli bir zihniyete yakınlaşır. Bu soruları hiç düşünmemiş olanlar bile, belirli bir kültürün içinde yetiştikleri ölçüde, o kültürün dayandığı zihniyete uygun cevaplara kendiliğinden sahiptirler ve bu cevapları genellikle sorgulamadan 'doğru' olarak içselleştirirler. 


Sosyopsikoloji ise, insanın çeşitli durumlar karşısındaki davranış kalıplarını irdeler ve bu kalıpların nasıl bir adaptasyon dinamiği içinde üretildiğini ortaya koymaya çalışır. 1950 ve 60'larda yapılmış olan ve antropolojiden pedagoji ve sağlığa kadar çeşitli disiplinlerce desteklenmiş olan çalışmalar, insanın herhangi bir verili duruma karşı, hangi zaman ve mekân kısıtı altında olursa olsun hep aynı belirli sayıda davranış kalıbı içinde tepki verdiğini göstermiştir. Bu davranış kalıpları yedi tanedir ve üçü var olan duruma uyum sağlama, belirli koşullar altında 'var olma' kaygısını taşır. Diğer dördü ise uyum sağlamanın dışında, bizi çevreleyen kültürün nasıl olması gerektiğine de işaret eden 'kurucu' davranış kalıplarıdır. 


Diğer taraftan epistemolojinin sorduğu sorulara kuramsal olarak birçok cevap vermek mümkün olduğu halde, insanlığın macerası esas olarak dört ana anlayışın olduğunu gösteriyor: 1) Gerçeklik ruhsaldır, zihnimize yansıma ile ulaşır ama üretilen bilgi niteliksel ve niceliksel olarak eksiktir. 2) Gerçeklik maddidir, zihnimize yansıma ile ulaşır ve üretilen bilgi niteliksel olarak güvenilir olsa da niceliksel açıdan eksiktir. 3) Gerçeklik maddidir, zihnimizle arasında güvenilir bir mütekabiliyet ilişkisi vardır, ancak üretilen bilgi niteliksel ve niceliksel olarak görecelidir. 4) Gerçekliğin özünü bilemediğimiz gibi zihnimizle gerçeklik arasında da ancak göreceli bir mütekabiliyet bulunur ve bu nedenle üretilen bilgi de işlevsel olmakla birlikte esas olarak güvenilir değildir. 


İşin ilginç yanı sosyopsikolojinin dört kurucu davranış kalıbı ile epistemolojideki dört anlayış, içsel varsayım ve kabulleri açısından tamamen çakışmaktadır. Bu da dört 'kutuplu' bir zihniyet yelpazesini ima eder... 


ZİHNİYET3 
Etyen Mahçupyan-Zaman-2012 


Bir arada yaşama, belirli bir kültürü ve o kültürün içinde olgunlaşan bir kurumsal yapılanmayı ima eder. 


Öte yandan aynı anlam dünyası içinde birlikte yaşamanın modalitesi üzerinde sözü olan fikri akımlar, ideolojiler de çıkacaktır. Bireysel düzleme geldiğimizde ise her türlü bakışı yansıtan büyük bir zenginlikle karşılaşırız. Bunun anlamı her dönemin ve topluluğun belirli bir egemen 


zihniyete sahip olduğu, ancak her toplumun her an için bütün zihniyetlerin örneklerini taşıdığıdır. Nitekim zihniyet değişimini mümkün kılan da bu çeşitliliktir. Bir toplum kendi sorunlarını çözemediği, dış gerçeklikle başa çıkmakta zorlandığı ölçüde, kendi içindeki 'ikincil' önemde kalmış zihniyetler ve onlardan beslenen ideolojiler öne çıkmaya başlarlar. Bu gerilimin yarattığı zihni ortam bazen farklı bir zihniyetin egemen hale gelmesine neden olur. 
Ama çoğu zaman eski egemen zihniyet kolayca ortadan kalkmaz ve eski ile yeni arasında oluşan, o topluma özgü sentezler belirleyici hale gelirler. 


Bu betimleme iki ipucu içerir: Birincisi, her sentez söz konusu topluma ilişkin ve biriciktir. 
Diğer bir deyişle aynı zihniyetin egemen olduğu iki toplumun ille de aynı kültürel veya ideolojik yapıda olması beklenemez. Somut sonucu tarih belirler... Zihniyet, içinde tarihin aktığı bir derin yatak gibidir. Somut yaşanmışlıktan geriye giderek zihniyet analizi yapabiliriz, ama zihniyetten yola çıkarak bir toplumun kaderini öngöremeyiz. İkincisi, zihniyetler arasında bir öncelik veya üstünlük yoktur. Aksine eşdüzeyli bir konumdadırlar. Herhangi bir zihniyetin diğerlerine galebe çalmasının sırrı, tarihsel değişim dinamiği içinde toplumun söz konusu zihniyetin içinden yaklaştığında gerçekliğe uyum sağladığı duygusuna sahip olmasıdır. 


Daha detayda bir yaklaşım bize başka ipuçları da verecektir: Kişi, kurum, kültür veya ideolojiler genellikle tek bir zihniyet içinde şekillenmezler ve kendilerine has bir eklektik bütünleşmeden beslenirler. Farklı alanlar, durumlar ve kaygılar farklı bütünleşme biçimleri ortaya çıkarır ve bunlar yaşanan zaman ve mekândan bağımsız değildir. Dolayısıyla saf haliyle sadece dört zihniyet kalıbı olmasına rağmen, her insan, kurum, kültür veya ideoloji kendine hastır. Nihayet zihniyetin akıl, zekâ, çalışkanlık gibi meziyetlerle veya dürüstlük, ahlaklılık gibi hasletlerle ya da korkaklık, temkinlilik gibi psikolojik özelliklerle hiçbir ilgisi yoktur. Yani her zihniyete sahip her türlü insan bulunabilir... 


Bu arka plan önünde zihniyetlerin kendisine gelirsek, epistemoloji ve sosyopsikolojinin rehberliği dört temel zihniyetin varlığını ortaya koyuyor: Ataerkillik, otoriterlik, relativizm ve demokratlık. Ataerkillik bilginin ilahi bir kudretin zihnimize yansımasıyla oluştuğunu varsayarken, otoriterlik maddenin (doğanın) yine tözü madde olan zihnimize yansımasıyla bilgi oluşturduğunu kabul eder. Relativizm doğa ile zihnimiz arasında duyular üzerinden bir köprü kurulduğunu ve böylece zihnimizde üretilen bilgi ile dış gerçeklik arasında bir mütekabiliyet oluştuğunu öne sürer. Demokratlık ise dış gerçekliğin 'doğasını' bilemediğimiz bir yana, insan zihninin bu gerçekliği ancak çarpıtarak anlayabileceğini, dolayısıyla bilgimizle dış gerçeklik arasında bir mütekabiliyet olmakla birlikte, bunun güvenilir olmadığını kabul eder. 


Bu zihniyetlerin her biri insani değerler konusunda kendi tanımlarına sahiptir. Diğer bir deyişle hepsi de adalete, eşitliğe, özgürlüğe ve kardeşliğe kendince sahip çıkar ve böylece çeşitli ideolojilerin yolunu açar. Ne var ki her zihniyet için bu değerlerden biri vazgeçilmez, olmazsa olmaz niteliktedir. Ataerkillik için adalet, otoriterlik için eşitlik, relativizm için özgürlük ve demokratlık için kardeşlik... Çünkü bu nitelikler 'tatmin' olmadığı anda, o zihniyetin sistem kurucu özelliği işlevsiz kalır ve bütün diğer kabuller meşruiyet temelini yitirir. 


Bu fazlasıyla kuramsal veya felsefi görünebilecek konu, aslında evlilik ve iş ilişkilerinde olduğu üzere bir yönüyle gündelik hayatın göbeğinde yer aldığı gibi, siyasetin ve kamusal alan düzenlemesinin de temelidir. Örneğin toplumsal yapıya geldiğimizde, 'yatay ve dikey çoğulculuk' açısından zihniyetlerin belirgin biçimde farklı norm ve idealleri olduğunu görmek 


mümkündür. Ataerkillik hiyerarşik ve heterojen bir toplum öngörür. Otoriterlik ise hiyerarşik ve homojen... Öte yandan relativizm eşdüzeyli ve homojen bir toplumu, demokratlık ise eşdüzeyli ve heterojen bir toplumu hayal eder. 


Bu perspektiften bakıldığında Doğu ile Batı'nın farklılığını, mezhep ayrışmalarını, Avrupa'daki İslamofobiyi ve bizdeki İslamcılık/sekülerleşme tartışmasını anlamak muhtemelen daha mümkün olabilir... 


Zihniyet konusunda meraklılar bir özet değerlendirme olarak, benim Patika Yayınları'ndan 'İdeoloji ve Modemite' veya İletişim Yayınları'ndan 'Batıyı Anlamak' adlı kitaplarımın ilk makalesine bakabilirler. Zihniyet analizinin nasıl kullanılabildiğine ilişkin de yine Patika'dan çıkan çalışmalar ya da 'Batıyı Anlamak' ve 'Türkiyeyi Anlamak' kitapları ilginç bulunabilir. 
Tarihsel ve felsefi açıdan bu geniş alana derinlemesine bir giriş yapmak isteyenler için olmazsa olmaz çalışma ise İlkay Sunar'ın 'Toplum ve Düşün'üdür. 


ALİ BULAÇ: DİNDAR FEMİNİSTLERİN AKLI BİR KARIŞ HAVADA 
10 Ekim 2011-Hazal Özvarış- T24- 


Erdoğan'ın laiklik çıkışı AKP?ye oy kaybettirdi mi? Laikliğin alternatifi İslami değerler mi? 
İslamcılar ve eşcinseller aynı masaya oturur mu? 


“Laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın.” 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da söylediği bu sözler, AKP'yi ilk kez muhafazakâr-İslamcı kesimden gelen sistematik eleştiriler karşısında bıraktı. 


Konuya dair tartışma yaratan yazılarıyla gündeme gelen Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'a sorduk: 


Erdoğan'ın laiklik çıkışı AKP'ye oy kaybettirdi mi? Laikliğin alternatifi İslami değerler mi? 
İslamcılar ve eşcinseller aynı masaya oturur mu? Sabah gazetesi AKP anketindeki İslamcı tabanı neden göz ardı etti? “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasına neden karşı çıktı? 
28 Şubat'ta erkekler ne kaybetti? Feministler ve dindar feministler arasında nasıl bir ayrım 


yapıyor? 

İşte Ali Bulaç'ın www.t24.com.tr'nin sorularına verdiği cevaplar: 
“ANAP ve DYP başına gelen AKP'nin de başına gelebilir 

- Laiklik ve neo-laiklik arasındaki fark nedir? 


Fark Kemalizm ile post-Kemalizm arasındaki farka tekabül eder. Kemalist dönemde laiklik, devlet tarafından topluma yukarıdan empoze ediliyordu. Bunun için de otoriter yöntemler kullanılıyordu. Post-laiklikte ise laiklik, seküler yaşama biçim olarak toplumda bir talep olarak yaratılmak istenmekte, toplumun laikliğe sahip çıkması planlanmaktadır. Sonuç itibariyle ikisinde de dinin toplumsal hayattan ve siyasetten dışarı çıkarılması hedefleniyor. 
İkisi de aynı kapıya çıkar. 


- Başbakan Erdoğan, laikliğin altını daha farklı doldurmuyor mu? 


Dünyada öyle bir şey yok ki. Laiklik, laikliktir. Kilisenin devletten ayrılması, toplumun sekülerleşmesidir. Dünya, siyaset bilimi, filozoflar bunu böyle anlıyor. 


- Laiklik çıkışı AKP ile tabanı arasında kopuşa neden olur mu? Bugün seçim olsa AKP oyları düşer mi? 


Eğer AK Parti laiklik söylemini içselleştiriyorsa, eski laiklik yeni anayasada devam edecekse hiç şüphe yok ki oy kaybedecek. Kitleler, kendilerine yeni parti, yeni liderler arayacaklar. Bu hep böyle oldu. Çünkü Türkiye'de seçmenin parti veya ideoloji sadakati yoktur. Kimseye sonuna kadar kredi açmaz. Parti beklentileri yerine getirmezse onu sırtında kambur görür ve atar. AP, ANAP, DYP'nin başına gelenler AK Parti'nin de başına gelir. 


- “Postkemalist laiklik” başlıklı yazınızda laikliğe alternatif olarak İslami değerler sunuyorsunuz. 


Batı'da laikliği ortaya çıkaran zorunlu sebepler vardı. Bunlardan birincisi dinin bir kurum olarak örgütlenmesiydi. Katolikliğin hüküm sürdüğü Batı Avrupa'da kilise sadece dini kurum değil, cismani iktidar üzerinde hak iddia eden ruhani bir iktidardı, bu iktidara son verildi. 


İkincisi, Hıristiyanlıkta ruhban sınıfı laikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunur. Eğer, din kilisevari örgütlenmişse ve din adamları sınıfı varsa laikliği gerektiren zorunlu sebepler var demektir. Çünkü bu durumda din, siyaset yapmaya engeldir. Ancak, bunların karşılığı İslam'da yok. 


“Ruhban okulunun açılması en tabii haktır” 


- İslami kesimde de din adamına sormak, onayını almak mefhumu vardır. 


Önce şunu belirtmek lazım, Hıristiyanlıkta birden fazla dini yoruma ve bireyin başka din seçmesine izin verilmez. Kuran'da ise çok açık biçimde “Din seçiminde baskı kullanılmaz” diyor. İslam'da dinin içinde birden fazla yorum olabilir. Mezhepler bunun kanıtıdır. Eğer laikliği bu şekilde anlarsak, İslam dünyasında laikliği gerektiren bir sebep olmadığı görülür. 


Siyasi iktidarların yasa yaptıklarında dini referanslara müracaat etmeleri konusuna gelince; bence, ederler ve etmeleri gerekir. Nitekim Avrupa'da dini referanslara müracaat edilir, Hıristiyan Demokrat partiler, “Hıristiyan değerlerine göre” yöneteceklerini yazarlar parti programlarına. Bizde laikliği ortaya çıkarmayı gerektiren hiçbir sebep yokken biz İslamiyet'i hiçbir şekilde referans almıyoruz. Bu bir paradoks. 


'AKP'yi laiklik konusunda uluslararası güçler ürkütüyor 

- “Laiklik anayasadan kalksın” görüşü bu süreçte güç kazanabilir mi? 

Ben bu sesin güç kazanmasını isterim. Ama Türkiye bu konuda bağımsız inisiyatife sahip değil. Türkiye'ye laikliği empoze eden uluslararası hegemonik güçlerdir. AKP'yi de 


sınırlandıran, ürküten budur. Ancak, anayasada laikliğin yeri yoktur. Zizek, Radikal'de yayımlanan yazısında çok kültürlü bir toplum olmak için Osmanlı modelini örnek gösteriyor. 


Sosyo-kültürel bir çoğulculuk olmalı. Bu yönüyle Osmanlı bize ilham sağlayabilir. 
Osmanlı'nın en büyük eksiği idarenin demokratik olmaması. Demokrasiyle beraber çoğulculuğu sağlayabiliriz. 


“Cumhuriyetçilerin korkularını gidermek lazım? 


- Rum Patrikhanesi?nin Ruhban Okulu'nun yeniden açılması talebine katılıyor musunuz? 


Elbette. En tabii haklarıdır. 


- Laiklik anayasadan çıksın, derken Cumhuriyetçileri korkutmaktan çekinmiyor musunuz? 


Haklı olarak onlar da korkarlar. Onların elbette korkularını gidermek lazım. Biz de onlardan korkuyoruz. Korkularımızı konuşa konuşa aşabiliriz. Belki onlar da bizim gibi düşünecek, hatta bizden fazla isteyecekler. Cumhuriyet, laiklik dolayısıyla demokratikleşemiyor. İktidar seçkinleri, asker, sivil bürokrasi, yüksek yargı, yönetimi laikliği öne sürerek halka devretmek istemiyor. Siyasete laiklik, irtica bahane gösterilerek müdahale ediliyor. 


- Peki İslami değerlerle demokrasi nasıl iç içe geçebilir? 


Toplumun kültürel manada çoğulcu olduğunu düşünüyorum. Gayrimüslimler bizim tarihimizde “azınlık” değildir. Batıdan önce azınlık sorununu, sonra da çözümü ithal ediyoruz. 
Hâlbuki biz bunu kendi kültür kaynaklarımıza müracaat etmek suretiyle çözebiliriz. 
Aydınlarımız toplumu motive eden İslam'ı bilmiyorlar. 


- Özerk yargılar mı öneriyorsunuz? 


Medeni hayatın, herkesin dinine göre şekillenmesini savunuyorum. Kimse kimseye baskın olmamalı. Orta Doğu'da sivil ve medeni hayat dinlere göredir. Sen niye laikliği götürüp oraya empoze edeceksin ki? Devlet toplumu zapt edecek, totaliter Türk devleti modeli ortaya çıkacak. Nedir totaliter devlet, başörtüsüne de karışan, Kuran kursuna da karışan, yemeğe, çocuk sayısına karışan bir devlettir. 


“Partiler anayasa yapamaz' 
- Sizce anayasa nasıl yapılmalı? 


Kanaatime göre partiler anayasa yapamaz. CHP, AK Parti, BDP, MHP anayasa yapamaz. 
Siyasi partiler ‘61 ve “82 anayasalarından güç alarak, toplumun yanlış anayasa telakkisinden beslenerek anayasa yapma hakkını kendilerinde buluyorlar ve bunu bize empoze ediyorlar. 
Anayasayı toplum yapmalı, partiler değil. Katılanlar da Hıristiyan”sa İncil'i, Yahudi'yse Tevrat'ı, Müslüman'sa Kuran'ı, ateistse ateizmi, Marksistse Marksizmi referans alırlar. Dini, etnik, kültürel gruplar neyi referans alıyorlarsa bunlar bir araya gelip müzakere yoluyla ortak paydaları tespit ederler. Anayasa da bu ortak paydalardan çıkar. 


-Sünniliğin yine Aleviliğe veya diğer inançlara baskın çıkmamasının garantisi ne? 


Bu verili durumu beğenmiyor ve “sorun üretiyor” diyoruz. Anayasa yapacaksak bu verili 


durum değişecek. Ben diyorum ki Erdoğan'ı, Çelik'i, Kılıçdaroğlu'nu, kısaca partileri aradan çıkaralım. Bizzat Alevilerin, Kürtlerin, solcuların kanaat önderlerinin, yazarların, aydınların bir araya gelip müzakere ettiği bir anayasa yapalım. Siyasi liderler bu ortak paydadan hareketle toplumu yönetsinler. Yoksa onların elinde kaldıkça metin güç mücadelesine dönüşecek. Eğer bugünkü mantıkla anayasa yapılırsa, teminat veriyorum, 6 ay geçmeden yeni sorunlar çıkacak ve “bu anayasa olmadı” demeye başlayacağız. 


"Hiçbir dindar grup eşcinsellerle bir araya gelmedi!' 
- İslamcılar ve eşcinseller aynı masada bir araya gelebilir mi? 


Ben hiç bugüne kadar dindar bir grupla eşcinsel bir grubun bir araya gelip konuştuğunu bilmiyorum. Eşcinseller “bu benim cinsel özgürlüğüm, her yerde görünmek istiyorum” diyor, dindar da “bu yasak ilişkidir” diyor. Toplumsal-politik grupların, tarafların bir araya gelip müzakere zeminini oluşturması lazım. İslam fıkhında temel bir kaide vardır: Üslup, esasa tekabül eder. Önce yöntem üzerinde anlaşalım. Bunun için televizyon, çalıştaylar gibi çok çeşitli araçlar var. 


“Sabah'ın yayımladığı anket yapılmamıştır!' 
- AKP, resmi muhafazakâr bir parti mi? 


Muhafazakârlık kavramının kendisi yanlış. Muhafazakârlık mevcut statükonun devam ettirilmesidir. AK Parti seçmeni reformcu, hatta devrimcidir. CHP için muhafazakârlık daha uygundur çünkü değişmek istemiyor. Mars'tan sosyal bilimci gelse, Türkiye'deki siyasal partileri analiz etse CHP'yi muhafazakâr parti olarak tanımlayacaktır. Çünkü değişmesini istediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şey Kemalizmin kendisidir. 


- Siz AKP'yi nasıl tanımlıyorsunuz? 


AK Parti tabanı muhafazakâr değil, ahlak bakımından mazbuttur. Taban reformcu, kültürel ve ahlaki bakımından da mazbuttur. İki boyutta da muhafazakâr değildir. Dünyada medeniyetler çatışması tezi yürürlükte olduğundan ve yasalar müsaade etmediği için AK Parti kendisine “Müslüman demokrat” diyemiyor. 


- Tarhan Erdem'in ortaya çıkardığı bilgilere göre Sabah gazetesi, AKP seçmenine dair yapılan ankette yer alan yüzde 36,S'lik İslamcı kesime haberinde yer vermedi. Sizce, Sabah bunu neden yaptı? 


Bence o anketin hiçbir gerçeklik değeri yok. Politik bir değeri var. Başbakan hangi saiklerle Mısırlılara “laiklikten korkmayın” dediyse bu anket de kamuoyunu laik anayasaya hazırlamak amacıyla yapıldı. “AKP'ye Kemalist taban da destek veriyor, dolayısıyla yeni anayasanın laik olması şaşırtıcı değil” mesajı içeren bir manipülasyondur bu. Böyle bir anket yapılmamıştır ve böyle bir gerçeklik yoktur. Tarhan Erdem'in dediği doğrudur. Hatta benim kanaatime göre AK Parti seçmeninin yüzde 80'i dindar ve muhafazakâr bir seçmendir. 


- Seçmenin yüzde 80'i İslamcı mı? 


AKP seçmeni ağırlıklı olarak İslamcı, muhafazakâr, mazbut, Milli Görüş seçmenidir. 
Türkiye'de oylar belli. Yüzde 30-35 de CHP tarafında olan sol seçmendir. Sağ muhafazakâr 


seçmenin ana sorunu da laikliktir. Laikliği aşmaya çalışmak, rehabilite etmek istemektedir. 
“AK Parti, süreci cemaatler destek verdiği için yönetebiliyor” 
- İslam hâlâ Türkiye'nin tabu konularından bir tanesi mi? 


Elbette. Türkiye'nin her zaman telaffuz edilmeyen gizli gündem maddesi din-devlet ilişkisidir. 
Aydınlarımız, iktidar seçkinlerimiz kabul etmese dahi siyasete yönlendiren belirleyici faktör dindir. Dinle yüzleşmeden, dinin toplum ve kültür kodları üstündeki etkisi hesaba katılmadan ne Türkiye, ne de Orta Doğu siyasetini anlamak mümkündür. 


- AKP, İslam'ı tabu olmaktan çıkarmadı mı? 


AK Parti, tabii ki de demokratikleştiriyor. Ancak, AK Parti süreci cemaatler destek verdiği için yönetebiliyor. Türkiye'yi Müslümanlar, cemaatler, tarikatlar sivilleştiriyor, özgürleştiriyor. Süreçte değişimci başka partiler de ortaya çıktı. Cem Boyner'in başında olduğu Yeni Demokrasi Hareketi reformcu bir partiydi. Fakat toplumsal desteği yoktu. 
Liberal aydınlar da toplumu demokratikleştirmek istiyor fakat yapamıyorlar. AK Parti bunu yapabiliyor çünkü arkasında tarikatlar, cemaatler, yani toplumun ana gövdesi var. 


“İslamcı entelektüeller iktidardan uzak durmak yerine bürokrat oldular 


- AKP ile 3 felaket tecrübe edildiğini ve bunlardan birinin de “İslamcı entelektüellerin memurlaşması” olduğunu söylemiştiniz. Bu, Islamcılar adına neden bir kazanım değil? 


İslamcı entelektüeller maalesef iktidar dönemimde memur oldular, devletin çizdiği politikalar doğrultusunda fikir üretmeye başladılar. Kanaatime göre son 100 yıl içerisindeki iki büyük felaket yaşandı. İlki Çanakkale Savaşı'ydı. 50 bin medrese öğrencisi savaş başlayınca cüppelerini çıkarıp savaşa gitti, şehit oldu. Bu bizim entelektüel stokumuzu tüketti. 
Cumhuriyet biraz da bunun üzerine kuruldu. 


AK Parti, iktidara gelince de düşünen insanlara ihtiyaç duydu. 1960'tan bu yana 40 -50 senedir iğneyle kuyu kazarak yetiştirdiğimiz İslamcı entelektüeller devlet bürokratı oldu. 
Bence entelektüel devlette görev almamalı. Sivil kalmalı ve iktidarı eleştirip iktidara yol göstermeli. İktidarın meşruiyet çizgisini çizen ideoloğu olmamalı. Ulema geleneğimiz “sultanın sarayından ve zenginin sofrasından uzak durun” der. Eğer bağımsız kalmak istiyorsa devletle, sultanla bağı olmamalı. Zenginlerle organik ilişki içindeysen haram yiyen, emek sömüren zengini eleştiremezsin, çünkü sen de onun ekmeğini yiyorsun. 


“Dinle barışık sosyal demokrat bir parti AKP'yi siler süpürür” 

- AK Parti'nin sosyal demokrat bir parti olmasını tercih eder miydiniz? 

Tabii. Türkiye'de diniyle kavga etmeyen, sosyal demokrat partiye ciddi manada ihtiyaç vardır. Bu ülkede sosyal demokratlar halkın çıkarını düşüneceklerine dinle kavga ediyorlar. 
Halkla kavga eden halkçı parti olabilir mi? Türkiye'de oluyor. “Halka rağmen halk için, CHP!.." 


CHP 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kalmış, zamanı şaşırmıştır. İçinde bugünü okuyan insanlar 


var ama “derin CHP” buna izin vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin 2009 İstanbul seçimlerinde, halka daha yakın politikalar takip ederek oylarını yüzde 38'e çıkardılar. Bu benim teorimi doğruluyor. Türkiye'de seçmenin sadakati yoktur. CHP'de bir ışık görsün oraya gider. 


- Dinle barışık sosyal demokrat parti, AKP'ye ciddi bir alternatif olur mu? 


Evet, hatta daha gür olur. Politikalarında samimi ve tutarlı olursa AK Parti'yi siler süpürür. 
Böyle bir parti ortaya çıkıncaya kadar ve CHP bu kimliğini koruduğu müddetçe sağcı, milliyetçi, muhafazakâr partiler iktidar olmaya devam edecek, hak etmedikleri iktidarları ellerinde tutacaklar. 


“Başörtüsü yoksa oy da yok kampanyasını derin devlet planladı' 


- Laiklik en çok başörtülü kadınlar üzerinden tartışıldı, ama son seçimlerdeki “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasına çok keskin biçimde karşı çıktınız. 
Neden? 


Edindiğim bilgilere göre kampanya AK Parti'yi zora sokmak için “derin devlet” tarafından planlanmıştı. Türkiye'de 3 oy deposu var: Muhafazakarlar-dindarlar-tarikatlar; şehir varoşları- 
yoksul kitleler ve Kürt seçmen. Bu 3 depoya ulaşabilirseniz, iktidar olursunuz. 2011 
seçimlerinde AK Parti'yi muhafazakâr kesimde ne vurabilir diye düşündüler. AK Parti başörtüsü sorununu çözemedi. 2001 yılında teşebbüs etti, kapanmayla karşı karşıya geldi. 
Oradan “başörtülüleri AK Parti'ye karşı tavır almaya zorlarsak, oy oranını düşürecek” diye bir düşünce oluştu. Bunun içinde çok ilginç birimler ve isimler vardı. Anayasa değişene kadar bu sorunun çözülemeyeceği ortadaydı. 12 haziran seçimlerinin tehlikeye girmemesi lazımdı, çünkü anayasa vadiyle seçime gitti AK Parti. Vaadini yerine getirecek imkanı bulmalıydı. 
Ben diyorum ki şahıslara, partilere güvenmeyin. Metne güvenin. Önce yasa çıksın, özgürlüğünüzü yasalar teminat altına alsın. 


- Başörtülü aday kampanyasındaki isimler uzun zamandır bunun mücadelesini veren, dürüstlükleri ile bilinen kadınlar. Sizin 'komplo' demeniz aşırı olmadı mı? 


O insanların dürüst ve samimi olması başka bir şey. Mücerret bir fikir olarak bunu getirirseniz ben bunu doğru buluyorum. Ama resmin büyüğü içine koyunca farklı oluyor. Yoksa onlar bilerek bir komploya gidip alet olmadılar elbette. 


"12 Haziran'da oy veren yüzde 48 AKP'nin oyu değil' 


- Komplodan çıkarırsak, ortaya çıkan durum, hak arayışına karşı yine "siz biraz daha bekleyin" demeye tekabül etti. 


Neden “biraz daha bekleyin” dendi? Çünkü AK Parti son bir defa daha kazanınca anayasa yapacak. Oy veren yüzde 48 AKP'nin oyu değildir. Toplum "Seçime giriyorsun, bir kez daha sana destek veriyoruz. Bu iş çözülecek" dedi. Şimdi yeni anayasada başörtülülerin sorunu çözülmezse, istedikleri eylemi yapsınlar, haklarıdır. En başta ben gidip onlara destek verip yanlarında duracağım. Ama 12 Haziran öncesinde tuzak vardı. 


- Bu görüşe karşı "İslamcı aydınlar nöbeti Kemalistlerden devraldı" eleştirisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Ciddiye almıyorum. 
“Dindar feministlerin aklı bir karış havada' 


- Ayşe Böhürler, bu tartışma hakkında şu satırları kaleme aldı: “İslami harekete 25 yılı bulan tanıklığım içinde gördüm ki; erkekler, İslami değerlere sahip olmayı en çok kadınlara ikinci hanımın İslam'a uygun bir durum olduğunu onaylatmak, yaptıkları işlere bahaneler üretmek olarak gördüler. Kapitalizme karşı durdular, ama en önce onlar kapitalistleşti. Mevkii, statü, itibar deyince onlar geldi. Statükoya karşılardı ama en önce onlar statükoyu savunur hale geldiler. Başörtüsünü savundular ama başörtülü eşlerini başı açık kadınlarla aldatmayı erkeklik hakkı olarak gördüler...” 28 Şubat'ta erkekler ne kaybetti? 


Erkekler ve kadınlar ortaklaşa mağdur oldu. Eşi başörtülü olduğu için ordudan atıldılar, işsiz kaldılar. İşsizlik eve, kadına da yansıdı. Eğer bir memur sürgüne gönderildiyse erkek de, kadın da mağdur oldu. Ben dünyaya aklı bir karış havada feministlerin cinsiyetçi aklıyla bakmam. Erkek ve kadın, aynı cevherden yaratıldı. Roller, konumlar farklı ama hayat müşterektir. 


- Anayasa için müzakere diyorsunuz, "aklı bir karış havada" diyerek nasıl aynı masaya oturacaksınız? 


Bu ayrı bir tartışma konusu. Ben bu konu ile ilgili çok yazı yazdım. Ben dindar tarafın feministlerini kast ediyorum. Öbür feministlerle felsefi bir problemim olabilir. Buradakilerle problemimiz farklı. 


- Nedir? 


Olaylara cinsiyet açısından bakmıyorum. İslam düşünce geleneğine dünyaya ve olaylara etnisite, cinsiyet, ırk üzerinden bakmak yoktur. Erkek ve kadın, her ikisinin sorunları vardır. 
Erkek, kadın dayanışarak bu sorunları aşabiliriz. Eğer, kadın merkezli dünya tasarlayacaksak bunun karşıtında erkek merkezli dünya da olacak. 


- Bu görüşe katılmamakla birlikte 28 Şubat'a geri dönersek, erkekler, çalışmaya ve para kazanmaya devam ederken, kadınlar başörtüleri sebebiyle kamusal alanda yer alamadı. 
Hâlâ eşitlenen bir mağdurluktan söz edilebilir mi? 


Kimisi daha çok kimisi daha az mağdur oldu. Ama 28 Şubat özellikle kadınları seçip mağdur etmedi. Herkesi mağdur etti. 12 Eylül'de herkes mağdur oldu. Hava kirliyse, hepimiz mağdur oluyoruz, temizlenince hepimiz rahatlıyoruz. Biz aynı gemideyiz, gemiyi hepimiz koruyup düzgün bir biçimde yüzdürmemiz lazım. 


KEMALİST İDEOLOJİ, KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE 'DEVLET FEMİNİZMİ' 


14.03.2012-Hilmi Yavuz-Zaman 
Tanzimat [ve sonrası] Osmanlı-Türk romanında modernleşmenin büyük krizlere yol açan problemlerinden biri, kadın özgürlüğü meselesidir: 


Prof. Dr. Şerif Mardin, 'Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma' başlıklı makalesinde, Tanzimat 


yazarlarının 'en çok iki konu üzerinde durdu|klarını| bildirir ve bu iki konuyu şöyle özetler: "Kadının toplumdaki yeri ve üst sınıf erkeklerin Batılılaşması'. Mardin'e göre 'şüphesiz bu iki alan, Osmanlı kültürüne göre en "yüce", gizil değer yapısına göre ise en duyarlı olanlardır. 


Mardin'in 'kadının toplumdaki yeri' olarak ifade ettiği konu, aslında kadın özgürlüğü meselesinden başka bir şey değildir. Tanzimat'la birlikte modernleşmenin gerek hayat tarzındaki değişikliklere muhafazakarca, gerekse düşünce tarzındaki değişikliklere gelenekçi karşıduruşlarda, kadının konumu öne çıkar. 


Modemliğin gerek hayat tarzı gerekse düşünce tarzı olarak temellük edilmesinde, Tanzimat ve hemen sonrası dönemde büyük krizlere yol açması, hiç şüphesiz, anlaşılır bir şeydir. 
Nihayet, toplumda radikal değişiklikler sözkonusudur ve bu değişikliklerin sert reaksiyonlara neden olmasını normal karşılamak gerekir. 


Bu böyledir de, Tanzimat'tan bu yana neredeyse iki yüzyıl geçmişken ve Cumhuriyet'in 90. 
yılında, kadınların özgürlük taleplerini nasıl yorumlamalıdır? Cevap basittir: Türkiye'de kadının gerçek anlamda özgürleşmesi bağlamında çözümler üretilmemiştir de ondan! 


İsterseniz, yine romanlar üzerinden konuşalım. Adalet Ağaoğlu'nun 1973 yılında yayımladığı Ölmeye Yatmak romanında da, üniversitede doçent olan birincil karakter Aysel, öğrencisi Engin'e 'Söyle bana Engin. Şimdi hayran hayran ve güvenle yüzüne baktığın kadın özgür mü? 
Özgürleşti mi hiç?[...] Tek başına kurtulmak ve kurtarmak mümkün mü?' diye soruyorsa eğer, bu, kadının özgürleşmesi konusunda Tanzimat'tan bu yana ne kadar yol aldığımızı ortaya koymakta değil midir? 


Evet, gerçekten öyle! Kemalist ideolojinin kadının özgürleşmesini, onun eğitimine bağlaması, aslında, Tanzimat'ın kadının özel alanda eğitilmesine ilişkin yaklaşımının, kamusal alana taşınmasından ibarettir: Tanzimat'ta kadının Batılılaşmasının, onun ev içi [özel alan] eğitimi ile sağlanması düşünülürken, Cumhuriyet ideolojisi, eğitimi kamusal alana taşımakla, kadının 'özgür'lüğünü kazanacağını varsaymıştır. Bu, Kemalist ideolojinin, kadın meselesini, Şirin Tekeli'nin deyişiyle, bir 'Devlet feminizmi' olarak temellük etmesi demektir: 'Biz eğitiriz, onlar özgürleşir!' mantığı! 'Devlet Feminizmi', evet, tıpkı Tek Parti iktidarının Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın 'eğer Komünizm gerekiyorsa, bunu devlet olarak biz yaparız!' sözünü değiştirerek söylersem, 'eğer Feminizm gerekiyorsa, bunu biz yaparız!' mantığı! (Tekeli, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanındaki Selma tipini,'Devlet Feminizmi'nin tipiği olarak örnek gösteriyor] 


Kemalist ideolojinin 'Devlet Feminizmi' için özgürlük, yukarda da belirttiğim gibi, kadının kamusal alanda eğitimli bir kimlik edinmesi anlamına geliyor. Ama Adalet Ağaoğlu'nun Aysel karakterinde de dile getirildiği gibi, eğitilmiş ve saygın bir meslek sahibi olmak, kadının özgürleşmesini mümkün kılmıyor. Özgürlük, kurtuluş [emancipation] demekse, bu nasıl sağlanacaktır? Gülnur Savran'ın tasnifiyle 'Eşitlikçi Feminizm", 'Radikal Feminizm' veya 'Sosyalist Feminizm", bir çıkış yolu göstermekte midir? Bu feminizmler, toplumsal cinsiyetin [gender] temellük edilmesine neden olabilme iktidarına sahip midir? Gerçek özgürlük buna 


mı bağlıdır? 


Bunu haftaya tartışalım, diyorum. 


ELON MUSK NEURALİNK İÇİN TARİHİ AÇIKLADI 

03 Şubat 2021 Çarşamba-beyazgazete 

Elon Musk, bazı nörolojik hastalıkları iyileştirmek amacıyla insan beynine çip takacağı Neuralink projesinin deneyleri için tarih verdi. İlk etapta sinirler arasındaki iletişimi sağlayarak hastalara umut olmayı planlayan Neuralink projesi, insan beyniyle elektronik 


cihazların kontrol edilmesini sağlamayı hedefliyor. 
Neuralink, insanlar arasında bazı fikir ayrılıklarına da yol açtı. Kimileri bu projeyi insanlık 


üzerinde bir devrim olarak görürken, kimileri ise takılacak bu çipler ile insanların kontrol edilebileceğini düşünüyor. İnsanların kontrol edilme fikri komplo teorilerine dayansa da herhangi bir güvenlik açığının yaşanması sonucu neler olabileceği halen bilinmiyor. 


Deneylerin tarihini Twitter'dan paylaştı 


Twitter'da bir kullanıcı, attığı gönderi ile Elon Musk'a seslendi. 20 yıl önce bir araba kazası geçirdiğini ve engelli kaldığını belirten kullanıcı, Neuralink çalışmaları için gönüllü olabileceğini söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve FDA ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı. 


Zihniyle video oyunları oynayabilen maymun 


Musk, kısa süre önce Clubhouse'da düzenlenen Good Time Show adlı bir şova katıldı ve burada Neuralink'in bazı ilerlemelerini açıkladı. Kafatasında kablosuz implanta ve minik tellere sahip olan bir maymunu olduklarını belirten Elon Musk, maymunun zihnini kullanarak video oyunu oynayabildiğini belirtti. Sinir implantı hakkında da açıklama yapan Musk, takılan implantın tuhaf görünmediğini hatta fark edilmediğini de belirtti. 


Elon Musk'a göre şirketin uzun vadeli hedefleri insan / yapay zeka karışımı bir simbiyoz oluşturmak. Burada tabi ki ana kontrol insanda. Yapay zeka ise daha çok yardımcı görevi görüyor. 


DİKKAT XİAOMİ TARİH VERDİ! 
20 Ocak 2021 Çarşamba-beyazgazete 


Son haftalarda Xiaomi'nin adı sıklıkla anılıyor. Mi 11'in piyasaya sürülmesinden sonra, Redmi Note 9T ve Redmi 9T resmen açıklandı. Ayrıca yeni arayüz MIUI 12.5'in beta testleri başladı. Oldukça haraketli günler geçiren Xiaomi'den bu sefer yeni bir ürün veya güncelleme değil, uyarı geldi. Xiaomi kullanıcılarını uyarıp, tarih verdi. İşte konuyla ilgili detaylar... 
Xiaomi için işler bu aralar iyi gidiyor. Arka arkaya yeni telefonlarını duyuran şirket, diğer yandan yazılım konusunda da önemli adımlar atıyor. MIUI 12.5'in açık beta testi kısa süre önce başladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise ilk olarak Çin'deki kullanıcılar için yayınlanacak, belirli bir süre sonra küresel olarak tüm kullanıcılarla paylaşılacak. 


Tüm bu gelişmeler yaşanırken Xiaomi açıklama yaptı. Çinli telefon üreticisi mesajlaşma uygulaması MiTalk'ı kapatacağını açıkladı ve tarih verdi. MiTalk kullanıcılarına da verilerini dışarı aktarmalarını önerdi. 


Tencent'in WeChat'inden bile önce yayınlanan MiTalk, zaman geçtikçe sahip olduğu popülerliği yitirmeye başladı. Günümüzdeyse diğer mesajlaşma uygulamalarının çok gerisinde kaldı. Bu nedenle de Xiaomi, bugün bir açıklama yaptı ve uygulamanın 19 Şubat 
2021 itibariyle kullanıma kapatılacağını duyurdu. 


Xiaomi, uygulama kapatılmadan önce kullanıcılarına da bir öneride bulundu. Şirket, kullanıcıların sohbet geçmişlerini, kişisel verilerini ve diğer bilgilerini ayrı ayrı dışa aktarmalarını önerdi. Bununla birlikte kullanıcılara uygulama kapandığı andan itibaren bilgilerin dışa aktarılmasının mümkün olmayacağı konusunda da uyarı yapıldı. 


Xiaomi, MiTalk'ın çıkışından beri herkes tarafından desteklendiğini ve sevildiğini belirtti. 
Şirket, uygulamanın kapanış sebebiniyse "iş değişiklikleri" olarak açıkladı. Açıklamada uygulama kapandıktan sonra toplanan tüm kişisel verilerin silineceği ya da anonimleştirileceği de ifade edildi. 


Son olarak şirket, MiTalk'ın her bir kullanıcısına teşekkür ederek uygulamanın kapanmasıyla oluşabilecek herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dilediğini söyledi. 


Xiaomi'nin tarihe gömülecek mesajlaşma uygulaması MiTalk, diğer mesajlaşma uygulamalarından pek de farklı değildi. Uygulama, kullanıcılarına grup mesajlaşması, mesajların okunup okunmadığına dair geri bildirim ve zengin medya desteği sunuyordu ve tamamen ücretsizdi. 


TİKTOK'TAN YENİ GİZLİLİK POLİTİKASI! 

21 Ocak 2021 Perşembe-beyazgazete 

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için kullanıcı mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan ve gizliliği ön 


plana alan yeni güncellemesini duyurdu. 
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in gizlilik politikasındaki değişikliklerin arından sosyal 


medya platformlarının kişisel güvenlik ve gizlilikleri ihlal edip etmediği üzerine tartışmalar başlamıştı. 

Gençler arasında popülaritesini her geçen gün arttıran Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için yeni düzenlemeler getirdi. 

13-15 Yaş Arasına Özel Gizlilik Ayarı 

18 yaşından küçük kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları 
sağlamayı amaçlayan düzenlemelere göre, bugünden itibaren 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştirilecek. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek. 


Ayrıca, bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak. Bununla birlikte platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek. 

5,7 Milyon Dolar Ceza Almıştı 

Şubat 2019'da o zamanlar Musical.Iy olarak bilinen TikTok, ABD'deki çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiği için Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. 

Türkiye?ye Temsilci Atamıştı 

TikTok geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye temsilci atama kararını açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan gelmiş, Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. 
Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun" 


ABD BASININDAN BOMBA İDDİA: AKILLI TELEFONLARDAKİ KONUM 
BİLGİLERİ İZİNSİZ KULLANILIYOR 

23 Ocak 2021 Cumartesi-beyazgazete 

ABD istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardan elde edilen konum bildirimlerini, aracı kurumlardan satın alma yoluyla izinsiz kullandığı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberde, Müslümanların çok sık kullandığı dua ve Kur'an içerikli uygulama Muslim Pro'nun da kullanıcılarının konum verilerini X-Mode adlı bir komisyoncu üzerinden ABD ordusuna sattığı bilgisine yer verildi. , 

New York Times gazetesinin gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'Istihbarat analizcileri, akıllı telefonlardaki konumlandırma verilerini, ek bir yetkiye ihtiyaç duymadan Amerikalıların konum trafiğini takip ediyor.' ifadelerine yer verildi. 


Son 2 buçuk sene içerisinde, federal hükümete bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistlerinin, aynı yolla elde edilmiş bir veri tabanı üzerinden 5 ayrı soruşturma yürüttükleri ve sonuçları Oregon Demokrat Senatörü Ron Wyden ile paylaştıkları kaydedildi. 


Daha önce de İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı. 

Müslümanların Kullandığı Uygulamanın Verileri De Satıldı 

New York Times'ın haberinde, Müslümanların çok sık kullandığı dua ve Kur'an içerikli uygulama Muslim Pro'nun da kullanıcılarının konum verilerini X-Mode adlı bir komisyoncu üzerinden ABD ordusuna sattığı bilgisine yer verildi. 


Söz konusu olayın Kasım 2020'de açığa çıkması üzerine Muslim Pro, X-Mode ile veri paylaşımını durduracağını söylemiş, Apple ve Google şirketleri de izleme yazılımlarını kullanarak telefonlardan veri toplayan bu tarz uygulamalara engelleme getireceklerini açıklamıştı. 


ABD hükümetinin, telefon şirketlerini konum verilerini paylaşmaya zorlaması için, 2018'de yürürlüğe giren yasaya göre mahkeme kararı çıkartması gerekirken aynı yasa, hükümetin söz konusu verileri bir komisyoncudan satın alarak kullanması durumunda herhangi bir izne ihtiyaç olmadığını belirtiyor. 


